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Phóng viên: Xin đồng chí cho biết 
đánh giá của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) về chỉ số PCI của 
Thái Bình năm 2016?

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ: Thời gian 
qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn 
quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện 
các giải pháp cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy 
mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. UBND tỉnh 
đã chỉ đạo kiên quyết, triển khai các giải 
pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt động đầu tư, 
kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ đó, 
môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện 
đáng kể, thu hút được nhiều nhà đầu tư 
lớn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 
phát triển. Tổng sản phẩm (GRDP) trên 
địa bàn tỉnh năm 2016 đạt 45.150 tỷ đồng, 
tăng 10,12% so năm 2015, vượt kế hoạch 
đề ra 10%, đạt cao nhất từ năm 2011 trở 
lại đây. Năm 2016, UBND tỉnh đã phê 
duyệt chủ trương đầu tư cho 86 dự án với 
tổng số vốn đăng ký là 6.360 tỷ đồng, bằng 
106% về lượng và 135% về vốn so với năm 
2015; đã cấp mới 579 giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký 
là 3.400 tỷ đồng (bằng 125,3% về lượng so 
với năm 2015).

Thu ngân sách nhà nước (không kể 
ghi thu, ghi chi) đạt 15.858,5 tỷ đồng, vượt 
62,3% dự toán, tăng 18,8% so với năm 
2015; trong đó, thu nội địa ước đạt 7.324,6 
tỷ đồng, vượt 74,7% dự toán, thu thuế 
xuất nhập khẩu gấp 2,4 lần dự toán.

Năm 2017, tại hội nghị xúc tiến đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái 
Bình đã có 21 dự án đăng ký đầu tư với 
tổng vốn trên 26.000 tỷ đồng, đặc biệt có 
nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu tư với quy 
mô lớn như Công ty Cổ phần Ô tô Trường 
Hải, Tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn TH…

Như vậy, qua kết quả tăng trưởng của 
nền kinh tế, số doanh nghiệp và các dự án 
đầu tư mới, tốc độ thu ngân sách trên địa 
bàn có thể khẳng định môi trường đầu tư 
kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện, 
bước đầu tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu 
tư.

Ngày 14/3/2017, Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam công bố báo 
cáo chỉ số PCI năm 2016. Có 10.037 doanh 
nghiệp, trong đó trên địa bàn tỉnh Thái 
Bình có khoảng 150 doanh nghiệp tham 
gia trả lời điều tra PCI.

Qua báo cáo PCI 2016 cho thấy sự cảm 
nhận của một số doanh nghiệp về môi 
trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh mặc 
dù có những chuyển biến tích cực, song 
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. PCI năm 
2016 của tỉnh Thái Bình được 57,72 điểm, 
xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước (ở nhóm khá); so với năm 2015 tăng 
0,08 điểm, tuy nhiên về thứ hạng lại giảm 
02 bậc (40/38).

Đánh giá hiệu quả quản lý, năng lực 
điều hành của chính quyền trong thực 

nguyễn hình (thực hiện)

Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình xếp thứ 40/63 tỉnh, thành 
phố, so với năm 2015 giảm 2 bậc. Đây là vấn đề nhiều đại biểu và cử tri quan tâm và được đưa ra 
chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI. Phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí 
Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về nguyên nhân 
chỉ số PCI giảm và các giải pháp của ngành tham mưu với UBND tỉnh nhằm cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới.

Để tiếp tục nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

thi công vụ dựa trên đánh giá trải nghiệm 
của 98.000 người dân theo chỉ tiêu PAPI 
thì năm 2016 Thái Bình đứng 13/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước và thứ 4/11 tỉnh, 
thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, 
nằm trong nhóm các tỉnh có điểm số cao 
nhất trong bảng xếp hạng PAPI cả nước.

Từ những kết quả như trên chúng ta 
có góc nhìn tổng thể đánh giá đúng thực 
trạng môi trường đầu tư, kinh doanh của 
tỉnh và đúng hiệu lực, hiệu quả điều hành 
của các cấp chính quyền các năm qua.

Phóng viên: Vậy theo đồng chí, nguyên 
nhân giảm thứ hạng PCI của tỉnh năm 
2016 là do đâu?

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ: Trong 10 chỉ 
số thành phần PCI năm 2016 của tỉnh thì 
7 chỉ số thành phần tăng điểm, chỉ có 3 
chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 
2015. Trong đó,  7 chỉ số tăng điểm gồm: 
gia nhập thị trường tăng 0,44 điểm, tiếp 
cận đất đai tăng 0,03 điểm, tính minh 
bạch tăng 0,31 điểm, chi phí trung gian 
tăng 0,21 điểm, chi phí không chính thức 
tăng 0,29 điểm, cạnh tranh bình đẳng 
tăng 0,29 điểm, tính năng động của lãnh 
đạo tỉnh tăng cao nhất đạt 0,64 điểm.

3 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: 
hỗ trợ doanh nghiệp được 4,72 điểm, 
giảm 0,6 điểm, xếp thứ 57/63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước và xếp thứ 10/11 tỉnh, 
thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. 
Nguyên nhân của việc giảm điểm của 
chỉ số này có nhiều, trong đó có một số 
nguyên nhân như số doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ 
trên tổng số doanh nghiệp thấp hơn bình 
quân cả nước; các chương trình đào tạo 
liên quan đến công nghệ, kế toán và tài 
chính, quản trị kinh doanh... còn chưa 
phù hợp, linh hoạt, xa thực tiễn nên chưa 

đáp ứng được nhu cầu ngày một cao của 
doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tổ chức các 
hội chợ chưa nhiều, thấp hơn so với bình 
quân cả nước và chất lượng các hội chợ 
chưa đạt mục tiêu đề ra.

Chỉ số đào tạo lao động được 5,74 
điểm, giảm 0,04 điểm, xếp thứ 38/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước và xếp thứ 11/11 
tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông 
Hồng. Mặc dù tỉnh đã triển khai mạnh mẽ 
các biện pháp để nâng cao hiệu quả công 
tác đào tạo nghề; tỷ lệ người lao động đã 
qua đào tạo tại các trường chuyên nghiệp 
cao hơn mức bình quân chung toàn quốc 
nhưng chất lượng đào tạo nghề chưa đáp 
ứng được sự phát triển chung của toàn xã 
hội và doanh nghiệp (có 86,02% doanh 
nghiệp được hỏi cho rằng lao động đáp 
ứng được nhu cầu sử dụng của doanh 
nghiệp trong khi đó chỉ số bình quân toàn 
quốc là 90,43%).

Chỉ số thiết chế pháp lý được 5,13 
điểm, giảm 0,7 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước và xếp thứ 8/11 
tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông 
Hồng. Đây là chỉ số giảm sâu nhất trong 
các chỉ số thành phần bị giảm. Nguyên 
nhân của việc giảm điểm này là do sự 
cảm nhận của doanh nghiệp về hệ thống 
cơ quan pháp luật, đặc biệt là tòa án kinh 
tế cấp tỉnh và các cơ quan hỗ trợ pháp 
lý. Doanh nghiệp chưa thực sự tin tưởng 
vào sự công bằng trong phán quyết của 
tòa án; có 75,82% (năm 2015 là 78,89%) 
doanh nghiệp tin tưởng rằng phán quyết 
của tòa án là công bằng, trong khi đó 
con số này của cả nước là 78,41%, do vậy 
chỉ có 33,01% doanh nghiệp sẵn sàng sử 
dụng tòa án để giải quyết các tranh chấp, 
trong khi đó bình quân chung toàn quốc 
là 35,79%.

Phóng viên: Thời gian tới, ngành Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho UBND 
tỉnh những giải pháp như thế nào để nâng 
cao chỉ số PCI của tỉnh thưa đồng chí?

Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ: Ngành sẽ 
tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ 
đạo các cấp, các ngành, các địa phương 
tăng cường thông tin, tuyên truyền để 
nâng cao nhận thức đúng đắn về vai 
trò, trách nhiệm và đóng góp của doanh 
nghiệp trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo môi trường 
thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong 
đó, nâng cao chất lượng hoạt động của 
trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp 
huyện; duy trì và nâng cao chất lượng 
hoạt động đường dây nóng xử lý thông tin 
của tổ chức, cá nhân phản ánh về những 
vấn đề có liên quan đến tỉnh; tăng cường 
quản lý các hoạt động đầu tư nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Tiếp tục tinh giản các thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, 
môi trường, thuế… Quan tâm đầu tư phát 
triển hạ tầng kinh tế - xã hội và chú trọng 
đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển sản 
xuất của doanh nghiệp và phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện có hiệu quả công tác xúc 
tiến đầu tư, làm tốt các hoạt động tư vấn, 
hỗ trợ các nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ 
khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư trong suốt thời gian đến tìm 
hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình.

Tăng cường hỗ trợ, cung cấp thông tin 
cho doanh nghiệp và thực hiện tốt chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tạo khung 
pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp 
như: hoàn thiện các quy định về trình tự 
giải quyết các tranh chấp về đất đai, chế 
độ cho người lao động nước ngoài; tranh 
chấp, kiện tụng về kinh tế; nâng cao chất 
lượng và hiệu quả giải quyết khiếu nại tố 
cáo, giải quyết các tranh chấp của doanh 
nghiệp của các cơ quan tư pháp. Bảo đảm 
tính công khai, minh bạch các chủ trương, 
chính sách, các thủ tục hành chính theo 
quy định; nâng cao ý thức trách nhiệm, 
tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, 
công chức khi tiếp xúc, giải quyết thủ tục 
hành chính cho doanh nghiệp. Thực hiện 
tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư; chú 
trọng thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập 
trung vào các đối tượng vi phạm, rút ngắn 
thời gian thanh tra, kiểm tra và có kết luận 
rõ ràng, không làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của doanh nghiệp.

Cùng với những quyết tâm cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, 
doanh nghiệp cũng cần nghiêm chỉnh 
thực hiện các quy định của pháp luật về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo đảm 
việc làm, quyền lợi, đời sống chính đáng 
cho người lao động, bảo vệ môi trường; 
hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước, 
quan tâm thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội để cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân hiểu, gắn bó hơn với doanh 
nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp 
trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh 
tế - xã hội phát triển.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí!

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
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Ông Vũ Tiến Quân chia sẻ, là người 
sống bằng nghề du lịch đã gần 3 
thập niên nhưng ông rất tiếc bởi 

phải đến mùa xuân Đinh Dậu 2017, lần 
đầu tiên ông mới được đặt chân đến cồn 
Đen. Ngay từ giây phút đầu tiên, nhìn 
từ xa, ông đã choáng ngợp bởi cồn Đen 
như một tấm thảm được dệt nên bởi ngút 
ngàn cây xanh. Dọc theo cồn cát là dải 
thông xanh, khu vực phía trong là thảm 
thực vật còn nguyên sơ, hệ sinh thái rừng 
ngập mặn ven biển độc đáo. Trên triền 
cát là những bông hoa muống biển, dưới 
mép nước những cây vẹt, bần, đước, sú... 
tạo thành “ngôi nhà xanh”, nơi trú ngụ 
của 500 loài động vật thủy sinh, cỏ biển và 
200 loài chim các loại, trong đó có nhiều 
loài chim quý hiếm được ghi trong sách 
đỏ thế giới như: cò thìa, mòng bể, rẽ mỏ 
thìa, cà trắng bắc… Với sự đa dạng đó của 
rừng ngập mặn, du khách có thể thỏa sức 
tìm hiểu thế giới thiên nhiên ven biển ở 
cồn Đen.

Cũng chính vì “sức hút” của cồn Đen 
mà Giám đốc Công ty Du lịch thương 
mại Khám Phá Mới Nguyễn Thanh Tâm 
(thành phố Thái Bình) đã chọn cồn Đen 
là địa điểm mời 125 giám đốc công ty kinh 
doanh trong lĩnh vực du lịch, lữ hành trong 
cả nước tới dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 
Công ty.

Bà Tâm cho biết: Không chỉ tôi mà 
giám đốc các công ty tham dự buổi lễ tại 
cồn Đen đều có chung nhận xét, so với các 
tỉnh lân cận nói chung và tỉnh Thái Bình 
nói riêng thì cồn Đen là điểm du lịch mới, 
hấp dẫn và ngày càng được đầu tư hoàn 
thiện, hệ thống giao thông đi lại thuận tiện. 
Đến cồn Đen, du khách vừa thỏa sức tìm 
hiểu thế giới thiên nhiên ven biển kỳ thú, 
tham gia các trò chơi dân gian đi cà kheo 
trên cát, chơi bóng đá, bóng chuyền trên 
bãi biển, được tự tay cào ngao, câu cá… Từ 
khu du lịch sinh thái cồn Đen, khách tham 
quan có thể đi dọc các xã ven biển, khám 
phá quần thể rừng ngập mặn với diện tích 
gần 4.000ha và thưởng thức món đặc trưng 
của người dân quê biển như: nộm sứa, gỏi 
nhệch, tôm, ghẹ, cá nướng, nước mắm 
Diêm Điền…

Tại khu du lịch sinh thái cồn Đen còn 
tổ chức các tua, các tuyến kết nối với các 
khu du lịch kế cận Đồng Châu, cồn Vành 
(Tiền Hải), các điểm du lịch dọc theo sông 
Trà Lý về thành phố Thái Bình, đi các điểm 
di tích lịch sử văn hóa đền, chùa, nhà thờ, 
khu thờ danh nhân văn hóa, du lịch đồng 
quê, đến các vùng trồng cây ăn quả, nuôi 
trồng thủy sản… để có thể thỏa mãn nhu 
cầu du ngoạn hết sức phong phú của du 
khách.

Vào những ngày nắng nóng của tháng 
7, chúng tôi có dịp về cồn Đen và trò 
chuyện cùng với những du khách trong 
và ngoài nước về đây tham quan, nghỉ 

phan anh

Du lịch cồn Đen
Đến Thái Bình tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng mà không tới cồn Đen (xã Thái Đô, huyện 

Thái Thụy) thì kết quả coi như là con số 0. Đó là khẳng định của ông Vũ Tiến Quân, nguyên Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần 
Du lịch Công đoàn Sơn La - doanh nghiệp từng có thương hiệu số 1 của du lịch Sơn La, được tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba, giải thưởng chất lượng quốc gia, cúp vàng thương hiệu Việt…

dưỡng. Đại diện cho nhóm khách đến từ 
thành phố Hải Dương, anh Hoàng Biên 
hào hứng: Những đợt sóng biển trắng xóa 
ào ạt xô bờ và dải thông xanh mướt đung 
đưa theo làn gió biển của cồn Đen giúp 
chúng tôi cảm thấy dịu mát, thanh thản 
bù lại không khí oi bức, ngột ngạt chốn đô 
thành.

Đặc biệt, khi thủy triều rút xuống, bãi 
cát mịn lại trở thành những sân chơi các 
môn thể thao như bóng chuyền, bóng 
đá… Khu du lịch sinh thái cồn Đen còn có 
cả bể bơi, hồ để khách tự bơi thuyền trải 
nghiệm cũng như đầy đủ các dịch vụ phụ 
trợ khác, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du 
khách.

Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc Công 
ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú 
Vũ Trung Kiên cho biết: Mục tiêu của Công 
ty không chỉ biến cồn Đen thành nơi tham 
quan, du lịch, nghỉ dưỡng có thương hiệu 
của Việt Nam mà cồn Đen cùng với cồn 
Vành, cồn Thủ sẽ hình thành một tam giác 
bảo vệ, tuyến đầu về an ninh quốc phòng 

cũng như che chắn bão từ biển vào đất liền 
cho các xã thuộc huyện Thái Thụy và Tiền 
Hải. Để làm được điều đó, ngoài nguồn 
vốn đầu tư còn phải có quyết tâm, ý chí, 
nghị lực rất cao. Để có được cơ ngơi như 
ngày hôm nay, ngay từ ngày đầu lấn biển, 
Công ty đã phải sử dụng đến 100 vạn khối 
đá và không biết cơ man nào cát, tre, gỗ… 
Còn nhân lực thì có thời điểm tôi phải thuê 
đến 400 - 500 nhân công thi công công 
trình. Ông Kiên cho biết thêm: Hiện nay, 
Công ty đã xây dựng xong hệ thống nhà 
hàng  ẩm thực, khu nhà nghỉ dưỡng tương 
đương 3 sao, khu giải trí karaoke, massage, 
quầy hàng lưu niệm, hồ câu cá có lều câu 
khép kín, trung tâm tổ chức sự kiện, khu 
vực rừng cắm trại và nghỉ qua đêm tại rừng 
ngập mặn… Thời gian tới, Công ty có kế 
hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng mới, hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng đã có nhằm phục vụ tốt 
hơn, bảo đảm sự hài lòng cho du khách khi 
đến cồn Đen. Theo đó, trước mắt du lịch 
cồn Đen sớm gia nhập các hiệp hội du lịch 
để tăng cường quảng bá tiếp thị, liên kết 

Cồn Đen (xã Thái Đô, 
huyện Thái Thụy) thuộc 
vùng dự trữ sinh quyển 
thế giới nằm cách trung 
tâm thành phố Thái Bình 
khoảng 35km dọc theo 
quốc lộ 39B về phía Tây. 
Được thiên nhiên ưu đãi 
ban tặng thảm thực động 
vật đa dạng, phong phú, 
với địa hình tương đối 
bằng phẳng tạo nên bởi 
dải cồn cát mịn dài khoảng 
3km, chiều rộng chỗ lớn 
nhất khoảng 700m, chỗ 
hẹp nhất là 450m, cồn Đen 
được mệnh danh là hòn 
ngọc xanh của đồng bằng 
sông Hồng, điểm đến lý 
tưởng cho du khách tham 
quan, du lịch sinh thái và 
nghỉ dưỡng.

giới thiệu trao đổi khách, tập huấn nghiệp 
vụ, học hỏi kinh nghiệm để hội nhập và 
phát triển; đầu tư khoanh bao bãi tắm, 
bảo đảm du khách được tắm biển thường 
xuyên, khắc phục những khiếm khuyết do 
cửa sông gây nên;  bổ sung, điều chỉnh đối 
tượng khách hàng, thu hút phục vụ các sự 
kiện như đại hội, hội nghị, hội thi, hội diễn, 
tập huấn, gặp mặt, đám cưới…
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Một thời nằm cánh võng đay
Kẽo cà kẽo kẹt nhà đầy tiếng kêu

Nghĩ thương thân phận mẹ nghèo
Lời ru mặn chát bao nhiêu nỗi buồn...

Một thời chiếc võng bạt sờn
Theo ta ngang dọc Trường Sơn những ngày

Mặc bom rơi với pháo bầy
Suối reo thay tiếng ru ngày mẹ ru...

Giờ nằm võng xếp đung đưa
Chập chờn giấc ngủ giữa trưa yên bình

Bùi ngùi nhớ thuở chiến binh
Mái tăng, cánh võng nặng tình sớm trưa.

Gió Lào Xiêng Khoảng cháy da (*)
Mưa tuôn thối đất Sầm Nưa bao ngày

Chặn giặc lùng, phá giặc vây
Biết bao đồng đội nơi này hy sinh

Cái thời bom đạn chiến tranh
Võng ru mình, lại theo mình... đất sâu (**)

Bây giờ hồn bạn nơi đâu
Rưng rưng võng mắc hai đầu nhớ thương.

Cánh võng

Mộc mạc chốn quê
Lại Tây Dương
Thành phố Thái Bình

Sinh ra và lớn lên ở làng Tường An, 
xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, một 
trong những cái nôi của phong trào 

cách mạng tại Thái Bình, những năm 
tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt của 
quân và dân ta, chàng thanh niên Lại Tây 
Dương cùng nhiều thanh niên xã Tân 
Hòa lên đường nhập ngũ. Được cử đi học 
lái xe 2 năm tại Trung Quốc, năm 1969 
ông trở về Việt Nam nhận nhiệm vụ lái 
xe tại nhà máy cơ khí B240, Cục Cơ khí, 
Bộ Giao thông Vận tải chuyên chở đồng 
đội, vũ khí, quân nhu, đạn dược… cung 
ứng cho mặt trận Thanh - Nghệ - Tĩnh 
(Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Đến 
năm 1972 ông được chuyển công tác về 
Ty Giao thông Vận tải sau đó được cử ra 
công tác tại Ban Quản lý bến xe khách 
Thái Bình, Công ty Vận tải đường sông 
Thái Bình và nghỉ hưu năm 2007. Từ đó 
đến nay, hàng ngày ông vui sống với bạn 
bè, những người trước đây vốn hoạt động 
trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo 
chí. CCB Lại Tây Dương chia sẻ: Được 
tiếp xúc với những nhà báo, đặc biệt các 
đồng chí nguyên là phóng viên của Báo 
Thái Bình như Minh Chuyên, Nguyễn 
Quang Điện, Nguyễn Đình Tuyến, Ngọc 
Tuyền giúp bản thân tôi học hỏi thêm 
nhiều kinh nghiệm quý báu. Để mỗi tác 
phẩm hay và phong phú kiến thức, tôi tỉ 
mẩn nghiên cứu cách viết của các phóng 
viên Báo Thái Bình, bản thân phải tự tìm 
tòi về dịch thuật, về lĩnh vực tâm linh, 
các lễ hội văn hóa, di tích lịch sử để từ đó 
có thêm những tác phẩm sát với thực tế 
cuộc sống người dân. 

Đã có hàng nghìn tác phẩm cộng tác 
với Báo Nhân Dân, Báo Thái Bình, Báo 
Nam Định, tờ tin CCB… nhưng có lẽ đối 
với CCB Lại Tây Dương được dồn trí lực 
của bản thân cống hiến cho Báo Thái 

Xa quê mấy chục năm rồi 
Tìm về chốn cũ gặp người ngày xưa

Một thời bày quán bán mua
Quả cay anh nhận, quả chua em cầm 

Nắng viền đỏ lựng ngoài sân 
Đời người ai biết mấy lần tương tư

Cánh cò chao trắng lời ru
Lang thang ngọn gió thổi từ nơi đâu 

Tưởng chừng đã bén duyên nhau
Nào ngờ tăm cá bóng câu nào ngờ 

Mai sau còn nhớ bây giờ 
Một lời người hẹn, ta chờ trăm năm 

Trông vời muôn dặm cách ngăn 
Sao thưa thớt bóng mảnh trăng lỡ làng 

Đừng coi thường chút lửa tàn 
Hớ hênh khơi dậy vẫn làm bỏng tay 

Người xây mộng chuyến đò đầy 
Ta về gom ngọn gió gầy mong manh 

Lời thề tiếc chẳng còn xanh 
Tìm ra bến trước, mà đành sang sau.

xuân nha
Thành phố Thái Bình

(*) Những địa danh ở Lào.
(**) Chiến sĩ hy sinh thường lấy luôn võng bạt để mai táng.

Lại Tây Dương 

Người tâm huyết 
với báo đảng 

tiến đạt

Bình là niềm vui không bao giờ dứt. Ông 
cho biết thêm: Từ ngày Báo Thái Bình 
phát triển thêm Báo Thái Bình điện tử, 
người dân được tiếp cận thông tin nhanh 
nhạy hơn. Mỗi chuyên mục, bài viết là 
một góc nhìn của phóng viên gắn liền với 
cuộc sống người dân, vì thế tôi mong các 
nhà báo cần công tâm, giữ vững tôn chỉ, 
mục đích của tờ báo, có thêm những tác 
phẩm mang tính phát hiện, đấu tranh với 
nạn tham nhũng, tiêu cực, cửa quyền, 
kịp thời biểu dương những điển hình, cá 
nhân có thành tích, đóng góp xây dựng 
quê hương. 

Trưởng thành từ quân ngũ, CCB Lại 
Tây Dương luôn gắn bó với Đảng, với 
tiếng nói của nhân dân, ông quan niệm 
mỗi lần chắp bút là một lần góp phần xây 
dựng tờ báo đảng. CCB Lại Tây Dương 
không giấu nổi vui mừng khi Báo Thái 
Bình điện tử ngày càng được đổi mới và 
hoàn thiện hơn. Ông mong muốn trong 
thời gian tới sẽ có thêm những tin, bài, 
video clip phản ánh chân thực hơi thở 
cuộc sống. Độc giả hiện nay thích những 
bài viết ngắn, đúng và đủ thông tin, có 
thêm nhiều hình ảnh vì thế cần có những 
bức hình không chỉ đẹp mà còn phải 
“đắt”, thể hiện được chiều sâu của tác 
phẩm. CCB Lại Tây Dương chia sẻ thêm: 
Người làm báo điện tử đòi hỏi nhanh 
nhạy với công nghệ thông tin, phải đồng 
cảm với nỗi lo của người nông dân, thấu 
hiểu được khó khăn và phản ánh được 
những khó khăn, bất cập đó. Khởi động 
mỗi ngày mới của CCB Lại Tây Dương là 
việc đọc Báo Thái Bình điện tử cũng như 
đón đọc báo giấy. Việc đón đọc và gửi bài 
cộng tác với Báo Thái Bình vừa là niềm 
vui vừa là kênh thông tin về quê hương và 
còn là nơi giúp ông gửi gắm những tình 
cảm, suy tư của mình.

Hơn 40 năm cộng tác với Báo Thái Bình, chứng kiến sự lớn 
mạnh và đổi thay từng ngày của tờ báo, cựu chiến binh (CCB) - 
nhà thơ Lại Tây Dương không giấu nổi vui mừng. Bản thân ông 
luôn trau dồi kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm để mỗi khi bài 
thơ, câu chuyện của ông được đăng trên Báo Thái Bình thì độc giả 
lại nhớ tới một con người nhiệt huyết, nặng lòng với báo đảng. 



5Chuû nhaät, ngaøy 13/8/2017

Truyện ngắn của đào mạnh long
Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Quầng sáng nhờ nhợ đỏ của bóng 
đèn quả nhót bị bóp nghẹt đến 
thoi thóp bởi bàn tay bóng đêm 

to phè gân guốc. Ngoài vườn, bụi chuối 
tiêu rùng mình lách tách mỗi khi lưỡi 
gió sắc lẹm liếm qua. Tiếng muỗi vo ve 
bè phối với tiếng mọt dấm dẳn trong 
thành giường giăng lê thê bản nhạc não 
nề. Đêm đặc quánh rót đầy vào hốc mắt 
Lành. Chị nằm co quắp, hai đầu gối chạm 
đến tận bầu ngực, mảnh chăn mỏng vắt 
ngang qua bụng. Có tiếng gọi thều thào 
từ chiếc giường kê góc buồng:

- Con ơi, cho mẹ ngồi dậy! Con ơi… 
Đó là mẹ chồng Lành. Lọ mọ bưng 

thúng sắn dây vừa mới dỡ sau vườn, bà 
ấy bị trượt chân ngã ở bờ giếng, nằm 
liệt giường suốt cả tháng nay. Cái hôm 
đó, mấy cô, mấy bác đi chợ sớm ngang 
qua dậu dâm bụt thoáng thấy cánh tay 
bà tím ngắt huơ huơ, hớt hải chạy sang 
gọi vợ chồng Lành. Người ta xì xèo bà bị 
giời đày vì ác nghiệt với con dâu. Mỗi lần 
nhắc đến Lành là ai cũng xuýt xoa: “Cả 
cái làng Cổ này không ai khổ bằng con bé 
ấy”. Chị chẳng có được một cái đám cưới 
như bao người phụ nữ khác vì không 
môn đăng hộ đối. Từ bé Lành đã bị đám 
bạn chăn trâu dè bỉu: dân ngụ cư, lai lịch 
không rõ ràng. Lành chưa một lần được 
nhìn thấy mặt bố, cũng chưa một lần 
dám hỏi mẹ về bố, một mình mẹ địu sáu 
anh chị em đi qua những ngày đói khát. 
Ngày cưới, bố chồng ném bàn ghế phông 
bạt ra ngõ, mẹ chồng dọa từ mặt con trai, 
chỉ mình anh chèo đò qua sông, dắt chị 
bụng mang dạ chửa, quệt ngang nước 
mắt về nhà chồng. Chị như người thừa 
trong gia đình ấy, loanh quanh trong nhà 
ngang, bữa nào cũng nhõn một bát cơm 
cháy với dĩa muối trắng, thỉnh thoảng 
anh giấu mẹ dúm cho miếng tóp mỡ, 
mấy ngọn bí luộc hay con cá diếc nấu. 
Chị tém nước mắt quay đi khi nhìn tô 
cơm rưới nước kho thịt của con chó mực 
chỏng chơ cửa bếp.

Khi đứa con gái đầu lòng còn đỏ hỏn, 
bố mẹ chồng đuổi hai vợ chồng Lành: 
“Đi cho khuất mắt để căn nhà ngang 
cho thằng Tân cưới vợ”. Chị chạy vạy vay 
mượn khắp nơi, bán cả đôi hoa tai - của 
hồi môn mẹ cho ngày về nhà chồng mua 
mảnh đất của một người bà con xa. Có 

một túp lều tranh vách đất lọt thỏm, mái 
thủng lỗ chỗ, nắng đổ xiêu đổ vẹo, mưa 
trút ào ào ướt nhẹp ổ rơm, nửa đêm anh 
đội giông giật trèo lên mái giăng mảnh 
áo mưa che chỗ nằm. Có con ngõ sâu 
hun hút, bờ tre thay tường, chẳng cửa 
nả gì. Chị không có sữa phải chạy khắp 
xóm gõ cửa những nhà có đàn bà ở cữ xin 
từng bữa cho con. Cái vị đắng nghét của 
nắm lá ngải luộc - chị thò tay qua hàng 
rào hái trộm vườn bà Tâm hay chát cứng 
lưỡi sung xanh chấm muối lót lòng ngày 
giáp hạt in lằn tâm can chị. Có hôm hai 
vợ chồng đau bụng trối chết vì ăn phải 
đám rau muống mươn mướt bờ ruộng 
dính thuốc trừ sâu.

Một hai giờ sáng, chị gò lưng đạp 
xe thồ rẽ đêm hơn chục cây số lên chợ 
huyện rồi chở hai sọt hoa quả nặng về 
chợ hôm khi trời mới lấm lem ánh ban 
mai. Ghi đông xe tòng teng gói cơm nắm 
muối vừng và chai nước mưa. Thế mà mẹ 
chồng dựng ngược: “Con Lành ăn hàng 
ăn quà ở chợ rồi để chồng con ở nhà đói 
mửa mật”. Rồi bà xúi anh đánh chị gãy 
hai cái răng. Lành vập mặt vào ghi đông, 
máu tứa ra từ khóe miệng nhểu xuống 
cổ, ướt đẫm ngực áo. Chị ú ớ mấy tiếng 
rồi lao đao ngã dúi dụi xuống sân, xe thồ 
đổ chỏng vó, hoa quả lăn lông lốc. Anh 
quýnh quáng, mặt mày xanh lét còn mẹ 
chồng vẫn gân cổ: “Không chết được 
đâu”. Nhòe nhoẹt bóng cô Loan hàng 
xóm vò nắm lá nhọ nồi nhét vào miệng 
Lành, chú Tám bế xốc chị lên vai chạy 
đến trạm xá. Đến giờ, những chiếc răng 
khác cứ đổ nghiêng về khoảng trống của 
hai chiếc răng gãy rồi lung lay rụng dần...

Sinh hai đứa con Lành đều làm quần 
quật đến tận ngày vỡ ối nên chúng cứ èo 
oặt xanh xao, ốm đau liên miên. Đứa con 
trai níu gấu quần chị nước mắt nước mũi 
nhoe nhoét: “Bà nội cấm bọn thằng cu 
Việt, con bé Bích chơi với con… Bà bảo 
phải tránh xa con không bị lây bệnh ho 
lao…”. Chị buông nia sắn khô tung tóe 
ngồi thụp xuống, đứa con rẳng rớt lọt 
thỏm trong lòng. Chị cắn chặt vào môi 
đến bật máu để giọt nước mắt không 
bật thành tiếng khóc. Đứa trẻ lên bốn 
lên năm có tội tình gì đâu! Vội vàng giấu 
hoa quả khi thấy bóng nó nhấp nhô sau 
bờ tường hoa đầu ngõ, ừ thì không sao, 

chia kẹo bánh cho đám cháu xếp hàng 
khoanh tay mà chừa nó ra, ừ thì cũng 
chẳng sao… Nhưng nỡ lòng nào ném 
lời cay nghiệt như thế vào một đứa trẻ. 
Ánh mắt trong leo lẻo ngước lên và câu 
hỏi “con không bị ho lao đâu mẹ nhỉ” cứ 
xoáy sâu vào tim chị đến nghẹt thở.

tai, nhắm nghiền mắt, nằm im thin thít. 
Gọi mấy lần không có tiếng đáp, thế là bà 
ấy chửi, chửi Lành, rủa hai đứa con Lành 
rồi lôi cả mẹ ruột và người bố chưa bao 
giờ biết mặt của Lành ra nhiếc móc. Vừa 
chửi bà ấy vừa đập chan chát vào thành 
giường. Chị đã thuộc nằm lòng tràng chửi 
lê thê ấy suốt bao năm tháng làm dâu. 
Nhưng giờ đây, chị thấy thương hơn là 
giận mẹ chồng. Đẻ cả chục đứa con mà 
vò võ một mình khi gần đất xa trời. Người 
chết trẻ, kẻ trong tù vì buôn lậu, đứa đi 
xuất khẩu lao động bặt vô âm tín, cô con 
gái út theo chồng tha hương, đứa bận làm 
ăn trên thành phố gửi về một cục tiền, 
đứa ở ngay xóm trên mà dăm bữa nửa 
tháng mới tạt sang thăm hỏi qua quýt. 

Cứ bốn giờ sáng, tiếng lợn rống eng éc 
từ lò mổ của lão Côi tít chân đê vẩn theo 
gió vọng vào trong xóm, Lành trở dậy. 
Bưng ngọn đèn dầu lập lòe, chị dò dẫm 
trong sương đêm lạnh ken dày khoảng 
sân rêu xanh trơn trượt. Lành lụi cụi đầu 
hồi nhà, vẩy từng thanh củi cho ráo nước 
đem chất bếp đặt nồi cháo thịt bằm và 
đun một ấm nước nóng. Lá chuối khô, lá 
dừa khô cháy rột rẹt, củi ẩm xì sùi bọt xèo 
xèo, khói hăng hắc cay xè. Lửa bập bùng 
hắt bóng chị chênh chao trên vách bếp 
rộp vữa loang lổ, bồ hóng bám đen ngòm. 

“Ò ó o…” - một tiếng gà gáy trồi lên 
giữa mênh mang tĩnh lặng, bắt nhịp cho 
cả một dàn hòa tấu đón bình minh. Có 
tiếng trong thanh, tươi tắn, có tiếng khàn 
khàn đùng đục, có chú gà giọng ngân nga 
luyến láy, chú gà khác thì tiếng gáy đứt 
gãy, thô ráp, anh trống choai kiêu bạc, 
sang sảng, cậu gà nòi tơ học gáy cũng gân 
cổ te te... Cả xóm nhỏ chen chúc, rộng 
vang tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy khuấy 
loãng bóng tối, khêu ban mai ửng hồng 
ngọn tre. Lành mở cánh cửa sổ để nắng sà 
vào hong mùi người ốm. Chị búi tóc cho 
mẹ chồng gọn gàng sau gáy, khăn ấm lau 
mặt, chân tay cho bà. Chị lẳng lặng thổi 
nguội và bón từng thìa cháo, thi thoảng 
lấy khăn chấm chấm cháo dây tèm lem 
miệng bà.

Lành chầm chậm đẩy chiếc xe lăn ra 
thềm buông rủ hương hoa cau, mẹ chồng 
ngồi nhỏ thó, đầu ặt sang một bên. Đàn 
chim sẻ tha nắng lích chích trên ngói nâu. 
Gió đếm sợi tóc bạc phất phơ hai mái đầu.

Q

Những vết thương ấy 
trong lòng Lành còn tươi 
nguyên máu rỉ như vừa 
mới hôm qua… 

Lành
Lành vịn tay vào bờ tường lê người 

ra mép giường, những ngón chân cáu 
vàng bấu chặt xuống đất lạnh ngắt. Chị 
đỡ mẹ chồng ngồi dậy, kê cái gối vào 
thành giường để bà dựa lưng. Vài sợi ánh 
trăng nhợt nhạt, gầy nhom lách qua khe 
hở cánh cửa sổ loang lổ trên mái tóc xõa 
xượi phủ kín mặt bà. Mùi khăn khẳn của 
bô nước tiểu chân giường quyện với mùi 
ngai ngái của thuốc tây vương vất mùi 
người ốm khiến chị chếnh choáng. Chị 
kéo tấm chăn đắp lên bụng bà rồi lẳng 
lặng trở ra. Tiếng chó sủa ma dấm dẳn 
khô khốc vọng từ phía nghĩa địa. Lành 
thấy bang bang sốt, hai bên thái dương 
giật giật, trống ngực đánh thậm thịch, gai 
lạnh chạy dọc từ sau gáy xuống chân tay, 
chiếc giường như sóng vỗ dập dềnh, khó 
thở, nôn nao. Cả tuần nay thức trông nom 
mẹ chồng, ban ngày đi phụ vữa, hai mắt 
chị sâu hoắm như cái giếng, vật vờ như 
bóng ma. Hôm qua bê có chồng gạch sáu 
viên mà ngã dúi dụi vào đống cát, mũi 
miệng đầy cát. Lành thò tay dưới gối lấy 
lọ dầu gió day day lên thái dương. Vừa đặt 
lưng xuống giường được mươi, mười lăm 
phút lại nghe tiếng gọi vọng ra: “Con ơi, 
đỡ mẹ nằm xuống, ngồi lâu mẹ mỏi lưng 
quá!”. Lành lập cập xỏ đôi dép lê, hai mắt 
tối sầm lại, chân run rẩy, gục vào tường 
một hồi mới hoàn hồn. Đêm nào chị cũng 
quay mòng mòng với cả chục lượt như 
thế.

Có lần, Lành quay mặt vào tường, kéo 
mảnh chăn trùm kín đầu, ghì chặt lấy hai 
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quang viện

Thấm thoắt đã ngót bốn chục năm 
kể từ ngày bước chân vào chốn cửa 
thiền “ăn mày lộc Phật”, chị Bùi 

Thị Đoán (pháp danh Thích Đàm Đoán) 
quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà giờ 
đã là sư thầy trụ trì chùa Văn, một ngôi 
chùa nhỏ nằm khuất nẻo trong góc làng 
quê ven sông. Cuộc đời chị thăng trầm 
muôn nỗi, từ một thiếu nữ xinh đẹp, nết 
na, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của 
Tổ quốc “Đâu cần thanh niên có, đâu khó 
có thanh niên”, không chịu “thua chị, 
kém em” trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, năm 1965, chị đã đăng ký 
gia nhập thanh niên xung phong đi lấp hố 
bom, xây dựng cầu đường phục vụ chiến 
đấu. Chị bị thương và bị nhiễm chất độc 
hóa học nặng lại có thời gian công tác 
trong bệnh viện nên chị hiểu chị không 
nên lập gia đình vì hệ quả là rất nan giải.

Rời thanh niên xung phong được 
xếp hạng thương binh 4/4 cộng với tình 
trạng sức khỏe yếu do nhiễm chất độc 
hóa học chị Đoán được tạo điều kiện 
chuyển ngành về Phòng Y vụ của Bệnh 
viện Việt Bun (nay là Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh). Công việc không có gì vất vả nhưng 
do hậu quả nhiễm chất độc hóa học nên 
đầu óc chị cứ căng ra trời đất như tối sầm 
lại. Nhìn vào tập bệnh án mà chị cảm 
thấy những con chữ loằng ngoằng nhảy 
múa. Đôi khi đang làm việc chị bỗng sa 
sầm mặt mũi, người choáng váng, loạng 
choạng đứng không vững, ngã vật ra nền 
nhà. Đồng nghiệp có người biết bệnh sử 

Cửa thiền làng Văn Sư thầy Thích Đàm Yên, trụ trì chùa Lê, 
xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà

Năm 1990 tôi 
gặp sư thầy Thích 
Đàm Đoán lúc ấy 
vừa mới ở thanh 
niên xung phong 
chuyển ngành rồi 
về chùa Vân xin 
nhà chùa đi tu. Vì 
tôi cầu giới thanh 
văn trước nên được 

thầy chùa cho làm anh, Đoán làm em. Lúc 
đó Đoán gầy gò, nhỏ thó, nhìn rất thương. 
Được cái, Đoán chịu thương, chịu khó lại 
thông minh nên tiến bộ rất nhanh. Không 
lâu sau đó Đoán được thầy chùa giới thiệu 
đến chùa Văn, tôi cũng rời chùa Vân đến 
tu ở chùa Lê. Bây giờ Đoán đã lên chức 
sư thầy trụ trì chùa Văn. Thầy Đoán vốn 
là thanh niên xung phong chẳng may gặp 
cảnh khó nên theo đấng từ bi, tu hành 
khổ hạnh nhưng cảm nhận của nhà chùa 
là thầy Đoán vẫn luôn toát lên ý chí tự lực, 
tự cường, sống tốt đời, đẹp đạo.

Bà Nguyễn Thị Nhuần, Hội trưởng Phật 
giáo thôn Văn, thị trấn Hưng Nhân, huyện 
Hưng Hà

Thầy Đoán về 
chùa làng tôi cũng 
lâu lắm rồi, tôi 
không nhớ rõ năm 
nào chỉ biết rằng 
khi cụ chùa về nơi 
cực lạc thầy Đoán 
tiếp quản ngôi 
chùa đổ nát sau 
chiến tranh và thiên 

nhiên tàn phá. Thầy sống tằn tiện lắm, 
lương không có, chỉ có phụ cấp nhỏ nhoi. 
Ban ngày đào đất, đêm đêm thầy đóng 
gạch dưới ánh trăng, người gầy đen, nhỏ 
thó trông thương lắm. Dân làng chúng tôi 
thấy vậy cũng bảo nhau giúp thầy. Người 
có công giúp công, người có của giúp của, 
dân làng chúng tôi đùm bọc thầy Đoán xây 
dựng lại nếp chùa làng tuy nhỏ bé nhưng 
cũng khang trang.

Ông Đỗ Văn Tam, người làng Văn, thị 
trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

Tôi nay đã 
ngoài bảy mươi, 
trạc tuổi sư thầy 
Thích Đàm Đoán. 
Sư thầy cương trực, 
thẳng thắn nhưng 
cũng rất từ bi, hỉ 
xả. Sư thầy sống 
trong cảnh khó 
khăn lại nuôi thêm 

một cháu gái con một đồng đội bị nhiễm 
chất độc da cam/Điôxin, cháu không 
được khôn nên cuộc sống càng thêm khó 
khăn. Sức khỏe của sư thầy bị ảnh hưởng 
thương tật chiến tranh và chất độc hóa 
học nên cũng không được tốt lắm.

Chiến tranh đã cướp đi cái quyền thiêng liêng được làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ ấy. Trở về 
làng sau những năm tháng phục vụ trong thanh niên xung phong thì cha mẹ đã mất, anh em mỗi 
người một phương, bản thân bị nhiễm chất độc hóa học lại thêm thương tật chiến tranh nên người 
chị gầy đen, nhỏ thó, mắt mờ, tai ù đặc, chị lang thang phiêu bạt từ làng nọ sang xã kia, bước chân 
xiêu vẹo dưới cái nắng mùa hè quay quắt đã đưa chị đến ngôi chùa nhỏ ven đê sông Hồng thuộc 
xã Phú Sơn nay là thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà. Vị sư trụ trì chùa Vân lúc đó đã quá già 
yếu mở cửa từ bi đón chị vào…

của chị thì cảm thông, chia sẻ, có người 
không hiểu nhìn chị nguýt dài: Cái loại 
lười làm thích ăn chơi, giả vờ. Chị nghe 
thấy mà buồn tê tái. Chị đã khóc, khóc rất 
nhiều. Đêm nằm quạnh hiu trong gian 
phòng nhỏ khu tập thể bệnh viện, qua 
khe cửa, chị nhìn thấy những căn phòng 
kế bên lửa ấm tình yêu lứa đôi đầy ắp 
tiếng cười trẻ thơ, chị thấy đau nhói trong 
tim. Thiên chức làm vợ, làm mẹ của chị 
đã bị giặc Mỹ cướp mất. Chị khao khát 
đến cồn cào. Nhưng, duyên phận chẳng 
chiều. Chị buông tiếng thở dài hàng đêm. 
Rồi một hôm, trong ca trực đêm đông giá 
lạnh, chị bỗng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt 
của hài nhi phát ra từ góc cầu thang. Linh 
cảm mách bảo chị có điều chẳng lành, chị 
đi đến góc cầu thang và nhìn thấy một 
bọc vải nhỏ đang cựa quậy. Một sinh linh 
bé bỏng được quấn khăn vội vã, có một 
mảnh giấy chữ viết run rẩy: “Em còn rất 
trẻ, lỡ dại. Em không thể nuôi nổi cháu. 
Rất mong lòng hảo tâm của các bác sĩ. Mẹ 
nghìn lần xin lỗi con”. Chị nhìn quanh 
chợt thấy một cô gái còn rất trẻ nấp sau 
cánh cửa nhìn chị bế hài nhi lên rồi đột 
ngột bước nhanh vào màn đêm lạnh giá. 
Chị hiểu. Cuộc đời thật trớ trêu, người 
khao khát được làm mẹ thì lại bị tước mất 
quyền, kẻ được thiên chức ấy lại tìm cách 
chối bỏ. Chị bế cháu vào phòng trực gọi 
bác sĩ cùng các đồng nghiệp khác trong 
kíp trực thông báo vụ việc. Sau khi kiểm 
tra tình trạng sức khỏe của cháu bé, mọi 
người khuyên chị nên đưa cháu bé đến 

Khoa Sản nhi nuôi dưỡng. Chị khóc. Nước 
mắt của người phụ nữ muốn làm mẹ như 
ứa ra từ suối nguồn. Cảm thông tình cảnh 
chị, mọi người ôm lấy chị động viên, an 
ủi, còn chị, chị cứ để những giọt nước 
mắt xót xa, nóng hổi lăn dài trên gò má 
đã sớm cằn khô. Chị ôm chặt đứa con bị 
bỏ rơi vào lòng, ẵm về nuôi. Nhưng cháu 
bé quá yếu, chị lại không có sữa, điều 
kiện chăm sóc lúc bấy giờ cũng hết sức 
khó khăn nên chẳng bao lâu cháu bé đã 
bỏ chị ra đi. Quá buồn, chị xin nghỉ việc 
về quê. Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn 
cứ bám riết lấy cuộc đời chị. Cha mẹ chị 
liền kề mấy năm “dắt díu ra đi khuất núi”. 
Anh em chị mỗi người một nơi. Chị bơ vơ 
một mình giữa chốn làng quê yên bình 
xưa kia gắn với tuổi thanh xuân đong đầy 
ước mơ, hoài bão và chị bỗng trở thành kẻ 
không nơi nương tựa, bấu víu. Chị bỏ nhà 
tìm đến cửa Phật nương nhờ. Chị đi, bước 
chân trần không dép ứa máu dẫn chị đến 
với sư trụ trì làng Đặng, một thời gian chị 
lại đến chùa Vân làm tiểu, nhà sư trụ trì 
chùa Vân thấy bên chùa Văn cụ chùa kiết 
già nên giới thiệu chị sang chùa Văn và từ 
đấy chị trao trọn số phận của mình chốn 
cửa thiền làng Văn. Chùa Văn nhỏ bé, 
xuống cấp nghiêm trọng do phong hóa 
và do chiến tranh tàn phá. Chị bắt tay xây 
dựng lại chùa, xắn tay áo tự đào đất, tự 
đóng gạch, tự nung vôi, đào cát quyết tâm 
xây lại nếp chùa. Ý chí quyết tâm của chị 
lay động lòng trắc ẩn của nhân dân trong 
làng, ngoài xóm, rồi như rết nhiều chân, 

người góp công, góp của cùng chị xây 
dựng nếp chùa nhỏ nhưng không kém 
phần khang trang, tôn kính.

Đã ngoại bảy mươi niên, cái tuổi “xưa 
nay hiếm” chị vẫn miệt mài đi trên con 
đường hạnh ngộ, ước mong giản dị cầu 
cho quốc thái dân an, đem điều thiện gieo 
lên mọi oán hờn. Chị nhủ thầm: “Hải đáo 
vô biên thiên thị ngạn/Sơn đăng tuyệt 
đỉnh tuyết vi phong”, nghĩa là: “Biển đến 
không bờ thì trời thành bến/Núi lên tận 
đỉnh thì tuyết biến thành nóc nhà”.

Chùa Văn, nơi chị Bùi Thị Đoán (pháp danh Thích Đàm Đoán), cựu thanh niên xung phong C895 tu hành Phật pháp.
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(còn nữa)

Bức thông điệp lịch sử
Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Kỳ 18: Thần tốc tiến quân

Được hai Mỹ đưa đường, Trung 
đoàn 27 thẳng tiến, hòa nhập 
cùng các đơn vị bạn vừa đi vừa 

chiến đấu.
Phía trước cầu Vĩnh Bình cách Sài Gòn 

10km, 30 chiếc xe tăng của quân ngụy 
chụm lại cản phá giữa cầu. Quân giải 
phóng tiến lên đánh xe tăng để mở đường.

Một quả đạn rơi cạnh người chiến sĩ, 
đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc, Trung 
đoàn 27 nhanh chóng nằm úp lên, che đạn 
cho đồng đội. Đạn nổ Hoàng Thọ Mạc đã 
hy sinh. 

Xe tăng bị địch bắn cháy nằm gục hai 
bên cầu. Đoàn quân tiếp tục tiến lên không 
kịp chôn cất, mai táng. Chiếc xe tăng của 
Trung đoàn 27 chở cả xác Hoàng Thọ Mạc 
trên xe tiến về thành phố. Có người đồng 
đội hy sinh nằm trên xe, tinh thần các 
chiến sĩ càng xả thân, quyết chiến.

Các chuyên gia quân sự Mỹ và chuyên 
gia nước ngoài, được chứng kiến những 
năm cuối cùng của của chiến tranh Việt 
Nam. Họ bình luận.

Người Mỹ biết rằng không thắng nổi 
quân đội Bắc Việt, họ rút quân về nước. 
Quân lực Việt Nam cộng hòa đánh cho 
mình, thực chất là đánh thay quân Mỹ, 
thay xác chết người Mỹ. Họ không còn sức 
mạnh đồng minh. Họ chiến đấu không vì 
cái gì hết.

Khi quân đội miền Bắc đã đánh tới Sài 
Gòn, quân Việt Nam cộng hòa đã mất quá 
nửa. Họ không cản nổi sức mạnh của đối 
phương. Tây Nguyên bỏ chạy. Sài Gòn thất 
thủ là điều không tránh khỏi. 

Đây là một cánh quân ngụy chốt giữ 
vùng chiến thuật tại cửa ngõ phía Nam Sài 
Gòn khi quân giải phóng chưa tới.

Ở một cung đường tiến quân khác, 
Quân đoàn 2 đang thần tốc băng qua. 
Xe tăng vượt chướng ngại vật lao về phía 
trước.

Vào chiến trường xưa, cựu binh Quân 
khu 5 tới thăm một địa điểm tập kết trên 
đường ra trận, chuẩn bị cho chiến dịch.

Vượt hàng trăm ki-lô-mét, các hướng 
tiến quân từ các phía tới địa điểm hội quân 
ngày càng hùng hậu.

Quân ngụy tại địa điểm mai phục tiến 
ra chặn đánh. Lực lượng quân giải phóng 

phản công đánh bại. Đồng bào các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt nổi 
dậy giành quyền làm chủ. Lực lượng vũ 
trang các địa phương dồn dập tấn công 
bao vây quân ngụy.

Nhà báo Mỹ Christopher nhiều năm 
viết bài, đưa tin ở chiến trường miền Nam 
Việt Nam, ông bình luận.

Tôi không tin họ có thể cố thủ được 
lâu. Khi người Mỹ còn hệ thống quân sự 
dày đặc tại Việt Nam, sức mạnh là bao 
trùm. Thiết bị chiến tranh hiện đại cùng 
đội quân viễn chinh hơn nửa triệu người, 
còn phải bỏ cuộc. Quân đội Việt Nam 
cộng hòa đơn độc chống đối là ngu xuẩn. 
Chết chóc thật vô nghĩa.

Đại tá Vũ Thính nguyên Tiểu đoàn 
trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 219. Suốt 
18 ngày ông cùng đơn vị vừa hành quân 
vừa thu dọn chướng ngại vật cản đường 
dọc 11 tỉnh miền Trung. Đơn vị ông đã 
làm 40km đường tránh, bảo đảm cho hơn 
3 vạn bộ đội, 2.500 xe pháo các loại vượt 
qua an toàn. Nhớ một lần bắc cầu cho bộ 
đội vượt sông, ông Thính cho biết: Khi đội 
hình thọc sâu đang thẳng tiến, quân ngụy 
ngăn cản bằng cách bắn phá cây cầu trên 
sông Buông gần tổng kho Long Bình. Bộ 
Tư lệnh Quân đoàn 2 ra lệnh cho xe tăng 
và pháo binh bắn kiềm chế. Giao cho Sư 
đoàn 304 vượt sông đánh yểm trợ Tiểu 
đoàn 3 khắc phục cây cầu cho bộ đội sang 
sông.

Đây là một trong những tốp lính ngụy 
bị Quân đoàn 2 chặn đánh.

Vừa tháo chạy, quân ngụy vừa tổ chức 
lực lượng chốt giữ chống trả. Pháo binh 
quân giải phóng di chuyển theo đội hình 
hành quân, cơ động chiến đấu nã đạn vào 
các mục tiêu quân ngụy cản đường.

Các cánh quân từ nhiều hướng tiếp 
tục băng lên. Con đường tới dinh Độc Lập 
đang chờ phía trước.

Tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ Sài 
Gòn bị bẽ gãy, trước tình thế không thể cứu 
vãn nổi, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ 
chức đưa phó tổng thống Trần Văn Hương 
lên thay.

Trang sử cũ đã khép lại: Trần Văn 
Hương nhân vật ít có khả năng nói chuyện 
được với phe đối lập. Lực lượng thứ ba đã 
nhanh chóng dàn xếp nội các, đưa tướng 
Dương Văn Minh lên làm tổng thống. 

Cuộc tấn công của quân giải phóng 
ngày càng áp sát Sài Gòn. Các quân binh 
chủng từ nhiều hướng tiếp tục tiến lên.

Lực lượng quân ngụy được huy động 
dồn tới cản đường tiến quân. Chúng tập 
trung co cụm, cố sức chống cự. Quân 
giải phóng chặn đánh, bao vây tiêu diệt 
phần lớn quân ngụy, vừa tấn công vừa mở 
đường cho các đơn vị xốc tới. 

Trên hướng tấn công phía Đông thành 
phố, quân giải phóng tiêu diệt căn cứ Long 
Thành, Trảng Bom, căn cứ Nước Trong. 

Hướng Tây Nam cắt đứt các tuyến 
đường địch phong tỏa. Các đơn vị đặc 
công luồn sâu đánh chiếm những cứ điểm 
xung quanh Sài Gòn.

Các điểm quân ngụy nống ra phản 
công, quân giải phóng chặn đánh quyết 
liệt. Cuối tháng 4 hầu hết các cứ điểm 
phòng ngự của ngụy quân đều bị tiêu diệt.

Ngày 18/4/1975 không quân Việt Nam 
thuộc quân giải phóng đã dùng máy bay 
chiếm được của quân ngụy ném bom sân 
bay Tây Sơn Nhất và một số mục tiêu khác.

Thời gian như siết lại, hệ thống đường 
bộ đường sông bao quanh Sài Gòn đều bị 
quân giải phóng phong tỏa.

Trên đà chiến thắng quân giải phóng 
tổ chức nhiều đợt tấn công, lần lượt đánh 
chiếm các mục tiêu bao quanh thành phố.

Các binh chủng xe tăng, pháo binh, cơ 
giới bộ binh phối hợp, bao vây nã súng vào 
các mục tiêu chống cự.

Với phương châm đánh tiêu diệt từng 
bộ phận độc lập, không cho chúng cơ hội 
rút về Sài Gòn. Chia cắt quân ngụy, đánh 
xóa sổ từng đơn vị.

Tiến công tiêu diệt các đơn vị quân 
ngụy ở lân cận thành phố. Đánh mở đường 
cho đại quân tiến vào chiếm các mục tiêu 
đầu não của địch trong nội thành.

Các lực lượng biệt động, đặc công luồn 
sâu đánh chiếm trước các mục tiêu quan 
trọng, chuẩn bị đón các cánh quân đang 
tiến sát vào Sài Gòn.

Giáo sư sử học người Mỹ Paul Atwood 
ông có nhiều năm nghiên cứu về chiến 
tranh Việt Nam bình luận: Thế và lực giữa 
hai phía quá chênh lệch. Quân đội miền 
Bắc đã tập hợp tới 15 sư đoàn và rất nhiều 
trung đoàn, lữ đoàn độc lập khác để bảo 
đảm áp đảo đối phương. Trong khi phía 
Việt Nam cộng hòa quân số chết trận và bỏ 
ngũ đã mất quá nửa. Làm sao họ có thể lật 
ngược được thế cờ. Cuộc chiến tiếp diễn là 
ngu xuẩn. Cái giá phải trả càng không nhỏ.

Theo nhà sử học người Mỹ, 15 sư đoàn 
quân Bắc Việt cùng một ý chí tấn công. Họ 
có đủ sức mạnh để chiến thắng. Thời cơ 
đã tới gần. Cơ hội giải phóng đang mở ra 
ở phía trước.

Ngày 29/4 cuộc tổng tấn công của quân 
giải phóng đồng loạt đánh chiếm các mục 
tiêu trên đường tiến quân.

Chiếm căn cứ Đồng Dù, tiêu diệt sư 
đoàn 25 ngụy mang tên sư đoàn tia chớp 
nhiệt đới. Bắt sống tư lệnh sư đoàn Lý 
Tòng Bá.

Những ngày cuối cùng của chiến dịch, 
các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng: 
Tình thế không thể đảo ngược. Việc tấn 
công của quân giải phóng nhằm kết thúc 
cuộc chiến tranh là tất yếu. Quân Việt 
Nam cộng hòa và người Mỹ biết điều đó 
mà không thể cứu vãn. Họ đã tính đến 
chuyện sau cuộc chiến họ làm gì, nhưng 
vô vọng.

Quân giải phóng đánh chiếm căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, phía sau là cuộn khói bốc ra từ những chiếc máy bay bị phá hủy, ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu
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chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận 
được gần 40 tin, bài của các cộng tác 
viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự - chính 
trị nổi bật, đáng chú ý là loạt bài khẳng 
định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 
Tháng Tám, những thành quả to lớn do 
Đảng lãnh đạo 72 năm qua sau khi Cách 
mạng thành công. Bài “Đổi mới với tinh 
thần của Cách mạng Tháng Tám”, cộng 
tác viên Nguyễn Bá Côn viết: “Thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), cán 
bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình 
đang tích cực phát triển kinh tế tập thể 
và kinh tế tư nhân, đẩy mạnh xây dựng 
nông thôn mới và văn minh đô thị. Tỷ 
trọng công nghiệp và xây dựng, thương 
mại ngày càng lớn, nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa, xanh, sạch và 
bền vững. Luồng điện Tháng Tám, tinh 
thần Cách mạng Tháng Tám đang tiếp 
tục khơi dậy, cổ vũ, động viên, tiếp sức 
cho công cuộc đổi mới của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta trong hiện tại và 
tương lai. Cùng chủ đề là các bài: “Khởi 
sắc vùng quê cách mạng Cộng Hòa”; 
“Đông Phong trỗi dậy sau Cách mạng 
Tháng Tám”. Cảm xúc chi phối bài báo 
là niềm tự hào và tri ân cách mạng, các 
tác giả đã phản ánh những đổi thay lớn 
lao ở vùng quê cách mạng Cộng Hòa 
(Hưng Hà), Đông Phong (Đông Hưng): 

“…Nhớ về những ngày tháng hào hùng, 
người dân càng tự hào, hạnh phúc trước 
những đổi thay kỳ diệu trên quê hương, 
đất nước và vững tin hơn vào tương lai 
tươi sáng của dân tộc, phát huy truyền 
thống anh hùng, cách mạng, chung sức 
xây dựng quê hương ngày càng giàu 
đẹp”.

Lĩnh vực kinh tế, ngoài thông tin 
các cộng tác viên phản ánh đợt phòng, 
trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa ở các xã 
huyện Hưng Hà, Đông Hưng còn có các 
tin phản ánh hoạt động kinh tế nổi bật 
như: Đông Hưng - nhiều giải pháp tăng 
thu ngân sách 5 tháng cuối năm; Hưng 
Hà vận động các hộ vi phạm công trình 
thủy lợi tự giác tháo dỡ; Bách Thuận 
trồng xen canh cây lấy lá cho giá trị kinh 
tế cao. Trong bài “Ông Vinh diệt chuột”, 
cộng tác viên biểu dương ông Nguyễn 
Hữu Vinh ở xã Minh Lãng (Vũ Thư) có 
tài là chỉ cần nhìn qua đã biết những 
hang ổ ven bờ ruộng, chỗ nào có chuột 
ở. Khi ông hạ nhát thuổng nào xuống 
dưới cửa hang chuột là y như rằng sẽ 
có ít nhất 1 con chuột bị bắt. Kỷ lục cao 
nhất đến giờ của ông là bắt được 150 con 
chuột một ngày.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nổi 
bật có các tin: Bộ đội Biên phòng Thái 
Bình bế mạc hội thao thể dục thể thao 
quân sự năm 2017; Ban CHQS huyện 

Tiền Hải tổng kết 25 năm thực hiện cuộc 
vận động xây dựng môi trường văn hóa 
tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong 
quân đội; các huyện Tiền Hải, Kiến 
Xương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng - an ninh năm 2017.

Chủ đề văn hóa - xã hội tuần này 
đã nhận được thơ của cộng tác viên Hà 
Học Sửu “Quê tôi xưa và nay” và Bùi Viết 
Ngoãn “Điều đáng quan tâm”. Không 
chau chuốt, cầu kỳ, tác giả kêu gọi sự sẻ 
chia với người dân vùng lũ Lai Châu, 
Yên Bái, Sơn La bằng ngôn từ “hạt lúa, 
củ khoai” mộc mạc, chân chất:

“...Đồng tiền, bát gạo đầy vơi
Góp vào để giúp 

những người thương yêu
Vùng lũ đang cần rất nhiều

Chung tay góp sức 
đáng điều quan tâm”…

Bên cạnh đó có một số bài viết khác 
như “Lễ hội đền Đồng Bằng - di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia” của Nguyễn 
Văn Nhiệm (Quỳnh Phụ); “Ông Hưởng 
hiến tặng giác mạc” của Hoàng Đăng 
Cát (Thái Thụy)…

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và 
các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa 
theo nội dung để thuận tiện cho chúng 
tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. 
Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng 
tác của các đồng chí và các bạn qua địa 
chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn 
hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái 
Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành 
phố Thái Bình.

Đội tuyển U23 Việt Nam là đội bóng 
đầu tiên đặt chân đến Kuala Lumpur 
để chuẩn bị tham dự các trận đấu ở 
SEA Games 2017, bắt đầu khai mạc vào 
thứ hai tới. Vừa đặt chân xuống sân bay 
quốc tế ở Kuala Lumpur (Malaysia), 
trả lời báo chí, Huấn luyện viên (HLV) 
Nguyễn Hữu Thắng nói rằng, U23 Việt 
Nam sẽ không phải là đội bóng đầu 
tiên (trong số 11 đội bóng nam) rời 
khỏi giải.

HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: Chúng 
tôi đã có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc 
và đã sẵn sàng thi đấu. Các cầu thủ 
chúng tôi có trạng thái thể lực và tâm lý 
tốt sau hai tuần tập trung huấn luyện. 
Chúng tôi cũng đã thi đấu vài trận giao 
hữu ở đó. Tôi nghĩ, cơ hội ở SEA Games 
lần này chia đều cho các đội bóng. Bảng 
B của chúng tôi rất nặng với các đội 
mạnh như Thái Lan và Indonesia. Tôi 
cho rằng, các đội bóng đều có cơ hội vào 
bán kết.

U23 Việt Nam nằm cùng bảng với các 
đội Thái Lan, Indonesia, Philippines, 
Campuchia và đá trận đầu tiên gặp U23 
Timor Leste vào thứ ba tới.

HLV Nguyễn Hữu Thắng:

Cơ hội vào bán kết 
chia đều cho các đội

(nhandan.com.vn) Đội tuyển 
U23 Việt Nam đã đến Kuala 
Lumpur để chuẩn bị tham dự 
SEA Games 2017.


