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Công ty Cổ phần Khu 
công nghiệp TBS Sông 
Trà thành lập tháng 

9/2014. Dù khuôn viên nhà 
xưởng rộng rãi, thoáng mát, 
điều kiện làm việc tốt, thu nhập 
bình quân từ 4,5 - 5 triệu đồng/
người/tháng, lao động được 
đóng đầy đủ BHXH, BHYT 
cùng với các chế độ đãi ngộ 
như phụ cấp nuôi con nhỏ, thai 
sản, thưởng vượt sản lượng, 
hỗ trợ ăn trưa nhưng gần đây 
Công ty luôn trong tình trạng 
thiếu hụt số lượng lớn lao 
động. Hiện Công ty đang cần 
khoảng 1.500 lao động làm tại 
các vị trí nhưng công tác tuyển 
dụng gặp nhiều khó khăn. Ông 
Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Công 
đoàn Công ty cho biết: Để bảo 
đảm số lượng đơn hàng đặt từ 
các đối tác, doanh nghiệp cần 
một số lượng lớn lao động và 
đã đăng thông báo tuyển dụng 
kèm theo các chế độ đãi ngộ 
nhưng sau một thời gian vẫn có 
rất ít người đến tuyển dụng.

Trong khi đó, tại Công ty 
Cổ phần May xuất khẩu Việt 
Hồng, cách đây một năm có 
gần 800 lao động song hiện 
nay cũng chỉ còn trên 400 lao 
động; Công ty Cổ phần Tam 
Kỳ chuyên sản xuất bao bì PP 
từ chỗ có trên 100 lao động 
đến nay cũng chỉ còn hơn 50 
lao động. Để đáp ứng quy mô 
sản xuất, từ đầu năm đến nay, 
nhiều doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực 
trên địa bàn tỉnh thường xuyên 
thông báo tuyển dụng lao động 
từ vài chục người đến hàng 
trăm, hàng nghìn người song 
vẫn gặp không ít khó khăn.

Rất nhiều nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng thiếu hụt 
lao động đã được các doanh 
nghiệp đưa ra: lao động ngại đi 
xa, lực lượng lao động dôi dư 
tập trung ở các vùng quê, vùng 
xa nên khó thu hút, chế độ đãi 
ngộ ở mỗi doanh nghiệp có 
sự chênh lệch… Để giải quyết 
những khó khăn về thiếu hụt lao 
động cũng như giữ chân người 
lao động, một số doanh nghiệp 
đã đưa ra các giải pháp. Theo 
đó, Công ty Cổ phần Khu công 
nghiệp TBS Sông Trà đưa ra 
phương án tăng phần chi phí hỗ 

Lao đao vì lợn
Hơn 160 hộ dân ở xã Đông 

Kinh - vùng chăn nuôi tập trung 
của huyện Đông Hưng đang lao 
đao vì giá lợn xuống thấp kỷ lục 
kéo dài. Nhiều hộ chăn nuôi 
đang phải từng ngày vật lộn với 
đàn lợn hàng trăm con. Đàn lợn 
hơn 200 con của gia đình chị 
Phan Thị Mai (thôn Duyên Hà) 
dù đã đến kỳ xuất chuồng song 
muốn chờ giá nhích lên mới bán 
cho đỡ lỗ nên ban đầu chị dốc 
hết vốn liếng mua thức ăn cho 
lợn ăn cầm chừng. Nhưng chờ 
mãi mà giá lợn vẫn giảm, trong 
khi lợn càng to ăn càng nhiều, 
càng lỗ nên chị Mai đành quyết 
định bán. Hai mẹ con chị thay 
nhau ra đón suốt mấy tuần mới 
đón được thương lái vào cân, họ 
chỉ trả 26.000 đồng/kg lợn hơi. 
Chị Mai cho biết: Với giá bán 
như vậy gia đình tôi lỗ gần 500 
triệu đồng. Cứ đà này người 
chăn nuôi như chúng tôi chỉ 
còn nước “treo chuồng”. Dù bị 
lỗ nhưng gia đình chị Mai vẫn 
được coi là may mắn hơn nhiều 
hộ chăn nuôi khác. Đơn cử 
như hộ ông Đỗ Văn Lợi nuôi tới 
1.000 con lợn, cả nái, thịt và lợn 
con. Đã gần nửa năm nay ông 
Lợi chưa xuất chuồng được con 
nào trong khi lợn nái vẫn đẻ, lợn 
con cũng không bán được, ông 
đành phải nuôi. Nếu có xuất 
được chuồng ông Lợi cũng bị lỗ 
hàng tỷ đồng.

Chưa bao giờ giá lợn hơi lại 
xuống thấp và kéo dài như đợt 
này nên hầu hết người chăn 
nuôi đều bị ảnh hưởng, có 
người trắng tay, trở thành con 
nợ của ngân hàng. Anh Phạm 
Xuân Soạn (thôn Trung, xã 
Đông Phương) nhẩm tính: Gia 

Gian nan “giải cứu lợn”
Thu Hiền

đình nuôi lợn nái nên không 
mất chi phí mua lợn giống song 
để nuôi được một con lợn từ bé 
đến khi xuất chuồng chi phí mất 
khoảng 3 triệu đồng, bán với giá 
25.000 - 26.000 đồng/kg, lỗ 1,5 
triệu đồng/con. Gia đình nuôi 
150 con lợn thịt, xuất chuồng 
100 con lỗ 150 triệu đồng. Giá 
lợn thấp mà giá thức ăn không 
giảm, nợ ngân hàng 300 triệu 
đồng chưa biết bao giờ mới trả 
được.

Gian nan “giải cứu lợn”
Trong thời gian chờ được 

trợ giúp, các hộ chăn nuôi lợn 
trên địa bàn huyện Đông Hưng 
đã chủ động tự “giải cứu lợn”, 
tự cứu mình bằng nhiều cách. 
Đa số chọn giải pháp bán chịu 
lỗ khi lợn đến kỳ xuất chuồng, 
không tái đàn giống chị Phan 
Thị Mai (xã Đông Kinh). Còn 
anh Phạm Xuân Soạn (thôn 
Trung, xã Đông Phương) thì 
dùng rau, bèo trộn cùng cám 
cho lợn ăn để giảm chi phí. Anh 
Phan Văn Mác (xã Đông Kinh), 
anh Hoàng Văn Nghiêm (thôn 
Trần Phú, xã Đông Phương) 
thì vận động người thân, người 
cùng thôn, các gia đình có hiếu, 

hỷ, giỗ chạp mua về giết cho 
tủ lạnh hoặc gửi cho con cháu 
đi làm xa ăn dần và làm cỗ đãi 
khách. Anh Nghiêm cho biết, 
chưa bao giờ người chăn nuôi 
khốn khổ như bây giờ, đã chịu 
lỗ nặng còn phải đi vận động 
từng người mua lợn với giá 
bán như cho. Lợn giống trước 
đây trên 1 triệu đồng/con, giờ 
xuống còn 200.000 - 250.000 
đồng/con, nhiều gia đình có 
lợn nái đẻ tiếc rẻ muốn để nuôi 
nhưng do giá cám không giảm, 

đại lý bán cám không cho chịu 
tiền nên đành phá đàn bán cho 
họ làm thịt đông lạnh… Một số 
hộ bất đắc dĩ tự mổ lợn đưa đi 
bán hy vọng vớt vát phần nào. 
Gia đình anh Hoàng Văn Thiệm 
(thôn Trung, xã Đông Phương) 
cứ đến phiên chợ Vàng của xã 
lại mổ lợn mang ra bán. Anh 
Thiệm cho biết: Nếu bán cho 
thương lái thì lỗ khoảng 1,5 
triệu đồng/con, còn tự giết bán 
mỗi con giảm được 500.000 
đồng tiền lỗ. Gia đình nuôi 30 

con lợn thịt, chịu lỗ khoảng 30 
triệu đồng. Buồn bã, chán nản, 
lo lắng đang là tâm trạng chung 
của cả người đã bán được lợn 
lẫn người chưa bán được lợn. 
Họ đều có chung mong muốn 
các cấp, các ngành có giải pháp 
tiêu thụ lợn cho người chăn nuôi 
với giá cả hợp lý; ngân hàng 
khoanh nợ, giãn nợ, cho vay lãi 
suất ưu đãi; các công ty, đại lý 
giảm giá thức ăn chăn nuôi…

trợ xăng xe đi lại, bố trí xe đưa 
đón lao động ở các vùng nông 
thôn về Công ty; có cơ chế, 
chính sách khuyến khích người 
lao động về lương, thưởng. Tuy 
số lượng lao động hiện đang 
thiếu hụt nhưng theo đánh giá 
từ chủ sử dụng lao động, tại 
các doanh nghiệp người lao 
động còn thiếu tác phong công 
nghiệp trong sản xuất. Mặc dù 
cần cù, chịu khó nhưng ý thức 
tổ chức, chấp hành kỷ luật lao 
động chưa cao, làm việc chưa 
nghiêm túc, hay tự ý bỏ việc 
không lý do. Rất nhiều lao 
động sau khi tuyển dụng chỉ 
làm được một vài ngày, sau đó 
nghe bạn bè giới thiệu lại xin 
chuyển sang doanh nghiệp 
khác. Có trường hợp sang 
doanh nghiệp khác thấy không 
bằng nơi làm cũ lại quay về gây 
khó khăn cho doanh nghiệp 
trong việc bố trí sản xuất, đào 
tạo nâng cao tay nghề. Chị Đỗ 
Thị Tâm, công nhân Công ty 
Cổ phần Khu công nghiệp TBS 
Sông Trà chia sẻ: Lý do người 
lao động muốn chuyển doanh 
nghiệp ngoài việc thấy thuận 
tiện cho việc đi lại thì luôn có tư 
tưởng “đứng núi này trông núi 
nọ”, điều đó đã ảnh hưởng đến 
hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Công Xuân, 
Chủ tịch Công đoàn ngành 
Công Thương phân tích: Trong 

giai đoạn hiện nay, khi các 
doanh nghiệp đang có sự cạnh 
tranh lớn về sức lao động, sự 
biến động về lao động là tất 
yếu. Điều này sẽ tạo nên lợi 
thế cho người lao động, thúc 
đẩy doanh nghiệp có những 
chính sách khuyến khích về 
chế độ tiền lương, tiền thưởng, 
chăm lo đến người lao động. 
Cùng với đó, sự biến động lao 
động cũng gây ra nhiều hệ lụy 
không chỉ đối với chủ sử dụng 
lao động mà còn với cả người 
lao động, đó là sự phát triển 
thiếu ổn định cho cả doanh 
nghiệp và thu nhập, cuộc sống 
của người lao động. Vì vậy, 
bên cạnh việc đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, định hướng 
cho người lao động, các doanh 
nghiệp cũng cần thường xuyên 
tổ chức giáo dục, động viên, 
có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng… 
giúp người lao động nâng cao 
ý thức kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, gắn bó lâu dài với 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
bản thân người lao động cũng 
cần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, 
nâng cao trình độ học vấn, tay 
nghề, khẳng định năng lực… 
để nâng cao thu nhập và rèn 
luyện cho mình tác phong làm 
việc chuyên nghiệp, đáp ứng 
yêu cầu trong xu thế phát triển 
hiện nay.

Đông Hưng

Nhiều tháng nay, người chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Đông Hưng 
“dở khóc, dở cười” vì giá lợn hơi giảm thấp kỷ lục. Không ít hộ chăn nuôi 
đành phải ngậm ngùi bán rẻ, chịu lỗ hoặc tự mổ lợn để bán với hy vọng vớt 
vát được phần nào.

Chị Vũ Thị Thuần,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng

Chung tay chia sẻ khó khăn với 
người chăn nuôi, các cấp hội phụ nữ 
trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động cán bộ, hội viên, người thân, 
bạn bè mua thịt lợn; phổ biến và hỗ trợ 
người chăn nuôi tiếp cận chính sách, 
giải pháp “giải cứu lợn” của các cấp, 
các ngành; lập danh sách các hộ vay 
vốn nuôi lợn đang gặp khó khăn, đề 
xuất ngân hàng cho giãn nợ, cho vay 
vốn mới. Về lâu dài, vận động các hộ 

phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn, chăn nuôi theo chuỗi giá 
trị; hỗ trợ, kết nối với doanh nghiệp trong tiêu thụ cho người 
chăn nuôi…

Chị Phạm Thị Luận, thị trấn Đông Hưng
Trước đây thi thoảng tôi mới mua 

thịt lợn về ăn nhưng từ ngày giá lợn 
giảm sâu, để chung tay “giải cứu lợn” 
cho người chăn nuôi ngày nào tôi cũng 
mua thịt lợn về chế biến đủ các món, 
ngoài ra tôi còn mua gửi cho các con 
ở Hà Nội.

Huyện đang tiến hành 
rà soát chính xác tổng đàn 
lợn trên địa bàn và tình 
hình nợ ngân hàng của các 
hộ chăn nuôi, trên cơ sở đó 
sẽ đưa ra giải pháp “cứu 
lợn” cho bà con. Đồng thời, 
đẩy mạnh tuyên truyền, 
khuyến cáo người chăn 
nuôi giai đoạn này cần bình 
tĩnh và vẫn phải duy trì các 
biện pháp kỹ thuật trong 
chăm sóc, nuôi dưỡng, tiêu 
độc khử trùng môi trường, 
phòng, chống dịch bệnh, 
tiêm phòng đầy đủ vắc-xin 
và áp dụng biện pháp chống 
nắng nóng, không để xảy ra 
dịch bệnh trên đàn vật nuôi 
của gia đình. Khuyến khích 
các cơ quan, doanh nghiệp 
và người dân tiêu thụ lợn 
thịt cho các hộ chăn nuôi.

(Ông Hoàng Đức Kiếm, 
Phó Chủ tịch UBND 
huyện Đông Hưng)

Thiếu lao động 
tại các doanh nghiệp
Tình trạng lao động bỏ việc, chuyển nơi làm việc đang diễn ra ngày càng 

phổ biến dẫn đến thiếu hụt lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh.

Nguyễn Cường

Công ty Cổ phần Tam Kỳ thiếu số lượng lớn lao động.

Sau 3 tháng lao động cần 
cù không kể ngày đêm, 
hai đoạn đê ở Hưng 

Nhân và Mỹ Lộc (Thư Trì) dài 
gần 3 cây số với khối lượng 3 
vạn khối đất đá và 4,5 vạn ngày 
công đã được quân và dân Thái 
Bình hoàn thành với chất lượng 
tốt. Tin vui được báo cáo lên 
Chính phủ. Để ghi nhận, biểu 
dương thành tích đó, phái đoàn 
Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dẫn đầu đã về dự lễ khánh 
thành đê, ngày 28/4/1946.

Lần này Bác về tỉnh được 
báo trước nên mọi công tác 
chuẩn bị đón Bác được thực 
hiện chu đáo, địa điểm tại sân 
vận động thị xã Thái Bình. Từ 
sáng sớm ngày 28/4/1946, sân 

vận động thị xã Thái Bình đã 
nhộn nhịp như ngày hội lớn: tự 
vệ chiến đấu mang trang phục 
áo nâu, chân quấn xà cạp, vác 
mã tấu, giáo búp đa; phụ nữ 
mặc quần áo đồng phục, đầu 
chít khăn mỏ quạ; đoàn thanh 
niên quần âu xanh, áo sơ mi 
trắng; thiếu niên đầu đội mũ ca 
nô lệch, khăn quàng đỏ thắm 
trên vai, tay đánh trống. Đường 
phố thị xã Thái Bình rợp màu 
băng, biển, khẩu hiệu, cờ đỏ 
tung bay cùng nhạc điệu, lời ca 
tiếng hát rộn ràng. Khoảng 9 
giờ sáng ngày 28/4/1946, Bác 
Hồ về tới thị xã Thái Bình. Tại 
phòng khách, đại biểu chính 
quyền, mặt trận Việt minh, các 
đoàn thể, đại biểu thân hào, 

thân sĩ, tôn giáo hân hoan chào 
đón Bác và các thành viên 
trong đoàn. Đúng 10 giờ sáng, 
Bác cùng các thành viên trong 
đoàn tiến ra lễ đài, cùng đi với 
Bác có cụ Huỳnh Thúc Kháng, 
ông Nguyễn Xiển, ông Lê Liêm 
và một số nhà báo trong và 
ngoài nước. Với giọng nói ấm 
áp, chứa chan tình thương yêu, 
Bác khen ngợi Thái Bình đã 
làm tốt việc huy động lực lượng 
hàn khẩu hai đoạn đê với thời 
gian nhanh. Bác hoan nghênh 
tinh thần lao động hăng say 
của nhân dân. Bác kêu gọi mọi 
người phải ra sức diệt kẻ thù, 
trước mắt là giặc đói, giặc dốt 
và giặc ngoại xâm. Thay mặt 
Chính phủ, Bác trao cờ thưởng 

cho lực lượng vũ trang tỉnh, sau 
đó Bác cùng phái đoàn duyệt 
đội diễu binh, tuần hành biểu 
dương lực lượng của lực lượng 
vũ trang tỉnh. Sau khi mít tinh 
kết thúc, với tấm lòng kính yêu 
vô hạn đối với Hồ Chủ tịch, 
các đại biểu dự lễ đón Bác 
đều mang quà của địa phương 
biếu Bác, Bác chỉ nhận 10 củ 
khoai lang, 1 quả bí ngô, 1 quả 
bí đao, 1 tấm vải làng Bơn khổ 
hẹp, 1 tấm khăn của các cháu 
thiếu nhi. Sau đó Bác về nhà 
khách của tỉnh, tại đây Bác ân 
cần thăm hỏi phong trào phụ 
nữ Thái Bình, những cán bộ 
trong cơ quan có con em tham 
gia đội quân Nam tiến. Buổi 
chiều, Bác cùng phái đoàn đi 
kiểm tra đê Đìa (Hưng Nhân), 
lễ đón Bác được địa phương tổ 
chức ngay trên mặt đê vừa đắp. 
Sau khi xem toàn bộ đoạn đê 
mới, Bác nhắc nhở nhân dân 
làm kỹ hơn nữa, hai đầu giáp 
nhau làm theo kiểu bậc thang 
rồi đầm cho kỹ để phòng khi 
đất khô bờ đê sẽ bị nứt. Bác 
thăm hỏi các gia đình: Ở đầu 
nguồn nước có ai bị nước cuốn 
không, hiện nay đã có nhà ở 
chưa... Trong buổi làm việc với 
địa phương, Bác khen ngợi tinh 
thần đắp đê của quân và dân 
Hưng Nhân song cần chú ý 
hàng năm phải tiếp tục củng cố 
đê cho vững chắc. Các cụ già 
có kinh nghiệm nên phổ biến 
cho thanh niên biết cách phòng 
hộ đê, đắp đê, đồng thời đẩy 
mạnh công tác sản xuất. Trên 
đường về Hà Nội, Bác cùng 
các thành viên trong đoàn kiểm 
tra đê Mỹ Lộc (Thư Trì). Đông 
đảo đồng bào địa phương đã có 
mặt đón Bác. Cảm động trước 
sự quan tâm đặc biệt và chấp 
hành nghiêm những chỉ huấn 
của Hồ Chủ tịch, nhân dân Thái 
Bình đã nhanh chóng ổn định 
đời sống, phát động phong trào 
tăng gia sản xuất, phong trào 
bình dân học vụ, phong trào 
tòng quân giết giặc, cùng với 
nhân dân cả nước khắc phục 
những khó khăn trước mắt, đưa 
phong trào cách mạng tiến lên 
trong những ngày đầu kháng 
chiến.

Bác đã đi xa song những lời 
căn dặn, những tình cảm thiết 
tha của Bác nay đã trở thành 
mệnh lệnh trái tim đối với mỗi 
người dân Việt Nam nói chung, 
người dân Thái Bình nói riêng. 
Chúng ta nguyện phát huy 
truyền thống cần cù, sáng tạo 
trong lao động sản xuất, anh 
dũng trong đánh giặc giữ nước 
của dân tộc, phấn đấu cùng 
toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Nhớ mãi 
ngày Bác Hồ về thăm
 

LƯU QUANG ĐIỆU
(Trường Quân sự tỉnh)

Tháng 5, mỗi người Việt Nam đều nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu với lòng trân trọng, thành kính và biết ơn. Đã 48 năm Bác đi xa 
nhưng sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người vẫn sống mãi với 
non sông Tổ quốc. Bác là vị Cha già kính yêu của dân tộc, tinh hoa văn hóa 
của nhân loại, kế thừa tư tưởng, đạo đức phương Đông và tinh túy văn hóa 
phương Tây; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mãi mãi ghi sâu trong 
tâm trí mỗi người dân quê lúa trong dịp Bác về thăm Thái Bình lần thứ hai, 
ngày 28/4/1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho các chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến xã Nam Cường, huyện 
Tiền Hải, ngày 26/3/1962. Ảnh tư liệu


