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Ông Đỗ Nguyên Mĩn, 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đông Hưng

Huyện Đông Hưng có trên 10.000 TNXP tham gia chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trở về 
với đời thường, cựu TNXP chấp hành nghiêm chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
tích cực học và làm theo gương Bác; tham gia xây dựng 
nông thôn mới; phát triển kinh tế. Với vai trò là nhân chứng 
lịch sử, Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc giải 
quyết các chế độ, chính sách còn tồn đọng cho cựu TNXP; 
giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống 
quê hương và truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP 
cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, với hoạt động “Vì nghĩa tình 

đồng đội”, 5 năm qua các cấp hội đã trao 4.500 suất quà cho cựu TNXP có hoàn 
cảnh khó khăn; hàng năm trao hơn 20 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn; tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm lại chiến trường xưa; quyên góp, 
ủng hộ 45 triệu đồng để tu sửa 3 nghĩa trang của TNXP tại Quảng Bình. 

Ông Đỗ Trọng Dũng, 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ)

Phát huy truyền thống TNXP “Nơi nào cần thanh niên có, 
nơi nào khó có thanh niên”, sau khi trở về đời thường, được 
sự động viên, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương 
và hội TNXP các cấp, nhiều cựu TNXP ở địa phương đã 
khắc phục mọi khó khăn để phát triển kinh tế. Với tôi, năm 
2003, khi về nghỉ chế độ, tôi mở cửa hàng bán thức ăn chăn 
nuôi, ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng sau đó đã dần ổn 
định. Cửa hàng mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu 
đồng. Mấy năm gần đây, giá thịt lợn bấp bênh, dịch bệnh 
ảnh hưởng không nhỏ đến người chăn nuôi, tôi đã giúp đỡ 
người chăn nuôi, trong đó có nhiều cựu TNXP bằng cách 

thanh toán trả chậm, không lấy lãi. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng tích cực ủng hộ 
phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội, gần đây là ủng 
hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương với mong muốn góp một 
phần nhỏ bé giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đào Thị Nhật, cựu TNXP Đại đội 395, Đội 39
Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng phong trào “Ba 

sẵn sàng” của đoàn thanh niên, chúng tôi ai cũng mong 
muốn được gia nhập quân đội hoặc lực lượng TNXP để lên 
đường đánh Mỹ. Nhiều anh chị em chưa đủ tuổi thì khai tăng 
tuổi, không đủ cân nặng thì đeo đá hoặc nhờ người cân hộ. 
Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ trên đường 20 Quyết thắng. 
Chiến trường gian khổ, hiểm nguy, nhất là đối với phụ nữ thì 
thiếu thốn vô cùng. Mặc dù vậy, chúng tôi quyết bám đường, 
bám cầu với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, vì hòa bình, 
độc lập, thống nhất nước nhà. Trong gian khổ, hy sinh, tình 
đồng chí, đồng đội và ý chí quyết tâm cống hiến hết mình 

cho Tổ quốc đã giúp các đơn vị TNXP hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. TNXP là trường học lớn giúp chúng tôi vững bước 
trưởng thành.

Anh Nguyễn Xuân Trường,
Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà)

Nếu như trong chiến tranh, bao thế hệ cha anh không 
ngại “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, hiến trọn tuổi thanh 
xuân chiến đấu bảo vệ nước nhà thì nay thế hệ trẻ chúng 
tôi vẫn luôn tự hào và tiếp bước truyền thống dân tộc anh 
hùng, kiên cường, bất khuất bằng những hành động, việc 
làm cụ thể. Chúng tôi đã và đang phát huy tinh thần xung 
kích, tình nguyện thực hiện thành công các phong trào 
hành động cách mạng của tuổi trẻ như: “Đồng hành với 
thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xung kích phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, nổi bật là các hoạt 
động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 

thăm hỏi, tặng quà các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
trẻ em khuyết tật; tích cực tham gia hiến máu nhân đạo; sáng tạo trong phát triển 
kinh tế. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ chúng tôi đã tư 
vấn sức khỏe, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu TNXP. 
Những công trình, phần việc thanh niên đã được ghi nhận bởi đã góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự, an 
toàn xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phương Chi

Phóng viên: Trong hành 
trình 70 năm, màu áo xanh 
TNXP đã luôn là biểu tượng 
của sức sống, niềm tin, khát 
vọng và sự tự hào của các 
thế hệ thanh niên Việt Nam. 
Những dấu son đáng tự hào 
mà lực lượng TNXP Thái 
Bình đã đạt được trong suốt 
hành trình là gì, thưa ông?

Ông Hoàng Công Ánh: 
Là tỉnh sớm có phong trào 
TNXP, giữa năm 1953, 
trong vùng căn cứ du kích 
chống thực dân Pháp, đơn 
vị TNXP đầu tiên của tỉnh 
Thái Bình được thành lập 
gồm 180 đoàn viên thanh 
niên cứu quốc. Đơn vị 
nhận nhiệm vụ lên chiến 
khu Việt Bắc và gia nhập 
Đoàn TNXP Trung ương 
hợp thành đội quân xung 
kích tiếp lương, tải đạn, bảo 
đảm giao thông thông suốt 
ở các tọa độ lửa: đèo Pha 
Đin, ngã ba Cò Nòi, cầu Tà 
Vài..., góp phần làm nên 
chiến thắng Điện Biên Phủ 
“lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu”.

Sau chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ, hòa bình lập 
lại ở miền Bắc, hơn 6.000 
TNXP Thái Bình lại có mặt 
ở các công trình thanh niên: 
lò cao khu gang thép Thái 
Nguyên, đường sắt Đông 
Anh - Thái Nguyên, làm 
đường chiến lược 12B Hòa 
Bình... Chiến công xuất sắc 
của TNXP Thái Bình còn 
mãi với thời gian của công 
trường đại thủy nông Nậm 
Rốm tỉnh Điện Biên - kế 
tục và làm vẻ vang truyền 
thống của thế hệ TNXP 
kháng chiến chống thực 
dân Pháp.

Kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, hơn 30.000 
TNXP Thái Bình đã tham 
gia chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu trên khắp tuyến 
đường Hồ Chí Minh huyền 
thoại, gắn bó tuổi xuân của 
mình với những chiến công 
oanh liệt ở những cung 
đường: 10, 12, 15, 20 Quyết 
thắng; ở những trọng điểm: 
cua chữ A, phà Xuân Sơn, 
núi Nhồi, ga Núi Gôi... Và 
ở ngay trên mảnh đất quê 
hương, 2.500 TNXP phòng, 
chống lụt, bão đã góp công 
dệt nên mùa vàng 5 tấn, 
kiêu hãnh gửi ra tiền tuyến 

Viết tiếp truyền thống anh hùng

Xuân Phương
(thực hiện)

Hội Cựu TNXP tỉnh tặng quà cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Hòa, thành phố 
Thái Bình.

Trên tuyến lửa Quảng Bình
THANH NIÊN XUNG PHONG THÁI BÌNH

Chiến tranh đã lùi xa, tuyến lửa Quảng Bình giờ đây vẫn là nỗi 
nhớ, chứa chan tình đất, tình người với bao cảm xúc dạt dào về một 
thời hoa lửa của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Thái Bình.

Đơn vị N3223-P31 gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày vào tuyến lửa Quảng Bình.

Đặng Văn Bộ
(Đại đội phó N3223-P31)

Năm 1972, cuộc 
kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước của 

dân tộc ta bước vào giai 
đoạn quyết liệt. Giặc Mỹ 
điên cuồng đánh phá miền 
Bắc với dã tâm hủy diệt Thủ 
đô Hà Nội, thành phố Hải 
Phòng và một số tỉnh, thành 
phố khác. Tại Thái Bình, 
nhà máy tơ (thị xã Thái 
Bình - nay là thành phố Thái 
Bình), trạm máy kéo (Hưng 
Hà)... bị máy bay Mỹ đánh 
phá nặng nề. Căm thù giặc 
Mỹ xâm lược và nghe theo 
tiếng gọi của Tổ quốc, 157 
thanh niên Thái Bình đã tình 
nguyện gia nhập lực lượng 
TNXP chống Mỹ cứu nước 
(nhiệm kỳ 1972 - 1975), 
thuộc đơn vị N3223-P31.

Làm nhiệm vụ ở tuyến 
lửa Quảng Bình, đơn vị 
N3223-P31 được sống, 
chiến đấu, lao động, học 
tập và rèn luyện ở những 
trọng điểm mà giặc Mỹ 

đánh phá ác liệt như: cảng 
sông Gianh, Nhật Lệ; thị 
xã Đồng Hới; các bến phà 
Long Đại, Quán Hầu... 
Cùng với sự hoang tàn, đổ 
nát là thời tiết, Quảng Bình 
có khí hậu khắc nghiệt của 
gió Lào, nắng lửa, cát bỏng, 
của biển động, sóng to, gió 
lớn. Bởi vậy, thời gian đầu 
của nhiệm kỳ, có tháng tỷ lệ 
chiến sĩ bị ốm phải nghỉ việc 
chiếm 21% quân số. Vượt 
qua cảnh hoang tàn, đổ 
nát, thời tiết khắc nghiệt và 
những diễn biến phức tạp, 
được sự cưu mang, đùm 
bọc của nhân dân xã Quảng 
Thuận, Hải Thành, Đồng 
Phú; sự chỉ đạo, hướng dẫn 
kịp thời của các đơn vị chủ 
quản, đơn vị đã sớm ổn định 
tư tưởng, củng cố tổ chức, 
rèn luyện nếp sống quân 
sự hóa, phát động phong 
trào thi đua: Tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả để chiến thắng 
giặc Mỹ xâm lược... Với ý 

chí quyết thắng, chỉ bằng 
đôi vai và hai bàn tay lao 
động, những chiến sĩ TNXP 
đơn vị N3223-P31 không 
quản gian khổ, hy sinh, 
căng sức trẻ, phơi mình trên 
cồn cát trắng, nắng lửa, vác 
những kiện hàng có trọng 
lượng gấp hai, ba lần trọng 
lượng cơ thể; ngâm mình 
dưới dòng nước để cứu, vớt 
hàng ở các bến phà, cầu 
cảng; vật vã trên các con 
tàu vận tải giữa biển khơi 
để bốc dỡ hàng hóa, vũ khí, 
khí tài quân sự, bảo đảm 
an toàn. Cuối mỗi kỳ chiến 
dịch, kết thúc năm công tác, 
hàng vạn tấn hàng hóa đã 
thẳng tiến ra tiền phương, 
góp phần chi viện kịp thời 
cho chiến trường đánh quân 
xâm lược. 

Sau ngày ký kết Hiệp 
định Paris (tháng 1/1973), 
đơn vị N3223-P31 về làm 
nhiệm vụ ở cảng Quảng 
Bình. Ngoài thời gian bốc 

dỡ, vận chuyển hàng hóa, 
đơn vị còn bỏ ra hàng nghìn 
ngày công lao động san đồi 
cát, lấp hố bom, xây dựng 
doanh trại khang trang, 
sạch đẹp. Đơn vị đã là 
ngôi nhà chung của những 
chàng trai, cô gái Thái Bình 
ra đi cứu nước, còn mãi là 
những kỷ niệm về tình yêu, 
nỗi nhớ đồng đội, đồng chí, 
đồng hương gắn bó keo 
sơn, yêu thương nhau như 
anh em ruột thịt. 

lớn miền Nam, góp phần 
vào chiến thắng lịch sử, 
giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ cả nước 
đi lên chủ nghĩa xã hội, với 
ý chí quyết tâm “Xây dựng 
lại đất nước ta đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn”, với tinh 
thần “Tổ quốc đẹp giầu, 
đâu cũng là quê hương”, 
nhân dân Thái Bình lại tiễn 
đưa trên 20.000 “lao động 
tiền trạm xây dựng vùng 
kinh tế mới” vào các tỉnh 
phía Nam, trong đó có hàng 
nghìn thanh niên Thái Bình 
tình nguyện gia nhập các 
đội TNXP (tập trung) làm 
nhiệm vụ xung kích khắc 
phục hậu quả chiến tranh, 
xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
các vùng kinh tế mới, phục 
vụ chiến đấu và chiến đấu 
dũng cảm bảo vệ biên giới 
Tây Nam của Tổ quốc.

Trải qua các thời kỳ cách 
mạng, gần 500 TNXP Thái 
Bình đã anh dũng hy sinh, 
trên 3.000 người bị thương 
tật và nhiễm chất độc hóa 
học, mang bệnh suốt đời. 
Hàng nghìn cán bộ, chiến 
sĩ TNXP Thái Bình được 
tặng thưởng huân, huy 
chương các loại, trở thành 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
nhà khoa học, doanh nhân, 
nông dân lao động sản 
xuất, kinh doanh giỏi, tích 
cực tham gia phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương... 
Tiêu biểu cho những chiến 
công và gương hy sinh 
dũng cảm của TNXP Thái 
Bình là Đại đội 895 - N89, 
Tiểu đội xung kích Đại đội 
873 - N87, liệt sĩ Nguyễn 
Thị Hồng Mùi, cựu TNXP 
Vũ Tiến Đề được Nhà nước 
tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân 
dân...

Phóng viên: Kỷ niệm 
70 năm ngày truyền thống 
lực lượng TNXP Việt Nam 
cũng là dịp kỷ niệm 15 
năm thành lập Hội Cựu 
TNXP tỉnh và nhìn lại 15 
năm phong trào thi đua yêu 
nước cựu TNXP nguyện 
nêu gương sáng học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, 
xin ông cho biết những hiệu 
quả thiết thực mà phong 
trào mang lại?

Ông Hoàng Công Ánh: 
Gần 25.000 cựu TNXP 
tham gia tổ chức hội đã tạo 
nên sức mạnh tinh thần 
mới, khơi dậy khí thế hào 
hùng trong quá khứ, động 
viên, cổ vũ nhau tiếp tục 
phát huy truyền thống, bản 
chất TNXP, nêu gương 
sáng làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách và lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với những hoạt động thiết 
thực. Cùng với tổ chức hội, 
các cựu TNXP đã làm tốt 

vai trò nhân chứng lịch sử, 
tích cực phối hợp với các cơ 
quan chức năng giải quyết 
các chế độ, chính sách đối 
với TNXP đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng 
chiến. Đến nay, hơn 9.000 
cựu TNXP đã được hưởng 
chế độ trợ cấp một lần và 
trợ cấp thường xuyên; 455 
TNXP hy sinh đã được công 
nhận liệt sĩ; 2.160 TNXP bị 
thương tật đã được hưởng 
chế độ như thương binh. 
Tổ chức hội chủ động phối 
hợp với các cơ quan lập hồ 
sơ đề nghị và đã được Chủ 
tịch nước phong tặng, truy 
tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân 
dân cho các tập thể và cá 
nhân TNXP tỉnh Thái Bình; 
cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công nhận phiên 
hiệu cho các đơn vị TNXP 
qua các thời kỳ. 

Hiện nay, phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt 
động “Vì nghĩa tình đồng 
đội” của hội cựu TNXP đã 
trở thành phong trào quần 
chúng với nhiều hình thức 
phong phú và nghĩa cử cao 
đẹp. 15 năm qua, các cấp 
hội đã tuyên truyền, vận 
động và tiếp nhận từ nhiều 
nguồn ủng hộ với số tiền 
gần 25 tỷ đồng để tặng 378 
sổ tiết kiệm trị giá 1,252 tỷ 
đồng cho các nữ cựu TNXP 
nghèo; xây tặng 661 nhà 

Cách đây 70 năm, ngày 15/7/1950, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam 
thành lập Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên phục vụ kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Từ đó đến nay, các thế hệ TNXP Việt Nam nói chung, TNXP Thái Bình nói riêng đã xây đắp nên truyền thống 
“Thanh niên xung phong - chiến đấu dũng cảm - lao động sáng tạo”, lập nhiều chiến công xuất sắc. Nhân kỷ niệm 
70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020), phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao 
đổi với ông Hoàng Công Ánh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh về truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP.

Thực hiện nếp sống 
quân sự hóa, rèn luyện ý 
thức, tác phong theo điều 
lệnh và 10 lời thề danh dự 
của Đội TNXP chống Mỹ 
cứu nước, đơn vị đã xây 
dựng tốt mối quan hệ quân 
dân, thông qua việc giúp 
và hướng dẫn kỹ thuật cấy 
lúa mới cho nhân dân xã 
Hải Thành, Đồng Phú (thị 
xã Đồng Hới); xây dựng 
công trình thanh niên chào 
mừng Đại hội Đảng bộ cảng 

Quảng Bình lần thứ nhất... 
Từ cuộc vận động “Biết đi 
là biết múa, biết nói là biết 
hát”, đơn vị đã phát động 
phong trào “Sáng thể dục, 
chiều thể thao, tối cất cao 
tiếng hát”, đội bóng chuyền 
nam, nữ, đội văn nghệ xung 
kích đã tích cực tham gia 
các giải thể thao, hội thi, 
hội diễn... Tiếng hát chèo 
của TNXP Thái Bình gây ấn 
tượng và đạt giải cao trong 
các cuộc liên hoan nghệ 

thuật quần chúng của cảng 
Quảng Bình.

Kết quả thực hiện nhiệm 
vụ học tập và rèn luyện xây 
dựng đời sống mới của đơn 
vị được các cơ quan quản 
lý của tỉnh Quảng Bình ghi 
nhận bởi phong trào dạy bổ 
túc văn hóa hết cấp 2 cho 
42 chiến sĩ ; tổ chức ôn tập 
văn hóa cho các chiến sĩ dự 
thi vào các trường đại học, 
trung học chuyên nghiệp. 
Năm học 1974 - 1975, đơn 
vị có 5 đồng chí trúng tuyển 
vào đại học, 37 đồng chí 
vào các trường trung học 
chuyên nghiệp; 38 cán bộ 
từ tiểu đội phó trở lên được 
tập huấn nâng cao năng 
lực chỉ huy; 16 đoàn viên 
ưu tú được giới thiệu đi học 
lớp cảm tình Đảng, trong đó 
có 8 đồng chí được kết nạp 
vào Đảng Lao động Việt 
Nam; 4 đồng chí được ưu 
tiên xét tuyển vào biên chế 
nhà nước trong thời gian 
còn đang làm nhiệm vụ của 
TNXP.

Kết thúc nhiệm kỳ, đơn 
vị N3223-P31 được Trung 
ương Đoàn Thanh niên Lao 
động Việt Nam tặng bằng 
khen và công nhận hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
của Đội TNXP chống Mỹ 
cứu nước nhiệm kỳ 1972 - 
1975, nhiều giấy khen của 
các cấp, các ngành... Năm 
1973, đơn vị được chào đón 

tình nghĩa cho gia đình cựu 
TNXP nghèo trị giá 14,775 
tỷ đồng; tặng trên 35.000 
suất quà cho cựu TNXP 
gặp khó khăn; giúp đỡ hàng 
trăm gia đình cựu TNXP 
thoát nghèo bền vững...

Phóng viên: Trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước 
như hiện nay, Hội làm thế 
nào để tập hợp và phát 
huy hết sức mạnh của cựu 
TNXP vào công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước 
và tỉnh Thái Bình, giáo dục 
truyền thống yêu nước, 
cách mạng cho thế hệ trẻ?

Ông Hoàng Công Ánh: 
Tiếp tục phát huy truyền 
thống anh hùng, Hội Cựu 
TNXP tỉnh thực hiện tốt hơn 
nữa các phong trào thi đua 
yêu nước, các hoạt động 
xã hội, lập thành tích chào 
mừng đại hội đảng bộ các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh 
các hoạt động “Vì nghĩa 
tình đồng đội”, “Đền ơn đáp 
nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn”; giúp nhau vượt khó 
vươn lên thoát nghèo, nâng 
cao chất lượng cuộc sống; 
làm tốt hơn nữa vai trò nhân 
chứng lịch sử, tham gia giải 
quyết chế độ, chính sách 
đối với TNXP hoàn thành 
nhiệm vụ. Các cấp hội cũng 
nâng cao vai trò, chất lượng 
hoạt động của tổ chức hội, 
cùng chung sức chung lòng 
xây dựng Hội là ngôi nhà 
chung của hội viên hội cựu 
TNXP. Bên cạnh đó, Hội 
luôn coi trọng công tác giáo 
dục truyền thống yêu nước, 
cách mạng, truyền thống 
TNXP cho thế hệ trẻ, phối 
hợp với đoàn thanh niên tổ 
chức nhiều đoàn về nguồn, 
thăm các di tích lịch sử. Từ 
phong trào thi đua yêu nước 
cựu TNXP nêu gương sáng 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách và lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
có nhiều tập thể, cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc, trở 
thành những điển hình cho 
thế hệ trẻ noi theo.

Phóng viên: Xin trân 
trọng cảm ơn ông!

Chủ tịch nước Cộng hòa Cu 
Ba Fidel Castro, Chủ tịch 
Quốc hội Trường Chinh, 
Đoàn đại biểu thay mặt Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn 
Thanh niên Thái Bình tới 
thăm, động viên. 

Chiến tranh đã lùi xa, 
tuyến lửa Quảng Bình - quê 
hương hai giỏi ngày ấy bây 
giờ vẫn còn là nỗi nhớ, chứa 
chan tình đất, tình người với 
bao cảm xúc dạt dào về một 
thời hoa lửa của lực lượng 
TNXP Thái Bình. Chúng 
tôi tự hào đã có những năm 
tháng tiếp bước truyền thống 
yêu nước của cha ông, được 
đóng góp sức trẻ của mình 
để cùng với TNXP và quân 
dân cả nước hoàn thành sự 
nghiệp vẻ vang giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước. Giờ đây, tuy 
tuổi cao, sức yếu, đây đó 
cuộc sống còn có khó khăn, 
trăn trở nhưng chúng tôi vẫn 
lạc quan, yêu đời, giữ vững 
niềm tin theo Đảng, theo 
con đường mà Bác Hồ và 
nhân dân ta đã lựa chọn, cố 
gắng đem phần trí lực còn 
lại để sống trọn nghĩa, vẹn 
tình với nước non và đồng 
đội, nêu gương và cùng với 
con cháu tham gia xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa.

kỷ NIệm 70 Năm NGày TrUyềN THốNG lực lượNG TNXP VIệT NAm (15/7/1950 - 15/7/2020)


