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Gặp gỡ nhân chứng 
lịch sử; thăm di tích 
cách mạng; tặng 

quà gia đình chính sách, 
mẹ Việt Nam anh hùng… 
là những hoạt động được 
các trường tổ chức thường 
xuyên để giáo dục truyền 
thống yêu nước, cách mạng 
cho học sinh.

Thời gian qua, công 
tác giáo dục truyền thống 
cách mạng cho học sinh là 
một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên 
của các trường học trong 
tỉnh. Trong các kế hoạch 
hoạt động cụ thể của các 
trường, đặc biệt là trong 
chương trình công tác của 
tổ chức đoàn, đội dù bất kỳ 
ở cấp nào, bất kỳ thời điểm 
nào và quy mô đến đâu, 
một trong những nội dung 
được đặc biệt chú trọng là 
giáo dục truyền thống cho 
thanh niên. Nhân dịp các 
ngày lễ lớn của dân tộc, các 
trường đã tổ chức các hoạt 
động như: viết bài tìm hiểu, 
trao đổi tọa đàm, nghe nói 
chuyện chuyên đề, mít tinh 
kỷ niệm... Qua đó, giúp 
các em hiểu rõ hơn về ý 
nghĩa lịch sử của những sự 
kiện, ngày lễ. Ngoài ra, các 
trường cũng thường xuyên 
tổ chức các hoạt động “Đền 

Cùng với việc chăm 
lo cho người nghèo, 
người có hoàn cảnh 

khó khăn, các cấp hội chữ 
thập đỏ đặc biệt quan tâm 
tới gia đình chính sách, 
người có công với cách 
mạng. Hàng năm, ngoài 
việc trao tặng quà, các cấp 
hội còn tổ chức khám bệnh, 
tư vấn sức khỏe và cấp 
thuốc miễn phí cho người 
có công và gia đình chính 
sách với mong muốn được 
chung tay cùng cộng đồng 
tri ân những người đã cống 
hiến cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước. 

Được tham gia chương 
trình khám bệnh, tư vấn sức 

Chăm sóc sức khỏe người có công

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho đối tượng chính sách.

Sau bao vất vả, khó 
khăn, đoàn chúng tôi 
đã đặt chân lên đảo 

Trường Sa Đông. Giữa sóng 
gió biển khơi, Trường Sa 
Đông vẫn vững như thành 
đồng, để lại cho chúng tôi 
nhiều cảm xúc mạnh mẽ về 
tình yêu Tổ quốc.

Biển thử lòng người
Rời đảo Đá Tây, tàu 

KN-490 vượt sóng gió đến 
với đảo Trường Sa Đông, 
cách đảo Đá Tây chừng 6 
hải lý (khoảng hơn 11km). 
Nhìn từ xa, đảo hiện lên một 
màu xanh ngắt giữa bốn bề 
sóng nước. Tàu KN-490 
tương đối lớn và được coi 
là tàu hiện đại nhất của lực 
lượng kiểm ngư Việt Nam 

khỏe và cấp thuốc miễn phí 
do Hội Chữ thập đỏ huyện 
Kiến Xương phối hợp với 
Hội Phụ nữ Công an tỉnh, 
nhóm thiện nguyện Thái 
Bình và Công ty Dược Tâm 
Thành Phát tổ chức, ông 
Nguyễn Đức Cứu, thương 
binh hạng 3/4, nạn nhân 
chất độc da cam/Điôxin xã 
Thượng Hiền (Kiến Xương) 
rất phấn khởi. Ông Cứu 
chia sẻ: Ở tuổi xế chiều, 
sức khỏe đã yếu, vì thế, khi 
được mời đến khám bệnh, 
tư vấn sức khỏe, bản thân 
tôi thấy rất vui. Vui không 
chỉ vì được khám bệnh, tư 
vấn sức khỏe mà còn thấy 
được cộng đồng, xã hội 
luôn quan tâm đến mình. 

Đến đây, tôi thấy công tác 
tổ chức, tiếp đón, khám, 
tư vấn được thực hiện chu 
đáo. Cán bộ, tình nguyện 
viên chữ thập đỏ đã thể 
hiện rõ vai trò và sự nhiệt 
tình trong việc hướng dẫn 
người dân. Khám bệnh, 
tư vấn sức khỏe tại địa 
phương nơi đối tượng chính 
sách sinh sống thuận lợi 
cho chúng tôi rất nhiều bởi 
đa số người có công tuổi đã 
cao. Không chỉ được khám, 
chúng tôi còn được tư vấn 
cách phòng tránh một số 
bệnh thường gặp ở người 
cao tuổi khiến cho những 
người được thụ hưởng chính 
sách cảm thấy ý nghĩa thiết 
thực của chương trình.

Khám bệnh, tư vấn sức 
khỏe và cấp thuốc miễn phí 
là hoạt động thường niên 
của các cấp hội chữ thập 
đỏ. Hàng năm, hội chữ 
thập đỏ các huyện, thành 
phố đều phối hợp tổ chức 
2 hoặc 3 đợt khám bệnh, tư 
vấn sức khỏe cho người có 
công, gia đình chính sách 
và người có hoàn cảnh khó 
khăn, trong đó việc thăm 
khám cho người có công 
thường được tổ chức vào 
tháng 7. Nhờ có chương 
trình, hàng chục nghìn đối 
tượng chính sách, người 
nghèo, người có công được 
chăm sóc sức khỏe ban 
đầu. Tính riêng năm 2017, 
các cấp hội chữ thập đỏ 

trong tỉnh đã phối hợp với 
đoàn thanh niên, cơ sở y 
tế các huyện, thành phố 
tổ chức khám bệnh, cấp 
thuốc miễn phí cho trên 
8.500 người nghèo, đối 
tượng chính sách với tổng 
trị giá 500 triệu đồng. Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã 
tiếp nhận 172 hồ sơ, bệnh 
án của các đối tượng chính 
sách, nạn nhân chất độc da 
cam/Điôxin, người nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn 
mắc bệnh hiểm nghèo, giới 
thiệu đi khám và phẫu thuật 
tại Bệnh viện Đa khoa quốc 
tế Vinmec theo chương 
trình của Quỹ Thiện Tâm - 
Tập đoàn Vingroup hỗ trợ. 
Ngoài việc trích quỹ nhân 
đạo, các cấp hội còn vận 
động các đơn vị, tổ chức tài 
trợ để có kinh phí thực hiện 
chương trình. Xen lẫn hoạt 

động khám chữa bệnh, 
nhiều huyện, thành phố 
còn tổ chức tặng quà làm 
cho không khí của chương 
trình giống như một ngày 
hội.

Ông Đỗ Trọng Minh, 
Trưởng phòng Chăm sóc 

sức khỏe, Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh cho biết: Thời gian tới, 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ 
phối hợp với huyện Thái 
Thụy, huyện Đông Hưng 
và các đơn vị, nhà hảo 
tâm tổ chức khám bệnh, tư 
vấn sức khỏe và cấp thuốc 

miễn phí cho khoảng 500 
người bao gồm đối tượng 
chính sách, người có công, 
người nghèo, người có 
hoàn cảnh khó khăn. Hoạt 
động này nhằm cùng cộng 
đồng và ngành Y tế thực 
hiện tốt hơn công tác chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cho 
người dân, đặc biệt là đối 
tượng chính sách để sớm 
phát hiện, điều trị bệnh kịp 
thời.

Chiến tranh đã qua đi 
hơn 40 năm nhưng vẫn 
còn những nỗi đau để lại. 
Việc làm của các cấp hội 
chữ thập đỏ tuy nhỏ nhưng 
đó là tấm lòng, trách nhiệm 
của thế hệ hôm nay với thế 
hệ đi trước. Hy vọng, tinh 
thần ấy, việc làm ấy sẽ 
ngày càng lan tỏa.

hoàng lanh

Trường Sa - Khát vọng trường tồn
Kỳ 3: Cảm xúc Trường Sa Đông

Trồng cây xanh trên đảo Trường Sa Đông.

đến thời điểm hiện tại, tuy 
nhiên, thời tiết diễn biến bất 
thường, tàu cũng gặp rất 
nhiều khó khăn để neo gần 
đảo. Nước biển sâu, dòng 
chảy ngầm mạnh cùng với 
giông lốc, sóng to, gió giật 
làm tàu rung lắc nên phải 
liên tục di chuyển để tìm vị 
trí thả neo phù hợp. Tàu neo 
cách đảo chỉ khoảng chừng 
nửa cây số nhưng do biển 
động, sóng cao nên xuồng 
trung chuyển không thể 
ra, vào đảo theo đúng kế 
hoạch. Cứ hạ xuồng xuống, 
gặp cơn giông, sóng mạnh, 
thủy thủ lại phải kéo lên; 
cánh phóng viên chúng tôi 
phải lùi ngày lên đảo.

Cứ thế chờ đợi, đến 
ngày thứ tư, giông lốc tuy 

đã giảm nhưng sóng và gió 
biển vẫn lớn, trưởng đoàn 
công tác, Đại tá Trần Minh 
Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng 
Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh 
Vùng 4 Hải quân họp đoàn 
công tác và quyết định: Dù 
thời tiết xấu nhưng đoàn 
công tác và lực lượng thay 
thu quân vẫn quyết tâm 
vào đảo bởi thời gian theo 
kế hoạch không cho phép 
kéo dài. Xuồng nhỏ tròng 
trành, lắc lư theo con sóng 
như muốn lật nhào. Những 
người thợ máy, tổ lái xuồng 
phải căng mình trong mưa 
gió để đưa người và hàng 
hóa xuống xuồng vào đảo 
an toàn. Ngồi trên xuồng 
nhỏ giữa mênh mông sóng 
nước, tận mắt chứng kiến 

những vòng xoáy nước, 
những đợt sóng lừng cùng 
cơn mưa biển nặng hạt 
khiến chúng tôi không khỏi 
lo âu, tay nắm chặt vào 
xuồng, mắt nhìn thẳng về 
hướng đảo, thầm mong mọi 
sự bình an... Nhờ sự hỗ trợ 
đắc lực của cán bộ, chiến 
sĩ trên đảo, chúng tôi ai 
nấy vỡ òa hạnh phúc khi 
lên được đảo. Mọi người 
ôm chầm lấy nhau như gặp 
lại người thân lâu ngày xa 
cách. Cảm xúc lắng đọng, 
dâng trào trong từng ánh 
nhìn, cử chỉ.

Đảo nhỏ thanh bình
Đối lập với giông gió 

biển khơi, ấn tượng đầu 
tiên khi chúng tôi đặt chân 
lên Trường Sa Đông là đảo 
nhỏ thanh bình đến kỳ lạ 
với một màu xanh ngát của 
bàng vuông, bàng ta, cây 
tra, cây dừa, phong ba, bão 
táp... Từ một đảo đá san hô 
và cát biển trơ trọi, cằn cỗi, 
đến nay cây xanh đã phủ 
kín hơn 80% diện tích của 
đảo. Trong điều kiện thời 
tiết khắc nghiệt, nắng mưa, 
giông bão thất thường, lại 
nằm trên bãi san hô ngập 
nước, lớp mùn san hô trên 
đảo mỏng, rất khó cho 
việc trồng cây xanh. Thế 
nhưng, dưới bàn tay, khối 
óc của biết bao thế hệ cán 
bộ, chiến sĩ công tác trên 
đảo trong nhiều năm qua, 
Trường Sa Đông giờ đã 
được phủ kín bởi màu xanh.

Chúng tôi đi giữa 
những lối đi nhỏ bằng bê 
tông xuyên dưới tán bàng 
vuông, cây tra đã nhiều 

(còn nữa)
Nguyễn Thơi

Giáo dục truyền thống yêu nước,
cách mạng cho học sinh

Học sinh Vũ Thư dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

ơn đáp nghĩa”, “Uống nước 
nhớ nguồn”, tổ chức cho 
học sinh gặp gỡ các nhân 
chứng, tìm hiểu các di tích 
lịch sử... Thông qua đó đã 
góp phần giáo dục truyền 
thống, đạo đức cách mạng, 
lý tưởng, hoài bão cho tuổi 
trẻ, từ đó củng cố niềm tin 
vững chắc vào con đường, 
sự nghiệp cách mạng 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân 
ta đã lựa chọn.

Vừa qua, tại Thái Thụy, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện tổ chức hội nghị trực 
tuyến về giảng dạy học tập 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong 
nhà trường. Phòng đã chọn 
Trường THCS Thái Phúc là 
điểm cầu chính, đồng thời 
kết nối với 7 điểm cầu khác 
đặt tại 7 trường với sự tham 
gia của các thầy cô giáo 
tổ khoa học xã hội và giáo 
viên tổng phụ trách của 48 
trường THCS trong huyện 

cùng các em học sinh 
Trường THCS Thái Phúc. 
Tại hội nghị, các thầy cô 
giáo và các em học sinh 
đã được nghe thầy giáo Vũ 
Văn Thắng, Hiệu trưởng 
Trường THCS Thái Hồng 
thực hành bài giảng “Nghĩa 
nặng tình sâu” trong cuốn 
Bác Hồ và những bài học 
về đạo đức, lối sống lớp 
6. Qua câu chuyện “Nghĩa 
nặng tình sâu”, các em học 
sinh đã cảm nhận ở Bác 

một phong cách sống hết 
sức giản dị, Người luôn gần 
gũi, quan tâm đến người 
khác và hơn hết là tình yêu 
quê hương tha thiết. Hình 
ảnh làng Chùa quê mẹ, 
làng Sen quê cha, đỉnh 
núi Chung, hàng rào râm 
bụt trước nhà, vườn cây ăn 
trái, tình bạn thả diều, câu 
cá thuở thiếu thời..., tất cả 
in sâu trong ký ức của Bác 
và cho đến trước lúc đi xa 
Người vẫn day dứt khôn 
nguôi nỗi niềm thương nhớ, 
đau đáu muốn nghe một 
câu hò, điệu ví quê hương... 
Bằng việc kết hợp nhuần 
nhuyễn các phương pháp, 
hình thức và kỹ thuật dạy và 
học tích cực; sử dụng hiệu 
quả phương tiện, tư liệu và 
đồ dùng dạy học, đặc biệt 
bộ tranh cát kể chuyện 
thăm quê của Bác, tiết dạy 
đã thành công trong việc 
giúp học sinh hiểu hơn về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông 
Bùi Đức Thụy, Phó Trưởng 
phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện cho biết: Bài học đã 
góp phần bồi dưỡng tâm 
hồn, tình cảm cho các em; 
giáo dục các em biết yêu 
thương, quý trọng gia đình, 
tình làng nghĩa xóm, biết 
trân trọng, gìn giữ những 
phong tục tập quán tốt 
đẹp của quê hương, tự hào 
và phát huy những giá trị 
truyền thống của dân tộc.

Tại Vũ Thư, hoạt động 
nói chuyện truyền thống 
được thực hiện từ nhiều 
năm nay, mang lại hiệu quả 
thiết thực. Hàng năm, nhân 
ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước, ngày 
thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam, các trường 
đã mời nhân chứng lịch sử 
đến trường để kể cho các 
em học sinh nghe truyền 
thống hào hùng của dân 
tộc, tinh thần đoàn kết, 
chiến đấu đến cùng để bảo 
vệ quê hương, đất nước của 
quân và dân ta. Vừa qua, 
Trường THCS Hiệp Hòa 
phối hợp với Hội Cựu chiến 
binh, Đoàn Thanh niên xã 
tổ chức buổi nói chuyện về 
truyền thống vẻ vang của 
Quân đội nhân dân Việt 
Nam cho toàn thể cán bộ, 
giáo viên và học sinh. Tại 
buổi nói chuyện, các em 
học sinh đã được nghe kể 
về truyền thống hào hùng 
của Quân đội nhân dân 
Việt Nam trong hơn 73 năm 
xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành, đã làm nên 
nhiều chiến công vang dội, 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, 
đặc biệt là chiến dịch Hồ 
Chí Minh giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. 
Theo cô giáo Nguyễn Thị 
Hồng, Bí thư Đoàn Thanh 
niên Trường THCS Hiệp 
Hòa, buổi nói chuyện đã 
giúp các em học sinh hiểu 
thêm về truyền thống cách 
mạng, những chiến công 
vang dội của quân và dân 
ta. Buổi nói chuyện thực sự 
đã khiến các em học sinh 
thấy tự hào hơn về truyền 
thống dân tộc, từ đó thúc 
đẩy các em có thêm niềm 
tin, động lực phấn đấu.

Đặng Anh

năm tuổi, cảm giác như 
đang trên một làng quê 
biển ở đất liền. Trung tá 
Trần Minh Đức, Chính trị 
viên đảo Trường Sa Đông 
cho biết: Để xây dựng cảnh 
quan môi trường xanh, 
sạch, đẹp, chúng tôi thường 
xuyên đề cao ý thức trách 
nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ 
trong việc trồng và chăm 
sóc cây xanh. Hàng năm 
đều trồng mới, nhân giống 
bàng vuông, bàng ta bằng 
hạt và chiết cành, thông 
qua việc truyền cho nhau 
kinh nghiệm của những 
người đi trước. Để quản lý 
và chăm sóc tốt, đảo đánh 
số cây, giao về từng bộ 
phận có trách nhiệm duy 
trì, phát triển hệ thống cây 
xanh trên đảo, coi đây là 
một tiêu chí thi đua. Riêng 
trong năm 2017, toàn đảo 
đã trồng mới được 285 cây, 
chủ yếu là bàng vuông, dừa 
và tra.

Hưởng ứng tết trồng 
cây, đảo đã duy trì việc 
trồng cây vào dịp đầu xuân 
và các phong trào của đoàn 
thanh niên. Đặc biệt, các 
đồng chí công tác tại đảo 
sau khi rời đảo sẽ trồng 
cây lưu niệm để tạo màu 
xanh tươi cho đảo và góp 
thêm niềm tin giữ vững chủ 
quyền biển, đảo của Tổ 
quốc. Trung tá Trần Minh 
Đức cho biết thêm: Năm 
2017, do ảnh hưởng của 
bão số 15 và bão số 16, 
hệ thống cây xanh bị ảnh 
hưởng rất nhiều. Để hạn 
chế thiệt hại, trước bão, 
chúng tôi đã chủ động cắt 
tỉa những cành cao dễ gãy 
đổ. Sau bão, những cây bị 
đổ đã nhanh chóng được 
dựng lại, chăm sóc kịp thời 
nên hiện nay cây đã phát 
triển tốt.

Nghĩa tình lính đảo
Một ngày đoàn công 

tác lưu lại trên đảo Trường 
Sa Đông là thời gian chúng 
tôi đón nhận trọn vẹn tình 
cảm chân tình của những 
người lính đảo. Các anh 
chăm lo chu đáo từng bữa 
cơm, nhường nơi ngủ vốn 
ít ỏi cho khách... Nghĩa tình 
còn gói trọn trong từng tấm 
bánh chưng xanh mà bộ đội 
trên đảo đã thức đêm canh 
nấu; là lời ca, tiếng hát trao 
gửi trong đêm văn nghệ 
“Mừng Đảng, mừng xuân”; 
là ly nước chè xanh cùng 
anh em chiến sĩ trò chuyện, 
cùng nhau chờ ngắm hoa 
bàng vuông nở.

Ở Trường Sa Đông, 
chúng tôi được gặp Việt, 
chàng trung úy trẻ đồng 
hương Vũ Thư (Thái Bình), 
được trao tận tay Việt món 
quà gửi từ hậu phương và 
những thước phim, bức 
hình của gia đình anh. Khi 
nhìn thấy hình ảnh bố mẹ, 
vợ và đặc biệt là cô con gái 
nhỏ chưa tròn 6 tháng tuổi 
xinh xắn đáng yêu, Việt đã 
khóc. Những giọt nước mắt 
hạnh phúc của người lính 
đảo làm bao trái tim xúc 
động, bồi hồi.

Những phút giây ngắn 
ngủi nhưng cũng đủ để 
chúng tôi cảm nhận về 
tinh thần người lính đảo 
luôn lạc quan, yêu đời, 
đoàn kết, sẵn sàng chiến 
đấu và vững vàng nơi đầu 
sóng ngọn gió. Những cây 
bàng vuông, cây phong ba 
vẫn tỏa bóng mát xanh như 
sức sống của người lính 
đảo, luôn kiên cường trong 
giông bão để Trường Sa 
Đông mãi như thành đồng.

(nhandan.com.vn) Cục Điện ảnh cho biết, để kỷ 
niệm các ngày lễ lớn 30/4 - 1/5, 7/5 và 19/5, Cục phối 
hợp cùng một số hãng phim, đơn vị phát hành, sở văn 
hóa, thể thao và du lịch các địa phương tổ chức đợt phim 
trong phạm vi cả nước từ ngày 27/4 đến ngày 23/5.

Những bộ phim được chọn chiếu trong đợt phim kỷ 
niệm là những bộ phim có đề tài truyền thống lịch sử, 
về người chiến sĩ cách mạng, về thế hệ thanh niên trong 
thời chiến và thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước... Các 
phim được chọn chiếu gồm phim truyện: “Mẹ ơi con đã 
về”, “Giấc mơ thổ cẩm”; phim tài liệu “Một đất mẹ cho 
tất cả”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Thời trẻ trung sôi nổi”; 
chương trình miền núi số chuyên đề “Giữ vững an ninh 
trật tự và an toàn đời sống xã hội ở vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số” do Trung tâm Sản xuất phim dân tộc, 
miền núi và biển đảo sản xuất là chuyên san gồm bảy 
chuyên mục.

(vtv.vn) Nếu như những năm trước người dân đi du 
lịch thường hướng tới mua sắm thì nay đã có sự thay 
đổi đó là du lịch văn hóa.

Có một xu hướng nhận thấy rõ thời gian qua là 
khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng 
mạnh, thậm chí nhiều người còn cho rằng, họ cần 
đi những thị trường mới mẻ hơn là châu Á, châu Âu. 
Nhiều người thích du lịch khám phá.

Với hàng nghìn năm lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ là điểm 
đến hấp dẫn của nhiều khách du lịch quốc tế. Đã có 
những thời điểm, số khách du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ lên 
tới 40 triệu người, trong đó có nhiều người đến từ Việt 
Nam.

Sự giao thoa giữa hai châu lục Á - Âu cùng hàng 
trăm điểm khám phá như thành phố ngầm Cappadocia, 
lâu đài Bông, thành phố cổ Ephesus... đã đưa Thổ Nhĩ 
Kỳ trở thành điểm đến của nhiều du khách. Điều này 
cũng đang thay đổi tư duy du lịch của nhiều du khách 
Việt Nam.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, Việt Nam được xếp 
vào nhóm 50 thị trường nguồn của du lịch thế giới. Chỉ 
riêng năm 2016 có khoảng 6,5 triệu lượt người Việt 
Nam đi du lịch nước ngoài. Những năm gần đây, xu 
hướng du lịch nước ngoài của người Việt ngày càng 
tăng do thu nhập của người Việt đã tăng lên và thói 
quen tiêu dùng cũng thay đổi.

Một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản có 
sự tăng trưởng đáng kể ở mức trung bình 50%. Châu 
Úc, châu Âu, châu Mỹ tỷ lệ tăng trung bình hàng năm 
khoảng 30%.

Tổ chức đợt phim
mừng các ngày lễ lớn

“Mẹ ơi con đã về” do Công ty Cổ phần Phim truyện 
I sản xuất, xoay quanh câu chuyện về hai mảnh đời 
cô đơn: bà Nga, một cựu quân y, có chồng, con đều là 
liệt sĩ và Minh - cậu bé mồ côi, con trai của hai người 
lính. 20 năm sau chiến tranh, bà Nga vẫn hứng chịu nỗi 
mất mát, thương đau sau cuộc chiến, phải sống trong 
cô đơn và bệnh tật, còn Minh bị cuộc sống xô đẩy đến 
mức không còn đường sống. Họ đã cùng chia sẻ nỗi bất 
hạnh và tình “mẫu tử” đã đem lại cho họ một cuộc sống 
ấm áp dưới một mái nhà.

Phim “Giấc mơ thổ cẩm” do Trung tâm Sản xuất 
phim dân tộc, miền núi và biển đảo sản xuất, là câu 
chuyện về Hoa - cô gái trẻ người dân tộc Mường sinh ra 
trong một gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm nhưng 
theo thời gian, nghề dệt đã bị mai một. Hoa đã cùng 
những người bạn khôi phục được nghề dệt và giúp đỡ 
bà con trong bản phát triển kinh tế với nghề dệt thổ cẩm 
truyền thống.

Ngoài ra, trong đợt phim, các trung tâm phát hành 
phim và chiếu bóng, các trung tâm điện ảnh tiếp tục 
khai thác những bộ phim truyện và tài liệu có đề tài 
truyền thống cách mạng, những bộ phim về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, về đề tài hậu chiến... để phục vụ nhân dân.

Du lịch khám phá - xu hướng mới
của người Việt

Phim “Giấc mơ thổ cẩm”.


