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Không một ngày đứng 
trên bục giảng, cả 
sự nghiệp chỉ đôi lần 

cầm viên phấn trắng viết lên 
tấm bảng đen nhưng trong 
suốt những năm tháng làm 
công tác huấn luyện, họ 
vẫn luôn được các thế hệ 
vận động viên kính trọng 
gọi là thầy. Những người 
thầy trong thể thao ngoài 
nhiệm vụ đào tạo vận động 
viên thi đấu chuyên nghiệp, 
họ còn là những người đồng 
hành, cùng học trò vươn tới 
thành công.

Người cha, người mẹ
thứ hai
Hơn 10 năm nay, 

Nguyễn Thị Huệ, vận động 
viên bộ môn bơi, lặn đã coi 
Trung tâm Huấn luyện thể 
dục thể thao Thái Bình như 
ngôi nhà thứ hai của mình, 
nơi đã chứng kiến sự trưởng 
thành của cô từ khi còn là 
một cô bé chập chững tiếp 
cận với thể thao cho đến 
khi đã trở thành vận động 

Niềm vui khi đứng trên 
bục giảng

Hình ảnh người thầy 
khuyết tật trên chiếc xe 
đạp điện đã không còn xa 
lạ với những thế hệ học trò 
Trường THCS Tam Quang 
(Vũ Thư). Sức khỏe yếu 
do bị khuyết gen khiến cơ 
không phát triển, thế nhưng 
10 năm qua, thầy giáo 
Lâm Minh Tuyến, giáo viên 
môn Tin học vẫn cố gắng 
vượt lên chính mình, bám 
lớp, bám trường. Niềm vui 
với thầy là mỗi ngày được 
truyền dạy cho học sinh 
kiến thức tin học, giúp các 
em không lạc hậu trước 
thời đại công nghệ. Được 
phân công giảng dạy tin 
học ở cả 4 khối lớp song lúc 
nào thầy cũng hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Cùng 
với đó, thầy còn tham gia 
hướng dẫn học sinh giỏi 
của Trường tham gia các 
kỳ thi giải toán, tiếng Anh 
qua mạng và đạt giải cấp 
trường, cấp huyện.

Thầy Tuyến chia sẻ: 
Tốt nghiệp Khoa Tin học, 
Trường Đại học quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
tôi quyết định lựa chọn theo 
ngành sư phạm bởi đây là 
nghề phù hợp với điều kiện 
sức khỏe của mình. Ban 
đầu khi giảng dạy, bản thân 
tôi tự ti về khiếm khuyết cơ 
thể song chỉ mất thời gian 
ngắn tôi đã cân bằng lại 
cuộc sống, tự tin và đam 
mê hơn với nghề giáo. Mỗi 
bài giảng được truyền dạy, 
mỗi lớp học sinh ra trường 
thành đạt đã trở thành 
nguồn động viên lớn đối với 
những người làm nghề giáo 
như tôi.

Không chỉ giảng dạy 
trên lớp, ngoài giờ, thầy 
Tuyến còn hỗ trợ các thầy 

Với quyết định quan 
trọng này, Đảng và 
Nhà nước ta đã nâng 

cao và coi trọng vị thế, vai 
trò của người thầy trong xã 
hội. Giáo giới chúng ta vui 
mừng, phấn khởi, tự hào vì 
từ đó, mỗi năm chúng ta có 
một ngày kỷ niệm cho riêng 
mình, những người được 
giao sứ mệnh vẻ vang trong 
“sự nghiệp trồng người”. 
Vinh dự, tự hào khi được 
đứng trong đội ngũ các nhà 
giáo, chúng ta cũng nhận 
rõ trách nhiệm to lớn, nặng 
nề mà Đảng, Nhà nước 
và nhân dân giao phó. Để 
xứng đáng với niềm tin yêu 
ấy, từ nhiều năm nay, đội 
ngũ cán bộ, giáo viên Thái 
Bình đã đoàn kết, phấn đấu 
với một quyết tâm cao, vượt 
qua những khó khăn, từng 
bước vươn lên và đã giành 
được những kết quả rất 
đáng phấn khởi.

Chào mừng kỷ niệm 35 
năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam cũng là dịp để ngành 
Giáo dục tổng kết các 
phong trào thi đua, đồng 
thời đẩy mạnh hơn nữa 
phong trào thi đua “Dạy 
tốt - học tốt”. Nghị quyết số 
29-NQ/TW về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế đã và đang được 
ngành Giáo dục Thái Bình 
thực hiện hiệu quả. Từ mục 
tiêu đó đòi hỏi GD - ĐT phải 
tích cực chuyển biến, phải 
không ngừng tự đổi mới để 
phát triển hơn nữa, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, của 
đất nước trong giai đoạn hội 
nhập quốc tế.

Để làm được điều đó, 
các nhà giáo Thái Bình đã 
xác định: Trước hết và trước 
mắt phải chú trọng rèn 
luyện phẩm chất, đạo đức 
nhà giáo, nâng cao năng 
lực và trình độ chuyên môn. 
Tích cực triển khai thực 
hiện Chương trình hành 
động số 34-CTHĐ/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
tích cực thực hiện các cuộc 
vận động, chú trọng nội 
dung “Làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” với 

trọng tâm “Nhà giáo mẫu 
mực, học sinh chăm ngoan, 
môi trường giáo dục lành 
mạnh”. Ưu tiên hàng đầu 
cho mục tiêu nâng cao chất 
lượng giáo dục. Tập trung 
đổi mới phương pháp dạy 
học theo chuẩn kiến thức, 
kỹ năng của chương trình; 
đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong đổi 
mới quản lý giáo dục và 
đổi mới phương pháp giảng 
dạy, nâng cao chất lượng 
dạy học. Tất cả nhằm thực 
hiện mục tiêu, với ý nghĩa 
bao trùm là mỗi thầy cô 
giáo chúng ta tiếp tục kế 
thừa, phát huy truyền thống 
cao quý, tốt đẹp của nhà 
giáo Việt Nam, tiếp tục tô 
thắm truyền thống ấy bằng 
tất cả nhiệt huyết, phẩm 
chất đạo đức cao quý, năng 
lực nghiệp vụ vững vàng và 
lòng tận tâm nghề nghiệp 
để hoàn thành trọng trách 
cao quý mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân đã tin 
tưởng giao phó.

Năm học 2016 - 2017, 
từ quy mô đến chất lượng 
của GD - ĐT Thái Bình 
đều phát triển với nhiều 
thành tích cao hơn. Cơ sở 
vật chất trường học trong 
những năm qua được 
tăng cường mạnh mẽ, các 
nguồn kinh phí của ngành 
GD - ĐT được thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả. Đề 

án quy hoạch mạng lưới 
trường học tỉnh Thái Bình 
được thực hiện tích cực; 
các phòng giáo dục, các 
trường trực thuộc đã tích 
cực tham mưu cho các 
cấp ủy đảng, chính quyền 
trong việc mở rộng diện 
tích đất theo tiêu chuẩn 
của trường chuẩn quốc gia, 
trường học nông thôn mới; 
xây dựng trường THCS liên 
xã, dồn điểm trường mầm 
non, giảm điểm lẻ trường 
tiểu học. Công tác quản 
lý có tiến bộ, đội ngũ giáo 
viên cơ bản đạt chuẩn, trên 
80% giáo viên các cấp có 
trình độ trên chuẩn. Cơ sở 
vật chất, trang thiết bị được 
tăng cường theo hướng 
chuẩn hóa - hiện đại hóa. 
Đến nay, số trường đạt 
chuẩn quốc gia ở các cấp 
học, bậc học như sau: mầm 
non 255/302 trường, tiểu 
học 288/295 trường, THCS 
206/267 trường, THPT 
17/39 trường. Các trường 
chuyên nghiệp đã mở rộng 
mã ngành đào tạo, quy mô 
tuyển sinh tăng, đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho địa phương và đất 
nước.

Kết thúc năm học 
2016 - 2017, kỷ cương, 
nền nếp tiếp tục ổn định, 
nhiều trường đã phát huy 
tốt những mặt tích cực để 
thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ năm học. Nhiều chỉ tiêu 
của ngành đề ra đã hoàn 
thành, tỷ lệ học sinh xếp 
loại hạnh kiểm khá và tốt 
cao. Có 37/64 học sinh đạt 
giải trong kỳ thi chọn học 
sinh giỏi quốc gia, trong đó 
có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 16 
giải ba và 17 giải khuyến 
khích; 1 học sinh được dự 
thi chọn đội tuyển quốc gia 
đi dự thi quốc tế. 640 học 
sinh lớp 9 tham gia kỳ thi 
học sinh giỏi cấp tỉnh, 392 
em đạt giải trong đó 28 
giải nhất, 97 giải nhì, 120 
giải ba và 147 giải khuyến 
khích; 1.612 em tham dự 
kỳ thi chọn học sinh giỏi 
lớp 12 cấp tỉnh, 942 em đạt 
giải, trong đó 35 giải nhất, 
162 giải nhì, 292 giải ba và 
453 giải khuyến khích. Tổ 
chức nghiêm túc các kỳ 
thi tuyển sinh vào lớp 10 
THPT chuyên và THPT đại 
trà. Từ các phong trào thi 
đua, nhiều cá nhân và đơn 
vị đã nỗ lực hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Toàn ngành có 3 đơn 
vị được đề nghị tặng cờ thi 
đua của Chính phủ, 5 đơn 
vị được tặng cờ thi đua của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5 
đơn vị được tặng cờ thi đua 
của tỉnh; 4 cá nhân được đề 
nghị tặng bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ; 13 
tập thể, 47 cá nhân được 
tặng bằng khen của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 14 cá 
nhân được UBND tỉnh công 
nhận danh hiệu chiến sĩ thi 
đua cấp tỉnh, 9 tập thể được 
công nhận tập thể lao động 
xuất sắc, 9 đơn vị và 16 cá 
nhân được UBND tỉnh tặng 
bằng khen. Sở Giáo dục và 
Đào tạo Thái Bình đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, ổn định ở tốp 
đầu của cả nước.

Hội Khuyến học tỉnh và 
các cấp hội hoạt động tích 
cực; Hội Cựu giáo chức tỉnh 
đã tạo sự phối hợp tốt cùng 
ngành GD - ĐT chăm lo sự 
nghiệp trồng người. Chúng 
ta có thể khẳng định sự 
nghiệp giáo dục của tỉnh 
ta thực sự là sự nghiệp của 
quần chúng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và sự quản 
lý của Nhà nước. Công 
tác xã hội hóa giáo dục ở 
Thái Bình ngày càng được 
phát triển cả về bề rộng và 
chiều sâu.

Kỷ niệm 35 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam, chúng 
ta lại nhớ tới lời của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: “Có gì 
vẻ vang hơn là đào tạo thế 
hệ sau này góp phần xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản; người 
thầy giáo tốt - thầy giáo 
xứng đáng là thầy giáo - là 
người vẻ vang nhất. Dù là 
tên tuổi không đăng trên 
báo, không được thưởng 
huân chương, song những 
thầy giáo tốt là những anh 
hùng vô danh. Đây là một 
điều rất vẻ vang”. Chính sự 
vẻ vang đó mà mỗi người 
khi đã gắn mình vào nghề 
dạy học thì dù ở bất kỳ thời 
đại nào cũng phải ý thức 
rõ hơn vai trò, trách nhiệm 
của mình. Và trước những 
yêu cầu đổi mới của xã hội 
đòi hỏi người thầy ngày 
càng nâng cao cả về phẩm 
chất đạo đức và năng lực 
công tác, nghĩa là phải 
chuẩn nghề nghiệp. Như 
vậy, vấn đề then chốt có ý 
nghĩa quyết định chất lượng 
giáo dục là phải xây dựng 
được một đội ngũ đông đảo 
người làm công tác giáo 
dục thực sự yêu nghề, yêu 
người, hết lòng chăm sóc, 
giáo dục học sinh, không 
ngừng trau dồi đạo đức, 
nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, xứng đáng 
là tấm gương sáng cho học 
sinh noi theo. Các nhà giáo 
Thái Bình những năm qua 
đã cùng với đội ngũ nhà 
giáo trong cả nước nỗ lực 
phấn đấu cho một nền giáo 
dục tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc.

Được sự quan tâm của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, sự phối hợp của các 
cấp, các ngành, các đoàn 
thể, địa phương và với nỗ 
lực phấn đấu của toàn 
ngành, chúng ta tin tưởng 
GD - ĐT Thái Bình ngày 
càng phát triển vững chắc, 
đáp ứng yêu cầu phát triển 
của địa phương, của đất 
nước trong thời kỳ hội nhập 
và phát triển, xứng đáng 
với niềm tin của Đảng bộ 
và nhân dân trong tỉnh.

viên chuyên nghiệp. Huệ 
kể: 11 tuổi, em được gọi lên 
Trung tâm, lúc ấy bố mẹ 
không đồng ý. Các thầy cô 

ở Trung tâm đã về thuyết 
phục bố mẹ, cũng hứa sẽ 
luôn chăm lo, chỉ bảo em 
tận tình để bố mẹ yên tâm vì 

thế mà bố mẹ em mới đồng 
ý để em đi. Và người gắn bó 
với Huệ sâu sắc nhất trong 
suốt những năm tháng học 
tập, rèn luyện tại Trung tâm 
không thể không nhắc đến 
huấn luyện viên Phạm Thị 
Thủy. Cô Thủy đã góp phần 
không nhỏ trong việc định 
hướng chuyên môn, giúp 
Huệ đạt được những thành 
công nhất định trong sự 
nghiệp với bộ môn lặn mà 
Huệ đang theo đuổi. Không 
chỉ là người hướng dẫn 
chuyên môn, cô Thủy còn 
dạy cho Huệ cách sống, 
cách cư xử với mọi người, 
mọi chuyện vui, chuyện 
buồn, thành công hay thất 
bại Huệ luôn có cô ở bên 
cạnh san sẻ, động viên.

Còn Nguyễn Thị Mỹ 
Thương, (22 tuổi), vận 
động viên bộ môn điền kinh 
thì nhớ mãi những ngày 
trốn cô giáo đi chơi điện tử: 
Em lên Trung tâm từ khi 15 
tuổi, hồi ấy đang tuổi mới 
lớn, tâm lý chúng em có 
nhiều biến đổi, không còn 
nhất nhất nghe lời người 
lớn như xưa nữa. Vậy nên 
mặc dù thầy cô không cho 
phép chơi điện tử nhưng 

hàng ngày, sau giờ đi học 
về, hội “nghiện game” vẫn 
trốn đi ngồi quán net. Có 
lẽ không còn quán net nào 
trên thành phố này mà thầy 
cô chưa đến tìm chúng em. 
Để hạn chế tình trạng này, 
tiền Trung tâm trả cho vận 
động viên các thầy cô đều 
giữ giúp rồi đóng phong bì 
cẩn thận, đến khi bọn em 
về quê thầy cô mới đưa 
cho cầm về và báo cho 
phụ huynh biết. Nhờ vào sự 
quản lý chặt chẽ của thầy 
cô mà chúng em có thể vượt 
qua giai đoạn khó khăn về 
lứa tuổi, biết suy nghĩ đúng 
đắn trước khi hành động và 
tránh được những cám dỗ 
nhất thời.

Những hy sinh thầm lặng
Huấn luyện viên Đoàn 

Thị Thuy, huấn luyện viên 
bộ môn điền kinh tâm sự: 
Các vận động viên hầu hết 
đều lên Trung tâm từ khi 
còn rất nhỏ, do đó các em 
vẫn phải bảo đảm thời gian 
học văn hóa, thời gian dành 
cho thể thao vì thế cũng trở 
nên rất đặc thù. Sáng sớm, 
chiều tối, những khoảng 
thời gian đáng ra để dành 
cho gia đình thì chúng tôi lại 

cùng học trò bước vào giờ 
luyện tập, chưa kể những 
ngày cô trò đi thi đấu xa thì 
mọi công việc ở nhà đều 
phải gác lại, nhờ người thân 
hỗ trợ, đôi lúc cũng cảm 
thấy hơi chạnh lòng nhưng 
rồi cảm giác ấy cũng qua 
nhanh thôi, tất cả dành cho 
các mục tiêu mà cô và trò 
đang phấn đấu.

Cũng bởi đặc thù của 
giờ giấc thể thao mà huấn 
luyện viên Trần Minh Đức, 
huấn luyện viên đội tuyển 
trẻ bóng chuyền từng gặp 
hoàn cảnh khá khó xử khi 
phải cân bằng giữa tình yêu 
và công việc. Anh chia sẻ: 
Ngày ấy tôi quen một cô 
gái, hai người cũng có ý 
định tìm hiểu nhau nhưng 
cứ đến khi cô ấy muốn gặp 
tôi thì tôi lại “xin tạm hoãn” 
vì đang trong giờ quản lý 
vận động viên. Nhiều lần 
như thế, cô ấy không còn 
đủ kiên nhẫn để tiếp tục 
mối quan hệ cùng tôi nữa.

Còn với Nguyễn Thị 
Huệ, hơn 10 năm làm học 
trò của cô Thủy, có lẽ Huệ 
sẽ chẳng bao giờ có thể 
quên được hình ảnh những 
ngày hai cô trò cùng nhau 
luyện tập chuẩn bị đi thi 

đấu. Huệ kể: Nhiều hôm 
ở bể bơi chỉ có em và cô 
Thủy. Bể bơi của Trung 
tâm ở ngoài trời nên cũng 
khá bất tiện, ngày nắng 
còn đỡ, có những ngày trời 
mưa, sấm sét đùng đùng, 
em ở dưới bể, cô ở trên bờ 
hướng dẫn, cô lúc nào cũng 
mang sẵn áo mưa cho em, 
đợi em tập xong rồi cô trò 
cùng về. Những lúc ấy cô 
bảo cô chỉ ước gì có bể bơi 
trong nhà để em đỡ vất vả.

Viết tiếp ước mơ
của thầy
Huấn luyện viên Phạm 

Thị Thủy tâm sự: Trước 
đây, khi còn là vận động 
viên, tôi đã luôn ước mơ 
mình có thể trở thành một 
huấn luyện viên giỏi, có 
thể đào tạo nên những vận 
động viên xuất sắc, mang 
thành tích cao về cho tỉnh, 
cho đất nước. Hiện tại, 
niềm hy vọng của tôi dành 
trọn vào hai vận động viên 
Bùi Đình Khá và Nguyễn 
Thị Huệ, hai vận động viên 
tiêu biểu của đội tuyển bơi, 
lặn Thái Bình đang có tên 
trong danh sách các vận 
động viên quốc gia tham 

gia thi đấu các giải thể thao 
quan trọng mang tầm châu 
lục. Thầy Trần Minh Đức và 
những học trò mang theo 
niềm tin của những người 
hâm mộ bóng chuyền Thái 
Bình về một đội trẻ giữ 
vững top 3 đội mạnh nhất 
toàn quốc và còn nhiều 
những ước mơ mà các huấn 
luyện viên đã và đang chờ 
các vận động viên viết tiếp.

Các huấn luyện viên, 
họ đều từng là những vận 
động viên xuất sắc, giàu 
kinh nghiệm tập luyện, thi 
đấu. Ở vị trí huấn luyện 
viên, những người thầy ấy 
lại dạy dỗ lớp vận động 
viên trẻ tuổi nối tiếp những 
chặng đường chinh phục 
đỉnh cao. Cũng như quy 
luật tre già măng mọc, có 
lớp măng nào vươn lên 
mạnh mẽ mà không có 
sự che chở, nâng đỡ của 
những cụm tre già. Nhân 
ngày Nhà giáo Việt Nam, 
xin gửi tới những người thầy 
thể thao cũng như những 
người thầy ở mỗi nghề khác 
nhau sự kính trọng và lòng 
biết ơn sâu sắc.

cô trong trường áp dụng tin 
học vào giảng dạy mang 
lại hiệu quả cao. Ngoài ra, 
thầy còn mở thêm cửa hàng 
sửa chữa máy tính để có 
thêm thu nhập phụ giúp gia 
đình. Thầy giáo Lâm Minh 
Tuyến là tấm gương tiêu 
biểu về nghị lực vượt khó 
cho những thế hệ học trò.

Đam mê truyền nghề
Hiểu được tầm quan 

trọng của nghề tẩm quất 
tới cuộc sống của người 
khiếm thị nên sau 9 năm 
gắn bó với nghề, anh Bùi 
Hữu Dũng đã nhận lời 
mời về dạy tại Trung tâm 
Hướng nghiệp dạy nghề 
thuộc Hội Người mù tỉnh. 
Dù lớp học không phấn 
trắng, bảng đen và bước 
đường trở thành thầy giáo 
của chàng thanh niên 
khiếm thị đầy gian nan, vất 
vả song với suy nghĩ làm 
sao có nhiều người khiếm 
thị được học nghề, có việc 
làm, thu nhập, anh đã vượt 
qua những rào cản khó 
khăn.

Anh Dũng chia sẻ: Lớp 
học cả thầy và trò đều là 
người khiếm thị nên quá 
trình dạy và học gặp muôn 
vàn khó khăn. Nghề tẩm 
quất lại là nghề cầm tay 
chỉ việc trong khi đó nhiều 
người khiếm thị chưa từng 
được đi học, trình độ nhận 
thức khác nhau, độ tuổi 
cũng đa dạng, có em mới 
16 tuổi và có cả những 
người đã ở tuổi 50. Chính vì 
thế, không chỉ đòi hỏi kiến 
thức chuyên môn, nghiệp 
vụ mà người dạy còn phải 
khéo léo trong cách ứng 
xử, giao tiếp. Học nghề 
tẩm quất tưởng chừng đơn 
giản nhưng lại rất khó, 
người dạy và học phải kiên 
trì và có quyết tâm cao.

Để có thể thực hiện 18 
kỹ thuật, người học cần có 
sức khỏe và sự khéo léo bởi 
kỹ thuật bấm huyệt đòi hỏi 
độ chính xác cao. Không 
có mô hình giải phẫu, nhiều 
khi anh Dũng phải lấy thân 
mình làm mẫu để học viên 
thử nghiệm. Có nhiều khi 
anh bị cảm lạnh, người đau 
ê ẩm vì học viên thực hiện 
kỹ thuật bấm huyệt chưa 
chuẩn. Song anh cho rằng 
chỉ có trực tiếp dạy như thế 
anh mới biết được học viên 
của mình thiếu gì, sai gì để 
chỉnh sửa cho đúng. Ngoài 
dạy nghề, anh còn dành 
thời gian tải các chương 
trình về kỹ năng sống, cách 
ứng xử, giao tiếp để chia sẻ 
với mọi người. Đến nay, anh 
đã tham gia dạy 4 khóa tẩm 
quất và đào tạo được hơn 
70 người khiếm thị. Nhiều 
người sau khi học nghề đã 
có việc làm ổn định và mở 
được cơ sở riêng ở trong và 
ngoài tỉnh như chị Hoàng 
Thị Huế (Vũ Thư), anh 
Nguyễn Văn May (Đông 
Hưng)… Đó cũng chính là 
niềm vui để anh gắn bó với 
công việc của mình. Dù đôi 
mắt không còn nhìn thấy 
ánh sáng nhưng anh Dũng 
đã không để mình trở thành 
người vô ích.

Khát vọng được làm 
những việc có ích cho đời, 
không trở thành gánh nặng 
cho gia đình, xã hội, cũng 
như thầy giáo Lâm Minh 
Tuyến hay người thầy đặc 
biệt Bùi Hữu Dũng, nhiều 
thầy cô giáo khuyết tật 
khác đang âm thầm gieo 
mầm tri thức, truyền nghề 
để học sinh vững bước vào 
đời. Hành trình của họ luôn 
có sự lạc quan, yêu đời và 
không thể thiếu nghị lực phi 
thường.

Những người thầy đặc biệt

Viết tiếp ước mơ của thầy

THẢO TIÊN

Dù cơ thể không được lành lặn như những người khác nhưng 
với niềm đam mê, những người thầy ấy vẫn vượt lên hoàn cảnh, 
đem nguồn tri thức cho các thế hệ học trò. Dù lớp học có hoặc 
không có phấn trắng, bảng đen song những người thầy đều quyết 
tâm giúp học trò của mình có thêm kiến thức, tự tin bước vào 
tương lai.

Hoàng Lanh

Tiếp tục phấn đấu, vì môi trường 
giáo dục lành mạnh

Đặng Phương Bắc 
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; tiếp nối truyền thống 
ấy, Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
(GD - ĐT). Hàng năm, vào dịp 20/11, toàn xã hội lại dành nhiều tình cảm và tổ chức 
những hoạt động thiết thực để tôn vinh người thầy. 35 năm trôi qua kể từ khi Hội đồng 
Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định “Hàng năm lấy ngày 20/11 làm ngày Nhà giáo 
Việt Nam”, “để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự nghiệp 
giáo dục” và cũng là “để phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta”.

Huấn luyện viên Phạm Thị Thủy cùng các học trò.

Thầy giáo Lâm Minh Tuyến hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm tin học.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo 
Sở Giáo dục và Đào tạo thăm phòng truyền thống của Trường THPT Lê Quý Đôn.

Ảnh: THÀNH TÂM


