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bình minh

Với sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học, công nghệ 
như hiện nay đã mang lại 

nhiều cơ hội cho các cơ quan 
báo chí phát triển, song cũng 
đặt ra thách thức lớn, là “cuộc 
chiến” sống còn để công chúng 
quyết định sự tồn tại của mỗi 
tờ báo. Với xu hướng tất yếu đó, 
Báo Thái Bình đã và đang đổi 
mới, cấu trúc, sắp xếp lại để phát 
triển toàn diện, tạo ra các sản 
phẩm không chỉ đúng tôn chỉ, 
mục đích của tờ báo đảng mà 
còn đáp ứng thị hiếu của công 
chúng. Đến nay có thể khẳng 
định, Báo Thái Bình đã cơ bản 
thực hiện theo mô hình cơ quan 
truyền thông đa phương tiện, 
tiến tới xây dựng tòa soạn hội tụ.

Đổi mới mạnh mẽ
Từ ngày Báo Thái Bình ra số 

đầu (1/1/1962) đến nay, ở mỗi 
giai đoạn, mỗi thời điểm Báo 
đều có sự đổi mới, nâng cao chất 
lượng cả về hình thức, nội dung 
phù hợp với xu hướng của báo 
chí tại thời điểm đó. Chính vì 
vậy, Báo Thái Bình luôn bảo đảm 
công tác tuyên truyền đúng tôn 
chỉ, mục đích của tờ báo đảng, 
đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu 
cầu của công chúng. Tuy nhiên, 
những năm gần đây với sự phát 
triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin, internet… đã tác động 
không nhỏ đến sự phát triển của 
báo chí. Công chúng tiếp cận 
thông tin, giải trí theo hướng 
mới, không còn phụ thuộc nhiều 
vào báo in, phát thanh, truyền 
hình, mà chuyển mạnh sang tiếp 
cận báo điện tử được truy cập 
trên nhiều thiết bị tiện tích như 
laptop, iPad, smartphone. Vì 
vậy, Báo Thái Bình cũng đã đổi 
mới cả trên báo in và báo điện tử 
về hình thức lẫn nội dung, do đó 
vẫn “giữ chân” và thu hút thêm 
bạn đọc. Báo được trình bày 
thoáng, ảnh “động” có sự giao 
tiếp và mang thông tin, nội dung 
đa dạng, hấp dẫn nên rất thu hút 
độc giả. Nếu như trước đây, cơ 
bản các bài báo thường viết dài, 
ít thông tin, viết theo báo cáo, 
ít bài mang tính tổng kết, đúc 
rút kinh nghiệm, ít phản biện 
các vấn đề ở nhiều lĩnh vực… 
thì nay đã thay đổi theo hướng 
ngắn gọn, nhiều thông tin, có sự 
tương tác giữa người trong cuộc, 
ngành chức năng, độc giả và tác 
giả về sự kiện được đề cập. Vì 
vậy, Báo Thái Bình không chỉ giữ 
được vị thế khi phải cạnh tranh 
với nhiều loại hình báo chí mà 
còn phát triển khá mạnh đáp 
ứng được các yếu tố hình thức 
của tác phẩm báo chí đa phương 
tiện. Điều này được thể hiện rõ 
nét trên từng số báo, từng bài 
viết. Cụ thể, các đầu đề (tít) của 

Để tòa soạn hội tụ và báo chí đa phương tiện
không là “trang sức”  hiện đại

các tác phẩm được Ban Biên tập, 
biên tập viên, các phóng viên 
chú trọng từng chữ, bảo đảm tít 
được rút ra thể hiện cốt lõi của 
tác phẩm, từ ngữ đa dạng, sinh 
động, “đắt”, có giá trị xuyên 
suốt thu hút, lôi kéo người đọc 
ngay khi cầm tờ báo, hoặc truy 
cập trên báo điện tử. Lời dẫn (sa 
pô) cũng được thể hiện đa dạng 
ở mỗi loại hình, thể loại báo 

chí, nhưng tịu chung lại là ngắn 
gọn, chứa đựng nhiều thông tin, 
hấp dẫn, lôi kéo độc giả đọc tác 
phẩm. Bên cạnh đó, phần chính 
văn cũng được Ban Biên tập chỉ 
đạo phóng viên khi viết phải 
thực hiện theo chính văn của tác 
phẩm báo chí đa phương tiện. 
Theo đó, việc sáng tạo tác phẩm 
báo chí đa phương tiện được 
Báo Thái Bình thực hiện phổ 

biến là mô thức hình tam giác 
ngược (đầu tiên là chi tiết quan 
trọng nhất đến ít quan trọng 
hơn, cuối cùng là ít quan trọng). 
Ngoài ra, nhiều bài báo được tạo 
hộp dữ liệu thông tin, trích dẫn, 
biểu đồ… đã giúp bạn đọc có 
thêm thông tin mà không phải 
đọc nhiều. Đồng thời, trong tác 
phẩm báo chí đã sử dụng hình 
ảnh, âm thanh, thuyết minh, lời 

bình, chữ viết đã góp phần tạo 
sự sống động, tăng sức thuyết 
phục của sự kiện đối với công 
chúng… Công chúng có thể truy 
cập báo điện tử trên các thiết bị 
như laptop, iPad, smartphone… 
ở mọi lúc, mọi nơi và đọc phiên 
bản báo in trên báo điện tử.

Để không hội tụ “chỗ ngồi”
Hiện nay mới có một số cơ 

quan, đơn vị báo chí trong nước 
xây dựng thành công mô hình 
tòa soạn hội tụ. Đặc biệt, đối 
với các cơ quan báo đảng địa 
phương khi nói đến tòa soạn hội 
tụ vẫn còn mới lạ đối với một số 
người. Có những cơ quan báo chí 
đã triển khai thực hiện nhưng 
thực chất chỉ là hội tụ “chỗ ngồi” 
và “trộn” các loại hình báo chí 
vào với nhau chứ chưa tổ chức 
sản xuất theo đúng nghĩa của 
tòa soạn hội tụ. Đối với Báo Thái 
Bình, để trở thành tòa soạn hội 
tụ cũng còn những khó khăn 
không nhỏ. Hiện nay, hầu hết 
các phóng viên mới chủ yếu sáng 
tạo các thể loại cho báo in, chưa 
có nhiều kỹ năng sáng tạo cũng 
như sử dụng các thiết bị như máy 
ảnh, quay phim, đưa tin tại hiện 
trường… để đáp ứng được các 
yếu tố hình thức của tác phẩm 
báo chí đa phương tiện, tòa soạn 
hội tụ. Nhiều tác phẩm báo chí 
trên báo điện tử hiện sản xuất ra 
phải có nhiều người thực hiện để 

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm trường quay Báo Thái Bình điện tử.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 
(người thứ ba từ trái sang) làm trưởng đoàn trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Đài Truyền hình ABC (Australia).
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Nhà báo Phí Văn Thành, Phó Chủ tịch thường trực Hội 
Nhà báo tỉnh 

Theo Kế hoạch số 20/KH-
UBND ngày 9/3/2016 của 
UBND tỉnh, Báo Thái Bình sẽ 
từng bước phát triển thành cơ 
quan truyền thông đa phương 
tiện. Theo đó, nền tảng cốt lõi 
có vai trò rất quan trọng đến 
tiến trình đổi mới báo chí, xây 
dựng cơ quan truyền thông đa 
phương tiện, tiến tới xây dựng 

tòa soạn hội tụ chính là sự đổi mới từ công tác quản 
lý và chỉ đạo báo chí; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị công nghệ hiện đại; tăng cường xây dựng 
chiến lược nguồn nhân lực cho cơ quan báo chí. Trên 
cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo tỉnh, 
mỗi năm Hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng 
nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam mở gần 10 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên đài, 
báo, tạp chí trong tỉnh như khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho hội viên: “Kỹ năng sử dụng các công nghệ di động 
smartphone, flycam… sản xuất video trong báo điện 
tử”, “Kỹ năng làm báo đa phương tiện”.

Để có một tòa soạn hội tụ, đáp ứng được được yêu 
cầu ngày càng cao của công chúng báo chí, ngoài sự 
nỗ lực, năng động, sáng tạo của mỗi cơ quan báo chí 
rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện lãnh đạo, chỉ đạo 
của cơ quan chủ quản, quản lý báo chí, sự phối hợp 
có hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

Trong 2 năm (2016 - 2017), Báo Thái Bình đã  đầu tư 
camera, hệ thống studio và xử lý tín hiệu (camera, 
backgroud key, hệ thống trường quay ảo…); hệ thống tín 

hiệu (hệ thống chuyển mạch, màn hình kiểm tra tín hiệu, nhắc 
lời...). Từ đầu năm 2017, Báo Thái Bình điện tử đưa vào thử nghiệm 
giao diện hoàn toàn mới và chính thức hoạt động từ tháng 4/2017. 
Hiện nay, Báo Thái Bình điện tử được thiết kế hiện đại, bắt mắt, các 
tin chính chạy trên nền flat động, có thể tùy biến theo yêu cầu.  
Năm 2018, Báo Thái Bình tiếp tục đầu tư công nghệ để đáp ứng 
được yêu cầu của tòa soạn hội tụ như công nghệ phát sóng và đồ 
họa tự động, truyền hình trực tuyến trên website, mạng xã hội, 
truyền hình tương tác, trường quay ảo…
Đến nay, các sản phẩm của Báo Thái Bình đã được công chúng 
đón nhận tích cực, đánh giá cao về hình thức, nội dung. Báo in hiện 
phát hành nhật báo, bình quân mỗi số trên 7.000 tờ; báo điện tử 
có trên 150 nước và vùng lãnh thổ với hơn 65 triệu lượt người truy 
cập, trung bình có 80.000 - 100.000 lượt người truy cập/ngày.

không là “trang sức”  hiện đại
hoàn thiện một tác phẩm, do đó 
mất nhiều thời gian và lãng phí 
nhân lực. Trong khi đó, mô hình 
tòa soạn hội tụ trong môi trường 
truyền thông số, tích hợp đa 
phương tiện đòi hỏi mọi phóng 
viên phải biết cách viết tin, bài, 
sử dụng tất cả các thiết bị trong 
hệ thống tòa soạn để sáng tạo, 
sản xuất ra tác phẩm đăng, phát 
trên mọi loại hình báo chí. Đồng 
thời, sau khi hoàn thành viết 
tin, bài, video clip và được đăng, 
phát vẫn còn ít phóng viên theo 
dõi tin, bài, video clip của mình 
có được công chúng đón nhận, 
phản hồi hay không để từ đó 
dừng hay tiếp tục phản ánh sự 
kiện. Đặc biệt, cùng một nguồn 
tin đầu vào nhưng chưa “chế” ra 
được nhiều “món ăn” và chưa 
có sự kết nối, quảng bá giữa tin 
đăng trên báo in với báo điện tử, 
tin còn trùng lặp…

Để tránh tình trạng hội tụ 
về “chỗ ngồi” và cộng dồn một 
cách máy móc các loại hình báo 
chí trong một cơ quan và coi đó 
là tòa soạn hội tụ, Báo Thái Bình 
đã có những giải pháp, lộ trình 
cụ thể từ đào tạo nguồn nhân 
lực, đầu tư thiết bị đến tổ chức 
sản xuất, điều phối thông tin 
chạy trên đa nền tảng. Hiện nay, 
Ban Biên tập đã tập trung chỉ đạo 
các phòng chuyên môn, phóng 
viên khi đưa tin, bài về một sự 
kiện phải thống nhất về nội 
dung và được kiểm chứng, đồng 

thời cách đưa tin, bài cho từng 
loại hình báo chí và có sự kết nối 
để lôi kéo độc giả từ báo điện tử, 
truyền hình internet sang báo 
in… Báo đang từng bước cơ cấu, 
bố trí lại lực lượng cán bộ, biên 
tập viên, phóng viên, người lao 
động để xây dựng quy trình sản 
xuất phù hợp. Thường xuyên tổ 
chức các lớp tập huấn về chuyên 
môn nghiệp vụ để phóng viên 
có kỹ năng làm việc, tác nghiệp 
được với các thiết bị như quay, 
xử lý video, chụp ảnh, điện thoại 
thông minh… Đặc biệt, Báo 
Thái Bình đã thực hiện khá tốt 
cách viết tin, bài ngắn, thông 
tin sâu, nhiều chiều, độc giả tiếp 
cận thông tin ở nhiều hình thức 
mà không phải đọc hết tin, bài 
song vẫn biết được nội dung của 
sự kiện đó diễn ra như thế nào. 
Cụ thể, trong một bài báo, độc 
giả có thể chỉ đọc tít, sa pô hoặc 
phần biểu đồ, các hộp thông tin 
là có thể nắm cơ bản được thông 
tin cần biết… 

Với sự nỗ lực của Báo Thái 
Bình, đến nay Báo tự hào là một 
trong những cơ quan báo đảng 
đứng đầu cả nước vể đổi mới 
theo hướng truyền thông đa 
phương tiện; đổi mới quy trình 
sản xuất, nâng cao chất lượng 
nội dung, hình thức đáp ứng 
nhu cầu của công chúng mọi 
lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng 
thiết bị để tiến tới trở thành tòa 
soạn hội tụ. Mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại.

TS. Trần Quang Diệu, giảng viên Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày nay, cùng với sự thay đổi của 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông 
tin nên việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong lĩnh vực báo chí đã và đang mang lại 
những hiệu quả rõ rệt. Một kỷ nguyên mới 
của báo chí ra đời, kỷ nguyên của công 
nghệ số và hội tụ. Khái niệm tòa soạn hội 
tụ được đề cập đến như là một chìa khóa 
để mở ra một con đường mới cho các 
nhà báo, các tòa soạn báo hiện đại. Hội 
tụ được hiểu như là sự tích hợp của các 

thành phần khác nhau từ khâu lấy tin, in ấn, nhiếp ảnh đến các 
nội dung của báo mạng điện tử. Để thực hiện được việc này, cần 
có một sự “tích hợp” và “hội tụ” cả về nội dung lẫn hình thức xuất 
bản của một tờ báo. Để làm được như vậy, chúng ta cần có một 
nền tảng thống nhất giữa các dữ liệu được sử dụng. Ví dụ như: 
một phóng viên có thể thực hiện đưa tin tại hiện trường, đồng 
thời chuyển các dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, video clip,…) thu 
nhận được về trung tâm tích hợp dữ liệu, ở đó dữ liệu sẽ được 
chia sẻ cho các phòng/ban hay phóng viên khác để thực hiện các 
bài viết sâu hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn. Các bài viết hoặc dữ liệu 
được tạo ra tiếp tục được lưu trữ tại trung tâm tích hợp dữ liệu để 
chia sẻ tới các phóng viên (hay đơn vị, phòng/ban) khác. 

Cần xác định rõ, hội tụ là hội tụ nội dung, hội tụ công nghệ 
và hội tụ phương tiện trong truyền thông, khác với việc đưa tất 
cả các đơn vị, phòng/ban, phóng viên về cùng một tòa nhà hay 
cùng một địa điểm. Việc hội tụ “chỗ ngồi” có thể gây nên các hệ 
lụy về tiêu tốn thời gian, tiền bạc, công sức của cơ quan, đơn vị 
hay tổ chức.

Nhà báo Nguyễn Anh Phương, Trưởng phòng 
Báo Thái Bình điện tử

Với hơn 50 chuyên 
mục, trong đó có 
nhiều chuyên mục 
mới như: nhịp cầu 
nhân ái, phóng sự, 
video clip, truyền hình 
trực tuyến… đã giúp 
Báo Thái Bình điện tử 
hiện nay chuyển tải 
đầy đủ, phong phú các 

nội dung tuyên truyền. Nhiều chuyên mục 
thu hút khá nhiều lượt người truy cập như 
truyền hình trực tuyến, phóng sự, pháp luật 
và đời sống... Riêng năm 2017, số lượt người 
truy cập Báo Thái Bình điện tử  bằng 3 năm 
trước đó cộng lại. Việc ứng dụng, khai thác 
có hiệu quả công nghệ thông tin trong sản 
xuất, truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu đã giúp 
các phóng viên, cộng tác viên có thể dễ dàng 
gửi tin, bài, ảnh, video clip về tòa soạn; đặc 
biệt là việc sử dụng các thiết bị cầm tay, 
internet cáp quang băng thông rộng, mạng 
4G đã nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn 
thời gian sản xuất tin, bài để thông tin được 
cập nhật kịp thời. Việc nâng cấp Báo Thái 
Bình điện tử chính là tiền đề để Báo Thái 
Bình xây dựng thành công mô hình tòa soạn 
hội tụ trong tương lai.



Người
phụ nữ
bắn rơi
máy bay
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Ngày mẹ về làm dâu
Đám cưới qua gốc gạo
Hoa lợp đỏ trên đầu
Gió hát, hoa vẫy vẫy

Con chưa đầy một tuổi
Chưa được tường mặt cha
Cây gạo bần tím máu
Cầm súng, cha đi xa

Chín năm trường kháng chiến
Cha đi mãi không về
Mẹ vẫn ra gốc gạo
Ngóng cha, lòng tái tê

Con lại đi đánh Mỹ
Tiếp bước cha ngày xưa
Con về, hoa gạo nở
Rắc đỏ con đường quê

Ngày con làm đám cưới
Mẹ dắt tay nàng dâu
Lại đi qua gốc gạo
Hoa bung nở trên đầu

Mẹ đi bên nàng dâu
Say trầu, má đỏ au
Hoa gạo vương trên tóc
Bâng khuâng… mẹ khẩn cầu…

Tháng ba - mùa hoa xoan
Mùa con ong tìm mật
Tưng bừng mùa lễ hội
Tháng ba - ngày của em

Một thoảng trời bao la
Tỏa ra ngàn tia nắng
Mừng ngày tám tháng ba
Triệu triệu lời gửi nhắn

Em đẹp như bông hoa
Của hương đồng gió nội
Tà áo dài tha thướt
Lúng linh giữa mùa xuân

Em là tia nắng ấm
Giữa mùa đông giá băng
Em là nguồn cảm hứng
Cho thơ anh gieo vần.

Hoa gạo

Tháng ba - ngày của em

Phạm Huỳnh
An Vũ, Quỳnh Phụ

Gần 80 tuổi mắt không còn 
tinh, chân bước không 
còn nhanh nhưng khi tôi 

gợi chuyện về những năm tháng 
áo gụ, quần túm, chân trần đứng 
trên trận địa phòng không chỉ 
huy đồng đội bắn máy bay Mỹ, 
thần thái bà Trần Thị Tựa rạng rỡ 
và tươi tắn hẳn lên. Bà Tựa bảo: 
Quên gì thì quên chứ không thể 
quên được ngày Đại đội nữ dân 
quân pháo cao xạ 37 ly huyện 
Tiền Hải bắn rơi máy bay giặc 
Mỹ. Đăm chiêu nghĩ suy điều gì 
đó một hồi khá lâu bà Tựa lần 
giở về những ngày hào hùng của 
“cả nước là chiến trường, nhà 
nông là chiến sĩ, hậu phương thi 
đua với tiền phương”. 

Đầu năm 1971, khi đang là 
Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Vũ 
Lăng (Tiền Hải) bà Tựa được cấp 
trên điều động tăng cường cho 
Đại đội nữ dân quân pháo cao 
xạ 37 ly trực chiến bảo vệ cống 
Lân và các mục tiêu quan trọng. 
Sau 4 tháng tăng cường bà Tựa 
được giao trọng trách Đại đội 
trưởng. Đơn vị ở tập trung, lại 
toàn là nữ, vũ khí không phải là 
khẩu súng CKC hay khẩu súng 
trường K44 mà là bốn khẩu pháo 
37 ly và một khẩu pháo 40 ly, 
chị em vừa huấn luyện kỹ thuật, 
kỹ năng sử dụng pháo vừa trực 
sẵn sàng chiến đấu bắn máy 
bay địch. Hàng tuần mọi người 
phải thay nhau về lấy gạo mang 
ra trận địa, kết hợp cấy lúa, nuôi 
thêm gà, lợn để bù phụ cho bữa 
ăn. Những ngày tháng đó với bà 
Tựa và các đồng đội gian khó 
không nản, đói bữa không kêu, 
tất cả với quyết tâm “đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược”. Các chị đã 
bó bện bên nhau ngày đêm ứng 
trực sẵn sàng cùng với đơn vị 
bạn giăng lưới lửa phòng không 

nguyễn công liêm
Thành phố Thái Bình

Ngọc Tuyền
Thanh Nê, Kiến Xương

khi máy bay giặc Mỹ xâm phạm 
vùng trời. Những ngày tháng đó, 
đế quốc Mỹ tăng cường đánh 
phá miền Bắc bằng không quân 
và hải quân. Ngày nào máy bay 
Mỹ cũng mò qua trận địa vào 
ném bom thị xã Thái Bình và các 
mục tiêu cầu, cống, cơ sở kinh 
tế, quốc phòng của ta. Cống Lân 
là mục tiêu bảo vệ quan trọng, 
nếu không bảo vệ an toàn cống 
Lân để máy bay địch ném bom 
phá hoại thì cả tỉnh sẽ mất mùa 
bởi nước mặn xâm thực, do vậy 
ngày nào trận địa phòng không 
các nữ dân quân cũng nhả đạn 
bủa vây máy bay địch. Ngày 
28/5/1972, phát hiện một tốp 
máy bay địch xâm phạm vùng 
trời, Trần Thị Tựa vào vị trí chỉ 
huy, cả 4 khẩu pháo đồng loạt 
giăng lưới xé toang đội hình bay 
của địch. Một chiếc AD7 của 
địch trúng đạn bốc cháy và cũng 
chỉ ít phút sau bọn giặc trời Mỹ 
bu lại, chúng điên cuồng trút 
xuống trận địa đạn rốc két và 
bom xuyên, trận địa pháo trùm 
đen trong khói bom đạn, không 
nao núng và không ai rời vị trí, 
hơn 50 nữ dân quân vẫn trụ 
vững động viên nhau chiến đấu, 
sức ép của bom Mỹ làm hơn 10 
chị bị ngất xỉu, chị Mai người xã 
Nam Hà bị mảnh bom găm vào 
đầu gối, Đại đội trưởng Tựa bị 
mảnh bom găm trên đỉnh đầu.

Đó là trận chỉ huy chiến đấu 
bắn máy bay Mỹ sâu sắc nhất 
của Đại đội trưởng Trần Thị Tựa 
từ 50 năm về trước, nhắc lại kỷ 
niệm này bà Tựa ngậm ngùi. 
Sau trận chiến đấu chị Mai được 
bố trí đi dưỡng thương, sau này 
được giám định và xác nhận là 
thương binh còn bà Tựa ngày đó 
là đảng viên, Đại đội trưởng ở lại 
chỉ huy đơn vị, vết thương sau đó 

không có điều kiện đi giám định 
nên giờ chỉ là vết sẹo trên đỉnh 
đầu. Gắn với trận địa pháo và 
đồng đội 11 năm Đại đội trưởng 
Trần Thị Tựa đã chỉ huy đơn vị 
chiến đấu trên 270 trận, đã bắn 
rơi 2 máy bay Mỹ, phối hợp với 
Đại đội 4 nam pháo cao xạ 37 ly 
bảo vệ vững chắc cống Lân cùng 
các mục tiêu quan trọng. Ngày 
31/12/1973, Đại đội nữ dân 
quân pháo phòng không huyện 
Tiền Hải được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân. Năm 1982, Trần 
Thị Tựa chia tay đồng đội, chia 
tay mâm pháo về nhận công tác 
ở Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
Tiền Hải. Tám năm sau đó bà 
Tựa được nghỉ chế độ và nhận 
trợ cấp một lần 620.000 đồng. 
Trở lại quê hương Vũ Lăng, tuổi 
trẻ và nhiệt huyết đã gửi cùng 
hơn 4.000 ngày bên mâm pháo 
cùng đồng đội đi qua bom rơi, 
đạn nổ và lập chiến công bắn rơi 
máy bay Mỹ, cùng tập thể Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền 
Hải xây dựng các phong trào. 
Trở về quê khi tuổi đã cao bà 
Tựa không kể công đòi hỏi, bà 
dành 100.000 đồng mua ruộng 
để sản xuất và sống vui cùng vợ 
chồng người cháu họ và bà con 
xóm ngõ. Năm 2002 bà Tựa được 
hỗ trợ 9 triệu đồng xây dựng nhà 
tình nghĩa và mới đây thôi được 
nhà nước hỗ trợ thêm 20 triệu 
đồng, bà Tựa góp cùng vợ chồng 
người cháu nâng cấp ngôi nhà 
mái bằng khang trang. Tuổi trẻ 
của bà Tựa là những ngày tháng 
của phong trào “thanh niên ba 
sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang” 
thật đáng được ghi nhận và kể 
lại cho thế hệ trẻ hôm nay, dù 
chuyện về bà Trần Thị Tựa tôi ghi 
lại mới chỉ là một lát cắt rất nhỏ.

Ảnh minh họa
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xuân nha
Thành phố Thái Bình

Trên đời có nhiều thứ có 
thể định nghĩa được rất rõ 
ràng, rất cụ thể như một 

định lý, định luật, định nghĩa của 
các môn khoa học tự nhiên. Còn 
về khoa học xã hội thì rất khó. 
Hạnh phúc cũng vậy. Chưa có 
ai đưa ra được một định nghĩa 
đúng nhất. Bởi vì hạnh phúc diễn 
ra muôn màu, muôn vẻ, có hạnh 
phúc lớn lao, kỳ vĩ mang tầm thời 
đại, tầm nhân loại như hòa bình, 
ấm no, tự do, độc lập…

Có hạnh phúc đơn sơ, bình 
dị, nhỏ nhoi như nốt nhạc trong 
veo êm ả giữa ngàn vạn thanh 
âm của sự sống muôn màu. Một 
cặp vợ chồng làm việc ở cơ quan. 
Chiều về nhà mỗi người một 
việc. Người đón con ở trường, 
người chạy ra chợ mua đồ ăn. 
Về nhà người vo gạo, người nhặt 
rau, đứa con chạy ùa vào hai 
người khoe nay con được cô giáo 
khen và tặng phiếu bé ngoan với 
nụ cười tươi rói ngây thơ. Trong 
ca dao xưa có nhiều câu nói về 
hạnh phúc gia đình với những 
hình ảnh thật bình dị: “Yêu nhau 
chẳng quản chiếu giường/Nửa 
tầu lá chuối che sương… cũng 
tình” hoặc “Râu tôm nấu với ruột 
bầu/Chồng chan vợ húp gật đầu 
khen ngon”. Có người tả một bữa 
cơm ngày được mùa của một gia 
đình nông dân thế này: “Trải 
chiếu bên thềm mấy bố con/
Quây quần bên khói trắng cơm 
thơm/Đàn con ngon miệng quên 
trò chuyện/Hết bát đầy rồi mẹ lại 
đơm”. Đó có phải là hạnh phúc 
không? Hạnh phúc là những gì 
mình ao ước mà có được, mà 
thỏa mãn. Có hạnh phúc đến bất 
ngờ ngẫu nhiên. Có hạnh phúc 
phải vun đắp, xây dựng mới có 
được. Hạnh phúc tức là may 
mắn, là tốt đẹp. Hạnh phúc bao 
la rộng lớn vô cùng. Hạnh phúc 

Hạnh phúc là gì?

một con người, một cá nhân, 
hạnh phúc một gia đình, một 
dòng họ, một xóm làng và lớn 
hơn là hạnh phúc của đất nước, 
của dân tộc. Hạnh phúc là quyền 
đáng được hưởng của con người, 
nó thuộc về nhân quyền. Trên 
thế giới có nước đã đo chỉ số phát 
triển quốc gia bằng tổng số hạnh 
phúc. Đó là một tiêu chí cho sự 
phát triển và cũng là cứu cánh 
của con người ở mỗi nấc thang 
đời sống. Người nhiễm HIV được 

cộng đồng thông cảm, chia sẻ, 
chấp nhận; người già cô đơn, trẻ 
em mồ côi được chăm sóc tận 
tình, chu đáo trong viện dưỡng 
lão, trại mồ côi, các em khuyết 
tật, gia đình khó khăn được cắp 
sách tới trường… là hạnh phúc. 
Như thế hạnh phúc làm sao mà 
kể hết được.

Một nhà thơ lớn mà mỗi lần 
đi đón cháu ở trường mẫu giáo về 
tôi thường nhẩm đọc, mặc dù bài 
thơ ra đời đã mấy chục năm qua. 

(vietnamnet.vn) Tháng 
6/2012, Liên hợp quốc tuyên bố 
chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế 
hạnh phúc. 193 nước thành viên 
(trong đó có Việt Nam) cùng 
cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng 
các nỗ lực nâng cao chất lượng 
cuộc sống, xây dựng xã hội công 
bằng, phát triển bền vững, nhằm 
đem lại hạnh phúc cho người 
dân. Ngày hạnh phúc được lấy 
từ ý tưởng của Bhutan - vương 
quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục 
địa miền đông Himalayas, vốn 
được đánh giá là nước có chỉ 
số hạnh phúc cao dựa trên các 
yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, 
giáo dục, môi trường, chất lượng 
quản lý và mức sống của người 
dân.

Bhutan là quốc gia đã ghi 
nhận uy thế của hạnh phúc quốc 
gia hơn là thu nhập quốc gia từ 
những năm đầu tiên của thập 
kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với 
việc thực thi mục tiêu tổng hạnh 
phúc quốc gia thay vì tổng sản 

phẩm quốc nội. Đại diện quốc 
gia Bhutan cho rằng nhu cầu về 
ngày hạnh phúc này là đối với 
tất cả quốc gia và con người trên 
toàn thế giới để có những bước 
vượt lên trên sự khác biệt giữa 
các nước và con người trên toàn 
thế giới và liên kết, đoàn kết toàn 
nhân loại.

Việc Liên hợp quốc chọn ngày 
20/3 là ngày Quốc tế hạnh phúc, 
còn vì đây là ngày đặc biệt trong 
năm, khi mặt trời nằm ngang 
đường xích đạo nên trong ngày 
này có độ dài ngày và đêm bằng 
nhau - là biểu tượng cho sự cân 
bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng 
là biểu tượng của sự cân bằng 
giữa âm và dương, giữa ánh sáng 
và bóng tối, giữa ước mơ và hiện 
thực… Bởi vậy, ngày 20/3 - ngày 
Quốc tế hạnh phúc cũng truyền 
tải thông điệp rằng: cân bằng, 
hài hòa là một trong những chìa 
khóa để mang đến hạnh phúc.

Việt Nam là quốc gia có hàng 
nghìn năm lịch sử, do đó không 

hề xa lạ với mục tiêu hạnh phúc. 
Kể từ khi nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 
ra đời đến nay, “Độc lập - Tự 
do - Hạnh phúc” đã trở thành 

tôn chỉ quốc gia. Thực tế, các 
chủ trương, chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước ta về độc lập 
dân tộc, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế đều nhằm thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh, mọi người có cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc.

Vì sao ngày 20/3 được chọn
là ngày Quốc tế hạnh phúc?

Đó là bài thơ “Mỗi chiều tới đón 
con về” của nhà thơ Huy Cận. 
Ông là một nhà cách mạng, học 
trò tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhà văn hóa, nhà thơ lớn 
trên thi đàn Việt Nam. Ông có 
nhiều tập thơ, bài thơ nổi tiếng 
như: Lửa thiêng, Trời mỗi ngày 
lại sáng, Bài thơ cuộc đời… Sau 
đây chỉ là bài thơ nhỏ của ông 
mà có lẽ cũng ít người nhớ, còn 
tôi thì cho rằng một hạnh phúc 
rất nhỏ, rất giản đơn mà cũng rất 

tuyệt vời. Bài thơ kể về một ông 
bố đi đón con từ trường mầm 
non về nhà, hai bố con mà chủ 
yếu là đứa con bi bô kể chuyện 
cho bố nghe, bố nghe và chỉ mỉm 
cười và mỉm cười: “Con vừa bốn 
tuổi mầm non/Bố gần bốn chục 
đang còn xuân xanh/Con đi theo 
bố như cành/Bố bên con tựa 
cây lành ra hoa/Bố ơi! Con ghép 
được nhà/Cô bày con xếp được 
ba cái thuyền/Nhà con cửa đã 
chống lên/Thuyền con buồm đã 
ở trên cột rồi/Bố nghe con, bố 
mỉm cười/Cây bên đường cũng 
bồi hồi chuyện chi/Mỗi chiều tới 
đón con về/Đời thêm một bước 
đề huề bố con!”. Hạnh phúc của 
bố con đến cây bên đường cũng 
ghen tỵ.

Các nhà thơ lớn ở nước ta có 
nhiều bài về hạnh phúc: “Cành 
táo đầu hè, quả ngọt rung rinh 
như hạnh phúc đơn sơ, Ước mơ 
nho nhỏ/Treo trước loài người ta 
đó…” của Tố Hữu.

Càng đọc, càng học hỏi ta 
càng hiểu được biên giới không 
cùng của hạnh phúc ta phải 
bằng lòng với những gì mình có. 
Và cũng không có con đường 
mòn nào dẫn đến hạnh phúc. 
Đôi khi ta cố gắng thật nhiều chỉ 
mong có được điều giản dị là nụ 
cười trên môi người thương, là 
nụ cười thật hiền của mẹ, tiếng 
cười vang hồ hởi của cha… Hạnh 
phúc là phần thưởng trong giỏ 
quà cuộc sống.

Nhân ngày Quốc tế hạnh 
phúc 20/3, tôi muốn có một 
thông điệp: “Với ai đó, hạnh 
phúc gắn với điều này, điều kia”, 
riêng tôi, “mỗi ngày được nghe 
tiếng nói ấm áp, vui vẻ của những 
người thân và bạn bè là niềm hân 
hoan không gì sánh nổi. Cứ mỉm 
cười và lạc quan tin vào cuộc 
sống, hạnh phúc sẽ đến!”.
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Theo lời kể của các bậc cao niên 
ở các xã vùng cửa sông trên địa 
bàn tỉnh ta như cửa Tuần Vường 

nơi giao lưu giữa sông Hồng và sông Trà 
Lý (thuộc địa phận xã Hồng Lý, Đồng 
Thanh, tam tỉnh huyện Vũ Thư), cửa 
Luộc và các làng ven sông Luộc, cửa 
Tuần Tranh (giao lưu giữa sông Luộc 
và sông Hóa địa phận xã An Khê, huyện 
Quỳnh Phụ) và nhất là các làng ven sông 
Trà Lý… vẫn còn lưu giữ truyền thống 
văn hóa tục thờ thánh Mẫu mà ở đó cứ 
mỗi khi xuân về làng mở hội đền, miếu, 
phủ thì ở những địa phương này lại có 
hầu đồng và hát văn.

Nghi lễ hầu bóng nói chung và nghi 
lễ hầu đồng của nhiều địa phương ở tỉnh 
ta khá phong phú nhưng đáng chú ý là 
trang phục của các giá chầu. Giá chầu bà 
thường rất đẹp vì đó là hóa thân của các 
Mẫu, như trang phục của chầu Đệ Tam 
với khăn áo màu trắng, cầm quạt trắng 
lấp lánh tượng trưng cho miền Thoải 
Phủ. Trang phục của các giá Quan Lớn, 
Quan Hoàng lại vô cùng uy nghi, đẹp đẽ 
giống trang phục các vị quan trong triều 
đại phong kiến. Nghi thức hầu đồng đóng 
vai trò quan trọng tạo nên một buổi hầu 
đầy thăng hoa, bay bổng, chính là thủ 
tục để mời các vị thánh thần nhập vào 
các thanh đồng mang màu sắc tâm linh 
huyền bí. Các nghi thức này cần phải 
được chuẩn bị và thực hiện một cách 
cầu kỳ, cẩn thận. Hầu dâng và cung văn 
là những vị trí phục vụ không thể thiếu 
trong một nghi thức hầu đồng. Hầu dâng 
giúp ông đồng hay bà đồng các công việc 

quang viện

như thắp hương, dâng các đồ trang phục, 
thay lễ phục sau mỗi giá đồng; người giúp 
việc thường ngồi bên cạnh “ông đồng, bà 
cốt” trước bàn thờ thánh. Trang phục 
của họ thường là áo dài, quần trắng và 
khăn xếp. Còn cung văn là những người 
chơi nhạc và hát không thể thiếu cho việc 
trình diễn của các thanh đồng ở mỗi giá 
đồng khi “thánh nhập”. Để giao hòa giữa 
thần linh và đời thực, ngoài âm nhạc thì 
“khăn áo” hầu đồng cũng đóng một vai 
trò quan trọng, rất được chú ý. Chuẩn bị 
cho nghi thức hầu đồng “khăn áo” phải 
thích hợp cho từng vị thánh, vị thần nhập 
đồng. Màu sắc của “khăn áo” cũng phải 
phù hợp với màu sắc của từng phủ. Ví 
như màu đỏ Thiên Phủ, màu vàng Địa 
Phủ, màu xanh Nhạc Phủ và màu trắng 
Thoải Phủ… Nghi lễ trong hầu đồng cũng 
rất đặc sắc và đa dạng từ lễ vật, trang 
phục tới biểu diễn. Hầu đồng có 36 giá, 
tức là có 36 vị thánh thường nhập vào 
các thanh đồng. Thường có hai hoặc bốn 
phụ đồng (được gọi là nhị trụ hoặc tứ trụ 
hầu dâng) đi theo thanh đồng để chuẩn 
bị trang phục, lễ lạt... Trong một buổi lên 
đồng thường có nhiều “giá”, mỗi lần thay 
giá, người ta lại phủ lên “cậu” một tấm 
khăn lụa đỏ, sau đó bỏ ra và lúc này thanh 
đồng đang ở một “giá” mới và phải thay 
trang phục, khăn chầu, cờ quạt, đồ hầu 
dâng... sao cho tương xứng với “giá” này. 
Hầu đồng thực sự là một buổi trình diễn 
nghệ thuật dân gian mà người ta quen gọi 
là thực hành nghi lễ. Sân khấu trước cửa 
ngài khi thì thanh đồng hóa thân thành 
một vị tướng, khi thì là một quan lớn uy 

nghiêm oai vệ, lúc lại hóa thân thành 
một cô gái đang tung tăng nhảy múa. 
Điệu múa của thanh đồng cũng được 
thay đổi theo đặc điểm của “giá”. “Giá” 
quan thường múa cờ, múa kiếm, long 
đao, kích; giá các chầu bà thì múa quạt, 
múa mồi, múa tay không; giá ông Hoàng 
thì có múa khăn tấu, múa tay không, múa 
cờ; giá các cô múa quạt, múa hoa, chèo 
đò, múa thêu thùa, múa khăn lụa, múa 
đàn, múa tay không... Nhưng “ồn ào” 
nhất trong lễ hầu đồng là khi các vị thánh 
phát lộc và phán truyền. Lộc thánh phát 
bằng tiền “dương” hoặc các lễ vật, phẩm 
vật (hoa quả, bánh trái, vật dụng...) mà 
theo quan niệm dân gian đã là cõi thiêng 
thì “một miếng lộc thánh hơn gánh lộc 
trần”, ai cũng hồ hởi muốn tận hưởng. 
Âm nhạc của lễ hầu đồng rộn rã, những 
câu hát ngả nghiêng, nghi lễ hát văn là 
nét đặc sắc nhất của hầu đồng, là nhạc lễ 
của tín ngưỡng thờ Mẫu. Chầu văn mang 
nặng tính dân gian, truyền khẩu là chính 
vì vậy hát văn có nhiều làn điệu, có nhiều 
dị bản cả về ca từ lẫn giai điệu.

Khi “khăn chầu, áo ngự” lung linh kết 
hợp với hương khói và không khí phấn 
khích của dàn nhạc khiến các “cung văn” 
nhiều khi ngẫu hứng cải biên, thêm bớt 
hoặc chen vào làn điệu của các thể loại 
dân ca khác như vọng cổ, quan họ, ca 
Huế… Mặc dù âm sắc có sự khác biệt 
nhưng lạ thay đều được người nghe 
chấp nhận. Bởi lẽ đó mà trong nghi lễ 
hầu đồng ta vẫn nghe thấy văng vẳng 
âm hưởng của các làn điệu chèo cổ Thái 
Bình, tuồng và dân ca ba miền.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn 
Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Trước đây, thực 
hành nghi lễ thờ 
Mẫu tam phủ ở 
tỉnh ta xuất phát từ 
tục thờ thủy thần vì 
đất đai, cương vực 
của Thái Bình xưa 
tứ bề là sông nước, 
cuộc sống bấp 
bênh chứa đựng 

nhiều hiểm nguy nên hàng năm người 
dân thường tổ chức lễ cầu may. Hầu đồng 
thực chất là một trong những nghi lễ cầu 
may mắn, hay nói khác đi là thực hành tín 
ngưỡng thờ Mẫu tam phủ. Còn quan niệm 
“tốt lễ dễ kêu” chỉ là chuyện nhân thế bởi 
xưa kia cuộc sống khó khăn, lễ dâng chỉ 
toàn cây nhà lá vườn nên khi phát lộc chỉ 
có mấy quả ổi xanh, chuối chín ép… Nghi 
lễ thực hành thờ Mẫu tam phủ của người 
Việt đã được UNESCO công nhận là di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 
mới có hơn một năm nhưng hiện nay ở 
không ít lễ hội có hầu đồng đã xuất hiện 
lệch lạc trong tư duy “tốt lễ dễ kêu” và hầu 
đồng bị biến tướng, cần chấn chỉnh. Có 
những canh hầu với chi phí vô cùng tốn 
kém, phát lộc bằng tiền mệnh giá cao…

 

Bà Nguyễn Hồng Vân, nguyên Giám đốc 
Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

Hầu bóng (hầu 
đồng) là nghi lễ tôn 
vinh các nhân vật 
có thật trong lịch 
sử và công trạng 
của họ với đất nước 
thông qua hình 
thức hát xướng và 
là loại hình diễn 
xướng dân gian bắt 

nguồn từ tín ngưỡng thờ Mẫu (Chúa Liễu 
Hạnh) hoặc thờ thánh (Đức Thánh Trần 
Hưng Đạo), là nơi thể hiện niềm tin của 
con người vào thần thánh và sự giao hòa 
giữa con người với thần linh mà ở đó âm 
nhạc (hát chầu văn) là yếu tố nghệ thuật 
nâng rước làm cho nghi lễ thêm huyền 
ảo. Hầu đồng, hát văn là phần không thể 
thiếu của tín ngưỡng tâm linh. Từ lâu nó 
đã thuộc về nét đẹp văn hóa Việt. Nó chan 
hòa trong đó những giá trị văn hóa, đạo 
đức, tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc. Ở 
nhiều di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh ta, 
hầu đồng là hoạt động không thể thiếu 
trong những ngày hội, ngày húy kỵ, như 
ở đền Đồng Bằng (xã An Lễ, huyện Quỳnh 
Phụ), đền Tiên La (Hưng Hà) và đền Tam 
Tòa (Thụy Trường, Thái Thụy)…

 

Cung văn Nguyễn Thị Anh Thơ, đội hát văn 
đền Tiên La (Hưng Hà)

Hát chầu văn 
trong hầu đồng 
rất khó. Nó đòi hỏi 
người cung văn 
phải linh hoạt để 
vừa có thể chuyển 
lời, giọng và nhạc 
cho ăn khớp. Điều 
đáng chú ý là khi 
hát hầu đồng, cung 

văn phải hát sao cho thể hiện tâm lý tình 
cảm của các nhân vật đang hầu nên giọng 
hát phải uyển chuyển. Cung văn phải vừa 
đánh nhịp vừa hát được, hát hầu bóng 
thường kéo dài từ 6 - 8 tiếng nên cần có hai 
ba cung văn hát thay đổi nhau. Có những 
cuộc hầu đồng yêu cầu hai cung văn phải 
hát song ca, nghi lễ liên tục thay đổi bắt 
buộc các cung văn phải luôn luôn hát thay 
đổi mà vẫn phải ăn nhịp với nghi lễ. 

Khăn áo hầu cõi thiêng
Tương truyền cõi Nam Giao đất rộng, dân đông cần có bậc “Mẫu nghi” chăm sóc, việc này vốn trước đã 

được giao cho tiên nữ Quỳnh Cung, cư dân Thái Bình tự thuở khai cơ mở vận đã được hưởng ân đức bậc 
đại tiên nữ nên bao đời nay vẫn phụng thờ ngài.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ do đội hầu đồng đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ thực hiện.
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Nhắc đến Tản Đà khiến cô Thẹn 
nhớ lại ông ấy có dáng kiêu điệu 
bước vào nhà này. Hình như năm 

1937 - 1938 thì phải. Ông vào ngồi với 
mẹ Ký Đường, hai cụ tâm giao ngồi hát 
tới một vài canh giờ trước lúc về làng Vũ 
Trung thăm cụ Nguyễn Công Chuẩn. Lúc 
khách bước ra khỏi ngõ mẹ tôi mới nhắc 
đến tên ông.

Khi ngồi trong chiếu hát, tôi mời nước, 
mẹ Ký lựa giọng ca bài “Thú ăn chơi” của 
Tiên sinh, cụ Tản cũng ca theo.

Ngày ấy các cụ đối với nhau tốt lắm. 
Bây giờ người tốt quả hiếm. Mẹ tôi bảo: 
“Cụ Tản Đà viết lời hát ả đào hay nhất 
thiên hạ. Lời trong câu hát thật tài hoa kỳ 
lạ, mỗi câu mỗi chữ cụ nâng niu tình cảm 
và lẽ sống con người. Nghe câu hát mà 
lòng người càng gần gũi yêu thương, tiếng 
hát chạm vào trái tim, vào từng thớ thịt 
người nghe. Nghe hát, càng yêu đào hát 
càng trọng nghề hát”. Nghe đâu ông Vũ 
Trọng Phụng cũng hay đi hát với Tản Đà. 
Cụ Tản hát mà không bao giờ chịu đánh 
trống. Có người hỏi mẹ tôi sao vậy? Mẹ tôi 
giải thích thật tiêu sơ:

- Nghe đâu cụ Tản có chị gái và mẹ 
đều đi hát ả đào. Nhữ Thị Nghiêm, cô 
đào hát nổi danh ở phố Hàng Thao - Nam 
Định. Mẹ đã hát, con đâu dám ngồi đánh 
trống vì tiếng trống để phán xét khen chê 
cơ mà? Tiếng trống là ra lệnh cho người 
hát… Vì lòng kính trọng mẹ và chị nên 
Tản Đà không bao giờ cầm dùi trống.

Nhận xét đó ông Tô Hoài thừa biết là 
của ông Nguyễn Tuân rồi.

Cô Thẹn ngồi xuống chiếc ghế đẩu 
cũ, thở than với ông Tô Hoài: “Đến bây 
giờ nhiều người vẫn chưa hiểu hết ả đào. 
Buồn thật!”.

Cụ Tản Đà đi vào lúc chiều tối quãng 
tháng tám. Mùa thu mát mẻ cụ cuốc bộ 
vào làng Vũ Trung. Ông Tô Hoài thầm 
nghĩ: “Đêm nay lại ngồi uống rượu với 
cụ Nguyễn Công Chuẩn. Nghe đâu hai cụ 
đều thích thịt chó vàng. Ngon là ở “chi”, 
chó phải đủ 4 chân. Theo ông Tô Hoài, 
sau này có một giai thoại về cuộc rượu ấy 
ngay trên bờ sông Lư Giang là cụ Chuẩn 
sai gia nhân mổ con chó vàng tuyền. Chó 
mổ ở cầu ao sâu cá trắm mò vào ngậm lôi 
đi mất ba chân, cánh gia nhân đều không 
hay. Lúc bê mâm lên, cụ Tản Đà hỏi:

- Sao chó chỉ có một chân?
Cụ Chuẩn vội sai gia nhân ra cửa hàng 

ông Đại ngoài phủ Sóc mua bộ “chi” chó. 
Thấy vậy cụ Tản lại hỏi:

- Sao chó giờ lại năm chân?
Rồi cụ đọc: “Bất tửu bất khuyển/Bất 

hiển văn chương…”. Nhà thơ Xuân Diệu 
đánh giá Tản Đà là người tiêu biểu nhất 
đưa ra cái buồn, cái sầu của chủ nghĩa 
lãng mạn. Có những thi phẩm viết về Thái 
Bình, về vụ ăn hối lộ: “Thái Bình chưa dứt 
tiếng kêu oan/Lại tiếng kêu trời ở Nghệ 
An”. Năm Thái Bình lụt lội, ông viết cả 
một bài thơ khuyên người giúp dân bị lụt:

“…Lệ đầy vơi, tình chia phôi/Bồng bế 
con thơ bán khắp nơi/Năm hào một đứa 
trẻ lên sáu/Cha còn sống, con mồ côi/Hai 
chữ đồng bào ơn nghĩa nặng/Đùm nhau 
lành rách hỡi ai ơi”. “Hai chữ đồng bào ơn 
nghĩa nặng”, có lẽ từ trước chưa có ai nói 
về nội dung tình cảm hai chữ đồng bào 
thấm thía vậy. Đó là tiếng thổn thức chân 
thành của nhân dân mình (ý này có trong 
bài thơ “Người chán đời đầy tâm huyết” 
của Ngô Quân Miên, người cùng làng với 
Tản Đà).

Cô Thẹn nói thêm: Rồi đến năm 1944 
cụ Thế Lữ cũng ghé qua nhà hát Ký Đường 
thăm mẹ tôi, sau lại đi Kiến Xương. Con 
đường hai ông nhà thơ về làng Vũ Trung 
thăm dòng họ Nguyễn, dòng họ danh sĩ 
anh hùng, lịch trình giống nhau.

Cô Thẹn đôi mắt đờ đẫn, nhìn ông Tô 
Hoài nghẹn ngào:

- Lúc mẹ tôi còn sống, lâu lâu các bậc 
nghệ sĩ đàn anh đàn chị ghé về nhà hát 
chơi (1936 - 1940) như cụ Quách Thị Hồ, 
Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Mùi, Trang 
Nhung (cụ Phúc lần nào về cũng dắt con 
gái đi theo). Kép đàn có Văn Du, Đinh 
Đức Ban, Nguyễn Thế Tuất. Trên chiếu 
người hát, người đàn, người nghe, các 
cụ ngồi xếp bằng thư thái, thưởng trầm 
thơm, uống trà “mạn hảo” để thưởng lãm 
tiếng hát. Đúng là tiếng hát ả đào đều từ 
cánh nho sĩ Bắc Hà mà ra.

Tôi nhớ có lần cụ Quách Thị Hồ chọn 
các bài thơ nổi tiếng của các thi nhân kim 
cổ, kể cả đời Đường, đời Tống như Tì Bà 
Hành - Bạch Cư Dị, Tương Tiến Tửu - Lý 
Bạch, Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu.

Thẹn này ngày ấy tuổi ngoài đôi mươi 
chạy ra chạy vào hầu hạ khách cho mẹ 
được các cụ khen cả người lẫn nết. Giờ 
thế này đây.

Cô Thẹn nắm tay ông Tô Hoài phều 
phào: “Đến bây giờ mới thấy đây”.

Cô vận câu Kiều vào hoàn cảnh này 
làm ông nhà văn lòng những ngậm ngùi, 
miệng thôi cười tủm tỉm, nước mắt cô 
khiến ông Tô Hoài nhớ lại cảnh người 
khác.

- Cô Thẹn hôm nay khác gì cụ già lom 
rom, lọm khọm, râu ria nhợt nhạt. Cụ 
thường lò dò từ ngôi nhà ba tầng, cửa sổ 
trổ vuông như tổ ong. Ngôi nhà đó gần 
hồ Thiền Quang. Mỗi lần như thế, trẻ con 
hàng phố lại ra sức trêu ghẹo cụ khi bắt 
gặp cụ kéo quần đứng đái trên vệ đường. 
Chúng nó bảo “cụ già mất vệ sinh lắm, 
gọi công an đến bắt”. Tô Hoài nhớ có 
lần gặp cụ mặc com lê, áo trắng dúm dó. 
Đứng đâu đái đó. Theo cô cán bộ công an 
khu vực: “Cụ tên là Định”.

Trong “Chiều chiều” ông Tô Hoài kể 
lần đi công việc của khu phố cùng một 
số anh công an phường lại gặp ông già 
lù khù đứng đái ở ngay đầu phố. Tô Hoài 
kêu lên:

- Vi Văn Định vị Tổng đốc tỉnh Hà 
Đông, sau về Thái Bình cụ hách tính, 
đánh người vô tội vạ. Ông Tổng đốc đó 
chẳng coi ai ra gì. Quê cụ ở bản Châu, 
huyện Lục Bình, Lạng Sơn. Bây giờ lù khù 
lọm khọm thế kia.

Hôm đó ông Tô Hoài đuổi mấy đứa 
trẻ không cho trêu ghẹo cụ, thấy có người 
bênh được thể cụ Tổng đốc Thái Bình 
còn nói “phách”:

- Ông nhặt cho tôi hòn đá. Tôi 
“choang” chúng, thế nào cũng có thằng 
vỡ đầu. Ông trông tay tôi còn cứng gân 
thế này.

Nhắc tới Vi Văn Định là nhắc đến sự 
hống hách của ông Tổng đốc. “Thời” ông 
đã để lại bao giai thoại trong dân gian. 
Chuyện nào cũng lạ, cũng khó nghe, 
cũng khơi gợi, người quên kẻ nhớ. Những 
người Thái Bình thế hệ 1930 - 1940 - 1950, 
ai cũng nhớ Vi Văn Định “hách thế” vẫn 

Kỳ 6: Nhà hát bà Ký Đường

nhận được cái “tát” vào mặt giữa ban 
ngày ở phà Tân Đệ, mặc dù ông có công 
trong việc hồi phục quãng đê vỡ Thanh 
Nga. Giai thoại có một không hai này đâu 
phải chỉ riêng ông Tô Hoài nhớ, từ cụ già 
đến đứa trẻ ở thị xã Thái Bình đều kể cho 
nhau nghe vanh vách.

Kiểu hách dịch coi thường dân làm 
ông Chuyền khó chịu. Phà đón ông Định 
ra đến giữa sông (sang phần đất thành 
Nam). Ông Chuyền chờ cho vị Tổng đốc 
chui ra khỏi xe chống can hóng gió. Hai 
người nhìn đều biết tên nhau, biết tiếng 
nhau nữa (hồi này ông Chuyền đang làm 
báo ở Hà Nội).

Ông Chuyền không giữ được phép 
lịch duyệt như ông Định nghĩ, giơ tay tát 
thật mạnh vào mặt Vi Văn Định. Họ Vi 
uất lắm, không sao được, liền rút thẻ ngà 
ra ý nói “ta là vị Tổng đốc đầu tỉnh, mà y 
dám đánh ta”. Nhìn thẻ ngà ông Chuyền 
cười nói luôn: “Cái này nhà tôi ối! Cất đầy 
tủ. Ông nhớ lần sau đừng hách dịch ăn 
hiếp dân như thế”.

Cuộc đời cách mạng của Nguyễn Thế 
Chuyền không có điều gì đáng nói nhưng 
phẩm hạnh tư chất người làm báo như 
ông quả hiếm.

Sau ngày 3/9/1969, Bác mất, lúc này 
ông Chuyền ở Sài Gòn nhịn ăn cho đến 
chết. Sau cái chết của nhà báo, nhà văn 
Nguyễn Khải đã lên tiếng ở một tờ báo 
thành phố: “Cuộc đời cách mạng Nguyễn 
Thế Chuyền không có gì to tát, nhưng cái 
chết đáng để người đời khâm phục”.

“Lạ thế, già rồi bản tính đâu thay đổi”, 
cái thời oanh liệt của cụ đã qua rồi, hách 
dịch cũng đã qua rồi. Già ra đường làm 
gì chứ?

Cũng như cô Thẹn hôm nay, đã hết 
mất cái thời hát hay, người đẹp. Lúc hai 
người về già đều khoe ra cái xấu, tật hư. 
Một người đứng đái đường, một người 
mồm móm, nhai miếng đậu phụ trắng 
không nổi. Nhìn cảnh ấy khiến ông Tô 
Hoài đọc hai câu thơ “cổ thi” cho mọi 
người nghe: “Mỹ nhân tự cổ như danh 
tướng/Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. 
(Người đẹp, như danh tướng, không 
muốn cho ai nhìn thấy sự tàn tạ xấu xí 
của mình…).

Bà Ký Đường cuối đời vẫn giữ được 
danh tiếng trên chiếu hát. Bà cũng chẳng 
thi thố với ai ở lúc tuổi già, vẫn giữ cốt 
cách của ca nương thời xưa từ làng Lỗ 
Khê để lại. Bà đi…

Cô Thẹn mang cái áo mẹ Ký thường 
mặc đem phơi, lấy chút nắng thu muộn, 
cũng là muốn giữ lấy cái đẹp cao sang 
nghề hát của mẹ. Cô ngập ngừng đọc 
câu thơ người xưa: “Xếp tàn y lại để dành 
hơi”. Khóc mẹ như thế là yêu mẹ khôn 
cùng, cố giữ cái mùi hương thân thuộc 
ở lại. Một sự chia sẻ hết sức chân thành 
trong nỗi đau chung của nghề ca sĩ, trước 
trời xanh như ngọc bích.

(còn nữa)

Cầu Bo
qua phố

Ký của nhà văn Võ Bá Cường

Cầu Bo năm 1963.
(tiếp theo kỳ trước)

Ảnh minh họa
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hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình 
đã nhận được gần 40 tin, bài 
của các cộng tác viên trong và 
ngoài tỉnh.

Điểm tình hình thời sự, 
chính trị nổi bật ở các địa 
phương, các cộng tác viên  
phản ánh những hoạt động 
sôi nổi chào mừng 87 năm 
ngày thành lập Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh 
26/3/2018, gồm các tin: Hưởng 
ứng tháng thanh niên, Đoàn 
Thanh niên huyện Tiền Hải 
trồng được trên 5.000 cây 
xanh; Đoàn Thanh niên thị 
trấn Hưng Hà tổ chức giải 
bóng đá mở rộng... Cộng tác 
viên Nguyễn Tiến Quang có 
bài “Anh Huy tích tụ ruộng đất 
làm giàu”. Mạnh dạn thuê của 
người dân cộng với 5 sào ruộng 
của gia đình, anh Huy trồng 
2ha ớt, luân canh 2 vụ/năm, 
thu trên chục tấn quả bán cho 
công ty thu mua sản phẩm, lợi 
nhuận cao hơn nhiều so với 
cấy lúa.

Lĩnh vực kinh tế, ngoài các 
thông tin về tình hình chăm 
sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho 
lúa xuân, cộng tác viên Đỗ Hà 
đưa tin: Tiền Hải ứng phó với 

phèn mặn bảo vệ lúa xuân. 
Cộng tác viên Bích Hạnh viết 
về người dân xã Đông Á (Đông 
Hưng) “Vui sao nước sạch về 
làng” kèm 4 ảnh minh họa 
đẹp. Cùng chủ đề là bài “Niềm 
vui nước sạch” của tác giả Trúc 
Lành. Bài “Người góp sức đưa 
nước sạch đến với đồng bào 
Công giáo” viết về đảng viên 
Trần Văn Phương, Trưởng 
thôn Vĩnh Bảo, xã Minh Hòa 
(Hưng Hà) - tấm gương điển 
hình tuyên truyền, vận động 
nhân dân sử dụng nước sạch. 
Bài “Chị Đặng Thị Huế vươn 
lên trong cuộc sống” viết ngắn, 
súc tích, trân trọng tấm gương 
người khuyết tật chăm chỉ 
lao động, vươn lên trong cuộc 
sống, vừa tạo việc làm cho 
bản thân vừa giúp 4 lao động 
khuyết tật có việc làm và thu 
nhập ổn định.

Lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh, các cộng tác viên Cao 
Thu Hạnh, Văn Cương viết về 
“Tuổi trẻ lực lượng vũ trang 
tỉnh xung kích, tình nguyện, 
sáng tạo, hiệu quả” và “Tuổi 
trẻ Bộ đội Biên phòng xung 
kích, tình nguyện vì chủ quyền 
an ninh biên giới” kèm nhiều 

Hợp tác xã cơ khí Đoàn Kết, thành phố 
Thái Bình, nay là XNCK Đoàn Kết.

Có trụ sở tại lô B3, Khu CN Nguyễn Đức 
Cảnh, thành phố Thái Bình.

- Căn cứ vào Luật Hợp tác xã năm 2012 
đã được Quốc hội thông qua.

- Căn cứ vào Nghị quyết của đại hội 
thành viên trong các năm 2015 + 2016 về 
việc cơ cấu lại và chuyển đổi mô hình sản 
xuất kinh doanh. Nhằm tạo điều kiện cho 
HTX ngày càng ổn định và phát triển.

Năm 2016 Hợp tác xã đã tiến hành định 
lại giá trị tài sản và chi trả tiền cổ phần cho 
xã viên chính thức có thời gian công tác và 
làm việc tại Hợp tác xã, trong các giai đoạn 
từ 1959 - 2016.

Tuy nhiên hiện nay còn một số xã viên 
cũ của Hợp tác xã vẫn chưa đến nhận tiền 
cổ phần (số xã viên này đã thay đổi địa chỉ 
chỗ ở so với địa chỉ đã đăng ký trước đây) 
do đó Hợp tác xã không thể gửi thông báo 
đến từng người.

Nay ban chi trả cổ phần của Hợp tác xã 
thông báo và kính mời những xã viên chưa 
nhận tiền cổ phần đến văn phòng Hợp tác 
xã tại Lô B3, Khu CN Nguyễn Đức Cảnh để 
làm thủ tục nhận tiền. Hẹn thời hạn chót 
hết ngày 31/12/2018. Nếu quá thời hạn trên 
còn trường hợp nào không đến làm thù tục, 
Ban chi trả cổ phần của Hợp tác xã không 
chịu trách nhiệm giải quyết.

Điện thoại liên hệ: 0976.189.112 và 
0948.260.128

ảnh minh họa đẹp ghi nhận 
thành tích trong công tác của 
tuổi trẻ lực lượng vũ trang 
tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội 
tuần này nổi bật là tin “Học 
sinh Trường Tiểu học Nam 
Thịnh nuôi lợn nhựa tiết kiệm 
được gần 240 triệu đồng”; 
“20 học sinh Thái Bình đi du 
học Nhật Bản năm 2018 theo 
chương trình học bổng của 
Báo Asahi”. Nhân ngày Quốc tế 
hạnh phúc 20/3, cộng tác viên 
Xuân Nha gửi bài “Hạnh phúc 
là gì?”, tác giả gửi tới bạn đọc 
thông điệp “…mỗi ngày được 
nghe tiếng nói ấm áp, vui vẻ 
của những người thân và bạn 
bè là niềm hân hoan không gì 
sánh nổi. Cứ mỉm cười và lạc 
quan tin vào cuộc sống, hạnh 
phúc sẽ đến!”.

Tin, bài gửi cộng tác, các 
đồng chí và các bạn nên kèm 
từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội 
dung để thuận tiện cho chúng 
tôi trong quá trình biên tập, 
sử dụng. Rất mong nhận được 
tin, bài, ảnh cộng tác của các 
đồng chí và các bạn qua địa chỉ 
email: toasoan@baothaibinh.
com.vn hoặc gửi trực tiếp đến 
địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, 
phố Lý Thường Kiệt, thành 
phố Thái Bình.

BAN CHI TRẢ CỔ PHẦN HTX ĐOÀN KẾT

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT
THÔNG BÁO

(V/v chi trả tiền cổ phần cho xã viên)


