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Kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

Để thực hiện hiệu quả 
công tác nghiệp vụ, 
những năm qua, 

Công an phường Trần 
Hưng Đạo đã đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện 6 điều Bác Hồ dạy 
Công an nhân dân. Trung 
tá Nguyễn Thị Minh Toàn, 
Trưởng Công an phường 
cho biết: Thực hiện 6 điều 
Bác Hồ dạy Công an nhân 
dân, chúng tôi luôn xác 
định phải gần dân, sát dân, 
mỗi ngày làm nhiều việc tốt 
vì dân, chăm lo cho cuộc 
sống bình yên của nhân 
dân, đó không chỉ là nhiệm 
vụ mà còn là bổn phận của 
mỗi cán bộ, chiến sĩ. Theo 
đó, hàng năm, 100% cán 
bộ, chiến sĩ đăng ký các nội 
dung cụ thể theo các chuẩn 
mực đạo đức về tính trung 
thực, trách nhiệm, gắn bó 
với nhân dân; đoàn kết, 
xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh... Mỗi cán bộ, 
chiến sĩ đều xây dựng kế 
hoạch tu dưỡng, rèn luyện 
cho riêng mình. Thông 
qua sinh hoạt, kiểm điểm, 
từng cán bộ, chiến sĩ nhận 
thấy kết quả được và chưa 
được, từ đó có định hướng 
khắc phục, sửa chữa, làm 
chuyển biến về đạo đức, 
lối sống, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm với nhiệm vụ; 
tác phong làm việc, rèn 
luyện ngày càng khoa học, 
hiệu quả; việc thực hiện 
nền nếp sinh hoạt, chế độ 
công tác nghiêm túc, ý thức 
tổ chức kỷ luật tốt.

Để việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 
đạt hiệu quả cao, Công an 
phường xây dựng và cụ thể 
hóa các chuẩn mực, bám 

Hiếm có người ở tuổi 
92 mà vẫn khỏe 
mạnh, trí nhớ minh 

mẫn, tinh anh như ông 
Nghĩa. Từng sự kiện, dẫu 
đã đi qua 60 - 70 năm như 
ngày ông được khoác áo 
Bộ đội Cụ Hồ, ngày vào 
Đảng hay mỗi trận đánh, 
mỗi chiến dịch... ông đều 
nhớ từng chi tiết. Đặc biệt, 
kỷ niệm 3 lần được gặp 
Bác Hồ thì ông Nghĩa mang 
theo suốt cuộc đời mình.

Năm 1949, ông Nghĩa 
lên đường tòng quân. Nhờ 
rèn luyện tốt, chỉ sau vài 
tháng ông được cử sang 
Trung Quốc học tập kỹ 
thuật quân sự. Năm 1950 
ông được lệnh trở về nước, 
bổ sung lực lượng cùng 
quân ta thực hiện chiến 
dịch biên giới. Chiến dịch 
thắng lợi, cuối năm 1950 
ông Nghĩa vinh dự được 
cùng đoàn 5 cán bộ chỉ 
huy của chiến dịch, trong 
đó có Đại đoàn trưởng Đại 
đoàn 308 Vương Thừa Vũ 
báo công với Bác tại Cao 
Bằng. Nhớ lại lần đầu gặp 
Bác, ông Nghĩa kể: Là anh 
“lính quèn” duy nhất trong 
đoàn, lại trẻ tuổi đời, được 
gặp Cụ khi ấy tôi hồi hộp, 
lo lắng lắm. Sau khi nghe 
báo cáo tình hình, Cụ thấy 
tôi trẻ, vẻ rụt rè nên quay 
ra hỏi: Chú bao nhiêu tuổi 
rồi? Vì run quá nên tôi trả 
lời nhầm: Thưa Bác, cháu 
20 tuổi ạ. Thực ra khi đó tôi 
21, 22 tuổi rồi. Cụ lại hỏi: 
Quê chú ở đâu? Tôi trả lời: 
Cháu ở Thái Bình ạ. Nghe 
vậy, Cụ bảo tôi: Thế chú 
phải cố gắng lên nhé chứ 
Thái Bình bị giặc chiếm hết 
rồi đấy. Rồi Cụ nói về trận 
chợ Bo giặc sát hại bà con 
như thế nào nhằm khích 
lệ tinh thần tôi... Sau đó 
đoàn chúng tôi đi thăm các 
đồng chí Tôn Đức Thắng, 
Trường Chinh, Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyên Giáp. 
Trước khi đi, Cụ dặn chúng 
tôi: 5 rưỡi các chú quay lại 
đây ăn cơm. Các chú chỉ có 
30 phút để đi thăm 4 người 
thôi. Khi đoàn chúng tôi 
quay về đã thấy Cụ đứng 
ở cửa nhà ăn đợi sẵn. Sau 
khi nhắc nhở đoàn chúng 
tôi vì về muộn 7 phút, Cụ 
quay sang bảo đồng chí 
Vương Thừa Vũ và cả 
đoàn: Thế các chú nhân 7 
phút với 31 người ngồi đợi 
xem là mất bao nhiêu thời 
gian? Lần sau các chú nhớ 
rút kinh nghiệm, ở đây đã 
vậy nhưng ra chiến trường 
chậm 1 phút thì trận chiến 
đấu của ta sẽ ra sao? Bác 
nhắc nhở xong, mọi người 
quay vào ăn cơm thì 4 mâm 
trong nhà ăn mỗi mâm đã 
có 6 người ngồi đủ, mâm 
của tôi có cả Cụ nữa là 7 
người. Cụ chỉ tay về phía 
tôi bảo: Cho cái chú bé 
nhất này ngồi cạnh Bác. 
Suốt bữa ăn, Cụ ăn rất ít, 
chốc chốc lại nhường thức 

Nghe tiếng trống 
trường điểm giờ 
ra chơi, hàng trăm 

học sinh Trường Tiểu học 
Vũ Trung ùa ra sân, các 
em lập thành từng nhóm: 
nhóm chơi kéo co, nhóm 
chơi nhảy dây, nhóm chơi 
trò ô ăn quan, nhóm chăm 
chú đọc sách dưới gốc cây 
ở thư viện xanh. Như nhiều 
học sinh khác, em Đặng 
Khánh Linh, lớp 4A chia sẻ: 
Đến trường, ngoài những 
lúc học tập nghiêm túc 
trên lớp, giờ ra chơi chúng 
em được cô giáo Tổng phụ 
trách đội tổ chức và hướng 
dẫn nhiều trò chơi dân gian 
rất thích thú. Tham gia 
các hoạt động ngoại khóa, 
chúng em gần gũi, đoàn 
kết với nhau hơn và tạo ra 
tâm lý phấn khởi thi đua 
học tập.

“Cụ là ngọn đuốc
soi sáng cuộc đời tôi”

Công an phường Trần hưng Đạo

Thực hiện 6 điều Bác hồ dạy

ăn của mình gắp vào bát 
của tôi rồi động viên tôi: 
Chú bé thế này mà có tinh 
thần chiến đấu tốt đấy, chú 
cố gắng phát huy nhé. Ăn 
cơm xong mọi người đứng 
dậy, Cụ cũng đứng dậy 
nhưng cầm theo bát đũa 
của mình và nói: Bác đằng 
nào cũng đi rửa tay thì rửa 
luôn hộ cấp dưỡng. Thấy 
Cụ cầm bát đũa đi, đồng 
chí trung đoàn trưởng vội 
nói với tôi: Chú Nghĩa rửa 
bát cho Bác. Cụ cười nói: 
Chú Nghĩa rửa được thì 
Bác cũng rửa được chứ. 
Lần đầu tiên được gặp, lại 
được ăn bữa cơm với Bác, 
tôi cảm thấy ấm áp, hạnh 
phúc khôn tả. Đặc biệt, 
những lời răn dạy và cử chỉ, 
hành động của Bác để lại 
trong tôi ấn tượng sâu sắc, 
luôn nhắc nhở tôi học theo 
Người từ những việc làm 
nhỏ nhất.

Lần thứ hai ông Nghĩa 
được gặp Bác trong một 
dịp khá tình cờ. Ông Nghĩa 
chia sẻ, khoảng cuối năm 
1950, đầu năm 1951, ông 
cùng đồng đội có nhiệm vụ 
bảo đảm giao thông trên 
đường số 4. Để bảo đảm bí 
mật, thông thường bộ đội 
ta tiến hành các công việc 
mở đường, sửa đường vào 
ban đêm. Hôm ấy, đêm 
đã khá khuya, sau khi mệt 
nhoài với công việc chặt 
gỗ, vác gỗ để sửa cầu, ông 
Nghĩa và các chiến sĩ trong 
trung đội nằm ngay ven 
đường rừng để ngủ. Đang 
ngủ thì ông và đồng đội 
được đồng chí chỉ huy gọi 

dậy, báo có Bác đến thăm. 
Dưới ánh trăng, ông thấy 
Bác gầy gò, mặc bộ quần 
áo của đồng bào dân tộc, 
cùng đi với Bác có khoảng 
7 - 8 cán bộ của ta. Bác 
bắt tay từng chiến sĩ và hỏi 
thăm sức khỏe mọi người. 
Lúc đó ai cũng mệt nhưng 
không ai dám nói thật, chỉ 
bảo “chúng cháu vẫn khỏe 
ạ”. Bác lại hỏi lại đồng chí 
trung đội phó: Thế chú có 
mệt không? Đồng chí này 
vẫn không dám nói thật. 
Bác phê bình luôn: Như 
vậy là các chú nói dối Bác, 
chứ vác cây gỗ to như thế 
này từ rừng ra đây mà lại 
bảo không mệt. Thôi, để 
đỡ mệt, Bác cháu ta cùng 
hò một câu nhé. Khi mọi 
người xúm quanh, Bác 
hò to: “Làm cầu ta bắc 
qua sông/Nối tình quốc tế 
với tình quốc gia”. Một số 
chiến sĩ trong đó có tôi 
không kìm được xúc động 
đã bật khóc. Bác vẫn hò to 
như vậy 3 - 4 lần nữa để 
“xốc” lại tinh thần cho mọi 
người. Sau đó Bác chia 
quà cho các chiến sĩ, mỗi 
người được 1 quả chuối 
rừng và 1 bắp ngô luộc. 
Ai cũng đói và mệt nhưng 
mọi người đều tiếc, không 
nỡ ăn ngay mà để vài hôm 
sau mới ăn.

Năm 1951, ông Nghĩa 
tham gia trận chiến Tu Vũ 
(tại Phú Thọ). Trong trận 
đánh cuối năm, nhờ sự gan 
dạ, mưu trí của mình, ông 
đã cứu sống được 5 thương 
binh đang trú ẩn dưới hầm 
khỏi bom đạn của giặc 

Pháp. Với thành tích này, 
ông vinh dự được Bác Hồ 
tặng danh hiệu “Chiến sĩ 
thi đua toàn quốc” và là 1 
trong 154 chiến sĩ thi đua 
công, nông, binh được 
tham dự Đại hội chiến sĩ 
thi đua toàn quốc lần thứ 
nhất (1 - 6/5/1952) tại Đại 
Từ, Thái Nguyên. Chính 
tại đây ông Nghĩa vinh dự 
được gặp Bác Hồ lần thứ 
ba. “Hôm ấy là ngày 2/5, 
sau bữa cơm trưa Cụ gọi 
tất cả bộ đội ra tập trung 
ở gốc cây đa. Cụ đứng 
lên và bảo: Các chú này, 
ở bộ đội ta bây giờ có hai 
vấn đề, các chú nhớ nhé. 
Thứ nhất là các chú phải 
nghiêm chỉnh chấp hành 
thời gian và kỷ luật quân 
đội, quân đội ta muốn đánh 
thắng được địch thì phải 
có kỷ luật cao. Thứ hai là 
các chú ở bộ đội cũng phải 
chịu khó lao động, sản xuất 
và tiết kiệm, có 100 đồng 
thì các chú nhớ chỉ tiêu 70 
đồng thôi, chớ tiêu cả, còn 
phải để dành lại phòng lúc 
ốm đau, thương tật...” - ông 
Nghĩa kể. Mỗi lời dạy của 
Bác, ông và đồng đội khắc 
ghi tâm can để làm theo.

3 lần được gặp Bác đã 
tạo thêm động lực, sức 
mạnh để ông Nghĩa tiếp tục 
chiến đấu, công tác. Ông 
được cử sang Trung Quốc 
học kỹ thuật quân sự lần 2; 
tham gia nhiều chiến dịch 
lớn, vượt qua nhiều gian 
khổ, hiểm nguy của những 
ngày “khoét núi, ngủ hầm, 
mưa dầm, cơm vắt”, góp 
phần cùng quân và dân ta 
làm nên thắng lợi của chiến 
dịch Điện Biên Phủ năm 
1954 và tiếp tục cống hiến 
cho quân đội đến khi nghỉ 
hưu.

Ngắm bức chân dung 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
ngả màu theo thời gian, 
ông Nghĩa rưng rưng xúc 
động: Ngoài Đảng tôi 
luyện, quân đội rèn giũa thì 
Cụ chính là ngọn đuốc soi 
sáng cuộc đời tôi. Từ một 
nông dân lầm than, không 
nhà cửa, ruộng vườn, nhờ 
học theo lời Cụ, tôi cần cù 
lao động, tiết kiệm, đến nay 
có nhà cửa đàng hoàng, 
cuộc sống ấm no, con cháu 
thảo hiền. Cả đời tôi ơn Cụ 
không sao kể xiết!

sát các nội dung chuyên 
đề từng năm đồng thời 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc khẩu hiệu hành động: 
“Công an nhân dân - kỷ 
cương, trách nhiệm, hiệu 
quả”. Lấy hiệu quả công 
việc của cán bộ, chiến sĩ 
làm tiêu chí bình xét kết 
quả học tập và làm theo 
Bác, từ đó mỗi cán bộ, 
chiến sĩ luôn đi sâu, bám 
sát, kịp thời nắm bắt, xử lý 
công việc trên địa bàn mình 
quản lý.

Để làm tốt công tác bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn, 
Công an phường đẩy mạnh 
tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao ý thức chấp hành pháp 
luật, thực hiện chủ trương, 
chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước, các 
chương trình phòng, chống 
ma túy, tội phạm cho nhân 
dân thông qua các buổi 
sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân 
phố... Thường xuyên sinh 
hoạt, trao đổi với các tổ tự 
quản về an ninh trật tự, tổ 
trưởng tổ dân phố, nắm tình 
hình nhân dân tại địa bàn, 
liên tục cập nhật thông tin. 
Qua đó đã phát hiện kịp 

thời phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của các loại tội 
phạm để tuyên truyền đến 
người dân nhằm nâng cao 
tinh thần cảnh giác, phát 
hiện, tố giác, truy bắt tội 
phạm. Chủ động nắm chắc 
tình hình, tăng cường quản 
lý, rà soát các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ cầm đồ, nhà 
nghỉ, khách sạn, tụ điểm 
vui chơi giải trí; tổ chức ký 
cam kết thực hiện Pháp 
lệnh số 16, Nghị định số 
36 về quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo tới các cơ quan, 
doanh nghiệp, trường học, 
cơ sở kinh doanh có điều 
kiện và tổ dân phố.

Với việc triển khai đồng 
bộ các biện pháp nghiệp 
vụ, trong những năm qua, 
tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn phường Trần Hưng 
Đạo luôn được giữ vững, 
không để xảy ra các vụ việc 
đột xuất, bất ngờ. Công an 
phường phối hợp với lực 
lượng an ninh cơ sở và các 
đội nghiệp vụ của Công 
an thành phố Thái Bình 
điều tra, khám phá nhiều 
vụ việc. Gần đây nhất, NguyễN TùNg

QuỳNh Lưu

khắc duẩN

Ông Vũ Văn Nghĩa tự hào giới thiệu những tấm huân chương, 
huy chương được tặng thưởng.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Trung cho biết: Các hoạt 
động do Liên đội tổ chức 
đều nhằm tạo ra một môi 
trường học tập thân thiện, 
vui vẻ cho học sinh. Đặc 
biệt, qua các hoạt động 
vui chơi đã trang bị thêm 
cho các em kỹ năng sống, 
hình thành nhân cách và lý 
tưởng sống đẹp; bổ trợ và 
giúp các em liên hệ kiến 
thức trong sách vở với thực 
tiễn, góp phần học tập đạt 
kết quả tốt hơn. Cũng qua 
các phong trào, hoạt động, 
Liên đội nhà trường bồi 
dưỡng kết nạp đội, đoàn 
cho các em xuất sắc.

Hai trong những hoạt 
động do Liên đội tổ chức 
được các em học sinh 
mong chờ nhất trong các 
giờ ngoại khóa là tiết mục 
nhảy dân vũ cộng đồng 
và cuộc thi tiếng hát dân 
ca. Tham gia hoạt động 
tập thể này, các em không 
những được rèn luyện sức 
khỏe mà còn thỏa sức thể 
hiện khả năng biểu diễn, 

ca hát, múa của mình. Từ 
phong trào, Liên đội đã 
phát hiện và bồi dưỡng các 
tài năng, năng khiếu văn 
hóa nghệ thuật.

Với rất nhiều phong 
trào, hoạt động thiết thực, 
Liên đội Trường Tiểu học 
Vũ Trung 6 năm liên tục 
(2012 - 2017) đạt danh 

Đó là câu nói của cựu chiến sĩ Điện Biên Vũ Văn Nghĩa, 92 tuổi, 
thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng (Vũ Thư) mỗi khi nói về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Trong câu chuyện kể về vinh dự 3 lần được gặp 
Bác, ông Nghĩa luôn gọi Bác là “Cụ” một cách trân trọng nhưng 
gần gũi, thân thiết như gọi chính người thân sinh ra mình.

ngày 11/4/2018, Công an 
phường phối hợp Đội Cảnh 
sát điều tra tội phạm về trật 
tự xã hội, Công an thành 
phố khám phá thành công 
đường dây tổ chức bán 
dâm tại nhà nghỉ trên địa 
bàn phường, bắt Phạm Thu 
Hương, sinh năm 1993, trú 
xã Thái Hà (Thái Thụy) và 
Đặng Duy Phước, sinh năm 
1995, xã Thụy Dân (Thái 
Thụy).

Không chỉ đấu tranh 
quyết liệt với các loại tội 
phạm, Công an phường 
Trần Hưng Đạo còn làm 
nhiều việc tốt vì dân. 
Điển hình, hồi 8 giờ ngày 
21/4/2018, phát hiện cụ 
già khoảng 80 tuổi trong 
tình trạng sức khỏe yếu, bị 
lạc ở đường Trần Phú (khu 
vực cổng Trường THCS 
Lương Thế Vinh), cán bộ 
Công an phường đã nhanh 
chóng đưa cụ về để chăm 
sóc. Sau khi cụ hồi phục 
sức khỏe, Công an phường 
đã hỏi thăm về tên tuổi, 
quê quán nhưng do trí nhớ 
không minh mẫn nên cụ 
không nhớ rõ địa chỉ của 
gia đình. Với tinh thần vì 
nhân dân phục vụ và bằng 
các biện pháp nghiệp vụ, 
Công an phường đã xác 
định được tên cụ là Lương 
Thị Nguyệt, sinh năm 1938, 
trú tại phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng, sau đó liên lạc với 
con trai cụ là anh Vũ Kim 
Thành đến đón cụ về.

Với tinh thần vì nhân 
dân phục vụ, Công an 
phường Trần Hưng Đạo là 
một trong những đơn vị tiêu 
biểu trong thực hiện 6 điều 
Bác Hồ dạy Công an nhân 
dân của Công an thành phố 
Thái Bình.

Những năm qua, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ 
Công an phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) đã bám sát cơ sở, nắm chắc 
tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật, bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ được thư giãn, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động đội, học sinh 
Trường Tiểu học Vũ Trung (Kiến Xương) còn được bổ trợ nhiều kiến thức giúp kết quả 
học tập tốt hơn. Với các em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

hiệu liên đội xuất sắc cấp 
tỉnh; được Hội đồng Đội 
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 
tạo tặng bằng khen. Thầy 
giáo Đặng Xuân Hoàn, 
Hiệu trưởng nhà trường 
khẳng định: Thời gian qua, 
Chi bộ, Ban giám hiệu nhà 
trường luôn tạo mọi điều 
kiện cả về vật chất và tinh 

thần cho Liên đội hoạt 
động. Tất cả các phong 
trào, hoạt động của Liên 
đội thực sự là sân chơi 
lành mạnh, bổ ích cho các 
em học sinh, góp phần tích 
cực nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện của nhà 
trường.

Nhảy dân vũ cộng đồng được các em học sinh mong chờ nhất vào các tiết ngoại khóa.

Liên đội Trường Tiểu học Vũ Trung (Kiến Xương) xây dựng 
văn hóa đọc cho học sinh.

Lãnh đạo Công an phường thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ 
đối với lực lượng cảnh sát khu vực.

Khu dân cư phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Ảnh: minh đức

Liên đội Trường Tiểu 
học Vũ Trung có 5 lớp nhi 
đồng và 8 chi đội với 415 
học sinh. Theo từng năm 
học, từng tháng và từng 
tuần, Liên đội tổ chức một 
chủ đề, chủ điểm hoạt 

động khác nhau thu hút 
các em sinh hoạt. Vào dịp 
đầu năm học, Liên đội phát 
động và hướng dẫn các em 
tập múa hát chào mừng 
năm học mới; thi tìm hiểu 
về người phụ nữ Việt Nam; 

thi viết, làm báo tường, báo 
ảnh về chủ đề ngày Nhà 
giáo Việt Nam. Liên đội 
cũng phối hợp với Hội Cựu 
chiến binh xã tổ chức kể 
chuyện về các anh hùng 
liệt sĩ, Bộ đội Cụ Hồ trong 
các cuộc kháng chiến giải 
phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước. Sang học kỳ hai, 
Liên đội tập trung hướng 
dẫn các em xây dựng và 
thi các tiểu phẩm văn nghệ 
mừng Đảng, mừng xuân; 
thi kể chuyện về Bác Hồ, 
học tập và làm theo lời Bác 
dạy; thi “Đôi bạn cùng tiến” 
để tổng kết phong trào 
giúp nhau học tập tiến bộ; 
tìm hiểu và thực hành bảo 
vệ môi trường nơi trường 
học, gia đình và cộng 
đồng... Cô giáo Đặng Thị 
Ngọc Lan, Tổng phụ trách 
đội Trường Tiểu học Vũ 


