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Là một trong những 
giáo viên tham gia 
hội thi giáo viên dạy 

giỏi THPT cấp tỉnh năm 
nay, thầy giáo Phạm Hồng 
Thiên, Trường THPT Lê 
Quý Đôn đã thực hiện đổi 
mới phương pháp dạy học 
theo định hướng phát triển 
phẩm chất và năng lực học 
sinh khi triển khai chương 
trình GDPT 2018 môn Vật 
lý. Thầy giáo Phạm Hồng 
Thiên chia sẻ: Đối với môn 
Vật lý, việc sử dụng thí 
nghiệm thực hành trong 
dạy học là phương pháp 
hiệu quả nhất, nhanh nhất 
giúp học sinh hiểu và nắm 
bắt vấn đề. Tuy nhiên, ở 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Nhìn từ hội thi 
giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh
366 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh. Đây là kết quả được Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận qua hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 
2021 - 2022. Theo đánh giá, hội thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn có 
ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục, các đơn vị dự thi và các thầy cô giáo; qua 
đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại cơ sở.

ĐẶNG ANH

Giáo viên Trường THPT Quỳnh Côi nâng cao chất lượng qua từng tiết dạy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dạy chúng ta 
phải “Cần, kiệm, 

liêm, chính”. Trước hết là 
phải cần và kiệm. Cần là 
cần cù, chịu khó. Trên đời 
này, bất cứ một người nào, 
bất cứ làm một việc gì, 
muốn tốt - trước hết phải 
cần cù, chịu khó. Bất cứ 
một người nào, bất cứ làm 
một việc gì, muốn tốt cũng 
phải mất nhiều thời gian và 
công sức.

Người nông dân nhiều 
đời phải chân lấm tay bùn, 
phải hai sương một nắng, 
phải dậy sớm thức khuya, 
phải đầu tắt mặt tối mới 
mong có được những vụ 
lúa chín vàng. Thợ thuyền 
nhiều đời phải cần mẫn tay 
búa, tay choòng, tay vô 
lăng, bánh lái mới mong có 
được những mẻ quặng, mẻ 
dầu thô, những mẻ thép, 
xi măng, những mẻ “vàng 
đen”, những con đường, 
cây cầu, những tòa nhà 
làm đẹp cho quê hương, 
làm giàu cho đất nước.

Không chỉ cần cù, chịu 
khó mà hơn thế nữa, người 
lao động phải lao động hết 
mình, lao động sáng tạo, 
phải vận dụng hết những 
kinh nghiệm và kỹ năng lao 
động của mình, đồng thời 
phải áp dụng những thành 
tựu khoa học kỹ thuật tiên 
tiến nhất vào sản xuất. Có 
như thế, lao động mới có 
năng suất cao, hiệu quả 
cao, chất lượng tốt.

Tục ngữ Việt Nam có 
câu “Kiến tha lâu cũng đầy 
tổ”, lại có câu “Năng nhặt 
chặt bị”. Cha ông ta đã 
truyền dặn cho con cháu 
phải cần cù, chịu khó; “Có 
công mài sắt” thì “có ngày 
nên kim”. Cứ cần cù, chịu 
khó ắt sẽ có ngày no ấm.

Có thể nói, cần là tiêu 
chí đầu tiên để đánh giá 
nhân cách của một con 
người. Nhưng cần cù, chịu 
khó chưa đủ. Cần cù, chịu 
khó phải đi đôi với tiết 
kiệm, không được lãng 
phí. Trước hết là tiết kiệm 
của cải vật chất trong kinh 
doanh sản xuất. Đối với 
các doanh nghiệp, hộ sản 
xuất phải có kế hoạch và 
thực hiện tốt các kế hoạch 
về lao động, vốn, cơ sở vật 
chất kỹ thuật, nhà xưởng, 
về nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, bảo quản, vận 
chuyển một cách hợp lý. 
Phải bảo đảm tránh được 
tình trạng kém phẩm chất, 
rơi vãi, thất thoát tiền vốn 

và nguyên nhiên vật liệu 
trong tất cả các khâu của 
quá trình kinh doanh, sản 
xuất.

Đất đai cũng là một 
dạng của cải vật chất đặc 
biệt. Bỏ phí đất đai chính là 
lãng phí của cải vật chất. 
Các cụ xưa đã dạy “Tấc đất 
tấc vàng” và nhắc nhở con 
cháu “Ai ơi chớ bỏ ruộng 
hoang/Bao nhiêu tấc đất 
tấc vàng bấy nhiêu”. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường 
căn dặn đồng bào và 
chiến sĩ cả nước phải “ra 
sức tăng gia sản xuất, thực 
hành tiết kiệm”. Tăng gia 
sản xuất trước hết là cấy 
lúa, trồng khoai, là quảng 
canh, chuyên canh, thâm 
canh, là xen canh gối vụ, 
là tăng năng suất. Trong 
phong trào xây dựng nông 
thôn mới ở nước ta hiện 
nay, địa phương nào cũng 
đẩy mạnh thực hiện dồn 
điền đổi thửa, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
áp dụng những thành tựu 
mới về khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp, xây 
dựng nhiều cánh đồng 
mẫu lớn. Đó chính là kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa 
cần cù, chịu khó với tiết 
kiệm - tiết kiệm đất đai, 
phát huy tiềm năng cao 
nhất của đất đai phục vụ 
cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng dạy đồng bào và 
chiến sĩ ta phải “trồng cây 
gây rừng”. Vâng lời Người, 
trẻ già, trai gái, các ngành, 
các cấp cả nước thi đua 
trồng cây gây rừng, trồng 
cây phủ xanh đồi trọc, 
trồng cây lấn biển, trồng 
cây làm “lá phổi xanh” 

cho các khu công nghiệp, 
cho thành phố. Đó cũng 
chính là tiết kiệm đất đai 
một cách hữu ích nhất. 
Đất đai không chỉ là của 
cải vật chất đặc biệt để 
tăng gia sản xuất. Trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, đất 
đai còn là mặt bằng (điều 
kiện quan trọng số một) để 
xây dựng những khu công 
nghiệp lớn, những công 
trình lớn phục vụ quốc kế 
dân sinh, phát triển đất 
nước.

Đáng buồn thay, trong 
quá trình đô thị hóa đất 
nước hiện nay, do việc lập 
kế hoạch và thực thi xây 
dựng các công trình không 
đồng bộ đã để nhiều héc-
ta, nhiều trăm héc-ta đất 
bị hoang hóa hàng năm, 
hàng vài năm, thậm chí 
hàng thập niên. Hoặc 
không có kế hoạch và biện 
pháp đồng bộ để xử lý rác 
và nước thải dẫn đến tình 
trạng nhiều cánh đồng, 
nhiều vùng đất bị ô nhiễm 
nặng, ảnh hưởng xấu đến 
sản xuất và sức khỏe, đời 
sống của nhân dân. Đây 
là một biểu hiện nghiêm 
trọng của sự lãng phí đất 
đai, tài sản đặc biệt của 
quốc gia, của đất nước.

Thời gian cũng là một 
loại của cải vật chất đặc 
biệt. Tiết kiệm thời gian 
chính là làm sao để cho 
thời gian sống và làm 
việc của mỗi chúng ta có 
ý nghĩa nhất. Trước hết 
là làm sao để trong mỗi 
đơn vị, thời gian của người 
lao động có số lượng sản 
phẩm, chất lượng sản 
phẩm và hiệu quả kinh 
tế cao nhất. Làm sao để 

trong mỗi đơn vị, thời gian 
lao động của một phường, 
một xã, một cơ quan, 
doanh nghiệp, một tổ chức 
kinh tế, tổ chức xã hội... có 
ngày càng nhiều người tốt, 
việc tốt, việc thiện, nét đẹp 
văn hóa...

Tổ chức nào bè phái, 
mất đoàn kết, họp hành 
nhiều giờ nhiều ngày, 
đề ra và bàn những việc 
không cần thiết, phải họp 
hành kéo dài nhưng kết 
quả lại ít, đó chính là lãng 
phí thời gian, lãng phí của 
cải vật chất.

Những con người lười 
biếng, không chịu học 
tập, tu dưỡng, rèn luyện, 
không chịu lao động cống 
hiến hết mình cho gia đình, 
cho xã hội, chỉ tìm cách ăn 
chơi đua đòi, hưởng thụ, 
lao vào những trò chơi 
không lành mạnh, vô bổ, 
thậm chí lao vào những 
trò giết người như buôn 
bán, vận chuyển, tàng trữ 
và sử dụng trái phép các 
chất ma túy, các loại vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ, sa vào các ổ mại 
dâm, động lắc và những 
việc làm phi pháp khác... 
Những con người ấy đã 
đánh mất thời gian vàng 
bạc quý báu của đời mình. 
Thật là đáng thương, đáng 
giận thay!

Tục ngữ Việt Nam có 
câu “Miệng ăn núi lở”. 
Đúng là như vậy. Dù cho 
con người ta ăn rất ít, mỗi 
bữa bất quá là ba, bốn bát 
cơm, một khúc cá kho, 
một vài thìa canh, một vài 
quả cà, thậm chí chỉ là 
bát cháo loãng cầm hơi. 
Nhưng, bữa nào cũng phải 
ăn, ngày nào cũng phải 
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Những năm qua, hình 
ảnh lá cờ đỏ sao 
vàng phấp phới tung 

bay trên mỗi công sở, trường 
học và mỗi gia đình Việt Nam 
đã trở nên quen thuộc, thể 
hiện niềm tự hào, kiêu hãnh 
của mỗi người dân đất Việt. 
Nhân rộng hình ảnh đẹp đó, 
hiện nay, huyện Vũ Thư phát 
động các cơ sở tôn giáo treo 
cờ Tổ quốc tại khuôn viên 
nhà chùa, giáo xứ, giáo họ.

Họ giáo Đội Trạch, xã Vũ 
Đoài hiện có trên 300 nhân 
khẩu với gần 100 hộ đồng 
bào Công giáo. Ông Phạm 
Công Thức, chủ tịch hội 
đồng họ giáo cho biết: Trước 
kia, giáo dân ít quan tâm đến 
việc treo cờ Tổ quốc trong 
gia đình hoặc tại nhà thờ họ 
giáo. Tuy nhiên, từ tháng 
9/2021, khi được UBND xã, 
Công an xã Vũ Đoài tuyên 
truyền, vận động, trao tặng 
100 lá cờ Tổ quốc, họ giáo 
và các gia đình đều hưởng 
ứng treo cờ Tổ quốc vào các 
dịp lễ, tết của dân tộc. Chúng 
tôi dự định sẽ đặt may lá cờ 
Tổ quốc khổ lớn hơn để treo 
ở trước khuôn viên nhà thờ.

Anh Phạm Thức Đàn, 
giáo dân họ giáo Đội Trạch 
bày tỏ: Dù là đồng bào theo 
đạo Công giáo hay Phật giáo 
thì chúng tôi đều có chung 
niềm tự hào khi được sinh ra 
trên đất nước Việt Nam và là 
công dân Việt Nam. Tôi làm 
nghề lái tàu biển, đã từng 
bôn ba qua nhiều nước trên 
thế giới, khi đó, nhìn thấy lá 
cờ đỏ sao vàng Việt Nam 
tung bay, tôi vô cùng xúc 
động, như được nhìn thấy Tổ 
quốc, gia đình thân yêu của 
mình. Vì thế, mỗi khi có dịp ở 
nhà, tôi đều treo cờ Tổ quốc 
ở gia đình và động viên bà 
con trong họ giáo cùng treo.

Trong khuôn viên chùa 
Bộ La (xã Vũ Vinh), ở vị trí 
cao và trang trọng nhất, cờ 
Tổ quốc được treo cùng với 
lá cờ Phật giáo. Cả hai lá 
cờ tung bay trong gió đón 
mừng đại lễ Phật đản, Phật 
lịch 2566. Đại đức Thích 
Minh Thành, Trưởng ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam huyện Vũ Thư, trụ trì 
chùa Bộ La cho biết: Gắn 
với phong trào thi đua xây 
dựng chùa cảnh “4 gương 
mẫu”, thời gian qua, Giáo 
hội Phật giáo huyện tuyên 
truyền, vận động, chỉ đạo, 
hướng dẫn các tăng ni, Phật 
tử trên địa bàn thực hiện 
treo cờ Tổ quốc tại khuôn 
viên nhà chùa, gia đình 
Phật tử. Đến nay, 100% 
trong tổng số 111 chùa tại 
địa bàn đã thực hiện treo cờ 
Tổ quốc trong khuôn viên 
nhân các dịp lễ lớn của dân 
tộc và đạo Phật. Thời gian 
tới, chúng tôi sẽ vận động 
các chùa treo cờ Tổ quốc 
thường xuyên, liên tục tại 
khuôn viên. Ngoài ra, hiện 
đã có đông đảo gia đình 
Phật tử treo cờ Tổ quốc tại 
tư gia.

Huyện Vũ Thư hiện có 
160 cơ sở tôn giáo, trong đó 
có 111 ngôi chùa và 49 xứ, 
họ đạo. Từ tháng 9/2021, 
các đơn vị, ban, ngành, đoàn 
thể huyện, xã mà nòng cốt 
là lực lượng công an đã tích 
cực vào cuộc tuyên truyền, 
vận động các cơ sở tôn giáo 
tại địa bàn treo cờ Tổ quốc. 
Thượng tá Nguyễn Văn 
Thành, Phó Trưởng Công an 
huyện Vũ Thư cho biết: Thời 
gian qua, đơn vị đã chỉ đạo 
các đội nghiệp vụ, lực lượng 
công an cơ sở bằng nhiều 
biện pháp tuyên truyền, vận 
động, lan tỏa phong trào thi 

đua treo cờ Tổ quốc trong 
các cơ sở tôn giáo. Để thực 
hiện được phong trào này, 
lực lượng công an các xã, thị 
trấn phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể huy động 
sự vào cuộc, tiên phong của 
các vị chức sắc, chức việc 
trong các cơ sở tôn giáo; 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức của nhân dân và đồng 
bào có đạo. Đặc biệt, từ 
nguồn kinh phí xã hội hóa, 
Công an huyện và công an 
các xã, thị trấn đã đầu tư 
hàng trăm lá cờ, trao tặng 
cho các cơ sở tôn giáo, tạo 
động lực, khí thế thi đua treo 
cờ sôi nổi. Đến nay, việc treo 
cờ Tổ quốc đã trở thành việc 
làm thường xuyên, tự giác 
vào các dịp lễ lớn của dân 
tộc đối với hầu hết các cơ 
sở tôn giáo. Tuy nhiên, vẫn 
còn số ít chức sắc, chức việc 
tại một số xứ, họ đạo còn 
thờ ơ, chưa vào cuộc mạnh 
mẽ trong phong trào thi đua 
treo cờ Tổ quốc tại nơi thờ 
tự. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động, 
quyết tâm tạo sự hưởng ứng 
của đông đảo nhân dân, 
chức sắc, chức việc và đồng 
bào có đạo trong phong trào 
này.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao 
vàng tung bay ở các cơ sở 
tôn giáo thể hiện truyền 
thống văn hóa tốt đẹp, lòng 
yêu nước, niềm tự hào dân 
tộc, đồng thời nhắc nhở ý 
thức trách nhiệm của mỗi 
chức sắc, chức việc, tín đồ 
các tôn giáo trong công 
cuộc dựng xây và bảo vệ 
Tổ quốc, đoàn kết tôn giáo, 
cùng đóng góp công sức, 
trí tuệ xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, văn 
minh.

VŨ THƯ

Đẩy mạnh treo cờ Tổ quốc 
trong các cơ sở tôn giáo

Công an xã Vũ Đoài (Vũ Thư) trao tặng cờ cho họ giáo Đội Trạch.

QUỲNH LƯU

ăn, năm nào cũng phải 
ăn. Sáu mươi, bảy mươi, 
tám mươi, chín mươi xuân 
đằng đẵng phải... ăn! Cho 
nên, nếu con người không 
làm mà chỉ ăn thì núi cũng 
phải lở!

Các cụ xưa lại có câu 
“Tay làm hàm nhai, tay 
quai miệng trễ”. Có làm 
mới có ăn. Có cống hiến 
mới có hưởng thụ. Huống 
chi là không làm, huống 
chi là chỉ “ăn tàn, phá hại”!

Của cải vật chất ở trên 
đời này không phải bỗng 
dưng mà có. Lại càng 
không thể là vô tận. Vì thế, 
mỗi con người sống trên 
cõi đời này phải lao động 
và lao động cật lực, lao 
động hết mình, phải “đổ 
mồ hôi, sôi nước mắt” mới 
mong có được của cải vật 
chất và của cải tinh thần 
nữa.

Có được của cải vật 
chất và của cải tinh thần 
cho ngày hôm nay rồi, 
nhưng phải nghĩ đến của 
cải vật chất và của cải tinh 
thần cho ngày mai, cho 
những ngày yếu đau hoạn 
nạn, cho những người láng 
giềng và cho cộng đồng khi 
họ gặp bất hạnh mà mình 
cần chia sẻ. Rồi phải nghĩ 
cho bố mẹ già, cho con, 
cho cháu, cho chắt nữa... 
Vì thế, con người không 
những phải lo cho hôm nay 
mà còn phải lo cho ngày 
mai, không những phải lo 
cho mình mà còn phải lo 
cho người khác và những 
người khác nữa...

Vì thế, lao động cật lực, 
lao động hết mình chưa đủ. 
Còn phải tiết kiệm, không 
bao giờ được hoang phí. 
Tuy nhiên, tiết kiệm, không 
lãng phí không có nghĩa là 
bủn xỉn, keo kiệt. Cần phải 
tiết kiệm hợp lý nhưng 
cũng cần phải thường 
xuyên bồi dưỡng chăm sóc 
người lao động một cách 
thỏa đáng. Thường xuyên 
chăm lo nâng cao đời sống 
vật chất và đời sống tinh 
thần cho nhân dân, bồi 
dưỡng sức dân là một việc 
làm hết sức cần thiết của 
cấp ủy các địa phương, 
các ngành, các cấp.

Có thể nói, cần và kiệm 
là hai tiêu chí cơ bản nhất 
để đánh giá một người lao 
động, đánh giá một công 
dân, một cán bộ, đảng 
viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu là tấm gương 
sáng về đức tính cần kiệm. 
Noi theo Người, vâng lời 
Người, mỗi cán bộ, đảng 
viên, mỗi một công dân 
cần luôn luôn nhắc nhủ 
mình hàng ngày, hàng giờ 
phải cần kiệm để xây dựng 
quê hương, đất nước.

PHẠM MINH GIANG
(Thành phố Thái Bình)

các trường phổ thông hiện 
nay, thiết bị thí nghiệm 
cho bộ môn đều rất thiếu, 
đa phần đã xuống cấp, hư 
hỏng không sử dụng được. 
Để khắc phục điều này, 
giáo viên có thể tự làm 
hoặc sửa chữa lại các thiết 
bị thí nghiệm sẵn có, hướng 
dẫn học sinh tự nghiên 
cứu, thiết kế các thiết bị 
thí nghiệm thực hành đơn 
giản. Với các thiết bị thí 
nghiệm phức tạp không 
thể tự làm, giáo viên có thể 
sử dụng thiết bị thí nghiệm 
ảo, các phần mềm hỗ trợ 
dạy học, các hình ảnh trực 
quan... để minh họa giúp 
cho bài giảng sinh động. 

Từ đó thu hút, tạo động lực 
để học sinh tìm tòi, khám 
phá bài học. Bên cạnh đó, 
sử dụng thiết bị thực hành 
kết hợp linh hoạt với ứng 
dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học góp phần 
quan trọng trong việc đổi 
mới phương pháp dạy học, 
nâng cao hiệu quả và phát 
huy tính chủ động, tích cực 
của học sinh. Kết thúc mỗi 
bài học hoặc một nội dung 
kiến thức, giáo viên có thể 
yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ 
tư duy để phát huy sáng 
tạo cũng như rèn luyện 
kỹ năng tổng hợp và sơ 
đồ hóa kiến thức. Nhờ áp 
dụng những phương pháp 

dạy học mới, những tiết 
dạy của thầy giáo Phạm 
Hồng Thiên luôn được học 
sinh chờ đợi và háo hức 
muốn học.

Thầy giáo Phạm Hồng 
Thiên là 1 trong 366 giáo 
viên được công nhận giáo 
viên dạy giỏi THPT cấp 
tỉnh vừa qua. Các thầy cô 
giáo tham gia hội thi ở 12 
môn học gồm: Toán, Ngữ 
văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, 
Hóa học, Sinh học, Công 
nghệ, Tin học, Giáo dục 
công dân, Tiếng Anh và 
Thể dục. Các thầy cô giáo 
trải qua 2 phần thi là: thực 
hành giảng dạy và trình 
bày biện pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục. Bà 
Trần Thị Bích Vân, Phó 
Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo cho biết: Hội 
thi được tổ chức trong bối 
cảnh dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp. Tuy nhiên, 
các thầy cô giáo đã khắc 
phục khó khăn với tinh 
thần trách nhiệm cao, thể 
hiện quyết tâm và bản lĩnh, 
tạo nên thành công cho 
hội thi. Ở phần thi trình 
bày biện pháp nâng cao 
chất lượng giáo dục, đa 
số giáo viên có sự nghiên 
cứu, trình bày biện pháp 
dựa trên thực trạng dạy và 
học của nhà trường hiện 
nay, đồng thời nêu được 
nhiều biện pháp để giải 
quyết vấn đề thực tế. Một 
số biện pháp có hình ảnh 
minh họa phù hợp với nội 
dung, đẹp, hiệu quả và cập 
nhật khá đầy đủ thông tin 
về giáo viên, trường học, 
lớp học. Nội dung các biện 
pháp được áp dụng trong 
thực tế giảng dạy đã góp 
phần nâng cao chất lượng 
giáo dục, đáp ứng yêu cầu 
đổi mới phương pháp, hình 
thức tổ chức dạy học, ứng 
dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học theo định 
hướng phát triển năng lực 
người học.

Đối với phần thi thực 
hành giảng dạy, đa số giáo 
viên có sự chuẩn bị chu 

đáo, công phu từ nội dung 
bài giảng đến thiết bị, đồ 
dùng dạy học. Nội dung 
các giờ giảng đều bám sát 
chuẩn kiến thức, kỹ năng, 
giúp học sinh hệ thống 
hóa kiến thức, đồng thời 
cập nhật kiến thức mới, bài 
giảng thể hiện sự sáng tạo, 
đổi mới phương pháp, tạo 
hứng thú cho học sinh. Bên 
cạnh đó, các thầy cô giáo 
đã ứng dụng công nghệ 
thông tin linh hoạt, trình 
bày bài giảng chặt chẽ, chú 
trọng phần luyện tập thực 
hành, bài tập tạo hứng thú 
cho học sinh. Trong tiết 
dạy, giáo viên có tác phong, 
lời nói rõ ràng, chuẩn mực. 

Về phương pháp giảng 
dạy, giáo viên đã bám sát 
phương pháp đặc trưng của 
bộ môn, nhiều giáo viên 
thể hiện rõ việc dạy học 
theo tinh thần đổi mới, kết 
hợp hài hòa nhiều phương 
pháp dạy học, xây dựng 
hệ thống câu hỏi tích cực, 
chủ động của học sinh, tập 
trung rèn luyện các kỹ năng 
thực hành theo cặp, theo 
nhóm nên giờ học đạt hiệu 
quả cao.

Bà Trần Thị Bích Vân, 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo cho biết thêm: 
Cùng với lòng yêu nghề và 
nghiệp vụ sư phạm được 
đánh giá cao, nhiều giáo 

viên có tinh thần đổi mới 
giáo dục thể hiện xuất sắc 
trong các phần thi. Đây 
không chỉ là ưu điểm nổi 
bật, góp phần quan trọng 
tạo nên thành công cho 
hội thi mà còn cho thấy đội 
ngũ giáo viên đã chuẩn bị 
sẵn sàng tâm thế, bản lĩnh 
để thực hiện tốt chương 
trình GDPT 2018 đối với 
cấp THPT, trước mắt là 
năm học 2022 - 2023 thực 
hiện đối với lớp 10. Trên lộ 
trình đổi mới giáo dục và 
đào tạo, các thầy cô giáo là 
lực lượng tiên phong, nòng 
cốt để nâng cao chất lượng 
giáo dục.

Mô hình trồng dưa lưới ở xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho hiệu quả kinh tế cao.


