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Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư
Sự khác biệt về quan điểm 

sống của 3 thế hệ dưới một 
mái nhà đã khiến gia đình ông 
Nguyễn Văn Doãn, thôn Miếu, 
xã Thụy Chính (Thái Thụy) xảy 
ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và 
con dâu. Nguyên nhân không 
có gì to tát, chỉ là sự hiểu lầm 
trong lời ăn tiếng nói. Mặc dù 
vậy, bất hòa cũng khiến gia đình 
không hạnh phúc. Hiểu và cảm 
thông với cái đúng, cái chưa 
được của từng người, tổ hòa giải 
của thôn đã tới gia đình tư vấn. 
Ông Doãn chia sẻ: Lúc trước gia 
đình có cãi vã nhau, để xảy ra 
chuyện nọ chuyện kia nhưng 
may mắn là thôn xóm các anh 
các chị đã đến kịp thời, hòa giải 
hai bên gia đình. Dần dần mọi 
người nhận ra được cái sai của 
mình, những gì bản thân không 
hài lòng thì tìm cách tháo gỡ, bỏ 
qua cho những điều chưa được 
của nhau, đồng tâm làm ăn phát 
triển kinh tế, gia đình lại vui vẻ.

Bà Đoàn Thị Ngọt, Chi hội 
trưởng Chi hội Phụ nữ, thành 
viên tổ hòa giải thôn Miếu cho 
biết: Trong xóm ngoài làng 
không xảy ra thường xuyên 
nhưng tổ hòa giải luôn trong tư 
thế sẵn sàng. Có những khi xảy 
ra một vụ việc, gia đình chưa ai 
nói ra nhưng khu xóm đã biết, 
báo đến tổ hòa giải. Kết hợp với 
các đoàn thể, tổ hòa giải của 
thôn luôn có mặt kịp thời. Mỗi 
khi hoàn thành một vụ việc, các 

thành viên đều cảm thấy rất vui, 
như vừa làm được việc cho gia 
đình của mình vậy. Tình làng 
nghĩa xóm vì thế cũng thêm 
gắn bó, keo sơn, như thành 
viên trong một gia đình lớn luôn 
tương trợ lẫn nhau.

Cùng có 3 thế hệ chung 
sống dưới một mái nhà, nay đã 
ở tuổi 84, ông Nguyễn Thanh 
Phong, thôn Miếu luôn nêu 
cao tinh thần gương mẫu của 
người đảng viên trong xây dựng 
gia đình văn hóa, gìn giữ nền 
nếp gia phong. Mọi công việc 
thường ngày trong gia đình, 
ông đều bảo ban con cháu, vậy 
nên từ việc nhỏ tới việc lớn, ai 
cũng có ý thức chung tay thực 
hiện. Nhiều năm liền, gia đình 
ông Phong luôn là tấm gương 
để mọi người noi theo. Ông 
cũng thường xuyên chia sẻ 
những câu chuyện trong cuộc 
sống thường ngày của gia đình 
mình để mọi người có thể học 
hỏi những điều tốt và tự rút ra 
cho bản thân thêm kinh nghiệm, 
đồng thời phối hợp cùng tổ hòa 
giải thôn gìn giữ môi trường 
văn hóa trong cộng đồng. Ông 
Phong cho biết: Để không xảy 
ra những việc xô xát thành bạo 
lực, trước hết những việc từ nhỏ 
nhặt đều phải giải quyết thật 
triệt để ngay. Trong gia đình 
mọi sự đều phải thống nhất với 
nhau, bàn bạc dân chủ, cha 
mẹ luôn phải gương mẫu, công 
bằng với con cái, các thành viên 

tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe ý 
kiến, chia sẻ của nhau để thấu 
hiểu thì không khi nào xảy ra 
bất hòa, mâu thuẫn.

Bà Nguyễn Thị Dịu, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy 
Chính chia sẻ: Nhiều khi tổ hòa 
giải đến gia đình xảy ra mâu 
thuẫn cũng gặp khó khăn, sự 
phản ứng của đối tượng. Thay vì 
tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi 
phải vận dụng các mối quan hệ, 
tìm những người có uy tín trong 
dòng họ, bạn bè, bà con hàng 
xóm phối hợp để cùng giúp đỡ, 
cùng vào cuộc. Tiếng nói của 
những người cao tuổi, những 
gia đình văn hóa tiêu biểu trong 
dòng họ, xóm làng phát huy 
hiệu quả rất tích cực trong tuyên 
truyền, điều chỉnh hành vi lệch 
chuẩn, hạn chế xảy ra xô xát 
trong gia đình có mâu thuẫn.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
Nhờ làm tốt công tác tuyên 

truyền, nhiều năm liền địa 
phương không xảy ra những vụ 
bạo lực trong gia đình; dịp kỷ 
niệm ngày Gia đình Việt Nam 
28/6 năm nay, đội tuyên truyền 
xã Thụy Chính vinh dự đại diện 
cho huyện Thái Thụy tham gia 
hội thi tuyên truyền Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình và bộ 
tiêu chí ứng xử trong gia đình 
do Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tổ chức. Lấy cảm hứng từ 
những câu chuyện trong cuộc 
sống thường nhật ở làng quê, 

tiểu phẩm kịch nói của đội tuyên 
truyền xã Thụy Chính mang tên 
“Quay đầu là bờ” với những tình 
huống hài hước, lời thoại dân 
dã, không chỉ tạo tiếng cười 
cho người xem mà thông qua 
đó truyền tải những thông điệp 
ý nghĩa về hạnh phúc gia đình. 
Một người bố luôn mang tư tưởng 
trọng nam khinh nữ, gia đình lại 
có 2 con gái nên luôn cảm thấy 
bất mãn với cuộc sống, tối ngày 
say rượu, đánh đập vợ con đã 
thay đổi nhận thức như thế nào 
để gìn giữ hạnh phúc gia đình, 
trân quý những người thân yêu 
trong gia đình của mình là câu 
chuyện mà vở kịch đặt ra, lôi 
cuốn khán giả. Đóng vai người 
bố trong vở kịch, ông Nguyễn 
Duy Trường, công chức văn hóa 
xã Thụy Chính cho biết: Chúng 
tôi xây dựng vở kịch nói với 
mong muốn đấu tranh với thói 
hư tật xấu, nhân lên cái tốt, cái 
thiện trong mỗi con người, từ đó 
xây dựng gia đình hạnh phúc và 
khi gia đình hạnh phúc thì xã hội 
sẽ phát triển. Đó là thông điệp 
chúng tôi muốn gửi đến người 
xem, trong đó phòng, chống 
bạo lực gia đình là nhiệm vụ của 
tất cả mọi người, mỗi gia đình, 
cộng đồng và toàn xã hội.

Cũng tích cực tuyên truyền 
phòng, chống bạo lực gia đình 
thông qua các tiểu phẩm, Trung 
tâm Văn hóa Thể thao thành 
phố Thái Bình dàn dựng chương 
trình nghệ thuật chèo, trong đó 
có tiểu phẩm “Lỗi tại ai”. Vấn đề 
thời sự về bạo lực gia đình được 
lồng ghép vào những lời ca, làn 
điệu chèo mượt mà, tha thiết. 
Chị Nguyễn Thu Hằng, cán bộ 
Trung tâm Văn hóa Thể thao 
thành phố cho biết: Chèo dễ đi 
vào lòng người, bà con dễ nhớ, 
dễ thuộc nên tiểu phẩm “Lỗi tại 
ai” mặc dù có thời lượng 15 phút 
nhưng đã nói lên được rất nhiều 
điều về phòng, chống bạo lực 
gia đình. Ngoài ra, Trung tâm 
cũng tích cực tuyên truyền trực 
quan qua pa nô, áp phích, khẩu 
hiệu, tuyên truyền phát động 
sáng tác thơ ca theo chủ đề 
và xây dựng các chương trình 
văn nghệ tuyên truyền phòng, 
chống bạo lực gia đình để giúp 
người dân hiểu hơn, tiếp cận 
nhanh chóng hơn đối với Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình, 
từ đó có những biện pháp, cách 
thức phòng, chống bạo lực trong 
gia đình mình.

Sau khi tham gia hội thi 
tuyên truyền cấp tỉnh trong dịp 
kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 
28/6, chương trình tuyên truyền 
của Trung tâm Văn hóa Thể 
thao thành phố Thái Bình cũng 
như chương trình tuyên truyền 
của các huyện sẽ đến với khu 
dân cư, không chỉ góp phần 
nâng cao đời sống tinh thần của 
người dân mà thông qua đó, 
khơi dậy lòng tự trọng của mỗi 
người, hướng đến những điều 
chân - thiện - mỹ, biết xấu hổ 
và thay đổi khi có những hành 
vi lệch chuẩn trong gia đình. 
Từ đó, hạnh phúc sẽ tỏa sáng 
trong gia đình không có bạo lực.

TÚ ANH

“Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, 
xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn”

Nhiều năm qua, Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý 
(TGPL) nhà nước (Sở Tư 

pháp) đã triển khai nhiều hoạt 
động TGPL cho người khuyết 
tật (NKT), tăng cường truyền 
thông về TGPL, nâng cao năng 
lực TGPL và cung cấp dịch vụ 
pháp lý miễn phí cho NKT bằng 
các hình thức: tư vấn pháp luật, 
tham gia tố tụng, đại diện ngoài 
tố tụng.

Thực hiện Quyết định số 28/
QĐ-BTP, ngày 10/1/2023 của 
Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch số 16/KH-UBND, 
ngày 9/2/2023 triển khai thực 
hiện chính sách TGPL cho 
NKT và NKT có khó khăn về 
tài chính năm 2023 trên địa bàn 
tỉnh. Trong đó, đã phối hợp với 
Hội Người khuyết tật tỉnh, phòng 
tư pháp các huyện Đông Hưng, 
Vũ Thư, Quỳnh Phụ và thành 

phố Thái Bình tổ chức 15 hội 
nghị với hơn 1.500 người tham 
dự; tổ chức in ấn, cấp phát tờ 
gấp “TGPL miễn phí cho NKT, 
NKT có khó khăn về tài chính” 
và lắp đặt bảng thông tin TGPL 
tại 14 đơn vị cấp xã, phường. 
Ngoài ra, Trung tâm còn lồng 
ghép tuyên truyền pháp luật và 
TGPL cho NKT, giới thiệu các 
văn bản pháp luật hữu ích, thiết 
thực trong đời sống cho người 
dân và NKT.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, 
Giám đốc Trung tâm TGPL nhà 
nước cho biết: Từ đầu năm đến 
nay, Trung tâm thực hiện TGPL 
25 vụ việc cho NKT. Cụ thể, 
hoạt động tham gia tố tụng 12 
vụ, tư vấn pháp luật cho 13 vụ 
việc. Ngoài ra, Trung tâm biên 
soạn và cấp phát tờ gấp pháp 
luật về TGPL cho Hội Người 
khuyết tật tỉnh và NKT, người 

dân tại cơ sở. Cung cấp danh 
sách, số điện thoại của trợ giúp 
viên pháp lý, luật sư ký hợp 
đồng với Trung tâm cho các 
cơ quan tiến hành tố tụng, nhà 
tạm giữ, trại tạm giam, UBND 
xã, phường, thị trấn, Hội Người 
khuyết tật tỉnh...

Tuy nhiên, theo bà Thủy, 
quá trình làm việc giữa người 
thực hiện TGPL với NKT còn 
có những hạn chế do phải phụ 
thuộc vào các yếu tố khác như 
khó khăn trong vận động, đi lại 
của NKT vận động, giao tiếp 
của người khiếm thính, khiếm 
thị, người tâm thần... Một số 
NKT chưa biết về quyền được 
TGPL do phương pháp truyền 
thông chưa phù hợp với các 
dạng tật khác nhau, mới chỉ 
dừng ở việc tuyên truyền qua tờ 
gấp và đài phát thanh, các hội 
nghị TGPL nên thông tin chưa 

đến được với đông đảo NKT. 
Bên cạnh đó, đối với NKT, 
việc đi lại, nghe, nói, tiếp xúc, 
trao đổi rất khó khăn, vì vậy họ 
không thể đến nơi tổ chức hội 
nghị TGPL hay Trung tâm để 
yêu cầu TGPL trong khi các 
phương thức đặc thù dành cho 
NKT chưa có.

Để nâng cao hiệu quả 
TGPL cho NKT, bà Nguyễn 
Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung 
tâm TGPL nhà nước cho biết: 
Thời gian tới, Trung tâm sẽ 
tiếp tục bồi dưỡng cho những 
người làm công tác TGPL kiến 
thức, kỹ năng chuyên biệt tiếp 
cận với NKT để bảo đảm đáp 
ứng tốt nhất nhu cầu của NKT 
về pháp luật. Triển khai các 
phương thức truyền thông pháp 
luật và TGPL đặc thù phù hợp 
với NKT. Tăng cường truyền 
thông pháp luật về TGPL thông 

Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý
cho người khuyết tật

Ở thôn Vạn Xuân Nam, xã 
Thụy Xuân (Thái Thụy), 
gia đình chị Nguyễn Thị 

Hương được biết đến là gia đình 
văn hóa tiêu biểu. Chị Hương 
là Hiệu trưởng Trường THCS 
Thụy Trường giỏi việc trường, 
đảm việc nhà, nuôi dạy các 
con chăm ngoan, học giỏi, hiếu 
thuận với ông bà, bố mẹ. Chị 
cho biết: Cũng chẳng phải bí 
quyết gì đâu, trong gia đình, vợ 
chồng tôi thống nhất quan điểm 
là cùng chia sẻ với nhau công 
việc, nuôi dạy con cái. Gia đình 
tôi may mắn vì bố mẹ chồng còn 
khỏe mạnh, hỗ trợ công việc 
nhà. Tuy nhiên, tôi luôn dành 
thời gian cùng bố mẹ chăm chút 
gia đình. Với người bạn đời của 
mình thì tôi luôn là người vợ, 
người bạn tư vấn, tham mưu, 
hỗ trợ, chia sẻ nhau trong công 
việc và cuộc sống. Còn với các 
con của mình thì vợ chồng tôi 
luôn dành trọn buổi tối để ngồi 
chia sẻ với các con về chuyện 
bạn bè, chuyện trường lớp. Cả 
nhà thường xuyên cùng nấu 
ăn, cùng dọn nhà, cùng đi chơi, 
nhân lên bao yêu thương của 
cuộc sống. Em Đỗ Minh Ngọc, 
con gái chị Hương cho biết: Mẹ 
luôn đồng hành cùng em nhưng 
chỉ định hướng, hướng dẫn là 
chủ yếu, không ép em học hay 
làm gì. Nhưng hai chị em đều tự 
lập, bởi mẹ dạy đó điều đó luôn 
cần thiết ở cuộc sống này.

Chuyện người “giữ lửa” có 
lúc cũng chỉ giản dị như gia 
đình bà Dương Thị Khương, tổ 
dân phố An Đông, thị trấn Kiến 
Xương (Kiến Xương). Gia đình 
bà cũng có 3 thế hệ cùng chung 

sống hòa thuận, hạnh phúc. Bà 
Khương ở nhà trông cháu cho 
con trai, con dâu yên tâm làm 
việc; bà còn là chi hội trưởng 
chi hội phụ nữ của tổ dân phố. 
Ngoài ra, ông bà còn tranh thủ 
trồng màu, làm nghề phụ để có 
thêm nguồn thu nhập. Bà chia 
sẻ: Bí quyết giữ mái ấm hạnh 
phúc thật ra không khó. Song 
song với việc chăm lo kinh tế 
gia đình ổn định, thì phải giáo 
dục con cháu mình ý thức về 
xây dựng hạnh phúc gia đình. 
Hơn hết, các thành viên trong 
gia đình phải bình đẳng, hòa 
thuận, người này nói thì người 
kia nghe, người này nóng thì 
người kia nhịn. Câu nói mà tôi 
tâm đắc nhất là “Chồng nóng 
thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa 
chẳng đời nào khê”. Có hai 
người con trai, bà cũng thương 
con dâu như con gái mình. Bà 
quan niệm: Mình thương con 
dâu bằng tấm lòng, con có gì 
sai thì dạy, xong rồi thôi chứ 
không phân biệt mẹ chồng - 
nàng dâu. Đặc biệt, tôi luôn 
cùng chồng mình làm gương để 
con cháu noi theo. Tôi nhận ra 
rằng, cha mẹ là tấm gương tốt 
nhất để nuôi dạy con cháu nên 
người. Chính vì cách “chèo lái” 
gia đình một cách hài hòa và 
hợp tình hợp lý, bà Khương trở 
thành trụ cột trong việc “giữ lửa” 
hạnh phúc cho gia đình. Chị Vũ 
Thị Linh, con dâu bà Khương 
cho biết: Về làm dâu gia đình 
được 5 năm nay rồi, tôi thấy 
mẹ Khương là người rất tâm lý, 
quan tâm con cháu trong nhà, 
rất hòa đồng giúp đỡ mọi người. 
Mẹ là tấm gương để tôi noi theo.

Với gia đình 3 thế hệ chung 
sống, chị Trần Thị Mai, hội viên 
phụ nữ thôn Nội Lang Bắc, xã 
Nam Hải (Tiền Hải) luôn gương 
mẫu trong cách ứng xử với các 
thành viên. Khi thấy con cái có 
lỗi, chị luôn chỉ bảo nhẹ nhàng 
và phân tích để các con hiểu. Với 
mẹ già năm nay đã hơn 80 tuổi, 
vợ chồng chị luôn chăm sóc tận 
tình. Tự hào là đến nay, các con 
của chị đều trưởng thành, người 
thì thành đạt và xây dựng gia 
đình hạnh phúc, người học tập 
tốt, ngoan ngoãn. Bà Trần Thị 
Xuyên, mẹ chồng chị Mai cho 
biết: Mai khỏe lắm, chồng đi 
làm công trình, ở nhà cáng đáng 
việc gia đình, việc cửa hàng, 
dạy bảo các con. Thấy con 
cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn 
là tôi mừng rồi. Chị Trương Thị 
Hương, thôn Nội Lang Bắc cho 
biết: Chị Mai là người con dâu 
hiếu thảo, một người mẹ chăm 
chút con chu đáo, luôn quan 
tâm đến các công việc của các 
gia đình trong xóm.

Những câu chuyện trong 
các gia đình nhiều thế hệ bền 
vững đều có vai trò thầm lặng 
nhưng đặc biệt quan trọng của 
người phụ nữ. Dẫu cuộc sống 
gia đình hiện đại các thành viên 
mỗi người một cách sống và có 
nhiều điểm không tương đồng, 
nhưng bài học về đức hy sinh, 
sự mạnh mẽ, tình thương yêu 
của những người bà, người vợ, 
người mẹ như chị Hương, bà 
Khương, chị Mai sẽ mãi được 
lưu giữ.

XUÂN PHƯƠNG

“Giữ lửa” trong gia đình
nhiều thế hệ

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tư vấn cho người dân các chính sách liên quan đến người 
khuyết tật.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Phong, thôn Miếu, xã Thụy Chính (Thái Thụy) nhiều năm liền là gia đình văn hóa 
tiêu biểu của địa phương.

qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, qua tờ gấp pháp luật 
với hình thức phù hợp (đối với 
người mù, người không biết chữ 
thì phổ biến, giáo dục pháp luật 

bằng lời nói qua băng ghi âm, 
đài phát thanh...; đối với người 
câm, điếc, tư vấn và phổ biến, 
giáo dục pháp luật bằng chữ 
viết (văn bản, tờ gấp pháp luật), 

bằng hình ảnh... hoặc thông 
qua người phiên dịch (giáo viên 
các trường khuyết tật, người 
thân trong gia đình...).

MINH PHÚC

Cộng đồng dân cư luôn có vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới lối sống và 
cách ứng xử trong mỗi gia đình, bởi “gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt 
thì gia đình càng tốt hơn”. Góp phần phòng, chống, đẩy lùi bạo lực gia đình, 
hiện nay, tại các địa bàn dân cư đều nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa, từ 
đó nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa 
trong mỗi nếp nhà.

Để gia đình thực sự là tổ ấm vững bền đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả thành 
viên. Người phụ nữ với thiên chức của mình luôn là “ngọn lửa ấm” kết nối các 
thành viên, giữ gìn và nhân lên hạnh phúc, đặc biệt là trong những gia đình 
nhiều thế hệ.

Gia đình bà Dương Thị Khương, tổ dân phố An Đông, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) có 3 thế hệ cùng chung 
sống hòa thuận, hạnh phúc.


