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(Tác phẩm dự thi viết về đề tài 
người Thái Bình - đất Thái Bình)

Vượt lên nỗi đau da cam
Năm 1973, nghe theo tiếng 

gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 
ông Hải tình nguyện lên đường 
nhập ngũ, tham gia chiến đấu 
tại chiến trường miền Đông 
Nam Bộ. Có nhiều kỷ niệm 
trong chiến đấu nhưng ông nhớ 
nhất trận đánh ông cùng đồng 
đội cứu 5 xe vận tải của ta. Sau 
trận đánh đó, ông cùng đồng đội 
tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử. 7 năm trong quân ngũ 
có 4 lần ông được khen thưởng 
chiến sĩ thi đua. Rời quân ngũ, 
trở về cuộc sống đời thường, 
bỏ lại sau lưng sự khốc liệt của 
chiến tranh, những trận đánh 
ác liệt, những ngày tháng băng 
rừng vượt suối những tưởng sẽ 
bình yên nhưng nỗi đau chiến 
tranh trong ông và người bạn 
đời vẫn cứ giằng xé tâm can. 
Chất độc da cam/Điôxin đã lần 
lượt cướp đi 2 người con của 
ông, nhiều căn bệnh biến chứng 
đang ngày càng ăn mòn cơ thể. 
Nỗi đau bệnh tật, vết thương 
lòng vẫn hằn sâu trong ánh mắt 
người cựu chiến binh. Nhưng 
phát huy bản chất, truyền thống 
Bộ đội Cụ Hồ cùng với niềm tin, 
nghị lực và quyết tâm cao, ông 
đã vượt qua nỗi đau da cam, 
chiến thắng bệnh tật, tích cực 
lao động sản xuất, làm giàu trên 
mảnh đất quê hương.

Lạc vào khu sinh thái
Chúng tôi đến thăm mô hình 

chuyển đổi cây trồng của ông 
Phạm Quý Hải mà như lạc vào 
một khu sinh thái. Với gần 1,5 
mẫu đất cấy lúa kém hiệu quả, 
ông Hải chuyển đổi sang trồng 

cây ăn quả được bố trí khoa học. 
Ông thuê nhân công đào 6 sào 
ao nuôi cá trắm, cá chép. Xung 
quanh ao ông trồng dừa xiêm, 80 
cây nhãn T6, 120 cây ổi, 70 cây 
mít Thái. Ngoài ra ông còn trồng 
táo đại, đinh lăng, tận dụng hệ 
thống rào bảo vệ trồng bí đao, 
dưa hấu... Mùa nào thức ấy, 4 
năm nay, từ khi ra khu chuyển 
đổi ngày nào ông cũng có nguồn 
thu nhập. Ông khoe, dừa xiêm 
năm nay bói quả, mít được mùa. 
Mít Thái sớm ông vừa thu lãi trên 
10 triệu đồng. Ông cũng lý giải 
luôn về lý do mà ông trồng nhiều 
loại cây khác nhau là vì thực tế 
hiện nay tình trạng người nông 
dân đang phải đối mặt là được 
mùa mất giá. Do vậy, ông đi theo 
phương thức đa cây, đa canh để 
mùa nào thức ấy cho thu hoạch 
quanh năm. Đơn cử như giống 
ổi lai lê, ngày thường ông bán 
300.000 - 400.000 đồng, có 
ngày ông thu nhập cả triệu đồng.

Năm nay, trong khi các chủ 
vườn địa phương phiền lòng vì 
nhãn mất mùa thì vườn cây nhà 
ông cây nào cũng sai trĩu quả, 
hứa hẹn một vụ nhãn bội thu. 
Khi hỏi về kinh nghiệm để nhãn 
ra quả, ông Hải chia sẻ: Tháng 
11 hàng năm phải làm vệ sinh, 

cắt tỉa cành cho nhãn. Dùng dao 
khoanh vỏ cây đồng thời bón 
phân NPK để cây phát triển và 
ra hoa đúng vụ. Điều đặc biệt 
đối với vườn cây của ông Hải 
là khi bước vào vườn cảm giác 
thư thái, bình yên. Mặc dù cỏ 
rất nhiều nhưng ông cho biết từ 
ngày chuyển đổi cây trồng đến 
nay ông chưa hề biết đến thuốc 
trừ cỏ, cây ăn quả ông cũng hạn 
chế sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật để cung cấp sản phẩm an 
toàn cho người tiêu dùng. Ông 
dùng máy cắt cỏ và tận dụng 
nguyên liệu nuôi cá, vì vậy vừa 

giảm chi phí đầu vào mà vẫn 
cho thu nhập cao. Trung bình 
mỗi năm ông thu lãi gần 200 
triệu đồng.

Cơ duyên đến với cây ăn quả
Khi được hỏi cơ duyên nào 

đưa ông đến với việc trồng cây 
ăn quả theo hướng đa cây, đa 
canh, ông Hải chia sẻ: Trong 
những ngày tháng chiến đấu ở 
chiến trường Đông Nam Bộ và 
thời gian rong ruổi khắp các 
vùng đất trong nước để học hỏi 
kinh nghiệm các mô hình kinh 

tế, tôi có đi qua vùng đất Ninh 
Thuận bạt ngàn cây trái nên đã 
nung nấu ước mơ có một mảnh 
vườn để trồng cây. Cũng nhờ 
chủ trương chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi nên năm 
2015, sau dồn điền đổi thửa, tôi 
đã chuyển đổi toàn bộ diện tích 
cấy lúa của gia đình sang trồng 
cây ăn quả. Hoàn cảnh gia đình 
khó khăn song bằng ý chí và 
tinh thầm tự học hỏi nên sau 4 
năm cải tạo đất, đến nay vườn 
cây đã cho thu nhập.

Có kinh nghiệm, ông Hải 
luôn sẵn sàng truyền đạt cho 

nhân dân trong vùng để giúp bà 
con cùng phát triển kinh tế, làm 
giàu. Kinh tế vững, ông Hải tích 
cực tham gia các phong trào ở 
địa phương, đóng góp tiền xây 
dựng nông thôn mới đồng thời 
trích một phần kinh phí để ủng 
hộ những gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trong thôn, trong xã.

Thái Bình hiện có khoảng 
34.000 người nghi nhiễm 
CĐDC/Điôxin, trong đó 

có 2.000/4.000 người là nạn 
nhân gián tiếp còn khả năng 
lao động. Nắm bắt được nhu 
cầu và mong muốn cải thiện 
cuộc sống, hòa nhập cộng 
đồng của các nạn nhân, Trung 
tâm Chăm sóc và Dạy nghề 
cho nạn nhân CĐDC/Điôxin 
trực thuộc Hội Nạn nhân chất 
độc da cam/Điôxin tỉnh được 
thành lập năm 2006 từ nguồn 
tài trợ của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam.

Ngay từ khi thành lập, 
Trung tâm đã xây dựng các 
phòng học, xưởng thực hành, 
trang bị máy may công nghiệp, 
dụng cụ sản xuất hàng thủ 
công mỹ nghệ bảo đảm tính 
năng, đáp ứng được yêu cầu 
đào tạo các nghề: may công 
nghiệp, thủ công mỹ nghệ 
(tranh ghép gỗ, mài đá trang 
sức, đan móc thủ công). Từ 
năm 2006 đến nay, tranh thủ 
kinh phí từ chương trình mục 
tiêu quốc gia đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn, trong đó 
có đào tạo nghề cho nạn nhân 
CĐDC/Điôxin, người khuyết 
tật, Trung tâm đã mở các lớp 
dạy nghề may công nghiệp, 
mỗi lớp từ 20 - 30 người. Đặc 
biệt, Trung tâm liên kết với các 
xã: Tây Tiến (Tiền Hải), Quỳnh 
Ngọc (Quỳnh Phụ), Thụy Tân 
(Thái Thụy) mở 28 lớp học 
nghề cho 854 người trong 
đó có 366 người là nạn nhân 
CĐDC/Điôxin (chủ yếu là nạn 
nhân gián tiếp), người khuyết 
tật, còn lại là lao động khác. 
Ngoài ra, Trung tâm phối hợp 
với Công ty Sản xuất hàng thủ 

Thái Bình là một trong 
những tỉnh có số lượng 
nạn nhân chất độc da 

cam (CĐDC)/Điôxin cao nhất cả 
nước. Toàn tỉnh hiện có khoảng 
34.000 người nghi nhiễm CĐDC/
Điôxin, trong đó có trên 20.000 
người bị nhiễm độc nặng. Nhiều 
nạn nhân là thế hệ thứ hai, thứ 
ba. Có khoảng 40% gia đình có 
người bị nhiễm CĐDC/Điôxin 
thuộc diện hộ nghèo. Chính vì 
thế, xác định việc trợ giúp các 
nạn nhân không chỉ dừng lại ở 
sự đồng cảm, tình yêu thương 
mà còn mang tính trách nhiệm 
pháp lý, Hội Nạn nhân CĐDC/
Điôxin tỉnh được thành lập ngày 
6/8/2004 là hội cấp tỉnh đầu 
tiên của cả nước. Từ khi thành 
lập đến nay, Thái Bình đã từng 
bước xây dựng và hoàn thiện tổ 
chức hội với 3 cấp gồm: 1 hội 
cấp tỉnh, 8 hội cấp huyện, thành 
phố và 286 hội xã, phường, thị 
trấn cùng 1.893 chi hội cơ sở với 
trên 24.000 hội viên.

Cùng với sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân, 
15 năm qua, dưới mái nhà 
chung là Hội Nạn nhân CĐDC/
Điôxin tỉnh, các nạn nhân 
CĐDC được giúp đỡ cả về vật 
chất lẫn tinh thần. Các cấp hội 
đã vận động từ các tổ chức, cá 
nhân trên 50 tỷ đồng để tổ chức 
các hoạt động chăm sóc, giúp 

Dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân

công mỹ nghệ Tây An (Tiền 
Hải) mở 17 lớp dạy nghề thủ 
công cho 592 lao động nông 
thôn, trong đó có 80 nạn nhân 
CĐDC/Điôxin. Thực hiện bao 
tiêu sản phẩm cho 517 lao 
động với thu nhập trung bình 
từ 400.000 - 700.000 đồng/
người/tháng. Hiện tại, Trung 
tâm còn phối hợp với Công ty 
Giấy Thái Bình tổ chức dạy 
nghề gấp giấy tiền cho 20 nạn 
nhân CĐDC/Điôxin, hỗ trợ 
toàn bộ chi phí sinh hoạt cho 
các nạn nhân này ở nội trú. 
Công ty Giấy Thái Bình sẽ bao 
tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm.

Qua 13 năm duy trì hoạt 
động, Trung tâm đã giúp nhiều 
nạn nhân có việc làm ổn định, 
hòa nhập cộng đồng.

Mặc dù đã có sự quan tâm, 
chăm sóc và có những hướng 
đi phù hợp cho các nạn nhân 
nhưng công tác dạy nghề 
của Trung tâm vẫn gặp nhiều 
khó khăn. Bà Bùi Thị An, Phó 
Giám đốc Trung tâm cho biết: 
Hiện nay, nguồn kinh phí để 
Trung tâm duy trì dạy nghề 

cho các nạn nhân được tỉnh và 
cộng đồng xã hội hỗ trợ song 
vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. 
Các đối tượng được đào tạo, 
dạy nghề đều có sức khỏe 
yếu, nhận thức chậm nên năng 
lực lao động hạn chế. Việc tiếp 
nhận công việc của các nạn 
nhân không đồng đều dẫn đến 
việc dạy và học gặp nhiều khó 
khăn. Có người thời gian đào 
tạo phải kéo dài hơn 1 năm, 
có người phải đào tạo lại. Số 
lượng nạn nhân học nghề tại 
Trung tâm còn ít.

Bà Bùi Thị An cho biết 
thêm: Thời gian tới, Trung tâm 
sẽ tích cực phối hợp với các 
cấp hội kêu gọi sự ủng hộ từ 
các tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh; liên 
kết với các đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội ở địa phương 
tổ chức nhiều lớp dạy nghề tại 
xã, tạo điều kiện thuận lợi cho 
nạn nhân CĐDC/Điôxin, người 
khuyết tật được học nghề, từ 
đó tự tin hòa nhập cộng đồng. 

Thu Hoài

Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin được tạo việc làm thường xuyên tại Trung tâm.

15 năm đồng hành
cùng nạn nhân chất độc da cam
Thành lập năm 2004, 15 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/

Điôxin tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các nạn nhân, động 
viên họ và gia đình nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng. Hội 
thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, là đại diện pháp lý trong cuộc đấu 
tranh đòi công lý cho các nạn nhân.

đỡ nạn nhân, xây mới và sửa 
chữa 400 căn nhà tình nghĩa, 
tặng quà cho trên 100.000 
lượt người nhiễm CĐDC/Điôxin 
có hoàn cảnh khó khăn. Thực 
hiện phương châm chăm sóc 
nạn nhân CĐDC theo hướng 
bền vững, thiết thực, hiệu quả, 
những năm qua, các cấp hội 
thường xuyên tổ chức khám 
bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp gần 
100.000 thang thuốc miễn phí 
cho nạn nhân. Hàng nghìn lượt 
hội viên là cựu chiến binh, cựu 
thanh niên xung phong được 
chữa bệnh tại các bệnh viện 
phục hồi chức năng, chiếm 
2/3 trong tổng số 5.000 nạn 
nhân gián tiếp. Để giảm bớt 

khó khăn, xóa bỏ tự ti, mặc 
cảm cho các nạn nhân, Hội đã 
phối hợp với ngành Y tế thực 
hiện các dự án phục hồi chức 
năng tại cộng đồng và tổ chức 
khám, phẫu thuật chỉnh hình 
cho 150 cháu với tổng kinh phí 
1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sự 
ra đời của Trung tâm Tẩy độc 
đã góp phần đáng kể cải thiện 
sức khỏe cho nhiều nạn nhân 
CĐDC trong và ngoài tỉnh. Từ 
khi thành lập đến nay, Trung 
tâm đã thực hiện 98 lượt tẩy 
độc cho gần 3.000 nạn nhân 
bằng phương pháp Hubbard 
an toàn, đạt hiệu quả cao. Hội 
cũng tổ chức dạy nghề thường 
xuyên cho gần 1.000 cháu là 

nạn nhân gián tiếp, phù hợp với 
sức khỏe và khả năng của từng 
người. Đến nay đã có trên 100 
cháu sau học nghề có việc làm 
ổn định.

Song song với việc chăm lo 
sức khỏe và đời sống cho hội 
viên, các cấp hội còn chú trọng 
động viên, khích lệ hội viên 
gương mẫu thực hiện các phong 
trào, hoạt động tại địa phương. 
Hội đã vận động hội viên đóng 
góp 26.000 ngày công, hiến 
31.316m2 đất và trên 4 tỷ đồng, 
kêu gọi những người con Thái 
Bình xa quê ủng hộ 150 triệu 
đồng xây dựng nông thôn mới. 

15 năm qua, Hội Nạn nhân 
CĐDC/Điôxin tỉnh đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đấu tranh 
đòi công lý cho các nạn nhân 
CĐDC/Điôxin. Hội đã cung 
cấp nhân chứng, vật chứng 
cho Trung ương Hội Nạn nhân 
CĐDC/Điôxin Việt Nam để 
phục vụ cho việc kiện các công 
ty hóa chất của Mỹ, thu thập 
hàng triệu chữ ký kêu gọi công 
luận thế giới ủng hộ vụ kiện của 
các nạn nhân CĐDC/Điôxin 
Việt Nam, buộc phía Mỹ phải 
chịu trách nhiệm tham gia khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học 
do họ gây ra ở Việt Nam. Tổ 
chức nhiều cuộc mít tinh lên án 
phán quyết không công bằng 
của Tòa án Hoa Kỳ. Đặc biệt, 
Hội đã tổ chức thu thập hàng 
vạn chữ ký và kêu gọi ủng hộ 
100 triệu đồng cho nạn nhân 
da cam Trần Tố Nga kiện các 
công ty hóa chất Mỹ. Với niềm 
tin chân lý sẽ đứng về phía các 
nạn nhân, Hội còn tuyên truyền 
và kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ 
chức quốc tế như đoàn Đại sứ 
Cộng hòa Séc, cựu chiến binh 
vì hòa bình Mỹ, tổ chức truyền 
thông AP, Đức, Nhật... để họ 
hiểu rõ hơn về thảm họa da cam 
tại Việt Nam.

Với những nỗ lực và sự cố 
gắng không ngừng, các cấp 
hội nạn nhân CĐDC/Điôxin 
trong tỉnh và các hội viên vinh 
dự được nhận 2 Huân chương 
Lao động, 4 bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cùng nhiều 
bằng khen của Trung ương Hội 
Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt 
Nam và UBND tỉnh.

Phát huy những kết quả đã 
đạt được, thời gian tới, Hội Nạn 
nhân CĐDC/Điôxin tỉnh tiếp tục 
kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, thực hiện 
phong trào “Vì nạn nhân chất 
độc da cam” gắn với phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”. Đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, động viên hội viên 
phát huy truyền thống cách 
mạng, gương mẫu trong lao động 
sản xuất, góp phần xây dựng tổ 
chức hội ngày càng vững mạnh, 
xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh thăm, tặng quà nạn nhân chất độc 
da cam/Điôxin.

Nguyễn Đức Hạnh
(Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc 

da cam/Điôxin tỉnh)
Bác sĩ Trung tâm Tẩy độc khám bệnh cho nạn nhân chất độc da cam/

Điôxin.

Vượt lên nỗi đau
Rời quân ngũ năm 1979, mang trong mình chất độc da cam/Điôxin, 

cựu chiến binh Phạm Quý Hải ở thôn Hoành Mỹ, xã Thống Nhất (Hưng 
Hà) đã vượt lên nỗi đau để gây dựng cuộc sống.

Trúc Lành
(Đài TTTH Hưng Hà)

Mô hình chuyển đổi của cựu chiến binh Phạm Quý Hải.

Việc thu hút nạn nhân đến học nghề tại Trung tâm 
còn nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân như: 
nguồn lực của Trung tâm hạn hẹp, đa số nạn nhân 

có tâm lý e dè, tự ti, ngại tiếp xúc với xã hội, việc di chuyển của 
họ cũng rất vất vả. Tuy nhiên, thấu hiểu nạn nhân CĐDC/Điôxin 
là “người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất 
trong những người đau khổ”, Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề 
cho nạn nhân CĐDC/Điôxin luôn xác định việc dạy nghề cho nạn 
nhân là nhiệm vụ chiến lược của Trung tâm cũng như của Hội 
Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh. 


