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Kính thưa đồng chí Nguyễn 
Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng;

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các đồng chí lão 
thành cách mạng, đại biểu mẹ 
Việt Nam anh hùng, Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân;

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh Thái Bình qua các thời 
kỳ;

Kính thưa quý vị đại biểu, các 
vị khách quý, cùng toàn thể nhân 
dân!

Trong không khí chào mừng 
năm mới 2018 và chuẩn bị đón 
tết cổ truyền của dân tộc; toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân 
trong cả nước thi đua lập thành 
tích kỷ niệm 88 năm ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 
thực hiện hướng dẫn của Ban 
Tuyên giáo Trung ương theo 
chỉ đạo của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng, hôm nay, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Thái Bình long 
trọng tổ chức kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh - người chiến sĩ cộng sản 
kiên trung, mẫu mực; người học 
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; nhà lãnh đạo tiền bối 
của Đảng, của phong trào công 
nhân và cách mạng Việt Nam, 
đã cống hiến trọn đời mình cho 
sự nghiệp đấu tranh giành độc 
lập dân tộc, vì hạnh phúc của 
nhân dân. Thay mặt Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Thái Bình, tôi 
nồng nhiệt chào mừng và trân 
trọng gửi tới đồng chí Nguyễn 
Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, 
các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước, các bậc lão thành 
cách mạng, các mẹ Việt Nam 
anh hùng, Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân, Anh hùng 
Lao động, các gia đình liệt sĩ, 
gia đình có công với cách mạng, 
các đồng chí thương binh, bệnh 
binh, các vị khách quý cùng toàn 
thể các đồng chí và các tầng lớp 
nhân dân tỉnh nhà, lời thăm hỏi 
chân tình và lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các vị đại biểu, các 
vị khách quý và toàn thể nhân 
dân!

Cuối thế kỷ XIX và đầu thế 
kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm 
trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta 
liên tiếp đứng lên chống ách áp 
bức, bóc lột của thực dân cướp 
nước và phong kiến tay sai. Các 
phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn 
đầy khí phách bất khuất và sáng 
ngời tinh thần yêu nước nhưng 
tất cả đều không thành công, vì 
thiếu một đường lối đúng.

Trong bối cảnh ấy, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình 
yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba 
khắp thế giới để tìm đường cứu 
nước, cứu dân và Người đã tìm 
thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin 
con đường cứu nước, giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người. Người khẳng 
định: “Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách 
mạng vô sản”.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ 
trì của Nguyễn Ái Quốc, ba tổ 
chức cộng sản ở Việt Nam khi 
đó (Đông Dương Cộng sản 
Đảng, An Nam Cộng sản Đảng 
và Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn) đã họp hội nghị hợp nhất 
thành một Đảng lấy tên là Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Với sự kiện 
lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã chính thức được 
thành lập. Từ đây cách mạng 
nước ta có đường lối đúng đắn. 
Đảng Cộng sản Việt Nam thực 
sự trở thành người lãnh đạo và 
tổ chức mọi thắng lợi của cách 
mạng nước ta. Đây là sự phát 
triển tất yếu của lịch sử, là kết 
quả của sự phát triển phong trào 
công nhân và phong trào yêu 
nước Việt Nam kết hợp với chủ 
nghĩa Mác - Lênin được truyền 
bá vào Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra 
đời là bước ngoặt to lớn trong lịch 
sử cách mạng nước ta, đánh dấu 
một mốc son chói lọi trên con 
đường phát triển của dân tộc ta. 
Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đã lập nên những kỳ 
tích trong thế kỷ XX, thắng lợi 
của các cuộc kháng chiến giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 

với những mốc son lịch sử hào 
hùng. 

Với thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, nhân 
dân  ta đã đập tan ách phát-xít, 
lật đổ ách thống trị của thực dân 
gần 100 năm, xóa bỏ chế độ 
phong kiến hàng nghìn năm, đưa 
dân tộc Việt Nam bước sang kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội; nhân dân ta từ thân phận 
nô lệ đã trở thành người làm chủ 
đất nước, làm chủ vận mệnh của 
mình; Đảng ta, mới 15 tuổi đã trở 
thành đảng cầm quyền lãnh đạo 
toàn xã hội chèo lái con thuyền 
cách mạng Việt Nam tiến lên 
phía trước. 

Chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ chấm dứt hoàn toàn 
ách xâm lược của thực dân trên 
đất nước ta; bảo vệ và phát triển 
thành quả Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945; mở ra giai đoạn 
cách mạng mới, tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc.

 Đại thắng mùa xuân năm 
1975 giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước, đưa 
nước ta bước vào kỷ nguyên mới 
- kỷ nguyên của độc lập, thống 
nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Thắng lợi của công cuộc đổi 
mới, đạt được những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội và tình trạng kém phát triển, 
trở thành nước đang phát triển có 
thu nhập trung bình, đang đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế; vững 
bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 Để có được những thành 
quả vĩ đại đó, Đảng và nhân dân 
ta đã phải đổ bao xương máu, 
chịu biết bao hy sinh, mất mát. 
Trong những năm đầu thành lập 
Đảng, đã có hàng vạn cán bộ, 
đảng viên và những người yêu 
nước bị giam cầm, tù đày, bị giết 
hại. Trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ đã có hàng trăm nghìn đảng 
viên và hàng triệu chiến sĩ, đồng 
bào hy sinh.

 Nhìn lại chặng đường đấu 
tranh oanh liệt của Đảng ta 
trong 88 năm qua, ôn lại những 
khó khăn, gian khổ, sự hy sinh 
vô bờ bến cùng những thắng 
lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã 
giành được dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, chúng ta càng trân trọng 
quá khứ, nâng niu giữ gìn những 
thành quả của cách mạng, càng 
thấm thía và biết ơn vô hạn công 
lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh muôn vàn kính yêu; càng 
thấu hiểu, tin yêu và tự hào về 
dân tộc ta - một dân tộc anh 
hùng, thông minh và sáng tạo; tự 
hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản 
Việt Nam quang vinh một lòng 
một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc 
lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh 
phúc của nhân dân.

Chúng ta thành kính tưởng 
nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng 
nhớ, tri ân các lãnh tụ của Đảng, 
các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, 
đồng chí đã chiến đấu ngoan 
cường và hy sinh anh dũng trong 
sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian 
khổ nhưng vô cùng vẻ vang của 
dân tộc, của Đảng. Chúng ta 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối 
với các gia đình liệt sĩ, các mẹ 
Việt Nam anh hùng, các gia 
đình có công với nước, các đồng 
chí thương binh, bệnh binh, các 
đồng chí, đồng bào đã bị tù đày 
trong lao tù của chế độ thực dân, 
đế quốc, các đồng chí đã chiến 
đấu, hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc dưới ngọn cờ vinh 
quang của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước; 

Kính thưa các vị đại biểu, các 
vị khách quý và toàn thể nhân 
dân!

Sự kiện ra đời của Đảng ta 
dưới sự chủ trì sáng lập của lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc, gắn liền với 
tên tuổi các đồng chí lãnh đạo 
tiền bối xuất sắc của Đảng, trong 
đó đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, 
người con ưu tú của quê hương 
Thái Bình. Chúng ta thành kính 
tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh người chiến sĩ cộng sản 
kiên trung, bất khuất đã cống 
hiến trọn đời mình cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của dân 
tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
sinh ngày 2/2/1908 ở làng Diêm 
Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy 
Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). 
Sinh ra và lớn lên trên quê hương 
có nhiều truyền thống quý báu, 
được nuôi dưỡng trong một gia 
đình nhà nho yêu nước, thương 
dân, Nguyễn Đức Cảnh đã sớm 
hình thành chí khí, bản lĩnh vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách của 
cuộc sống. Thuở nhỏ, đồng chí 
đã tận mắt chứng kiến thực dân 
Pháp đàn áp dã man các phong 
trào yêu nước; sớm cảm nhận 
được nỗi đau của người dân mất 
nước cũng như thân phận nô lệ 
của dân tộc, Nguyễn Đức Cảnh 
đã tự nguyện dấn thân vào sự 
nghiệp cách mạng cứu nước, 
cứu dân.

Từ khi còn là học sinh ở 
Trường Thành Chung, Nam 
Định, đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh tham gia hoạt động sôi nổi 
trong các phong trào yêu nước 
cùng với bạn học là các thanh 
niên trẻ tuổi, nhiệt huyết như 
Đặng Xuân Khu, Nguyễn Danh 
Đới, Nguyễn Văn Năng, Đặng 
Xuân Thiều,… Cuộc đời hoạt 
động cách mạng của đồng chí 
được mở đầu bằng sự kiện tham 
gia cuộc vận động đòi thực dân 
Pháp ân xá cho nhà yêu nước 
Phan Bội Châu, cuộc bãi khóa 
để truy điệu nhà chí sĩ yêu nước 
Phan Chu Trinh ở Nam Định vào 
những năm 1925 - 1926. 

Sau cuộc bãi khóa này, 
Nguyễn Đức Cảnh bị đuổi học. 
Cuối năm 1926, Nguyễn Đức 
Cảnh quyết định lên Hà Nội kiếm 
việc làm, tự nuôi sống mình và 
tìm con đường hoạt động cách 
mạng. Cũng tại đây, Nguyễn 
Đức Cảnh đã tham gia nhóm 
Nam Đồng thư xã, một tổ chức 
của những người Việt Nam yêu 
nước và được phân công phụ 
trách công tác tuyên truyền cổ 
động. 

Tháng 9/1927, Nguyễn Đức 
Cảnh tham dự khóa huấn luyện 
cán bộ của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên. Đồng chí 
được tiếp xúc với tư tưởng của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về con 
đường cách mạng Việt Nam, con 
đường giải phóng dân tộc dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
Chính vì vậy, Nguyễn Đức Cảnh 
đã gia nhập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên. Đây là bước 
ngoặt quyết định trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng của người 
chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức 
Cảnh. 

Trở về nước, tháng 2/1928, 
Nguyễn Đức Cảnh được cử 
vào Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, 
trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Hải 
Phòng. Với những trải nghiệm 
trong thực tiễn và những hiểu 
biết mới về phong trào công 
nhân quốc tế, Nguyễn Đức Cảnh 
ý thức rất rõ chủ trương “vô sản 
hóa”, một yêu cầu khách quan 
của cách mạng Việt Nam. Để 
thực hiện chủ trương “vô sản 
hóa”, dấu chân đồng chí đã in 
trên mọi nẻo đường vùng Đông 
Bắc của Tổ quốc. Cũng từ chủ 
trương “vô sản hóa” đã khẳng 
định rằng: đây là con đường 
đúng đắn để đưa phong trào 
công nhân phát triển cả về số 
lượng và chất lượng. 

Sang năm 1929, sự phát triển 
mạnh mẽ của phong trào công 
nhân và nông dân Việt Nam đặt 
ra một nhu cầu phải có tổ chức 
chính trị cao hơn, chặt chẽ hơn, 
đó chính là Đảng Cộng sản để 
lãnh đạo. Tháng 3/1929, tại số 
nhà 5D - phố Hàm Long (Hà Nội), 
Nguyễn Đức Cảnh và một số hội 
viên ưu tú trong Kỳ bộ Thanh 
niên Bắc Kỳ đã thành lập Chi bộ 
Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. 
Ngay sau khi thành lập Chi bộ, 
Nguyễn Đức Cảnh và các đồng 
chí trong Chi bộ tích cực chuẩn bị 
thành lập một chính đảng mác xít 
chân chính ở Việt Nam.

Ngày 17/6/1929, tại số nhà 
312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), 
đại biểu Kỳ bộ Thanh niên Bắc 
Kỳ họp Đại hội quyết định thành 
lập Đông Dương Cộng sản 
Đảng, thông qua Tuyên ngôn, 
Điều lệ của Đảng và xuất bản 
Báo Búa liềm, cơ quan ngôn luận 
của Đảng. Đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh được bầu làm Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương lâm 
thời của Đông Dương Cộng sản 
Đảng. 

Sự ra đời của Đông Dương 
Cộng sản Đảng đã đáp ứng kịp 
thời những yêu cầu cấp bách 

của phong trào công nhân, nhất 
là phong trào công nhân ở Bắc 
Kỳ. Nguyễn Đức Cảnh được Ban 
Chấp hành Trung ương lâm thời 
giao cho phụ trách công tác công 
vận. Ngày 28/7/1929, tại số nhà 
15 - phố Hàng Nón, Hà Nội, đồng 
chí đã triệu tập Đại hội đại biểu 
công nhân Bắc Kỳ. Đại hội đã 
quyết định thành lập Tổng Công 
hội đỏ Bắc Kỳ, xuất bản Báo Lao 
động và Tạp chí Công hội đỏ làm 
cơ quan tuyên truyền của Công 
hội. Cùng trong thời gian này, 
ở Hải Phòng, đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh đã tích cực tuyển lựa 
những hội viên thanh niên tiên 
tiến để kết nạp vào Đông Dương 
Cộng sản Đảng. Tháng 8/1929, 
Đảng bộ Đông Dương Cộng sản 
Đảng Hải Phòng được thành lập, 
Ban Chấp hành Đảng bộ lâm 
thời do đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh làm Bí thư.

Đầu tháng 12/1929, Nguyễn 
Đức Cảnh triệu tập Hội nghị Ban 
Chấp hành lâm thời tại Hà Nội 
để bầu ra Ban Chấp hành chính 
thức Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ. 
Sự ra đời của Tổng Công hội 
đỏ Bắc Kỳ cùng với những kinh 
nghiệm thành lập của tổ chức 
này là cơ sở quan trọng cho sự 
ra đời của tổ chức công hội ở các 
địa phương trong cả nước. Đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh trở thành 
một trong những nhà lãnh đạo 
tiên phong của phong trào công 
nhân Việt Nam, sáng lập ra Tổng 
Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân 
của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam ngày nay.

Đầu năm 1930, đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh đại diện cho 
Đông Dương Cộng sản Đảng 
tham dự hội nghị hợp nhất ba tổ 
chức cộng sản thành Đảng Cộng 
sản Việt Nam, dưới sự chủ trì của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự kiện 
tham dự hội nghị thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam không chỉ 
phản ánh kết quả hoạt động tích 
cực trong phong trào công nhân 
mà còn khẳng định đóng góp có 
ý nghĩa to lớn của đồng chí trong 
tiến trình vận động thành lập 
Đảng, là một trong những thành 
viên sáng lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam - Đảng của giai cấp 
công nhân Việt Nam. Sau hội 
nghị thành lập Đảng, đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh khẩn trương 
thực hiện Nghị quyết hội nghị 
thành lập Đảng, chuyển Đảng 
bộ Đông Dương Cộng sản Đảng 
Hải Phòng thành Đảng bộ Đảng 
Cộng sản (tháng 4/1930) do 
đồng chí làm Bí thư.

Tháng 5/1930, đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh được cử làm 
Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí đã 
có những đóng góp to lớn trong 
việc lãnh đạo xây dựng, phát 
triển tổ chức, cơ sở đảng ở Bắc 
Kỳ nói chung và trong công nhân 
vùng Đông Bắc nói riêng; đồng 
thời tham gia đóng góp nhiều 
ý kiến sâu sắc cho bản Luận 
cương chính trị do đồng chí Trần 
Phú khởi thảo.

Khi phong trào cách mạng Xô 
viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ, tháng 
10/1930, theo sự phân công của 
Đảng, đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh được tăng cường cho Xứ ủy 
Trung Kỳ, trên cương vị Ủy viên 
Ban Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ. 
Tại đây, đồng chí đã không quản 
ngại khó khăn, ngày đêm lăn lộn 
với phong trào, gây dựng và bảo 
vệ các cơ sở cách mạng. Tuy 
nhiên, trước âm mưu khủng bố 
điên cuồng của kẻ địch, phong 
trào đấu tranh ở Trung Kỳ đứng 
trước thử thách vô cùng khốc 
liệt. Không ít các cơ sở đảng ở 
địa phương bị mất liên lạc, phải 
tạm ngừng hoạt động. Thực dân 
Pháp mở nhiều cuộc vây ráp các 
cơ sở để lùng bắt các chiến sĩ 
cộng sản, trong đó có đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh. Cuối tháng 
4/1931, trên đường về cơ sở, 
đồng chí bị kẻ thù bắt tại làng 
Yên Dũng Hạ (nay là phường 
Hưng Thủy - thành phố Vinh), 
sau đó bị giải về nhà tù Hỏa Lò, 
Hà Nội. 

Dù bị giam cầm trong xà lim 
chờ án chém, Nguyễn Đức Cảnh 
vẫn tích cực tham gia các hoạt 
động của tổ chức đảng trong nhà 
tù. Với trình độ lý luận sắc sảo, lại 
có nhiều trải nghiệm trong những 
môi trường hoạt động khác nhau, 
đồng chí được cử tham gia Ban 
huấn luyện do chi bộ đảng nhà 
tù chỉ đạo. Những ngày cuối 
cùng trong xà lim án chém, đồng 
chí đã tập trung dồn hết trí tuệ 
và tâm lực để viết bài cho báo 
“Lao tù tạp chí”, cuốn sách “Nói 

chuyện nước Tàu” và tác phẩm 
“Công nhân vận động”. Đây là 
một tài liệu mang tính tổng kết 
cao, làm phong phú thêm lý luận 
và thực tiễn trong công tác công 
vận của Đảng; là cuốn sách đầu 
tiên ở Việt Nam viết một cách 
có hệ thống về phong trào công 
nhân Việt Nam.

Trước phiên tòa của thực dân 
Pháp ở Hà Nội, Nguyễn Đức 
Cảnh và nhiều chiến sĩ cộng sản 
khác đã biến “vành móng ngựa” 
thành diễn đàn lên án bọn thực 
dân đế quốc. Tòa án thực dân 
Pháp đã xử Nguyễn Đức Cảnh 
án tử hình. 

5 giờ sáng ngày 31/7/1932, 
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị 
thực dân Pháp xử chém tại pháp 
trường bên bờ sông Lấp, trước 
cửa nhà lao Hải Phòng. Cho đến 
giờ phút cuối cùng của cuộc đời, 
đồng chí vẫn giữ vững khí tiết 
của người chiến sĩ cộng sản, giữ 
trọn lòng thủy chung, sắt son 
với Đảng, với dân tộc, vẫn vững 
niềm tin tuyệt đối vào tương lai 
tất thắng của cách mạng.

Cuộc đời hoạt động cách 
mạng của đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh là tấm gương sáng về tinh 
thần yêu nước và giác ngộ chủ 
nghĩa cộng sản, về ý chí và tinh 
thần học tập, rèn luyện không 
mệt mỏi, công hiến và hy sinh 
cho sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và dân tộc. Hình ảnh đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh, một trong 
những người sáng lập và là nhà 
lãnh đạo xuất sắc thời dựng 
Đảng, người chiến sĩ cộng sản 
kiên cường, người con ưu tú kiên 
trung, bất khuất mãi in đậm trong 
lòng đồng bào, đồng chí quê 
hương Thái Bình.

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các vị đại biểu, các 
vị khách quý và toàn thể nhân 
dân!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
tôn vinh và noi theo những nhà 
lãnh đạo cách mạng tiền bối 
kiên trung, bất khuất và đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh, 88 năm 
qua, Đảng bộ và nhân dân Thái 
Bình đã vượt qua muôn vàn khó 
khăn, thử thách, góp phần viết 
tiếp những trang sử hào hùng 
của dân tộc và của quê hương 
Thái Bình.

Sau khi thành lập Đảng, ở 
Thái Bình đã nổ ra hai cuộc biểu 
tình “long trời, lở đất” của nông 
dân Tiên Hưng - Duyên Hà và 
nông dân Tiền Hải năm 1930, 
thu hút hàng chục nghìn quần 
chúng tham gia. Các tầng lớp 
nhân dân Thái Bình được tôi 
luyện trong gian khó, hy sinh, 
“nếm mật, nằm gai”, bền gan, 
vững chí, một lòng sắt son với 
Đảng, tham gia tổng khởi nghĩa 
Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 giành chính quyền về tay 
nhân dân. Hòa chung với không 
khí chống thực dân Pháp xâm 
lược, cùng các địa phương và 
nhân dân cả nước, mỗi thôn làng 
của Thái Bình là một chiến lũy, 
mỗi người dân Thái Bình là một 
chiến sĩ đánh giặc giữ làng, tiêu 
biểu là Nguyễn Thị Chiên - người 
anh hùng tay không bắt giặc và 
hàng vạn thanh niên Thái Bình 
đã lên đường nhập ngũ, hàng 
nghìn tấn lương thực đã kịp thời 
chi viện cho chiến trường. 

Trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ, anh hùng Tạ Quốc Luật 
người con của quê hương Thái 
Bình cắm cờ trên nóc hầm Đờ-
cát, đánh dấu sự sụp đổ hoàn 
toàn của chế độ thực dân xâm 
lược. Kết thúc cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, Thái Bình 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 
cờ “Quân dân một lòng tiêu diệt 
quân địch”.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc 
(1954), nhân dân Thái Bình vừa 
phải hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục và phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố 
quốc phòng, an ninh, xây dựng 
hệ thống chính trị; vừa phải dốc 
sức người, sức của chi viện cho 
các mặt trận, vì miền Nam ruột 
thịt với tinh thần “thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu 
một người” và là tỉnh đầu tiên của 
miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha (năm 
1966). Với tinh thần “có lệnh là 
đi, tư thế sẵn sàng”, trong kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, hàng 
chục vạn người con của Thái 
Bình đã lên đường nhập ngũ, là 
tỉnh có tỷ lệ người tham gia quân 
đội so với dân số cao nhất miền 
Bắc (18%). Thi đua với tiền tuyến 
anh hùng, nhân dân và lực lượng 

vũ trang Thái Bình đã bắn rơi 44 
máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến 
Mỹ. Phát huy truyền thống cách 
mạng, những người con của quê 
hương Thái Bình đã chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu, lao động 
sản xuất, học tập và công tác, 
lập nên những chiến công xuất 
sắc. Nhiều người con Thái Bình 
đã ghi vào lịch sử dân tộc những 
dấu son chói lọi như: Anh hùng, 
Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc 
Nhạ - cố vấn 2 đời tổng thống 
ngụy quyền Sài Gòn; Bùi Quang 
Thận - người cắm cờ trên dinh 
Độc lập trưa ngày 30/4/1975;  
Phạm Tuân -  người lần đầu 
tiên bắn rơi pháo đài bay B52 
của giặc Mỹ, người hai lần được 
phong anh hùng và là người châu 
Á đầu tiên bay vào vũ trụ.

Đất nước thống nhất, kế thừa 
và phát huy những truyền thống 
của các thế hệ cha anh, trên cuộc 
hành trình hơn 30 năm đổi mới, 
Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã không 
ngừng nâng cao bản lĩnh chính 
trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng 
trước mọi thử thách, kiên định 
niềm tin sắt đá vào lý tưởng của 
Đảng, phát huy sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân thực 
hiện thắng lợi chủ trương, đường 
lối đổi mới của Đảng; khai thác 
tiềm năng lợi thế, đưa tỉnh phát 
triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. 
Nhất là trong giai đoạn từ 2011 
đến nay, thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XI, XII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII, XIX trong điều kiện rất 
nhiều khó khăn, song với quyết 
tâm chính trị, tư duy đổi mới và 
đột phá của Đảng bộ, đã thu 
được kết quả rất đáng trân trọng. 
Kinh tế - xã hội của tỉnh có những 
bước tiến bộ rõ nét; tiềm năng, 
thế mạnh về đất đai, tài nguyên, 
nguồn nhân lực được khơi dậy và 
phát huy hiệu quả đã đưa Thái 
Bình trở thành tỉnh phát triển khá 
toàn diện và năng động. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực. GRDP bình quân giai 
đoạn 2010 - 2015 tăng trưởng 
8,04%/năm; năm 2016 tăng trên 
10%; năm 2017 tăng 11,12%. 
Chương trình xây dựng nông 
thôn mới tiếp tục được quan tâm, 
chỉ đạo thực hiện theo hướng 
hiệu quả, bền vững. Toàn tỉnh 
có 186 xã (chiếm 70,7% tổng số 
xã) và 1 huyện được công nhận 
đạt chuẩn quốc gia về nông thôn 
mới. 100% số xã đã có công trình 
nước sạch sinh hoạt tập trung, tỷ 
lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng 
nước sạch sinh hoạt đạt 77,8%. 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 
nhiều tiến bộ; sự nghiệp giáo dục 
- đào tạo tiếp tục phát triển, chất 
lượng giáo dục ở các cấp học có 
nhiều chuyển biến, trình độ dân 
trí được nâng lên; điều kiện, chất 
lượng khám chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân ngày một 
tốt hơn; công tác phòng, chống 
dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực 
phẩm được coi trọng. Các chính 
sách đối với người có công, chính 
sách an sinh xã hội được thực 
hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt 
động khoa học công nghệ, thông 
tin, truyền thông, văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao và phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” được đẩy 
mạnh và đi vào chiều sâu, thiết 
thực, hiệu quả hơn. Đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân 
được cải thiện nâng lên. Tình 
hình chính trị ổn định, nhân dân 
phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng. Công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị được tăng cường. Khối 
đại đoàn kết toàn dân được củng 
cố; quyền làm chủ của nhân dân 
ngày càng được phát huy.

Những thành tựu quan trọng 
và toàn diện đã đạt được về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh, quốc phòng của 
Thái Bình trong tiến trình đổi 
mới, hội nhập, xây dựng nông 
thôn mới đã và đang thắp sáng 
thêm truyền thống của miền quê 
Thái Bình giàu truyền thống cách 
mạng. Đây cũng là minh chứng 
sinh động về sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, Nhà nước và sự 
ủng hộ, hợp tác của bạn bè trong 
nước và quốc tế, sự lao động 
hăng say, sáng tạo không ngừng 
của nhân dân tỉnh Thái Bình 
trong suốt thời gian qua.

 Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Thái Bình bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đến Trung ương 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam, các ban, 
bộ, ngành, đoàn thể, các cơ 
quan Trung ương cũng như các 
tỉnh bạn đã luôn quan tâm động 
viên, giúp đỡ tỉnh Thái Bình trong 
suốt chặng đường phát triển.

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa các vị đại biểu, các 
vị khách quý và toàn thể nhân 
dân!

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh 
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là 
dịp để chúng ta khắc sâu thêm 
trong sâu thẳm tâm trí của mình 
về cuộc đời, sự nghiệp, công 
lao to lớn và phẩm chất đạo đức 
cách mạng cao đẹp của đồng 
chí. Toàn thể cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân Thái 
Bình nguyện mãi mãi khắc ghi 
tình cảm tự hào và lòng biết ơn 
sâu sắc đối với công lao to lớn 
của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, 
nguyện phấn đấu học tập tấm 
gương suốt đời hy sinh cho độc 
lập tự do, hạnh phúc của nhân 
dân; tiếp tục con đường mà dân 
tộc, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đồng chí đã lựa chọn; tiếp tục 
phát huy truyền thống vẻ vang 
của Đảng, đất nước, quê hương, 
tăng cường đoàn kết vượt lên 
thách thức, chủ động sáng tạo 
với tinh thần cách mạng tiến 
công, phát huy mọi tiềm năng, 
thế mạnh, phấn đấu xây dựng 
Thái Bình phát triển bền vững, 
giàu đẹp, văn minh.

Nhiệm vụ to lớn trước mắt 
của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh nhà cần tập trung 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 
các chủ trương, nghị quyết của 
Trung ương Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; nâng 
cao chất lượng công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị, 
trọng tâm là thực hiện nghiêm túc 
và có hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn 
với việc thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Đồng thời, tập trung 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 
với tinh thần “Tăng cường đoàn 
kết thống nhất, xây dựng Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh; phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng 
bộ công cuộc đổi mới; huy động 
mọi nguồn lực, phát triển nhanh 
và bền vững, tạo nền tảng để xây 
dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền 
nông nghiệp, công nghiệp theo 
hướng hiện đại”, góp phần cùng 
cả nước xây dựng đất nước Việt 
Nam dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh.

Kính thưa các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các vị đại biểu, các 
vị khách quý và toàn thể nhân 
dân!

Tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh, được 
sự quan tâm của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 
vị khách quý dành tình cảm và 
thời gian tới dự. Đặc biệt, với 
trọng trách to lớn trước Đảng và 
đất nước, đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, mặc 
dù công việc rất bộn bề nhưng 
đồng chí vẫn quan tâm dành 
tình cảm thân thiết, thời gian 
quý báu về thăm tỉnh Thái Bình, 
dâng hương tưởng niệm và dự 
lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh 
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. 
Đây là nguồn động viên, cổ vũ 
to lớn đối với Đảng bộ và nhân 
dân tỉnh Thái Bình, tiếp thêm 
cho toàn thể cán bộ, đảng viên, 
các tầng lớp nhân dân và chiến 
sĩ các lực lượng vũ trang Thái 
Bình nguồn động lực mới, niềm 
phấn khởi thi đua yêu nước 
trong thời gian tới. Thay mặt 
cho Đảng bộ và nhân dân trong 
tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn 
chân thành nhất tới các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các 
vị khách quý và đồng chí Tổng 
Bí thư; trân trọng kính chúc đồng 
chí Tổng Bí thư và các đồng chí 
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, 
nhiều thành công trên cương vị 
trọng trách được Đảng và nhân 
dân tin tưởng giao phó.

Nhân dịp đón xuân mới Mậu 
Tuất 2018, thay mặt Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
tỉnh Thái Bình; tôi xin gửi tới đồng 
chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng 
Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại 
biểu, các vị khách quý, các đồng 
chí, cùng gia tộc của đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh và toàn thể 
nhân dân lời kính chúc sức khỏe, 
hạnh phúc. Năm mới giành nhiều 
thắng lợi mới!  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018) 
của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy (Tiếp theo trang 1)


