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Hỗ trợ hội viên
phát triển kinh tế

Để hỗ trợ hội viên phát triển 
sản xuất, nhiệm kỳ qua, các cấp 
hội nông dân huyện Đông Hưng 
đã tổ chức 3.033 lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cho gần 220.000 lượt hội viên; 
245 buổi hội thảo cho 19.500 
lượt hội viên về kỹ thuật cấy lúa 
hiệu ứng hàng biên, chăm sóc 
rau màu và sử dụng thức ăn 
chăn nuôi, phân bón; tổ chức 21 
cuộc cho trên 1.000 lượt cán bộ, 
hội viên tham quan học tập kinh 
nghiệm các mô hình chăn nuôi, 
trồng trọt có hiệu quả trong và 
ngoài tỉnh; tín chấp cho hội viên 
mua phân bón trả chậm trên 
2.000 tấn; thành lập và duy trì 
hiệu quả hoạt động của 350 tổ 
tiết kiệm và vay vốn, số dư đến 
nay trên 370 tỷ đồng, cho 9.600 
hội viên vay. Nhiều xã, hội nông 
dân còn làm tốt hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ nông dân, tạo cơ hội 
cho hội viên đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh. Do vậy, chăn 
nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản 
của huyện tăng nhanh cả về 
số lượng lẫn chất lượng, hiệu 
quả. Đồng chí Phạm Tiến Long, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú 
Châu cho biết: Nhiệm kỳ qua, 
Hội không chỉ tín chấp với ngân 
hàng cho trên 130 hộ vay gần 
2,7 tỷ đồng, tổ chức dạy nghề, 
giới thiệu việc làm cho hàng 
trăm hội viên mà hàng năm còn 
cung ứng từ 40 - 50 tấn phân 
bón trả chậm bảo đảm chất 
lượng cho trên 850 hộ chăm sóc 
cây trồng, nâng cao năng suất. 
Vì thế, ngày càng nhiều hội 
viên tham gia sinh hoạt hội, xây 
dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nở rộ các mô hình nông dân
sản xuất, kinh doanh giỏi

Năm 2014, chị Trần Thị Lập, 
xã Đông Vinh đầu tư 700 triệu 
đồng chuyển đổi 7.000m2 đất 
trồng trọt không hiệu quả sang 
xây dựng 10 ô chuồng nuôi lợn 
thịt, đào 3 ao thả cá, 1.200m2 
nuôi gà thịt, gà đẻ, trồng táo, 

Cứ vào 5 giờ sáng thứ 
năm hàng tuần, sư thầy 
Thích nữ Từ Ân, chùa 

Hương Phú, thôn Phú Ốc, xã 
Thái Hưng lại cùng các Phật 
tử mang cháo đến Bệnh viện 
Đa khoa Hưng Nhân để phát 
cho bệnh nhân. Chia sẻ về ý 
tưởng xây dựng nồi cháo thiện 
nguyện, sư thầy Thích nữ Từ 
Ân cho biết: Thầy sống trong 
chùa từ khi mới 10 tuổi. Ngoài 
được sư phụ truyền giảng đạo 
pháp, thầy còn thường xuyên 
cùng với sư phụ nấu cơm phát 
tâm tại các bệnh viện để giúp 
đỡ những bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn. Sau khi về trụ 
trì tại chùa Hương Phú, với cái 
tâm của người xuất gia tu hành, 
muốn phát nguyện giúp đỡ cho 
mọi người nên ngoài giúp đỡ 
những gia đình thuộc diện hộ 
nghèo trong thôn, thầy đã đi tìm 
hiểu thấy gần địa phương có 

Thu gom những cuốn vở, 
sách, báo cũ, bìa carton, 
vỏ hộp bánh, vỏ lon bia... 

bán lấy tiền thực hiện các công 
trình, phần việc măng non có ý 
nghĩa - đó là hoạt động nổi bật 
trong phong trào kế hoạch nhỏ 
thu hút đông đảo đội viên tham 
gia.

Chị Đinh Thị The, Bí thư 
Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng 
Đội huyện Hưng Hà cho biết: 
Hội đồng Đội huyện luôn xác 
định kế hoạch nhỏ là phong trào 
có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối 
với đội viên, thiếu niên, nhi đồng 
và cũng là một trong những tiêu 
chí quan trọng để đánh giá hoạt 
động đội của các tổ chức đội 
trong năm học. Bởi vậy, 100% 
liên đội trong huyện tăng cường 
tuyên truyền, vận động đội viên, 
thiếu niên, nhi đồng tham gia, 
đa dạng hóa các hình thức thực 
hiện dựa trên tình hình thực tế 
của các trường học. Để phong 
trào đạt được hiệu quả cao, 
vào đầu mỗi năm học, các liên 
đội đã triển khai phong trào kế 
hoạch nhỏ đến tất cả các lớp; 
phối hợp với các thầy cô giáo 
chủ nhiệm triển khai kế hoạch 
đến tất cả các phụ huynh học 
sinh trong cuộc họp phụ huynh, 
để các bậc phụ huynh học sinh 
thấy được hiệu quả và ý nghĩa 
của phong trào, từ đó tích cực, 
nhiệt tình giúp đỡ cho các em 
thực hiện tốt phong trào. Trong 

Việc nhỏ, nghĩa lớn

năm học 2017 - 2018, Hội đồng 
Đội huyện và các liên đội tổ 
chức nhiều buổi tuyên truyền 
về phong trào kế hoạch nhỏ tới 
các em là đội viên, thiếu niên, 
nhi đồng; tổ chức thu gom được 
3 tấn giấy vụn, 310.000 vỏ lon 
bia... Từ số tiền bán giấy vụn và 
vỏ lon bia, các liên đội đã trích 
nộp 20 triệu đồng để Hội đồng 
Đội tỉnh triển khai thực hiện các 
công trình, phần việc măng non 
ý nghĩa. Bên cạnh đó, các liên 
đội còn sử dụng nguồn quỹ của 
phong trào kế hoạch nhỏ để 
tặng quà các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, các đối 
tượng chính sách. Như Liên đội 
Trường Tiểu học Thái Phương 
đã tặng 5 suất quà, mỗi suất trị 
giá 250.000 đồng cho các em 
học sinh nghèo vượt khó, Liên 
đội Trường Tiểu học Dân Chủ hỗ 
trợ kinh phí để hộ nghèo đấu nối, 
sử dụng nước sạch từ nguồn quỹ 
của phong trào kế hoạch nhỏ...

Chị Hoàng Thị Nguyệt, giáo 
viên, Tổng phụ trách Trường 
THCS Vũ Phúc (thành phố Thái 
Bình) cho biết: Phong trào kế 
hoạch nhỏ đã tạo khí thế thi đua 
trong học sinh, đội viên. Các em 
hiểu được ý nghĩa của phong 
trào, của mỗi việc làm dù nhỏ 
nhất cũng có thể mang lại niềm 
vui, hạnh phúc cho mọi người. 
Trước khi tham gia phong trào, 
hầu hết sách vở của các em 
đều bỏ vì năm sau không dùng 

tới mà không biết rằng các bạn 
nghèo lớp sau không có điều 
kiện mua sách học. Các em khá 
giả thì thường mua đồng phục 
mới, những bộ đồng phục cũ 
vẫn có thể mặc được cũng đều 
bỏ đi. Nhưng từ khi được thầy 
cô, Liên đội phát động phong 
trào, các em đã ý thức được 
những vật dụng mình không còn 
dùng đến vẫn rất cần đối với các 
bạn nghèo khó hơn mình. Hàng 
nghìn quyển sách giáo khoa cũ, 
quần áo cũ vẫn còn sử dụng 
được đã được trao cho những 
em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn. Việc giúp bạn nghèo đã 
trở thành thói quen, nét đẹp 
truyền thống của học sinh trong 
trường. Ngoài ra, trong năm học 
2017 - 2018, các em còn nuôi 
lợn đất tình thương gây quỹ kế 
hoạch nhỏ để tặng quà cho các 
bạn học sinh nghèo với số tiền 
4 triệu đồng. Những việc làm đó 
dù nhỏ nhưng góp phần rất lớn 
trong việc giáo dục học sinh biết 
yêu thương, chia sẻ.

Cũng với cách làm như vậy, 
từ nhiều năm nay, năm nào Liên 
đội Trường THCS Minh Lãng 
cũng phát động phong trào nuôi 
heo đất giúp bạn nghèo đón tết. 
Ngay từ đầu năm học mới, mỗi 
lớp sẽ nuôi một con heo đất. 
Số tiền thu được sẽ dùng để 
mua quà tết cho các bạn nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn, vượt 
khó vươn lên học tập tốt trong 
trường, trong lớp của mình và 
gây quỹ liên đội. Dịp tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018, các em học 
sinh của 16 chi đội thuộc Liên 
đội Trường THCS Minh Lãng đã 
thu được hơn 20 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thảo, phụ 
huynh học sinh Trường Tiểu 
học Kỳ Bá (thành phố Thái 
Bình) cho biết: Phong trào kế 
hoạch nhỏ mang tính giáo dục, 
phát huy tinh thần “tuổi nhỏ 
làm việc nhỏ”. Qua phong trào 
còn nâng cao ý thức tiết kiệm, 
tình yêu lao động, trách nhiệm 
cộng đồng, bảo vệ môi trường, 
thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham 
gia các hoạt động mang lại lợi 
ích xã hội. Chính vì vậy, phong 
trào cần được duy trì nhưng 
cần có cách làm linh hoạt và 
phù hợp thực tế hiện nay hơn. 
Bên cạnh đó, các liên đội cần 
xây dựng mục tiêu cụ thể như 
giúp bạn nghèo, xây dựng công 
trình măng non... ngay trong 
trường học để học sinh lấy đó 
là phương hướng phấn đấu thực 
hiện phong trào.

Phương Anh

Học sinh Trường THCS Minh Lãng (Vũ Thư) nuôi heo đất để tặng quà 
cho bạn nghèo dịp tết.

Nồi cháo thiện nguyện

bệnh viện nên thầy có ý tưởng 
nấu cháo từ thiện để động viên 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn đang điều trị tại đây. Sau 
khi làm việc với lãnh đạo Bệnh 
viện, nhận được sự đồng ý, thầy 
cùng một số Phật tử của chùa 
đã nấu cháo mang tới phát 
tâm từ tháng 3/2015 đến nay. 
Được bệnh nhân và người nhà 
bệnh nhân phấn khởi đón nhận, 
thầy rất cảm động và đây cũng 
là động lực để thầy duy trì nồi 
cháo từ thiện cho tới nay.

Cháo do nhà chùa nấu là 
cháo chay dinh dưỡng được 
nấu từ gạo, rau, củ, quả, bí ngô, 
cà rốt, nấm hương, giò chay. 
Mỗi nồi cháo cần 5 - 6kg gạo, 
6kg bí ngô, 4kg cà rốt và các 
thực phẩm khác với chi phí 
khoảng 500.000 đồng/nồi. Để 
có kinh phí duy trì nồi cháo từ 
thiện, sư thầy Thích nữ Từ Ân 
đã dùng toàn bộ số tiền thầy 

đi lễ và phát tâm công đức của 
Phật tử. Để kịp có cháo mang 
tới Bệnh viện vào 5 giờ sáng 
thứ năm hàng tuần, thầy cùng 
các Phật tử chuẩn bị thực phẩm 
sẵn từ chiều hôm trước, sau đó 
bảo quản trong tủ lạnh, sáng 
hôm sau dậy từ 3 giờ sáng để 
nấu. Ông Hoàng Quốc Thượng, 
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công 
tác mặt trận thôn Phú Ốc cho 
biết: Nồi cháo từ thiện của sư 
thầy Thích nữ Từ Ân là hoạt 
động ý nghĩa mà cấp ủy, chính 
quyền địa phương luôn ủng 
hộ và đánh giá rất cao. Ngoài 
việc thường xuyên động viên 
thầy duy trì mô hình này, chúng 
tôi còn ủng hộ giúp thầy vận 
chuyển cháo lên Bệnh viện 
phát cho bệnh nhân. Tuy là 
cháo chay song hàm lượng dinh 
dưỡng rất cao và ngon miệng 
nên được bệnh nhân nhiệt tình 
đón nhận. Ngoài ra, sư thầy 

Thích nữ Từ Ân còn làm tốt 
công tác từ thiện tại địa phương 
như tặng quà hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, chúc thọ người cao tuổi, 
giúp đỡ đột xuất những gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng bằng tấm lòng phát 
tâm thiện nguyện, phát huy tinh 
thần từ bi bác ái của đạo Phật, 
từ tháng 6/2016, Đại đức Thích 
Thanh An, trụ trì chùa Đặng, thị 
trấn Hưng Nhân đã gióng dựng 
cùng các Phật tử của chùa 
chung tay nấu cháo từ thiện 
phục vụ bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân Bệnh viện Đa 
khoa Hưng Nhân vào sáng 
thứ ba hàng tuần. Để thay đổi 
khẩu vị cho bệnh nhân ăn ngon 
miệng hơn, cung cấp nhiều dinh 
dưỡng cho bệnh nhân, cháo do 
Phật tử chùa Đặng nấu là cháo 
thịt. Để nồi cháo luôn giữ hương 
vị thơm ngon và ăn không 
ngán, Đại đức Thích Thanh An 
cùng Phật tử chùa Đặng luôn 
thay đổi công thức nấu cháo 
sao cho không trùng lặp. Theo 
Đại đức Thích Thanh An: Sự 
đón nhận của bệnh nhân đã tạo 
động lực để thầy và các Phật 
tử chùa Đặng tiếp tục công việc 
thiện nguyện hàng tuần. Ngoài 
nấu cháo từ thiện, hàng năm, 
thầy và nhà chùa đều tham gia 
các chương trình từ thiện giúp 
bệnh nhân nghèo do bệnh viện 
tổ chức, phát nguyện bằng 
tiền và sữa để chia sẻ với các 
bệnh nhân; chăm lo giúp đỡ hộ 
nghèo, gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn dịp lễ, tết.

Ông Trần Văn Viễn, Phó 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 
Hưng Nhân cho biết: Thời gian 
qua, Bệnh viện có tiếp nhận 2 
nồi cháo thiện nguyện của sư 
thầy Thích nữ Từ Ân và Đại đức 
Thích Thanh An. Mỗi nồi cháo 
cung cấp từ 200 - 250 suất cháo 
cho bệnh nhân đang điều trị tại 
Bệnh viện. Cháo của nhà chùa 
nấu rất ngon, giàu dinh dưỡng, 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm, được bệnh nhân đón 
nhận nhiệt tình. Tuy giá trị vật 
chất không nhiều song đây là 
nguồn động viên tinh thần rất lớn 
đối với những người đang phải 
chiến đấu với bệnh tật, nhất là 
những bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn. Học tập các thầy, vào 
dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn, Bệnh 
viện cũng tổ chức những buổi 
phát cháo tình nguyện với mong 
muốn chia sẻ bớt phần nào nỗi 
đau, gánh nặng cho bệnh nhân.

Nhiều năm qua, hình ảnh nồi cháo thơm ngon, nóng hổi được các sư 
thầy mang tới, trao tận tay những bệnh nhân đã trở nên quen thuộc tại 
Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân. Điều này xuất phát từ lòng phát tâm 
thiện nguyện của những người con Phật song cũng là việc làm thiết 
thực trong học tập và làm theo gương Bác của những người tu hành.

Đào Quyên

Sư thầy Thích nữ Từ Ân và Phật tử phát cháo cho bệnh nhân.

Thu Hiền

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Đông Hưng có
221 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương “Vì 
giai cấp nông dân Việt Nam”;

6 năm liên tiếp được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng 
khen, năm 2016 được suy tôn đơn vị dẫn đầu;

25 tập thể, cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng 
bằng khen;

Gần 500 tập thể, cá nhân được UBND huyện 
Đông Hưng và Hội Nông dân huyện biểu dương, 
khen thưởng;

2.600 hội viên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực 
được hội nông dân 44 xã, thị trấn khen thưởng.

Hội Nông dân huyện Đông Hưng

Sát cánh cùng hội viên
Những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp của huyện Đông Hưng tiếp 

tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân 
huyện trong việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững”; tổ chức các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; vận động, 
hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể và 
xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

chuối và rau màu quanh bờ ao. 
Chị Lập tích cực tham gia các 
lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi 
do hội nông dân các cấp tổ chức, 
tìm hiểu qua báo, đài, học hỏi 
từ các mô hình chăn nuôi thành 
công trong và ngoài xã, đúc 

rút kinh nghiệm từ thực tiễn áp 
dụng vào việc chăn nuôi. Ngoài 
ra chị còn làm đại lý bán thức 
ăn chăn nuôi. Mỗi năm, từ phát 
triển chăn nuôi và kinh doanh 
đã mang lại cho chị nguồn thu 
nhập khoảng 300 triệu đồng. 

Anh Lưu Tiến Thịnh, xã Đông 
Cường cũng là một điển hình 
nông dân làm kinh tế giỏi với mô 
hình nuôi trồng thủy sản mang 
lại thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. 
Vừa qua anh là 1 trong 70 điển 
hình tiên tiến trong phong trào 
thi đua được tỉnh tuyên dương.

Nói đến các mô hình nông 
dân làm kinh tế giỏi của huyện 
Đông Hưng không thể không 
nói tới mô hình trồng cam canh 
hữu cơ cho thu nhập hàng trăm 
triệu đồng mỗi năm từ mảnh đất 
cằn cỗi, sản xuất kém hiệu quả 
của ông Nguyễn Văn Vinh, xã 
Đô Lương. Ông Vinh cho biết: 
Từ năm 2013, tôi trồng cam 
canh trên diện tích 7.200m2, 
năm 2016 và năm 2017 đã cho 
thu hoạch trên 4 tấn quả/năm, 
trừ chi phí còn lãi gần 150 triệu 
đồng. Để cây cam canh sai quả, 
ngọt, an toàn cho người ăn, ông 
Vinh áp dụng nghiêm ngặt quy 
trình chăm sóc, bảo vệ, chỉ 
dùng thuốc bảo vệ thực vật có 
nguồn gốc sinh học, bón phân 
hữu cơ. Đây chính là bí quyết để 
cam của gia đình ông được các 
cơ quan, công sở, trường học, 
người dân đến tận nhà đăng ký 
mua với số lượng lớn.

Tại xã Hồng Việt, từ lâu 
người nông dân nơi đây đã 
biết khai thác tiềm năng đất 
đai trồng hoa, cây cảnh, ươm 
cây giống đem lại nguồn thu 

nhập cao. Gia đình anh Lê Văn 
Thanh, thôn Quán Thôn là một 
ví dụ. Nhờ trồng trên 1.000 gốc 
đào thế và đào rừng, mỗi khi tết 
đến xuân về, đào nhà anh có 
mặt ở nhiều gia đình trong Nam 
ngoài Bắc, đem lại nguồn thu 
khoảng trên 300 triệu đồng.

Tích cực tham gia
xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Văn Năng, 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện 
Đông Hưng cho biết: Nhằm 
phát huy vai trò chủ thể của 
nông dân trong xây dựng nông 
thôn mới, các cấp hội nông 
dân huyện Đông Hưng đã làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận 
động; đồng thời phát huy vai trò 
gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên hiến kế, hiến công cho 
cấp ủy, chính quyền. Vận động 
nông dân đồng thuận trong 
dồn điền đổi thửa, quy vùng 
sản xuất; đóng góp ngày công 
lao động làm đường giao thông 
nông thôn, nội đồng. Do vậy, 
hết năm 2013, 100% xã trong 
huyện đã hoàn thành dồn điền 
đổi thửa; xây dựng, phát triển 
31 cánh đồng lớn với 1.409ha, 
6 cánh đồng 4 vụ ở 5 xã, đưa 
cây vụ đông thành vụ sản 
xuất chính trong năm với trên 
4.700ha/năm. Cùng với sự đầu 
tư và hỗ trợ của Nhà nước, nông 
dân đã tích cực đóng góp hàng 
triệu ngày công, hàng triệu mét 
vuông đất và hàng trăm tỷ đồng 
để nâng cấp, làm mới cơ bản 
đường giao thông nông thôn, 
cứng hóa trên 70% hệ thống 
kênh mương thủy lợi nội đồng 
phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
Thực hiện phong trào “Toàn 
dân tham gia bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”, các cấp hội phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức 
142 buổi tuyên truyền, quán 
triệt các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng; 421 lớp tập huấn kỹ thuật 
gắn với tuyên truyền về phòng, 
chống tội phạm, ma túy, phòng, 
chống bạo lực gia đình; 156 lớp 
tập huấn về an toàn giao thông, 
11 lớp trợ giúp pháp lý cho trên 

57.000 lượt hội viên. Hàng năm, 
100% gia đình hội viên đăng ký 
và thực hiện phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”. Qua đánh giá hàng 
năm có 88% gia đình đạt danh 
hiệu gia đình văn hóa. Với sự 
đồng thuận cao, đóng góp tích 
cực của cán bộ, hội viên nông 
dân đã đưa 27 xã của huyện 
được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông 
dân huyện Đông Hưng đã hoàn 
thành 95% các chỉ tiêu Đại hội 
X đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn 

thành vượt mức. Nhiệm kỳ 2018 
- 2023, Hội phấn đấu: 100% chi 
hội, 95% hội viên trở lên được 
học tập, quán triệt các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; 
hàng năm kết nạp 100 hội viên 
trở lên, đến năm 2023 tỷ lệ thu 
hút hội viên đạt 75% trở lên; 
hàng năm có 85% trở lên cơ sở 
hội đạt vững mạnh; 85% trở lên 
số hội viên đăng ký và từ 65% 
trở lên đạt danh hiệu sản xuất, 
kinh doanh giỏi các cấp...

Mô hình nuôi cá rô sinh sản của chị Đinh Thị Hường ở xã Đô Lương 
(Đông Hưng).

Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) tích cực trồng cây màu.


