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Có một sự trùng hợp 
ngẫu nhiên như 
được đất trời và lịch 

sử sắp đặt sẵn đó là vào 
mùa xuân năm 1930, lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì 
hội nghị hợp nhất 3 tổ chức 
cộng sản: Đông Dương 
Cộng sản Đảng, An Nam 
Cộng sản Đảng và Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn 
thành một tổ chức đảng 
lấy tên là Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Đây là sự kiện 
lịch sử đặc biệt có ý nghĩa 
trọng đại, bước ngoặt vô 
cùng quan trọng trong lịch 
sử cách mạng Việt Nam, 
đánh dấu mốc son chói lọi 
trên con đường phát triển 
của dân tộc ta. Ngay từ 
khi ra đời, Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sáng lập và rèn 
luyện đã khẳng định vai trò 
lãnh đạo cách mạng, đại 
diện cho lợi ích, tiêu biểu 
cho lương tri, danh dự và 
trí tuệ của dân tộc. Đảng 
đã lãnh đạo nhân dân ta 
giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, vượt qua muôn vàn khó 
khăn, thử thách, hy sinh, 
giành được những thắng lợi 
vĩ đại. Nước ta từ một nước 
thuộc địa nửa phong kiến 
đã trở thành một quốc gia 
độc lập, tự do, phát triển 
theo con đường xã hội chủ 
nghĩa; nhân dân ta từ thân 
phận nô lệ trở thành người 
làm chủ đất nước, làm chủ 
xã hội. Đặc biệt, những 
thành tựu Việt Nam đạt 
được trong hơn 30 năm qua 
càng khẳng định đường lối 
đổi mới đúng đắn, sáng tạo 
của Đảng ta. Đất nước ta 
thoát khỏi tình trạng nghèo 
nàn, kém phát triển, đang 
đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, có quan 
hệ quốc tế rộng rãi, có vị 
thế ngày càng quan trọng 

Xuân Kỷ Hợi đã về, cả dân tộc hân hoan đón chào năm mới và mừng sự kiện trọng đại 
của dân tộc: kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019). 
89 năm qua, Đảng ta đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao 
phong ba bão táp để đi tới bến bờ vinh quang.

Đồng bào, cán bộ Thái Bình phấn khởi chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc tết đầu năm, ngày 1/1/1967.

Xuân về
ơn Đảng, nhớ Bác kính yêu

trong khu vực và trên thế 
giới.

Đảng ta ra đời vào mùa 
xuân, mùa xuân của đất 
nước, mùa xuân của dân 
tộc. Như một lẽ tự nhiên, 
cứ mỗi độ tết đến xuân về, 
điệp khúc “Mừng Đảng, 
mừng xuân, mừng đất nước 
đổi mới” lại vang lên, hòa 
quyện với nhau thành niềm 
vui chung của cả dân tộc, 
đúng như câu hát “Đảng 
đã cho ta một mùa xuân 
bao ước vọng”. Trong niềm 
vui đó, mỗi người dân Việt 
Nam càng tự hào hơn về 
Đảng quang vinh và càng 
nhớ Bác kính yêu - người 
sáng lập, rèn luyện Đảng 
ta, mang lại mùa xuân ấm 
no, hạnh phúc cho nhân 
dân ta. Nhớ Bác, chúng ta 
càng thấm thía câu nói lúc 
sinh thời của Người: “Đảng 
ta là đạo đức, là văn minh”. 
Khắc sâu lời dạy của Bác, 
Đảng ta luôn đổi mới, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và trí 
tuệ của mình, mãi là ngọn 
đuốc soi đường chỉ lối, 
lãnh đạo đất nước vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thách 
thức. Trong Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng, Đảng ta 
xác định phải tiếp tục tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong sạch, vững 
mạnh; nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, quyết tâm ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Điều 
này đã được Đảng ta cụ 
thể hóa trong Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) - 
nghị quyết kết tinh trí tuệ 
của Đảng và nhân dân ta, 
được xây dựng công phu, 
hoàn chỉnh về công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau 
hơn 2 năm thực hiện Nghị 

quyết trên tinh thần “Nhìn 
thẳng vào sự thật, nói rõ sự 
thật. Kết hợp giữa “xây” và 
“chống”, “xây” là nhiệm vụ 
cơ bản, chiến lược, lâu dài, 
“chống” là nhiệm vụ quan 
trọng, cấp bách”, công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực, những 
biểu hiện suy thoái đã trở 
thành “phong trào của toàn 
dân”. Minh chứng rõ nhất là 
thời gian qua có nhiều “đại 
án” tham nhũng, vi phạm 
các quy định về quản lý 
kinh tế được đưa ra xét xử, 
nhiều cán bộ, nhất là cán 
bộ cấp cao vi phạm nghiêm 
trọng kỷ luật của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước 
đã và đang bị xử lý nghiêm 
minh, không có “vùng 
cấm”. Những kết quả đạt 
được trong xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí tiêu 
cực của Đảng ta làm nức 
lòng nhân dân; vai trò, vị trí, 
uy tín của Đảng được nâng 
lên rõ rệt, thể hiện ở cả 
trong nước và trên trường 
quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng cũng nhấn mạnh 
không phải ngẫu nhiên mà 
dư luận lan tỏa một lòng 
tin như hiện nay. Bộ Chính 
trị cũng nhận định nguyên 
nhân là sự đoàn kết trong 
toàn Đảng, toàn dân ta.

Với những gì Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã làm 
được cho nhân dân ta trong 
89 năm qua, chúng ta có 
quyền tự hào: Đảng ta thật 
là vĩ đại. Bởi vì, ngoài lợi ích 
của nhân dân và của giai 
cấp công nhân, Đảng ta 
không có lợi ích nào khác. 
Đảng luôn gắn bó máu thịt 
với dân, Đảng với dân, dân 
với Đảng là một. Nhìn lại 
chặng đường vẻ vang đó, 
mỗi người dân Việt Nam 

càng tự hào về Đảng quang 
vinh, Bác Hồ vĩ đại. Và 
chính Bác Hồ là đỉnh cao 
của đạo đức và văn minh! 
Là hình ảnh tuyệt đẹp về 
mối liên hệ mật thiết, gắn 
bó giữa Đảng với nhân dân! 
89 năm qua, “ý Đảng, lòng 
dân” đã hòa quyện, gắn bó 
chặt chẽ với nhau, tạo nên 
mùa xuân với Đảng, Đảng 
với mùa xuân.

Xuân Kỷ Hợi 2019 đã 
về trên khắp mọi miền của 
đất nước. Hòa vào nguồn 
mạch sống ấy là lòng biết 
ơn Đảng, ơn Bác Hồ kính 
yêu, mừng Đảng ta tròn 89 
mùa xuân. Nghĩ về Đảng, 
về công ơn trời biển của 
Đảng, của Bác Hồ kính 
yêu, về những thành tựu 
đổi mới đất nước mỗi dịp 
tết đến xuân về, mỗi người 
dân Việt Nam càng thêm 
rạo rực, tin yêu với bao 
kỳ vọng vào tương lai tươi 
sáng của đất nước. Năm 
mới, sức xuân mới, mỗi cán 
bộ, đảng viên, mỗi người 
dân Việt Nam sẽ tiếp tục 
thể hiện một quyết tâm, 
một ý chí chung sức đồng 
lòng thực hiện hiệu quả 
hơn nữa Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) gắn với 
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; 
kiên quyết đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực, đẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống trong một 
bộ phận cán bộ, đảng viên; 
ra sức xây dựng, giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, là 
đạo đức, là văn minh, xứng 
đáng là người lãnh đạo, 
là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân như 
lời Bác Hồ kính yêu đã căn 
dặn.

Chị Trần Thị Thảo 
ở xã Đông Hoàng 
(Đông Hưng) những 

ngày giáp tết luôn bận rộn 
bởi có nhiều người đặt 
vẽ, trang trí trên hoa quả 
thờ. Chị Thảo cho biết, 
thấy trên mạng xã hội mọi 
người chia sẻ những quả 
thờ truyền thống như dừa, 
bưởi, dưa hấu... nhưng đã 
được khoác áo mới sang 
trọng bởi những lớp phủ 
bạc và nét vẽ mang ý 
nghĩa tượng trưng cho tết 
nên chị cũng mua về làm 
thử. Chị mua dừa về phun 
phủ sơn màu bạc, phơi khô 
rồi vẽ hoa cúc, cành đào, 
viết chữ dạng thư pháp sau 
đó phủ nhũ kim tuyến. Là 
giáo viên, viết chữ đẹp và 
có chút năng khiếu vẽ nên 
việc sắp xếp bố cục, vẽ 
hoa, vẽ con giáp, viết chữ 

lên quả với chị không khó 
khăn gì. Ban đầu, chị chỉ 
làm cho gia đình, anh em 
hàng xóm thân cận. Sau 
thấy đẹp nên nhiều người 
tìm đến đặt hàng làm quà 
tặng nên chị làm liên tục 
mà vẫn không đủ đáp ứng 
nhu cầu. Chị Thảo cũng 
cho biết, do dừa nguyên 
quả loại to, đẹp cũng hiếm, 
chị phải đặt mua ở huyện 
Tiền Hải, Thái Thụy song 
vẫn không đáp ứng đủ nhu 
cầu của khách hàng, vì 
vậy, chị chuyển sang vẽ 
trên quả bưởi để sẵn hàng 
hơn, đáp ứng nhu cầu của 
nhiều người hơn. 

Là người đam mê thư 
pháp, viết chữ đẹp, chị 
Nguyễn Thị Thanh Hương, 
phường Quang Trung, 
thành phố Thái Bình được 
nhiều người yêu thư pháp 

tìm đến đặt chữ viết trên 
các loại nguyên liệu như 
giấy, quạt, mẹt tre... Chị 
Hương cho biết, chuẩn 
bị tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
năm nay có điểm mới là 
nhiều người thích viết chữ 
trên các loại quả thường 
được chọn để thờ trong 
những ngày tết. Ngoài cá 
nhân nhiều người tìm đến 
chị đặt viết chữ ưa thích, 
mang nội dung mong ước 
cho cả năm toại nguyện đã 
có cả các đại lý đặt hàng 
chị viết chữ với số lượng 
nhiều để cung cấp ra thị 
trường, phục vụ người dân 
chuẩn bị mâm ngũ quả 
thờ tết. Các chữ được mọi 
người ưa chuộng đặt viết 
thường là chữ Tài, Phúc, 
Lộc, Khang, An... Có người 
thích đặt 4 quả 4 chữ để 
cùng với nhau thành một 

“Khoác áo mới”
cho quả thờ ngày tết

nguyễn hình

hÀ Dung

Vẽ trên quả dừa được nhiều người ưa chuộng làm quả thờ ngày tết.
Toàn huyện Đông 

Hưng có 24.649 
người thụ hưởng 

chính sách (10.461 người 
có công và thân nhân người 
có công, 14.188 người thụ 
hưởng chính sách bảo trợ 
xã hội). Ông Bùi Bá Vường, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
cho biết: Phát huy truyền 
thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, bằng những việc 
làm cụ thể, Đảng bộ, chính 
quyền địa phương tích cực 
chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho các đối tượng 
chính sách; tổ chức chi trả 
đúng, đủ, kịp thời, tận tay 
chế độ đối với người có 
công. Trong năm 2018, 
bên cạnh việc chi trả trợ 
cấp thường xuyên, huyện 
đã chi trả các khoản trợ cấp 
ưu đãi một lần, trợ cấp ưu 
đãi giáo dục và đào tạo, ưu 
đãi dụng cụ chỉnh hình, trợ 
cấp điều dưỡng tại gia đình, 
trợ cấp mua thẻ bảo hiểm 
y tế, thăm viếng mộ liệt sĩ 
cho trên 41.000 lượt người; 

cấp quà của Chủ tịch nước, 
tỉnh và huyện nhân dịp tết 
và ngày Thương binh - Liệt 
sĩ 27/7 cho 67.878 lượt 
người; chi tiền nghỉ lễ tết 
cho 193 thương binh, bệnh 
binh nặng.

UBND huyện chỉ đạo 
tổng rà soát nhà ở người 
có công được hỗ trợ theo 
Quyết định số 22 của Thủ 
tướng Chính phủ. Qua đó, 
phân loại và tiến hành giải 
ngân cho 1.787 nhà, trong 
đó xây mới 1.140 nhà, sửa 
chữa 647 nhà với tổng kinh 
phí trên 58,5 tỷ đồng. Trong 
ngôi nhà mới xây dựng, bà 
Nguyễn Thị Dung, vợ liệt 
sĩ ở thôn Cao Mỗ Nam, xã 
Chương Dương phấn khởi 
cho biết: Tết này tôi đã được 
ở trong ngôi nhà mới kiên 
cố, khang trang, có nơi thờ 
tự riêng ấm cúng cho chồng, 
không còn phải lo tìm nơi trú 
tạm khi bão gió như trước. 
Cảm ơn các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các nhà hảo 
tâm đã hỗ trợ 40 triệu đồng 

Đông Hưng 

Thực hiện tốt
chính sách an sinh xã hội
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Đông Hưng luôn 

quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo trợ xã hội, 
góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Thu hiền

Bàn giao mái ấm tình thương cho bà Phạm Thị Nhi,                             
xã Trọng Quan.

Lãnh đạo huyện Đông Hưng thăm, tặng quà người có công nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

và nhiều đồ dùng sinh hoạt 
cho gia đình tôi.

Chăm sóc sức khỏe cho 
người nghèo, người cận 
nghèo, Bảo hiểm xã hội 
huyện tổ chức cấp miễn phí 
gần 5.000 thẻ bảo hiểm y 
tế cho người nghèo, trên 
5.100 thẻ bảo hiểm y tế 
cho người cận nghèo. Ông 
Nguyễn Quốc Lập, hộ 
nghèo ở thôn Trần Phú, xã 
Nguyên Xá cho biết: Nhà 

có 5 người (2 ông bà già 
trên 70 tuổi, con trai và 2 
cháu nhỏ còn đi học) song 
chỉ trông chờ vào thu nhập 
ít ỏi từ nghề thợ xây của 
con trai. Hàng năm, các 
thành viên trong gia đình 
đều được cấp thẻ bảo hiểm 
y tế đã giảm bớt gánh nặng 
chi phí khám chữa bệnh khi 
ốm đau, bệnh tật.

Để giúp các đối tượng 
chính sách, người nghèo 
có điều kiện phát triển 
kinh tế, tạo việc làm, cho 
con cái học hành, huyện 
Đông Hưng đã phối hợp 
với ngân hàng cho 538 hộ 
nghèo, 332 hộ cận nghèo 
vay vốn ưu đãi với dư nợ 
trên 28 tỷ đồng; cho gần 
600 hộ nghèo có học sinh, 
sinh viên vay vốn ưu đãi với 
dư nợ gần 12,5 tỷ đồng; hỗ 
trợ miễn giảm học phí cho 
23 lượt học sinh, hỗ trợ ưu 
đãi giáo dục cho 468 lượt 
người; hỗ trợ tiền điện chiếu 
sáng cho 16.339 lượt người 
thuộc hộ nghèo; hỗ trợ cho 
vay đấu nối, sử dụng nước 
sạch và xây dựng công 
trình hợp vệ sinh cho trên 
10.000 lượt hộ. Các chính 
sách và giải pháp an sinh 
xã hội được huyện Đông 
Hưng triển khai đồng bộ 
bảo đảm cho các đối tượng 
tiếp cận các dịch vụ công 
cộng như y tế, giáo dục, 
dạy nghề, trợ giúp pháp 
lý, nhà ở; hỗ trợ sản xuất, 
tạo việc làm; đầu tư các kết 
cấu hạ tầng thiết yếu như 
điện, đường, trường, trạm... 
Do đó, nhiều hộ nghèo, 
hộ cận nghèo đã vươn lên 
thoát nghèo. Thu nhập bình 
quân đầu người của huyện 
năm 2018 là 39 triệu đồng; 
tỷ lệ hộ nghèo còn 3,78%, 
hộ cận nghèo còn 3,23%. 
Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước 
sạch đạt 97,19%.

bộ. Có người chỉ đặt 2 quả 
hoặc 1 chữ độc lập để bày 
trong mâm ngũ quả. Tùy 
số lượng quả, nền màu 
quả mà chị chọn chữ, chọn 
màu, cỡ chữ để viết cho 
phù hợp và nổi bật. Ví dụ 
quả bưởi màu xanh, chị 
sẽ chọn màu nâu đậm để 
viết chữ, quả màu vàng sẽ 
chọn chữ màu đỏ. Kết quả, 
quả bưởi đã trở thành 1 tác 
phẩm nghệ thuật làm hài 
lòng khách hàng bởi sự nổi 
bật và hài hòa, ý nghĩa, ai 
cũng thích thú. 

Là sinh viên Trường Đại 
học Y Dược Thái Bình, em 
Tưởng lại chọn dưa hấu để 
khắc chữ thư pháp bày tết. 
Tuy chỉ mới mày mò tự làm 
song do khéo tay nên sản 
phẩm em làm ra cũng khá 
đẹp mắt. Nhưng vì không 
có nhiều thời gian, Tưởng 
chỉ tranh thủ làm cho anh 
em họ hàng trong gia đình 
và tặng người quen thân để 
bày ban thờ ngày tết. Mỗi 
quả dưa hấu vẽ khắc trong 
khoảng thời gian gần 2 giờ, 
song kết quả đã làm thay 
đổi hoàn toàn về mặt hình 
thức bên ngoài. Từ trước 
đến nay, quả dưa được ưa 
chọn để thờ trong những 
ngày tết bởi mang ý nghĩa 
về sự đỏ đắn, may mắn cả 
năm, nay được khắc làm 
nổi bật phần chữ xanh nhạt 
trên phần nền xanh thẫm. 
Vừa đẹp mắt, vừa giá trị 
hơn rất nhiều bởi thể hiện 
được ý muốn mong cầu 
của từng người qua ý nghĩa 
của từng con chữ.

Mặc dù vẽ lên quả thờ 
là dịch vụ mới mẻ, giá cả 
cũng đắt hơn khá nhiều 
so với quả bình thường 
song vẫn có nhiều người 
ưa chuộng. Những trái 
bưởi, trái dưa được tô điểm 
thêm những nét vẽ đã trở 
thành một tác phẩm nghệ 
thuật mang nhiều giá trị 
thẩm mỹ. Vì vậy, dịch vụ 
hứa hẹn có thể sẽ phát 
triển hơn trong thời gian 
tới. Đây cũng là cơ hội 
kiếm tiền của nhiều người 
nhạy bén với thị trường mỗi 
dịp tết đến xuân về, làm 
phong phú thêm các mặt 
hàng, đồng thời đáp ứng 
ngày càng cao nhu cầu 
của người tiêu dùng khi đời 
sống ngày càng phát triển.

Cùng với sự thay đổi thị hiếu, tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, 
nhiều người tiêu dùng lại ưa chuộng các loại quả thờ được trang 
trí như vẽ hoa và viết lên đó những chữ thư pháp nội dung ý 
nghĩa để cầu một năm nhiều may mắn, tài lộc... 


