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NGUYỄN XUÂN PHONG

PHAN CHÚC

Bừng khí thế mùa xuân, chủ động sản xuất kinh doanh;
chóng phục hồi, nhanh chấn hưng đất nước

Dậy niềm vui cuộc sống, thi đua dựng xây kiến tạo;
mau đàng hoàng, sớm to đẹp non sông

Xuân về nhớ Bác

Đồng làng
         vụ đông

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thái Thụy

HOẰNG QUÂN
Thành phố Thái Bình

Xuân sang rồi đó - Nhâm Dần
Bừng lên nắng ấm trong ngần chim ca
Đã nhìn tươi thắm muôn hoa
Đã trông cờ đỏ nhà nhà tung bay...
Mừng Đảng ta tuổi chín hai
Trải qua một chặng đường dài đấu tranh
Qua nhiều gian khổ, hy sinh
Cho nước độc lập, hòa bình, tự do
Cho người hạnh phúc, ấm no
Đẹp tươi gấm vóc cơ đồ Việt Nam
Xuân về nhớ Bác vô vàn
Vần thơ Người đọc ngân vang giao thừa
Đất trời nay - đất trời xưa
Còn in sâu tiếng Bác Hồ kính yêu.

Thóc vàng rộm trong bồ thiêm thiếp ngủ
Hương còn thơm bịn rịn với gió đồng
Rơm cùng rạ đang tự tình với đất
Thoảng trong chiều nghe như có như không.

Ngấm hương lúa cánh đồng chưa kịp nghỉ
Cây vụ đông đã xanh kín sá cày
Dưa hấu, dưa gang, đỗ, ngô... tràn cánh bãi
Tít tắp chân trời mươn mướt một màu xanh.

Đất tiên tổ mấy nghìn năm cày cuốc
Suốt bao đời vẫn cấy lúa trồng khoai
Chống bão che mưa, phơi mình trong nắng lửa
Chỉ mong no lòng giáp hạt quãng giêng hai...

Nhập hồn mình vào sông núi đất đai
Cả dân tộc suốt bao đời đánh giặc
Đi đâu, về đâu... quê vẫn nằm trong ngực
Bao thế hệ hy sinh để giữ đất này.

Nắm đất đồng làng hồng mịn ấm trên tay
Hương quả, hương cây hòa quyện vào hương đất
Nghe nhịp đất cánh đồng làng đang thở
Ta say với đồng làng bát ngát vụ đông xanh...

BÙI MINH KHANG
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1. Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt 
các biện pháp phòng, chống dịch
Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh đã ban hành gần 20 chỉ thị, công điện chỉ đạo 
tăng cường phòng, chống dịch, đáp ứng khẩn cấp 
trước các đợt cao điểm như: tết Nguyên đán Tân 
Sửu, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trước tình huống dịch 
phát sinh trong nước, các tỉnh lân cận, trong tỉnh. 
Trong mọi thời điểm, công tác phòng, chống dịch 
luôn được đặt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.  Ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp thường xuyên 
được kiện toàn, duy trì họp hàng tuần triển khai các 
nhiệm vụ phòng, chống dịch và chủ động xây dựng 
kịch bản ứng phó với mọi tình huống. Sở Y tế tham 
mưu UBND tỉnh ban hành hàng trăm công văn, 
kế hoạch, hướng dẫn các nội dung cụ thể phòng, 
chống dịch làm cơ sở để các ngành, địa phương, 
đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch hiệu quả.

2. Các ca bệnh được thần tốc truy vết, 
ổ dịch được khống chế kịp thời, không lây lan rộng
9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch trong 

nước diễn biến phức tạp song Thái Bình chỉ ghi 

nhận 148 ca mắc Covid-19, là một trong những tỉnh 
có số ca mắc thấp nhất trong nước. Triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, Thái Bình 
là tỉnh xuất hiện ca F0 tại cộng đồng muộn nhất. 
Từ ngày 10/11 đến ngày 31/12, toàn tỉnh ghi nhận 
2.536 ca mắc Covid-19. Với tinh thần thần tốc truy 
vết, khoanh vùng, các ổ dịch đều được bao vây kịp 
thời, không có lây lan rộng, tình hình dịch trong tỉnh 
được kiểm soát tốt.

kết quả nổi bật
công tác phòng, chống 
dịch Covid-1910

NĂM 2021

Năm 2021 là năm thứ hai dịch 
Covid-19 tiếp tục diễn biến phức 
tạp trên thế giới, trong nước. Tại 
Thái Bình, bám sát chỉ đạo của 
trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các 
ngành, các cấp, sự đồng thuận của 
nhân dân, công tác phòng, chống 
dịch đạt nhiều kết quả. Báo Thái Bình 
tổng hợp 10 kết quả nổi bật công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
năm 2021.
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kết quả nổi bật
công tác phòng, chống 
dịch Covid-19

3. Thu dung, điều trị 100% bệnh nhân Covid-19, 
không có tử vong
100% ca mắc Covid-19 được thu dung, cách ly, 

điều trị, trong đó đã điều trị khỏi 2.157 bệnh nhân, 
chuyển viện 18 ca, tiếp tục điều trị 509 ca. Ngành 
y tế đã kích hoạt 5 bệnh viện và cơ sở thu dung 
điều trị bệnh nhân Covid-19, tổng số 1.000 giường 
bệnh, thực hiện điều trị theo tháp 3 tầng. Từ tháng 
12/2021, 8 bệnh viện và cơ sở điều trị tuyến huyện 
cũng được kích hoạt để thu dung, điều trị bệnh nhân 
Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngành y tế 
đã đưa vào chương trình điều trị thử nghiệm bằng 
thuốc kháng virút Molnupiravir, rút ngắn thời gian 
điều trị và giảm nhẹ triệu chứng, hạn chế lây nhiễm, 
ít bệnh nhân nặng, không có tử vong.

4. Nâng cao năng lực xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, 
đạt hơn 20.000 mẫu gộp/ngày
Toàn ngành y tế tập trung nâng cao năng lực 

xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. 100% trạm y tế cơ 
sở triển khai xét nghiệm test nhanh, khuyến khích, 
hướng dẫn người dân tự nguyện xét nghiệm sàng 
lọc. Có 7 cơ sở y tế triển khai xét nghiệm bằng 
phương pháp Realtime PCR; công suất xét nghiệm 
đạt 1.924 mẫu đơn/ngày (tương đương gần 20.000 
mẫu gộp). Có 3 đơn vị được Bộ Y tế thẩm định 
và cấp phép đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 
Covid-19. Toàn ngành đã huy động trên 1.200 cán 
bộ y tế tham gia lấy mẫu. Đến ngày 31/12/2021 đã 
xét nghiệm tổng 264.501 mẫu. Việc nâng cao năng 
lực xét nghiệm giúp sớm phát hiện ca mắc, đưa 
bệnh nhân vào điều trị, kịp thời khoanh vùng ổ dịch, 
hạn chế lây nhiễm.

5. Tăng tốc tiêm vắc-xin, 
thực hiện hơn 2,54 triệu mũi tiêm phòng Covid-19

Khởi động chiến dịch tiêm vắc-xin từ cuối tháng 
4/2021, đến hết ngày 31/12/2021, toàn tỉnh đã thực 
hiện 32 đợt tiêm, với tổng số 2.544.607 mũi tiêm, 
trong đó có 2.350.747 mũi tiêm cho người từ 18 tuổi 
trở lên; 193.860 mũi tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. 
Với việc tăng tốc tiêm vắc-xin, Thái Bình là tỉnh có 
độ bao phủ vắc-xin cao (đạt 99,71% người từ 18 
tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi).

6. Chuyển thành công sang trạng thái thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Thái Bình là một trong những tỉnh đầu tiên áp 

dụng giãn cách xã hội, kích hoạt lại 9 tổ kiểm soát 
liên ngành tại 9 cửa ngõ ra, vào tỉnh, thực hiện  kiểm 
soát dịch thành công giai đoạn 1. Là một trong những 
tỉnh đầu tiên gỡ bỏ 9 chốt kiểm soát ra, vào tỉnh, 
tạo điều kiện thông thương hàng hóa, sớm chuyển 
sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19. Thay vì chốt chặn, tỉnh 
phát huy hoạt động của 1.200 tổ tự quản, gần 1.800 
tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường kiểm soát, quản 
lý người đến, về tỉnh. Việc chuyển nhanh sang trạng 
thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch trong 3 tháng cuối năm đã giúp các ngành, địa 
phương tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021 góp phần đưa tăng trưởng 
GRDP của tỉnh đứng thứ 14 cả nước.

7. Chi viện thành công các điểm nóng 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh
Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, bùng 

phát tại một số địa phương, Thái Bình đã cử 3 đoàn 
công tác với 869 bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng 
và sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tình 
nguyện hỗ trợ các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Bắc 
Ninh (tháng 5), Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 7, 8) 
phòng, chống dịch. Cùng với đội ngũ cán bộ ngành 
y tế, gần 100 chiến sĩ lực lượng vũ trang Thái Bình 
cũng được huy động vào Thành phố Hồ Chí Minh 
chống dịch. Tinh thần “thóc không thiếu 1 cân, 
quân không thiếu 1 người” của Thái Bình một lần 
nữa tỏa sáng giữa thời bình.

8. Lan tỏa phong trào 
toàn dân tham gia phòng, chống dịch
Tháng 6/2021, UBND tỉnh đã phát động phong 

trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch. Phong 
trào không chỉ nhận được sự tham gia hưởng ứng 

của đông đảo tầng lớp nhân dân mà nhiều đơn vị, 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh 
còn tích cực đóng góp, ủng hộ kinh phí, trang thiết 
bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tổng số 
tiền tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch năm 2021 
đạt hơn 22,2 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật 
tư y tế… Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh 
đã gửi tặng 10.500 suất quà trị giá hơn 4,7 tỷ đồng 
cho nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch Covid-19; tổ chức đón 1.197 công 
dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía 
Nam về địa phương. Thực hiện các chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, 
có trên 174.000 người lao động, người dân, 2.814 
doanh nghiệp đã được hưởng các chính sách hỗ trợ 
với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng; 186.462 người lao 
động được chi trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với 
số tiền 442,4 tỷ đồng.

9. Vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
vừa thực hiện hơn 2,25 triệu lượt ca khám, điều trị
Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, các cơ sở y tế vẫn 
duy trì, nâng chất lượng công tác khám chữa bệnh, 
phát triển kỹ thuật mới. Trong năm, đã thực hiện 
2.154.492 lượt khám, 566.080 lượt điều trị, trong 
đó có 298.431 lượt điều trị nội trú, 58.149 lượt phẫu 
thuật. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu 
như: phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch kín, 
thay van hai lá sinh học, khâu lỗ thủng dạ dày ở trẻ 
sơ sinh... được triển khai tiếp tục khẳng định chất 
lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện trong 
tỉnh.

10. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 
vào công tác phòng, chống dịch
Trong bối cảnh phải hạn chế tập trung đông 

người, các ngành, các cấp đã tích cực ứng dụng 
công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn đồng thời bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 
Hầu hết các cuộc họp, hội nghị ở cả ba cấp được tổ 
chức trực tuyến; ngành công an, y tế đưa vào ứng 
dụng phần mềm quản lý di biến động dân cư, quản 
lý tiêm chủng vắc-xin... Công tác tuyên truyền được 
thực hiện toàn diện, kịp thời. Công tác bảo đảm an 
ninh trật tự; đấu tranh, xử lý các vi phạm về phòng, 
chống dịch được tăng cường góp phần giữ vững an 
ninh trật tự, ổn định tâm lý trong nhân dân.

Niềm vui của bệnh nhân Covid-19 khi được công bố khỏi bệnh.

47



48

Những ngày không thể quên
Những ngày tháng 11/2021 sẽ là quãng thời 

gian khó quên đối với bác sĩ Ngô Văn Thuật cùng 
cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Nguyên Xá (Vũ 
Thư). Gần 200 ca nhiễm được ghi nhận trong một 
thời gian ngắn, công việc dồn dập, có lúc bác sĩ 
Thuật và cán bộ, nhân viên của Trạm tưởng như 
quá tải. Thế nhưng họ đã vượt qua những ngày 
không thể quên, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bác sĩ Ngô Văn Thuật, Trạm trưởng Trạm Y tế 
xã Nguyên Xá chia sẻ: Thời điểm dịch chưa lây lan 
trên địa bàn, công việc vốn đã vất vả do vừa bảo 
đảm khám chữa bệnh ban đầu, thực hiện chương 
trình tiêm chủng hàng tháng vừa phòng, chống 
dịch. Khi xuất hiện liên tiếp các ca nhiễm Covid-19, 
cán bộ, nhân viên của Trạm mới thực sự áp lực 
bởi cùng một lúc phải thực hiện rất nhiều nhiệm 
vụ. Mọi người không còn khái niệm về thời gian bắt 
đầu và kết thúc của một ngày làm việc. Nhân lực 
của Trạm có 6 người, trong đó 1 người trực trạm, 5 
người chia thành các tổ đi điều tra, truy vết F1, tiêm 
vắc-xin phòng Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm, liên 
hệ chuyển F0 đi điều trị, tham mưu các biện pháp 
phòng, chống dịch cho địa phương, truyền thông về 
dịch bệnh... Có những ngày lấy mẫu thâu đêm, khi 
về đến Trạm mọi người đều mệt nhoài bởi cường độ 
làm việc cao, bí bách, khó thở do đeo khẩu trang 
và mặc quần áo bảo hộ trong suốt thời gian dài. 
Với những trường hợp cao tuổi, khi thực hiện xét 
nghiệm sàng lọc không thể đến điểm lấy mẫu tập 
trung, cán bộ Trạm phải đến từng nhà. Cũng nhờ 
đó đã phát hiện kịp thời một số trường hợp dương 
tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Hàng trăm việc không tên. Mỗi việc lại có những 
khó khăn riêng song các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến 
đầu không chùn bước. Họ biết rằng sau mỗi công 
việc là sự an toàn và sức khỏe của người dân.

Khó khăn không chùn bước
Trong đợt cao điểm của dịch bệnh (từ ngày 

10/11 đến nay), cũng như Trạm Y tế xã Nguyên 

Xá, cán bộ, nhân viên trạm y tế các xã: Đông La, 
Đông Hợp, Phú Lương (Đông Hưng), Đông Mỹ, 
Phú Xuân (thành phố Thái Bình)... đã trải qua 
nhiều đêm không ngủ, thực hiện những nhiệm vụ 
chưa từng có, căng mình cùng các cấp, ngành, địa 
phương dập dịch, ngăn không để dịch lây lan, bùng 
phát trên địa bàn. Những ngày cao điểm của dịch 
bệnh, hầu như cán bộ, nhân viên y tế phải ăn, nghỉ 
tại trạm để giải quyết công việc; không phân biệt 
nhiệm vụ của ai, cứ có việc là làm. Nhiều cán bộ nữ 
con nhỏ nhưng cũng gửi con cho người thân ở lại 
trạm xuyên trưa, xuyên tối. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, 
giờ ăn thất thường, giờ nghỉ không có.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hậu, Trạm trưởng Trạm Y tế 
xã Phú Lương (Đông Hưng) chia sẻ: Dù rất mệt song 
lúc người dân đang hoang mang, lo lắng mình cần 
hướng dẫn, động viên để họ yên tâm thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch. Cán bộ Trạm đều là 
nữ, mỗi người được phân công phụ trách một thôn. 
Nhiều khi đêm hôm hay mưa gió có trường hợp F1, 
F2 bị đau bụng, đau đầu... cán bộ phụ trách phải lập 
tức lên đường. Trong thời điểm căng thẳng ấy, mỗi 
cán bộ, nhân viên y tế càng phải nỗ lực bởi không ai 
có thể làm thay nhiệm vụ của mình. Mọi người động 
viên nhau cố gắng làm thật tốt, đặt sức khỏe người 
dân lên hàng đầu; đồng thời, phải giữ sức khỏe tốt 
cho bản thân, không để bị lây nhiễm để có thể thực 
hiện nhiệm vụ đang chờ ở phía trước.

Cũng từ những tháng ngày khó khăn ấy, những 
chiến sĩ áo trắng lại tìm thấy niềm vui riêng cho 
mình. Bác sĩ Nguyễn Thị Hậu chia sẻ thêm: Khi 

các tổ chức, cá nhân gửi tặng những bộ quần áo 
bảo hộ y tế, hộp khẩu trang, những suất cơm nóng 
ngày giá rét hay khi F0 được điều trị khỏi, xuất viện, 
chúng tôi rất xúc động. Những món quà tuy không 
lớn song đó là tình cảm, sự sẻ chia để chúng tôi có 
thêm động lực vượt khó, tiếp tục hành trình chiến 
đấu chống dịch Covid-19.

Đến nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm 
soát trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương từng là 
vùng nguy cơ cao nay nhịp sống đã trở lại bình 
thường. Kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của 
những chiến sĩ áo trắng ở các địa phương. Bởi họ 
là những người gần dân nhất, có thể chăm sóc sức 
khỏe nhân dân ban đầu, từ sớm. Sau mỗi trận đánh 
“giặc Covid-19”, niềm vui lớn nhất với các cán bộ, 
nhân viên y tế là dịch bệnh được kiểm soát, bệnh 
nhân Covid-19 được điều trị khỏi và ý thức phòng, 
chống dịch của người dân được nâng lên.

Với diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp như 
hiện nay, trận chiến có lẽ còn dài và chưa biết hồi 
kết. Khó khăn, vất vả của lực lượng y tế cơ sở vẫn 
còn ở phía trước. Trong tình huống dịch lây lan, bùng 
phát mạnh, có thể họ sẽ phải thực hiện thêm nhiệm 
vụ điều trị, chăm sóc F0 nhẹ, không triệu chứng. 
Song, với trách nhiệm, sự tận tâm, hàng ngày, hàng 
giờ họ vẫn luôn sát cánh cùng các cấp, ngành trên 
địa bàn phát hiện kịp thời những trường hợp nguy 
cơ, thực hiện khoanh vùng dập dịch nhanh nhất khi 
xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Những chiến sĩ áo 
trắng đã góp phần tạo nên “thành trì” phòng, chống 
dịch ở cơ sở.

Y TẾ CƠ SỞ

với trận chiến 
CHƯA TỪNG CÓ

Gần 2 năm chiến đấu với đại 
dịch Covid-19 cũng là từng ấy thời 
gian các lực lượng tuyến đầu trong 
đó có y tế cơ sở phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, vất vả và cả những 
hiểm nguy. Thế nhưng, trước trận 
chiến chưa từng có, những chiến 
sĩ áo trắng không bỏ cuộc. Họ vẫn 
nỗ lực, quyết tâm với tinh thần cao 
nhất cùng các ngành, địa phương 
kiểm soát dịch trên địa bàn, bảo 
vệ sức khỏe, tính mạng và sự an 
toàn cho người dân.

NHƯ HOÀNG

Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Lương (Đông Hưng) chuẩn bị đi lấy mẫu xét nghiệm tại gia đình có F0.
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Năm 2021, tiếp tục ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh, đặc biệt ở những tháng cuối năm khi số ca mắc tăng cao, có ngày ghi nhận hơn 130 
ca. Dịch xâm nhập vào doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư đã ảnh hưởng ng-
hiêm trọng đến phát triển kinh tế, gây ra những xáo trộn trong cuộc sống của người dân. 
Thế nhưng, từ những khó khăn ấy, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi 
đại dịch lại thêm tỏa sáng. Một lão nông trích tiền tiết kiệm lúc tuổi già; một em nhỏ làm 
thêm việc bọc sách, dán nhãn vở để lấy tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch hay 
những việc làm ấm áp tình người nơi điều trị bệnh nhân Covid-19, các khu cách ly, phong 
tỏa... là những câu chuyện cảm động thấm đẫm tình người trong mùa dịch.

Nhớ lại thời điểm khi số ca nhiễm tăng nhanh, 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình 
chuyển đổi công năng thành bệnh viện thu 

dung, điều trị Covid-19, bác sĩ Phạm Quang Lịch, 
Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Thời gian gấp gáp, 
mọi hoạt động phải thực hiện nhanh chóng để có 
thể thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 ngay. 
Khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị y tế là nỗi lo 
của chúng tôi, song chia sẻ với Bệnh viện, nhiều 
tổ chức, cá nhân đã đến trao tặng quà, trong đó có 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Lào Cai. Dù đường 
sá xa xôi song lãnh đạo Bệnh viện đã đến tặng 
quà, động viên cán bộ, nhân viên y tế khiến chúng 
tôi rất cảm động. Những món quà, lời động viên từ 
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tiếp thêm 
sức mạnh để những chiến sĩ tuyến đầu hoàn thành 
nhiệm vụ. Ngay sau khi tiếp nhận những phần quà 
là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, các cán bộ, bác sĩ 
lại mang tới từng buồng bệnh phát cho bệnh nhân. 
Nhận được sự quan tâm chăm sóc, điều trị ân cần 
cùng những món quà trao tặng, nhiều bệnh nhân 
rất xúc động, viết thư gửi lời cảm ơn. Đó là món 
quà vô giá trong những ngày dịch bệnh diễn biến 
phức tạp.

Tình yêu thương, sự sẻ chia không chỉ ở buồng 
bệnh, tại những khu cách ly tập trung, khu vực 
phong tỏa cũng xuất hiện nhiều hình ảnh cảm 
động, ấm tình người. Giờ đây, có lẽ với các hộ dân 
sinh sống tại ngõ 417, đường Lý Bôn, phường Kỳ 
Bá (thành phố Thái Bình) những lo lắng trong thời 
gian bị phong tỏa đã qua đi, điều đọng lại những 
khoảnh khắc về sự chia sẻ, quan tâm của cộng 
đồng. Trong thời gian cả ngõ bị phong tỏa, chung 
tay với những tấm lòng hảo tâm, gia đình bà Phạm 
Thị Tho, số nhà 417, đường Lý Bôn, phường Kỳ 
Bá đã tặng 68 hộ gia đình và 286 sinh viên cách 
ly trong ngõ mỗi gia đình 10kg gạo và 1kg thịt, 
mỗi sinh viên 1 thùng mì tôm và 1 chai dầu ăn. 
Tổng trị giá các phần quà là trên 60 triệu đồng. Bà 
Phạm Thị Tho chia sẻ: Gia đình chúng tôi có món 
quà nhỏ muốn cùng chia sẻ với bà con hàng xóm 
và một số sinh viên. Gia đình cũng chỉ muốn giúp 
sức cùng chung tay với mọi người để vượt qua khó 
khăn.

Không chỉ riêng ở ngõ 417, nhiều khu dân cư, 
ngõ xóm trên địa bàn tỉnh, người dân không ai bảo 
ai, người nhiều, người ít ủng hộ, tiếp sức cho xóm 
giềng ổn định cuộc sống trong những ngày phong 
tỏa. Bên cạnh đó, còn có cả bếp ăn thiện nguyện 
với những suất cơm chan chứa tình người gửi đến 
lực lượng chống dịch tuyến đầu, người phải cách 
ly… Câu chuyện về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy 
Việt (Thái Thụy) đứng ra đi chợ hộ những gia đình 
đang bị cách ly trên địa bàn những ngày qua cũng 

đã lan tỏa đi hình ảnh tích cực về tình làng nghĩa 
xóm, sự chia sẻ trong thời điểm khó khăn. Chị Lã 
Thị Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy 
Việt cho biết: Sau khi đăng tải thông tin trên mạng 
xã hội, từ ngày 15/12/2021 đến nay, cán bộ Hội đã 
nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn của người dân 
đang cách ly nhờ đi chợ mua sắm đồ dùng thiết 
yếu hộ. Để thực hiện việc mua sắm đồ dùng thiết 
yếu cho người dân, các cán bộ Hội tự ứng tiền, 
thay nhau đi chợ. Việc làm tuy nhỏ chỉ mong các 
gia đình vơi bớt khó khăn, yên tâm thực hiện cách 
ly. Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát, 
song nếu dịch diễn biến phức tạp, không may có 
nhiều gia đình phải cách ly trên địa bàn, Hội cũng 
đã lên phương án bố trí các đồng chí là chi hội 
trưởng các thôn đi chợ giúp dân.

Hai năm phòng, chống dịch Covid-19 cũng là 
bằng ấy thời gian, nhiều tổ chức, doanh nghiệp 
hay đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng 
hành, kịp thời trao tặng, ủng hộ nhiều trang thiết 
bị y tế, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công 
tác phòng, chống dịch. Theo tổng hợp từ Ủy ban 
MTTQ tỉnh, kết quả vận động, tiếp nhận tiền, hiện 
vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong 2 
năm 2020, 2021 là hơn 40,9 tỷ đồng. Từ nguồn 
ủng hộ, trao tặng đã thực hiện nhiều hoạt động 

thiết thực như: hỗ trợ mua vật tư, trang thiết bị y tế 
phòng, chống dịch Covid-19; thăm hỏi, tặng quà 
động viên các lực lượng tuyến đầu; hỗ trợ các cơ 
sở y tế, khu cách ly, tổ tự quản và người dân ở các 
địa phương gặp khó khăn do dịch Covid-19… Thật 
ấm lòng biết bao khi ở những thời điểm căng thẳng 
của dịch bệnh, người nghèo, người gặp khó khăn 
trên địa bàn tỉnh cũng nhận được tình cảm yêu 
thương, sự đồng hành của các nhà hảo tâm.

Khi các tỉnh, thành phố cần hỗ trợ về nhân 
lực, hàng trăm chiến sĩ áo trắng Thái Bình đã lên 
đường tham gia phòng, chống dịch, trong số ấy có 
cả những người đã nén nỗi đau mất người thân, 
quyết tâm ở lại hoàn thành nhiệm vụ. Khi việc 
tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do dịch Covid-19, 
nhiều đoàn thể, đơn vị, cá nhân trong tỉnh đã đứng 
lên tổ chức các đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho 
nông dân…

Còn rất nhiều hình ảnh đẹp về sự ấm áp tình 
người trong những giai đoạn khó khăn của dịch 
bệnh khó có thể kể hết. Cuộc chiến chống dịch 
Covid-19 sẽ còn nhiều gian nan, thử thách. Song, 
tinh thần đoàn kết, lan tỏa yêu thương, chia sẻ 
hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau đã thắp 
lên ngọn lửa niềm tin và sức mạnh cùng chung 
sức đồng lòng vượt qua đại dịch.

Những suất cơm được mang tới từng buồng bệnh.

Nghĩa tình 
MÙA DỊCH

HOÀNG LANH

Niềm vui ngày ra viện.
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Hồi sinh sự sống 
cho những bệnh nhân nặng
“Bệnh nhân T.X.H diễn biến nặng” 

- nhận được thông báo, bác sĩ Bùi Thị 
Kim Phượng, Khoa Truyền nhiễm và 
các thành viên kíp điều trị Covid-19, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhanh chóng 
đến buồng bệnh. Bệnh nhân đang 
trong tình trạng thở gắng sức, ho khạc 
đờm lẫn máu, thở oxy dòng cao bằng 
máy HFNC nhưng không đáp ứng, 
tình trạng viêm phổi nặng, phổi mờ. 
Bác sĩ Phượng cùng kíp điều trị nhanh 
chóng đặt nội khí quản, cho thở máy... 
Sau một thời gian nỗ lực của cả kíp, 
bệnh nhân tiến triển tốt, mọi người 
thở phào nhẹ nhõm. Những ngày 
sau bệnh nhân dần hồi phục, có thể 
tự ăn uống, đi lại. Bệnh nhân T.X.H 
xúc động chia sẻ: Tôi rất cảm ơn các 
bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh đã tận tâm chăm sóc, cấp 
cứu, điều trị để tôi lại được khỏe mạnh 
như ngày hôm nay.

Hồi sức tích cực là tầng cao nhất 
giành giật sự sống cho người bệnh. 
Vì thế, những trường hợp như bệnh 
nhân T.X.H không phải hiếm. Bác 
sĩ Bùi Thị Kim Phượng chia sẻ: Gần 
2 năm tham gia điều trị bệnh nhân 
Covid-19 nhưng từ tháng 11/2021 số 
lượng bệnh nhân nặng nhiều, lại kèm 
theo các bệnh nền nặng nên việc 
điều trị vất vả hơn. 14 ngày thực hiện 
điều trị đúng vào thời điểm dịch diễn 
biến phức tạp, số ca mắc cao, kíp của 
chúng tôi tiếp nhận khoảng 90 bệnh 
nhân nặng, có nhiều bệnh nền. Khi 
điều trị ở tầng cao nhất, nhiều bệnh 
nhân phải thở máy, không thể tự chủ 
được sinh hoạt nên các bác sĩ, nhân 
viên y tế phải theo dõi thường xuyên, 

Chuyện chưa kể nơi tuyến đầu
NHƯ CẦU

đồng thời thay nhau chăm sóc từ ăn 
uống đến vệ sinh cá nhân. Trong 14 
ngày, các bác sĩ, nhân viên y tế của 
kíp đã điều trị khỏi cho 60 bệnh nhân.

Những “người thân” đặc biệt
Trong quá trình điều trị bệnh nhân 

Covid-19, cũng giống như kíp của bác 
sĩ Phượng là tiếp nhận bệnh nhân 
nặng nhưng kíp điều trị của bác sĩ Vũ 
Thị Sấu, Phó Trưởng khoa Truyền 
nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại gặp 
những trường hợp đặc biệt hơn, đó là 
cụ già 100 tuổi, nhiều bệnh nền, nhập 
viện trong tình trạng viêm phổi, suy 
hô hấp phải thở oxy; một bệnh nhân 
cao tuổi khác bị lẫn, thường xuyên đi 
lang thang vào ban đêm hay những 
bệnh nhân bị mù lòa, điếc, khuyết tật 
không có người thân chăm sóc. Đa 
phần bệnh nhân không có người thân 
chăm sóc nên các bác sĩ, nhân viên 
y tế phải chăm sóc toàn diện, phục 
vụ ăn uống, sinh hoạt cá nhân. Bác 
sĩ Vũ Thị Sấu chia sẻ: Chứng kiến 
cảnh những bệnh nhân mù lòa, câm, 
điếc, tai biến liệt 10 năm lại thêm mắc 
Covid-19 rất thương, nhìn các cụ có 
lúc không cầm nổi nước mắt. Khổ nhất 
là cụ cao tuổi bị lẫn, đêm hôm hay đi 

lang thang, các bác sĩ, nhân viên y tế 
phải thay nhau túc trực, trông coi rồi 
nịnh cụ ăn để mong có sức chống lại 
bệnh tật. Bên cạnh đó có một số bệnh 
nhân rơi vào trạng thái lo lắng, hoang 
mang. Do đó, ngoài việc điều trị, 
thường xuyên theo dõi tình trạng sức 
khỏe, chúng tôi còn phải động viên, 
củng cố tinh thần cho bệnh nhân.

Khác với nơi điều trị bệnh nhân 
Covid-19 nặng ở Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh, tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, các 
bác sĩ, nhân viên y tế ở đây cũng trải 
qua nhiều cảm xúc, vừa lo lắng vừa vui 
sướng khi thực hiện điều trị cho nhiều 
bệnh nhi nặng, có bệnh nền, bệnh nhi 
dưới 1 tuổi và có cả những bệnh nhi 
sinh đôi... Bác sĩ Nguyễn Tuyết Anh, 
Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm chia 
sẻ: Các cháu điều trị Covid-19 ở đây 
đa dạng lứa tuổi, nhỏ nhất dưới 1 tuổi. 
Trường hợp nặng nhất bị sốt cao liên 
tục, các bác sĩ phải theo dõi sát sao, 
nếu không bệnh tiến triển rất nhanh, 
có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi 
vào đây, có những gia đình có 5 người 
mắc Covid-19, hoàn cảnh rất thương 
tâm, mẹ diễn biến nặng phải chuyển 
điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bố 
phải chăm sóc 3 đứa con, cháu nhỏ 
nhất mới 11 tháng tuổi nên chúng tôi 

phải thay nhau cho uống sữa, tắm 
rửa, thay bỉm tã... Bên cạnh đó cũng 
có những cháu 8 - 10 tuổi không có 
người thân chăm sóc.

So với người lớn, việc điều trị cho 
bệnh nhi có khó khăn, áp lực riêng, 
cần có những chăm sóc đặc biệt. Quá 
trình điều trị cho bệnh nhi phải kiên 
nhẫn, phải động viên các cháu nói và 
lắng nghe các cháu trả lời. Bên cạnh 
đó, nhiều cháu thường xuyên khóc vì 
nhớ nhà, vì sợ uống thuốc, sợ tiêm. 
Lúc này, các bác sĩ lại phải ân cần, 
nhẹ nhàng động viên các cháu, với 
những cháu nhỏ hơn nữa phải hỗ 
trợ tối đa. Thương bệnh nhi như con 
mình, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh 
viện Nhi Thái Bình luôn cố gắng hết 
sức để các cháu được chăm sóc, điều 
trị tốt nhất.

Gác lại hạnh phúc riêng
Ở mỗi tầng điều trị lại có những 

khó khăn riêng, nếu như Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái 
Bình là bệnh nhân nặng, có nhiều 
bệnh nền thì ở tầng 1 và tầng 2 lại có 
đông bệnh nhân. Nguy cơ lây nhiễm 
cao, áp lực công việc rất lớn. Thế 
nhưng, dù khó khăn, vất vả đến đâu, 
các bác sĩ, nhân viên y tế đều hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, niềm 
vui lớn nhất với họ là bệnh nhân khỏi 
bệnh, ra viện. Bác sĩ Vũ Thị Sấu chia 
sẻ thêm: Hàng trăm bác sĩ, nhân viên 
y tế tham gia điều trị Covid-19 ai cũng 
có những hoàn cảnh riêng. Ngay khi 
được huy động, các bác sĩ phải lập 
tức lên đường, có bác sĩ phải hoãn lại 
ngày ăn hỏi, có người mới cưới được 
2 ngày, có người phải nhờ người thân 
chăm sóc mẹ già bị ốm và còn có cả 
những người không thể về chịu tang 
khi mẹ qua đời.

Cuộc chiến chống Covid-19 chưa 
biết bao giờ mới kết thúc nhưng họ 
vẫn luôn sẵn sàng bước vào cuộc 
chiến với bản lĩnh của người chiến sĩ 
áo trắng; tập trung dồn lực quyết tâm 
bảo vệ sức khỏe, giành lại sự sống, 
trở thành điểm tựa, tiếp thêm sức 
mạnh, sự lạc quan và hy vọng cho 
mỗi bệnh nhân.

Gần 2 năm liên tục 
chiến đấu với dịch 
Covid-19 là những ngày 
quên thứ bảy, chủ nhật, 
quên lễ, tết và làm quen 
với những bữa ăn vội, 
giấc ngủ chập chờn, 
thường xuyên phải đối 
mặt với áp lực, nguy cơ 
lây nhiễm… Thế nhưng, 
các bác sĩ, nhân viên 
y tế điều trị cho bệnh 
nhân Covid-19 luôn kiên 
cường, mạnh mẽ. Gác 
lại hạnh phúc riêng, vượt 
qua khó khăn, vất vả, họ 
thực hiện nhiệm vụ với 
quyết tâm, nỗ lực và tinh 
thần cao nhất, tất cả vì sức 
khỏe người bệnh.

Niềm vui của các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Trao quà cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.
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14 ngày đặc biệt
14 giờ ngày 10/11/2021, khi tất cả các hoạt 

động dạy và học của Trường Tiểu học Nguyên Xá 
(Vũ Thư) đang diễn ra bình thường trong không khí 
vui tươi, phấn khởi chào mừng ngày Nhà giáo Việt 
Nam thì nhà trường nhận được tin có phụ huynh 
nhiễm Covid-19. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, toàn 
bộ học sinh lớp 3C cùng các thầy cô giáo được lực 
lượng y tế tổ chức lấy mẫu test nhanh ngay trong 
đêm. Quyết định cách ly học sinh lớp 3C tại trường 
cũng được ban hành ngay sau đó. Là một trong 
những giáo viên đầu tiên tình nguyện ở lại khu cách 
ly để chăm sóc học sinh, cô giáo Ngô Thị Mến, giáo 
viên Tổng phụ trách chia sẻ: Tôi nhớ mãi hình ảnh 
khi chia phòng, điểm danh cho các em, cô trò muốn 
ôm lấy nhau nhưng không được, phải giữ khoảng 
cách an toàn. Điểm danh xong tôi không cầm được 
nước mắt và thấy mình đã quyết định đúng khi vào 
hỗ trợ các em. Đêm đầu tiên trong khu cách ly, sau 
khi cho các em ổn định chỗ ngủ, tôi và các đồng 
nghiệp nằm ngay ngoài sân thư viện bởi đây là nơi 
gần nhất có thể quan sát được các em, hỗ trợ các 
em kịp thời nhất. Những ngày sau đó, số lượng học 
sinh vào cách ly lên đến 60 em. Thương học trò bé 
nhỏ phải xa gia đình trong hoàn cảnh hết sức đặc 
biệt, 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường 
đã nghe theo mệnh lệnh trái tim, tình nguyện vào 
khu cách ly để chăm sóc, hướng dẫn học sinh của 
mình.

Mặc dù đã thực hiện đầy đủ các quy định trong 
khu cách ly tập trung nhưng 4 ngày sau đó, cô giáo 
Ngô Thị Mến không biết mình đã bị nhiễm Covid-19 
từ lúc nào. Cô Mến nhớ lại: Đến ngày thứ 4 trong 

khu cách ly, tôi thấy người mệt mỏi, gai sốt, nghi 
bản thân đã nhiễm bệnh. Tôi được lực lượng y tế 
lấy mẫu xét nghiệm và xác định đã mắc Covid-19. 
Những ngày điều trị sau đó, tôi vẫn luôn thường 
xuyên hỏi thăm đồng nghiệp và sức khỏe của học 
sinh. Chỉ cần nhận thông báo không có học sinh 
nào phải ra xe cấp cứu để đi điều trị, lòng tôi phấn 
chấn hơn nhiều. Cô giáo Ngô Thị Mến chỉ là 1 

trong số 2 giáo viên của Trường Tiểu học Nguyên 
Xá phát hiện bị mắc Covid-19 khi tình nguyện hỗ 
trợ trong khu cách ly. Cô giáo Trần Thị Mỳ, Hiệu 
trưởng nhà trường chia sẻ: Tất cả cán bộ, giáo viên, 
nhân viên của trường vào khu cách ly đều trên tinh 
thần tự nguyện, tất cả vì học sinh thân yêu. Ngày 
tiếp ngày, danh sách các em học sinh trở thành F0 
nối dài. Những chuyến xe cấp cứu vào trường đón 
các em đi viện dày hơn. Hình ảnh các em học sinh 
nhỏ bé khoác túi đồ lên xe mà không có bố mẹ, 
thầy cô ở bên khiến cha mẹ các em lòng đau quặn 
thắt, thầy cô xót xa vô cùng. Đến ngày 17/11, nhà 
trường có tới 54 học sinh và 2 thầy cô giáo nhiễm 
bệnh. Điều mong mỏi lớn nhất của chúng tôi lúc đó 
là mong sao những thầy, trò còn lại trong khu cách 
ly đều an toàn, mạnh khỏe để dần đưa các em trở 
về bình an trong vòng tay yêu thương của gia đình.

“Em đã có cả một đàn con”
Những bước chân líu ríu, những ánh mắt hoang 

mang của học sinh trong khu cách ly tập trung 
khiến nhiều thầy cô giáo của Trường Tiểu học 
Đông Hợp (Đông Hưng) không khỏi xót xa. Thầy 
giáo Chu Sỹ Ruật, Hiệu trưởng nhà trường chia 
sẻ: Ngày 1/12/2021, sau khi test sàng lọc học sinh 
trong trường, phát hiện 5 học sinh tại các khối lớp 1, 
3, 4 bị mắc Covid-19. Nhà trường đã nhanh chóng 
thông báo tới các phụ huynh học sinh tạm thời nghỉ 
học và thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” phòng, 
chống dịch bệnh. Khu cách ly tập trung tại Trường 
Mầm non Đông Hợp lập tức được kích hoạt đón 18 
học sinh F1 không có điều kiện cách ly tại nhà đến 
cách ly tại trường. Ngoài các thầy cô giáo là F1, một 
số thầy cô giáo đã tình nguyện vào khu cách ly để 
chăm sóc, hướng dẫn các em học tập và sinh hoạt 
trong khu cách ly. Cô giáo Hoàng Thị Ngà, giáo 
viên nhà trường bồi hồi nhớ lại: Những ngày đầu tôi 
rất lo lắng, hoang mang nhưng sau đó, tôi tự động 
viên bản thân, lấy lại bình tĩnh để chăm lo học sinh 
của mình. Những ngày tiếp theo, khi đã quen dần 
với môi trường trong khu cách ly, bầu không khí bớt 
căng thẳng, nhường chỗ cho sự vô tư của trẻ thơ. 
Chúng tôi bắt đầu dạy cho các em những công việc 
đơn giản như dọn dẹp phòng, gấp chăn màn, tập 
thể dục để nâng cao sức khỏe… Tuy nhiên, đối với 
những học sinh lớp 1 do còn quá nhỏ nên chúng tôi 
luôn hỗ trợ các em tắm, gội hoặc một số hoạt động 
khác. Giờ đây khi trải qua những ngày đó, tôi nghĩ 
rằng không chỉ 14 ngày mà 1 tháng hay 2 tháng, 
chúng tôi cũng sẵn sàng đi theo các em bởi tình 
yêu thương dành cho các con là vô điều kiện.

Thầy giáo Chu Sỹ Ruật, Hiệu trưởng nhà trường 
nghẹn ngào: Trong khu cách ly, các thầy cô giáo 
thương các con đứt ruột. Nhưng lòng của các thầy 
cô cũng ngổn ngang không kém khi dịch Covid-19 
đang diễn biến rất phức tạp. Điều quan trọng nhất 
lúc đó chính là thầy, trò nhà trường cùng động viên 
nhau vượt qua khó khăn. Các thầy cô giáo dạy học 
sinh của mình một số kỹ năng, chia sẻ gần gũi để 
các em vơi bớt nỗi nhớ nhà. Sau thời gian cách ly, 
dường như các em trưởng thành hơn, thêm kỹ năng 
và biết ý thức bảo vệ bản thân trước đại dịch. Nhiều 
thầy cô giáo chia sẻ với tôi: Em đã có cả một đàn 
con sau quyết định của một người thầy. Tôi luôn 
tin rằng, tình yêu thương vô điều kiện của các thầy 
cô giáo sẽ ươm mầm cho những chồi xanh trong 
tương lai, như cách chúng tôi đã cùng nhau vượt 
qua những nỗi lo sợ và chiến thắng dịch bệnh.

Trong số những thầy cô giáo xung phong vào 
khu cách ly, có những người có hoàn cảnh vô cùng 
đặc biệt như cô giáo Hoàng Thị Ngà, chồng là bộ 
đội đã hy sinh nhiều năm, một mình cô nuôi nấng, 
chăm sóc 2 người con; nhiều thầy cô giáo nhà 
cách xa trường hàng chục ki-lô-mét, các con còn 
thơ nhỏ… Dẫu biết rằng đó là những điều không ai 
mong muốn nhưng vì 2 chữ “thầy - trò” thiêng liêng, 
các thầy cô đã gác lại việc riêng, trở thành điểm 
tựa vững chắc cho học trò của mình. Và ngay cả 
những đứa trẻ cũng đã học được cách yêu thương 
lẫn nhau, sống với nhau bằng tình yêu thương của 
thầy trò và bạn bè cùng trang lứa. 

Xúc động tình thầy trò 
TRONG KHU CÁCH LY

Những ngày giữa tháng 11, đầu tháng 12/2021 có lẽ là khoảng thời gian khó quên nhất 
với nhiều địa phương khi liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong 
đó có hàng chục trường hợp là giáo viên và học sinh. Cách ly tập trung là biện pháp 
quan trọng hàng đầu để khẩn trương triển khai bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trước tình 
huống cấp bách, hàng chục cán bộ, giáo viên đã tình nguyện vào khu cách ly để chăm 
sóc học trò và hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Giáo viên Trường Tiểu học Đông Hợp (Đông Hưng) dạy học cho học sinh trong khu cách ly tập trung.

Lá thư học sinh Trường Tiểu học Nguyên Xá (Vũ 
Thư) viết cho bố mẹ trong thời gian em thực hiện cách 
ly tập trung.
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Cơ hội đổi mới từ đại dịch
Đầu tháng 11/2021, cô giáo 

Nguyễn Thị Thúy Hà, giáo viên môn 
Tiếng Anh, Trường Tiểu học và THCS 
Kỳ Đồng (Hưng Hà) trở thành F2. 
Những ngày cách ly tại nhà, thời khóa 
biểu dạy học của cô không thay đổi 
so với lúc đi dạy tại trường. Cô giáo 
Hà chia sẻ: Chiều ngày 8/11, tôi nhận 
được tin mình là F2 và có quyết định 
cách ly tại nhà. Sáng ngày 9/11, được 
sự hỗ trợ của đồng nghiệp, tôi bắt tay 
ngay vào việc dạy trực tuyến cho học 
sinh. Đối với giáo viên, việc dạy trực 
tuyến như thế thuận lợi hơn nhiều so 
với việc dạy trực tuyến khi học sinh 
tạm dừng đến trường bởi chúng tôi dễ 
dàng quản lý học sinh hơn. 

Đã có 21 năm công tác trong 
ngành giáo dục nhưng phải đến đầu 
năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng 
phát và lây lan, cô giáo Hà mới nhận 
thấy hết tầm quan trọng của việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong dạy 
và học. Cô cho biết: Trước đây, tôi 
và nhiều đồng nghiệp chỉ sử dụng 
máy chiếu là thiết bị hiện đại nhất 
để dạy học. Khi học sinh tạm dừng 
đến trường, chuyển sang hình thức 
học trực tuyến, tôi đã học hỏi từ đồng 
nghiệp và tự trau dồi kỹ năng sử dụng 
thành thục các phần mềm dạy học 
trên máy tính để dạy học. Giờ đây, tôi 
tự tin hơn với những tiết dạy của mình 
và sẵn sàng chuyển sang hình thức 
dạy học phù hợp với diễn biến dịch 
bệnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà là 
1 trong hơn 23.000 cán bộ, giáo viên 
ngành giáo dục Thái Bình có sự thay 
đổi tích cực trong 2 năm vừa qua. Có 
thể thấy những vấn đề đặt ra trong 
đại dịch Covid-19 là sự thúc bách, 
đòi hỏi về một sự “lột xác” cần thiết 
của các thầy cô giáo trong tình hình 
mới, nhất là khi dịch xâm nhập và lây 
lan trong trường học. Nhìn xa hơn, đại 
dịch là cơ hội để ngành giáo dục có 
thể nhìn lại và quyết liệt tìm lời giải 
cho bài toán đổi mới mạnh mẽ cả về 
nội dung, chương trình lẫn cách thức 
dạy và học, kiểm tra, đánh giá... Ông 
Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo 
dục và Đào tạo thành phố Thái Bình 
cho biết: Đầu tháng 5/2021, học sinh 
các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành 
phố phải tạm dừng đến trường do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19. Đây là lần 
đầu tiên giáo viên và học sinh thực 
hiện một bài kiểm tra quan trọng qua 
internet. Qua kiểm tra cho thấy kết 
quả khá tương đồng với chất lượng 
học trên lớp của từng em. Từ đó cho 

GIÁO DỤC THÁI BÌNH

Vươn mình đổi mới
Năm 2021 tiếp tục là 

một năm đặc biệt với 
ngành giáo dục Thái Bình 
nói riêng, cả nước nói 
chung. Đội ngũ cán bộ, 
giáo viên đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, vẽ nên 
bức tranh giáo dục sinh 
động trong năm thứ hai 
vượt khó.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khi thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông 2018.

thấy một khía cạnh tích cực khác là 
dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu nâng 
cao khả năng ứng dụng công nghệ 
của giáo viên và học sinh.

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Yêu 
cầu đổi mới giáo dục và đào tạo đã 
được đặt ra cấp thiết từ nhiều năm 
qua, thể hiện rõ nhất trong chương 
trình giáo dục phổ thông 2018, thực 
hiện từ năm học 2020 - 2021. Đại 
dịch Covid-19 khiến toàn ngành gặp 
khó khăn nhưng cũng là đòn bẩy để 
biến thách thức thành cơ hội đổi mới 
mạnh mẽ giáo dục và đào tạo. Về dạy 
và học, các thầy cô giáo đã chuyển từ 
thuyết giảng một chiều sang trao đổi, 
thảo luận, truyền cảm hứng; các thầy 
cô giáo giữ vai trò dẫn dắt, làm trọng 
tài, học sinh làm chủ kỹ năng thông 
qua nhiều cách học khác nhau như 
học trực tiếp, trực tuyến, học từ xa, tự 
học ở nhà. Về kiểm tra, đánh giá, Sở 
Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng 
chức năng quản lý nhà nước, trong 
đó chú trọng kiểm tra, giám sát, xử 
lý sai phạm, khen thưởng kịp thời để 
động viên, khích lệ việc dạy và học 
của thầy và trò.

Những dấu ấn
Mặc dù năm học 2020 - 2021 gặp 

nhiều khó khăn nhưng ngành Giáo 
dục Thái Bình đã chủ động xây dựng 
và thực hiện kế hoạch giáo dục, kết 
hợp linh hoạt các hình thức dạy học 
bảo đảm khung thời gian năm học 
và kết thúc năm học theo đúng kế 
hoạch, để lại nhiều dấu ấn. Một trong 
số đó là việc thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông 2018.

Trong điều kiện khó khăn, kết 
quả triển khai chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 với lớp 1 bước đầu 
ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nổi 

bật là hình thức, phương pháp giảng 
dạy, chương trình giáo dục phổ thông 
mới giúp học sinh tiếp cận phương 
pháp dạy học trực quan sinh động, 
nhanh gọn, không rườm rà. Lần đầu 
tiên, hoạt động trải nghiệm trở thành 
nội dung giáo dục bắt buộc trong nhà 
trường với mục đích giáo dục trẻ phát 
triển toàn diện; học sinh biết đọc, 
viết... Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh 
hoàn thành chương trình lớp 1 cao, 
đạt 98,8%, số học sinh chưa hoàn 
thành chương trình phần lớn là học 
sinh học hòa nhập. Ông Nguyễn Viết 
Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo cho biết thêm: Thuận lợi bước 
đầu trên đã giúp toàn ngành có thêm 
kinh nghiệm triển khai chương trình 
giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 2 và 
lớp 6 năm học này. Tổ chức dạy thực 
nghiệm sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, 
lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018. Đến nay đã hoàn thành 
tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 
2, lớp 6 và đưa vào giảng dạy.

Một trong những kết quả quan 
trọng nữa của ngành giáo dục Thái 
Bình trong năm 2021 đó là tổ chức 
thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT 
trong một đợt. Nếu như năm học 2019 
- 2020, Thái Bình phải tổ chức kỳ thi 
thành hai đợt do có học sinh có yếu tố 
dịch tễ liên quan đến F0 thì năm học 
vừa qua toàn tỉnh đã tổ chức thành 
công kỳ thi trong một đợt mặc dù có 
đến 52 thí sinh là F1, F2 và khu vực 

phong tỏa thuộc các huyện Quỳnh 
Phụ, Hưng Hà và Đông Hưng. Mặt 
khác, trước diễn biến phức tạp của 
làn sóng dịch thứ tư, nhiều tỉnh phải 
tổ chức kỳ thi thành hai đợt thì tại Thái 
Bình, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
UBND tỉnh cùng với việc thực hiện 
quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 
thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT với 
36 điểm thi, riêng điểm thi số 36 dành 
cho các thí sinh có yếu tố nguy cơ. 
Kết quả, toàn tỉnh có 99,52% thí sinh 
đỗ tốt nghiệp THPT, Thái Bình xếp 
thứ 12 toàn quốc về điểm trung bình 
các môn thi, là 1 trong 10 tỉnh có số 
điểm 10 nhiều nhất và xếp thứ 6 toàn 
quốc về điểm Toán cao nhất.

Giai đoạn tới đây được đánh giá 
sẽ là thời cơ cho giáo dục Việt Nam 
nói chung, giáo dục Thái Bình nói 
riêng “cất cánh” với đường hướng 
rõ ràng và với sự trợ giúp của công 
nghệ thông tin cũng như chuyển đổi 
số. Đặc biệt, với quyết tâm cao của 
toàn ngành hứa hẹn sẽ tạo ra những 
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng 
giáo dục và đào tạo, góp phần nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc 
biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.
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Là thương binh, trở về quê hương 
sau những năm tháng chiến 
tranh, ông Nguyễn Viết Đạo, 

xã Chí Hòa (Hưng Hà) luôn cảm thấy 
ấm lòng bởi sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền, nhân dân địa phương. 
Ông chia sẻ: Không chỉ thăm hỏi, quan 
tâm trong cuộc sống hàng ngày, dịp lễ, 
tết, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể 
đều đến thăm hỏi, tặng quà, động viên 
chúng tôi. Đó là sự tri ân của Đảng, 
Nhà nước, của nhân dân nên chúng 
tôi rất phấn khởi và thấy ấm lòng hơn. 
Theo ông Vũ Huy Thưởng, công chức 
lao động - thương binh và xã hội xã 
Chí Hòa: Hiện toàn xã có 237 NCC 
và thân nhân NCC đang hưởng chính 
sách ưu đãi của Nhà nước. Cấp ủy, 
chính quyền địa phương luôn quan 
tâm đến công tác chăm lo cho gia đình 
chính sách, hàng năm đều tổ chức 
nhiều hoạt động như: thăm hỏi thương 
binh, gia đình liệt sĩ khi ốm đau, phúng 
viếng khi qua đời; thăm hỏi, tặng quà 
dịp lễ, tết; hướng dẫn các thôn và các 
tổ chính sách cơ sở tổ chức gặp mặt, 
tặng quà các gia đình thương binh, 
liệt sĩ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 
27/7 hàng năm với số tiền hàng chục 
triệu đồng. Từ năm 2009 đến nay, cứ 
đến ngày 27/7, cấp ủy, chính quyền 
xã chỉ đạo, phối hợp tổ chức thắp nến 
tri ân và cầu siêu cho các anh hùng 
liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã với 
tình cảm và sự tri ân sâu sắc. Hàng 
năm, UBND xã trích quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” hỗ trợ một số gia đình NCC tu 
sửa nhà ở, trợ cấp khó khăn đột xuất. 
Trong năm 2021, cùng với sự ủng 
hộ của các tổ chức, cá nhân đã đầu 
tư hơn 20 triệu đồng sửa chữa, tu bổ 
toàn bộ khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, 
góp phần để nghĩa trang liệt sĩ khang 
trang, sạch đẹp, trở thành nơi giáo dục 
truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thấm đượm đạo lý 
“UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

Trong các cuộc kháng 
chiến giải phóng dân tộc 
và bảo vệ Tổ quốc, Thái 
Bình là một trong những 
tỉnh đứng đầu cả nước về 
đóng góp sức người với 
trên 50 vạn người tham 
gia chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu trên khắp các 
chiến trường. Với đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn”, 
cấp ủy, chính quyền, các 
tổ chức đoàn thể và nhân 
dân trong tỉnh luôn quan 
tâm chăm lo nâng cao 
đời sống người có công 
(NCC), thân nhân NCC với 
cách mạng.

MAI THƯ

Với lòng biết ơn những người đã 
hy sinh xương máu cho độc lập, tự do 
của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Kiến Xương luôn chú 
trọng công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. 
Toàn huyện hiện có 4 đền thờ liệt sĩ, 
2 nhà bia, 12 đài tưởng niệm liệt sĩ, 
10 nghĩa trang liệt sĩ. Theo lãnh đạo 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội huyện: Từ nguồn ngân sách trung 
ương hỗ trợ và ngân sách địa phương 
với số tiền hàng tỷ đồng, huyện đã 
tiến hành sửa chữa, tu bổ các nghĩa 
trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm liệt 
sĩ. Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ, Phòng đã tham mưu UBND huyện 
tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: 
đi thăm, tặng quà gia đình NCC với 
cách mạng tiêu biểu; tổ chức gặp 
mặt, tặng quà động viên các đồng 
chí là thương binh và con liệt sĩ đang 
công tác tại các cơ quan huyện; phối 

hợp tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến 
tri ân các anh hùng liệt sĩ... Vào dịp 
lễ, tết, hoạt động tặng quà cho NCC 
được quan tâm, bảo đảm trang trọng, 
đúng đối tượng. Trong dịp kỷ niệm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2021, 
huyện đã tổ chức trao tặng quà của 
trung ương, tỉnh, huyện, xã cho NCC 
và thân nhân NCC với kinh phí hơn 
9,7 tỷ đồng. Song song với các hoạt 
động trên, Phòng tích cực phối hợp 
rà soát đối tượng đang hưởng chính 
sách người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học mức 1, có tỷ 
lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% 
trở lên; rà soát hồ sơ đối tượng đang 
hưởng chính sách ưu đãi đối với bệnh 
binh; rà soát đối tượng đang hưởng 
trợ cấp tuất NCC từ trần. Trong năm, 
Phòng phối hợp tổ chức đưa 126 NCC 
đi điều dưỡng trong tỉnh và 21 NCC đi 
điều dưỡng ngoài tỉnh.

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ 
nguồn”, các cấp, ngành, địa phương 
trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động 
chăm lo cho gia đình chính sách, 
NCC với cách mạng. Hàng năm, 
ngành Lao động - Thương binh và 
Xã hội phối hợp với các sở, ngành, 
địa phương tổ chức thực hiện đầy 
đủ, kịp thời chính sách ưu đãi thường 
xuyên đối với trên 72.000 NCC và 
thân nhân NCC. Trong năm 2021 
đã triển khai thực hiện chế độ điều 
dưỡng đối với hơn 26.400 lượt NCC 
và thân nhân NCC với kinh phí trên 
34 tỷ đồng. Trang cấp phương tiện 
trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với 
gần 1.500 lượt NCC, kinh phí trên 
2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện 
chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 
NCC với cách mạng, Sở đã hướng 
dẫn, đôn đốc các địa phương thực 
hiện hỗ trợ đối với 286 gia đình NCC 
với cách mạng. Sở cũng tiếp tục phối 
hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh phát động 
phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa”. Kỷ niệm 74 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 
- 27/7/2021), Sở phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm và hướng dẫn các địa 
phương tổ chức thăm, tặng quà NCC 
và thân nhân NCC với trên 221.000 
suất quà. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh trích kinh phí tặng quà cho hơn 
87.700 NCC với cách mạng tại cộng 
đồng; thăm, tặng quà cho NCC đang 
điều dưỡng tại các trung tâm trong 
và ngoài tỉnh, thăm NCC tiêu biểu 
nhân dịp tết Nguyên đán năm 2021 
với kinh phí gần 44 tỷ đồng. Trong 
việc giải quyết chính sách đối với 
NCC, trong năm Sở đã tiếp nhận 
trên 6.100 hồ sơ tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh, trong đó đã 
giải quyết gần 6.000 hồ sơ, còn lại 
đang tiếp tục giải quyết.

Việc thực hiện các chế độ, chính 
sách cũng như chăm lo cho NCC 
không chỉ góp phần nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của NCC và 
gia đình NCC với cách mạng mà còn 
để NCC cũng như thân nhân NCC 
thấy ấm lòng hơn với những hoạt 
động tri ân, thấm đượm đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”.

Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ tại xã Chí Hòa (Hưng Hà). Ảnh tư liệu

Tặng quà người có công tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.



NỖ LỰC HẾT MÌNH, ĐI BẤT CỨ ĐÂU, LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ KHI 
TỔ QUỐC CẦN

Thiếu tá Nguyễn Văn Lợi, bác sĩ chuyên khoa I, 
Ban CHQS thành phố Thái Bình
Thực hiện lời kêu gọi của cấp trên, tôi và em trai là 

Thượng úy Nguyễn Xuân Lộc, y sĩ khoa A7, Bệnh viện 
354, Tổng cục Hậu cần tình nguyện lên đường thực 
hiện nhiệm vụ chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19. Phát 
huy phẩm chất người quân nhân cách mạng, truyền 
thống của quân đội, qua hơn 3 tháng, tôi và đồng đội 

đã trực tiếp làm nhiệm vụ khám, tư vấn, điều trị các trường hợp F0 tại nhà, hỗ 
trợ Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh xử lý, chuyển tuyến điều trị 
bệnh nhân F0 nặng, làm công tác dân vận, an sinh xã hội... nên tôi thấu hiểu 
những phút giây sinh tử, thêm trân quý cuộc sống, trân trọng những tình cảm 
sâu nặng của nhân dân dành cho Bộ đội Cụ Hồ.

Đầu xuân năm mới, là người chiến sĩ, bác sĩ, niềm mong ước lớn nhất của 
tôi là mọi người, mọi nhà có thêm nhiều sức khỏe và luôn bình an, hạnh phúc. 
Bản thân tôi sẽ nỗ lực hết mình, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc 
cần. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn song tôi và mỗi người dân đều vững 
niềm tin dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị và sự đồng lòng của nhân dân chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng 
dịch bệnh để xây dựng quê hương ngày càng phát triển về mọi mặt, đời sống 
của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

ĐÓNG GÓP SỨC TRẺ CHO QUÊ HƯƠNG, THI ĐUA CHÀO MỪNG 
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Chị Nguyễn Thị Kiều Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên 
xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ
Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã khiến mọi mặt 

đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, Thái 
Bình nói riêng gặp nhiều khó khăn. Công tác đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi cũng bị ảnh hưởng, một số 
hoạt động phải tạm dừng hoặc giảm quy mô do tác 
động của dịch bệnh. Nhiều mô hình kinh tế, việc làm, 
thu nhập của thanh niên bị giảm sút. Tuy vậy, với tinh 

thần tiên phong, tương trợ, thích ứng, đoàn thanh niên ở mỗi cấp đã linh hoạt, 
sáng tạo tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp với tình hình dịch ở từng 
thời điểm, tạo được dấu ấn nhất định.

Trong không khí hân hoan đón xuân Nhâm Dần 2022, tôi mong rằng dịch 
bệnh sớm được khống chế, để đoàn thanh niên có thể tổ chức nhiều phong 
trào hành động cách mạng, đóng góp sức trẻ cho quê hương và thi đua chào 
mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tôi cũng mong 
Đảng, Nhà nước, tỉnh tiếp tục có các chính sách thiết thực về cơ chế hoạt động 
và tài chính, hỗ trợ cho các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; hỗ trợ các 
mô hình mở rộng quy mô, ngành nghề hoạt động, kinh doanh; quan tâm triển 
khai đồng bộ các giải pháp đối với công tác định hướng lập nghiệp và khởi 
nghiệp cho thanh niên.

THÁI BÌNH TIẾP TỤC GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG       
HƠN NỮA, ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Ông Phạm Đăng Ngữ, đảng viên 55 năm tuổi đảng, 
Đảng bộ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình
Năm 2021 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn 

song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, 
tỉnh ta vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh 
vực. Hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu của năm đều hoàn 
thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện mạo nông thôn, 
đô thị ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất và tinh 
thần của người dân ngày càng nâng cao. Vị thế của 

tỉnh ngày càng được khẳng định; nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, chính quyền các cấp. Kết quả ấy là minh chứng cho tinh thần đoàn 
kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của người dân Thái Bình, tạo 
tiền đề, nền tảng vững chắc để xây dựng Thái Bình phát triển hơn nữa trong 
thời gian tới.

 Bước sang năm 2022, mong ước lớn nhất của tôi đó là dịch Covid-19 được 
đẩy lùi, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi, 
phát triển kinh tế; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh 
hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy tốt các 
tiềm năng, lợi thế và nguồn lực phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 
tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển 
chung của đất nước, thực sự trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ 
vẫn hằng mong.

QUAN TÂM, TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ HƠN NỮA VỀ CHẤT LƯỢNG, 
HIỆU QUẢ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Cô giáo Đào Lê Dung, Trường THPT Chuyên Thái Bình
Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận công tác tại 

Trường THPT Chuyên Thái Bình. Tôi được Ban Giám 
hiệu nhà trường tin tưởng, giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội 
tuyển Toán quốc gia. Qua các năm, thế hệ học sinh tôi 
bồi dưỡng có một học sinh 2 lần đạt huy chương vàng 
Toán quốc tế, nhiều em đạt giải nhất, nhì, ba quốc gia. 

Những ngày đầu xuân này, chúng tôi mong đội 
tuyển học sinh giỏi của Thái Bình tham gia kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia vào tháng 3 tới đây sẽ giành được nhiều thắng lợi, góp 
phần giữ vững và phát huy thành tích của Trường THPT Chuyên Thái Bình nói 
riêng và ngành giáo dục Thái Bình nói chung. 

Tôi cũng mong các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm hơn nữa, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo 
nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả 
năng sáng tạo của các em; đồng thời chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng 
học sinh giỏi, đặc biệt là học sinh giỏi quốc gia, để Thái Bình ngày càng có 
nhiều học sinh tham gia và đạt giải tại đấu trường quốc tế.

Ước vọng xuân mới
Mùa xuân về, trong mỗi chúng ta lại trào dâng cảm xúc, với biết bao dự định, quyết 

tâm mới và niềm hy vọng về sự phát triển của đất nước, quê hương, sự an lành, thịnh 
vượng cho mọi người, mọi nhà. Cùng Báo Thái Bình lắng nghe những tâm tư, ước vọng 
của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022.
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CÁC CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN SỚM ĐI 
VÀO CUỘC SỐNG, ĐẾN ĐÚNG ĐỊA CHỈ, ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

Ông Nguyễn Viết Thống, thôn Bổng Thôn, 
xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà
Thu nhập chính của gia đình tôi hiện nay chủ yếu 

là từ trồng trọt và chăn nuôi. Năm 2021, do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 nên giá nông sản giảm, trong khi 
đó giá các vật tư nông nghiệp tăng ảnh hưởng đến thu 
nhập của người nông dân. Vì vậy, mong ước của tôi 
cũng như nhiều nông dân khác trong năm 2022 đó là 
dịch Covid-19 nhanh chóng được đẩy lùi. Ngoài ra, tôi 

mong tất cả mọi việc đều ổn, giá cả đầu vào giảm, giá đầu ra tăng lên. Năm 
vừa qua, không ai muốn giá đầu vào tăng lên mà do thị trường chung như vậy 
nên buộc các doanh nghiệp cung ứng đầu vào phải điều chỉnh. Hiện nay, nhà 
nước đã có rất nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp và tôi 
mong các chính sách đó sớm đi vào cuộc sống, đến đúng địa chỉ, đúng đối 
tượng. Tôi mong các địa phương sẽ hình thành nhiều nhà máy chế biến nông 
sản đủ lớn, liên kết thêm được nhiều doanh nghiệp để nông sản không còn 
hiện tượng ùn ứ, phải “giải cứu”; đồng thời mong các ngân hàng có các chính 
sách vay vốn ưu đãi để nông dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, tiếp tục đầu tư 
vào sản xuất để khôi phục kinh tế.

DOANH NGHIỆP KHÔNG NGỪNG VƯƠN MÌNH LỚN MẠNH GÓP PHẦN 
KIẾN TẠO QUÊ HƯƠNG NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty 
TNHH Hưng Thịnh Phát, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp 
thành phố Thái Bình
Năm 2021, cộng đồng doanh nghiệp đã trải qua 

những khó khăn chưa từng gặp do dịch Covid-19 gây 
ra. Song, được sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn của các cấp ủy, chính quyền và sự năng 
động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, sự đoàn kết 

của người lao động, các doanh nghiệp đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, có 
nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước. Trong dòng chảy chung đó, Công 
ty TNHH Hưng Thịnh Phát cũng ghi dấu ấn kết quả sản xuất, kinh doanh với 
doanh thu tăng hơn 25% so với năm 2020.

Trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022, cũng như nhiều doanh nhân, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hưng Thịnh Phát hy vọng và tin tưởng sẽ có 
một năm “thuận buồm xuôi gió”. Bên cạnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, 
các doanh nghiệp cùng nhau thi đua sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh ngay 
từ những ngày đầu xuân để mang lại nhiều sản phẩm, dịch vụ tốt nhất phục 
vụ cộng đồng. Điều chúng tôi mong muốn lớn nhất đó là doanh nghiệp không 
ngừng vươn mình lớn mạnh để có thêm nguồn lực chung tay phòng, chống 
dịch Covid-19, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước và chia sẻ lợi ích 
với cộng đồng góp phần kiến tạo quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, 
văn minh.

NGƯỜI LAO ĐỘNG XA QUÊ CÓ CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH ĐỂ MỖI DỊP 
LỄ, TẾT LẠI ĐƯỢC TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG SUM HỌP CÙNG GIA ĐÌNH

Anh Đặng Ngọc Tưởng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Là người con quê hương Thái Bình đang sinh sống 

và làm việc tại tỉnh Bình Dương, 2 năm qua khi dịch 
Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của tôi và hàng 
triệu công nhân trên cả nước bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng, nhiều người phải nghỉ việc. Giữa lúc khó khăn 
đó, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách 
hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động. Đặc 
biệt, tỉnh Thái Bình có chủ trương chi viện lực lượng y 

tế vào Nam chống dịch và đón người lao động là người con quê hương Thái 
Bình đang sinh sống, làm việc ở một số tỉnh (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Bình Dương, Long An) có nhu cầu trở về địa phương. Việc làm này khiến 
tôi và những người con quê hương Thái Bình rất cảm động.   

Bước sang năm mới, tôi mong ước quê hương Thái Bình ngày càng đổi 
mới; diện mạo nông thôn, đô thị thêm khởi sắc; các dự án lớn của tỉnh sớm 
được hiện thực hóa; đời sống người dân thêm sung túc, đủ đầy. Mong người lao 
động xa quê có công việc ổn định để mỗi dịp lễ, tết lại được trở về quê hương 
sum họp cùng gia đình.

DỊCH BỆNH SỚM ĐƯỢC ĐẨY LÙI, CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN 
ĐƯỢC TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG

Bác sĩ Vũ Thị Sấu, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh
2 năm qua cùng với việc khám chữa bệnh thông 

thường, tôi có thêm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân 
Covid-19. Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh, bệnh nhân điều trị Covid-19 rất đa dạng, có người 
cao tuổi, bị lẫn và cả người bị mù lòa, điếc, khuyết tật. 
Đa phần bệnh nhân không có người thân chăm sóc 
nên các bác sĩ, nhân viên y tế phải chăm sóc toàn 

diện. Công việc vất vả, không có ngày nghỉ, lễ, tết song chúng tôi luôn động 
viên nhau cố gắng bởi ai cũng hiểu rằng không chỉ ở khu điều trị mà các lực 
lượng tuyến đầu tại cơ sở, khu cách ly... cũng đang phải căng mình chống dịch. 
Vì thế, mong ước của tôi trong năm 2022 là Việt Nam sẽ chủ động được vắc-
xin, thuốc điều trị để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cuộc sống của người dân 
được trở lại bình thường như trước; không còn những ca bệnh Covid-19 phải 
thở máy, lọc máu, tử vong. 

Bằng tình thương và trách nhiệm của người chiến sĩ áo trắng, chúng tôi sẽ 
cố gắng hết mình, tiếp tục chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân để họ sớm được 
khỏi bệnh, trở về nhà. 

Ước vọng xuân mới
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Lễ chùa đầu năm ở đảo Song Tử Tây.

Dường như Trường Sa giờ đây hiện hữu đầy 
đủ cảnh vật đất liền. Ngay khi hòn đảo đầu 
tiên là Song Tử Tây hiện lên trong tầm mắt, 

tôi đã ấn tượng mãi với mái chùa cong vút, nghiêng 
nghiêng trên nền biển xanh biếc. Dưới mái chùa, 
thấp thoáng bóng áo nâu sồng, rồi tiếng chuông 
chùa ngân vang, hòa tan vào biển trời Tổ quốc. 
Trong 6 ngôi chùa sừng sững hiên ngang ở Trường 
Sa, tôi vừa may mắn vừa nuối tiếc khi được thành 
tâm hành lễ, đắm mình trong tiếng chuông của một 
nửa trong 6 ngôi chùa ấy. Nói là may mắn bởi không 
phải ai cũng có cơ hội được ra Trường Sa để hành 
lễ, để hàn huyên, tâm sự với các tăng ni, Phật tử nơi 
đảo xa. Nói là tiếc nuối vì không có sóng to gió lớn 
thì tôi đã có mặt tại 4/6 số chùa trên các đảo. Hành 
trình ra Trường Sa, điểm đến đầu tiên theo dự kiến 
là đảo Song Tử Tây, nơi mà chỉ huy tàu giới thiệu 
là có ngôi chùa lớn và đẹp nhất ở Trường Sa nhưng 
sóng lớn khiến đoàn không thể lên đảo.

Như hiểu tâm trạng các đại biểu, chỉ huy tàu 
KN 491 cố gắng lái tàu vào gần đảo nhất có thể để 
mọi người thấy rõ ngôi chùa. Từ xa, chùa hiện ra 
theo phong cách truyền thống, có hai tầng với mái 
cong vút, nghiêng nghiêng dưới tán phong ba, bàng 
vuông. Mấy cô, mấy chị tiếc hùi hụi, chỉ mong đến 
thật nhanh các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa 
Lớn mà thỏa nỗi ước ao, bởi hành lễ ở Trường Sa 
mới nghe đã thấy thiêng liêng làm sao.

Lên từng đảo, sau nghi lễ đón tiếp, dâng hoa, 
dâng hương, trưởng đoàn cùng sư trụ trì gióng giả 
hồi chuông vang trong gió, trong thâm u, dội vào 
lòng đảo, vào ruột biển, trầm bổng thật linh thiêng, 
giản dị. Ngay như tôi, chưa hiểu nhiều đạo lý nhà 
Phật cũng thấy tiếng chuông như hạt bồ đề gieo từ 
tâm, che chở, gợi nỗi an lạc. Từ nhỏ, đã quen với 
tiếng chuông chùa, quen đến mức như vô tình, trở 
thành đồng hồ sinh học, nay giữa mênh mông sóng 
cả, nghe chuông lại bồi hồi khôn nguôi.

Chiều muộn, tôi cùng anh Lê Quang Dũng, một 
nghệ sĩ nhiếp ảnh trong đoàn công tác thả bộ, lia 
ống kính trên đảo Nam Yết bỗng thấy bình yên đến 
lạ. Ráng hoàng hôn quyện lấy tiếng chuông chùa 
hòa cùng tiếng vỗ ì oạp của sóng biển. Hai anh em 
ngồi phịch xuống cát, đón từng hồi chuông trong 

niềm hân hoan tột độ. “Có thể chỉ một lần trong 
đời thôi chú à” - anh Dũng khẽ thì thầm với tôi như 
muốn “nuốt” trọn tiếng chuông thanh tịnh cứ ngân 
vang mãi...

Rảo bước chân, ngước lên thấy cờ Tổ quốc, cờ 
Phật lồng lộng trong gió “cõng” theo hơi mặn rít rát. 
Hồi chuông vừa dứt, tôi đã có mặt ở thềm chính 
điện chùa Nam Huyên. Thầy Thích Tâm Tri, trụ trì 
chùa, vai vác cuốc, áo đẫm mồ hôi vừa đi đâu về. 
Tôi hỏi: “Mệt lắm không thầy?”. Thầy đáp: “Thấy bộ 
đội vất vả, thầy giúp bộ đội vun đất mấy luống rau. 
Mệt gì đâu, rèn luyện sức khỏe ấy mà. Biết thầy 
ăn chay nên anh em không để thầy thiếu rau, củ, 
quả”. Trò chuyện cùng thầy mới hay trước đây thầy 
Tri ở chùa Tòng Lâm Lô Sơn (Nha Trang, Khánh 
Hòa), năm 2013 thầy tự nguyện ra đây làm trụ trì 
chùa Nam Huyên cùng bộ đội canh giữ biển đảo 
quê hương.

“Ở đâu cũng tu hành, có đi xa, khổ hạnh, mới 
thấu tâm can lời Phật dạy về kiếp người. Ngư dân 
quanh năm bám biển, 6 ngôi chùa ở Trường Sa làm 
cho đất liền luôn hiện hữu trong tâm trí, trở thành 
điểm tựa tâm linh, để họ không cảm thấy cô đơn, 
nên mỗi khi có dịp lên đảo là họ đến chùa thắp 
hương, mình thì tụng kinh niệm phật mong trời yên, 
biển lặng để bà con làm ăn may mắn, chứ biển giã 
khó lường. Còn bộ đội hàng tuần lại giúp thầy vệ 
sinh chùa, ở đây thân thiết như một đại gia đình 
vậy” - thầy Tri chia sẻ.

Tôi hỏi thời gian thỉnh chuông, thầy nói: “Ngày 
hai lần, 5 giờ và 18 giờ, còn ngày rằm và ngày 
mùng 1 thỉnh lúc 9 giờ. Trường Sa hội tụ mọi miền 
quê nên tiếng chuông ở đây cũng hội tụ âm sắc của 
vùng chiêm trũng Bắc Bộ, qua miền Trung nắng 
gió đến Nam Bộ sông nước hoa trái, dường như thu 
gọn dải đất hình chữ S vào âm vọng, cộng hưởng 
với gió biển, với lòng người, để hết thảy đều chắp 
tay nguyện cầu bình an cho mọi nhà, hoan hỷ cho 
mọi người, để đất nước nguôi đi sóng to gió lớn, thái 
bình thịnh trị”.

Linh thiêng
TIẾNG CHUÔNG CHÙA 

MẠNH HÙNG
Nghệ An

Chúng tôi, những người lần đầu 
được ra Trường Sa trên chuyến tàu 
chuyển quà tết ra đảo để quân dân 
trên đảo vui xuân đón tết Nhâm 
Dần 2022, không thể diễn tả hết 
tâm trạng bồn chồn, ngóng đợi để 
được đến với các hòn đảo nơi đầu 
sóng ngọn gió, nơi tiền tiêu của Tổ 
quốc. Chuyến hải trình hơn 1.000 hải 
lý đầy ý nghĩa này, chúng tôi được 
chứng kiến biết bao điều kỳ diệu, 
từ những công trình kỳ vỹ giữa biển, 
ý chí vượt khó của lính đến những 
điều bình dị thân thương tưởng 
chừng như chỉ có ở đất liền, trong 
đó có tiếng chuông chùa.

Từ ngàn xưa, ở đâu người Việt sinh sống thì ở 
đó có đình, có chùa. Đình, chùa đã trở thành điểm 
tựa tâm linh, là nơi người Việt gửi gắm khát vọng 
bình an. Ở Trường Sa cũng vậy, thành tâm nơi cửa 
Phật không chỉ để cầu may, tìm sự bình an mà còn 
là hướng về cội nguồn dân tộc. Ở Trường Sa cũng 
hội tụ đầy đủ những nét văn hóa tâm linh đặc sắc 
những ngày tết đến, xuân về như đi lễ chùa đầu 
năm, thỉnh chuông chùa, xin chữ thư pháp...

Chùa Trường Sa Lớn tọa lạc tại trung tâm đảo 
Trường Sa Lớn, nằm trong quần thể với Đài tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác 
Hồ. Nói về tiếng chuông chùa, thầy trụ trì Thích 
Tuệ Nhân chia sẻ: “Chuông là một pháp khí quan 
trọng trong nghi thức Phật giáo. Phần nào khác với 
tiếng chuông chùa ở đất liền, vốn thâm trầm giữa 
náo nhiệt, ngân nga giữa bể dâu để thức tỉnh những 
khách trọ trần gian còn mải theo đuổi danh lợi, gọi 
thế nhân đang mê đắm nơi bể khổ trở về cõi an 
nhiên thì tiếng chuông chùa ở Trường Sa vang vọng 
trong thinh không giống như hơi thở thường nhật, 
“món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với quân 
dân nơi đây. Ngoài bổn phận thờ Phật, các chùa ở 
huyện đảo Trường Sa đều có ban thờ Bác Hồ và 
các anh hùng liệt sĩ. Tiếng chuông chùa, tiếng tụng 
kinh niệm Phật cầu nguyện cho anh linh các anh 
hùng dân tộc được siêu thoát nơi miền cực lạc”.

Thầy Thích Tuệ Nhân viết tặng tôi mấy nét chữ 
trong tiếng chuông chùa ngân vang. Quả thật, dù 
là hai thực thể, “đơn vị đo” khác nhau nhưng tiếng 
chuông chùa trầm bổng, thanh tịnh cứ như hòa 
quyện, tan loãng vào nét chữ uốn lượn tài hoa của 
thầy Nhân. Chùa ở Trường Sa không rộn ràng người 
đến, không nhiều hương khói nghi ngút mà yên bình, 
nhỏ gọn như thể một nho sĩ sống ẩn mình tránh xa 
ồn ào phố thị. Tĩnh lặng nhưng ấm áp vô cùng.

Khi tiếng chuông chùa điểm, những sinh hoạt 
thường nhật lại bắt đầu. Chú gà trống vươn mình 
đập cánh gáy o o; “anh nuôi” thức dậy nhóm bếp 
thổi lửa nấu cơm; toàn doanh trại rộn ràng tiếng hô 
các bài tập thể dục sáng của bộ đội; sân chùa vọng 
tiếng chổi quét lá xào xạc của sư thầy; ngư dân 
chuẩn bị ngư lưới cụ; bộ đội ra thao trường huấn 
luyện, công nhân xây dựng đảo chuẩn bị vào ca, 
trẻ em tung tăng đến trường... Tiếng chuông chùa 
gắn liền với quân dân Trường Sa như một thói quen 
thường nhật.

Lên tàu rời đảo, thấy tăng ni, Phật tử đang 
chuẩn bị cho lễ chùa đầu năm, chúng tôi thấy biển 
trời Trường Sa đang chộn rộn vào xuân!56

Trường Sa
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Với gia đình ông Vũ Đức Lân, thôn Tô Xuyên, 
xã An Mỹ (Quỳnh Phụ), lại một cái tết nữa 
vắng bóng người con trai Vũ Đức Quỳnh vì 

nhiệm vụ không về sum họp với gia đình. Mơ ước 
từ bé thơ được khoác lên mình màu xanh áo lính, 
chàng trai trẻ Vũ Đức Quỳnh đã chọn con đường 
binh nghiệp, thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 
1; sau khi tốt nghiệp, anh về Bộ Tư lệnh vùng 4 
Hải quân nhận công tác. Gắn duyên với biển đảo 
quê hương, lần lượt các đảo Tốc Tan, Đá Lát, Đá 
Lớn, Đá Tây, Trường Sa đã in dấu chân và sức trẻ 
của người con quê hương Quỳnh Phụ. Ông Vũ Đức 
Lân chia sẻ: Biết con cùng đồng đội đang ngày 
đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, khó khăn, gian khổ 
song cũng vinh dự, tự hào. Nơi hậu phương lúc nào 
chúng tôi cũng mong ngoài đó trời yên biển lặng, 
mong các con luôn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, đón tết vui tươi, đầm ấm cùng đồng chí, 
đồng đội nơi đảo xa. Cán bộ, chiến sĩ đang công 
tác tại quần đảo Trường Sa hãy vững tin, gia đình 
sẽ luôn là hậu phương vững chắc, là chỗ dựa tinh 
thần để mỗi người lính kiên cường vượt qua khó 
khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả, thiêng 
liêng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao 
phó.

Mỗi dịp xuân về, khi thấy những chuyến tàu 
vượt sóng to, gió lớn đưa cán bộ, chiến sĩ đi làm 
nhiệm vụ thay thu quân, thăm, chúc tết quân và 
dân huyện đảo Trường Sa, lòng mỗi người lính nơi 
đảo xa thêm ấm áp bởi hơi ấm đất liền lan tỏa. Qua 
sóng điện thoại, Thiếu tá Vũ Đức Quỳnh gửi gắm 

đất liền: Cán bộ, chiến sĩ công tác ngoài huyện 
đảo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm 
đoàn kết, đồng lòng cùng nhân dân không chỉ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là điểm 
tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Dù 
đang công tác xa nhà nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm 
áp trong vòng tay đồng chí, đồng đội như anh em 
trong gia đình và muôn vàn tình cảm của đất liền 
gửi trao. Nhân dịp tết đến, xuân về xin gửi lời chúc 
sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới gia đình và người 
dân trong đất liền.

Chiều biên cương, trong giá rét, đào rừng bung 
cánh ửng hồng, Thiếu tá Lê Minh Châu, quê xã 
An Dục (Quỳnh Phụ) vẫn cùng đồng đội Đồn Biên 
phòng A Pa Chải tuần tra bảo vệ từng tấc đất quê 
hương nơi cực tây Tổ quốc. Đồn Biên phòng A Pa 
Chải nằm trên địa phận xã Sín Thầu, huyện Mường 
Nhé (Điện Biên), quản lý gần 40km đường biên, 
nơi có cột mốc số 0 tiếp giáp biên giới ba nước Việt 
Nam, Lào, Trung Quốc. Thực hiện nhiệm vụ phòng, 
chống dịch Covid-19, bảo vệ biên giới và đấu tranh 
với các loại tội phạm vùng biên, Đồn đã thành lập 
7 tổ, chốt với gần 30 cán bộ, chiến sĩ tại các khu 
vực cột mốc số 1, 5, 6 biên giới Việt Nam - Trung 
Quốc. Bên cạnh việc phân công các chiến sĩ túc 
trực thường xuyên tại các điểm chốt, lực lượng biên 
phòng liên tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm 
soát trên toàn tuyến.

Những ngày cuối năm, chị Hòa Thị Hiền, vợ 
Thiếu tá Lê Minh Châu thêm tất bật, vừa lo công 

tác chuyên môn vừa chu tất việc gia đình khi thêm 
một cái tết vắng chồng. Anh công tác ở xa nhưng 
ngôi nhà nhỏ tại thôn An Lạc, xã An Dục của anh 
chị vẫn luôn ấm cúng bởi sự sẻ chia, giúp đỡ của 
gia đình, hàng xóm. Anh chị sinh ra và lớn lên cùng 
thôn, anh theo con đường binh nghiệp, công tác 
tại Đồn Biên phòng 417 Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ 
(Điện Biên). Như có duyên tiền định, một lần về 
phép anh vô tình gặp lại cô hàng xóm đang học 
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc trên cùng 
chuyến xe. Tình yêu của họ nảy nở, vượt qua nhiều 
khó khăn, thử thách đã đơm hoa kết trái sau khi 
chị Hiền được phân công về giảng dạy tại Trường 
THCS Tân Phong, xã Si Pa Phìn đúng nơi anh 
Châu đóng quân. Chứng kiến công việc của bộ đội 
biên phòng (BĐBP) qua những chuyến tuần tra, 
xuống địa bàn dài hàng tuần hay những đêm mưa 
vượt núi, băng rừng chống buôn lậu, chống vượt 
biên..., chị Hiền thêm đồng cảm, chia sẻ với những 
khó khăn, vất vả của anh và đồng đội. Năm 2016, 
chị chuyển công tác về Trường THCS An Dục, anh 
đi đơn vị mới, tuy xa nhau, có buồn có nhớ, đôi lúc 
cũng chạnh lòng khi thấy gia đình người khác quây 
quần bên nhau song vợ lính “quen rồi” bởi “ai cũng 
chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai” - 
chị cười và chia sẻ với tôi như thế. Trái ngọt tình yêu 
của anh chị là 2 cháu Lê Minh Hòa, Lê Tấn Sang, 
thương bố mẹ công tác bận mải, xa nhà nên các 
cháu luôn có ý thức tự giác, chăm ngoan, học giỏi 
vâng lời ông bà, bố mẹ. Cháu Lê Tấn Sang, dù mới 
đang học lớp 8 nhưng luôn tự hào về công việc của 
bố, ước mơ một ngày được khoác lên mình bộ quân 
phục biên phòng như bố và đồng đội. Chị Hiền chia 
sẻ: Hàng ngày cả gia đình vẫn gặp nhau qua điện 
thoại, hôm nào không thấy hình ảnh chồng qua 
zalo, tôi biết là anh cùng đồng đội đang đi tuần tra; 
những hôm nghe dự báo thời tiết có không khí lạnh 
tăng cường tôi lại thương các anh nhiều hơn. Gia 
đình luôn mong các anh giữ sức khỏe, chân cứng 
đá mềm, yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc biên 
giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng là vợ lính nên chị Nguyễn Thị Hòa, Trạm 
trưởng Trạm Y tế xã Đông Hoàng (Tiền Hải) luôn 
thấu hiểu, cảm thông với công việc của chồng. 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Thiếu 
tá Phạm Trung Kiên, Đồn Biên phòng Cửa Lân 
cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình tình 
nguyện lên đường làm nhiệm vụ ở tuyến biên giới 
Tây Nam. Cùng 880 tổ, chốt của BĐBP dọc biên 
giới Việt Nam - Campuchia, anh và đồng đội ngày 
đêm túc trực tại chốt kiểm soát Đồn Biên phòng Tân 
Hà, xã Tân Hà, huyện Tân Châu (Tây Ninh), quản 
lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 
và các loại tội phạm. Ở lại hậu phương, chị Hòa 
cũng tích cực làm nhiệm vụ chuyên môn, phòng, 
chống dịch bệnh tại địa phương. Những ngày anh 
đi vắng cũng là thời điểm xã Đông Hoàng phát sinh 
dịch Covid-19, nhà gần nơi công tác nhưng chị cố 
gắng gác lại chuyện gia đình, gửi con nhờ người 
thân chăm sóc để lên tuyến đầu chống dịch. Chị 
Hòa chia sẻ: Tuy anh đi công tác xa nhưng ở hậu 
phương gia đình luôn có người thân, đồng nghiệp 
quan tâm, giúp đỡ. Mong các anh luôn giữ sức 
khỏe, yên tâm công tác, sớm hoàn thành nhiệm vụ. 
Sang năm mới, mong đất nước nhanh chóng qua 
dịch bệnh, mọi người được bình yên để trọn vẹn 
những phút giây sum họp cùng gia đình.

“Như người đứng gác đêm, thầm lặng mà đẹp 
lắm đất nước ơi! Những người dân nước tôi mang 
con tim thời đại, đẹp lắm cuộc sống vì mọi người...” 
- câu hát âm vang trong tâm trí tôi khi chia tay gia 
đình những người lính. Mỗi người ở hậu phương luôn 
tin tưởng những tình cảm yêu thương sẽ tiếp động 
lực để các anh vượt qua gian lao cho không khí ấm 
áp của mùa xuân lan tỏa khắp mọi miền, mọi nhà.

“Đẹp lắm cuộc sống vì mọi người”
MINH HƯNG

Sắc xuân đang lan tỏa khắp mọi miền quê, người người, nhà nhà hân hoan tận hưởng 
những ngày tết bình yên, hạnh phúc. Giữa mây ngàn gió núi hay nơi hải đảo xa xôi, những 
cán bộ, chiến sĩ quê lúa Thái Bình vẫn đang chắc tay súng, cùng đồng đội ngày đêm 
bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Sau lưng các anh là muôn vàn tình cảm của hậu 
phương gửi gắm, để các anh thêm vững lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Hoàng (Tiền Hải) chuẩn bị quà tết gửi cho chồng 
đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Tây Nam.



Khi những cánh én chao liệng 
gọi xuân về, đường phố chen 
chân người sắm tết thì các chiến sĩ 
biên phòng gác lại niềm riêng để 
lên đường làm nhiệm vụ. Những 
người lính quân hàm xanh viết tiếp 
khúc quân hành nơi đầu sóng, cho 
những mùa xuân bình yên.

TRÊN BIỂNGác xuân
TRỊNH CƯỜNG

Không khí xuân như đến sớm với cán bộ, 
chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng (KSBP) 
Cồn Vành, Đồn Biên phòng Cửa Lân khi 

cánh đào hồng phai đã bung sắc rực rỡ bên doanh 
trại. Đóng quân trong khu vực biển Cồn Vành, xã 
Nam Phú (Tiền Hải), án ngữ cửa sông Hồng, giáp 
ranh với huyện Giao Thủy (Nam Định), tuy xa xôi 
nhưng những ngày giáp tết, Trạm KSBP Cồn Vành 
vẫn ấm áp tình đồng đội, đong đầy tình quân dân 
bởi sự quan tâm thăm hỏi cùng những món quà nhỏ 
gói nặng nghĩa tình của các đoàn công tác, các đơn 
vị kết nghĩa và nhân dân trên tuyến biên phòng gửi 
tặng. Sau bữa cơm chiều, theo kế hoạch, cán bộ, 
chiến sĩ lại lên đường tuần tra, kiểm soát, bám nắm 
địa bàn, phương tiện, ngăn chặn xuất, nhập cảnh 
trái phép, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 
vùng biển, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Hơn 
30 năm công tác, Thiếu tá Đinh Văn Khoan, Trạm 
phó Trạm KSBP Cồn Vành và đồng đội đã trải qua 
bao cái tết xa nhà. Thẳm sâu trong anh và đồng 
đội cũng có niềm thương, nỗi nhớ phút giây sum 
họp, quây quần bên gia đình song những cảm xúc 
đó cũng qua mau bởi mỗi người đều xác định rất rõ 
nhiệm vụ và trọng trách của mình khi Tổ quốc và 
nhân dân tin tưởng giao phó. Mỗi bước chân, vệt 
sóng tuần tra của các anh góp thêm bình yên để 
hậu phương vui xuân, đón tết. 

Còn nhớ, cuối tháng 12/2014, Thiếu tá Đinh 
Văn Khoan cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra, 
kiểm soát trên biển khu vực cửa Ba Lạt đã phát 
hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép lượng pháo 
nổ lớn nhất từ trước đến nay với 1.847kg pháo 
đang được đối tượng vận chuyển vào đất liền. 
Thiếu tá Đinh Văn Khoan chia sẻ: Được sự quan 
tâm, chăm lo, động viên của lãnh đạo, chỉ huy 
các cấp, địa phương và nhân dân, cán bộ, chiến 
sĩ trong đơn vị luôn vững vàng tư tưởng, yên tâm 
công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, nâng cao chất lượng công tác biên phòng để 
bảo đảm cho bà con nhân dân khu vực biên giới 

biển đón một cái tết ấm no, hạnh phúc, yên bình 
và an toàn. 

Còi tàu hú vang những hồi dài như lời chào tạm 
biệt đất liền của biên đội tàu Hải đội 2, Bộ đội Biên 
phòng (BĐBP) tỉnh trước khi lên đường làm nhiệm 
vụ. Hàng năm, vào thời điểm trước, trong và sau tết 
Nguyên đán, tình hình thời tiết trên biển có nhiều 
diễn biến phức tạp, thường xuyên có gió mùa, biển 
động, khu vực ven biển có sương mù, hạn chế tầm 
quan sát của lực lượng chức năng. Lợi dụng thực 
tế này, bằng nhiều phương thức và thủ đoạn hết 
sức tinh vi, các đối tượng gia tăng các hoạt động vi 
phạm chủ quyền, xuất nhập cảnh trái phép, buôn 
lậu, gian lận thương mại gây ảnh hưởng tới tình hình 
an ninh trật tự, an toàn trên tuyến biên giới biển. 
Là đơn vị cơ động chiến đấu trên biển nên cán bộ, 
chiến sĩ Hải đội 2 đã quen với việc đón tết xa nhà. 
Để động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện 
nhiệm vụ trong dịp tết, đơn vị bảo đảm đầy đủ vật 
chất, chế độ theo tiêu chuẩn. Đón xuân giữa biển 
khơi, cán bộ, chiến sĩ vẫn được cảm nhận không khí 
ấm áp của hương vị tết cổ truyền với các món ăn 
đặc trưng như bánh chưng, giò, chả... được bộ phận 
hậu cần chuẩn bị sẵn. Giữa sóng gió của hải trình, 
tết của người lính biên phòng vẫn ấm áp, phòng 
đón xuân được trang trí cờ Tổ quốc, ảnh Bác, mâm 
ngũ quả, bánh chưng, kẹo mứt, đào tươi, quất 
thắm... Thiếu tá Trần Văn Bảo, Thuyền trưởng tàu 
BP.03-04-02, Hải đội 2, BĐBP tỉnh chia sẻ: Thực 
hiện nhiệm vụ trên biển luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố 
phức tạp, các đối tượng vi phạm luôn tìm cách chạy 
trốn sự truy đuổi và chống trả quyết liệt khi gặp lực 
lượng chức năng. Song mỗi cán bộ, chiến sĩ đều 
có chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, xác 
định tốt tư tưởng, luôn bình tĩnh, tự tin, phối hợp xử 
lý hiệu quả các tình huống, quyết tâm hoàn thành 
nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền, an ninh vùng biển theo kế hoạch. Giữa 
những ngày xuân, biên đội tàu của Hải đội 2 tiếp 
tục lướt sóng để thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ kép quản lý, bảo vệ biên 
giới biển và phòng, chống dịch Covid-19, trong 
năm 2021, BĐBP tỉnh đã tổ chức 6.105 lượt cán bộ, 
chiến sĩ tuần tra trên bộ, trên sông, trên biển 1.814 
lượt/6.745km và 1.521 hải lý; kiểm tra, kiểm soát, 
đăng ký kiểm chứng 5.864 lượt phương tiện/21.295 
lao động; 252 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chống 
khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và 
không theo quy định 42 đợt/2.648 giờ/22.381 hải lý; 
thu thập gần 800 tin báo an ninh trật tự, kiểm soát 
xuất nhập cảnh 52 lượt tàu/1.074 lượt thuyền viên; 
trực tiếp phối hợp, phát hiện, bắt giữ, xử lý 23 vụ/38 
đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, 
thu giữ 13,7483 gram ma túy các loại... Những 
thành tích trên đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, 
uy tín của BĐBP.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP 
tỉnh cho biết: BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai 
mệnh lệnh công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP dịp 
trước, trong và sau tết Nguyên đán. Toàn lực lượng 
duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tăng cường 
tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, 
an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm 
chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm và 
các hành vi vi phạm pháp luật; giám sát hoạt động 
nghề cá trong khu vực vịnh Bắc Bộ; sẵn sàng cơ 
động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, 
cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh... trên 
toàn tuyến biên giới. Các đơn vị từ Bộ Chỉ huy đến 
các đồn, hải đội đều bảo đảm lực lượng, phương 
tiện, chế độ, chính sách, quan tâm động viên vật 
chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vừa vui xuân, 
đón tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh vừa hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Thái 
Bình. Lặng lẽ ở nơi xa, những chiến sĩ quân hàm 
xanh chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng 
của Tổ quốc, mang mùa xuân tươi đẹp đến muôn 
nhà.
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Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh trang trí phòng đón xuân trên tàu tuần tra.
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Gác lại những khó khăn, vất vả 
của một năm nhiều khó khăn do dịch 
Covid-19, người người đang nô nức 
đón một mùa xuân mới. Để có một 
mùa xuân trọn vẹn, một cái tết cổ 
truyền bình yên, phía sau đó là sự hy 
sinh thầm lặng của lực lượng công an 
toàn tỉnh. Tết đến, xuân về, họ cũng 
rạo rực, cũng khát khao không khí 
đầm ấm bên gia đình; nhưng năm 
nào cũng vậy, họ gác lại hạnh phúc 
riêng để làm nhiệm vụ.

Thầm lặng trên mỗi cung đường
Những ngày này, lực lượng cảnh sát 113 - một 

trong những lực lượng đi đầu trong đấu tranh trấn áp 
tội phạm, ngoài công tác ứng trực điện thoại 24/24 
giờ tại đơn vị để tiếp nhận và giải quyết thông tin 
ban đầu, bảo đảm có mặt nhanh và xử trí kịp thời tin 
báo của quần chúng, các anh còn phải phân công 
lực lượng thường trực, chia nhiều tổ công tác hỗ trợ 
đơn vị trong công tác kiểm tra hành chính các cơ sở 
kinh doanh có điều kiện, tham gia tổ bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông, an ninh trật tự (ANTT) hàng 
đêm; đồng thời, tăng cường lực lượng hỗ trợ các 
đơn vị nghiệp vụ khi có yêu cầu. 

Trung tá Nguyễn Hải Vân, Đội trưởng Đội Cảnh 
sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Trước, trong và 
sau tết, quân số của đơn vị ứng trực 100%, vừa trực 
điện thoại vừa tuần tra khép kín các tuyến đường 
trung tâm thành phố Thái Bình để kịp thời ngăn 
chặn các đối tượng lợi dụng đông người để phạm 
tội, bảo đảm ANTT, nhắc nhở người dân tuân thủ 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để bà 
con vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh. Đặc biệt, 
đêm giao thừa anh em phải làm việc xuyên đêm. 
Tuy vất vả nhưng ai cũng quyết tâm với mục tiêu 
cao nhất bảo đảm an toàn những ngày tết.

Cùng với lực lượng cảnh sát 113, những ngày 
này, trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh 
sát cơ động, Công an tỉnh vẫn hăng say luyện tập 
võ thuật. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, việc tăng cường 
luyện tập là điều hết sức cần thiết bởi sẽ giúp họ 
có sức khỏe dẻo dai, nâng cao khả năng sẵn sàng 
chiến đấu, chủ động giải quyết tốt mọi công tác 
được lãnh đạo Công an tỉnh giao. Được mệnh danh 
là “quả đấm thép” của lực lượng công an nên đơn 
vị luôn trong trạng thái thường trực sẵn sàng chiến 
đấu. Cũng như các lực lượng khác, họ phải gác lại 
những giờ phút đầm ấm đoàn viên bên gia đình để 
lần theo dấu vết tội phạm cũng như phối hợp với 
các đơn vị nghiệp vụ làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, 
nhất là các mục tiêu trọng điểm của tỉnh.

Đã nhiều năm quen với việc vắng nhà những 
ngày tết nên tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội 
Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công 

an tỉnh không còn bỡ ngỡ. Với anh, dù xa gia đình 
vào thời khắc thiêng liêng giao thời giữa năm cũ và 
năm mới nhưng thật vui bởi nhiệm vụ đặt lên vai 
các anh rất nặng nề nhưng đầy vinh dự, tự hào. 
Bảo vệ bình yên địa bàn, cho nhân dân cũng chính 
là bảo vệ bình yên cho những người thân yêu của 
mình. Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh tâm sự: Bước 
vào đợt cao điểm bảo đảm ANTT dịp trước, trong 
và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng 
cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng 
khác tiến hành tuần tra vũ trang các tuyến đường 
trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những 
hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm ANTT; bảo vệ 
tuyệt đối an toàn các khu vực diễn ra các sự kiện 
văn hóa chào mừng năm mới và các sự kiện chính 
trị quan trọng của tỉnh...

Không kém phần vất vả là lực lượng cảnh sát 
giao thông. Ngày thường, công việc của họ vốn đã 
căng thẳng nhưng dịp cuối năm nhiệm vụ lại càng 
vất vả do lưu lượng người và phương tiện tham gia 
giao thông tăng đột biến. Để giao thông thông suốt, 
trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, lực lượng 
cảnh sát giao thông phải bố trí tối đa lực lượng, 
phương tiện ứng trực tại các ngã ba, ngã tư, tuần 
tra, kiểm soát trên các tuyến đường phức tạp về 
trật tự an toàn giao thông, kịp thời xử lý các trường 
hợp vi phạm, không để xảy ra ùn tắc giao thông và 
kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp tết và các lễ 
hội đầu năm.

Sức bật từ những chiến công
Năm 2021, một năm đầy khó khăn, thử thách 

dưới tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự 
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Công an tỉnh và sự nhiệt huyết, nỗ lực 
vượt khó của từng cán bộ, chiến sĩ, Công an Thái 
Bình đã thực hiện tốt các mặt công tác, thực hiện 

thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu 
quả vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, chiến công ngày cuối năm 2021 khi 
Công an Thái Bình xác lập thành công chuyên án, 
bóc gỡ và triệt phá một đường dây đánh bạc dưới 
hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền rất lớn, 
lên tới hơn 8.400 tỷ đồng. Việc triệt phá thành công 
vụ án này được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh 
giá cao, đặc biệt trong thời điểm tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 cận kề. Chuyên án thành công 
thể hiện sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an 
tỉnh, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối 
với các loại tội phạm của cán bộ, chiến sĩ, tất cả vì 
mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: 
Nối tiếp những nhiệm vụ đầy thử thách và những 
chiến công đáng tự hào của năm 2021, bước sang 
năm 2022, toàn lực lượng tiếp tục chủ động tham 
mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, 
ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân 
nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo 
vệ, tham gia phòng, chống tội phạm và phòng, 
chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai và thực 
hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn 
áp tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 
tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực 
ANTT, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư 
trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện; làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, bảo 
vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động 
lễ hội diễn ra trên địa bàn… Trước mắt, tập trung lực 
lượng, phương tiện phối hợp làm tốt công tác bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần, phấn đấu 10 năm liên tục 
Thái Bình không có tiếng pháo nổ trong đêm giao 
thừa.

TẤT ĐẠT

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. 

Bình yên 
quê hương
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Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Lan, thôn 
Đồng Cừ, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) đón 
tết trong căn nhà khang trang, chắc chắn, 

khánh thành tháng 4/2021. Bà Lan 72 tuổi, ở cùng 
với cha đẻ đã tròn 100 tuổi, kinh tế gia đình chủ 
yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng cho cấy thuê, 
vì thế cuộc sống hết sức khó khăn. Gần 50 năm 
sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, không một lần 
bà Lan dám mơ tới ngày mình được sống trong 
ngôi nhà khang trang, chắc chắn như hôm nay. 
Bà chia sẻ: Tôi rất biết ơn Ủy ban MTTQ các cấp 
cùng nhân dân trong thôn, xã đã giúp đỡ gia đình 
tôi xây dựng căn nhà đại đoàn kết hơn 40m2 với 
tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng; người dân trong 
thôn luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho những hộ có 
hoàn cảnh khó khăn giống gia đình tôi.

Cũng như bà Lan, gia đình bà Cao Thị Sửu, 
thôn Vũ Trường, xã Vũ Chính (thành phố Thái 

Bình) được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây 
dựng nhà đại đoàn kết. Gia đình bà Sửu thuộc 
diện hộ nghèo lâu năm của địa phương, khi biết 
tin mình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết bà 
không giấu nổi niềm vui. “Cảm ơn Ủy ban MTTQ 
tỉnh đã hỗ trợ gia đình tôi 30 triệu đồng, Ủy ban 
MTTQ thành phố cùng với người thân, nhà hảo 
tâm và nhân dân trong xã đã giúp đỡ gia đình tôi 
có được mái ấm. Tết này tôi đã có thể đón tết trong 
nhà mới, khang trang hơn” - Bà Sửu tâm sự.

Chia tay gia đình bà Sửu, bà Lan, chúng tôi 
đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, thôn 
Phú Vinh, xã Độc Lập (Hưng Hà) khi vừa dọn về 
ngôi nhà mới. Bà Huyền năm nay 71 tuổi, thuộc 
hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia 
đình bà được quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 30 
triệu đồng, MTTQ huyện, xã vận động các tổ chức 
thành viên hỗ trợ 10 triệu đồng để có thêm nguồn 

lực xây nhà mới. Sau hơn ba tháng thi công với sự 
giúp sức của các đoàn thể, bà con hàng xóm, ngôi 
nhà đại đoàn kết đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng với tổng diện tích gần 60m2. Bà Huyền chia 
sẻ: Nhà cũ của gia đình tôi đã xuống cấp lắm rồi, 
nếu không có sự giúp sức của MTTQ tỉnh và các 
đoàn thể thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới 
có nhà để ở. Có được ngôi nhà đại đoàn kết chắc 
chắn giúp gia đình tôi yên tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Có an cư mới yên tâm 
lạc nghiệp; xuất phát từ điều đó, trong năm 2021, 
mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng 
ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tình 
nghĩa, chăm lo đời sống của hộ nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn, người yếu thế. MTTQ các cấp đã 
phối hợp với chính quyền, các ngành, các tổ chức 
thành viên, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó 
khăn. MTTQ tỉnh trích quỹ “Vì người nghèo” hỗ 
trợ sửa chữa và xây mới 40 nhà đại đoàn kết trị 
giá 1,2 tỷ đồng giúp hộ nghèo yên tâm sinh sống. 
Ngoài ra, MTTQ tỉnh dành 56 suất quà trị giá 28 
triệu đồng tặng thanh niên lên đường nhập ngũ; hỗ 
trợ 22 triệu đồng cho 22 cháu có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trong chương trình nâng bước em 
đến trường; ủng hộ 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Hà Tĩnh xây trường học, nhà kiên cố, quyên góp 
ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả 
mưa bão với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 
Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 22,6 tỷ đồng 
và hiện vật quy ra tiền hơn 4 tỷ đồng, góp phần 
cùng cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy lùi đại dịch 
Covid-19. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục 
tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ quỹ “Vì 
người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội 
nhằm động viên, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo cả 
về vật chất lẫn tinh thần, góp phần lan tỏa hơn nữa 
phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - 
không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Đào Mạnh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy
Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, 
được đông đảo người dân ủng hộ. Năm 2021, Ủy ban 
MTTQ huyện đã hỗ trợ 135 triệu đồng sửa chữa, xây 
mới 4 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 1 hộ trị giá 
12 triệu đồng; tiếp nhận và phân bổ 1.850 suất quà 
của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tới tay người 
nghèo với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; hỗ trợ hơn 
111 triệu đồng tặng 226 học sinh nghèo vượt khó… 
qua đó góp phần động viên, giúp đỡ hộ nghèo vượt 
qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lại Thị Sen, thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình
Những năm trước, tôi lo nhất mỗi khi 

tết đến mọi người vào nhà chơi mà mái dột, 
ngói rơi. Năm nay, được sống trong ngôi nhà 
đại đoàn kết vững chãi, gia đình tôi không 
còn lo nữa, chỉ mong nhiều người đến chung 
vui cho tình cảm thêm đầm ấm. Tôi rất biết 
ơn cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp 
đã luôn quan tâm, chăm lo đến những hộ 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn như tôi, giúp 
tôi có được mái nhà chắc chắn để cuộc sống 
vơi bớt khó khăn.

Chung tay vì người nghèo
Khi những cánh đào khoe sắc 

thắm báo hiệu mùa xuân mới đã về, 
trong những ngôi nhà đại đoàn kết 
còn thơm mùi mới, tiếng nói cười 
vui vẻ của người thân khiến cho tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của 
người nghèo trở nên đầm ấm hơn.

TIẾN ĐẠT

Gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Phú Vinh, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà được Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền 
hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.
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Những ngày cuối năm, gia đình 
chị Nguyễn Thị Thu Hương, 
tổ 14, phường Quang Trung 

(thành phố Thái Bình) bận rộn mà 
thêm vui hơn bởi gia đình chị được 
đón tết trong ngôi nhà mới. Chị Hương 
là đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở 
phường Quang Trung. Chị đã công 
tác trên 20 năm tại phường nhưng 
điều kiện gia đình rất khó khăn. Là mẹ 
đơn thân, bản thân lại mắc bệnh hiểm 
nghèo, thời gian qua, hai mẹ con 
chị sống trong ngôi nhà ngói 40m2 
đã xuống cấp nghiêm trọng. Được 
sự động viên của người thân, đồng 
nghiệp, sự hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm công 
đoàn” và vay mượn thêm, chị đã xây 
được căn nhà mái bằng trên nền nhà 
cũ. Trong ngày về nhà mới, được trao 
tận tay kinh phí hỗ trợ xây nhà từ quỹ 
“Mái ấm công đoàn”, sự động viên, 
chúc mừng của chính quyền, đồng 
nghiệp, chị Hương xúc động chia sẻ: 
Tôi xin cảm ơn các cấp công đoàn, 
người thân, đồng nghiệp đã động 
viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp 
tôi có thêm niềm tin và động lực, nỗ 
lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Mùa xuân năm nay, gia đình chị 
Đào Hồng Minh, thôn Quý Sơn, xã 
Song An (Vũ Thư) thêm niềm vui khi 
có nhà mới. Chị Minh là đoàn viên 
thuộc công đoàn cơ sở Công ty TNHH 
May Thiên Tân. Chồng chị Minh làm 
nghề tự do, từ khi dịch Covid-19 bùng 
phát anh không có việc làm, bản thân 
sức khỏe yếu nên không làm được 
việc nặng. Gia đình chị sống trong 
ngôi nhà nhỏ của bố mẹ chồng cho 
đã xuống cấp nghiêm trọng, không 
an toàn. Một mình vừa nuôi con nhỏ 
vừa lo chữa bệnh cho chồng nên chị 
không có khả năng xây dựng nhà mới. 
Được sự động viên, hỗ trợ của người 
thân, đồng nghiệp, sự hỗ trợ từ quỹ 
“Mái ấm công đoàn” tỉnh, chị Minh 
vay mượn thêm để xây được căn nhà 
mái bằng kiên cố. Chị chia sẻ: Từ nay 
gia đình đã yên tâm về chỗ ở, tôi sẽ 
cố gắng làm việc để vừa nuôi con vừa 
chữa bệnh cho chồng. Tôi xin cảm ơn 
các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ 
trợ để gia đình tôi có được căn nhà 
như ngày hôm nay. Đây là sự động 
viên ý nghĩa giúp tôi và gia đình thêm 
động lực để tiếp tục vươn lên trong 
cuộc sống.

Cũng như gia đình chị Minh, gia 
đình hai đoàn viên Hà Thị Trang, thôn 
Khuốc Tây, xã Phong Châu và Nhâm 
Thị Hiền, thôn Hùng Việt, xã Đông 
Hoàng (Đông Hưng) được đón tết an 
vui trong nhà mới. Chị Trang chia sẻ: 
Gia đình rất khó khăn, là hộ nghèo 
của xã, chồng tôi bị tai nạn lao động 
phải cưa mất một chân, trong nhà còn 
mẹ già, con nhỏ. Bao nhiêu năm qua, 
cả gia đình 3 thế hệ phải sinh sống 
trong căn nhà ngói đã xuống cấp, 
thường xuyên bị mưa dột. Được quỹ 
“Mái ấm công đoàn” hỗ trợ 30 triệu 
đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, 
bạn bè, gia đình đã xây được nhà mới. 
Còn đối với gia đình chị Nhâm Thị 
Hiền, giấc mơ nhà mới sẽ khó thực 
hiện nếu không có sự đồng hành của 

chính quyền địa phương, người thân, 
bạn bè và của quỹ “Mái ấm công 
đoàn”. Chị Hiền chia sẻ: Chồng tôi bị 
bệnh tiểu đường đã hơn 8 năm, con 
trai thứ ba bị bệnh suy tuyến giáp, 
hàng ngày phải uống thuốc điều trị. 
Từ căn nhà cũ đã xuống cấp không 
thể ở, được nhận hỗ trợ kinh phí và 
sự giúp đỡ công sức của người thân, 
họ hàng rồi vay mượn thêm, gia đình 
đã cố gắng hoàn thiện căn nhà kiên 
cố. Từ nay tôi đã có thể yên tâm làm 
việc, chăm sóc, chữa bệnh cho chồng 
và con. Sự hỗ trợ đó là món quà vô 
cùng quý giá, khích lệ tôi cùng gia 
đình không ngừng cố gắng vươn lên 
trong cuộc sống.

Xác định hỗ trợ xây nhà “Mái ấm 
công đoàn” là việc làm có ý nghĩa 

thiết thực, giúp CNVCLĐ khó khăn về 
nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, 
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 
tỉnh đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn 
các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức 
tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ 
“Mái ấm công đoàn”. Các cấp công 
đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm 
bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời 
sống, việc làm, thu nhập của đoàn 
viên, CNVCLĐ để kịp thời hỗ trợ. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, 
Liên đoàn Lao động tỉnh tạo điều kiện 
thuận lợi cho các cấp công đoàn triển 
khai vận động, huy động mọi nguồn 
lực để xây dựng “Mái ấm công đoàn”. 
Trong đó, chú trọng sửa chữa nhà 
cho CNVCLĐ bị hư hỏng nhưng thiếu 
tiền tu sửa; quan tâm đối với đoàn 
viên công đoàn xã, phường, thị trấn 
chưa có nhà ở.

Trong năm 2021, Liên đoàn Lao 
động tỉnh đã triển khai vận động ủng 
hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”; giao chỉ 
tiêu xây dựng quỹ cho các công đoàn 
ngành, liên đoàn lao động huyện, 
thành phố. Kết quả, tổng số tiền thu 
nộp về quỹ đạt trên 1,3 tỷ đồng. Liên 
đoàn Lao động tỉnh trích từ quỹ hơn 
1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 32 nhà, 
sửa chữa 4 nhà “Mái ấm công đoàn” 
cho đoàn viên, CNVCLĐ có khó khăn 
về nhà ở. Ngoài ra tổ chức xét chọn 
một CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động 
huyện Đông Hưng tiếp nhận 60 triệu 
đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm 
công đoàn” của Công đoàn Viên chức 
Việt Nam. Với sự quan tâm hướng về 
đoàn viên, về cơ sở và cách làm hiệu 
quả, giải pháp linh hoạt, chương trình 
“Mái ấm công đoàn” đã góp phần hỗ 
trợ đoàn viên, CNVCLĐ có khó khăn 
về nhà ở được đón mùa xuân mới an 
vui trong mái ấm của mình.

“Mái ấm công đoàn”  ẤM LÒNG ĐOÀN VIÊN
MAI THƯ

Với sự hỗ trợ từ 
chương trình “Mái ấm 
công đoàn” của các cấp 
công đoàn, trong năm 
2021, nhiều đoàn viên, 
công nhân viên chức lao 
động (CNVCLĐ) gặp khó 
khăn về nhà ở đã có thể 
xây mới hoặc sửa chữa 
nhà ở để yên tâm lao 
động, sản xuất.

Công đoàn ngành công thương tặng quà đoàn viên nhân dịp khánh thành nhà 
“Mái ấm công đoàn”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương, tổ 14, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) trang trí đón tết.
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Những ngày cuối năm, chúng 
tôi đến thăm gia đình bà 
Giang Thị Hiên, thôn Minh 

Thành, xã Tân Học (Thái Thụy). Gia 
đình bà Hiên có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn: Cả gia đình không có nơi 
ăn chốn ở, phải dựng lều bạt sống 
qua ngày. Bản thân bà bị bại liệt một 
phần cơ thể, không thể tự chăm lo 
cho bản thân. Bà sống cùng con gái 
và cháu ngoại đang tuổi ăn học, người 
con gái nghề nghiệp không ổn định, 
cả gia đình sống bằng đồng lương 
công nhân ít ỏi của cô. Trước hoàn 
cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 
Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy đã 
vận động các tổ chức, nhà hảo tâm 
chung tay xây dựng ngôi nhà rộng 
40m2, trị giá hơn 100 triệu đồng cho 
gia đình bà Hiên. Đã ở cái tuổi “tóc 
bạc da mồi” thế nhưng đây là lần đầu 
tiên bà được sống trong một ngôi nhà 
kiên cố, khang trang như vậy. Bà Hiên 
xúc động chia sẻ: Trước đây có nằm 
mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ có 
ngày được sống trong ngôi nhà vững 
chắc, sạch sẽ như thế. Nếu không có 
sự giúp đỡ của các cấp, các ngành thì 
không biết đến bao giờ tôi mới có nhà 
mới để ở. Ước mơ về già của tôi đã 

những ngôi nhà CHỮ THẬP ĐỎ
Ấm áp

toại nguyện. Nhà mới kiên cố như thế 
này không lo mưa gió nữa. Mùa xuân 
năm nay là mùa xuân hạnh phúc nhất 
cuộc đời tôi.

Đối với bà Lê Thị Ngọ, xã Vũ Hội 
(Vũ Thư), mặc dù đây là mùa xuân 
thứ hai gia đình bà được đón tết trong 
ngôi nhà ấm áp nghĩa tình do Hội Chữ 
thập đỏ huyện vận động quyên góp 
ủng hộ nhưng, bà vẫn không quên 

cảm giác ngày đầu tiên được ở trong 
ngôi nhà mới. Hoàn cảnh gia đình bà 
rất khó khăn. Chồng mất sớm, một 
mình bà tảo tần nuôi các con khôn lớn 
song các con cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc 
nên ước mơ về một ngôi nhà mới là 
rất xa vời. Và niềm vui đã đến với gia 
đình bà khi Hội Chữ thập đỏ huyện 
vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 40 
triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của 

người thân, họ hàng, ngôi nhà rộng 
gần 30m2 được khánh thành trong 
niềm mong mỏi của bà Ngọ. Bà xúc 
động chia sẻ: Với tôi, ngôi nhà này 
không chỉ là nơi che mưa che nắng 
mà còn là nguồn động viên lớn giúp 
tôi thêm động lực để vượt qua khó 
khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Không chỉ gia đình bà Ngọ, bà 
Hiên được hưởng niềm vui trong 
những ngôi nhà mới mà nhiều hộ 
nghèo, khó khăn về nhà ở khác trên 
địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ sửa 
chữa, xây mới nhà ở từ sự hỗ trợ của 
các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh do các cấp hội chữ thập 
đỏ vận động. Trong 5 năm (2016 - 
2021), các cấp hội chữ thập đỏ trong 
tỉnh đã kêu gọi, vận động quyên góp 
từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà 
hảo tâm xây mới và sửa chữa 366 
ngôi nhà chữ thập đỏ trị giá 16 tỷ 
đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp 
hội đã vận động xây mới và sửa chữa 
36 nhà trị giá gần 2,9 tỷ đồng. Với số 
tiền vận động được, các cấp hội lựa 
chọn những trường hợp thực sự khó 
khăn về nhà ở để hỗ trợ. Bên cạnh đó, 
phối hợp với cấp ủy, chính quyền các 
địa phương chủ động tổ chức rà soát, 
kiểm tra một cách công khai, minh 
bạch để bảo đảm các hộ nghèo thực 
sự khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kịp 
thời. Ông Vũ Đức Điến, Chủ tịch Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Xây dựng 
nhà chữ thập đỏ là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội 
chữ thập đỏ trong những năm qua. 
Đối với những gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, việc xây nhà mới là điều 
vượt quá khả năng của họ. Vì vậy, thời 
gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ sẽ 
tiếp tục khảo sát những gia đình khó 
khăn trên địa bàn tỉnh để kêu gọi các 
tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí xây 
dựng. Những ngôi nhà chữ thập đỏ đã 
và đang được xây dựng không chỉ góp 
phần giúp người dân có nơi ăn chốn ở 
mà còn thể hiện tinh thần tương thân 
tương ái của cả cộng đồng dành cho 
những người kém may mắn. 5 năm 
tới, toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ xây mới 
và sửa chữa 500 ngôi nhà chữ thập 
đỏ, xóa bỏ tình trạng nhà ở tạm, nhà ở 
dột nát cho các hộ nghèo, hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn.

Với những hoàn cảnh khó khăn 
được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ nơi ở 
mới, mùa xuân này đẹp hơn bao giờ 
hết bởi từ nay họ đã có nơi “an cư lạc 
nghiệp”, có thêm niềm tin và động 
lực để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi 
ngôi nhà mới được bàn giao cũng là 
niềm vui của những người làm công 
tác nhân đạo khi chứng kiến hạnh 
phúc hiện lên trong nụ cười và ánh 
mắt của những mảnh đời còn nhiều 
gian khó.

THU TRANG

Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm hân hoan và hy vọng. Đối với những hộ nghèo, 
niềm vui ấy còn được nhân lên gấp bội bởi xuân này họ được đón tết trong những ngôi nhà chữ 
thập đỏ khang trang, rộng rãi. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đã thắp thêm niềm tin, nghị lực cho 
những mảnh đời còn chịu nhiều vất vả, khó khăn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm nhà mới của gia đình bà Lưu Thị Nhiên, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ).

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình 
bà Trần Thị Miến, xã Bắc Sơn (Hưng Hà).
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THIẾU VĂN SƠN
Thành phố Thái Bình

Chạng vạng tối. Cánh rừng già và thưa trên 
vùng đất giáp ranh biên giới Việt Nam - 
Campuchia vẫn còn rõ nét. Những vệt nắng 

cuối cùng loang lổ những vệt sáng yếu ớt trên các 
lối mòn mà bộ đội ta tạo ra. Chúng tôi im lặng dọn 
dẹp các căn hầm nằm sâu vào lòng đất. Lũ vượn 
vẫn vô tư hú gọi nhau về tổ vang cả cánh rừng. Thi 
thoảng vài cơn gió cuối năm ào ạt trên mặt rừng. 
Khí tiết ở vùng đất phía Nam này không rõ nét mùa 
xuân. Ở đây chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. 
Bấy giờ đang mùa khô. Gió khô khốc ào trên mặt 
rừng. Trời nóng nực và khó chịu.

Khoảng tám giờ tối, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 
4 Long Xuân Chi cùng chú liên lạc Vũ Việt Tăng 
đến kiểm tra nơi trú quân của đại đội. Tiểu đoàn 
trưởng Chi thì giờ tôi mới giáp mặt. Đó là một người 
dân tộc to khỏe và rất kiệm lời, quê ở Bắc Giang, 
từng là người lính tham gia chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Theo nhận xét của Đại đội trưởng Khánh thì 
ông là người trầm lặng, sâu sát, có chiến thuật và 
rất thương lính. Còn Vũ Việt Tăng vẫn mặc bộ quần 
áo Tân Châu màu xanh đã cũ nhưng vẫn xanh màu 
lá lúa, thì tôi biết từ thời cùng Trung đoàn 8 đóng 
quân ở Quảng Ninh. Một chú lính hơi gầy, dong 
dỏng cao nhưng rất lanh lẹn và xởi lởi. Tăng quê xã 
Đại Tập, huyện Khoái Châu (Hải Hưng), hành quân 
vào Nam cùng tôi mới mười tám tuổi. Lâu lâu không 
gặp nhau, Tăng ôm chặt lấy tôi kể bao nhiêu là 
chuyện về quê hương, về những ngày nhập ngũ, về 
những kỷ niệm cuộc hành quân kéo ba bốn tháng 
trời và nỗi lòng khi chuẩn bị đón cái tết của đời lính 
đầu tiên trên mặt trận B2, về vị Tiểu đoàn trưởng 
như một ông nông dân cần cù, chịu khó và tỉ mỉ 
từng chi tiết trước mỗi trận đánh. Tự nhiên em ôm 
chặt lấy vai tôi thút thít khóc, nói là nhớ nhà, nhớ 
một cô thôn nữ nào đó đẹp và ngoan, ngày ngày 
cặm cụi trên bãi sông Hồng trồng khoai, tỉa bắp... 
Tôi ôm chặt em và thầm thì bên tai, rằng người lính 
ai cũng có nỗi nhớ quê hương, gia đình, bạn bè 
nhưng đã nằm giữa chiến trường, cái chết luôn luôn 
rình rập thì hãy tạm quên những nỗi nhớ đó đi mà 
sống và chiến đấu. Những người nhiều tuổi hơn 
em như Tiểu đoàn trưởng Chi, như Đại đội trưởng 
Khánh và cả tôi, cả nhiều người nữa, nỗi nhớ không 
ai để lộ trên khuôn mặt khắc khổ của người lính đã 
có nhiều năm trên chiến trường... Tôi ôm chặt lấy 
Tăng và em cũng ôm tôi, quệt vội nước mắt. Tôi 
cũng muốn khóc, khóc to lên một chút, bởi chỉ ngày 
mai, ngày kia thôi, chúng tôi sẽ không còn những 

giờ phút bên nhau như tối nay. Một lát sau có tiếng 
của Tiểu đoàn trưởng: Tăng đâu, Tăng đâu, ta về 
Tiểu đoàn bộ đi. Tăng nhô cao trên miệng chiếc 
hầm nửa nổi, nửa chìm dưới rừng cây săng lẻ, nói 
nhỏ: Thủ trưởng ơi, xuống đây làm hơi thuốc đã. 
Thuốc lá rubi chiến lợi phẩm đấy thủ trưởng ạ!

*
*        *

Còn chục ngày nữa mới đến tết Nhâm Tý 1972, 
nhưng chúng tôi vẫn âm thầm chuẩn bị tết, như 
báo trước một điều gì lớn lao lắm. Lệnh trên truyền 
xuống tới cán bộ đại đội và trung đội là chuẩn bị 
cho chiến dịch mang tên một người anh hùng dân 
tộc trên tầm với chiến dịch Mậu Thân (1968). Lính 
tráng cũng mang máng nhận ra rằng, đây sẽ là một 
cái tết sớm, bí mật và khẩn trương. Các tiểu đội vẫn 
cho chiến sĩ sửa hầm, lau chùi vũ khí và bổ sung cơ 
chế đạn, trang bị thêm mỗi người hai quả lựu đạn 
mỏ vịt do Mỹ sản xuất, vài gói cơm sấy và một gói 
ruốc bò, lạng thuốc rê và lọ dầu chống muỗi. Mỗi 
tiểu đội cử thêm hai chiến sĩ lên đại đội nhận thịt 
lợn, thịt bò theo tiêu chuẩn mỗi người khoảng một 
lạng, năm người một cái bánh tét. Rồi cà chua, bí 
đỏ, cải bắp, trà Thông Nguyên... Chúng tôi ăn tết 
sớm trước gần chục ngày và một thông điệp quen 
thuộc: Sẵn sàng chiến đấu, không được rời vũ khí 
và vị trí, bồng, ba lô luôn bên người, có lệnh là lên 
đường ngay! Tôi đã có tám cái tết lính xa nhà. Giữa 
chiến trường ác liệt này, người lính ăn tết sớm hoặc 
muộn cũng là chuyện thường nhưng tết này tôi thấy 
nó lặng lẽ hơn và cũng vội vã hơn.

Ngay đêm ba mươi tết, chúng tôi được lệnh 
hành quân về Nam. Bấy giờ binh lính mới được biết, 
trở về nước tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ. Mọi 
quân tư trang được kiểm tra khắt khe đến từng thứ 
mang theo bên người.

 Ba giờ sáng chúng tôi hành quân đến một khu 
rừng không biết tên và mỗi người chọn một gốc cây 
để nghỉ. Nghiêm cấm gây ra tiếng động dù nhỏ. 
Cấm nói chuyện, cấm hút thuốc và phát ra ánh lửa. 
Đội hình hành quân của sư đoàn theo khoảng cách 
nhất định. Mọi hoạt động nhỏ đều nhất nhất theo 
lệnh. Cuối giờ chiều chúng tôi vội vàng ăn cơm vắt, 
nghỉ ngơi chút ít để chuẩn bị vượt biên giới về Tây 
Ninh và thẳng về Bình Long. Khi qua lộ đỏ (thường 
gọi là lộ Lệ Xuân) chúng tôi tạm giãn cách đội hình 
trong bụi le và chờ lệnh. Con đường đất đỏ này, 
nghe nói bà Lệ Xuân, vợ cố vấn Ngô Đình Nhu, làm 

để vận chuyển gỗ lậu từ Campuchia về từ những 
năm đầu của thập kỷ sáu mươi. Bộ phận tiền trạm 
nhanh chóng trải nilon lên mặt đường cho từng tốp 
bộ đội nhanh chóng vượt qua và tránh để lại dấu 
vết. Quá nửa đêm chúng tôi về tới địa điểm tập kết 
gần Tầu Ô - Xóm Chợ. Đêm hôm sau chúng tôi ra 
hai bên lộ 13 đào hầm cá nhân và hào sâu nối các 
hầm, ngụy trang và thực hiện cuộc chốt chặn lịch 
sử trên lộ 13 kéo dài mấy tháng trời.

Vẫn còn hơi hám của tết. Trong mỗi bữa ăn có 
thêm ruốc bò, canh cải bắp nấu loãng. Gần sáu 
giờ chiều mà mặt trời vẫn đỏ chói chang. Khô và 
nóng. Thi thoảng một cơn gió nhẹ thổi dọc con 
đường nhựa rồi tràn qua hầm con người cũng thấy 
dễ chịu. Trời chập choạng tối là lúc bọn thám báo, 
thiên nga nống ra dò xét. Chúng tôi vẫn phải im 
lặng ém quân trong các hầm và công sự dưới rừng 
le khô khốc, dưới các thảm cây xấu hổ dày đặc, bên 
các ụ mối như bãi tha ma dưới rừng le rậm rạp. Im 
lặng đến ngột thở. Giữa hai trận đánh bao giờ cũng 
có một khoảng lặng. Thời điểm đó những người lính 
chỉ nhìn nhau, khẽ gật đầu và vội vã vuốt lại bộ 
quân phục lấm lem bụi cát đỏ, lau chùi sơ qua vũ 
khí, tăng thêm cơ chế đạn rồi nhanh chóng trở về 
công sự giương súng chờ đợi...

Khoảng cách giữa chúng tôi và địch không xa 
lắm. Nghe rõ tiếng địch và cả mùi thuốc lá thơm thi 
thoảng phảng qua. Trận địa của địch được chắn 
che bởi những bao cát màu xanh rêu. Nhìn rõ khẩu 
pháo 105 ly hạ thấp nòng bắn thẳng. Không có 
tiếng đề - pan thông thường. Thỉnh thoảng bọn địch 
bắn về phía chốt chặn của chúng tôi. Tiếng đạn 
pháo xé tan sự yên tĩnh mỗi khi nghi ngờ có bóng 
quân giải phóng hay một tiếng động nhỏ nào đó. 
Gần địch nên không phải chịu trận những đợt pháo 
tầm xa mà chúng tôi gọi vui là dàn nhạc Tân Tây 
lan từng đợt, từng đợt chụp xuống trận địa. Khoảng 
cách hai nòng súng gần lắm. Và cái chết cũng 
gần lắm. Suốt gần hai tháng chốt chặn và vượt lên 
những trận địa nổi, chúng tôi tiếp cận và chiến đấu 
ác liệt với những trận địch nống ra hòng chiếm lại 
địa bàn, tập kích đánh những đoàn xe DMC của 
địch từ Thủ Dầu Một tiếp tế cho lực lượng địch đang 
tử thủ tại Bình Long, tiếp cận ngay những trận địa 
mới của địch vừa thả xuống bằng trực thăng có 
cả xe tăng, pháo hạng nặng... Sau mỗi trận đánh 
quân số cứ vơi dần mà quân ta chưa kịp bổ sung. 
Những người lính thân cận bên tôi cứ vơi dần. Đại 
đội trưởng Khánh quê Thanh Hóa, Trung đội trưởng 
Thắng quê Vĩnh Phúc, rồi Đạo quê Hải Hậu (Nam 
Định), Quốc quê Ninh Bình, Vũ Việt Tăng liên lạc 
của tiểu đoàn và hàng chục các tay súng thiện xạ 
của Đại đội 1 đã hy sinh. Số ít bị thương trong đó 
có tôi cũng lần lượt rời đơn vị. Tôi không phải quân 
lực nên cũng không biết Tiểu đoàn 4 và các đơn vị 
của Tiểu đoàn ai hy sinh, ai thành phế binh; nhưng 
một điều tôi biết là, chỉ sau hơn một tháng các đại 
đội, trung đội, tiểu đội và chiến sĩ đã thay thế đến 
ba bốn đợt...

*
*       *

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, kỷ niệm 50 năm 
thành lập Sư đoàn 7 (1966 - 2016) tại Hà Nội, tôi 
gặp lại bốn người từng chốt chặn trên đường 13 
năm 1972. Tiểu đoàn trưởng Long Xuân Chi, Tiểu 
đội trưởng Nguyễn Văn Thấu sau đó làm Đại đội 
trưởng Đại đội 1, thương binh cụt cánh tay phải, 
Đinh Mạnh Hùng quê Vũ Thắng, Thái Bình thương 
binh đang đau đớn bởi chất độc da cam và anh Tôn 
là y tá Đại đội cũng là thương binh nặng. Anh Chi 
ôm lấy chúng tôi mà nước mắt lưng tròng: Chúng 
nó đi đâu hết rồi mà sao chỉ còn bốn thằng? Tôi 
hiểu, đó là một câu hỏi khó của Tiểu đoàn trưởng 
mà không có câu trả lời. Họ có thể đã hy sinh hoặc 
là thương binh nặng, hoặc nhiễm chất độc da cam, 
ốm yếu hay lại cuốn vào chuyện cơm áo gạo tiền... 
Chúng tôi chỉ còn ôm chặt lấy nhau để nhớ về một 
thời máu lửa.

Đến tết Nhâm Dần năm 2022 này, tôi cũng 
không có câu trả lời với người Tiểu đoàn trưởng đã 
cùng chúng tôi những ngày chốt chặn đường 13 
trong mùa xuân của người lính đã tròn nửa thế kỷ.

NỬA THẾ KỶmột cái Tết

Ảnh minh họa
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“Người khuyết tật không phải là gánh nặng 
của xã hội, chúng tôi vẫn có thể tạo ra 
những giá trị làm đẹp cho cuộc đời” - 

đó là thông điệp được truyền đi từ câu chuyện về 
chị Bùi Thị Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên 
khuyết tật huyện Quỳnh Phụ cùng nhiều thanh niên 
khuyết tật khác đang nỗ lực vượt lên chính mình, 
giúp những người đồng cảnh ngộ thêm tự tin, tự 
chủ trong cuộc sống... Tai nạn năm 6 tuổi đã khiến 
một bên mắt của chị Hà bị hỏng. Con trai của chị 
cũng là trẻ khuyết tật. Không tự ti, mặc cảm, chị 
luôn muốn lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng 
đồng. Chị Hà chia sẻ: Đến bây giờ, tôi không nghĩ 
mình khác gì so với những người bình thường. Các 
bạn đi làm thì mình cũng đi làm, tự mỗi người biết 
điểm mạnh, điểm yếu của mình. Những người bình 
thường thì cũng phải ra sức làm việc mới đạt được 
thành quả, còn mình thì càng phải nỗ lực nhiều 
hơn. Cũng chính từ suy nghĩ đó mà chị đã gây 
dựng nên niềm tin, hy vọng, nhen nhóm ngọn lửa 
khát vọng sống và cống hiến cho rất nhiều người 
khuyết tật. Chị không quản ngại, kêu gọi mọi người 
cùng chung tay giúp đỡ và trao tận tay những món 
quà tới những người kém may mắn, hoàn cảnh khó 
khăn; kêu gọi, vận động và tự mình tham gia các 
chương trình thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Chị 
vận động thanh thiếu niên khuyết tật tham gia các 
hoạt động của hội người khuyết tật để họ vượt qua 
mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, lấy cảm 
hứng từ anh Đỗ Hà Cừ, một người khuyết tật, chị Hà 
đã mở không gian đọc mang tên “Ngọn nến hồng” 
tại nhà mình với mong muốn mang kiến thức tới 
người khuyết tật và học sinh nông thôn. Đi nhiều 
nơi, tham dự nhiều chương trình, chị Hà trở thành 
người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ và những 
người khuyết tật.

Thái Bình được biết đến là vùng đất hiếu học. 
Truyền thống hiếu học đã hun đúc ý chí của rất 

nhiều sĩ tử để vươn lên khẳng định bản thân, vượt 
qua nghịch cảnh, xứng đáng là những bông hoa nở 
trên đất cằn. Một trong số đó là em Phạm Thu Hòa, 
sinh viên năm thứ nhất Khoa Kế toán tổng hợp, 
Trường Đại học Thái Bình. Em và mẹ ở nhờ nhà 
của bà ngoại. Thứ đáng giá nhất trong nhà là những 
giấy khen của cô học trò nhỏ được cất rất cẩn thận. 
Bố em là thương binh, nhiễm chất độc hóa học, đã 
mất khi Hòa học lớp 11. Nhà vốn nghèo, càng thêm 
khó khăn hơn khi mẹ em mắc ung thư, bị bệnh tim... 
Mẹ em nhiều khi không có tiền mua thuốc điều trị. 
Niềm vui, nguồn động lực của mẹ chính là kết quả 
học tập của Hòa. Thế nhưng, từ ngày biết tin con 
gái đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, nỗi lo “cơm, 
áo, gạo, tiền” dường như đè nặng hơn lên mẹ em. 
Trong cái khó, Hòa và mẹ đã nhen nhóm lên niềm 
hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn bởi đại học 
chính là con đường để em nâng cao kiến thức, thay 
đổi bản thân và thay đổi hoàn cảnh. Hòa chuyển 
sang học Trường Đại học Thái Bình để giảm bớt chi 
phí và có thể chăm sóc cho mẹ. Hòa chia sẻ: Em tự 
nhủ bản thân, không ai sinh ra được lựa chọn hoàn 
cảnh cho mình nên em luôn cố gắng nỗ lực từng 
ngày để học tập, trau dồi kiến thức để sau này cho 
mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Đón năm mới bằng ước vọng thành công, nhiều 
thanh niên, doanh nhân trẻ xác định cho mình một 
con đường, một hướng đi riêng. Nhưng điểm chung 
dễ nhận thấy ở họ chính là niềm say mê, sự kiên 
trì và quyết tâm theo đuổi ý tưởng, tự tin, năng 
động, sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi, đóng 
góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Với anh Vũ Đức Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty TNHH May xuất khẩu Đông Thọ, hai năm 
qua, dịch Covid-19 bùng phát là giai đoạn khó khăn 
chưa từng có, là lửa thử vàng đối với anh và đội 
ngũ doanh nhân. Trước đây, sản phẩm của Công ty 
chủ yếu là quần âu, áo Jacket. Do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, các thị trường xuất khẩu gặp nhiều 
khó khăn; nhưng bằng chiến lược riêng của mình, 
Công ty đã chuyển hướng sản xuất, ứng dụng công 
nghệ, thiết bị hiện đại, nâng cao tay nghề cho 
người lao động, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu hàng 
hóa sang các thị trường khó tính, đàm phán thành 
công với nhiều khách hàng mới. Hiện mỗi tháng 
Công ty xuất khẩu 300.000 sản phẩm quần áo thể 
thao sang thị trường Hàn Quốc. Năm 2021, doanh 
thu của Công ty đạt 250 - 270 tỷ đồng, lợi nhuận 
đạt khoảng 10 - 15%, tạo việc làm cho gần 2.000 
lao động với thu nhập trung bình 7 - 8 triệu đồng/
người/tháng. Bên cạnh gia công quần áo thể thao 
xuất khẩu, anh Việt còn xây dựng thương hiệu thời 
trang chơi golf cho riêng mình. Theo anh, điều tiên 
quyết để khởi nghiệp thành công là phải quyết tâm 
cao, đam mê, học hỏi và quyết đi đến cùng với lựa 
chọn của bản thân. Thứ hai là phải tìm cách vượt 
qua khó khăn, không từ bỏ trước bất cứ khó khăn 
nào trên con đường lập nghiệp. Cùng với đó phải 
xây dựng doanh nghiệp theo mô hình phù hợp thực 
tế, bảo đảm đời sống cũng như thu nhập của người 
lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp. 

Xuân mới khởi đầu cho một hành trình mới. Chị 
Hà, em Hòa, anh Việt cũng như hàng nghìn bạn 
trẻ ở Thái Bình với tinh thần không ngại khó, năng 
động, sáng tạo, khát khao cống hiến, mỗi việc làm 
của họ dù lớn hay nhỏ đều đang góp phần điểm tô 
cho mùa xuân đất nước.

Khi NGHỊCH CẢNH 
chỉ là THỬ THÁCH

PHƯƠNG CHI

Mùa xuân, mùa của rộn rã đất trời 
và lòng người. Cây cỏ, lá hoa hồi sinh, 
trỗi dậy vươn lên một màu xanh. Mùa 
xuân đẹp và tinh khôi như tuổi trẻ và 
tình yêu. Ta thêm yêu cuộc đời với 
những câu chuyện truyền cảm hứng 
từ những hành động đẹp, ý chí vươn 
lên, vượt qua nghịch cảnh của mỗi 
bạn trẻ. Họ không chỉ viết nên những 
câu chuyện đẹp, mỗi người lại có 
một cách để lan tỏa những điều tích 
cực đến cộng đồng.

Chị Bùi Thị Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên 
khuyết tật huyện Quỳnh Phụ (người thứ tư từ phải 
sang) trong một lần đi tặng quà cho người khuyết tật.

Công ty TNHH May xuất khẩu Đông Thọ với doanh thu đạt khoảng 250 - 270 tỷ đồng/năm tạo việc làm cho 
gần 2.000 lao động.
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Từ đứa trẻ mới bắt đầu biết nói tới những người 
già gần đất xa trời, ai cũng gọi sơ Đặng Thị 
Nụ, Giáo họ Thụ Điền thuộc Giáo xứ Tràng 

Quan (xã Đông Động, huyện Đông Hưng) bằng 
cái tên trìu mến: “mẹ Nụ”, “dì Nụ”. Tốt nghiệp một 
trường đại học lớn, thay vì tìm cho mình một công 
việc ổn định sau khi ra trường, sơ Nụ lại dành cả 
tuổi thanh xuân của mình để nâng đỡ những mảnh 
đời không may mắn. Năm 2009, sơ Nụ bắt đầu 
tìm đến những mảnh đời tàn phế không còn người 
thân, bại liệt cô đơn không tự lo được cho mình để 

phục vụ giúp họ. Khi đó, dù trong tay chưa có gì cả 
nhưng ước mơ về một mái ấm tình thương dành cho 
những mảnh đời bất hạnh vẫn luôn đau đáu trong 
tim sơ Nụ. Bằng tất cả tâm huyết của sơ Nụ và các 
nhà hảo tâm, giữa năm 2011, mái ấm sơ Nụ được 
hoàn thành. Ở mái ấm sơ Nụ, các em được nuôi 
nấng bằng tình thương và được ăn học đàng hoàng 
như những đứa trẻ khác. Mái ấm như một đại gia 
đình, các em quây quần trong không gian chung, 
cùng vui chơi, nô đùa. Em Sùng Thị Hoa, quê ở 
Văn Chấn (Yên Bái) cho biết: Mẹ Nụ đã dành trọn 
tình yêu thương cho chúng em. Chị em từ nhỏ đến 
lớn luôn vâng lời mẹ và các dì, đoàn kết yêu thương 
nhau. Em luôn ghi nhớ công ơn mẹ Nụ đã nuôi 
chúng em khôn lớn, cho chúng em được học hành. 
Mỗi tháng, dù phải trang trải nhiều chi phí nhưng lo 
khoản ăn, khoản học, chăm chút đời sống cho các 
con luôn là việc được sơ Nụ ưu tiên. Sơ Nụ chia sẻ: 
Có những khi thiếu thốn tôi cảm thấy rất áy náy khi 
không lo được cho các con chu toàn. Nhưng thấy 
các con ngày ngày lớn lên, biết yêu thương, giúp đỡ 
nhau, tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ mong có sức khỏe, 
đủ điều kiện để tiếp nhận tất cả những trẻ em bất 
hạnh, những hoàn cảnh neo đơn.

“Đây là tết thứ hai tôi được ở nhà mới. Hơn 80 
tuổi rồi mới không còn phải lo mưa gió, rét buốt 
nữa. Mỗi tháng tôi còn được mạnh thường quân hỗ 
trợ 500.000 đồng. Công lớn nhất là nhờ chị Liễu, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã” - đó là chia sẻ 
của bà Mai Thị Nữ, phụ nữ cao tuổi, đơn thân, thôn 
Đông, xã Dương Phúc (Thái Thụy). Không chỉ có 
bà Nữ, 3 phụ nữ nghèo đơn thân cũng được chị 
Liễu kêu gọi ủng hộ xây nhà mới. Ngoài ra, nhiều 
phụ nữ, trẻ em nghèo được hỗ trợ hàng tháng hoặc 
hỗ trợ khi khó khăn đột xuất với tổng giá trị hàng 
trăm triệu đồng. Với phương châm “cho đi là còn 
mãi”, chị Liễu đã miệt mài kết nối những tấm lòng 
hảo tâm đến với những cảnh đời nghèo khó, bệnh 
tật. Không chỉ trực tiếp đi quyên góp mà trên trang 
mạng xã hội của mình, chị thường xuyên đăng tải 
những câu chuyện cảm động về một hoàn cảnh cụ 
thể và thống kê công khai, minh bạch nên nhiều 
người dù không quen biết vẫn sẵn sàng gửi tiền 

nhờ chị trao gửi cho các hoàn cảnh. Chị cũng trích 
một phần tiền lương của mình để giúp những mảnh 
đời bất hạnh. Không nhớ hết mình đã giúp đỡ bao 
nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn, với chị, những 
việc đó không có gì lớn lao, chị luôn động viên bản 
thân cố gắng giúp đỡ được nhiều người nghèo khó. 

Cùng với sơ Nụ, chị Liễu, các cán bộ, hội viên, 
phụ nữ Thái Bình đã thắp lên ngọn lửa của lòng 
nhân ái, bao dung. Đặc biệt, khi dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, thêm những hoàn cảnh khó khăn thì 
lòng nhân ái cứ thế lan tỏa. Trước những khó khăn 
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nghĩa đồng bào, 
lòng nhân hậu của phụ nữ khắp các địa phương 
được gửi gắm vào từng mớ rau, quả trứng; tình yêu 
thương và niềm tin chiến thắng gửi vào từng hộp 
thức ăn, chai nước, hộp sữa. Chị em phụ nữ trong 
tỉnh, người bỏ công làm những món ăn, thức uống, 
người góp tiền, người có hàng hóa thì ủng hộ hàng 
hóa để cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân 
bị cách ly hay người nghèo khó. Nhiều cơ sở hội 
và cán bộ phụ nữ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ 
hàng tháng, động viên các em vượt qua khó khăn. 
Hết năm 2021, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh 
đã thực hiện nhiều hoạt động “tương thân tương 
ái”, “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện với số 
tiền trên 5 tỷ đồng; xây 16 mái ấm tình thương cho 
phụ nữ nghèo; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người 
dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá 
5,8 tỷ đồng. Khi xã Đông Xuân (Đông Hưng) có ca 
nhiễm Covid-19, bà Vũ Thị Rưỡng, thôn Lê Lợi 2, 
xã Đông Xuân đã cùng các thành viên trong gia 
đình ủng hộ 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch của xã. Bà cho biết: Dịch bệnh ai cũng 
khó khăn cả. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá 
rách nhiều. Thấy bà con khó khăn lúc này, ai giúp 
được gì cũng sẽ sẵn sàng cả thôi, không tính toán, 
so đo, không phân biệt người lạ hay quen, tất cả 
đều thân thương như chính ruột thịt của mình vậy.

Không khí náo nức của mùa xuân đang đến gần. 
Niềm vui như được nhân lên bội phần với những gia 
đình, những hoàn cảnh đã và đang được giúp đỡ. 
Với mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có tấm lòng nhân 
hậu, đó là niềm hạnh phúc của sự sẻ chia.

XUÂN PHƯƠNG

CHO ĐI 
là còn mãi

Giữa dòng đời với bao bộn bề 
lo toan vẫn có những phụ nữ lặng 
thầm làm việc thiện. Dù điều kiện vật 
chất chỉ ở mức bình thường, thậm chí 
có người còn nhiều khó khăn nhưng 
với họ “sống là để cho đi…” Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đông Hợp (Đông Hưng). 

Chị Vũ Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
Dương Phúc (Thái Thụy) kết nối hỗ trợ hàng tháng cho 
nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong xã. 


