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Đích đến tòa soạn hội tụ
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bình minh

Đích đến tòa soạn hội tụ
Trong phát triển truyền thông đa phương tiện hiện nay đang tạo ra cho các cơ quan báo chí nhiều áp lực để cạnh tranh nhằm lôi kéo công 

chúng đến với các sản phẩm báo chí của mình. Do đó, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư trang thiết bị, 
chuyên môn nghiệp vụ… để phù hợp với báo chí hiện đại. Báo Thái Bình cũng không nằm ngoài sự vận động đó, hiện Báo đang có những bước 
đi nhạy bén, nhanh chóng, đúng hướng để sớm trở thành tòa soạn hội tụ.

này. Không chỉ nâng cao chất lượng nội 
dung, Báo Thái Bình còn đổi mới rõ nét về 
hình thức, trình bày trang báo thoáng, bắt 
mắt, nhiều thông tin trên một trang báo. 
Đặc biệt, Ban Biên tập đã chỉ đạo quyết 
liệt trong quy trình xuất bản, bảo đảm 
thông tin đến bạn đọc nhanh, chính xác, 
đa dạng. Do đó, Báo Thái Bình luôn phát 
huy tốt trong việc làm chủ thông tin, định 
hướng dư luận xã hội trước yêu cầu sự 

nghiệp đổi mới về phát triển kinh tế - xã 
hội và xu hướng phát triển truyền thông 
đa phương tiện, hội tụ.

Không dừng lại ở đổi mới báo in, Báo 
Thái Bình đã đi trước đón đầu trong lộ 
trình xây dựng thành cơ quan truyền 
thông đa phương tiện, tiến tới tòa soạn 
cung cấp một nguồn thông tin, những sự 
kiện đã được kiểm chứng, tạo cho nhiều 
độc giả có thể truy cập thông tin trên 

nhiều nền tảng. Khởi đầu là trang thông 
tin điển tử của Báo, đến nay đã thành Báo 
Thái Bình điện tử đã có trên 150 quốc gia, 
vùng lãnh thổ với số lượng truy cập từ 
80.000 - 100.000 lượt/ngày.

Hướng tới bàn siêu biên tập trung tâm
Hiện nay, công chúng cơ bản không 

còn bị động tiếp nhận thông tin do các 
cơ quan truyền thông cung cấp mà có 

Không “dậm chân tại chỗ”
Mặc dù là tờ báo đảng địa phương song 

những năm qua, Báo Thái Bình không 
ngừng đổi mới cả về nội dung và hình 
thức sánh ngang với nhiều báo có uy tín, 
lượng độc giả lớn trong nước nhưng vẫn 
bảo đảm về tôn chỉ, mục đích, đối tượng 
phục vụ. Điều này được khẳng định qua 
các giải báo chí quốc gia và của các bộ, 
ban, ngành trung ương: 2 năm liền (2014 - 
2015) đạt giải báo chí quốc gia; 2 năm liền 
(2016 - 2017) đạt giải báo chí toàn quốc về 
xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); đạt giải B 
về đề tài môi trường toàn quốc; đạt giải A 
viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại 
ngành Nông nghiệp… Đạt được kết quả 
này, trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban Biên tập 
Báo Thái Bình đã bám sát thực hiện tốt 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Trong suy 
nghĩ của một số phóng viên cho rằng báo 
đảng địa phương khó có thể có những tác 
phẩm hay do thiên về những chủ trương, 
chính sách nên ít thu hút được độc giả. 
Tuy nhiên, đối với Báo Thái Bình đây lại 
là lợi thế, bởi mỗi một vấn đề có những 
cách nhìn nhận và khai thác thông tin 
khác nhau để tuyên truyền đúng tôn chỉ, 
mục đích nhưng vẫn thu hút được độc 
giả và đạt giải cao. Điển hình như vấn đề 
bỏ ruộng của nông dân, phóng viên đã đi 
sâu vào từng vấn đề để tìm hiểu nguyên 
nhân từ cơ chế, chính sách đến những 
bất cập trong quản lý của chính quyền 
cơ sở và tư tưởng của bà con nông dân, 
từ đó kiến nghị những giải pháp để cấp 
có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề 
này. Đồng thời tuyên truyền những tập 
thể, cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất 
cho hiệu quả kinh tế cao để nhân ra diện 
rộng. Không chỉ giải quyết được bài toán 
bỏ ruộng mà còn góp phần tuyên truyền 
chủ trương tích tụ ruộng đất để sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao của 
tỉnh. Hay như loạt bài viết về phát triển 
đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài 
khu vực nhà nước đã phản ánh đúng 
thực trạng hiện nay, đồng thời nêu được 
những doanh nghiệp có giải pháp phát 
triển đảng viên tốt để gỡ nút thắt cho các 
doanh nghiệp còn khó khăn trong việc 

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm trường quay Báo Thái Bình điện tử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
trao bằng khen, danh hiệu thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của 
UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.
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sự tương tác qua lại hai chiều, đa chiều, 
họ chủ động tham gia sản xuất, cung 
cấp thông tin. Có nhiều người còn nhận 
định báo chí đang “lép vế” trước truyền 
thông xã hội. Do đó, các cơ quan báo 
chí nói chung, Báo Thái Bình nói riêng 
đòi hỏi tất yếu phải thay đổi định hướng 
phát triển để đáp ứng được yêu cầu của 
công chúng. Chính vì vậy, Báo Thái Bình 
đã chú trọng đào tạo, nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 
phóng viên, người lao động và đầu tư 
trang thiết bị để tiến tới thiết lập bàn 
siêu biên tập trung tâm trong tòa soạn. 
Để tiến tới tòa soạn hội tụ, trước hết Báo 
Thái Bình đã thực hiện nhiều giải pháp 
để công chúng có thể cập nhật thông tin 
trên nhiều nền tảng thiết bị. Những năm 
qua, được sự quan tâm thường xuyên 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Báo 

Thái Bình đã có những bước tiến mới, 
rõ nét, mang lại hiệu quả cao trong công 
tác thông tin, tuyên truyền. Thực hiện dự 
án Báo Thái Bình điện tử, trong 2 năm 
(2016 - 2017) Báo Thái Bình đã  đầu tư 
camera cho phóng viên, hệ thống studio 
và xử lý tín hiệu (camera, backgroud key, 
hệ thống trường quay ảo…); hệ thống 
tín hiệu (hệ thống chuyển mạch, màn 
hình kiểm tra tín hiệu, nhắc lời...) với 
tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Từ đầu 
năm 2017, Báo Thái Bình điện tử đưa vào 
thử nghiệm giao diện hoàn toàn mới và 
chính thức hoạt động từ tháng 4/2017. 
Hiện nay, Báo Thái Bình điện tử được 
thiết kế hiện đại, bắt mắt, các tin chính 
chạy trên nền flat động, có thể tùy biến 
theo yêu cầu.  Với hơn 50 chuyên mục, 
trong đó có nhiều chuyên mục mới như 
nhịp cầu nhân ái, phóng sự, video clip, 
truyền hình trực tuyến… đã giúp Báo 
Thái Bình điện tử chuyển tải đầy đủ, 
phong phú các nội dung tuyên truyền, 
công chúng quan tâm. Trước khi thực 
hiện dự án Báo Thái Bình điện tử, Ban 
Biên tập đã chỉ đạo, thực hiện khá tốt 
các điều kiện để phát triển theo hướng 
truyền thông đa phương tiện, tòa soạn 
hội tụ như đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn cho cán bộ, phóng viên, 
người lao động, đầu tư trang thiết bị, áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, sản 
xuất, xuất bản báo. Đến nay, công nghệ 

thông tin trong truyền dẫn và lưu trữ dữ 
liệu đã được ứng dụng, khai thác có hiệu 
quả giúp các phóng viên, cộng tác viên 
có thể dễ dàng gửi tin, bài, ảnh, video 
clip về tòa soạn; việc sử dụng các thiết bị 
cầm tay, internet cáp quang băng thông 
rộng, mạng 4G trong công việc chuyên 
môn đã nâng cao hiệu quả công việc, rút 
ngắn thời gian sản xuất tin, bài, thông tin 
được cập nhật kịp thời.

Với sự nỗ lực của Báo Thái Bình, đến 
nay Báo tự hào là một trong những cơ 
quan báo đảng đứng đầu cả nước vể đổi 
mới theo hướng truyền thông đa phương 
tiện, nâng cao chất lượng nội dung, hình 
thức đáp ứng nhu cầu của công chúng 
mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng 
thiết bị. Năm 2018, Báo Thái Bình tiếp tục 
đầu tư công nghệ để đáp ứng được yêu 
cầu của tòa soạn hội tụ như công nghệ 
phát sóng và đồ họa tự động, truyền hình 
trực tuyến trên website, mạng xã hội, 
truyền hình tương tác, trường quay ảo… 
Với những bước tiến vượt bậc hiện nay 
và những định hướng, giải pháp trong 
thời gian tới, chắc chắn Báo Thái Bình 
sẽ thiết lập được bàn siêu biên tập trung 
tâm trong tòa soạn để các tin, bài, video 
clip trở nên phong phú, công chúng sống 
trong bầu không khí đầy những tin tức 
nóng hổi, hấp dẫn và chính công chúng 
có thể tương tác vào mỗi phần tin, bài 
trên báo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, 
Tổng biên tập Báo Thái Bình.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm bộ 
phận chế bản, Phòng Thư ký tòa soạn, Báo Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, công nhân viên và các cộng tác viên tiêu biểu của Báo Thái Bình tại hội nghị báo cáo kết quả thực hiện dự án Báo Thái Bình 
điện tử và gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu năm 2017.

Đồng chí Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình trao giấy khen cho cộng tác 
viên có thành tích xuất sắc năm 2017.
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Cả gia đình yêu nghệ thuật
Mặc cho cái giá lạnh của 

đợt gió mùa đông bắc tràn về, 
ngôi nhà nhỏ của gia đình ông 
Phạm Thọ Cách, bà Phạm Thị 
Thơ vẫn rộn rã tiếng đàn, tiếng 
hát. Các thành viên trong gia 
đình, mỗi người một nhạc cụ, 
một vai diễn, ai nấy đều thả 
hồn, “phiêu” theo những nhịp, 
phách, lời hát luyến láy của vở 
hát văn. Thi thoảng “lệch tông” 
nhau, mọi người cùng cười vang 
và bảo nhau tập luyện lại. Những 
dịp quây quần, cùng nhau biểu 
diễn, thưởng thức nghệ thuật 
hát văn truyền thống như thế 
này diễn ra thường xuyên ở gia 
đình ông Phạm Thọ Cách. Ông 
cho biết: Ông sinh ra và lớn lên 
ở làng quê gần làng chèo Khuốc 
(Đông Hưng). Ông cụ thân sinh 
và chú ông Cách xưa kia vì yêu 
chèo Khuốc nên mê cả hát văn, 
các cụ hát văn rất giỏi. Thời ấy, 
hát văn bị coi là mê tín dị đoan 
và bị cấm đoán nên cha, chú 
ông chỉ mê say tự hát chứ không 
dám truyền dạy cho con cháu. 
Sau này lớn lên, dường như tình 
yêu hát văn, hát chèo đã thấm 
vào máu của ông Cách. Công 
tác tại đoàn văn công Tỉnh đội 
giúp ông Cách có cơ hội để học 
hỏi, tìm hiểu nghệ thuật hát văn 
truyền thống của dân tộc. Đặc 
biệt, người bạn đời của ông, bà 
Phạm Thị Thơ cũng là cô gái văn 
công đam mê hát văn. Những 
buổi chồng đàn, vợ hát như 
những bữa ăn tinh thần không 
thể thiếu của hai vợ chồng ông 
Cách, thậm chí tên của 3 người 
con cũng được ông bà đặt theo 
nốt nhạc: Phạm La Thứ, Phạm 
Pha My, Phạm Pha Mý. Vừa 
thừa hưởng năng khiếu của 
ông bà, bố mẹ lại sớm được tiếp 
xúc với nghệ thuật từ nhỏ, cả 3 
người con trai, con gái và 2 cháu 
nội, ngoại của ông Cách, bà Thơ 
đều theo con đường nghệ thuật 
chuyên nghiệp, gắn bó với hát 

Năm hai mười tám đến rồi
Tân xuân xin chúc người người tươi vui

Chúc cho cả nước khắp nơi
Ăn tết khỏe mạnh yêu đời hơn xưa
Chúc các cháu mầm non sức khỏe
Chúc ăn no mau lớn chăm ngoan
Chúc học sinh học giỏi vẹn toàn

Chúc thanh niên làm tròn nghĩa vụ
Chúc các bà các ông các cụ

Sang xuân này vui khỏe sống lâu
Chúc Đảng ta mãi mãi đi đầu

Đưa đất nước ngày càng đổi mới
Chúc chiến sĩ công an mạnh giỏi
Giữ bình yên cuộc sống chúng ta

Chúc các chiến sĩ đảo xa 
Giữ chắc tay súng quê nhà bình yên

Chúc các chị công nhân chăm chỉ
Làm sạch, xanh phường phố quê ta

Chúc cho đời sống quê nhà 
Nông thôn đổi mới chan hòa niềm tin

Chúc các doanh nghiệp vững bền
Làm ra sản phẩm sạch, ngon, an toàn

Chúc mọi nhà vùng sâu no ấm
Chúc miền Trung lũ lụt vượt qua

Sang xuân ấm áp muôn nhà
Cuộc đời vui khỏe nước ta mạnh giàu.

Mừng xuân Mậu Tuất
Trần Thị Lý
Thành phố Thái Bình

quỳnh lưu

Bốn thế hệ
yêu hát văn

Hát văn là loại hình 
nghệ thuật ca hát cổ, khó 
học và kén người thưởng 
thức. Thế nhưng, trong 
một con ngõ nhỏ ở tổ dân 
phố Minh Tân I, thị trấn 
Vũ Thư (Vũ Thư), gia đình 
ông Phạm Thọ Cách đã 
có 4 thế hệ nối tiếp nhau 
đam mê và gắn bó với 
môn nghệ thuật truyền 
thống này.

văn, hát chèo. Ba cháu nội mới 4 
- 7 tuổi của ông bà cũng rất hào 
hứng, bắt đầu tìm hiểu về các 
nhạc cụ. Giờ đây, khi con cháu 
quây quần, cả nhà từ ông bà, bố 
mẹ đến các con, cháu của gia 
đình đều có thể sử dụng trống, 
phách, đàn, sáo và hát văn như 
một ban nhạc chuyên nghiệp. 
Trong các dịp lễ, tết, hội hè, các 
thành viên của gia đình chẳng 
quản ngại vất vả, rong ruổi biểu 
diễn khắp nơi trong và ngoài 
tỉnh để phục vụ người yêu hát 
văn.

Lan tỏa tình yêu hát văn
Bà Phạm Thị Thơ chia sẻ: 

Hát văn hay chầu văn, hát 
bóng là loại hình ca hát cổ gắn 
với nghi thức hầu đồng của 
tín ngưỡng Tứ phủ và thờ Đức 
Thánh Trần, do đó phần nhạc 
trong hát văn mang tính tâm 
linh, lời văn thường trau chuốt 
nghiêm trang. Những người hát 
văn vừa phải biết hát lại đòi hỏi 
biết chơi nhiều nhạc cụ như đàn 
nguyệt, trống, phách, thanh la, 
sáo, đàn nhị, kèn bầu, chuông, 
mõ… Riêng phần hát văn đã 
khó vì chầu văn sử dụng nhiều 
làn điệu, lối hát, cách hát, tiết 
tấu nhanh, đảo phách liên tục; 
phần nhạc cụ càng khó hơn, nếu 
không đam mê, kiên trì thực sự 
không thể hát văn, càng khó để 
hát văn mượt mà, truyền cảm. 
Do vậy, hát văn ngày nay dần 
mai một và hiếm người biết hát, 
giới trẻ ít người biết thưởng thức, 
biểu diễn nghệ thuật hát văn.

Tuy vậy, tình yêu hát văn sâu 
sắc của các thành viên trong gia 
đình ông Cách nhiều năm qua 
đã âm thầm, lan tỏa, thu hút 
nhiều người trong và ngoài tỉnh 
tìm đến học hỏi nghệ thuật cổ 
truyền độc đáo này. Để có thể 
truyền lửa hát văn đến cho con 
cháu và nhiều người hơn, hàng 
tuần, những lúc rảnh rỗi, ông 
Cách và bà Thơ mở lớp dạy hát 
văn ngay tại gia đình. Từ lớp học 

của ông bà, đã có rất nhiều người 
yêu hát văn có thể thỏa mãn 
đam mê là hiểu và tự mình cất 
lên tiếng đàn, tiếng hát văn ngọt 
ngào, tha thiết. Em Phạm Văn 
Định, 13 tuổi, xã Nam Thanh, 
huyện Nam Trực (Nam Định) 
cho biết: Khác các bạn nhỏ yêu 
nhạc trẻ, Định lại rất say mê các 
bài hát văn. Vượt qua quãng 
đường hàng chục ki-lô-mét, mỗi 
tuần vài buổi, Định lại tìm đến 
gia đình ông Cách để học hát, 
diễn chầu văn. Sau gần 1 năm 
kiên trì học hỏi, đến nay, Định 
đã có thể đàn, hát những vở hát 
văn cơ bản, khiến Định rất phấn 
khởi… Hay như ông Vũ Mạnh 
Hào ở thành phố Thái Bình năm 
nay đã 64 tuổi nhưng vì rất yêu 
hát văn nên hàng ngày vẫn cần 
mẫn học hỏi ông Cách, bà Thơ 
từ cách đàn, cách hát. Ông Hào 
mong muốn mình thông thạo 
hát văn để có thể truyền cho con 
cháu mình nghệ thuật ca hát 
cổ độc đáo của dân tộc… Chị 
Nguyễn Thị Huyền, con dâu ông 
Cách, bà Thơ chia sẻ: Trước khi 
lấy chồng, tôi không biết gì về 
hát văn nhưng khi về nhà chồng, 
có cơ hội được xem các thành 
viên trong gia đình và mọi người 
biểu diễn các tiết mục hát văn, tự 
nhiên tôi thấy gần gũi, thấm thía, 
rồi yêu hát văn từ lúc nào. Bố mẹ 
chồng rất khuyến khích, dạy bảo 
tôi kỹ thuật sử dụng nhạc cụ và 
lời hát, hiện tôi có thể đàn, hát 
được một số vở chầu văn để biểu 
diễn phục vụ bà con trong một 
số dịp. Vợ chồng tôi cũng sẽ nỗ 
lực để truyền lại tình yêu hát văn 
cho các con của mình.

Say mê hướng dẫn cháu gái 
nội mới 5 tuổi chỉnh “cần” của 
chiếc đàn nguyệt, dạy cháu trai 
7 tuổi đánh trống, ông Cách, bà 
Thơ như gửi gắm cả tình yêu hát 
văn của mình cho lũ trẻ. Ước 
mong của cặp vợ chồng nghệ 
sĩ này là gìn giữ, bảo tồn nghệ 
thuật hát văn cổ của cha ông cho 
muôn đời sau.

Một buổi tập của các thành viên trong gia đình ông Cách, bà Thơ.



5Chuû nhaät, ngaøy 11/2/2018

Cùng đoàn công tác số 4 
của Vùng 4 Hải quân, 
chúng tôi đến với quần 

đảo Trường Sa trong những ngày 
đầu năm 2018, khi cơn bão số 16 
(bão Tembin) vừa quét qua gây 
thiệt hại nặng nề về cơ sở vật 
chất, đặc biệt ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc tăng gia rau xanh 
của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Tuy 
nhiên, chúng tôi không khỏi bất 
ngờ bởi chỉ sau một thời gian 
ngắn những vườn rau đã xanh 
tốt trở lại góp phần bảo đảm 
dinh dưỡng trong từng bữa ăn 
cho bộ đội trên đảo.

Vừa gác vội thanh gỗ lên 
mái để căng bạt che chắn cho 
vườn rau, Trung sĩ Phan Hữu 
Nhớ (đảo Đá Tây điểm B) cho 
biết, cơn bão số 16 đã làm ảnh 
hưởng đến vườn rau của đơn vị, 
gió mạnh cộng với sóng lớn làm 
nước biển tràn ngập các khu vực 
trồng rau. Vườn rau đang xanh 
tốt với đủ các loại: rau cải, mồng 
tơi, rau muống bỗng chốc trở 
nên xơ xác; đất trồng rau trên 
đảo bị nhiễm mặn hoàn toàn. 
Sau bão, bữa ăn của cán bộ, 
chiến sĩ trên đảo vắng bóng rau 
xanh. Tuy nhiên, nhờ bàn tay 
chăm sóc của bộ đội, đến nay 
vườn rau của đơn vị đã cơ bản 
được khôi phục. 

Trao đổi với chúng tôi, 
Thượng úy Trần Đức Hạnh, 
Chính trị viên đảo Đá Tây điểm 
B cho biết, để không làm ảnh 
hưởng đến bữa ăn của đơn vị, 
các chiến sĩ đã nhanh chóng 
dùng nước ngọt rửa mặn, bón 
thêm vôi rồi trải bạt ra phơi đất 
từ 2 - 3 ngày sau mới trồng lại. Để 
trồng rau xanh, cán bộ, chiến sĩ 
trên đảo đã tận dụng từng thùng 
xốp, vỏ lon, tấm bạt, từng khay 
đất, giọt nước mưa để duy trì, 
phát triển vườn rau. Gọi là vườn 

Những vườn rau
sau bão ở Trường Sa

rau nhưng thực chất là những 
khay đất xếp dày lại với nhau để 
tiện việc bảo quản, di chuyển và 
chăm sóc trong điều kiện khí hậu 
khắc nghiệt của biển đảo. Trong 
khi tết Nguyên đán đang cận kề, 
các chiến sĩ tập trung mỗi người 
một việc, người phơi đất, người 
dựng lại mái che, người thì giăng 
lại bạt chắn gió… ai nấy cũng 
chạy đua với thời gian, mong 

muốn gieo trồng sớm nhất để 
kịp có rau xanh sử dụng trong 
những ngày tết sắp tới. “Hiện 
đơn vị ưu tiên trồng rau mầm để 
khắc phục tình trạng thiếu rau 
xanh, chỉ cần 5 - 7 ngày sau khi 
gieo hạt là các chiến sĩ đã có rau 
mầm để ăn”, Thượng úy Hạnh 
cho biết thêm.  

Tương tự, vườn rau xanh trên 
đảo Đá Đông điểm B mặc dù 

được cán bộ, chiến sĩ trên đảo 
cẩn thận che chắn, gia cố lại để 
chống chọi với bão nhưng vẫn 
bị gió và sóng biển đánh tan 
tành. Đại úy Trần Văn Lãm, Chỉ 
huy trưởng đảo Đá Đông điểm 
B cho biết, sau khi bão tan, các 
bầu trồng rau xanh trên đảo hầu 
như bị nhiễm mặn và hư hại, chỉ 
giữ được mấy dây rau mồng tơi 
và rau bầu đất. Các chiến sĩ phải 

nhanh chóng đem những chậu 
đất ra phơi, rửa mặn, bón thêm 
vôi và phân sau đó mới gieo lại. 
“Đến nay, vườn rau của đơn vị 
gần như được phục hồi, nguồn 
rau xanh đã bảo đảm tốt cho các 
bữa ăn hàng ngày của cán bộ, 
chiến sĩ trên đảo và đáp ứng rau 
xanh trong dịp tết này”, Đại úy 
Trần Văn Lãm khẳng định. 

Theo Đại tá Trần Minh 
Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ 
đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải 
quân, Trưởng đoàn công tác số 
4, sau khi bão số 16 đổ bộ gây 
thiệt hại trực tiếp đến quần đảo 
Trường Sa, có rất nhiều đơn vị, 
tổ chức, cá nhân trong cả nước 
đã hỗ trợ khắc phục lại hệ thống 
vườn rau trên các đảo, nhằm đáp 
ứng nhu cầu rau xanh trong bữa 
ăn hàng ngày của cán bộ, chiến 
sĩ, đặc biệt khi tết Nguyên đán 
Mậu Tuất 2018 đang đến gần. Cụ 
thể, thành phố Đà Lạt và Hiệp 
hội hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) 
ngoài việc tặng quà bằng hiện 
vật trị giá hơn 100 triệu đồng, 
còn tặng hơn 40 tấn rau, củ, quả 
các loại; Công ty Hiếu Giang 
(tỉnh Lâm Đồng) tặng 2.000kg 
phân vi sinh, 350 bao đất sạch 
dinh dưỡng; Công ty hóa nông 
An Giang tặng 3 tấn phân bón 
hữu cơ và 50kg hạt rau các loại; 
Công ty điện năng lượng mặt 
trời Trung Nam tặng 2 nhà kính 
trồng rau… 

Cùng với tình cảm của đồng 
bào cả nước đang hướng về 
Trường Sa thân yêu, sự nỗ lực 
của các cán bộ, chiến sĩ màu 
xanh trên đảo đã hồi sinh mạnh 
mẽ. Hy vọng, tết này, những 
người lính đang ngày đêm chắc 
tay súng, thực hiện nhiệm vụ 
thiêng liêng của Tổ quốc sẽ có 
nguồn rau xanh dồi dào để sử 
dụng trong mỗi bữa ăn.

nguyễn thơi

Chiến sĩ đảo Đá Tây
điểm B gia cố lại 
vườn rau sau bão.

Chiến sĩ đảo Đá Đông
điểm C chăm sóc 

vườn rau xanh.
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quang viện

Triều đại nào cũng muốn thực thi ba 
nhiệm vụ chiến lược: định đô, lập 
lăng miếu và kế sách hưng quốc, 

an dân bằng các chính sách kinh tế - xã 
hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Vương 
triều Trần, vương triều phong kiến thịnh 
trị nhất trong các vương triều phong kiến 
Việt Nam thế kỷ XIII đã chọn Thái Đường 
(Tiến Đức, Hưng Hà) xây tôn miếu. Đối 
với nhà Trần, hương Tức Mặc, phủ Thiên 
Trường (nay là tỉnh Nam Định) mới định 
cư nên không được chọn làm đất xây lăng 
tẩm. Tìm về hương Tinh Cương thuộc 
phủ Long Hưng (Hưng Hà nay) con cháu 
tộc họ Trần (Tức Mặc) xác định Long 
Hưng là chốn thiêng nên đã di mộ tổ về 
Long Hưng an táng. Đây là đất tôn miếu 
triều Trần vào thời kỳ thịnh vượng, vẻ 
vang nhất của vương triều Trần. Sau khi 
hưng nghiệp, phát tích, nhà Trần đã chọn 
đất Thái Đường xây dựng Thọ lăng, Chiêu 
lăng, Dụ lăng, Đức lăng làm nơi an táng 
Thái thượng hoàng Trần Thừa và các vua 
Thái Tôn, Thánh Tôn, Nhân Tôn cùng 
lăng của Tuyên từ Thái hậu…

Tịch dương đã phủ bóng tôn miếu 
Trần triều trải dài gần tám trăm năm, 
ngoảnh nhìn quá khứ ta có thể thấy đất 
Long Hưng có lợi thế “nhân khang, vật 
thịnh” hơn cả Tức Mặc để nhà Trần dễ 
dàng lựa chọn đất lập tôn miếu. Xét về 
mặt địa lý, Long Hưng cách Tức Mặc 
không xa, đi tắt qua sông Hồng một đoạn 
ngắn là tới Thiên Trường. Long Hưng 
cũng không xa kinh thành Thăng Long là 
mấy, lại có sông Hồng là đường thủy giao 
thông huyết mạch. Long Hưng là nơi đất 
cao ráo, đất đai màu mỡ lại có sông Hồng, 
sông Luộc tự nhiên là hào bảo vệ. So với 
các cửa ngõ đường bộ, đường thủy của 
biên giới phía Bắc, Long Hưng nằm sâu 
trong thế phòng thủ. Hương Tinh Cương 
vốn nổi tiếng cư dân đông đúc, thóc lúa và 
sản vật dồi dào chắc chắn là hậu phương 
lớn khi xảy ra chiến tranh vệ quốc. Theo 

Chốn thiêng xây nghiệp đế
Trong tiềm thức của các bậc quân vương, tôn miếu và xã tắc là hai khái niệm hợp nhất có ý nghĩa là sự 

sống còn của một vương triều. Tiềm thức ấy cũng được coi là tư duy chính trị của vua chúa xây dựng thành 
hành trang chính trị trên phương diện ba việc lớn liên quan đến vận mệnh quốc gia được lựa chọn, tính 
toán kỹ lưỡng là định đô, lập lăng miếu và kế sách hưng quốc, an dân…

các tài liệu khảo cứu, nhà Trần coi kinh 
đô Thăng Long là trung tâm chính trị - 
văn hóa, hành cung Tức Mặc là nơi nghỉ 
ngơi, theo dõi các hoạt động cung đình 
của thượng hoàng. Thiên Trường là căn 
cứ của vua Trần trong cuộc kháng chiến 
chống Nguyên - Mông lần thứ hai (1285), 
đó được coi là xã tắc. Tôn miếu nhà trần ở 
Long Hưng luôn được coi là chốn thiêng, 
chả thế mà sau khi đại thắng quân Nguyên 
- Mông, vua Trần Nhân Tông cùng quần 
thần hành lễ bái yết tại Chiêu Lăng (Lăng 
vua Trần Thái Tông). Nhìn con ngựa đá, 
linh vật coi sóc tôn lăng lấm bùn, nghiêng 
ngả, nhà vua xúc cảm thành thơ:

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”.
Dịch là:
“Đất nước hai phen chồn ngựa đá
Non sông muôn thuở vững âu vàng”.
Với nhà Trần, tôn miếu ở Long Hưng 

không chỉ là trung tâm tín ngưỡng cung 
đình, nơi đây không chỉ diễn ra những nghi 
lễ an táng, thờ cúng tôn tộc mà còn là nơi 
diễn ra những sự kiện chính trị có ý nghĩa 
ở tầm quốc gia. Toàn thư ghi: mùa thu Kỷ 
Mùi (1259), vua Trần Thánh Tôn về bái yết 
Sơn lăng, đặt quan Sơn lăng và phong các 
cung tần của tiền đế (Trần Thái Tôn) để 
thờ cúng. Ngày 15 tháng 5 Ất Dậu (1285) 
trên đường hành quân chống giặc Nguyên 
- Mông, ngay sau khi thắng trận Trường 
Yên, Chương Dương, hai vua Trần Thánh 
Tôn và Trần Nhân Tôn đã về Long Hưng 
làm lễ bái yết để báo tiệp và tăng thêm ý 
chí chiến đấu cho triều đình và tướng sĩ. 
Đặc biệt, lễ mừng đại chiến thắng quân 
Nguyên - Mông lần thứ ba Mậu Tý (1288), 
nhà Trần lại về tôn miếu ở Long Hưng 
bái yết tổ tông, mừng lễ chiến thắng đem 
theo cả tướng giặc là Tích Lệ Cơ, nguyên 
soái Ô Mã Nhi, tham chính Sầm Đoạn và 
Phàn Tiếp, Điền nguyên soái và các vạn 
hộ, thiện hộ làm lễ dâng thắng trận ở 
Chiêu lăng. Mùa hạ năm Nhâm Tý (1312) 

vua Trần Minh Tôn đi tuần thủ biên giới 
phía Nam về cũng làm lễ báo tiệp tại lăng 
miếu các tiên đế ở Long Hưng. Sử cũ ghi: 
“Xa giá trở về, dâng lễ thắng trận ở các lăng 
phủ Long Hưng”. Sử cũ cũng ghi tháng 
Giêng, Mậu Tý (1288) quân Ô Mã Nhi tiến 
đánh phủ Long Hưng, chúng quần đảo 
Long Hưng cốt để tìm ra vua Trần, không 
tìm được, chúng đã hèn hạ cho quân đào 
tung lăng miếu nhà Trần, phá Chiêu lăng, 
đốt phá các lăng tẩm còn lại. Cuộc chiến 
chông Nguyên - Mông lần thứ ba (1288) 
nhà Trần để mất kinh thành Thăng Long 
mất cả tôn miếu nhưng lạ thay, quân giặc 
không hề chạm được đến chi mộ của ba 
vua Trần. Kinh thành Thăng Long và cả 
tôn miếu nhà Trần đã rơi vào tay giặc, bị 
giặc tàn phá nhưng Đại Việt lại không mất. 
Gần tám trăm năm trôi qua những đặc 
trưng độc đáo của lịch sử thời nhà Trần 
vẫn còn được nhắc tới, đứng ở khu di tích 
lăng mộ nhà Trần ở Tiến Đức (Hưng Hà) 
vẫn nghe đâu đây tiếng tim đập, chân run, 
hồn siêu, phách lạc của Phàn Tiếp, Ô Mã 
Nhi, Sầm Đoạn… khi bị giải về Chiêu lăng 
làm lễ bái yết.

Kể từ mùa xuân Mậu Tý (1288) đến 
mùa xuân Mậu Tuất (2018) đã 730 mùa 
hoa đào khoe sắc mà hai câu thơ của Trần 
Nhân Tông vẫn chứa đựng trong nó sự 
tồn tại đối xứng và chuyển hóa cho nhau 
giữa các khái niệm đối lập “chiến tranh” 
và “hòa bình”. Chiến tranh trong một lúc, 
hòa bình là mãi mãi. Để tạo ra nền hòa 
bình muôn thuở, quân dân Đại Việt đã 
phải chịu gian lao trong chiến tranh. Hơn 
tất cả là sức mạnh giữ nước, hưng thịnh 
đất nước ở chính từng con người Việt 
Nam, khối đoàn kết, thống nhất toàn dân 
tộc với ý thức độc lập dân tộc trên hết và 
tinh thần đấu tranh bất khuất để bảo vệ 
độc lập dân tộc của nhân dân ta đã cứu 
nguy cho vương triều ngay cả trong thời 
khắc hiểm nghèo nhất, khi mà non sông 
và tôn miếu đều rơi vào tay giặc.

Ông Hoàng Đình Nhưng, Phó Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức, huyện 
Hưng Hà

Địa bàn xã 
Tiến Đức được các 
vương triều coi 
là “địa linh, nhân 
kiệt”, nơi phát tích 
và hưng nghiệp 
nhà Trần, có đền 
thờ các vua Trần 
(đã được xếp hạng 
di tích quốc gia đặc 

biệt). Phát huy truyền thống quê hương, 
Đảng bộ xã Tiến Đức hiện có 615 đảng 
viên với 13 chi bộ. Đảng bộ nhiều năm liền 
đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2001, xã 
Tiến Đức được Đảng, Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp. Xã có 7 mẹ Việt Nam anh hùng, 12 
lão thành cánh mạng tiền khởi nghĩa, 
352 người con yêu dấu của quê hương đã 
anh dũng hy sinh, 176 thương binh, bệnh 
binh, 106 người nhiễm chất độc da cam/
Điôxin. Các tổ chức chính trị  - xã hội của 
xã hoạt động khá, tốt.

 

Ông Trần Ích Chấn, 90 tuổi, cán bộ hưu 
trí, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện 
Hưng Hà

Tam Đường là 
làng Việt cổ, nằm 
ở thế đất cao, sớm 
có người tụ cư lập 
nghiệp. Để tưởng 
nhớ những bậc 
tiền nhân có công 
dựng nghiệp nhà 
Trần, hàng năm, 
vào ngày 13 tháng 

Giêng, làng có tục làm cỗ cá. Lễ rước nước 
từ sông Hồng về đền Trần cũng được dân 
làng tổ chức. Ngoài ra, làng còn lệ giao 
hảo giữa hai làng Tam Đường và Vân Đài. 
Lễ giao hảo có tục làm cỗ cá dâng các vua 
Trần. Có cỗ kép và cỗ đơn. Cỗ kép 20 cỗ, 
mỗi cỗ là một con cá trắm và 4 con cá 
chép. Cỗ đơn có 22 cỗ, mỗi cỗ là 5 con cá 
chép. Sau khi làm xong cỗ cá được đem 
thi, chờ đến đúng giờ Ngọ lập đoàn dẫn 
kiệu ra phía đầu làng đón chạ em Vân Đài 
vào đền, hai chạ cùng tiến hành dâng lễ 
và tổ chức tế các vua Trần.

 

Chị Trần Thị Kim Hương, giáo viên Trường 
Tiểu học Tân Lễ (Hưng Hà)

Đọc trong sử 
sách, được biết 
vùng đất Long 
Hưng đã được 
nhà Trần chọn 
làm nơi đặt tôn 
miếu. Sau mỗi lần 
chiến thắng quân 
Nguyên - Mông và 
bình Chiêm thắng 

lợi, các vị vua triều Trần đều về đây báo 
tiệp, tổ chức đại lễ bái yết tổ tiên, ban 
phúc ân cho muôn dân trăm họ. Đặc biệt, 
trong lễ tế tổ và mừng chiến thắng quân 
Nguyên - Mông lần thứ ba, ngày 17 tháng 
3 năm Mậu Tý (1288), vua Trần Nhân 
Tông đã cảm khái đọc hai câu thơ bất hủ 
để ca ngợi tinh thần quyết chiến, quyết 
thắng chống giặc ngoại xâm của quân 
dân Ðại Việt và thể hiện tấm lòng của vua 
tôi nhà Trần đối với vùng đất và con người 
Long Hưng.

Khu lăng mộ vua Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).
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Thằng chồng lúc đó như thở được, 
nó nghĩ sáu đồng đối với con vợ 
nó có thể chịu được. Nở đi một lúc 

quay lại đưa tiền hỏi:
- Sau khi sang qua ngòi “nước đen” em 

làm sao?
- Em vác nó về vệ sông gần Nấm Bo, 

vất xuống, coi như thằng say rượu đi ăn 
đêm về lăn xuống nước chết. Hôm sau thế 
nào mấy thằng trẻ con đi đánh ngóe theo 
dọc bờ sông, gặp xác người chẳng chạy về 
báo quan.

- Ừ, được đấy - Đỏ bảo.
- Ở nhà thương họ làm chết bệnh 

nhân, đều tìm cách phi tang cả. Ở đời này 
việc gì chẳng xong, miễn là có tiền. Nếu 
chị ném ra một hạt lạc, chị sẽ đổi được 
một con chuột, nếu chị bỏ ra một con bò 
mộng giá nó đổi được cả vụ án giết người. 
Chị mới là người có lãi nhất. Việc đêm nay 
xong, ngày mai chị cứ đeo kính râm ra vào 
cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra ở 
nhà “hút”. Chị đúng là tay cao thủ “giết 
người không nhìn thấy máu, ăn thịt người 
không nhả xương”.

Thằng chồng tự nhiên đưa đôi tay ấm 
áp vẻ thân thiện ôm lấy cổ Đỏ. Đêm xuống 
thật trầm lắng, như ngưng đọng mãi về tội 
ác của vợ chồng Nở “béo”. Đỏ nhẹ nhàng 
cởi bao tải hất thằng nghiện xuống sông. 
Nó làm việc đó vì sáu đồng bạc cả đời mơ 
ước không có, chứ đâu làm việc “thiện” 
giúp mụ Nở. Trong cuộc trao đổi này, Đỏ 
cũng thấy sự đê tiện của mình. Sự đê tiện 
đều nằm trong đôi mắt Đỏ thức qua đêm. 
Giờ ngồi một mình góc túp lều của mẹ, 
đếm đi đếm lại sáu đồng bạc, rồi đưa lên 
mũi ngửi.

Ráng chiều ửng đỏ cánh đồng Nấm 
Bo, phía sau là nghĩa địa. Những khối 
người bu bám xem một xác chết mới kéo 
lên từ bờ sông. Trẻ con gọi nhau chạy 

loăng quăng như cơn lốc xoáy hết chỗ này 
tới chỗ kia.

Cái xác không to lắm. Mặt nó lầy nhầy 
đỉa bám. Trông lũ đỉa thật đáng sợ, ai 
cũng thoảng nghĩ đến mùi tanh của máu.

Tiếng người nói chuyện, tiếng hỏi 
nhau vì sao hắn chết? Quê quán ở đâu? 
Đội cơ khám xét không thấy có giấy tùy 
thân. Tiếng đội cơ quát xua đám người 
đến xem, chạy như vịt lùa đồng. Mọi sự 
việc diễn ra ở Nấm Bo bỗng im bặt khi 
ngài đội trưởng Đội cơ đến.

- Quan phủ bảo, xác không có giấy 
tùy thân, xóm ngóe (phố mới) không có 
ai nhận, lệnh cho chôn tại nghĩa địa Nấm 
Bo.

Tiếng thở dài dân tình, tiếng kêu mệt 
mỏi của mấy đứa được Đội cơ bắt lôi xác 
từ dưới sông lên mà không được lấy một 
hào, giờ phải kéo xác nó đi chôn. Tiếng 
đội trưởng Đội cơ vừa hăm dọa, vừa quát 
nạt, vừa vỗ về:

- Cứ làm đi rồi sẽ có tiền.
- Thương người như thể thương thân. 

Cùng cảnh rác cả. Người đâu xa lạ? Chắc 
quanh vùng này? Một cụ già bảo mấy dân 
phu đang đào lỗ vần xác chết không ván 
lạt xuống hố an ủi nhau như thế.

Đỏ cũng chạy ra xem. Nó ngồi như 
tảng đá bên bờ sông vắng. Nở “béo” ục 
ịch như đống mỡ lợn trên sạp chạy theo 
mọi người ngó ngàng qua quýt. Thị liếc 
xéo sang Đỏ một cái, ngầm chửi: “Êm 
xuôi rồi! Mả cha thằng lỏi đã nẫng của bà 
sáu đồng bạc, to bằng nửa gia sản. Bà sẽ 
xẻo thịt mày lúc khác”.

Màn đêm từ từ xuống, không khí 
dường như trong lành hơn. Tiếng băm 
chả, đập phá, cười nói cũng lịm dần vào 
bóng tối. Bọn trẻ đã về ngủ cả, có đứa 
được ngủ trong lòng mẹ, nó mơ tới cuộc 
sống thật tươi đẹp ở xóm “nước đen”, mai 

lớn lên nó sẽ được hưởng. Đỏ thì mơ làm 
lại căn nhà dột cho mẹ với số tiền vừa 
cướp được. Nở “béo” - Sơn “ve” - Hùng 
Lì mơ tới những người đàn bà mau tìm 
tới cửa nhà nó bán mình cho quỷ. Lúc ấy 
Nở “béo” ngồi ngoài cửa, mắt nhìn chằm 
chằm vào mụ góa, da thịt chắc nịch, đang 
dò dẫm tìm vào nhà. Mụ bảo chồng: “Trời 
sinh ra đàn bà để làm trò chơi cho bọn 
đàn ông, là cái cối “xay” thịt, “xay” tiền 
cho nhà thổ. Mụ này trông to con như 
cây chuối hột, ngực nó dô ra như hai quả 
bòng. Dù mặt nó bị cái khăn đen che lấp 
vẫn nhìn thấy lớp da màu mỡ trắng trẻo. 
Tao sẽ “xoay” mày trong một vài ba tháng 
lấy lại sáu đồng thằng Đỏ cướp của tao. 
Tất cả mọi sự thô bỉ, tục tĩu, bẩn thỉu của 
mụ rất lộ liễu khi mụ cất lời gọi chồng ra 
đón kẻ “bán mình” khi đang bước vào 
cửa. Chỉ có tiếng băm chả ngóe của lão 
Gày vẫn vui tai, thật thà từng nhát như 
xưa. Đêm qua lão mơ nếu giờ lão được ăn 
no, béo phì ra không biết bà ấy có chịu 
nổi không?

Ở cái xóm thật bẩn thỉu và buồn, mùa 
mưa năm nay sao nhiều ngóe thế. Vợ 
chồng con cháu loài ngóe sinh sản nhanh 
chóng. Bà ấy năm nay ngoài năm mươi 
rồi vẫn không sinh cho lão một mụn con, 
giá bà ấy mau mắn sinh nở như ngóe có 
hay không? Nhìn sang bên kia là hàng 
rào tre cũ kỹ. Trên dậu hàng đỗ dải áo 
đang thả quả dài bằng hai ba gang tay. 
Thi thoảng trong nách lá còn khoe ra 
cái nụ con tí xíu màu tím ngát. Lão Gày 
trông sang một ngôi nhà nhỏ tường đất 
đã sụn từ hôm mưa to chưa được đắp lại, 
thằng bé tóc trái đào trong ngôi nhà đó 
gọi: “Ông Gày ơi, cho cháu miếng chả”. 
Tiếng gọi dễ thương quá, bố mẹ nó hiền 
lành, sống ở đây đã lâu. Tiếng gọi của nó 
càng làm cho sự sống gần gũi thêm. Lão 

Kỳ 5: Xóm nước đen

thèm muốn ước mơ tiếng gọi ấy, rồi lão 
tự đặt ra câu hỏi: “Tại sao lão phải sống ở 
khu phố này để nhận được bao sự trớ trêu 
của kẻ giàu, người nghèo. Lão tu đến thế, 
thật thà đến vậy mà lão không con, không 
giàu, không đất đai, nhà cửa. Vậy thì hiền 
lành, thật thà, tốt bụng làm gì chứ? Cứ 
ranh ma, đểu giả, dối trá như Nở “béo” có 
hay không? Nghĩ rồi lão gói mấy viên chả 
ngóe vào miếng lá chuối khô, ủ vào vạt áo 
chạy sang ngồi với nó. Bà Gày không thấy 
chồng, gầm lên: “Chắc lại sang thì thụt 
với thằng bé bên kia chứ còn đi đâu được 
nữa? Người đâu lạ thế? Cứ thấy tiếng nó 
gọi, y như kẻ mất hồn”. Tiếng bà gầm rít 
như tiếng máy xay cùn góc bếp vọng ra…

Chuyện xóm ngóe đã qua gần một 
trăm năm rồi. Nay ai đi qua nhắc lại vẫn 
thấy rùng mình như đi qua “xóm liều” 
Thanh Nhàn - Hà Nội một thời. Khách 
bộ hành đi bộ trên bờ sông Bari từ chợ 
Gốc Mít vào cầu Đổ (xóm ngóe cũ), người 
ta gặp những chiếc xe chở hàng chạy 
nhông nhông trên đường. Phía sau phố 
thi thoảng có một cây cau mọc cao vút 
lên. Giữa những ô vuông mặt phố trồng 
đủ các loại cây, cửa hàng cửa hiệu hai 
tầng đỏ màu quảng cáo. Những thùng 
xốp trắng đựng đầy rác và thức ăn thừa để 
tràn ra vệ sông. Những túi nilon được túm 
lại, mấy con chuột chui vào đấy mà đào 
bới, như các quan mọi đào vào miếng ăn 
của dân…

Tất cả, cảnh vật đập vào mắt người đi 
đường. Có nhà bố con lười biếng chỉ xoay 
quanh trên miếng đất cũ nghèo nàn làm 
nghề bánh rán, bánh bèo và nặn bột mì, 
nướng bánh. Có nhà bán chè chén, lổng 
chổng mấy chiếc ghế. Số phận nó như sợi 
dây vô hình buộc vào đời họ. Những con 
người cũ kỹ hiền lành không tìm thấy lối 
thoát, không tìm thấy âm vang cuộc sống 
mới…

Thi thoảng tiếng rao hàng rong của 
đám cháu chắt thằng Đỏ - ông Gày hoặc 
đám con nhà thổ Sơn “ve” - Nở “béo” - 
Hùng Lì còn bám lấy đất xóm ngóe nghe 
sao buồn thảm như tiếng rao của kẻ bán 
đồng nát.

Tiếng xe chạy, còi kêu. Nghe tiếng xe 
người ta biết kẻ ngồi trong xe là ai. Người 
đi trên hè phố nghĩ sâu một tí thấy bản 
chất của phố có thay đổi gì đâu? Giàu 
nghèo càng rõ, tốt xấu càng được phô ra, 
nhất là sự tàn ác được giấu kín ở trong 
ngõ phố. Nỗi buồn đè nặng lên tâm hồn 
con người phố… Họ vừa như kinh qua 
cuộc đấu tranh với sức mạnh toàn năng 
để sống.

Tự nhiên, xóm ngóe thời nay xuất hiện 
một ông già mù, ông không nghiện rượu, 
không nghiện nước chè mà lại nghiện 
thuốc lào. Gõ mạnh ống điếu xuống nền 
đường ông bảo: “Giá mà dân mình cứ 
sống thật thà, trong sạch, thủy chung 
như chiếc điếu với lão thì đâu có chuyện 
“cướp đêm”, “cướp ngày”…

(còn nữa)

Cầu Bo
qua phố

Ký của nhà văn Võ Bá Cường

Cầu Bo năm 1963.

Ảnh: Duy Đông

(tiếp theo kỳ trước)
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TỔNG BIÊN TẬP: VŨ ANH THAO                                                                       PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - Hoàng Minh Sơn                                     THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình                                         
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 
50 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài 
tỉnh.

Lĩnh vực kinh tế có nhiều tin, bài, ảnh phản ánh 
các hoạt động kinh tế nổi bật ở các địa phương: Vũ 
Thư sôi động thị trường hoa, cây cảnh tết; Hội Cựu 
chiến binh xã Dân Chủ ra quân diệt chuột bảo vệ 
sản xuất; Đông Giang đưa máy cấy vào vụ xuân. 
Trong bài phản ánh “Thái Thụy biến tiềm năng 
thành thế mạnh”, cộng tác viên Hoàng Hương 
cung cấp thông tin phong phú, chọn lọc, khẳng 
định: “Phát huy tiềm năng, lợi thế thiên nhiên ban 
tặng, Thái Thụy đã và đang phát triển mạnh nghề 
khai thác gắn với nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản 
xuất ngành thủy sản năm 2017 đạt hơn 1.500 tỷ 
đồng, tăng 8,6%, góp phần đưa kinh tế biển trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống”. Cùng chủ 
đề phát triển kinh tế biển, bài “Chị Tầm làm kinh 
tế giỏi” là minh chứng sinh động cho sự năng động 
của người dân làm giàu cho gia đình, tạo việc làm 
cho người lao động: “Đến thăm cơ sở chế biến hải 
sản Đức An, khu 9, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) 
những ngày giáp tết Nguyên đán, chúng tôi như 
hòa mình vào cuộc sống hối hả của người làm 
nghề nơi đây. Tận dụng từng vạt nắng hiếm hoi 
của mùa đông giá rét, người làm cá, nơi sơ chế, chỗ 
thì hong phơi. Những phên cá sáng bóng, qua bàn 
tay khéo léo, sự cần mẫn của các chị trở nên thơm 
ngon, hấp dẫn. Cơ sở này phát triển lớn mạnh như 
ngày hôm nay là nhờ công sức của chị Trần Thị 
Tầm”.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, theo thông tin 
từ cộng tác viên Bình Vân: “Đoàn Thanh niên, Hội 
Phụ nữ Công an tỉnh khám bệnh, cấp thuốc, tặng 
quà gia đình chính sách, người có công”. Bài viết 
“Vì bình yên nơi cửa ngõ thành phố”, tác giả ghi 
nhận: “...Mỗi dịp tết đến, xuân về, Công an huyện 
Vũ Thư có nhiều nỗ lực, cố gắng bảo đảm an ninh 

trật tự, đặc biệt là việc thực hiện Pháp lệnh số 16, 
Nghị định số 36. Nhiều cách làm hay, sáng tạo 
trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao 
ý thức trách nhiệm của người dân đã góp phần 
phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả việc buôn bán, 
vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ngoài ra, các cộng 
tác viên Văn Cương, Thu Thủy viết về “Bộ đội Biên 
phòng Thái Bình tiếp nhận pháo nổ”, “Đông Hưng 
giảm 32,6% vụ phạm pháp hình sự”.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tuần này chủ yếu là 
loạt tin, ảnh phản ánh các hoạt động mừng Đảng, 
mừng xuân, mừng đất nước đổi mới ở các địa 
phương như: Kiến Xương tổ chức hội thi tiếng hát 
dân ca học sinh tiểu học và THCS năm học 2017 - 
2018; Trường Tiểu học Đồng Thanh trải nghiệm 
“Chúng em đón tết cổ truyền”; Vũ Thư có 291 loại 
hình câu lạc bộ văn nghệ quần chúng; 6 xã đạt 
chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2017. Cộng tác 
viên Hải Hưng phản ánh: Hưng Hà tặng trên 2.000 
suất quà cho gia đình nghèo nhân dịp tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018. Đặc biệt, cộng tác viên Đặng 
Tất Tính dành tình cảm trân trọng, biểu dương 
“Người đảng viên 70 năm tuổi đảng”: “Xuân Mậu 
Tuất này, gia đình cụ Đặng Tất Mâu ở thôn Tăng, 
xã Phú Châu (Đông Hưng) có rất nhiều niềm vui… 
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam cũng là năm cụ Đặng Tất Mâu mừng thọ 
88 tuổi. Vinh dự cho cụ là một trong những đảng 
viên hiếm có của Đảng bộ xã Phú Châu được trao 
tặng  Huy hiệu 70 năm tuổi đảng…”.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn 
nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để 
thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, 
sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng 
tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: 
toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp 
đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình.

THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ Ô TÔ
Trong quá trình khai thác, đại lý làm thất lạc 

một số ấn chỉ ô tô của Công ty Bảo hiểm BSH Thái 
Bình. Cụ thể như sau:

Ai nhặt được xin báo tin theo địa chỉ: Công ty 
Bảo hiểm BSH Thái Bình (tầng 5, số 431, đường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) hoặc liên 
hệ đến số điện thoại: 0904.919.998

Tên 
hóa 

đơn ấn 
chỉ

Ký hiệu Số lượng 
liên Từ seri số Đến seri số

Ấn chỉ 
ô tô bắt 

buộc 
2017

B17 01 00000008346 00000008346
B17 05 00000008351 00000008355
B17 01 00000008356 00000008356
B17 03 00000008358 00000008360
B17 05 00000008501 00000008505
B17 05 00000008531 00000008535
B17 04 00000008537 00000008540
B17 05 00000008546 00000008550
B17 05 00000008666 00000008670
B17 05 00000008671 00000008675
B17 05 00000008676 00000008680
B17 01 00000008684 00000008684
B17 05 00000008686 00000008690
B17 01 00000061199 00000061199
B17 01 00000076068 00000076068
B17 04 00000088412 00000088415

Ấn chỉ 
ô tô tự 

nguyện 
2017

BB17 05 00000008346 00000008346
BB17 01 00000008356 00000008356
BB17 03 00000008358 00000008360
BB17 05 00000008501 00000008505
BB17 05 00000008531 00000008535
BB17 04 00000008537 00000008540
BB17 05 00000008546 00000008550
BB17 05 00000008666 00000008670
BB17 05 00000008671 00000008675
BB17 05 00000008676 00000008680
BB17 05 00000008686 00000008690
BB17 01 00000061199 00000061199
BB17 04 00000088412 00000088415

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương 
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái  Bình đi Nam Định)

Một trong những biện pháp kiểm soát tình trạng sức khỏe và phòng bệnh tốt nhất là xét 
nghiệm máu, có 70 % các cuộc chẩn đoán bệnh lý đều phải tiến hành xét nghiệm. Xét nghiệm 
máu có thể xác định các mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn mà những kiểm tra thông thường không 
làm được. Hệ thống xét nghiệm  khép kín, tự động hiện đại hàng đầu thế giới tại phòng khám 
đa khoa Sao Mai có thể thực hiện đầy đủ, chính xác các  xét nghiệm và có khả năng phát hiện 
sớm các dấu hiệu bệnh nguy hiểm như ung thư…ngoài ra phòng khám đa khoa Sao Mai còn có 
các thiết bị máy móc hiện đại khác hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh, từ đó giúp bác sĩ đưa 
ra phác đồ điều trị phù hợp kịp thời thậm chí có những trường hợp là cơ hội vàng để chữa khỏi 
bệnh bao gồm cả ung thư. 

Đặc biệt ở phòng khám đa khoa Sao Mai các gói tầm soát được thiết kế một cách khoa học, 
quy trình khám, tư vấn, điều trị khép kín giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí. Bên cạnh 
đó, chúng tôi còn có các chương trình ưu đãi đặc biệt hỗ trợ Quý khách hàng:

PHÁT HIỆN BỆNH  VÀ TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM

Hotline tư vấn miễn phí 1900 55 88 30 hoặc 02273.643.666

Hiện nay, phòng khám đa khoa Sao Mai đang triển khai nội soi tiêu hóa không đau và có chức năng tầm soát ung thư bằng 
hệ thống nội soi hiện đại của hãng Karl Storz-Đức. Ngoài ra để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho khách hàng, chúng tôi 
còn triển khai chương trình lấy mẫu tận nơi, đảm bảo kết quả chính xác,nhanh,thuận tiện.

Giảm từ 
25% -35%

Giảm 
20% 

Miễn
phí

Cho gói khám tổng 
quát và các xét 
nghiệm tầm soát ung 
thư sớm

Cho hóa đơn khám từ 
300.000đ trở lên

Đo thị lực và thử kính  
bằng máy tự động

Chương trình áp dụng trong tháng 2/2018


