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Đảng bộ huyện Quỳnh 
Phụ hiện có trên 12.000 
đảng viên. Để triển khai 

rộng rãi phần mềm “Sổ tay 
đảng viên điện tử”, từ tháng 
11/2021 đến nay Huyện ủy 
Quỳnh Phụ đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo tổ chức thực 
hiện. Đồng chí Đinh Trọng Xá, 
Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ 
cho biết: Xác định rõ tính ưu 
việt của phần mềm là một trong 
những giải pháp mang tính đột 
phá để nâng cao chất lượng 
sinh hoạt đảng của các tổ chức 
cơ sở đảng, Thường trực, Ban 
Thường vụ Huyện ủy Quỳnh 
Phụ đã tập trung cao lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai phần mềm 
trong toàn Đảng bộ huyện. Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã xây 
dựng kế hoạch, thành lập ban 
chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ 
đạo cấp huyện; ban hành 18 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc 
cài đặt, ứng dụng phần mềm 
trong toàn Đảng bộ huyện; yêu 
cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở 
đảng xây dựng kế hoạch cụ 
thể thực hiện. Ngoài việc tổ 

Căn phòng không rộng 
nhưng được bài trí khá 
đẹp. Giữa phòng là tượng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt 
trang trọng trên bục gỗ chắc 
chắn. Bức tường phía sau tượng 
là bức đại tự: “KHÔNG CÓ GÌ 
QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO” - 
lời Bác Hồ kêu gọi quân và dân 
cả nước quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược năm 1966. 
Cụ Tích chậm rãi giới thiệu với 
chúng tôi về lịch sử các kỷ vật 
trưng bày trong phòng. Đứng 
trước tấm bằng Huy hiệu 70 
năm tuổi đảng, Huân chương 
Quân công hạng Ba được Đảng, 
Nhà nước trao tặng và tấm bằng 
Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn 
Mạnh Chiến - người con trai cả 
của cụ hy sinh năm 1971 tại 
chiến trường miền Nam, cụ Tích 
ngậm ngùi: Đây là cả cuộc đời 
tôi theo cách mạng và làm theo 
lời Bác Hồ dạy. Có lẽ cụ Tích là 
một trong số ít cựu chiến binh 
(CCB) ở Thái Bình có “Phòng Hồ 
Chí Minh” tại gia đình mà chúng 
tôi nói vui là “Bảo tàng tư nhân” 
của cụ.

Bên chén trà nóng, cầm trên 
tay cuốn “Lịch sử Trung đoàn 
Tên lửa 263” do Nhà xuất bản 
Quân đội nhân dân phát hành 
năm 2006, hướng mắt về tượng 
Bác Hồ, giọng nói nhẹ, ấm, cụ 
chậm rãi kể về cuộc đời theo 
Đảng, theo Bác Hồ làm cách 
mạng: Tôi sinh ngày 3/2/1930, 
đúng ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Chuyện ngẫu 
nhiên này, sau khi lớn lên tham 
gia cách mạng tôi mới biết. Năm 
1945, tôi tham gia phong trào 
thanh niên phản đế cùng nhân 
dân cướp chính quyền ở huyện 
Vũ Tiên rồi vào du kích của xã 
Thường Kiệt (nay là xã Vũ Quý) 
tham gia bảo vệ buổi lễ thành 
lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình 
ngày 20/4/1947 tổ chức tại khu 
nhà Séc, phủ Sóc, huyện Kiến 
Xương. Tháng 10/1950, tôi nhập 
ngũ và được biên chế vào Đại 
đội Đề Thám, 1 trong 4 đại đội 
đầu tiên của Tỉnh đội Dân quân 
Thái Bình. Sau đó tôi và một số 
anh em được điều về Trung đoàn 
50 trực thuộc Liên khu 3, chiến 
đấu đánh đồn, phá bốt, diệt tề, 
tham gia xây dựng lực lượng vũ 
trang cơ sở của tỉnh Thái Bình. 
Giữa năm 1953, tôi cùng đồng 
đội hành quân vào Thanh Hóa 
huấn luyện làm lực lượng dự bị 
chiến lược trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ. Miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng, tôi được điều về Lữ 
đoàn Pháo binh 368 và được 
cử đi học tại Trung Quốc. Khi 
về nước, đúng vào lúc đế quốc 
Mỹ mở chiến tranh đánh phá 
miền Bắc bằng không quân và 
hải quân, tôi được điều về Trung 
đoàn Pháo cao xạ bảo vệ Thủ 
đô Hà Nội. Năm 1967 tôi được 
cử đi học kỹ thuật tên lửa ở Liên 
Xô. Kết thúc khóa học, tôi được 
điều về Trung đoàn Tên lửa 263, 
giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu 
đoàn 56 bảo vệ bầu trời các tỉnh 
Quân khu 4. Trận đánh ngày 
22/11/1972, lúc đó tôi là Trung 
đoàn phó cùng kíp chiến đấu 
bắn rơi 2 máy bay B52 của Mỹ 
trên bầu trời khu vực huyện Đô 
Lương và huyện Thanh Chương, 
tỉnh Nghệ An, qua đó giúp đơn 
vị rút ra được nhiều bài học kinh 
nghiệm, góp phần đánh thắng 12 
ngày đêm trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ trên không trên bầu 
trời Thủ đô Hà Nội năm 1972. 
Năm 1974 tôi được bổ nhiệm giữ 
chức Trung đoàn trưởng. Trong 
chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị 
tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ 
trên không cho các cánh quân 
phía Bắc, Tây Bắc tiến vào giải 
phóng Sài Gòn, sau đó tiếp tục 
huấn luyện chiến đấu, xây dựng 
Trung đoàn Tên lửa 263. Đến 
năm 1982 tôi được nghỉ hưu với 
cấp bậc trung tá.

Vừa nghe cụ kể về cuộc đời 
chinh chiến qua các cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ, 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tôi 
lướt xem cuốn “Lịch sử Trung 
đoàn Tên lửa 263” mà ngưỡng 
mộ chiến công oanh liệt của cán 
bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong đó 
có những đóng góp xứng đáng 
của cụ Tích. Trung đoàn đã 
đánh 294 trận, bắn rơi 67 máy 
bay, trong đó có 9 pháo đài bay 
B52 của Mỹ, được Nhà nước 
tuyên dương Đơn vị Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Lựa lúc cụ ngừng lời, tôi hỏi 
về những kỷ niệm sâu sắc nhất 
của cụ khi công tác và chiến 
đấu tại Trung đoàn Tên lửa 263. 
Chiêu ngụm nước xấp giọng, 
cụ kể: Tôi có đến gần 10 năm 
ở Trung đoàn Tên lửa 263. Các 
anh bảo, chiến đấu gian khổ, ác 
liệt là thế, hy sinh là thế, người 
cán bộ chỉ huy nào cũng có rất 

Hiện nay, trong khi nhiều 
học sinh thờ ơ, ít quan 
tâm đến môn Lịch sử thì 

Bùi Thị Thùy Vân, nữ sinh lớp 
9, Trường Tiểu học và THCS 
Tự Tân (Vũ Thư) lại có tình yêu 
và đam mê sâu sắc với việc tìm 
hiểu những sự kiện lịch sử của 
đất nước, thế giới. Thùy Vân là 
thí sinh đạt điểm cao nhất môn 
Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi lớp 
9 tỉnh Thái Bình năm học 2021 
- 2022.

Hoàn cảnh gia đình khó 
khăn, từ nhỏ Thùy Vân luôn tự 
giác học tập. Những năm học 
lớp 6, 7, 8, em luôn là thành 
viên đội tuyển bồi dưỡng học 
sinh giỏi Văn, Toán của trường. 
Năm học 2021 - 2022, đội tuyển 
Lịch sử lớp 9 của trường thiếu 
học sinh, cô giáo động viên 
Thùy Vân sang đội tuyển lịch 
sử. Thùy Vân chia sẻ: Sau thời 
gian đầu, em dần bị cuốn hút 
bởi môn học này. Đặc biệt, từ 
khi nghe cô giáo Trần Thị Thu 
Hiền, giáo viên bộ môn Lịch sử 
Trường THCS thị trấn Vũ Thư 
cũng là giáo viên dạy đội tuyển 
bồi giỏi môn Lịch sử của huyện 
giảng bài, em thấy rất hay và 
thật sự “mê mẩn” môn học này. 
Cô Hiền cũng là người “truyền 
lửa” để chúng em quyết tâm 
giành thành tích cao môn Lịch 
sử ở đấu trường toàn tỉnh.

Lịch sử là môn học đòi hỏi 
phải nhớ chính xác rất nhiều 
con số, sự kiện, nhân vật, vì thế 
Thùy Vân tìm cách học riêng. 

Sau mỗi buổi học trên lớp cùng 
các bạn trong đội tuyển, trở về 
nhà em đều ôn lại bài cũ và đọc, 
tìm hiểu trước nội dung của bài 
học tiếp theo nhằm hệ thống lại 
kiến thức. Những sự kiện, chi 
tiết, con số, Thùy Vân sử dụng 
bút đánh dấu tạo ấn tượng nổi 
bật để dễ nhìn, dễ nhớ các từ 
khóa. Đặc biệt, Thùy Vân lập 
sơ đồ tư duy, hệ thống hóa bài 
học thông qua việc liên kết nội 
dung, thời gian của sự kiện theo 
trình tự giúp quá trình ôn tập 
ghi nhớ nhanh và dễ dàng hơn. 
Những lần được cùng các bạn 
tham quan, trải nghiệm, học 
hỏi tại Bảo tàng Phòng không 
- Không quân, Văn miếu Quốc 
Tử Giám, đền thờ nhà bác học 
Lê Quý Đôn... không chỉ vun 

đắp tình yêu quê hương, đất 
nước mà còn khơi dậy khát khao 
tìm tòi, khám phá lịch sử thú vị 
trong Thùy Vân. Chị Phạm Thị 
Huế, mẹ của Thùy Vân chia sẻ: 
Ngoài sách vở, Thùy Vân rất 
thích khám phá, tìm hiểu sự kiện, 
nhân vật lịch sử thông qua mạng 
internet. Hoàn cảnh gia đình khó 
khăn, không có điều kiện mua 
riêng cho cháu máy tính, điện 
thoại để học, mỗi buổi tối khi 
mẹ đi làm về Thùy Vân thường 
tranh thủ mượn chiếc điện thoại 
thông minh đã cũ của mẹ để 
tham khảo thêm các thông tin, 
hình ảnh, video clip về các sự 
kiện lịch sử như chiến dịch Điện 
Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí 
Minh, chiến tranh thế giới thứ 
hai... Những hình ảnh sinh động, 

hấp dẫn, đầy đủ, chân thực giúp 
Thùy Vân hứng thú hơn với môn 
học và cũng dễ dàng nhớ các 
thông tin lịch sử hơn.

Nhận xét về Bùi Thị Thùy 
Vân, cô giáo Trần Thị Thu 
Hiền, giáo viên bộ môn Lịch sử 
Trường THCS thị trấn Vũ Thư 
cho biết: Thùy Vân là học sinh 
thông minh, có cá tính, quyết 
tâm cao. Cách học của em rất 
khoa học, thông qua sơ đồ tư 
duy giúp em nhớ nhanh, nhớ 
lâu kiến thức, mang lại cảm giác 
học “nhàn” hơn so với các bạn 
mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Thông minh, khổ luyện cộng 
với phương pháp học hiệu quả, 
từ một học sinh bổ sung trong 
đội tuyển bồi giỏi cấp trường, 
sau 1 năm Thùy Vân dần vươn 
lên, ghi tên trong danh sách 10 
thí sinh trong đội tuyển môn 
Lịch sử của huyện tham gia kỳ 
thi học sinh giỏi dành cho học 
sinh lớp 9 cấp tỉnh năm học 
2021 - 2022. Kết quả, Thùy 
Vân xuất sắc đạt số điểm cao 
nhất 17,75 điểm, giành 1 trong 
2 giải nhất toàn tỉnh ở môn thi 
này. “Em đang phấn đấu ôn 
luyện để thi vào lớp chuyên 
sử của Trường THPT Chuyên 
Thái Bình. Ước mơ của em là 
trở thành cô giáo dạy lịch sử để 
tiếp tục truyền cảm hứng, tình 
yêu của mình cho học sinh về 
lịch sử dựng nước và giữ nước 
hàng nghìn năm của dân tộc ta” 
- Thùy Vân chia sẻ.

QUỲNH LƯU

Trọn đời rèn luyện 
theo gương Bác Hồ

nhiều kỷ niệm với anh em, với 
đơn vị. Nhưng kỷ niệm về trận 
chiến đấu ngày 28/8/1969 trên 
cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu 
đoàn 56, tôi cùng kíp chiến đấu 
phóng một quả đạn, bắn rơi tại 
chỗ chiếc máy bay không người 
lái nhãn hiệu 147s của Mỹ, được 
Bác Hồ gửi tặng lẵng hoa. Chúng 
tôi vô cùng xúc động trước phần 
thưởng cao quý này và cũng 
không ngờ rằng đây là lẵng hoa 
cuối cùng Bác tặng bộ đội trước 
lúc Người đi xa. Một kỷ niệm 
khó quên nữa là đơn vị được 
tham gia bảo vệ vùng trời khi 
Lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch 
nước Cộng hòa Cu Ba vào thăm 
vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị 
tháng 9/1973 và khi đơn vị được 
đại diện cho Binh chủng Tên 
lửa tham gia diễu binh mừng 
đại thắng giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước 
tổ chức ngày 15/5/1975 tại thành 
phố mang tên Bác. Lúc đó, với 
cương vị Trung đoàn trưởng, 
đứng trên chiếc xe mui trần diễu 
qua lễ đài, nhìn nhân dân thành 
phố vẫy cờ, hoa đón chào các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, chào các chiến sĩ quân 
giải phóng mà lòng tôi vô cùng 
xúc động, nhớ về các đồng chí, 
đồng bào, đồng đội đã chiến 
đấu, hy sinh để giành độc lập, 
tự do cho Tổ quốc, trong đó có 
người con trai cả của tôi, liệt sĩ 
Nguyễn Mạnh Chiến.

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Dường như để nén những 

xúc động, những kỷ niệm về sự 
hy sinh của đồng đội vừa dâng 
trào, cụ đứng dậy dạo quanh 
phòng, ngắm nhìn tượng Bác, 
cụ dừng lại hồi lâu trước di ảnh 
người con trai cả, liệt sĩ Nguyễn 
Mạnh Chiến. Căn phòng tĩnh 
lặng như thể cùng chia sẻ những 
cảm xúc của cụ. Quay lại ghế 
ngồi, cụ Tích kể tiếp: Tôi nghỉ 
hưu năm 1982. Thời kỳ này đất 
nước ta còn muôn vàn khó khăn, 
vừa ra khỏi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ lại phải đương đầu với 
chiến tranh biên giới Tây Nam, 
biên giới phía Bắc và sự cấm 
vận của Mỹ. Bà nhà tôi là nông 
dân, trông vào mấy sào ruộng 
khoán. Lương hưu của một trung 
tá mà chi tiêu của gia đình vẫn 
chật vật khó khăn. Các cháu 
còn đang đi học. Để khôi phục 
kinh tế gia đình, tôi làm đủ mọi 
việc, từ đào ao, đóng gạch, lấp 
trũng, làm nhà rồi tham gia bán 
hàng tạp hóa ở thị tứ phủ Sóc. 
Cuối năm 1982, đầu năm 1983, 
vào dịp Đại hội Chi bộ thôn, các 
anh lãnh đạo xã đến vận động 
tôi tham gia chi ủy và làm bí thư 
chi bộ. Tôi từ chối vì thấy mình 
vừa về hưu, tình hình địa phương 
chưa nắm chắc. Mặt khác, ở bộ 
đội tôi là cán bộ quân sự nên kinh 
nghiệm vận động quần chúng có 
hạn. Nhưng các anh lãnh đạo xã 
mong muốn tôi tham gia công 
tác để góp phần giải quyết một 
số vấn đề nổi cộm ở địa phương 
và dìu dắt, bồi dưỡng lớp trẻ. 
Quả thật là tôi cũng không dám 
nhận. Nhưng được bà nhà tôi và 
các con ủng hộ, thế là tôi đồng ý 
để chi bộ giới thiệu bầu vào chi 
ủy, bầu bí thư và kết quả là tôi 
trúng phiếu rất cao.

Khi vào làm bí thư chi bộ rôi 
mới thấy phức tạp, không như 
thời mình ở quân đội cứ “quân 

lệnh như sơn”. Làm bí thư chi 
bộ phải sâu sát, gần gũi bà con, 
lắng nghe ý kiến của đảng viên 
và nhân dân, cùng chi ủy bàn 
bạc, đề xuất ý kiến với lãnh đạo 
xã rồi mới triển khai thực hiện. 
Việc nào khó đưa ra tập thể bàn 
bạc thống nhất quyết định. Cứ 
thế, công việc trong thôn dần 
trôi chảy. Những phức tạp tồn 
đọng được giải quyết có lý, có 
tình. Hàng năm chi bộ đều được 
công nhận đạt trong sạch, vững 
mạnh. Đến năm 1985, tại Đại 
hội Đảng bộ xã Vũ Quý, tôi được 
bầu vào Đảng ủy, giữ chức Phó 
Bí thư Đảng bộ. Khi thành lập hội 
CCB, tôi được tín nhiệm tham 
gia ban chấp hành và giữ chức 
Phó Chủ tịch Hội CCB xã. Việc 
của Đảng, của Hội tôi đều tham 
gia nhiệt tình với trách nhiệm 
của một đảng viên, một hội viên 
CCB.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
những năm qua, CCB Nguyễn 
Văn Tích đã có nhiều việc làm 
thiện nguyện tỏa sáng phẩm chất 
Bộ đội Cụ Hồ. Năm 2014 Trung 
Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 
Hải Dương 981 trên thềm lục địa 
và vùng đặc quyền kinh tế của 
Việt Nam. Hàng ngày, theo dõi 
thông tin thời sự, thấy các chiến 
sĩ cảnh sát biển và ngư dân Việt 
Nam phải đối mặt, đấu tranh với 
tàu Trung Quốc trong điều kiện 
vô vàn khó khăn, gian khổ, hiểm 
nguy, cụ Tích đã quyết định rút 
tiền tiết kiệm từ lương hưu 30 
triệu đồng, trực tiếp trao cho Ủy 
ban MTTQ tỉnh chuyển tới cán 
bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 
giữ gìn biển đảo quê hương. Noi 
theo việc làm của bố, gia đình 
con trai Nguyễn Mạnh Thắng 
làm 100 bức tranh có nội dung 
tuyên truyền về chủ quyền biển 
đảo gửi tặng các trường mầm 
non trong tỉnh Thái Bình. Chia 
sẻ cùng đồng bào các tỉnh miền 
Trung bị lũ lụt, cụ Tích ủng hộ 
10 triệu đồng. Khi dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, lại thêm lần 
nữa cụ nêu gương ủng hộ quỹ 
phòng, chống dịch Covid-19 số 
tiền 15 triệu đồng. Năm 2020, 
Bộ Quốc phòng gửi tặng CCB 
Nguyễn Văn Tích 3 triệu đồng vì 
đã trực tiếp chỉ huy đơn vị tham 
gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử, cụ đã đem phần quà đó tặng 
thôn mua bổ sung nội thất nhà 
văn hóa. Năm 2021, được tặng 
Huy hiệu 70 năm tuổi đảng kèm 
theo tiền thưởng gần 13 triệu 
đồng, cụ trích thêm tiền lương 
hưu mang ủng hộ quỹ phòng, 
chống dịch Covid-19 của xã 15 
triệu đồng.

Lúc chào cụ ra về, cụ tiễn 
chúng tôi qua chừng ấy bậc 
cầu thang như lúc lên. Khi ra 
đến đường, tôi chào và chúc cụ 
trường thọ. Cụ cười đôn hậu, 
khẽ nói: Cảm ơn các anh đã tới 
thăm và có buổi trò chuyện rất 
xúc động. Nay tôi đã 93 tuổi rồi, 
nếu có về với tổ tiên cũng không 
phải ân hận. Chỉ cầu trời cho 
được mạnh khỏe để thấy được 
sự đổi thay của quê hương, đất 
nước, sự lớn khôn, trưởng thành 
của con cháu và thế hệ trẻ, đảm 
nhiệm gánh vác việc chung. 
Nhìn thần thái và ánh mắt, tôi 
biết cụ rất hạnh phúc.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích với những kỷ vật 70 năm học tập và 
làm theo Bác Hồ.

NGUYỄN CÔNG LIÊM
(Thành phố Thái Bình)

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM “SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ” Ở QUỲNH PHỤ

Đảng viên cùng hưởng ứng

chức các lớp tập huấn theo kế 
hoạch của tỉnh, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Văn 
phòng Huyện ủy phối hợp với 
Phòng Công nghệ thông tin, 
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức các 
lớp tập huấn bổ sung, hướng 
dẫn sử dụng phần mềm tại các 
tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, 
100% nhà văn hóa thôn, tổ dân 
phố đã được huyện phát sóng 
wifi chất lượng phục vụ sử dụng 
phần mềm trong sinh hoạt chi 
bộ.

Chi bộ tổ dân phố số 6, 
thị trấn Quỳnh Côi hiện có 81 
đảng viên, trong đó 49 đảng 
viên thường xuyên sinh hoạt, 
còn lại là đảng viên đi làm ăn 
xa và đảng viên miễn sinh hoạt 
do tuổi cao, sức khỏe yếu. 
Trong 49 đảng viên thường 
xuyên sinh hoạt hiện nay, đảng 
viên trên 60 tuổi chiếm đa số. 
Trước đây, việc duy trì sinh 
hoạt hay chuyển tải các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước, các cấp, các ngành 
đến đảng viên gặp nhiều khó 
khăn bởi phần đông đảng viên 

tuổi cao, có tháng phải xin nghỉ 
sinh hoạt do sức khỏe yếu, nhất 
là trong tình hình dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp như hai năm 
qua việc tổ chức sinh hoạt đảng 
hàng tháng càng gặp nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, từ khi triển 
khai phần mềm “Sổ tay đảng 
viên điện tử”, việc tổ chức sinh 
hoạt đảng có nhiều đổi mới. 
Đồng chí Nguyễn Trung Sáng, 
Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6 
cho biết: Ngay sau khi phần 
mềm “Sổ tay đảng viên điện 
tử” của tỉnh đi vào hoạt động, là 
Bí thư Chi bộ tôi được tập huấn 
và hướng dẫn cài đặt, sử dụng 
phần mềm. Sau khi đã thông 
tỏ việc sử dụng phần mềm, 
tôi cùng các đảng viên trẻ đã 
trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử 
dụng phần mềm cho các đảng 
viên trong Chi bộ. Sau khi cài 
đặt phần mềm trên điện thoại 
thông minh thì ai cũng dễ dàng 
sử dụng bởi các nội dung trình 
bày rất rõ ràng, dễ hiểu. Hiện 
nay, trong 49 đảng viên của 
Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, 
trên 70% đảng viên đã sử dụng 

thành thạo phần mềm “Sổ tay 
đảng viên điện tử”, nhờ vậy mọi 
hoạt động của Chi bộ trở nên 
thuận lợi hơn. 

Chi bộ tổ dân phố số 6 là 1 
trong 10 chi bộ trực thuộc Đảng 
bộ thị trấn Quỳnh Côi đang thực 
hiện tốt việc cài đặt, sử dụng 
phần mềm “Sổ tay đảng viên 
điện tử”. Các chi bộ xác định 
rõ được lợi ích của việc cài đặt, 
sử dụng phần mềm sẽ hỗ trợ 
tích cực cho công tác đảng, cho 
hoạt động nghiên cứu và học 
tập nghị quyết của đảng viên, 
từ đó nâng cao chất lượng sinh 
hoạt đảng. Đồng chí Nguyễn 
Xuân Hiểu, Bí thư Đảng ủy thị 
trấn Quỳnh Côi chia sẻ: Để 
triển khai phần mềm “Sổ tay 
đảng viên điện tử” Đảng ủy thị 
trấn đã phối hợp tổ chức tập 
huấn việc cài đặt, sử dụng phần 
mềm cho đảng viên; đồng thời, 
phát động phong trào đảng 
viên trẻ hỗ trợ, hướng dẫn đảng 
viên cao tuổi cài đặt, sử dụng 
phần mềm. Đến nay, trong 291 
đảng viên của Đảng bộ thị trấn 
có khoảng 60% đảng viên có 
điện thoại thông minh đã cài 
đặt, sử dụng phần mềm để khai 
thác thông tin, tài liệu, nghiên 
cứu, học tập các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng. Đảng viên trẻ 
Nguyễn Phú Tuấn Anh, Bí thư 
Đoàn Thanh niên thị trấn cho 
biết: Phần mềm “Sổ tay đảng 
viên điện tử” do mới triển khai 
nên hầu hết đảng viên cao tuổi 
chưa thành thạo trong sử dụng. 
Vì vậy, tôi và nhiều đảng viên 
trẻ đã chủ động bố trí thời gian 
hướng dẫn bí thư chi bộ các tổ 
dân phố cũng như đến gia đình 
các đảng viên cao tuổi hướng 
dẫn chi tiết, từ việc cài đặt đến 
cách sử dụng phần mềm để 
các đảng viên sử dụng thành 
thạo. 

Tuy nhiên, theo đồng chí 
Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỳnh 
Côi Nguyễn Xuân Hiểu, trong 
quá trình triển khai cũng phát 
sinh một số khó khăn. Việc 
tiếp cận, khai thác thông tin, 
sử dụng thành thạo phần mềm 
trong đảng viên cao tuổi còn 
hạn chế, nhiều đảng viên chưa 
có điện thoại thông minh để cài 
đặt và sử dụng phần mềm, việc 
kết nối sóng wifi đặt tại một số 
nhà văn hóa tổ dân phố chưa 
bảo đảm, Đảng ủy thị trấn đã 
liên hệ với nhà mạng để bảo 
đảm đường truyền ổn định.

Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ 
quyết tâm sử dụng, phát huy 
hiệu quả phần mềm “Sổ tay 
đảng viên điện tử” trong thời 
gian tới nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động, góp phần 
thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG

Thùy Vân và bí quyết đạt giải nhất 
môn Lịch sử cấp tỉnh

Thùy Vân ôn tập, hệ thống lại kiến thức môn lịch sử.

Với quyết tâm từng bước số hóa công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương 
của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đẩy mạnh triển khai phần mềm 
“Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt được kết quả bước đầu.

Đã ở tuổi 93 nhưng cựu chiến binh Nguyễn Văn 
Tích, thôn 3, xã Vũ Quý (Kiến Xương) vẫn dẻo bước 
trên ba chục bậc cầu thang khi mời chúng tôi lên 
tầng ba của căn nhà, nơi có phòng trưng bày những 
kỷ vật, ký ức, kỷ niệm thời quân ngũ.

Các đảng viên thực hiện cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trên điện thoại thông minh.


