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Phóng viên: Xin đồng chí cho biết vai 
trò, tầm quan trọng của phong trào thi 
đua yêu nước?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Như 
chúng ta đã biết, các phong trào thi đua 
yêu nước có vai trò hết sức quan trọng 
trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bởi 
thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, khơi 
dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con 
người, mỗi tập thể, trở thành động lực 
thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, thử thách 
để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng 
thời thúc đẩy năng lực sáng tạo, nâng cao 
tính tích cực xã hội trong mỗi con người, 
tạo nên sức mạnh quần chúng rộng lớn 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc.

Các phong trào thi đua yêu nước 
cũng góp phần giúp cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể triển khai thực hiện tốt 
các nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu 
quả hoạt động góp phần đưa chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào 
thực tiễn cuộc sống và là một trong những 
hình thức tốt nhất để tập hợp, giác ngộ 
cách mạng và nâng cao nhận thức cho 
quần chúng nhân dân về tư tưởng, chính 
trị, trình độ văn hóa, nhận thức xã hội và 
hướng quần chúng hành động để đạt các 
mục tiêu cách mạng đề ra. 

Thời gian qua, phong trào thi đua và 
công tác khen thưởng đã động viên được 
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, của cả hệ thống chính trị, trở thành 
phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ 
quản lý của Nhà nước và là động lực to 
lớn, góp phần tích cực vào thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2016 - 2020. Đối với Thái Bình, thực hiện 
tốt phong trào thi đua sẽ tạo động lực, khí 
thế cổ vũ, động viên Đảng bộ, nhân dân 
và các lực lượng vũ trang trong tỉnh quyết 
tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng 
Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong 
khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết ý 
nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 
Thái Bình lần thứ VII, những nội dung cơ 
bản và điểm nhấn của Đại hội lần này là 
gì?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn: Đại hội 
Thi đua yêu nước lần này có ý nghĩa chính 
trị - xã hội quan trọng, được tổ chức đúng 
vào dịp Đảng bộ và nhân dân Thái Bình 
đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và cả 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích thiết 
thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Đại hội lần này được xem là 
tiền đề quan trọng để tổ chức thành công 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
(diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2020). Nhân dịp 
này, Thái Bình sẽ đón nhận Huân chương 
Độc lập hạng Nhất - niềm vinh dự, tự hào 
của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội lần 
này là dấu ấn quan trọng trong tổ chức 
và thực hiện các phong trào thi đua yêu 
nước của tỉnh. Mục đích của Đại hội là 
nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu 
nước và công tác khen thưởng giai đoạn 
2015 - 2020; rút ra bài học kinh nghiệm, 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong 
trào thi đua yêu nước và công tác khen 
thưởng giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương, 

tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, 
chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, 
nhân tố tiêu biểu; phát động phong trào 
thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Qua đó, khơi dậy và phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo 
động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 
2020 - 2025.

 Điểm nhấn của Đại hội chính là Ban 
Tổ chức đã lựa chọn 90 đại biểu điển hình 
tiên tiến tặng bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh. Đây là các gương điển hình 
tiên tiến được chọn lựa kỹ lưỡng đại diện 
cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội 
và các phong trào thi đua yêu nước về xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, 
quốc phòng, giai cấp, tôn giáo trong tỉnh, 
trong đó ưu tiên những người lao động 
trực tiếp ở cơ sở. Con số 90 tượng trưng 
cho 90 bông hoa đẹp nhất của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình 
dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu nhân kỷ 
niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng 
Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ lây nhiễm, để bảo đảm an toàn nội 
dung, chương trình Đại hội rất ngắn gọn, 
súc tích, khoa học. Việc trao thưởng cũng 
được tổ chức tập trung; tại Đại hội chỉ 
trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được 
tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua của 
Chính phủ và 20 cá nhân (có tham luận tại 
Đại hội) trong số 90 cá nhân là điển hình 
tiên tiến được nhận bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh. Đây cũng là điểm mới so 
với các kỳ Đại hội trước đây.

 Về hình thức tổ chức: Đại hội lần này 
có phát phim tài liệu đặc biệt nhằm khắc 
họa thêm những hình ảnh sống động về 
các kết quả thực hiện phong trào thi đua 
yêu nước trong 5 năm qua; tổ chức giao 
lưu tọa đàm, phát sóng truyền hình trực 
tiếp để kịp thời thông tin, cổ vũ, động 

viên, cán bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp 
tục hưởng ứng, thực hiện thắng lợi phong 
trào thi đua yêu nước của tỉnh trong giai 
đoạn cách mạng mới.

Phóng viên: Để tổ chức thành công Đại 
hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần 
thứ VII, công tác chuẩn bị đã được thực 
hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn:  Với vai 
trò là cơ quan thường trực của Ban Tổ 
chức Đại hội, Ban Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh đã sớm tham mưu với Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh ban 
hành các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban 
Tổ chức Đại hội và các tiểu ban bảo đảm 
tổ chức Đại hội đúng theo tinh thần chỉ 
đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương là “Trang trọng, thiết thực, 
tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức”. 

Do chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội thi 
đua yêu nước ở cơ sở nên số lượng, cơ cấu 
đại biểu về cơ bản bảo đảm theo hướng 
dẫn, tạo tiền đề cho thành công của Đại 
hội. Hiện tại các tiểu ban đang tích cực 
triển khai nhiệm vụ được phân công. Các 
cơ quan truyền thông cũng đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan 
trọng, ý nghĩa của Đại hội, tuyên truyền 
về các gương điển hình tiên tiến, tạo khí 
thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân 
dân với hình thức phong phú, đa dạng 
trên các loại hình phương tiện thông tin 
đại chúng và có chuyên mục “Hướng tới 
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII”. 
Các tin, bài, tổ chức tọa đàm với các tấm 
gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 
Công tác bảo đảm an ninh, công tác hậu 
cần phục vụ cho Đại hội, bảo đảm an toàn 
phòng, chống dịch Covid-19 cũng được 
quan tâm đặc biệt. Hiện tại Tiểu ban Hậu 
cần - Khánh tiết đã có phương án và đang 
rất tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Nói chung đến nay công tác chuẩn 
bị cho Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái 
Bình lần thứ VII đã cơ bản hoàn tất, sẵn 
sàng tổ chức Đại hội.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn 
đồng chí!

Ngày 4/10/2020 sẽ diễn ra 
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII

MẠNH CƯỜNG
(thực hiện)

Ngày 4/10/2020, Thái Bình sẽ tổ chức 
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII. Nhân 
dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng 
vấn đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng 
ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Phó 
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của phong 
trào thi đua yêu nước cũng như ý nghĩa của 
Đại hội Thi đua yêu nước lần này.

Mô hình trồng cà chua theo công nghệ Israel tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).
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ĐÀO QUYÊN

Những năm qua, cấp ủy, chính 
quyền các cấp trên địa bàn tỉnh 
luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo 
đảm quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận 
cao trong các tầng lớp nhân dân góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh.

Chúng tôi về xã Hồng Minh (Hưng Hà) 
khi xã đã hoàn thành 11/11 tiêu chí nông 
thôn mới (NTM) nâng cao. Những con 
đường bê tông rộng trải dài khắp ngõ xóm; 
những đường hoa vươn mình khoe sắc; 
đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân được nâng cao. Nhân dân phấn khởi, 
đoàn kết đồng lòng cùng cấp ủy, chính 
quyền hướng đến xây dựng địa phương trở 
thành xã NTM kiểu mẫu. Đạt được thành 
công đó là do cấp ủy, chính quyền xã đã 
phát huy được vai trò chủ thể người dân 
trong xây dựng NTM với phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra, dân thụ hưởng”, nhờ đó tạo được sự 
đồng thuận cao trong nhân dân. Ông Vũ 
Tiến Uông, 87 tuổi, thôn Thọ Phú cho biết: 
Trong xây dựng NTM chúng tôi được phát 
huy quyền làm chủ của mình nên rất phấn 
khởi, đồng thời cũng xem như đây là trách 
nhiệm của mình nên khi làm đường giao 

thông của thôn gia đình tôi đã tháo dỡ 
40m tường bao, 3 gian nhà bếp và chuồng 
lợn, hiến 50m2 đất thổ cư để mở rộng 
đường. Con đường sau khi được mở rộng 
và trải bê tông giúp xe cộ và người dân đi 
lại rất thuận tiện. Bà Trần Thị Quế, thôn 
Cổ Trai cho biết: Trước đây, hầu hết các 
con đường trong thôn rất nhỏ hẹp, lầy lội, 
khi có chủ trương xây dựng NTM mà người 
dân chúng tôi chính là chủ thể nên ai cũng 
ý thức được trách nhiệm của mình, vì vậy 
bảo nhau ai ở cạnh đường thì hiến đất, nhà 
nào cách xa đường hiến tiền, ngày công. 
Nhờ vậy diện mạo thôn xóm mới khang 
trang được như hôm nay.

Cũng giống như xã Hồng Minh, những 
năm qua, hầu hết các địa phương khác 
trong tỉnh đều phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân trong xây dựng NTM. Các 
cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước về 
xây dựng NTM đều được thực hiện công 
khai, minh bạch; nhân dân được trực tiếp 
thảo luận, bàn bạc và thống nhất phương 
án xây dựng nhiều công trình... từ đó 
người dân đồng thuận góp sức cùng cấp 
ủy, chính quyền xây dựng NTM. Nhờ sự 
chung sức, đồng lòng của người dân mà 
đến nay, tỉnh đã hoàn thành xây dựng 
NTM ở cả 2 cấp xã và huyện. Thái Bình là 

1 trong 3 tỉnh đầu tiên trong cả nước được 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM. Cùng với xây dựng NTM, thời gian 
qua, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm việc 
thực hiện dân chủ ở cơ sở: xây dựng các 
quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc 
các nội dung công khai theo quy định; tổ 
chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân tham 
gia vào chủ trương phát triển kinh tế - xã 
hội, các chương trình, dự án đầu tư trên 
địa bàn. Các xã, phường, thị trấn cũng đã 
tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp giám 
sát hoặc giám sát thông qua hoạt động của 
ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu 
tư của cộng đồng.

Trong các doanh nghiệp, hầu hết các 
đơn vị đều chú trọng phát huy dân chủ, 
tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, 
người lao động, từ đó tạo động lực để thúc 
đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển. 
Chị Phạm Thị Dịu, công nhân nhà máy 8, 
Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao 
MXP, xã Đông Xuân (Đông Hưng) cho biết: 
Tôi làm việc cho Công ty đến nay được hơn 
5 năm. Công ty rất quan tâm đến việc thực 
hiện dân chủ tại nơi làm việc. Ngoài các 
cuộc họp, hội nghị người lao động, chúng 
tôi có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của 

mình với các cấp lãnh đạo doanh nghiệp 
thông qua nhiều kênh thông tin nội bộ của 
Công ty. Hầu hết các kiến nghị của chúng 
tôi gửi tới ban lãnh đạo Công ty đều được 
tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng. Lãnh 
đạo Công ty coi trọng ý kiến và phát huy 
quyền làm chủ của công nhân nên chúng 
tôi phấn khởi, yên tâm gắn bó với doanh 
nghiệp lâu dài. Cùng với Công ty Cổ phần 
Sản xuất hàng thể thao MXP, nhiều doanh 
nghiệp đã phát huy quyền làm chủ của cán 
bộ, công nhân viên, người lao động trong 
tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh tại đơn vị, thực hiện nghiêm 
túc việc công khai tới người lao động các 
nội dung theo quy định của pháp luật. Tạo 
điều kiện để người lao động tham gia góp 
ý kiến vào các nội quy, quy chế, điều lệ của 
đơn vị; thương lượng, thỏa thuận, giao kết 
hợp đồng lao động, ký kết thỏa ước lao 
động tập thể; giám sát các hoạt động của 
doanh nghiệp, việc thực hiện nội quy, quy 
chế của đơn vị, các chế độ, chính sách đối 
với người lao động theo quy định của pháp 
luật. Hàng năm, các doanh nghiệp chủ 
động phối hợp với tổ chức công đoàn, tổ 
chức đại diện người lao động tổ chức hội 
nghị người lao động, đối thoại trực tiếp 
định kỳ với người lao động, qua đó tiếp 
thu, giải đáp, trao đổi về các kiến nghị, thắc 
mắc của người lao động, góp phần củng cố 
mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa và 
tiến bộ trong các doanh nghiệp. Đối với 
các đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, các đơn vị đã chủ động 
xây dựng, rà soát, bổ sung hệ thống các quy 
chế, quy định về thực hiện dân chủ; nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị trong xây dựng và tổ 
chức thực hiện quy chế dân chủ, gắn việc 
thực hiện dân chủ với thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của đơn vị; thực hiện nghiêm 
túc việc công khai, minh bạch trong hoạt 
động quản lý, điều hành, công tác quản lý 
và sử dụng tài sản công, công tác cán bộ 
của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện 
tốt công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu 
nhập, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 
viên chức biết và giám sát góp phần phòng 
ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Những kết quả trong thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở của tỉnh thời gian qua đã 
góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đây 
cũng là cơ sở, tiền đề để tỉnh tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở 
trong những năm tới nhằm góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX đề ra, xây dựng Thái Bình ngày càng 
văn minh, giàu đẹp.

Thành công nhờ phát huy dân chủ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (tháng 10/1986)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại 
hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh 
trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII được tiến hành từ ngày 21 đến ngày 
27/10/1986 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 320 đại biểu.

Đại hội đã thảo luận, khẳng định những thành tựu đã đạt được nhiệm kỳ qua 
và chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trên từng lĩnh vực công tác của tỉnh; đồng 
thời đề ra những mục tiêu chủ yếu cần phấn đấu đến năm 1990 là: (1) Tập trung 
khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ra sức phát triển nông 
nghiệp, thực sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, kết hợp với mở rộng kinh tế 
đối ngoại, tăng cường xuất, nhập khẩu; mở rộng liên doanh, liên kết kinh tế, tạo ra 

sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sản xuất phát triển. (2) Tổ chức và sắp xếp lại nền kinh 
tế trong tỉnh phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; bố trí cơ cấu đầu tư xây 
dựng cơ bản hợp lý, trước hết ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp là mặt trận hàng đầu; 
đồng thời đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu và cho các ngành công nghiệp mũi 
nhọn (chế biến nông sản thực phẩm). Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu 
hành chính bao cấp, chuyển hẳn sang cơ chế hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy kế hoạch hóa 
làm trung tâm. (3) Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cách mạng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất cả công nghiệp và nông nghiệp; trước hết, chú trọng ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật về sinh học trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. (4) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch; cuộc 
vận động chuyển dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới, tiến hành phân bố lại lao 
động và dân cư, giải quyết việc làm cho người lao động. (5) Cải tiến công tác phân 
phối, lưu thông và các hoạt động dịch vụ. Giải quyết đúng đắn các vấn đề về giá, 
lương, tiền; cải tiến dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ sinh hoạt, bảo đảm yêu cầu của sản 
xuất và đời sống. Thực hiện nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm. (6) Nâng cao chất lượng 
các hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động văn hóa, giáo dục và xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 41 ủy viên chính 
thức và 6 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã họp phiên 
thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Cao Sĩ Kiêm được 
bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

Hệ thống đường giao thông của xã Hồng Minh (Hưng Hà) được mở rộng và đầu tư xây dựng đồng bộ.
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Nhà văn Tô Hoài, tác giả của cuốn 
sách “Dế mèn phiêu lưu ký” khiến 
bao thế hệ bạn đọc Việt Nam say 

mê, đến với văn chương từ thuở thanh 
niên. Sự nghiệp văn chương của Tô Hoài 
bắt đầu từ những tác phẩm in trên Hà Nội 
tân văn và Tiểu thuyết thứ bảy vào cuối 
những năm 30 của thế kỷ XX. Năm 1938, 
Tô Hoài tham gia Hội Ái hữu công nhân 
rồi tham gia phong trào Thanh niên phản 
đế. Năm 1943, ông gia nhập tổ Văn hóa 
cứu quốc đầu tiên ở Hà Nội. Đây chính 
là thời gian ông xuất bản cuốn truyện dài 
nổi tiếng “Dế mèn phiêu lưu ký”.Trong 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhà văn 
Tô Hoài làm báo Cứu quốc, Chủ nhiệm tờ 
Cứu quốc Việt Bắc, chủ bút Tạp chí Cứu 
quốc. Năm 1957, được bầu làm Tổng Thư 
ký Hội Nhà văn Việt Nam. Từ 1958 đến 
năm 1980, tiếp tục tham gia Ban Chấp 
hành, Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt 
Nam. Từ năm 1966 - 1996, ông là Chủ tịch 
Hội Văn nghệ Hà Nội. Nhà văn Hoàng 
Quốc Hải khâm phục phong cách viết văn 
của Tô Hoài: Trong những chuyến đi thực 
tế vùng Tây Bắc, nhà văn Tô Hoài luôn có 
tác phong vừa nghe người ta nói vừa xem 
họ làm vừa sinh hoạt với họ, đồng thời 
còn ghi chép lại. Có những đoạn ông ghi 
lại tiếng chim gáy trong rừng sâu như thế 

Tô Hoài, cây bút tên tuổi 
của nền văn học cận đại Việt Nam
Nhà văn Tô Hoài sinh ngày 27/9/1920 là một trong những tác gia lớn nhất của thế kỷ XX. Ông thuộc “thế hệ vàng” thế hệ sinh năm 20, 

từ năm 1920 ngược về trước. Đó là thế hệ vàng của văn chương hiện đại, làm nên mùa gặt ngoạn mục nhất của văn học thế kỉ XX - làm nên 
mùa màng 1930 - 1945, cùng với Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Xuân Diệu, Huy Cận. Ông cũng là người hiếm hoi nhất còn 
lại của thế hệ ấy, cùng với nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh.

nào, tiếng chim gáy ở đồng bằng như thế 
nào. Hay như tiếng chim nuôi trong lồng, 
nhốt trong thành phố thế nào. Những 
đoạn ghi chép ấy ông đều đọc cho chúng 
tôi nghe. Mỗi cái đều có sự tinh tế khác 
nhau. Từ đó mới thấy nhà văn Tô Hoài 
làm việc rất tỉ mỉ và những điều ông đưa 
ra làm cho chúng ta tin được.

Bên cạnh những đề tài viết về miền 
núi: Tây Bắc, Việt Bắc cho đến Hà Nội, 
nói đến Tô Hoài, người đọc nhớ ngay đến 
Tô Hoài của những sáng tác về Hà Nội, 
Tô Hoài với miền núi Tây Bắc, Việt Bắc, 
Tô Hoài của hồi ký tự truyện..., và những 
sáng tác cho thiếu nhi. Một trong những 
tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Tô 

Hoài là “Dế Mèn phiêu lưu ký”, tác phẩm 
đã gắn liền với bao thế hệ thiếu nhi Việt 
Nam. Bà Lê Hương, người yêu thích tác 
phẩm của nhà văn Tô Hoài cho biết: Tác 
phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” dẫn dắt 
tuổi thơ của tôi đi xa lắm. Ngày đó đâu 
có nhiều hình ảnh trên ti vi nhưng qua 
tác phẩm thì chúng tôi quan sát đất nước 
Việt Nam tươi đẹp như thế nào, rộng lớn 
ra làm sao, thân thương ra sao.

Không chỉ thu hút bạn đọc trong nước, 
cuốn truyện hấp dẫn này còn được dịch ra 
nhiều thứ tiếng và được bạn bè quốc tế (cả 
trẻ em và người lớn) đón nhận nồng nhiệt 
như những truyện cổ tích kinh điển của 
nhà văn hào Andecxen, của anh em nhà 
Grim... Năm 2006, Trung tâm sách kỷ lục 
Việt Nam đã trao tặng nhà văn Tô Hoài 
bằng chứng nhận “Nhà văn Tô Hoài với 
tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký được dịch 
nhiều thứ tiếng nhất”. Tính đến nay, “Dế 
Mèn phiêu lưu ký” đã được dịch ra nhiều 
thứ tiếng: Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Ba Lan, Nam Tư, Rumani, Cuba, 
Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan...

Một tác phẩm nổi tiếng khác của 
nhà văn Tô Hoài là “Vợ chồng A Phủ” - 
truyện ngắn xuất sắc của Tô Hoài viết về 
đề tài miền núi Tây Bắc được in trong tập 
“Truyện Tây Bắc”(1953). Tác phẩm đã 
thể hiện một cách xúc động cuộc sống tủi 
nhục của đồng bào miền núi Tây Bắc dưới 
ách phong kiến và thực dân, được giải nhất 
về truyện, ký (đồng hạng với Đất nước 
đứng lên của Nguyên Ngọc) giải thưởng 
của Hội Văn Nghệ Việt Nam 1954 - 1955. 
Giáo sư văn học Phong Lê đánh giá: Nói 
về “Vợ chồng A Phủ” là nói về giá trị khởi 
đầu của nó trong văn học kháng chiến, 
nằm trong bộ ba truyện để thành “Truyện 
Tây Bắc”. Tô Hoài trong những năm đầu 
thâm nhập vào kháng chiến, viết được tác 
phẩm đầu tiên của văn học kháng chiến 
và xây dựng được mẫu hình của một tầng 
lớp người. “Truyện Tây Bắc” cùng với “Đất 
nước đứng lên” là những tác phẩm đặc 
sắc của chặng đường văn học kháng chiến 
1945 - 1954.

Cùng với “Dế Mèn phiêu lưu ký”, 
“Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài cũng là 
tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong 
chương trình sách giáo khoa phổ thông và 
được chuyển thể thành kịch bản điện ảnh.

Tính đến nay, sau hơn 60 năm lao động 
nghệ thuật, Tô Hoài đã có hơn 100 tác 
phẩm thuộc nhiều thể loại: truyện ngắn, 
truyện dài kỳ, tiểu thuyết, hồi ký, kịch 
bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng 
tác. Tô Hoài được đánh giá là cây đại thụ 
trong khu rừng văn học hiện đại Việt Nam. 
Ở mọi thể loại sáng tác, Tô Hoài cũng tạo 
lập được một giá trị riêng, một gương mặt 
riêng không thể nhòe lẫn và để lại nhiều 
dấu ấn với những tác phẩm có giá trị.

Nhà văn Tô Hoài được Nhà nước 
trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học - Nghệ thuật (đợt 1 - 1996) cho 
các tác phẩm: Xóm Giếng, Nhà nghèo, 
O chuột, Dế Mèn phiêu lưu ký, Núi Cứu 
quốc, Truyện Tây Bắc, Mười năm, Xuống 
làng, Vỡ tỉnh, Tào lường, Họ Giàng ở Phìn 
Sa, Miền Tây, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ 
Hoàng Văn Thụ. Năm 2010, ông còn được 
trao Giải thưởng Lớn - Giải thưởng Bùi 
Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Nhà văn 
Tô Hoài, cây đại thụ cuối cùng của thế 
hệ nhà văn thành danh trước Cách mạng 
Tháng Tám của Việt Nam vừa từ trần 
ngày 6/7 tại Hà Nội, thành phố ông sinh 
ra, lớn lên và gắn bó hầu như suốt cuộc 
đời mình. Hơn 70 năm cầm bút, nhà văn 
Tô Hoài đã sáng tác hơn 200 đầu sách đủ 
thể loại: từ tiểu thuyết, truyện vừa, bút ký, 
ký sự, truyện ngắn, hồi ký, tự truyện đến 
tiểu luận phê bình, truyện viết cho thiếu 
nhi. Trong mỗi tác phẩm, ông đều để lại 
dấu ấn riêng.

Nhà văn Tô Hoài. Ảnh tư liệu

(theo VOV5)
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Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn cho biết: Tỉnh đoàn đã có 
văn bản chỉ đạo các huyện, thành 

đoàn chủ động, phối hợp với phòng giáo 
dục và đào tạo các huyện, thành phố tổ 
chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 
2020 cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ 
sở giáo dục trên địa bàn phù hợp với điều 
kiện của địa phương và tình hình phòng, 
chống dịch Covid-19. Các hoạt động phải 
tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích, 
an toàn, tiết kiệm tránh hình thức, phô 
trương, lãng phí. Đoàn viên, thanh niên 
là nòng cốt trong tổ chức các hoạt động 
đón tết Trung thu, xung kích từ khâu 

chuẩn bị đến việc tổ chức các hoạt động. 
Từ đầu tháng 9, nhiều cơ sở đoàn, đội 
đã tích cực triển khai các hoạt động: tập 
nghi thức đội, văn nghệ; bố trí đoàn viên 
phụ trách tổ chức trò chơi dân gian như 
kéo co, nhảy bao, đẩy gậy... tạo không khí 
vui tươi, giao lưu, đoàn kết. Chị Nguyễn 
Thị Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã 
Nguyên Xá (Đông Hưng) cho biết: Từ cuối 
tháng 8, chúng tôi đã mở lớp tập huấn 
nghiệp vụ công tác đội cho các đồng chí 
phụ trách và các em chỉ huy chi đội. Từ 
ngày 7/9 các chi đội sinh hoạt trống và tập 
thể dục, ca múa. Trung thu năm nay, do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt 

động cắm trại được thực hiện tại các thôn 
gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
đồng diễn hát múa... Trên quy mô cấp xã 
thì tổ chức cho các em thi đấu cờ vua, thi 
kéo co, nhảy bao bố, thi văn nghệ giữa 
các chi đội. Để bảo đảm an toàn trong 
tình hình dịch Covid-19, Đoàn xã cũng 
đã tuyên truyền tới người dân cài đặt ứng 
dụng Bluezone, phun khử trùng tại khu 
vực cắm trại ở các thôn, chúng tôi cũng 
chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn đặt 
tại các điểm tổ chức tết Trung thu. Chị 
Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Chi đoàn thôn 
Bắc Lạng, xã Nguyên Xá cho biết: Trung 
thu năm nay không cắm trại tập trung 

tại xã nhưng cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên đều rất hăng hái nhận phân công 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để 
tổ chức chương trình trung thu. Đều là 
những việc năm nào cũng làm như chuẩn 
bị mâm ngũ quả, trang trí đèn ông sao, 
tập múa hát, làm báo tường, làm trại..., 
nhưng niềm vui và tấm lòng dành cho các 
em thì luôn tươi mới.

Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh (Tiền 
Hải) là một trong những cơ sở đoàn làm 
tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực để 
tổ chức tết Trung thu cho các em trong 
nhiều năm qua. Anh Tô Đình Khánh, Bí 
thư Đoàn xã cho biết: Đoàn Thanh niên xã 
đã chủ động tuyên truyền, vận động các 
đơn vị, xí nghiệp, các mạnh thường quân, 
con em xa quê và được ủng hộ nhiều. Như 
mọi năm, chúng tôi vận động quyên góp 
được hàng chục triệu đồng để tổ chức các 
hoạt động trong dịp tết Trung thu, trong 
đó, dành một phần để tặng quà cho các 
em nhỏ, đặc biệt là các em có hoàn cảnh 
khó khăn. Năm nay, chúng tôi đang vận 
động quyên góp với mong muốn mang lại 
trung thu ấm áp, đầy đủ, yêu thương cho 
các em. Anh Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư 
Đoàn xã Vân Trường cho biết: Tại xã Vân 
Trường đồng loạt nổi trống vào ngày 10/8, 
dựng trại ngày 15/8 âm lịch. Xã có khoảng 
70% là giáo dân nên các trò chơi và dựng 
trại vừa được thực hiện tại các giáo xứ và 
sân vận động UBND xã. 

Tại thành phố Thái Bình, các hoạt 
động chuẩn bị đón tết Trung thu cho thiếu 
nhi cũng đang được tích cực triển khai. 
Em Phạm Thị Hảo, tổ 6, phường Hoàng 
Diệu, thành phố Thái Bình cho biết: Mặc 
dù không được cắm trại, giao lưu với các 
bạn ở phường nhưng mỗi buổi tối chúng 
em vẫn luyện tập múa hát, cắt hoa trang 
trí cho trại. Chúng em được nghỉ 2 ngày để 
đón tết Trung thu nên rất vui. Em hy vọng 
trời không mưa để được vui chơi cùng các 
bạn. Anh Phạm Đình Chinh, Bí thư Chi 
đoàn 6, phường Hoàng Diệu, thành phố 
Thái Bình cho biết: Chúng tôi cố gắng đổi 
mới, sáng tạo nhằm tạo ra những sân chơi 
lý thú, hấp dẫn và thực sự bổ ích cho các 
em nhỏ trong dịp tết Trung thu nhưng 
vẫn bảo đảm an toàn, tiết kiệm, gìn giữ 
được nhiều nét văn hóa truyền thống.

Sau đợt dịch Covid-19 thì các hoạt 
động vui trung thu ở các cơ sở do đoàn 
thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể tổ 
chức sẽ mang lại không khí vui tươi, phấn 
khởi, động viên các em vào năm học mới 
có nhiều điều đáng nhớ.

XUÂN PHƯƠNG

Sẵn sàng tổ chức
tết Trung thu
Trung thu là ngày tết được các em thiếu niên, nhi đồng mong chờ nhất trong năm. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đang tập 

trung triển khai nhiều hoạt động để đem đến mùa trung thu an toàn, ấm áp, vui tươi và nhiều ý nghĩa cho thiếu nhi.

Múa rồng tại Quảng trường 14-10 (thành phố Thái Bình).

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, 
thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng 
tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như 
cộng tác viên: Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); 
Đặng Văn Cao (Hội Khuyến học tỉnh); 
Văn Thanh (thành phố Thái Bình); Cao 
Bá Khoát (Vũ Thư); Nguyễn Thanh (Kiến 
Xương); Thanh Điệp (Đài TTTH Hưng Hà); 
Nguyễn Anh Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu); 
Trương Anh Sáng (Kiên Giang); Nguyễn 
Minh Thuận (Bạc Liêu); Lê Thị Hồng Châu 
(Sóc Trăng); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền 
Giang); Bùi Văn Hiên (Hà Tĩnh); Trần 
Thương Tính (Kiên Giang); Huỳnh Thị 
Kim Cương (Kiên Giang); Trần Nguyên 
Hạnh, Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng)...

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cộng tác 
viên Trương Anh Sáng có bài thơ “Trọn 
niềm tin theo Đảng” với những câu thơ cổ 

vũ rạo rực lòng người: “Ý Đảng thuận lòng 
dân/thành công trong đổi mới/dân giàu thì 
nước mạnh/ sánh vai cùng năm châu...”. 
Cộng tác viên Nguyễn Thanh có bài: “Nhớ về 
một nhiệm kỳ đại hội”. Tác giả kể về những 
kỷ niệm  trong những năm tháng tham gia 
cấp ủy tỉnh, làm quản lý ngành Văn hóa 
Thông tin của bản thân với nhiều kỷ niệm 
đáng nhớ... Về lĩnh vực phát triển kinh tế, 
tác giả Cao Bá Khoát có bài “Hội Sinh vật 
cảnh xã Song An giúp nhau làm giàu, làm 
đẹp quê hương”. Theo bài viết, Hội Sinh vật 
cảnh xã Song An, huyện Vũ Thư có 7 chi 
hội, 30 hội viên. Những năm qua, Hội duy 
trì sinh hoạt hiệu quả. Các hội viên giúp 
đỡ nhau về vốn, giống, cùng nhau trao đổi 
kinh nghiệm, cách chăm sóc cắt tỉa cây, cho 
ra đời nhiều cây cảnh có giá trị kinh tế cao, 
góp phần nâng cao thu nhập và đời sống 
cho hội viên... Đồng thời thực hiện tốt các 
hoạt động thăm hỏi, động viên chia sẻ niềm 
vui nỗi buồn trong cuộc sống. Trân trọng!

Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cộng tác 
viên Thanh Điệp đưa tin: Ban CHQS huyện 
Hưng Hà bàn giao quân nhân dự bị đi 
huấn luyện tại Trung đoàn BB103, Sư đoàn 
BB327, Quân khu 3 theo biên bản hiệp đồng 
về việc huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng 
động viên quân nhân dự bị năm 2020. 219 
đồng chí quân nhân dự bị của 35 xã, thị 
trấn huyện Hưng Hà đi huấn luyện trong 
thời gian 15 ngày. Đây là dịp quân nhân dự 
bị được bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính 
trị, trình độ, kỷ luật, chiến thuật và phương 
pháp tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán 
bộ lực lượng dự bị động viên, làm cơ sở để 
vận dụng trong công tác huấn luyện lực 
lượng dự bị động viên nói riêng, thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 
nói chung. Cộng tác viên Văn Dũng đưa tin 
Đông Hưng triển khai công tác tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Theo tin, 
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ 
chức khám tuyển, kết quả đạt 105% so với 
chỉ tiêu trên giao, trong đó tỷ lệ công dân có 
trình độ cao đẳng, đại học chiếm 3,3%. Đợt 
tuyển chọn này có 50 thanh niên viết đơn 
tình nguyện; 30,5% được tham gia lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng trước khi nhập 
ngũ; mỗi thanh niên trước khi lên đường 
được nhận quà từ tỉnh tới xã trung bình 3,6 
triệu đồng/1 thanh niên... 

Hướng tới tết Trung thu 2020, cộng tác 
viên Lê Anh Phong, Phạm Minh Giang có 
chùm thơ: “Thu về”, “Trái trăng”, “Cánh 
diều trăng”; “Một vầng trăng soi hai đầu 
nỗi nhớ”, “Đèn kéo quân”, “Mùa trung thu 
Sài Gòn”, “Trung thu chú Cuội vi hành”, 
“Đồng dao mùa trung thu”, “Trung thu 
của mẹ”, “Lễ hội mặt trăng”...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, 
tản văn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, 
đang được biên tập, chọn đăng tải trên 
Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.
vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập 
Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt 
tình cộng tác của các bạn và mong các 
bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu 
ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn 
ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên 
lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị 
các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, 
có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề 
nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để 
đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi 
về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 
13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện 
tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC
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QUANG VIỆN

Một ngày đầu thu, đồng nghiệp ở 
Hà Nội điện cho tôi, anh “hớn 
hở” khoe vừa “phát hiện” cuốn 

truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du 
được in năm 1937. Điều đặc biệt của cuốn 
Kiều là khổ sách rất nhỏ, có chú thích bằng 
chữ quốc ngữ, mà “bản quyền” của Nông 
Sơn Nguyễn Can Mộng, người quê Thái 
Bình, nguyên là huấn đạo huyện Ý Yên 
(tỉnh Nam Định), nguyên “giáo sư” giảng 
dạy Hán văn ở trường trung học bảo hộ 
(còn có tên gọi là trường Bưởi, Hà Nội) dày 
công biên khảo. Cuốn sách quý này hiện 
đang “nằm” trong cửa hàng sách thuộc 
quận Cầu Giấy mà chủ cửa hàng nghe đâu 
cùng quê với Nông Sơn Nguyễn Can Mộng. 
Thấy cuốn sách khá độc, tôi điện nhờ anh 
bạn mua hộ, nhưng “gia chủ” kiên quyết 
không bán bởi theo lời “chủ nhân”, để có 
cuốn Kiều quý này anh phải đánh đổi bộ 
sách “đắt giá” cho chủ sở hữu cũ, mới có 
cuốn sách trong tay. Các nhà nghiên cứu 
văn hóa khẳng định, đây là cuốn Kiều khổ 
nhỏ, rất hiếm. Truyền ngôn, thời thuộc 
Pháp dân Hà thành gọi đây là bản “Kiều 
phu xe” bởi những người phu kéo xe 
tay ngày xưa thường dùng bản Kiều này 
“ngâm nga” lúc vắng khách do kích thước 
nhỏ, có thể bỏ túi mang theo bên người.

Trong chuyến điền dã mới đây về làng 
Hoàng Nông, xã Điệp Nông, huyện Hưng 
Hà nhóm nghiên cứu chúng tôi tìm về từ 
đường Nguyễn Đình Tốn (Bang Tốn) gặp 
gỡ các bậc cao niên trong dòng họ Nguyễn 
để tìm hiểu thêm về Nông Sơn Nguyễn 
Can Mộng. Nhưng, đáng tiếc là các bậc 
đại lão biết chút ít về Nguyễn Can Mộng 
đã vãng theo tiên tổ nên không còn mấy 
thông tin về Bảng Mộng. Vả lại, Bảng Mộng 
chạy loạn khỏi quê nhà từ lúc 5 tuổi nên 
hầu như không còn dấu tích ở làng. Theo 
các tài liệu khảo cứu, Nông Sơn Nguyễn 
Can Mộng (1880 - 1954) là anh con bác 

ruột chí sĩ, nghệ sĩ, liệt sĩ Nguyễn Thúc 
Khiêm (Tú Khiêm 1870 - 1943). Thân phụ 
Nguyễn Can Mộng là cụ Nguyễn Tề (Bang 
Tề) từng làm Bang biện phủ Thường Tín, 
trấn Sơn Tây (Hà Nội nay), mặc dù khoác 
áo quan nhưng Bang Tề thường hay giúp 
đỡ dân nghèo, đả phá chế độ thực dân nên 
người dân gọi ông bằng cái tên thân mật 
“Đề Thường”. Còn thân phụ Tú Khiêm 
là Nguyễn Đình Tốn (thường gọi là Bang 
Tốn, chú ruột Bảng Mộng) là quan lại triều 
Nguyễn giỏi cả văn lẫn võ, năm Tự Đức 
thứ 10 (1856) ông tự nguyện đầu quân giữ 
chức võ quan nhỏ ở quân thứ Bình Định 
rồi sang Phú Yên, do lập công lớn được 
triều đình thăng chức Bang biện ở kinh 
thành Huế nên gọi là Bang Tốn. 

Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta 
áp đặt chế độ nửa thực dân, nửa phong 
kiến, triều đình nhà Nguyễn nhu nhược 
để thực dân Pháp thả sức đàn áp, bóc lột 
dân nghèo. Làm quan triều Nguyễn nhưng 
Bang Tốn không chịu cúi đầu làm tay sai 
cho thực dân Pháp, ông rũ bỏ mũ áo từ 
quan về quê gây dựng phong trào chống 
thực dân Pháp. Nghĩa quân Bang Tốn hoạt 
động rộng khắp gây cho thực dân Pháp 
rất nhiều tổn thất. Năm 1884, Đề Thường 
cùng em ruột là Bang Tốn dấy binh khởi 
nghĩa chống thực dân Pháp, sự bất thành, 
hai anh em bị thực dân Pháp bắt, Đề 
Thường bị xử bắn tại Hải Dương năm 1885 
lúc đó con trai ông là Nguyễn Can Mộng 
mới 5 tuổi. Vợ ông đã dắt con chạy loạn 
suốt 15 năm, lưu lạc khắp nơi. Đến năm 
20 tuổi, nhờ sự chở che, giúp đỡ của nhiều 
người, bà và con trai Nguyễn Can Mộng 
mới thoát khỏi hiểm nguy, Nguyễn Can 
Mộng được đi học. Điều đáng chú ý là, 
chỉ 12 năm “dùi mài kinh sử”, năm 1912 
Nguyễn Can Mộng thi đỗ cử nhân và đến 
năm 1916 ông đỗ Phó bảng, do vậy dân 
gian gọi ông là Bảng Mộng. Người em họ 

Nguyễn Thúc Khiêm (con trai Bang Tốn) 
sáng tác các vở chèo truyền bá tư tưởng 
kháng thực dân Pháp, bị thực dân Pháp 
quy vào tội “chống nhà nước bảo hộ” và bị 
bắt giam ở nhà tù Sơn La. Có một số sử gia 
cho rằng người anh họ Nguyễn Can Mộng 
làm “giáo sư” giảng dạy ở trường Bưởi 
được coi là thân Pháp nên từ đó hai anh 
em Nguyễn Can Mộng và Tú Khiêm “từ 
mặt” nhau. Nhưng thực tế, Nguyễn Can 
Mộng mặc dù làm việc trong phủ Thống sứ 
Bắc kỳ, sau chuyển sang dạy học ở trường 
Bưởi nhưng trong tư tưởng vẫn hướng về 
chủ nghĩa dân tộc và là người có công lao 
truyền bá chữ quốc ngữ, đặc biệt chú thích 
bản dịch truyện Kiều. 

Yêu thích, sưu tầm truyện Kiều, “lẩy” 
Kiều thì đã có nhiều người từng làm, 
nhưng bỏ công để chú thích truyện Kiều 
bằng chữ quốc ngữ cho dễ đọc, dễ hiểu để 
thêm yêu truyện Kiều và rồi lại bỏ tiền túi 
cho in khổ nhỏ bán rẻ hoặc “biếu không” 
cho người nghèo thuộc tầng lớp “thị dân” 
yếu thế trong xã hội thuộc Pháp thì có lẽ 
chỉ  gặp ở Nông Sơn Nguyễn Can Mộng. 
Theo các nguồn khảo luận, cao trào Xô 
Viết - Nghệ Tĩnh và “Tiếng trống năm 
30” của nông dân Tiền Hải đã khiến thực 
dân Pháp thực hiện chính sách khủng bố 
trắng, đàn áp dã man phong trào cách 
mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chúng 
tăng cường bắt bớ những người có tư 
tưởng chống đối cái gọi là “chính phủ bảo 
hộ”, Nguyễn Thúc Khiêm bị bắt giam vì 
tội viết nhiều vở chèo tuyên truyền chống 
thực dân Pháp. Sau đó, thực dân Pháp 
cấm ông sáng tác chèo, buộc ông phải rời 
khỏi Hà Nội về quê và chịu sự quản thúc 
của chính quyền thực dân vì: “Lão trùm 
chèo Lý Nghị (tức Nguyễn Đình Nghị), lão 
soạn giả Nguyễn Thúc Khiêm nghe cộng 
sản xúi giục viết những vở chèo hô hào 
chống chính phủ bảo hộ”. Về lại quê nhà, 

bị quản thúc ngặt nghèo nhưng Nguyễn 
Thúc Khiêm vẫn lấy những làn điệu chèo 
đã ngấm vào huyết quản của người dân 
Thái Bình làm vũ khí, tiếp tục sáng tác 
những vở chèo với nội dung đả kích bọn 
việt gian tay sai, bán nước và hô hào chống 
thực dân Pháp xâm lược, ông lại bị bắt lần 
thứ hai. Lần này, thực dân Pháp khép ông 
vào tội “chống chính phủ bảo hộ”, kết án 
tù chung thân, đưa ông lên giam ở nhà tù 
Hỏa Lò (Hà Nội) rồi đày lên nhà tù Sơn La. 
Đau đáu vì người em bị giam cầm khi tuổi 
đã cao, sức đã yếu, Nguyễn Can Mộng có 
“lợi dụng” chút danh vị báo chí phủ Thống 
sứ Bắc kỳ xin cho em được tha sớm, nào 
ngờ lại gặp tai họa. Trong bản phúc đáp, 
chúa ngục Sơn La viết: “Gọi phạm nhân 
Nguyễn Thúc Khiêm lên bắt viết cam đoan 
rằng: được ân xá về bản quán sinh sống xin 
cải tà phục thiện, không lập bè đảng hội 
kín chống chính phủ bảo hộ. Y (Nguyễn 
Thúc Khiêm) không viết, đã bẻ bút, xé 
giấy quẳng xuống mặt bàn rồi đứng bật 
dậy, bước giật lùi đập mạnh gáy vào thành 
tường đá ở phía sau tự chết”. 

Giới nghiên cứu cho rằng, sự bất đồng 
“quan điểm” giữa hai anh em Nguyễn Can 
Mộng và Nguyễn Thúc Khiêm “nằm” ở 
chỗ tư tưởng yêu nước của hai người được 
thể hiện ở hai vị trí, hai cấp độ khác nhau 
nên không vì thế mà chỉ ca ngợi chí khí 
Nguyễn Thúc Khiêm có tư tưởng chống 
thực dân Pháp còn Nguyễn Can Mộng tuy 
có thời gian làm việc trong bộ máy hành 
chính của chính quyền thực dân Pháp mà 
quy chụp ông là tri thức “nịnh tây” được.

BẢNG MỘNG HOÀNG NÔNG
Thi đỗ phó bảng và ra làm quan trong triều đình phong kiến thuộc Pháp, Nguyễn Can Mộng hiệu là Nông Sơn, quê làng Hoàng Nông, tổng 

Canh Nông, huyện Diên Hà (nay là làng Hoàng Nông, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà) được bổ nhiệm chức Huấn đạo huyện Ý Yên (tỉnh Nam 
Định) nhưng chỉ làm quan một thời gian, ông “chán ngán” chế độ “nửa thực dân, nửa phong kiến” lại sẵn có học thức nên ông từ quan, xin 
làm giảng dạy ở trường Bưởi với mong muốn truyền bá tư tưởng yêu nước, thương nòi cho lớp thanh niên.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức, 
nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Thúc 
Khiêm sớm tiếp 
thu được truyền 
thống hiếu học, 
yêu nước gia đình 
đã tiên phong 
tham gia phong 
trào “chấn hưng 
dân trí” ở Hà Nội, 
sáng tác thơ văn và 

đặc biệt ông hát chèo rất hay và là tác giả 
của nhiều vở chèo chấn hưng nền nghệ 
thuật dân tộc và tuyên truyền chủ nghĩa 
yêu nước.

Ông Vũ Mạnh Quang, nguyên Giám đốc Thư viện 
Khoa học tổng hợp tỉnh

Rũ áo từ quan 
để làm nghề dạy 
học đó là thể hiện 
chí khí của Nguyễn 
Can Mộng, hơn 
nữa với bản truyện 
Kiều siêu nhỏ chú 
thích bằng chữ 
quốc ngữ càng 
khẳng định ông là 

người Thái Bình nghiên cứu truyện Kiều 
đầu thế kỷ XX.

Ông Vũ Đức Thơm, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Sưu tầm tài 

liệu, hiện vật liên 
quan đến cuộc đời 
và sự nghiệp của 
Bảng Mộng nhằm 
mục đích phục vụ 
công tác nghiên 
cứu lịch sử giới 
tri thức Thái Bình 
chống thực dân 
Pháp là rất cần 
thiết.

Đình làng Hoàng Nông, xã Điệp Nông (Hưng Hà), nơi được cho là ngày bé thơ Bảng Mộng thường được mẹ cho ra đình chơi.
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BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG
Trắng như cô giấu đâu cũng tìm ra. 

Nãy giờ đứng với cô tôi cứ khiếp vạ 
lây. Máy bay trinh sát nó phát hiện 

con gái đẹp nhanh hơn phát hiện bộ đội 
đấy. Anh Tuyền nhỉ!... Hì... hì...  

Tuyền cũng thấy đoạn này đánh được. 
Anh dự tính cả một phương án trong đầu. 
Đêm nay các xã phối hợp phá mấy đoạn 
trên con đường này. Như mọi khi vẫn phá. 
Riêng đoạn này phá xong sẽ đặt mìn. Mai 
nhất định giặc bắt phu đắp lại, trùm thêm 
đất ngụy trang cho mìn tha hồ kín. Còn 
ông bạn đen thui, nhỏ quắt này - Tuyền 
nhìn Tẩm - sẽ nằm dưới bờ ngòi kia, nhìn 
ra đây, chờ đại bác lăn tới chỗ đặt mìn là 
bấm nút điện... Việc khó nhất là làm cái 
hầm bí mật ở cánh đồng trống trải, gần 
đường, đánh xong vẫn không bị lộ... 

Đêm hôm ấy, Tuyền gặp Duyệt. Duyệt 
đưa dân công lên phá đường. Trong đêm 
tối, Tuyền nhận ra cái dáng đi duệnh 
doạng chữ bát của Duyệt. Thế mà xa 
nhau đã hơn một tháng. Tuyền đi, Duyệt 
thay Tuyền. Tiệm làm xã đội trưởng thay 
Duyệt, Quất thay Tiệm làm bí thư chi 
đoàn. The thay Dâu...

- Mới xa một tháng đã thấy nhớ các 
ông! - Tuyền nói. 

- Cánh mình thì lo túi bụi. Anh nào 
cũng lạ việc... Huyện lại trưng dụng 
Chuyển đi ba tháng đột xuất, phục vụ 
chiến trường. Búi quá, một lúc vắng ba 
tay chủ lực. Có việc mình cuống lên. 

- Đợt tuyển quân vừa rồi thế nào? 
- Vượt chút ít... À này, cụ Nghệ mất rồi! 

Thế mới đen chứ! Đại bác nó hại cụ. 
Tuyền sững người, cúi đầu hồi lâu 

không nói. Duyệt nắm chặt bàn tay Tuyền 
rồi chạy theo dân công lên mặt đường. 

Tuyền theo Tẩm đi lẫn vào đám đông, 
sang bên kia đường đào hầm bí mật. Một 
tổ ba chiến sĩ, mang hai cái hũ sành chứa 
đầy bộc phá và một cuộn dây điện, lên 
mặt đường... 

Đêm cuối tháng, thời tiết thay đổi... 
Những lớp mây dày, nặng trịch như bè 
gỗ neo khắp bầu trời. Những bụi cây gần 
xa chung một màu đen sẫm như mặt đất. 
Người nhìn nhau cũng chỉ thấy đen thui... 
Các đồn ven đường im lìm như những cái 
mả “ông Đống”. 

Quá nửa đêm, dân công làm xong 
nhiệm vụ. Tổ đặt mìn nối dây điện ngầm 
từ đường đến hầm bí mật. 

Tuyền giục Tẩm chui thử vào hầm. 
Tẩm nằm nghiêng lách mình như cá rô 
lách cạn. Anh soi pin kiểm soát dây điện, 
bình điện, làm thử những động tác cần 
thiết, rồi nói vọng ra: 

- Đạt yêu cầu trăm phần trăm, có lẻ 
một ít. 

- Khỏi chật quá không? 
- Anh vào thì chật. Tôi thì rộng quá! 
- Còn khẩu Tuyn. Lương khô. Nước. 

Cái thuổng nữa! 
- Anh đưa cả cho tôi. Cũng vừa thôi! 
Hầm đào nông tránh nước. Tẩm 

không ngồi được. Chỉ nằm ngửa hoặc 
nghiêng. Tẩm đỡ những thứ Tuyền trao 
cho, đặt gọn ghẽ trong hầm: 

- Anh hóa trang đi! Trong này “chu” rồi! 
Tuyền kiểm tra kỹ lưỡng quanh hầm, 

xóa mọi dấu vết đáng ngờ.
Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay 

Tuyền chỉ hai giờ rưỡi. Còn sớm. Tuyền 
lướt nhanh qua mấy bờ ruộng gần đường, 
rồi đi chầm chậm. Trời đỡ mịt. Đã có chút 
gió thoảng trên cánh đồng rộng. Những 
bè mây nặng trĩu hơi nhúc nhích. Vòm 
trời đôi ba chỗ rạn ra, lờ mờ vài đốm sao 
xa tít... Tuyền chợt nhớ Duyệt, lúc tối gặp 
nhau ở quãng này. Bây giờ chắc Duyệt sắp 
về tới nhà... Một lúc vắng ba cán bộ, nhiều 
việc đặt lên vai Duyệt. Nặng gánh đấy... 
Đã mất Dâu lại mất cụ Nghệ. Ác quá... 
Bước đi chầm chậm, Tuyền nghe rõ tiếng 
vỗ nhè nhẹ của bao súng ngắn và quả lựu 
đạn bên hông... Quả lựu đạn của Dâu để 
lại trước khi hy sinh. Hôm vào bộ đội, 
Tuyền toan trao nó cho The. Nhưng lại 
thôi. Tuyền không nỡ rời nó. Bộ đội chả 
thiếu lựu đạn nhưng Tuyền vẫn muốn 
mang nó bên mình. Nó như một lời căn 
dặn của Dâu đối với Tuyền... Cái đêm Dâu 
hy sinh cũng tối như thế này. Tuyền và 
Tiệm về đào hầm, khiêng Dâu đi. Giữa lúc 
giặc đóng trong làng bắn moóc vu vơ cầm 

canh... Bà Sen lấy khăn trên đầu mình xắp 
nước, vừa lau mặt cho Dâu vừa khóc... Ôi 
cái gương mặt trái xoan vẫn còn đầy đặn. 
Lần đầu tiên Tuyền đặt cả một bàn tay 
lên trán Dâu, vuốt nhẹ sang hai bên cho 
những sợi tóc khỏi lòa xòa trên mặt, như 
khi Dâu còn sống vẫn tự làm. Cái động tác 
quen thuộc ấy của Dâu chính là để tránh 
người con trai nhìn mình, một sự gìn giữ 
ý tứ hơi quá mức nhưng thật đáng yêu!... 
Cái trán nhỏ nhắn ấy đã có lần Tuyền toan 
đặt mấy đầu ngón tay vào, khi Dâu ốm 
phải xông nước tía tô. Nhưng thấy Tuyền 
se sẽ xòe mấy ngón tay, Dâu đã hiểu, Dâu 
đặt ngang cánh tay lên trán, mỉm cười 
nhìn Tuyền. Đôi môi khô se, nhợt nhạt 
nhưng vẫn tươi tắn, có duyên... Dâu gìn 
giữ từ những cái rất nhỏ trong quan hệ 
giữa mình và đồng chí khác, ngay cả với 
người mà mình có ý yêu thương. Nhưng 
cuối cùng, Dâu không tiếc cả thân mình 
để cứu những đồng chí khác... 

Tuyền quay mặt về hướng bắc. Làng 
Nguyễn phía ấy. Dâu yên nghỉ ở chân gò 
Chùa Thầy. Cụ Nghệ thân ra chọn nơi 
yên nghỉ cho Dâu giữa đêm khuya khoắt, 
giữa khi đạn moóc của giặc cầm canh. 
Đất ấy xưa kia chỉ những người có quyền 
thế trong làng chôn táng cha mẹ họ... 
Nhân dân đền đáp cho Dâu như thế. Còn 
Tuyền... Tuyền sờ quả lựu đạn ở lưng. Nó 
lạnh. Lạnh như cái trán nhỏ nhắn của 
Dâu đêm ấy. Nhưng nó sẽ nổ tung, nóng 
bỏng khi Tuyền gặp giặc... 

Tiếng gà gáy sớm ở khu làng trước mặt. 
Tuyền ngẩng lên. Gió vuốt mặt làm Tuyền 
thêm tỉnh. Ngừng chân, Tuyền ngoảnh 
lại nhìn đường 10. Nó như một nét gạch 

thẳng mờ mờ chạy dài dọc cái nền đen 
của đồng lúa... Gần bốn giờ sáng... Chỉ vài 
ba giờ nữa, giặc sẽ dò mìn và bắt phu đắp 
lại đường... Những khẩu đại bác của giặc 
còn phải nằm chờ đấy... 

*
*     *

Mười chiếc Đa-cô-ta ù... ù... ì... ì... bay 
theo hình vòng cung, từ phía Hải Phòng 
qua Thái Bình lên Tây Bắc. Chúng bay 
cao, luồn rúc vào mây, hối hả, vội vã... Có 
ngày hai, ba chuyến. Lúc đầu thấy chúng 
bay qua, người làng Nguyễn chạy ra hào 
hố. Sau chỉ đứng xem rồi bàn tán cho 
sướng miệng. Quất tỏ ra thạo tình hình: 

- Chúng nó bị ta vây ở Điện Biên. Chặt 
như đóng gông, anh Duyệt nhởi! Không 
biết cái đồn Điện Biên to bằng mấy cái 
đồn Nguyễn kia? 

Duyệt ngồi trên lưng một cái rễ đa nhô 
khỏi mặt đất, tay lăm lăm ống điếu cày 
như vị tướng cầm ống nhòm, giải thích 
cho Quất: 

- Gọi gói gọn là Điện Biên, chứ nó có 
hàng chục cứ điểm. Mỗi cứ điểm to bằng 
ba cái đồn Nguyễn kia. Có tướng Tây chỉ 
huy cẩn thận. Đến đầu tháng tư vừa qua, 
ta đã chiếm đứt một phần ba. Cái cứ điểm 
Him Lam ở trên đồi cao, khó đánh nhất, 
ta vẫn đánh băng đi... Ôi chà, máy bay ở 
đấy như nhặng. Đủ thứ: cổ ngỗng, “cô-
ta”, bà già, phóng pháo... Bom nổ rung 
núi. Vẫn không làm cóc gì được ta. Hôm 
nay chắc ta đã chiếm quá nửa. 

- Những đứa này chắc là lên đấy tiếp 
tế? - Một ông cụ hỏi Duyệt. 

- Tiếp tế, ném bom. Hạng này nó làm 
hai việc, cụ ạ!

Quất nhìn tốp máy bay cho đến khuất 
mới quay lại, nhắm nhắm mắt vài cái rồi 
kêu: 

- Ối giời ơi, chói!.. 
Duyệt ngậm khói thuốc, nhìn Quất gật 

gật. 
Quất bước lại cúi khom lưng, hai tay 

chống đầu gối, nhìn Duyệt chờ đợi. 
- Cô tìm anh Tiệm với The, chiều nay 

ta họp. Có việc mới. 
- Phướn khởi không anh? 
- Phướn!... Này! Cô biết hai khẩu đại 

bác đổ kềnh ở Mắt Rắn ai đánh không? 
Đơn vị anh Tuyền đấy. Dân công xã mình 
có dính phần... ừ, cái đêm phá đường 
hóa trang mìn, tôi gặp Tuyền... Cậu giật 
mìn nằm liền ba ngày ở vệ ngòi, giữa 
đồng không mông quạnh. Chờ giặc sửa 
lại đường, kéo đại bác ra, mới gí điện nổ 
mìn... Đánh thế chắc ăn lắm!

Ảnh minh họa
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TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG MINH SƠN                                                    PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: VŨ NGUYÊN BÌNH 
CHẾ BẢN TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

THÔNG BÁO RƠI GIẤY TỜ
Tên tôi là: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 456, đường 3/2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy
Trong thời gian từ ngày 1/9/2020 đến ngày 15/9/2020 tôi có làm rơi phiếu 

kiểm tra chất lượng xuất xưởng do cơ sở sản xuất Công ty Cổ phần Hyosung 
Việt Nam phát hành.

Sản phẩm: Xe gắn máy hai bánh
Nhãn hiệu: Hyosung
Số khung: RP0CCBGUMLD 001131
Số máy: VZS139FMB-38-001131
Vậy ai nhặt được xin liên hệ cho tôi theo số điện thoại: 0987.656.676
Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình trân trọng thông báo về việc thay đổi địa 
điểm phòng giao dịch số 2 như sau:

Địa chỉ cũ: Số nhà 622, phố Lý Bôn, tổ 44, phường Kỳ Bá, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình.

Từ ngày 28/9/2020 sẽ đổi sang địa chỉ giao dịch mới tại: Lô số 7, phố Lê 
Quý Đôn, tổ 10, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Vậy Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình trân trọng thông báo tới các sở, 
ban, ngành, đơn vị, địa phương và các quý khách hàng biết để tiện liên hệ 
trong công việc và giao dịch.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 
0227.3838606 - 0227.3834128.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH

Đã gieo trồng 7.375ha cây màu vụ đông
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 25/9, toàn tỉnh 

đã gieo trồng được 7.375ha cây màu vụ đông ưa ấm, trong đó tập trung ở các huyện: 
Hưng Hà (3.000ha), Quỳnh Phụ (1.050ha), Vũ Thư (1.000ha), Đông Hưng (850ha).

Vụ đông năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 36.900ha trở lên, trong đó nhóm 
cây ưa ấm (ngô, khoai lang, đậu tương, rau ưa ấm) chiếm 40% diện tích. Ngành Nông 
nghiệp khuyến cáo các địa phương kết thúc gieo trồng cây màu vụ đông ưa ấm trước 
ngày 10/10; trồng rải vụ đối với nhóm rau để bảo đảm nguồn cung, hạn chế tình trạng 
dư thừa hoặc thiếu rau. 

Thái Bình chủ động, quyết liệt 
phòng, chống dịch Covid-19 Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:

0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt 
Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 26/9, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế 
giới đã ghi nhận hơn 32,8 triệu người nhiễm và hơn 994.200 người tử vong do 
Covid-19. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch với 
hơn 7,2 triệu người nhiễm và 208.400 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 26/9, cả nước không ghi nhận thêm bệnh 
nhân nhiễm Covid-19 mới. Đến nay, đã tròn 24 ngày Việt Nam không có bệnh 
nhân nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Trong tổng số 1.069 bệnh nhân 
nhiễm Covid-19, có 999 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 35 bệnh nhân đang 
cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Tổng số người đang 
cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là khoảng 18.000 người. 

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 26/9, tại Thái Bình còn 2 trường hợp nghi nhiễm 
Covid-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện 
Phổi Thái Bình đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 
tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo 
dõi sức khỏe 36 chuyên gia nước ngoài. 

Theo thống kê của ngành Y tế, tính đến ngày 26/9, số người đi du lịch, công 
tác, thăm thân từ các vùng có dịch về trên địa bàn tỉnh đã rà soát được 4.662 
người, trong đó còn 44 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang 
cách ly, theo dõi sức khỏe. 

Tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 26/9 vẫn là 8.363 
mẫu. HOÀNG LANH

Tính đến ngày 25/9, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được 1.300ha lúa mùa, dự 
kiến có khoảng 24.000ha lúa mùa cho thu hoạch trước ngày 5/10. Đây là điều kiện 
thuận lợi để các địa phương phát triển, mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa ấm. Để 
đạt và vượt mục tiêu về diện tích đề ra, cùng với việc xây dựng phương án sản xuất vụ 
đông cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng địa phương; các địa phương trong tỉnh đã và đang 
chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thực hiện nhiều giải pháp để gieo trồng cây màu vụ 
đông đúng thời vụ. Bên cạnh đó, các HTX DVNN đã liên hệ với các doanh nghiệp uy 
tín chuyên sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng để mua những loại giống chất 
lượng về cung ứng kịp thời cho bà con nông dân. NGÂN HUYỀN

Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc cây màu vụ đông.


