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Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

cán bộ y tế vẫn luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích 
để người dân hiểu. 

Với cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, có 
những cán bộ y tế con mới vài tháng tuổi vẫn xung 
phong lên tuyến đầu phòng, chống dịch. Dù là ban 
ngày hay đêm muộn, bất kể thời điểm nào khi có 
lệnh gọi, họ lại lên đường bởi đó là nhiệm vụ không 
thể trì hoãn, nhanh phút nào tốt phút ấy. Bác sĩ 
Phạm Thị Mận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
chia sẻ: Việc lấy mẫu phải đối mặt với nguy cơ lây 
nhiễm cao bởi phản ứng của người được lấy mẫu 
thường là ho, hắt hơi. Có cụ bà hơn 80 tuổi, bị tai 
biến, việc lấy mẫu gặp khó khăn, mất nhiều thời 
gian. Nhiều lần vừa lấy mẫu về, tắm gội xong tóc 
chưa kịp khô lại được huy động lên đường. 

Đối diện với khó khăn, vất vả nhưng lời cảm 
ơn của người từ vùng dịch về hay người bệnh được 
điều trị khỏi khiến các bác sĩ, nhân viên y tế quên 
hết mệt mỏi để hôm sau họ lại tiếp tục những công 
việc lặng thầm nơi tuyến đầu. 

Niềm vui từ những câu chuyện đặc biệt 
Trong trận chiến chống dịch Covid-19 không 

chỉ có khó khăn, vất vả mà cũng có những câu 
chuyện vui, đầy cảm xúc về tình người. Lật giở từng 
trang trong cuốn sổ lưu bút, Trung tá, Chủ nhiệm 
chính trị Trung đoàn 568 Bùi Nam Thái không giấu 
được niềm vui. Anh chia sẻ: 35 cuốn lưu bút, hàng 
nghìn dòng tâm sự, lời cảm ơn cũng khiến những 
người phục vụ công tác cách ly chúng tôi thêm 
ấm lòng. Những dòng tâm sự ấy là tình cảm, lòng 
biết ơn với Đảng, Chính phủ, các cấp, ngành, địa 
phương đã quan tâm, bao bọc, sẵn sàng dang rộng 
cánh tay đón những người con xa quê hương trở về 
trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Trong những dòng 
thư cảm ơn ấy có cả những dòng của các em bé 
mới biết viết chữ bày tỏ tình cảm khi được chăm 
sóc, phục vụ tận tình trong những ngày cách ly. Mỗi 
người một cách thể hiện, có người làm tranh, có 
người thổi sáo tặng, có người còn vận động quyên 
góp ủng hộ tiền khi thấy cơ sở vật chất phục vụ 

cách ly còn khó khăn... Dù chỉ là những hành động 
nhỏ nhưng ý nghĩa lại vô cùng lớn, là động lực để 
những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến vượt 
qua khó khăn trong những ngày chống dịch.  

Tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái, các 
cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế vẫn luôn tiếp đón, 
phục vụ đồng bào sao cho trọn vẹn nhất. Thương 
những đứa trẻ không quen nằm giường phản quấy 
khóc cả đêm, nhân viên y tế đã nhường chăn làm 
đệm cho trẻ. Thương phụ nữ có thai ở phòng chật 
chội, nhiều chiến sĩ đã dồn phòng nhường chỗ ở. 
Chia sẻ khó khăn với 2 mẹ con từ Đức về không có 
tiền ăn, tiền xét nghiệm, cán bộ Trung đoàn 568 
và cán bộ, nhân viên y tế đã đóng góp kinh phí, 
kêu gọi những người cách ly chung tay giúp đỡ... 
Còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện nhân văn 
trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 khó có thể 
kể hết được. 

Xuân đã về trên khắp đường làng, ngõ phố, 
cũng như nhiều người dân trên dải đất hình chữ S, 
ai cũng mong được đoàn tụ với người thân, gia đình 
và những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế cũng vậy. 
Mong ước của họ là nhìn thấy người được cách ly 
về với gia đình, người bệnh được điều trị khỏi và 
hơn hết là dịch sẽ sớm được đẩy lùi để cuộc sống 
sớm trở lại bình thường như trước, mọi nhà, mọi 
người được đón một năm mới an lành. 

Những vần thơ cảm ơn đầy cảm xúc của người cách 

ly dành tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế phục vụ tại 

khu cách ly tập trung của tỉnh.



44

Ngày tết

Chăm sóc bằng tất cả ân tình và trách nhiệm 
Những ngày giáp tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021, chúng tôi đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng 
và Điều dưỡng người có công (cơ sở 2), xã Minh 
Quang, huyện Vũ Thư. Cũng như mọi năm, tết năm 
nay trong số 23 thương bệnh binh đang được chăm 
sóc tại Trung tâm, hầu hết các bác về quê đón tết 
với gia đình, chỉ còn khoảng 3 - 4 bác đón tết tại 
Trung tâm. Nhưng không vì thế mà thiếu đi không 
khí của ngày tết. Cán bộ, nhân viên ở Trung tâm vẫn 
chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ bánh chưng, cành đào, 
cây quất... để các bác đón tết đúng theo phong tục 
cổ truyền. Để các bác có một cái tết đầm ấm, sum 
vầy bên gia đình, người thân, vấn đề chăm lo sức 
khỏe trong những ngày tết được đội ngũ y tế ở đây 
đặc biệt quan tâm. Trước tết gần 1 tuần, với những 
bác không ăn tết tại Trung tâm, cán bộ y tế thường 
sắp xếp lịch, bố trí thời gian về các gia đình khám 
sức khỏe, nắm bắt tâm lý, tư tưởng, dặn dò và phát 
thuốc cho các bác. Điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng, 
Trưởng khoa Nuôi dưỡng người có công chia sẻ: Đa 
số người có công ở Trung tâm tuổi đã cao, sức khỏe 
yếu, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, tình trạng bệnh 
tật phức tạp, đòi hỏi phải có chế độ chăm sóc đặc 
biệt. Do đó, bất kể ngày hay đêm, ngày lễ hay ngày 
tết, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn dành 
sự quan tâm, chăm sóc người có công bằng tất cả 
ân tình và trách nhiệm, giúp người có công vơi đi nỗi 
đau, vui sống tuổi già.

  12 năm gắn bó với Trung tâm, với điều dưỡng 
Nguyễn Văn Thắng, mỗi năm tết đến lại gắn với 
anh rất nhiều kỷ niệm. Theo lời kể của anh, thông 

thường vào dịp tết, thời tiết lạnh nên bệnh của các 
bác thường hay tái phát do di chứng của chiến tranh, 
chưa kể các bác đón tết tại gia đình nên việc ăn uống 
không kiểm soát được, vì vậy việc ốm đau, chuyển 
viện đã thành quen với cán bộ ở Trung tâm. Như 
trường hợp của bác Đinh Xuân Thiệp, thôn Quang 
Trung, xã Tây Đô (Hưng Hà). Bác Thiệp là thương 
binh 1/4, bị mất 2 chân, tỷ lệ thương tật 96%. Mùng 
3 tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, bác Thiệp có 
biểu hiện đau bụng kéo dài, huyết áp cao, khó thở, 
gia đình liên hệ với Trung tâm đưa bác lên bệnh viện 
cấp cứu kịp thời. “Sau khi nhận được thông tin từ gia 
đình, lãnh đạo và đội ngũ y tế của Trung tâm xuống 
kiểm tra sức khỏe và đưa ra các phương án điều trị 
cho bác. Qua thăm khám tại bệnh viện tuyến tỉnh, 
bác bị bệnh tim cần phải chuyển lên tuyến trung 
ương để phẫu thuật. Trong những ngày ở viện, cán 
bộ Trung tâm phối hợp gia đình cùng chăm lo sức 
khỏe cho bác từ tắm gội, vệ sinh, ăn uống... Với 
chúng tôi, mỗi thương binh, bệnh binh khỏe thì tết 
năm đó nhiệm vụ mới thực sự hoàn thành” - anh 
Thắng chia sẻ thêm.

Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm 
cho biết: Hầu hết cán bộ, nhân viên ở Trung tâm 
đang chăm sóc, nuôi dưỡng các bác thương bệnh 
binh từng tham gia chiến đấu hoặc con cháu của 
các bác nên họ hiểu được tâm lý, tính cách, sở thích, 
hoàn cảnh của từng người, do vậy việc chăm sóc 
cũng có nhiều thuận lợi. Cán bộ, nhân viên ở Trung 
tâm coi các bác như ông bà, bố mẹ, người thân của 
mình, mỗi dịp tết đến họ thường gác lại chuyện gia 
đình để chăm lo cho các bác được chu toàn nhất. 

Trắng đêm chăm sóc người bệnh
Khác với các bác thương bệnh binh tại Trung 

tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công ngày 
tết được gia đình, người thân đón về quây quần 
đón tết, với thương bệnh binh và con đẻ của người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/
Điôxin đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung 
tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người 
tâm thần, niềm vui với họ trong những ngày tết là 
sự động viên, chia sẻ, chăm sóc ân cần để vơi đi 
nỗi nhớ nhà. Bởi trong số 66 bệnh nhân là người có 
công điều trị tại Trung tâm, tết đến chỉ có khoảng 
1/3 trong số họ được người thân đón về, còn lại họ 
đón tết tại Trung tâm. Tuy số bệnh nhân ít hơn ngày 
thường nhưng việc chăm sóc với cán bộ, nhân viên 
ở Trung tâm cũng vất vả hơn. Chị Nguyễn Thị Tươi, 
Trưởng khoa Người có công tâm sự: Mặc dù việc 
nhận thức của các bác thương bệnh binh lúc nhớ, 
lúc quên nhưng trong tiềm thức, họ vẫn luôn khao 
khát được trở về với gia đình. Vì vậy, vào những thời 
điểm như giao thừa, tâm lý người bệnh không ổn 
định, họ suy nghĩ nhiều nên cũng hay tái phát bệnh 
vào thời điểm đó. Những lúc đó, cán bộ, nhân viên 
Trung tâm rất vất vả trong việc chăm sóc, điều trị. 
Từng trực tiếp chăm sóc cho người bệnh tái phát cơn 
vào đêm giao thừa cách đây 4 năm, với chị Tươi đó 
là kỷ niệm ăn sâu vào ký ức mỗi khi tết đến. Chị kể: 
Tết năm đó trời mưa phùn, đúng vào thời điểm giao 
thừa, một bệnh nhân là con đẻ của người bị nhiễm 
chất độc da cam/Điôxin ngoài 20 tuổi tái phát bệnh. 
Khi chúng tôi đến, em đã cởi hết quần áo, nằm co ro 
một góc và la hét trong thời tiết giá rét. Suốt đêm đó, 
tôi và cán bộ, nhân viên Trung tâm hỗ trợ nhau để 
điều trị, người tiêm thuốc, người đắp chăn ủ ấm cho 
em. Khi tâm lý em tạm thời ổn định, chúng tôi mới 
yên tâm về phòng, lúc đó trời cũng đã sáng. 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cùng với việc 
tiếp đón các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến thăm hỏi, 
tặng quà, động viên người có công, Trung tâm Chăm 
sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần luôn 
duy trì các hoạt động chăm lo tết cho người có công, 
từ việc tổ chức gói bánh chưng, chăm lo các bữa ăn 
trong ngày tết, mua cây cảnh, trang trí đèn nháy tại 
các khoa phòng, tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ và đón giao thừa với mong muốn chăm 
lo đầy đủ hơn, cùng người có công đón tết vui vẻ, 
đầm ấm.

Một mùa xuân nữa lại về, những tình cảm, sự 
chăm sóc ân tình, trách nhiệm của cán bộ, nhân 
viên tại các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc và điều 
dưỡng người có công luôn thể hiện truyền thống 
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây cũng 
chính là nguồn động viên để người có công có thêm 
niềm vui trong cuộc sống. 

chăm sóc người có công
kể chuyện

nguyễn cường

Tết là dịp mọi người sum họp bên gia đình. Với cán bộ, nhân viên y tế các trung tâm nuôi dưỡng, 
điều dưỡng và chăm sóc người có công, tết với họ là dịp để sẻ chia, quan tâm, chăm sóc tốt hơn 
người có công. Được nghe họ tâm sự về công việc, chúng tôi càng hiểu hơn ân tình và trách nhiệm 
cao cả họ dành cho những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng, Trung tâm Nuôi dưỡng 
và Điều dưỡng người có công kiểm tra sức khỏe cho thương 
binh hạng 1/4 Nguyễn Xuân Thái trước khi ông về quê ăn tết 
cùng gia đình.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà tết cho người có công đang được chăm sóc, điều trị 
tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.
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Bảo đảm mọi NLĐ đều có thưởng tết
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có lẽ là cái 

tết mà ban lãnh đạo Công ty TNHH May Texhong 
Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh) phải 
nỗ lực nhiều hơn trong việc chăm lo tết cho gần 
3.900 công nhân. Bởi năm 2020, dịch Covid-19 
đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN 
gặp rất nhiều khó khăn: Từ tháng 1 đến khoảng 
tháng 9/2020 hàng hóa không xuất khẩu được, 
lượng hàng tồn kho nhiều, Công ty buộc phải cho 
700 công nhân nghỉ việc để giảm quỹ lương, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh chỉ duy trì công suất 
khoảng 50%. Sau thời gian chịu ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, thời gian qua, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh đã có sự phục hồi trở lại, Công ty đang 
tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất để 
kịp các đơn hàng xuất khẩu đi các nước, việc làm 
cho NLĐ cũng dần ổn định. Đây là tín hiệu vui để 
Công ty có điều kiện chăm lo tốt hơn cho NLĐ. 
Ông Sun Yong, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: 
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đời sống 
của NLĐ gặp nhiều khó khăn. Do đó, để chia sẻ 
với NLĐ, DN tìm mọi cách để bảo đảm mọi NLĐ 
đều được thưởng tết. Ngoài ra, Ban giám đốc sẽ 
cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ 
chức bữa cơm tất niên, tặng thêm nhiều phần quà, 
tạo thêm các sân chơi cho NLĐ để họ có cái tết 
tươm tất nhất về cả vật chất và tinh thần. Mặc dù 
khó khăn do dịch bệnh nhưng tết năm nay DN sẽ 
cố gắng thưởng 1 tháng lương cho NLĐ.

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao 
Tân Đệ (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) có 
15.000 công nhân. Năm 2020, dù gặp khó khăn 
do dịch bệnh nhưng Công ty vẫn quyết định chi 
thưởng tết cho NLĐ. Theo ông Trịnh Thanh Định, 
Chủ tịch Công đoàn Công ty, tết Nguyên đán 

năm nay Công ty giữ nguyên mức thưởng 1 tháng 
lương như những năm trước dựa trên thu nhập 
cả năm của NLĐ chia bình quân để thưởng. Qua 
tổng hợp, mức thưởng cao nhất cho công nhân 
khoảng 7,7 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng. 
Ngoài các phần quà trao cho công nhân, Công ty 
tổ chức gặp mặt 3.200 thân nhân công nhân để 
tri ân người lao động cũng như thân nhân của họ.

Năm 2020, dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, 
các DN trong tỉnh vẫn cố gắng thu xếp để chi 
lương tháng 13 và thưởng tết cho NLĐ. Theo báo 
cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
đến hết ngày 15/12/2020, toàn tỉnh có 243 DN có 
báo cáo lương với tổng số trên 96.000 lao động, 
mức lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/
tháng. Đối với thưởng tết Nguyên đán, toàn tỉnh 
có 359 DN có báo cáo kế hoạch dự kiến thưởng 
với trên 88.500 lao động. Mức thưởng bình quân 
là 2,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng 
và cao nhất là 61 triệu đồng/người thuộc DN có 
vốn đầu tư  nước  ngoài.

Chung tay chăm lo tết cho NLĐ
Với phương châm “Ở đâu có NLĐ, ở đó có tổ 

chức công đoàn”, tết Nguyên đán năm nay, các 
cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo 
tết cho NLĐ. Cuối tháng 1/2021, Liên đoàn Lao 
động tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 
đoàn viên, NLĐ, trong đó lựa chọn đoàn viên công 
đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, bị 
ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch 
Covid-19 bùng phát gây khó khăn cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và việc làm của NLĐ, việc tổ 
chức các hoạt động chăm lo tết cho công nhân thể 
hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với 
NLĐ. Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các hoạt 
động chăm lo tết cho NLĐ, Liên đoàn Lao động 
tỉnh chỉ đạo các công đoàn ngành, liên đoàn lao 
động các huyện, thành phố tổ chức chương trình 
“Tết sum vầy” và trao 9.400 suất quà cho NLĐ, 
bình quân mỗi suất 700.000 đồng. Ngoài ra, Liên 
đoàn Lao động tỉnh triển khai đối với các DN có 
đông lao động phối hợp với công đoàn cơ sở tổ 
chức tết sum vầy cho NLĐ. Hiện nay, nhiều DN đã 
xây dựng kế hoạch tổ chức tết sum vầy ngay tại 
DN và có các phần quà trao cho NLĐ.

Cũng như những năm trước, tết Nguyên đán 
năm nay, để chia sẻ với DN trong việc chăm lo tết 
cho NLĐ, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh 
đã bố trí nguồn kinh phí trên 1,5 tỷ đồng tổ chức 
trao 2.225 suất quà cho công nhân lao động. Từ 
số tiền này, Công đoàn sẽ lựa chọn 5 địa điểm để 
tổ chức tết sum vầy cho công nhân lao động. Bà 
Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu 
công nghiệp tỉnh tâm sự: Năm nay hầu hết các 
DN gặp khó khăn do dịch bệnh. Với mong muốn 
chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho 
đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong 
dịp tết, bảo đảm mọi đoàn viên công đoàn đều 
được vui tết, đón xuân đầm ấm, vui vẻ, Công đoàn 
Các khu công nghiệp đã chỉ đạo các công đoàn 
cơ sở tham mưu với chủ DN tặng quà và thưởng 
tết để động viên NLĐ. Qua thống kê, các DN đều 
tổ chức tất niên và có các phần quà cho NLĐ, 
trong đó có khoảng 50% số DN thưởng cho NLĐ 
một tháng lương. Cùng với trao quà tết, tại các 
điểm tổ chức tết sum vầy, chúng tôi sẽ tổ chức 
bữa cơm tất niên để đoàn viên, NLĐ được gặp gỡ, 
giao lưu trò chuyện sau một năm làm việc vất vả 
để thể hiện sự sẻ chia của công đoàn, DN dành 
cho NLĐ.

Đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những 
suất quà tết, những lời thăm hỏi, động viên từ tổ 
chức công đoàn, DN đối với đoàn viên, NLĐ sẽ là 
nguồn động lực để NLĐ gắn bó với tổ chức công 
đoàn, sát cánh cùng DN vượt qua khó khăn, hướng 
đến một năm mới không còn dịch bệnh, DN phát 
triển, việc làm cho NLĐ ổn định.

Cùng công nhân đón tết       

Công nhân Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam, thị trấn Vũ Thư hăng hái làm việc 
sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tết 
cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.Mỗi dịp tết đến xuân về, người lao động (NLĐ) mong muốn được doanh nghiệp 

(DN) quan tâm, động viên thông qua những món quà tết. Tuy nhiên, năm 2020, dịch 
Covid-19 tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và việc làm 
của NLĐ, dẫn tới doanh thu của DN bị ảnh hưởng. Vượt lên khó khăn, các DN nỗ lực 
duy trì hoạt động chăm lo tết cho NLĐ.

nguyễn cường
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đào quyên

Đảng viên đi trước
Trong những ngày miền Trung liên tiếp bị ảnh 

hưởng bởi bão lũ, đồng bào phải chịu nhiều đau 
thương, mất mát về người và tài sản, cụ Hoàng Thị 
Dũng, đảng viên Chi bộ tổ 23, phường Trần Lãm 
(thành phố Thái Bình) đã dành 10 triệu đồng từ 
tiền thưởng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng của mình 
để ủng hộ đồng bào miền Trung. Cụ tâm sự: Năm 
nay tôi 95 tuổi rồi, sức khỏe đã yếu nên không thể 
làm gì để đóng góp ủng hộ đồng bào nhiều hơn. 
Vì vậy, trước khi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng 
tôi đã dặn con cháu là Đảng cho bao nhiêu thì các 
con mang gửi các đồng chí lãnh đạo phường nhờ 
chuyển đến đồng bào miền Trung để góp một phần 
nhỏ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ngoài ra 
tôi cũng vận động con cháu tích cực tham gia ủng 
hộ. Trước đây khi còn sức khỏe tham gia các hoạt 
động của chi bộ và khu dân cư nơi cư trú, tôi thường 
đi vận động mọi người ủng hộ các quỹ từ thiện nhân 
đạo, nay tuổi cao, sức khỏe có hạn nên chỉ muốn 
nêu gương đi trước nhằm góp sức xây dựng phong 
trào. Theo ông Nguyễn Mạnh Thảo, Bí thư Đảng ủy 
phường Trần Lãm: Sự nêu gương của cụ Dũng đã 
góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tới 
cán bộ, đảng viên và nhân dân; là động lực để cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trong phường tích cực 
tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung, ủng hộ quỹ 
vì người nghèo và các quỹ từ thiện nhân đạo khác 
nhằm giúp những người nghèo, người yếu thế trong 
xã hội vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm
Công việc bán hàng cuối năm bận rộn song 

chị Trịnh Thị Hiền, thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng 
(Vũ Thư) vẫn không quên chuẩn bị quà cho các hộ 
gia đình khó khăn trong xã. Việc này đã được chị 
Hiền duy trì nhiều năm trở lại đây. Chị chia sẻ: Dịp 
tết Nguyên đán năm nay tôi tặng 50kg giò lụa cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Trước 
đây gia đình tôi nghèo lắm, mỗi lần được ai đến cho 
quà tôi quý lắm, nay gia đình có điều kiện kinh tế 

hơn tuy không giàu có gì song có thể giúp đỡ mọi 
người chút nào thì hay chút đó như Bác Hồ đã dạy: 
“Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm”. Tôi hy vọng với 
việc làm của mình sẽ góp phần giúp những gia đình 
khó khăn có một cái tết tươm tất hơn. Không chỉ tới 
dịp tết chị Hiền mới giúp đỡ các hộ khó khăn, hàng 
ngày khi biết gia đình nào gặp khó khăn chị đều trực 
tiếp đến giúp đỡ, ủng hộ bằng tiền cũng như vật 
chất. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát và 
diễn biến phức tạp, ngoài ủng hộ 2 triệu đồng vào 
quỹ phòng, chống dịch Covid-19, chị còn mua và 
phát khẩu trang miễn phí cho khách đến mua hàng. 
Khi miền Trung bị mưa lũ nghiêm trọng, chị đã vận 
động các hộ kinh doanh xung quanh và quyên góp 
được 25 triệu đồng, 1.500kg gạo, 30 chăn mới, 100 
bộ quần áo mới, 100 chiếc chiếu mới và trực tiếp 2 
lần vào Hà Tĩnh, Quảng Trị trao tặng cho các hộ gia 
đình ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ thời gian qua. 
Vào đầu năm học chị đã tặng 200 suất quà cho các 
cháu học sinh với tổng giá trị trên 16 triệu đồng. 
Trước đó, đầu năm 2020, chị cũng quyên góp ủng 
hộ đồng bào miền núi ở Hà Giang 300 bộ quần áo 
mới và gần 5 triệu đồng giúp các hộ nghèo nơi đây 
có một cái tết ấm áp hơn. Ghi nhận tấm lòng thiện 
nguyện của chị Hiền, các cấp hội phụ nữ đã nhiều 
lần biểu dương, khen thưởng, song với chị Hiền điều 
khiến chị hạnh phúc, ấm áp nhất khi làm công tác 
thiện nguyện không phải là những bằng khen mà đó 
là được san sẻ bớt khó khăn cho những mảnh đời 
bất hạnh, động viên họ khắc phục khó khăn vươn 
lên trong cuộc sống.

Góp sức trẻ cho quê hương
Là cán bộ đoàn trưởng thành từ cơ sở, thời gian 

qua, anh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn Thanh 
niên xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) bằng sự sáng 
tạo và nhiệt tình trong công tác đã đưa hoạt động 
đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào 
nền nếp, trở thành một trong những đơn vị luôn 
được tổ chức đoàn cấp trên đánh giá cao. Trên 

cương vị của mình, anh đã cùng Ban Chấp hành 
Đoàn xã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thực 
sự hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, 
thanh niên, các em thiếu nhi tham gia với những 
việc làm thiết thực như: thường xuyên giúp đỡ các 
gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 
vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng; tổ 
chức phát khẩu trang miễn phí chung tay đẩy lùi 
dịch Covid-19; quyên góp ủng hộ đồng bào miền 
Trung bị ảnh hưởng do bão lũ; duy trì hiệu quả 
hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh 
niên xung kích phòng, chống lụt bão, phòng, 
chống ma túy và tự quản về an ninh trật tự... Anh 
chia sẻ: Làm công tác đoàn ở cơ sở hiện nay gặp 
nhiều khó khăn, đặc biệt trong tập hợp lực lượng 
vì các bạn đoàn viên, thanh niên trong xã đa số 
đi làm ăn xa, những người ở nhà rất khó vận động 
vì chủ yếu chỉ tập trung làm kinh tế. Điều này đòi 
hỏi người thủ lĩnh phải gây dựng được các phong 
trào, hoạt động thực sự hấp dẫn, sôi nổi, ý nghĩa 
mới thu hút được đoàn viên. Hiện nay, chúng tôi 
đã thu hút, tập hợp được hơn 500 đoàn viên, thanh 
niên tham gia hoạt động thường xuyên tại tổ chức 
đoàn, hội. 5 năm qua, Đoàn xã đã giới thiệu 35 
đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về 
Đảng, giới thiệu cho Đảng bộ xã kết nạp 12 đồng 
chí vào Đảng. Không chỉ tích cực tham gia công 
tác đoàn, hội, phát huy tinh thần xung kích, sáng 
tạo của tuổi trẻ, anh Hùng luôn nỗ lực học hỏi, tìm 
hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình. Với 
khát vọng làm giàu cho gia đình ngay trên mảnh 
đất quê hương, anh Hùng đã mạnh dạn cùng với 
một số anh em trong HTX cá lồng đi học hỏi, tìm 
hiểu và đầu tư vốn nuôi cá trên sông Luộc. Đến 
nay HTX có 312 lồng cá của 17 gia đình, tạo việc 
làm cho 300 lao động, lợi nhuận từ 40 - 50 triệu 
đồng/lồng cá/năm góp phần ổn định kinh tế các 
gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. 
Là đảng viên Công giáo, anh Hùng còn thường 
xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong giáo 
xứ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy 
định của địa phương, thắt chặt mối quan hệ đoàn 
kết trong cộng đồng dân cư. Với anh Hùng, được 
cống hiến đóng góp sức trẻ cho quê hương chính 
là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là việc làm 
thiết thực noi gương Bác Hồ kính yêu.

Cùng với cụ Dũng, chị Hiền, anh Hùng, thời gian 
qua trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều những cá nhân, 
tập thể với những việc làm bình dị, thiết thực, hiệu 
quả trong học tập và làm theo gương Bác. Đây đều 
là những tấm gương sáng để mỗi chúng ta cùng soi, 
cùng học, từ đó sống tốt hơn và làm tốt hơn công 
việc của mình, cùng góp sức xây dựng quê hương, 
đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cụ Hoàng Thị Dũng, tổ 23, phường Trần Lãm, 
thành phố Thái Bình dùng tiền thưởng Huy hiệu 70 
năm tuổi đảng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Những tấm gương bình dị 

học và làm theo Bác
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, 

trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân với những việc làm cụ thể, bình dị, thiết thực, 
có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chị Trịnh Thị Hiền, thôn Thanh Trai, xã 
Minh Lãng (Vũ Thư) thường xuyên ủng hộ chăn, 
quần áo mới cho bà con khó khăn vùng cao.
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Cầm trên tay cuốn Lịch sử Hải quân nhân 
dân Việt Nam và cuốn nhật ký mà CCB 
Ngô Quốc Huy ghi lại những năm tháng 

cùng đồng đội chiến đấu trong đội hình đoàn tàu 
không số của Hải quân nhân dân Việt Nam những 
năm đánh Mỹ ác liệt, ông bồi hồi xúc động. Ông 
đã khóc vì nhớ về những người đồng đội đã mãi 
nằm lại biển khơi, giữa ngàn trùng sóng vỗ. 

Ông nhớ và kể lại chuyến vượt biển đầu tiên: 
Tất cả chiến sĩ trên tàu không ai được biên thư 
về nhà. Lộ trình, thời gian đi của tàu đều được 
giữ bí mật đến phút chót, ông và đồng đội trên 
con tàu 154 rời bến Đồ Sơn, Hải Phòng từ ngày 
20/12/1964. Lặng lẽ ngày đêm trên biển, đến ngày 
8/1/1965 tàu cập bến tỉnh Bạc Liêu. Chuyến đi thứ 
nhất tàu không số 154 đã vận chuyển vào miền 
Nam gần 68 tấn vũ khí, trang bị bổ sung cho các 
đơn vị quân giải phóng đánh Mỹ. Và đặc biệt hơn 
trong chuyến vượt biển đầu tiên, tàu không số 154 
còn có vinh dự đưa 4 cán bộ cao cấp của Đảng và 
quân đội tăng cường cho miền Nam, trong đó có 
Đại tá Lê Đức Anh (sau này là Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Sau chuyến vượt 
biển tiếp hàng vào Nam lần thứ nhất thành công 
xuất sắc, thủy thủ Ngô Quốc Huy còn cùng đồng 
đội thêm 4 chuyến vượt biển bằng tàu không số 
đưa vũ khí quân sự vào Nam. 

Trong ký ức về tàu không số, Ngô Quốc Huy 
khắc cốt ghi tâm chuyến vượt biển lần thứ 6 khi 
ông được vinh dự trong đội hình tàu không số 176 
xuất phát từ Hải Phòng ngày 11/11/1970, chỉ huy 
tàu là sĩ quan Lê Xuân Ngọc và Huỳnh Trung. Tàu 
176 bị máy bay Mỹ phát hiện ngày 17/11/1970 khi 
ở phía Đông Bắc Côn Đảo khoảng 60 hải lý. Một 
chiếc tuần dương hạm của hải quân Mỹ bám sát 
tàu 176. Sau 4 ngày tàu 176 dập dìu ngoài khơi 
tìm cơ hội vào đất liền, bất ngờ ngày 21/11/1970, 
tàu 176 của ta tăng tốc độ tiến vào cửa Cung 
Hầu, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Phát hiện tàu 
176 hướng vào bờ, hải quân Mỹ điều thêm hai 
tàu chiến từ vịnh Thái Lan và Vũng Tàu tăng viện 
vây ráp tàu 176 của ta. Trên trời máy bay trinh 

sát của Mỹ bám sát hoạt động của tàu không số 
176, ở phía trong Cung Hầu có thêm 6 tàu của 
địch chờ sẵn với quyết tâm bắt sống cán bộ, chiến 
sĩ tàu 176 và hàng chục tấn vũ khí, khí tài quân 
sự của ta. 22 giờ ngày 21/11/1970 tàu địch bắt 
đầu hành động, chúng tiến sát tàu 176 khoảng 
cách 2000m, rồi 100m; chúng chiếu đèn pha soi 
sáng mặt biển và bắn đạn pháo 20 ly, ép tàu 176 
dừng lại. Tàu 176 quay mũi tàu hướng ra biển, 
lập tức hai tàu của Mỹ ngụy nổ súng vào đài chỉ 
huy tàu 176. Trước tình thế nguy hiểm, tàu 176 
bất ngờ chuyển hướng đâm thẳng vào tàu chiến 
của Mỹ, đồng thời nã đạn ĐKZ 75, đại liên, tiểu 
liên về phía tàu hải quân Mỹ, tàu Mỹ bị trúng đạn 
ở mũi tàu. Tận dụng thời cơ, tàu không số 176 
quay mũi tăng tốc hướng vào bờ, tàu Mỹ ngụy bị 
bất ngờ, chúng quay lại tập trung pháo bắn hủy 
diệt tàu của ta. Hỏa lực các loại trên tàu địch như 
vãi đạn trùm lên con tàu 176 bé nhỏ. Tàu 176 bị 
trúng nhiều đạn pháo ở mũi và đài chỉ huy. Quyết 
không để con tàu thân yêu và vũ khí rơi vào tay 
kẻ thù, chỉ huy tàu hạ lệnh cho các thủy thủ rời 
tàu bơi vào bờ và ra lệnh cho nổ bộc phá phá tàu 
176... Trận này 10 cán bộ chiến sĩ thủy thủ tàu 
176 và 3 chiến sĩ đặc công nước tăng cường đã 
nằm lại với biển khơi; thuyền phó Nguyễn Đình 
Quốc và thủy thủ Trần Hóa bị địch bắt và được 
trao trả tự do sau Hiệp định Pari tháng 1/1973; 
thuyền trưởng Lê Xuân Ngọc, chính trị viên Trần 
Huỳnh Trung, thuyền phó Vũ Hữu Suông, thủy thủ 
Nguyễn Quang Nhất, chiến sĩ báo vụ Nguyễn Văn 
Quốc và thủy thủ Ngô Quốc Huy bơi được vào bờ 
và được sống trở về. CCB Ngô Quốc Huy nhắc 
tên những đồng đội là đồng hương Thái Bình trên 
tàu 176 đã hy sinh đó là Phạm Đức Lương, chiến 
sĩ cơ yếu, quê ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư; là 
y tá Nguyễn Xuân Trình quê ở xã Hồng Phong, 
huyện Vũ Thư. 

Kể chuyện về chuyến vượt biển cuối cùng của 
tàu không số 176, nước mắt CCB Ngô Quốc Huy 
cứ rưng rưng, nhạt nhòa, ông ngồi lặng đi một hồi 
lâu rồi kể tiếp: Sau khi hẹn giờ điểm hỏa một tấn 

bộc phá hủy tàu 176, ông cùng đồng đội rời tàu và 
dập dềnh trên sóng. Ông đã bơi trên biển với một 
kỷ lục suốt từ cửa biển sông Hàm Luông, tỉnh Bến 
Tre dạt sang tới tận cửa Ba Lai, Cổ Chiên, huyện 
Bình Đại trên 30km, sau đó được nhân dân phát 
hiện cứu sống. 

Cưới vợ một ngày và xuống tàu không số 
Tháng 9/1969 thủy thủ tàu không số Ngô Quốc 

Huy được đơn vị thưởng 5 ngày nghỉ phép. Dịp này 
ông mới có điều kiện thực hiện ý nguyện và lời hứa 
với bố mẹ trước ngày nhập ngũ 5 năm trước và sự 
chờ đợi của người yêu là cưới vợ. Hai bên gia đình 
và bà con lối xóm ở thôn Tân Tiến, xã Thái Đô, 
huyện Thái Thụy được chứng kiến đám cưới của 
chàng thủy thủ Ngô Quốc Huy ở tuổi 25 và cô dâu 
Giang Thị Đào tuổi đôi mươi thật hạnh phúc. Về 
sau chúng tôi mới có vinh dự được bà Đào kể lại 
đám cưới của ông bà thời chiến tranh, thật gấp gáp. 
Ngày ấy, bà Giang Thị Đào mới chỉ làm dâu trọn 
một ngày thì ông Ngô Quốc Huy phải nhận lệnh về  
đơn vị gấp. Tình chưa nồng, hạnh phúc chưa êm 
chăn, bén gối, vợ chồng đã phải chia xa. Ông Huy 
phải về đơn vị trước 2 ngày phép để lên tàu không 
số 176 cùng đồng đội chuẩn bị cho chuyến vượt 
biển thứ 6 đưa vũ khí vào chiến trường miền Nam. 
Chuyến vượt biển số 6 của tàu không số 176 diễn 
ra từ ngày 11- 21/11/1970, ông Huy và đồng đội 
chạm trán với quân thù, một cuộc chiến không cân 
sức. Ông và đồng đội đã cho nổ bộc phá phá hủy 
tàu, chấp nhận 13 đồng đội phải nằm lại giữa biển 
khơi. Bà Đào kể tiếp: Gần một năm sau bà và gia 
đình mới được biết về sự kiện này. Đồng đội của ông 
Huy nhắn tin về gia đình rằng ông Huy không còn 
sống, đơn vị cũ cũng gửi về gia đình ba lô và một 
số quân tư trang; lúc ấy cả gia đình đều lặng chìm 
trong buồn đau, vô vọng. Bà Đào còn đón nhận cả 
những lời khuyên của bạn bè “Chờ đợi như vậy là đủ 
rồi, hy sinh như vậy là đủ rồi, hãy thắp hương cho 
ông Huy rồi đi tìm hạnh phúc... tuổi xuân của người 
phụ nữ có thì”. Bà đã nén nước mắt vào trong. Bà 
không tin chồng mình đã hy sinh và tự đặt câu hỏi: 
Vì sao ông Huy hy sinh mà đơn vị không làm thủ tục 
báo tử? Bà vẫn vững niềm tin ông còn sống và sẽ 
trở về. Niềm tin của bà Đào là có cơ sở, cuối năm 
1973 bà và gia đình nhận tin vui, bức thư của ông 
Huy gửi qua đường giao liên từ khu 8 thông báo với 
gia đình và người vợ trẻ thủy thủ Ngô Quốc Huy còn 
sống đang cùng đồng đội chiến đấu tại chiến trường 
khu 8. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng ngày 
30/4/1975, thủy thủ tàu không số Ngô Quốc Huy 
được về miền Bắc trong niềm vui của gia đình, quê 
hương và niềm vui vô bờ của người vợ thủy chung 
Giang Thị Đào. Ông Ngô Quốc Huy tiếp tục cuộc đời 
quân ngũ cho tới tháng 9/1988 thì được nghỉ hưu. 

Gần 25 năm quân ngũ với 6 năm là thủy thủ trên 
đoàn tàu không số, CCB Ngô Quốc Huy đã cùng 
đồng đội thực hiện 6 chuyến vượt biển vận chuyển 
người, vũ khí, khí tài cho đồng bào miền Nam đánh 
Mỹ. Thủy thủ Ngô Quốc Huy còn tham gia chiến dịch 
VT5 vận chuyển an toàn 43 chuyến hàng gồm trang 
thiết bị quốc phòng, lương thực thực phẩm, thiết bị y 
tế từ cảng Hải Phòng vào cảng sông Gianh, Quảng 
Bình. Nhắc về những năm tháng là thủy thủ đoàn 
tàu không số, nhắc về những ký ức cùng đồng đội 
đạp sóng dữ, vượt phong ba, đối mặt với quân thù 
chỉ với một quyết tâm đưa hàng tới đích, quyết tâm 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, CCB 
Ngô Quốc Huy rướm lệ. Ông đau đáu về những 
con tàu, đau đáu về tàu không số 176 và 13 đồng 
đội nằm lại giữa biển khơi. Ông bảo, thời khắc đó 
là lúc 22 giờ 44 phút ngày 21/11/1970, thương lắm 
đồng đội tôi đã nằm lại với biển để tôi được sống 
trở về và có được cuộc sống hạnh phúc như ngày 
hôm nay.

Gần 25 năm quân ngũ, cựu chiến binh (CCB) Ngô Quốc Huy ở thôn Tân Tiến, xã Thái Đô 
(Thái Thụy) có 7 năm làm nhiệm vụ trên đoàn tàu không số.

 nguyễn công liêm
Thành phố Thái Bình

Ký ức TÀU KHÔNG SỐ

CCB Ngô Quốc Huy (người 
bên phải) kể về những kỷ niệm 
trên tàu không số.
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Đã thành thông lệ, sau lễ Noel, bà con giáo 
dân lại tưng bừng chuẩn bị đón tết Nguyên 
đán. Những vật dụng trang trí trong ngày 

Noel như cây thông, đèn điện, hang đá nhiều nơi 
vẫn được giữ nguyên đến tết Nguyên đán. Với 
đồng bào vùng giáo, tết cổ truyền cũng hết sức 
đặc biệt, đó là dấu mốc quan trọng báo hiệu một 
mùa xuân mới và cùng nhìn lại năm cũ đã qua đi. 
Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn song bà con 
giáo dân luôn nêu cao truyền thống sống phúc âm 
trong lòng dân tộc, tích cực tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Một 
trong những giáo dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi, bà 
Trần Thị Phượng, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ 
Thư) cho biết: Mặc dù làm cán bộ xã hàng chục 
năm nhưng chưa bao giờ tôi thôi làm nghề phụ. 
Đã từng lăn lộn với rất nhiều nghề song tới năm 
2017 tôi mới chính thức mở xưởng sản xuất giày 
dép. Mới đầu còn khó khăn nên tôi chỉ mở 1 xưởng 
tại nhà với hơn 10 công nhân. Vừa làm chủ cơ sở 
vừa đào tạo thợ, lấy ngắn nuôi dài, dần dần tôi mở 
rộng quy mô, đầu tư mua thêm máy móc, tuyển 
thêm người và xây dựng nhà xưởng. Đến nay tôi đã 
có 11 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng trăm 
lao động với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/
tháng. Đặc biệt, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 song xưởng sản xuất của tôi vẫn 
hoạt động ổn định, cho ra thị trường trên 10 vạn 

sản phẩm, thu nhập đạt gần 1 tỷ đồng. Với kết quả 
này, năm nay bà Phượng sẽ đón một cái tết đầm 
ấm, sung túc hơn mọi năm. 

Ông Đặng Kim Song, Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ xã Xuân Hòa cho biết: Toàn xã có 42 gia 
đình theo đạo Công giáo, mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ 
rất nhỏ trong tổng dân số của địa phương nhưng 
đã đóng góp đáng kể vào thành tích chung của xã. 
Nhờ sự năng động trong phát triển kinh tế nên đời 
sống của bà con giáo dân ngày càng nâng cao, 
đến nay không còn hộ nghèo, 100% gia đình giáo 
dân đạt gia đình văn hóa và không mắc tệ nạn xã 
hội.

 Về giáo xứ Sa Cát (phường Hoàng Diệu, thành 
phố Thái Bình), ngoài chứng kiến sự sôi động của 
làng nghề trồng hoa, cây cảnh chúng tôi còn nhận 
thấy sự “thay da đổi thịt” ở khắp các giáo khu, giáo 
họ và đặc biệt là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực 
rỡ của những vườn đào, vườn quất với đủ các thế 
do chính bàn tay của bà con giáo dân nơi đây làm 
ra. Đây là giáo xứ đầu tiên của phường đăng ký 
thực hiện cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/
năm, đến nay có trên 100 hộ trồng đào, quất cho 
thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/ha/năm. 
Ông Vũ Văn Tám, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Sa 
Cát khẳng định: Giáo xứ có 2.100 giáo dân với trên 
660 hộ, bà con đều rất năng động phát triển kinh 

tế, người trồng đào, trồng quất, người đi làm công 
nhân, buôn bán, người thành lập doanh nghiệp nên 
đời sống tương đối khá giả. Giáo dân Lê Văn Phấn 
chia sẻ: Mỗi một mùa xuân về, tôi cũng như bà con 
giáo dân ở đây tất bật hơn bởi phải chăm sóc hàng 
trăm cây đào, quất để kịp cung cấp cho thị trường 
tết. Mỗi năm nhà tôi trồng trên 500 gốc đào, cho 
thuê trên 100 cây đào rừng với giá bình quân từ 
4 - 5 triệu đồng/cây, còn lại đào ta giá từ 300.000 
- 1 triệu đồng/cây. Mặc dù làm vườn vất vả quanh 
năm song cứ mỗi độ tết đến xuân về tôi lại phấn 
khởi bởi có nguồn thu nhập lớn, bình quân trên 200 
triệu đồng.

Niềm vui và sắc xuân cũng đã tràn ngập các 
giáo xứ của huyện Tiền Hải. Ở giáo xứ Hợp Châu, 
xã Nam Thịnh, bà con giáo dân luôn sống tốt đời, 
đẹp đạo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Chính vì thế, 
tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm 
còn 2,2%, không còn hộ đói, không có nhà ở dột 
nát. Hàng năm, 85% gia đình Công giáo đạt danh 
hiệu gia đình văn hóa. 5 năm qua đã có 41 lượt xứ, 
họ đạo đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, 
giáo xứ Hợp Châu và 3 họ lẻ 3 năm liền đạt danh 
hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

Tới thăm giáo xứ An Lập, xã Hồng Giang (Đông 
Hưng), chúng tôi ấn tượng với cảnh quan sáng - 
xanh - sạch - đẹp ở đây. Hình ảnh bê tông hóa 
đường nông thôn, khuôn viên nhà thờ, hệ thống 
đèn chiếu sáng, cây xanh, công tác vệ sinh môi 
trường đã góp phần tô điểm cho vùng giáo luôn 
tươi đẹp. Điều đặc biệt là mỗi gia đình trong giáo 
xứ đều có một thùng chuyên để rác thải có thể tái 
tạo được. Hàng tháng, vào chủ nhật của đầu tháng, 
giới trẻ của giáo xứ tổ chức đi thu gom, phân loại, 
bán phế liệu, thu được từ 2 - 3 triệu đồng/tháng. Số 
tiền này được dùng để mua quà tặng hộ nghèo, các 
cháu có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi nhân 
dịp tết Nguyên đán. 

Có thể khẳng định, những năm qua các giáo 
xứ và bà con giáo dân trong toàn tỉnh đều hăng 
hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, 
xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu. Hàng năm có 
khoảng 60 - 80% xứ, họ đạo đạt danh hiệu “Xứ, 
họ đạo 4 gương mẫu”. Kết quả này sẽ tạo thêm 
động lực để bà con giáo dân tiếp tục đẩy mạnh các 
phong trào thi đua, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đại 
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp, văn minh.

Nghề trồng đào đem lại nguồn thu nhập lớn cho bà con giáo xứ Sa Cát 
(phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

thu thủy

Xuân mới đã về. Bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh hân hoan 
chào đón mùa xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng. Không khí 
rộn ràng của mùa xuân đã và đang trải khắp các thánh đường, 
các ngôi nhà, ngõ xóm vùng giáo.

Bà Trần Thị Phượng, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) gắn bó với nghề sản xuất giày dép từ năm 2017.

Xuân
vùng giáo
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Địa chỉ tin cậy của nông dân

Là tỉnh trọng điểm sản xuất nông nghiệp của 
khu vực đồng bằng sông Hồng, những năm 
gần đây, với nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp hiệu quả, Thái Bình là một trong 
những địa phương dẫn đầu về tỷ lệ cơ giới hóa 
nông nghiệp trong khu vực. Gần như mọi công việc 
lao động của người nông dân đều có thể dùng máy 
để thay thế sức người, giúp quá trình làm việc mất 
ít thời gian, tăng năng suất. Cũng bởi vậy mà nhiều 
nông dân đã không còn đắn đo để trang bị những 
chiếc máy nông nghiệp hiện đại phục vụ sản xuất. 
Góp phần vào thành tích đó không thể không kể 
đến những đóng góp của Công ty TNHH Sản xuất 
xuất nhập khẩu Đức Nam.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Yanmar là 
tập đoàn máy nông nghiệp lớn của Nhật Bản được 
thành lập từ năm 1912 với bề dày lịch sử cùng kinh 
nghiệm trong sản xuất máy nông nghiệp, có mặt 

tại nhiều nước trên thế 
giới. Điểm mạnh trong 
các dòng sản phẩm máy 
nông nghiệp của Yanmar 
là tiết kiệm nhiên liệu tới 
20%; giảm thất thoát khi 
gặt đập; thiết kế thùng 
máy và một số chi tiết 
trong máy gặt đập của 
máy Yanmar phù hợp với 
đồng ruộng lụt, trũng của 
miền Bắc. Bên cạnh đó, 
Yanmar sở hữu danh mục 
thiết bị cơ giới đa dạng: 
máy cày, bừa, máy gặt đập liên hợp, máy cấy, máy 
gieo, máy xới đất... nhằm hỗ trợ bà con nông dân 
từ quy trình làm đất đến gieo cấy, chăm sóc và thu 
hoạch, tiết kiệm nhân công mang lại hiệu quả cao 
hơn cho quá trình sản xuất. Với chất lượng hàng 
đầu thế giới cùng giá cả hợp lý, phụ tùng thay thế 
chính hãng phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách 
hàng. Là nhà phân phối độc quyền tại miền Bắc 
của hãng Yanmar, mỗi năm, chúng tôi bán ra thị 
trường hơn 200 máy gặt, máy làm đất, máy cấy 
các loại, trong đó máy gặt và máy làm đất chiếm 
ưu thế. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi hội 
thảo ở trong và ngoài tỉnh, có đội ngũ kỹ thuật, kinh 
doanh kết hợp với chuyên viên tư vấn giới thiệu chi 
tiết từng sản phẩm để bà con nhận biết được các 
loại máy, cách sử dụng và các tính năng ưu việt của 
sản phẩm do Công ty cung cấp. 

Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức 
Nam hiện có 3 showroom chi nhánh ở thành phố 
Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình được xây dựng theo 
đúng tiêu chuẩn của Yanmar. Các chi nhánh này 
là nơi trưng bày, cung cấp các thiết bị nông nghiệp, 
đáp ứng nhanh chóng nhu cầu về phụ tùng thiết 
bị nông nghiệp mang thương hiệu Yanmar. Ngoài 
ra, các chi nhánh còn cung cấp các dịch vụ bảo 
dưỡng, bảo trì kịp thời giúp thiết bị hoạt động tốt, 
nâng cao hiệu quả đầu tư của người sử dụng.

Ông Trần Huy Tuấn chia sẻ thêm: Là nhà phân 
phối duy nhất của Yanmar tại miền Bắc, Công ty 
cam kết cung cấp các dòng máy nông nghiệp hiện 
đại nhất từ thương hiệu Yanmar để cùng người 
nông dân phát triển bền vững, hướng đến nền 
nông nghiệp hiện đại. Không chỉ vậy, với mong 
muốn mang lại những cải tiến phù hợp và hài lòng 
nhất cho người sử dụng, Công ty luôn cởi mở lắng 

nghe chia sẻ, góp ý từ khách hàng để hoàn thiện 
hơn các gói dịch vụ, bên cạnh đó còn tìm hiểu thêm 
những giải pháp công nghệ tiên tiến đang áp dụng 
của các nước phát triển. Từ đó có thể phổ biến 
những kinh nghiệm thực tế và đồng hành cùng bà 
con trong việc phát triển cơ giới hóa nông nghiệp 
tại địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Duẩn (Thái Thụy) đang sử 
dụng máy gặt AW70V do Công ty TNHH Sản xuất 
xuất nhập khẩu Đức Nam cung cấp chia sẻ: Tôi 
gắn bó với Công ty từ lâu rồi. Trước đây, tôi mua 
một chiếc máy gặt nhưng không hiệu quả, sau đó 
chuyển qua máy gặt Yanmar năm 2015. So với 
những loại máy gặt đang có tại địa phương, tôi thấy 
dòng Yanmar này ưu việt hơn, phù hợp với đồng 
đất quê tôi. Nhân viên Công ty chu đáo, nhiệt tình, 
có trách nhiệm cao trong sửa chữa, thay thế máy 
móc, bảo đảm kịp thời vụ.

Ngoài các dòng máy nông nghiệp, Công ty 
TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức Nam còn cung 
cấp các dòng xe tải nhẹ, tải nặng, xe tải ben, xe tải 
thùng 2 chân, 3 chân, 4 chân và 5 chân, xe đầu 
kéo, sơ mi rơ moóc, xi téc, bồn trộn, xe gắn cẩu các 
loại, các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc của các 
hãng nổi tiếng tại thị trường Việt Nam như Hyundai, 
Cheng Long, Foton, Trường Giang Đông Phong, 
Howo, Dong Feng Hoàng Huy, Chiến Thắng... 

Hướng đến nền nông nghiệp cơ giới hóa hoàn 
toàn, góp phần hiện thực hóa chủ trương về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
cùng với chính sách của hãng, Công ty TNHH Sản 
xuất xuất nhập khẩu Đức Nam đã và đang áp dụng 
nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi hấp dẫn tạo điều 
kiện cho nông dân dễ dàng tiếp cận với các loại 
máy nông nghiệp chất lượng cao.

Việc đưa công nghệ vào sản xuất 
nông nghiệp đã mang lại thuận lợi rất 
lớn cho bà con nông dân. Các doanh 
nghiệp sản xuất, phân phối máy móc 
nông nghiệp bắt đầu hình thành ngày 
càng nhiều và định vị được vị trí của 
mình trên thị trường. Là nhà phân phối 
độc quyền tại miền Bắc của hãng 
Yanmar Nhật Bản từ năm 2015, Công ty 
TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức Nam 
(Vũ Thư) cung cấp các sản phẩm máy 
nông nghiệp như: máy gặt, máy cấy, 
máy làm đất... đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc 
đẩy cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn 
của tỉnh.

ngân huyền

Công ty Đức Nam cung cấp các dòng xe tải nhẹ, tải nặng, xe tải ben.
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Khó có thể diễn tả được niềm hân hoan của 
mẹ con chị Vũ Thị Nhung, hội viên phụ nữ 
thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng (Tiền Hải) 

khi ngôi nhà mới được gấp rút hoàn thiện trước khi 
mùa đông về. Chị Nhung có hoàn cảnh rất khó 
khăn. Chị là mẹ đơn thân, có một con trai (sinh 
năm 2003, trí não chậm phát triển, đã học xong 
lớp 9 và đi làm phụ hồ). Chị Nhung bị thiểu năng trí 
tuệ, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, chỉ 
cấy hơn một sào ruộng. Bao năm qua mẹ con chị 
phải sống trong gian nhà nhỏ xiêu vẹo, chật hẹp. 
Uớc mơ về một ngôi nhà mới kiên cố tưởng như rất 
xa vời và niềm vui đã đến khi chị được Hội LHPN 
huyện Tiền Hải hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội LHPN xã 
Nam Hồng vận động quyên góp ủng hộ 20 triệu 
đồng để xây nhà cho chị. Chị Nhung bảo: May mà 
năm nay có nhà chứ mấy đợt rét đậm vừa rồi mà ở 
nhà cũ thì gió xộc vào nhà, dễ ốm lắm! 

Cùng với chị Nhung, năm qua, 38 phụ nữ trong 
toàn tỉnh đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà 
ở với tổng số tiền 764,8 triệu đồng. Mỗi mái ấm 
tình thương được xây dựng, sửa chữa là niềm vui 
không chỉ đối với các hộ nghèo, hộ còn nhiều khó 
khăn trong cuộc sống, mà là cả những người làm 
công tác hội phụ nữ, đặc biệt hơn khi tết đến, xuân 
về. Chị Vũ Thị Thự, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông 
Phong (Tiền Hải) cho biết: Vài năm trở lại đây, mỗi 
năm chúng tôi hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa một 
mái ấm tình thương. Thấy gia đình các chị vui hơn, 
cởi mở hơn, có tinh thần phấn đấu vươn lên sau khi 
được hỗ trợ, chúng tôi thêm động lực để kết nối các 
mạnh thường quân và huy động nội lực của chị em 
để có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. 

Để chị em được hưởng sự giúp đỡ kịp thời, chính 
xác, các cấp hội đã phối hợp kiểm tra, đánh giá 
đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định mức 
hỗ trợ cụ thể. Nhờ cách làm này mà mọi người đều 
yên tâm khi giá trị đồng tiền, công sức, ngày công 
mình hỗ trợ, giúp đỡ đến được với những con người 
cụ thể, giúp họ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Cùng với đó, các cấp hội đã thăm hỏi, 
tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, 
phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 6 
tỷ đồng; duy trì các mô hình nhân đạo, từ thiện như 
mô hình hũ gạo tình thương, cặp lá yêu thương, tặng 
học bổng, chăn ấm, xe đạp, bảo hiểm thân thể.

Giúp chị em an cư rồi đến lập nghiệp. Các cấp 
hội đã giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, giúp nhau 
phát triển kinh tế bằng tiền mặt, ngày công, con 
giống. Ngoài việc dùng để giúp đỡ phụ nữ khó 
khăn, đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo... các nguồn 
quỹ tiết kiệm do hội viên đóng góp còn hỗ trợ chị 
em có thêm nguồn vốn để ổn định cuộc sống, phát 
triển kinh tế gia đình. Như ở thành phố Thái Bình, 
216/216 chi hội phụ nữ duy trì nhóm tiết kiệm, thu 
hút 39.042 cán bộ, hội viên tham gia với số tiền 
18,052 tỷ đồng để giúp 2.605 chị vay vốn phát triển 
kinh tế với lãi suất thấp. 

Tinh thần tương thân tương ái, đồng sức đồng 
lòng đã thấm vào từng việc làm, hành động của 
các cấp hội phụ nữ. Đặc biệt, trong năm 2020, khi 
dịch bệnh, bão lũ ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống 
của nhân dân, tinh thần đó được chị em phát huy 
và lan tỏa những hành động đẹp. Rau xanh, lương 
thực, thực phẩm đã được các cấp hội, hội viên phụ 
nữ hỗ trợ kịp thời tại các điểm cách ly tập trung. 

Chị em tích cực tham gia dọn vệ sinh, may khẩu 
trang, xã hội hóa các nguồn lực để tặng quà, nhu 
yếu phẩm, tiền mặt với tổng giá trị hàng tỷ đồng 
phục vụ công tác phòng, chống dịch và cho các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vũ Thị Thùy, 
phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái 
Bình) nhớ lại những ngày tháng 4/2020 thực hiện 
giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19: 
Các cấp hội đã đặc biệt quan tâm tới những phụ 
nữ yếu thế ngay trong lúc khó khăn nhất. Các chị 
tặng gạo, quà, khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho 
tôi. Tôi bớt được chi phí trang trải trong thời điểm 
khó khăn, bớt đi nỗi lo để phòng, chống dịch bệnh. 
Cũng với tinh thần tương thân tương ái, các cấp hội 
LHPN trong tỉnh đã tổ chức phát động trong cán 
bộ, hội viên, phụ nữ, các doanh nghiệp, đơn vị, các 
nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các 
tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả 
thiên tai, ổn định cuộc sống với tổng số tiền là 1,2 
tỷ đồng, 130,5 tấn gạo, 4.079 thùng mì tôm cùng 
nhiều đồ dùng thiết yếu khác. 

Những ngày đầu tiên của năm mới đã bắt 
đầu, hành trình của nhân ái, của yêu thương, của 
sẻ chia lại tiếp nối, trải dài thêm trên những nẻo 
đường. Một mùa xuân mới lại về. Làn gió xuân len 
lỏi khắp muôn nơi, vào những mái ấm tình thương, 
những thành công ban đầu của chị em khi được 
tiếp cận nguồn vốn khởi sự kinh doanh hay những 
phần quà tết... đều là những “món quà xuân” gói 
ghém bao ân tình của các cấp hội đồng hành san 
sẻ, động viên giúp phụ nữ nghèo được đón tết cổ 
truyền đầm ấm, vui tươi. 

Gieo yêu thương, 
gặt hạnh phúc

Hơn cả giá trị vật chất, sự giúp đỡ, 
tương trợ của các cấp hội liên hiệp phụ 
nữ (LHPN), của cán bộ, hội viên đã chữa 
lành vết thương thể xác và xoa dịu những 
vết thương tâm hồn tưởng chừng chẳng ai 
chạm đến được. Trong hành trình của mình, 
các mô hình, hoạt động tương thân tương 
ái, nhân đạo từ thiện còn giúp nhiều người 
biết sẻ chia, yêu thương cộng đồng hơn.

xuân phương

Chị Vũ Thị Nhung, hội viên phụ nữ thôn Phú 
Lâm, xã Nam Hồng (Tiền Hải) nhận quà tặng của 
các cấp hội phụ nữ trong ngày khánh thành mái ấm 
tình thương. 

Cán bộ, hội viên phụ nữ vận chuyển hàng hóa ủng hộ 
đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh may khẩu trang 
tặng hội viên, phụ nữ để phòng, chống dịch Covid-19.
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Mừng tuổi hay còn gọi là lì xì là phong tục 
tốt đẹp của người Việt Nam từ bao đời 
nay với ý nghĩa chúc cho một năm mới 

thật nhiều sức khỏe, tài lộc và may mắn. Nhưng 
mừng tuổi thế nào cho đúng, mừng bao nhiêu để 
không làm khó xử cả người tặng và người nhận vẫn 
là nỗi băn khoăn của không ít người.

Ngày xưa chuyện mừng tuổi khá đơn giản 
nhưng vẫn giàu ý nghĩa. Cứ vào sáng mùng một tết 
Nguyên đán, con cháu sẽ tập trung cúng lễ tổ tiên, 
nói lời chúc tết ông bà, cha mẹ mình, biếu quà và 
mừng tuổi cho ông bà, cha mẹ khỏe mạnh, sống 
lâu. Sau đó, con cháu cũng sẽ được ông bà, cha 
mẹ mừng tuổi cho một phong bao màu đỏ - tượng 
trưng cho sự may mắn, cát tường. Con cháu nhận 
bao đỏ mừng tuổi như nhận tình yêu thương của 
ông bà, cha mẹ với lời chúc mọi điều tốt đẹp trong 
năm mới. Nhiều người kỹ lưỡng chọn tiền mừng 
tuổi là tiền lẻ “có lẻ có loi” để biểu thị cho sự sinh 
sôi nảy nở. Tương tự như vậy, khi khách đến thăm 
nhà vào những ngày tết cũng không quên mừng 
tuổi cho con cháu của gia chủ, kèm theo lời chúc 
đầu năm, đồng thời đón nhận lại những lời chúc 
sức khỏe, may mắn, phát đạt. Những giá trị tốt đẹp 
đó vẫn lưu truyền trong phong tục từ xưa đến nay.

Tuy vậy, tục mừng tuổi đã có nhiều biến đổi 
theo thời gian. Không chỉ người lớn mừng tuổi cho 
trẻ nhỏ mà con cháu cũng mừng tuổi cho bố mẹ, 
ông bà, lãnh đạo mừng tuổi cho nhân viên... Việc 
mừng tuổi cũng không bó hẹp trong 3 ngày tết mà 
có thể diễn ra trước và sau tết một số ngày. Bao lì 
xì cũng vậy, với đa dạng kiểu dáng, màu sắc: đỏ, 
vàng, xanh, tím... 

Song mừng tuổi thế nào cho phù hợp vẫn là 
nỗi băn khoăn của nhiều người. Vấn đề mừng bao 
nhiêu là đủ được đem ra bàn luận với nhiều ý kiến 
khác nhau. Người cho rằng giờ cuộc sống khấm 
khá hơn, mừng tuổi cũng phải “tươi” lên một tý. 
Người khác lại nghĩ chỉ nên mừng một chút gọi là 
lấy may, đừng nên nặng nề về số tiền. Có những 
người chờ đầu kia mừng tuổi trước để “lựa cơm gắp 
mắm”... Thực tế có không ít những tình huống làm 
khó xử cho cả bên tặng và bên nhận vì chuyện 
mừng ít, mừng nhiều; ít thì thấy ngại vì người ta 
mừng cho con mình nhiều, còn nhiều thì thấy bản 
thân phải cố quá; rồi quan niệm người mừng sau 
phải nhiều hơn người mừng trước; thậm chí nhìn lễ 
mừng tuổi, hay mặc định người khá giả phải mừng 
tuổi nhiều... Cá biệt có những ông bố, bà mẹ dạy 
con gợi ý tiền mừng tuổi từ khách, làm khách buộc 

phải mừng tuổi; vô tư để trẻ bóc bao lì xì ngay trước 
mặt khách, thấy tiền ít tỏ thái độ không vui hoặc so 
sánh với người này, người khác...

Thiết nghĩ việc mừng nhiều hay mừng ít không 
quan trọng miễn là thấy phù hợp và thoải mái 
trong lòng, quan trọng là cách chúng ta trao gửi 
yêu thương cho những người xung quanh như thế 
nào. Người xưa để tiền mừng tuổi trong bao lì xì 
đỏ chứa đựng rất nhiều sự tinh tế. Không chỉ vì 
màu đỏ tượng trưng cho thịnh vượng và may mắn 
mà còn bởi tính kín đáo, không muốn có sự so bì 
về số tiền bao nhiêu ở trong dẫn đến những sự 
không vui trong ngày tết. Thay vì đưa trực tiếp tờ 
tiền như cách mà một số người vẫn làm, chúng ta 
hãy nên cho những số tiền ấy vào bao lì xì, vừa 
đẹp vừa kín đáo, tế nhị. Người lớn cũng cần dặn dò 
con trẻ không nên mở phong bao lì xì ngay khi vừa 
được tặng vì đây là hành động thiếu tôn trọng người 
khác, bị đánh giá coi trọng vật chất hơn là tình cảm.

Cha ông đã dạy “của cho không bằng cách 
cho”, thay vì chỉ đưa bao lì xì cho trẻ và nói “cô 
mừng tuổi cháu nhé”, hãy dành thêm vài giây nữa 
để chuyện trò, chúc cháu học giỏi, ngoan ngoãn, 
thậm chí một chút biến tấu với một tệp lì xì cho 
trẻ được lựa chọn sẽ tăng thêm không khí vui vẻ 
ngày tết. Với người lớn cũng thế, một cái nhìn trìu 
mến, nụ cười ấm áp và những lời chúc tốt đẹp sẽ 
làm tăng giá trị của mừng tuổi lên gấp nhiều lần. 
Ngược lại, với người nhận, nhất là trẻ nhỏ, người 
lớn cần dạy cách cảm ơn khi nhận phong bao lì xì 
hay cách tiết kiệm tiền mừng tuổi để mua sách vở, 
đồ dùng học tập. Đặc biệt, tránh để trẻ con nảy 
sinh tâm lý so bì tiền mừng tuổi giữa người này 
người khác...

Bên cạnh đó, chính người lớn chúng ta không 
nên biến tục lì xì trở thành cái “cớ” phục vụ cho 
những mục đích thực dụng cá nhân hay trở thành 
nỗi “ám ảnh” khi chuẩn bị tiền mừng tuổi tết để cho 
bằng người này người khác, nhà này nhà khác, coi 
quà tết, tiền mừng tuổi là thước đo tình cảm...

Mừng tuổi đầu năm mới là phong tục đẹp, thể 
hiện sự kính già, yêu trẻ và ước mong một năm 
mới thuận lợi, may mắn. Để giữ mãi nét đẹp văn 
hóa vốn có phong tục mừng tuổi, rất cần cởi bỏ 
đi những đắn đo nặng nhẹ về vật chất mà chú 
ý đến tính biểu trưng của nó, để người tặng và 
người nhận đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ trong 
năm mới.

Mừng tuổi ngày tếtĐể phong tục

giữ mãi nét đẹp
Những ngày tháng Chạp - tháng cuối 

cùng của năm âm lịch đang trôi mau, 
phố phường, lòng người đã bắt đầu rộn 
ràng không khí tết. Cùng với sắm sửa 
chuẩn bị cho tết Nguyên đán có một 
khoản chuẩn bị không nhỏ đối với nhiều 
người - đó là tiền mừng tuổi. 

phương loan
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
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Tục thi độc đáo chỉ có ở nơi đây
Vào dịp lễ hội Sáo Đền tháng 3 âm lịch năm 

2017, trong cuộc hội ngộ tại nơi đây, bà Lê Thị 
Thiết, Trưởng ban sáng lập Trung tâm Bảo tồn di 
sản văn hóa diều Việt Nam chia sẻ: Đã tham dự 
nhiều lễ hội diều trên thế giới như tại Trung Quốc, 
Nhật Bản và nhiều nước châu Âu,... nhưng chưa có 
nơi nào có tục thi diều sáo vượt câu liêm độc đáo 
như ở lễ hội Sáo Đền. Mang niềm tự hào to lớn về 
một trò thi dân gian chứa đựng trong đó nhiều ý 
nghĩa về văn hóa, lịch sử truyền thống, tôi mong 
mỏi một ngày không xa, tục chơi diều sáo tại Sáo 
Đền - một trong những cái nôi của diều sáo sẽ 
được bảo tồn, phát huy và thế hệ trẻ hôm nay thêm 
hiểu, thêm yêu, thêm gắn bó với trò chơi dân gian 
thả diều - một thú vui tao nhã mang những nét đặc 
trưng của hình học.

Tháng 11/2020, người đam mê diều trên mọi 
miền đất nước nô nức trở về Thái Bình tham dự lễ 
đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vinh 
danh tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền, bà 
Thiết cho biết: Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, 
chắc chắn sẽ diễn ra nhiều hoạt động quảng bá về 
tục chơi diều sáo tại nơi đây với hy vọng Sáo Đền 
sẽ trở thành nơi hội ngộ, gặp gỡ, giao lưu của người 
chơi diều trong và ngoài nước.  

Không riêng Sáo Đền có thi thả diều sáo mà 
có rất nhiều lễ hội trong cả nước có thi diều nhưng 
đến mức sâu sắc thành lễ tục, thành nghi lễ thiêng 
liêng, gắn liền với tên tuổi của vị Thành hoàng, 

của đền Mẫu, 
được ghi vào sắc 
phong qua các đời 
vua thì thật là hiếm. Có rất 
nhiều truyền thuyết nói về tục chơi này. Văn bia lưu 
giữ tại Sáo Đền ghi như sau: Tục chơi diều sáo gắn 
với truyền thuyết bà Ngọc Dao đưa Lê Tư Thành về 
quê lánh nạn. Để giải sầu, bà thường cho con thi 
diều với trẻ con trong làng. Một truyền thuyết khác 
lại cho rằng tục thả diều nhằm tưởng nhớ Quốc 
công Đinh Lễ. Trong những năm chiến đấu của 
khởi nghĩa Lam Sơn, ông chỉ huy nghĩa quân đóng 
quân ở núi Tùng Lĩnh (Hà Tĩnh) kết hợp khai khẩn, 
trồng cấy ở bờ sông La Giang để tự cấp lương thực. 
Đinh Lễ đã chỉ dẫn binh lính làm cánh diều cong 
như vầng trăng khuyết, đục các bộ sáo với kích cỡ 
khác nhau rồi cùng binh lính thả diều. Khi diều bay 
lơ lửng trên bầu trời, những âm thanh du dương 
trầm bổng ấy đem lại cảm giác bình yên, thư thái 
như ở chốn quê nhà đã giúp binh sĩ thêm yêu quê 
hương, lấy thêm quyết tâm đánh giặc và quên mọi 
gian lao, vất vả để cày cấy ruộng hoang. Đây cũng 
là một ám hiệu chỉ huy quân của Đinh Lễ. Vì thế khi 
ông được cấp đất thế nghiệp ở An Lão, con cháu 
họ Đinh tổ chức thi thả diều để tưởng nhớ công lao 
của ông, dần dần trở thành một tục lệ trong lễ hội 
Sáo Đền. Dù truyền thuyết nào đúng thì đều có 
chung một nội dung là tưởng nhớ công lao của tổ 
họ Đinh làng An Lão và Hoàng Thái hậu Ngô Thị 
Ngọc Dao. 

Nơi gặp gỡ của những niềm đam mê
Theo cổ lệ, để có được cánh diều tham gia 

trong lễ hội diễn ra vào tháng 3 âm lịch hàng năm, 
người dân Song An đã phải chuẩn bị rất công phu 
từ trước đó nhiều tháng trời, thậm chí cả năm. Về 
cơ bản diều sáo gồm 2 phần chính là diều (vật 
mang chở) và sáo (vật tạo âm thanh). Điểm khác 
biệt giữa diều Song An với diều các nơi khác không 
chỉ về hình dáng diều mà cả về kích thước của con 
diều. Từ xa xưa, diều ở Song An đã nổi tiếng về độ 
to, độ dài. Chiếc nhỏ nhất cũng phải 2,5m trở lên, 

chiếc to phải từ 10 - 12m. Sở dĩ diều phải to như thế 
thì mới cõng được bộ sáo mà nó mang trên mình. 
Và chính tiếng sáo trong hội Sáo Đền đã tạo nên 
một sắc thái văn hóa đặc trưng của trấn Sơn Nam 
Hạ xưa và cả ngày nay. 

Ở lễ hội Sáo Đền, tục thi diều sáo chỉ có vào 
ngày đại lễ (ngày 25 tháng 3 âm lịch), ngày mà 
diều sáo của cả cư dân làng Song An và cả nước 
đến với hội đền rất đông. Tục thi gắn liền với các 
nghi lễ linh thiêng mà chỉ ở Sáo Đền mới có và 
có nhiều thể lệ khắt khe cùng với nội dung phong 
phú như: thi diều to, sáo đẹp, thi sáo hay và độc 
đáo nhất là thi thả diều sáo qua câu liêm. Trong 
buổi chiều ngày 25, nơi đây diễn ra các nghi lễ linh 
thiêng gắn liền với tục thi thả diều sáo qua câu liêm 
bao gồm: lễ trình diều, lễ cầu phong, lễ rước Thánh 
mẫu ngao du sơn thủy và thi thả diều qua câu liêm. 

Sau khi phần lễ đã hoàn tất, ở khoảng đất nổi 
giữa hồ, người ta chôn phần cán của hai chiếc sào 
bên trên có buộc hai chiếc câu liêm (có hình dáng 
như chiếc liềm), được mài rất sắc, khoảng cách 
giữa hai lưỡi câu liêm chỉ từ 0,2 - 0,3m. Cuộc thi này 
buộc người dự thi phải nhanh nhẹn, có kinh nghiệm 
và có sự phối hợp ăn ý hài hòa giữa người buông 
diều và người đâm diều bởi chỉ trong tích tắc là dây 
diều sẽ mắc phải lưỡi câu liêm, bị cắt đứt dây và 
rơi xuống. Từ cái khó ấy để thấy được sự chuẩn bị 
công phu con diều sáo, sự tập luyện nhuần nhuyễn 
giữa hai người chơi diều. Tất cả những bước ấy tạo 
nên sự tài hoa của người chơi, tạo nên không khí 
phấn khởi, hồ hởi của tất cả những người đến tham 
gia lễ hội.

Lễ hội Sáo Đền nói chung và tục thi diều sáo 
nói riêng đã trở thành một nét đẹp truyền thống 
văn hóa, biểu hiện lòng ngưỡng mộ, tôn kính của 
nhân dân với các bậc thần linh. Trong cuộc thi diều 
không có sự phân định rõ ràng giữa người trình diễn 
và người thưởng thức, mọi người cùng sống trong 
một không khí linh thiêng, hứng khởi, cùng nhau 
tham gia vào quá trình sáng tạo và trao truyền các 
giá trị văn hóa cộng đồng. Để từ đó các giá trị văn 
hóa được bảo lưu và trao truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ khác.

Tháng 11/2020, xã Song An (Vũ Thư) 
tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi 
vật thể quốc gia vinh danh tục chơi diều 
sáo trong lễ hội Sáo Đền. Trải qua hơn 
600 năm, tục chơi diều sáo đang từng 
ngày được người dân ở mọi miền đất 
nước chung tay gìn giữ và phát huy.

Độc đáo tục thi 
diều sáo 
trong lễ hội 
Sáo Đền

Tục thi diều sáo vượt câu liêm là nét độc đáo chỉ có tại lễ hội Sáo Đền.

Trong lễ hội Sáo Đền diễn ra nhiều nghi lễ độc đáo.

minh đức
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Khát khao trở lại đường đua chuyên nghiệp
Từ trước tới nay, đội tuyển bóng chuyền nữ 

Thái Bình luôn được nhắc đến là cái nôi sản sinh 
ra rất nhiều VĐV nữ tài năng cung cấp cho đội 
tuyển bóng chuyền nữ quốc gia cũng như các 
CLB chuyên nghiệp trên khắp các tỉnh, thành phố 
trong cả nước. Từ cái nôi bóng chuyền nữ Thái 
Bình mà nhiều VĐV đã ghi tên mình vào lịch sử 
bóng chuyền nữ Việt Nam qua các màn tranh tài 
trên đấu trường khu vực và quốc tế như: Bùi Thị 
Lanh, Phạm Thị Gái, Bùi Thị Huệ, Lê Thị Mười... 
Từ năm 2003 - 2010, bóng chuyền nữ Thái Bình 
luôn nằm trong top 4 đội mạnh của toàn quốc. Sự 
vào cuộc của các nhà tài trợ, niềm hăng say tập 
luyện, thi đấu của các VĐV đã góp phần sản sinh 
ra nhiều lứa cầu thủ tài năng khiến niềm mơ ước 
về sự thống trị của bóng chuyền quê lúa tại các 
giải đấu cao nhất trong nước tưởng chừng như đã 
trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, đỉnh điểm là ở mùa giải 2019, sau 
khi dừng bước trước Tiến Nông Thanh Hóa trong 
trận chung kết, những người làm bóng chuyền quê 
lúa mới giật mình nhận ra, đội bóng đã mai một 
rất nhiều. Đặc biệt đối với “búa máy” Bùi Thị Huệ, 
người được mệnh danh là “lão bà siêu phàm” của 
bóng chuyền nữ Việt Nam, việc xuống hạng của 
đội bóng chuyền nữ Thái Bình là nỗi buồn sâu sắc.

Đi lên từ bóng chuyền nữ Thái Bình, Bùi 
Thị Huệ trở thành chủ công hàng đầu của bóng 
chuyền Việt Nam, đã chinh chiến qua nhiều đội 
bóng và đạt được không ít danh hiệu cao quý. Có 
được biệt danh “búa máy” với những cú đập bóng 
sau vạch 3m như búa bổ, nữ tuyển thủ này chính 
là “nỗi khiếp sợ” của không ít hàng thủ nổi tiếng 
trong khu vực Đông Nam Á. Cũng chính Bùi Thị 
Huệ là cánh chim đầu đàn đưa bóng chuyền nữ 
Thái Bình nổi danh trên bản đồ bóng chuyền Việt 
Nam trong hơn một thập kỷ. Mang tình yêu, sự 
gắn bó sâu sắc với đội tuyển bóng chuyền quê 
hương, nhiều năm gần đây, Bùi Thị Huệ là HLV 

đội trẻ kiêm người “giải cứu” cho bóng chuyền nữ 
Thái Bình vượt qua những khó khăn. Còn nhớ, 
năm 2012, cô chia tay sàn đấu để chuyển sang 
công tác huấn luyện nhưng chỉ sau 1 năm giải 
nghệ, đứng trước tình thế bóng chuyền nữ Thái 
Bình gặp khó khăn trong việc tranh vé trụ hạng, 
dù đã ở tuổi 32 và vừa trải qua sinh nở nhưng với 
sự nỗ lực, Bùi Thị Huệ đã quyết tâm giảm hơn 
20kg để trở lại thi đấu, giúp Thái Bình trụ hạng 
thành công. Còn trước mùa giải 2017 diễn ra, ít 
người tin PVD Thái Bình có thể lọt được vào top 
4 chung cuộc do lực lượng mỏng, tài chính yếu 
nhưng với sự tham gia của thủ công Bùi Thị Huệ, 
các cô gái Thái Bình đã thăng hoa. 

Ở mùa giải 2020, dù dồn toàn lực để trở lại sân 
chơi chuyên nghiệp nhưng nhiều người đã miêu tả 
lực lượng của đội bóng lúc này là “tre đã già nhưng 
măng chưa kịp mọc”. Đoàn quân của HLV Trần 
Văn Giáp vẫn cần tới sự đồng hành quen thuộc 
của những cái tên đã quá nổi danh như Lê Thị Mười 
(tại vòng 1 ở Nghệ An) và chắc chắn không thể 
thiếu Bùi Thị Huệ. Mùa giải 2020, đội bóng xuống 
hạng, nhà tài trợ quay lưng, chật vật với kinh phí 
ít ỏi, nhưng bằng tình yêu với bóng chuyền, niềm 
tự hào với bề dày truyền thống và khát khao được 
trở lại, các cô gái Thái Bình đã nỗ lực vượt qua 6 
trận toàn thắng và vỡ òa trong chức vô địch giải 
bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020. Xác 
định nhiệm vụ tiên quyết là đưa đội bóng trở lại 
đường đua chuyên nghiệp, trong nhiều tháng trời, 
cặp vợ chồng Trần Văn Giáp - Bùi Thị Huệ cùng 
nhiều VĐV khác quyết định gác lại bộn bề công 
việc gia đình, gác lại nỗi lo, nỗi nhớ khi buộc phải 
gửi con cho ông bà chăm sóc hộ. Việc thăng hạng 
là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra. 

Nỗi lo về lực lượng, tài chính
HLV trưởng Trần Văn Giáp chia sẻ: Ngay lúc 

này, có rất nhiều công việc cần phải làm để chuẩn 
bị cho mùa giải sắp tới, trong đó là nhanh chóng 

đào tạo lớp đàn em đủ năng lực kế cận cho lớp đàn 
chị đã lớn tuổi. 

Là HLV của đội trẻ, là người trực tiếp về các 
địa phương trong tỉnh tuyển chọn tài năng bóng 
chuyền, Bùi Thị Huệ cho biết: Hàng năm tôi và các 
đồng nghiệp vẫn đi khắp các vùng quê để tìm kiếm 
những học trò có tố chất, tìm được rồi thì còn động 
viên các em và gia đình để lên tuyển tham gia tập 
luyện. Nhưng bây giờ, các em có nhiều lựa chọn 
hơn cho con đường chuyên nghiệp nên việc tuyển 
được một VĐV trong điều kiện kinh tế còn khá eo 
hẹp như hiện nay là điều “khó như lên trời”. Cùng 
với vấn đề kinh phí thì việc tạo điều kiện cho các 
VĐV khi đã hết tuổi thi đấu, khi đã giải nghệ cũng 
được nhiều gia đình quan tâm khi đứng trước bài 
toán có nên cho con đi theo con đường chuyên 
nghiệp hay không. Bởi vậy, nếu không có chính 
sách phù hợp sẽ rất khó có được nguồn lực bảo 
đảm chất lượng cho đội tuyển của tỉnh. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Niềm vui 
thăng hạng cũng đi liền với những giải pháp cần 
đặt ra. Đó là việc cần có cơ chế đặc thù cho bóng 
chuyền và công tác xã hội hóa, tạo điều kiện cho 
sự vào cuộc mạnh mẽ từ các đơn vị, doanh nghiệp 
để chung sức, đồng lòng cùng bóng chuyền Thái 
Bình phát triển. Kinh phí thiếu dẫn tới rất nhiều 
khó khăn trong việc tuyển chọn và giữ chân được 
những VĐV có tài năng.

Thực tế cũng đã chứng minh dù công tác đào 
tạo VĐV trẻ của Thái Bình rất bài bản, không hề 
thua kém nhiều địa phương có thế mạnh về thể 
thao nhưng vì không có kinh phí “giữ chân” tài năng 
nên nhiều VĐV trẻ của tỉnh đã chọn bến đỗ tại các 
CLB có mức thu nhập ổn định hơn. Năm 2021, 
năm đầu tiên trở lại với đường đua chuyên nghiệp, 
mong rằng bóng chuyền Thái Bình sẽ có được sự 
đầu tư đúng mức để các VĐV yên tâm chinh chiến 
trên các đấu trường, giữ vững niềm tự hào về bóng 
chuyền Thái Bình - cái nôi đã tôi luyện nhiều tài 
năng làm nên dấu ấn của bóng chuyền quốc gia.

khi trở lại
Bóng chuyền Thái Bình
VUI - LO  

Ngày cuối năm, trong cái lạnh 
dưới 10 độ C, những cô gái quần 
đùi - áo số của đội tuyển bóng 
chuyền nữ Thái Bình vẫn hăng 
say tập luyện tại nhà thi đấu 
Trung tâm Huấn luyện thể dục 
thể thao tỉnh. Ở một góc sân, HLV 
trưởng Trần Văn Giáp chăm chú 
dõi theo từng bước chạy, từng 
đường chuyền bóng của các nữ 
tuyển thủ. Trong họ là niềm vui, 
niềm tự hào khi đội bóng vừa 
chính thức trở lại đường đua 
chuyên nghiệp sau một mùa giải 
xuống hạng. Nhưng ở thời điểm 
này, đi tiếp cũng là cả một hành 
trình gian nan.

tú anh

đường đua chuyên nghiệp


