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Công ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Doanh 
Đạt là một trong những 

doanh nghiệp (DN) đầu tiên đầu 
tư vào cụm công nghiệp (CCN) 
Đập Neo, xã Đồng Tiến khi 
CCN này mới thành lập. Từ khi 
đầu tư vào CCN, Công ty đã mở 
rộng quy mô sản xuất với tổng 
diện tích 9.500m2. Hiện nay, 
sản lượng chế biến của Công ty 
đạt hơn 7.200 tấn gạo/năm, giá 
trị sản xuất trên 30 tỷ đồng. Ông 
Nguyễn Ngọc Doanh, Giám đốc 
Công ty cho biết: Trước đây 
chúng tôi sản xuất trong khu 
dân cư, diện tích chỉ có 300m2 
nên gặp nhiều khó khăn. Sau 
khi vào CCN Đập Neo, Công ty 
đã đầu tư nhiều máy móc hiện 
đại, nâng công suất chế biến và 
mở rộng thị trường nên doanh 
thu không ngừng tăng, tạo việc 
làm ổn định cho 20 công nhân 
với thu nhập bình quân 6 triệu 
đồng/người/tháng.

Nhận thấy cơ hội phát triển 
khi đầu tư vào CCN, ngoài 
Công ty Doanh Đạt còn có 20 
DN chế biến nông sản của xã 
Đồng Tiến đầu tư vào hoạt động 
trong CCN Đập Neo. Các DN 
đều phát triển tốt, bên cạnh hiệu 
quả kinh tế còn hỗ trợ nhiều địa 
phương của huyện Quỳnh Phụ 
bao tiêu nông sản cho bà con 
nông dân. Bình quân mỗi năm 
các DN trong CCN thu mua 
khoảng 100.000 tấn thóc của 
nông dân trong huyện và một 

số huyện lân cận. Giá trị sản 
xuất của các DN chế biến nông 
sản trong CCN Đập Neo năm 
2018 đạt gần 100 tỷ đồng, năm 
2019 đạt trên 150 tỷ đồng.

Quỳnh Phụ hiện có 5 CCN 
với tổng diện tích hơn 230ha. 
Ông Nguyễn Trường Sinh, 
Giám đốc Trung tâm Phát triển 
CCN huyện cho biết: Các CCN 
đều được huyện quy hoạch bảo 
đảm phát huy lợi thế về giao 
thông, nguồn nhân lực và phân 
bố theo vùng để phát triển kinh 
tế - xã hội cho các địa phương. 
Cùng với làm tốt công tác quy 
hoạch, tổ chức giải phóng mặt 
bằng tạo quỹ đất sạch cho nhà 
đầu tư triển khai dự án, huyện 
cũng bố trí nguồn ngân sách 
đầu tư hạ tầng, các công trình 
trọng điểm của CCN, tạo thuận 
lợi cho các DN vận chuyển 
nguyên liệu, hàng hóa. Nhờ đó, 
đến nay, riêng tại CCN Quỳnh 
Côi đã thu hút 6 dự án vào hoạt 
động, tỷ lệ lấp đầy đất sản xuất 
công nghiệp đạt hơn 80%.

Nhằm xây dựng hạ tầng các 
CCN đồng bộ, hiện đại, Quỳnh 
Phụ đã thu hút 3 nhà đầu tư hạ 
tầng có kinh nghiệm và năng lực 
vào đầu tư xây dựng. Hạ tầng tốt 
cộng với nhiều chính sách ưu đãi 
thu hút đầu tư, tích cực xúc tiến 
thương mại, xúc tiến đầu tư, bước 
đầu huyện đã thu hút được 55 dự 
án đầu tư vào các CCN với tổng 
vốn đăng ký đầu tư trên 1.959,4 
tỷ đồng, số vốn đã thực hiện đầu 

tư gần 1.202,2 tỷ đồng. Tổng giá 
trị sản xuất các CCN của huyện 
năm 2019 đạt trên 840 tỷ đồng, 
tăng gần 12% so với năm 2018; 
tạo việc làm và thu nhập ổn định 
cho 8.945 lao động.

Ông Nguyễn Văn Nhiễm, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Quỳnh Phụ cho biết: Hiệu quả 
hoạt động của các CCN đóng 
góp quan trọng vào phát triển 
ngành công nghiệp của huyện 
trong thời gian qua. Tuy nhiên, 
kết quả hiện nay vẫn chưa đáp 
ứng sự kỳ vọng và tiềm năng, 
thế mạnh của huyện. Số lượng 
dự án lớn đầu tư vào các CCN 
chưa nhiều, tỷ lệ lấp đầy đất 
công nghiệp còn thấp, nguyên 
nhân là do một số CCN chưa 
có nhà đầu tư hạ tầng, công tác 
giải phóng mặt bằng còn vướng 
mắc dẫn đến tiến độ đầu tư của 
doanh nghiệp chậm... Để các 
CCN thực sự là nhân tố thúc đẩy 
ngành công nghiệp của huyện 
phát triển, trong thời gian tới, 
Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác điều chỉnh 
quy hoạch; xã hội hóa nguồn lực 
đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất 
là hệ thống giao thông kết nối 
với CCN và đường nội bộ trong 
CCN; tăng cường xúc tiến, thu 
hút các dự án đầu tư vào CCN, 
trong đó ưu tiên các dự án sử 
dụng công nghệ cao, giá trị sản 
xuất lớn và sử dụng ít lao động, 
không gây ô nhiễm môi trường.

KHẮC DUẨN

Trong khi nhiều người bỏ 
vườn, bỏ ruộng đi làm 
công nhân thì vợ chồng 

chị Trần Thị Lập, thôn Đông 
Đồng Hải, xã Đông Vinh (Đông 
Hưng) lại nghỉ việc nhà máy về 
quê làm nông dân. Với quyết 
tâm, sự cần cù, chịu khó, vợ 
chồng chị đã thành công với mô 
hình trang trại chăn nuôi tổng 
hợp, mỗi năm thu hàng trăm 
triệu đồng.

Chị Lập là con gái Tuyên 
Quang, khi vào làm tại Công 
ty Giấy Bãi Bằng đã gặp, cảm 
mến rồi nên nghĩa vợ chồng 
với chàng trai quê lúa. Vì cả hai 
đều làm công nhân, không có 
thời gian nên anh chị phải để 
con ở quê nhờ bố mẹ chồng 
chăm sóc. Ban ngày đi làm, 
tối về nhớ con, thương bố mẹ 
già, bàn đi tính lại anh chị đưa 
ra quyết định khiến cả công ty 

và hai bên gia đình ngỡ ngàng: 
nghỉ việc nhà máy về quê chăn 
nuôi. Năm 2015, anh chị về quê 
vay mượn và dồn hết tiền dành 
dụm được đầu tư chuyển đổi 3 
mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu 
quả của gia đình thành trang 
trại chăn nuôi tổng hợp. Chị 
Lập cho biết: Làm nông nghiệp 
vất vả hơn, thu nhập phụ thuộc 
nhiều vào thời tiết, dịch bệnh 
nhưng được ở cạnh bố mẹ, con 

cái nên tâm lý thoải mái, vợ 
chồng bảo ban nhau cùng cố 
gắng. Anh chị chọn nuôi lợn, gà, 
cá vì đó là các loại con phổ biến, 
dễ chăm sóc, thị trường tiêu thụ 
lớn. Trang trại của anh chị luôn 
có trên 1.000 con gà ri lai và 
gà đá Châu Thành, 230 - 250 
con lợn thịt, 20 - 25 con lợn nái 
siêu nạc, 2 ao cá. Để có kinh 
nghiệm phát triển chăn nuôi, 
anh chị siêng năng học hỏi kỹ 
thuật qua các hội nghị tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật 
của hội phụ nữ, hội nông dân, 
qua báo, đài, sách vở, mục sở 
thị một số trang trại chăn nuôi 
lớn, cộng với kinh nghiệm đúc 
rút từ thực tế nên anh chị đã gặt 
hái thành công. Mỗi năm trang 
trại của gia đình cho nguồn thu 
hàng trăm triệu đồng.

Đang làm ăn thuận lợi thì 
dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, 
dù đã thực hiện tiêu độc, khử 
trùng hàng ngày, đóng cửa 
chuồng trại nhưng anh chị vẫn 
phải tiêu hủy 4 tấn lợn. Song 
rất may đàn lợn nái nuôi ở khu 
riêng không bị dịch, sẽ cung 
cấp giống khi chị tái đàn. Trước 
khi tái đàn, chị Lập đã khử trùng 
chuồng trại rất kỹ. Chị cho biết: 
Ở từng ô chuồng lợn, tôi lột bạt, 
đóng trần mới, quét vôi toàn 
bộ... Sau 3 tháng hết dịch mới 
thực hiện tái đàn. Trong thời 
gian chờ tái đàn, chị chuyển 
một số ô chuồng sang nuôi 50 
con thỏ để có nguồn thu. Rút 
kinh nghiệm từ lần chống dịch 
tả lợn châu Phi cho đàn lợn, 
công tác tiêu độc, khử trùng, 
vệ sinh chuồng trại được đặt 
lên hàng đầu. Cổng vào trang 
trại và cổng vào khu chuồng lợn 

Rời chiến trường trở về 
quê hương với thương 
tật hạng 2/4, ông Trần 

Mạnh Báo, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần Tập 
đoàn ThaiBinh Seed không an 
phận mà lại lao vào một cuộc 
chiến cam go không kém nơi 
tiền tuyến. Nhớ lời Bác Hồ dạy: 
“Thương binh tàn nhưng không 
phế”, ông đã vươn lên làm nên 
kỳ tích cuộc đời mình.  

Đi học bằng mọi giá
Cựu chiến binh Trần Mạnh 

Báo chia sẻ, ông không bao giờ 
quên lời Bác Hồ dạy và trong 
gia đình cha ông đã dạy rằng 
“Con đã được tôi luyện trong 
khói lửa chiến trường, trở thành 
một đảng viên đã khó nhưng giữ 
được phẩm chất của người đảng 
viên suốt đời lại càng khó khăn 
hơn. Muốn vậy, kể từ sau khi 
thề dưới lá cờ Đảng thì làm bất 
cứ việc gì cũng phải nhớ mình 
là đảng viên”. Với bản chất của 
người lính Cụ Hồ, tinh thần của 
một đảng viên và niềm say học, 
ngay khi về Đoàn an dưỡng 51 
ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) 
được 3 ngày, ông đã đi tìm mượn 
sách để ôn lại kiến thức cũ với 
quyết tâm học tiếp cấp III để thi 
vào đại học. Ngày đó, ông có 
giấy gọi nhập học vào Trường 
Tuyên huấn 564. Đây là trường 
của Bộ Nội vụ chuyên dành cho 
thương binh và bộ đội ở miền 
Nam về còn khả năng học tập. 
Vào trường đó, học viên sẽ được 
học văn hóa hết cấp III rồi được 
học tiếp lý luận. Ra trường, đa 
số sẽ trở thành cán bộ tuyên 
huấn. Thế nhưng, ông đã không 
theo đuổi con đường này vì tình 
yêu với đồng ruộng và ước mơ 
tuổi thơ năm xưa. Trở về quê 
hương với thương tật hạng 2/4, 
ông xin chuyển ngành về Ty 
Nông nghiệp Thái Bình (nay là 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) và được chấp thuận. 

Về Ty Nông nghiệp Thái 
Bình, ông được biên chế vào 
Công ty Giống lợn Thái Bình. 
Tại đây, ông tiếp tục làm đơn 
xin đi học cấp III nhưng Công 
ty không giải quyết. Điều này 
khiến ông nhiều đêm thức 
trắng với những dằn vặt, suy 
nghĩ bởi niềm khao khát được 
học lúc nào cũng như ngọn lửa 
cháy trong tâm khảm ông. Tôi 
vẫn thấy ông nói với lớp thanh 
niên hiện nay rằng, “nhân bất 
học bất tri lý” - con người không 
học thì không biết lý lẽ, không 
biết được điều phải trái. Lời nói 
đó được ông chứng minh bằng 
chính quyết tâm, nghị lực của 
mình. Ông bảo: Bằng mọi giá 
tôi phải được học hành, không 
chịu phấn đấu sẽ bị xã hội bỏ lại 
phía sau. Ngày đó, ông đã gửi 
thư xin bố cho đi học tiếp; được 
sự đồng ý của bố và giúp đỡ của 
người chú, ông được chuyển về 
công tác tại Công ty Giống lúa 

Người “Đối thoại với cánh đồng”

(còn nữa)
 MAI THƯ

Thái Bình. Từ đây, cánh cửa 
trường học mở ra đón ông. Hết 
cấp III, ông đi thi đại học và 
đỗ vào Trường Đại học Nông 
nghiệp I Hà Nội. Vừa học vừa 
đi làm, đến năm 1978 ông tốt 
nghiệp đại học. Đó cũng là thời 
điểm ông được đề bạt làm Trại 
phó Trại sản xuất giống lúa cấp 
1 Đông Cơ. Từ đây ông bước 
đi từng bước vững vàng nhưng 
cũng đầy gian truân, biến khát 
vọng thành hành động, trở 
thành người “đối thoại với cánh 
đồng”. 

Thử thách ngày khởi nghiệp 
Ông Báo nhớ lại: Ngày về 

Trại sản xuất giống lúa cấp 1 
Đông Cơ, nhìn cơ ngơi của Trại 
tôi suy nghĩ nhiều lắm. Trại có 
56ha đất dành cho sản xuất 
giống nhưng mỗi năm chỉ được 
giao kế hoạch sản xuất 60 tấn 
giống. Nghĩa là một năm mỗi 
héc-ta đất chỉ làm ra được chưa 
đầy 1,1 tấn, trong khi cách đó 
20 năm Thái Bình đã là quê 
hương 5 tấn. Tôi nhận thấy bộ 
máy quản lý kiểu “cha chung 
không ai khóc” chính là cái 
“xiềng” đang “xích chặt” nền 
nông nghiệp của ta trong lạc 
hậu. Và chỉ “tháo tung” ra thì 
mới có thể giải quyết được vấn 
đề.

Ước mơ tạo được những bộ 
giống lúa có năng suất, chất 
lượng cao thôi thúc, ông Báo 
mạnh dạn xây dựng và xin thực 
hiện đề án “Khoán sản phẩm 
cuối cùng đến người lao động 
trong sản xuất nông nghiệp 
quốc doanh”. Ngày đó, đề án 
của ông vấp phải nhiều sự phản 
đối gay gắt vì cho rằng đề án đi 
ngược lại đường lối, chính sách 
quản lý nông nghiệp của Đảng, 

Nhà nước. Sau nhiều tranh cãi, 
cuối cùng, với lập luận đầy tâm 
huyết của ông, Ban Giám đốc 
Công ty đã đồng ý cho thực hiện 
đề án ở Trại sản xuất giống lúa 
cấp 1 Đông Cơ. Kết quả, sau 
1 năm, người lao động từ chỗ 
hưởng 16kg gạo/tháng đã tăng 
lên 40kg gạo/tháng. Trên diện 
tích 56ha của Trại đã sản xuất 
được trên 600 tấn thóc, tăng 
gấp 10 lần so với năm 1987. 
Từ thành công của đề án, ông 
Báo tiếp tục xây dựng hệ thống 
bán lẻ thóc giống, tìm cách làm 
bao bì đựng thóc giống. Đông 
Cơ tổ chức bán lẻ thành công, 
đây không chỉ là thành công 
của riêng ông hay của Trại mà 
đó còn là hệ thống bán lẻ thóc 
giống đầu tiên của ngành Giống 
cây trồng Việt Nam. Đó còn là 
thời điểm ra đời đầu tiên của 
những chiếc bao bì đựng thóc 
giống của ngành. 

Sau 7 năm lăn lộn đóng 
góp cho Trại sản xuất giống 
lúa cấp 1 Đông Cơ với ngày 
đầu khởi nghiệp đầy thử thách, 
ông Báo được đề bạt làm Phó 
Giám đốc Công ty Giống lúa 
Thái Bình phụ trách kinh doanh, 
đến tháng 8/2000 ông nhận 
nhiệm vụ Giám đốc Công ty. Ở 
cương vị mới, ông tiếp tục dành 
nhiều tâm sức cho việc xây 
dựng thương hiệu và hệ thống 
phân phối giống cây trồng ra 
tỉnh ngoài. Chỉ riêng việc đem 
logo đi đăng ký bảo hộ cũng 
phải hàng chục năm mới được 
đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. 
Trong khi đó, việc xây dựng bộ 
thương hiệu không chỉ có logo 
mà còn bao gồm tên Công 
ty, slogan và màu của doanh 
nghiệp. Việc xây dựng bộ 
thương hiệu đã khó nhưng việc 

làm cho thương hiệu trở thành 
nổi tiếng và xây dựng hệ thống 
phân phối, phát triển thị trường 
còn khó hơn nhiều. Ông chia 
sẻ: Thời kỳ này tôi có 2 chuyến 
xuất ngoại giúp tôi mở rộng tầm 
mắt, nhờ đó tôi có những lý lẽ, 
ý kiến hợp lý để thuyết phục dự 
án xây dựng nhà máy chế biến 
gạo tại Thái Bình và được chấp 
thuận. Sau thành công đó, ông 
Báo cùng đoàn công tác của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiếp tục thành công trong 
việc thực hiện dự án phát triển 
hệ thống cung cấp hạt giống tại 
Thái Bình. Trong những bước 
thăng trầm cùng doanh nghiệp, 
ông Báo luôn nhớ đến quá trình 
cổ phần hóa Công ty. Ngày đó, 
đối với doanh nghiệp nhà nước, 
khi tiến hành cổ phần hóa bao 
giờ cũng gặp 3 điều khó khăn 
đó là tài sản cố định, người lao 
động, vốn điều lệ và người sở 
hữu. Trong đó, vấn đề nan giải 
là mấy trăm cán bộ, công nhân 
của Công ty sẽ bị ảnh hưởng 
khi tiến hành cổ phần hóa. Tuy 
nhiên, với nỗ lực không ngừng, 
chỉ sau 3 tháng thực hiện, đến 
tháng 9/2004 Công ty được tỉnh 
công nhận thực hiện xong cổ 
phần hóa và được mang tên mới 
là Công ty Cổ phần Tổng công 
ty Giống cây trồng Thái Bình 
(TSC). Tại Đại hội cổ đông, ông 
Báo được bầu vào Hội đồng 
quản trị Công ty và được Hội 
đồng quản trị bầu giữ chức Chủ 
tịch kiêm Giám đốc. Từ đây, 
trách nhiệm trên vai ông càng 
thêm nặng nề song cũng đầy 
tự hào và một chân trời mới của 
TSC được mở ra. 

anh chị làm các bể chứa dung 
dịch sát khuẩn, phải đi qua 2 
bể dung dịch đó rồi mới được 
vào. Riêng khu chuồng lợn chỉ 
có chồng chị ra, vào cho lợn 
ăn, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 
Trước khi vào khu chuồng anh 
phải tắm gội, thay quần áo ngay 
tại trang trại, đi qua 2 bể hóa 
chất... Cùng với đó, thực hiện 
rửa chuồng thường xuyên, tăng 
khẩu phẩn ăn, tiêm phòng đầy 
đủ cho đàn lợn. Với quy trình 
khắt khe đó, anh chị đã tái đàn 
thành công. Vì thế, năm 2019, 
dù bị thiệt hại do dịch tả lợn 
châu Phi song cuối năm lại xuất 
chuồng với giá rất cao nên anh 
chị vẫn thu lãi từ trang trại 300 
- 350 triệu đồng. Qua đó cho 
thấy việc chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi là chủ trương 
đúng, biết đầu tư, nuôi các loại 
con có giá trị kinh tế cao theo 
hướng hàng hóa, chăm sóc, 
phòng, chống dịch bệnh tốt, thu 
nhập sẽ cao gấp nhiều lần làm 
công nhân và vẫn có thể làm 
giàu từ nông nghiệp.

Dù bận mải phát triển kinh 
tế gia đình song chị Lập vẫn làm 
tốt vai trò Chi hội trưởng Chi hội 
Phụ nữ thôn Đông Đồng Hải. 
Chị Trần Thị Thanh Hoa, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
Đông Vinh cho biết: Với sự tận 
tâm của chị Lập, Chi hội Phụ nữ 
thôn Đông Đồng Hải luôn dẫn 
đầu các phong trào thi đua của 
xã, bản thân chị Lập được Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy 
khen “Cán bộ hội phụ nữ giỏi”, 
điển hình “Phụ nữ làm kinh tế 
giỏi”. 

THU HIỀN (theo laodong.vn)

QUỲNH PHỤ

Đẩy mạnh thu hút đầu tư
vào các cụm công nghiệp

Bỏ công nhân
về làm triệu phú nông dân

Chị Trần Thị Lập chăm sóc đàn gà trong trang trại của gia đình.

KỲ 2: BƯỚC NGOẶT CÙNG CÂY LÚA

Các doanh nghiệp chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Đập Neo phát triển ổn định.

Nhờ tích cực xúc tiến đầu tư, thu hút dự án công nghiệp vào địa bàn, 
nhất là vào các cụm công nghiệp, đã góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện 
Quỳnh Phụ phát triển.

Đoàn công tác của Vương quốc Bhutan tham quan nhà máy sản xuất của ThaiBinh Seed.


