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QUỲNH LƯU

Nặng lòng với phụ nữ, trẻ em yếu thế
Chỉ hai tiếng “mẹ An” nhưng 

đã gói ghém biết bao yêu 
thương mà em Nguyễn Thế 
Đàn, thôn Tiên Sơn, xã Vũ 
Chính (thành phố Thái Bình) 
dành cho người mẹ đỡ đầu 
của mình là bà Nguyễn Thị An, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
(LHPN) thành phố. Mẹ em Đàn 
bị bệnh, hiện hai mẹ con đang 
sống dựa vào ông bà ngoại. Em 
được bà An nhận đỡ đầu từ đầu 
năm 2022. Bà Bùi Thị Phóng, 
bà ngoại của em Đàn cho biết: 
Cô An hỗ trợ cháu Đàn mỗi 
tháng 500.000 đồng. Cô và các 
con của cô ấy thường xuyên về 
thăm, mua đồ dùng học tập, 
quần áo cho cháu và quà cho 
gia đình tôi. Sự giúp đỡ này gia 
đình tôi rất biết ơn.

Bà Nguyễn Thị Hợi, tổ 9, 
phường Trần Hưng Đạo cho 
biết: Gia đình tôi thuộc diện hộ 
nghèo, tôi nuôi cháu nội mồ côi 
bố. Khi đến khảo sát, cô An đã 
kết nối với mạnh thường quân 
để nhận đỡ đầu cháu tôi.

Chia sẻ cảm xúc nhận đỡ 
đầu trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, bà Nguyễn Thị An 
cho biết: Tôi cũng là người bà, 
người mẹ. Tôi hiểu cảm giác khi 
không có chỗ dựa về vật chất, 
tinh thần thì trẻ mồ côi, trẻ có 
hoàn cảnh khó khăn hẫng hụt 
về mọi thứ. Các con đang tuổi 
ăn, tuổi học thì phải quan tâm 
nhiều nhất, đó là hỗ trợ về mặt 
tinh thần cho các con ổn định. 
Rồi sau đó tự bản thân mình và 
kêu gọi các nguồn lực để đồng 
hành với các con. Mình sẽ là 
chỗ dựa vững chắc để hỗ trợ, 
dìu dắt các con khi các con đến 
độ tuổi trưởng thành.

Tấm lòng của Chủ tịch Hội 
LHPN thành phố đã lan tỏa 
rộng rãi trong các cấp hội, hội 
viên, phụ nữ. Nhiều chương 

trình, hoạt động hướng về phụ 
nữ, trẻ em yếu thế được các 
cấp hội triển khai, thực hiện 
hiệu quả. Đến nay, toàn thành 
phố có gần 390 trẻ em mồ côi 
được nhận đỡ đầu. Trong năm 
2023, các cấp hội đã vận động, 
phối hợp tặng gần 1.200 suất 
quà cho các đối tượng chính 
sách, phụ nữ, trẻ em nghèo, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu,
làm hội viên tin
Với sự thân thiện, nhiệt tình, 

năng động, bà Vũ Thị Thự, Chủ 
tịch Hội LHPN xã Đông Phong 
(Tiền Hải) được rất nhiều hội 
viên, phụ nữ tin tưởng, yêu quý. 
Cũng nhờ đó, công tác tuyên 
truyền, vận động hội viên đạt 
kết quả cao, hoạt động của Hội 
LHPN xã ngày càng được nâng 
lên và trở thành chỗ dựa vững 
chắc cho cán bộ, hội viên, phụ 
nữ trong xã.

Nhớ lại lúc có ý định mở sạp 
bán hoa quả, thiếu vốn, chưa tự 
tin nên chị Phan Thị Hạnh, thôn 
Vũ Xá, xã Đông Phong còn đắn 
đo. Chị Hạnh cho biết: Khi ấy 
chị Thự biết tôi có dự định phát 
triển kinh tế từ mô hình này thì 
động viên và kết nối để tôi vay 
vốn từ ngân hàng và quỹ hỗ 
trợ phụ nữ tỉnh. Được trao “cần 
câu”, đến nay gia đình đã trả 
hết nợ, thu nhập khá và nhập 
thêm nhiều mặt hàng về bán.

Cùng với chị Hạnh, hàng 
trăm gia đình phụ nữ được vay 
vốn từ các ngân hàng, tổ chức 
tín dụng để phát triển kinh tế, 
nuôi con ăn học, chuyển giao 
khoa học - kỹ thuật. Bên cạnh 
đó, phụ nữ, trẻ em ở Đông 
Phong còn tham gia, hưởng lợi 
nhiều mô hình, chương trình 
do bà Thự, Hội LHPN xã khởi 
xướng như: mẹ đỡ đầu, an toàn 
cho phụ nữ và trẻ em trong gia 

đình, mái ấm tình thương, phụ 
nữ khỏe đẹp, triệu phần quà 
san sẻ yêu thương. Hiện xã 
Đông Phong có 1.300 hội viên 
phụ nữ, tỷ lệ hội viên sinh hoạt 
hội thường xuyên đạt 92%, hội 
viên nòng cốt chiếm 24,43%. 
Năm 2023, Hội đã giúp 2 gia 
đình phụ nữ thoát nghèo; nhận 
đỡ đầu 5 trẻ mồ côi (trong đó 
bà Thự đỡ đầu 1 trẻ); phối hợp 
kết nối hỗ trợ 80 triệu đồng để 
giúp 2 hộ nghèo xây nhà ở, 
phối hợp trao hàng trăm suất 
quà cho các đối tượng chính 
sách, người nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn...

Bà Lê Thị Minh Thơ, Chủ 
tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải 
cho biết: Hội LHPN xã Đông 
Phong nhiều năm liền được 
nhận bằng khen của Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam, Hội 
LHPN tỉnh bởi có đội ngũ cán bộ 
hội nhiệt tình, trách nhiệm cao, 
lại có kỹ năng, kinh nghiệm tập 
hợp hội viên. Trong đó, đi đầu 
là Chủ tịch Hội LHPN xã.

“Theo tôi, làm cán bộ hội cơ 
sở phải đi được, làm được, nói 
được, không ngừng học tập, 
tích lũy kinh nghiệm, sáng tạo 
xây dựng nhiều mô hình thiết 
thực, quan tâm đến đời sống, 
nhu cầu của chị em mới biết họ 
cần gì để giúp đỡ, từ đó mới thu 
hút, tập hợp được chị em” - bà 
Vũ Thị Thự chia sẻ.

Năng động trong hoạt động hội
Với danh hiệu “Chủ tịch hội 

phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc”, chị 
Trần Thị Xuyến, Chủ tịch LHPN 
xã Thái Hưng (Hưng Hà) khiêm 
tốn cho rằng: Tôi cần phải nỗ 
lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Là 
cán bộ trẻ, tôi chú trọng ứng 
dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động hội với mong muốn 
chuyển tải thông tin nhanh, kịp 
thời đến các chi hội trưởng, hội 
viên, phụ nữ; đăng tải nhiều 
hình ảnh hoạt động trên các 

nền tảng mạng xã hội để lan 
tỏa rộng khắp “người thật, việc 
thật” cho chị em học hỏi và cổ 
vũ phong trào hội.

Trong quá trình hoạt động 
phong trào, chị Xuyến luôn chia 
sẻ, động viên hội viên kịp thời. 
Từ đó, các phong trào do các 
cấp hội phát động hay hưởng 
ứng đều nhận được sự tin tưởng, 
nhiệt tình của hội viên, phụ nữ. 
Với lòng nhiệt huyết, sự quyết 
tâm và chỉ đạo quyết liệt của chị 
Xuyến, Hội LHPN xã Thái Hưng 
ra mắt được nhiều mô hình 
chất lượng như thu gom bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật trên cánh 
đồng, hũ gạo tình thương, giúp 
phụ nữ và trẻ em nghèo có địa 
chỉ. Trong 2 năm gần đây, Hội 
LHPN xã Thái Hưng đã quyên 
góp được trên 2 tấn gạo, 10 triệu 
đồng và nhiều nhu yếu phẩm 
trao cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn trong xã; kết nối 
với nhà hảo tâm hỗ trợ hàng 
tháng 500.000 đồng và 10kg 
gạo cho hội viên phụ nữ cao 
tuổi; quyên góp, vận động các 
tổ chức, cá nhân sửa chữa, xây 
mới nhà ở xuống cấp nghiêm 
trọng cho 5 hộ gia đình tại địa 
phương với tổng trị giá hơn 230 
triệu đồng. Hội LHPN xã tổ chức 
2 đợt/năm ra quân thu gom bao 
bì thuốc bảo vệ thực vật trên 
cánh đồng; duy trì 6 tổ tiết kiệm 
ở 6 chi hội với 620 hội viên tham 
gia để cho hội viên khó khăn 
vay vốn phát triển kinh tế; phối 
hợp giới thiệu cho hơn 230 lao 
động. Bà Hoàng Thị Kiếm, thôn 
Tống Xuyên, xã Thái Hưng cho 
biết: Cô Xuyến rất cởi mở, gần 
gũi, chia sẻ khó khăn với mọi 
người nên rất được tin yêu.

Để làm tốt vai trò người đứng 
đầu tổ chức hội các cấp, thực 
tiễn cho thấy không chỉ là sự tận 
tụy, bám sát địa bàn, chia sẻ 
với hoàn cảnh, tâm tư, nguyện 
vọng chính đáng của hội viên, 
phụ nữ mà còn đòi hỏi sự gương 
mẫu, nói đi đôi với làm, sát thực 
tiễn, thiết thực. Có rất nhiều cán 
bộ hội chuyên trách các cấp 
đáp ứng được yêu cầu này và 
xa hơn là góp phần cho mục 
tiêu chung là sự bình đẳng, tiến 
bộ của phụ nữ, cuộc sống hạnh 
phúc của từng gia đình, sự phát 
triển của địa phương.

Những năm gần đây, 
nhiều phụ nữ trên địa 
bàn huyện Hưng Hà đã 

vượt qua khó khăn, tự tin, năng 
động, mạnh dạn đầu tư khởi 
nghiệp, phát triển kinh tế, nâng 
cao thu nhập, ngày càng khẳng 
định vị thế của mình trong gia 
đình và xã hội.

Khởi nghiệp từ nghề may
Dám nghĩ dám làm, bước 

qua khó khăn tìm kiếm cơ hội 
thoát nghèo, vươn lên làm giàu 
nhờ bàn tay và khối óc của mình 
- đó là hành trình của chị Lê Thị 
Hằng, thôn Lường, xã Hòa Tiến 
khi khởi nghiệp từ nghề may. 
Đến thăm xưởng may của chị 
Hằng, chúng tôi thật sự khâm 
phục bởi sự năng động, quyết 
tâm của người phụ nữ trẻ. Năm 
2021, chị Hằng bàn với chồng 
đầu tư mở xưởng may ngay 
tại địa phương, đồng thời tìm 
hiểu, liên kết với các công ty 
nhận nguyên liệu về sản xuất 
các mặt hàng như quần âu, áo 
chần bông, váy để xuất khẩu 
sang thị trường Nhật Bản, Mỹ. 
Thời điểm mới thành lập, ngoài 
số tiền gia đình tiết kiệm, người 
thân hỗ trợ, chị Hằng còn được 
vay hơn 100 triệu đồng do Hội 
Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín 
chấp với các ngân hàng để đầu 
tư mở xưởng và mua sắm các 
loại máy móc. Hiện nay, chị 
Hằng đầu tư xây dựng 3 xưởng 
sản xuất tại các xã Hòa Tiến, 
Liên Hiệp, Phúc Khánh với quy 
mô 2.000m2.

Chị Hằng chia sẻ: Sau nhiều 
năm làm công nhân may, tôi 
luôn mong ước có một xưởng 
may cho riêng mình để làm 
giàu cho bản thân và tạo việc 
làm cho chị em. Tận dụng các 
mối quan hệ, tôi đi tham quan 
các cơ sở may trong và ngoài 
huyện vừa học hỏi kinh nghiệm 
vừa tìm mối hàng. May mắn 
trong khoảng thời gian ngắn, 
tôi đã tìm được mối đặt hàng ổn 
định may quần áo xuất khẩu. 
Tôi đầu tư hàng trăm máy may 
và thuê riêng một cán bộ kỹ 
thuật để hướng dẫn chị em. Nhờ 
đó, xưởng may của tôi đã đi vào 
ổn định với nguồn hàng kéo dài 
đến tháng 7/2024.

Hiện nay, mỗi tháng xưởng 
của chị Hằng sản xuất gần 
40.000 sản phẩm, doanh thu 
trung bình đạt gần 10 tỷ đồng/
năm, tạo việc làm thường xuyên 
cho gần 200 lao động với thu 
nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/
tháng. Chị Nguyễn Thị Điệp, xã 
Hòa Tiến cho biết: Công việc 
phù hợp và ổn định nên hàng 
tháng chúng tôi có thu nhập tốt. 
Chị Hằng luôn bảo đảm quyền 
lợi đầy đủ cho người lao động, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
để chúng tôi có thể vừa tham gia 
sản xuất tại xưởng, nhận hàng 
về nhà làm vừa có thời gian 
chăm sóc gia đình. Tôi mong 
xưởng ngày càng phát triển để 
chúng tôi có việc làm và nâng 
cao thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Hòa Tiến khẳng định: Nhờ năng 
động, tự tin, nhiệt huyết của 
tuổi trẻ, chị Hằng đã thực hiện 
được ước mơ làm chủ cơ sở may 
của mình, nỗ lực vươn lên làm 
giàu chính đáng. Những thành 
quả đạt được hôm nay của chị 
thật đáng trân trọng, góp phần 
tô thắm thêm hình ảnh đẹp của 
người phụ nữ Việt Nam, xứng 
đáng là tấm gương sáng để chị 
em phụ nữ học tập và noi theo.

Giúp chị em không phải “ly hương”
Rời xưởng của chị Hằng, 

chúng tôi đến thăm cơ sở may 
khăn gia công của bà Trần Thị 
Gái, thôn Tân Dương, xã Thái 
Hưng. Dù chỉ rộng hơn 200m2 
nhưng cơ sở được bố trí khoa 
học, thoáng đãng với hệ thống 
máy may hiện đại. Hiện tại, cơ 
sở tạo việc làm cho 20 lao động 
làm việc tại xưởng, 10 lao động 
làm việc tại nhà với thu nhập từ 
4 - 10 triệu đồng/người/tháng. 
Một tháng cơ sở sản xuất hơn 
400.000 sản phẩm các loại. 
Bà Gái chia sẻ: Nhận thấy địa 
phương có nhiều lao động nữ 
vẫn thiếu việc làm trong lúc 
nông nhàn, nhất là phụ nữ 
trung tuổi nên tôi quyết định mở 
cơ sở để tạo việc làm cho chị 
em. Nghề may khăn gia công 
tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao 
nhưng người thợ may cũng phải 
khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản 
phẩm chất lượng. Đây là nghề 
rất phù hợp cho phụ nữ nông 
thôn, vừa chăm sóc gia đình 
vừa có việc làm ổn định.

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp 
Phụ nữ xã Thái Hưng, chuyển 
đổi nghề nghiệp, giải quyết việc 
làm theo mô hình “ly nông bất 

ly hương” là cách làm hiệu quả 
trong tạo việc làm cho lao động 
nông thôn. Trong đó, cơ sở may 
khăn gia công của bà Trần Thị 
Gái đã góp phần giúp nhiều phụ 
nữ có cuộc sống ổn định. Đây là 
điển hình của xã nên trong thời 
gian tới chúng tôi sẽ tạo cơ hội 
để cơ sở của bà Gái tiếp tục mở 
rộng quy mô sản xuất nhằm hỗ 
trợ, tạo thêm nhiều việc làm cho 
phụ nữ nông thôn. 

Đây chỉ là 2 mô hình phát 
triển kinh tế tiêu biểu trong hàng 
trăm mô hình do phụ nữ làm chủ 
trên địa bàn huyện Hưng Hà. 
Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng 
Hà cho biết: Thời gian tới, Hội 
tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động hội viên, 
phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế, đổi mới, phát triển 
các hình thức tổ chức sản xuất, 
kinh doanh; tập trung hỗ trợ 
phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, 
chương trình chuyển giao khoa 
học kỹ thuật để ứng dụng vào 
sản xuất, kinh doanh; xây dựng, 
nhân rộng mô hình sản xuất, 
kinh doanh giỏi; tranh thủ các 
chương trình, đề án để đào tạo 
nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm 
cho phụ nữ; nghiên cứu, khảo 
sát khả năng, nhu cầu của phụ 
nữ và khai thác các nguồn lực 
để vận động xây dựng, thành 
lập các mô hình hợp tác xã, tổ 
hợp tác, tổ liên kết sản xuất, 
giúp nhau tiêu thụ sản phẩm... 
với mong muốn trên địa bàn 
huyện sẽ xuất hiện nhiều hơn 
nữa những tấm gương phụ nữ 
làm kinh tế giỏi.

Vì hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em
Sự nỗ lực cùng những đóng góp của đội ngũ cán bộ hội chuyên trách 

giúp công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Bình lan tỏa, thu hút 
ngày càng nhiều chị em tham gia. Họ là những điển hình từ phẩm chất 
đạo đức đến lòng nhiệt tình, sự tâm huyết, trách nhiệm.

PHỤ NỮ HƯNG HÀ

Năng động phát triển kinh tế

THANH THỦY

XUÂN PHƯƠNG

Bà Trần Thị Gái hướng dẫn công nhân kỹ thuật may khăn.

Xưởng may của chị Lê Thị Hằng tạo việc làm cho gần 200 lao động.

Đối với nhiều người, xây 
dựng được một ngôi nhà 
đã khó khăn, vất vả; đối 

với chị Phạm Thị Lếnh - một 
người mẹ đơn thân, sức khỏe 

Chị Hiên xây nhà tặng phụ nữ nghèo

Chị Vũ Thị Hiên (người thứ hai từ phải sang) thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ chị Phạm Thị Lếnh trong cuộc sống 
hàng ngày.

yếu ở thôn Thái, xã Nguyên Xá 
(Vũ Thư), việc đó càng trở nên 
khó khăn, xa vời. Nhưng chị 
Vũ Thị Hiên, một phụ nữ Công 
giáo cùng thôn có tấm lòng 

nhân ái đã giúp chị Lếnh hiện 
thực được ước mơ của mình.

Chị Lếnh vốn là con nuôi 
trong một gia đình Công giáo 
đông con ở địa phương. Hơn 

10 năm trước, chị lấy chồng là 
người dân tộc thiểu số và sinh 
sống tại quê chồng ở Tuyên 
Quang. Tuy nhiên, chồng chị 
thường xuyên rượu chè, đánh 
đập vợ nên mấy năm trước chị 
dắt theo con nhỏ về quê với 
hai bàn tay trắng. Bố mẹ nuôi 
đã mất, hai mẹ con chị ở trong 
ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, 
dột nát, chật hẹp, thiếu an toàn 
của bố mẹ để lại. Chị Lếnh bị 
bệnh tim, không đủ sức khỏe 
lao động ở một nơi ổn định, 
lâu dài, hễ có ai thuê, mướn 
ngày nào chị đi làm ngày đó 
hoặc đạp xe đi thu mua phế 
liệu, kiếm chút tiền hai mẹ con 
sống qua ngày.

Cuối năm 2021, trong một 
dịp tình cờ, chị Vũ Thị Hiên cùng 
thôn ghé thăm, biết đến và đồng 
cảm sâu sắc với hoàn cảnh của 
mẹ con chị Lếnh. Nhận thấy ngôi 
nhà của mẹ con chị Lếnh ở đã 
quá xuống cấp, không bảo đảm 
vệ sinh, không an toàn khi mưa 
bão, chị Hiên về bàn với chồng 
và nhanh chóng quyết định giúp 
đỡ hai mẹ con chị Lếnh xây 

dựng một ngôi nhà khang trang 
thay thế ngôi nhà cũ.

Chị Lếnh không được 
nhanh nhẹn, không biết tính 
toán nên thay vì mang một 
khoản tiền đến hỗ trợ, chị Hiên 
đã trực tiếp đứng ra lo việc xây 
dựng nhà. Từ lo chi phí, thuê 
thợ, mua vật liệu, giám sát thi 
công... chị Hiên đảm nhận tất 
cả mọi việc như xây dựng nhà 
của chính gia đình mình. Với 
diện tích 72m2, ban đầu chị 
Hiên dự định xây dựng ngôi 
nhà lợp mái tôn chống nóng, 
tổng kinh phí gần 100 triệu 
đồng; tuy nhiên sau đó chị 
quyết định nâng mức đầu tư, 
đổ mái bằng với mong muốn 
ngôi nhà sẽ bền vững, mát 
mẻ hơn. Bên trong căn nhà 
chị thiết kế 1 phòng khách, 2 
phòng ngủ, các công trình phụ 
trợ như bếp, nhà vệ sinh đầy 
đủ, khép kín, rất thuận tiện cho 
mẹ con chị Lếnh sinh hoạt. 
Thấy chị Hiên hết lòng hỗ trợ, 
nhiều họ hàng, bà con lối xóm 
cũng vào cuộc giúp đỡ ngày 
công, vật chất xây dựng nhà. 
Tổng kinh phí xây dựng 150 
triệu đồng, trong đó chị Hiên 
ủng hộ hơn 120 triệu đồng.

Không ruột thịt, thân thích 
nhưng sẵn sàng bỏ ra số tiền 

khá lớn để xây nhà ủng hộ chị 
Lếnh, nhiều người tò mò về 
việc làm của chị Hiên. Nhưng 
chị chỉ cười vô tư: Tiền thì ai 
cũng quý. Bản thân tôi 20 
năm trước cũng từng đạp xe 
đi thu mua phế liệu, gia đình 
cũng nghèo khổ như cô Lếnh 
bây giờ nên tôi càng trân 
trọng đồng tiền. Có điều, bây 
giờ vợ chồng tôi kinh doanh 
thuận lợi hơn, tích góp được 
chút vốn nên tôi rất muốn làm 
việc thiện. Tôi và cô Lếnh tuy 
không phải là họ hàng nhưng 
đều là phụ nữ, cùng xóm, cùng 
làng, thấy cô ấy khó khăn tôi 
giúp đỡ chứ không hề tính toán 
gì. Chồng tôi cũng rất ủng hộ 
vợ làm việc thiện.

“Hai năm qua, được ở trong 
ngôi nhà mới khang trang, 
sạch sẽ, ấm áp về mùa đông, 
thoáng mát về mùa hè, tôi 
mừng lắm. Không có chị Hiên, 
cả đời tôi cũng không xây nổi. 
Gia đình chị còn thăm hỏi, giúp 
đỡ, động viên hai mẹ con tôi 
trong cuộc sống. Tôi vô cùng 
biết ơn chị Hiên và gia đình 
chị” - chị Lếnh xúc động chia 
sẻ.

Không chỉ giúp đỡ chị Lếnh 
xây dựng nhà ở, chị Hiên còn 
tích cực tham gia nhiều hoạt 

động thiện nguyện khác như 
nấu cháo từ thiện ủng hộ bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 
Bệnh viện Nhi Thái Bình, hỗ 
trợ gạo tặng phụ nữ nghèo, hỗ 
trợ nhân dân thôn Thái thực 
phẩm trong đợt cách ly y tế, 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Gần đây nhất, gia đình chị 
Hiên nấu, trao 300 chiếc bánh 
chưng tặng bệnh nhân, người 
có hoàn cảnh khó khăn tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân 
dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chị Nguyễn Thị Hướng, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
xã Nguyên Xá cho biết: Những 
việc làm thiện nguyện của chị 
Hiên thực sự là điển hình cho 
phong trào thi đua “Người tốt, 
việc tốt, báo công dâng Bác” 
tại địa phương. Những việc 
làm đẹp của chị Hiên đã góp 
phần lan tỏa, thu hút cộng 
đồng nói chung và cán bộ, hội 
viên, phụ nữ nói riêng dành sự 
quan tâm, yêu thương nhiều 
hơn cho những mảnh đời còn 
khó khăn, đặc biệt những phụ 
nữ thiệt thòi, từ đó giúp cuộc 
sống của mỗi người trở nên ý 
nghĩa hơn.

Bà Nguyễn Thị An (người ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ thành phố Thái Bình đến thăm, trao hỗ trợ hàng tháng cho em 
Nguyễn Thế Đàn.
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Chị Trần Thị Xuyến (người ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ xã Thái Hưng (Hưng Hà) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn.


