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21 năm qua (1997 - 
2018), những cựu 
cán bộ, chiến sĩ 

của Đại đội 4 pháo cao xạ, Bộ 
CHQS tỉnh vẫn duy trì cuộc gặp 
mặt nghĩa tình vào đúng ngày 
đơn vị thành lập (1/6/1966). 
Mỗi cuộc gặp là một thước phim 
tái hiện về những năm tháng 
anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ 
quốc của những người lính được 
mệnh danh “vai sắt, chân đồng” 
qua sự chia sẻ hồi ức, kỷ niệm 
của họ khi gặp nhau. Với họ, đó 
là những ngày tháng của một 
thời hoa lửa cuộc đời.

Ông Bùi Mạnh Khỏe ở tổ 7, 
phường Hoàng Diệu (thành phố 
Thái Bình) năm nay gần 70 tuổi. 
Khi nhắc lại chuyện chiến đấu ở 
C4, ông không giấu được niềm 
tự hào khi được làm chiến sĩ của 
một đơn vị anh hùng. Tháng 
4/1968, ông được biên chế về 
Đại đội 4 nhận nhiệm vụ chiến 
sĩ đo xa. Ông Khỏe nhớ lại: 
Năm 1968, khi Mỹ tạm ngừng 
ném bom, chúng chuyển sang 
dùng máy bay trinh sát không 
người lái để nắm mục tiêu của 
ta, Đại đội 4 được lệnh chuyển 
từ Tiền Hải về trực chiến tại 
cầu Nguyễn (Đông Hưng) phối 
hợp với Đại đội 2, cống Trà 
Linh (Thái Thụy) và Đại đội 88 
thành Tiểu đoàn 54 bảo vệ thị 
xã Thái Bình. Là một trinh sát 
đo xa, chúng tôi phải thường 
xuyên quan sát bầu trời và sử 
dụng thiết bị bắt mục tiêu từ xa. 
Dù nắng hay mưa, ngày hay 
đêm, mặc cho mỏi cổ, hoa mắt 
vì canh gác bầu trời song chúng 
tôi không một giây phút bỏ vị trí, 
lơ là, mất cảnh giác. Nhờ sự tinh 
tường, chính xác, kịp thời của 
những chiến sĩ đo xa như chúng 
tôi mà cuối năm 1969 Đại đội 
4 đã một lần nữa bắn rơi chiếc 
máy bay trinh sát không người 
lái của Mỹ, khiến chúng phơi 
xác ở Kim Động (Hưng Yên) và 

Những năm qua, cùng 
với đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, các cấp, 

các ngành trong tỉnh triển khai 
nhiều hoạt động thiết thực, cụ 
thể quan tâm, chăm lo, bảo vệ 
cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều 
kiện thuận lợi về mọi mặt để trẻ 
phát triển toàn diện về thể chất, 
trí tuệ và tinh thần.

Để mang đến niềm vui 
cho các em thiếu nhi 
trong dịp hè, các cấp 

bộ đoàn, hội, đội đã triển khai 
nhiều chương trình, hoạt động 
thiết thực, tạo sân chơi cho các 
em tham gia, giúp các em phát 
triển cả về thể chất và tinh thần.

Sau khoảng thời gian dài 
học tập căng thẳng, kỳ nghỉ hè 
là dịp trẻ em được nghỉ ngơi, vui 
chơi, thư giãn. Do vậy, những 
sân chơi phù hợp lứa tuổi, thuận 
tiện cho việc đưa đón, quản lý 
con cái luôn là sự lựa chọn của 
nhiều bậc phụ huynh. Vào mỗi 
dịp hè, Trung tâm Hoạt động 
văn hóa thể thao thanh thiếu 
niên tỉnh, Nhà Văn hóa thiếu 
nhi tỉnh lại trở thành địa chỉ tin 
cậy của các bậc phụ huynh và 
các em học sinh có niềm đam 
mê, yêu thích thể thao, nghệ 
thuật. Hiện tại, cơ sở vật chất 
của 2 đơn vị đã được đầu tư 
khang trang, sạch đẹp, đáp ứng 
yêu cầu vui chơi, tập luyện, góp 
phần tập hợp, thu hút thiếu niên 
đến tham gia học tập, sinh hoạt. 
Anh Chu Hữu Thông, Giám đốc 
Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh cho 
biết: Hè năm nay, Nhà Văn hóa 
thiếu nhi tỉnh tiếp tục duy trì và 
nâng cao chất lượng các loại 
hình vui chơi giải trí, mở các lớp 
học năng khiếu, lớp học nghi 
thức đội; tổ chức các lớp học 
miễn phí cho thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn, học sinh khuyết 
tật. Tại Trung tâm Hoạt động 
văn hóa thể thao thanh thiếu 
niên tỉnh, các câu lạc bộ: người 
phụ trách, phóng viên nhỏ, nghệ 
thuật tiếp tục được duy trì trong 
dịp hè. Bên cạnh đó, Trung tâm 
phối hợp với các huyện, thành 
đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức 
các hoạt động tình nguyện như 
dạy múa hát, hướng dẫn nghi 
thức đội tại các cơ sở có điều 
kiện khó khăn của tỉnh; tổ chức 
lớp đào tạo, bồi dưỡng hát dân 
ca cho học sinh phổ thông.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, 
Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ 
cho biết: Các cấp bộ đoàn trong 
huyện đều tổ chức các chương 
trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi 
với nội dung phong phú. Trong 
đó nhiều hoạt động nổi bật như 
giúp đỡ gia đình thương binh, 
liệt sĩ qua chương trình “Đền ơn 
đáp nghĩa”, hành trình đến với 
địa chỉ đỏ; thăm hỏi, tặng quà, 
chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, gia đình thương binh, liệt 

Đại đội 4 pháo cao xạ

Một thời hoa lửa

ngày 19/12/1969 đơn vị được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân.

Là người tham gia chiến đấu 
ở Đại đội 4 từ khi đơn vị mới 
thành lập, ông Lê Đức Thanh ở 
tổ 23, phường Đề Thám (thành 
phố Thái Bình) nhớ lại: Đại đội 
4 đóng quân ở cống Lân (Tiền 
Hải), mới đầu chỉ có 4 khẩu đội 
pháo cao xạ 37mm và hơn 40 
cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị thành 
lập chưa lâu thì đã phải gồng 
mình chiến đấu với nắng, mưa 
trận địa và tầm tã bom đạn giặc 
Mỹ trút xuống. Khi đế quốc Mỹ 
thất bại nặng nề trong chiến 
lược “Chiến tranh đặc biệt”, 
chúng chuyển sang chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ”, dốc toàn 
lực để áp đảo chiến trường Việt 
Nam hòng “đưa miền Bắc trở về 
thời kỳ đồ đá”. Quân đội Mỹ đã 

sử dụng hàng nghìn lượt máy 
bay chiến đấu để ném bom 
toàn miền Bắc, cũng là lúc Đại 
đội 4 căng sức, không một phút 
ngơi nghỉ để chiến đấu. Ngày 
nào cũng có một tốp máy bay 
các loại như F4, F8U, AD6 từ 
hướng biển Đông bay vào đánh 
phá các thành phố lớn của miền 
Bắc, trong đó có thị xã Thái 
Bình. Sau khi chúng cắt bom 
chớp nhoáng vào các trận địa 
của ta thì tháo chạy nhanh ra 
phía biển. Cống Lân trở thành 
một trong những mục tiêu đánh 
phá ác liệt của không lực Mỹ, 
nơi có trận địa pháo cao xạ của 
Đại đội 4. Bằng sự mưu trí, dũng 
cảm, sáng tạo cùng quyết tâm 
chiến đấu và chiến thắng của 
mỗi cán bộ, chiến sĩ, chỉ trong 
năm 1967, Đại đội 4 đã bắn rơi 
6 máy bay chiến đấu của không 
lực Hoa Kỳ.

Trong 21 năm (1966 - 1987) 
xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, Đại đội 4 liên tục đạt đơn 
vị quyết thắng, là lá cờ đầu của 
lực lượng vũ trang Quân khu 
3, cùng thành tích chiến đấu 
trên 200 trận, trực tiếp bắn rơi 
8 máy bay, phối hợp với đơn vị 
bạn bắn rơi 3 chiếc khác. Đó 
là những thành tích chiến đấu, 
còn nói về Đại đội 4 là còn nói 
đến nghĩa tình thủy chung của 
bộ đội và phong trào tăng gia 
sản xuất giỏi. Mặc cho bom 
cày, đạn xới, đơn vị vẫn tranh 
thủ cấy lúa, trồng rau, nuôi 
lợn quanh trận địa bảo đảm 
đủ lương thực, thực phẩm nuôi 
quân khỏe, phục vụ chiến đấu 
lâu dài. Chỉ tính riêng năm 1967 
(năm cuộc chiến diễn ra ác liệt 
nhất), đơn vị đã thu hoạch được 
1.450kg thịt lợn, 450kg thịt gia 
cầm, gần 3 tấn thóc, 11 tấn 

Ông Đặng Khiêu, Trưởng ban liên lạc Đại đội 4 pháo cao xạ
Chiến tranh đã lùi xa 43 năm, đơn vị đã đi vào lịch sử 31 năm nhưng mỗi 

cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 4 pháo cao xạ không bao giờ quên tình người 
sâu nặng dành cho nhau trong chiến đấu. Cho đến hôm nay, dù người 
còn, người mất nhưng chúng tôi vẫn nâng niu, vun đắp tình cảm ấy. Ngoài 
tổ chức gặp mặt kỷ niệm hàng năm để anh em chia sẻ vui buồn, Ban liên 
lạc Đại đội 4 còn tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, động viên, chia 
sẻ khó khăn với những gia đình anh em gặp khó khăn, hoạn nạn, tiễn đưa 
nhau khi qua đời thể hiện trọn vẹn nghĩa tình đồng đội. Tự hào về đơn vị, 
chúng tôi cũng ra sức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho 
thế hệ trẻ và động viên con cháu tích cực thi đua thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu 
đẹp, văn minh.

Ông Đoàn Văn Vượng, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương
Những ngày đầu thành lập đơn vị, anh em cán bộ, chiến sĩ vừa phải học 

tập làm chủ vũ khí, khí tài, vừa chiến đấu và xây dựng trận địa. Chỉ trong 
hai ngày hai đêm, bộ đội đã đào đắp hàng trăm mét khối đất, hoàn thành 
công sự pháo, công sự cho người và giao thông hào để phục vụ chiến đấu. 
Trong lúc cuộc chiến cam go, ác liệt, anh em cán bộ, chiến sĩ “lên giây cót 
tinh thần” cho nhau bằng cách lấy những mảnh bát, mảnh đĩa đập nhỏ gắn 
lên vách hào dòng chữ “Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Rồi anh em 
vẽ, viết báo tường treo ngay trên ụ súng, vách hầm hào để cổ vũ tinh thần 
chiến đấu; đó là những ngày tươi đẹp thời tuổi trẻ của chúng tôi.

Ông Trần Quang Đắc, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư
Ngoài những lúc trực sẵn sàng chiến đấu, anh em trong Đại đội 4 lại 

quây quần ca hát, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất cải thiện cuộc sống. 
Chúng tôi nhớ nhất là những lần bom đạn của giặc Mỹ thổi bay lán trại, anh 
em lại đi vào trong khu dân cư xin tre, xin rạ về làm lại để ở. Bà con nhân 
dân ở Tiền Hải thương bộ đội nên không chỉ cho tre, cho rạ về làm lán trại 
mà còn cho cả cái ăn chống đói. Tình nghĩa quân dân đúng là như “cá với 
nước” khiến chúng tôi cảm động, không bao giờ quên và càng quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ, bảo vệ an toàn các mục tiêu trận địa của ta và bảo 
vệ an toàn tính mạng cho nhân dân, lập nên những chiến công vang dội tô 
thắm truyền thống của Đại đội 4 pháo cao xạ anh hùng.

Niềm vui ngày gặp mặt của những người lính Đại đội 4 pháo cao xạ.

Khắc Duẩn

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim,
bảo vệ trẻ em bằng hành động

rau, gần 1.000 gốc sắn và một 
số loại lương thực khác.

Nhắc về Đại đội 4 pháo 
cao xạ, rất nhiều cựu chiến 
binh của đơn vị không thể 
quên phong trào văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao sôi nổi 
và những lớp học văn hóa cho 
những người chưa đọc thông 

viết thạo. Chính những hoạt 
động thiết thực đó đã gắn kết 
cán bộ, chiến sĩ đơn vị bền chặt 
và góp phần xây dựng Đại đội 4 
trở thành “Đơn vị 5 giỏi”, được 
Chính phủ tặng 6 huân chương 
kháng chiến, Trung ương Đoàn 
tặng cờ Nguyễn Văn Trỗi và 
nhiều bằng khen của Quân khu 

3, của tỉnh. Và phần thưởng 
cao quý, tự hào nhất đối với 
mỗi cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 
pháo cao xạ đó là được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu 
đơn vị Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân năm 1969.

Thêm nhiều sân chơi 
cho thiếu nhi

sĩ... Bên cạnh đó, các em còn 
được tham gia nhiều hoạt động 
vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ 
năng, nâng cao thể chất: tập 
nghi thức, dạy các bài múa, 
hát, trò chơi, dân vũ, aerobic, 
các buổi sinh hoạt theo chủ đề, 
chủ điểm tối thiểu 2 buổi/tuần. 
Cùng với đó, đoàn thanh niên 
các địa phương cũng huy động 
lực lượng đoàn viên, thanh niên 
các trường đại học, cao đẳng, 
THPT, các đội hình thanh niên 
tình nguyện về sinh hoạt tại địa 
phương phụ trách thiếu nhi, tổ 
chức sinh hoạt hè, các hoạt 
động văn nghệ, thể dục thể 
thao, vui chơi giải trí và các loại 
hình trò chơi dân gian... Trong 
đó, phát động phong trào dạy 
bơi, học bơi cho thiếu nhi trong 
dịp hè, các lớp kỹ năng an toàn, 
phòng tránh tai nạn, thương tích 
và đuối nước ở trẻ em. Theo chị 
Hồng Thúy, việc tổ chức hoạt 
động hè cho thiếu nhi không chỉ 
là trách nhiệm của tổ chức đoàn, 
hội, đội mà cần có sự chung tay 
của các cấp, các ngành, vai trò 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 
địa phương.

Hiện nay các em học sinh đã 
kết thúc năm học, đoàn thanh 
niên nhiều địa phương đã tổ 
chức tiếp nhận các em về sinh 
hoạt hè tại khu dân cư. Anh 
Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư 
Đoàn Thanh niên xã Điệp Nông 
(Hưng Hà) cho biết: Bàn giao 
học sinh về địa phương sinh 
hoạt hè nhằm thực hiện tốt công 
tác phối hợp giữa nhà trường và 
địa phương trong quản lý, giáo 
dục và tổ chức các hoạt động 
vui chơi bổ ích, văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao, các hoạt 
động rèn kỹ năng sống cho học 
sinh. Hè năm nay, Đoàn Thanh 
niên xã tiếp tục tổ chức các hoạt 
động bảo vệ, chăm sóc, giáo 
dục trẻ em, tiếp sức đến trường, 
tặng quà cho thiếu nhi; dạy bơi 
cho thanh thiếu nhi trong dịp 
hè; tổ chức cho thanh thiếu nhi 
tham gia bảo vệ môi trường, vệ 
sinh đường làng ngõ xóm... Em 
Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 
6, Trường THCS Điệp Nông 
cho biết: Trước đây, nghỉ hè em 
thường chỉ ở nhà hoặc chơi với 
bạn bè trong thôn nên rất chán. 
Mấy năm gần đây, ngay từ đầu 
hè, các anh chị đoàn viên trong 
thôn đã tổ chức cho các em sinh 
hoạt văn nghệ, chơi các trò chơi 
nên em cảm thấy rất vui.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí 
thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh cho biết: Để tổ 
chức tốt hoạt động hè cho thiếu 
nhi, cán bộ, đoàn viên thanh 
niên phải nắm được tâm tư, 
nguyện vọng của các em nhằm 
tạo ra sân chơi phù hợp nhất. 
Các chi đoàn cần phân công 
phụ trách thiếu nhi là những 
người có tinh thần trách nhiệm, 
nhiệt tình, giỏi tổ chức trò chơi, 
nhất là những trò chơi tập thể để 
hướng dẫn trẻ những điều hay, 
lẽ phải, tạo nhiều hoạt động vui 
chơi bổ ích... Những kiến thức, 
kỹ năng từ các hoạt động hè sẽ 
giúp các em thiếu nhi có cơ hội 
rèn luyện, phát triển cả về thể 
chất lẫn tinh thần và để những 
ngày hè của các em sẽ thực sự 
là những ngày vui khỏe, bổ ích. 

Bể bơi tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh là sự lựa chọn của nhiều phụ huynh 
khi cho con, cháu mình học bơi.

Xuân Phương

đán, ngày Quốc tế thiếu nhi 
1/6, tết Trung thu đã có hàng 
nghìn trẻ em ở các hoàn cảnh 
khó khăn khác nhau được thăm 
hỏi, tặng quà, nhận học bổng, 
trợ cấp, được động viên về vật 
chất và tinh thần; gần 3.200 
trẻ em thuộc đối tượng bảo 
trợ xã hội được hưởng trợ cấp 
hàng tháng; 104 trẻ em mồ côi 
được tiếp nhận nuôi dưỡng tập 
trung tại Làng trẻ em SOS Thái 
Bình. Các cấp, các ngành, các 
địa phương trong tỉnh cũng đã 
có nhiều cố gắng để tạo môi 
trường an toàn, lành mạnh trong 
điều kiện tốt nhất để trẻ em phát 
triển ngày một tốt hơn.

Tháng hành động vì trẻ em 
năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc 
sống an toàn, lành mạnh cho 
trẻ em trong thế giới công nghệ 
số” nhằm phát động toàn xã hội 
chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ 
em; nâng cao vai trò của các cơ 
quan, tổ chức, gia đình, cá nhân 
và trẻ em trong việc phát huy 
tác động tích cực, hạn chế các 
tác động tiêu cực của thế giới 
công nghệ số để trẻ em được 
sống trong môi trường an toàn 
và phát triển toàn diện. Tháng 
hành động vì trẻ em đã thu hút 
đông đảo các đơn vị, tổ chức, 
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 
và các em học sinh tham gia. 
Ngày 24/5, tại lễ phát động đã 
có 18 cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ 
Bảo trợ trẻ em tỉnh với tổng số 
tiền 900 triệu đồng, nhiều trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn được nhận quà. Sự quan 
tâm, chung tay của toàn xã hội 
là nguồn cổ vũ, động viên giúp 
các em, nhất là các em có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên trong 
học tập và cuộc sống.

Theo thống kê trên địa bàn 
tỉnh hiện có 429.500 trẻ em, 
chiếm 22% tổng dân số, trong 
đó 18.800 em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. Hầu hết trẻ 
em được chăm sóc sức khỏe, 
100% trẻ em dưới 6 tuổi được 
cấp thẻ khám chữa bệnh BHYT, 
gần 100% trẻ trong độ tuổi được 
đến trường ở các cấp học. Các 
chương trình vui chơi, giải trí cho 

trẻ em cũng đã được các cấp, 
các ngành quan tâm đầu tư. 
Theo báo cáo, có 286/286 xã, 
phường, thị trấn đã có điểm vui 
chơi cho trẻ em;  có 247/286 xã, 
phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn 
xã, phường, thị trấn phù hợp 
với trẻ em. Công tác chăm sóc 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
cũng được quan tâm hơn trước. 
Hàng năm, nhân dịp tết Nguyên 

Em Hoàng Thị Hoa, Làng trẻ em SOS 
Thái Bình

Em vào Làng từ 
năm 2016. Gần 2 
năm sống ở Làng, 
em luôn nhận được 
sự quan tâm của các 
cán bộ, nhân viên và 
các mẹ, các dì. Vào 
dịp lễ, tết, em và các 
bạn trong Làng đều 
được các tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm 
tặng quà nên chúng em rất vui. Em mong 
muốn thời gian tới không chỉ chúng em mà 
nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục 
nhận được sự quan tâm của toàn xã hội 
để chúng em có cơ hội được học tập, rèn 
luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Ông Bùi Bá Vường, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Đông Hưng

Nhận thức sâu 
sắc về vai trò, trách 
nhiệm của cấp ủy 
đảng, chính quyền 
trong việc chăm 
sóc, bảo vệ trẻ em 
và từ tình hình thực 
tiễn của địa phương, 
hàng năm, Huyện 
ủy, HĐND, UBND 

huyện đều ban hành các nghị quyết, văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chăm 
sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, từ đó chỉ đạo 
các cấp, các ngành, các địa phương trong 
huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực 
hiện nghiêm túc theo từng tháng, từng 
quý, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc việc thực hiện và xử lý kịp thời khi 
có vụ việc xảy ra đối với trẻ em.

Bà Phan Thị Châm, Tổng giám đốc 
Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng

Hiện nay toàn 
tỉnh số trẻ em có 
hoàn cảnh khó 
khăn còn nhiều. 
Để chia sẻ với 
những khó khăn, 
thiếu thốn giúp 
các em vươn lên, 
hàng năm, vào 
dịp lễ, tết, ngày 

Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu..., 
Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đều hỗ 
trợ quà cho các cháu có hoàn cảnh khó 
khăn. Riêng trong tháng hành động vì 
trẻ em hàng năm, Công ty đều ủng hộ 
kinh phí vào Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 
để duy trì các hoạt động chăm lo, giáo 
dục và bảo vệ trẻ em ngày một tốt hơn.

Nguyễn CườngTặng cặp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


