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Phát huy đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”, 
thời gian qua, công 

tác chăm lo cho người có 
công với cách mạng được 
cấp ủy, chính quyền huyện 
Kiến Xương thực hiện với 
nhiều hoạt động thiết thực, 
qua đó góp phần nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần 
các gia đình chính sách trên 
địa bàn.

Vốn là mảnh đất giàu 
truyền thống cách mạng, 
trong các cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc, huyện 
Kiến Xương đã tiễn hàng 
nghìn người con ưu tú của 
quê hương ra chiến trường. 
Hiện nay, toàn huyện có 
trên 8.000 lượt người có 
công (NCC) và thân nhân 
đang hưởng trợ cấp ưu đãi 
hàng tháng; trong đó có 15 
mẹ Việt Nam anh hùng còn 

sống; 3.031 thương binh, 
bệnh binh và 2.830 người 
hoạt động kháng chiến và 
con đẻ của họ bị nhiễm 
chất độc hóa học.

Hàng năm, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội tham mưu UBND huyện 
thực hiện tốt chế độ, chính 
sách đối với NCC; thường 
xuyên chỉ đạo, phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể, 
các xã, thị trấn thực hiện 
đúng, đủ, chu đáo, kịp thời 
chế độ, chính sách đối với 
NCC. Vào các dịp lễ, tết, 
ngoài việc trao quà của 
Chủ tịch nước, của tỉnh, 
của huyện, cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể các cấp 
còn tổ chức thăm hỏi, động 
viên, trao quà cho NCC và 
thân nhân. Thường xuyên 
quan tâm tu bổ các công 
trình ghi công liệt sĩ và tổ 

chức thắp nến tri ân tại tất 
cả các nghĩa trang liệt sĩ 
trên địa bàn huyện vào dịp 
kỷ niệm ngày Thương binh 
- Liệt sĩ 27/7.

Ông Đoàn Anh Tuấn, 
Phó Trưởng phòng Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội huyện cho biết: Toàn 
huyện có 4 đền thờ liệt sĩ, 
2 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 12 
đài tưởng niệm liệt sĩ và 10 
nghĩa trang liệt sĩ với 1.917 
mộ liệt sĩ. Trong năm 2023, 
Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội huyện đã 
ban hành 1 hướng dẫn và 
14 công văn chỉ đạo việc 
triển khai thực hiện chính 
sách đối với NCC. Nhờ đó, 
đã triển khai đầy đủ, kịp 
thời các khoản trợ cấp, phụ 
cấp hàng tháng, trợ cấp 
một lần, chế độ điều dưỡng, 
bảo hiểm y tế đối với NCC 

và thân nhân. 3 tháng đầu 
năm 2024, chúng tôi đã chi 
trả trợ cấp cho 24.234 lượt 
NCC và thân nhân với số 
tiền gần 60 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào 
toàn dân chăm sóc thương 
binh, gia đình liệt sĩ và NCC 
với cách mạng, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội phối hợp với Ủy ban 
MTTQ huyện vận động các 
cơ quan, đơn vị nhận chăm 
sóc, phụng dưỡng mẹ Việt 
Nam anh hùng, đến nay 
các mẹ Việt Nam anh hùng 
còn sống đều được các cơ 
quan, đơn vị nhận phụng 
dưỡng, chăm sóc chu đáo. 
Những năm qua, phong 
trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở 
Kiến Xương được nhân dân 
đồng tình ủng hộ và đạt 
được hiệu quả thiết thực, 
góp phần chăm sóc tốt hơn 
đời sống vật chất, tinh thần 
của NCC. Quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” huyện và cấp xã đã 
nhận được sự ủng hộ, đóng 
góp tích cực của các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, các 
nhà hảo tâm và nhân dân. 
Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ 
xây mới và sửa chữa nhiều 
công trình ghi công liệt sĩ; 
tặng quà, trợ cấp khó khăn 
cho NCC dịp lễ, tết...

Ông Đoàn Anh Tuấn 
nhấn mạnh: Việc thực hiện 
chế độ, chính sách với NCC 
ở Kiến Xương đúng, đủ, kịp 
thời. Điều rất đáng mừng 
là NCC và thân nhân luôn 
phát huy truyền thống cách 
mạng, là tấm gương điển 
hình, tiêu biểu cho tinh thần 
vượt khó, ý chí vươn lên, 
giúp nhau cùng phát triển 
và thành công trên nhiều 
lĩnh vực. Đến nay, đời sống 
của NCC ngày càng được 
nâng lên, luôn gương mẫu 
xây dựng gia đình văn hóa, 
phát triển kinh tế, góp phần 
xây dựng quê hương Kiến 
Xương ngày càng giàu đẹp.

ĐỖ HỒNG ANH

Thực hiện công tác 
an sinh xã hội, tình 
nguyện vì cộng đồng, 

tuổi trẻ xã Vũ Hội (Vũ Thư) 
đã thực hiện nhiều công 
trình, phần việc thanh niên 
mang lại hiệu quả thiết thực.

Bà Vũ Thị Chiến, thôn 
Năng Tĩnh thuộc diện hộ 
nghèo của xã, sống độc 
thân, tuổi cao, thường 
xuyên ốm đau. Nhiều năm 
qua bà sống trong ngôi nhà 
mái ngói do bố mẹ để lại đã 
hư hỏng, xuống cấp nghiêm 
trọng nhưng không có tiền 
để sửa chữa, nâng cấp. 
Thấu hiểu hoàn cảnh của 
bà, năm 2021, Đoàn Thanh 
niên xã Vũ Hội đã kêu gọi 
các tổ chức, cá nhân ủng 
hộ 70 triệu đồng và 1 tấn 
xi măng để xây dựng ngôi 
nhà mới. Sau hơn 3 tháng 
thi công, ngôi nhà có diện 
tích 30m2 xây dựng kiên cố, 
sạch đẹp được đưa vào sử 
dụng. Bà Chiến xúc động 
tâm sự: Được sống trong 
ngôi nhà mơ ước, ấm áp 
nghĩa tình tôi rất hạnh phúc. 
Đây là món quà quý giá 
để tôi vượt qua khó khăn. 
Ngoài ra, tôi còn được Đoàn 
Thanh niên xã hỗ trợ gạo và 
quà dịp tết hàng năm.

Bà Đỗ Thị Hoa, 58 tuổi, 
thôn Bình An là mẹ đơn 
thân, lại mắc bệnh tâm thần 
nên không có khả năng lao 
động. Năm 2022, bà được 
Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ 
mỗi tháng 10kg gạo, vào 
các dịp lễ, tết đều được 
tặng quà động viên.

Bà Chiến, bà Hoa là 2 
trong rất nhiều trường hợp  
có hoàn cảnh khó khăn, 
yếu thế được Đoàn Thanh 
niên xã Vũ Hội giúp đỡ. Với 

phương châm mình vì mọi 
người, sống có ích cho bản 
thân, gia đình và xã hội, thời 
gian qua, Đoàn Thanh niên 
xã Vũ Hội luôn chú trọng 
công tác tuyên truyền, xây 
dựng và tổ chức có hiệu 
quả các mô hình, phần việc 
thanh niên. Trong đó, tập 
trung vào các hoạt động 
như: vận động đoàn viên, 
thanh niên tham gia bảo 
vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu; các hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa”, 
hỗ trợ gia đình chính sách, 
hộ có hoàn cảnh khó khăn, 
học sinh nghèo vượt khó 
học giỏi. Đặc biệt, phong 
trào “Địa chỉ xanh tình 
nguyện” được duy trì từ 
năm 2016 và thực hiện hiệu 
quả. Hàng tháng, Ban Chấp 
hành (BCH) Đoàn xã tặng 
gạo cho 7 gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, mỗi hộ 10kg 
gạo với tổng số tiền trên 15 
triệu đồng. Năm 2023, BCH 
Đoàn xã tổ chức chương 
trình rửa xe thiện nguyện với 
sự tham gia của đông đảo 
đoàn viên, thanh niên, huy 
động kinh phí được 15 triệu 
đồng để tặng quà học sinh 
nghèo vượt khó, tặng công 
trình thư viện tại Trường 
Mầm non Vũ Hội. Nhân dịp 
tết năm 2023, BCH Đoàn 
xã phối hợp với các tổ chức 
trao hơn 100 suất quà cho 
hộ nghèo, cận nghèo trên 
toàn xã với tổng kinh phí 
hơn 100 triệu đồng. BCH 
Đoàn xã phối hợp với các 
thôn tổ chức vận động nhân 
dân, thanh niên, con em xa 
quê đóng góp, ủng hộ kinh 
phí nâng cấp sân vận động 
thôn Năng Tĩnh, lắp đặt 
dụng cụ thể dục thể thao 

liên hoàn tại nhà văn hóa 
thôn Phú Thứ. Tổng kinh 
phí xây dựng các công trình 
trên 58 triệu đồng, người 
dân trong xã vui mừng khi 
có có nơi tập thể thao, nâng 
cao sức khỏe.

Chị Đặng Thị Thanh 
Tươi, Bí thư Đoàn Thanh 
niên xã Vũ Hội cho biết: 
Những hoạt động thiết thực 
của tuổi trẻ xã Vũ Hội trong 
thời gian qua không chỉ góp 
phần tích cực thay đổi đời 
sống của nhiều gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn mà 
còn thể hiện trách nhiệm 
của tuổi trẻ đối với xã hội; 
góp phần tạo dựng hình 
ảnh đẹp của Đoàn Thanh 
niên trong lòng người dân, 
khẳng định vai trò của tuổi 
trẻ trong công tác an sinh 
xã hội.

HÀ TUYẾT

TUỔI TRẺ XÃ VŨ HỘI

Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội
KIẾN XƯƠNG

Chăm lo cho người có công

Công chức ngành lao động - thương binh và xã hội huyện Kiến Xương thăm hỏi, động viên 
gia đình liệt sĩ dịp 27/7. Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội tặng quà hộ nghèo của xã.

Đồi A1 nằm ở phường 
Mường Thanh, 
thành phố Điện Biên 

Phủ (Điện Biên) là một 
trong những điểm di tích 
lịch sử nổi bật thuộc quần 
thể di tích chiến trường Điện 
Biên Phủ. Nơi đây, trong 39 
ngày đêm đã diễn ra nhiều 
trận giao chiến ác liệt giữa 
quân đội Việt Nam và quân 
đội Pháp giành giật nhau 
từng tấc đất, từng mét chiến 
hào. Hơn 2.500 người con 
ưu tú của dân tộc Việt Nam 
đã chiến đấu anh dũng và 
ngã xuống, dâng hiến tuổi 
thanh xuân cho chiến dịch 
đến ngày toàn thắng. Máu 
của các anh thấm đẫm từng 
tấc đất, ngọn cỏ, hòa vào 
lòng đất mẹ, làm nên A1 
linh thiêng, huyền thoại, với 
khúc tráng ca bất tử Điện 
Biên Phủ anh hùng: “Thân 
ngã xuống thành đất đai Tổ 
quốc/Hồn bay lên hóa linh 
khí Quốc gia”.

Đồi A1 là cứ điểm quan 
trọng bậc nhất trong tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ, được coi là “cuống 
họng”, “chìa khóa sống” 

bảo vệ cho phân khu trung 
tâm, trực tiếp che chở 
cho sở chỉ huy của quân 
Pháp. Quân Pháp đã bố 
trí tại đây nhiều binh lực, 
hỏa lực mạnh, có công sự 
kiên cố, vững chắc, vũ khí 
tối tân, hiện đại, có cả hệ 
thống phòng tuyến mạnh... 
Bộ chỉ huy chiến dịch Điện 
Biên Phủ xác định đồi A1 
ở vị trí chiến lược quan 
trọng bậc nhất trong dãy 

đồi phía Đông. Nếu như 
ta tiêu diệt được cứ điểm 
này thì phân khu trung tâm 
không còn đủ sức chống 
đỡ và tập đoàn cứ điểm 
của Pháp cũng bị uy hiếp 
nghiêm trọng. Do đó, quân 
Pháp quyết giữ bằng mọi 
giá thì ta quyết giành giật 
tới cùng. Cuộc chiến đấu 
tại đồi A1 diễn ra giằng co 
và vô cùng ác liệt, bắt đầu 
từ chiều ngày 30/3/1954, ta 

và địch giành nhau từng tấc 
đất, từng ngách hào. Ta mở 
nhiều đợt tấn công nhưng 
không thành. Sau đó, Bộ 
chỉ huy chiến dịch của ta 
quyết định đào đường hầm 
chui sâu vào lòng đất rồi 
dùng bộc phá lớn đặt dưới 
chân hầm ngầm của địch. 
Đúng 20 giờ 30 phút ngày 
6/5/1954 khi khối bộc phá 
ngàn cân được các chiến 
sĩ của ta điểm hỏa, cũng 

là hiệu lệnh tổng công kích 
đợt cuối cùng. Với tinh thần 
quyết chiến, quyết thắng, 
bộ đội ta chớp thời cơ đánh 
thẳng vào sở chỉ huy của 
địch, kết thúc thắng lợi trận 
quyết chiến chiến lược tại 
đồi A1 vào 4 giờ 30 phút 
sáng ngày 7/5/1954. Làm 
chủ được đồi A1, chúng ta 
đã mở toang cánh cửa thép 
tiến thẳng vào hầm De 
Castries bắt sống tướng De 

Castries và toàn bộ bộ chỉ 
huy tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ, làm nên chiến 
thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ “Lừng lẫy năm châu, 
chấn động địa cầu”.

Tiếng súng dứt trên đồi 
A1 đã tròn 70 năm, nơi đây 
giờ được bảo tồn, tôn tạo và 
là một trong những di tích 
quan trọng của quần thể di 
tích quốc gia đặc biệt chiến 
trường Điện Biên Phủ. Bà 
Phạm Thị Thảo, Phó Giám 
đốc Quản lý di tích Điện 
Biên cho biết: Nhằm tái 
hiện một phần những gì đã 
diễn ra trên quả đồi lịch sử 
này, Đảng và Nhà nước đã 
đầu tư khôi phục, tu bổ một 
số hạng mục tiêu biểu như: 
hầm chỉ huy cứ điểm và 
hầm đại liên trên đỉnh đồi; 
các lô cốt của địch; 2 hầm 
chỉ huy của bộ đội ta; hố 
bộc phá và đường hầm đặt 
bộc phá; các đường hào, 
đường rào thép gai... Để 
phục vụ tốt nhất du khách 
đến tham quan, đặc biệt là 
dịp kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ, Ban 
Quản lý di tích Điện Biên 

Đồi A1 - chứng tích hào hùng 
của trận chiến oanh liệt

đã rà soát, sửa chữa, tăng 
cường các biểu, bảng chỉ 
dẫn, cảnh báo, niêm yết 
bảng nội quy trước cổng 
di tích, đặt thêm ghế đá, 
thùng rác di động, tăng 
nhân lực dọn vệ sinh, tạo 
cảnh quan xanh, sạch, 
đẹp, làm các điểm check in 
để du khách chụp ảnh lưu 
niệm. Phối hợp với một số 
trường tổ chức tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ hướng 
dẫn viên du lịch cho 30 
sinh viên nhằm tăng cường 
cho các điểm di tích vào 
đợt cao điểm đông khách. 
Triển khai quản lý, thu phí 
tham quan bằng biên lai 
điện tử. Dịp cao điểm kỷ 
niệm 70 năm chiến thắng 
Điện Biên Phủ, các di tích 
lịch sử đón gần 200.000 
lượt khách/tháng, gấp 8 - 
10 lần những tháng khác, 
trong đó di tích lịch sử đồi 
A1 chiếm 1/3 tổng lượng 
khách.

Vào những ngày tháng 
4, tháng 5 lịch sử này, 
trở lại đồi A1, qua những 
chứng tích lịch sử còn lại 
của chiến tranh chúng ta 

như được sống lại trong khí 
thế hào hùng của những 
trận chiến oanh liệt cách 
đây 70 năm, cảm nhận rõ 
hòa bình mà ngày hôm nay 
chúng ta đang được hưởng 
thật quý giá biết nhường 
nào. Ông Phạm Hữu 
Thăng, quận Liên Chiểu 
(thành phố Đà Nẵng) chia 
sẻ: Trở lại thăm chiến 
trường xưa nơi bố tôi đã 
từng chiến đấu, tôi rất bồi 
hồi, xúc động, tự hào. Các 
chiến sĩ Điện Biên đã chiến 
đấu anh dũng, trở thành 
nguồn động lực to lớn thôi 
thúc thế hệ trẻ chúng tôi 
tham gia cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
góp phần giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. 

Nghe thuyết minh và 
ngắm nhìn các chứng tích 
lịch sử của cuộc chiến 
cách đây 70 năm trên đồi 
A1, chúng tôi chợt nhớ tới 
câu thơ “Nhẹ bước chân và 
nói khẽ thôi/A1 rộng sao 
đồng đội tôi nằm chật/Mỗi 
tấc đất là cuộc đời có thật/
Cho hôm nay tôi đến nghẹn 
ngào”, mà không cầm được 
nước mắt. Dưới cái nắng 
đầu hè, hàng nghìn người 
khắp mọi miền Tổ quốc 
vẫn tìm về miền đất lịch 
sử với mong muốn thắp 
nén tâm nhang tưởng nhớ, 
tri ân những chiến sĩ Điện 
Biên năm xưa. Đặt chân 
tới từng tấc đất nơi đây bất 
kể là ai cũng thật khó có 
thể diễn tả hết tâm trạng. 
Thương binh Nguyễn Văn 
Tựa, huyện Lục Nam (Bắc 
Giang) di chuyển rất khó 
khăn phải nhờ đến chiếc 
gậy, ông vẫn lên tận đỉnh 
đồi dù đường lên dốc và 
khó đi. Ông Tựa cho biết: 
Đây là lần thứ hai tôi lên 
thăm các di tích lịch sử ở 
Điện Biên, lần trước cách 
đây 10 năm. Nếu sức khỏe 
còn cho phép, tôi vẫn lên 
Điện Biên, lên đồi A1, vì 
đến đây tôi như được sống 
lại không khí của một thời 
“bão lửa” nơi “cửa tử” ở cao 
điểm cuối cùng, thêm khắc 
cốt ghi tâm sự vất vả, gian 
khổ cũng như tinh thần anh 
dũng, quả cảm của các 
chiến sĩ để chúng ta được 
sống trong hòa bình hôm 
nay.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Dấu tích còn lại sau vụ nổ khối bộc phá trên đồi A1, minh chứng cho tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết và lòng dũng cảm 
của dân tộc ta.

Công trình thanh niên Cụm chữ “A1” trên di tích Đồi A1 là một trong những địa điểm được nhiều 
du khách chụp ảnh kỷ niệm.

Ông Đỗ Hữu Cần, huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội)
Đồi A1 là một di tích lịch sử rất 
ý nghĩa. Đến đây tôi được thăm 
lại chiến trường xưa gắn với lịch 
sử hào hùng của dân tộc, tôi rất 
tự hào. Nơi đây máu đào của 
hàng nghìn chiến sĩ đã đổ xuống 
để đất nước ta “nở hoa độc lập, 
kết trái tự do”. Để có chiến thắng 
lẫy lừng này quan trọng nhất là 
dân ta luôn có một lòng nồng nàn 
yêu nước, có sự lãnh đạo tài tình, 

sách lược quân sự tuyệt vời của Đảng, Bác Hồ, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Cả thế giới phải khâm phục 
tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân Việt 
Nam. Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ!

Chị Phạm Thị Tình, thuyết minh viên di tích lịch sử đồi A1
Ngay từ nhỏ tôi đã được nghe các 
bậc cao niên kể rất nhiều về lịch 
sử hào hùng của chiến dịch Điện 
Biên Phủ “chấn động địa cầu”, 
nhất là các trận đánh trên đồi 
A1. Những câu chuyện về sự hy 
sinh, mất mát của chiến sĩ, đồng 
bào ta in sâu vào trong tiềm thức. 
Vì vậy, tôi đã phấn đấu trở thành 
thuyết minh viên tại di tích lịch sử 
đồi A1. Tôi yêu thích và cảm thấy 

thật tự hào khi được trình bày, kể lại những câu chuyện 
lịch sử cho các đoàn khách du lịch đến với Điện Biên. 


