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hiếu nghĩa

Những đổi thay tích cực
Những ngày cuối cùng 

của năm 2017, trong khu 
chuyển đổi của xã Hoa Lư, 
ông Khương Văn Hiểu, chủ 
trang trại tổng hợp rộng 
trên 10.000m2 tranh thủ 
kéo nốt những mẻ cá cuối 
cùng để kịp xuất bán. Ông 
Hiểu cho biết: Trang trại 
của tôi nằm ở xứ đồng có 
chất đất xấu nhất xã, trước 
đây cấy lúa bấp bênh. Sau 
khi xã quy hoạch, tôi xung 
phong nhận ruộng xấu để 
đào ao nuôi cá, tôn vườn 
trồng hòe, đinh lăng, cây 

Ông Phạm Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã 
Phú Châu (Đông Hưng)

Từ phong trào xây 
dựng NTM, nhân dân 
trong xã đã đóng góp 
hàng chục tỷ đồng 
cùng với nguồn xi 
măng hỗ trợ của tỉnh 
bê tông hóa toàn bộ hệ 
thống giao thông nông 
thôn, giao thông thủy 
lợi nội đồng; nâng cấp, 
xây mới các trường 

học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn, đài liệt 
sĩ... Nhân dân cũng tích cực tham gia dồn 
điền đổi thửa, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi 
cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; hưởng ứng 
và tham gia xây dựng 4 cánh đồng lớn, 1 khu 
chăn nuôi tập trung để nâng cao giá trị sản 
xuất trên một diện tích canh tác; đồng thời, 
phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ...

Đông Hưng

Đổi thay từ nông thôn mới
Tết này, những ai đi xa trở về sẽ cảm nhận rõ sự đổi thay 

của quê hương Đông Hưng anh hùng. Tất cả có được từ 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
(NTM).

Sản xuất rau hàng hóa là hướng đi mới của nông dân An Châu (Đông Hưng).

ăn quả, xây chuồng nuôi 
bò sinh sản và trồng cỏ 
phục vụ chăn nuôi. Vụ cá 
này, gia đình tôi thu hàng 
chục triệu đồng. Năm nay, 
cùng với cá, bò, cây ăn 
quả, cây dược liệu đem về 
cho gia đình tôi nguồn thu 
nhập trên 200 triệu đồng.

Ông Hiểu chỉ là một 
trong rất nhiều gia đình đã 
vươn lên phát triển kinh 
tế, làm giàu từ sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa, 
trang trại, vùng nuôi trồng 
tập trung, cánh đồng lớn 
ở Đông Hưng... Đến nay, 
toàn huyện xây dựng được 

31 cánh đồng lớn với tổng 
diện tích trên 1.400ha và 
mô hình cánh đồng 4 vụ/
năm ở 5 xã với tổng diện 
tích 72,82ha, thu hút hàng 
nghìn hộ nông dân tham 
gia, cho hiệu quả kinh tế 
gấp nhiều lần sản xuất 
truyền thống. Đồng chí 
Hoàng Đức Kiếm, Phó Chủ 
tịch UBND huyện khẳng 
định: Những nông dân 
dám nghĩ, dám làm, tiên 
phong đổi mới, sáng tạo, 
tích cực ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, đưa giống 
mới năng suất, chất lượng 
vào sản xuất, ý thức cộng 

đồng cao... chính là những 
con người mới ở vùng nông 
thôn mới.

Từ xã Trọng Quan 
được tỉnh chọn làm điểm, 
đến nay, sau 7 năm xây 
dựng NTM, Đông Hưng đã 
có 26 xã được tỉnh công 
nhận đạt chuẩn. Đây là 
kết quả rất đáng tự hào về 
một chương trình hướng 
đến cuộc sống sung túc 
của người dân nông thôn. 
Những con đường nắng 
bụi, mưa lầy ngày nào nay 
được trải nhựa, bê tông hóa 
chắc bền; kênh, mương nội 
đồng nhiều nơi được kiên 
cố hóa, phục vụ tốt nhu 
cầu sản xuất của người 
dân; điện, đường, trường, 
trạm, chợ, nhà văn hóa... 
được tập trung đầu tư, xây 
mới khang trang, hiện đại. 
Tất cả có được là từ sự hỗ 
trợ của tỉnh, sự chung tay 
của các cấp, các ngành, sự 
đồng thuận của người dân. 
Từ năm 2009 đến nay, toàn 
huyện đã huy động được 
hàng nghìn tỷ đồng để xây 
dựng NTM, trong đó nguồn 
vốn nhân dân đóng góp 
chiếm 40 - 50%. Những 
gương sáng hiến đất làm 
đường, doanh nghiệp đồng 
hành xây dựng kết cấu hạ 
tầng, bảo đảm an sinh xã 
hội trong toàn huyện đã 
tạo nên những công trình 
của ý Đảng lòng dân.

Cùng những đổi thay 
từ cơ sở hạ tầng, thu nhập 
của người dân nông thôn 
được nâng cao, giáo dục, 
y tế, văn hóa và bảo vệ 
môi trường cũng có những 
thay đổi tích cực. Phong 
trào xây dựng thôn, làng, 
cơ quan, gia đình văn hóa 
ngày càng phát triển sâu 
rộng. Các hoạt động văn 
hóa văn nghệ, thể thao 
quần chúng được đẩy 
mạnh và ngày càng đa 
dạng; nghệ thuật múa rối 
nước làng Nguyễn và hát 
chèo làng Khuốc vẫn được 
giữ gìn, phát huy. Đến nay, 
tỷ lệ hộ dân sử dụng nước 
sạch toàn huyện đạt 72%; 

tỷ lệ thu gom và xử lý rác 
thải sinh hoạt đạt trên 87%.

Tạo đà cho năm mới
Năm 2017 khép lại, 

Đông Hưng có thêm 3 
xã đạt chuẩn NTM và 2 
xã Hoa Lư, Hợp Tiến đạt 
19/19 tiêu chí. Đồng chí 
Nguyễn Tiến Hưng, Chủ 
tịch UBND huyện cho biết: 
Năm 2018, huyện sẽ chỉ 
đạo các xã đã được công 
nhận đạt chuẩn tiếp tục 
nâng cao chất lượng các 
tiêu chí, giải quyết nợ đọng 
xây dựng cơ bản, nâng cao 
tỷ lệ hộ dân sử dụng nước 
sạch và dồn lực cho 4 xã 
phấn đấu về đích NTM 
trong năm 2018. Đối với 
các xã còn lại, tiếp tục thực 
hiện tốt công tác tuyên 
truyền, huy động nguồn 
lực để đầu tư kết cấu hạ 
tầng; ưu tiên chỉ đạo hoàn 
thành các tiêu chí môi 
trường, chợ nông thôn, an 
ninh trật tự và xây dựng hệ 
thống chính trị. Năm 2018, 
nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn vẫn sẽ là lĩnh 
vực được Đông Hưng tập 
trung đầu tư. Việc chuyển 
đổi cơ cấu giống cây trồng, 
vật nuôi sẽ được quan tâm, 
chỉ đạo quyết liệt hơn. 
Cơ giới hóa được khuyến 
khích đẩy mạnh, mở rộng 
mô hình cánh đồng mẫu 
và mô hình 4 vụ/năm 
gắn với tích tụ ruộng đất. 
Giữ vững và phát triển số 
lượng, nâng cao chất lượng 
các dự án sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn, nhất là 
tại các cụm công nghiệp; 
duy trì và phát triển hoạt 
động của các làng nghề, 
cơ sở sản xuất gắn với 
bảo vệ môi trường để nâng 
cao chất lượng cuộc sống 
người dân.

Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới đã làm đổi thay 
những làng quê của huyện 
Đông Hưng, làm cho nông 
thôn như được thay áo 
mới, rực rỡ hơn khi tết đến, 
xuân về.

Ông Trần Quang Hoạch, Chủ tịch Hội Người 
cao tuổi xã Đông Động (Đông Hưng)

Xây dựng NTM, mọi 
người sống có trách 
nhiệm với cộng đồng 
hơn, tích cực ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, ứng dụng tiến 
bộ công nghệ vào, kinh 
doanh đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Trong đó, 
cán bộ, hội viên người 
cao tuổi toàn xã đã hiến 

trên 2.300m2 đất làm giao thông thủy lợi nội 
đồng và làm đường giao thông nông thôn; ủng 
hộ gần 500 triệu đồng và gần 700 ngày công 
lao động xây dựng NTM. Phần lớn người cao 
tuổi còn sức khỏe vẫn tích cực tham gia sản 
xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia 
đình, góp phần phát triển kinh tế của xã.

Bà Nguyễn Thị Chanh, xã An Châu (Đông Hưng)

An Châu từng nổi 
tiếng là xã nội đồng 
nghèo nhất huyện 
nhưng từ khi người dân 
cùng cấp ủy, chính 
quyền địa phương đoàn 
kết xây dựng thành công 
NTM, đời sống bà con 
đã được nâng cao, diện 
mạo nông thôn cũng đổi 
thay đáng mừng. Từ chỗ 

sản xuất nông nghiệp mạnh ai nhà đấy làm, 
đến nay, các hộ đã tham gia sản xuất theo 
cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm, trở thành 
điển hình trồng cây màu vụ đông của huyện 
với những cánh đồng rau xanh ngút ngàn, thu 
nhập gấp 3 - 4 lần trước kia. Con cháu được 
học trong những ngôi trường khang trang. Đi từ 
đầu làng đến cuối làng đường đã được bê tông 
hóa chắc bền, khang trang, sạch đẹp.

Những ngày cuối 
tháng Chạp, dưới 
trời mưa phùn se 

lạnh, chúng tôi đến xã Tân 
Hòa để tìm hiểu về nghề 
làm bánh gai truyền thống. 
Thoảng trong gió có mùi 
hương thơm nồng của gạo 
nếp mới và đỗ xanh như 
níu giữ bước chân của bất 
cứ ai khi đến đây. Nghề làm 
bánh gai ở Tân Hòa không 
biết có tự bao giờ. Người 
làng nói rằng, nghề đã có 
từ rất lâu đời, cứ cha truyền 
con nối. Tân Hòa là xã có 

Tiếp chúng tôi trong 
căn phòng ấm cúng 
tại trụ sở xã, Bí thư 

Đảng ủy Lê Duy Nguyên 
cho biết: Là xã có truyền 
thống cách mạng, nhân 
dân rất cần cù và đoàn 
kết, Vũ Lăng tự hào được 
Đảng, Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân 
dân thời kỳ chống Pháp, 
Chính phủ tặng bằng khen 
có công với nước, có 10 mẹ 
Việt Nam anh hùng, 37 lão 
thành cách mạng. Trong 
công cuộc đổi mới, bằng 
nỗ lực của mình, Vũ Lăng 
thường xuyên đạt thành 
tích cao trong sản xuất và 
xây dựng nông thôn mới, 
đã được UBND tỉnh cấp 
bằng công nhận đạt chuẩn 
quốc gia về nông thôn mới 
năm 2014. Đảng bộ xã 10 
năm liên tục là đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh, 
năm 2016 là đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh tiêu biểu 
của huyện.

Điều làm chúng tôi 
phấn khởi hơn là cùng hoàn 
cảnh với nhiều địa phương 
khác chịu bất lợi về thời tiết 
và sâu bệnh nhưng được 
sự giúp đỡ của huyện và sự 
sâu sát, chủ động phòng, 
chống của xã nên thiệt hại 
nhẹ hơn nhiều so với một 
số xã khác. Năng suất lúa 
cả năm đạt 104 tạ/ha, xấp 
xỉ bằng năm 2016. Diện 
mạo của xã có sự thay 
đổi lớn lao, đường sá, nhà 
cửa khang trang, xã hiện 
có 4 trang trại, trong đó có 
2 trang trại lớn và 20 gia 
trại. Tỷ lệ hộ nghèo của xã 
còn hơn 4%, hộ khá chiếm 
70%.

Thuộc vùng chiêm 
trũng nên một phần không 

Dẻo thơm bánh gai Tân Hòa
Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến cũng là lúc người 

dân Tân Hòa (Vũ Thư) lại tất bật chuẩn bị những chiếc 
bánh gai dẻo thơm để dâng cúng tổ tiên và cung ứng cho 
thị trường.

truyền thống làm bánh gai 
nhưng để nghề phát triển 
phải kể đến công lao của 
bà Nguyễn Thị Thì, thôn 
Tường An. Bà được người 
dân nơi đây mệnh danh 
là “bà tổ của làng nghề” 
bởi hầu hết chủ cơ sở làm 
bánh gai nổi tiếng ở xã đều 
là những người con, người 
cháu, trực tiếp do bà Thì 
truyền dạy kinh nghiệm.

Ngôi nhà khang trang, 
rộng rãi với đầy đủ tiện 
nghi nằm tại trung tâm xã 
là cơ sở sản xuất bánh 

gai Hoàng Nhung do chị 
Ngô Thị Hồng Nhung làm 
chủ. Hơn 25 năm trước, 
vợ chồng chị Nhung chỉ 
là những người làm thuê 
cho các hộ dân làm bánh 
trong xã. Chồng chị đi giao 
hàng cho các nơi ở thành 
phố còn chị trực tiếp làm 
và gói bánh. Sau một thời 
gian nghiên cứu thị trường, 
năm 1992, vợ chồng chị 
quyết định mở cơ sở sản 
xuất bánh gai Hoàng 
Nhung. Chị Nhung chia 
sẻ: Làm bánh gai không 
quá vất vả nhưng đòi hỏi 
người làm có sự cần mẫn 
và tỉ mỉ. Phải thường xuyên 
thức khuya dậy sớm nên 
nếu không yêu nghề, say 
nghề thì rất khó giữ được 
nghề. Trung bình mỗi ngày 
gia đình tôi sản xuất được 
khoảng 3.000 bánh vào 
mùa đông và 1.000 bánh 
vào mùa hè. Với giá bán từ 
7.000 - 10.000 đồng/chiếc, 
mỗi tháng gia đình tôi thu 
lãi từ 10 - 15 triệu đồng. 
Cũng theo chị Nhung, để 
đáp ứng được thị trường 
khó tính như hiện nay đòi 
hỏi bánh gai phải thật sự 
chất lượng và bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

Đó cũng chính là hai tiêu 
chí mà cơ sở sản xuất 
của gia đình chị luôn thực 
hiện nghiêm ngặt. Không 
chỉ làm giàu cho gia đình, 
cơ sở sản xuất bánh gai 
Hoàng Nhung còn tạo việc 
làm cho 7 lao động trong 
xã với thu nhập bình quân 
2 triệu đồng/người/tháng, 
hầu hết đều là người cao 
tuổi, hoàn cảnh khó khăn. 
Bà Vũ Thị Vườn, 63 tuổi, 
thôn Đại Đồng cho biết: 
Tôi gắn bó với nghề làm 
bánh gai đến nay đã hơn 
20 năm. Công việc này vừa 
giúp tôi giữ gìn nghề truyền 
thống vừa kiếm thêm thu 
nhập cho gia đình.

Không riêng gia đình 
chị Nhung mà rất nhiều hộ 
dân trong xã Tân Hòa làm 
giàu từ nghề sản xuất bánh 
gai. Gia đình bà Vũ Thị 
Lanh trước kia rất khó khăn 
vì kinh tế chủ yếu dựa vào 
cấy lúa. Từ khi làm bánh 
gai, cơ sở sản xuất của gia 
đình bà giải quyết việc làm 
cho 3 lao động. Trừ chi phí, 
mỗi tháng gia đình bà thu 
lãi gần 10 triệu đồng - một 
số tiền không nhỏ đối với 
người nông dân.

Toàn xã Tân Hòa hiện 
có hơn 10 cơ sở lớn sản 
xuất bánh gai thu hút gần 
100 lao động trong xã, tập 
trung ở các thôn Tường An, 
Đại Hội, Nam Bi, Nhật Tân, 
Đồng Đức. Ông Vũ Quang 
Huy, Chủ tịch UBND xã 
cho biết: Nghề sản xuất 
bánh gai đã góp phần tích 
cực vào việc phát triển kinh 
tế, nâng cao đời sống cho 
người dân địa phương. Tỷ 
lệ hộ nghèo của xã giảm từ 
8,14% (năm 2010) xuống 
còn 2,3% (năm 2017). Để 
gìn giữ và phát huy nghề 
truyền thống, thời gian tới, 
xã sẽ tiếp tục có những cơ 
chế hỗ trợ, khuyến khích 
các hộ làm bánh gai.

Dạo một vòng quanh 
Tân Hòa thời điểm này, bạn 
sẽ cảm nhận trong gió nồng 
nàn mùi hương nếp mới, 
nghe rộn rã âm thanh của 
những tiếng máy xay gạo, 
vỡ đỗ, hòa trong tiếng nói 
cười con trẻ. Hãy nếm một 
chút bánh gai để cảm nhận 
vị ngọt thơm vừa thanh vừa 
đậm của thức quà dung dị, 
mộc mạc, thảo thơm quyện 
trong tiết xuân đang về...

 Thu Trang

Gạo nếp - nguyên liệu để làm bánh gai.

Làm bánh gai đòi hỏi sự cần mẫn và tỉ mỉ.

Về Vũ Lăng

nhỏ diện tích canh tác 
thuộc cánh đồng Rừng là 
diện tích ngập úng chua 
phèn nay đã được chuyển 
đổi làm trang trại. Diện tích 
cấy lúa với hệ thống mương 
máng, đường trục nội đồng 
được quy hoạch và bê tông 
hóa khang trang. Màu xanh 
non của các loại cây màu 
vụ đông: bí xanh, bí đỏ, 
khoai tây, ngô và các loại 
rau hành, tỏi, ớt trải dài 
hiện hữu trước mắt chúng 
tôi. Tuy diện tích có giảm 
so với các năm trước song 
vụ đông năm nay vẫn đạt 
trên 36ha. Không khí lao 
động sôi nổi khẩn trương 
trên khắp các cánh đồng. 
Bà con tập trung nạo vét 
kênh mương, chỉnh trang 
và vệ sinh đồng ruộng, 
khẩn trương thu hoạch các 
loại cây màu vụ đông để 
đưa nước vào ruộng.

Thăm trang trại của vợ 
chồng anh Phạm Đức Duy, 
chúng tôi được biết họ là 
người sinh ra từ làng và rất 
có chí. Với diện tích hơn 7ha 
cùng hệ thống chuồng trại, 

nhà xưởng và hàng nghìn 
con lợn, mấy năm qua anh 
chị vừa vật lộn với thiên tai 
(bão năm 2012 làm đổ quá 
nửa số chuồng trại, nhà 
xưởng) vừa vật lộn với biến 
động của giá cả thị trường 
song nhờ quyết tâm sản 
xuất mà nên vẫn tồn tại và 
đứng vững. Giờ đây trước 
mắt chúng tôi là cả một cơ 
ngơi đồ sộ với 9 nhân công 
làm việc thường xuyên và 
trên 2.500 con lợn. Anh chị 
cho biết, trừ các khoản chi 
phí thì hiện tại như năm nay 
đạt mức lợi nhuận 500 triệu 
đồng. Thăm gia đình chị 
Lê Thị Huệ - một nông dân 
tiêu biểu trong việc chuyển 
đổi cây trồng từ cấy lúa 
sang trồng màu, chủ yếu 
là ớt mà đã thoát nghèo 
chúng tôi càng thấm thía 
với đường lối phát triển kinh 
kế đúng đắn của Đảng. 
Nhìn ngôi nhà bề thế vừa 
được sơn lại và bức tranh 
treo trên tường chúng tôi 
hiểu xuân Mậu Tuất đã đến 
với mọi nhà

            Phạm Xuân nghiên
            (Kiến Xương)

Từ thị trấn Tiền Hải, xe chúng tôi bon bon trên con đường 
trải nhựa mịn màng qua xã Tây An, bỏ lại phía sau những cánh 
đồng bát ngát về với xã Vũ Lăng (Tiền Hải).

Làng quê Vũ Lăng.

Ảnh: Thành Tâm


