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Hòa nhập, vững bước 
cùng báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Thái Bình đến với Trường Sa Sớm hoàn thành giấc mơ an cư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo,
người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

BÁO CHÍ THÁI BÌNH

KỲ 3:  VƯỢT KHÓ ĐỔI MỚI

(còn nữa)
TRẦN HƯƠNG

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các 
cơ quan báo chí Thái Bình nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ 
tuyên truyền việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục 
và phát triển kinh tế - xã hội. Những chuyển mình của địa 
phương trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng 
khởi xướng và lãnh đạo đã được đội ngũ những người làm báo 
kịp thời phản ánh.

Chuyến tàu HQ561 
chở đoàn công tác 
báo chí chúng tôi 

xuất phát từ bến cảng Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến 
với quần đảo Trường Sa 
thân yêu. Trước khi lên 
tàu, tôi được gặp và trò 
chuyện với rất nhiều người 
con quê hương Thái Bình 
hiện đang sinh sống và làm 
việc tại đây. Đa phần họ 
đến từ hai huyện Thái Thụy 
và Tiền Hải, nơi những con 
người đã quen với sóng 
gió, sự mặn mòi của biển 
cả. Trước chuyến hải trình 
dài gần một tháng, điều 
khiến tôi vui nhất là các 
chiến sĩ quê Thái Bình đã 
chủ động hỏi xin những tờ 
báo mang theo. Tôi đem 
theo hơn 20kg Báo Thái 
Bình, dự định làm quà tặng 
cho các điểm đảo trên quần 
đảo Trường Sa, ấy vậy mà 
vừa lên tàu đã gần hết. Thế 
mới thấy, dù đi xa đến đâu, 
mỗi người con Thái Bình 
vẫn luôn dành cho quê 
hương một sự quan tâm 
đặc biệt. Thiếu tá Đinh Đức 
Mạnh, quê xã Tiến Đức 
(Hưng Hà) chia sẻ: Một 
năm tôi được về phép một 
lần, còn lại thời gian đều 
dành cho đơn vị, chính vì 
thế tôi thường hay theo dõi 
thông tin về quê hương qua 

Báo Thái Bình điện tử hoặc 
trên các trang fanpage về 
quê hương Hưng Hà. Cầm 
trên tay tờ Báo Thái Bình tôi 
vui lắm vì tôi thấy rất nhiều 
hình ảnh đẹp của quê 
hương và thấy rằng quê 
mình ngày càng đổi mới. Ở 
Trường Sa sóng điện thoại 
kém, không có mạng wifi 
hay 4G nên anh em chiến 
sĩ thường hay đọc sách, 
báo giấy để có thêm thông 
tin về quê nhà và cũng để 
bớt buồn chán. Chính vì 
thế khi cầm tờ Báo Thái 
Bình ra làm quà tặng cho 
các chiến sĩ quê Thái Bình 
đang công tác ngoài đảo thì 
đây chính là nguồn động 
viên tinh thần giúp chúng 
tôi hoàn thành nhiệm vụ 
của người lính hải quân.

Thượng tá Bùi Trung 
Dũng, nguyên Chính trị 
viên phó đảo Đá Tây A, 
quê huyện Kiến Xương cho 
biết: Hàng năm, Bộ Tư 
lệnh Vùng 4 Hải quân đều 
bổ sung sách, truyện, tạp 
chí, các ấn phẩm báo chí 
cho các thư viện ở Trường 
Sa. Bên cạnh đó, các 
đoàn công tác ra thăm 
Trường Sa cũng tặng nhiều 
sách, báo cho bộ đội. Có 
nhiều thời điểm, báo chí 
khi chuyển ra đến đảo đã 
cách ngày xuất bản đến 

cả tháng nhưng các chiến 
sĩ “cũ người mới ta”, chưa 
đọc, chưa xem nghĩa là vẫn 
còn rất mới. Để kích thích 
đam mê đọc sách, báo bên 
cạnh việc tổ chức đọc báo, 
điểm báo mỗi ngày, hàng 
tháng các đơn vị ở đảo lại 
có một buổi sinh hoạt để 
định hướng, giới thiệu cho 
bộ đội tìm đọc những cuốn 
sách hay, bổ ích. Cán bộ, 
chiến sĩ trên đảo cùng 
nhau trao đổi, bình luận về 
những cuốn truyện, cuốn 
sách, thông tin báo chí mà 
mình tâm đắc. Nhiều chiến 
sĩ kể, ở nhà hầu như chẳng 
chạm đến quyển truyện, 
cuốn sách hay tờ báo nào. 
Nhưng ra đảo thì lại theo 
phong trào rồi tự mình thích 
đọc, dần dần hình thành 
thói quen đọc sách, báo, 
tạp chí. Ai không có thời 
gian, có thể mượn về phân 
đội để đọc lúc rảnh rỗi.

Binh nhất Hoàng Khánh 
Hưng, chiến sĩ cụm chiến 
đấu số 3, đảo Trường Sa 
chia sẻ: Ở nhà tôi ít khi đọc 
sách, báo, có chăng chỉ 
thỉnh thoảng mở điện thoại 
đọc tin vắn trên các báo 
mạng. Ra công tác ở đảo, 
đọc sách báo hàng ngày 
giờ đã trở thành thói quen 
rất bổ ích không chỉ giúp tôi 
mở mang kiến thức, nuôi 

dưỡng tâm hồn mà còn làm 
vơi đi nỗi nhớ nhà. Vì thế, 
thời gian rảnh, tôi thường 
đến thư viện đọc sách, báo 
để hiểu hơn quê hương, đất 
nước mình và thấy đất liền 
như gần hơn.

Phong trào đọc sách, 
báo không chỉ được duy trì 
và phát triển mạnh trong 
cán bộ, chiến sĩ mà đã 
lan tỏa mạnh mẽ đối với 
các cư dân sinh sống trên 
đảo. Không bị chi phối 
bởi những trò chơi điện tử 
ở điện thoại thông minh, 
máy tính bảng... trẻ em 
trên đảo có niềm say mê 
đặc biệt với sách, đặc biệt 
là truyện tranh. Thầy giáo 
Nguyễn Hữu Phú cho biết: 
Trên đảo, giờ đọc truyện 
luôn là tiết học ngoại khóa 
được các em yêu thích 
nhất. Với các em, những 
cuốn sách ấy không chỉ 
là hình vẽ đẹp, những câu 
chuyện hay mà còn mở ra 
một thế giới kỳ diệu của trí 
tưởng tượng mà không phải 
bé nào sống ở đảo cũng có 
thể hình dung ra được. Vì 
thế, bên cạnh những món 
quà mà đứa trẻ nào cũng 
thích là đồ chơi, kẹo bánh 
thì truyện tranh là một trong 
những điều mà bọn trẻ nơi 
đây háo hức chờ đợi nhất. 
Một số em lớn hơn cũng 
được khuyến khích đọc 
thêm sách, báo để có thêm 
thông tin và hiểu biết thêm 
về quê hương, đất nước. 
Trên đảo Trường Sa rất 
đông người con quê hương 
Thái Bình, nên những sách, 
báo viết về Thái Bình cũng 
nhiều hơn.

Gần một tháng sinh hoạt 
cùng cán bộ, chiến sĩ hải 
quân và phản ánh đời sống 
thực tế của quân dân trên 
quần đảo Trường Sa đã để 
lại trong chúng tôi - những 
người làm báo những cảm 
xúc và trải nghiệm vô cùng 
quý giá. Nhưng giá trị lớn 
nhất mà mỗi nhà báo trong 
đoàn công tác thu nhận 
được chính là tình yêu với 
biển đảo ngày càng sâu 
sắc hơn, là ý thức trách 
nhiệm rõ ràng hơn đối với 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 
thiêng liêng của Tổ quốc. 
Nếu có cơ hội, chắc chắn 
chúng tôi vẫn luôn mong 
được trở lại Trường Sa - nơi 
biên giới đặc biệt của Tổ 
quốc để tiếp tục được tác 
nghiệp, được cống hiến 
bằng chính ngòi bút và trái 
tim của người làm báo.

Với nhiều người Việt Nam nói chung và các nhà báo nói 
riêng, được đến quần đảo Trường Sa tác nghiệp là một vinh dự, 
tự hào. Quần đảo Trường Sa là nơi để mỗi người làm báo chúng 
tôi có điều kiện cảm nhận, trải nghiệm, phản ánh về vẻ đẹp của 
thiên nhiên, biển đảo, con người Việt Nam.

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.

TIẾN ĐẠT

Ngày 28/11/2024, 
tỉnh Thái Bình phát 
động đợt thi đua cao 

điểm “300 ngày chung tay 
xóa nhà tạm, nhà dột nát” 
với mục tiêu hoàn thành 
trước tháng 9/2025 cho các 
hộ nghèo, cận nghèo, người 
có công với cách mạng và 
thân nhân liệt sĩ. Tuy 
nhiên, với quyết tâm cao 
của cả hệ thống chính trị, 
đến trước ngày 20/6/2025, 
tỉnh đã hoàn thành vượt 
tiến độ hơn 3 tháng. Đây 
là dấu mốc quan trọng, 
thể hiện tinh thần dân tộc, 
nghĩa đồng bào và nỗ lực 
của Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân Thái Bình trong 
việc mang đến chốn an cư 
bền vững cho người dân 
khó khăn.

Sự cần thiết triển khai đề án
Theo kết quả rà soát 

năm 2023, tỉnh Thái Bình 
còn 11.925 hộ nghèo 
(chiếm 1,82%) và 12.587 
hộ cận nghèo (chiếm 
1,92%). Thời gian qua, 
công tác chăm lo cho gia 
đình người có công với cách 
mạng, giảm nghèo bền 
vững luôn được tỉnh quan 
tâm và đạt nhiều kết quả 
tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn 
một bộ phận hộ nghèo, cận 
nghèo, người có công và 
thân nhân liệt sĩ cần được 
hỗ trợ về nhà ở. Phần lớn 
những hộ này đang sống 
trong những ngôi nhà xây 
dựng từ lâu, đã xuống cấp, 
dột nát, không bảo đảm 
an toàn khi mưa bão hoặc 
không đạt diện tích tối thiểu 
để ở. Ông Bùi Văn Quyết, 
Phó trưởng Phòng Người 
có công, Sở Nội vụ cho 
biết: Thái Bình là tỉnh giáp 
biển, thường xuyên chịu 
ảnh hưởng bởi thiên tai, thời 
tiết cực đoan như bão, dông 
lốc, triều cường... Những 
ngôi nhà tạm, hư hỏng khó 
có khả năng chống chịu, 
tiềm ẩn nguy cơ lớn về tính 
mạng và tài sản của người 
dân. Do đó, việc xây mới, 
sửa chữa nhà ở cho các đối 
tượng trên là việc làm cấp 
thiết, nhân văn, góp phần 
giúp họ có nơi ở an toàn, 

ổn định, yên tâm vươn lên 
trong cuộc sống.

Chủ trương đúng, 
hành động quyết liệt
Ông Hà Tiến Thăng, 

Giám đốc Sở Nội vụ cho 
biết: Với vai trò là cơ quan 
thường trực Ban Chỉ đạo 
của tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ 
động tham mưu Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 
triển khai hiệu quả đề án 
xóa nhà tạm, nhà dột nát. 
Đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với các sở, ngành, địa 
phương chỉ đạo, đôn đốc, 
hướng dẫn tháo gỡ kịp thời 
những khó khăn, vướng 
mắc phát sinh trong quá 
trình thực hiện. Nhờ đó, đến 
nay, toàn bộ các hộ nghèo, 
cận nghèo, người có công 
và thân nhân liệt sĩ đủ điều 
kiện hỗ trợ đã hoàn thành 
việc xây mới hoặc sửa chữa 
nhà ở.

Ông Nguyễn Quang 
Anh, Bí thư Huyện ủy Vũ 
Thư thông tin: Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các 
xã, thị trấn rà soát đúng, đủ 
đối tượng thụ hưởng; yêu 
cầu các phòng chuyên môn 
hướng dẫn thủ tục thuận 
tiện, các cấp ủy từ xã đến 
thôn chủ động giải quyết 
khó khăn ngay tại cơ sở. 
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, 
chương trình triển khai hiệu 
quả, thông suốt. Vũ Thư đã 
hoàn thành việc xóa 212 
căn nhà tạm, nhà dột nát, 
vượt tiến độ tỉnh giao.

Ông Trần Hữu Nam, Bí 
thư Huyện ủy Hưng Hà chia 
sẻ: Ngay đầu tháng 6/2025, 
huyện đã hoàn thành việc 
xóa 470 căn nhà tạm, nhà 
dột nát cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, người có công 
với cách mạng và thân 
nhân liệt sĩ. Để đạt kết 
quả đó, Hưng Hà quyết 
liệt ngay từ đầu, thành lập 
các đoàn kiểm tra, giám 
sát, đặc biệt phát huy vai 
trò của cộng đồng dân cư, 
đoàn thể trong giám sát và 
hỗ trợ. Nhờ huy động sức 
mạnh tập thể, con em địa 
phương và nguồn lực xã 
hội hóa, chương trình triển 
khai nhanh, bảo đảm chất 
lượng.

Hoàn thành giấc mơ an cư
Với quyết tâm chính trị 

cao và sự vào cuộc đồng bộ 
của cả hệ thống chính trị, chỉ 
sau 200 ngày triển khai, tỉnh 
Thái Bình đã hoàn thành 
việc xóa 3.007 căn nhà tạm, 
nhà dột nát với tổng kinh 
phí hơn 365 tỷ đồng. Trong 
đó, 2.109 căn nhà được xây 
mới hoặc sửa chữa cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và 
898 căn cho hộ người có 
công với cách mạng, thân 
nhân liệt sĩ. Ông Hà Tiến 
Thăng, Giám đốc Sở Nội vụ, 
cho biết: Việc xóa nhà tạm, 
nhà dột nát là chương trình 
nhân văn sâu sắc, thể hiện 
sự sẻ chia với hộ nghèo, 
cận nghèo và lòng tri ân 
đối với người có công. Đây 

không chỉ là hỗ trợ về chỗ 
ở an toàn mà còn tiếp thêm 
động lực để các hộ vươn lên 
trong cuộc sống.

Khẳng định ý nghĩa 
nhân văn của chương trình, 
ông Phạm Văn Vịnh, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ huyện 
Quỳnh Phụ cho rằng: Việc 
hoàn thành xóa nhà tạm, 
nhà dột nát vượt sớm hơn 
thời gian đề ra đã thể hiện 
sự quan tâm, nỗ lực rất cao 
của Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Thái Bình với 
những khó khăn của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, cũng 
như lòng biết ơn sâu sắc đối 
với người có công với cách 
mạng, thân nhân liệt sĩ. Đó 
là tinh thần đại đoàn kết 
toàn dân tộc, “tương thân, 
tương ái”, là trách nhiệm với 
nhân dân.

Việc hoàn thành chương 
trình xóa nhà tạm, nhà dột 
nát cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, người có công với 
cách mạng và thân nhân liệt 
sĩ là dấu mốc quan trọng, 
thể hiện sự ưu việt của chế 
độ, lan tỏa tinh thần nhân 
ái, sẻ chia trong cộng đồng. 
Đây không chỉ là kết quả từ 
những con số, mà là thành 
tựu của tình người, của sự 
chung tay từ các cấp, ngành 
và nhân dân. Thành công 
của chương trình cũng mở 
ra hướng đi mới trong thực 
hiện chính sách an sinh xã 
hội, giảm nghèo bền vững 
trong giai đoạn tới. 

  DUY TÙNG

Hàn gắn vết thương chiến tranh, 
khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội
Giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước, trên hệ 
thống đài truyền thanh khi 
đó, tin chiến thắng dồn dập 
đưa trên các bản tin, nhân 
dân náo nức trong niềm 
vui chiến thắng. Ông Phạm 
Văn Cật chia sẻ, tại Đài 
Truyền thanh Thái Bình, khi 
đó anh em phóng viên hăng 
say đi đưa tin không khí vui 
mừng chiến thắng tại các 
địa phương; không khí đón 
người từ chiến trường trở 
về. Anh em kỹ thuật cũng 
không quản ngày đêm đi 

sửa chữa đường dây, tham 
gia trực để các bản tin được 
ra kịp thời.

Đối với tờ báo in, cố nhà 
báo Thiếu Văn Sơn, nguyên 
Phó Tổng Biên tập Báo 
Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà 
báo Thái Bình chia sẻ, ông 
không thể quên những ngày 
tháng 4/1975 lịch sử, khi ấy 
khí thế chiến thắng đã dấy 
lên trong toàn quân, toàn 
dân. Các số Báo Thái Bình 
khi đó đều đưa tin chiến 
thắng trên trang nhất, các 
trang trong cũng mở các 
chuyên mục mới như: Thêm 
công chăm bón, thêm tạ 
thóc vàng, mừng miền Nam 

đại thắng. Trên cả Báo Thái 
Bình và Đài Truyền thanh 
tỉnh, các số báo, chương 
trình tiếp tục dành thời lượng 
phản ánh khí thế thi đua lao 
động sản xuất “ngày làm 
việc bằng hai” và đặc biệt là 
công tác đón bộ đội, thương 
binh trở về, công tác thương 
binh và xã hội sau chiến 
tranh, công tác bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự xã 
hội giai đoạn mới, công tác 
vận động nhân dân đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới...

Nhanh chóng hàn gắn 
vết thương chiến tranh, khôi 
phục và phát triển kinh tế - 
xã hội, đó là chủ trương lớn 

của Đảng ta sau giải phóng 
miền Nam, thống nhất 
đất nước. Ông Trần Văn 
Chương, nguyên phóng 
viên của Đài Phát thanh 
Thái Bình năm nay đã 90 
tuổi hồi tưởng: Năm 1977, 
Đài được đổi tên thành Đài 
Phát thanh Thái Bình bởi kỹ 
thuật đã nâng lên từ truyền 
thanh qua dây lên phát sóng 
trung, sóng ngắn AM, cột 
phát sóng được xây dựng 
đặt nhờ tại Ty Xây dựng 
(trên đường Lê Lợi). Thời 
điểm này, số lượng phóng 
viên còn khá khiêm tốn. 
Đây là những năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ IX với 
phương hướng hành động: 
“Từ đất và sức lao động 
đi ra, từ lúa và lợn đi lên”. 
Phóng viên của Đài ngay từ 
thời kỳ đó đã làm việc theo 
phương châm “đi nhanh, 
về nhanh, viết nhanh”. Ông 
cùng các phóng viên viết 
nông nghiệp nên tích cực 
đi cơ sở phản ánh về phong 
trào sản xuất nông nghiệp 
của các hợp tác xã, bà con 
nông dân. Mặc dù chỉ đi xe 
đạp, mùa hè nắng nóng, 
mùa mưa lầy lội song vì tính 
chất “3 nhanh” nên hầu hết 
phóng viên đều cố gắng đi 
về trong ngày để kịp cho 
bản tin làm chiều, thậm chí 
làm đêm, sáng mai phát 
sóng. Cả cơ quan chỉ có 
một chiếc máy ghi âm cối 
của Liên Xô, anh em chia 
ngày sử dụng. Thời điểm 
này, Đài vẫn phát 2 bản tin/
ngày sau đó tiếp sóng Đài 
Tiếng nói Việt Nam.

Đối với tờ báo in, nhà báo 
Hoàng Duy Phán, nguyên 
phóng viên Phòng Kinh tế, 
Báo Thái Bình chia sẻ, để 
thực hiện tuyên truyền các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh, Báo có mở 
chuyên mục mới như: từ đất 
đi ra, cung cách làm ăn mới 
trong nông nghiệp... Báo 
Thái Bình tích cực thực hiện 
nhiệm vụ phát hiện, biểu 
dương và tổng kết các định 
hướng phát triển kinh tế của 
tỉnh. Các mô hình điển hình 
thời điểm ấy như: HTX nông 
nghiệp Vũ Thắng, HTX mua 
bán xã Tây Giang và Nhà 
máy Đường - Rượu - Giấy 
Hưng Nhân thường xuyên 
được phản ánh để các địa 
phương thi đua, học tập và 
làm theo, được nhiều địa 
phương trong cả nước đến 
tham quan và học tập. Các 
vấn đề về kinh tế như khoán 
sản phẩm, phát triển kinh 
tế gia đình, phát huy quyền 
làm chủ của người lao động 
được phản ánh đậm nét dự 
báo cho một cuộc đổi mới 
về quản lý kinh tế và các 
lĩnh vực xã hội khác đang 
đến gần.

Đóng góp vào con đường đổi mới
Giữa những năm 1980, 

tình hình trong nước, thế giới 
diễn biến phức tạp, cuộc 

khủng hoảng kinh tế - xã hội 
ngày càng trầm trọng. Tình 
hình của Thái Bình cũng 
không nằm ngoài thực trạng 
đó. Cũng như đội ngũ nhà 
báo Việt Nam nói chung, 
những người làm báo Thái 
Bình mắt đã thấy, tai đã 
nghe nhiều điều nên những 
trì trệ, bảo thủ, hạn chế và 
bất cập của cơ chế quản lý 
bao cấp sớm được những 
người cầm bút phát hiện, 
phản ánh trên báo trước đòi 
hỏi cho một cuộc đổi mới 
cần thực hiện.

Nhà báo Nguyễn Đăng 
Tuân, nguyên Trưởng phòng 
Biên tập, Đài PTTH Thái 
Bình chia sẻ, những năm 
1980, Đài Phát thanh Thái 
Bình thực hiện 2 chương 
trình thời sự trong ngày. 
Cùng với phản ánh các 
phong trào sản xuất nông 
nghiệp chiếm đến 70% thời 
lượng chương trình, còn lại 
dành cho lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh, thương mại, 
dịch vụ... Trong các chương 
trình thời sự, ngoài đưa tin 
hoạt động đã có phóng sự 
và phóng sự điều tra. Thời 

kỳ này, những bất cập, yếu 
kém, tiêu cực của cơ chế 
bao cấp, đặc biệt trong lĩnh 
vực phân phối, cung cấp 
hàng hóa xuất hiện gây 
không ít bất bình trong nhân 
dân. Dưới sự chỉ đạo và định 
hướng tuyên truyền của tỉnh 
và lãnh đạo Đài, các phóng 
viên đầu tư thực hiện nhiều 
bài phóng sự điều tra phản 
ánh tiêu cực, yếu kém trong 
lĩnh vực này khá công phu, 
bài bản, thu hút sự chú ý 
của thính giả.

Đại hội VI chỉ rõ phải 
“nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, nói 
rõ sự thật”, đặc biệt sau các 
bài viết “Những việc cần 
làm ngay” của tác giả N.V.L 
đăng trên Báo Nhân Dân, 
được sự đồng ý của Thường 
trực Tỉnh ủy, tại Báo Thái 
Bình đã mở chuyên mục 
“Hưởng ứng những việc cần 
làm ngay trong đó có “Ý 
kiến nhân dân”  là chủ đạo 
để tiếp nhận, đăng tải, phản 
ánh các ý kiến, kiến nghị của 
đảng viên, cán bộ và nhân 
dân, biểu dương những việc 
làm tốt đồng thời phê phán 

các việc làm sai, vi phạm. 
Với việc phân công tổ phóng 
viên phụ trách, chuyên mục 
cũng nhận được sự quan 
tâm cộng tác của đông đảo 
bạn đọc trong tỉnh. Cố nhà 
báo Thiếu Văn Sơn, nguyên 
Phó Tổng Biên tập Báo Thái 
Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo 
tỉnh cho biết, ngay sau 2 
chuyên mục đầu tiên phản 
ánh về một số việc tiêu 
cực đang xảy ra chưa được 
xử lý, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy Cao Sĩ Kiêm đã có thư 
khẳng định đây là nguyện 
vọng chính đáng của nhân 
dân, cũng là những việc 
cần tập trung giải quyết 
của tỉnh, yêu cầu các đơn 
vị được nêu khẩn trương kết 
luận, xử lý, trả lời công khai 
trên báo. Tuy nhiên, trong 
giai đoạn này, ở một số thời 
điểm, công tác tuyên truyền 
trên mặt báo bắt đầu đi vào 
lối mòn, nội dung mờ nhạt, 
số lượng chuyên mục giảm 
so với thời gian trước.

Sau những năm đầu 
thực hiện công cuộc đổi 
mới, kinh tế - xã hội dần 
khởi sắc, đời sống nhân 
dân bước sang một trang 
mới. Ngày 2/9/1988, truyền 
hình Thái Bình phát sóng 
buổi đầu tiên, đánh dấu sự 
kiện chính trị, văn hóa quan 
trọng của tỉnh. Thêm nhiệm 
vụ, Đài Phát thanh Thái 
Bình được đổi tên thành 
Đài Phát thanh - Truyền 
hình Thái Bình. Năm 1989, 
Báo Thái Bình phát hành 
thêm số báo đầu tháng, 
khổ nhỏ 8 trang, nội dung 
và hình thức được đổi mới 
theo hướng hiện đại, gần 
gũi hơn với bạn đọc, thể 
hiện rõ nỗ lực bắt nhịp công 
cuộc đổi mới của báo chí 
địa phương.

Lên hình bản tin thời sự tối thời kỳ đầu của Đài PTTH Thái Bình.

Sau 200 ngày triển khai, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành việc xóa 3.007 căn nhà tạm, nhà dột nát 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.


