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Lào Cai một dải ân tình

(Tác phẩm dự thi viết 
về đề tài người Thái Bình - 
đất Thái Bình)

  (còn nữa)

Tuấn Ngọc - Tô Dung

Cánh đồng thôn Mỹ 
Lộc 2, xã Việt Hùng 
(Vũ Thư) những 

ngày này luôn rộn ràng 
tiếng máy gặt đập liên hợp 
thu hoạch lúa mùa, bà con 
nông dân tất bật với công 
việc trồng ngô, bí... Ông 
Nguyễn Thành Lộc, Giám 
đốc HTXNN Tân Phong, xã 
Việt Hùng cho biết: Mặc dù 
chịu nhiều yếu tố tác động 
nhưng những năm qua xã 
viên HTXNN Tân Phong 
vẫn luôn hưởng ứng sôi 
nổi phong trào thi đua sản 
xuất vụ đông; phong trào 
này của HTX luôn giữ vị trí 
tốp đầu của huyện. Phát 
huy truyền thống này, vụ 
đông năm nay, HTXNN Tân 
Phong xây dựng mục tiêu 
gieo trồng 165ha, chiếm 
86% diện tích đất lúa, trong 
đó chủ lực là cây bí xanh 
45ha, đậu cô ve 45ha, còn 
lại là ngô, khoai tây, khoai 
lang và rau màu các loại. 
Để đạt được mục tiêu này, 
HTX sớm chỉ đạo, điều 
hành thời vụ gieo trồng, 
thu hoạch lúa mùa gắn với 
gieo trồng cây vụ đông. Từ 
ngày 21/9, 7 máy gặt bắt 
đầu xuống đồng tiến hành 
thu hoạch lúa mùa, nông 
dân thu hoạch đến đâu 
kịp thời gieo trồng cây vụ 
đông đến đó theo phương 
châm “sáng lúa, chiều cây 
vụ đông”. HTX hướng dẫn 
bà con áp dụng phương 
pháp làm đất tối thiểu khi 
gieo trồng một số loại cây 
như bí xanh, đậu đỗ, ngô, 
dưa chuột bò... nhằm giảm 
công lao động và chi phí 

Được đưa vào sử dụng 
từ đầu năm 2018, 
hiện mỗi ngày trên 

tuyến tránh thị trấn Đông 
Hưng (Đông Hưng) có hàng 
nghìn lượt người và phương 
tiện lưu thông. Để bảo đảm 
an ninh trật tự, an toàn giao 
thông cho người và phương 
tiện tham gia giao thông 
trong quá trình xây dựng 
trạm thu phí km72+800 
thuộc dự án đầu tư bổ sung 
tuyến tránh thị trấn Đông 
Hưng, nhà thầu thi công đã 
lập phương án, triển khai 
nhiều giải pháp đồng bộ để 
bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông.

Công trình trạm thu phí 

Nhìn lại lịch sử xây 
dựng và kiến thiết 
Lào Cai từ trước và 

sau khi tái lập tỉnh đến nay, 
đóng góp của những cán 
bộ, đảng viên quê hương 
Thái Bình không thể kể 
hết. Dù là cán bộ chủ chốt 
của tỉnh và các sở, ngành, 
văn nghệ sĩ nổi tiếng hay 
cán bộ cơ sở..., dù ở vị 
trí nào họ cũng phát huy 
truyền thống “Quê hương 5 
tấn”, nỗ lực đóng góp công 
sức, trí tuệ xây dựng mảnh 
đất biên giới Lào Cai thêm 
giàu đẹp.

Yêu Lào Cai
qua lời ca, tiếng hát
Chúng tôi gặp ca sĩ 

Đào Đức Hạnh, Giám đốc 
Trung tâm Thực nghiệm 
và Biểu diễn, Trường Cao 
đẳng Lào Cai khi anh vừa 
kết thúc chuyến công tác 
đưa hơn 100 diễn viên 
xuống huyện Bảo Yên 
tham gia biểu diễn trong 
lễ kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng phố Ràng. Vừa là 
người viết kịch bản cho 
chương trình nghệ thuật 
đầy dấu ấn, cũng là người 
dàn dựng chương trình, 
quản lý, chỉ đạo diễn viên, 
đồng thời là ca sĩ chính của 
chương trình, dường như 
với anh công việc lúc nào 
cũng rất bận rộn.

Thực ra chúng tôi biết 
đến anh Hạnh đã lâu bởi 
trong những chương trình 
nghệ thuật gắn với các 
sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ 
niệm quan trọng của tỉnh 
ít khi vắng giọng hát của 
anh. Nghe anh hát những 
ca khúc về Lào Cai với 
chất giọng khỏe khoắn mà 
tha thiết, thấm đẫm tình 
đất, tình người như: Lào 
Cai thành phố trẻ ta yêu, 
Hội xuân đền Thượng, Lào 
Cai thành phố anh hùng, 
Nơi những dòng sông giao 
duyên, Lào Cai mùa xuân, 
Về Lào Cai hôm nay, Sa Pa 

Kỳ 2: Những đảng viên quê lúa trên vùng biên viễn

Ca sĩ Đào Đức Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn, Trường Cao đẳng Lào Cai 
trong một buổi chuẩn bị cho chương trình văn nghệ.

nơi gặp gỡ đất trời..., nhiều 
người nghĩ nếu không phải 
là người sinh ra ở Lào Cai 
sẽ không thể hát về Lào 
Cai với cả trái tim như vậy.

Ca sĩ Đào Đức Hạnh 
trải lòng: Quê tôi ở xã 
Đông Quý, huyện Tiền Hải, 
tỉnh Thái Bình. Năm 1994, 
tôi lên Lào Cai công tác, là 
ca sĩ chính của Đoàn Nghệ 
thuật dân tộc tỉnh. Chính 
tình yêu với mảnh đất biên 
giới, với những làn điệu dân 
ca, dân vũ của đồng bào 
các dân tộc đã níu giữ tôi ở 
lại với mảnh đất này. Và có 
lẽ, chính tình yêu ấy đã đưa 
anh tới thành công. Những 
bài hát: Chiếc khăn piêu, 
Sông Lô chiều cuối năm, 
Thương nhau tìm về, Uống 
cạn ánh trăng, Lào Cai 
thành phố biên cương, Tìm 
em... đã giúp anh giành 2 
huy chương vàng, 4 huy 
chương bạc trong các kỳ 
liên hoan nghệ thuật, hội 
diễn ca múa nhạc chuyên 
nghiệp toàn quốc.

Cũng tại Trung tâm 
Thực nghiệm và Biểu diễn, 
tôi gặp nhạc sĩ trẻ Lý Tự 
Đức. Sinh ra ở thành phố 
Thái Bình, khi lên Lào Cai 
chàng nhạc sĩ trẻ (học 
chuyên ngành đàn bầu 
của Nhạc viện Hà Nội) 
đã “phải lòng” vẻ đẹp của 
mảnh đất biên cương. Tuy 
tuổi còn trẻ nhưng Đức 
vừa giảng dạy âm nhạc tại 
Trường Cao đẳng Lào Cai 
vừa là tác giả của hơn 30 
ca khúc thuộc nhiều đề tài 
khác nhau được khán giả 
yêu mến.

Chỉ cần nhìn vào những 
ca khúc Lý Tự Đức sáng 
tác cũng đủ thấy tình cảm 
anh dành cho Lào Cai: Đất 
mỏ bừng sáng, Người đàn 
bà núi, Hát về thành phố 
biên cương, Nhịp điệu Tây 
Bắc... Đó cũng là những 
ca khúc giành được nhiều 
giải thưởng trong các cuộc 
thi sáng tác. Ngoài ra anh 
còn sáng tác các ca khúc: 

“Vì Trường Sa thân yêu”, 
“Trường Sơn một chiều 
thương nhớ” và gửi gắm 
nỗi nhớ quê qua phổ nhạc 
bài thơ “Gửi quê” (lời thơ 
Hồng Thạo).

Không chỉ có ca sĩ Đào 
Đức Hạnh hay nhạc sĩ Lý 
Tự Đức, trên mảnh đất Lào 
Cai hôm nay còn có không 
ít văn nghệ sĩ nổi tiếng là 
người quê lúa đang sinh 
sống, sáng tác và để lại 
dấu ấn với nhiều tác phẩm. 
Tiêu biểu như tác giả 
Phạm Kỳ với hàng chục 
bài thơ về Lào Cai, Thái 
Bình; nhà thơ Phạm Hồng 
Thạo; nghệ sĩ nhiếp ảnh 
trẻ Phạm Ngọc Bằng... Với 
họ, cảm xúc về hai miền 
quê yêu dấu Thái Bình - 
Lào Cai đã chắp cánh cho 
nhiều tác phẩm bay cao.

Những cán bộ cơ sở
người Thái Bình
Để mảnh đất biên 

cương phát triển như ngày 
hôm nay, cùng với nỗ lực 
của Đảng bộ, chính quyền, 
nhân dân các dân tộc Lào 
Cai là sự cống hiến không 
mệt mỏi của những cán bộ, 
đảng viên đến từ quê lúa 
Thái Bình. Họ không chỉ là 
những người tham gia công 
tác ở cấp tỉnh, cấp huyện 
mà rất nhiều cán bộ, đảng 
viên tiêu biểu gắn bó trực 
tiếp với nhân dân.

Trở lại với câu chuyện 
ở Bản Xen, huyện Mường 
Khương. Khi đến tìm 
hiểu về những người con 
Thái Bình lên Lào Cai lập 
nghiệp, chúng tôi không 
khỏi ngỡ ngàng trước sự 
đổi thay của mảnh đất này. 
Từ một xã còn nhiều khó 
khăn của huyện Mường 
Khương, Bản Xen đã vươn 
lên trở thành xã nông thôn 
mới tiêu biểu của huyện 
năm 2015.

Là người con Thái Bình 
nhưng ông Bùi Công Bốn, 
Chủ tịch UBND xã Bản 

Xen đã có 43 năm gắn bó 
với mảnh đất này và coi 
đây là quê hương thứ hai 
của mình. Trò chuyện với 
chúng tôi, ông chia sẻ: 
Năm 1976 tôi theo gia đình 
từ huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình lên Bản Xen lập 
nghiệp, sinh sống ở thôn 
Cốc Mui. Trưởng thành từ 
cán bộ Đoàn Thanh niên 
xã, trải qua nhiều công việc 
như kế toán, văn phòng, 
Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch 
UBND xã, nay là Chủ tịch 
UBND xã Bản Xen, điều tôi 
luôn trăn trở là làm thế nào 
để đồng bào các dân tộc 
nơi đây sớm thoát nghèo, 
có cuộc sống ấm no.

Đảm nhiệm vai trò lãnh 
đạo xã trong giai đoạn đầy 
khó khăn, thử thách là đưa 
Bản Xen về đích nông thôn 
mới, ông Bốn đã cùng cán 
bộ, đảng viên xã Bản Xen 
làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
đồng lòng đóng góp sức 
người, sức của làm đổi thay 
từng thôn bản. Kết quả, 
sau 5 năm xây dựng nông 
thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo 
của Bản Xen giảm từ trên 
30% xuống còn trên 5%; 
thu nhập bình quân của 
người dân từ 18 triệu đồng/
người/năm nay tăng lên 37 
triệu đồng/người/năm; các 
tuyến đường đất vào thôn 
được thay thế bằng 26km 
đường bê tông sạch đẹp; 
toàn bộ trường học, trạm y 
tế xã đều đạt chuẩn quốc 
gia; những thôn nghèo 
như Bãi Nghệ, Thịnh Ổi, 
Suối Thầu, Đội Nùng nay 
đã xuất hiện nhiều hộ sản 
xuất, kinh doanh giỏi.

Tìm hiểu thêm, điều 
làm chúng tôi bất ngờ là 
đóng góp vào sự đổi thay 
của Bản Xen trong những 
năm qua không chỉ có ông 
Bùi Công Bốn mà còn có 
rất nhiều cán bộ, đảng 
viên quê lúa khác. Trước 
ông Bốn là các ông Đỗ 
Quý Vân (nguyên Chủ tịch 
UBND xã), Trần Văn Tý 
(nguyên Bí thư Đảng ủy 
xã). Hiện nay, xã Bản Xen 
có 22 cán bộ, công chức 
thì có 7 cán bộ, đảng viên 
quê Thái Bình: anh Hoàng 
Văn Thủy là Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy xã, 
anh Trần Văn Tiến là Phó 
Chủ tịch UBND xã, anh 
Nguyễn Văn Quân là Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ xã, anh 
Đỗ Tiến Anh là Chỉ huy 
trưởng Ban Chỉ huy Quân 
sự xã, anh Đỗ Xuân Thiệu 
là cán bộ địa chính, anh 
Phạm Xuân Vương là công 
chức văn phòng. Những 
cán bộ, đảng viên ấy luôn 
phát huy truyền thống cần 
cù, sáng tạo, đoàn kết 
của “Quê hương 5 tấn”, 
trở thành những lá cờ đầu 
trong các phong trào, hoạt 

động, đồng lòng xây dựng 
Bản Xen ngày càng ấm no.

Xứng đáng là
những cán bộ chủ chốt
Nhìn lại lịch sử xây 

dựng và kiến thiết Lào Cai 
từ trước và sau khi tái lập 
tỉnh đến nay, đóng góp 
của những cán bộ, đảng 
viên quê hương Thái Bình 
khó có thể thống kê đầy 
đủ. Họ không chỉ là những 
văn nghệ sĩ, không chỉ là 
những cán bộ mẫn cán 
công tác ở các xã, phường, 
thị trấn trên toàn tỉnh mà 
còn rất nhiều người con 
Thái Bình nữa đang công 
tác ở các sở, ngành, đơn vị 
của mảnh đất biên cương. 
Họ là những thầy cô giáo, 
những y sĩ, bác sĩ, những 
chiến sĩ công an, bộ đội 
đang ngày đêm cống hiến 
để xây dựng Lào Cai thêm 
giàu đẹp.

Trong số đó, không ít 
người con quê lúa đã nỗ 
lực phấn đấu vươn lên, trở 
thành những cán bộ chủ 
chốt trên các lĩnh vực của 
tỉnh. Tiêu biểu như Tiến sĩ 
Nguyễn Hữu Vạn, nguyên 
Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, nguyên 
Tổng Kiểm toán Nhà nước, 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào 
Cai; Tiến sĩ Nguyễn Đức 
Thăng, nguyên Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy Lào 
Cai; đồng chí Phạm Kỳ, 
nguyên Trưởng ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Lào Cai; đồng 
chí Vũ Ngọc Cừ, nguyên 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc 
hội khóa XI tỉnh Lào Cai; 
đồng chí Nguyễn Thanh 
Dương, nguyên Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lào Cai; 
đồng chí Đào Văn Ngoạn, 
nguyên Bí thư Thị ủy Lào 
Cai...

Ở các sở, ban, ngành 
cũng có không ít cán bộ 
lãnh đạo là người Thái Bình 
như: đồng chí Tô Trọng 
Tôn, nguyên Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông; 
đồng chí Phan Doãn 
Thanh, nguyên Giám đốc 
Sở Xây dựng; nhà báo Ngô 
Văn Hinh, Tổng biên tập 
Báo Lào Cai; bác sĩ Trần 
Thị Minh, Phó Giám đốc Sở 
Y tế; nhà giáo ưu tú Phạm 
Đồng Hòa, nguyên Hiệu 
trưởng Trường THPT số 
1 thành phố Lào Cai; nhà 
giáo Nguyễn Minh Thuận, 
Hiệu trưởng Trường THPT 
Chuyên tỉnh Lào Cai... Và 
còn rất nhiều tấm gương 
khác nữa đã và đang miệt 
mài đóng góp trí tuệ, công 
sức xây dựng Lào Cai. Một 
bài báo của tỉnh Lào Cai 
đã viết: “Lịch sử đương 
đại Lào Cai được viết nên, 
một phần không nhỏ bởi sự 
đóng góp của những người 
con của “Quê hương 5 tấn” 
Thái Bình.

Bảo đảm ATGT trong quá trình xây dựng
trạm thu phí trên tuyến tránh thị trấn Đông Hưng

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC 
CỦA MỌI người, mọi nhà

km72+800 thuộc dự án đầu 
tư bổ sung tuyến tránh thị 
trấn Đông Hưng trên quốc lộ 
10 được nhà đầu tư là Công 
ty TNHH MTV Tasco 6 triển 
khai từ đầu tháng 9/2019. 
Theo thiết kế, trạm thu phí 
được xây dựng có bề rộng 
17,4m, kết cấu mặt đường 
bê tông xi măng, gồm 2 làn 
thu phí ở giữa có bề rộng 
mỗi làn 3,8m, sử dụng công 
nghệ thu phí tự động không 
dừng, sử dụng cho xe con và 
xe khách; 2 làn thu phí tiếp 
theo phía ngoài cùng có bề 
rộng mỗi làn 4,5m, sử dụng 
công nghệ thu phí tự động 
không dừng kết hợp với thu 
phí một dừng, sử dụng cho 

xe tải, xe quá khổ và dành 
cho xe thô sơ. Ngoài ra còn 
xây dựng 4 đảo thu phí, 2 
giá long môn, hệ thống an 
toàn giao thông, hệ thống 
điện chiếu sáng tại khu vực 
trạm thu phí... Khu vực điều 
hành thu phí sẽ được xây 
dựng trên diện tích 450m2, 
gồm nhà trực thu phí diện 
tích 75m2, nhà để xe diện 
tích 24m2, trạm cấp nước, 
nhà đặt máy phát điện dự 
phòng, cổng, tường rào... 
Sau gần 1 tháng tích cực thi 
công, đến nay nhà thầu thi 
công đã hoàn thành khoảng 
35% khối lượng công trình, 
trong đó đã phá dỡ kết cấu 
mặt đường cũ, thi công đào, 

mở rộng hai bên nền mặt 
đường cổng trạm thu phí; 
đang chuẩn bị thi công mặt 
đường bê tông xi măng, 
đảo thu phí, dàn mái và các 
hạng mục khác. Kinh phí 
đầu tư xây dựng trạm thu 
phí km72+800, chi phí tổ 
chức quản lý, bảo trì, vận 
hành trong quá trình khai 
thác, sử dụng sẽ do Công 
ty TNHH MTV Tasco 6 
đảm nhận. Công trình phấn 
đấu hoàn thành trước ngày 
30/11/2019 để bàn giao cho 
chủ đầu tư đưa vào hoạt 
động, bảo đảm tiến độ hợp 
đồng.

Ông Đỗ Xuân Hà, cán 
bộ Công ty Cổ phần Tasco 

Trường Sơn, chỉ huy trưởng 
công trình cho biết: Từ khi 
hoàn thành và đưa vào 
sử dụng, mật độ người và 
phương tiện tham gia giao 
thông trên tuyến tránh thị 
trấn Đông Hưng rất đông. 
Hiện mỗi ngày có hàng 
nghìn lượt người và phương 
tiện lưu thông trên tuyến 
đường này. Để bảo đảm 
an toàn giao thông trong 
quá trình triển khai thi công 
công trình trạm thu phí, nhà 
thầu chỉ thi công trên 1/2 
bề rộng mặt đường hiện 
tại, phần đường còn lại để 
các phương tiện tham gia 
giao thông. Đơn vị thi công 
theo hình thức cuốn chiếu, 
dứt điểm từng đoạn, sau 
khi kết thúc thi công đoạn 
nào sẽ thu dọn, di chuyển 
các vật liệu còn thừa, thiết 
bị thi công, vệ sinh sạch 
mặt đường mới cho chuyển 
sang thi công đoạn tiếp 
theo. Ngoài ra, nhà thầu 
sẽ thi công theo đúng hồ 
sơ thiết kế, vật tư, thiết bị 
thi công được tập kết gọn 
gàng, đúng nơi quy định. 
Trước khi tổ chức thi công, 
nhà thầu đã tiến hành lắp 

đặt biển hạn chế phương 
tiện tại 2 đầu tuyến đường, 
bố trí người hướng dẫn giao 
thông, đặt các thiết bị cảnh 
báo, hàng rào chắn và biển 
báo hiệu phía trước có công 
trường thi công, đường đang 
thi công, đi chậm... Bên 
cạnh đó, trong thời gian thi 
công trạm thu phí, nhà thầu 
còn thường xuyên vệ sinh 
mặt đường, hạn chế ảnh 
hưởng đến người tham gia 
giao thông, tổ chức thi công 

hợp lý, không để xảy ra tình 
trạng ùn tắc giao thông.

Tuyến tránh thị trấn 
Đông Hưng có tổng chiều 
dài 6,5km, điểm đầu tại 
ngã ba Đợi thuộc địa phận 
xã Đông Sơn, điểm cuối 
thuộc địa phận xã Đông 
Các (Đông Hưng), được xây 
dựng theo quy mô đường 
cấp III đồng bằng, vận tốc 
thiết kế 80km/giờ, bề rộng 
nền đường 12m, bề rộng 
mặt đường 11m, gồm 2 làn 

xe cơ giới và 2 làn xe thô 
sơ, tổng mức đầu tư trên 
434 tỷ đồng do Công ty Cổ 
phần Tasco làm chủ đầu tư 
theo hình thức hợp đồng xây 
dựng - kinh doanh - chuyển 
giao (BOT). Từ khi hoàn 
thành và đưa vào sử dụng 
đến nay, tuyến đường đã 
góp phần giảm thiểu tình 
trạng ùn tắc giao thông trên 
quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn 
Đông Hưng.

Phạm Hưng

Nhà thầu thi công lắp đặt các biển báo hiệu, cọc tiêu để bảo đảm an toàn cho người tham gia 
giao thông.

Vũ Thư

Rộn ràng vụ đông sớm
Những ngày này, nông dân Vũ Thư tập trung thu hoạch lúa 

mùa trà sớm, tạo quỹ đất và tranh thủ khung thời vụ tốt nhất 
để gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Vụ đông năm 2019, huyện 
phấn đấu gieo trồng 5.200ha, tăng 51,8ha so với vụ đông năm 
2018 với các cây trồng chủ lực như ngô 1.100ha, bí xanh, bí ngô, 
dưa ăn quả 300ha, khoai lang 300ha, còn lại là cây ưa lạnh 
như khoai tây và rau màu các loại.

Nông dân HTXNN Tân Phong, xã Việt Hùng (Vũ Thư) trồng bí xanh vụ đông sớm.

sản xuất. Ông Nguyễn Văn 
Quynh, thôn Mỹ Lộc 2 cho 
biết, vụ đông năm nay gia 
đình ông gieo trồng 7 sào 
cây vụ đông, chủ yếu là 
các loại cây cho giá trị kinh 
tế khá như su hào, bắp cải 
chịu nhiệt, dưa chuột bò, 
cà chua, bí đao... Nếu thời 
tiết thuận lợi, giá cả ổn định 
như các năm, ước tính sẽ 
thu về bình quân 3 - 4 triệu 
đồng/sào cây vụ đông.

Ông Nguyễn Tống Thìn, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Vũ Thư cho biết: Huyện 
huy động cả hệ thống chính 
trị vào cuộc quyết liệt để 
đôn đốc, triển khai công 
tác thu hoạch lúa mùa, 
trồng cây vụ đông. Các 
ngành chuyên môn sớm 
quán triệt, hướng dẫn các 
địa phương thực hiện các 
giải pháp thu hoạch nhanh, 
gọn lúa mùa, gieo trồng cây 
vụ đông kịp thời vụ. UBND 
huyện ban hành cơ chế hỗ 
trợ, khuyến khích sản xuất 
vụ đông năm 2019, trong 
đó hỗ trợ cao nhất 160.000 
đồng/sào đối với một số 
giống khoai tây nhằm tạo 
động lực để các địa phương 
và nông dân thi đua sản 
xuất. Huyện khuyến khích 
nông dân trồng các loại cây 
có giá trị kinh tế cao gắn với 
thế mạnh, truyền thống của 
từng địa phương như trồng 
cải thìa trên đồng đất Hồng 
Lý, nông dân Việt Hùng 
trồng đậu cô ve, dưa chuột, 
nông dân Hồng Phong, Vũ 
Vân trồng bắp cải... Huyện 
chỉ đạo các địa phương quy 
hoạch vùng và vận động 

nông dân gieo trồng cây vụ 
đông trong vùng quy hoạch 
để thuận tiện các khâu tưới, 
tiêu, bảo vệ cây trồng. Vụ 
đông năm nay, huyện quan 
tâm công tác liên kết, mời 
gọi các doanh nghiệp trong 
và ngoài tỉnh, trong đó có 
một số tập đoàn, chuỗi 
siêu thị lớn nhằm bao tiêu 
sản phẩm và nâng cao 
giá trị sản phẩm vụ đông, 
tạo động lực để nông dân 
mạnh dạn đầu tư, sản xuất.

Ông Đỗ Văn Đồng, 
Phó Trưởng phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn huyện Vũ Thư cho 
biết: Thời tiết năm nay ít 
mưa, đồng ruộng khô ráo 
rất thuận lợi cho việc đưa 
máy móc vào thu hoạch lúa 
mùa và làm đất, gieo trồng 
cây vụ đông. Từ ngày 20/9, 
nông dân các xã Vũ Đoài, 
Song An, Việt Hùng... bắt 
đầu tiến hành thu hoạch lúa 
mùa trà sớm, đến ngày 26/9 
toàn huyện đã thu hoạch 
được 1.200ha lúa mùa và 
gieo trồng được 850ha cây 
vụ đông ưa ấm. Khung thời 
vụ gieo trồng cây vụ đông 
ưa ấm kết thúc trước ngày 
5/10, vì vậy, thời điểm này 
huyện tập trung đôn đốc, 
vận động nông dân khẩn 
trương thu hoạch nhanh 
gọn lúa mùa để tạo quỹ đất 
gieo trồng cây vụ đông ưa 
ấm, góp phần hoàn thành 
mục tiêu toàn huyện gieo 
trồng 5.200ha cây vụ đông.

Quỳnh Lưu


