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Trong cái nắng rát 
bỏng của những 
ngày tháng 5, chúng 

tôi gặp ông Hồng trong một 
nhóm ngư dân khoảng 50 
người đang tập trung về 
Trạm kiểm soát Cửa Lân 
(Nam Thịnh) nghe cán bộ 
của cục tần số phổ biến 
một số quy định về sử dụng 
thiết bị thông tin liên lạc 
trên tàu. Dáng người tầm 
thước, da bánh mật, ông 
Hồng mặc một cái áo dài 
tay, khiến chúng tôi khá 
băn khoăn. Người đi biển là 
vậy - ông Hồng giải thích, 
có khi còn mặc mấy lớp áo 
kìa, để tránh cái nắng, cái 
gió mặn chát ngoài khơi. 
Chất giọng khỏe khàn đặc 
trưng của ngư dân, cộng 
với tiếng cười sảng khoái 
như sóng, như gió, khiến 
câu chuyện giữ chúng tôi 
không dứt ra được. Xuyên 
suốt câu chuyện ấy là một 
ngư dân yêu đời, yêu biển, 
một tâm hồn nhẹ nhàng, 
bay bổng, thiết tha và sôi 
nổi đến lạ kỳ.

Người đàn ông ấy bắt 
đầu câu chuyện bằng 
những lời cảm thán nồng 
nàn: Việt Nam Tổ quốc ta 
ơi/Bốn ngàn năm vẫn sáng 
ngời Đảng ta. Mừng xuân, 
xuân đến mọi nhà/Dân giàu 

Mỗi lần mở hòm kỷ vật
là nước mắt lại rơi
Bà Tuẫn bước về phía 

đầu giường bê chiếc hòm 
gỗ cũ lại bàn nước, khóe 
mắt bà một dòng lệ đang 
rơi, bà chậm rãi: Đây là tài 
sản ông Chung để lại cho 
vợ và hai con. Hòm này 
mỗi năm tôi chỉ mở ra vài 
ba lần, ngày ông Chung hy 
sinh 12/2, ngày 27/7 và lúc 
sắp đón giao thừa. Hôm 
nay, ưu tiên mở hòm để 
chú xem. Mỗi lần mở hòm 
là một lần nước mắt lại rơi 
chú ạ. Mở chiếc hòm kỷ vật 
của anh hùng liệt sĩ Trần 
Ngọc Chung, một bộ quần 
áo sĩ quan cao cấp màu 
xám, bằng khen, huân 
chương, huy chương, bằng 
dũng sĩ diệt Mỹ và những 
phong thư thời chiến ông 
gửi về cho vợ và con; ông 
giữ cả những phong thư 
của vợ, của con gái gửi 
động viên khi ông đang 
cùng đồng đội chiến đấu 
ngoài chiến trường. Tất cả 
thứ đó trở thành kỷ vật của 
ông được đồng đội mang 
về cùng với tin dữ đồng 
chí Trần Ngọc Chung đã 
hy sinh tại chiến trường K 
ngày 12/2/1979. Lần trong 
chiếc hòm gỗ, tôi lấy ra 
những phong thư giấy đã 
cũ, nét mực đã mờ.

“Đoan Hùng ngày mồng 
8 tháng 9 năm 1971.

Anh thương nhớ!
Hôm nay, em tranh thủ 

thời gian lao động, em biên 
thư tới thăm sức khỏe của 
anh đây... Em biên thư 
thăm anh vào giữa lúc quê 

Những năm gần đây, 
tội phạm và tệ nạn 
ma túy không chỉ 

tập trung ở thành phố, thị 
trấn mà đã lan rộng về 
vùng nông thôn. Người 
nghiện ma túy có ở hầu 
hết các xã, phường, thị 
trấn. Theo thống kê gần 
đây nhất, trên địa bàn tỉnh 
hiện có gần 5.000 người 
nghiện ma túy có hồ sơ 
quản lý (thực tế số người 
nghiện chưa có hồ sơ quản 
lý còn cao hơn nhiều). 
Những người nghiện ma 
túy luôn tìm mọi cách để 
có tiền thỏa mãn nhu cầu, 
kể cả phạm tội, đây chính 
là nguyên nhân làm phát 
sinh các loại tội phạm trộm 
cắp, cướp của, giết người... 
liên quan đến ma túy trong 
thời gian qua.

Thượng tá Nguyễn 
Ngọc Quýnh, Trưởng 
phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, Công an 
tỉnh cho biết: Thái Bình là 
tỉnh có đông người nghiện 
ma túy, do đó tình trạng 
buôn bán ma túy diễn biến 
rất phức tạp. Trong những 

năm gần đây, trung bình 
mỗi năm các cơ quan chức 
năng phát hiện, bắt giữ gần 
500 vụ liên quan đến ma 
túy. Mặc dù chưa phát hiện 
các đường dây buôn bán 
ma túy lớn nhưng đã hình 
thành các điểm, tụ điểm 
buôn bán ma túy nhỏ lẻ từ 
tỉnh ngoài vào trong tỉnh 
và từ tỉnh về các huyện, 
xã, phường, thị trấn. Chỉ 
tính riêng 6 tháng đầu năm 
2018, lực lượng công an 
trong tỉnh đã bắt  270 vụ 
với 325 đối tượng liên quan 
đến ma túy, thu giữ 500 
gam hêrôin, 2.100,2 gam 
ma túy đá, 5,979 gam cần 
sa, 470 triệu đồng, 2 súng 
quân dụng, 1 súng bắn đạn 
bi và nhiều phương tiện, vật 
dụng liên quan đến buôn 
bán, sử dụng ma túy... 
Điển hình: đầu năm 2018, 
lực lượng trinh sát Phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy, Công an tỉnh đã 
triệt xóa thành công đường 
dây buôn bán ma túy lớn, 
bắt Đàm Văn Kiên, sinh 
năm 1980, trú tại tỉnh Nghệ 
An đang vận chuyển 1kg 

ma túy đá và nhiều viên 
ma túy tổng hợp. Kiên khai 
nhận là đối tượng chuyên 
vận chuyển ma túy từ Nghệ 
An về bán tại địa bàn Thái 
Bình và các tỉnh lân cận. 
Ngày 14/4/2018, tại khách 
sạn Vườn Xoài, phường 
Trần Hưng Đạo (thành phố 
Thái Bình), Phòng Cảnh 
sát điều tra tội phạm về 
ma túy phối hợp với Công 
an phường Trần Hưng Đạo 
triệt xóa đường dây buôn 
bán ma túy liên tỉnh, bắt 
Vũ Văn Vượng, sinh năm 
1972, trú tại huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam, thu tại 
chỗ 517 gam ma túy đá. 
Ngày 29/5/2018, tại khu 
vực tổ 19, phường Tiền 
Phong (thành phố Thái 
Bình), Công an thành phố 
Thái Bình bắt quả tang 
Cà Thị Hạnh, sinh năm 
1997, trú tại xã Mường Pồ, 
huyện Điện Biên (tỉnh Điện 
Biên) vận chuyển trái phép 
35,31 gam hêrôin, 0,4 gam 
Methamphetamine.

Thượng tá Nguyễn 
Hoàng Ánh, Phó Trưởng 
Công an thành phố Thái 

Bình cho biết: Hiện nay, 
cuộc đấu tranh phòng, 
chống tội phạm ma túy hết 
sức khó khăn và vất vả, đòi 
hỏi sự quyết tâm và nỗ lực 
rất lớn của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội. Chỉ 
có sự đồng thuận, đồng 
lòng mới có thể từng bước 
ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn 
này, trả lại sự bình yên cho 
xã hội. Qua công tác đấu 
tranh trên địa bàn thành 
phố Thái Bình cho thấy, 
điều đáng lo ngại là hiện 
nay tỷ lệ thanh thiếu niên 
đang có nguy cơ bị cuốn 
vào con đường nghiện ma 
túy, đặc biệt là ma túy tổng 
hợp (ma túy đá) ngày càng 
cao, nhiều em tuổi còn rất 
trẻ. Đó cũng là một trong 
những nguyên nhân gây 
mất trật tự an toàn xã hội, 
là nguồn gốc của nhiều loại 
tội phạm hình sự.

Thời gian qua, để đấu 
tranh có hiệu quả với tội 
phạm ma túy, Công an tỉnh 
đã tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền các cấp ban 
hành nhiều văn bản chỉ 
đạo, huy động sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và toàn dân tham 
gia phòng, chống ma túy 
cũng như làm tốt công tác 
quản lý cai nghiện. Chủ 
động phối hợp với các 
đoàn thể như cựu chiến 
binh, nông dân, phụ nữ, 
thanh niên... ký kết các 
nghị quyết liên tịch về 
công tác phòng, chống 
ma túy và triển khai đến 
hội viên, đoàn viên. Công 
an các huyện, thành phố 
phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền xây dựng, củng cố, 
nhân rộng các mô hình 
gia đình, dòng họ, thôn, 
tổ dân phố, khu dân cư an 
toàn về ma túy, lồng ghép 
với cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, “Xây dựng cơ quan, 
doanh nghiệp, phường, xã 
an toàn, không có ma túy” 
và phong trào “Toàn dân 
chung sức xây dựng nông 
thôn mới”... Đến nay, toàn 
tỉnh xây dựng được 12 mô 
hình xã, 274 thôn, 110 
dòng họ và họ giáo, 75 câu 
lạc bộ,  67 mô hình ngăn 
chặn, đẩy lùi tội phạm và 
tệ nạn ma túy. Nhiều mô 
hình hoạt động hiệu quả 
như: tổ nhân dân tự quản 
về an ninh trật tự ở xã 

Đồng Tiến, huyện Quỳnh 
Phụ; thôn xóm đoàn kết, 
văn hóa, an toàn ở xã 
Đông La, xã Đông Cường, 
huyện Đông Hưng; câu lạc 
bộ phòng, chống ma túy ở 
các phường Đề Thám, Kỳ 
Bá, Quang Trung, thành 
phố Thái Bình; thôn, khu 
dân cư không có ma túy  
ở thôn Tiền Phong, xã Vũ 
Tây, huyện Kiến Xương.

Trên địa bàn tỉnh không 
còn những tụ điểm ma túy 
lớn, hoạt động công khai, 
lộng hành mà hầu hết chỉ 
còn các điểm mua bán ma 

túy nhỏ lẻ. Có được kết quả 
trên là sự vào cuộc quyết 
liệt của cả hệ thống chính 
trị, sự tham gia tích cực của 
nhân dân trong công tác 
phòng, chống ma túy. Để 
đấu tranh, từng bước đẩy 
lùi tội phạm và tệ nạn ma 
túy ra khỏi đời sống xã hội, 
thời gian tới, cùng với đẩy 
mạnh công tác đấu tranh 
triệt xóa các tụ điểm, đường 
dây buôn bán, sử dụng ma 
túy, các ngành chức năng 
cần phối hợp với chính 
quyền địa phương quản 
lý chặt chẽ người nghiện, 

tổ chức cai nghiện dưới 
nhiều hình thức, phù hợp 
với hoàn cảnh của từng 
đối tượng như: điều trị thay 
thế nghiện ma túy bằng 
Methadone, cai nghiện tại 
gia đình, cai nghiện tập 
trung... qua đó góp phần 
kiềm chế phát sinh người 
nghiện mới và hạn chế các 
vụ việc phức tạp về an ninh 
trật tự do người nghiện ma 
túy gây ra, bảo đảm cuộc 
sống bình yên cho mọi 
người, mọi nhà.

Ma túy làm gia tăng tội phạm hình sự

Nguyễn Tùng

nước mạnh, Đảng ta tự hào. 
Xuân về hoa nở muôn màu/
Mừng xuân, mừng Đảng 
cờ sao rợp trời. Di chúc 
Bác dặn lại rồi/Giữ Đảng 
trong sạch như con ngươi 
mắt mình...  Ông Hồng làm 
thơ, say thơ. Không chỉ làm 
thơ về Đảng, về Bác, mà 
kho tàng của ông chính là 
những chuyến vươn khơi. 
Cái say ấy thành vần, 

thành nhịp. Say đến nỗi 
mỗi con rô, con nụ cũng 
trở nên thân thương gần 
gũi. Say đến nỗi mỗi cơn 
đói, mỗi bát cháo giữa biển 
cũng thành thơ. Ông Hồng 
cười sảng khoái: Có bà 
bán cháo chèo thuyền qua, 
mình liền tặng bài thơ tâm 
sự với giun, than phiền về 
những vất vả của người đi 
biển, đến giun trong bụng 

có khi cũng chết đói. Bà 
bán cháo cười ha hả, tặng 
luôn một bát. Anh em bạn 
thuyền cười ha hả, một 
bát cháo cũng cầm cự cả 
ngày. Đọc thơ mà như hát, 
như nhịp sóng vỗ mạn tàu, 
như gập ghềnh nước chảy. 
Không đàn sáo mà thành 
thanh âm. Cái tài của ông 
Hồng chính là xuất khẩu 
thành thơ mà lại là thứ thơ 

gần gũi đến lạ kỳ. Câu chữ 
nói ra như cá biển, chim 
trời. Những bài thơ tặng Bộ 
đội Biên phòng, tặng bạn 
thuyền, tặng sóng, tặng 
gió. Có cả những bài thơ 
tặng vợ, hớn hở như trẻ 
nhỏ, rạo rực như lúc thanh 
xuân. Tàu đã ra khơi ào 
ào gió lộng/Khắp chân trời 
rộng mở lái ra khơi. Gió reo 
như đón như mời/Tàu anh 
lấy lộng, lấy khơi làm nhà. 
Dù ai nhạt phấn phai hoa/
Biển xanh nghìn thuở vẫn 
là biển xanh. Như lòng em 
hướng về anh/ Hậu phương 
- tiền tuyến kết thành có 
đôi...

Ông Đặng Đức Hồng 
hiện có 1 tàu 105CV với 7 
lao động. Những chuyến 
ra khơi đều kéo dài từ 5 - 
7 ngày, thu nhập của anh 
em mỗi tháng trừ chi phí 
cũng được 7 - 8 triệu đồng. 
Ngư trường quen thuộc 
là khu vực Bạch Long Vĩ. 
Khi được hỏi điều gì khiến 
mỗi chuyến ra khơi trở nên 
quan trọng nhất? Ông Hồng 
không ngần ngại: Người 
ta đi biển có đôi/Tôi nay 
đi biển đơn côi một mình. 
Người đi biển mà không “có 
đôi” được ví như phụ nữ khi 
vượt cạn “đơn côi một mình” 
vậy. Thời tiết rất quan trọng, 

nhưng thông tin về thời tiết 
được cảnh báo ngày càng 
chính xác. Thiết bị liên lạc 
quan trọng lắm nhưng tàu 
thuyền bây giờ đều được 
trang bị tối tân. Ngư cụ cũng 
vậy. Mình bắt con gì thì mình 
chuẩn bị lưới đó. Nhưng chỉ 
có bạn thuyền mới làm cho 
mình yên tâm bám biển. 
Đây cũng chính là lý do mà 
đội tàu thuyền tự quản xã 
Nam Thịnh đã được thành 
lập mà ông Hồng là một 
trong những hạt nhân cơ 
bản. Miên man trong những 
câu chuyện người, chuyện 
biển, ông Hồng nuối tiếc vì 
buổi tập huấn sắp bắt đầu. 
Trước khi từ biệt, lão ngư 
lại ngân nga nhịp điệu như 
đang ở giữa sóng nước, mây 
trời. Mênh mông là biển với 
trời/Ai mà yêu biển, biển 
đừng chuốc say. Gió lên, 
thuyền cất cánh bay/Cho 
đàn chim biển từng bầy lượn 
theo. Đừng chê  nước chát, 
biển nghèo/Biển ta triệu 
phú, ai vững chèo thì nên. 
Con rô, con nụ, con chim/
Cá lên bằng bạc, tôm lên 
bằng vàng. Tàu về đến bến 
bình an/Lại thêm nhớ biển 
lại thêm nhớ nghề...

hương hoàn thành nhiệm 
vụ, vừa thu hoạch xong 
một vụ xuân đại thắng lợi 
và hoàn thành hết diện tích 
cấy mùa chăm bón kịp thời 
vụ, tiếp đó là thu hoạch 
một vụ đay nhanh gọn đảm 
bảo phẩm chất cân nhập 
cho nhà nước kịp thời. Đấy 
anh xem quê hương không 
phải là chỉ có ba mục tiêu 
chính như vậy mà còn biết 
bao nhiêu những công việc 
phức tạp khác nữa, như 
chống bão lụt, lên đê hàng 
ngày, rồi lại đến công tác 
của ngành, khi thì việc nhà, 
con cái ốm yếu, thế mà 
vẫn phải hoàn thành trách 
nhiệm trước thời hạn đấy 
anh ạ...”. Thư chỉ có thế 

và cuối thư là mấy dòng tái 
bút bà Tuẫn nhắn chồng: 
“Nếu nhận được thư em, 
bất biết điều kiện nào anh 
cũng gửi thư cho em ngay, 
rất mong thư anh. Cho em 
gửi lời thăm sức khỏe các 
anh trong đơn vị”.

Bà Tuẫn mỉm cười, chú 
đọc thư thời chiến của tôi 
viết có buồn cười không, 
là giáo viên viết thư cho 
chồng mà như báo cáo 
công tác sản xuất của địa 
phương, bây giờ mỗi lần 
đọc lại tôi vẫn bật cười 
một mình đấy. Ngày ông 
Chung đi chiến đấu ở chiến 
trường ở nhà tôi phải chăm 
lo quán xuyến việc gia 
đình, chăm lo bố mẹ, nuôi 

hai con lại lo công việc ở 
trường ở lớp, lúc ấy tinh 
thần cách mạng cao lắm 
dù không nói ra nhưng vợ 
chồng đều hăng say phấn 
đấu, chồng ở chiến trường 
thì lập công, vợ ở nhà thì 
“ba đảm đang” phong trào 
cứ cuốn hút quên hết vất 
vả, cứ hoàn thành nhiệm 
vụ viết thư kể cho chồng 
nghe là yên lòng, lúc ấy 
mà viết thư kêu ca, vất vả, 
khó khăn thì chồng làm 
sao mà yên tâm chiến đấu, 
làm sao hoàn thành nhiệm 
vụ. Bà Tuẫn lấy từ đáy hòm 
ra bộ quần áo sĩ quan kèm 
theo một lá thư và bảo ông 
Chung cẩn thận lắm, mấy 
thứ này gửi về còn tái bút 

dặn vợ tỉ mỉ: “Anh thương 
em và các c0on vô cùng, 
nhưng vì nhiệm vụ Đảng 
và quân đội giao anh phải 
gắng công hoàn thành, 
mai mốt hoàn thành nhiệm 
vụ với Tổ quốc với nhân 
dân anh sẽ về, dịp này anh 
có quà gửi em và các con 
đây”. Quà ông Chung gửi 
về được ghi kỹ trong phần 
tái bút của bức thư gồm: 
lốp xe đạp mới nhãn hiệu 
Trung Quốc, một săm sao 
vàng, một quần dài, hai áo 
bốn túi, một quyển ảnh và 
một áo đông xuân. Ông 
Chung dặn vợ: “Mình nhớ 
gói cẩn thận và cho băng 
phiến vào không chuột nó 
cắn nhé”. Bà Tuẫn bày 
hết các kỷ vật của chồng 
lên bàn rồi nói thêm: “Ông 
Chung cách mạng triệt 
để lắm, đang ở mặt trận 
cũng tranh thủ viết mấy 
dòng gửi về động viên vợ 
con. Bà Tuẫn chọn tìm một 
bức thư ông gửi trước ngày 
20/11/1978: “Em và hai 
con yêu thương... Mẹ con 
em ở nhà cứ nuôi và chuẩn 
bị một con lợn thật to. Tết 
này anh về ăn tết cùng em 
và các con”. Đó là lá thư 
cuối cùng ông Chung viết 
vội từ chiến trường K gửi 
vợ và các con, cuộc chiến  
đấu giúp cách mạng và 
nhân dân Campuchia thoát 
khỏi nạn diệt chủng của 
Pôn Pốt đang ở vào những 
ngày ác liệt.

40 năm sau bức thư
cuối cùng của chồng
Bức thư của ông Trần 

Ngọc Chung gửi bà Tuẫn 

và các con trước ngày 
20/11/1978 là bức thư cuối 
cùng trong cuộc đời quân 
ngũ. Trên chiến trường 
với cương vị Phó Sư đoàn 
trưởng, Tham mưu trưởng 
Sư đoàn 320, ông đã cùng 
lãnh đạo Sư đoàn chỉ huy 
đơn vị chiến đấu và lập 
nhiều chiến công. Ngày 
12/2/1979, trên đường đi 
kiểm tra sẵn sàng chiến 
đấu ở Trung đoàn 48, Sư 
đoàn 320, xe của Thượng 
tá Trần Ngọc Chung đã bị 
trúng đạn phục kích của 
tàn quân Pôn Pốt, ông đã 
hy sinh ở tuổi 49. 39 năm 
sau, ngày 26/4/2018 tại 
Quyết định số 622/QĐ-
CTN, Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký quyết định truy 
tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân 
dân cho Thượng tá Trần 
Ngọc Chung, nguyên Phó 
Sư đoàn trưởng, Tham mưu 
trưởng Sư đoàn 320, Quân 
đoàn 3. Chiếc hòm kỷ vật 
của bà Nguyễn Thị Tuẫn 
ở thôn Tiên La, xã Đoan 
Hùng, huyện Hưng Hà là 
vợ anh hùng liệt sĩ Trần 
Ngọc Chung có thêm kỷ 
vật của chồng, kỷ vật của 
mất mát đau thương và rất 
đỗi tự hào. Không chỉ với 
riêng bà Tuẫn với hai người 
con gái thân yêu của liệt sĩ 
mà còn là tự hào của quê 
hương Đoan Hùng, huyện 
Hưng Hà giàu truyền thống 
cách mạng. 

Nguyễn Công Liêm
(Thành phố Thái Bình)

Kỷ vật của bà Tuẫn

Lão ngư biết hát

Đỗ Hà
(Đài TTTH Tiền Hải)

60 tuổi đời, ông Đặng Đức Hồng ở thôn Quang Thịnh, xã Nam 
Thịnh (Tiền Hải) tự nhận mình là lão ngư. Bởi gia đình ông có mấy 
đời đi biển. Bản thân ông cũng theo tàu từ khi còn nhỏ.

Lực lượng công an thu giữ nhiều ma túy tổng hợp.

Bà Tuẫn cùng hai con gái xem lại các kỷ vật của chồng, cha mình.

Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Cục Phòng, chống HIV/AIDS 
(Bộ Y tế) cho biết, sinh phẩm xét nghiệm HIV qua 
nước bọt có độ nhạy 100% và cho kết quả chính xác 
đến 99%. Người có nguy cơ bị bệnh có thể mua sản 
phẩm về nhà tự làm xét nghiệm và sẽ có kết quả 
trong khoảng 15 phút.

Theo ông Võ Hải Sơn, Trưởng phòng Giám sát, 
theo dõi, đánh giá và xét nghiệm HIV/AIDS, Cục 
Phòng, chống HIV/AIDS, cơ quan sản xuất sinh 
phẩm xét nghiệm HIV ở Mỹ đã đồng ý trợ giá để Việt 
Nam mua sinh phẩm xét nghiệm HIV qua nước bọt 
với giá khoảng 2 USD. Trong khi đó, giá sinh phẩm 
này đang được rao bán trên Amazon với giá hơn 30 
USD. “Đây là giá ưu đãi được nhà sản xuất và các 
nhà tài trợ hỗ trợ để giúp người có nguy cơ nhiễm HIV 
giảm chi phí và thuận tiện hơn trong quá trình sàng 
lọc bệnh” - ông Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, kết quả xét nghiệm này 
chỉ có tính chất sàng lọc, không phải là kết quả chẩn 
đoán bệnh. Những người có nguy cơ sau khi làm xét 
nghiệm qua nước bọt cho ra kết quả dương tính vẫn 
phải đến các cơ sở y tế thăm khám để có kết quả 
chính xác nhất.

Việc sàng lọc phát hiện sớm HIV có vai trò quan 
trọng trong phòng ngừa và điều trị bệnh. Đặc biệt, 
với phụ nữ mang thai, phát hiện HIV sớm sẽ giúp quá 
trình điều trị, ngăn ngừa bệnh lây nhiễm sang con đạt 
kết quả cao hơn.

Có thể xét nghiệm HIV
bằng nước bọt chính xác đến 99%

Mỹ và Italy vào chung kết lễ hội
pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

(nhandan.com.vn) Sau đêm trình diễn thứ tư của 
vòng loại cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà 
Nẵng 2018 (DIFF 2018), ban giám khảo đã chọn ra 
hai đội xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết diễn ra 
vào tối ngày 30/6 tới.

Bốn đêm thi vòng loại với sự tranh tài của 8 đội thi 
đến từ Ba Lan, Pháp, Mỹ, Italy, Hồng Kông (Trung 
Quốc), Thụy Điển, Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Đà 
Nẵng (Việt Nam).

Ban giám khảo gồm các họa sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng 
tại Việt Nam cũng như đại diện các cơ quan ngoại 
giao, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam am 
hiểu về các loại hình nghệ thuật cùng ý kiến tư vấn 
xác đáng, kịp thời của đại diện Công ty Tư vấn Global 
2000, ban giám khảo đã thống nhất số điểm cho tất 
cả các đội thi, chọn hai đội có số điểm cao nhất.

Kết quả, đội Atlas PyroVision của Mỹ và đội 
Marterello của Italy chính thức giành quyền thi đấu 
tại đêm chung kết DIFF 2018.

Đêm chung kết DIFF 2018 với chủ đề “Hữu nghị”  
sẽ diễn ra ngày 30/6. Đội chiến thắng sẽ là nhà vô 
địch DIFF 2018, giải thưởng được công bố ngay sau 
khi kết thúc phần trình diễn của hai đội.

Màn trình diễn của đội Italy.


