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chào mừng đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng

Thái Bình quyết liệt
phòng, chống dịch Covid-19

Covid-19

Hoàng Lanh - tất đạt

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về dịch covid-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Sở Y tế:
0969.851.212
0227.3640.786

Tặng khẩu trang cho một số cơ sở tôn giáo

ngăn chặn dịch Covid-19, bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng.

Đào Quyên

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt 
Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 28/3, thế giới ghi nhận 200 quốc gia, vùng lãnh 
thổ có 601.536 người nhiễm Covid-19, 27.441 người tử vong. Mỹ hiện là quốc gia 
có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với 104.256 người. Số người tử vong 
do Covid-19 tại Ý cũng đã lên tới 9.134 người, cao gần gấp 3 lần số người tử vong 
tại Trung Quốc.

Tính đến 18 giờ ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận 174 người nhiễm Covid-19; trong 
đó có 21 người được điều trị khỏi, 153 người đang cách ly điều trị tại các bệnh viện. 
11 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 28/3 có 5 người tại Bệnh viện Bạch 
Mai. Hiện Bệnh viện đã thực hiện cách ly, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 18 giờ 30 phút 
ngày 28/3, Thái Bình ghi nhận 158 người nghi nhiễm Covid-19; trong đó 118 người 
nghi nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 40 người đang tiếp 
tục theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, chờ kết quả xét nghiệm. Số tiếp xúc gần với 
người nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 146 người. Ngoài ra, 398 
người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh 

và các huyện, thành phố và 308 người đang được theo dõi sức khỏe 14 ngày tại các 
xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp.

Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế đề 
nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện 
trong 14 ngày qua tự cách ly và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được theo dõi 
sức khỏe. Các địa phương trong tỉnh phải tăng cường rà soát hơn nữa những người 
đi từ nước ngoài, tỉnh ngoài về để có phương án xử lý kịp thời. Người dân đi từ 
nước ngoài, tỉnh ngoài về, có tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm cần đến 
ngay các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, tránh chủ quan, thiếu trách 
nhiệm, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

* Tính đến 17 giờ ngày 28/3, toàn tỉnh có 398 trường hợp đang được cách ly tại 
các khu cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố. Theo đó, khu cách ly 
tập trung của tỉnh có 319 trường hợp (Trường Quân sự tỉnh có 157 trường hợp, 
giảm 1 trường hợp so với ngày 27/3, Trung đoàn 568 có 99 trường hợp và Đại học 
Thái Bình có 63 trường hợp, tăng 8 trường hợp so với ngày 27/3). Tại các khu cách 
ly tập trung của huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình 
có 79 trường hợp, tăng 11 trường hợp so với ngày 27/3. Hiện tại, sức khỏe của các 
trường hợp cách ly đều ổn định, tâm lý thoải mái, thực hiện nghiêm các quy định 
tại nơi cách ly.

* Trước đó, sáng ngày 28/3, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 
đã tiếp nhận 500 khẩu trang y tế, 50 chai dung dịch sát khuẩn, 100 chai nước muối 
sinh lý, 1.200 chai nước uống tinh khiết và 500kg gạo từ Công ty Cổ phần Sản xuất 
và Thương mại HT có trụ sở tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ (thành phố Hà 
Nội). Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời sẻ chia, động viên những 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Thái Bình nơi 
tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn tay cho Giáo xứ Đại Điền, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ.

Ngày 28/3, các đồng chí: Đàm Văn 
Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường 

trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Tỉnh đoàn trao 
tặng 4.000 khẩu trang và dung dịch sát 
khuẩn tay cho Giáo xứ Đại Điền (xã An 
Vũ), chùa Khánh Sơn (xã Quỳnh Giao), 
huyện Quỳnh Phụ; Giáo xứ Hà Xá (xã 
Tân Lễ), chùa Phúc Long (xã Hồng 
Minh) huyện Hưng Hà để phòng, chống 
dịch Covid-19.

Tại các nơi đến, đồng chí Trưởng ban 
Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ sở tôn 
giáo quán triệt thực hiện nghiêm túc, 
đầy đủ các yêu cầu của trung ương và 
của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; 
dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt 
động tập trung từ 20 người trở lên tại các 
cơ sở tôn giáo. Đồng chí đề nghị các vị 
linh mục và trụ trì nhà chùa bằng trách 
nhiệm và uy tín của mình tích cực tuyên 
truyền, vận động để các tín đồ và nhân 
dân nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm 
của dịch bệnh và cách phòng, chống 
dịch bệnh. Không tập trung đông người; 
hạn chế đi lại; chỉ đi ra ngoài nếu thực 
sự cần thiết, nhất là đối với người già, 
người có bệnh lý nền. Thực hiện nghiêm 
túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng 
cách khi giao tiếp; thường xuyên rửa 
tay sát khuẩn; nâng cao sức khỏe bản 

thân. Thực hiện nghiêm việc khai báo y 
tế toàn dân. Chủ động thông tin, tuyên 
truyền về tình hình dịch bệnh; thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế và 
các cơ quan chức năng từ đó góp phần 
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Đất Thái Bình - người Thái Bình

Cùng với nông dân cả nước, nông 
dân Thái Bình sớm có truyền 
thống yêu nước, cách mạng. Ngay 

từ đầu năm 1927 đã hình thành tổ chức 
“Nông đoàn” ở Trình Phố và Nam Huân 
(Kiến Xương). Tiếp đó là tổ chức “Nông 
dân đoàn” được thành lập ở khắp các 
địa phương nhằm giáo dục đạo đức cách 
mạng và vận động nông dân đấu tranh 
chính trị. Cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 
của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà và 
đỉnh cao là cuộc biểu tình của nông dân 
Tiền Hải ngày 14/10/1930 ủng hộ phong 
trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thể hiện tinh 
thần đấu tranh oanh liệt của nông dân 
Thái Bình. Mặc dù bị thất bại nhưng hai 
cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hưng 
- Duyên Hà và nông dân Tiền Hải là 
đỉnh cao của cao trào cách mạng ở Thái 
Bình những năm 1930 - 1931. Điều đó đã 
chứng minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
giai cấp nông dân cả nước nói chung, 
nông dân Thái Bình nói riêng đã trưởng 
thành về mọi mặt. Sự phát triển đó đòi 
hỏi Đảng ta phải thành lập một tổ chức 
nông dân trong cả nước, tập hợp, đoàn 
kết và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà 
Đảng đề ra. 

Trong hai cuộc kháng chiến trường 
kỳ của dân tộc, nông dân Thái Bình đã 
giương cao ngọn cờ cách mạng, kề vai sát 
cánh cùng nông dân cả nước kiên định 

một lòng đi theo Đảng. Đáp lời kêu gọi 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hãy đem sức 
ta mà giải phóng cho ta”, “Thà hy sinh tất 
cả chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”, nông 
dân Thái Bình hăng hái phục vụ cuộc 
kháng chiến chống Mỹ trường kỳ của 
dân tộc với tinh thần “Thóc không thiếu 
một cân, quân không thiếu một người”. 
Lớp lớp những thế hệ nông dân đã đổ 
mồ hôi, xương máu, tích cực lao động, 
sản xuất, làm nên thành tích là tỉnh đạt 5 
tấn thóc/ha đầu tiên toàn miền Bắc, góp 
phần cùng nông dân cả nước đấu tranh, 
giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

Sau thắng lợi vĩ đại của hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ, nông dân Thái Bình cùng Đảng 
bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện công 
cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây 
dựng kinh tế và thực hiện nếp sống mới. 

Trải qua 9 kỳ đại hội, các cấp hội 
nông dân tỉnh Thái Bình không ngừng 
đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động. Hiện nay, Hội Nông 
dân tỉnh có 254 cơ sở hội, 1.777 chi hội 
với trên 300.000 hội viên. Các cấp hội đã 
tổ chức, triển khai hiệu quả phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững”. Bình quân hàng 
năm,  toàn tỉnh có trên 240.000 gia đình 

hội viên đăng ký tham gia, có trên 73% số 
hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh 
giỏi. Nhiều mô hình do hội viên nông 
dân thành lập có quy mô sản xuất lớn, 
thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao 
động, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. 
Giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng 
cao thu nhập, các cấp hội nông dân đẩy 
mạnh hoạt động tín chấp giúp hội viên 
vay hàng nghìn tỷ đồng; phối hợp tổ 
chức 75.600 lớp tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho trên 3,7 triệu lượt 
hội viên, xây dựng được hơn 120.000 mô 
hình trình diễn chuyển giao khoa học kỹ 
thuật về cây trồng, con vật nuôi, ngành 
nghề mới; liên kết các ngành, doanh 
nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp theo 
phương thức trả chậm phục vụ sản xuất 
của hội viên. 

Trong xây dựng nông thôn mới, hội 
viên nông dân toàn tỉnh đã hiến hơn 2,3 
triệu mét vuông đất, đóng góp hơn 2.100 
tỷ đồng và 1,9 triệu ngày công để xây dựng 
các hạng mục công trình nông thôn mới. 
Phong trào nông dân tham gia bảo đảm 
quốc phòng, an ninh được các cấp hội 
đẩy mạnh. Toàn hội hiện quản lý 78 tổ tự 
quản về an ninh trật tự tại 45 xã, phường, 
thị trấn. Hội viên nông dân tích cực vận 
động con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân 
sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ và 
các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh

Trong những 
năm qua, nông 
dân Thái Bình 
thực sự trở thành 
chủ thể quan trọng 
trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ 
đất nước, xây dựng 
nông thôn mới. 
Điều đó thể hiện 
bằng việc hiến 

hàng triệu mét vuông đất, đóng góp hàng 
nghìn tỷ đồng, hàng triệu ngày công xây 
dựng các công trình phúc lợi, giao thông 
công cộng, thể hiện bằng sự đồng thuận, 
đồng hành dồn điền đổi thửa, chỉnh trang 
đồng ruộng - một cuộc cách mạng lớn về 
đất đai, đó cũng là thể hiện vai trò làm 
chủ, lòng yêu quê hương, đất nước của 
nông dân Thái Bình. Sau các cuộc kháng 
chiến giữ nước, cứu nước, chưa có thời 
kỳ nào nông dân ý thức được vai trò làm 
chủ của mình như hiện nay. Thành quả 
đến nay, 100% xã và 7/7 huyện đã đạt các 
tiêu chí quốc gia, thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là 
thành quả to lớn kết tinh sức mạnh của ý 
Đảng, lòng dân. 

Ông Đinh Quang Hanh, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Chí Hòa (Hưng Hà) 

Cuộc biểu tình 
của nông dân Tiên 
Hưng - Duyên 
Hà và cuộc biểu 
tình của nông dân 
Tiền Hải đã viết 
nên bản hùng ca 
bất diệt, là điểm 
tựa vững chắc tạo 
thêm nghị lực và 
quyết tâm cho 

các thế hệ nông dân trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới 
và hội nhập quốc tế. Là người con quê 
hương Chí Hòa, một trong những cái nôi 
của phong trào cách mạng, hội viên nông 
dân xã Chí Hòa không ngừng phát triển 
kinh tế, giúp đỡ nhau trong hoạt động 
tình nghĩa, đồng hành cùng cấp ủy, chính 
quyền địa phương thực hiện tốt mọi 
nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. 

Ông Trần Quốc Khánh, xã Minh Hưng, 
huyện Kiến Xương

Phát huy 
truyền thống cần 
cù trong lao động 
sản xuất của nông 
dân Thái Bình, 
tôi tích cực đầu 
tư phát triển kinh 
tế vươn lên làm 
giàu. Với hơn 2ha 
đất chuyển đổi, 
tôi chọn nuôi một 

số con đặc sản như tắc kè, thỏ, các loại 
cá truyền thống. Sau khi trừ chi phí, mô 
hình của gia đình tôi thu về 600 - 700 
triệu đồng/năm. Bên cạnh hoạt động 
phát triển kinh tế, tôi cũng tạo điều kiện 
giúp hội viên nông dân trong và ngoài xã 
tham quan, trao đổi kinh nghiệm để cùng 
nhau làm giàu chính đáng. Tôi mong các 
cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ phát huy 
truyền thống quê hương, có nhiều hơn 
nữa những hoạt động hỗ trợ hội viên, góp 
phần giúp đỡ hội viên nông dân vươn lên 
làm giàu chính đáng.

Tiếp bước truyền thống vẻ vang
của nông dân Thái Bình
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nông dân Thái Bình luôn tích cực lao động, chiến đấu, góp phần cùng với nông dân 

cả nước giành độc lập, tự do. Sau ngày đại thắng 30/4/1975 của dân tộc, các thế hệ nông dân Thái Bình lại tiếp tục góp sức mình vào công 
cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

tiến đạt

Mô hình nuôi cá lồng của nông dân Nguyễn Văn Tấn, thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.
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Sau dáng người mảnh dẻ nhỏ nhắn, 
Nguyễn Thị Mận - người con gái của làng 
quê Vũ Vân (Vũ Thư) ẩn chứa một sức mạnh 
nội lực mãnh liệt tạo nên những kỳ tích 
dường như không tưởng. Nhờ cống hiến 
lớn lao, tháng 1/1967, Nguyễn Thị Mận được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động 
khi mới ở tuổi 20.

Nguyễn Thị Mận - “Anh hùng vác đất”
quỳnh lưu

cuồng trút bom đạn trên đầu. Công cụ 
lao động hạn chế, thô sơ khiến việc đào 
đắp đê, làm thủy lợi vô cùng cực khổ, 
nhưng ý chí sắt đá của cô gái trẻ Nguyễn 
Thị Mận đã khiến hàng chục anh chị em 
trong Đội thủy lợi Quang Trung nể phục 
và hết lòng noi theo. 

Sau khi tham quan công trình thủy lợi 
Bắc Hưng Hải, Nguyễn Thị Mận mạnh 
dạn đề xuất chuyển từ việc dùng xẻng 
đào đất sang dùng kéo cắt đất, đóng xe 
cút kít và xe ba gác để chở đất thay cho 
việc gánh đất. Vì đất trũng, lầy lội, nên 
Nguyễn Thị Mận có sáng kiến sử dụng 
các tấm gỗ kê bên dưới làm ván trượt để 
bánh xe tránh lầy. Thậm chí các công 
cụ như ba lăng, cần cẩu loại thô sơ cũng 
được chế tạo và đưa vào sử dụng trong 
việc đào đắp thủy lợi. Nhờ sáng kiến cải 
tiến công cụ của Nguyễn Thị Mận đã giúp 
năng suất lao động của Đội tăng 350% 
so với trước kia. Sau đó, các đội thủy lợi 
trong tỉnh đồng loạt phát động phong 
trào thi đua học và làm theo Đội thủy lợi 

Quang Trung, tích cực đào sông, đắp đê, 
làm thủy lợi phục vụ sản xuất, góp phần 
quan trọng đưa Thái Bình trở thành tỉnh 
đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha 
năm 1966. 

Nhờ thành tích cải tiến công cụ, đưa 
năng suất lao động cao, vượt thời gian 
quy định nên Đội thủy lợi Quang Trung 
do Nguyễn Thị Mận làm Đội trưởng 
được tặng cờ thi đua luân lưu của Chính 
phủ 3 năm liền, Nguyễn Thị Mận được 
công nhận chiến sĩ thi đua 2 năm liên 
tục. Tháng 1/1967, khi vừa tròn 20 tuổi, 
Nguyễn Thị Mận được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lao động và được tham 
dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua 
chống Mỹ cứu nước tại Hà Nội. Nhiều 
người nể phục, yêu quý gọi Nguyễn Thị 
Mận là “Anh hùng vác đất”.

Vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ
53 năm đã qua đi nhưng kỷ niệm 2 lần 

gặp Bác Hồ vẫn luôn in đậm trong ký ức nữ 
anh hùng Nguyễn Thị Mận. Buổi tối trước 

ngày diễn ra Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ 
thi đua chống Mỹ cứu nước, Nguyễn Thị 
Mận có mặt ở Hà Nội. Buổi tối hôm đó, cô 
cùng một số đại biểu khác như Hoa Xuân 
Tứ, Nguyễn Quế, Trần Thị Lý, Ngô Thị 
Tuyển, La Thị Tám... được đưa đến Phủ 
Chủ tịch để duyệt báo cáo, nhưng chưa 
biết sẽ gặp Bác Hồ. Khi đến nơi, Bác Hồ 
ra đón tiếp khiến Nguyễn Thị Mận và mọi 
người bất ngờ, vui sướng, xúc động òa lên 
khóc. Mọi người ngồi vào bàn làm việc, 
thấy Nguyễn Thị Mận có dáng người nhỏ 
bé nhất lại ngồi hàng ghế phía dưới, Bác 
ân cần gọi Mận ngồi lên hàng ghế phía 
trên còn trống, cách Bác 2 người. Bác đã 
ân cần hỏi thăm về quê hương, công việc 
của cô. Khi biết Nguyễn Thị Mận ở Thái 
Bình, Bác đã ngợi khen và động viên cô 
tiếp tục cố gắng hơn nữa. Bác cũng căn 
dặn mọi người phải ra sức thi đua học 
tập, lao động, chiến đấu để chiến thắng 
đế quốc Mỹ và xây dựng đất nước. 

Khi Đại hội vừa kết thúc, trong lúc cô 
đang trò chuyện cùng mọi người, Bác tiến 
đến và nói: “Cháu tuy nhỏ tuổi, nhỏ người 
nhưng lại lao động giỏi, sản xuất giỏi, Bác 
thưởng cho cháu!”. Nói rồi, Bác ân cần 
trao cho Nguyễn Thị Mận 3 điếu thuốc 
lá và 5 cái kẹo nhỏ. Bác dặn Nguyễn Thị 
Mận: “Cháu phải ra sức học tập, lao động, 
cống hiến, không được tự cao, tự mãn. 
Đất nước, nhân dân cần các cháu nỗ lực 
hơn nữa!”. 

Ngoài 2 lần gặp Bác, năm 1969, khi 
Bác Hồ mất, cô được tỉnh và Trung ương 
điều động lên Hà Nội tham gia khâu phục 
vụ, phụ giúp tổ chức lễ tang Người. Cô 
càng tự nhủ phải quyết tâm học tập, cống 
hiến công sức, trí tuệ của mình xây dựng 
quê hương như lời Người căn dặn.

Năm 1970, cô Nguyễn Thị Mận được 
điều về công tác tại Ty Thủy lợi tỉnh Thái 
Bình. Sau đó cô tiếp tục đi học cấp III, học 
đại học rồi về làm kế toán ở Sở Thủy lợi 
(sau này là Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) đến khi về hưu năm 2005. 
Trong suốt quá trình công tác, Anh hùng 
Lao động Nguyễn Thị Mận nỗ lực cống 
hiến, góp phần tích cực phát triển sản 
xuất nông nghiệp nói riêng và xây dựng 
quê hương Thái Bình nói chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước (Anh hùng Lao động Nguyễn 
Thị Mận đứng hàng đầu, thứ 5 từ trái qua). (Ảnh tư liệu)

Huyền thoại “Anh hùng vác đất” 
Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Việt 

Thắng, xã Vũ Vân, chúng tôi có dịp gặp 
gỡ với Anh hùng Lao động Nguyễn Thị 
Mận. Ở tuổi 73, nữ Anh hùng Lao động 
ngày nào nay vẫn giữ được dáng người 
chắc khỏe, nhanh nhẹn. Hỏi về một thời 
gian khó vác đất, đào sông, ánh mắt bà 
Mận sáng hơn, những kỷ niệm một thời 
nhiệt huyết, sôi nổi ùa về trong ký ức bà.  

Nguyễn Thị Mận sinh năm 1947 trong 
một gia đình nghèo đông con. Những 
năm Mận lớn lên là những năm đất nước 
gặp muôn khó khi miền Bắc bị máy bay 
Mỹ ném bom phá hoại, miền Nam đang 
chiến tranh ác liệt. Tạm gác việc học hành, 
theo tiếng gọi của phong trào “Thanh 
niên 3 sẵn sàng”, năm 1964 Nguyễn Thị 
Mận xung phong tham gia dân công vào 
Đội thủy lợi Quang Trung của xã Vũ Vân. 
Đội thủy lợi Quang Trung có nhiệm vụ 
đắp đê, đắp bờ chống úng bảo đảm an 
toàn của nhân dân và phục vụ sản xuất 
của hai thôn: Việt Thắng, Quang Trung 
xã Vũ Vân. Ban đầu thành lập, Đội chỉ có 
20 chị em. Năm 1965, Nguyễn Thị Mận 
được kết nạp Đảng và được tín nhiệm 
giao trọng trách Đội trưởng Đội thủy lợi 
Quang Trung. Khi đó Đội có 45 thành 
viên và chỉ có vài nam giới.

Những năm đó, cô thanh niên Nguyễn 
Thị Mận có thân hình nhỏ bé, nặng chưa 
đầy 40kg, thế nhưng tình yêu Tổ quốc đã 
giúp cô có được sức mạnh phi thường. 
Ngày đêm Nguyễn Thị Mận lăn lộn đào 
đất, gánh gồng trên khắp các công trường 
đê sông Hồng, sông Trà Lý. Nhiều đêm, 
Mận tham gia trồng bèo hoa dâu để cải 
tạo đất ruộng... Những năm 1964 - 1965, 
đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc, hầu hết 
các công trình thủy lợi, đê điều đều bị 
phá nát. Giặc đánh phá đến đâu, các đội 
thủy lợi, trong đó có Đội thủy lợi Quang 
Trung lại mau chóng xông pha khắc phục 
hậu quả, gánh đất đắp lại đê, bảo đảm 
thủy lợi phục vụ sản xuất. Do gánh gồng 
đất quá nhiều, đôi vai gầy của cô gái 17, 
18 tuổi Nguyễn Thị Mận hầu như lúc nào 
cũng sưng đỏ, lở loét. “Tôi vẫn nhớ sau 
mỗi ngày tôi đi gánh đất, buổi tối mẹ tôi 
đều phải đun nước lá bạch đàn thật đặc 
để rửa cho vai tôi khỏi nhiễm trùng. Đau 
đớn, mệt nhọc nhưng tôi chẳng hề lung 
lay, vẫn nung nấu ý chí quyết tâm góp 
sức mình cùng nhân dân sản xuất, đánh 
thắng giặc Mỹ” - Anh hùng Lao động 
Nguyễn Thị Mận chia sẻ. 

Một kỷ niệm khác, một đoạn đê sông 
Trà Lý bị bom Mỹ phá có nguy cơ bị vỡ, 
hậu quả thật khôn lường với mấy vạn 
dân trong tỉnh. Nhận được tin, mấy chục 
thành viên Đội thủy lợi Quang Trung do 
Nguyễn Thị Mận trực tiếp chỉ huy gian 
khổ dầm mình dưới sông 10 ngày đêm 
liên tục để “vá” đê mặc cho giặc Mỹ điên Ở tuổi 73, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Mận có cuộc sống giản dị, bình yên nơi quê nhà.
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V ới mong muốn phát triển kinh tế 
ngay trên chính quê hương mình, 
anh Nguyễn Đình Thuật, thôn Tài 

Giá, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) đã mạnh 
dạn thuê 5ha ruộng của người dân địa 
phương để trồng cà gai leo (cây dược liệu). 
Cây mới, cách làm mới trên cánh đồng cũ 
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho anh 
Thuật ngay từ vụ thu hoạch đầu tiên.

Đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng 
trồng cà gai leo chuẩn bị cho thu hoạch, 
anh Thuật chia sẻ: Cánh đồng này trước 
đây người dân thường cấy vụ lúa xuân, vụ 
mùa bỏ hoang do chuột cắn phá nhiều. 
Mệt mỏi với cảnh bươn trải làm kinh tế 
xa nhà, tôi luôn tìm kiếm cơ hội để có thể 
làm giàu ngay tại quê hương. Thấy nông 
dân bỏ ruộng không cấy ngày càng nhiều, 
tôi nung nấu ý định gom đất để sản xuất. 
Tình cờ đọc báo, tôi biết đến mô hình 
trồng cây cà gai leo cho hiệu quả kinh tế 
cao nên quyết định tìm hiểu. Sau khi đi 
tham quan một số nơi trồng cây cà gai leo 
và nắm được thông tin sản phẩm làm ra 
được các công ty dược bao tiêu nên đầu ra 
ổn định, tôi liên hệ với Công ty Cổ phần 
Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái 
Hưng (Quỳnh Phụ), được Công ty nhận hỗ 
trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Tháng 
7/2019, tôi bắt tay vào trồng 2,5ha, đến 
tháng 9/2019 mở rộng thêm 2,5ha nữa. 
Sau 5 tháng trồng, 2,5ha trồng đợt đầu đã 
cho thu hoạch, tuy năng suất không bằng 

các lứa tiếp theo nhưng tôi cũng thu về 
được gần 4 tấn cà gai leo khô, doanh thu 
đạt trên 130 triệu đồng. Ngoài ra, giống cây 
cà gai này cho thu hoạch 3 lần/năm và thu 
khoảng 8 - 10 lứa mới phải trồng lại. Như 
vậy, cây dược liệu này sẽ cho thu nhập cao 
hơn hẳn so với các cây trồng khác.

Trao đổi với chúng tôi, anh Thuật cho 
biết, cà gai leo là cây ưa sáng, có khả năng 
chịu hạn cao, không chịu được ngập úng. 
Cây phát triển nhanh, tái sinh bằng hạt, là 
cây sống lâu năm trồng 1 lần có thể thu hái 
trong nhiều năm do vậy khâu chăm sóc 
không quá vất vả. Khi cây cà gai leo đạt độ 
cao nhất định, đủ tiêu chuẩn thu hoạch, 
người trồng sẽ cắt về băm nhỏ và phơi 
hoặc sấy khô. Vì cây khá nhiều gai nên 

công đoạn này làm thủ công khó khăn, để 
an toàn và giảm chi phí, 2 công đoạn trên 
được anh Thuật dùng bằng máy nên giảm 
được nhân công lao động, tăng lợi nhuận. 
Anh cũng đầu tư lắp đặt hệ thống sấy với 
công suất 3 tấn tươi/mẻ để sấy phòng khi 
thời tiết bất thuận. Hiện anh đang trồng cà 
gai leo bằng phương pháp phủ bạt nilon, 
nhờ cách làm này mà anh tiết kiệm được 
đáng kể nhân công lao động cũng như công 
chăm sóc, làm cỏ. Không như lúa, ngô, 
khoai, sắn hay cây rau màu, cái hay của cà 
gai leo là loại cây trồng gần như không có 
sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp và kỹ thuật 
lại đơn giản, đặc biệt không bị chuột cắn 
phá nhưng lợi nhuận cao gấp nhiều lần. 
Khi thu hoạch, cắt cành cách gốc cây từ 10 

- 15cm, sau đó bón phân chuồng ủ mục, 
xới xáo đất cho gốc cây phát triển, ra mầm, 
ra dây rồi lại thu hoạch.

“Theo kinh nghiệm dân gian, cà gai leo 
là cây thuốc nam đặc biệt tốt cho gan, có 
tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan B rất hiệu 
quả. Cà gai leo có thể phơi khô hoặc chế 
biến thành dạng cao đặc để sử dụng. Thời 
gian tới, tôi dự định mở rộng quy mô, thuê 
thêm 5 - 10ha nữa để trồng. Nếu có đầu ra 
ổn định, cây cà gai leo thực sự giải quyết 
được nhiều nút thắt trong sản xuất nông 
nghiệp hiện nay bởi kỹ thuật trồng đơn 
giản, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh lại không 
bị chuột phá hại, phù hợp với chủ trương 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng” - anh Thuật 
cho biết.

Bằng sự nỗ lực và tinh thần học hỏi 
không ngừng, anh Nguyễn Văn 
Nhàn, thôn Đức Cường, xã Nam 

Cường (Tiền Hải) đã vượt qua nhiều gian 
khó, vươn lên làm giàu từ việc nuôi tôm 
thẻ chân trắng theo mô hình mới nhà bạt 
mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình 
thuần nông, với tinh thần chịu khó, anh 
Nhàn đã đi lao động ở nhiều địa phương 
tích lũy kinh nghiệm về phát triển kinh tế. 
Bằng con mắt quan sát tinh tế, anh Nhàn 
nhận thấy đa phần là các hộ dân nuôi thủy 
sản ở địa phương mới chỉ dừng lại nuôi 
tôm trên diện tích ao đất, lợi nhuận thu về 
không cao bởi việc nuôi trồng phụ thuộc 
khá nhiều vào thời tiết. Suy nghĩ đó đã 
thôi thúc anh Nhàn chuyển hướng quyết 
định áp dụng công nghệ nuôi tôm thẻ 
chân trắng theo mô hình nuôi tôm trong 
nhà bạt công nghệ cao. Để nuôi tôm theo 
mô hình mới, anh Nhàn cải tạo ao của 
gia đình, nhận đấu thầu thêm đất, mua 
trang thiết bị. Trên diện tích khoảng 8 sào, 
anh Nhàn đào thành 2 ao nuôi tôm. Anh 
mua nguyên vật liệu về tự xây dựng lắp 
đặt nhà bạt, chi phí hết khoảng 150 triệu 
đồng.  Xác định, để gắn bó với con tôm lâu 
dài phải có kiến thức, do đó anh Nhàn đã 
tham quan các mô hình nuôi tôm nhà bạt 
ở Quảng Ninh, tìm đọc thêm các tài liệu 
trên sách báo, nghe đài, xem các chương 
trình truyền hình phổ biến cách nuôi tôm 
thẻ chân trắng. Với bản chất cẩn thận, chịu 

khó, lúc đầu cho tôm ăn theo hình thức 
trực tiếp, thủ công, anh thấy khá vất vả 
mà lượng thức ăn dư thừa nhiều. Đặc biệt, 
anh tìm tòi, nghiên cứu chế thành công 
máy cho tôm ăn theo giờ. Việc cho tôm ăn 
bằng máy vừa giảm bớt nhân công, thức 

ăn lại đều khắp ao, không bị dư thừa, tôm 
ăn liên tục, lớn nhanh, đều đẹp, không bị 
nhiễm bệnh. Vụ nuôi đầu thắng lợi ngoài 
sự mong đợi càng củng cố thêm quyết tâm 
của anh Nhàn. Nuôi tôm trong nhà bạt 
giúp anh Nhàn một năm nuôi được 3 vụ, 

trung bình cho một lứa tôm thương phẩm 
chỉ khoảng 70 ngày, riêng vụ đông có 
dài ngày hơn, khoảng 80 ngày. Theo anh 
Nhàn: “Nuôi tôm như đánh bạc với trời”, 
vì vậy không chỉ phụ thuộc vào thời tiết mà 
còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố con giống, 
chăm sóc, thời vụ nên tôm nuôi thường 
phải sử dụng kháng sinh, không quản lý 
được thức ăn, rủi ro cao. Nuôi tôm nhà 
bạt công nghệ cao tuy mật độ thả nuôi dày 
200 con giống/m2 so với 80 con giống/m2 
khi nuôi trong ao đất nhưng quản lý được 
thức ăn, môi trường ao nuôi, tôm phát 
triển đồng đều đạt tỷ lệ thành công lên đến 
90%, năng suất tôm tăng gấp nhiều lần so 
với nuôi ao đất truyền thống, đạt trên 30 
tấn/ha. Anh Nhàn cho biết thêm: Mặc dù 
có đầu tư nhiều vốn, như trải bạt, máy tạo 
ôxy, máy xử lý nước, máy tự động cho tôm 
ăn vẫn mang lại hiệu quả cao hơn so với 
các mô hình nuôi tôm khác. Ngoài ra, mô 
hình nuôi nhà bạt công nghệ cao còn đòi 
hỏi hộ nuôi phải biết thiết kế kỹ thuật công 
trình, cao trình, hệ thống cống xả, vận 
hành thay nước... Trong quá trình nuôi, 
thường xuyên bổ sung vitamin, khoáng và 
kiểm soát chất lượng nước ao nuôi. Tôm 
thẻ chân trắng rất dễ nuôi nhưng cũng 
thường xuyên xuất hiện bệnh như: đốm 
trắng, gan, thận..., nên phải thường xuyên 
kiểm tra nguồn nước, phân tôm. Đặc biệt 
đầu tiên là phải lựa chọn con giống có bảo 
đảm chất lượng, biết cân bằng dinh dưỡng 
phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng 
của tôm, giữ môi trường ao nuôi ổn định, 
không bị ô nhiễm, đồng thời thường xuyên 
áp dụng công nghệ mới vào quá trình nuôi 
tôm. Năm 2019, anh đã thắng lợi cả 3 vụ 
tôm liên tiếp. Riêng vụ đông sản lượng 
tôm đạt trên 4 tấn/8 sào, trừ chi phí anh 
thu lãi trên 400 triệu đồng.

Làm giàu từ nuôi tôm thẻ chân trắng
mạnh thắng

Anh Nhàn thu hoạch tôm vụ xuân hè năm 2019.

Làm mới
cánh đồng cũ

Lứa đầu tiên anh Thuật thu được gần 4 tấn cà gai leo khô trên diện tích 2,5ha.

lưu ngần
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PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

(còn nữa)
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,

Sở Tư pháp Thái Bình

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
và một số văn bản hướng dẫn thi hành
(Xem Báo Thái Bình từ số ra ngày 18/3/2020)

Thời gian qua, đội ngũ phóng viên, 
đặc biệt là phóng viên phụ trách  
công tác tuyên truyền về lĩnh vực 

y tế ở đài TTTH các huyện, thành phố là 
những người trực tiếp nắm bắt thông tin 
ở cơ sở. Họ luôn cố gắng đưa tin nhanh 
nhạy, chính xác, kịp thời nhất đến với 
nhân dân để phòng, chống dịch một cách 
hiệu quả nhất đồng thời đấu tranh, phản 
bác thông tin sai sự thật trên mạng xã 
hội, góp phần ổn định tình hình tư tưởng 
trong nhân dân. 

Những ngày này, lượng tin, bài phản 
ánh về công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 chiếm 2/3 thời lượng chương 
trình của Đài TTTH Tiền Hải. Là phóng 
viên phụ trách lĩnh vực y tế, chị Tô Thị 
Thắm cũng tất bật, vất vả hơn rất nhiều. 
Chị Thắm chia sẻ: Gần 10 năm phụ trách 
lĩnh vực y tế, tôi nhận thức rõ sự nguy 
hiểm của các loại dịch bệnh nói chung, 
dịch Covid-19 nói riêng nên trước khi 
viết tin, bài tôi đều nghiên cứu rất kỹ các 
văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và ngành 
chuyên môn để tuyên truyền đúng, trúng, 
đưa tin chính xác đến với người nghe. Khi 
đi cơ sở, tôi chủ động nắm bắt thông tin 
để có nguồn tin chính thống nhưng đồng 
thời cũng là một tuyên truyền viên tích 
cực, giải thích cặn kẽ cho người dân về 
mối nguy hiểm của dịch bệnh, các biện 
pháp phòng tránh, khuyến cáo mọi người 
chủ động tiếp cận thông tin của các cơ 
quan truyền thông chính thống, không 
hoang mang trước những thông tin không 
có căn cứ, bịa đặt trên mạng xã hội. Thực 
hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền nhưng 
cũng bảo đảm an toàn cho bản thân, tôi 
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi 
đi cơ sở, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay 

thường xuyên và hạn chế tối đa tới những 
nơi đông người. 

Cũng như chị Thắm, chị Vũ Thị Uyên, 
phóng viên Đài TTTH Hưng Hà những 
ngày này cũng nỗ lực hết mình trong tuyên 
truyền về phòng, chống dịch Covid-19 do 
số lượng tin, bài về vấn đề này chiếm đến 
70% thời lượng phát sóng của đài. Chị 
Uyên chia sẻ: Từ trước tết Nguyên đán đến 
nay, tôi dành nhiều thời gian hơn cho công 
việc. Bản thân tôi phải động viên gia đình 
tạo mọi điều kiện giúp tôi để chuyên tâm 
khi làm việc. Mỗi khi đi cơ sở, đến các khu 
cách ly, các cơ sở y tế tôi thực hiện nghiêm 
quy định về phòng, chống dịch theo 
khuyến cáo của ngành chuyên môn. Thời 

gian qua, cả hệ thống chính trị cùng vào 
cuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
nên các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân 
đều nhận thức rõ sự nguy hiểm và trách 
nhiệm của mình trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

Phóng viên Đào Thị Hạnh, Đài TTTH 
thành phố Thái Bình những ngày này 
cũng thường xuyên đi cơ sở, cập nhật 
thường xuyên các tin tức liên quan đến 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chị 
chia sẻ: Đài TTTH thành phố Thái Bình 
luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền các cấp về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, từ đó xây dựng phương án, 
triển khai kế hoạch tuyên truyền phù hợp 

với tình hình thực tế. Chúng tôi tập trung 
thông tin về diễn biến của dịch, cảnh báo 
các mối nguy hiểm, phản ánh toàn diện 
công tác phòng, chống dịch của các ngành 
chức năng, cơ quan, đơn vị, trường học; 
đưa ra các khuyến cáo với người dân về các 
biện pháp phòng, chống dịch. Do thành 
phố Thái Bình là trung tâm chính trị - kinh 
tế của tỉnh, nơi tập trung đông người nên 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng 
gặp khó khăn hơn. Cùng với làm tốt công 
tác tuyên truyền, chúng tôi chủ động bám 
nắm cơ sở, phối hợp với các ngành chức 
năng thông tin về công tác kiểm tra, giám 
sát tình hình dịch bệnh, công tác quản lý 
thị trường, hoạt động cung ứng thiết bị, 
vật tư y tế; kịp thời thông tin đến ngành 
chức năng những bất ổn của thị trường, 
tình trạng lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ 
găm hàng, tăng giá để có biện pháp xử lý 
kịp thời.

Dịch Covid-19 hiện đang diễn biến rất 
phức tạp, thời gian tới sẽ có một lượng lớn 
người Việt Nam từ các vùng có dịch trở 
về quê hương. Do vậy, cùng với thực hiện 
các biện pháp ứng phó với dịch thì công 
tác tuyên truyền giữ vai trò rất quan trọng, 
nhất là tuyên truyền để mỗi người dân 
nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực 
hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự nguyện 
thực hiện cách ly nếu tiếp xúc với người 
nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Hơn lúc 
nào hết, những phóng viên đài TTTH các 
huyện, thành phố giữ vai trò rất quan trọng 
trong tuyên truyền phòng, chống dịch bởi 
họ ở gần cơ sở nhất, tiếp cận với các nguồn 
tin ở cơ sở nhanh nhất. Đặc biệt, thời gian 
qua lợi dụng việc dịch Covid-19 bùng phát, 
trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải 
những thông tin không qua kiểm chứng, 
thiếu tính chính xác, gây hoang mang 
trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác 
phòng, chống dịch. Do vậy, mỗi người dân 
cần cẩn trọng khi tiếp cận thông tin trên 
mạng xã hội, chủ động tiếp cận thông tin 
của các cơ quan truyền thông chính thống; 
đặc biệt thường xuyên theo dõi thông tin 
qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở để có 
những thông tin chính xác nhất về dịch 
bệnh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm 
trong phòng, chống dịch.

Nơi tuyến đầu tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19

Hoàng đạt

Phóng viên Tô Thị Thắm, Đài TTTH Tiền Hải thường xuyên nắm bắt thông tin để từ đó làm tốt 
công tác tuyên truyền về dịch Covid-19.

Câu 61. Mức phạt tiền từ 2.000.000 
đồng đến 5.000.000 đồng được áp dụng 
đối với hành vi vi phạm nào về áp dụng 
biện pháp chống dịch?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 
Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP 
thì mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng được áp dụng đối với cá 
nhân (mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đồng được áp dụng đối 
với tổ chức) đối với một trong các hành 
vi sau đây:

a) Không tham gia chống dịch theo 
quyết định huy động của Ban Chỉ đạo 
chống dịch;

b) Thực hiện việc thu phí khám và 
điều trị đối với trường hợp mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Không thực hiện quyết định buộc 
tiêu hủy động vật, thực vật và vật khác là 
trung gian truyền bệnh, trừ trường hợp 
quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều này.

Ngoài bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức 
có hành vi thực hiện việc thu phí khám 
và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A còn bị áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 
buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng 
quy định của pháp luật. Trường hợp không 
hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào 
ngân sách nhà nước.

Câu 62. Mức phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng được áp dụng 
đối với hành vi vi phạm nào về áp dụng 
biện pháp chống dịch?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 
11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP thì mức 
phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau 
đây:

a) Không thực hiện quyết định áp dụng 
biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ 
sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ 
làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

b) Không thực hiện quyết định áp dụng 
biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại 
thực phẩm là trung gian truyền bệnh;

c) Không thực hiện quyết định áp dụng 
biện pháp hạn chế tập trung đông người 
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, 
dịch vụ tại nơi công cộng.

Câu 63. Mức phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng được áp dụng 
đối với hành vi vi phạm nào về áp dụng 
biện pháp chống dịch?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 
Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP 
thì mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
20.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Không thực hiện quyết định kiểm 
tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào 
vùng có dịch thuộc nhóm A;

b) Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc 
nhóm A những vật phẩm, động vật, thực 
vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả 
năng lây truyền bệnh dịch;

c) Không thực hiện quyết định buộc 
tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật 
và các vật khác là trung gian truyền bệnh 
thuộc nhóm A.

Ngoài bị phạt tiền, người có hành vi 
không thực hiện quyết định buộc tiêu 
hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các 
vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc 
nhóm A còn bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả là buộc tiêu hủy động vật, 
thực phẩm, thực vật và các vật khác.

Câu 64. Mức phạt tiền từ 20.000.000 

đồng đến 30.000.000 đồng được áp dụng 
đối với hành vi vi phạm nào về áp dụng 
biện pháp chống dịch?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 6 
Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP 
thì mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 
30.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và 
xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước 
khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng 
khẩn cấp về dịch;

b) Không thực hiện quyết định cấm tập 
trung đông người tại vùng đã được ban bố 
tình trạng khẩn cấp về dịch;

c) Đưa người, phương tiện không có 
nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban 
bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

d) Không thực hiện quyết định buộc 
tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và 
các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh 
dịch sang người tại vùng đã được ban bố 
tình trạng khẩn cấp về dịch.

Ngoài bị phạt tiền, người có hành vi 
không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy 
động vật, thực phẩm, thực vật và các vật 
khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang 
người tại vùng đã được ban bố tình trạng 
khẩn cấp về dịch còn bị áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy động 
vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác có 
nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người.
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Theo các tài liệu khảo cứu Nam 
Dương hầu Nguyễn Nhiệm tập hợp 
quân sĩ mưu kế khôi phục nhà Mạc 

nhưng không thành bèn đem tàn quân 
chạy vào Tiên Điền (Hà Tĩnh nay) mai 
danh ẩn tích. Truyền ngôn, người dân 
làng Tiên Điền quen gọi Nguyễn Nhiệm 
là “Nam Dương”. Trước khi mai danh 
ẩn tích, bỏ quê gốc Canh Hoạch, huyện 
Thanh Oai, Nguyễn Nhiệm còn một thời 
gian “Nam chinh, Bắc chiến” trong lòng 
mang bao mối thù hận với triều Lê - Trịnh 
mà trước hết với Thượng phụ Bình An 
vương Trịnh Tùng. Nguyễn Nhiệm quyết 
chí trả thù Trịnh Tùng liền đem quân 
nghênh chiến, ông đánh đông dẹp bắc tỏ 
rõ một trang hào kiệt hơn đời, thắng thua 
nhiều trận vẫn không sờn lòng, quyết 
không nản chí. Tuy nhiên, do tương quan 
lực lượng nên quân của Nam Dương hầu 
không địch nổi quân của Trịnh Tùng bèn 
chạy về vùng Kỳ Bố (nay thuộc hai phường 
Kỳ Bá và Trần Lãm, thành phố Thái Bình) 
nhằm sử dụng Kỳ Bố làm căn cứ quân sự 
bởi nơi đây có nhiều tráng đinh, sẵn lúa 
gạo và gia súc, Nguyễn Nhiệm có ý đồ trụ 
lại lâu dài để dưỡng binh, nuôi nhuệ khí.

Theo các nguồn khảo luận, thời Lê - 
Mạc giao tranh, ở làng Động Trung, tổng 
Thái Vũ, huyện Chân Định, phủ Kiến 
Xương (nay là địa phận các xã Vũ Trung, 
Vũ Quý huyện Kiến Xương) có dòng họ 
Nguyễn gốc Trần, khi ấy có ba vị Quận 
công giúp nhà Lê. Gia phả dòng họ này 
được cố dịch giả Hán Nôm Nguyễn Tiến 
Đoàn, quê làng Động Trung dịch còn ghi 
chép được giai đoạn Nguyễn Nhiệm giao 
chiến ở vùng Chân Định như sau: “Năm 
Thận Đức nguyên niên, tháng 9, Xuân 
Quận công Nguyễn Đăng Ngạn theo 
thượng cấp (Bình An vương Trịnh Tùng) 
hồi loan và xin phép về quê đem các tráng 
đinh, gia thuộc xung vào triều đình lo việc 
khôi phục nhà Lê. Về đến quê biết có Mạc 
tướng Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm 
đang đóng quân ở bến Cát Vàng (xã 
Đông Trì, tổng Thái Vũ) và rải quân kéo 

ĐỘ BẾN CÁT VÀNG
quang viện

Làm tướng và hưởng lộc của vua Lê chúa Trịnh (1545 - 1787) nhưng Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm (tức Nguyễn Nhậm) người làng Tảo 
Dương, xã Canh Hoạch, huyện Thanh Oai (Hà Nội nay) lại theo nhà Mạc phản lại nhà Lê rồi bị Bình An vương Trịnh Tùng truy sát chạy về huyện 
Chân Định (Kiến Xương nay), đồn trú ở Kỳ Bố, neo tạm thuyền chiến ở bến Cát Vàng, xã Đông Trì (nay là xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình) dàn 
quân chiến trận xuống bến Bóng (xã An Bình nay) để dựa vào vùng đất trù mật, sản vật dồi dào tính kế dài lâu. Cháu bảy đời của Nam Dương 
hầu Nguyễn Nhiệm là Đại thi hào Nguyễn Du (1766 - 1820) lúc “ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào...” cũng chạy về làng Hải An quê vợ (nay thuộc 
xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ) trải “10 năm gió bụi”...

đến làng Đông Lâu, tổng Thụy Lũng (nay 
là các xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình 
và An Bình, Vũ Tây, huyện Kiến Xương) 
âm mưu dụ hàng ông. Biết được ý tứ của 
Nguyễn Nhiệm, ông liền đem quân truy 
kích đến cửa cống Kỳ Bố (nay thuộc địa 
bàn Kỳ Bá và Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình), hai bên cùng giao chiến, chẳng 
may Đăng Ngạn bị Nam Dương hầu 
chém chết. Năm ấy Đăng Ngạn 38 tuổi. 
Hiện di mộ Nguyễn Đăng Ngạn táng ở xứ 
Nội Làng, thôn Đường Vịnh (nay thuộc xã 
Vũ Vinh, huyện Vũ Thư). Theo “Đại Việt 
sử ký toàn thư” nội các quan bản (NXB 
KHXH Hà Nội 2009) chép: “Về sau con 
trai Nguyễn Đăng Ngạn là Vĩ Quận công 
nối nghiệp cha phò tá nhà Lê”.

Trong chuyến điền dã mới đây về làng 
Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà 
khảo cứu tài liệu về Trạng nguyên Phạm 
Đôn Lễ, qua các bản dịch Hán Nôm còn 
lưu trữ được có ghi chép về sự kiện khoa 
thi Tân Sửu (1481) năm Hồng Đức thứ 12 
Thám hoa Nguyễn Doãn Địch đỗ cùng 
khoa với Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ. 
Gia phả họ Nguyễn làng Tiên Điền có ghi: 
Người con thứ 10 của Hữu tướng quốc 
Nguyễn Xí nhà Lê là Nguyễn Trọng Đạt 
sinh ra và lớn lên tại kinh thành Thăng 
Long, làm Thượng tướng quân, Linh 
Quận công (nhà Hậu Lê). Ông lấy vợ và 
định cư ở làng Tảo Dương. Cháu nội Linh 
Quận công là Nguyễn Doãn Địch. Lần tìm 
cảo thơm, sách “Nghi Xuân địa chí” cho 
biết: “Nguyễn Nhiệm là cháu nội Trạng 
nguyên Nguyễn Thiến và là cháu của 
Thường Quốc công Nguyễn Quyện, con 
của Phù Hưng hầu Nguyễn Miễn. Đại Việt 
sử ký toàn thư viết: “Mùa xuân họ Mạc mở 
khoa thi Hội, Nguyễn Thiến đỗ Đệ nhất 
giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh (người 
làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai) 
làm quan đến Thượng thư, Thư Quận 
công, sau theo về triều Lê, là cha sinh 
ra Quyện”. Trưởng lão ngữ lục trong gia 
phả họ Nguyễn Tiên Điền đã nói: “Nam 
Dương hầu là người có chí khí, ôm mộng 

hào kiệt, khi lâm sự thì quả đoán, mọi 
người đều tin phục, nể sợ”.

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư” nội 
các quan bản ghi: “Tháng 10 cùng năm 
(năm 1600) Bình An vương Trịnh Tùng 
sai Hải Quận công Nguyễn Đình Luân 
đem quân đi đánh phía Nam. Thuyền 
đến đoạn sông Hoàng Giang (cửa Luộc 
và cửa Tuần Vường, nay thuộc địa phận 
xã Tiến Đức, xã Hồng Minh, huyện Hưng 
Hà) đánh nhau với Nam Dương hầu, 
Đình Luân thua chạy, bỏ lại hơn 40 chiến 
thuyền, Luân thu tàn quân chạy về kinh 
sư. Bình An vương giận lắm, bãi chức của 
Đình Luân. Tháng 12 cùng năm (1600) 
Mạc Kính Cung giao chiến với Trịnh Tùng 
nhưng bị Trịnh Tùng đánh tơi tả thua 
chạy về huyện Kim Thành (Hải Dương 
nay), Mạc Kính Cung sai Nam Dương hầu 
giữ huyện Nam Xang (địa bàn được cho 
là  giữa Hà Nam và Thái Bình) lập doanh 
trại thủy bộ ngày đêm tuần giữ. Tại dây 
Nam Dương hầu giao chiến với Uy Vũ hầu 
(tức Hải Dương đại tướng), chém đầu Uy 
Vũ hầu cướp lấy lương thực. Tháng Giêng 
năm Tân Sửu (1601) Trịnh Tùng đem đại 
binh đi đánh nhau với Nam Dương hầu”.

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” có 
chép: “Vừa khi Nam quận (có tài liệu ghi 
là Nam Dương hầu) và Nga quận của giặc 
đều chết, quan quân đại thắng, thu được 
thuyền ghe cùng đàn bà con gái, trâu súc 
vật và tiền của kể hàng nghìn, đem về 
kinh. Bêu hai thủ cấp của Nam quận và 
Nga quận ở phủ Trường Yên để mọi người 
biết. Lại bắt được em của Nam quận là 
Tào quận và Vị quận đem nộp ở quân 
môn, sai chém cả”. Trong trận giao phong 
với đại binh Bình An vương Trịnh Tùng, 
Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm biết rõ 
quân thế họ Trịnh lúc này rất hùng mạnh, 
mặc dù ông cũng vừa giết được Uy Vũ hầu 
(tức Hải Dương đại tướng) để có thêm 
quân số và lương thực. Theo các sử gia 
và giới nghiên cứu thời điểm lúc bấy giờ, 
người cầm quân giỏi như Nguyễn Nhiệm 
là rất hiếm, nên lúc này hơn lúc nào khác 

Ông Phạm Minh Đức, nhà nghiên cứu văn 
hóa dân gian

Chính sử đã ghi 
cụ Nguyễn Nghiễm 
(1708 - 1775), thân 
phụ Nguyễn Du 
từng làm quan 
đồng triều với 
Thiều quận công 
Phạm Huy Đĩnh 
người làng Cao Mỗ, 
xã Chương Dương, 

huyện Đông Hưng và Bảng nhãn Lê 
Quý Đôn người thôn Đồng Phú, xã  Độc 
Lập, huyện Hưng Hà. Cả hai cụ Nguyễn 
Nghiễm và Lê Quý Đôn đã để lại chữ của 
mình trên những tấm bia ca ngợi công 
đức của Thiều Quận Công ở khu sinh từ 
Thiều quận công Phạm Huy Đĩnh tại  làng 
Cao Mỗ. Thời Lê Trung Hưng, cụ Nguyễn 
Nghiễm, thân phụ của Nguyễn Du làm 
quan đồng triều với cụ Đoàn Nguyễn 
Thục (thân phụ của bà Đoàn Thị Tộ, vợ 
của Đại thi hào Nguyễn Du).

Ông Phạm Hóa, nguyên Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Nễ anh 
trai Đại thi hào 
Nguyễn Du nhưng 
lại là bạn học với 
Đoàn Nguyễn Tuấn 
anh trai của Đoàn 
Thị Tộ (vợ Nguyễn 
Du). Khi Bắc Bình 
vương Nguyễn Huệ 
kéo quân ra Bắc 

phù Lê diệt Trịnh thì nhiều triều thần nhà 
Lê đã  chống lại Tây Sơn. Giữ đạo “tôi trung 
không thờ hai vua”, Nguyễn Du bỏ chạy về 
làng Hải An quê vợ trước nhất để giữ mạng 
sống, sau thể hiện sự trung thành với nhà 
Lê. Về tá túc ở Hải An, Nguyễn Du là em rể 
đồng thời là người bạn văn chương tri kỷ 
của Đoàn Nguyễn Tuấn.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng, làng 
Bằng Trạch, xã An Bình, huyện Kiến Xương

Làng Bằng 
Trạch có tên Nôm 
là Bóng, tổng Thụy 
Lũng, phủ Kiến 
Xương, nay thuộc 
xã An Bình, huyện 
Kiến Xương là một 
làng cổ, cư dân 
thuần hậu, nằm 
sát cạnh sông Trà 

Lý có bến Bóng và cách bến Cát Vàng 
thuộc xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình 
nay không xa. Người dân chúng tôi chỉ 
nghe các bậc tiền nhân kể lại nơi đây 
từng xảy ra nhiều cuộc giao chiến ác liệt 
thời phong kiến xa xưa.

ông phải vận dụng kế “kim thiền thoát 
xác” (ve sầu lột xác) trong “Tam thập lục 
kế” mới có thể bảo toàn được sinh mệnh. 
Ông phải “chuyển nguy thành an, chuyển 
bại thành thắng” giả trang nhanh chóng 
làm cho đối phương không kịp phát giác, 
di chuyển và tẩu thoát cho mau. Cốt che 
mắt Bình An vương Trịnh Tùng, Nguyễn 
Nhiệm đã “thế” một “Tỳ tướng” đóng giả 
vai ông trong trận quyết chiến hỗn quân, 
hỗn quan ở Hoàng Giang. Vị tướng giả thế 
vai Nguyễn Nhiệm bị chém đầu, Trịnh 
Tùng tin là đã chém được đầu Nguyễn 
Nhiệm thật nên đã bêu đầu ở Trường 
Yên, nơi có đại bản doanh của Tùng để 
mọi người được biết, làm cho quân thế 
vang dội, động viên quân sĩ trong các trận 
đánh tiếp theo.

Đình Bình Trật, xã An Bình, huyện 
Kiến Xương nơi tồn nghi những trận 
giao chiến ác liệt thời Lê - Mạc.
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BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Bốn người chia làm hai nhóm, quay 

ra bàn riêng về dự kiến của Tuyền. 
Rồi lại im lặng. Phải tính toán căng 

óc về cả hai phương án ấy.
- Tôi xin nói thêm. Giặc chiếm khu 

trung tâm làng, lực lượng khá mạnh. Tôi 
nghĩ đến việc tập kích, có thể giết chết 
một số tên, nhưng ta không bảo toàn 
được người và vũ khí... - Tuyền nói rồi 
nhìn mọi người.

- Đánh như thế nướng quân. Không 
được! - Chuyển nói luôn.

Vẫn chưa ai muốn chọn một trong hai 
phương án của Tuyền.

Ông Phê khệ nệ bưng nồi mười cơm 
vào nhà, xới tung ra rá, rắc muối trắng xóc 
đều lên. Hơi cơm thơm phức tỏa ra sân. 
Bà Phê ghé vào khe liếp lào thào:

- Ông đưa hẳn vào buồng cho kín. Ngộ 
chúng nó ngửi thấy.

- Ngửi thế đếch nào được. Bà đưa 
nhanh lá vào đây.

Bát đũa giấu xuống hầm, moi lên sợ 
lạch cạch. Mấy anh du kích xúm vào nắm 
cơm. Hơn ba chục nắm. Ai nấy nhận 
phần ra bờ ao, vệ ngõ ngồi ăn. Ông Phê 
xếp vào rá hơn chục nắm, bưng cho anh 
em ở đầu xóm.

Tuyền bê nắm cơm to như quả bưởi 
đưa lên miệng. Hơi cơm thơm thơm, 
ngòn ngọt làm anh tỉnh táo. Vừa nhai, 
anh vừa nói:

- Tình thế này là rất khó. Tôi thiên về 
phương án thứ nhất. Các đồng chí xem 
thế nào?

Dâu bẹo mẩu cơm, chim chim thành 
nắm nhỏ bằng quả nhót:

- Em sợ mai nó sục hầm riết lắm đấy!
Chuyển cũng nghĩ như Dâu. Anh 

không nói thẳng vào ý đó:
- Ba Vì là đất xã mình. Từ thôn này 

sang thôn kia không phải là bỏ đất chạy 
dài.

- Mình lo là lo bảo toàn lực lượng kia, 
chứ lo gì tai tiếng - Tiệm ngắt lời Chuyển.

- Vậy cậu định thế nào?
- Ấy là tôi nói vậy! Các đồng chí cứ bàn 

đi, tôi còn nghe xem hẵng... Đa số, tôi 
theo.

Dâu như nói riêng với Chuyển:
- Cái dạo tây đen tây trắng càn tháng 

ba năm ngoái, nó không vào Ba Vì, anh 
nhỉ!

- Nó thấy ở đấy lèo tèo có vài chục nóc 
nhà thấp dí, lại cách sông, cách đò...

Thế là có hai người muốn rút sang 
Ba Vì - Tuyền nghĩ - Mình cứ giữ anh em 
bên đây, mai nó sục hầm, bị bắt ít không 
sao, bị bắt nhiều, mình có tội. Vốn liếng 

để đánh giặc chỉ có thế... Nhưng sang Ba 
Vì, liệu có bảo đảm không? Lần trước giặc 
không đến, lần này nó đến thì sao?... Anh 
nhìn Tiệm dò hỏi.

Tiệm cũng phân vân, chờ Tuyền nói ý 
kiến cuối cùng.

Ông Phê ngồi góc sân cầm miếng cháy 
nhấm nhấm, lắng nghe cán bộ bàn một 
việc mà chính ông cũng thấy nan giải... 
Chợt ông lẩm bẩm:

- Thần nông chếch về tây. Nửa đêm 
rồi!

Tuyền mổ mổ bốn đầu ngón tay vào 
thóp đầu cho đỡ nhức:

- Tôi đề nghị thế này! Không phải là 
nhất tam quy nhị, dung hòa hai ý kiến, mà 
để lực lượng khỏi tổn thất lớn... Ta chia 
trung đội làm hai. Một nửa rút, một nửa 
bám hầm... Các đồng chí cho ý kiến!

Mọi người đồng ý. Tuyền và Tiệm ở lại. 
Chuyển và Dâu đưa một bộ phận sang Ba 
Vì.

*
*     *

Chiều qua, Duyệt rút từ cổng Đông về 
hầm bí mật, đã thấy hai người. Sợ chật, 
Duyệt sang hầm dự phòng.

Không ngờ giặc đóng ở nhà hội Tùy, 
cách hầm Duyệt một cái vườn. Đêm, 
Duyệt mở hầm lên.

Năm thằng giặc đè sấp Duyệt, trói 
quặt hai tay. Thằng tây trắng cao lênh 
khênh túm tóc Duyệt giật giật:

- Du kít! Du kít!
Chúng nó trói Duyệt vào gốc cau.

Sáng nay, giặc lôi Duyệt ra sân đình. 
Thằng tây trắng đứng xem thằng ngụy tra 
hỏi.

- Mày là du kích hay bộ đội!
- Du kích - Duyệt ngập ngừng một giây 

rồi nói.
- Có bộ đội ở đây không?
- Không!
- Du kích bao nhiêu thằng?
Duyệt chớp chớp mắt... Nói bao nhiêu 

cho khỏi hại. Nói nhiều, nó gặp ai cũng 
tưởng du kích thì nguy. Nói ít, nó không 
tin...

- Một tiểu đội!
- Bao nhiêu người!
- Hơn một chục.
- Nói láo.
Báng súng thúc vào ngực Duyệt hự... 

hự... Duyệt oằn người chịu đựng... Thằng 
Tây nắm tóc Duyệt lôi lên. Thêm mấy 
báng súng nữa. Áo Duyệt toạc rách, ngực 
tím lịm, rướm máu.

- Mày có biết hầm du kích không?
Duyệt tránh cái nhìn chòng chọc của 

thằng ngụy... Nó muốn tìm hầm. Nó 
muốn mình chỉ hầm... - Duyệt nghĩ.

- Có biết.
- Ở đâu?
- Trong... Trong kia...
- Chỉ hầm, chúng tao bắt du kích, mày 

được tha.
Duyệt cúi đầu... Nó muốn mình chỉ 

hầm...
- Cho mày nghĩ mười phút... Một là 

thế. Hai là mày bị bắn!

Thằng ngụy ngồi bệt xuống nền đình, 
rút thuốc hút. Thằng tây chống nạnh 
đứng bên xì xồ như bảo cái gì.

Rít hết nửa điếu thuốc, thằng ngụy hất 
hàm về phía Duyệt, tay chìa đồng hồ:

- Thế nào? Mười phút rồi! Mày nhớ là 
tao chỉ cần cho mày chết trong một giây... 
Mười phút mày nghĩ để tìm đường sống là 
nhiều rồi!...

Duyệt liếc mắt về phía những cái ao to:
- Hầm ở phía ấy... Các ông tìm...
- Mày đưa chúng tao đến tận nơi.
Duyệt cúi mặt xuống.
Thằng tây nắm tóc Duyệt lôi lên.
- Các ông đi... Tôi... tôi chỉ...
Thằng tây trắng quay ra vẫy một thằng 

tây đen, xì xồ ra lệnh. Thằng tây đen cắp 
tiểu liên đi sau Duyệt và thằng ngụy.

Duyệt lầm lì bước ra chiếc ao to. Thằng 
ngụy thúc mũi súng vào sườn Duyệt:

- Gần đây không?
- Gần! - Duyệt đưa mắt về phía bên kia 

ao, tay vẫn bị trói diệt sau lưng.
Rẽ vào vườn chè, tắt qua vườn dong 

riềng rậm rạp... thằng ngụy nhớn nhác 
nhìn trước, nhìn sau... Hình như có du 
kích rình chỗ nào...

- Xa thế mày? Nó dằn giọng.
- Đây rồi!
Duyệt bước lại lũy tre rậm rạp cạnh bờ 

ao. Nhìn một gốc đã chặt hết cây, anh nói:
- Ở dưới ấy!
Thằng ngụy nhìn Duyệt chằm chằm 

dò xét. Duyệt lặng lẽ đạp mạnh cho gốc 
tre nghiêng đi, miệng hầm há hoác.

Hai thằng giặc nhìn nhau chưa biết 
làm gì... Thằng ngụy chợt nghĩ ra, bước 
dăm bước ven bờ ao, đến chỗ thưa cây cối 
nhìn sang sân đình Thượng, gọi to:

- Chúng mày ơi, mang cuốc, đào hầm!
Thằng tây đen cũng dòm qua ao chờ 

đợi.
Nhanh như chớp, Duyệt co chân đạp 

một phát, thằng tây đen lộn cổ xuống ao. 
Duyệt chui tọt xuống hầm.

Thằng ngụy giật mình quay lại. Nó 
sấn tới ném lựu đạn xuống hầm, bùm... 
bùm... Nó ném cả ba quả nó mang theo.

*
*     *

Đêm tối. Tuyền nằm phục trên bờ ao, 
nghe nghóng. Bên kia ao, ổ đại liên của 
giặc. Lẻn sang, ném vài quả lựu đạn phá 
súng, ngon ơ!... Nhưng còn mười mấy 
đồng chí ở lại... Phải để cho giặc thấy êm 
ắng, tưởng du kích rút hết, không lùng sục 
gắt...

Ảnh minh họa



8 Chuû nhaät, ngaøy 29/3/2020

TỔNG BIÊN TẬP: Hoàng Minh Sơn                                                    PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: LÊ THANH THƯỞNG - hoàng văn duyệt - Trần Thị Thoa                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình 
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái 
Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, 
tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... 
của các cộng tác viên trong và ngoài 
tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Vũ 
Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Trúc 
Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Mạnh 
Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Đào 
Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái 
Bình); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); 
Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng 
tỉnh); Thành Đô, Cao Thu Hạnh 
(Bộ CHQS tỉnh); Bình Vân (Công 
an tỉnh); Hoàng Thía, Thanh Tâm 
(CDC Thái Bình); Nguyễn Công 
Liêm, Nguyễn Khúc, Xuân Nha, 
Phạm Minh Giang, Quách Thước 
(thành phố Thái Bình); Nguyễn 
Văn Thanh (Quảng Trị); Thu Hiền 
(Đà Nẵng); Nguyễn Văn Danh (Phú 
Yên); Lê Đình Tiến (Hưng Yên); Đào 
Thanh Tùng (Hà Nội); Huỳnh Thị 
Mộng Tuyền (Kiên Giang); Lê Hứa 
Huyền Trân (Bình Định)...

Sau khi Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh công bố lấy ý kiến đóng góp 

của nhân dân vào dự thảo Báo cáo 
chính trị của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong tuần 
Báo Thái Bình đã mở chuyên mục 
và nhận được nhiều ý kiến tham gia 
góp ý của đông đảo cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân về kết cấu, 
bố cục và những đóng góp cụ thể vào 
một số nội dung của dự thảo Báo cáo 
chính trị.

Đối với thơ, tản bút, truyện 
ngắn, tiêu biểu có các tác giả như Lê 
Hứa Huyền Trân, Xuân Nha, Phạm 
Minh Giang... Đặc biệt là các bài 
phản ánh công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài 
tỉnh. Trong đó, tác giả Toàn Nguyễn 
có bài “Nên mang khẩu trang đề 
phòng dịch”; tác giả Nguyễn Văn 
Danh có tản bút “Mất khôn vì sợ 
dịch”. Theo tác giả Nguyễn Văn 
Danh, dù được các cơ quan truyền 
thông, giải thích, hướng dẫn, trấn 
an kỹ càng, song nhiều người vẫn 
mang tâm lý tiêu cực, sợ hãi thái Trân trọng!

hoá. Do sợ quá mất khôn dẫn đến 
nhiều người hành xử thiếu sáng 
suốt. Cá biệt có người còn bị lừa, bị 
lợi dụng như mua và tiêm vắc-xin 
phòng dịch Covid-19; có người suýt 
chết vì uống thuốc điều trị sốt rét quá 
liều để phòng Covid-19... Cùng chủ 
đề, cộng tác viên Bích Hạnh đưa tin 
thành phố Thái Bình sẵn sàng bảo 
đảm an ninh trật tự cho 2 khu cách 
ly tập trung. Cộng tác viên Lê Lan 
đưa tin Công ty Vận tải thuỷ bộ Hải 
Hà tặng 1.000 khẩu trang phòng 
dịch bệnh... Cộng tác viên Lại Hợp 
Khánh đưa tin Bộ đội Biên phòng 
Thái Bình cấp phát trên 5.000 tờ 
gấp tuyên truyền phòng, chống dịch 
Covid-19. Tác giả cho biết, do làm 
tốt công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ 
các biện pháp phòng, chống dịch, ý 
thức vệ sinh, đeo khẩu trang tự bảo 
vệ sức khỏe của người dân ngày một 
nâng lên. Các hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội trên tuyến biên giới 
biển ở Thái Bình vẫn giữ ổn định 
phát triển.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 
cộng tác viên Bình Vân đưa tin Công 
an tỉnh Thái Bình đấu tranh làm rõ 
chuyên án mua bán người. Lợi dụng 

sự nhẹ dạ cả tin nên các đối tượng đã 
lừa đưa một số phụ nữ sang Trung 
Quốc bán với chiêu trò sang đó đi 
làm với mức lương cao hoặc lấy 
chồng để hưởng cuộc sống giàu sang. 
Song thực chất là bán nạn nhân cho 
các đối tượng đưa vào động mại dâm 
hoặc bán làm vợ cho người Trung 
Quốc với giá từ 2 - 5 vạn nhân dân 
tệ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra 
hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối 
tượng ra xét xử nghiêm minh trước 
pháp luật.

Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, 
truyện ngắn,... cộng tác của các 
bạn đã, đang được biên tập, chọn 
đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử 
(baothaibinh.com.vn) và báo giấy. 
Ban Biên tập Báo Thái Bình trân 
trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác 
của các bạn và mong các bạn tiếp 
tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý 
mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị 
các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú 
thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, 
bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về: 
Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố 
Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm 
thư điện tử: toasoan@baothaibinh.
com.vn.

Bia Pilsner được sản xuất theo luật 
bia tinh dòng của nhà Vua Đức năm 1516, 
lần đầu tiên được sản  xuất tại Nhà máy bia 
Hương Sen ngày 28, tháng 3 năm 2015 
nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức 
(1975 - 2015). Đây là sự kiện đặc biệt có 
ý nghĩa giữa 2 quốc gia nên đại sứ quán 
Đức đã kết hợp với phía Việt Nam lựa chọn 
nhà máy bia Hương Sen để sản xuất loại 
bia đặc biệt này. 

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18, Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam. 

Website: www.daivietbeer.com.vn - Tel: 02273 831010

Nguyên liệu sản xuất gồm: Malt đại mạch hai hàng vụ xuân, hoa Houblon thơm Saaz, men giống thuần chủng F1, nước tinh 
khiết (không dùng các loại nguyên liệu thay thế khác). Bia Pilsner được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại nhất của CHLB 
Đức, theo phương pháp truyền thống của xứ Beyern - hai lần sôi (Decoction) và được lên men chìm trong thời gian ≥ 21 ngày.

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

công ty tnhh thương mại 
và kiểm soát côn trùng việt nam

Địa chỉ: Số 23, ngách 640/51, nguyễn văn cừ, phường gia thụy, quận long biên, hà nội
VP tại Thái Bình: số 324, đường long hưng, phường hoàng diệu, tp. thái bình, tỉnh thái bình - điện thoại: 0913.530.946 - 0373.06.5555

-  Diệt và phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng, đê đập
 -  Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp    
-  Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián... 
-  Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ    
-  Cung cấp hóa chất khử trùng...

Trừ nhanh - diệt gọn - an toàn môi sinh


