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Gia đình ông Lê 
Quang Diệm ở 
thôn Kim Thành có 

trang trại chăn nuôi lợn lớn 
nhất xã Quang Bình. Trang 
trại duy trì nuôi 50 con lợn 
nái và 300 con lợn thịt/
lứa, mỗi năm cho doanh 
thu gần 5 tỷ đồng. Ông 
Diệm cho biết: Nhờ được 
vay 500 triệu đồng của 
Quỹ Tín dụng nhân dân 
Quang Minh mà gia đình 
tôi có điều kiện đầu tư xây 
dựng mở rộng chuồng trại, 
mua con giống để phát 
triển chăn nuôi. Không chỉ 
cho vay vốn, lãnh đạo của 
Quỹ còn thường xuyên đến 
thăm, động viên và giới 
thiệu một số mô hình trang 
trại, gia trại chăn nuôi áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để tôi học hỏi nâng 
cao kiến thức, hạn chế rủi 
ro.

Còn gia đình anh 
Nguyễn Văn Duẩn, thôn 
Giang Tín, xã Quang Minh 
kinh tế trở nên khấm khá 
nhờ phát triển dịch vụ 
kinh doanh đồ gia dụng, 
tạp hóa ngay tại nhà. Cửa 
hàng của gia đình anh lúc 
nào cũng đông khách bởi 
chất lượng hàng hóa tốt, 
giá thành hợp lý và gần 
như mặt hàng nào bà con 
cần cũng có. Anh Duẩn 
chia sẻ: Trước đây quy mô 
cửa hàng nhỏ, hàng hóa ít 
nên hiệu quả kinh doanh 
không cao. Được chị Đặng 
Thị Nhài, Chủ tịch HĐQT 
Quỹ Tín dụng nhân dân 
Quang Minh định hướng 
kinh doanh và hỗ trợ thủ 
tục vay vốn, tôi mạnh dạn 
vay 600 triệu đồng để đầu 
tư mở rộng cửa hàng và 
nhập nhiều hàng hóa về 
buôn bán. Hiện nay, mỗi 
tháng doanh thu bán hàng 
của cửa hàng bình quân 
đạt gần 100 triệu đồng, thu 
nhập hơn 10 triệu đồng bảo 
đảm ổn định cuộc sống và 
nuôi con cái ăn học.

Anh Duẩn, ông Diệm 
chỉ là 2 trong 548 hộ dân 
ở xã Quang Minh và xã 
Quang Bình vay vốn của 
Quỹ Tín dụng nhân dân 
Quang Minh với tổng dư 
nợ hơn 93 tỷ đồng để phát 
triển sản xuất, kinh doanh, 
làm nghề. Việc các thành 
viên phát huy hiệu quả 
đồng vốn vay đã mang 
lại cuộc sống ấm no cho 
bà con và bảo đảm không 
phát sinh nợ xấu cho Quỹ. 

Chủ tịch HĐQT Quỹ Đặng 
Thị Nhài cho biết: Có được 
kết quả đáng mừng đó là 
do chúng tôi làm tốt công 
tác thẩm định hồ sơ cho 
vay. Đặc biệt, chúng tôi 
thường xuyên giám sát 
việc sử dụng vốn vay bảo 
đảm đúng mục đích, kịp 
thời phát hiện nguy cơ rủi 
ro để sớm có biện pháp thu 
hồi vốn hoặc tư vấn, định 
hướng cho các hộ thành 
viên vay vốn điều chỉnh 
hoạt động sản xuất, kinh 
doanh cho hiệu quả.

Quỹ Tín dụng nhân 
dân Quang Minh là một 
trong số ít quỹ tín dụng 
trên địa bàn huyện Kiến 
Xương có số huy động 
vốn cao đạt trên 129 tỷ 
đồng với 2.352 thành viên. 
Người dân tham gia thành 
viên yên tâm gửi tiền vì 
an toàn tiền gửi cao và tin 
tưởng tuyệt đối vào trình độ 
quản lý, điều hành tín dụng 
và đạo đức, lối sống của 
đội ngũ cán bộ Quỹ. Chị 
Nhài chia sẻ thêm: Chúng 
tôi làm việc luôn đặt trách 
nhiệm, chữ tâm lên hàng 
đầu, vì vậy không kể ngày 

nghỉ hay ngoài giờ hành 
chính nếu các thành viên 
đến giao dịch chúng tôi 
đều tổ chức tiếp nhận giải 
quyết với tinh thần phục 
vụ, cải cách thủ tục hành 
chính, hiệu quả thực chất. 
Bản thân tôi làm gương, 
mỗi cán bộ, nhân viên của 
Quỹ luôn làm việc công 
tâm, khách quan, minh 
bạch, không tư lợi và có lối 
sống mẫu mực nên cũng 
tạo niềm tin cho người 
dân cũng như các thành 
viên trong Quỹ. Chính sự 
gần dân, sát dân và gây 
dựng được niềm tin trong 
nhân dân nên mặc dù lãi 
suất tiền gửi thấp hơn so 
với các ngân hàng thương 
mại nhưng Quỹ Tín dụng 
nhân dân Quang Minh vẫn 
huy động được nguồn tiền 
nhàn rỗi trong dân rất cao.

Sự lớn mạnh nhanh 
chóng của Quỹ Tín dụng 
nhân dân Quang Minh có 
đóng góp rất lớn của chị 
Đặng Thị Nhài trong công 
tác quản lý, hoạch định 
chính sách phát triển của 
Quỹ. Chị Đặng Thị Thanh 
Thủy, Giám đốc Quỹ Tín 

Thái Thượng là xã ven 
biển có vị trí quan 
trọng về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh 
của huyện Thái Thụy nói 
riêng, tỉnh Thái Bình nói 
chung. Nhận thức rõ điều 
đó, những năm qua, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân 
dân trong xã đã đoàn kết, 
thống nhất, nỗ lực phấn đấu 
đẩy mạnh phát triển kinh tế 
biển gắn với củng cố quốc 
phòng, an ninh, tạo cơ sở 
quan trọng để xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, 
xây dựng khu vực biên giới 
biển vững mạnh toàn diện.

Ông Phạm Văn Mạnh, 
thôn Bắc Cường là một 
trong những hộ tiên phong 
của xã ứng dụng mô hình 
nuôi tôm công nghệ cao 
với diện tích gần 1ha. Nhờ 
làm ăn hiệu quả, đến nay 
ông Mạnh đã mở rộng mô 
hình lên 7ha, cho lợi nhuận 
mỗi năm hàng tỷ đồng. Ông 
cho biết: Để nuôi tôm công 
nghệ cao tôi phải đầu tư từ 
2 - 3 tỷ đồng/ha, trong đó 
chủ yếu là để xây dựng 
ao nuôi nhà bạt, mua sắm 
thiết bị, máy móc, vật tư... 
Tuy nhiên, nhờ đầu tư đồng 
bộ cơ sở hạ tầng ao nuôi 
cùng với việc ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất đã giúp tôi tăng 
số vụ nuôi từ 4 - 5 vụ/năm, 
trong đó có thể nuôi cả vụ 
đông với điều kiện thời tiết 

giá lạnh; năng suất và sản 
lượng tôm nuôi đạt từ 15 - 
20 tấn/ha/năm, lợi nhuận 
đạt hơn 1 tỷ đồng.

Về Thái Thượng, dọc 
theo con đê biển là những 
ao đầm nuôi trồng thủy 
sản nối tiếp nhau trải dài 
ngút tầm mắt trong đó có 
rất nhiều ao đầm nuôi tôm 
công nghệ cao cho hiệu 
quả kinh tế rất lớn. Toàn 
xã hiện có 40ha nuôi tôm 
công nghệ cao cho sản 
lượng từ 200 - 300 tấn/năm. 
Lĩnh vực khai thác thủy 
sản cũng đang phát triển 
mạnh, toàn xã có 3 đôi tàu 
đánh bắt xa bờ công suất 
trên 400CV, 2 đôi tàu hậu 
cần nghề cá công suất từ 
420 - 650CV, 87 tàu thuyền 
khai thác tầm trung và ven 
bờ, giải quyết việc làm 
cho trên 300 lao động địa 
phương với thu nhập từ 8 - 
10 triệu đồng/người/tháng. 
Ông Phạm Đức Thiết, Chủ 
tịch UBND xã cho biết: Địa 
phương có hơn 7km bờ 
biển với 250ha vùng bãi 
triều ven biển, đây là điều 
kiện thuận lợi để phát triển 
nuôi trồng và khai thác thủy 
sản. Để phát huy lợi thế, 
tiềm năng, những năm qua, 
Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân trong xã đã tập 
trung xây dựng, nâng cấp 
cơ sở hạ tầng điện, đường, 
trường, trạm, thông tin liên 
lạc, cơ sở phúc lợi phục 

vụ đời sống dân sinh, phát 
triển kinh tế - xã hội gắn với 
củng cố quốc phòng, an 
ninh. Lĩnh vực nuôi trồng 
và khai thác thủy sản được 
duy trì và phát triển với tổng 
giá trị sản xuất những năm 
gần đây đạt hơn 70 tỷ đồng, 
chiếm hơn 40% tổng giá trị 
sản xuất của xã.

Trong phát triển kinh tế 
biển, cấp ủy, chính quyền 
xã luôn quán triệt và thực 
hiện chủ trương phát triển 
kinh tế gắn với củng cố 
quốc phòng, an ninh; phối 
hợp chặt chẽ với Đồn Biên 
phòng Trà Lý trong công tác 
quản lý, bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới biển, giữ 
gìn an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, củng cố cơ 
sở chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội, tìm kiếm cứu hộ, 
cứu nạn; tổ chức phong trào 
toàn dân tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
biên giới quốc gia trong tình 
hình mới đồng thời thực hiện 
hiệu quả các nội dung ngày 
Biên phòng toàn dân, phát 
huy sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân và của 
cả hệ thống chính trị trong 
xây dựng nền biên phòng 
toàn dân vững mạnh. Trong 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, lực 
lượng công an, quân sự của 
xã đã phối hợp chặt chẽ 
với lực lượng biên phòng tổ 

chức nhiều đợt tuần tra, xử 
lý các vụ việc trên địa bàn. 
Năm 2021 đã phối hợp tuần 
tra trên bộ 58 lượt, kiểm tra, 
kiểm soát 310 lượt phương 
tiện/1.230 lượt lao động; 
tuyên truyền Luật số 14, 
Nghị định số 137 của Chính 
phủ 2 buổi/1.700 lượt cán 
bộ, giáo viên, học sinh và 
nhân dân, vận động giao 
nộp 1,6kg pháo các loại, 1 
súng tự chế; phối hợp bắt 
quả tang 2 vụ/2 đối tượng 
có hành vi tàng trữ trái 
phép chất ma túy, thu giữ 3 
gói ma túy đá trọng lượng 
0,43gam. Xã đã củng cố, 
kiện toàn 9 tổ tự quản về an 
ninh trật tự với 112 thành 
viên. Các tổ tự quản đã kịp 
thời hỗ trợ nhau trên biển, 
chia sẻ thông tin về vùng 
khai thác hải sản, cung cấp 
cho bộ đội biên phòng và 
các lực lượng chức năng 
hàng trăm tin có giá trị. 
Ngoài ra, năm 2021 xã 
phối hợp với lực lượng biên 
phòng tổ chức cứu nạn 3 
phương tiện/11  người, kêu 
gọi hàng trăm lượt phương 
tiện và người trên các chòi 
canh ngao vào bờ tránh trú 
bão an toàn; phối hợp di 
dân, sơ tán các hộ đi tránh 
bão, bảo vệ an toàn tính 
mạng, tài sản cho nhân 
dân.

Ông Phạm Đức Thiết, 
Chủ tịch UBND xã cho 
biết thêm: Thời gian tới, 
Thái Thượng tiếp tục tăng 
cường phát triển kinh tế 
- xã hội gắn với củng cố 
quốc phòng, an ninh, xây 
dựng nền biên phòng toàn 
dân vững mạnh; khai thác 
tiềm năng, thế mạnh kinh 
tế biển, tạo bước đột phá 
tăng trưởng kinh tế địa 
phương; thường xuyên bổ 
sung các kế hoạch, phương 
án tác chiến, phòng thủ ven 
biển, thực hiện tốt nhiệm 
vụ tìm kiếm cứu nạn, giữ 
vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa 
bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền, an ninh 
biên giới biển trong mọi tình 
huống.

TRẦN TUẤN

Lay ơn là loại hoa 
truyền thống, trước 
kia thường được trồng 

ở làng hoa Bách Thuận 
(Vũ Thư) nhưng nhiều năm 
nay toàn huyện không còn 
ai trồng loại hoa này. Sau 
nhiều năm “biến mất”, đến 
nay đã có một vườn hoa lay 
ơn nở rực rỡ giữa cánh đồng 
lúa. Người khôi phục cây 
hoa lay ơn trên đồng đất 
Vũ Thư là lão nông Nguyễn 
Xuân Bệ, thôn Trung, xã 
Song Lãng.

Những năm gần đây, 
gia đình ông Bệ thường 
xuyên tích tụ từ 2 - 3ha 
ruộng để cấy lúa và trồng 
nhiều loại cây màu khác 
nhau. Năm 2019, ông được 
tham quan mô hình trồng 
hoa lay ơn lấy củ làm giống 

của một gia đình người bạn 
ở tỉnh ngoài. Được bạn giúp 
đỡ về kỹ thuật, vụ đầu tiên 
ông Bệ trồng thử nghiệm 2 
sào hoa lay ơn giống. Nhận 
thấy trồng hoa lay ơn giống 
cho hiệu quả kinh tế cao, 
vụ đông năm 2020 ông 
mở rộng quy mô trồng hoa 
lay ơn đạt gần 1 mẫu. Kết 
quả, ông thu được 4 tấn củ 
hoa lay ơn giống, bán giá 
60 triệu đồng/tấn, trừ chi 
phí đầu tư thu lãi 150 triệu 
đồng.

Sau khi nắm chắc kỹ 
thuật trồng hoa lay ơn, năm 
2021 ông Bệ mạnh dạn 
đầu tư hơn 100 triệu đồng 
lắp đặt hệ thống điện chiếu 
sáng và tưới nước trên 
cánh đồng Bà Bổn, thôn 
Trung để trồng hoa lay ơn. 

Đây là cánh đồng vàn cao, 
trước kia nhiều hộ bỏ ruộng 
hoang, ông thuê, mượn, 
tích tụ ruộng để trồng hoa. 
Thay vì chỉ lấy củ làm giống 
như trước, vụ đông năm 
2021 ông trồng 1,7 mẫu 
hoa lay ơn với 2 mục tiêu: 
sản xuất giống và kết hợp 
bán hoa thương phẩm.

Ông Bệ chia sẻ: Hoa lay 
ơn ưa đất thịt nhẹ, tơi xốp, 
khi sử dụng phân hữu cơ 
chăm bón, cây sẽ ít nhiễm 
bệnh hơn. Do đó, trước 
khi xuống giống tôi bón lót 
mỗi sào 7 tạ - 1 tấn phân 
chuồng hoai mục. Hoa lay 
ơn được trồng bằng củ. 
Đối với diện tích hoa lay ơn 
giống, tôi chỉ cần chăm sóc, 
tưới nước, phòng, trừ sâu 
bệnh tốt là được. Nhưng 

với các diện tích hoa lay ơn 
vừa lấy củ vừa kết hợp thu 
hoa bông thương phẩm, tôi 
phải căng dây theo độ lớn 
của cây nhằm giữ cho cây 
thẳng, bông thẳng, chống 
gió làm đổ và thắp đèn ban 
đêm để giữ ấm cho cây. 
Thông thường, với thời tiết 
miền Bắc, cây cho hoa sau 
3 tháng trồng.

Tuy nhiên, lay ơn là loại 
hoa khá khó tính trong trồng 
và chăm sóc, đặc biệt thời 
điểm cho thu hoạch phụ 
thuộc nhiều vào yếu tố thời 
tiết, trong khi đó thời tiết 
mùa đông xuân ở miền Bắc 
khá khắc nghiệt và thay 
đổi hàng năm. Năm 2021, 
do thời tiết có mưa kéo dài, 
tiến độ gieo trồng hoa bị trễ, 
ông Bệ bị lỡ hàng xuất ra thị 
trường dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 vừa qua. 
Hiện gia đình ông đang thu 
hoạch hoa lay ơn xuất sang 
thị trường Nam Định tiêu 
thụ phục vụ mùa lễ hội đầu 
năm với giá tại vườn 3.000 
- 3.500 đồng/bông. Nếu 
giá hoa bông thương phẩm 
giảm ông sẽ chuyển sang 
thu hoạch củ làm giống. 
Sản xuất củ giống hoa lay 
ơn cũng khá công phu. Củ 
hoa lay ơn làm giống cần 
trồng hơn 5 tháng, sau khi 
thu hoạch củ, phơi củ dưới 
trời nắng nhẹ, có lưới che 
để củ khô tự nhiên. Giá bán 
củ hoa lay ơn giống 55.000 
- 60.000 đồng/kg. Dự kiến 
với 1,7 mẫu hoa lay ơn, ông 
Bệ thu về hơn 300 triệu 

đồng từ hoa lay ơn giống 
và thương phẩm ở vụ đông 
xuân năm 2021 - 2022.

Ngoài hoa lay ơn, thời 
điểm này ông Bệ đang trồng 
6 sào hoa cúc, hơn 4 sào 
khoai tây xuân và canh tác 
hơn 1 héc-ta lúa xuân. Vào 
mỗi mùa vụ ông còn đảm 
nhận vai trò tổ trưởng tổ hợp 
tác sản xuất của thôn, nhận 
dịch vụ cấy lúa bằng máy 
cấy mạ khay cho nông dân 
trong và ngoài xã. Không 
chỉ mang lại thu nhập hàng 
trăm triệu đồng mỗi năm 
cho gia đình, mô hình tích 
tụ ruộng đất trồng hoa lay 
ơn và sản xuất lúa, cây màu 
của ông Bệ còn tạo việc làm 
thời vụ cho 5 - 10 lao động 
địa phương.

Ông Hoàng Văn Lưu, 
Giám đốc HTX NN Song 
Lãng cho biết: Nếu nhiệt 
huyết, sáng tạo, mạnh dạn, 
dám nghĩ dám làm là tố chất 
của lớp trẻ thì lão nông tuổi 
70 Nguyễn Xuân Bệ được 
coi là người trẻ. Ông từng 
là người đầu tiên đưa máy 
cày, máy cấy phục vụ cơ 
giới hóa các khâu sản xuất 
tại HTX, đưa cây bí đao vào 
sản xuất theo hướng hàng 
hóa và hiện nay ông là 
người đầu tiên trồng hoa lay 
ơn ở đồng đất Song Lãng. 
Nhờ sự tiên phong và nhiệt 
tình hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ 
kỹ thuật sản xuất của ông, 
đến nay nhiều nông dân địa 
phương đã mạnh dạn tích 
tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng từ lúa sang 
các loại cây có giá trị kinh 
tế cao hơn như khoai tây 
xuân, bí xanh, riềng, rau 
màu, góp phần nâng cao 
thu nhập.

QUỲNH LƯU

dụng nhân dân Quang 
Minh nhận xét: Chị Nhài 
không chỉ giỏi chuyên môn 
về tài chính tín dụng mà 
còn là người chị cả trong 
đơn vị bởi lối sống giản dị, 
khiêm tốn, chia sẻ, chân 
thành giúp đỡ cán bộ, nhân 
viên cùng tiến bộ. Còn ông 
Nguyễn Quang Vĩnh, Chủ 
tịch Hội Doanh nghiệp 
huyện Kiến Xương đánh 
giá: Chị Đặng Thị Nhài rất 
tích cực chia sẻ kiến thức 
quản lý, kinh nghiệm phát 
triển quỹ tín dụng cho hệ 
thống quỹ tín dụng nhân 
dân trên địa bàn huyện. 
Trong hoạt động của Hội 
Doanh nghiệp huyện, chị 
cũng là hội viên rất có trách 
nhiệm, tích cực tham gia 
xây dựng hội vững mạnh 
và nhiệt tình với các phong 
trào, hoạt động do Hội phát 
động như ủng hộ quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa”, tặng quà 
tết cho người nghèo, ủng 
hộ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Chị thật sự 
xứng đáng là bông hồng 
vàng trong giới doanh 
nhân nữ.

KHẮC DUẨN

THÁI THƯỢNG

Phát triển kinh tế biển
gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Bạn đồng hành của người dân
Đó là cách gọi, niềm tin mà người dân các xã Quang Minh, 

Quang Bình (Kiến Xương) dành cho chị Đặng Thị Nhài, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ Tín dụng nhân dân Quang Minh 
khi gửi tiền hoặc vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hoa lay ơn nở trên cánh đồng lúa

Mô hình trồng hoa lay ơn giống kết hợp thu bông của gia đình ông Nguyễn Xuân Bệ cho hiệu quả 
kinh tế cao.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân xã Thái Thượng tự giác giao nộp vũ khí 
tự chế và pháo.

Chị Đặng Thị Nhài (người thứ hai từ trái sang) thường xuyên chia sẻ nghiệp vụ với nhân viên và 
hỗ trợ người dân đến giao dịch.


