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Lịch sử dân tộc Việt 
Nam ghi dấu sự kiện 
bảo vệ Thành cổ 

Quảng Trị là cuộc chiến 
khốc liệt nhất, đau thương 
nhất. Trong 81 ngày đêm 
năm 1972, hàng trăm nghìn 
tấn bom đạn trút xuống đã 
gần như san phẳng Thành 
cổ cùng cả thị xã Quảng 
Trị, hàng nghìn người đã hy 
sinh. Anh dũng chiến đấu 
trong chiến tranh, giờ đây, 
phát huy phẩm chất, truyền 
thống Bộ đội Cụ Hồ, những 
chiến sĩ Thành cổ Quảng 
Trị năm xưa đã và đang 
ngày đêm nhiệt huyết với 
hoạt động nghĩa tình đồng 
đội, tri ân người có công, 
góp phần bảo đảm an sinh 
xã hội, ổn định an ninh 
chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ngôi nhà chung 
của những người lính trở về
Sau cuộc chiến mùa hè 

đỏ lửa năm 1972 và cuộc 
tổng tiến công mùa xuân 
năm 1975, Thái Bình có 
hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ 
trở về quê hương, trong số 
đó có đến 95% là thương 
binh, bệnh binh, nạn nhân 
chất độc da cam. Những 
người lính bước ra từ trận 
mạc tiếp tục phát huy 
truyền thống anh dũng, 
kiên cường trong chiến 
đấu, ra sức cống hiến trí lực 
trong công tác, học tập, lao 
động sản xuất, góp phần 
xây dựng quê hương. Để 
ghi nhận và tôn vinh công 
lao to lớn của cán bộ, chiến 
sĩ và những người trực tiếp 
tham gia cuộc chiến đấu 81 
ngày đêm bảo vệ Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972, năm 
2013, Đảng, Nhà nước cho 
phép thành lập Hội Chiến 
sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 
1972. Ở Thái Bình, ngày 
9/6/2015, UBND tỉnh quyết 
định thành lập Hội Chiến sĩ 
Thành cổ Quảng Trị năm 
1972 tỉnh Thái Bình.

Sau 3 tháng thành lập, 
ngày 7/9/2015, Hội đã tổ 
chức thành công Đại hội 
lần thứ nhất. Ngay sau đó, 
Ban Chấp hành Hội đã xây 
dựng quy chế, thông qua 
Điều lệ Hội, phân công 
nhiệm vụ cho các Ủy viên 
Ban Chấp hành Hội; đồng 
thời, chỉ đạo, hướng dẫn 
các huyện, thành phố trong 
tỉnh thành lập ban vận 
động để tuyên truyền, phổ 
biến đến cán bộ, chiến sĩ 

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình
Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái 

Bình cần làm tốt công tác giáo dục, tập hợp hội viên, xây 
dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, thực sự là người đại 
diện của hội viên. Tăng cường quan hệ mật thiết với chính 
quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tham gia các 
phong trào thi đua tại địa phương; đồng thời, đẩy mạnh các 
hoạt động tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế 
và tham gia có hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội, 
“Uống nước nhớ nguồn”, tri ân liệt sĩ... Tôi tin tưởng rằng, ý 
chí của những người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 
sẽ được chuyển hóa, phát triển thành sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc do Đảng lãnh đạo, được định hướng và quy tụ bởi khát vọng “Dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sẽ làm nên thành công mới trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu 
đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Thiện Văn,
Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng 
Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng, 
củng cố tổ chức, nâng cao vai trò của các cấp hội; đồng thời, 
thực hiện nghiêm Điều lệ Hội và chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương với 
phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình, chất lượng, 
hiệu quả”. Tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên 
cường, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng 
hình ảnh người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị gương mẫu 
làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tổ chức học 
tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội 

Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng 
tâm là công tác nghĩa tình, gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống chiến sĩ Thành 
cổ...

Ông Đào Xuân Lộc, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Vũ Thư
Ngày 25/4/2016, Ban vận động thành lập Hội Chiến sĩ 

Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Vũ Thư ra đời. Đây 
là cơ sở cho việc tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh đã 
trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu 81 ngày 
đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đến nay, Hội đã quy tụ 
được gần 440 thành viên với 81,8% hội viên từng tham gia 
sư đoàn bộ binh và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, tổ chức chia 
thành 6 cụm với 30 phân chi hội. Thời gian qua, Hội đã tích 
cực kêu gọi ủng hộ tặng quà, xây nhà tình nghĩa, thăm và 
tặng quà hàng trăm lượt hội viên, phối hợp tìm, đón 7 hài cốt 
liệt sĩ về an nghỉ tại quê hương; có 61 hội viên đã hiến trên 
500m2 đất làm đường giao thông nông thôn mới. 

Ông Nguyễn Quang Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh 
Tôi không bao giờ quên được những tháng ngày chiến 

đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị hơn 48 năm về trước. Để 
bảo vệ Thành cổ, bao người con ưu tú của Việt Nam đã anh 
dũng hy sinh và nằm lại nơi này. Đồng đội tôi còn nhiều 
người còn nằm lại nơi chiến trường, nhiều người bước ra từ 
cuộc chiến mang trong mình những vết thương chiến tranh. 
Tôi không phải là người rất giàu có nhưng tôi được Đảng và 
Nhà nước trả lương hưu, tôi biết làm thêm kinh tế, có của 
ăn của để, nghĩ đến quê hương khó khăn, nghĩ đến đồng 
đội nằm lại chiến trường, nghĩ đến những cựu chiến binh bị 
nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em mồ côi là 

tôi muốn chia sẻ và hỗ trợ họ. Còn sức khỏe tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc nghĩa 
tình này.

Ông Lê Xuân Chinh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Quê tôi ở thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng 

Hà nhưng sau khi rời quân ngũ tôi lên lập nghiệp ở quê 
hương thứ hai Điện Biên. Năm 1972, thời điểm khốc liệt nhất 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cả dân tộc sục sôi ra trận, 
là con độc nhất tuy không thuộc diện phải vào chiến trường 
nhưng thấy bạn bè đồng trang lứa tíu tít ghi danh lên đường 
đánh giặc tôi cũng đứng ngồi không yên. Hôm đó, sau khi 
lên xã nộp đơn xung phong nhập ngũ, quay về nhà tôi thấy 
mẹ đang thắp hương trên bàn thờ bố, rì rầm khấn vái rồi ngồi 
khóc. Những ngày chiến đấu cùng đồng đội bảo vệ Thành 
cổ Quảng Trị năm 1972, tôi may mắn lọt vào ống kính của 

phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính trong tác phẩm “Nụ cười chiến thắng”. 
Tôi cũng rất ngạc nhiên khi tấm ảnh với nụ cười của tôi cùng đồng đội lại trở nên 
nổi tiếng như vậy.

Trước thời điểm diễn 
ra Đại hội Hội Chiến 
sĩ Thành cổ Quảng 

Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình 
lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 
2025, các đồng chí Ủy viên 
Ban Chấp hành Hội nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 có dịp trở 
lại chiến trường xưa tri ân 
những đồng đội nằm lại 
trên mảnh đất thép Triệu 
Trạch anh hùng. Họ hướng 
về Quảng Trị như những 
người con xa quê lâu ngày 
mới có dịp trở lại, như là có 
hẹn với người bạn cũ, trong 
lòng vọng vang ký ức về 
một thời hoa lửa...

Tên đất, tên làng
ghi đậm chiến công
Trong ký ức cựu chiến 

binh Đỗ Trọng Khoa, Chủ 
tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972 tỉnh 
Thái Bình, vùng đất thiêng 
Triệu Trạch, huyện Triệu 
Phong (Quảng Trị) của gần 
50 năm trước là một trong 
những chiến trường ác liệt 
mà đỉnh cao là sau khi giải 
phóng tỉnh Quảng Trị năm 
1972. Thời gian này, đối 
phương sử dụng 132 phi vụ 
máy bay B52, hàng nghìn 
lượt máy bay bổ nhào và tọa 
độ, hàng vạn quả pháo mặt 
đất và pháo hạm. Trước sự 
điên cuồng của kẻ thù, quân 

và dân xã Triệu Trạch cùng 
các lực lượng chủ lực của 
quân đội ta đã kiên cường 
bám trụ, giành giật từng tấc 
đất, ngôi nhà. Nhiều tên 
đất, tên làng ghi đậm chiến 
công. Gần 5 thập kỷ trôi qua, 
những hố bom, những trận 
địa ngày nào giờ đã được 
phủ màu xanh bạt ngàn 
cây trái và những đồng lúa 
tốt tươi. Cựu chiến binh Đỗ 
Trọng Khoa bồi hồi: Nhìn 
sự hồi sinh nơi mảnh đất đã 
chịu nhiều đau thương, mất 
mát, chúng tôi cũng cảm 
thấy ấm lòng, thầm cảm 
phục nỗ lực vượt khó vươn 
lên của người dân nơi đây. 
Nhưng chúng tôi vẫn không 
thể nào quên những đồng 
đội đã ngã xuống và mãi 
mãi nằm lại nơi này. Điều đó 
càng thôi thúc chúng tôi trở 
lại và thêm gắn bó với miền 
quê này.

Theo cuốn Lịch sử Đảng 
bộ xã Triệu Trạch giai đoạn 
1930 - 2010, chốt Long 
Quang thuộc xã Triệu Trạch 
là một mắt xích quan trọng 
nằm ở vị trí tiền tiêu bảo 
vệ vòng ngoài phía Đông 
Thành cổ Quảng Trị. Ngày 
20/10/1972, đế quốc Mỹ và 

bè lũ tay sai bắt đầu chiến 
dịch phản công tại chốt 
Long Quang với mật danh 
“Sóng Thần 36”. Địch huy 
động 1 tiểu đoàn bộ binh với 
một chi đoàn xe tăng ồ ạt 
tấn công chốt Long Quang. 
Trên mảnh đất chưa đầy 
một cây số vuông, sau 
những đợt tàn phá dữ dội, 
làng mạc tiêu điều, đồng 
ruộng xơ xác nhưng vẫn 
không thể uy hiếp được tinh 
thần đấu tranh bất khuất, 
anh dũng của cán bộ, du 
kích xã Triệu Trạch và bộ 
đội chủ lực của ta. Từng cán 
bộ, chiến sĩ hạ quyết tâm 
tận lực, kiên quyết tấn công, 
hợp đồng chiến đấu, đập 
tan mọi âm mưu, thủ đoạn 
của địch. Chốt Long Quang 
chính là dấu tích lịch sử của 
một thời chiến tranh ác liệt, 
là biểu tượng anh hùng của 
nghệ thuật chiến tranh nhân 
dân. Nhắc đến chốt Long 
Quang là nhớ đến vùng 
quê giàu truyền thống cách 
mạng Triệu Trạch. Tháng 
12/1986, “Chốt thép Long 
Quang” vinh dự được xếp 
hạng di tích lịch sử quốc 
gia. Đến năm 2005, Tượng 
đài “Chốt thép Long Quang” 

được xây dựng. Nơi đây đã 
trở thành địa chỉ đỏ giáo 
dục truyền thống yêu nước, 
cách mạng cho các tầng 
lớp nhân dân, nhất là thế 
hệ trẻ và là nơi tri ân đồng 
đội của các cựu chiến binh 
trên khắp mọi miền Tổ quốc 
mỗi dịp về thăm Thành cổ 
Quảng Trị.

Ghi nhận những thành 
tích nổi bật trong các cuộc 
kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, năm 
1976, xã Triệu Trạch vinh 
dự được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân.

Triệu Trạch 
bừng sáng hôm nay
Người Triệu Trạch không 

chỉ gan dạ trong chiến đấu 
mà còn trọng tình, trọng 
nghĩa mỗi khi có khách đến 
thăm. Họ đón đoàn công tác 
của Hội Chiến sĩ Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972 tỉnh 
Thái Bình như những người 
con xa quê lâu ngày hồi 
hương. Đồng chí Lê Đình 
Liêm, Bí thư Đảng ủy xã 
Triệu Trạch chia sẻ: Cấp ủy, 

chính quyền địa phương rất 
vui khi được các cựu chiến 
binh Thành cổ tỉnh Thái 
Bình vào thăm và có nhã ý 
mời chúng tôi tham dự Đại 
hội lần thứ II của Hội. Những 
người con Triệu Trạch luôn 
khắc ghi đóng góp lớn lao 
của các thế hệ cựu chiến 
binh, anh hùng liệt sĩ đã xả 
thân cùng quân và dân địa 
phương trong những năm 
tháng kháng chiến để Triệu 
Trạch có được ngày hôm 
nay. Hòa bình, các đồng 
chí lại hướng về nơi đây 
với tấm lòng của người lính 
trận, đóng góp công sức, vật 
chất giúp địa phương thực 
hiện hiệu quả công tác hậu 
phương quân đội và chính 
sách an sinh xã hội... Tình 
cảm đó thật đáng trân trọng 
và tự hào.

Để minh chứng cho 
điều mình nói, Bí thư Đảng 
ủy xã Triệu Trạch Lê Đình 
Liêm thông tin thêm: Thông 
qua Hội Chiến sĩ Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972 tỉnh 
Thái Bình, cá nhân cựu 
chiến binh Nguyễn Quang 
Tiệp, huyện Quỳnh Phụ 
đã ủng hộ hàng trăm triệu 
đồng để xã Triệu Trạch 

nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ 
địa phương cũng như xây 
dựng nhà tình nghĩa cho các 
gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Những đóng 
góp đó đã góp phần thay đổi 
diện mạo nông thôn, nâng 
cao đời sống nhân dân...

Điều vui mừng nhất đối 
với Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân xã Triệu Trạch 
là việc xã Triệu Trạch là một 
trong những xã được tỉnh 
Quảng Trị và huyện Triệu 
Phong chọn làm xã điểm 
xây dựng nông thôn mới. 
Với nỗ lực của cấp ủy, chính 
quyền và người dân, năm 
2015 Triệu Trạch đã về đích 
nông thôn mới, cũng là một 
trong những xã dẫn đầu tỉnh 

về chương trình này. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế của xã 
bình quân giai đoạn 2015 - 
2020 đạt 14,7%/năm, vượt 
chỉ tiêu Đại hội đề ra; thu 
nhập bình quân đầu người 
hiện nay đạt 51 triệu đồng; 
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 
đa chiều còn 3,2%, không 
còn hộ nghèo thuộc diện 
chính sách. Triệu Trạch 
giờ đã đổi thay, nỗi đau do 
chiến tranh gây ra đã được 
xoa dịu bằng sự tươi tắn của 
làng quê, kinh tế phát triển. 
Không dừng lại ở đó, với sự 
đoàn kết, đồng lòng của cấp 
ủy, chính quyền và sự đồng 
thuận cao của nhân dân, 
Triệu Trạch tiếp tục củng 
cố các tiêu chí, phấn đấu 

xây dựng xã nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu trong thời gian tới. 

Trên cung đường về 
thăm lại chiến trường xưa, 
không chỉ cựu chiến binh 
Đỗ Trọng Khoa mà tất cả 
các thành viên trong đoàn 
đều cảm nhận được bước 
chuyển mình ngoạn mục 
của vùng đất ven biển Triệu 
Trạch - mảnh đất đang ấp 
ôm trong mình những người 
con ưu tú đã hiến dâng tuổi 
xuân cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc. 
Máu xương của họ đã hòa 
vào lòng đất mẹ để Triệu 
Trạch được hồi sinh, bừng 
sáng.

TấT ĐạT - Công Liêm

Đỗ Trọng Khoa
Chủ tịch Hội Chiến sĩ
Thành cổ Quảng Trị 

năm 1972 tỉnh Thái Bình

CHào mừNG Đại Hội Hội CHiếN sĩ THàNH Cổ QuảNG Trị Năm 1972 TỉNH THái BìNH

Sáng mãi phẩm chất 
người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

và những người tham gia 
chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu trong 81 ngày đêm bảo 
vệ Thành cổ Quảng Trị để 
tham gia vào tổ chức hội 
cũng như thành lập các liên 
chi hội. Đến hết năm 2016, 
8/8 huyện, thành phố trong 
tỉnh đã thành lập được liên 
chi hội, hội cấp huyện trực 
thuộc Hội Chiến sĩ Thành 
cổ Quảng Trị năm 1972 
tỉnh Thái Bình. Đến nay, 
toàn tỉnh đã thu hút, tập hợp 
được 2.481 hội viên tham 
gia sinh hoạt tại 120 chi hội 
cơ sở và Chi hội An ninh 
Quảng Trị năm 1972 tỉnh 
Thái Bình. 5 năm qua, Hội 
Chiến sĩ Thành cổ Quảng 
Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình 
thực sự là ngôi nhà chung 
để đồng đội kết nối, tri ân, 
giúp đỡ, sẻ chia khó khăn; 
đồng thời, thăm hỏi khi hội 
viên ốm đau, thăm viếng 
khi hội viên qua đời, động 
viên nhau giữ vững phẩm 
chất, truyền thống Bộ đội 
Cụ Hồ, tạo khí thế sôi nổi, 
đồng thuận, cùng nhau xây 
dựng Hội thực sự “Đoàn 
kết, kỷ cương, nghĩa tình, 
chất lượng, hiệu quả”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
ban chấp hành các cấp hội 
thường xuyên quan tâm 
đến công tác bồi dưỡng, 
nâng cao nhận thức cho 
hội viên thông qua các kỳ 
sinh hoạt và các đợt tham 
gia phong trào thi đua ở địa 
phương. Dù tuổi cao, sức 
yếu nhưng cán bộ, hội viên 
đều gương mẫu chấp hành 
đường lối, chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng, 

Nhà nước, tích cực tham 
gia các hoạt động ở địa 
phương. Đến nay có 246 
hội viên đang đảm nhiệm 
các chức vụ bí thư, phó bí 
thư, trưởng thôn, tổ trưởng 
tổ dân phố trở lên, 95% 
là hội viên hội cựu chiến 
binh, 15% hội viên là chủ 
tịch hội cựu chiến binh xã, 
phường, thị trấn... Ở cương 
vị, trọng trách nào, cán bộ, 
hội viên Hội Chiến sĩ Thành 
cổ Quảng Trị năm 1972 
tỉnh Thái Bình đều phát 
huy truyền thống anh dũng, 
kiên cường của người chiến 
sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 
xưa, tích cực tham gia xây 
dựng quê hương, đất nước, 
không có hội viên vi phạm 
pháp luật.

Những hoạt động nghĩa tình
Cùng với công tác xây 

dựng tổ chức hội trong 
sạch, vững mạnh, Hội 
Chiến sĩ Thành cổ Quảng 
Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình 
và các liên chi hội, hội cơ 
sở còn tích cực thực hiện 
các phong trào thi đua, 
hoạt động nghĩa tình, phát 
triển kinh tế, nâng cao đời 
sống hội viên và tham gia 
giáo dục truyền thống yêu 
nước, cách mạng cho thế 
hệ trẻ. Cán bộ, hội viên các 
cấp hội đã tích cực tham 
gia phong trào thi đua xây 
dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh bằng tiền mặt và 
hiến đất làm đường với trị 
giá hơn 1,8 tỷ đồng; đồng 
thời, hỗ trợ nhau phát triển 
kinh tế gia đình. Điển hình 

như Liên Chi hội Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972 huyện 
Quỳnh Phụ vận động toàn 
thể hội viên tham gia xây 
dựng 2 bia tưởng niệm 
các anh hùng liệt sĩ của 
Đại đoàn Đồng Bằng trên 
địa bàn huyện; riêng hội 
viên Nguyễn Quang Tiệp, 
Phó Chủ tịch Liên Chi hội 
Thành cổ Quảng Trị năm 
1972 huyện Quỳnh Phụ hỗ 
trợ gần 500 triệu đồng xây 
dựng bia tưởng niệm và 200 
triệu đồng ủng hộ xây dựng 
nông thôn mới; hội viên Vũ 
Tiến Nga, xã Tân Lập (Vũ 
Thư) hiến 250m2 đất; hội 
viên Tạ Tang Sỹ, xã Vũ 
Tiến (Vũ Thư) ủng hộ 10 
triệu đồng xây dựng nông 
thôn mới ở địa phương... 
Ngoài ra, liên chi hội các 
huyện Hưng Hà, Đông 
Hưng, Thái Thụy, Tiền Hải, 
thành phố Thái Bình đều 
động viên hội viên tham gia 
các chốt kiểm dịch khi bệnh 
dịch tả lợn châu Phi, dịch 
Covid-19 bùng phát...

Trong hoạt động nghĩa 
tình đồng đội, 5 năm qua, 
Hội Chiến sĩ Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972 tỉnh 
Thái Bình đã tập trung vận 
động cấp trên, Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Sài 
Gòn - Hà Nội, Tập đoàn 
T&T, Bộ Công an, Bộ 
CHQS tỉnh Thái Bình hỗ trợ 
xây dựng 15 nhà “Ấm tình 
đồng đội” với tổng kinh phí 
hơn 780 triệu đồng (mỗi 
nhà được hỗ trợ từ 50 - 70 
triệu đồng). Ngoài ra, Ban 
Chấp hành Hội Chiến sĩ 
Thành cổ Quảng Trị năm 

1972 tỉnh Thái Bình còn 
vận động hỗ trợ 35 xe lăn 
với kinh phí trên 47 triệu 
đồng tặng hội viên bị tai 
biến, bệnh tật không đi lại 
được. Hàng năm, nhân dịp 
kỷ niệm ngày Thương binh 
- Liệt sĩ 27/7, Hội đều tặng 
từ 10 - 20 suất quà trị giá 
500.000 đồng/suất cho 
các hội viên khó khăn. Các 
liên chi hội cấp huyện đều 
tổ chức vận động các tổ 
chức, cá nhân và hội viên 
có điều kiện kinh tế hỗ trợ 
kinh phí trao quà cho các 
hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn trong toàn tỉnh. Theo 
đó, Liên Chi hội Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972 huyện 
Quỳnh Phụ tặng quà dịp 
lễ, tết cho tất cả hội viên 
và gia đình liệt sĩ trên địa 
bàn huyện với trị giá quà 
từ 200.000 - 300.000 đồng. 
Riêng dịp kỷ niệm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ năm 
2020, Liên Chi hội Thành 
cổ Quảng Trị năm 1972 
huyện Quỳnh Phụ đã tặng 
300 suất quà cho thương 
binh, bệnh binh, thân nhân 
liệt sĩ và hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn với tổng 
trị giá 30 triệu đồng; Liên 
Chi hội Thành cổ Quảng 
Trị năm 1972 huyện Kiến 
Xương trao 2 sổ tiết kiệm 
trị giá 5 triệu đồng/sổ cho 
2 thân nhân liệt sĩ do Ban 
Chấp hành Hội Chiến sĩ 
Thành cổ Quảng Trị năm 
1972 tỉnh Thái Bình vận 
động tài trợ; Liên Chi hội 
Thành cổ Quảng Trị năm 
1972 huyện Thái Thụy 
hàng năm phối hợp tổ chức 
khám bệnh định kỳ cho hội 
viên; Hội Chiến sĩ Thành 
cổ Quảng Trị năm 1972 
huyện Vũ Thư vận động 
các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 
42 suất quà trị giá 200.000 
đồng/suất cho hội viên khó 
khăn...

Những hoạt động nghĩa 
tình của Hội Chiến sĩ Thành 
cổ Quảng Trị năm 1972 
tỉnh Thái Bình và các cấp 
hội trong tỉnh đã khơi dậy 
truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, 
thể hiện đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” của mỗi cán 
bộ, hội viên đối với đồng đội 
đã hy sinh hoặc để lại một 
phần xương máu nơi chiến 
trường. Những hoạt động 
“trọn nghĩa tri ân, vẹn tình 
đồng đội” của các cấp hội 
chiến sĩ Thành cổ Quảng 
Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình 
được cấp ủy, chính quyền 
và các tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp trong tỉnh ghi 
nhận, tạo điều kiện và được 
các tầng lớp nhân dân đồng 
tình ủng hộ.

Long Quang chốt thép, Triệu Trạch anh hùng

Thiên Ân

Di tích lịch sử quốc gia chốt thép Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị.

Đại diện Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà 
tình nghĩa cho ông Nguyễn Ngọc Thảnh, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà.


