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Vẹn nguyên cảm xúc
Cách đây hơn 50 năm, 

những người lính quê lúa Thái 
Bình, mang trong mình trái tim 
yêu nước nồng nàn, khát vọng 
độc lập dân tộc và ý chí quật 
cường, đã xẻ dọc Trường Sơn 
đi cứu nước. Họ đã góp máu 
xương nơi tuyến lửa, viết nên 
những trang sử hào hùng, cùng 
cả dân tộc làm nên đại thắng 
mùa xuân năm 1975. Nửa thế 
kỷ sau, trong trái tim họ, ký ức 
về những ngày tháng ấy vẫn 
vẹn nguyên... Chiến thắng ngày 
30/4/1975 là khúc khải hoàn 
vang dội, khép lại một thời kỳ 
chiến tranh khốc liệt, mở ra kỷ 
nguyên độc lập, thống nhất và 
phát triển đất nước. Trong niềm 
vui vỡ òa ấy, có máu, có nước 
mắt và có cả niềm tin sắt son 
của người Thái Bình - từ những 
làng quê yên bình đến những 
chiến trường rực lửa.

Với tinh thần “thóc thừa cân, 
quân vượt mức”, “tất cả vì miền 
Nam ruột thịt” - Thái Bình đã trở 
thành hậu phương lớn của tiền 
tuyến lớn. Trong những năm 
kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (1959 - 1975), Thái Bình 
đã tiễn đưa 178.114 thanh niên 
lên đường nhập ngũ, gia đình 
quân nhân đi B, đi C qua các 
năm (1966 - 1975) là 370.125 

gia đình. Bộ đội Thái Bình bổ 
sung cho chiến trường nào, đơn 
vị nào, ở đâu cũng có ấn tượng, 
tình cảm tốt, nhiều người lập 
công xuất sắc. Đến năm 1978, 
đã có 26 người được Đảng, Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân. Hầu hết các tỉnh miền 
Nam đều có thanh niên Thái 
Bình từng chiến đấu, bị thương, 
hy sinh. Tổng số liệt sĩ của Thái 

Bình trong kháng chiến chống 
Mỹ là 34.403 người.

Dẫu chiến tranh đã lùi xa, 
song trong tâm trí của những 
người lính năm xưa, ký ức về 
những ngày chiến đấu hào 
hùng vẫn như mới hôm qua. 
Mỗi trận đánh, mỗi vùng đất, 
mỗi đồng đội đã hy sinh... tất 
cả như thước phim quay chậm, 
không thể phai nhòa. Cựu chiến 
binh Phạm Văn Lãi, xã Tự Tân, 

huyện Vũ Thư, nghẹn ngào chia 
sẻ: 9 giờ 30 phút sáng ngày 
30/4/1975, tôi được giao nhiệm 
vụ cắm cờ trên đỉnh tháp nước 
trong trại Davis (sân bay Tân 
Sơn Nhất) bởi đây là điểm cao 
nhất, dễ báo tin chiến thắng 
cho quân và dân ta. Vinh dự 
hơn nữa sáng hôm sau (ngày 
1/5/1975), tôi tiếp tục được giao 
nhiệm vụ cắm lá cờ to hơn, mới 
hơn thay cho lá cờ do đồng chí 

Bùi Quang Thận cắm (do lá cờ 
này khổ nhỏ, đã bị sờn màu) 
trên nóc dinh Độc Lập. Khi 
ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay 
giữa lòng Sài Gòn, giữa tiếng 
reo hò của quân dân, tôi cảm 
thấy tự hào vô cùng, nước mắt 
cứ trào ra không thể ngăn được. 
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng 
máu xương của bao thế hệ cha 
anh đã không uổng phí.

Cựu chiến binh Lê Viết 
Hùng, xã Thụy Quỳnh, huyện 
Thái Thụy bồi hồi nhớ lại: Thời 
điểm ấy chúng tôi được giao 
nhiệm vụ đánh căn cứ Đồng 
Dù, sau bao thời gian chiến đấu 
gian khổ, chúng tôi đã làm chủ 
được Đồng Dù, mở đường cho 
quân giải phóng đánh chiếm 
dinh Độc Lập. Khi nghe được 
tin Tổng thống Dương Văn Minh 
đầu hàng vô điều kiện, lá cờ 
giải phóng tung bay trên dinh 
Độc Lập, chúng tôi như vỡ òa 
cảm xúc, đồng đội ôm chầm lấy 
nhau, khóc như những đứa trẻ. 
Bao hy sinh, gian khổ dường 
như được gột rửa trong khoảnh 
khắc đó. Chúng tôi biết rằng, từ 
giây phút đó, đất nước đã thực 
sự liền một dải, Bắc - Nam sum 
họp một nhà.

Hành trình tri ân và khẳng định 
trách nhiệm thế hệ hôm nay
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày 

Giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước, những ngày cuối 
tháng 4/2025, tỉnh Thái Bình tổ 
chức đoàn đại biểu gồm các 
cựu chiến binh - những người 
trực tiếp góp phần làm nên đại 
thắng mùa xuân năm 1975 trở 
lại chiến trường xưa. Chuyến đi 
không chỉ là hành trình trở về 
với ký ức, trở về với đồng đội 
và những năm tháng không thể 
nào quên, là dịp để tri ân những 
người đã cống hiến tuổi thanh 
xuân cho độc lập, tự do của Tổ 
quốc, mà còn là hành trình kết 
nối lịch sử với hiện tại, nhắc nhở 

thế hệ hôm nay về trách nhiệm 
kế thừa và phát huy truyền 
thống của cha ông.

Đoàn đã đến dâng hương 
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại Bến Nhà Rồng, Công 
viên Tượng đài Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; dâng hương, dâng 
hoa tưởng niệm các anh hùng 
liệt sĩ tại đền Bến Dược; tham 
quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng, 
dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi 
- những “địa chỉ đỏ” khắc ghi 
những trang sử oai hùng của 
quân và dân miền Nam trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước. Đồng chí Phạm Văn 
Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Thái Bình xúc 
động chia sẻ: Chuyến đi là dịp 
để các cựu chiến binh, cán bộ 
từng tham gia chiến dịch Hồ Chí 
Minh trở về nơi ghi dấu ký ức 
lịch sử; đồng thời là hoạt động 
tri ân có ý nghĩa sâu sắc của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh Thái Bình đối với thế 
hệ cha anh đi trước nói chung, 
trong đó có những người con ưu 
tú đã trực tiếp góp phần làm nên 
đại thắng mùa xuân năm 1975 - 
một mốc son chói lọi trong lịch 
sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hòa cùng không khí tri ân, 
các cựu chiến binh Thái Bình 
không khỏi xúc động khi chứng 
kiến sự đổi thay kỳ diệu của 
Thành phố Hồ Chí Minh - thành 
phố mang tên Bác. Từ một vùng 
đất đổ nát sau chiến tranh, thành 
phố hôm nay đã vươn mình trở 
thành trung tâm kinh tế, văn hóa, 
giáo dục hàng đầu cả nước, biểu 
tượng cho ý chí vươn lên và sức 
sống mãnh liệt của dân tộc Việt 
Nam. Cựu chiến binh Nguyễn 
Đình Lịch, xã Văn Lang, huyện 
Hưng Hà xúc động chia sẻ: Sau 
50 năm trở lại, chúng tôi không 
khỏi choáng ngợp trước sự thay 
đổi kỳ diệu của Thành phố Hồ 
Chí Minh. Những con đường 
rộng thênh thang, các tòa nhà 
chọc trời, khu đô thị hiện đại, tất 

cả đều phản ánh sự phát triển 
vượt bậc của thành phố, không 
chỉ về mặt cơ sở hạ tầng mà 
còn về chất lượng cuộc sống. 
Thành phố đã hòa nhịp cùng sự 
phát triển chung của thế giới, 
đạt được những thành tựu to lớn 
trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, 
văn hóa, giáo dục.

50 năm đã trôi qua kể từ 
ngày toàn thắng mùa xuân năm 
1975, nhưng tinh thần chiến 
thắng ấy vẫn sống mãi trong 
lòng mỗi người dân Việt Nam. 
Hành trình tri ân của các cựu 
chiến binh Thái Bình không chỉ 
là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị 
của hòa bình, độc lập, mà như 
lời nhắn gửi đến thế hệ hôm 
nay: hãy trân trọng quá khứ, 
biết ơn những người đã ngã 
xuống và tiếp nối truyền thống 
hào hùng bằng hành động cụ 
thể trong công cuộc xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc. Thượng tá Đào 
Hồng Dương, Phó Tham mưu 
trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng 
định: Đây là hành trình đặc biệt 
có ý nghĩa sâu sắc với lực lượng 
vũ trang tỉnh. Chúng tôi đến 
đây để tưởng nhớ, tri ân, nhưng 
đồng thời cũng để khẳng định 
quyết tâm bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc trong giai đoạn mới. 
Truyền thống cách mạng chính 
là nền tảng tinh thần vững chắc 
để lực lượng vũ trang tỉnh Thái 
Bình tiếp tục rèn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu, hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao.

Từ ký ức oai hùng của một 
thời hoa lửa, hành trình tri ân 
của đoàn đại biểu tỉnh Thái 
Bình trong những ngày tháng 
tư lịch sử đã khơi dậy niềm tự 
hào dân tộc, nhắc nhở thế hệ 
hôm nay về trách nhiệm giữ 
gìn và phát huy thành quả cách 
mạng. Đó không chỉ là sự tri ân, 
mà còn là khát vọng tiếp bước 
dựng xây, vì một Việt Nam giàu 
mạnh, hùng cường.

Với mỗi người dân Việt 
Nam, ngày 30/4/1975 là 
một ngày trọng đại, đó 

là ngày Bắc - Nam sum họp 
một nhà, non sông nối liền một 
dải. Dù đã nửa thế kỷ trôi qua, 
nhưng mỗi độ tháng tư về, âm 
vang của ngày lịch sử ấy vẫn dấy 
lên trong lòng những người lính 
từng vào sinh ra tử và triệu trái 
tim người dân cả nước niềm xúc 
động thiêng liêng, tự hào về một 
thời hào hùng của dân tộc.

Người lính pháo binh 
tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh
Vinh dự có mặt trong đoàn 

quân tham gia đánh chiếm các 
vị trí quan trọng trong chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cựu 
chiến binh Tô Duy Thìn, thị trấn 
Diêm Điền (Thái Thụy) vẫn nhớ 
như in những ngày tháng xông 
pha. Quay ngược thời gian trở 
về quá khứ, cựu chiến binh Tô 
Duy Thìn nhớ lại: Tôi nhập ngũ 
tháng  4/1970, sau vài tháng 
huấn  luyện, tôi được điều động 
vào chiến trường Campuchia. 
Đến cuối năm 1971, tôi  hành 
quân về đóng quân tại Sài Gòn 
- Gia Định, vùng đất luôn trong 
cảnh bom đạn.  Sau chiến dịch 
đường 14 - Phước Long, cuối 
tháng 1/1975, Trung ương Cục 
miền Nam khẳng định lực lượng 
vũ trang B2 có đủ khả năng tự 
giải phóng các địa phương trên 
địa bàn. Từ  đó, Trung ương 
quyết định mở chiến dịch từ Tây 
Ninh xuống Quân khu 8, Quân 
khu 9, chia cắt tuyến quốc lộ 4 
nối Sài Gòn với đồng bằng sông 
Cửu Long. Thực hiện kế hoạch, 
Trung ương quyết định thành 
lập một đơn vị chủ lực có quy 
mô cấp quân đoàn. Để giữ bí 
mật, đơn vị lấy phiên hiệu Đoàn 
232.  Đoàn 232 được thành lập 
đầu tháng 2/1975, biên chế ban 
đầu của Đoàn gồm: Sư đoàn 5, 
Sư đoàn 3, Trung đoàn 16, các 
đơn vị pháo binh, xe tăng, thông 
tin, công binh... Tôi thuộc đơn vị 
pháo binh. Ngay sau khi thành 
lập, Đoàn 232 khẩn trương thực 
hiện nhiệm vụ đánh địch từ Tây 
Ninh xuống Kiến Tường, làm 
chủ vùng phía tây sông Vàm 
Cỏ Đông, đánh chiếm khu Dầu 
Tiếng, tiến công nhiều căn cứ.

Trong chiến dịch Hồ Chí 
Minh, kỷ niệm nhớ nhất và 
không thể nào quên đối với 
tôi  là  chiếm lĩnh Trung tâm ra-
đa Phú Lâm  - nơi được xem là 

“mắt thần” của chế độ Sài Gòn 
lúc bấy giờ. Trung tâm ra-đa Phú 
Lâm nằm án ngữ phía Tây thành 
phố, là đầu mối quan trọng trong 
mạng lưới cảnh giới, dẫn đường 
và liên lạc không quân của Mỹ 
ngụy. Trong thế trận thần tốc 
của chiến dịch, nhiệm vụ đánh 
chiếm Trung tâm Phú Lâm được 
giao cho  đơn vị  phối hợp chặt 
chẽ giữa đặc công, bộ binh và 
trinh sát kỹ thuật. Bằng phương 
pháp hiệp đồng chặt chẽ, tấn 
công bất ngờ và quyết đoán, 
đơn  vị  đã  thần tốc đánh chiếm 
và làm chủ hoàn toàn trung tâm 
này chỉ trong thời gian ngắn. Đây 
được xem là  một trong những 
đòn đánh quyết định, góp phần 
vào thắng lợi trọn vẹn của chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước vào ngày 30/4/1975. Hôm 
đó, Sài Gòn đông vui lắm, hai 
bên đường, người dân đứng 
chật kín, ai cũng hân hoan, vui 
sướng, tay vẫy cờ, hoa chào đón 
đoàn quân tiến vào. Với những 
người lính chúng tôi, đó là giây 
phút lịch sử không thể nào quên. 
Trong giây phút hạnh phúc đó, 

chúng tôi cảm thấy chạnh lòng vì 
không ít đồng đội đã nằm xuống, 
không được chứng kiến miền 
Nam được giải phóng, đất nước 
thống nhất, non sông thu về một 
mối. 50 năm trôi qua, giờ đây ký 
ức về không khí sục sôi chiến 
đấu khắp các chiến trường miền 
Nam khiến tôi không thể nào 
quên mỗi dịp tháng tư về.

Một thời máu lửa
Những ngày tháng tư lịch 

sử cũng là dịp cựu  chiến 
binh Nguyễn Sỹ Hùng, xã Thụy 
An nay là xã An Tân (Thái 
Thụy) nhớ lại những ngày máu 
lửa nhiệt huyết cống hiến của tuổi 
trẻ. Ông bồi hồi kể lại: Tôi nhập 
ngũ ngày  24/8/1973, ban đầu 
được biên chế vào  Tiểu đoàn 
944, Trung đoàn 51  đóng 
tại huyện Quỳnh Phụ. Sau thời 
gian huấn luyện, đến  tháng 
3/1974, tôi hành quân vào chiến 
trường Hoài Ân, tỉnh Bình 
Định,  nơi diễn ra nhiều trận 
đánh ác liệt. Tháng  2/1975, 
cùng đơn vị, tôi  tiếp tục chiến 
đấu theo hướng tấn công từ 
Bình Định đánh vào Quy Nhơn, 

Phan Rang, rồi tiến thẳng Vũng 
Tàu.  Trong những ngày cuối 
tháng 4/1975, khi chiến dịch Hồ 
Chí Minh bước vào giai đoạn 
tổng tiến công, Vũng Tàu trở 
thành một trong những mục tiêu 
chiến lược quan trọng. Lực lượng 
địch tại đây bao gồm khoảng 
40.000 quân, tương đương 5 
sư đoàn, được bố trí thành các 
cụm phòng thủ, với trọng điểm 
là khu vực cầu Cỏ May,  cầu 
Cây Khế.  Để đối phó với tình 
hình này, các đơn vị chủ lực của 
ta, gồm Sư đoàn 3 Sao Vàng, 
Trung đoàn 2, Tiểu đoàn 445 và 
lực lượng đặc công thủy đã triển 
khai các mũi tiến công từ nhiều 
hướng.  Tôi  nhớ như in khoảnh 
khắc đơn vị tiến đánh Trường 
Thiếu sinh quân của ngụy quyền 
ở Vũng Tàu,  nơi từng là trung 
tâm đào tạo lực lượng tay sai 
khét tiếng chuyên đàn áp cách 
mạng. Trong trận đánh quyết liệt 
ấy, đơn vị đã làm chủ mục tiêu, 
góp phần quan trọng giải phóng 
Vũng Tàu. Song, để giành được 
thắng lợi, nhiều cán bộ, chiến sĩ 
đã anh dũng hy sinh. Hình ảnh 
đồng chí Nguyễn Văn Minh, quê 
ở xã Thái Xuyên, hy sinh chỉ ít 
phút trước giờ chiến thắng, vẫn 
còn in đậm trong tâm trí  tôi. 
Cõng đồng đội trên vai, người 
tôi nhuộm đầy máu, một ký ức 
không thể nào phai về một thời 
máu lửa, hào hùng và thiêng 
liêng. Thời khắc miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, đơn vị tôi đang 
có mặt tại Vũng Tàu. Nhận được 
tin chiến dịch Hồ Chí Minh toàn 
thắng, cả đơn vị vỡ òa trong niềm 
vui khôn tả. Lúc đó khắp Vũng 
Tàu, khúc ca khải hoàn “Như có 
Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” 
vang lên rộn rã, hòa cùng niềm 
tự hào và hạnh phúc của dân 
tộc trong giờ phút đất nước hoàn 
toàn thống nhất.

Ký ức hào hùng và những kỷ 
niệm xúc động trong thời khắc 
giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước chắc chắn còn đọng 
mãi trong tâm trí của cựu chiến 
binh Nguyễn Sỹ Hùng và những 
người lính  “Đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho ngụy nhào”.  Tháng 
tư lịch sử, cùng các cựu chiến 
binh ôn lại ký ức hào hùng năm 
xưa như thêm một lần nhắc nhở 
thế hệ trẻ hôm nay hiểu và trân 
trọng hơn giá trị của hòa bình, 
biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã 
hy sinh cho nền độc lập, tự do 
của dân tộc.

Ký ức những ngày tháng tư lịch sử

Hành trình tri ân, kết nối lịch sử 
từ Thái Bình đến Thành phố mang tên Bác
Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tháng tư - nắng rực rỡ như thổi bừng miền ký ức. Từng con 

đường, góc phố, hàng cây như sống lại thời khắc lịch sử của dân tộc cách đây tròn nửa thế kỷ. Trong dòng 
người đổ về nơi đây để tưởng nhớ, tri ân và tự hào, đại diện những thế hệ người con quê lúa mang theo 
những ký ức, niềm tin và khát vọng đến với Thành phố mang tên Bác.

NGUYỄN THƠI

Ký ức về chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên trong trái Ký ức về chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên trong trái 
tim cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Hùng (người ngoài cùng bên phải), xã Thụy tim cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Hùng (người ngoài cùng bên phải), xã Thụy 
An (nay là xã An Tân, Thái Thụy).An (nay là xã An Tân, Thái Thụy).

NGUYỄN THẮM

Cựu chiến binh Tô Duy Thìn (người ngồi giữa), thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) Cựu chiến binh Tô Duy Thìn (người ngồi giữa), thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) 
vẫn nhớ như in những ngày tháng xông pha trong chiến dịch Hồ Chí Minh.vẫn nhớ như in những ngày tháng xông pha trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình tham quan Công viên Phần mềm Quang Trung.Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình tham quan Công viên Phần mềm Quang Trung.

HỌP XÉT, CÔNG NHẬN...
(Tiếp theo trang 1)

BÀN GIAO CÁC HẠNG MỤC...
(Tiếp theo trang 1)

TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG...
(Tiếp theo trang 1)

chất lượng cao cho hộ nông 
dân; thu mua thóc tươi từ các 
hộ dân về sấy, cung cấp dịch 
vụ sấy thóc thuê cho nông dân; 
tận dụng hệ thống máy móc 
nông nghiệp hiện đại cung cấp 
các dịch vụ nông nghiệp cho 
nông dân; đồng thời tổ chức các 
chương trình đào tạo tập huấn 

nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu năm 2025, 
trong đó tập trung vào Quyết 
định số 629/QĐ-UBND, ngày 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
nhất trí các xã được bỏ phiếu 
đều đạt chuẩn NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu theo quy 

định. Với kết quả này, các xã 
phối hợp Văn phòng Điều phối 
chương trình xây dựng NTM 
tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình 

kỹ thuật nhằm nâng cao năng 
lực cho các thành viên HTX và 
nông dân.

Qua đánh giá, dự án đã đạt 
được kết quả nổi bật. Cụ thể, 
trung bình năng suất tăng trên 
10%, tỷ lệ thất thoát sau thu 
hoạch giảm rõ rệt. Mô hình sản 
xuất khép kín, đồng bộ từ sản 

9/5/2024 sửa đổi một số tiêu 
chí của Bộ tiêu chí quốc gia 
về xã nông thôn mới, Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn 

NGUYỄN TRIỆU

Hưởng ứng đợt thi đua cao 
điểm “300 ngày chung tay xóa 
nhà tạm, nhà dột nát” trên địa 
bàn tỉnh, sáng ngày 28/4, Hội 
Doanh nhân trẻ Thái Bình tổ 
chức lễ khởi công xây dựng 
“Ngôi nhà ước mơ số 2” cho bà 
Nguyễn Thị Đào, xã Hồng An 
(Hưng Hà).

Bà Đào là hộ cận nghèo, 
khó khăn về nhà ở của xã. Do 
sức khỏe yếu, thường xuyên 

Khởi công xây dựng “Ngôi nhà ước mơ số 2”

BIỂU DƯƠNG 140 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...
(Tiếp theo trang 1)

tham gia các cuộc vận động, 
phong trào thi đua yêu nước. 
Kết quả, từ năm 2020 đến nay, 
toàn tỉnh có 195 lượt tập thể, 60 
cá nhân phụ nữ tiêu biểu được 
UBND tỉnh và Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam khen thưởng; 
327 lượt tập thể, 652 cá nhân 
được Hội LHPN tỉnh biểu dương; 
trên 3.054 lượt tập thể, cá nhân 
được các cấp hội LHPN cơ sở 
khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Phó Chủ tịch Hội LHPN 
Việt Nam ghi nhận, đánh giá 
cao những kết quả, hoạt động 
phong trào của cán bộ, hội viên 
phụ nữ tỉnh Thái Bình thời gian 
qua, đồng thời đề nghị, thời gian 

tới, hội LHPN các cấp trên địa 
bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, 
vận động, tạo sự đồng thuận 
của cán bộ, hội viên, phụ nữ 
trong thực hiện chủ trương sắp 
xếp đơn vị hành chính, tinh gọn 
tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị; chủ động đề xuất, 
góp ý, tham gia các vấn đề liên 
quan đến phụ nữ và trẻ em; tích 
cực tham gia công sức, trí tuệ 
góp phần xây dựng văn kiện 
đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn 
bị tốt các điều kiện để tổ chức 
đại hội đại biểu phụ nữ các cấp 
vào năm 2026. Đồng chí mong 
muốn cán bộ, hội viên, phụ nữ 
tỉnh Thái Bình nêu gương trong 
rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; 

học hỏi ứng dụng công nghệ 
thông tin, nâng cao kiến thức, 
hiểu biết; tiếp tục thực hiện tốt 
phong trào thi đua “xây dựng 
người phụ nữ Việt Nam thời đại 
mới”. Ngoài ra, các cấp hội phụ 
nữ cần thường xuyên theo dõi, 
phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời 
biểu dương, tôn vinh các tập thể 
và cá nhân phụ nữ điển hình, từ 
đó lan tỏa hình ảnh đẹp về phụ 
nữ trong cộng đồng.

Tại hội nghị, 30 tập thể và 
110 cá nhân phụ nữ điển hình 
tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, 
đại diện cho trên 500.000 cán 
bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã 
được biểu dương, trao thưởng. 
Nhân dịp này, Hội LHPN Việt 
Nam, Hội LHPN tỉnh vinh 
danh, khen thưởng 29 cán bộ 
hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 
2021 - 2024.

UBND tỉnh ban hành quyết 
định công nhận và chuẩn bị 
điều kiện, bố trí thời gian tổ 
chức lễ công bố.

xuất đến chế biến, tiêu thụ góp 
phần ổn định nguồn cung và 
giảm rủi ro mùa vụ, từ đó thu 
nhập của người dân tham gia 
dự án tăng đáng kể.

Tại buổi lễ, đại diện các bên 
liên quan thực hiện nghi thức 
bàn giao các hạng mục và tài 
sản của dự án.

mới nâng cao giai đoạn 2021 - 
2025 ban hành kèm theo Quyết 
định số 2445/QĐ-UBND ngày 
31/10/2022 của UBND tỉnh.

đau ốm nên bà không có điều 
kiện xây nhà mới. Tại lễ khởi 
công, Hội Doanh nhân trẻ Thái 
Bình trao kinh phí hỗ trợ 50 
triệu đồng; Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam Chi nhánh Thái 
Bình (BIDV Thái Bình) hỗ trợ 
50 triệu đồng; Công ty TNHH 
Châu Minh hỗ trợ 10 triệu đồng; 
chính quyền địa phương, nhà 
hảo tâm xã Hồng An hỗ trợ 18 

triệu đồng giúp bà xây nhà mới. 
Ngôi nhà sẽ được xây bảo đảm 
tiêu chí 3 cứng với tổng kinh phí 
xây dựng dự kiến là 180 triệu 
đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa 
thể hiện trách nhiệm của cộng 
đồng doanh nghiệp, phát huy 
truyền thống “lá lành đùm lá 
rách” của dân tộc, giúp các hộ 
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống.


