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Trái tim chiến dịch Điện Biên Phủ
Sở chỉ huy chiến dịch Điện 

Biên Phủ nằm ở khu rừng già 
dưới chân núi Pú Đồn, xã Mường 
Phăng, cách trung tâm thành 
phố Điện Biên Phủ khoảng 25 - 
30km. Đứng trên đỉnh Pú Đồn có 
thể quan sát được toàn bộ sân 
bay Mường Thanh cùng 8 cụm 
cứ điểm của quân Pháp. Rừng 
có nguồn nước sạch dồi dào từ 
những con suối mát; tán cây rộng 
lớn, um tùm bảo đảm bí mật cho 
Sở chỉ huy. Xung quanh rừng có 
nhiều dân bản sinh sống, giúp 
che giấu, bảo vệ Sở chỉ huy, ủng 
hộ lương thực, thuốc men cho 
mặt trận, họ còn giúp cả công 
tác thông tin liên lạc.

Di tích lịch sử Mường Phăng 
có tổng cộng 12 lán trại đơn sơ, 
giản dị, bố trí thành một hệ thống 
liên hoàn, thông suốt, bảo đảm 
bí mật và an toàn, là nơi làm việc 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
- Tổng Tư lệnh và các cán bộ 
cấp cao của chiến dịch. Trong 
105 ngày đóng quân (31/1/1954 
- 15/5/1954), Sở chỉ huy, đứng 
đầu là Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp đã phát đi những chỉ thị, 
mệnh lệnh tấn công có tính chất 
quyết định. Trong đó, quyết định 
thay đổi phương châm tác chiến 
từ “đánh nhanh, thắng nhanh” 
sang “đánh chắc, tiến chắc”, 
xác định cách đánh “vây hãm 
tiến công, đột phá dứt điểm lần 
lượt” thể hiện bản lĩnh, tài thao 
lược của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp và Đảng ủy, Bộ chỉ huy, 
bảo đảm cho chiến dịch giành 
thắng lợi. Ngày 6/5/1954, mệnh 
lệnh tổng công kích trên toàn 
mặt trận Điện Biên Phủ đã được 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát 
ra chiến trường. Ngày 7/5/1954, 
quân ta đồng loạt nổ súng tấn 
công trên khắp mặt trận. Sau 

56 ngày đêm “khoét núi, ngủ 
hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu 
trộn bùn non”, chiến đấu dũng 
cảm, mưu trí, sáng tạo, quân 
và dân ta đã đập tan hoàn toàn 
tập đoàn cứ điểm - pháo đài “bất 
khả xâm phạm” của thực dân 
Pháp tiêu diệt và bắt sống toàn 
bộ quân địch. Bộ chỉ huy chiến 
dịch đã thực hiện xuất sắc nhiệm 
vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành 
chiến dịch mà Đảng, Bác Hồ 
giao phó, giành thắng lợi vang 
dội, kết thúc 9 năm kháng chiến 
trường kỳ chống thực dân Pháp. 
Ông Từ Quang Kiên, thành phố 
Nha Trang (Khánh Hòa) chia 
sẻ: Nơi đầu tiên tôi và đoàn cựu 
chiến binh (CCB) của thành phố 
Nha Trang đến thăm là Sở chỉ 
huy chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Đến đây được tham quan từng 

công trình thấy sự lựa chọn đặt 
cơ quan “đầu não” của ta ở đây 
rất đúng, trúng bởi địa điểm đắc 
địa, thuận tiện cho việc quan 
sát, chỉ huy tác chiến trên chiến 
trường, bảo đảm được yếu tố bí 
mật. Hệ thống hầm, lán, nhà ở, 
làm việc đơn sơ, mộc mạc, điều 
kiện vật chất khó khăn nhưng 
quân ta chiến đấu với tinh thần 

thép để vào một chiều hè lịch 
sử 7/5/1954 tướng De Castries 
và toàn bộ binh lính Pháp đã 
phải xin hàng. Chúng tôi - thế 
hệ sau đã nối tiếp truyền thống 
đánh giặc kiên cường đó để “xẻ 
dọc Trường Sơn đi cứu nước”, 
góp phần đánh tan giặc Mỹ xâm 
lược, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước.

Còn mãi với thời gian
Những năm qua, các điểm 

di tích của chiến trường Điện 
Biên Phủ từng bước được đầu 
tư, tôn tạo, trong đó di tích lịch 
sử Mường Phăng - trái tim chiến 
dịch Điện Biên Phủ được trùng 
tu, tôn tạo nhiều hạng mục. 
Theo ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch 
UBND xã Mường Phăng: 70 
năm qua, di tích lịch sử Mường 
Phăng vẫn không thay đổi 
nhiều. Cấp ủy, chính quyền, bà 
con các dân tộc nơi đây luôn gìn 
giữ, bảo vệ Mường Phăng như 
khu rừng thiêng. Để phục vụ 
khách tham quan, đặc biệt đợt 
cao điểm kỷ niệm 70 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ, xã đã phối 
hợp với Tổ quản lý di tích duy 
trì cảnh quan môi trường xanh, 
sạch, đẹp; đón tiếp, hướng dẫn 
du khách chu đáo; làm tốt công 
tác bảo vệ rừng và giữ nguyên 
trạng giá trị di tích lịch sử đặc 
biệt này cho muôn đời sau.

Những ngày gần kề dịp kỷ 
niệm 70 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ, mỗi ngày di tích đón 
hàng trăm lượt khách. Dưới 
tán rừng Mường Phăng, những 
đoàn người nối nhau men theo 
con đường mòn lát đá, tiến sâu 
vào khu rừng huyền thoại “rừng 
Đại tướng”. Khi đến thăm di tích, 
du khách người Việt và cả người 
nước ngoài, người lần đầu hay 
đã nhiều lần đến đều có những 
cảm xúc, nỗi niềm riêng. Ông Lê 
Văn Thiềng, Chủ tịch Hội CCB 
huyện Hưng Hà xúc động chia 
sẻ: Chân đi tới tận nơi, tai nghe 
hướng dẫn, mắt thấy tường tận 
cơ quan “đầu não” chỉ huy chiến 
dịch thấy bồi hồi, cảm phục, tự 
hào với truyền thống yêu nước, 
chiến đấu ngoan cường, sự 
hy sinh anh dũng của thế hệ 
cha ông đã làm lên “thiên sử 
vàng”. Chúng tôi nguyện phát 
huy truyền thống của thế hệ đi 
trước, tiếp tục góp công góp sức 
xây dựng quê hương, đất nước 
ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, 
song bà Dominiques, người 
Pháp đã cùng chồng thăm 
chiến trường Điện Biên Phủ. 
Bà Dominiques cho biết: Chúng 
tôi luôn tâm niệm có điều kiện 
sẽ đến Điện Biên (Việt Nam) 
thăm nơi bố tôi đã từng tham gia 
chiến đấu cách đây 70 năm. Vợ 
chồng tôi đã đi hầu hết các di 
tích, qua nghe thuyết minh, tôi 
khâm phục tài thao lược quân 
sự, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
cộng sản Việt Nam, đứng đầu là 
Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp. Lựa chọn địa điểm xây 
dựng căn cứ chỉ huy chiến dịch 

rất thông minh, tinh thần chiến 
đấu ngoan cường của quân và 
dân Việt Nam. Chính điều đó đã 
khiến một đất nước nhỏ bé, vũ 
khí thô sơ chiến thắng cả một 
đội quân tinh nhuệ có vũ khí 
quân sự tối tân hỗ trợ. Tôi mong 
Việt Nam và Pháp nâng quan 
hệ ngoại giao lên tầm cao mới 
để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

“Vinh quang thay đất Mường 
Phăng/Có hầm Đại tướng, 
có rừng chỉ huy” - di tích lịch 
sử Mường Phăng sẽ mãi mãi 
trường tồn bất biến trước thời 
gian, là điểm đến để mỗi người 

có cái nhìn khái quát, chân thực, 
khách quan về sức mạnh của 
một dân tộc, chiến thắng không 
phải ở vũ khí, trang thiết bị hiện 
đại hay ở lô cốt vững chắc mà 
đó là nghệ thuật chỉ đạo và tiến 
hành chiến tranh nhân dân, sức 
mạnh của tinh thần yêu nước, 
của những người chính nghĩa 
yêu chuộng hòa bình. Nơi đây 
sẽ mãi mãi là biểu tượng của 
đỉnh cao trí tuệ quân sự và khí 
phách anh hùng, bất khuất của 
dân tộc Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Gia tăng trẻ nhập viện
thời điểm giao mùa
Những ngày trung tuần 

tháng 4/2024, Khoa Nhi, Bệnh 
viện Đa khoa (BVĐK) Thái 
Thụy luôn trong tình trạng đông 
bệnh nhân, chật kín 60 giường 
bệnh. Bác sĩ Phạm Thị Trang, 
Phó Trưởng khoa cho biết: Quý 
I/2024, số lượng bệnh nhi điều 
trị tại Khoa tăng hơn 20% so 
với quý I/2023. Theo thống kê, 
trong quý I/2024, Khoa Nhi có 
2.200 bệnh nhân khám ngoại 
trú, nhập viện điều trị nội trú 
hơn 700 bệnh nhân. Bệnh nhân 
đang điều trị tại Khoa 80% bị 
viêm phổi, ngoài ra một số cháu 
nhỏ bị sốt siêu vi, rối loạn tiêu 
hóa. Nguyên nhân khiến số 
lượng bệnh nhân tăng là do thời 
tiết thay đổi đột ngột khiến cơ 
thể trẻ không kịp thích nghi, sức 
đề kháng giảm dẫn đến bị vi 
rút, vi khuẩn xâm nhập và gây 
bệnh. Trẻ mắc bệnh phần lớn 
dưới 5 tuổi, thậm chí có cả trẻ 
sơ sinh.

Chị Lê Thị Thảo, xã Mỹ Lộc 
đang chăm sóc bé Phạm Thái 
Khôi, 3 tháng tuổi tại Khoa Nhi 
cho biết: Trước khi nhập viện 
con tôi ho, sốt ba ngày không 
khỏi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cháu 
bị ốm thông thường nên tự mua 
thuốc về điều trị. Tuy nhiên, 
thấy tình trạng con mệt, bỏ bú, 
tôi đưa cháu nhập viện. Qua 
một tuần điều trị viêm phổi, tình 
trạng sức khỏe của cháu đã dần 
ổn định.

Cũng điều trị viêm phổi tại 
Khoa Nhi, BVĐK Thái Thụy, 
bệnh nhi Nguyễn Ngọc Diệp, 6 
tháng tuổi, nhập viện trong tình 
trạng sốt 39 độ, ho, quấy khóc. 
Qua thăm khám, xét nghiệm, 
bệnh nhi được bác sĩ chẩn đoán 
bị viêm phổi. Chị Nguyễn Thị 
Nhung, xã Hòa An, mẹ bệnh 
nhi chia sẻ: Cháu sốt cao và có 
hiện tượng khó thở nên tôi đưa 
cháu vào viện. Sau 5 ngày điều 
trị, cháu đã hết sốt, không còn 

hiện tượng khó thở, ho giảm 
dần.

Bác sĩ Phạm Văn Giang, 
Phó Giám đốc BVĐK Thái Thụy 
cho biết: Thời điểm giao mùa, 
số bệnh nhi nhập viện gia tăng. 
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh, không để xảy ra tình trạng 

quá tải, chúng tôi đã bố trí thêm 
bác sĩ, điều dưỡng tăng cường 
từ một số khoa khác; bổ sung 
thêm phòng điều trị để hạn chế 
tối đa tình trạng bệnh nhi phải 
nằm ghép; thực hiện tốt kiểm 
soát nhiễm khuẩn, không để lây 
nhiễm chéo trong bệnh viện.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh
Trước tình trạng gia tăng số 

ca mắc các bệnh truyền nhiễm 
ở trẻ em như thủy đậu, sởi, tay 
chân miệng..., các cơ sở giáo 
dục mầm non trên địa bàn 
huyện Thái Thụy đã triển khai 

nhiều biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh, bảo đảm cho trẻ 
được học tập trong môi trường 
an toàn. Bà Bùi Thị Ngà, Phó 
Hiệu trưởng Trường Mầm non 
Thụy Hà, thị trấn Diêm Điền cho 
biết: Năm học 2023 - 2024, nhà 
trường có 12 nhóm lớp với 484 
học sinh. Để công tác phòng, 
chống dịch bệnh đạt hiệu quả, 
nhà trường đã tham mưu UBND 
thị trấn và Trạm Y tế phun khử 
khuẩn bằng CloraminB và phun 
thuốc muỗi trong phòng học, 
bếp ăn, hành lang...; chuẩn bị tốt 
cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ 
dùng cho công tác phòng, chống 
dịch bệnh như xà phòng giặt, xà 
phòng rửa tay, nước lau sàn; 
thường xuyên thực hiện công 
tác vệ sinh môi trường trong và 
ngoài lớp học; phối hợp với phụ 
huynh học sinh chủ động theo 
dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe 
của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát 
hiện những trường hợp trẻ mắc 
bệnh để có biện pháp cách ly, 
tránh lây lan; xây dựng thực đơn 
bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, 
bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Chú trọng công tác phòng, 
chống dịch bệnh trong trường 
học, quý I/2024 Trung tâm Y 
tế huyện Thái Thụy phối hợp 

với các trường khám sức khỏe 
12.051 học sinh của 48 trường 
mầm non, 5.684 học sinh của 9 
trường tiểu học và trung học cơ 
sở, 1.187 học sinh của 3 trường 
trung học cơ sở. Bên cạnh đó, 
Trung tâm đã phát huy vai trò 
của cán bộ y tế tuyến cơ sở trong 
tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh thời điểm giao mùa. 

Bác sĩ Trần Khánh Toàn, 
Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy 
Phong chia sẻ: Trong 3 tháng 
đầu năm 2024, Trạm đã khám, 
điều trị 1.915 lượt người, trong 
đó có một số trường hợp trẻ 
mắc các bệnh về cúm, tay chân 
miệng, sởi, thủy đậu đã kịp thời 
điều trị, không để phát sinh ca 
bệnh thứ phát ra cộng đồng. 
Hiện địa phương có hơn 600 
trẻ em dưới 5 tuổi, Trạm đã đẩy 
mạnh tuyên truyền đến các thôn 
về công tác vệ sinh môi trường; 
thành lập tổ tự quản ở 10 thôn 
thực hiện khẩu hiệu 3 không 
“không có bọ gậy, không có 
muỗi, không có sốt xuất huyết”; 
phối hợp với các nhà trường 
phun khử khuẩn, ngoài ra Trạm 
phun hóa chất tiêu độc khử trùng 
40 gia trại, khu vực chợ Hồ và 
chợ Đồng Hòa, 5 khu tập kết rác 
thải của địa phương.

Ông Lê Tiến Đại, Giám đốc 
Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy 
cho biết: Trong 3 tháng đầu 
năm 2024, huyện Thái Thụy ghi 
nhận 492 trường hợp mắc cúm, 
26 trường hợp bị thủy đậu, 11 
trường hợp bị quai bị, 699 trường 
hợp tiêu chảy, 11 ca sốt xuất 
huyết, trong đó ghi nhận nhiều 
ca mắc bệnh truyền nhiễm ở 
trẻ em. Trước thực tế đó, Trung 
tâm đã triển khai kế hoạch về 
phòng, chống dịch sốt xuất 
huyết, kế hoạch tẩm màn, phun 
hóa chất diệt muỗi và côn trùng 
đến các xã, thị trấn; kiện toàn 
tổ giám sát chỉ số côn trùng, 
đội cơ động phòng, chống dịch 
bệnh; đẩy mạnh các hoạt động 
vệ sinh môi trường, truyền thông 
giáo dục sức khỏe, duy trì các 
biện pháp giám sát, phát hiện 
sớm bệnh nhân mắc các bệnh 
truyền nhiễm gây dịch tại các 
cơ sở khám bệnh; chuẩn bị đầy 
đủ thuốc, hóa chất, vật tư, kinh 
phí, địa điểm thu dung bệnh 
nhân, xử lý ổ dịch kịp thời không 
để lây lan; duy trì tiêm phòng 
cho trẻ, rà soát các trường hợp 
chưa được tiêm phòng đầy đủ, 
thông báo, đôn đốc gia đình cho 
trẻ đến tiêm, tiến hành tiêm bổ 
sung sớm.

NGUYỄN THẮM

THÁI THỤY

Chủ động phòng, chống dịch bệnh 
cho trẻ em thời điểm giao mùa
Thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa xuân sang mùa hè, độ ẩm không 

khí cao tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, vi rút gây ra các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, 
tiêu hóa như cúm các chủng, sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết... Để chủ động phòng, chống dịch 
bệnh cho trẻ em thời điểm giao mùa, huyện Thái Thụy tích cực triển khai các biện pháp.

Bệnh nhi đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy.

Phun thuốc khử khuẩn phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

DI TÍCH LỊCH SỬ MƯỜNG PHĂNG

Còn mãi với thời gian
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), hòa cùng dòng người 

từ mọi miền Tổ quốc, chúng tôi về thăm Điện Biên. Đi giữa cánh rừng nguyên sinh có di tích lịch 
sử Mường Phăng (xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ) - nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch 
Điện Biên Phủ, mỗi người như được sống dậy ký ức hào hùng của dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa 
nhưng nơi đây vẫn mãi là điểm đến của lòng tự hào, yêu nước, của sự tri ân và mãi góp phần 
vào khúc khải hoàn chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Ông Trần Bé Tư, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng)
Đây là lần đầu tiên tôi đến Điện Biên, 
cảm xúc rất đặc biệt. Di tích lịch sử 
Mường Phăng thật hùng vĩ. Phải làm 
việc trong điều kiện khó khăn, thiếu 
thốn, chiến đấu với vũ khí thô sơ nhưng 
sự thay đổi linh hoạt phương châm tác 
chiến, dựa vào chiến tranh nhân dân, 
quân và dân ta đã chiến thắng quân 
địch với vũ khí tối tân. Đi về tôi sẽ kể 
lại cho con cháu nghe, khuyến khích 
con cháu có điều kiện đi thăm các di 

tích lịch sử Điện Biên Phủ để hiểu rõ hơn về tầm vóc, ý nghĩa, 
tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của quân và dân ta vì 
hòa bình, độc lập dân tộc không tiếc máu xương, không sợ 
hy sinh, gian khổ.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Hà Nội)
Thăm lại di tích lịch sử Mường Phăng 
lần này, tôi hiểu thêm về lịch sử vẻ 
vang của Việt Nam, tri ân công đức 
của cha ông, ghi nhớ sức mạnh dân 
tộc, sức mạnh đoàn kết làm nên chiến 
thắng. Thấy di tích được đầu tư, tôn 
tạo nhiều hạng mục song vẫn giữ được 
vẻ mộc mạc, nguyên sơ thuở xưa. 
Dù lượng khách đến tham quan đông 
nhưng ai cũng có ý thức giữ gìn môi 
trường sạch, đẹp để di tích còn mãi với 

thời gian, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho 
thế hệ sau.

Em Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên K66 Khoa Sử, Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội)

Trước đây em chỉ biết đến chiến thắng 
Điện Biên Phủ qua những trang sử, 
qua lời kể của người già, qua sách, 
báo. Nhưng ấn tượng về Điện Biên 
Phủ càng thêm sâu đậm hơn khi em 
được đến tận nơi mắt thấy, tai nghe 
thuyết minh càng khâm phục cách 
chọn vị trí đặt Sở chỉ huy và tài thao 
lược, tầm nhìn kiệt xuất của Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy quân ta 
giành chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, 

chấn động địa cầu”. Đó là cách học lịch sử chân thực, dễ 
nhớ, dễ hiểu nhất. Thế hệ trẻ chúng em sẽ học tập, quyết 
tâm bảo vệ từng tấc đất quê hương, viết tiếp trang sử vẻ vang 
của dân tộc, xứng đáng với xương máu của cha ông đã đổ 
xuống cho độc lập, hòa bình hôm nay.

Nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ.

Di tích Sở chỉ huy chiến dịch 
Điện Biên Phủ nằm tại khu rừng già 
dưới chân núi Pú Đồn, xã Mường 
Phăng.


