
Thứ  bảy,  ngày  14  tháng  9  năm  20192

Xác định liên kết sản 
xuất để phát triển 
bền vững, những 

năm qua, HTX SXKD 
DVNN xã Điệp Nông (Hưng 
Hà) đã chú trọng nâng cao 
hiệu quả sản xuất bằng 
việc thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ, nhất là đẩy 
mạnh liên kết với doanh 
nghiệp trong tiêu thụ nông 
sản, bước đầu mang lại 
nhiều lợi ích cho bà con 
nông dân.

Chúng tôi về Điệp Nông 
trong những ngày người 
dân địa phương đang thu 
hoạch rau cải. Cánh đồng 
rau rộng mênh mông xanh 
mát mắt, ai cũng phấn khởi 
bởi vụ rau cho năng suất 

Gần 30 năm trước, 
những người con 
Thái Bình vào mở 

đất, lập điền tại xã vùng 
biên Ea Bung, huyện Ea 
Súp (Đắk Lắk) theo chương 
trình xây dựng kinh tế mới. 
Giữa vùng biên ải đầy nắng 
gió, họ đã làm nên những 
cánh đồng lúa mênh mông 
và lưu giữ nét văn hóa 
truyền thống quê hương...

Làm giàu từ cây lúa
Trong ngôi nhà khang 

trang, đầy đủ tiện nghi, vợ 
chồng ông Bùi Công Oách 
ở thôn 8, xã Ea Bung ngồi 
ôn lại thuở hàn vi, khi vừa 
rời Thái Bình vào Đắk Lắk 
xây dựng kinh tế mới năm 
1994. Khi ấy, khu vực xã 
Ea Bung toàn là đất rừng 
cằn cỗi, lại thiếu nước tưới 
nên trồng cây gì cũng khó. 
Nhưng từ truyền thống của 
“Quê hương năm tấn”, gia 
đình ông và anh em đồng 
hương quyết tâm phát triển 
bằng cây lúa. Vì thiếu nước 
tưới, lại chủ yếu làm thủ 
công, thời gian đầu mỗi 
năm chỉ làm được một vụ 
lúa và mỗi nhà cũng chỉ 
dám canh tác từ 1.000 - 
2.000m2.

Dần dần khi hồ Ea Súp 
Hạ, rồi Ea Súp Thượng đi 
vào hoạt động cung cấp 
nước tưới cho sản xuất 
nông nghiệp trong vùng 
cộng với sự hỗ trợ của máy 
móc, người dân đã mạnh 
dạn tăng từ 1 vụ lên 2 vụ, 
thậm chí 3 vụ lúa/năm, sản 
lượng thu hoạch hàng năm 
cũng theo đó tăng lên, đời 
sống từng bước cải thiện.

Năm tháng đi qua, đất 
không phụ công người, trả 
lại cho biết bao mồ hôi, 
nước mắt đổ ra là màu xanh 
no ấm, là đất hoang đã trở 
thành đồng ruộng tươi tốt. 
Hiện tại gia đình ông Oách 
gieo cấy hơn 10ha lúa hai 
vụ, cho tổng sản lượng 
trung bình 120 tấn mỗi năm 
với thu nhập hàng trăm 
triệu đồng sau khi đã trừ 
chi phí. Kinh tế phát triển, 
gia đình ông đã xây dựng 
được nhà cửa khang trang, 
mua sắm nhiều tiện nghi 
phục vụ sinh hoạt, đặc biệt 
là đầu tư nhiều máy móc 
phục vụ sản xuất. Bây giờ 
gia đình ông đã cơ giới hóa 
toàn bộ các công đoạn sản 
xuất lúa từ cày, xới, xuống 
giống, bón phân đến gặt và 
làm cả dịch vụ thu mua lúa 
tươi tại ruộng cho các hộ 
khác.

Giống như gia đình 
ông Oách, gia đình bà 
Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Ea Bung 
cũng được xem là một trong 
những “triệu phú lúa” ở Ea 
Bung. Với việc lựa chọn 
giống lúa chất lượng cao và 
áp dụng khoa học kỹ thuật 
cùng với kinh nghiệm làm 
lúa cha ông để lại, gia đình 
bà Hằng đã có cuộc sống 
sung túc từ 10ha lúa cho 
sản lượng khoảng 140 tấn 
mỗi năm.

“Trồng lúa thời @” có 
máy móc làm thay, bà 
Hằng có nhiều thời gian để 
tham gia công tác xã hội ở 
địa phương. Trên cương vị 
Chủ tịch Hội Nông dân xã, 
thời gian qua, bà Hằng luôn 
cố gắng tạo điều kiện giúp 
người dân gieo cấy lúa trên 

Tháng 10 này, Hội 
đồng hương Thái 
Bình tại Hải Dương 

kỷ niệm 29 năm thành lập. 
Chừng ấy năm không phải 
dài so với quãng thời gian 
những người con Thái Bình 
sang đất Hải Dương sinh 
sống, lập nghiệp song với 
những hoạt động thiết thực, 
Hội đồng hương Thái Bình 
tại Hải Dương đã trở thành 
sợi dây gắn kết tình người 
quê lúa, tiếp thêm động lực 
cho những người con Thái 
Bình vươn lên trên mọi mặt 
công tác, xây dựng quê 
hương thứ hai Hải Dương 
ngày càng giàu đẹp.

Thắm đượm tình đồng hương
Tôi gặp các bác trong 

Ban liên lạc Hội đồng 
hương Thái Bình tại Hải 
Dương vào một ngày tháng 
8. Tiết trời mùa thu dịu mát 
làm cuộc gặp mặt càng trở 
nên vui vẻ với những câu 
chuyện về nơi chôn nhau 
cắt rốn, những năm tháng 
tuổi thơ vui đùa trên cánh 
đồng làng của lớp người 
nay đã cao niên. Cảnh ấy 
gợi tôi nhớ đến những câu 
thơ nói về tình đồng hương 
đầy trân quý: “Dù ai cho 
bạc cho vàng/Không bằng 
gặp được người làng ở đây”. 
Dường như đó cũng chính 
là lý do thôi thúc nhiều 
người con quê hương Thái 
Bình đang sinh sống ở Hải 
Dương tìm đến với nhau, 
thống nhất thành lập Ban 
liên lạc đồng hương Thái 
Bình tại thị xã Hải Dương 
(nay là Hội đồng hương 
Thái Bình tại Hải Dương) để 
thỏa niềm thương nỗi nhớ 
quê nhà và giúp đỡ nhau 
trong cuộc sống.

Cùng với thời gian, 
hoạt động của Hội đồng 
hương Thái Bình tại Hải 
Dương ngày càng khăng 
khít, tạo  tình cảm tốt đẹp 
giữa các hội viên. Ngày 
mới thành lập, Hội có 100 
hội viên, sinh hoạt tại 6 tổ. 
Đến nay Hội đã thu hút 
hơn 500 hội viên ở các lứa 
tuổi thuộc nhiều ngành 
nghề, nhiều địa phương 
trong tỉnh Hải Dương tham 
gia, sinh hoạt ở 16 chi hội. 
Dù cuộc sống còn bao lo 
toan song nhờ vai trò gắn 
kết của Hội, các hội viên 
đã dành cho nhau nhiều 
tình cảm chân thành thể 

HTX SXKD DVNN xã Điệp Nông

Nhiều giải pháp để phát triển bền vững
cao, được giá. Ông Trần 
Minh Chiêu, Giám đốc HTX 
cho biết: Mặc dù là xã nông 
thôn mới với thành tích về 
sản xuất nông nghiệp đạt 
mức tăng trưởng cao, năng 
suất lúa đã đạt tới kịch trần 
song địa phương luôn đặt 
ra mục tiêu sản xuất nông 
nghiệp phải luôn chú trọng 
về chất lượng, giá trị sản 
phẩm và sản xuất theo quy 
mô hàng hóa. Do đó, từ 
năm 2012, HTX đã tham 
mưu lãnh đạo địa phương 
quy hoạch 6 vùng sản xuất 
với diện tích 500ha, chủ 
yếu sản xuất các loại cây 
có giá trị như đậu tương 
rau, ngô ngọt, kê... Trong 
đó, sản xuất cây màu xuân 

hè đạt 194ha, cây màu hè 
thu 196,2ha, cây vụ đông 
510ha, hai vụ lúa 360ha. 
Qua thực tế sản xuất, năng 
suất cây trồng cho hiệu 
quả cao. Điển hình như 
ngô ngọt 152 tạ/ha/vụ, đậu 
tương rau 21 tạ/ha/vụ. Các 
cây rau như su hào, bắp 
cải, cà chua, rau giống... 
cho giá trị từ 70 - 80 triệu 
đồng/sào. Đặc biệt, HTX 
duy trì tốt sản xuất vụ đông 
đạt 90 - 95% diện tích đất 
hai lúa, đưa hệ số quay 
vòng đất đạt 3,2 lần. Với 
phương châm sản xuất an 
toàn, HTX chỉ đạo, khuyến 
khích nông dân đưa cơ giới 
hóa, áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất; 

sử dụng thuốc vi sinh, phân 
bón vi sinh để đánh chuột 
và chăm sóc rau màu. Nhờ 
vậy, năng suất được nâng 
cao, gia tăng lợi nhuận và 
nông dân không phải chịu 
sự ép giá của tư thương.

Cũng theo ông Trần 
Minh Chiêu: Điệp Nông xác 
định để nâng cao thu nhập, 
giảm tỷ lệ hộ nghèo nhất 
thiết phải phát triển nông 
nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa. Vì vậy, địa 
phương và HTX đã mạnh 
dạn tiếp thu những giống 
mới, thay đổi tập quán canh 
tác, quy vùng sản xuất hàng 
hóa, liên kết với các doanh 
nghiệp trong bao tiêu nông 
sản. Thực hiện liên doanh, 

liên kết tổ chức sản xuất, 
HTX đã ký kết hợp đồng 
với 5 doanh nghiệp như 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
ThaiBinh Seed sản xuất 
đỗ lạc, lúa BC15; Công 
ty Xuất nhập khẩu Đồng 
Giao (Ninh Bình) sản xuất 
ngô ngọt, đậu tương rau từ 
năm 2013 đến nay... Theo 
đó, các doanh nghiệp cung 
cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật 
và bao tiêu sản phẩm cho 
nông dân giúp bà con yên 
tâm đầu tư và mở rộng quy 
mô sản xuất. Để phát triển 
bền vững, từ năm 2016 đến 
nay HTX liên tục tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ cho cán bộ 
quản lý, năng lực sản xuất 
cho thành viên đồng thời 
mở rộng quy mô sản xuất, 
có chế độ đãi ngộ để thu 
hút lao động trẻ có trình độ 
cao.

Những hoạt động hiệu 
quả của HTX SXKD DVNN 
xã Điệp Nông đã góp phần 

đẩy mạnh chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, giải quyết 
việc làm cho nhiều lao 
động nông thôn, nâng cao 
mức sống, góp phần giảm 
nghèo bền vững. Hoạt 

động của HTX bước đầu đã 
hình thành vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung tại địa 
phương, tạo tiền đề xây 
dựng nền nông nghiệp bền 
vững. Sự chủ động đổi mới 

hoạt động đang giúp HTX 
SXKD DVNN xã Điệp Nông 
gặt hái nhiều thành công, 
mang lại nhiều lợi ích cho 
thành viên.

Mai Thư 

Người Thái Bình nơi miền biên viễn       

địa bàn được tiếp cận với 
khoa học kỹ thuật để ứng 
dụng vào thực tế sản xuất 
nhằm mang lại hiệu quả 
cao. Cũng từ đây, nhiều gia 
đình trên địa bàn xã đã khá 
giả nhờ cây lúa. Thậm chí, 
những hộ canh tác từ 10 - 
20ha lúa 2 - 3 vụ cho thu 
nhập “khủng” không còn là 
chuyện lạ ở Ea Bung.

Ra đi từ quê lúa, lập 
nghiệp bằng cây lúa và 
hiện làm giàu cũng nhờ cây 
lúa, những người con của 
quê hương Thái Bình đã 
làm nên một vùng quê trù 
phú nơi miền biên viễn.

Điệu chèo vọng cố hương
Lâu nay, căn nhà của 

ông Vũ Ngọc Huyền ở 
thôn 8, xã Ea Bung luôn 
là điểm hẹn để các thành 
viên Câu lạc bộ hát chèo 
và những người yêu làn 
điệu chèo trong thôn tề tựu. 
Với những người Thái Bình 
ở đây, niềm vui sau một 
ngày mùa màng bận rộn là 
buổi tối thư thả, ngâm nga 
những làn điệu chèo.

Ông Phạm Văn Đỏ, một 
thành viên của Câu lạc bộ 
hát chèo thôn 8 cho biết: 
Những làn điệu chèo là đặc 
trưng của người Thái Bình, 
truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ kia nên dù đi đâu về 
đâu thì người quê tôi vẫn cứ 
mang theo như để gìn giữ 
gốc gác của mình. Đội chèo 
chúng tôi đã từng biểu diễn 
các làn điệu chèo chinh 

phụ, lái lơ, đường trường 
bắn thước... dự thi chương 
trình văn nghệ quần chúng 
cấp huyện. Đạt giải chúng 
tôi vui lắm, nhưng vui hơn 
cả là qua lời ca tiếng hát 
của mình đã giới thiệu để 
anh em, bạn bè ở vùng đất 
Tây Nguyên biết đến nét 
văn hóa truyền thống của 
người Thái Bình.

Với phương châm luôn 
mở rộng cho những ai tự 
nguyện và yêu thích chèo, 
Câu lạc bộ hát chèo thôn 8 
hiện có 14 thành viên chính 
thức, tham gia hoàn toàn 
tự nguyện, bởi ai cũng nghĩ 
cần phải làm một điều gì 
đó để lưu giữ lại những làn 
điệu chèo quê hương cho 
chính bản thân mình và cho 
con cháu, cũng là để vơi đi 
nỗi nhớ quê nhà.

Theo bà Tưởng Thị 

Tình quê lúa trên đất Hải Dương

hiện qua các hoạt động 
thắm đượm tình nghĩa.

Ông Đinh Quang Sáng, 
Trưởng ban liên lạc Hội 
đồng hương Thái Bình tại 
Hải Dương cho biết, Hội đã 
bổ sung, hoàn thiện quy 
ước chung và cuốn danh 
sách trích ngang của tất cả 
hội viên. Đây là nền tảng 
để khẳng định vai trò, sức 
sống của Hội cũng như 
mang đến niềm tự hào là 
người con quê hương Thái 
Bình cho các hội viên. 
Những năm qua, Hội duy trì 
tốt hoạt động gặp mặt, giao 
lưu vào các ngày kỷ niệm, 
dịp lễ, tết; thăm hỏi hội viên 
khi ốm đau, hoạn nạn, chúc 
thọ hội viên cao tuổi; thông 
tin tình hình chung về kinh 
tế - xã hội tỉnh Thái Bình...

Nhiều chi hội có các 
hình thức sinh hoạt phong 
phú như tổ chức gặp mặt, 
giao lưu định kỳ hàng tháng, 
hàng quý, chúc mừng nhau 
khi con cháu đạt thành tích 
cao trong học tập, khi xây 
dựng gia đình, tổ chức các 
chuyến hành hương cho 
hội viên. Có chi hội còn thể 
hiện sự khăng khít như khi 
hội viên qua đời tất cả hội 
viên đều đeo băng tang 
chia buồn cùng gia đình. 
Bên cạnh đó, Hội cũng có 
một số hoạt động mở rộng 
quan hệ giao lưu với các hội 
đồng hương khác trong và 
ngoài tỉnh, vận động kinh 
phí ủng hộ quỹ vì người 
nghèo do Ủy ban MTTQ 
tỉnh Thái Bình phát động...

Hầu hết hội viên tham 
gia sinh hoạt hội đều vui và 
cảm nhận rõ tình cảm chân 
thành của những người 
đồng hương, thêm mến 
yêu nguồn cội quê nhà. 
Ngay từ những ngày đầu 
về Hải Dương sinh sống, vợ 
chồng chị Nguyễn Thị Hà, 
quê xã Thụy Văn, huyện 
Thái Thụy, hiện ở phường 
Nguyễn Trãi (thành phố 
Hải Dương) đã tham gia 
Hội đồng hương Thái Bình 
tại Hải Dương. “Tôi đã từng 
xa quê nhiều năm, ở nhiều 
nơi rồi về với Hải Dương. 
Tham gia sinh hoạt Hội, 
tôi nhận ra một điều rằng 
tình người Hải Dương ấm 
áp bao nhiêu thì tình đồng 
hương của người Thái Bình 
trên đất Hải Dương cũng 
ấm áp bấy nhiêu” - chị Hà 
chia sẻ.

Nỗ lực đóng góp
cho quê hương thứ hai
Khi tôi hỏi về những 

đóng góp của người Thái 
Bình trên quê hương thứ hai 
này, một bác trong Ban liên 
lạc Hội đồng hương Thái 
Bình tại Hải Dương ngâm 
nga hai câu thơ trong bài 
thơ “Thái Bình quê hương 
tôi” của nhà thơ Quan Vân: 
“Thái Bình tôi đó bạn ơi/
Anh tài nhân kiệt khắp nơi 
tung hoành”.

Bao người con Thái 
Bình hàng ngày hăng say 
lao động sản xuất, không 
ngừng vươn lên, đóng góp 
tích cực cho Hải Dương. 
Đến nay, nhiều hội viên 
đang giữ cương vị chủ chốt 
trong nhiều cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp của tỉnh. 
Dù ở bất kỳ vị trí công tác 
nào hay làm những công 
việc bình dị, những người 
con Thái Bình cũng dành 
trọn tâm huyết, đóng góp 
cho sự phát triển của địa 
phương. Trong những dịp 
kỷ niệm, gặp mặt, Hội 
đồng hương Thái Bình tại 
Hải Dương luôn động viên, 
khuyến khích hội viên chấp 
hành tốt chủ trương, đường 
lối, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước, 
phát huy tốt phẩm chất 
người con quê lúa, vươn 
lên trong mọi mặt công tác. 
Là một cán bộ trẻ ở Hải 
Dương, Tiến sĩ Nguyễn Tác 
Lũy, sinh năm 1981, Phó 
Bí thư thường trực Đảng ủy 
phường Tân Bình (thành 
phố Hải Dương) cho biết: 
Tôi luôn tự hào vì được sinh 
ra trên quê hương Đông 
Tân (huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình). Tôi nghĩ 
rằng mình sống và làm việc 
ở đâu cũng luôn phải nỗ lực 
hết mình để làm người có 
ích cho xã hội. Mỗi lần nghe 
các bậc lão thành trong Hội 
chia sẻ những kỷ niệm về 
quê hương càng nhắc nhớ 
tôi phải ra sức phấn đấu 
công tác ngày càng tốt hơn.

Người Thái Bình vốn 
chăm chỉ, sống chan hòa 
với mọi người. Đức tính ấy 
được bao người con Thái 
Bình luôn ghi nhớ, phát huy 
trong đời sống hàng ngày. 
Năm 1994, chị Trương Thị 
Hà ở thị trấn Diêm Điền, 
huyện Thái Thụy (Thái 
Bình) theo chồng sang Hải 

Dương lập nghiệp. Những 
năm đầu nơi đất khách 
quê người, bao lần chị Hà 
rơi nước mắt vì thương nhớ 
người thân, vì khó khăn, vất 
vả chất chồng. Song ý chí 
của người con quê lúa đã 
giúp chị kiên cường vượt 
qua những năm tháng ấy. 
Đến nay chị đã cùng chồng 
vun đắp cuộc sống hạnh 
phúc gia đình, được nhiều 
người khen ngợi. Hiện chị 
Hà là Chi hội trưởng Chi 
hội Phụ nữ khu I, phường 
Nguyễn Trãi (thành phố Hải 
Dương). Khi nhắc về quê 
hương, chị Hà xúc động cho 
biết: Tôi may mắn là người 
Thái Bình nhưng càng may 
mắn hơn vì được cùng quê 
với lãnh tụ Nguyễn Đức 
Cảnh. Mỗi khi nhớ về quê 
hương, tôi luôn tự hào và 
coi đó là động lực to lớn 
để vượt qua mọi khó khăn 
trong cuộc sống. Với hoạt 
động của Chi hội Phụ nữ 
khu, tôi lúc nào cũng hoàn 
thành xuất sắc. Vì vậy, khi 
biết tôi không phải người 
gốc Hải Dương nhưng hăng 
hái tham gia công tác xã 
hội ở cơ sở thì ai cũng bất 
ngờ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình 
ở đâu cũng gắn bó với nơi 
ấy giống như quê mình vậy.

Khi viết bài này, tôi rất 
ấn tượng với cuộc sống 
“tam đại đồng đường” của 
gia đình ông Ngô Hoàng 
Cầm (90 tuổi) ở phường 
Nguyễn Trãi (thành phố 
Hải Dương). Quê ông ở 
xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư 
(Thái Bình). Đến nay đã 
hơn nửa đời ông gắn bó 
với mảnh đất Hải Dương. 
Bao năm qua, gia đình 
ông vẫn giữ đầy đủ những 
phẩm chất, cốt cách của 
người Thái Bình, nhất là 
truyền thống hiếu học. Gia 
đình ông Cầm hiện là một 
gia đình văn hóa tiêu biểu 
ở địa phương. Ông vốn là 
thầy giáo nên luôn răn dạy 
cháu con mọi điều hay lẽ 
phải. Đến nay, các con, 
các cháu ông đều đỗ vào 
các trường cao đẳng, đại 
học trong và ngoài nước, 
gặt hái được nhiều thành 
công trong công việc.

Các bác trong Ban 
liên lạc Hội đồng hương 
Thái Bình tại Hải Dương 
cho biết thêm, nhiều người 
Thái Bình sang Hải Dương 
lập nghiệp đã nỗ lực hết 
mình trên quê hương mới. 
Ở lĩnh vực kinh tế tiêu biểu 
có ông Nguyễn Văn Đạt, 
người huyện Quỳnh Phụ 
(Thái Bình)đã xây dựng 
thành công thương hiệu 
bánh đậu xanh Nguyên 
Hương nức tiếng xa gần; 
bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, 
quê ở Quỳnh Côi (Quỳnh 
Phụ) xây dựng thành công 
thương hiệu bánh gai 
Minh Ngọc, được nhiều 
người trong và ngoài tỉnh 
Hải Dương biết đến; anh 
Nguyễn Ngọc Bình, quê ở 
huyện Thái Thụy là doanh 
nhân giỏi trên đất Hải 
Dương với thương hiệu mũ 
bảo hiểm Bezthai...

                 Thanh Nga
(Báo Hải Dương) 

Hội đồng hương Thái Bình tại Hải Dương chúc thọ hội viên cao tuổi.

(Tác phẩm dự thi viết 
về đề tài người Thái Bình - 
đất Thái Bình)

 Người dân Thái Bình đi xây 
dựng kinh tế mới 40 năm qua 
đã gắn bó, có đóng góp rất 

lớn vào sự phát triển của vùng biên 
này. Những cánh đồng lúa trải dài, 
những con đường bê tông rộng rãi, 
những khu dân cư khang trang, sạch 
đẹp, tình làng nghĩa xóm chan hòa, 
gắn kết đã góp phần đưa Ea Bung trở 
thành xã điểm nông thôn mới của 
huyện Ea Súp hôm nay.

(Ông Bùi Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Bung)

Bình, chủ nhiệm Câu lạc 
bộ hát chèo thôn 8: Mấy 
chục năm trước chúng tôi 
cùng gia đình vào đây xây 
dựng kinh tế mới theo tiếng 
gọi của Đảng và Nhà nước. 
Chính những câu hát chèo 
đã giúp cho những người 
con Thái Bình xa quê xích 
lại gần nhau, đồng cam 
cộng khổ bám trụ trên vùng 
đất mới. Từng ấy năm qua, 
nếp xưa vẫn giữ, hễ nghe 
tiếng trống chèo vang lên 
thì già trẻ, gái trai lại tập 
trung để cùng ngâm nga 
điệu chèo. Giờ tôi chỉ mong 
muốn câu lạc bộ của mình 
sẽ ngày càng thu hút được 
nhiều người, nhiều lứa tuổi 
tham gia để những làn điệu 
chèo của quê hương Thái 
Bình luôn vang mãi trên 
vùng đất cao nguyên này.

Từ tâm nguyện ban đầu 
là “hát chèo để thỏa nỗi 
nhớ quê” như tâm sự của 
bà Bình, các câu lạc bộ hát 
chèo đang ngày càng phát 
triển, chuyên nghiệp hơn, 
thường xuyên có mặt trong 
các hoạt động văn hóa văn 
nghệ của địa phương, dần 
trở thành một phần quan 
trọng trong đời sống văn 
hóa tinh thần của cộng 
đồng dân cư xã Ea Bung.

Các thành viên Câu lạc bộ hát chèo thôn 8 gặp nhau sau một 
ngày mùa màng bận rộn.

(Tác phẩm dự thi viết 
về đề tài người Thái Bình - 
đất Thái Bình)

Sản xuất cây kê ở Điệp Nông (Hưng Hà).

Tuyến đường trung tâm xã Ea Bung được cứng hóa, thuận tiện cho giao thương hàng hóa.

  Kim Oanh
(Báo Đắk Lắk)

Ảnh: baodaklak.vn


