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Sinh ra và lớn lên 
trong gia đình nhà 
nho nền nếp, gia 

phong, có tinh thần yêu 
nước nồng nàn và quê 
hương giàu truyền thống 
cách mạng (làng An Xá, 
xã Lộc Thủy, huyện Lệ 
Thủy, tỉnh Quảng Bình), Võ 
Nguyên Giáp đã sớm tiếp 
thu truyền thống quý báu 
của gia đình và quê hương, 
hình thành ý chí, tinh thần 
đấu tranh cách mạng. Với 
trí thông minh vượt trội, tinh 
thần ham học hỏi và được 
tôi luyện trong khó khăn, 
gian khổ, Võ Nguyên Giáp 
trở thành nhà chính trị, 
quân sự tài ba, đức độ, có 
những cống hiến to lớn, đặc 
biệt xuất sắc cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và 
dân tộc Việt Nam; được 
toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta dành trọn vẹn niềm 
tin yêu, được bạn bè quốc 
tế mến mộ và khâm phục.

Nhà chính trị xuất sắc, 
nhà lãnh đạo có uy tín lớn 
của Đảng

Là thanh niên yêu nước, 
nhận thức rõ trách nhiệm 
công dân với Tổ quốc và 
sớm được tiếp cận ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, Võ Nguyên Giáp 
dấn thân trên con đường 
hoạt động cách mạng, 
tích cực đấu tranh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. 
Bản lĩnh chính trị của Võ 
Nguyên Giáp được khẳng 
định khi là người thanh niên 
tích cực tham gia lãnh đạo 
phong trào đấu tranh của 
học sinh, sinh viên thành 
phố Huế, hăng hái hoạt 
động đòi dân sinh, dân 
chủ. Sau khi gặp lãnh tụ 
Hồ Chí Minh và được Người 
ủy thác trọng trách công 
tác quân sự của Đảng, 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà chính trị, quân sự
xuất sắc của thời đại Hồ Chí Minh 

khả năng chính trị của Võ 
Nguyên Giáp đã được thể 
hiện rõ trong việc chỉ đạo 
xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng của Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng 
“nước lấy dân làm gốc”, 
cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, “chính trị trọng 
hơn quân sự” (1)... của lãnh 
tụ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên 
Giáp đã vận dụng sáng tạo 
vào xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng. Theo đó, 
với một đội quân ban đầu 
chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ, 
vũ khí, trang bị thô sơ, dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của 
Trung ương Đảng và lãnh 
tụ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên 
Giáp đã tổ chức, xây dựng 
và chỉ huy phát triển thành 
một Quân đội cách mạng, 
mang tính nhân dân sâu 
sắc, sẵn sàng chiến đấu, 

hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc và nhân dân, 
vì chủ nghĩa xã hội. Quân 
đội ta từng bước lớn mạnh, 
làm nòng cốt cho toàn dân 
đánh giặc, vượt qua muôn 
vàn khó khăn, gian khổ 
của ngày đầu kháng chiến, 
hình thành những “quả đấm 
thép”, là những trung đoàn, 
đại đoàn chủ lực, làm nên 
một Điện Biên Phủ “lừng 
lẫy năm châu, chấn động 
địa cầu”, kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược. 
Bằng kinh nghiệm thực 
tiễn, tài năng và trí tuệ kiệt 
xuất, Đại tướng tiếp tục chỉ 
huy Quân đội cách mạng, 
lần lượt đánh bại các chiến 
lược, những mưu đồ quân 
sự cao nhất của Mỹ, ngụy, 
giành thắng lợi quyết định 
trong cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy mùa xuân năm 
1975, kết thúc 30 năm 
chiến tranh cách mạng, 
giành lại trọn vẹn độc lập 
cho dân tộc, thống nhất cho 
non sông.

Quá trình chỉ đạo xây 
dựng Quân đội, lực lượng 
vũ trang cách mạng theo 
Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, Đại tướng luôn đặt 
“Mục tiêu chính trị là căn 
bản. Quân đội không phải 
chỉ có nhiệm vụ chiến đấu, 
mà phải tuyên truyền, giáo 
dục quần chúng. Như vậy, 
mọi người đều là lính” (2). 
Theo đó, Đại tướng đã 
hoàn thành xuất sắc vai trò 
của nhà chính trị - là “người 
đứng đầu” và là “linh hồn” 
của một tổ chức khi chịu 
trách nhiệm dẫn dắt tổ chức 
đi đúng mục tiêu. Đó là chỉ 
đạo xây dựng một đội quân 

nhỏ bé phát triển thành một 
quân đội hùng mạnh “trung 
với Đảng, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu, hy sinh vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng”, hoàn thành trọng 
trách mà Đảng, dân tộc 
giao phó. Điều đó khẳng 
định khả năng chính trị 
xuất sắc của Đại tướng khi 
đã hiện thực hóa tư tưởng 
Hồ Chí Minh về xây dựng 
Quân đội cách mạng, triển 
khai thành công chủ trương 
xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng của Đảng và 
“thuyết phục hàng triệu 
đồng bào cần phải chịu 
đựng để giành thắng lợi” 
(3) là cơ sở quan trọng để 
Quân đội hoàn thành trọng 
trách được Đảng và nhân 
dân giao phó.

Không chỉ thể hiện 
trong xây dựng Quân đội, 
khả năng chính trị xuất sắc 
của Đại tướng còn được 
thể hiện khi giữ trọng trách 
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng với những đóng góp 
quan trọng cho nền khoa 
học, giáo dục nước nhà. 
Đại tướng đã tham mưu 
“Xác định phương hướng 
thực hiện cách mạng khoa 
học - kỹ thuật một cách 
đúng đắn, phù hợp, với 
việc kết hợp những bước đi 
tuần tự và những bước phát 
triển nhảy vọt, có trọng tâm 
trọng điểm, bảo đảm phục 
vụ kịp thời, có hiệu quả 
công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc” (4), “Chú trọng 
vào những khâu chủ chốt, 
tạo chuyển biến tích cực để 
giải quyết những vấn đề của 
ngành giáo dục nước nhà 
và nhiệm vụ cách mạng đòi 

hỏi” (5); đồng thời, có nhiều 
ý kiến quan trọng, sát thực 
cho Đảng, Nhà nước trong 
hoạch định đường lối, chính 
sách phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng và phát triển 
đất nước.

Là học trò xuất sắc và 
gần gũi của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Đại tướng cũng 
là một trong những người 
sớm nghiên cứu và viết 
về Hồ Chí Minh, cùng với 
các đồng chí lãnh đạo cấp 
cao của Đảng, Nhà nước 
đưa tư tưởng Hồ Chí Minh 
vào cuộc sống, trở thành 
nền tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho mọi hành động 
của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta. “Việc nêu 
cao và khẳng định tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư 
tưởng của Đảng và kim chỉ 
nam cho mọi hành động 
của Đảng ở Đại hội Đảng 
VIII, có một phần đóng góp 
rất lớn của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp” (6).

Tài năng quân sự kiệt 
xuất, đóng góp to lớn vào 
thắng lợi của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc

Với tư duy sắc sảo 
và tài năng quân sự kiệt 
xuất, kết hợp với việc học 
tập, nghiên cứu và rèn 
luyện không ngừng nghỉ, 
Đại tướng cùng tập thể Bộ 
Chính trị, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Quân ủy 
Trung ương tiến hành hoạch 
định chiến lược quân sự, 
đường lối chiến tranh nhân 
dân, nghệ thuật quân sự 
độc đáo, đồng thời tổ chức 
thực hiện đường lối quân sự 
của Đảng một cách triệt để. 
Tài thao lược quân sự kiệt 
xuất của Đại tướng còn thể 
hiện ở tư duy giữ vững thế 
chủ động, đánh giá tương 
quan lực lượng hết sức biện 
chứng, khoa học, qua đó 
buộc đối phương phải đánh 
theo cách đánh truyền 
thống của ta, không phát 
huy được ưu thế về binh 
lực, hỏa lực, không thực 
hiện được mục tiêu, ý định 
chiến tranh, dẫn đến sa lầy 
và thất bại hoàn toàn. Nổi 
bật là quyết định chuyển 
phương châm tác chiến từ 
“đánh nhanh, thắng nhanh” 
sang “đánh chắc, tiến chắc” 
giành thắng lợi quyết định 
trong Chiến dịch Điện Biên 
Phủ năm 1954, kết thúc 
thắng lợi cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm 
lược. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước 
là quyết định chọn đúng 
hướng đột phá chiến dịch 
vào Buôn Ma Thuột - Tây 
Nguyên, nắm thời cơ chiến 

lược, đề nghị chuyển kế 
hoạch sớm giải phóng miền 
Nam trong năm 1975. Đồng 
thời, chỉ đạo mở các chiến 
dịch giải phóng Huế, Đà 
Nẵng và quần đảo Trường 
Sa; nhất trí thành lập cánh 
quân phía Đông và ra Mệnh 
lệnh: Thần tốc, thần tốc 
hơn nữa; táo bạo, táo bạo 
hơn nữa... để chỉ đạo toàn 
quân xốc tới, nhanh chóng 
giải phóng Sài Gòn, giành 
thắng lợi quyết định trong 
Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước. Trong các chiến 
dịch lớn, có tính quyết định, 
Đại tướng luôn thể hiện sự 
quyết đoán, sắc bén ở khả 
năng nắm, tạo và chớp thời 
cơ, “đưa ra đúng lúc nhiều 
mưu kế chiến lược tài tình 
hoặc những mệnh lệnh, 
những phương án đặc sắc 
có tầm chiến lược suốt hơn 
30 năm chiến tranh nhân 
dân giải phóng dân tộc... là 
một nhà quân sự có tư duy 
sắc sảo về chiến tranh nói 
chung và về chiến tranh 
giải phóng dân tộc Việt 
Nam nói riêng” (7).

Không chỉ là người chỉ 
huy tài ba, Đại tướng còn 
là nhà lý luận quân sự sắc 
sảo khi để lại nhiều dấu 
ấn đặc sắc trong xây dựng 
và phát triển nghệ thuật 
quân sự Việt Nam, phát 
triển học thuật tư tưởng 
chiến tranh nhân dân Việt 
Nam, vũ trang toàn dân, 
thực hiện hai hình thức tác 
chiến và ba thứ quân. Nổi 
bật là: nghệ thuật đánh 
lâu dài để chuyển hóa so 
sánh lực lượng; nghệ thuật 
chớp thời cơ để giành lấy 
thắng lợi có tính chiến lược 
làm xoay chuyển cục diện 
chiến tranh; nghệ thuật xây 
dựng, tổ chức và sử dụng 
kết hợp lực lượng vũ trang 
ba thứ quân; nghệ thuật tổ 
chức, sử dụng quân đội; 
nghệ thuật luôn chủ động 
về chiến lược và chiến 
dịch, phân tích và đánh giá 
đúng tình hình với tư duy 
chiến lược sắc sảo, phán 
đoán đúng, dự báo sớm 
âm mưu và hành động của 
đối phương để chủ động về 
lực lượng, thế trận và cách 
đánh; nghệ thuật tổ chức 
bảo đảm hậu cần chiến 
lược và chiến dịch.v.v...

Ngưỡng mộ tài năng 
quân sự của Đại tướng, 
Cecil B. Currey - Giáo sư 
sử học quân sự người Mỹ 
nhận định: Ông không chỉ 
trở thành một huyền thoại 
mà còn là một trong những 
vị tướng tài năng nhất về 
chiến tranh nhân dân và là 

một trong những thiên tài 
quân sự lớn nhất của tất cả 
các thời đại. “Trong suốt sự 
nghiệp của mình, ông đã 
vạch ra chiến thuật, chiến 
lược đã giúp đất nước ông 
chiến thắng những kẻ thù 
mạnh nhất” (8) .v.v...

Cuộc đời và sự nghiệp 
của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp gắn liền với những 
chặng đường vẻ vang, 
chiến công hiển hách của 
quân và dân ta trong thời đại 
Hồ Chí Minh. “Đại tướng đã 
trở thành một trong những 
danh tướng tài năng nhất 
của thế kỷ XX, một nhà 
chính trị đi trước nhà quân 
sự” (9). Trong Lễ quốc tang 
của Đại tướng, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh: Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta đánh giá cao 
công lao của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp. Các thế hệ 
cán bộ, chiến sĩ Quân đội 
ta suy tôn Đồng chí là Anh 
Cả của Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Con người, nhân 
cách và những cống hiến 
to lớn của Đồng chí in đậm 
trong lòng nhân dân, là vị 
tướng của nhân dân, mãi 
mãi lưu danh trong lịch sử 
dân tộc.
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đội và trong toàn Đảng, toàn dân ta; mãi mãi lưu danh trong lịch sử oanh liệt của dân tộc.

Mùa thu lịch sử năm 
1945 đã lùi xa 
nhưng ký ức về 

những ngày tháng tám hào 
hùng vẫn còn vẹn nguyên 
trong tâm thức của người 
dân xã Liên Hiệp (Hưng 
Hà). Trải qua 76 năm xây 
dựng, phát triển, Đảng bộ 
và nhân dân xã Liên Hiệp 
luôn nêu cao ngọn cờ yêu 
nước, phát huy truyền 
thống cách mạng, khắc 
phục khó khăn, chung sức 
xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp.

Về xã Liên Hiệp vào 
những ngày cuối tháng 
tám, đi khắp mọi nẻo đường 
trong thôn xóm nơi đã từng 
in dấu những vùng căn 
cứ cách mạng hào hùng, 
chúng tôi cảm nhận được 
sự “thay da đổi thịt” của một 
vùng quê giàu truyền thống 
yêu nước, cách mạng. 
Những con đường thẳng tắp 
rộng thênh thang, những 
khu nhà cao tầng mọc lên 
san sát, những cánh đồng 
mẫu lớn thẳng cánh cò 
bay... Sự đổi thay nhanh 
chóng khiến ít người nghĩ 
rằng đây vốn là một địa 
phương nghèo, bị giặc tàn 
phá ác liệt năm xưa, nay 
đã vươn mình đứng dậy. 
Trong Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, cán bộ 
và nhân dân xã Liên Hiệp 

LIÊN HIỆP

Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Diện mạo thôn Khuốc, xã Liên Hiệp (Hưng Hà).

một lòng theo Đảng, đoàn 
kết, anh dũng, kiên cường 
chiến đấu bảo vệ xóm 
làng. Trước ngày Tổng khởi 
nghĩa, nhiều thanh niên 
trong xã sẵn sàng mang 
dao, kiếm... phối hợp với 
lực lượng Việt Minh trong 
vùng đánh phá thuyền 
chiến và kho thóc của quân 
Nhật. Nhận được lệnh khởi 
nghĩa với khí thế sôi sục, 
hơn 30 người dân xã Liên 
Hiệp cùng nhân dân các 
xã lân cận đã tập trung tại 
cầu Nại theo đường 39 tiến 
về huyện. Đúng 8 giờ, các 
lực lượng hội tụ về đầu phố 

huyện, xếp thành hai hàng 
bước vào huyện đường, hô 
vang “Ủng hộ Việt Minh, đả 
đảo phát xít Nhật, Việt Nam 
độc lập muôn năm”... Trước 
khí thế hừng hực của quần 
chúng, đội lính huyện đầu 
hàng. Lực lượng Việt Minh 
xông vào bao vây trại lính 
và nhanh chóng làm chủ 
huyện đường. Từ đây, chính 
quyền cách mạng đã về tay 
nhân dân lao động. Trong 
kháng chiến chống thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ, 
người dân Liên Hiệp bám 
đất, bám làng, che chở nuôi 
dưỡng cán bộ, bộ đội và chi 

viện cho chiến trường. Trải 
qua 2 cuộc kháng chiến, xã 
có trên 1.000 thanh niên 
lên đường nhập ngũ, trong 
đó có 116 liệt sĩ, trên 200 
thương bệnh binh, trên 400 
người có công với cách 
mạng, đóng góp hàng trăm 
tấn lương thực, thực phẩm 
cho chiến trường miền 
Nam. Ghi nhận những công 
lao, đóng góp đó, Đảng bộ 
và nhân dân Liên Hiệp đã 
được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Kháng chiến 
hạng Ba.

Ngày nay, trong công 
cuộc đổi mới, nhân dân 

Liên Hiệp luôn tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, 
tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, diện mạo 
nông thôn từng ngày khởi 
sắc. Ông Đào Trọng Giáp, 
Bí thư Đảng ủy xã cho biết: 
Phát huy truyền thống cách 
mạng, ý chí tự lực tự cường, 
truyền thống lao động cần 
cù, sáng tạo, Đảng bộ và 
nhân dân Liên Hiệp đoàn 
kết một lòng, vượt qua khó 
khăn, góp sức cùng nhau 
xây dựng quê hương. Nổi 
bật là phong trào xây dựng 
nông thôn mới (NTM) và 
NTM nâng cao, địa phương 
tập trung mọi nguồn lực 
đầu tư gần 18 tỷ đồng xây 
dựng, nâng cấp, cải tạo các 
công trình như Trường Tiểu 
học và THCS Trần Thủ Độ, 
nghĩa trang liệt sĩ, chùa 
một số thôn,  trạm y tế và 
các công trình phục vụ sản 
xuất. Từ đầu năm đến nay, 
xã nâng cấp 2km đường 
trục xã, làm mới 1,9km 
đường giao thông nội đồng, 
1,3km máng cấp 1 loại 3.

Hiện nay, các tuyến 
đường liên thôn, liên xóm ở 
Liên Hiệp đã được bê tông 
hóa, tạo điều kiện thuận lợi 
cho nhân dân đi lại. Nhiều 
mô hình sản xuất được 
triển khai nhân rộng, đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. 
Anh Đồng Quang Tình, 
thôn Chiêm là một trong 
những thanh niên đã mạnh 
dạn chuyển đổi diện tích 
cấy lúa kém hiệu quả của 
gia đình và vận động bà 
con xung quanh cho thuê 
lại ruộng để xây dựng mô 
hình trồng cam canh kết 
hợp trồng bưởi diễn, nuôi 

thỏ với diện tích trên 3 mẫu. 
Từ mô hình này, anh Tình 
thu về gần 200 triệu đồng/
năm. Anh cho biết: Nhờ xây 
dựng NTM nên chúng tôi có 
cơ hội mở rộng sản xuất, 
phát triển kinh tế, đường 
sá rộng rãi, khang trang 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
giao thương buôn bán. Nhờ 
đó mà mô hình trồng cam 
canh của gia đình tôi được 
nhiều người biết đến. Bản 
thân rất phấn khởi vì mình 
đã góp một phần nhỏ trong 
công cuộc xây dựng quê 
hương.

Hiện nay, thu nhập bình 
quân đầu người của xã Liên 
Hiệp đạt 50,1 triệu đồng/
năm; tỷ lệ lao động có việc 
làm qua đào tạo đạt 65%; 
tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%; 
6/6 thôn đạt danh hiệu thôn 
văn hóa; an ninh trật tự, an 
toàn xã hội ổn định. Ông 
Lương Quang Huân, đảng 
viên 50 năm tuổi đảng, 
thôn Nứa cho biết: Từ khi 
xây dựng NTM đã góp 
phần đưa xóm làng đổi mới, 
sáng - xanh - sạch - đẹp, 
đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân tốt hơn trước 
rất nhiều; sản xuất, dịch 
vụ nông nghiệp phát triển, 
điện, đường, trường, trạm 
được đầu tư khang trang.

Thành quả của ngày 
hôm nay là minh chứng cho 
sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực 
vươn lên của Đảng bộ và 
nhân dân Liên Hiệp. Đây 
là điểm tựa để xã tiếp tục 
vững bước đi lên trên con 
đường đổi mới, phấn đấu 
về đích NTM nâng cao năm 
2022.
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