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10 năm - Hành trình vẫn tiếp diễn
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Trần Thu Hương

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ 
tịch Hội Doanh nhân nữ 
Thái Bình chia sẻ bản 

thân bà cũng là trẻ mồ côi, được 
nhận làm con nuôi. Trải qua 
một tuổi thơ nhiều thiệt thòi, 
mất mát, thấu hiểu những nỗi 
khổ đau của những người có số 
phận không may mắn nên bà 
luôn mong muốn giúp đỡ cho 
những con người này. Nhưng 
một mình làm thì khó, nếu 
làm thì sự giúp đỡ cũng chỉ rất 
hạn chế. May mắn khi bà gặp 
một nữ doanh nhân cũng cùng 
chung mong muốn được giúp 
đỡ những người khó khăn đó là 
bà Nguyễn Thị Thanh Ngoan, 
Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh 
Trà. Ý tưởng về việc tổ chức một 
chương trình vì người khuyết tật, 
trẻ mồ côi đã được hai nữ doanh 
nhân ấp ủ thực hiện. Những dự 
định này đã nhận được sự ủng 
hộ, động viên lớn của các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh, sự chung tay, 
chung sức của các đồng chí lãnh 
đạo Đài PTTH Thái Bình, Hội 
Bảo trợ người khuyết tật và trẻ 
mồ côi tỉnh. Lần đầu tiên, một 
hoạt động lớn nhất vì người 
khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa 
bàn tỉnh đã được tổ chức, đó 
chính là chương trình giao lưu 
“Trái tim nhân ái” lần thứ I năm 
2009, do ba đơn vị Hội Bảo trợ 
người khuyết tật và trẻ mồ côi 
tỉnh, Đài PTTH Thái Bình, Câu 
lạc bộ Doanh nhân nữ Thái Bình 
(tiền thân của Hội Doanh nhân 
nữ hiện nay) phối hợp tổ chức. 
Dù là lần đầu tiên, song chương 

10 năm - Hành trình vẫn tiếp diễn
Chương trình giao lưu “Trái tim 

nhân ái” lần thứ I được tổ chức vào 
tháng 12/2009. Chương trình giao 
lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II 
được tổ chức vào ngày 29/11/2018. 
Sau 10 năm, hành trình nhân ái vẫn 
tiếp diễn với mong muốn chia sẻ, 
hỗ trợ nhiều hơn cho người khuyết 
tật và trẻ mồ côi.

trình đã thành công hơn mong 
đợi. Đã có 212 đơn vị, tổ chức, 
cá nhân hỗ trợ xây dựng quỹ trái 
tim nhân ái với tổng kinh phí gần 
1,1 tỷ đồng. Trong đó, các thành 
viên Câu lạc bộ Doanh nhân nữ 
tỉnh là những người đi đầu ủng 
hộ quỹ trái tim nhân ái. Toàn bộ 
số tiền đã được Ban tổ chức phối 
hợp quản lý và sử dụng để thăm 
hỏi, hỗ trợ người khuyết tật và 
trẻ mồ côi trong tỉnh, đã có gần 
4.000 lượt người được hỗ trợ từ 
nguồn kinh phí này. 

Bà Hoàng Thị Hồng và ông 
Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội 
Bảo trợ người khuyết tật và trẻ 
mồ côi chia sẻ, điều đặc biệt 
quan trọng và ý nghĩa lớn hơn 
là từ khi tổ chức chương trình 
“Trái tim nhân ái” lần thứ I đến 
nay, các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân vẫn tiếp tục đồng hành 
cùng người khuyết tật và trẻ mồ 
côi. Chương trình đã khơi dậy 

lòng nhân ái, tạo sự lan tỏa trong 
tổ chức các hoạt động thiện 
nguyện trên địa bàn tỉnh. Đến 
nay, hoạt động thiện nguyện vì 
cộng đồng của các địa phương, 
đơn vị ngày càng sâu đậm, các 
doanh nghiệp cũng thể hiện 
trách nhiệm cao đối với công tác 
an sinh xã hội cũng như tham 
gia các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện vì cộng đồng. Những 
doanh nghiệp, đơn vị luôn đi 
đầu, đóng góp hàng trăm triệu 
đồng mỗi năm cho các hoạt 
động nhân đạo, từ thiện vì người 
khuyết tật, trẻ mồ côi, người 
nghèo như Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hương Sen, Công ty 
Bitexco Nam Long, Công ty Du 
lịch và Thương mại Hải Bình, 
Công ty Xổ số kiến thiết Thái 
Bình, Công ty Bánh kẹo Bảo 
Hưng, Công ty TNHH Vĩnh Trà, 
Trường Đại học Thái Bình, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh, gia đình bà 

Nguyễn Lân Phương... Từ nguồn 
ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, 
cá nhân mà những năm qua, 
việc giúp đỡ, hỗ trợ cho người 
khuyết tật, trẻ mồ côi được thực 
hiện với nhiều hoạt động thiết 
thực hơn, đem lại hiệu quả bền 
vững hơn. Trong 5 năm gần đây, 
các đơn vị, tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gần 25 
tỷ đồng giúp đỡ, bảo trợ cho gần 
60.000 lượt người khuyết tật và 
trẻ mồ côi; trao tặng hơn 2.060 
xe lăn, xe lắc, xe đạp; dạy nghề, 
tạo việc làm cho gần 1.000 người 
và trao gần 300 suất học bổng 
cho học sinh mồ côi trên toàn 
tỉnh...

Theo thống kê sơ bộ, trên địa 
bàn tỉnh hiện có khoảng 100.000 
người khuyết tật và hàng nghìn 
trẻ mồ côi, trong đó có không ít 
trẻ mồ côi cả cha và mẹ. Cùng 
với những người khuyết tật đã 
dũng cảm đối mặt với số phận 

thiệt thòi, vượt qua các bất tiện 
về thể chất, sống và làm việc 
như bao người lành lặn khác và 
hơn thế còn trở thành những 
người thành công, có khả năng 
giúp đỡ cho nhiều người khác 
thì vẫn còn những người khuyết 
tật đặc biệt nặng cần sự hỗ trợ 
của cộng đồng để có cuộc sống 
tốt hơn. Bên cạnh đó, là các em 
nhỏ chưa có khả năng lao động 
nhưng mồ côi cha, mẹ đang sống 
khó khăn cũng rất cần sự giúp 
đỡ, hỗ trợ của cộng đồng để lớn 
lên. Nhằm tiếp tục biểu dương, 
tôn vinh những người khuyết tật 
vươn lên chiến thắng số phận, 
đồng thời tri ân những tấm 
lòng nhân ái của các tổ chức, 
cá nhân luôn đồng hành cùng 
người khuyết tật và trẻ mồ côi và 
huy động các đơn vị, tổ chức, cá 
nhân tiếp tục đóng góp nguồn 
lực cho các hoạt động trợ giúp 
cho người khuyết tật và trẻ mồ 

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Doanh nhân nữ tỉnh thăm gia đình 
ba chị em Nguyễn Thị Thoa, xã Văn Lang (Hưng Hà) bị thiếu máu huyết tán bẩm sinh.

Hội Doanh nhân nữ tỉnh trao quà cho em Vũ Hải Lâm, học sinh Trường THCS Văn Lang 
(Hưng Hà).

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Vũ Thư.
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Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh
Thái Bình là một trong các địa phương có số lượng người khuyết tật, trẻ mồ 

côi chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy, việc huy động được nhiều địa phương, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân đóng góp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho người 
khuyết tật và trẻ mồ côi là việc vô cùng cần thiết. Trong tổ chức chương trình 
“Trái tim nhân ái” lần thứ II này, chúng tôi tiếp tục nhận được sự phối  hợp 
tích cực của Hội Doanh nhân nữ tỉnh và đặc biệt là sự phối hợp của Báo Thái 
Bình. Ba đơn vị cũng đồng quản lý quỹ trái tim nhân ái. Việc quản lý quỹ sẽ bảo 
đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia chặt chẽ của cả ba bên để quỹ được 
sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đem lại hiệu quả thực sự cho người 
khuyết tật và trẻ mồ côi khó khăn, tạo điều kiện cho họ có được cuộc sống tinh 

thần và vật chất tốt hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở tỉnh nhà.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình
Từ ý nghĩa và kết quả của chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ I mang lại, 

chúng tôi quyết định tổ chức chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ II. Chương 
trình được tổ chức với mong muốn lớn nhất là huy động được nhiều đơn vị, tổ 
chức, cá nhân đặc biệt là các doanh nghiệp cùng ủng hộ, đóng góp cho quỹ trái 
tim nhân ái để có thêm nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi được giúp đỡ, hỗ trợ 
làm vơi bớt khó khăn và có cơ hội vươn lên. Bởi càng đi đến thăm những hoàn 
cảnh khó khăn mới càng thấy họ cần được giúp đỡ, hỗ trợ như thế nào.

Mặc dù có gặp một số khó khăn song đến thời điểm này, chúng tôi tin tưởng 
chương trình sẽ thành công. Gần như 100% các thành viên trong Hội Doanh 
nhân nữ tỉnh đều có đóng góp cho quỹ trái tim nhân ái. Không chỉ có các thành 

viên của Hội, nhiều tổ chức, cá nhân, các doanh nhân nam trong và ngoài tỉnh cũng rất nhiệt tình và 
nhiệt tâm đóng góp cho quỹ, cho chương trình thành công. Chúng tôi thực sự cảm ơn và thấy được 
động viên vì điều đó. Trái tim nhỏ của mỗi người sẽ tạo thành trái tim nhân ái lớn để thực hiện được 
nhiều hơn các hoạt động vì người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình
Những năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình luôn đồng 

hành với người khuyết tật và trẻ mồ côi thông qua nhiều chương trình nhân đạo 
như: trao tặng quà, hỗ trợ xây, sửa nhà tình nghĩa... Quan tâm, giúp đỡ người 
khuyết tật theo hướng bền vững, giúp họ có việc làm, thu nhập ổn định, Công ty 
đã hỗ trợ sinh kế và phối hợp in ấn tài liệu tại cơ sở in của người tàn tật huyện Vũ 
Thư. Tiếp tục đồng hành trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện, thời gian 
tới, công ty sẽ trích một phần lợi nhuận từ doanh thu hàng năm và vận động, 
kêu gọi những cá nhân trúng giải tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh 
khó khăn để họ sớm vươn lên, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Lân Phương, tổ 47, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình
Tôi đã đi làm từ thiện hơn 30 năm. Càng đi thì càng thấy việc làm của mình 

là ý nghĩa bởi khi đem đến một tấm chăn ấm, một bữa cơm no cho người nghèo, 
cho người còn khó khăn là mang thêm một niềm vui cho mình. Việc làm từ 
thiện phải từ tâm, không xuất phát từ mục đích gì. Nếu không có tâm, không 
theo đuổi được hành trình mà tôi cho là không ít vất vả, khó khăn, thậm chí là 
sự hiểu không hay, không tốt về mình.

Riêng với chương trình trái tim nhân ái lần này, tôi đã để dành 10 triệu đồng 
của con cháu biếu trong dịp mừng thọ đầu năm để sẵn sàng đóng góp xây dựng 
quỹ. Tôi chỉ mong muốn ngày càng có nhiều người hiểu hơn về việc làm từ 
thiện, nhân đạo, từ đó nhiệt tâm tham gia để làm sao có nhiều người nghèo, 

người khó khăn, người gặp rủi ro, bất hạnh, người khuyết tật và các cháu mồ côi được giúp đỡ, hỗ trợ.  

Bà Lương Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt bệnh nhân 

đến khám và điều trị, trong đó nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y, có hoàn cảnh 
khó khăn như bệnh nhân thuộc hộ nghèo, người già cô đơn, tàn tật, mồ côi. Có 
những bệnh nhân vì chi phí khám chữa bệnh cao, không đủ kinh phí chi trả nên 
viết đơn xin về chấp nhận là người tàn tật suốt đời, thậm chí là chờ chết. Trước 
hoàn cảnh thương tâm đó, Bệnh viện đã xây dựng “Quỹ vì bệnh nhân nghèo”, 
đồng thời triển khai nhiều hình thức kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động 
toàn bệnh viện và nhà hảo tâm trong cộng đồng ủng hộ. Từ đó đã giúp được 
nhiều người bệnh nghèo thoát khỏi hoàn cảnh éo le. Tuy nhiên, thực tế trong 
quá trình khám chữa bệnh của Bệnh viện, số bệnh nhân nghèo, người già cô 

đơn, trẻ tàn tật, mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo, cần hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh còn rất nhiều, Bệnh 
viện đã rất nỗ lực song vẫn không thể giúp được hết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rất mong trở 
thành cầu nối những trái tim nhân ái với các bệnh nhân có hoàn cảnh éo le, để có thể giúp họ có kinh 
phí chữa bệnh, để tiếp tục được sống khỏe mạnh như mọi người bình thường.

Bà Vũ Thị Chiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Lang (Hưng Hà)
Chương trình “Trái tim nhân ái” là một trong những chương trình có ý nghĩa 

nhân văn sâu sắc. Những hoàn cảnh được phản ánh trong chương trình đều có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Thông 
qua chương trình, tinh thần nhân ái trong cộng đồng được lan tỏa. Nhiều nhà 
hảo tâm đã tìm đến những hoàn cảnh khó khăn để trợ giúp. Tôi mong rằng từ 
thông điệp mà chương trình gửi gắm sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay 
giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong thời gian tới.

nhóm phóng viên
Bà Nguyễn Lân Phương luôn tích cực trong các hoạt động nhân đạo từ thiện.

côi trong thời gian tới, được sự 
nhất trí và chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhân 
kỷ niệm ngày quốc tế vì người 
tàn tật năm nay (3/12), ba đơn 
vị Hội Bảo trợ người khuyết tật 
và trẻ mồ côi, Báo Thái Bình, 
Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối 
hợp tổ chức chương trình “Trái 
tim nhân ái” lần thứ II. Đây cũng 
là chương trình lần đầu tiên của 
Thái Bình được truyền hình trực 
tiếp trên: truyền hình internet 
Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái 
Bình, chuyển tiếp trên Truyền 
hình Cáp Thái Bình.

Để chương trình thành công, 
ba đơn vị đã tích cực phối hợp 
chuẩn bị các điều kiện, nội 
dung. Bà Nguyễn Thị Ngoan, 
Phó Chủ tịch Hội Doanh nữ 
Thái Bình chia sẻ, càng gần đến 
ngày tổ chức chương trình, các 
thành viên Hội Doanh nhân nữ 
càng nhiệt huyết, không kể thời 
gian đi đến các doanh nghiệp, 
tổ chức để vận động nguồn lực 
ủng hộ cho quỹ trái tim nhân ái. 
Đến ngày 24/11, đã có gần 100 
đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký 

ủng hộ bằng tiền, hiện vật quy 
ra tiền hơn 2 tỷ đồng. Theo kế 
hoạch, trong đêm giao lưu, quỹ 
trái tim nhân ái sẽ trao sổ tiết 
kiệm cho 3 trẻ mồ côi, mỗi sổ 
30 triệu đồng. Câu lạc bộ Gold 
Bông Lúa Vàng (thành phố Hồ 
Chí Minh) trao tặng 17 suất quà 
cho người khuyết tật, trẻ mồ 
côi, mỗi suất 5 triệu đồng. Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam Chi nhánh 
Thái Bình trao 25 suất quà, mỗi 
suất 2 triệu đồng. Toàn bộ kinh 
phí ủng hộ trong chương trình 
sẽ tiếp tục được sử dụng vào các 
hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho 
người khuyết tật và trẻ mồ côi 
trong tỉnh.

Làm thiện nguyện từ tâm. 
Không có tâm, không thể thiện 
nguyện. Đó là tinh thần nhiệt 
huyết, trái tim nhân ái mà 
những người tổ chức và tham 
gia chương trình muốn dành 
cho người khuyết tật và trẻ mồ 
côi, chỉ với mong muốn giúp đỡ 
người khuyết tật, trẻ mồ côi vơi 
bớt khó khăn, trao cho họ cơ hội 
thay đổi cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện 
Đông Hưng.
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V ũ Hải Lâm, học sinh lớp 
7B, Trường THCS Văn 
Lang (Hưng Hà) mất bố 

khi em mới được 3 tháng tuổi. 
Lên 8 tuổi, Lâm lại chịu thêm 
nỗi đau mất mẹ. Thương đứa 
cháu nhỏ sớm chịu cảnh côi 
cút, bà ngoại đến ở cùng cháu. 
Thế nhưng cách đây hơn một 
năm, bà ngoại em cũng đã qua 
đời. Từ ngày bà mất, Lâm được 
bác đưa về sống cùng gia đình. 
Nhưng bác trai và bác dâu thu 
nhập phụ thuộc vào nghề nông 
nên cuộc sống cũng không mấy 
khá giả. Cô giáo Hoàng Minh 
Thư, Hiệu trưởng Trường THCS 
Văn Lang cho biết: Văn Lang là 
một trong những xã nghèo của 
huyện Hưng Hà nên học sinh 
địa phương cũng có nhiều em có 
hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, 
Trường đều có từ 3 - 5 học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. 
Trong trường, cùng với Hải Lâm 
còn có em Nguyễn Thị Thoa, học 
sinh lớp 8B. Thoa mắc căn bệnh 
thiếu máu huyết tán bẩm sinh 
nên sức khỏe yếu. Từ khi 6 tuổi, 
Thoa đã phải cắt bỏ lá lách. Để 
duy trì sự sống, hàng tháng Thoa 
phải lên Bệnh viện Nhi Trung 
ương truyền máu. Chi phí mỗi 
lần điều trị lớn trong khi kinh 
tế gia đình chỉ trông vào vài sào 
ruộng cấy. Cuộc sống gia đình 
vốn đã khó khăn càng trở nên 
khó khăn hơn khi mẹ em sinh 
thêm hai em, một đứa hiện mới 
được 2 tuổi, 1 đứa 5 tháng tuổi 
và cả hai đều mắc căn bệnh này. 
Cách đây 2 tháng, bố em vừa qua 
đời cũng bởi căn bệnh thiếu máu 
huyết tán. Cùng với bốn bố con 
Thoa, em còn có bác trai và bác 
gái cũng mắc căn bệnh này nên 
cả mấy gia đình đều khó khăn, 
không thể giúp đỡ nhiều cho bốn 

Những
phận đời
éo le

mẹ con khi bố em qua đời. Trong 
căn nhà nhỏ, người mẹ trẻ cùng 
ba đứa con chỉ biết khóc khi nghĩ 
về tương lai phía trước. Thoa 
chia sẻ: Em chỉ mong ba chị em 
được mạnh khỏe để mẹ đỡ khổ. 
Ngoan ngoãn, học tập chăm chỉ 
song tương lai phía trước của cô 

học trò nhỏ còn lắm gian nan 
bởi người mẹ nghèo khó có thể 
lo cho cả ba đứa con bệnh tật 
trong khi căn bệnh của các em 
phải điều trị thường xuyên, lâu 
dài và tốn rất nhiều chi phí.

Cũng như bao bạn bè cùng 
trang lứa, Lâm và Thoa đều mơ 

đi, cuộc sống của hai đứa trẻ sẽ 
ra sao? Câu nói bỏ ngỏ của người 
bà mái tóc đã bạc quá nửa đầu 
khiến người nghe không khỏi 
buồn lòng vì xót xa.

Không chỉ có những đứa trẻ 
mồ côi, chúng tôi còn gặp không 
ít người cha, người mẹ sinh con 
ra nhưng không được chứng 
kiến sự trưởng thành của các 
con. 88 tuổi, ở độ tuổi đáng lẽ đã 
được hưởng sự chăm sóc, phụng 
dưỡng của con cháu, thế nhưng 
cuộc sống của bà Vi Thị Thuyện, 
thôn Trà Đông, xã Quang Trung 
(Kiến Xương) chưa có lấy một 
ngày vui vẻ. Bà Thuyện sinh 
được 5 người con thì 4 người 
tàn tật. Mỗi người con một dạng 
tật khác nhau, người thì bị mọt 
xương, người thì khuyết tật vận 
động, người thì bị mù. Cách đây 
6 tháng, người con bị khuyết tật 
thần kinh đột ngột ra đi. Sức 
khỏe đã yếu, bà Thuyện luôn lo 
lắng: mai này mất đi ai là người 
sẽ lo cho những đứa con. Cuộc 
sống của những đứa con khuyết 
tật rồi sẽ đi về đâu.

Hình ảnh những người cha 
người mẹ tóc đã bạc trắng đầu 
phải chăm sóc người con khuyết 
tật như bà Thuyện không hiếm 
gặp. Do di chứng của chất độc 
da cam/Điôxin, bệnh tật, tai 
nạn, trong hành trình thiện 
nguyện, chúng tôi vẫn bắt gặp 
những mảnh đời như thế. Đó 
là hoàn cảnh của ông Lại Văn 
Biên, xã Tân Hòa (Vũ Thư) với 
hai người con khuyết tật vận 
động; ông Nguyễn Văn Thạch và 
bà Nguyễn Thị Giữa, xã Quỳnh 
Mỹ (Quỳnh Phụ) và bốn người 
con thiểu năng trí tuệ… Không 
thể tự chăm sóc bản thân, mọi 
sinh hoạt của những người con 
khuyết tật đều phải phụ thuộc 
vào cha mẹ, dù cha mẹ họ đã ở 
tuổi xế chiều.

Cuộc sống với những khó 
khăn vẫn đang chờ ở phía trước. 
Sự nỗ lực từ chính bản thân và 
sự chung tay giúp sức của những 
tấm lòng nhân ái trong cộng 
đồng sẽ giúp họ từng bước vượt 
qua khó khăn và có thể mở ra 
cánh cửa tương lai phía trước.

ước được đến trường, học hết 
cấp III và thi vào đại học. Nhưng 
với những khó khăn đang chờ ở 
phía trước, con đường tới trường 
của những đứa trẻ nghèo, mồ côi 
liệu có bị đứt đoạn.

Ai sinh ra cũng muốn được 
sống trong tình yêu thương, sự 
chăm sóc, đùm bọc của cha mẹ. 
Thế nhưng, bệnh tật đã cướp 
đi người cha khi Đỗ Xuân Tới 
mới 42 ngày tuổi. Chị gái em Đỗ 
Thủy Tiên cũng vừa lên 3. Ở độ 
tuổi còn quá nhỏ, các em không 
thể hiểu được nỗi đau mồ côi. 
Gần 1 năm qua, mẹ đi làm xa, 
hiện hai đứa trẻ đang được ông 
bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. 
Thương hai đứa cháu sớm chịu 
cảnh mồ côi song tuổi đã cao, 
sức đã yếu, cuộc sống gia đình 
lại khó khăn, ông bà cũng không 
thể lo cho cháu được bằng bạn 
bằng bè. Bữa cơm hàng ngày của 
ông bà và hai đứa cháu nhỏ chỉ 
đơn giản là bát canh, quả trứng. 
Nói trong nước mắt, bà Đỗ Thị 
Sợi, bà nội của Tới chia sẻ: Khổ 
lắm! Bố mất khi các cháu còn 
quá nhỏ. Chúng tôi thì đã già 
không biết sống được bao lâu, 
chỉ lo sau này khi chúng tôi mất 

Em Nguyễn Thị Thoa mắc bệnh thiếu máu huyết tán, thường xuyên phải đi truyền máu.

Em Vũ Hải Lâm phát biểu trong giờ học lịch sử.

hoàng lanh

Mỗi cuộc đời, mỗi số phận 
của những đứa trẻ mồ côi, người 
khuyết tật là những câu chuyện 
đầy nước mắt. Đến tận nơi, chứng 
kiến tận mắt mới thấy cuộc sống 
của nhiều người còn lắm vất vả, 
khổ đau.

Chị em Đỗ Thủy Tiên, Đỗ Xuân Tới mồ côi bố đang sống với ông bà nội tại xã Xuân Hòa (Vũ Thư).
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Vượt lên từ đôi chân tật nguyền
Với người bình thường con đường đi 

đến thành công đã khó, với người khuyết 
tật (NKT) càng gian nan gấp bội phần. 
Nhưng với Lại Văn Điệp, thôn Đông Hòa, 
xã Vũ Ninh (Kiến Xương), tật nguyền, gian 
khó chẳng những không làm Điệp nản chí 
mà còn là động lực thúc đẩy khao khát 
vươn lên. Sinh ra mới được 10 tháng tuổi 
sau một trận sốt bại não 2 chân, 1 tay bị 
teo, cột sống cong vẹo khiến cho việc sinh 
hoạt, đi lại hết sức khó khăn song không 
lúc nào cậu bé Điệp từ bỏ ước mơ được 
học tập. Tuy nhiên, vì không muốn tạo 
thêm gánh nặng cho gia đình, học hết lớp 
10 Điệp quyết định tạm gác lại chuyện 
học văn hóa, chuyển sang học nghề. Với 
Lại Văn Điệp học nghề gì lúc đó là một bài 
toán khó, bởi anh không có đôi bàn tay, 

các sản phẩm đồ thờ, đồ gỗ mỹ nghệ 
do bàn tay Điệp làm ra đã tìm được chỗ 
đứng trên thị trường. Lúc này, Điệp bắt 
đầu thực hiện ước mơ thứ hai của mình 
là truyền nghề cho những người có cùng 
cảnh ngộ. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ với 
khoảng gần 10 lao động, trong đó chủ 
yếu là lao động khuyết tật đến nay cơ sở 
của anh đã là một công ty đồ gỗ mỹ nghệ 
người khuyết tật có tiếng trong và ngoài 
tỉnh; sản phẩm đồ thờ, giường, tủ được 
khách hàng khắp nơi tìm đến đã mang lại 
doanh thu lớn cho công ty của anh. Hiện 
nay, bình quân doanh thu mỗi năm của 
công ty đạt trên 5 tỷ đồng. Tạo việc làm 
cho 30 lao động, trong đó có 14 lao động 
khuyết tật với thu nhập bình quân 6 - 7 
triệu đồng/người/tháng.

Với nỗ lực phi thường của mình, Lại 
Văn Điệp không chỉ vượt lên số phận, 

nhận. Sau nhiều năm gây dựng và nung 
nấu ý nghĩ nếu mình không giúp NKT họ 
sẽ không có cơ hội vươn lên. Năm 2016, 
với chút vốn tích góp cùng việc thế chấp 
tài sản tôi quyết định thành lập công ty. 
Thời kỳ đầu thành lập chỉ có khoảng 15 
người đều là khuyết tật, rồi dần số lượng 
lao động đông lên, đơn hàng cũng đặt 
nhiều, anh Phạm Văn Đáp quyết định mở 
cơ sở 2 tại xã Đông Trung (Tiền Hải) với 
mong muốn tạo nhiều việc làm cho NKT. 
Đến nay, số lượng công nhân tăng lên 60 
người, trong đó 30 lao động là NKT chia 
đều tại 2 cơ sở. Doanh thu mỗi tháng của 
công ty khoảng 250 triệu đồng, thu nhập 
bình quân của NKT từ 2 - 4 triệu đồng/
tháng, lao động có tay nghề trên 5 triệu 
đồng/tháng.

Theo anh Phạm Văn Đáp để thành 
công như ngày hôm nay bản thân anh và 
nhiều NKT phải có ý chí để biết vươn lên. 
“Đừng nghĩ NKT không làm được việc gì, 
không làm được việc nặng cố gắng làm 
việc nhẹ. Nếu luôn nghĩ mình yếu đuối 
không làm được việc gì thì mãi mãi sẽ là 
gánh nặng cho gia đình và xã hội” - anh 
Đáp chia sẻ.

Nghị lực của cô thủ thư bại não
Bị bệnh bại não từ nhỏ, toàn thân co 

quắp, di chuyển rất khó khăn trên chiếc xe 
lăn nhưng Nguyễn Lan Hương, sinh năm 
1993, thôn Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp 
(Đông Hưng) vẫn không từ bỏ niềm đam 
mê đọc sách. Cũng vì đọc được nhiều kiến 
thức mới mẻ từ sách, cô gái này đã quyết 
định mở thư viện sách miễn phí mang tên 
“Niềm tin” để cùng chia sẻ với mọi người.

Vượt lên số phận
nguyễn cường

Căn bệnh bại não khiến em chưa một 
lần được đi bằng đôi chân, cầm nắm mọi 
vật bằng đôi tay của mình. Để thỏa mãn 
niềm đam mê đọc sách của mình, em 
phải dùng lưỡi của mình để lật từng trang 
sách và dùng cằm giữ nếp gấp sách. Khó 
khăn là vậy nhưng niềm đam mê đọc sách 
của em không bao giờ cạn. Lan Hương 
cho biết, thư viện của em có sách thuộc 
nhiều lĩnh vực như kỹ năng sống, sách 
văn hóa, văn học và tiếng Anh... thu hút 
rất nhiều bạn đọc thuộc mọi lứa tuổi, từ 
người già đến các bạn học sinh. Được chia 
sẻ, trò chuyện cùng mọi người, mọi điều 
trong cuộc sống, Lan Hương thấy hiểu 
biết và vui hơn. “Đối với em dù không 
giàu nhưng có tâm hồn, được giúp đỡ mọi 
người, mình có thêm niềm vui và thoải 
mái đầu óc hơn, mọi người yêu quý em, 
em cũng cảm thấy rất hạnh phúc” - Lan 
Hương tâm sự về thư viện nhỏ của mình. 
Hiện nay, thư viện nhỏ của cô đã có gần 
3.000 đầu sách từ truyện, tiểu thuyết đến 
sách tham khảo, sách ngoại ngữ phục vụ 
đa dạng các đối tượng. Mong muốn trong 
tương lai của Hương là phát triển thêm 
nhiều đầu sách dành cho các lứa tuổi. 
Hương hy vọng không gian đọc này sẽ 
góp phần đưa văn hóa đọc đến cho nhiều 
người hơn, đặc biệt là đối với các bạn trẻ.

Thành công của Lại Văn Điệp, Phạm 
Văn Đáp hay nghị lực vươn lên của 
Nguyễn Lan Hương và nhiều NKT trong 
tỉnh đã khẳng định NKT dù trong mọi 
hoàn cảnh, nếu có quyết tâm và ý chí 
vươn lên đều có thể làm được những việc 
tưởng chừng khó khăn nhất để tự khẳng 
định mình trong xã hội.

bàn chân lành lặn như bao người bình 
thường khác. Sau nhiều ngày suy nghĩ 
và cuối cùng Điệp quyết định học nghề 
chạm khắc gỗ, vì đây là nghề anh đam 
mê lại phù hợp với NKT. Với sự quan tâm, 
giúp đỡ, chỉ bảo của gia đình, thầy dạy 
và bạn học, chỉ sau một năm Điệp đã trở 
thành thợ chạm khắc gỗ. Không dừng lại 
ở đó, Điệp còn cất công đi tìm hiểu, học 
thêm kỹ thuật của các làng nghề truyền 
thống có tiếng trong và ngoài tỉnh với 
tâm nguyện phấn đấu trở thành một thợ 
giỏi, có thể truyền nghề, tạo việc làm cho 
những người cùng cảnh ngộ.

Có kinh nghiệm về chạm khắc gỗ lại 
không cam chịu cảnh đi làm thuê, năm 
2002, Lại Văn Điệp quyết tâm mở xưởng 
mộc tại quê, không tiền, không máy, 
không gỗ, không thợ... chỉ có hai bàn tay 
trắng, bao khó khăn đè nặng lên đôi vai 
chàng trai khuyết tật. Mặc dù việc mở 
xưởng bị bố mẹ phản đối nhưng với mong 
ước là mở xưởng để làm nghề và giúp 
nhiều người khuyết tật. Vay mượn từ bạn 
bè được số vốn ít ỏi, Điệp mua sắm một 
số máy móc thiết bị cần thiết. Sau giai 
đoạn đầu nhận chạm thuê cho những cơ 
sở lớn, dần dần Điệp đã có những khách 
hàng riêng của mình. Và khi khách hàng 
tìm đến ngày càng đông hơn cũng là lúc 

chiến thắng tật nguyền, xây dựng cơ 
nghiệp mà còn giúp cho nhiều người có 
cùng cảnh ngộ tạo lập cuộc sống.

“Ông chủ” của người khuyết tật
Về xóm 1, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) hỏi 

thăm Công ty Sản xuất và Dịch vụ may 
mặc người khuyết tật không ai không thán 
phục về nghị lực vượt khó của chàng trai 
Phạm Văn Đáp. Mặc dù bị khuyết tật bẩm 
sinh từ bé với chân trái bị teo cơ nhưng 
với quyết tâm vượt lên số phận, chàng trai 
ấy đã tạo lập được cơ ngơi mà nhiều người 
khỏe mạnh cũng phải mơ ước. Với vai trò 
là giám đốc, hiện công ty của anh đang 
tạo việc làm cho 60 lao động địa phương, 
trong đó có nhiều lao động là NKT. Với 
người dân nơi đây, Phạm Văn Đáp chính 
là “ông chủ” của NKT. Và chính NKT là 
động lực để anh thành công và phát triển 
như ngày hôm nay.

Kể về quá trình thành lập công ty, anh 
chia sẻ: Học hết cấp 2 vì hoàn cảnh gia 
đình khó khăn và nghĩ mình là NKT học 
xong cũng khó xin việc nên tôi động viên 
bố mẹ cho nghỉ học để xin đi học may và 
mở hiệu may tại gia đình. Được một thời 
gian, cơ sở có uy tín, nhiều gia đình có 
con bị khuyết tật đến xin học nghề nhưng 
do cơ sở chật chội nên tôi không dám 

Từ những người chịu nhiều thiệt thòi, biến cố trong cuộc sống, bằng nghị lực phi thường, 
niềm khát khao mãnh liệt họ đã nỗ lực vươn lên chiến thắng số phận và trở thành người có 
ích cho xã hội.

Hàng ngày có nhiều học sinh đến thư viện của Nguyễn Lan Hương để đọc sách.

Công ty của anh Phạm Văn Đáp thu hút nhiều lao động là người khuyết tật.

Công ty của anh Lại Văn Điệp đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều 
lao động.
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Tình cờ bước vào nghiệp thi ca 
nhưng lại gắn bó với thơ như “trời 
hành”, với trên 30 năm cầm bút 

nhà thơ Lại Tây Dương (hội viên Hội Văn 
học Nghệ thuật Thái Bình) đã đóng góp 
cho thi đàn quốc gia ba tập thơ “Đối thoại 
với làng; Tiếng quê hương và Dòng đời”. 
Ngoài ra, anh còn hàng trăm tản văn được 
đăng tải trên các báo, tạp chí trung ương 
và địa phương.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương 
Tân Hòa (Vũ Thư) trong một gia đình có 
truyền thống nghệ thuật nhưng chàng trai 
Lại Tây Dương lại theo học chuyên ngành 
kinh tế rồi về công tác tại ngành Giao 
thông Vận tải của tỉnh. Thời gian thấm 
thoắt trôi đi, mới ngày nào anh còn là cái 
bóng lúp xúp chạy theo cha anh là nghệ 
sĩ hát chèo những đêm làng mở hội từ 
chạng vạng hoàng hôn đến tàn canh sớm 
sáng giờ anh đã vào tuổi “xưa nay hiếm”. 
Có người cùng tuổi với anh đã “toan về 
già” chểnh mảng việc đời, vậy mà anh 
vẫn lang thang trong “Dòng đời” để rồi 
chuếnh choáng say trong cõi tình. Thơ 
của anh là dòng cảm xúc dồi dào về đề tài 
quê hương, đất nước nặng nghĩ suy, trở 
trăn những đồng cảm, sẻ chia và… ngân 
ngấn lệ. Những câu thơ lục bát chất chứa 
sự cảm khái trước tâm hồn, khí phách 
người làng quê, thắp sáng chữ “tâm”, sưởi 
ấm chữ “tình”. Sinh ra ở làng quê, lớn lên 
thấm đẫm hồn làng có thể vì thế mà thơ 

Lại Tây Dương bộn bề cảm xúc, mạch 
nguồn thơ anh hồn nhiên, dạt dào như 
câu ví người xưa: “nước vì động mà gợn 
sóng, mây vì trôi mà biến hóa” nhưng cái 
“gợn” trong thơ Lại Tây Dương lại chính 
là tâm trạng của thi nhân biết đau nỗi đau 
trần thế mà tạo thành sóng vỗ về người 
đọc thơ. Tứ thơ trong thơ Lại Tây Dương 
không đơn thuần biến hóa như là lẽ ở đời 
mà được anh viết lên không chỉ nói một 
điều giản đơn “lẽ thường tình” mà nó 
là những nghĩa tình sâu nặng giữa con 
người với con người, giữa số phận kém 
may mắn và những trái tim nhân ái…

Bút pháp thi ca trong thơ Lại Tây 
Dương giàu chất tự sự, trữ tình, rất chân 
tình nhưng cũng rất giàu nhạc điệu, mộc 
mạc nhưng nồng nàn, sâu lắng: “Ngước 
nhìn sóng lúa mênh mang/Chạnh nghe 
thông đứng thở than kiếp người” (Về Tiền 
Châu nhớ Doanh điền sứ). Thơ Lại Tây 
Dương bình dị, mộc mạc nhưng ý tứ lại 
cắm sâu vào những kỷ niệm đời người 
làm lay động những tâm hồn đồng điệu 
của dòng đời nổi trôi để rồi giá trị nhân 
văn trong mỗi con người được đánh thức, 
được nhân lên và tạo nên những cung bậc 
tình cảm đầm ấm, thân thương, bao bọc, 
sẻ chia…

Xin trân trọng giới thiệu ba bài thơ của 
nhà thơ Lại Tây Dương trích trong ba tập 
thơ: Đối thoại với làng, Tiếng quê hương 
và Dòng đời.

Say trong cõi tình
lê quang

Một thời nhớ
Có một thời “xẻ dọc Trường Sơn”
Em phá đá, anh mở đường ra trận
Giữa nghìn trùng, núi cao, rừng rậm
Tuổi hoa niên tròn vạnh vầng trăng

Những cung đường hối hả chuyến xe lăn
Thừa bom giặc, thiếu tiếng gà gáy sáng
Đường Trường Sơn bưởi rừng nắng rám
Cứ dài theo năm tháng thời gian

Ngày lại ngày xe sắt, cuốc chim
Vắt cơm lạnh, ấm nóng tình đồng đội
Em lặng lẽ đi qua thời con gái
Để những cung đường trẻ mãi sức thanh xuân

Mấy chục năm trường kháng chiến gian truân
Những mất mát có giá nào tính được
Đường ẩn hiện nối hai đầu đất nước
Nối dòng đời chan chứa yêu thương

Xin hãy một lần đến với Trường Sơn
Nơi ẩn chứa biết bao nhiêu huyền thoại
Hẳn sẽ nao lòng một thời nhớ lại
Kỳ tích thuở nào đâu đã dễ lãng quên.

Nơi thắp sáng 
tình nhân ái

(Tặng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình)

Ở nơi này không lộng lẫy nguy nga
Không cao ốc, dọc ngang chọc trời siêu thị
Chỉ đầy ắp thảo thơm bình dị
Giữa bộn bề dâu bể truân chuyên

Ở nơi này tình nghĩa được nhân lên
Tắt lửa tối đèn, rách lành đùm bọc
Nơi thắp sáng những tấm lòng thanh bạch
Dẫu thăng trầm nhân thế đổi thay

Tôi lặng nhìn ánh mắt thơ ngây
Em bé mới sinh hẩm hiu côi cút
Người khuyết tật, không người thân chăm sóc
Mảnh đời riêng dầu dãi nắng mưa

Như hiện về cô Tấm ngày xưa
Hội bảo trợ cùng bốn phương kết nối
Giang rộng vòng tay, trái tim nhân ái
An ủi sẻ chia manh áo, bát cơm

Không nhuộm mình hào nhoáng phô trương
Hội đem đến mọi cuộc đời chân thật
Bằng tần tảo, bằng tình thương hết mực
Bằng lương tâm lẽ sống con người

Dẫu tháng ngày như dòng nước vèo trôi
Lòng nhân hậu chẳng khi nào vẩn đục
Hội bảo trợ là niềm tin son sắt
Của bao người đang bất hạnh cô đơn.

Trắc ẩn
Cha em đâu, mẹ em đâu

Hỏi mà biết chẳng có câu trả lời
Xót thương thay hạt máu rơi
Mồ côi từ lúc chào đời sơ sinh

Hài nhi nào có tội tình
Gặp phong ba giữa thanh bình ấm êm

Can tràng trắc ẩn nỗi niềm
Không chờ đợi Bụt hiện lên phép thần

Phong trần lại buộc phong trần
Em thành người mẹ tảo tần sớm hôm

Sẻ chia đắng ngọt vui buồn
Nắng rang mấy bận, mưa nguồn bao phen

Lời ru vợi những ưu phiền
Rách lành đùm bọc vẹn nguyên tình đời

Tháng ngày nước chảy mây trôi
Đôi vầng nhật nguyệt sáng ngời nghĩa nhân

Đường dài còn lắm gian truân
Nâng niu chăm chút ươm mầm chồi non

Cánh cò nghiêng giấc mơ con
Bay vào cổ tích vuông tròn vành nôi.
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Ông Hùng đang lơ mơ ngủ trên 
giường bệnh đột nhiên như bừng 
tỉnh bởi một tiếng nói của một 

người vừa mới vào buồng bệnh. Từ rất 
sâu, rất xa của cõi thức trong lòng ông có 
một thứ mênh mang khẽ ùa về làm trái tim 
già nua của ông khẽ run rẩy. Giọng nói cứ 
như vừa đột ngột bước ra từ một miền sâu 
thẳm của ký ức. Đã lâu lắm rồi ông chưa 
được nghe lại giọng nói nằng nặng đậm 
mùi nắng, đậm mùi gió ấy. Thứ âm thanh 
oang oang ấy sẽ trở thành vô duyên khi ở 
một nơi như thế này. Nhưng thành thói 
quen rồi, người dân quê ông ăn sóng nói 
gió như vậy từ bao đời nay. Đã bao lâu rồi 
ông chưa đặt chân lên triền cát ấy để sóng 
mơn man chân mình?

Lâu, xa tít mù khơi rồi. Từ cái thời tóc 
ông còn xanh thắm ấy đã phải bỏ làng mà 
đi theo ông chú lên mạn ngược đồi núi này 
tìm kế sinh nhai. Quê ông năm ấy gặp nạn. 
Cả xóm chài nhỏ bé nằm chênh vênh ở 
cồn cát bị sóng đánh tan. Biển ầm ào tức 
giận xé tung con đê mỏng manh như con 
cá mập nuốt con cá cơm nhỏ bé. Nước ào 
tung vào từng nóc nhà cuốn phăng tất cả. 
Những thứ vô giá của tổ tiên để lại cũng tả 
tơi theo từng đợt sóng cường. Khi Thủy Tề 
nổi giận thì sẽ trở thành “giặc nước” kinh 
hoàng.

Nghĩa là đã rất rất lâu. Tục truyền rằng 
vào ngày “húy nhật” của ông Thủy Tề cai 
quản sông nước mà người nào dám cả gan 
ra khơi buông lưới thì trước sau gì Thủy Tề 
cũng “bắt” người của gia đình ấy xuống 
biển đầu quân. Cái ngày “đại kỵ” ấy không 
được ai đánh bắt bất kỳ một sinh vật nhỏ 
bé nào dưới biển. Năm ấy được mùa tôm. 
Dân làng ông cũng tặc lưỡi làm liều vì đói 
kém. Sau khi cúng tế xong thì đàn ông 
trong làng ùa ra biển mặc cho người già 
can ngăn. Trời vẫn yên, biển vẫn lặng sóng 
chỉ tội cái thời tiết oi nồng bứt rứt vào vụ 
tôm khiến người ta khó chịu. Người rành rẽ 
về thiên văn trong làng bảo sắp có họa lụt. 
Đêm ba mươi tết năm đó ông ấy đã thấy 
một điểm khác bất thường ở bầu trời trên 
biển. Theo kinh nghiệm của những người 
đi biển thì khi bầu trời xuất hiện những vệt 
lạ đó thì năm ấy làng biển mất mùa, sẽ có 
bão gió liên miên mà toàn bão lớn.

Ông khẽ thở dài. Người già lạ vậy, hay 
sống bằng ký ức mà cái mảng ký ức ấy ông 
đã cất giữ rất kỹ rồi mà sao bỗng dưng nó 
lại dựng lên khiến lòng ông nôn nao miền 
nhớ. Một nỗi nhớ da diết cháy bỏng trong 
ông có cái tên là nhớ cố hương. Ông lân la 
đến gần hỏi chuyện. Thấy vô duyên nếu 
hỏi người ta quê ở đâu. Ông liền mượn cớ 
hỏi xin cốc nước nóng để chườm chỗ vết 
tiêm. Lời qua lời lại rồi cũng nhận ra đồng 
hương ở xứ người. Vui. Tâm trạng ông 
phấn chấn hẳn khi ông hỏi chuyện người 
đàn ông trung niên kia về nơi gốc gác của 
mình. Hóa ra người cùng xã nhưng khác 
làng. Bạn bè của ông người còn người 
khuất. Tối đó đám con cháu ông vào thăm 
ông, chúng bắt tay người đồng hương mới 
gặp một cách miễn cưỡng.

 - Vâng! Quê gốc cháu cũng ở Thái 
Bình, chỗ gần biển ạ! Chúng cháu cũng có 
lần được về quê ra biển chơi.

Tự nhiên ông trầm hẳn. Biển trong ông 
đẹp đẽ, hồn hậu vô cùng đâu như lời tụi 
nó nhận xét “cũng được”. Bình minh trên 
biển như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao sa 
lấp lánh. Là mông mênh nước, là mênh 
mang gió, là vô tận của tiếng sóng rì rầm, 
là bát ngát của mùi tanh nồng nằng nặng 
chỉ có người gắn bó với biển mới hiểu hết 

hân du
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được. Con cháu ông ở nơi này, nhắm mắt 
vào mở mắt ra là cả một vùng đồi tròn như 
bát úp rặt một màu xanh lá cây của chè, 
của sắn, của những đồi keo già phủ bóng. 
Ở đây, chỗ nào cũng cứ như được đóng 
khung mặc định giới hạn về không gian 
mà người như ông đôi khi cảm thấy tâm 
trạng bí bách. Ông thích được đứng trước 
biển để thấy được cái tôi nhỏ bé của mình 
trước biển cả bao la, cảm nhận được cái 
hữu hạn và cái vô hạn của đất trời. Nơi mà 
thuở bé ông đã thả ước mơ của mình vào 
cái đường chân trời tiếp giáp giữa trời và 
đất. Lúc ấy ông đã ước mình sẽ được khám 
phá cái đường mong manh trên biển ấy 
xem nó thế nào. Gần hết cuộc đời ông mới 
hiểu được, đôi khi trong cái mong manh ấy 
lại chứa đựng cả những thứ vô cùng.

Đêm mênh mang đưa ông vào giấc ngủ 
về chốn xưa. Ông hét lên trước biển, òa 
mình vào cái vị mặn mòi mà ông đã từng 
quên như con cá mắc cạn gặp biển lớn 
thỏa sức vẫy vùng. Ông thấy mình cùng lũ 
bạn đi bắt con don, con vọp hay chui vào 
từng gốc vẹt bắt tụi cáy, còng tránh nắng. 
Ông nhớ rõ từng dòng nước khi theo cha 
đi biển. Chỗ gần bờ bao giờ cũng đục hơn 
vì phù sa bồi đắp. Đó là nơi các cư dân don 
nứa sinh sống. Chỉ cần lấy cuốc nhỏ đào 
đám cỏ ấu ven mép nước là có nồi canh 
don nứa ngon lành mùa hè. Tiếp đó là bãi 
vọp, bãi ngao. Ngoài cùng là bãi don gạo. 
Những con ngao to bằng miệng tô, nổi vân 

nâu óng khi xưa giờ không thể tìm được. 
Hết bãi don là ngoài khơi trùng dương 
nước xanh thẳm.

Giường bên người đồng hương húng 
hắng ho làm ông chợt tỉnh giấc. Con trai 
ông ấy lập nghiệp ở xứ này. Ông ấy lên 
chơi và chẳng may ốm phải vào viện. Ông 
Hùng khẽ trở mình. Ông cứ miên man suy 
nghĩ theo giấc mơ. Con ông làm sao biết 
được hết các dụng cụ đi biển. Có thứ ông 
kể hàng trăm lần chúng cũng không thể 
tưởng tượng ra. Lúc đầu, đám con ông còn 
lắng nghe rồi hỏi này nọ. Ông cố gắng giải 
thích cho con hiểu quê mình kiếm sống 
trên biển ra sao. Giờ đến cả đám cháu ông 
cũng trở nên vô tâm trước lời nói của ông 
già này. Chúng than:

- Trời ơi, mấy cái chuyện đó sao ông 
nội kể lắm thế không biết!

Lúc ấy, bố mẹ chúng chỉ cười trừ. Ừ. Cái 
cười của bọn chúng như một ẩn ý rằng ông 
đã lẩm cẩm. Mấy nếp nhăn trên khuôn mặt 
ông khẽ xô lại. Lẩm cẩm thì ông cũng cứ 
phải kể. Mai kia ông khuất đi rồi sẽ chẳng 
còn ai nhiều lời về một miền quê đói khổ 
khi xưa nữa. Ông kể để vơi đi nỗi nhớ quê, 
kể nhiều để đám con cháu ông biết nguồn 
cội. Kể mà không thấy chạnh lòng vì đám 
trẻ con đã lấy tai nghe cắm vào điện thoại. 
Ờ mà nhờ có điện thoại thi thoảng ông có 
gọi cho vài người họ xa ở quê nhưng mà 
qua cái thiết bị này, cái giọng “dổ - dá- 
dơm - dạ” nghe nó ít nhiều có phần khác. 

Hôm nay đây, có người cùng quê trong 
phòng bệnh, giọng nói của ông cũng bớt 
lạc lõng.

Ông nhớ những lần ra biển câu mực. 
Mỗi lần đi đem theo thực phẩm và nước 
ngọt cả tuần mới về. Khi trở về chủ yếu 
là mực khô đem bán cho các thương lái. 
Nước miếng ông đã trào ra rồi. Ăn mực 
trứng mà phơi khô được nắng ngay trên 
biển ngon phải biết. Vị ngọt dai và bùi có 
sức lôi cuốn mãnh liệt. Lúc ấy chỉ có chai 
rượu đế nút lá chuối chứ đâu có bia nội, 
bia ngoại như bây giờ. Cái vị cay nồng của 
rượu nếp cái hoa vàng giữa biển cả mặn 
mòi ấy thật tuyệt. Những ngư dân như 
thêm niềm vui trong nụ cười rám nắng.

Ngày xưa, tuổi mười bảy ông đã đi hết 
biển quê mình ra cả Cát Hải rồi. Hoàng 
hôn trên biển cũng thú vị lắm. Dưới cái 
ánh nắng nhoáng nhoàng của ngày tàn, 
đàn cá đi ăn đêm. Ông nhìn bạn thuyền 
tung lưới mà lặng đi. Người nào ngực cũng 
nở, da săn chắc, đen bóng, tay cuộn bắp, 
bụng nổi múi rắn chắc. Họ làm việc hăng 
say như làm chủ đại dương. Vậy mà…

Có giọt nước trong kẽ mắt ri rỉ. Ngày 
hôm ấy trở thành ngày giỗ làng sau khi biển 
oằn mình nổi giận. Sau một đêm bão, dân 
xóm Cồn trên cao tỉnh dậy không còn thấy 
làng chài trước mặt đâu nữa. Hơn trăm 
nóc nhà chỉ còn lại vài vụn đổ nát. Biển đã 
cuốn phăng tất cả. Người già bảo đây là sự 
trừng phạt của Thủy Tề. Ngày giỗ của ông 
ấy dân làng ông đã đi biển nên mới bị vậy. 
Người ta tìm được vài chục xác người đem 
chôn còn lại là xây mộ gió. Đêm đó, nghe 
tiếng sóng gầm lạ, cha ông gọi mấy mẹ con 
dậy chạy lên cao chưa kịp đi thì ào một cái, 
nước ập đầy nhà. Ông bị hất lên mặt đê 
ngất lịm. Tỉnh dậy không tin nổi vào mắt 
mình vì chẳng còn ngôi nhà thân quen 
đâu. Cha mẹ và hai đứa em ông không tìm 
thấy xác. Còn sót lại ông chú họ. Chú ông 
dắt ông lên mạn ngược tìm kế sinh nhai 
thề sẽ “từ biển”. Cho đến phút cuối từ giã 
cõi đời, chú ông vẫn muốn được làm cụ tổ 
ở miền sơn cước này. Nhưng ông thì ông 
nhớ biển. Ông đã đưa con cháu về thăm 
quê nhưng chả còn ai thân thích cả nên 
chúng cũng không mặn mà. Cuộc sống vất 
vả suốt ngày lấm lem đất bazan au đỏ nên 
chúng không có thời gian suy tưởng đến 
cái vùng quê gió thốc đầy cát trắng ấy.

Ông xuất viện. Ngồi tiếp người đồng 
hương với vị trà đắng ngọt tại căn nhà của 
mình mà ông khỏe hẳn. Trái tim già cỗi 
như có sức mạnh khác lạ, có cả dòng máu 
hừng hực đang tan chảy trong huyết quản 
của ông. Ông hoan hỉ tưởng tượng ra cái 
làng chài của ông bị biển xâm lấn giờ đây 
mọc lên nhà máy chế biến hải sản theo 
lời kể của người bạn cùng quê thế nào. 
Cái cồn Đen khi xưa ông hay ra vớt sứa 
dạt vào đó giờ thành khu du lịch sinh thái 
rất đẹp ra sao. Nó là cái cồn cát đẹp nhất 
nước mà. Ừ, mà hè sang năm, ông nhất 
định sẽ đưa đám cháu của mình về quê ra 
đó, đi xem cây cầu tre dài nhất miền Bắc. 
Sẽ cho tụi nhỏ tắm ở bể bơi nước mặn, 
trải nghiệm chèo thuyền theo lạch nước 
để khám phá cánh rừng ngập mặn của 
quê hương. Chúng sẽ được cảm nhận thứ 
âm thanh của rừng “phi lao gió hát” trong 
bài hát về Thái Bình xúc động lòng người. 
Tiễn khách ra cổng tay ông còn nắm chặt 
tay khách:

- Khi nào về quê, tôi sẽ tới thăm ông.
Ông nhanh chân vào nhà gọi lũ cháu:
- Mấy đứa mở mạng cho ông xem cồn 

Đen quê mình đi nào.

BIỂN
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Về Hồng Lý những ngày này, không 
khó để bắt gặp hình ảnh người 
nông dân đang chăm sóc cây hoa 

cải, chuẩn bị cho mùa du lịch. Nghề trồng 
cải vốn là nghề truyền thống của địa 
phương, xuất hiện từ khi lập làng, lập xã 
nên cây cải rất gắn bó với đời sống của 
người nông dân nơi đây. Mang đặc điểm 
của địa hình đất bãi ven sông nên diện 
tích trồng cây vụ đông nói chung, trồng 
cải nói riêng ở Hồng Lý phát triển tương 
đối thuận lợi. Cách đây khoảng 3 năm, 
khi thực hiện dồn điền đổi thửa, phần 
lớn diện tích trồng cải của xã cũng đã 
được dồn đổi, tạo thành một cánh đồng 
cải lớn rộng hơn 60ha, thu hút du khách 
trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải 
nghiệm. Cao điểm từ trung tuần tháng 
11 năm trước đến đầu tháng 1 dương lịch 
năm sau, mỗi ngày cánh đồng cải ở đây 
đón từ 3.000 - 4.000 lượt khách từ nhiều 
tỉnh, thành phố. Đồng cải ngày nào cũng 
tấp nập, đông vui như ngày hội. Việc đầu 
tư phát triển du lịch theo hướng trồng cải 
đã giúp nông dân Hồng Lý tăng thu nhập 
từ 2 - 3 lần so với trồng cây vụ đông thông 
thường. Một năm, trung bình, địa phương 
thu được trên 10 tỷ đồng từ trồng cải. Hoa 
cải đã trở thành cây vụ đông chính phục 
vụ phát triển du lịch. Từ một vùng quê 
nghèo khó, xa nhất của huyện Vũ Thư, 
đường đi lối lại khó khăn thì nay Hồng 
Lý đã được nhiều người tìm đến và có tên 
trên bản đồ du lịch tỉnh Thái Bình. Thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới kết hợp phát 
triển du lịch, thời điểm hiện tại, xã đang 
gấp rút hoàn thành các tuyến đường để 
đưa vào sử dụng. Đây cũng là thuận lợi 
đáng kể để thu hút khách du lịch đến với 
vườn hoa cải của địa phương.

Hướng đi nào cho phát triển
du lịch trải nghiệm ở Hồng Lý?

Tuy nhiên, phát triển du lịch trải 
nghiệm từ trồng cải tại Hồng Lý chủ yếu 
vẫn mang tính tự phát nên còn những hạn 
chế. Bà Trần Thị Vui, thôn Gia Lạc là một 
trong số hàng trăm hộ dân trồng cải lâu 
năm của xã cho biết: Mọi năm, gia đình 
bà trồng từ 5 - 7 sào cải nhưng năm nay 
do nhiều yếu tố bất thuận nên gia đình 
chỉ trồng 3 sào. Thay vào đó, gia đình 
trồng đậu cô ve để bảo đảm thu nhập. Bà 
cũng rất muốn đầu tư phát triển cho cánh 
đồng cải nhưng lãi không có nhiều, hạt 
cải không bán được, độ rủi ro cao vì phụ 
thuộc rất nhiều vào thời tiết.

Do ảnh hưởng của thời tiết nên vụ 
đông năm nay, toàn xã Hồng Lý chỉ trồng 

được 300ha cây vụ đông các loại ở cả 2 
HTX Tam Tỉnh và Hồng Xuân (giảm 70ha 
so với kế hoạch). Trong đó, đậu cô ve 
tăng hơn hẳn các năm trước (trên 60ha), 
diện tích hoa cải giảm mạnh chỉ còn 20ha 
(giảm hơn 40ha, so với năm 2017), còn lại 
là các loại hoa và rau màu khác.

Hiện nay, tuyến đường trục huyện 
về xã đang thi công do vậy việc đi lại gặp 
nhiều khó khăn. Phà qua bến Hữu nhỏ, 
chưa chở được các xe khách lớn nên chưa 
đáp ứng được nhu cầu của du khách từ các 
tỉnh phía Nam. Mặt khác, vùng quy hoạch 
trồng hoa cải có liên quan đến nhiều hộ, 
sản xuất còn mang tính tự phát. Khâu tổ 
chức sản xuất chưa khoa học, có hộ diện 

tích nhỏ lẻ không gieo trồng hoặc chưa 
nghiêm túc sản xuất theo kế hoạch chung 
của tập thể dẫn đến trồng nhiều loại cây. 
Địa phương cũng chưa quy hoạch được 
vùng sản xuất rau an toàn và trồng ngô 
nếp làm quà bán cho du khách. Công tác 
quản lý thu dịch vụ còn để mạnh ai nấy 
làm, chưa giải quyết tốt mối quan hệ cùng 
làm, cùng thụ hưởng lợi nhuận, do vậy 
không khuyến khích được người có diện 
tích nhỏ hoặc diện tích trong lõi cánh 
đồng cải để cùng tham gia sản xuất. Việc 
để các hộ dân tự đứng ra thu phí nên giá cả 
không đồng nhất, đã có trường hợp ứng xử 
với du khách thiếu văn hóa, chưa tạo được 
sự thoải mái cho du khách vào tham quan, 
chụp ảnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng khác, 
công tác tổ chức các khâu dịch vụ chưa 
chuyên nghiệp nên chưa khai thác được 
tiềm năng sẵn có để đáp ứng nhu cầu ăn 
nghỉ, lưu trú của du khách.

Là một trong những hộ dân được đánh 
giá cao về tư duy phát triển du lịch, dám 
nghĩ, dám làm, điều ông Nguyễn Hữu 
Năm, thôn Hội Kê băn khoăn nhất là làm 
thế nào để có thể phát triển loại hình du 
lịch trải nghiệm từ đồng cải và quảng bá 
hình ảnh cho địa phương, bởi đối với bà 
con nông dân trong xã, vụ đông là vụ làm 
ăn chính trong năm nhưng lại phụ thuộc 
khá nhiều vào thời tiết. Khác với mọi năm 
chỉ trồng cải, năm nay, để thu hút thêm 
khách du lịch, gia đình ông Năm đầu tư 
trồng thêm các loại hoa như hoa cánh 
bướm, hoa giấy, tam giác mạch với tổng 
diện tích lên tới hơn 1 mẫu. Ông Năm cho 
biết: Khó khăn lớn nhất đối với bà con hiện 
nay đó là do trồng cải phụ thuộc hoàn 
toàn vào thời tiết. Để giảm bớt rủi ro, tôi 
đã nghiên cứu, đưa 4,5 sào hoa cánh bướm 
vào gieo trồng ở vụ đông này thay thế hoa 
cải vì đặc tính của hoa cánh bướm chống 
chịu thời tiết tương đối tốt, lâu tàn hơn hoa 
cải, nếu chăm sóc tốt có thể chơi được đến 
tết. Việc đưa cây trồng mới vào đồng ruộng 
như vậy vừa giúp gia đình có thu nhập, vừa 
bảo đảm phát triển du lịch của xã. 

Không riêng gia đình ông Năm mà 
một số hộ dân tại xã Hồng Lý cũng đã bắt 
đầu áp dụng việc đưa những giống cây, 
hoa mới về gieo trồng. Tuy nhiên, về lâu 
dài, với tình trạng phát triển tự phát, nhỏ 
lẻ, xôi đỗ, thiếu chuyên nghiệp như hiện 
nay, việc phát triển cánh đồng hoa cải 
khó có thể bền vững. Chưa kể, hiện nay, 
những nông dân làm du lịch còn thiếu 
hụt về kiến thức, cách quảng bá bài bản; 
sự kết nối giữa mô hình du lịch cộng đồng 
với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 
và các làng nghề để tạo tuyến du lịch 
phục vụ khách cũng chưa thường xuyên 
và chuyên nghiệp.

Ông Trần Xuân Chính, Chủ tịch UBND 
xã Hồng Lý cho rằng: Phát triển du lịch trải 
nghiệm vẫn là một hướng đi đúng của địa 
phương nên tới đây xã sẽ quy hoạch toàn 
bộ diện tích gieo trồng các loại cây trên 
cánh đồng lớn; chỉ đạo các HTXNN tăng 
cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản 
xuất cho nông dân. Quản lý khai thác dịch 
vụ khách tham quan, chia đều lợi nhuận 
cho hộ thành viên. Đẩy mạnh công tác 
phổ biến, tuyên truyền để tạo được sự 
chuyển biến tích cực trong nhận thức 
của cả hệ thống chính trị, các đơn vị kinh 
doanh du lịch và các tầng lớp nhân dân về 
vị trí, vai trò cũng như lợi ích từ hoạt động 
phát triển du lịch mang lại. Tăng cường 
quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch từ việc 
đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 
giới thiệu và cung cấp thông tin miễn 
phí các sản phẩm du lịch tại xã Hồng Lý 
nói riêng cùng với các sản phẩm du lịch 
trong phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức tốt các 
khâu dịch vụ đón khách tham  quan, lưu 
trú... để Hồng Lý trở thành điểm đến hấp 
dẫn của du khách xa gần, đưa kinh tế địa 
phương ngày càng phát triển.

Mấy năm gần đây, cánh đồng hoa cải xã Hồng Lý (Vũ Thư) đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài 
tỉnh, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, khi phát triển du lịch trải nghiệm từ trồng cải, Hồng Lý đang gặp nhiều khó khăn.

thu trang

Ông Nguyễn Hữu Năm, thôn Hội Kê, xã Hồng Lý (Vũ Thư) đang tích cực chăm sóc cây hoa 
hướng dương chuẩn bị đón khách du lịch.
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hộp thư bạn đọc

Trong tuần, Báo Thái Bình đã 
nhận được trên 40 tin, bài của các 
cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, 
chính trị - xã hội nổi bật của các địa 
phương trong tỉnh, có các tin, bài: 
Hội đồng phổ biến giáo dục pháp 
luật huyện Đông Hưng triển khai 
Luật Tố cáo và Luật An ninh mạng; 
Thôn Mỹ Nguyên, xã Quang Trung, 
thôn An Phú, xã An Bồi (Kiến Xương) 
tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn 
dân tộc năm 2018. Bài ”Người mẹ 
hiền yêu nghề mến trẻ”, tác giả Thu 
Hiền dành những lời tâm huyết biểu 
dương cô giáo Trần Thị Phái, Trường 
Mầm non Tân Phong ( Vũ Thư): “37 
năm gắn bó với nghề thì 24 năm mắc 
bệnh máu trắng. Mang trong mình 
bệnh trọng nhưng cô luôn yêu nghề 

mến trẻ, gương mẫu đi đầu trong mọi 
hoạt động. Cô là tấm gương sáng cho 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”.

Chủ đề kinh tế chủ yếu là loạt tin cộng 
tác của nhóm phóng viên Đài TTTH Vũ 
Thư: Toàn huyện trao 22 bê giống hỗ 
trợ sinh kế; Hội Cựu chiến binh huyện 
hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế: “...mở 
120 lớp tập huấn chuyển giao khoa học 
kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tín chấp 
nguồn vốn ưu đãi gần 40 tỷ đồng cho 
1.600 hội viên vay đầu tư sản xuất. Hiện 
toàn Hội có 47 mô hình phát triển kinh 
tế theo hướng gia trại, trang trại, xưởng 
sản xuất tạo việc làm cho hàng trăm 
lao động với mức thu nhập từ 3,5 đến 
7 triệu đồng/người/tháng.”. Tin từ Lê 
Trung “Vũ Thư chủ động phòng, chống 
rét cho đàn vật nuôi”.

Chủ đề quốc phòng - an ninh, cộng 
tác viên Xuân An đưa tin: Huyện Đông 
Hưng tổ chức sơ tuyển nghĩa  vụ quân 
sự năm 2019; Tòa án nhân dân huyện 
xét xử 2 vụ án hình sự tại xã Phú Châu. 
Tin của cộng tác viên Hà Thanh “Minh 
Quang (Vũ Thư) phấn đấu đạt và vượt 
chỉ tiêu giao quân”.

Chủ đề văn hóa - xã hội, cộng tác 
viên Nguyễn Công Liêm có bài “Minh 
Chuyên chép lại cho đời một phần 
hậu chiến tranh của dân tộc”. Bài báo 
khẳng định: “Bảo tàng Minh Chuyên 
lưu giữ hơn 600 tư liệu, hình ảnh, hiện 
vật bao gồm 82 tác phẩm văn học, 255 
tập phim tài liệu điện ảnh do Minh 
Chuyên viết kịch bản và đạo diễn. Nhà 
văn, nhà báo Minh Chuyên được tổ chức 
Kỷ lục Việt Nam xác lập số 2165/QĐ-
KLVN năm 2018 khẳng định là người 
sáng tác các tác phẩm văn học, điện 
ảnh, truyền hình về hậu chiến tranh 
Việt Nam nhiều nhất”. Nhân kỷ niệm 
240 năm ngày sinh Nguyễn Công Trứ 
(19/12/1778 - 19/12/2018), nhà nghiên Trân trọng!

cứu Hán Nôm Nguyễn Thanh gửi 
cộng tác bài “Người trả nghĩa Thái 
Bình”, cung cấp những tư liệu quý 
về Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ 
“Ông cất tiếng khóc chào đời tại 
huyện đường Quỳnh Côi, nay thuộc 
thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh 
Phụ vào ngày 19/12/1778. Bình sinh, 
nhà Nho tài tử này hằng ấp ủ hoài 
bão: “Phải có danh gì với núi sông”. 
Thực thi hoài bão ấy, ông đã trả 
nghĩa nơi sinh thành ra mình bằng 
việc lập thêm một huyện mới”.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng 
chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh 
minh họa theo nội dung để thuận 
tiện cho chúng tôi trong quá trình 
biên tập, sử dụng. Rất mong nhận 
được tin, bài, ảnh cộng tác của các 
đồng chí và các bạn qua địa chỉ 
email: toasoan@baothaibinh.com.
vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: 
Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trao đổi với phóng viên về sự việc 
bán hàng lừa đảo của Công ty Cổ 
phần Truyền thông kinh doanh 

và pháp luật (có trụ sở tại Hà Nội), ông 
Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Công ty, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chức 
năng nhiệm vụ của mình đã chấp thuận 
để Công ty Cổ phần Truyền thông kinh 
doanh và pháp luật quảng cáo sản phẩm 
bếp hồng ngoại Karolinght KA-8621 trên 
địa bàn tỉnh với hình thức thực hiện treo 
băng rôn. Kích thước băng rôn 1m x 
1,5m; số lượng 30 chiếc/huyện; thời gian 
thực hiện từ ngày 1/11 đến 30/12/2018 
(mỗi địa bàn huyện treo không quá 15 
ngày). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
yêu cầu Công ty Cổ phần Truyền thông 
kinh doanh và pháp luật liên hệ với 
phòng văn hóa và thông tin các huyện 
để được hướng dẫn địa điểm treo băng 
rôn. Sau khi quảng cáo bằng hình thức 
treo băng rôn, đơn vị tự tháo dỡ khi hết 
thời hạn thực hiện quảng cáo. Tuy nhiên, 
theo chính quyền xã, cơ quan chức năng 
huyện Tiền Hải phản ánh ngày 8/11 
Công ty này không tuân thủ quy định 
Công văn số 813/SVHTTDL-NVVH của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 
phép quảng cáo theo hình thức treo 
băng rôn, mà tự ý xuống xã, thôn tại xã 
Nam Hưng, Nam Phú (Tiền Hải) tổ chức 
tiếp thị, bán sản phẩm dân dụng như 
bếp gas, nồi lẩu, bóng đèn led và có dấu 
hiệu lừa đảo người dân nơi đây. Trước sự 
việc trên, ngày 13/11 Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã ký Công văn số 850 
gửi UBND các huyện, thành phố; phòng 
văn hóa và thông tin các huyện, thành 
phố tạm dừng việc thực hiện quảng cáo 
của Công ty Cổ phần Truyền thông kinh 
doanh và pháp luật và gửi 3 văn bản đến 
Công ty yêu cầu làm việc với Sở để làm 
rõ sự việc theo như phản ánh của nhân 
dân. Tuy nhiên, đến nay phía Công ty 

Vì saodân bị lừa?
mạnh thắng

vẫn chưa có văn bản phản hồi. Tại buổi 
làm việc với phóng viên, ông Trần Văn 
Tuyên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện Tiền Hải cho biết: Khi tiếp nhận 
Công văn số 813/SVHTTDL-NVVH 
ngày 30/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc cho phép Công 
ty Cổ phần Truyền thông kinh doanh và 
pháp luật quảng cáo trên địa bàn bằng 
hình thức treo băng rôn, Phòng Văn hóa 
và Thông tin huyện đã cấp một giấy 
giới thiệu cho đại diện Công ty là ông 
Nguyễn Đức Tâm có số chứng minh 
nhân dân 143008673 do Công an tỉnh 
Hải Dương cấp ngày 27/8/2009 đến liên 
hệ về việc xin tổ chức quảng cáo bếp 
hồng ngoại theo nội dung Công văn của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái 
Bình, thời gian treo băng rôn quảng cáo 
từ ngày 1/11 đến 15/11/2018. Theo ông 
Tuyên, chức năng nhiệm vụ của Phòng 

Văn hóa và Thông tin là giới thiệu đơn 
vị thực hiện quảng cáo với UBND các 
xã, thị trấn, còn việc hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện cụ thể như thế nào lại thuộc 
trách nhiệm của chính quyền các xã nơi 
công ty tổ chức quảng cáo. Sau khi được 
nhân dân phản ánh về sự việc bán hàng 
lừa đảo, chúng tôi mới  biết Công ty đã tổ 
chức bán hàng chứ không phải treo băng 
rôn quảng cáo theo Công văn số 813 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Về phía chính quyền xã Nam Hưng, ông 
Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã 
Nam Hưng cho biết: Ngày 5/11, đại diện 
phía Công ty Cổ phần Truyền thông kinh 
doanh và pháp luật về địa phương có 
trình giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa 
và Thông tin huyện Tiền Hải nội dung 
về giới thiệu sản phẩm và mong chính 
quyền địa phương tạo điều kiện ra thông 
báo gửi tới các thôn theo hình thức giấy 
giới thiệu nhưng tôi không nhất trí, do 
đó đại diện phía Công ty nói chỉ xin chữ 
ký và đóng dấu vào giấy giới thiệu của 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để 
chứng thực đã đến địa phương liên hệ 
công việc. Sau khi đã thông qua xã, họ 
xuống các thôn tạo sự tin tưởng nhờ thôn 
gửi giấy mời đến các hộ dân với nội dung 
tham dự chương trình “Dự án xanh” giảm 
khí thải bảo vệ môi trường mục đích để 
lừa đảo nhân dân. 

Thiết nghĩ, Công ty Cổ phần Truyền 
thông kinh doanh và pháp luật sẽ không 
thể lừa đảo hơn 30 hộ dân tại xã Nam 
Hưng, mỗi hộ bị mất số tiền 2.500.000 
đồng nếu như chính quyền và các cơ 
quan chức năng thực hiện tốt việc kiểm 
tra, giám sát đối với hoạt động của công 
ty này. Đặc biệt, việc ký giấy xác nhận, 
đóng dấu vào giấy giới thiệu của Phòng 
Văn hóa và Thông tin huyện của xã Nam 
Hưng để Công ty lợi dụng tạo “cơ sở 
pháp lý” mang xuống tận thôn; rồi thôn 
lại để cho Công ty “biến tướng” thành tổ 
chức hội nghị bán hàng dân dụng mà 

không có lực lượng chức năng giám sát 
khiến nhiều người dân trong xã rơi vào 
bẫy lừa đảo. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, 
sự đã rồi, đến nay vẫn chưa có cơ quan 
nào nhận trách nhiệm, có biểu hiện đùn 
đẩy, né tránh. Người dân mong muốn, 
cùng với làm rõ trách nhiệm của các cơ 
quan chức năng, cần sớm làm rõ, xử lý 
nghiêm hành vi lừa đảo của Công ty Cổ 
phần Truyền thông kinh doanh và pháp 
luật. Mặt khác, qua sự việc trên, cảnh 
báo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác 
trước những chiêu lừa đảo và khi mua 
những mặt hàng không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ tránh “tiền mất, tật mang”.

Báo Thái Bình số ra ngày 13/11/2018 có phản ánh về sự việc bán hàng lừa đảo của Công ty Cổ phần Truyền thông kinh doanh và pháp luật 
tại xã Nam Hưng (Tiền Hải), gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Dư luận đặt câu hỏi, để xảy 
ra sự việc trên, trách nhiệm của chính quyền xã Nam Hưng và cơ quan chức năng ở đâu?

Giấy mời của Công ty Cổ phần Truyền thông 
kinh doanh và pháp luật tới các hộ dân

Công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cho phép Công ty Cổ phần Truyền thông 
kinh doanh và pháp luật quảng cáo trên địa 
bàn tỉnh bằng hình thức treo băng rôn.

Giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện Tiền Hải.
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Đêm ngày 20/11, tại Cung hữu nghị Việt 
Xô (Hà Nội), Ban Tổ chức giải thưởng 
Nhân tài đất Việt năm 2018 đã vinh 

danh Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1991, ở 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) cùng 
các đồng sự với sản phẩm số “VNPT Pay - Giải 
pháp thanh toán không tiền mặt”. Đây là thành 
quả của niềm đam mê công nghệ thông tin, sự 
sáng tạo không ngừng của Nguyễn Thanh Tùng.

Bà Tạ Kim Loan (mẹ của Tùng) chia sẻ: Biết 
cháu được vinh danh với giải thưởng Nhân tài 
đất Việt năm 2018, tôi thực sự vỡ òa trong niềm 
hạnh phúc. Làm nghề giáo viên nên có lẽ đó 
là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi đúng ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11. Còn ông Nguyễn Hữu 
Ngọc, bố của Tùng cho biết: Từ nhỏ cháu đã yêu 
thích môn tin học. Ngoài thời gian học các môn 
tự nhiên, xã hội, cháu lúc nào cũng ôm máy tính 
để tự học. Ba năm học tại Trường THPT Chuyên 
Thái Bình, cháu đều là thành viên của đội tuyển 
Toán tin. Với niềm đam mê công nghệ thông 
tin, tốt nghiệp THPT cháu đăng ký học Trường 
Đại học Bách Khoa và được chọn vào lớp tài 
năng Khoa Công nghệ thông tin. Nhờ có thành 
tích xuất sắc trong học tập và thiết kế nhiều 
phần mềm ứng dụng tin học, từ năm học thứ 
3, cháu được Khoa tin tưởng giao phụ giảng cho 
giảng viên tại Trường. Năm cuối đại học, cháu 
tham dự cuộc thi Imagine Cup tại Đà Nẵng do 
Micorosoft tổ chức và đoạt giải nhì toàn quốc. 
Ngay từ khi còn học đại học, Tùng đã được 
một số công ty, tập đoàn kinh tế lớn mời làm 
việc. Ra trường, cháu chọn vào làm cho Công 
ty Samsung ở Hà Nội. Sau 3 năm làm việc cho 
Samsung, có được kiến thức và kinh nghiệm 
thực tiễn, cháu chuyển sang làm cho Tổng công 
ty Truyền Thông - VNPT Media thuộc Tập đoàn 
VNPT.

Ngay sau khi kết thúc buổi trao giải, chúng 
tôi đã liên hệ chia sẻ niềm vui với Nguyễn 
Thanh Tùng và được Tùng cho biết: Sau nhiều 
tháng nghiên cứu thực tế, lựa chọn vấn đề, 
phương án lập trình, em và 9 đồng nghiệp 
trong nhóm đã quyết định bắt tay vào viết 
phần mềm VNPT Pay. Dù tốn nhiều thời gian 
và công sức nhưng sản phẩm phần mềm ra đời 
được Tổng công ty đánh giá cao và được Ban 
Tổ chức giải thưởng Nhân tài đất Việt chọn 
trao giải trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
nên chúng em rất hạnh phúc.

Nhân tài đất Việt - Nguyễn Thanh Tùng

Và giấc mơ
không dùng tiền mặt

khắc duẩn

Nói về ý tưởng cho việc lập trình phần mềm 
VNPT Pay, Tùng cho biết, thanh toán không 
dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh 
toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển 
trên thế giới. Đây cũng là mục tiêu được đặt ra 
trong đề án phát triển thanh toán không dùng 
tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 
được Chính phủ phê duyệt. Nắm bắt được xu 
hướng của thế giới cũng như chủ trương của 
Chính phủ, nhóm kỹ sư công nghệ thông tin 
của Tổng công ty Truyền thông - VNPT Media 
đã tập trung nghiên cứu và viết phần mềm nền 
tảng thanh toán VNPT Pay. Tính năng nổi bật 
của nền tảng này là ứng dụng công nghệ xử lý 
ảnh để chụp và nhận dạng số thẻ ATM, thẻ tín 
dụng; hỗ trợ đăng nhập ứng dụng nhận dạng 
vân tay; ứng dụng công nghệ tokenization 
nhằm tăng tiện dụng và bảo đảm an toàn trong 
thanh toán; hỗ trợ thanh toán bằng quét QR 
Code; tự động nạp tiền di động, thanh toán 
cước dịch vụ (AutoPay) và năng lực xử lý giao 
dịch đồng thời lớn. Một điểm khác biệt của sản 
phẩm VNPT Pay là thiết kế thông minh, cung 
cấp đa dạng nhóm dịch vụ/sản phẩm với giao 
diện thiết kế định hướng người dùng. Áp dụng 
công nghệ số hóa thẻ (Tokenization), đây được 
xem là tiện ích phù hợp với nhu cầu thanh toán 
trên thiết bị di động như mobile app, tablet với 
hệ điều hành IOS hoặc Android. Ngoài ra, hệ 
thống đối soát, quản lý các giao dịch thông 
minh, dễ sử dụng trên môi trường web, app; 
áp dụng các công nghệ bảo mật mới nhất, tiên 
tiến, đạt chuẩn quốc tế: đăng nhập bằng vân 
tay, xác thực 2 lớp đáp ứng yêu cầu an toàn, 
bảo mật cho người dùng. Với phương thức 
thanh toán “Ví điện tử”, một công cụ thanh 
toán hữu hiệu, người dùng có thể nạp tiền, 
chuyển tiền, rút tiền, thanh toán mọi lúc, mọi 
nơi không cần tiền mặt và được hỗ trợ thanh 
toán qua 34 ngân hàng nội địa và thẻ quốc tế.

Đánh giá về ứng dụng VNPT Pay, ông Phạm 
Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT 
khẳng định, sản phẩm hoàn toàn có thể ứng 
dụng ngay vào khách hàng lớn của VNPT với 
nhu cầu thanh toán hóa đơn, dịch vụ ngày 
càng tăng. Hơn thế nữa, giải pháp không chỉ 
đáp ứng cho các dịch vụ trong VNPT mà còn 
mở rộng ra cung cấp cho cá nhân và tổ chức 
ngoài xã hội. Đây là sản phẩm chiến lược của 
Tập đoàn VNPT trong cuộc cách mạng 4.0.

Nguyễn Thanh Tùng tại lễ trao giải Nhân tài đất Việt năm 2018.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - Báo Thái Bình 
Hội Doanh nhân nữ tỉnh thái bình

Thực hiện Thông báo kết luận số 530-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Công 
văn số 4118/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc giao cho 3 đơn vị: Hội Bảo trợ 
người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối 
hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Trái tim nhân ái” lần II năm 2018 vào 
hồi 20 giờ 10 phút ngày 29/11/2018 trên truyền hình internet của Báo Thái Bình, 
trên sóng của Đài PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình.

Chương trình “Trái tim nhân ái” nhằm góp sức chăm lo, giúp đỡ người khuyết 
tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ sự chung tay của các 
tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được công bố trên Báo Thái Bình số 
ra hàng ngày, Báo Thái Bình điện tử và tại buổi truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ 
10 phút ngày 29/11/2018.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển vào tài khoản: 0211000517489 tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc liên hệ: Hội 
Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - điện thoại: 0989.067.439; Báo Thái 
Bình - điện thoại: 0984.988.586; Hội Doanh nhân nữ tỉnh - điện thoại: 0912.643.456.

Các đơn vị ủng hộ tiền và hiện vật quy ra tiền là 1.973.000.000 đồng gồm:
1. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 

700.000.000 đồng.
2. Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.
3. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình (10.000.000 đồng).
4. Trần Văn Vực, Công ty May Toàn Thắng (5.000.000 đồng).
5. Lương Thị Tám, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 

(10.000.000 đồng).
6. Nguyễn Thị Thiệm, Công ty Nước giải khát Thành Công Tiền Hải, Hội Doanh nhân 

nữ tỉnh Thái Bình (1.000.000 đồng).
7. Đào Đức Hòa, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (5.000.000 đồng).
8. Phan Thị Loan, Trường điều hành dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe Thái Bình, Hội 

Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình (10.000.000 đồng).
9. Nguyễn Khánh Ly, tòa bắc P507-12A, khu đô thị Times, 458 Minh Khai, Hà Nội 

(2.000.000 đồng).
10. Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng, Phó Chủ tịch Hội 

Doanh nhân trẻ Thái Bình (10.000.000 đồng). 
11. Lưu Thị Hoa, Cửa hàng điện máy Hoa Miền, thị trấn Đông Hưng, Hội Doanh 

nhân nữ tỉnh Thái Bình (5.000.000 đồng).
12. Ngô Thị Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Nước Hoàng Hải (5.000.000 đồng).
13. Nguyễn Thị Kim Lý, Trường Đại học Thái Bình (10.000.000 đồng).
14. Bùi Thị Tuyết Nhung, Công ty TNHH May Anh Đức (2.000.000 đồng).
15. Trần Mạnh Báo, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (5.000.0000 đồng).
16. Anh Quỳnh (ĐT: 0909.638.868), Công ty TNHH TM và DV Long Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh (50.000.000 đồng).
17. Vũ Mạnh Hoàn, Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát (10.000.000 đồng).
18. Lê Văn Khoa (ĐT: 0982.646.666 - 0912.125.598) Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Đại Dương (50.000.000 đồng).
19. Ngân hàng PV Combank Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (300.000.000 đồng).
20. Hoàng Tiến Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Hà (10.000.000 đồng).
21. Triệu Thị Hòa, Công ty Dầu khí Thăng Long (10.000.000 đồng).
22. Viettel Thái Bình (10.000.000 đồng).
23. Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Sản xuất hàng thể thao MXP 

(20.000.000 đồng).
24. Trần Thị Nga, Công ty Thiết bị tự động hóa Thái Bình (2.000.000 đồng).
25. Công ty TNHH Phấn Nụ (2.000.000 đồng).
26. Nguyễn Thu Huệ, Công ty TNHH Nội thất Thu Huệ (2.000.000 đồng).
27. Lê Minh Huấn, Công ty TNHH Diêm Điền (2.000.000 đồng).
28. Vũ Thị Nga, Công ty Gara ô tô An Thái (20.000.000 đồng).
29. Phan Thị Hương, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Hương (5.000.000 

đồng).

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ:
1. Vũ Thị Suốt, Phó Tổng giám đốc Bitexco Nam Long.
2. Vũ Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phúc.
3. Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
4. Nguyễn Thanh Ngoan, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
5. Vũ Minh Hiến, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
6. Trần Thị Quy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
7. Phan Thị Châm, Phó Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng.
8. Vũ Thị Liễu, Giám đốc Công ty In Thành Trung (Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái 

Bình).
9. Đinh Thị Thoa, Công ty TNHH TMTH Hà Anh Trí (Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái 

Bình).
10. NSƯT, PTV Hồng Vui, Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Hội Doanh 

nhân nữ tỉnh Thái Bình).
11. Phạm Thị Ngắn, Công ty thủ công mỹ nghệ Tây An (Hội Doanh nhân nữ tỉnh 

Thái Bình).
12. Nguyễn Thị Vinh, Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Tiến Thành.
13. Nguyễn Thị Ánh, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhợi, Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình.
14. Lương Thị Tám (Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình).
15. Nguyễn Thị Thu, Công ty TNHH Tiến Đại.
16. Nguyễn Thị Thủy, Công ty TNHH Hoa Việt.
17. Bùi Thị Kiều Diễm, Công ty TNHH Phòng chống mọt Thái Bình (Hội Doanh nhân 

nữ tỉnh Thái Bình).
18. Nguyễn Thị Liên, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh TMTH Thắng Liên.
19. Đỗ Thị Hương, Công ty TNHH May thêu Hoàn Mỹ.
20. Trần Thị Bích Liên, Công ty TNHH Liên Hoàng Hải Thái Bình.
21. Lê Thế Thao, Công ty TNHH Hoàng Ngân Thái Bình.
22. Ngô Thế Vinh, Công ty TNHH Vinh Tho.
23. Ngô Văn Phát, Công ty Xăng dầu Phát Hải Phòng.
24. Nguyễn Quang Văn, Công ty Cổ phần Vận tải Sông Biển Hưng Hà.
25. Nguyễn Thị Lan Anh, Công ty TNHH Khánh Dư (Khách sạn Kim Cương). 
26. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Thái Bình.
27. Công ty Nhiệt điện Thái Bình 1.
28. Trần Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà.
29. Dương Xuân Thịnh, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh.
30. Lê Xuân Tiến, Công ty Cổ phần Việt xô gas.
(Danh sách tiếp tục được cập nhật)

danh sách
Đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ
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quang viện

Năm 1998, trong chuyến điền dã về 
Thái Bình, cố Giáo sư Trần Quốc 
Vượng, nguyên Chủ nhiệm bộ 

môn Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã 
hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
nói với tôi: Thái Bình không hẳn là vùng 
đất “sinh sau đẻ muộn” bởi bằng chứng ở 
đây có đền thờ Thánh Gióng, nơi đó dân 
gian gọi là đền Sóc Lang hay từ Lang. Giáo 
sư còn đọc cho tôi nghe một câu đối có 
liên quan đến ngôi đền này “Uy dương 
mộc mã, kiện đề ẩn ẩn ngưỡng kiều biên” 
rồi “cụ” bảo tôi “cái gọi là ngưỡng kiều 
biên chính là ranh giới biển và đất liền 
thuở xưa của nhà nước Văn Lang đấy”. 
Thế nhưng 20 năm sau chuyến điền dã 
“cơ duyên” đó tôi mới có dịp tìm về đền 
Sóc Lang để tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng 
“tứ bất tử” lâu đời của người dân vùng 
Chân Định xưa và nay là thôn Đông Vinh, 
xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.

Lâu nay trong tâm thức người dân 
đất Việt tín ngưỡng thờ “tứ bất tử” (Đức 
Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng 
Tử và Liễu Hạnh Công chúa) được coi là 
“tối linh hiển thánh” vì thế chẳng mấy ai 
“để tâm giải mã” những hiện tượng văn 
hóa liên quan đến bốn vị hiển thánh đặc 
biệt là Đức Thánh Phù Đổng Vương (tức 
Thánh Gióng). Hồi cố lịch sử quá trình 
phát triển sản xuất nông nghiệp của cư 
dân Lạc Việt (cư ngụ chủ yếu ở vùng trung 
du Phú Thọ) chuyển từ công cụ đồ đá mới 
đến đồ đồng rồi tiếp tục mở rộng sản xuất 
nông nghiệp khiến đất đai canh tác không 
đáp ứng được nên cư dân Lạc Việt phải 
rời bỏ vùng đồi núi trung du di chuyển 
xuống hạ du vùng đồng bằng châu thổ 
khai phá đất đai trồng cấy lúa nước nên 
đồ sắt phát triển và được dùng nhiều. Cư 
dân Lạc Việt đi đến đâu thì tín ngưỡng thờ 
cúng tổ tiên, thánh thần cũng để lại dấu 
ấn đậm nét đến đó và hiển nhiên các vị 
“anh hùng văn hóa” trong truyền thuyết 

Huyền thoại Sóc Lang
Đền Sóc Lang hay còn gọi là từ Lang, thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư thuộc “tứ linh từ” của huyện Chân Định xưa. Dân gian truyền 

ngôn rằng đền Sóc Lang thờ Đức Thánh Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) một trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, lại có 
truyền ngôn rằng đền thờ “Mộc Đức tinh quân” trong “Cửu Diệu tinh” Thái Dương hệ nhưng cũng có truyền ngôn khác cho rằng từ Lang thờ một 
pho tượng tối cổ được tạo tác bằng khúc gỗ quý (Mộc tinh) từ thượng ngàn trôi về nghìn năm trước mà hương thơm tỏa ngát một vùng…

thường được gắn với các đại lễ tôn giáo 
của người Việt. Ở vùng đồng bằng châu 
thổ giáp biển như Thái Bình mà có đền 
thờ Thánh Gióng điều đó đã khẳng định 
truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương 
không những “ăn sâu” trong tiềm thức 
người dân đất Việt mà còn ẩn chứa giá trị 
triết lý nhân sinh sâu sắc là “gắn bó, cố 
kết cộng đồng thì sống, chia rẽ, tách biệt 
thì chết”, đồng thời giáo dục truyền thống 
“yêu nước thương nòi” và đại đoàn kết 
dân tộc cho các thế hệ tiếp nối. Truyền 
thuyết Phù Đổng Thiên Vương gắn với lễ 
hội Thánh Gióng đã được UNESCO công 
nhận là di sản văn hóa phi vật thể của 
nhân loại năm 2010. Theo gợi ý giải nghĩa 
của cố Giáo sư Trần Quốc Vượng thì đền 
Sóc Lang cổ nghĩa chiết tự chỉ núi Sóc 
nơi đức thánh Phù Đổng Thiên Vương 
sau khi đánh tan giặc Ân đã cởi áo giáp 
sắt, cưỡi ngựa sắt hóa về trời. Lang là chỉ 
người anh hùng thời Hùng Duệ Vương. 
Bối cảnh lịch sử của nhà nước Văn Lang 
kể từ Hùng Vương thứ nhất trị vì còn là 
nước nhỏ, nghèo nàn đến đời vua Hùng 
thứ 6 đã trở thành một quốc gia hưng 
thịnh nhưng với nhà Ân (Trung Quốc) vẫn 
phải giữ thế thần phục. Đời vua Hùng thứ 
6, đức vua vốn là người khoan dung độ 
lượng nhưng khẳng khái, cương nghị lại 
không có con trai nối dõi bèn bỏ lệ triều 
bắc cống. Vua nhà Ân tức giận muốn đem 
quân xuống xâm lược Văn Lang bèn cho 
sứ giả đi do thám trước. Sứ giả đến triều 
đình Văn Lang phán rằng: “Vua nhà Ân 
muốn đi tuần thú phương Nam khi nào 
tới, vua Hùng phải lo cung đón, tiếp đãi 
thật chu đáo”. Nhìn thấu tâm can giặc 
Ân lăm le muốn cướp nước Văn Lang vua 
Hùng bèn cho sứ giả đi tìm người tài trong 
thiên hạ. Nghe tiếng sứ giả cầu hiền tài, 
cậu bé Gióng lúc ấy đã ba tuổi mà không 
biết nói, biết cười bỗng dưng bật lên tiếng 
gọi mẹ và giục mẹ mời sứ giả vào nhà. 

Gióng nói với sứ giả về tâu với vua Hùng 
sắm cho ngựa sắt, áo giáp sắt, gậy sắt. Rồi 
Gióng ăn khỏe, lớn nhanh như thổi… Cả 
làng góp gạo nấu cơm cho Gióng ăn. Một 
ngày Gióng từ biệt mẹ, mặc áo giáp sắt, 
cưỡi ngựa sắt, cầm gậy sắt đánh tan giặc 
Ân cướp nước… Tương truyền, phía trước 
đền Sóc Lang có hai hồ nước là dấu chân 
ngựa sắt của Thánh Gióng lúc đuổi giặc 
ở phía Đông Nam. Những vết chân ngựa 
Gióng còn in hằn trên mặt đất làng Đông 
Vinh mãi mãi in sâu vào lòng đất, trong 
lòng người dân đất Việt, tạc ghi trong 
lịch sử dân tộc như chứng tích muôn 
đời không phai về kỳ tích của người anh 
hùng… Truyền thuyết Thánh Gióng được 
hiện thực hóa trong tín ngưỡng thờ “tứ 
bất tử” ở đền Sóc Lang khẳng định Thánh 
Gióng là người anh hùng từ văn hóa đến 
tâm linh và là anh hùng “vô hình hữu 
thanh”. Gióng là ước mơ khát khao cháy 
bỏng của người nông dân “chân lấm bùn” 
bước ra từ nền văn minh nông nghiệp khi 
mà mỗi người dân đều là anh hùng đánh 
giặc ngoại xâm bảo vệ non sông gấm vóc. 
Hình ảnh Gióng lớn nhanh “như thổi” ăn 
hết “bảy nong cà, ba nong cơm” chính là 
xuất phát điểm văn minh lúa nước chỉ có 
bát cơm và quả cà mà sẵn sàng đập tan 
giặc ngoại xâm và lớn nhanh là để đánh 
giặc cứu nước. Cứu nước xong Gióng hóa 
về trời chứ không ở lại để kể công cầu 
danh lợi như lẽ thường tình. Thánh Gióng 
là hình tượng người anh hùng trong lòng 
dân và sinh ra ở dân khi có giặc thì đi 
đánh giặc vô tư vì nghĩa cả. Thánh Gióng 
vô hình mà tên tuổi vẫn để muôn đời sau 
thờ phụng. Theo huyền thoại, tướng giặc 
Ân là Thạch Linh rất tàn ác, khi giặc Ân 
sang cướp nước ta hắn sai người làm con 
ngựa gỗ rồi bắt dân ta cắt cỏ cho ngựa gỗ 
ăn. Hắn ra điều kiện nếu ngựa gỗ ăn cỏ 
thì dân ta không bị hắn chém đầu, nếu 
ngựa gỗ không ăn cỏ thì người dân nước 

Ông Lê Minh Phước, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Vinh, 
huyện Vũ Thư

Đảng bộ và nhân 
dân xã Vũ Vinh 
chúng tôi rất tự hào 
về truyền thống 
lịch sử văn hóa mà 
cha ông ta xưa đã 
gửi gắm cho hậu 
thế ở đền Sóc Lang 
thể hiện khát vọng 
sống hòa bình, ấm 

no, hạnh phúc, đoàn kết một lòng chung 
sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bà Lê Thị Nguyệt, Quyền Chủ tịch UBND xã Vũ 
Vinh, huyện Vũ Thư

Trong quá trình xây 
dựng nông thôn 
mới, xã Vũ Vinh 
chú trọng bảo tồn 
và phát huy các giá 
trị văn hóa truyền 
thống, trong đó có 
việc tôn tạo cảnh 
quan và quản lý đền 
Sóc Lang. UBND xã 

giao cho chính quyền thôn Đông Vinh và 
Hội Người cao tuổi của thôn tự bầu ban 
quản lý đền nhằm tăng cường xã hội hóa 
các hoạt động văn hóa.

 

Ông Đoàn Ngọc Dương, Trưởng Công an xã Vũ 
Vinh, huyện Vũ Thư

Công an xã Vũ Vinh 
chủ trương tăng 
cường các hoạt 
động bảo vệ an 
toàn cho du khách 
đến tham quan du 
lịch và các tua du 
lịch trong và ngoài 
nước đến thăm đền 
Sóc Lang, đồng thời 

bảo đảm an toàn cảnh quan, trật tự tế lễ 
và cổ vật tại đền Sóc Lang.

ta bị chém đầu… Căm hờn lũ giặc bạo 
tàn, Gióng ăn cơm của dân làng mà lớn 
nhanh như thổi rồi giúp vua Hùng đánh 
tan giặc Ân. Ngựa gỗ bị quật gãy, đầu 
một nơi, thân một nẻo, mảnh vỡ văng 
khắp nơi. Dấu tích ngựa gỗ vẫn còn lưu 
truyền trong dân gian đâu đó như đường 
cổ ngựa, cánh đồng đầu ngựa, ruộng yên 
ngựa, ruộng đuôi ngựa… Liên tưởng tới 
câu đối tối cổ ở đền vua Rộc khẳng định 
vùng Chân Định xưa có bốn ngôi đền 
thiêng, trong đó có vua Rộc và Sóc Lang, 
rõ ràng vế đối thứ hai trong đôi cấu đối 
đền vua Rộc nhắc đến “ngựa gỗ” của giặc 
Ân uy hiếp tinh thần dân lành thì đã có 
ngay hình bóng người anh hùng (Thánh 
Gióng) thấp thoáng chốn biên cương “vó 
hùng thấp thoáng chốn cầu biên” để bảo 
vệ non sông.

Đền Sóc Lang là một thiết chế văn 
hóa cổ tiêu biểu cho nền văn minh lúa 
nước vùng châu thổ Bắc Bộ trên đất Thái 
Bình, đồng thời thể hiện khát vọng hòa 
bình, ấm no, hạnh phúc của người nông 
dân mong cầu “mưa thuận gió hòa” mùa 
màng bội thu và một cuộc sống đoàn kết, 
gắn bó.

Đền Sóc Lang hay còn gọi 
là từ Lang nơi thờ Đức Thánh 
Phù Đổng Thiên Vương và 
Mộc Đức tinh quân.
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“Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe”

Nhu cầu làm răng thẩm 
mỹ đang có xu hướng tăng 
nhanh, đặc biệt vào dịp 
cuối năm. Phòng răng 
hàm mặt của phòng khám 
đa khoa Sao Mai hội tụ 
đầy đủ các yếu tố để bạn 
có hàm răng chắc khỏe, 
nụ cười rạng rỡ, từ đội ngũ 
y bác sĩ trẻ năng động đến 
cơ sở vật chất, trang thiết 
bị hiện đại, các dịch vụ nổi 
bật như:

• Bọc răng, trồng răng 
thẩm mỹ công nghệ hiện 
đại

• Tẩy trắng răng
• Lấy cao răng 
• Gắn đá lên răng 
• Nguyên vật liệu được 

nhập từ châu âu và các 
nước uy tín

• Điều trị các tổn thương của răng nhẹ nhàng, không đau
Tại Sao Mai, Quý khách hàng được Giảm 20% chi phí làm răng sứ thẩm mỹ, tẩy trắng 

răng và các dịch vụ làm răng.

Để được tư vấn thêm các bệnh về mắt, Quý khách liên hệ tổng đài 02273.643.666 hoặc hotline 1900558830, giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần
Quý khách hàng có thể nhận kết quả khám bệnh qua zalo, facebook, tin nhắn SMS, hoặc tra cứu trên website : http://phongkhamsaomai.com


