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Mặc dù đã ở tuổi “xưa 
nay hiếm” nhưng mỗi 
khi có người hỏi về 

chiến dịch Điện Biên Phủ là 
cựu chiến binh (CCB) Phạm 
Ngọc Thát ở thị trấn Tiền Hải 
lại hào sảng kể về những 
năm tháng ông cùng đồng 
đội chiến đấu, giành từng 
mét đất với quân Pháp trong 
suốt 56 ngày đêm khoét núi, 
ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. 
CCB Phạm Ngọc Thát chia 
sẻ: Chiến thắng Điện Biên 
Phủ ngày 7/5/1954 là đỉnh cao 
của trí tuệ quân sự Việt Nam, 
chiến thắng vĩ đại của cuộc 
kháng chiến chống thực dân 
Pháp, ánh sáng soi đường của 
phong trào giải phóng dân tộc 
trên thế giới. Chiến thắng ấy là 
sự tổng hòa của nhiều yếu tố, 
trong đó sự thay đổi phương 
châm tác chiến của Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp. Đơn vị chúng 
tôi ngoài nhiệm vụ đào giao 
thông hào còn thường xuyên 
tham gia cùng các đơn vị khác 
kéo pháo vào trận địa.

Trong 5 ngày, từ 13 - 
17/3/1954, ông Thát cùng các 
chiến sĩ Trung đoàn 141, Đại 
đoàn 312 giành giật từng mét 
vuông đất với quân Pháp tại 
đồi Him Lam, Độc Lập và Bản 
Kéo. Ông nhớ lại: Hễ cứ giải 

phóng được khu vực nào là 
ngay lập tức ta tiến hành đào 
giao thông hào để bộ đội di 
chuyển thuận lợi. Mặc dù trong 
đợt 1 của chiến dịch chúng tôi 
đã chiếm được 3 cứ điểm trên 
nhưng những ngày sau đó 
quân Pháp tiếp tục cho quân 
tiến đánh nhằm chiếm lại các 
khu vực đã bị mất. Các chiến 
sĩ ta anh dũng chiến đấu khiến 
quân địch phải khiếp sợ.

Đợt 2 của chiến dịch 
Điện Biên Phủ bắt đầu từ 
ngày 30/3/1954 đến ngày 
30/4/1954, quân ta tiến công 
tập đoàn cứ điểm phía Đông 
gồm các ngọn đồi C1, E, D, 
A1. Trong đợt tiến công này, 
quân ta áp dụng chiến thuật 
đánh tới đâu vây lấn bằng hệ 
thống giao thông hào tới đó 
để từ đó siết chặt vòng vây; ta 
thậm chí còn đào giao thông 
hào cắt ngang cả sân bay, vào 
tận chân lô cốt của địch. Trong 
đợt tiến công này, ta và địch 
giành nhau từng tấc đất, từng 
mét giao thông hào. Sau một 
tháng chiến đấu, quân ta đã 
làm chủ nhiều cứ điểm quan 
trọng, pháo cao xạ của ta ngày 
càng tiến sâu vào Điện Biên 
Phủ.

Trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ, CCB Trần Ngọc Ái, xã 

Tây Tiến, huyện Tiền Hải là 
chiến sĩ bộ binh thuộc Trung 
đoàn 88, Đại đoàn 308. CCB 
Trần Ngọc Ái cho biết: Khi 
chúng tôi hành quân lên đến 
Điện Biên Phủ, chiến dịch đã 
chuyển sang giai đoạn 3. Đây 
là giai đoạn quyết liệt nhất 
trong toàn bộ chiến dịch, quân 
Pháp đổ dồn vũ khí, đạn dược 
và các loại hỏa lực mạnh để 
cản bước quân ta; phía ta thì 
huy động toàn bộ lực lượng, 
vũ khí từ mọi miền để tiến về 
giải phóng Điện Biên. Đơn vị 
tôi khi ấy được giao nhiệm vụ 
vừa tham gia chiến đấu vừa 
tiến hành đào giao thông hào 
cắt đứt sân bay Mường Thanh 
để tạo đường tiến công của 
quân ta lên thẳng sở chỉ huy 
của thực dân Pháp. Sau khi hệ 
thống giao thông hào của đơn 
vị tôi đã cắt đứt được sân bay 
Mường Thanh, tuyến đường 
vận tải bằng đường hàng 
không của quân địch đồng thời 
cũng bị cắt đứt; quân Pháp tại 
Điện Biên Phủ phải chuyển 
sang phương án tiếp tế lương 
thực, vũ khí và con người bằng 
việc thả dù. Ngày càng thất 
thế trên chiến trường Điện 
Biên Phủ, Pháp phải nhờ tiếp 
viện của Mỹ. 

Trong suốt 56 ngày đêm 

khoét núi, ngủ hầm, mưa 
dầm, cơm vắt của chiến dịch 
Điện Biên Phủ, gia đình CCB 
Nguyễn Quang Mộc ở xã 
Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ 
có tới 5 anh em cùng tham 
gia. Khi ấy, CCB Nguyễn 
Quang Mộc là chiến sĩ công 
binh thuộc Đại đội 58, Tiểu 
đoàn 428, Trung đoàn 141, 
Đại đoàn 312. CCB Nguyễn 
Quang Mộc chia sẻ: Sau khi ta 
giải phóng được các cứ điểm 
quan trọng của địch, tôi cùng 
các chiến sĩ trong đơn vị nhận 
nhiệm vụ giải giáp vũ khí quân 
đội Pháp, trên đường áp giải tù 
binh trao trả cho phía Pháp tôi 
gặp lại anh em trong gia đình 
nhưng chỉ kịp chào nhau một 
câu hẹn ngày giải phóng gặp 
lại rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. 
Thừa thắng xông lên, quân ta 
mở đợt tấn công lần 3 từ ngày 
1 - 7/5/1954 đánh chiếm các 
cứ điểm còn lại. Riêng tại đồi 
A1, cứ điểm được xây dựng 
kiên cố nhất, ta đánh tới 4 đợt 
nhưng chỉ chiếm được nửa quả 
đồi. Đêm ngày 6/5/1954, quân 
ta phải dùng thuốc nổ bí mật 
phá sập hệ thống hầm ngầm, 
chiếm được đồi A1. 17 giờ 
30 phút ngày 7/5/1954, lá cờ 
“Quyết chiến - Quyết thắng” 
của Quân đội nhân dân Việt 

Nam tung bay trên nóc hầm 
tướng De Castries; tướng De 
Castries và toàn bộ Bộ chỉ huy 
tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ ra hàng.

Ngay khi biết tin ta đã giải 
phóng Điện Biên, người dân, 
chiến sĩ từ khắp các cánh 
rừng, giao thông hào ùa ra ăn 
mừng. CCB Phạm Văn Cư, xã 
Chí Hòa, huyện Hưng Hà cho 
biết: Sau bao ngày vất vả, kéo 
pháo vào rồi lại kéo pháo ra, 
khi nghe tin chiến dịch Điện 
Biên Phủ toàn thắng, anh em 
chiến sĩ trong đơn vị tôi vui 
mừng lắm, có người còn ôm 
lấy tôi khóc nức nở. Tất cả cán 
bộ, chiến sĩ, dân công và đồng 
bào dân tộc từ đây càng thêm 
yêu mến và tin tưởng vào sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
ta.

66 năm đã qua đi, dấu tích 
về khối bộc phá trên đồi A1 
đập tan tham vọng của quân 
đội Pháp tại Đông Dương vẫn 
còn nguyên giá trị. Giờ đây, di 
tích đồi A1 đã trở thành địa chỉ 
đỏ giáo dục truyền thống yêu 
nước, cách mạng, vun đắp cho 
lớp lớp người dân Việt Nam 
tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, 
tự cường xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
Với những người lính Cụ Hồ 
từng tham gia chiến dịch Điện 
Biên Phủ như ông Thát, ông 
Ái, ông Mộc và ông Cư, họ 
không chỉ sống với những ký 
ức về một thời chiến đấu hào 
hùng mà còn gương mẫu chấp 
hành mọi chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, giáo dục 
cháu con tích cực tu dưỡng, 
rèn luyện, hăng say lao động 
và cống hiến cho quê hương.

Thực hiện chỉ đạo của 
trung ương và của tỉnh về 
thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; 
hướng dẫn của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam về tổ chức Đại lễ 
Phật đản năm 2020 (Phật lịch 
2564), Giáo hội Phật giáo tỉnh 
tổ chức Đại lễ Phật đản với quy 
mô nhỏ (dưới 30 người) trong 
phạm vi nội bộ tăng ni, không 
tổ chức lễ đài tập trung, không 
tổ chức rước xe hoa, không tổ 
chức chương trình nghệ thuật 
chào mừng, không mời Phật 
tử tham dự. Nội dung buổi lễ 
cũng được rút ngắn với một số 
nghi thức truyền thống như: 
tuyên đọc thông điệp Phật đản 
Phật lịch 2564 của Đức Pháp 
chủ Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam và diễn văn Phật đản 
Phật lịch 2564 của Chủ tịch 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam; niêm hương, 
tắm Phật... Theo Thượng tọa 
Thích Thanh Hòa, Trưởng ban 
Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh: 
Kỷ niệm ngày Đức Phật đản 
sinh có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng đối với tăng ni, Phật tử. 
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh 

dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo tỉnh đã yêu cầu các chùa, 
cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục thực hiện cấm túc 
tụng kinh kính mừng Phật đản 
và cầu nguyện cho đại dịch 
chấm dứt. Mỗi gia đình Phật tử 
tôn trí kính mừng Phật đản tại 
nơi trang nghiêm trong tư gia; 
không tập trung nhiều gia đình, 
không tổ chức đông người. 
Yêu cầu Phật tử, quý khách về 
các chùa trên địa bàn tỉnh vãn 
cảnh, lễ Phật, tụng kinh phải 
thực hiện nghiêm các quy định 
của Chính phủ và của Giáo hội 
trong việc phòng, chống dịch 
lây nhiễm. Ngoài ra, Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo tỉnh khuyến 
khích các chùa, tăng ni có điều 
kiện tổ chức lễ Phật đản trực 
tuyến kính mừng Phật đản để 
kết nối với cộng đồng Phật tử 
và nhân dân.

Mùa Phật đản năm nay, 
không khí tĩnh lặng có thể 
thấy ở tất cả các chùa, cơ sở 
tự viện trên địa bàn tỉnh. Khác 
với mọi năm, Đại lễ Phật đản 
năm nay chùa Pháp Quang, 
thôn Thượng Điền, xã Tam 

Quang (Vũ Thư) không tổ chức 
lễ đài tập trung; không tổ chức 
chương trình nghệ thuật chào 
mừng. Theo sư thầy Thích 
Thiện Quang, trụ trì nhà chùa: 
Là Phật tử hay chức sắc tôn 
giáo, trước hết phải thực hiện 
đầy đủ quyền và trách nhiệm 
của công dân, phải thực hiện 
nghiêm quy định do Nhà nước 
ban hành. Ý thức rõ điều đó, từ 
khi dịch Covid-19 xảy ra, cùng 
với toàn xã hội, nhà chùa chấp 
hành nghiêm các quy định về 
phòng, chống dịch, kể cả trong 
mùa Phật đản. Đồng thời, cầu 
nguyện cho đại dịch chóng qua 
đi và cùng chung tay góp phần 
ngăn chặn sự lây lan của dịch 
bệnh, bảo vệ sức khỏe của 
cộng đồng cũng chính là thực 
hiện lời dạy “phụng sự chúng 
sanh là cúng dường chư Phật”. 
Mùa Phật đản năm nay, Phật 
tử đến chùa lễ Phật đều thực 
hiện giữ khoảng cách an toàn, 
rửa tay diệt khuẩn, đeo khẩu 
trang và hạn chế nói chuyện. 
Sư cô Thích Diệu Trang, chùa 
Linh Quang, xã Nam Hải (Tiền 
Hải) cho biết: Đại lễ Phật đản 
được tổ chức hàng năm nhằm 

kỷ niệm ba sự kiện trọng đại 
trong cuộc đời của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni là ngày Đức 
Phật đản sinh, ngày Đức Phật 
thành đạo và ngày Đức Phật 
nhập niết bàn. Tới mỗi dịp đại 
lễ, những người con Phật lại 
bồi hồi tưởng nhớ, tri ân Đức 
Phật và noi theo những lời dạy 
của ngài để tu tập, sống lương 
thiện, từ bỏ tham, sân, si để có 
cuộc sống an lạc và hạnh phúc. 
Năm nay, do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, thay vì thường 
xuyên đến chùa và tham gia 
các hoạt động lễ hội, Phật tử 
được khuyến khích tôn trí kính 
mừng Phật đản tại nơi trang 
nghiêm trong tư gia. Các Phật 
tử đến chùa đều được nhắc 
nhở thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế. Bà Phạm Thị 
Nhu, thôn Đồng Ngầu, xã Vũ 
An (Kiến Xương) cho biết: Mỗi 
mùa Phật đản là dịp để chúng 
tôi nhớ ngày Phật sinh ra đời, 
phổ độ chúng sinh. Vào dịp 
này, chúng tôi cùng các vị tăng 
ni, Phật tử  thường cầu mong 
một mùa Phật đản an lạc đến 
với mọi người, mọi nhà; đồng 

thời, tự dặn lòng phải nỗ lực tu 
tập theo lời dạy của Đức Phật, 
sống lương thiện, hướng đến 
cuộc sống an lạc. Năm nay 
chúng tôi tập trung cầu nguyện 
cho dịch Covid-19 sớm được 
đẩy lùi, cuộc sống của người 
dân nhanh chóng ổn định trở 
lại.

Thời gian qua, các tăng ni, 
Phật tử trong tỉnh đã đi theo 
bước chân của Đức Phật, làm 
cho những giá trị của giáo 

lý Đức Phật được lan truyền 
và tỏa sáng như: sống tốt đời 
đẹp đạo; tích cực tham gia 
xây dựng nông thôn mới, các 
phong trào, hoạt động của địa 
phương... Đặc biệt, thời gian 
qua các tăng ni, Phật tử trong 
tỉnh đã tích cực ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
tỉnh đã ủng hộ 10 triệu đồng, 
Phân ban Ni giới tỉnh ủng hộ 
10 triệu đồng, Phân ban Ni giới 

thành phố Thái Bình ủng hộ 5 
triệu đồng... Ngoài ra còn có 
nhiều chùa ủng hộ tiền, khẩu 
trang, dung dịch sát khuẩn qua 
các kênh của MTTQ, hội chữ 
thập đỏ với tổng số tiền hơn 
100 triệu đồng. Nhiều tăng ni, 
Phật tử còn ủng hộ thông qua 
tin nhắn SMS, qua Văn phòng 
Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam...

Mừng Phật đản trang nghiêm, an toàn
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại lễ Phật đản năm nay được các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn 

tỉnh tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm trang nghiêm; không tổ chức lễ đài tập trung, rước xe hoa, 
không tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người.

Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu
Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)

66 năm đã qua, chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta ngày 7/5/1954 không những ghi vào lịch sử dân 
tộc như một mốc son chói lọi mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện này vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đào Quyên

Tăng ni đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi tham gia các buổi lễ.

Chiếc dù chiến lợi phẩm của cựu chiến binh Trần Ngọc Ái (xã Tây Tiến, 
huyện Tiền Hải).

5 anh em trong gia đình cựu chiến binh Nguyễn Quang Mộc (xã Quỳnh 
Hội, huyện Quỳnh Phụ) từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cựu chiến binh Phạm Văn Cư, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà và tờ giấy 
chứng nhận đeo huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ.

Tiến Đạt

Hoa ban nở trắng núi rừng
Đường lên Tây Bắc trập trùng quanh co
Tiếng khèn ẩn giữa nương ngô
Xôn xao gọi bạn ngẩn ngơ ráng chiều
Thẹn thùng trong chiếc khăn piêu
Ơi! Cô gái Thái lưng đèo gùi mây
Một thời đạn xới bom cày
Bốn bề khói lửa bủa vây xóm làng
Bừng lên sức sống Việt Nam
Tiếng hò kéo pháo vọng vang thuở nào
Dọc ngang địa đạo chiến hào
Đoàn quân chiến thắng tiến vào Mường Thanh
Bao người dâng hiến tuổi xanh
Cho ngày độc lập yên bình dài lâu
Lẫy lừng bốn biển năm châu
Chống ngoại xâm, ngẩng cao đầu hiên ngang
Vùng xưa giặc phá tàn hoang
Nay màu xanh trải bạt ngàn bao la
Bên dòng Nậm Rốn hiền hòa
Một thành phố trẻ nguy nga hiện hình.

Một thoáng với Điện Biên

Lại Tây Dương
(Thành phố Thái Bình)

Chiều ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội 
nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries.

Ảnh tư liệu


