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May mắn hơn nhiều đồng 
nghiệp, đến nay chị Bùi 
Thị Thúy Hằng, Công 

ty TNHH Ivory Việt Nam, cụm 
công nghiệp thị trấn Vũ Thư 
chưa bị mắc Covid-19. Ngoài nỗ 
lực tăng năng suất, sản lượng, 
chị Hằng còn đặc biệt chú trọng 
thực hiện các biện pháp nhằm 
hạn chế tối đa nguy cơ lây 
nhiễm dịch tại công ty. Chị cho 
biết: Tôi đeo khẩu trang liên tục, 
luôn giữ khoảng cách với đồng 
nghiệp, nếu tiếp xúc với các 
vật dụng như cánh cửa, nhà 
vệ sinh thì tôi sẽ sát khuẩn tay 
ngay. Công ty đã có rất nhiều 
lao động phải tạm nghỉ do mắc 
Covid-19, những người chưa 
mắc như tôi càng phải nâng 
cao ý thức phòng dịch, bảo đảm 
sức khỏe để đi làm, giúp Công 
ty hoàn thành đúng tiến độ các 
đơn hàng.

VŨ THƯ

Doanh nghiệp nỗ lực
khắc phục khó khăn do dịch bệnh

Hầu hết các doanh nghiệp 
tại thị trấn Vũ Thư đều rơi vào 
tình trạng thiếu nhân lực do 
NLĐ mắc Covid-19. Công ty 
TNHH Giày Victory Việt Nam 
có 2.400 lao động nhưng từ sau 
tết tỷ lệ lao động mắc Covid-19 
tại Công ty liên tục gia tăng. Có 
thời điểm số lao động tạm nghỉ 
ở nhà cách ly, điều trị Covid-19 
lên đến 40 - 50% tổng số lao 
động của Công ty. Các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
đặc biệt tiến độ thực hiện, hoàn 
thành các đơn hàng của Công 
ty bị ảnh hưởng rõ rệt. Bà Li 
Ju Hong, Giám đốc sản xuất 
Công ty cho biết: Đặc thù của 
Công ty là hoạt động theo dây 
chuyền, khi NLĐ ở một khâu 
của dây chuyền tạm dừng thì 
kéo theo nhiều bộ phận khác bị 
ảnh hưởng. Đối với một số đơn 

hàng, chúng tôi đã phải thỏa 
thuận, đề nghị khách hàng cho 
thêm thời gian sản xuất, giãn 
thời gian giao hàng. Mặt khác, 
chúng tôi cũng tăng cường các 
biện pháp như yêu cầu công 
nhân thực hiện tốt khuyến cáo 
“5K”, hạn chế tối đa sự giao lưu, 
di chuyển của công nhân ở các 
bộ phận với nhau, tổ chức khử 
khuẩn môi trường nhà xưởng, 
máy móc nhằm kiềm chế sự lây 
lan dịch bệnh. Chúng tôi cũng 
động viên NLĐ mắc Covid-19 
cách ly, điều trị bệnh tốt, bảo 
đảm sức khỏe, nhanh chóng 
trở lại làm việc. Chị Lê Thị Thôi, 
công nhân Công ty TNHH Giày 
Victory Việt Nam chia sẻ: Môi 
trường nhà xưởng, văn phòng 
trong các công ty khá hẹp, mật 
độ phân bố công nhân, NLĐ khá 
dày, trong quá trình sản xuất 

nhiều khâu đòi hỏi có sự trao 
đổi, tiếp xúc với nhau nên NLĐ 
rất khó phòng ngừa, tránh lây 
nhiễm dịch. Mặc dù vậy, tôi luôn 
cố gắng thực hiện tốt khuyến 
cáo “5K” nhằm giữ an toàn cho 
bản thân và giúp Công ty bớt 
khó khăn do thiếu lao động.

Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty 
TNHH Liên Hạnh cho biết: Để 
bảo đảm hoạt động sản xuất, 
thời điểm này chúng tôi bố trí 
cho NLĐ ăn nghỉ tại Công ty, 
không về nhà. Các trường hợp 
có biểu hiện, nguy cơ cao, 
chúng tôi tổ chức test nhanh 
để bóc tách F0 sớm. Thuận lợi 
là NLĐ rất phối hợp để phòng, 
chống dịch nên hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của chúng tôi 
vẫn duy trì ổn định.

Thị trấn và cụm công nghiệp 
thị trấn Vũ Thư hiện thu hút 75 cơ 
sở sản xuất và 18 doanh nghiệp 
với hơn 5.000 lao động. Cùng 
với việc hỗ trợ doanh nghiệp 
tiêm vắc-xin phòng Covid-19 
cho NLĐ, cấp ủy, chính quyền 
thị trấn thực hiện nhiều biện 
pháp phòng, chống dịch, tạo 
môi trường an toàn, lành mạnh 
cho doanh nghiệp ổn định sản 
xuất. Ông Bùi Ngọc Toàn, Chủ 
tịch UBND thị trấn cho biết: 
UBND thị trấn thường xuyên chỉ 
đạo các doanh nghiệp có tỷ lệ 
lao động mắc Covid-19 cao và 
có đủ điều kiện thì thực hiện các 
biện pháp cách ly người mắc 
Covid-19 tại nơi làm việc; thực 
hiện phương châm “4 tại chỗ” 
để bảo đảm vừa chống dịch vừa 
duy trì sản xuất. Chỉ đạo các 
doanh nghiệp tiếp tục thực hiện 
quyết liệt các biện pháp phòng, 
chống dịch, mục tiêu giảm tối đa 
tình trạng NLĐ bị lây nhiễm tại 
nơi làm việc. Từ đầu năm 2022 
đến nay, mặc dù tỷ lệ lao động 
mắc Covid-19 khá cao nhưng 
thị trấn chưa có doanh nghiệp 
phải dừng sản xuất, kinh doanh.

Mặc dù hầu hết NLĐ mắc 
Covid-19 không bị ảnh hưởng 
nặng nề về sức khỏe nhưng 
thu nhập bị giảm sâu; đồng 
thời, các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp 
bị chậm trễ, đình trệ theo. NLĐ 
và doanh nghiệp tại thị trấn 
Vũ Thư đang nỗ lực thực hiện 
tốt hơn nữa công tác phòng, 
chống dịch, tạo môi trường an 
toàn, lành mạnh để ổn định sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao thu 
nhập, bù đắp thiệt hại do dịch 
Covid-19 gây ra.

QUỲNH LƯU

Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư) khó khăn về nhân lực do nhiều lao động 
mắc Covid-19.

Từ vùng đất trũng, cấy 
lúa không hiệu quả, chị 
Nguyễn Thị Oanh, thôn 

Lộ Vị, xã Thăng Long (Đông 
Hưng) một nắng hai sương cần 
mẫn cải tạo, trồng cây, bắt đất 
khó cho mật ngọt.

Nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, 
hoạt bát là ấn tượng đầu tiên 
của chúng tôi khi gặp chị Oanh. 
Nghe quá trình chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, ngắm mảnh 
vườn đầy hoa thơm, quả ngọt 
càng khâm phục nghị lực vượt 
khó, làm giàu của chị. Năm 
1983, chị Oanh lập gia đình, tay 
trắng lập thân, chị cùng chồng 
phải bươn trải kiếm sống bằng 
nhiều nghề khác nhau. Vất vả, 
khó nhọc không nề hà song 
thu nhập không đáng là bao, 
cái nghèo vẫn quẩn quanh. Vì 
thế, năm 2001 chị Oanh bàn 
với chồng mạnh dạn chuyển 
đổi 1.500m2 ruộng trũng, cấy 
lúa kém hiệu quả của gia đình 
sang chuyên canh các loại rau 
màu như ớt, củ đậu, su hào, bắp 
cải, dưa hấu, dưa lê... Trồng 
rau màu phụ thuộc nhiều vào 
thời tiết, hay bị sâu bệnh hại, 
thường xuyên phải đối mặt với 
cảnh “được mùa mất giá, được 
giá mất mùa” khiến thu nhập 
bấp bênh. Không cam chịu đói 
nghèo, năm 2010 chị Oanh tiếp 
tục đầu tư mở rộng diện tích 
chuyển đổi lên trên 4.500m2. 
Với phương châm “không cho 
đất nghỉ”, “lấy ngắn nuôi dài”, 
chị trồng đa dạng các loại cây, 
từ cây cảnh đến cây ăn quả. 
Cây được chị tính toán trồng xen 
kẽ, thâm canh, phân tầng để lúc 
nào vườn cũng cho nguồn thu. 

Trong thời gian chờ cây ăn quả 
thì thu từ cây giống, cây cảnh, 
cây hoa ngắn ngày; trên giàn chị 
trồng thiên lý, dưới chị trồng cây 
cảnh, khi táo thu hoạch xong là 
đến mùa thanh long, ổi... Chị 
Oanh cho biết: Khi mới bắt tay 
vào thực hiện mô hình chuyển 
đổi khó khăn rất nhiều, vốn ít, 
thiếu kinh nghiệm, tôi phải vừa 
làm vừa mày mò học hỏi từ bạn 
bè, từ sách báo, trên mạng để 
biến thất bại thành thành công. 
Hiện trong vườn có 100 gốc táo, 
300 gốc thanh long, 200 gốc ổi 
lê Đài Loan, 100 gốc na, 50 gốc 
mít, bưởi diễn, chanh, 1.000 cây 
hoa giấy các loại, 200 gốc quất, 
hàng trăm cây hoa mộc hương, 
mẫu đơn, trạng nguyên... Tôi 
còn nuôi 150 con gà Đông Tảo 
thả vườn để có thêm thu nhập.

Để cây trong vườn cho trái 
ngọt, chị Oanh không chỉ lựa 
chọn giống chất lượng mà còn 
chú ý đến việc chăm sóc. Với 
ổi, táo sau thu hoạch, chuẩn bị 
vào quả bón nhiều kali, phân, 
bọc quả ổi bằng túi nilon và xốp 
để bảo vệ quả không bị ruồi 
vàng phá hoại. Với thanh long 
cung cấp đủ nước, đặc biệt là 
trong thời điểm mùa khô hoặc 
cây đang phát triển, chuẩn bị ra 
trái, trái sắp chín và phòng, trừ 
cỏ dại, bón phân 4 - 6 lần/năm 
vào các thời kỳ: phục hồi thanh 
long sau thu hoạch, dưỡng dây, 
tạo mầm hoa, nuôi hoa, nuôi trái 
non. Chị còn đầu tư hệ thống 

tưới nước tự động vừa giảm chi 
phí, tiết kiệm nước và thời gian 
vừa giảm công lao động. Với 
cách làm đó, dù diện tích không 
nhiều nhưng mỗi năm chị Oanh 
thu từ mô hình chuyển đổi gần 
300 triệu đồng, giải quyết việc 
làm theo thời vụ cho 3 - 4 lao 
động địa phương. Để tận dụng 
lợi thế gần quốc lộ 39, chị thuê 
thêm 5 sào ruộng của các hộ 
không cấy xung quanh đào ao 
nuôi một số con đặc sản như 
ếch, ốc nhồi..., kết hợp mô hình 
kinh tế vườn với phát triển du 
lịch sinh thái.

Chị Đỗ Thị Lan, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng 
Long cho biết: Chị Oanh là một 
trong những hội viên tiên phong 
thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trên đất trồng lúa kém 
hiệu quả. Với cách làm riêng, 
chị đã gặt hái thành công đưa 
gia đình thoát nghèo, làm giàu 
ngay trên mảnh đất quê hương. 
Dù bận rộn phát triển kinh tế gia 
đình song chị Oanh vẫn tích cực 
tham gia hoạt động hội cũng 
như các phong trào của xã. Chị 
và gia đình luôn chấp hành tốt 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, quy định của địa phương. 
Không chỉ là điển hình làm kinh 
tế giỏi, gia đình chị Oanh liên 
tục đạt danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”.

THU HIỀN

Mật ngọt từ đất khó

Trồng hoa, cây cảnh đem lại nguồn thu lớn cho chị Nguyễn Thị Oanh.

Thời gian qua, tỷ lệ người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp mắc 
Covid-19 tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Trước tình huống này, các doanh nghiệp tại thị trấn Vũ Thư gia 
tăng các biện pháp bảo vệ an toàn NLĐ, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh. 
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Vùng đất hiếu học
Trong suốt chiều dài lịch 

sử của dân tộc, hiếu học đã trở 
thành truyền thống quý báu, có 
sức lan tỏa rộng khắp và là giá 
trị đạo đức cao quý của người 
Việt. Từ bao đời nay, truyền 
thống hiếu học đã thấm đẫm 
trong nhận thức của người Việt 
Nam, trở thành nét đẹp văn hóa, 
hàm ý tôn vinh, khẳng định sức 
mạnh to lớn của tri thức, trí tuệ 
và khơi dậy, bồi đắp nguồn tài 
nguyên quý giá của đất nước. 
Theo nhà nghiên cứu văn hóa 
Nguyễn Thanh (Kiến Xương), 
Thái Bình là nơi hội tụ các luồng 
cư dân đa cực về đây cho nên 
mới mang những sắc thái văn 
hóa của các vùng miền và được 
“Thái Bình hóa”. Theo nhiều 
tài liệu lưu trữ, người Thái Bình 
được sinh ra từ miền đất giàu 
bản lĩnh, ý chí, trưởng thành, lại 
đắm mình trong môi trường văn 
hóa lành mạnh, tiếp thu có sáng 
tạo truyền thống của ông cha, 

qua nhiều thế hệ họ đã trau dồi 
hiểu biết, hòa nhập và vươn tới 
đỉnh cao của tri thức đương thời. 
Vì vậy, Thái Bình đã trở thành 
vùng đất văn hiến, hiếu học, 
khoa bảng nổi trội, thời nào 
cũng có nhân tài, người đỗ đại 
khoa. Trải qua gần 1.000 năm 
Nho học, cả nước có gần 3.000 
trí thức, đại khoa, trong đó Thái 
Bình có hơn 120 vị. Nếu kể từ 
Đặng Nghiêm người làng An Để 
nay thuộc xã Hiệp Hòa, huyện 
Vũ Thư đỗ đại khoa sớm nhất 
tỉnh Thái Bình vào năm 1185 
đến Trịnh Hữu Thăng, người 
làng Bách Tính, xã Bách Thuận, 
huyện Vũ Thư đỗ khoa cuối 
cùng vào năm 1919 thì truyền 
thống học hành, khoa cử của 
Thái Bình trải gần nghìn năm 
liên tục.

Thời Pháp thuộc, những 
năm đầu của thế kỷ XX, do 
sự chuyển đổi từ nền giáo dục 
“Hán học” sang nền giáo dục 
“tân học”, những người yêu 
nước, những nho sĩ, quan lại 

đã từ quan về quê mở trường 
dạy học. Ở nhiều nơi trong tỉnh, 
phong trào học chữ quốc ngữ 
nở rộ. Từ đó xuất hiện một đội 
ngũ trí thức mới và là lực lượng 
chính tiếp thu chủ nghĩa Mác - 
Lênin. Họ trở thành những nhà 
hoạt động cách mạng, chiến 
sĩ, đảng viên cộng sản gieo hạt 
giống cách mạng, tiêu biểu như: 
Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn 
Văn Năng, Nguyễn Danh Đới... 
Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 thành công, hưởng ứng 
lời kêu gọi chống nạn thất học 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
phong trào bình dân học vụ ra 
đời và phát triển nhanh chóng, 
rộng khắp. Ở các thôn xóm của 
Thái Bình có hàng chục vạn 
người đủ mọi tầng lớp theo học. 
Sáng, chiều lao động sản xuất 
thì tranh thủ học trưa, học tối... 
Rất nhiều tấm gương tiêu biểu 
trong học tập ở Thái Bình giai 
đoạn này được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết thư khen ngợi như cụ 
Nguyễn Văn Đản ở Hưng Hà, 

cô giáo Phạm Thị Phương ở 
Tiền Hải... Những năm kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, giáo 
dục Thái Bình có các địa chỉ rất 
đáng tự hào với cả nước như: 
xã Thăng Long, huyện Đông 
Hưng về giáo dục đạo đức cho 
học sinh; xã Thụy Thanh, huyện 
Thái Thụy thực hiện tốt phong 
trào vở sạch chữ đẹp; xã Tán 
Thuật, huyện Kiến Xương với 
phong trào thể dục vệ sinh...

Vun đắp sự nghiệp “trồng người”
Niềm tự hào sâu sắc về lớp 

lớp nhân tài đã trở thành một 
trong những yếu tố quan trọng 
khơi nguồn, dẫn mạch sự học 
ở Thái Bình. Phát huy truyền 
thống ấy, ngày nay Thái Bình là 
địa phương có phong trào học 
tập phát triển mạnh mẽ. Học 
sinh Thái Bình vẫn giữ vững 
truyền thống hiếu học, học giỏi. 
Đặc biệt, trong những năm qua, 
bám sát định hướng, chiến lược 
phát triển sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo của Đảng và của tỉnh, 
ngành giáo dục đã vận dụng 
sáng tạo, tìm hướng đi đúng 
đắn trong chỉ đạo, điều hành. Vì 
vậy, chất lượng và hiệu quả giáo 
dục không ngừng được nâng 
lên, đặc biệt là chất lượng giáo 
dục mũi nhọn. Ông Nguyễn Viết 
Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo cho biết: Theo thống 
kê, từ năm 1988 đến nay toàn 
tỉnh có hàng nghìn học sinh đạt 
giải quốc gia, nhiều học sinh 
đạt giải quốc tế như em Trần 
Hồng Quân (Huy chương vàng 
môn Toán quốc tế), em Tô Huy 
Quỳnh (Huy chương bạc môn 
Toán quốc tế), em Trần Ngọc 
Tân (Huy chương bạc môn 
Hóa quốc tế)... Đặc biệt, em 
Vũ Xuân Trung 2 lần đạt Huy 
chương vàng môn Toán quốc tế. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh đỗ 
tốt nghiệp THPT và đỗ vào các 
trường đại học, cao đẳng của 
Thái Bình luôn nằm trong tốp 
đầu cả nước. Chất lượng phổ 
cập giáo dục từng bước được 
nâng lên, công tác xã hội hóa 
giáo dục nhận được sự quan 
tâm của các cấp, các ngành 
và đông đảo nhân dân trong 
và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, 
hàng năm ngành giáo dục còn 
ghi nhận và biểu dương nhiều 
học sinh có thành tích xuất sắc 
trong các cuộc thi, hội thi sáng 
tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 
cấp quốc gia. Những dự án của 
các em có đóng góp quan trọng 
không chỉ trong ngành giáo 
dục mà còn góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương.

Luôn đồng hành, sát cánh 
với ngành giáo dục, những năm 
qua, phong trào khuyến học, 

khuyến tài của tỉnh đã có những 
bước phát triển mạnh mẽ, là 
nguồn động viên to lớn cho 
người lớn và trẻ nhỏ cùng học 
tập, gặt hái được nhiều thành 
công. Theo thống kê, hiện toàn 
tỉnh có 672 hội cơ sở; 3.310 chi 
hội, 6.158 ban khuyến học và 
gần 644.000 hội viên, chiếm 
34,1% dân số. Kết quả xây 
dựng các mô hình gia đình học 
tập, dòng họ học tập, cộng đồng 
học tập, đơn vị học tập, công 
dân học tập cao hơn năm trước. 
Công tác xây dựng quỹ khuyến 
học các cấp nhận được sự quan 
tâm, ủng hộ nhiệt tình của các 
cấp, ngành, tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh. Chỉ tính 
riêng tháng khuyến học năm 
2021, toàn tỉnh đã trao số tiền 
trên 16,5 tỷ đồng để tặng học 
sinh giỏi và học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên học tốt, 
trong đó khen thưởng 130.776 

học sinh giỏi, hỗ trợ học bổng 
cho 13.400 học sinh nghèo 
vượt khó... Có thể thấy, phong 
trào khuyến học, khuyến tài đã 
bắt đúng mạch nguồn của cuộc 
sống, ăn sâu bám rễ vào đời 
sống nhân dân, góp phần vun 
đắp, chăm lo sự nghiệp “trồng 
người”.

Hiện nay, Thái Bình đang 
bước vào giai đoạn phát triển 
mới với những khát vọng lớn 
lao. Những thách thức và cơ hội 
to lớn phía trước đòi hỏi chúng 
ta phải phát huy hơn nữa truyền 
thống hiếu học của quê hương. 
Mỗi học sinh, sinh viên, từng 
gia đình, dòng họ, cộng đồng 
và các tầng lớp nhân dân cùng 
tham gia học tập, góp phần 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê 
hương, đất nước.

ĐẶNG ANH

Phát huy truyền thống hiếu học 
của quê hương Thái Bình

Trường THPT Chuyên Thái Bình - nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đào 
tạo, tôi rèn bao thế hệ anh hùng, dũng sĩ, trí thức..., dựng nên nền văn 
hiến Việt Nam. Trong thành quả ấy, Thái Bình có đóng góp không nhỏ 
với lớp lớp nhân tài. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của quê 
hương, các thế hệ học sinh toàn tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu vươn 
lên, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học.


