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Năm 1972, khi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ 
đang ở vào giai đoạn 

quyết liệt, cam go nhất, nghe 
theo tiếng gọi thiêng liêng của 
Tổ quốc, chàng trai trẻ Lưu 
Xuân Nhuận (xã Phong Châu, 
huyện Đông Hưng) vừa tròn 
20 tuổi xung phong lên đường 
nhập ngũ. Tháng 6/1972, ông 
tham gia chiến đấu tại chiến 
trường Quảng Trị; đến tháng 
2/1973, ông cùng đồng đội vào 
chiến trường Đông Nam Bộ. 

Năm 1975, ông tham gia chiến 
dịch Hồ Chí Minh, tiến vào giải 
phóng Sài Gòn. Trên đường 
tiến quân ông bị thương tại 
Trảng Bom (Đồng Nai) nhưng 
vẫn cùng đồng đội anh dũng 
chiến đấu cho đến khi quét 
sạch tên xâm lược cuối cùng. 
Năm 1976, ông rời quân ngũ do 
vết thương tái phát.

Trở về quê hương với những 
vết thương còn hằn trên cơ thể, 
người lính can trường Lưu Xuân 
Nhuận tập trung phát triển kinh 

tế. Ông học nghề cơ khí và làm 
việc tại Hợp tác xã cơ khí Đông 
Hưng. Đến năm 2005, ông 
mở xưởng cơ khí tại Phố Tăng 
(xã Phong Châu, huyện Đông 
Hưng). Năm 2014, ông thành 
lập Công ty Cổ phần Thương 
binh 27/7, chuyên bán và sửa 
chữa máy móc nông nghiệp. 
Với uy tín và tay nghề cao, 
Công ty của ông được nhiều 
khách hàng trên khắp cả nước 
tin tưởng. Hiện nay Công ty tạo 
việc làm thường xuyên cho 20 

Cựu chiến binh Trần Văn Thi trân trọng những kỷ vật một thời vào sinh ra tử.

Trên mặt trận phát triển kinh tế, cựu chiến binh Nguyễn Trung Lượng 
luôn nỗ lực cùng đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chất lính trong thời bình

Những bàn tay vàng 
trong làng chạm bạc
Về tới Đồng Xâm, tiếng 

búa, tiếng đục vang vọng khắp 
nơi. Dưới bàn tay điêu luyện 
của những người thợ chỉ cần 2 
thứ búa và ve là họ có thể tạo 
ra được những sản phẩm nghệ 
thuật có hồn. Theo Nghệ nhân 
ưu tú Đặng Xuân Tư, thôn Văn 
Hanh, xã Lê Lợi: Làm nghề từ 
năm 1959 tôi đã thành thạo và 
tích lũy được nhiều bí quyết, kỹ 
năng của nghề từ khâu chọn 
vật liệu, thiết kế, chế tác đến 
hoàn thiện sản phẩm. Tôi sử 
dụng thành thạo các chất liệu, 
thủ pháp kỹ thuật truyền thống 
trong công đoạn trơn, đấu, đậu, 
chạm và kinh nghiệm, thủ pháp 
về xử lý màu sắc sáng tối phù 
hợp. Với những nhát búa đều 
tay thoăn thoắt, nét chạm sắc 
và uyển chuyển suốt bao năm 
qua, Nghệ nhân ưu tú Đặng 
Xuân Tư đã tạo ra những sản 
phẩm độc đáo, hội tụ nét tinh 
tế tài hoa, ẩn chứa tình yêu, sự 
tâm huyết với nghề. Vì thế, ông 
được mệnh danh là một trong 
những bàn tay vàng chạm trổ, 
chế tác tài hoa, điêu luyện của 
vùng.

Còn với Nghệ nhân ưu tú Tạ 

Văn Úy, xã Hồng Thái, mặc dù 
làm sau nhưng anh cũng không 
thua kém thế hệ cha ông. Anh 
cho biết: Tôi đã có 40 năm trong 
nghề chạm bạc, làm nhuần 
nhuyễn và vận dụng linh hoạt 4 
khâu kỹ thuật cơ bản của nghề. 
Từ một tấm dát phẳng bằng 
kim loại, tôi có thể tạo ra các 
sản phẩm chạm bạc nghệ thuật 
được diễn tả bằng hình khối với 
độ chìm nổi khác nhau. Ngoài 
ra tôi còn phải có trí tưởng tượng 
tốt, vận dụng hình ảnh thực 
ngoài đời vào sản phẩm. Tôi đã 
truyền nghề cho nhiều lao động 
của địa phương, góp sức đem 
nghề chạm bạc vượt khỏi thôn 
Hữu Bộc và mở rộng sang 2 xã 
lân cận. Năm 2014, tôi vinh dự 
được Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá 
quý Việt Nam tặng giấy chứng 
nhận “Bàn tay vàng”; năm 2022, 
sản phẩm đồ đồng mỹ nghệ của 
tôi được UBND tỉnh công nhận 
sản phẩm OCOP 3 sao.

Giống như anh Úy, nghệ 
nhân Nguyễn Văn Hoàn, xã Lê 
Lợi cũng là thế hệ sau nhưng đã 
cùng các thành viên trong hội 
làng nghề kim hoàn Văn Hanh 
vận động các tổ sản xuất mạnh 
dạn đầu tư cho sản xuất, tạo 
ra những sản phẩm đẹp, có độ 
tinh xảo cao nhằm gia tăng giá 

trị sản phẩm, bảo tồn tinh hoa 
nghề truyền thống. Nhờ có bàn 
tay tài hoa mà anh đã tạo nên 
nhiều sản phẩm có giá trị cao 
cả về mỹ thuật và kinh tế, tiêu 
biểu như lọ hoa chạm trổ tùng, 
cúc, trúc, mai và tứ quý; tranh 
chữ các loại; cuốn thư và hoành 
phi câu đối, hộp card visit mạ 
vàng, bạc, chạm hoa văn; lư 
đồng, bộ 12 con giáp... Nghệ 
nhân Nguyễn Văn Hoàn cũng 
tham gia công tác đào tạo nghề 
cho hơn 300 người, bao gồm cả 
lao động mới, lao động nâng 
cao tay nghề.

Tinh hoa văn hóa làng nghề
Hình ảnh những người làm 

nghề chạm bạc thể hiện bản tính 
của người dân Việt Nam quanh 
năm cần cù, chịu khó. Nhờ đôi 
bàn tay khéo léo và sự cần mẫn, 
họ không bao giờ hết việc làm, 
làng nghề chưa bao giờ ngưng 
tiếng búa, cứ đời này nối tiếp đời 
kia làm nghề. Từ xa xưa người 
làm chạm bạc đã sản xuất ra 
những mặt hàng cao cấp, tạo 
tiếng vang lớn ở thị trường nước 
ngoài về làm hàng thủ công mỹ 
nghệ. Qua bao thăng trầm của 
lịch sử, làng nghề đã chuyển 
từ hàng xuất khẩu sang phục 
vụ thị trường trong nước với 

các sản phẩm tranh đồng, đồ 
trang trí nội thất nhưng đến nay 
nhiều công đoạn vẫn được làm 
thủ công, nhất là khâu chạm. 
Mỗi sản phẩm đều thể hiện óc 
sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo 
của người chạm, đó chính là nét 
tinh hoa văn hóa của làng nghề. 
Họ phải thật sự tâm huyết mới 
cho ra được những sản phẩm 
độc đáo mà không nơi nào có 
được. Những sản phẩm chỉ đơn 
giản là những bức tranh, trống 
đồng, bộ lư hương, hoành phi 
câu đối nhưng đều gợi về phong 
tục tập quán, văn hóa của người 
dân Việt Nam. Vì vậy, hàng năm 
cứ đến ngày 1 - 3/4 âm lịch, lễ 
hội đền Đồng Xâm lại được tổ 
chức để tưởng nhớ, tri ân ông 
tổ nghề chạm bạc Nguyễn Kim 
Lâu. Đến với lễ hội du khách sẽ 
được chứng kiến các hoạt động 
tế lễ, các trò chơi dân gian đặc 
sắc, mang đậm văn hóa truyền 
thống vùng châu thổ sông 
Hồng.

Giàu lên từ nghề
Ông Nguyễn Văn Niết, Chủ 

tịch UBND xã Hồng Thái cho 
biết: Toàn xã hiện có 158 tổ sản 
xuất, 6 nghệ nhân, tạo việc làm 
cho hơn 2.000 lao động. Nghề 
chạm bạc phát triển không chỉ 
là nguồn thu nhập chính của 
người dân, đem lại giá trị sản 
xuất từ nghề đạt 130 tỷ đồng/
năm, chiếm khoảng 45% tổng 
giá trị sản xuất của xã mà còn 
kéo theo sự chuyển dịch trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, 
nhiều người mải làm nghề không 
còn cấy lúa đã tạo điều kiện cho 
các hộ khác mượn ruộng góp 

Tự hào chạm bạc Đồng Xâm
Nói đến chạm bạc là nói đến Kiến Xương, vùng đất cổ với nhiều làng 

nghề truyền thống. Chạm bạc không chỉ là làng nghề độc đáo mà còn là 
biểu tượng văn hóa của làng quê Thái Bình đã tồn tại gần 6 thế kỷ, là 
niềm tự hào của người Đồng Xâm nói riêng, Kiến Xương nói chung.

Ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương
Rất vinh dự cho Kiến Xương có nhiều 

người được phong tặng nghệ nhân cấp 
quốc gia và đã được cấp chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể cho sản phẩm làng nghề chạm 
bạc. Ngoài việc đầu tư xây dựng nhà trưng 
bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề tại 
xã Hồng Thái, thời gian tới huyện sẽ nghiên 
cứu xây dựng phát triển làng nghề gắn với 
phát triển du lịch để làng nghề phát triển 
bền vững.

Bà Nguyễn Thị Sen, thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái
Tôi rất tự hào khi quê hương có nghề 

chạm bạc nổi tiếng. Nhờ có nghề này làng 
quê ngày càng đổi mới, đời sống người dân 
ngày thêm khá giả. Chúng tôi ai cũng mong 
đến ngày hội làng để tri ân công ơn của 
cụ tổ nghề và cùng tham gia vào các hoạt 
động tế lễ, trò chơi dân gian, giao lưu, chia 
sẻ kinh nghiệm cùng nhau nâng cao tay 
nghề, giữ gìn nghề truyền thống cho muôn 
đời sau.

Với đôi bàn tay khéo léo, người thợ làng nghề chạm bạc tạo ra những sản phẩm tinh xảo, độc đáo.

- 30 lao động, chủ yếu là con 
em thương binh, bệnh binh với 
thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/
người/tháng. Với phẩm chất 
người lính Cụ Hồ, thương binh 
hạng 2/4 Lưu Xuân Nhuận luôn 
gương mẫu, đi đầu trong các 
phong trào của địa phương. 
Bản thân ông tích cực giúp đỡ 
các đồng chí, đồng đội có hoàn 
cảnh khó khăn, được mọi người 
yêu quý.

Đến xã Tân Lập (Vũ Thư), 
nghe câu chuyện của thương 
binh, bệnh binh, nạn nhân chất 
độc da cam Trần Văn Thi mà 
không khỏi khâm phục ý chí 
cũng như sự gan dạ của ngưới 
lính chống Mỹ cứu nước năm 
xưa. Nhập ngũ năm 1965, 
chàng trai trẻ đã anh dũng 
chiến đấu trên nhiều mặt trận. 
Từ chiến trường Lào, sau đó 
tham gia chiến dịch giải phóng 
miền Nam, đến năm 1979 ông 
lại tham gia chiến đấu bảo vệ 
biên giới phía Bắc tại Lào Cai. 
Ở chiến trường nào, chiến sĩ 
Trần Văn Thi cũng luôn anh 
dũng chiến đấu. Nhiều lần chết 
đi sống lại, ông may mắn trở về 

quê hương với nhiều vết thương 
trên cơ thể. Phát huy bản chất, 
truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ông 
luôn gương mẫu, chấp hành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao. Đến 
nay, cựu chiến binh Trần Văn 
Thi đã có nhiều năm tham gia 
công tác tại địa phương và 
trải qua nhiều chức vụ. Hiện 
ông đang là Chủ tịch Hội Nạn 
nhân chất độc da cam/Điôxin 
xã Tân Lập. Công việc vất vả, 
phụ cấp thấp nhưng ông luôn 
nhiệt tình, hăng hái đóng góp 
xây dựng các phong trào của 
địa phương. Đặc biệt, ông luôn 
tích cực vận động nhân dân và 
người có công thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Hình ảnh người cựu chiến 
binh gần 80 năm tuổi đời, 55 
năm tuổi đảng luôn cần mẫn, 
hết lòng vì công việc thực sự là 
hình ảnh đẹp của những người 
lính anh hùng trong thời chiến 
và tỏa sáng giữa thời bình.

Sinh ra và lớn lên trên 
mảnh đất Liên Giang (Đông 
Hưng), theo tiếng gọi của Tổ 
quốc, chàng trai trẻ Nguyễn 

Trung Lượng lên đường nhập 
ngũ tháng 2/1975. Ông tham 
gia chiến dịch Hồ Chí Minh, 
giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước. Ngay sau đó 
ông tham gia chiến đấu tại 
chiến trường Campuchia và bị 
thương. Tháng 10/1982, ông 
xuất ngũ trở về quê hương. Xác 
định “thương binh tàn nhưng 
không phế”, phải cố gắng làm 
được điều gì đó đóng góp cho xã 
hội, ông chịu khó học hỏi, tham 
gia công tác tại địa phương và 
tập trung kinh doanh, phát triển 
kinh tế. Nhờ có kinh nghiệm 
quản lý tài chính khi còn trong 
quân ngũ, ông đã cùng một 
số người bạn thành lập Quỹ 
Tín dụng nhân dân Liên Giang 
và công tác ở đó từ năm 1996 
đến nay. Trải qua không ít khó 
khăn, thăng trầm, đến nay Quỹ 
Tín dụng nhân dân Liên Giang 
do ông làm Giám đốc đã đạt 
được những kết quả hết sức tự 
hào với tổng nguồn vốn đạt 355 
tỷ đồng. Với cương vị Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc Quỹ, cựu chiến 
binh Nguyễn Trung Lượng luôn 
xác định và ý thức rõ vai trò, 

trách nhiệm của mình, sâu sát 
trong công việc, lãnh đạo đơn 
vị thực hiện xuất sắc mọi nhiệm 
vụ. Bản thân ông có nhiều sáng 
kiến trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, nhờ đó hoạt động 
kinh doanh của Quỹ luôn an 
toàn, hiệu quả và có lợi nhuận. 
Hiện ông còn là Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Doanh nhân 
cựu chiến binh tỉnh Thái Bình.

Đất nước hòa bình, non 
sông thu về một mối nhưng 
chính những năm tháng gian 
khổ, ác liệt trong kháng chiến 
đã tôi luyện cho các cựu chiến 
binh ý chí và nghị lực trong cuộc 
sống. Họ đã vượt qua nhiều khó 
khăn, vươn lên trở thành những 
người đi đầu trong các phong 
trào thi đua tại địa phương. Thật 
đáng quý và trân trọng biết 
bao bởi những con người ấy 
không chỉ góp công lớn trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc mà còn tiếp tục 
cống hiến công sức, trí tuệ của 
mình cho sự phát triển của quê 
hương, đất nước.

ĐỖ HỒNG GIA

Đất nước hòa bình, non sông thu về một mối, những thương binh, 
bệnh binh dù mất đi một phần sức khỏe hoặc mang thương tật song với 
khí chất người lính Cụ Hồ họ luôn nỗ lực phấn đấu trên mặt trận mới, 
trở thành những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Công ty Cổ phần Thương binh 27/7 của cựu chiến binh Lưu Xuân Nhuận 
tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động.

phần giảm tình trạng bỏ ruộng 
hoang ở địa phương, xuất hiện 
nhiều mô hình tích tụ ruộng đất 
lớn. Kết quả đó góp phần đưa 
cơ cấu kinh tế của xã chuyển 
dịch theo hướng tích cực, tăng 
tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, 
đưa thu nhập bình quân đầu 
người đạt 56 triệu đồng/năm. 

Là một trong những công 
nhân chạm bạc lành nghề, bà 
Tạ Thị Thu cho biết: Tôi làm 
nghề từ năm 18 tuổi, mỗi một 
bức tranh tôi chạm đều theo 
một chủ đề, ý nghĩa của từng 
tích truyện. Thời còn trẻ tôi còn 
cấy ruộng nhưng nay đã 60 tuổi 
tôi chỉ tập trung làm nghề, cho 
hộ khác mượn ruộng để không 
lãng phí đất nông nghiệp. Còn 
với chị Bùi Thị Hạnh có 10 năm 
làm nghề mỗi tháng thu nhập 
hơn 5 triệu đồng từ chạm bạc 
nhưng vẫn mượn 7 mẫu ruộng 
của người bỏ ruộng để cấy. Nhờ 
đó chị đã tích tụ được diện tích 
lớn, có thêm nguồn thu nhập 
từ nông nghiệp nên cuộc sống 
của gia đình đã khấm khá hơn 
nhiều.

Hiện nay, dù còn nhiều khó 
khăn trong việc truyền nghề cho 
lớp trẻ nhưng với tâm huyết của 
những nghệ nhân làng nghề và 
hơn hết là những tín hiệu vui 
của thị trường, những người thợ 
kim hoàn làng nghề Đồng Xâm 
có nhiều hy vọng để tin tưởng 
vào tương lai phát triển, góp 
phần làm nên bức tranh đẹp về 
làng nghề truyền thống có một 
không hai ở miền quê lúa.

THU THỦY

* Sáng ngày 27/4, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội 
nghị triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Hiện nay, gần 10.500ha lúa xuân của huyện Hưng Hà 
đang phát triển tốt và đồng đều, gần 1.350ha lúa trỗ bông 
trước ngày 30/4, 3.500ha lúa trỗ bông trước ngày 5/5, 9.000ha 
lúa trỗ bông trước ngày 10/5; dự kiến đến ngày 15/5 lúa cơ 
bản trỗ xong.

Qua điều tra, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số loại 
sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 nở rộ, mật độ trung bình 
từ 30 - 40 con/m2, nơi cao 80 - 120 con/m2, cá biệt có nơi trên 
150 con/m2; rầy non nở rộ, mật độ trung bình 7 - 10 con/m2, 
nơi cao 50 - 70 con/m2, cục bộ 150 - 200 con/m2 chủ yếu ở 
các xã: Hồng Minh, Văn Cẩm, Tây Đô... Ngoài ra, bệnh đạo 
ôn, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, sâu đục 
thân đang phát sinh gây hại và lây lan rất nhanh trên đồng 
ruộng.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, huyện 
Hưng Hà phát động đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho diện 
tích lúa trỗ sau ngày 5/5, thời gian từ ngày 5 - 8/5; phòng 
bệnh đạo ôn cổ bông đối với diện tích lúa trỗ trước ngày 10/5. 
UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn huy động cán 
bộ tiếp tục bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân kỹ 
thuật phun phòng, trừ sâu bệnh. Các HTX DVNN điều tiết 
nước hợp lý tạo thuận lợi cho nông dân phun phòng, trừ sâu 
bệnh đạt hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo 
vệ thực vật bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại theo 
khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để phục vụ nông dân. 
Các ngành chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra, giám 
sát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

THANH THỦY

* Sáng ngày 27/4, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị 
triển khai kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Thời điểm này, 9.840ha lúa xuân của huyện Tiền Hải 
đang trong giai đoạn phân hóa đòng, làm đòng. Hiện nay, các 
đối tượng sâu bệnh đang diễn biến phức tạp gây hại lúa xuân 
như sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, rầy các loại, sâu đục thân, bệnh 
đạo ôn, bệnh khô vằn. Để bảo vệ an toàn diện tích lúa xuân, 
UBND huyện Tiền Hải đề nghị các xã, thị trấn phát động và 
tổ chức đợt cao điểm phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh bảo 
vệ lúa xuân từ ngày 3 - 6/5.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành, các HTX đã thảo luận, 
thống nhất các biện pháp phun phòng, trừ đối tượng sâu 
bệnh hại lúa xuân đạt hiệu quả cao nhất. UBND huyện Tiền 
Hải yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền về đợt 
phòng, trừ sâu bệnh trên đài truyền thanh cơ sở. Tăng cường 
quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 
trên địa bàn huyện bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng 
chủng loại để cung ứng cho nông dân phòng, trừ sâu bệnh 
theo kế hoạch. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc triển 
khai thực hiện đợt phòng, trừ sâu bệnh tại các xã, thị trấn. Xí 
nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các 
HTX tổ chức bơm nước tạo điều kiện thuận lợi để lúa xuân 
làm đòng và nâng cao hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh. Các địa 
phương tích cực tuyên truyền nông dân thực hiện phòng, trừ 
sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”, không phun thuốc tràn 
lan làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

MẠNH THẮNG

HƯNG HÀ, TIỀN HẢI
Phát động đợt phòng, trừ sâu bệnh


