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thanh huyền - mai thư

Ông Nguyễn Văn Khanh, 
thị trấn Diêm Điền (Thái 
Thụy) chia sẻ: Từ tháng 

3/2018, gia đình đã tiến hành 
tu sửa ao đầm, nạo vét, trải bạt 
ở đáy ao, xử lý vệ sinh để chuẩn 
bị lấy nước vào ao nuôi tôm thẻ 
chân trắng. Đến nay công tác 
chuẩn bị ao đầm của gia đình 
đã cơ bản sẵn sàng cho vụ thả 
mới. Tuy nhiên, năm nào cũng 
thế, khi bước vào vụ nuôi tôm 
mới điều chúng tôi băn khoăn 
nhất đó là làm sao mua được tôm 
giống chất lượng bảo đảm, có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được 
kiểm dịch trước khi đưa vào nuôi. 
Chúng tôi mong muốn công tác 
quản lý chất lượng tôm giống 
được tăng cường để tránh mua 
phải tôm giống kém chất lượng, 
gây thiệt hại cho người nuôi.

Cũng như ở Thái Thụy, hiện 
nay, các hộ nuôi tôm ở Tiền Hải 
đang khẩn trương hoàn thành 
công tác chuẩn bị cho một mùa 
nuôi tôm mới và điều họ quan 
tâm cũng là vấn đề chất lượng 
tôm giống. Được biết, năm 2018, 
Tiền Hải phấn đấu nuôi thả 170 
triệu con tôm sú và tôm thẻ chân 
trắng, sản lượng đạt 3.100 tấn. 
Đến thời điểm hiện tại, bà con 
đang tập trung cải tạo ao đầm và 
đã hoàn thành được hơn 80% diện 
tích. Theo bà Nguyễn Thị Hồng, 
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn huyện: 
Để bảo đảm những điều kiện tốt 
nhất cho một vụ tôm thắng lợi, 
ngành Nông nghiệp huyện cùng 
chính quyền các địa phương 
đang tập trung thực hiện công tác 
khuyến cáo việc cải tạo ao đầm 
chuẩn bị thả tôm đúng lịch thời 
vụ, quản lý con giống, quan trắc 
và cảnh báo môi trường… Bên 
cạnh đó, địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền đến các 

Vẫn khó con giống

Ông Phạm Văn Đồi, cán bộ lâm sinh thủy sản 
xã Thái Thượng (Thái Thụy)

Hiện nay, trên địa 
bàn xã Thái Thượng có 
hai cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, ương dưỡng, 
cung cấp từ 60 - 70% 
lượng tôm giống cho 
bà con trong và ngoài 
huyện. Từ năm 2012 
đến nay, địa phương 
luôn thực hiện quản lý 

nghiêm ngặt công tác nhập và cung ứng con 
giống theo quy định. Năm 2018, địa phương 
tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác quản lý chất 
lượng con giống cũng như khuyến cáo, hướng 
dẫn bà con tìm mua tôm giống ở những địa chỉ 
uy tín để không xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng đến 
sản lượng nuôi trồng đã đề ra.

Ông Đỗ Quang Ba, cơ sở sản xuất tôm giống thuộc 
Công ty TNHH Phương Nam, xã Thái Thượng (Thái Thụy)

Bình quân mỗi năm cơ sở sản 
xuất được 15 triệu con tôm sú 
giống, cung cấp 40% lượng tôm 
giống cho thị trường Thái Bình 
và 60% cho thị trường Quảng 
Ninh. Tuy nhiên, thị trường sản 
xuất tôm giống hiện nay phát 
triển một cách ồ ạt, số lượng tôm 
giống chủ yếu nhập ở tỉnh ngoài 
về, khó kiểm soát dẫn đến chất 

lượng không bảo đảm, gây thiệt hại về kinh tế cho người 
nuôi. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tăng 
cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng 
tôm giống cũng như các cơ sở không đủ điều kiện sản 
xuất để không ảnh hưởng xấu đến lợi ích của người nuôi 
tôm, góp phần vào sự phát triển bền vững của lĩnh vực 
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Thủy sản Thái Bình

Để nghề nuôi tôm phát triển 
hiệu quả, bền vững, cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp, trong 
đó cơ quan chức năng cần tăng 
cường công tác quản lý nhà nước 
về chất lượng tôm giống, đặc biệt 
là nguồn tôm giống nhập từ tỉnh 
ngoài về. Nhà nước cần có cơ chế, 
chính sách đặc thù tạo điều kiện 
cho các tổ chức, cá nhân tích tụ 

ruộng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc sản 
xuất, kinh doanh, cung ứng tôm giống tại chỗ. Khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân phát triển theo hướng liên kết 
sản xuất, bảo đảm việc cung ứng con giống, vật tư chăn 
nuôi, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, tư vấn kỹ thuật 
nuôi trồng, bao tiêu sản phẩm, phục vụ tốt nhu cầu nuôi 
của bà con trong tỉnh.

cơ sở sản xuất, kinh doanh, ương 
dưỡng, cung ứng tôm giống cần 
chấp hành nghiêm các quy định 
của nhà nước trong sản xuất và 
kinh doanh tôm giống. Khuyến 
cáo bà con mua tôm giống ở 
những địa chỉ uy tín, được kiểm 
dịch và có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng. Huyện cũng phối hợp với 
các cơ quan chức năng của tỉnh 
tăng cường kiểm soát nguồn tôm 
giống, kiên quyết xử lý các trường 
hợp tôm giống không rõ nguồn 
gốc, không thực hiện kiểm dịch.

Theo Chi cục Thủy sản Thái 
Bình, trung bình để đầu tư cải 
tạo ao đầm, mua con giống nuôi 
1ha tôm sú cần khoảng 80 - 100 
triệu đồng, nuôi tôm thẻ chân 

trắng đầu tư từ 200 - 300 triệu 
đồng/ha… Đây là khó khăn mà 
không phải hộ nuôi nào cũng có 
thể vượt qua. Bên cạnh khó khăn 
về vốn thì chất lượng con giống 
nuôi trồng cũng là vấn đề luôn 
được hộ nuôi quan tâm. Ông Đào 
Trọng Huyến, chủ cơ sở cung cấp 
giống thủy sản Công ty TNHH 
Giống thủy sản Ánh Huyến, xã 
Thái Thượng (Thái Thụy) chia sẻ: 
Nhằm cung cấp tôm giống phục 
vụ bà con nuôi trồng vụ xuân hè 
năm 2018, từ đầu năm đến nay 
Công ty chúng tôi đã nhập 1,5 
triệu con giống tôm thẻ chân 
trắng từ Công ty TNHH Đại Nam 
(Ninh Thuận). Đến nay Công ty 
đã xuất bán hơn 1 triệu con tôm 

giống cho nhân dân các xã lân cận 
và một số xã ven biển của huyện 
Tiền Hải. Công ty đã đầu tư cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ 
phục vụ việc ương dưỡng, thuần 
hóa tôm giống, tạo điều kiện cho 
tôm giống thích ứng được với môi 
trường, khí hậu địa phương, có 
sức đề kháng cao hơn, tăng năng 
suất cho người nuôi tôm.

Bên cạnh những doanh 
nghiệp có trách nhiệm trong việc 
cung ứng giống thủy sản vẫn còn 
không ít doanh nghiệp, cơ sở 
ương dưỡng giống thủy sản chưa 
thực sự quan tâm đến lợi ích của 
khách hàng. Được biết, hiện nay 
có trên 90% số lượng tôm giống 
nuôi thả trong tỉnh được nhập 

từ Ninh Thuận, Khánh Hòa, 
Nam Định, Hải Phòng, Quảng 
Bình. Do đó, công tác quản lý 
chất lượng tôm giống còn gặp 
nhiều khó khăn. Còn nhớ, tại đợt 
kiểm tra từ ngày 15/3 đến ngày 
30/5/2017, đoàn kiểm tra liên 
ngành đã kiểm tra 19 cơ sở kinh 
doanh, ương dưỡng giống thủy 
sản. Qua kiểm tra, 3/19 cơ sở có 
giấy kiểm dịch có nội dung không 
phù hợp với lô hàng thực tế. Chủ 
cơ sở đã khai nhận thuê mượn 
giấy kiểm dịch để hợp pháp hóa 
lô hàng; số tôm giống được kiểm 
tra trong toàn đợt mới đạt 33,8% 
tổng số tôm giống nhập về nuôi 
thả.

Theo đánh giá thì các cơ quan 
chức năng khó khăn trong việc 
tiếp cận vì khó nắm bắt thời gian 
xe chở giống về giao tại cơ sở, 
các chủ cơ sở kinh doanh, ương 
dưỡng giống thủy sản cũng như 
chủ xe thường xuyên trốn tránh 
việc xuất trình các thủ tục liên 
quan đến quản lý chất lượng 
con giống. Cũng qua đợt kiểm 
tra cho thấy 85,7% cơ sở chưa 
nhận thức được tầm quan trọng 
của việc lập sổ ghi chép hoạt 
động của cơ sở, hầu hết sổ ghi 
chép chỉ thể hiện được số lượng 
nhập, xuất tôm giống, chưa ghi 
lại thông tin kỹ thuật sử dụng 
trong quá trình sản xuất, ương 
dưỡng; 71,4% cơ sở sản xuất, 
ương dưỡng tôm không có hệ 
thống xử lý nước thải trước khi 
thải ra môi trường chung; 84,2% 
lượng tôm giống nhập về các 
chủ hộ kinh doanh, ương dưỡng 
giống không khai, báo cáo với 
chính quyền địa phương. Mặt 
khác, nhiều hộ nuôi còn có tâm 
lý ham rẻ nên mua tôm giống 
trôi nổi, chưa qua kiểm dịch 
trên thị trường về nuôi thả. Vì 
vậy chất lượng tôm giống kém 
cộng với hệ thống thủy lợi còn 
nhiều bất cập, nguồn nước nuôi 
bị ô nhiễm đã dẫn đến tình trạng 
tôm chậm phát triển, phát sinh 
dịch bệnh.

Nuôi trồng thủy sản, nhất là 
nuôi tôm đóng vai trò rất quan 
trọng trong phát triển kinh tế 
biển của địa phương. Tuy nhiên, 
trước những khó khăn về quản 
lý chất lượng tôm giống nói trên, 
người nuôi trồng thủy sản hiện 
nay mong muốn có những giải 
pháp giúp họ tháo gỡ, góp phần 
để sản xuất ổn định và đạt hiệu 
quả kinh tế cao.

Hiện nay, các hộ nuôi thủy sản ở hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho một mùa nuôi thả tôm mới. Tuy 
nhiên, trước những khó khăn, nhất là về chất lượng con giống, các chủ ao đầm cũng chỉ biết băn khoăn và “cầu trời” để có một vụ nuôi thắng lợi.

Người nuôi mong muốn mua được tôm giống bảo đảm chất lượng.

Mùa tôM
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Sau cái đận rầm rộ làm giếng khơi 
nhưng vẫn chưa toại nguyện, người 
ta lại chuyển hướng làm giếng 

khoan. Cái giếng khoan nhà tôi được anh 
bạn ở hội chữ thập đỏ huyện làm giúp, 
chỉ sâu 9m nhưng nước trong, bơm lên 
dùng nấu cơm, canh, pha trà rất đạt yêu 
cầu. Có thể nói, trong hàng trăm cái giếng 
khoan của làng tôi rất ít giếng khoan có 
chất lượng nước tốt như giếng khoan 
nhà tôi. Từ đó tôi không dùng nước giếng 
khơi nữa mà dùng nước giếng khoan 
nhưng vẫn dùng cả nước mưa trong sinh 
hoạt hàng ngày. Ai đến thăm tôi cũng 
múc nước giếng khoan để khoe. Người 
nào người nấy đều gật đầu cho rằng tôi 
đã vớ được mạch nước tốt. Dân làng lại 
thi nhau làm giếng khoan và lấp hết giếng 
khơi đã làm từ trước.

Sau hàng chục năm sử dụng nước 
giếng khoan, đến một ngày, xã Tự Tân 
mời toàn thể đảng viên, nhân dân về 
nhà văn hóa trung tâm họp, bàn về vấn 
đề nước sạch. Người thuyết trình của 
chương trình xây dựng nhà máy nước 
nêu ra nhiều vấn đề quan trọng: Nguồn 
nước chúng ta đang dùng đã và đang bị 
ô nhiễm nặng. Dùng nước đã bị ô nhiễm 
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con 
người, nhất là sức khỏe của thế hệ tương 
lai. Vì vậy, rất cần thiết phải xây dựng tại 
đây một nhà máy nước, cung cấp nước 
sạch cho nhân dân. Cung cấp nước sạch 
cho nhân dân là tăng cường sức khỏe cho 
con người. Sức khỏe của con người là vốn 
quý, ai cũng phải nâng niu, trân trọng...  
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã 
về xã lấy mẫu nước ở 20 giếng khoan 
của 9 thôn, mỗi giếng cách nhau 200m, 
xét nghiệm bằng máy móc hiện đại. Kết 
luận chính xác là nguồn nước ngầm trên 
địa bàn xã Tự Tân bị nhiễm Asen rất cao. 
Asen là độc tố ảnh hưởng rất lớn đến sức 
khỏe, đặc biệt là trí tuệ con người bị giảm 
sút. Nguồn nước bị nhiễm Asen cộng với 
môi trường ô nhiễm do con người gây ra 
như rác thải vứt bừa bãi, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt ốc bươu vàng, chất thải của 
các nhà máy phả lên không trung, ngấm 
xuống nước ngầm... ảnh hưởng rất xấu 
đến môi trường sống của nhân dân, sức 

khỏe con người, nhất là sức khỏe và trí tuệ 
của các em, các cháu, thế hệ tương lai của 
đất nước. Để cứu vãn tình thế và nhằm 
mục đích làm trong sạch môi trường sinh 
hoạt, bảo đảm sức khỏe của nhân dân, 
các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa 
phương đã có nhiều biện pháp giữ gìn vệ 
sinh môi trường. Nhiều địa phương đã 
tiếp nhận dự án cấp nước sạch và vệ sinh 
nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng, 
trong đó có xã Tự Tân. Đây là dự án lớn, 
lợi ích thiết thực phục vụ dân sinh. Người 
thuyết trình nói rõ hơn để cán bộ, đảng 
viên và nhân dân thấy đầy đủ lợi ích thiết 
thực của chương trình xây dựng nhà máy 

nước: những xã chính thức tham gia dự án 
phải được UBND tỉnh và Ngân hàng Thế 
giới phê duyệt danh sách và sẽ được nhà 
nước hỗ trợ 90% kinh phí xây dựng, nhân 
dân chỉ phải góp thêm 10% vốn đối ứng... 
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Tự Tân 
phấn khởi lắm. Có nhà máy nước tại xã là 
mong ước lâu đời của nhân dân. Nguyên 
tắc của dự án là: chương trình nước sạch 
được thực hiện trên tinh thần tự nguyện 
của dân, không gò ép bắt buộc, nhất 
thiết phải có ít nhất trên 60% tổng số dân 
trong xã tham gia thì mới được tiếp nhận 
dự án. Theo nguyên tắc ấy, trên 90% dân 
số Tự Tân đăng ký tham gia góp vốn ngay 

từ đợt đầu tiên và nhà máy nước do Công 
ty Cổ phần Bitexco Nam Long xây dựng 
tại thôn Đại An nhanh chóng được khởi 
công xây dựng. Công việc cứ thế thuận 
buồm xuôi gió, lại được một đơn vị bộ 
đội nhận việc đào và lắp đặt đường ống, 
lắp đặt công tơ  đến tận cổng nhà của các 
gia đình.

Từ khi nhà máy nước của Công ty Cổ 
phần Bitexco Nam Long khánh thành và 
đưa vào sử dụng, dân làng tôi phấn khởi 
lắm. Đây là nhà máy cấp nước sạch có 
công suất 2.400m3/ngày đêm, hoạt động 
tốt, cung cấp đủ nước sạch cho nhân 
dân 5 xã: Tự Tân, Tân Lập, Hòa Bình, 
Minh Khai, Tam Quang của huyện Vũ 
Thư. Ai cũng phấn khởi và biết ơn Đảng, 
Nhà nước đã thực sự quan tâm đến đời 
sống nhân dân. Mọi người bảo nhau: Có 
chương trình xây dựng nông thôn mới 
nên chúng ta mới có nước máy để dùng 
đấy. Mọi người nhắc nhau phải tuân thủ 
đầy đủ các quy ước do đơn vị cấp nước đề 
ra, cùng nhau bảo vệ công trình để nông 
thôn mới thực sự được như thành thị. Từ 
ấy đến nay đã nhiều năm, nhà máy nước 
phục vụ dân rất tận tình, chu đáo.

quê tôi
NƯỚC SẠCH

Trước đây, người dân quê tôi (xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) thường xuyên tắm rửa, giặt giũ ở các ao, hồ, ăn uống bằng nước giếng đất 
trong làng. Cái giếng đất tròn xoe ở đầu làng, cạnh ngôi đình Cây Trôi cổ kính, nước trong và mát. Sau những năm tháng vật đổi sao dời, 
giếng bị một số người biến thành ao nuôi cá. Dân làng kháo nhau: “Nước giếng đất mất vệ sinh lắm”. Thế rồi một nhà đào giếng, hai ba 
nhà đào giếng và cả làng thi nhau đào giếng khơi. Nhưng nước giếng vàng như nghệ, phải xây hai ba cái bể lọc mới tạm dùng được. Vì vậy, 
dẫu đã có giếng khơi nhưng nhà nào cũng vẫn phải xây thêm một cái bể vài khối để chứa nước mưa. 

cao bá khoát
Tự Tân, Vũ Thư

Trạm cấp nước sạch liên xã Tự Tân, Tân Lập, Hòa Bình, Minh Khai, Tam Quang có công suất 2.400m3/ngày đêm.
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Livestream là một trong 
những hình thức giao dịch 
thương mại điện tử tương 

tác trên mạng xã hội đang 
phổ biến hiện nay. 
Chỉ cần một chiếc 
điện thoại thông 
minh hoặc một 
máy tính có kết 
nối internet 

là người bán và người mua có 
thể trao đổi trực tiếp thông tin 
về sản phẩm. Thời gian thực 

hiện livestream có thể diễn 
ra trong vài phút hoặc 

hàng giờ tùy vào số 
lượng tương tác 

giữa người mua, 
người bán và số 
lượng hàng hóa 
đăng tải. Các 
mặt hàng trên 

livestream khá 
đa dạng từ quần 
áo, giày dép, mỹ 
phẩm, phụ kiện, đồ 

ăn, thực phẩm chức 
năng, đồ gia dụng… 

đến cả dịch vụ xem tướng, 
tử vi. Để tăng lượng tương tác, 
người bán hàng thường yêu cầu 
người xem ấn nút like hoặc 
chia sẻ livestream của mình.

So với kênh bán hàng 
truyền thống thì mua bán 

qua livestream có nhiều 
ưu việt, người mua 

không phải mất 
thời gian đến 

tận nơi mà vẫn có thể lựa chọn 
sản phẩm mình cần. Hình ảnh 
của sản phẩm qua các video 
phát trực tiếp cũng rõ hơn là 
ảnh được chụp từ máy ảnh hoặc 
điện thoại rồi cập nhật lên mạng 
xã hội. Vì thế, người mua nhìn 
được sản phẩm thật, cảm nhận 
được rõ hơn về tính năng, công 
dụng cũng như được nghe các 
lời nhận xét, đánh giá sản phẩm 
từ những người mua trước.

Đã nhiều tháng nay, shop 
thời trang Hotgirl (thành phố 
Thái Bình) thường livestream 
để bán và quảng bá sản phẩm 
của mình. Chị Phạm Thị Hiền, 
chủ shop chia sẻ: Mỗi ngày shop 
thường thực hiện 3 livestream 
vào các buổi sáng, trưa và tối. 
Với phương thức này, số lượng 
hàng bán ra được nhiều, gấp 10 
- 15 lần so với cách bán hàng 
truyền thống bởi số lượng 
người biết đến đông và tỷ lệ 
người theo dõi tăng nhanh. 
Thời gian mua bán cũng 
khá nhanh, có những 
khách xem mẫu ưng 

ý là đặt mua ngay. Tuy nhiên, 
do chạy theo số lượng nên lãi 
thường thấp và rủi ro của phương 
thức bán hàng này cũng nhiều. 
Không chỉ mất nhiều nhân lực 
từ việc chuẩn bị mẫu sản phẩm, 
mặc mẫu, người giới thiệu sản 
phẩm, người ghi lại thông tin, 
địa chỉ và số lượng người mua 
để chuyển hàng, nhiều khách 
hàng đặt mua nhưng khi giao 
hàng đến lại không nhận khiến 
chủ cửa hàng phải tốn thời gian 
và mất chi phí gửi đồ.

Tiện ích thì có thể thấy rõ khi 
không phải mất thời gian, công 
sức đi tới cửa hàng chỉ cần chiếc 
điện thoại thông minh, một 
chiếc máy tính người mua có thể 
xem và trao đổi với người bán để 
mua sản phẩm mình quan tâm, 

đồng thời có thể theo dõi 
và tương tác với 

những người 

mua trước đó. Tuy nhiên, bên 
cạnh rủi ro cho người bán, người 
mua hàng từ livestream cũng 
nhiều khi gặp thất vọng với sản 
phẩm đặt mua. Bởi sản phẩm 
trên mạng không giống với mẫu 
hàng thực tế được giao. Chị 
Hoàng Thị Thảo (Vũ Thư) chia 
sẻ: Tôi thường xem quần áo, đồ 
trang sức trên các livestream ở 
facebook và đã vài lần đặt mua. 
Thế nhưng, nhiều khi sản phẩm 
nhận lại khác với thực tế mặt 
hàng được xem. Ngoài kiểu mẫu 
không phù hợp với dáng người, 
chất lượng quần áo cũng chưa 
ưng ý cho lắm. Các mặt hàng 
trang sức thì chất lượng kém, 
mẫu mã không đẹp như quảng 
cáo. Do độ rủi ro cao nên các 
sản phẩm bán trên livestream 
thường chưa tạo được niềm tin 
từ phía khách hàng.

Với khoảng 35 triệu người 
Việt Nam dùng facebook hiện 
nay, bán hàng livestream là 
“món bánh” béo bở để nhiều 
người kinh doanh nhỏ lẻ và các 
nhãn hàng lớn khai thác. Tuy 
nhiên, người mua hàng cần 
tỉnh táo để lựa chọn những sản 
phẩm chuẩn, chất lượng phù 
hợp với túi tiền, đừng để tiền 
mất tật mang và hãy thể hiện là 
người mua hàng lịch sự, tránh 
tình trạng “mua cho vui” như lời 
nhiều chủ cửa hàng vẫn thường 
chia sẻ.

như hoàng

Livestream
trào lưu bán hàng 
thời công nghệ số

Bán hàng online trên các trang mạng xã hội đã trở nên quen thuộc trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, thời gian gần đây,
từ người kinh doanh nhỏ lẻ đến các nhãn hàng nổi tiếng đã lựa chọn hình thức livestream để quảng bá và bán sản phẩm
của mình. Có nhiều lợi ích từ việc mua bán theo hình thức này song cũng lắm rủi ro cho cả người bán lẫn người mua.
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Vườn hoa hướng dương 
tại cồn Đen được trồng 
cách đây hơn 3 tháng 

và đang bước vào thời điểm 
nở đẹp nhất. Những ngày gần 
đây, nhiều du khách, đặc biệt 
là các bạn trẻ tìm đến cồn Đen 
để chụp ảnh kỷ niệm bên vườn 
hoa. Bạn Nguyễn Thu Hương, 
thành phố Thái Bình chia sẻ: 
Thấy nhiều người sau khi đi 
tham quan ở cồn Đen đăng 
nhiều ảnh đẹp về vườn hoa 
hướng dương trên Facebook 
nên mình rủ bạn bè tìm đến 
ngắm nhìn và ghi lại những 
hình ảnh đẹp. Được ngắm nhìn 
những bông hoa hướng dương 
rực rỡ dưới nắng hồng và chụp 
những bức hình làm kỷ niệm 
ngay ở giữa nơi biển cát hoang 
sơ như cồn Đen thật là một cảm 
giác tuyệt vời.

Không chỉ có các bạn trẻ, 
vườn hoa hướng dương tại cồn 
Đen còn thu hút ngay cả với 

những du khách trung niên khi 
đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 
đây. Cô Phạm Thị Hằng, đến từ 
Thành phố Hồ Chí Minh cho 
biết: Tôi cùng đoàn du lịch đến 
tham quan, nghỉ dưỡng tại cồn 
Đen được 2 ngày nay. Tôi rất 
ấn tượng trước vẻ đẹp hoang 
sơ của nơi đây với những bãi 
biển trải dài, những chiếc cầu 
khỉ thân thương bắc qua thảm 
rừng ngập mặn, những món 
ăn hải sản tươi ngon từ biển… 
Tuy nhiên, điều làm tôi ngỡ 
ngàng nhất chính là vườn hoa 
hướng dương rộng và đẹp lung 
linh đang khoe sắc giữa lòng 
cồn Đen. Giữa không gian 
mênh mông của biển, của rừng 
ngập mặn lại được ngắm nhìn 
vườn hoa hướng dương càng 
khiến cho người ta có cảm giác 
thư thái, yên bình, cảm nhận 
những hương sắc khác nhau 
của thiên nhiên nơi đây.

Chị Vũ Hồng Nhạn, nhân 

viên khu du lịch sinh thái cồn 
Đen cho biết: Mục đích của 
việc trồng hoa hướng dương tại 
khu du lịch nhằm tạo một điểm 
nhấn, một luồng sinh khí mới 
để thu hút du khách. Đây là một 
loài hoa biểu tượng cho tình 
yêu thủy chung, tình bạn chân 
thành và sức sống mãnh liệt với 
màu vàng rực rỡ đầy ấm áp như 
ánh nắng mặt trời. Đến với cồn 
Đen du khách sẽ vừa được tắm 
biển, khám phá hệ sinh thái 
rừng ngập mặn..., lại vừa được 
thưởng lãm không gian tự nhiên 
tươi mới khi ngắm nhìn những 
bông hoa hướng dương. Ngoài 
vườn hoa hướng dương, khu du 
lịch còn trồng rất nhiều loài hoa 
khác như hoa hồng, hoa lan… 
kết hợp cùng những thiết kế 
cảnh quan đẹp sẽ đem đến cho 
du khách những ngày cuối tuần 
nghỉ ngơi thư giãn, bình yên và 
thoải mái nhất.

Cồn Đen 
mùa hoa hướng dương
Khu du lịch sinh thái cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy) từ lâu là điểm tham quan, nghỉ dưỡng, 

dã ngoại cuối tuần quen thuộc của du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, đến với cồn Đen những ngày 
này du khách sẽ còn ngỡ ngàng, mê mẩn, chiêm ngưỡng vườn hoa hướng dương rộng hơn 12.000m2 
đang lung linh khoe sắc.

trần tuấn - phạm hưng

Khu du lịch sinh thái cồn Đen tạo điểm nhấn mới để thu hút du khách.

Du khách ghi lại những kỷ niệm bên vườn hoa.

Vườn hoa hướng dương tại cồn Đen rộng hơn 12.000m2 được trồng cách 
đây hơn 3 tháng và đang bước vào thời điểm nở đẹp nhất. 

Đến với cồn Đen du khách có thể đắm mình trong thiên nhiên kỳ thú, 
hoang sơ, mới lạ.

Vườn hoa hướng dương kết hợp cùng những thiết kế cảnh quan đẹp xung 
quanh đem đến cho du khách những phút thư giãn, bình yên và thoải mái 
nhất.

Hệ thống rừng ngập mặn với hệ động thực vật phong phú, đa dạng cở 
cồn Đen.
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quang viện 

Ngọc phả của các làng 
Cự Lâm, Hữu Lộc (Xuân 
Hòa) và Hậu Tái, Bạch 

Đằng (Hiệp Hòa), huyện Vũ Thư 
đều khẳng định hương Màn Để 
là quê hương Đỗ Hoàng hậu (vợ 
vua Lý Nam Đế). Tương truyền, 
trong một lần hành quân qua 
hương Màn Để để đến đất Tây 
Trang (nay là thôn Hữu Lộc, xã 
Xuân Hòa) Lý Bí nhìn thấy khu 
đất có thế long chầu, hổ phục, 
nhân dân nơi đây no đủ, phong 
tục thuần hậu liền hạ lệnh cho 
binh lính dựng trại lưu quân. 
Nhận thấy đây là vùng đất an 
lành Lý Bí liền truyền lệnh binh 
sĩ cùng nhân dân hương Màn 
Để đắp đồn lũy, xây dựng hành 
cung chuẩn bị cho những cuộc 
chiến lâu dài chống quân xâm 
lược phương Bắc. Trong khi xây 
đồn đắp lũy, Lý Bí bỗng nhìn 
thấy trang thục nữ ở khu Tây 
Để, hỏi ra mới biết đó là Đỗ thị 
con gái cụ Đỗ Công Cẩn, một 
trang hào kiệt ở địa phương, có 
đủ công, dung, ngôn, hạnh liền 
rước vào làm đệ nhất phu nhân. 
Sắc đẹp “nghiêng nước, nghiêng 
thành” và đức độ có thừa của Đỗ 
thị khiến Lý Bí vô cùng sủng ái 
đệ nhất phu nhân. Sau khi xây 
dựng xong đồn lũy và hành cung 
tại hương Màn Để, mọi việc yên 
hàn, Lý Bí nhường quyền chỉ huy 
đồn lũy ở hương Màn Để cho Đỗ 
phu nhân rồi dẫn đại quân lên 
đường tiếp tục chiêu binh mộ 
tướng, mở rộng căn cứ chống 
giặc phương Bắc.

 Ngược dòng thời gian, mùa 
đông năm 541, sau thời gian làm 
quan Giám quân ở Đức Châu 
(huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
ngày nay) dưới thời nhà Lương 
đô hộ, không chịu được cảnh áp 

bức, bóc lột và âm mưu đồng 
hóa của nhà Lương, Lý Bí đã 
liên kết với hào kiệt các châu 
lân cận khởi binh chống nhà 
Lương. Dưới sự lãnh đạo của 
Lý Bí, nghĩa quân nhanh chóng 
kiểm soát toàn bộ Giao Châu, 
Bắc Trung Bộ, quận Hợp Phố 
(Quảng Đông, Trung Quốc 
nay). Mùa xuân năm Nhâm 
Tý (542) Lý Bí xuống lệnh cho 
quân sĩ về hương Màn Để hội 
quân, khao quân rồi xuất quân 
đi đánh Châu Thanh. Theo các 
nguồn khảo luận, đại quân thủy 
bộ của Lý Bí đi tới đâu cờ xí rợp 
trời, binh khí chói trời, chiêng 
trống lay động chín tầng mây, 
ngựa thuyền trùng trùng điệp 
điệp. Dẹp giặc ở Châu Thanh 
xong, đại quân của Lý Bí tiến 
về thủ phủ Giao Châu (thành 
Luy Lâu thuộc tỉnh Bắc Ninh 
ngày nay), chỉ trong một trận 
mà tướng giặc Lương là Lâm Vũ 
Hầu bạt vía kinh hồn phải vứt 
áo mũ trà trộn trong đám lính 
bại trận tháo chạy về phương 
Bắc. Mùa xuân năm Giáp Tý 
(544), sau khi đánh bại hoàn 
toàn quân Lương, Lý Bí xưng 
Đế, lên ngôi vua, đặt niên hiệu 
là Thiên Đức, lập trăm quan, 
đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng 
đô ở Ô Diên (nay là xã Hạ Mỗ, 
Đan Phượng, Hà Nội), dựng 
điện Vạn Thọ làm nơi triều hội, 
thành lập triều đình với hai 
ban văn, võ. Lấy Triệu Túc làm 
thái phó, Tinh Thiều đứng đầu 
ban văn, Phạm Tu đứng đầu 
ban võ. Tân phong Đỗ thị phu 
nhân làm Hoàng hậu, lấy đất 
Tây Để (làng Hữu Lộc, xã Xuân 
Hòa ngày nay) để phụng dưỡng 
quốc trượng Đỗ Công Cần, lấy 
đất Thần Hậu (nay thuộc xã 

Bạch Đằng, huyện Đông Hưng) 
làm thái ấp Hoàng hậu. Vua 
cũng trọng thưởng cho nhân 
dân hương Màn Để rất hậu, ban 
tặng bạc vàng, thóc gạo, lụa là, 
châu báu cho các bô lão, miễn 
sưu thuế cho dân.

Quân Lương sau những thất 
bại nặng nề dã tâm quay lại 
đánh tan nước Vạn Xuân. Chúng 
tập hợp binh tài tướng giỏi, mộ 
quân khắp vùng, đến đầu năm 
Ất Sửu (545), nhà Lương dồn sức 
đem quân tấn công Vạn Xuân 
nhằm chiếm lại Giao Châu. Lý 
Nam Đế đem quân đánh chặn ở 
Lục Đầu nhưng thế trận không 
cân sức. Quân Lý Bí hạ trại ở 
vùng trũng, đêm ấy trời mưa 
to, nước dâng cao, doanh trại 
quân của Lý Bí ngập trong biển 
nước, không kịp rút, giặc Lương 
thừa thế xông vào đánh chiếm, 
Lý Nam Đế đành rút quân lên 
động Khuất Lão (thuộc tỉnh Phú 
Thọ nay) bảo toàn lực lượng, 
tiếp tục chống giặc. Quân Lương 
thừa thế liên tiếp tấn công, vây 
hãm. Lý Nam Đế ở trong động 
lâu ngày nhiễm chướng khí, sinh 
bệnh, hai năm sau vua băng hà 
vào ngày 20 tháng 3 năm Mậu 
Thìn (548). Biết tin Lý Nam Đế 
băng hà, Đỗ Hoàng hậu khóc 
lóc thảm thiết, đem đội hương 
binh lên động Khuất Lão làm lễ 
an táng nhà vua, sai quân lính 
xây dựng sơn lăng trên Liên Hoa 
Phong (đồi Hoa Sen) thuộc làng 
Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ nay. Xót thương đức 
vua vô hạn, Đỗ Hoàng hậu cũng 
lâm bệnh, lui về An Để, bà mất 
cùng năm với nhà vua.

Nhân dân các làng Sòi, Bản, 
Hương, Hậu Lộc, Cự Lâm (xã 
Xuân Hòa nay), An Để, xã Hiệp 

Hòa, Thượng Hộ, xã Hồng Lý, 
(huyện Vũ Thư), Kim Bôi, xã 
Hoa Lư, An Lễ, Thọ Vực, xã Hoa 
Nam, Thần Hậu, xã Bạch Đằng 
(huyện Đông Hưng) đều lập đền 
thờ vua tiền Lý. Đặc biệt, miếu 
Hai Thôn, trung tâm của hương 
Màn Để xưa, nay nằm giữa hai 
thôn An Để, xã Hiệp Hòa và 
thôn Phương Tảo, xã Xuân Hòa, 
huyện Vũ Thư do nhân dân hảo 
tâm xây dựng trở thành chính 
từ. Đền Hữu Lộc, nơi sinh Đỗ 
Hoàng hậu cũng được coi là 
chính từ, các đền phụ cận đều 
được coi là vọng từ vì có công 
khuông phù Lý Nam Đế từ buổi 
đầu dựng quân, tụ nghĩa chống 
giặc Lương. 14 thế kỷ đã trôi qua, 
miếu Hai Thôn là bảo ngọc lung 
linh giữa làng quê hiện hữu cùng 
thời gian, nghe đâu đây giọng 
thơ trầm hùng của hào kiệt Lý Bí 
thuở nào khi lưu quân tại mảnh 
đất này và đề thơ:

“Thành thị lâu đài giai bảo 
ngọc

Giang sơn, hoa thảo thống 
đan thanh

Dư khí trung thành tuy tiểu 
mạch

Mạc cư chầu khả kiến cung 
thành”.

Dịch là:
“Thành thị lâu đài xinh tựa 

ngọc
Núi sông, hoa cỏ ngát màu 

xanh
Thừa khí trung thành tuy đất 

hẹp
Nơi đây có thể dựng cung 

thành”.
(Lý Nam Đế)

Lý Bí tự xưng Hoàng đế, đặt 
tên nước là Vạn Xuân, định niên 
hiệu, lập một triều đình ngang 
hàng với nước lớn phương Bắc 
là sự khẳng định chủ quyền độc 
lập dân tộc, sự bền vững muôn 
đời của đất trời Việt Nam ta.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh, nguyên 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quê hương của Lý Bí ở đâu vẫn còn 
là tồn dư nhưng có thể khẳng định chắc 
chắn rằng Thái Bình là đất tụ nghĩa, 
khuông phù Lý Bí đánh tan giặc Lương, 
lập nên nhà nước Vạn Xuân. Hương 
Màn Để (nay là hai xã Xuân Hòa, Hiệp 
Hòa, huyện Vũ Thư) chính là quê hương 
của Đỗ Hoàng hậu và quốc trượng phụ 
Đỗ Công Cần. Dựa vào thế đất nhân 
khang, vật thịnh này mà Lý Bí tuyển mộ 

đủ quân đánh thắng giặc phương Bắc, xưng đế vương, lập nên 
triều tiền Lý.

Ông Nguyễn Quang Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa (Vũ Thư)
Miếu Hai Thôn thuộc địa bàn xã 

Xuân Hòa là di tích cổ cần được bảo vệ, 
tôn tạo. Miếu từng được đại tu vào thời 
Lê Trung hưng, niên hiệu Chính Hòa 
(1680), là một công trình kiến trúc thời 
Lê đẹp của địa phương. Năm Thành 
Thái thứ 2 thời nhà Nguyễn (1890), nhân 
dân đóng góp công sức, tiền của mở 
rộng thêm 5 gian tòa bái đường khá đẹp, 
đưa kiến trúc của miếu từ kiểu chữ Nhị 

thành kiểu chữ Tam. Miếu Hai Thôn đã được công nhận là di 
tích lịch sử cấp quốc gia, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Đang, thôn An Để, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư)
Xưa kia An Để và Phương Tảo là hai 

thôn của xã Hiệp Hòa. Sau hòa bình lập 
lại năm 1954, thôn Phương Tảo được 
tách ra và nhập vào xã Xuân Hòa. Miếu 
Hai Thôn thuộc về xã Xuân Hòa quản 
lý nhưng đến kỳ lễ hội mùng 10 tháng 2 
thì kiệu lễ của An Để được rước về miếu, 
dân làng An Để vẫn về miếu dự hội và 
vẫn coi miếu là linh hồn của làng An Để.

Ông Nguyễn Minh Lương, đoàn trưởng đoàn tế nam quan, xã 
Hiệp Hòa (Vũ Thư)

Tưởng nhớ công lao dựng nước Vạn 
Xuân của Lý Nam Đế và Đỗ Hoàng hậu, 
nhân dân hương Màn Để xưa, nay là hai 
xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa cùng nhân dân 
các xã lân cận vẫn gìn giữ, bảo vệ ngôi 
miếu cổ, hàng năm mở hội có tế nam 
quan, nữ quan, có nhiều trò chơi dân 
gian, biểu diễn võ, vật để hồi cố một 
thuở chiêu binh, mộ tướng của vua tiền 
Lý trên mảnh đất của hương Màn Để.

BẢO NGỌC GIỮA LÀNG
Lịch sử nước ta ghi nhận Lý Bí (503 - 548) quê ở hương Thái Bình, phủ Long Hưng là người đầu tiên xưng Đế 

(Lý Nam Đế) lập nên triều tiền Lý, lập nên nhà nước Vạn Xuân và đặt niên hiệu Thiên Đức. Lý Bí còn có tên gọi 
khác là Lý Bôn. Giới sử gia khẳng định trong thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc kéo dài hơn một nghìn năm, 
cuộc khởi nghĩa Lý Bí nói riêng, triều tiền Lý nói chung đã tạo khí thế chống giặc ngoại xâm bởi cuộc khởi nghĩa 
Lý Bí đã giành thắng lợi vang dội, giữ vững chủ quyền độc lập, tự chủ lâu dài nhất.

Miếu Hai Thôn, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thờ Lý Nam Đế và Đỗ Hoàng hậu đang xuống cấp nghiêm trọng.
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Ảnh minh họa

Cầu Bo
qua phố

Ký của nhà văn võ Bá Cường

Cầu Bo năm 1963.

Cụ Đức Phúc con cụ Đức 
Mỹ năm nay ngoài 90 
tuổi ngự số nhà 525 

đường Lý Bôn kể: “Hồi ấy tôi và 
anh Đắc hay la cà nơi phố xá. Có 
hôm bê cả rá cơm nguội dân phố 
cho “nhóm bạn” ra bờ sông Trà 
Lý ngồi ăn. Hôm nào có tiền rủ 
nhau đi phở Xừ đánh chén”.

Phố xá thời trước có người 
làm thuê, người thất nghiệp, 
người chạy chợ. Họ đến bằng 
nhiều con đường theo thời thế, 
số phận rủi may. Có người ở quê 
không nổi nhao lên phố. Đám 
người tụ bạ như cá mè ao chua 
ngày trở trời nổi đầu “úi” trên 
nước. Ai ngờ ra phố cũng không 
“thở” nổi.

Bọn trẻ theo cha mẹ từ đồng 
lên phố mang theo nhiều mơ 
ước. Thích những chuyến đi 
phiêu lãng để rồi có cái này, nhớ 
tới cái kia liên miên bất tận trên 
bờ sông Trà Lý. Nó như đám 
bèo lục bình trôi dạt theo dòng 
chảy. Gặp chỗ nước xoáy nhanh 
chóng dạt vào nhau kết thành 
bè mảng tập hợp thành từng 
nhóm làm thuê kiếm sống. Từ 
nhóm An Tập, nhóm chợ Đậu, 
nhóm Vọng Cung, chùa Bồ. Sau 
này đổi tên thành nhóm “nhạn 
trắng”, nhóm “chim chiều”, 
nhóm “vườn trầu”, mỗi nhóm 
có thằng bang chủ. Nhưng lũ trẻ 
chưa hề ăn cắp, móc túi của ai. 
Nó hứa với nhau, xin được, kiếm 
được thì ăn, không nằm nhịn 
đói.

Vườn hoa chéo nhóm “chim 
chiều” chiếm cứ do Huấn “sừng” 
cầm đầu, nhiều đứa trẻ nhóm 
bu bám. Trai còm “chíp hôi”, gái 
tuổi “tí nhau” tụ bạ ăn xin, đứa 
nào cũng lông lá hôi hám. Đói 
mà không ăn cắp, không móc 
túi. Nhóm này hơn nhóm “nhạn 
trắng”, nhóm “vườn trầu” ở chỗ 
đó. Lúc nào quần áo cũng tươm 
tả, phong phanh trong gió lạnh, 
đêm đêm lùng sục phố phường 
dạt vào các quán ăn xin. Tết đến 
đứa lớn cầm đoạn ống nứa to 
đến cửa từng nhà có máu mặt 
gõ xuống đầu sân, cuối thềm 
kêu “boong boong” ngửa tay xin 
bố thí, tối cùng nhau về gốc gạo 
chia tiền ăn tết. Nhóm “nhạn 
trắng” kiếm sống theo dọc bờ 
sông Trà, chủ yếu bến ca nô cũ. 
Nhóm “vườn trầu” bám sát bến 
xe nhà Tài Định, nhận bốc hàng, 
khuân vác cho khách.

Mỗi nhóm hùng cứ một miền 
“đất thánh”, không ai xâm phạm 
vào “cõi” ai. Khánh cầm đầu 

nhóm “vườn trầu” sớm nhiễm 
phải máu giang hồ, nhiều lần 
rủ bạn nằm dưới bờ khoai nước 
chịu đỉa cắn để theo dõi nhà ông 
Đốc ở cổng tỉnh. Lúc về nhặt 
được ít tiền rơi ở đền Mẫu khi 
các bà các cô đang mải ngồi hầu 
đồng. Có tiền rủ nhau đi ăn canh 
bánh đa Đoan Túc ngon nhất 
tỉnh. Ngồi ăn, Khánh nói với 
mấy đứa theo: “Nước cốt rưới 
trên mặt bát vàng khé béo ngậy, 
mới nhìn đã thèm nhỏ dãi. Ăn 
xong chúng mày kéo nhau lấy đá 
ném vào vườn vải nhà cụ Đồ ven 
sông Trà Lý, nhặt quả rụng ăn 
đến no” rồi vỗ bụng nhảy xuống 
sông lặn theo bè nứa xuôi xuống 
mãi cống Đậu mới nhô đầu lên 
khỏi mặt sông, bò vào quán “chả 
ngóe” của thằng “Tình ốc” nằm 
sát kè đá, phất phơ mấy chòm 
lau trắng như hồn chinh phu. 
Quán thằng “Tình ốc” chuyên 
bán bún ốc, chả ngóe cho dân 
nhà bè, người chân sào, dân kéo 
vó. Cánh khách thực đặt cho 
quán cái tên thơ mộng “Tình 
ốc”. Bếp nhà “Tình ốc” chất đầy 
củi mục vớt dưới dòng chảy bọn 
cốn bè vác vào cho nên lúc nào 
cũng ngùn ngụt khói. “Tình ốc” 
là một thằng lăn lóc giữa phố 
phường, dám đem bán cái ao bố 
cho bên kia Hoàng Diệu lấy tiền 
theo con bé mở quán.

Bọn bám bến xe cũng hay 
ghé quán “Tình ốc”. Chúng 
nằm chung trong một cái ổ tối 
như hũ nút. Tối đến thường 
dạo qua phố Khách anh Tàu ở 
rồi về chui vào ổ. Cái ổ có một 

cửa ra vào, bức tường đất khoét 
hai cái lỗ nhỏ như lỗ con tò vò. 
Ngồi trong đó có thể quan sát xe 
cộ, hàng quán, khách từ các nơi 
đổ xuống bến. Hai cái lỗ to như 
mắt muỗi nằm ở giữa tường sau, 
nếu ai không tinh ý quyết không 
nhìn thấy. Ngủ trong đó có bọn 
“vườn trầu” đêm đêm tính đến 
bữa cơm “cu li” ngày mai ra sao. 
Gì thì gì trong bữa ăn không thể 
không có ớt. Ớt càng nhiều ăn 
càng đỡ sôi bụng, lại tránh được 
rét nữa. Được ớt hỗ trợ nên mắt 
thằng nào cũng đỏ sọc như mắt 
rắn, khác gì mắt bọn “xạ phang” 
bên Tàu. Ai trông cũng khiếp.

Nhờ đôi mắt đỏ và cái đầu 
trọc, bọn nó bốc vác hàng kéo 
xe thuê chủ không dám hỏi giá, 
không được mặc cả. Nó thực 
hiện khẩu hiệu “vác” thật sự, 
làm thật hăng. Nó bảo lấy bao 
nhiêu chủ hàng trả bấy nhiêu. 
Giá chúng “áp” dẫu sao cũng 
“mềm” hơn giá mấy ông xích lô 
ngồi đợi ở đầu bến.

Hình như những thằng này 
không mấy khi tắm rửa. Bọn 
chúng có phần sợ nước, có đứa 
hàng tuần mới tắm một lần, 
nghĩa là nó tắm trước khi đi chơi 
với bạn.

Roãn “vêu” cầm đầu nhóm 
“nhạn trắng” ăn dọc bờ sông. 
Mỏ vàng chúng khai thác là 
bến tàu thủy do thầy An làm 
chủ và kiếm tiền ở những ông 
chủ bè nứa từ mạn ngược về. 
Thi thoảng đi lấn vào địa bàn 
Khánh híp, nhiều cuộc xô xát, 
sát phạt nhau làm kinh động 

phố phường. Bọn chúng thách 
đố “phang” nhau rồi “tẩn” 
nhau, trận nào cũng bể đầu sứt 
tai. Đánh xong đều mỏi mệt, 
quân đôi bên ngồi thở, mặt 
tỉnh bơ coi như không hề hấn 
gì. Thằng “cái bang” Khánh 
híp lại nhử đòn thằng Roãn 
“vêu” ra đánh tiếp. Trong cuộc 
ấy không phân thắng bại. Hai 
thằng “bang chủ” ôm cổ nhau 
vào rạp Ode’on xem phim cao 
bồi rồi ra nhảy xuống sông Trà 
Lý tắm. Hai bang “hòa bình” 
với nhau thì dân phố được sống 
hòa bình. Khánh híp thường nói 
với bọn đàn em: Được chơi thân 
với thằng Roãn “vêu” trên đời 
này tao còn sợ ai nữa?

Anh Đắc người của Đoàn thể 
đã bước vào nhóm chơi chúng 
nó lúc nào không biết. Anh Phúc 
sau khi đi học Trường Quân 
chính với anh Đắc ở chùa Tiền 
về mới vỡ lẽ việc anh Đắc làm: 
“Anh đã giác ngộ được chúng 
nó”. Từ hôm đó, Khánh híp, 
Roãn “vêu”, Huấn “sừng” đều 
theo chân anh Đắc trong hội kín, 
chúng tự ôm lấy nhau, ôm lấy 
mảnh đời đường phố. Chúng nó 
thường nói lại với nhau lời anh 
Đắc dạy: “Quá khứ không thể 
thay đổi được nhưng tương lai 
mỗi đứa phải được thay đổi theo 
cuộc sống mới”. Roãn “vêu” có 
lúc nói với Huân “sừng”: “Nhiều 
người có tài, không gặp may, cái 
tài bị mai một. Chúng ta dẫu 
bất tài nhưng may mắn được 
gặp anh Đắc. Đang lúc vận bí, 
làm thằng ăn mày, người ngợm 
xơ xác, giờ ngồi mở quán sách, 
xem báo. Cuộc sống mới làm 
bọn trẻ dễ tin nhau, yêu thương 
nhau…”.

Trong nhóm chơi ấy có con 
bé Thi, người mềm như lạt mạ, 
chân tay nõn nà, mái tóc đen 
mun. Nó con bà Cử trên phố lại 
đi theo anh Đắc hoạt động cho 
Đoàn thể. Đó là công của thằng 
Khánh “híp” đã móc được con 
bé đang học ở trường dòng ra. 
Nó tập cho Thi đi xe đạp, tập 
ngồi ghế gỗ ăn bánh cuốn đầu 
phố. Mỗi lần xuống phố An Tập 
được mút ốc nóng với các đào 
hát. Ốc luộc với nước dưa hơi 
chua, mỗi lần nó nhăn mặt bởi 
nước chấm càng làm cho nó 
thêm duyên, đôi môi hơi héo 
lại trông vẻ càng thật thà hơn 
đứa khác. Từ đó người Thi khác 
nhiều, thân thể bừng bừng như 
lửa, không cúi đầu đứng một 
mình cửa buồng trong nhà cắn 

móng tay. Thi nói năng đâu còn 
lí nhí như trước. Con gái bà Cử 
bỗng hòa vào “nhóm bạn phố” 
trở thành người Đoàn thể trong 
bóng tối. Trang phục Thi thay 
đổi hẳn, toàn mặc quần đen, áo 
nâu… Có lần bà Cử gặp anh Đắc 
hờn mát: “Các anh thanh niên 
thời nay khéo thế. Đã kéo con bé 
nhà tôi ra khỏi trường khỏi nhà. 
Tôi nói giờ nó đâu nghe, hôm nọ 
có bà hàng xóm chửi: Con gái 
chơi với con trai/Về sau cái vú 
bằng hai quả dừa”. Cái Thi nghe 
xong lặng thinh, còn tôi dậm 
chân đứng khóc một mình”.

Trong Đoàn thể, Đình là 
người chững chạc, học hành 
hơn người. Gặp Thi họp “Hội 
kín”, tan hội, Đình nói với Đắc: 
“Thi sao đẹp thế. Mái tóc Thi 
cặp thêm con bướm làm bằng 
bạc trắng lại xức nước thơm. 
Nhiều đêm nằm ngủ như thấy 
bóng Thi đi qua cửa sổ. Hôm đi 
gặt ở Đồng Lôi, hai con mắt Thi 
nhìn cứ đăm đăm… Người như 
thế dễ làm khổ người khác”. Đắc 
bảo: “Từ ngày Thi bước chân 
vào Hội rắn rỏi lên nhiều, đố ai 
chọc ghẹo được. Gần đây Thi tập 
đi bỏ mối kẹo lạc cho các hàng 
nước (quán cóc) bí mật nhận 
tài liệu của trên. Thi thường gặp 
thằng tóc “xù” như tổ quạ ở khu 
vực đền Mẫu. Thằng tóc “xù” 
nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, 
rắn chắc. Đã có lần nó bóp cổ 
tên lính “dõng” đến chết để giữ 
gói tài liệu của trên giao cho Thi 
không để rơi vào tay ông tỉnh 
trưởng.

Đường phố có mấy thằng 
đội mũ phớt, thắt cà vạt, quần 
láng bóng, giày đánh xi, “tươm 
tất” quá. Thế mà lại thì thọt với 
Tây, liếm đít Tây, bị Thi moi ra 
hết. Ngày ấy nhà ai thịt một con 
gà “Hội kín” cũng biết chứ nói gì 
đến việc giết một con lợn. Thằng 
đi làm việt gian sao tránh được 
mắt Thi. Có đứa quá ác với dân, 
Thi báo cáo anh Đắc giao cho 
Khánh híp xử. Tối đến người 
phố rỉ tai nhau đi họp để bàn 
cách đánh Tây, cách cứu đói 
do anh Đắc, anh Đình và Thi tổ 
chức ngoài cánh đồng Lôi, đồng 
Thượng Lạc, Hạ Lạc hay xóm 
ngóe. Có lần, Đình đèo Thi trên 
chiếc xe đạp hỏng. Đã vào thu 
rồi, lá vàng đổ xuống mặt đường 
sàn sạt. Vừa gò lưng đạp xe Đình 
vừa hát: “Trời lạnh rồi! Trời lạnh 
rồi. Từng cơn bấc thổi…”.

(còn nữa)

Kỳ 8: Nhóm bạn
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Trân trọng!

hộp thư bạn đọc

Trong tuần, Báo Thái Bình nhận được 
gần 40 tin, bài của các cộng tác viên trong 
và ngoài tỉnh.

Lĩnh vực kinh tế, các cộng tác viên tiếp 
tục phản ánh tiến độ thực hiện chương trình 
nước sạch ở các địa phương. Cộng tác viên 
Hồng Thắm đưa tin: Ngân hàng Chính sách 
xã hội huyện Tiền Hải giải ngân 9,5 tỷ đồng 
vốn nước sạch, ưu tiên cho các xã có tỷ lệ hộ 
dân đấu nối nước sạch thấp. Cộng tác viên 
Lê Trung viết về “Vũ Thư không để nước sạch 
“dừng chân” ở cổng làng”. Bài viết đi sâu 
phân tích những biện pháp chủ động, tích 
cực của huyện Vũ Thư để đạt kết quả “bình 
quân  96,20% số hộ dân sử dụng nước sạch, 
là một trong những địa phương có tỷ lệ đấu 
nối cao nhất tỉnh”. Tác giả còn đưa tin “Dưa 
chuột Song An được mùa, giá bình quân 
5.000 đồng/kg”.

Theo tin của cộng tác viên Đức Chung: 
Tổ hợp tác chăn nuôi xã Đông Động (Đông 
Hưng) có 17 thành viên là các hộ chăn nuôi 
có quy mô lớn ở địa phương, 2 năm qua các 
thành viên hoạt động tích cực, đạt hiệu quả 
khá. Tác giả giới thiệu mô hình nuôi cá trắm 
đen của chị Phạm Thị Ngoan, thôn Lam 
Điền, xã Đông Động thu lãi 350 triệu đồng/
năm.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cộng tác 
viên Thành Đô đưa tin: “Đảng ủy Quân sự 
tỉnh lãnh đạo thực hiện ba nội dung trọng 
tâm quý II/2018”. Cộng tác viên Văn Cương 
gửi cộng tác tin “Chi đoàn Thanh niên Đồn 
Biên phòng Cửa Lân phát động phong trào 
thi đua thanh niên bộ đội biên phòng rèn 
đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết 
thắng”.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tuần này đáng 
chú ý có bài: Nguyên Xá (Vũ Thư) kỷ niệm 
290 năm ngày sinh Tiến sĩ Nguyễn Xuân 
Huyên. Theo bài viết, Nguyễn Xuân Huyên, 
hiệu là Thư Hiên, đỗ tiến sĩ đời vua Lê Hiển 

Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 13, năm 24 
tuổi. Đỗ đồng khoa với ông còn có Lê Quý 
Đôn. Bài viết cung cấp nhiều tư liệu lịch 
sử có giá trị, khẳng định “tài năng, đức độ, 
phẩm tiết và công lao của Tiến sĩ Nguyễn 
Xuân Huyên là tấm gương để mọi người 
học tập. Di tích lịch sử văn hóa “Thư Xuyên 
Hầu miếu” và các bảo vật trong từ đường là 
bằng chứng vật thể, là bài học sống động về 
cội nguồn, truyền thống, là ngọn đuốc bất 
diệt truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, 
tạo ra động lực để xây dựng gia đình, dòng 
họ, làng xã hòa thuận, văn minh, văn hóa, 
xứng đáng với các bậc tiền nhân”. Nhân 
ngày Sách Việt Nam 21/4, cộng tác viên 
Xuân Nha có bài “Với tôi, sách là người 
bạn lớn”. Bài viết bày tỏ quan điểm “Trong 
thời đại bùng nổ thông tin, các phương 
tiện truyền thông rất phong phú, đa dạng, 
ta nên chọn thứ gì thích hợp mà “bồi bổ” 
tâm hồn. Sách báo là phương tiện thuận lợi 
nhất mà chúng ta nên lựa chọn”. Một bài 
viết khác để lại cho người đọc nhiều băn 
khoăn, day dứt về hậu quả chiến tranh của 
tác giả Công Liêm “Da cam - nỗi đau còn 
đó”. Ngoài tin, bài của các cộng tác viên 
trong tỉnh, hộp thư còn nhận được thơ, 
truyện ngắn, tản văn của các tác giả: Đào 
Mạnh Long (Hải Phòng), Mai Mộng Tưởng 
(Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên), 
Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa), Nguyễn 
Hưng Hải (Phú Thọ)…

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và 
các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo 
nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong 
quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận 
được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng 
chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@
baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến 
địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường 
Kiệt, thành phố Thái Bình.


