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Những ngày tháng 3 
âm lịch, nhân dân 
huyện Hưng Hà 

nói riêng, du khách thập 
phương nói chung đang 
hướng về vùng đất cổ Đa 
Cương xưa, nơi thờ Đông 
Nhung Đại tướng quân Vũ 
Thị Thục - nữ anh hùng dân 
tộc đã có công cứu nước, 
cứu dân thoát khỏi ách đô 
hộ của quân Đông Hán. Tự 
hào với bề dày truyền thống 
lịch sử, đến nay người dân 
trong huyện vẫn truyền 
nhau câu ca “Đã là con mẹ, 
con cha/Tháng ba giỗ Mẫu 
Tiên La thì về”.

Đền Tiên La là nơi thờ 
Đông Nhung Đại tướng 
quân Vũ Thị Thục - nữ 
tướng dưới thời Hai Bà 
Trưng. Những chiến công 
hiển hách của Đông Nhung 
Đại tướng quân đã được 
sử sách ghi danh và muôn 
đời các thế hệ người dân 
Việt Nam tôn vinh, ca ngợi 
và hương khói, giữ gìn... 
Đền thờ Thánh mẫu Đông 
Nhung Đại tướng quân Vũ 
Thị Thục tọa lạc ở hai bên 
bờ sông Tiên Hưng với kiến 
trúc uy nghi, lộng lẫy, từng 
bước xứng tầm với công 
lao to lớn của người nữ anh 
hùng dân tộc, trở thành một 
trong những điểm nhấn du 
lịch văn hóa tâm linh của 
huyện. Ông Đặng Vũ Trần 
Nhã, thủ nhang đền Tiên 

La cho biết: Đền Tiên La 
được công nhận di tích lịch 
sử văn hóa cấp quốc gia 
năm 1986. Đền tọa lạc trên 
diện tích gần 3ha theo kiến 
trúc cổ “Tiền nhất - hậu 
đinh”. Mặt trước đền hướng 
ra sông Tiên Hưng, cổng 
tam quan hai tầng sừng 
sững uy nghi, phía ngoài 
cổng có nhiều tượng ngựa 
đá, voi đá, các nữ binh sĩ 
bằng đá, người tuốt gươm, 
người nắm đốc gươm đứng 
oai nghiêm như gợi nhớ 
về thuở oai hùng nghìn 
năm trước. Tại đây còn lưu 
những bức đại tự có nội 
dung ca ngợi triều Trưng 
Vương và đức hạnh, tài sắc 
của nữ tướng và nhiều đồ 
tế quý giá có giá trị thẩm 
mỹ cao, có niên đại từ thời 
Lê. Trải qua nhiều lần tu 
bổ, đến nay đền Tiên La có 
quy mô rộng lớn, đặc sắc 
cả về địa thế và vóc dáng. 
Vào dịp đầu xuân năm mới 
và dịp khai hội đền Tiên La 
có tới hàng nghìn người dân 
và du khách đến đây dâng 
hương, vãn cảnh.

Với lịch sử khoảng 
2.000 năm, đền Tiên La là 
một trong số ít ngôi đền có 
kiến trúc đá đồ sộ bậc nhất 
vùng châu thổ sông Hồng. 
Sự độc đáo của nghệ thuật 
kiến trúc và thế đất thiêng 
huyền bí của gò Kim Quy, 
nơi tọa lạc ngôi đền đã tạo 

ra sức hút mãnh liệt, hội tụ 
các giá trị nhân văn trong 
tín ngưỡng thờ Mẫu của 
người Việt. Theo phong 
tục cổ truyền, định lệ hàng 
năm, ngày 10/3 âm lịch là 
ngày khai mạc và tổ chức 
lễ hội Tiên La.  Đây là dịp 
để các tầng lớp nhân dân 
Hưng Hà, đồng bào, du 
khách thập phương trong 
và ngoài nước về đây thắp 
hương tưởng niệm, tỏ lòng 
tri ân nữ anh hùng dân tộc. 
Ông Bùi Ngọc Minh, du 
khách đến từ Thành phố 
Hồ Chí Minh chia sẻ: Năm 
nào chuẩn bị đến ngày giỗ 
Mẫu, gia đình tôi cũng về 
quê đến thắp hương để 
cầu mong sức khỏe cho 
tất cả mọi người. Mỗi lần 
về với đền Tiên La, chúng 
tôi rất ấn tượng với sự mến 
khách của người dân nơi 
đây và được chiêm ngưỡng 
những giá trị văn hóa tâm 
linh, kiến trúc của ngôi 
đền. Đặc biệt, khi tìm hiểu 
về những giá trị văn hóa 
lâu đời của dân tộc ta, tôi 
càng tự hào và thêm yêu 
quê hương, đất nước. 

Lễ hội Tiên La năm nay 
có chủ đề: “Tiên La Thánh 
Tích” nhằm diễn tả thân 
thế, sự nghiệp của Đông 
Nhung Đại tướng quân Vũ 
Thị Thục. Đặc biệt, lễ hội 
Tiên La năm nay không tổ 
chức lễ rước nước mà tập 

Quyết tâm giành “hoa điểm giỏi”
trên thao trường

bị trước khi tham gia huấn 
luyện; tổ chức huấn luyện 
tập trung và theo phương 
châm xoay vòng đổi tập, 
chia nhỏ tập nhiều. Đối với 
những DQTV chưa thành 
thạo vũ khí trang bị sẽ có 
giáo viên kèm riêng để bảo 
đảm chất lượng huấn luyện.

Thượng tá Lê Anh Sơn, 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
huyện Quỳnh Phụ chia 
sẻ: Năm 2023, kết quả 
kiểm tra huấn luyện DQTV 
cao hơn so với năm 2022, 
điều đó phản ánh công tác 
huấn luyện của đơn vị ngày 
càng đi vào chiều sâu. Ban 
CHQS huyện chỉ đạo và 
quán triệt nghiêm, không 
vì thành tích mà phải huấn 
luyện thực chất để cán bộ, 
chiến sĩ, DQTV nắm chắc 
lý thuyết, thực hành tốt và 
chủ động xử lý được các 
tình huống khi có yêu cầu. 
Năm 2024, huyện Quỳnh 
Phụ sẽ huấn luyện cho 
hơn 3.100 dân quân, 139 
tự vệ. Để không tạo áp 
lực cho các DQTV, nhất 
là dân quân năm thứ nhất, 
Ban CHQS huyện chỉ đạo 
cán bộ huấn luyện tổ chức 
quán triệt, sinh hoạt tạo 
tâm lý thoải mái, không đặt 
nặng thành tích, làm cho 
các DQTV thể hiện tốt nhất 

chưa rõ tôi đều hỏi ngay. 
Sau mỗi lần như vậy, tôi 
đã rút ra được nhiều kinh 
nghiệm. Năm 2023, tôi đạt 
thành tích cao trong thực 
hành huấn luyện và được 
lãnh đạo Ban CHQS huyện 
tặng “hoa điểm giỏi” khiến 
tôi rất vui. Năm nay, tôi tự 
tin bước vào huấn luyện 
mình sẽ đạt thành tích tốt, 
tôi đặt mục tiêu là phải đạt 
thành tích cao nhất trong 
các phần thực hành và đạt 
điểm tuyệt đối trong phần 
kiểm tra nhận thức chính 
trị, pháp luật.

Thiếu tá Vũ Văn Hùng, 
Trợ lý dân quân Ban CHQS 
huyện Quỳnh Phụ cho 
biết: Ngay từ đầu năm, 
đơn vị đã làm tốt công tác 
chuẩn bị chu đáo về thao 
trường huấn luyện, thiết bị 
giảng dạy và nội dung 30 
bài giảng cho các DQTV; 
chấp hành nghiêm mệnh 
lệnh, chỉ thị, kế hoạch 
huấn luyện của cấp trên, 
tổ chức huấn luyện đúng, 
đủ nội dung chương trình, 
thường xuyên bám sát các 
hoạt động của DQTV để 
chỉnh sửa, bổ sung, nâng 
cao thực chất kết quả huấn 
luyện. Ban CHQS huyện 
thành lập tổ giáo viên, kiểm 
tra chất lượng vũ khí trang 

Những ngày này, 
băng cờ, khẩu hiệu 
đỏ rực, từng loạt 

chiến sĩ dân quân tự vệ 
(DQTV) trên địa bàn huyện 
Quỳnh Phụ tự tin tiến lên 
tuyến bắn theo khẩu lệnh 
của người chỉ huy. Những 
thao tác “kề vai, áp má, nín 
thở, bóp cò” được các chiến 
sĩ thực hiện thuần thục, 
nhanh gọn, chính xác, kết 
thúc bằng những loạt đạn 
đanh giòn vào mục tiêu. 
Sau hơn 1 tháng không 
quản nắng mưa, rất nhiều 
DQTV đang thu về “trái 
ngọt” là những bông “hoa 
điểm giỏi” thắm tươi trên 
ngực áo. 

Năm nay là năm thứ 
hai chị Nguyễn Thị Thủy, 
xã An Đồng (Quỳnh Phụ) 
tham gia huấn luyện 
DQTV. Để có thể tham 
gia huấn luyện đầy đủ, chị 
Thủy đã sắp xếp công việc 
phù hợp, chủ động nhờ 
người thân chăm con nhỏ 
và phụ giúp chị công việc 
gia đình trong những ngày 
chị tham gia huấn luyện. 
Chị Nguyễn Thị Thủy cho 
biết: Tôi thấy khó nhất là 
phần ném lựu đạn xa trúng 
đích, chính vì thế ngay khi 
ra quân huấn luyện, tôi đã 
đặt quyết tâm cao nhất là 
năm nay sẽ hoàn thành 
thật tốt phần thi này. Tôi 
ý thức được việc tham gia 
huấn luyện DQTV sẽ giúp 
tôi tự tin vào bản thân mình, 
có sức khỏe tốt, kiến thức 
quân sự để không bị bất 
ngờ trước mọi tình huống 
mất an ninh trật tự.

Cũng như chị Thủy, 
dân quân Nguyễn Thị Kiều 
Ngân, xã Quỳnh Giao thể 
hiện quyết tâm dành “hoa 
điểm giỏi” năm nay, chị 
chia sẻ: Lần đầu tiếp xúc 
với súng và đạn thật, tôi hơi 
run, tâm lý không ổn định 
nên kết quả bắn không 
cao. Khi được cán bộ Ban 
CHQS huyện Quỳnh Phụ 
chỉ ra nguyên nhân, tôi 
mới thấy mình còn nhiều 
thiếu sót. Từ đó, những 
nội dung nào chưa hiểu, 

Các dân quân nữ được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ hướng dẫn 
các động tác thực hành.

TIẾN ĐẠT

Tháng ba giỗ Mẫu Tiên La

Năm nay, CCB Trần 
Thị Hòa đã ở độ 
tuổi xưa nay hiếm. 

Bà tuy không thể tự đi lại 
và cần con cháu hỗ trợ mỗi 
khi di chuyển, thế nhưng 
khi hỏi về câu chuyện tình 
yêu của vợ chồng bà tại 
chiến trường Điện Biên 
Phủ thì người chiến sĩ Điện 
Biên trở nên minh mẫn lạ 
thường. Nhớ lại hồi ức một 
thời hoa lửa, CCB Trần Thị 
Hòa cho biết: Khi ấy, chúng 

trung tổ chức các phần 
hội như: hội thi giã bánh 
giầy, liên hoan các câu 
lạc bộ chèo; têm trầu cánh 
phượng; cờ biển, pháo đất, 
liên hoan hát văn, kéo co... 
Bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn 
Tiên La cho biết: Từ thanh 
niên, trung niên tới người 
cao tuổi đều chung niềm 
phấn khởi, nô nức tham gia 
lễ hội. Năm nay tôi tiếp tục 
tham gia các nghi thức tế 
lễ và hội thi giã bánh giầy, 
têm trầu cánh phượng với 
mong muốn dâng lên Mẫu 
những vật phẩm ngon nhất, 
ý nghĩa nhất.

Ông Nguyễn Văn Mai, 
Phó Chủ tịch UBND xã 
Đoan Hùng cho biết: Ngày 
15/4/2016, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đã đưa 
lễ hội Tiên La vào danh mục 
di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia. Đây là điểm nhấn 
quan trọng, là nguồn cổ vũ 
lớn lao để chúng tôi tiếp tục 
phấn đấu, giữ gìn và phát 
huy giá trị của quần thể khu 
di tích thờ Đông Nhung Đại 
tướng quân cho muôn đời 
sau. Với chuỗi hoạt động 
phong phú, kết hợp hài hòa 
giữa tính truyền thống và 
hiện đại, thể hiện nét văn 
hóa đặc sắc của vùng đất 
Long Hưng, Hưng Hà, năm 
2024, lễ hội Tiên La diễn ra 
từ ngày 18 - 22/4. Việc duy 
trì tổ chức lễ hội nhằm thể 
hiện đạo lý “Uống nước nhớ 
nguồn”, tưởng nhớ và tri ân 
công lao to lớn của Đông 
Nhung Đại tướng quân; 
đồng thời, góp phần quảng 
bá tiềm năng, thế mạnh 
phát triển du lịch của tỉnh 
Thái Bình.

Trải qua suốt chiều dài 
lịch sử, thời gian không làm 
mờ tín ngưỡng của người 
dân đối với Mẫu Tiên La. 
Với giá trị lịch sử, lối kiến 
trúc độc đáo, đền Tiên La 
là điểm đến du lịch văn hóa 
tâm linh ý nghĩa, góp phần 
tuyên truyền, quảng bá nét 
đẹp của huyện Hưng Hà 
nói riêng, tỉnh Thái Bình 
nói chung đến đông đảo du 
khách thập phương. Đồng 
thời, thông qua đó giáo dục 
thế hệ trẻ lòng yêu nước, 
niềm tự hào về truyền thống 
đấu tranh anh dũng bất 
khuất, kiên cường chống 
giặc ngoại xâm của dân tộc 
Việt Nam anh hùng.

phần lý thuyết, yếu lĩnh và 
động tác. Mục tiêu cao nhất 
năm 2024 mà Ban CHQS 
huyện đề ra là có trên 80% 
DQTV sau huấn luyện đạt 
tỷ lệ khá, giỏi, thành tích 
chào mừng kỷ niệm 70 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ 
(7/5/1954 - 7/5/2024) và 80 
năm ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944 - 22/12/2024).

Từ nay đến cuối năm, 
Ban CHQS huyện Quỳnh 
Phụ tiếp tục nâng cao chất 
lượng huấn luyện DQTV. 
Trong đó, chú trọng đào 
tạo đội ngũ cán bộ quân 
sự cơ sở, chỉ huy trưởng 
ban CHQS các xã, thị trấn 
để thực hiện tốt nhiệm vụ 
quốc phòng, quân sự địa 
phương; đồng thời đổi mới 
phương pháp huấn luyện 
sát với thực tế từng địa 
phương, đơn vị. Cùng với 
đó, tăng cường bồi dưỡng, 
phát hiện các chiến sĩ 
DQTV có phẩm chất đạo 
đức tốt, có trình độ văn 
hóa, năng lực chuyên môn 
tốt để bồi dưỡng, giới thiệu 
kết nạp Đảng... góp phần 
xây dựng lực lượng vũ trang 
cơ sở vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới.

THANH THỦY

Độc đáo nghi thức rước Thánh Mẫu tại lễ hội Tiên La.

tôi đều là những thanh niên 
hừng hực khí thế nghe theo 
tiếng gọi thiêng liêng của 
Tổ quốc, lên đường chiến 
đấu và chung một quyết 
tâm giành chiến thắng tại 
chiến trường Điện Biên 
Phủ. Chúng tôi đã quen và 
cảm mến nhau khi còn ở 
Thái Bình và sau khi huấn 
luyện thì tôi cùng anh lại 
chung một đơn vị chiến 
đấu. Khi mới lên Điện Biên 
Phủ, tôi làm nhiệm vụ là 

bác sĩ quân y tại Trung 
đoàn 316, Sư đoàn 98 còn 
anh lúc ấy là lính pháo 
binh tại Bộ CHQS tỉnh 
Lai Châu. Một người ở xã 
Đông Quang, một người 
ở xã Đông Dương (Đông 
Hưng) nhưng khi lên đến 
Điện Biên Phủ thì đúng là 
duyên trời định chúng tôi 
thành một cặp.

Những tháng ngày ở 
Điện Biên Phủ khốc liệt 
khiến CCB Trần Thị Hòa 

không bao giờ quên. Bà kể 
lại: Tôi đến Điện Biên Phủ 
ở giai đoạn cao điểm của 
chiến dịch, chiến sĩ của ta 
bị thương nhiều, có những 
ngày tôi cùng các y bác sĩ 
phải thức trắng đêm để hỗ 
trợ người bị thương, băng 
bó, cầm máu cho các chiến 
sĩ. Khi đó, anh Tuyên cũng 
đang góp sức tại tiền tuyến 
nên cả hai đành gác lại nỗi 
nhớ nhung để cùng nhau 
hoàn thành nhiệm vụ. Tôi 

nhớ nhất là khi nghe tin 
trận địa pháo của anh bị 
bom đánh trúng, các chiến 
sĩ chung một họng pháo 
đều hy sinh, rất may khi đó 
anh chỉ bị áp lực của bom 
nổ và bị chấn thương ở tai 
khiến cuộc sống sau này 
đôi lúc gặp khó khăn bởi 
di chứng chiến tranh. Tôi 
còn nhớ mãi lời anh dặn 
trước lúc tham gia chiến 
dịch: “Tổ quốc là trên hết, 
giặc tan ta mới trở về”, 

chính vì thế nên khi nghe 
tin người yêu mình bị bom 
đánh trúng, tôi cũng cố 
gắng nén lại nỗi đau, sự lo 
lắng của bản thân mà tiếp 
tục nhiệm vụ cứu chữa cho 
các chiến sĩ.

Nhớ lại thời chiến đấu 
ở Điện Biên Phủ, tình cảm 
nam nữ trên chiến trường là 
điều hết sức hạn chế, thế 
nên mỗi khi gặp nhau trong 
hầm chiến đấu, bác sĩ quân 
y Trần Thị Hòa và chàng 
lính pháo binh Hà Văn 
Tuyên lại tranh thủ giành 
cho nhau những lời thăm 
hỏi, động viên và sự quan 
tâm đặc biệt. Bà Hòa nhớ 
lại: Anh ấy ngoài nhiệm vụ 
là lính pháo binh thì cũng 
trực tiếp kéo pháo vào, 
kéo pháo ra, tham gia đào 
đắp giao thông hào và vận 
chuyển người bị thương đến 
nơi cứu chữa. Có những lần 
hai người gặp nhau trong 
giao thông hào và chỉ kịp 
nhìn nhau, rồi ai lại vào việc 
của người ấy. Những ngày 
chiến đấu ở Điện Biên Phủ 
đã khiến chúng tôi càng 
thêm quý trọng tình cảm 

dành cho nhau, có khi anh 
hái được bông hoa cũng 
đem tặng cho tôi.

Tình yêu của chúng tôi 
bình dị, đơn sơ là thế rồi 
trở thành vợ chồng ngay 
sau chiến dịch Điện Biên 
Phủ toàn thắng. Chúng tôi 
có 7 người con, trong đó 
6 người là CCB; gia đình 
không chỉ tham gia chiến 
dịch Điện Biên Phủ mà cả 
cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, tham gia bảo 
vệ biên giới phía Bắc. Giờ 
đây, các con tôi đều đã 
nghỉ công tác nhưng luôn 
phát huy truyền thống cách 
mạng của gia đình, tiếp tục 
cống hiến và xây dựng quê 
hương phát triển.

Bà Hà Thị Toan, con 
dâu CCB Trần Thị Hòa 
chia sẻ: Mẹ chồng tôi sống 
rất hòa nhã với người dân 
trong khu dân cư. Bà luôn 
dạy chúng tôi phải sống 
hòa thuận với anh em trong 
gia đình, gắn kết với người 
dân xung quanh nên bản 
thân tôi sau khi nghỉ công 
tác cũng tham gia công tác 
hội phụ nữ và xây dựng 
phong trào dân vũ của tổ 

dân phố 18. Từ ngày thành 
lập đến nay, câu lạc bộ dân 
vũ tổ 18, phường Trần Lãm 
đã quy tụ rất đông chị em 
tham gia phong trào văn 
nghệ, thể thao và trở thành 
điểm sáng trong thực hiện 
phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” của phường Trần 
Lãm.

Ông Phạm Xuân Nghĩa, 
Chủ tịch CCB phường Trần 
Lãm cho biết: Hiện nay, 
các CCB từng tham gia 
chiến dịch Điện Biên Phủ 
sinh sống ở trên địa bàn 
không còn nhiều. Mỗi cán 
bộ, hội viên CCB phường 
Trần Lãm luôn cố gắng 
phát huy truyền thống cách 
mạng quý báu của các thế 
hệ cha anh đi trước, cống 
hiến hết mình vì sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Chúng tôi luôn ghi 
nhận và nhớ đến những hy 
sinh, đóng góp to lớn của 
những chiến sĩ Điện Biên 
đã làm nên chiến thắng 
“Lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu”.

Chuyện tình yêu 
của người chiến sĩ Điện Biên Phủ

Giữa khói bom khốc liệt 
của chiến trường, tình yêu 
của bác sĩ quân y Trần Thị 
Hòa và chiến sĩ Hà Văn 
Tuyên (hiện trú tại tổ 18, 
phường Trần Lãm, thành 
phố Thái Bình) đã chớm 
nở. Hai chiến sĩ chung một 
chiến hào nên duyên vợ 
chồng ngay sau chiến thắng 
Điện Biên Phủ.

HỒNG QUÂN

Cựu chiến binh Trần Thị Hòa chia sẻ với đồng đội những kỷ niệm của mình tại chiến trường 
Điện Biên Phủ.


