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NGƯỜI ANH HÙNG
Chuyện về

Thật khó tưởng tượng 
ba căn nhà liền kề của 
ông Trần Văn Lai tại số 

287/68-70-72 đường Nguyễn 
Đình Chiểu, quận 3 nằm lọt 
thỏm trong một khu chợ đông 
đúc lại là nơi cung cấp vũ khí 
cho Biệt động Sài Gòn tấn công 
các mục tiêu trọng yếu của địch 
ngay trong nội thành Sài Gòn 
và là nơi Đội 5 Biệt động Sài 
Gòn tập kết, trú ém, chuẩn bị 
vũ khí thực hiện sứ mệnh tấn 
công dinh Độc Lập, cơ quan 
đầu não của chính quyền Mỹ - 
ngụy trong chiến dịch tết Mậu 
Thân 1968. Trong lúc đồng đội 
lắp ráp vũ khí, lau chùi súng 
đạn, ông Lai vừa cảnh giác 
tình hình địch và các nhà xung 
quanh vừa dùng bàn ghế có 
chân sắt kéo lê trong nhà đồng 
thời ra vào kéo đóng cửa sắt để 
át tiếng động của việc lắp ráp 
vũ khí. Sau khi lắp ráp, tất cả 
vũ khí cùng các trang thiết bị 
chiến đấu khác được đưa lên 
hai chiếc ô tô của ông.

Đúng “giờ G”, hai chiếc ô tô 
chở toàn bộ lực lượng Đội 5 Biệt 
động Sài Gòn cùng vũ khí xuất 
phát tấn công dinh Độc Lập. 
Lúc này, quanh dinh, địch đã 
tăng cường quân số, vũ khí, tạo 
vành đai phòng ngự bằng cách 
dựng lên nhiều ụ cát cùng hàng 
rào kẽm gai dày đặc. Chúng 
cũng tăng cường giới nghiêm, 
thi hành thiết quân luật trong 
thành phố.

Bị tấn công, địch phản kích 
dữ dội, các chiến sĩ Đội 5 Biệt 
động Sài Gòn kiên quyết bám 
trụ, chiến đấu. Trong trận chiến 

Sáng ngày 31/1/2018, sau khi dự lễ kỷ niệm 50 năm cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm 
căn hầm bí mật của gia đình ông Trần Văn Lai tại quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Lắng nghe lịch sử căn hầm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng bày tỏ xúc động, nâng niu từng kỷ vật, hiện vật. Đó 
là những bộ ván, giỏ cần xé, cuộn cà tang... mà Biệt động 
Sài Gòn dùng để ngụy trang khi chở vũ khí từ căn cứ vào 
nội thành; đó là những chiếc ô tô, xe gắn máy chở Đội 5 
Biệt động Sài Gòn đi đánh dinh Độc Lập...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chiêm ngưỡng 
kiến trúc bí mật của căn hầm bên dưới ngôi nhà, khen ngợi 
truyền thống của gia đình và động viên gia đình cố gắng 
phát huy, giữ gìn khu di tích độc đáo, hào hùng này.

(còn nữa)
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không cân sức ấy, 7 thành viên 
của Đội đã anh dũng hy sinh, 
những người còn lại bị địch bắt 
sau khi đã chiến đấu đến viên 
đạn cuối cùng. 4 ngày sau, 
phát hiện địa điểm tập kết lực 
lượng và cất giấu vũ khí của 
Biệt động Sài Gòn lại chính là 
nhà của “nhà thầu khoán dinh 
Độc Lập”, địch mở cuộc hành 
quân bố ráp, có sự yểm trợ của 
trực thăng... Tại ngôi nhà số 
287/68-70-72 đường Nguyễn 
Đình Chiểu, quận 3, sợ quân ta 
vẫn còn ở trong đó, chúng dùng 
súng bắn tràn vào nhà, đến giờ 
trên cửa sắt phía trước ngôi nhà 
vẫn còn các vết đạn. Vào được 
nhà, địch lục soát khắp nơi 
nhưng chúng không thể phát 
hiện căn hầm bí mật của ông 
Năm Lai ngay dưới sàn nhà.

Bà Đặng Thị Thiệp - người 
vợ thứ hai của ông Nam Lai cho 

chúng tôi biết thêm: Trước trận 
đánh được dự báo là sẽ rất khốc 
liệt, có lẽ ông ấy xác định mình 
ít có cơ hội trở về nên đã viết 
sẵn và kín đáo để lại một lá thư 
dặn dò con cái nhớ tìm về quê 
hương bản quán sau ngày đất 
nước giải phóng. Điều đáng nói 
là do tình thế hoạt động cách 
mạng lúc bấy giờ nên tôi chỉ 
được coi là “vợ bé” của ông còn 
các con ông thì gọi cha mình 
bằng... bác.

Anh Trần Vũ Bình kể tiếp: 
Sau khi tấn công dinh Độc Lập, 
cơ sở và thân phận của ba tôi 
đã bị lộ, địch tịch thu toàn bộ 
tài sản, nhà cửa, xe cộ của ông 
đồng thời phát lệnh truy lùng và 
treo giải thưởng cho người nào 
bắt được tên Việt cộng nằm 
vùng Trần Văn Lai. Tình thế 
nguy hiểm, ba tôi được tổ chức 
cho phép tạm lánh để tránh 

địch truy lùng, tạo điều kiện trở 
về căn cứ khi cần thiết. “Nhà 
thầu khoán dinh Độc Lập” lúc 
này phải giả trang, thay đổi chỗ 
ở liên tục để trốn tránh sự truy 
lùng của địch. Một thời gian sau 
địch bắt được ông, dù chúng 
đã dùng đủ mọi thủ đoạn, tra 
tấn dã man nhưng ông vẫn một 
mực không khai. Đến lúc sức 
ông suy kiệt chúng mới chấp 
nhận cho gia đình lên đón về 
để lo hậu sự.

Rất may, nhờ một thầy lang 
giỏi, sức khỏe của ông dần hồi 
phục. Khi sức khỏe ổn định, 
ông vượt đường xa ra Quảng 
Ngãi, quê hương của bà Thiệp 
để tìm cách ra Bắc. Tại đây ông 
bị địch bắt lần hai nhưng cũng 
như lần trước các đòn tra tấn 
của chúng vẫn không thể lay 
chuyển được ý chí sắt đá của 
người chiến sĩ cách mạng kiên 
trung.

Năm 1975, sau khi miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, ông 
Năm Lai về công tác tại đơn vị 
tiền phương B12 Bộ Tư lệnh 
Thành đội Sài Gòn - Gia Định, 
được giao nhiệm vụ truy quét 
tàn quân địch, tiếp quản nhà 
các sĩ quan địch bỏ lại. Ông 
còn được phân công nhiệm vụ 
Trưởng ban Quản lý thương xá 
Tam Đa - trung tâm thương mại 
lớn nhất Sài Gòn thời đó. Nhờ 
vận dụng và sử dụng toàn bộ 
công nhân cũ tự quản và bảo 
vệ do ông chỉ huy, thương xá 
Tam Đa được giữ nguyên vẹn 
và bàn giao cho Sở Thương 
nghiệp thành phố năm 1976. 
Năm 1977, ông về công tác tại 
Phòng Tổng kết chiến tranh, 
Bộ Tư lệnh Thành đội cho đến 
năm 1981 thì nghỉ hưu với quân 
hàm thượng úy. Ông là thương 
binh hạng 1/4 với tỷ lệ thương 
tật 81%.

Năm 2015, đúng dịp kỷ 
niệm 40 năm ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975 - 30/4/2015), niềm 
vui đến với gia đình anh Trần 
Vũ Bình khi ba anh - chiến sĩ 
biệt động Trần Văn Lai được 
Đảng, Nhà nước truy tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân - phần thưởng 
xứng đáng cho những thành 
tích, công lao và sự hy sinh to 
lớn của ông.

Trước đó, ngày 16/11/1988, 
hơn 20 năm sau trận Đội 5 
Biệt động Sài Gòn tấn công 
dinh Độc Lập, Bộ Văn hóa ra 
quyết định công nhận ngôi nhà 
tại đường Nguyễn Đình Chiểu, 
quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
của ông Trần Văn Lai là di tích 
lịch sử - văn hóa cấp quốc gia 
“Hầm chứa vũ khí của Biệt động 
Sài Gòn tấn công dinh Độc Lập 
tết Mậu Thân 1968”.

Mưu trí, sáng tạo, không quản hiểm nguy khi hoạt động trong lòng địch, 
cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường, lúc gian khó luôn nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, ý chí của chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai thật đáng 
khâm phục!

Năm học này, Trường 
THCS Minh Thành có 
20 lớp với 728 học sinh, 

trong đó có 5 lớp khối 9 với 176 
học sinh. Để hoàn thành nhiệm 
vụ năm học một cách tốt nhất, 
ngay đầu năm học Trường tập 
trung khắc phục khó khăn về cơ 
sở vật chất, bố trí lịch học phù 
hợp bảo đảm đủ chương trình 
kiến thức theo kế hoạch. Xây 
dựng đề cương ôn tập tùy theo 
từng đợt, từng khối lớp. Do đó, 
kết quả được thể hiện qua các 
đợt thi hết học kỳ, kiểm tra theo 
tháng và đột xuất đạt kết quả 
tương đối khả quan. Hiện nay 

Trường đang tập trung cao độ 
chỉ đạo các cán bộ, giáo viên tập 
trung định hướng, bố trí, sắp xếp 
hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho các em trong kỳ thi cuối 
năm. Nhất là tổ chức việc dạy ôn 
cũng như hoàn thành các kiến 
thức chương trình lớp học. Yêu 
cầu các tổ chuyên môn, thầy cô 
dạy bộ môn nghiêm túc, đầy đủ 
các nội dung. Đối với lớp 9, để 
bảo đảm hoàn thành chương 
trình cũng như giành kết quả cao 
nhất trong kỳ thi vào THPT, nhà 
trường triển khai việc ôn tập theo 
kế hoạch từ đầu tháng 4. Theo 
đó, Trường chủ động triển khai 

từ sớm, mỗi giáo viên xây dựng 
chương trình và kế hoạch ôn tập 
chi tiết cho từng buổi trên cơ sở 
bám sát tài liệu chuẩn kiến thức, 
kỹ năng; bố trí những giáo viên 
có kinh nghiệm trong việc dạy 
ôn thi vào lớp 10 nhằm giúp học 
sinh bám sát và nắm vững chuẩn 
kiến thức, làm quen với nhiều 
dạng đề thi, với phương châm 
“học đến đâu chắc đến đó”. Việc 
ôn tập nâng cao, mở rộng cũng 
được triển khai cho những em có 
học lực khá, giỏi. Đặc biệt, hàng 
tháng giáo viên đều có bài kiểm 
tra, đánh giá kiến thức để biết 
học sinh nào giỏi, khá, yếu kém 

để bồi dưỡng, phụ đạo kịp thời, 
tránh việc hổng kiến thức. Cô 
giáo Vũ Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng 
nhà trường cho biết: Hiện nay, 
ngoài các tiết học buổi sáng, 
mỗi tuần Trường bố trí thêm 3 
buổi học các môn Toán, Văn, 
Địa lý để ôn tập, hướng dẫn, hệ 
thống lại kiến thức cả năm, giúp 
các em tiếp cận với các hình 
thức thi thông qua các bài thi 
thử. Tổ chức họp phụ huynh để 
thông báo cũng như động viên 
các em  tập trung ôn tập. Ngoài 
ra, Trường còn tổ chức thi thử để 
học sinh làm quen với hình thức 
thi, đồng thời giúp các em nhận 
biết học lực của mình trước khi 
lựa chọn trường THPT công lập 
để thi tuyển.

Để giúp học sinh chuẩn bị 
tâm lý tốt nhất và có được kết 
quả cao nhất trong kỳ thi tuyển 
sinh vào lớp 10 sắp tới, ngay từ 
đầu năm học, Ban giám hiệu 
Trường THCS Phú Xuân đặt 
mục tiêu dạy và học trên tinh 
thần cao nhất. Nhà trường đã 
xây dựng kế hoạch cụ thể cho 
từng hoạt động; phân công 
chuyên môn hợp lý cho từng 
giáo viên. Theo cô giáo Bùi Thị 
Thúy, Hiệu trưởng nhà trường, 
việc học không chỉ tập trung 

vào giai đoạn cuối năm mà học 
đến đâu ôn tập ngay đến đó để 
học sinh nắm chắc kiến thức 
cơ bản. Vì vậy, Ban giám hiệu 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
dự giờ tại các lớp. Đồng thời, 
chuẩn bị kế hoạch kiểm tra 
hàng tháng đối với học sinh 
khối 9, qua đó học sinh nắm 
được nội dung, chương trình 
ôn tập, giúp các em rèn luyện 

kỹ năng làm bài, làm quen với 
các thể loại câu hỏi và hình 
thức kiểm tra. Cùng với đó, nhà 
trường quan tâm đến việc trang 
bị đủ cơ sở vật chất trường lớp, 
đáp ứng tốt yêu cầu dạy và 
học; tuyên truyền thông qua hệ 
thống tin nhắn đến các bậc phụ 
huynh làm tốt công việc quản 
lý, sắp xếp thời gian ôn tập sao 
cho hợp lý, tránh gây áp lực cho 

học sinh, giúp các em có được 
sức khỏe và tinh thần tốt nhất 
để bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Hy vọng với sự chuẩn bị chu 
đáo của các nhà trường và sự 
cố gắng của các em học sinh, 
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên 
địa bàn thành phố sẽ diễn ra an 
toàn, nghiêm túc và đạt kết quả 
cao nhất.

Cách thành phố Điện 
Biên gần 40km, Khu 
chỉ huy chiến dịch Điện 

Biên Phủ ẩn mình trong khu 
rừng già dưới chân núi Pú Đồn 
thuộc xã Mường Phăng, huyện 
Điện Biên. Bước vào khu di tích, 
chúng ta bắt gặp Trạm gác tiền 
tiêu nằm ở sườn núi bên trái 
trên con đường nhỏ dẫn vào Sở 
chỉ huy do Trung đội 1, Đại đội 
cảnh vệ 425, Trung đoàn 144 
chốt giữ. Nhiệm vụ của Trạm 
là quan sát nắm tình hình, bảo 
đảm bí mật và an toàn tuyệt đối 
cho Sở Chỉ huy trong mọi tình 
huống. 

Cách Trạm gác không xa, 
phía bên phải là lán và hầm làm 
việc của cơ quan thông tin liên 
lạc. Nơi đây năm xưa có các bộ 
phận thông tin hữu tuyến, vô 
tuyến, cơ yếu do Cục trưởng 
Cục Thông tin Hoàng Đạo Thúy 
trực tiếp chỉ đạo. Hầm tổng đài 
điện thoại giúp cho Bộ Chỉ huy 
chiến dịch liên lạc với các đơn vị 
bộ binh, công binh, pháo binh, 
pháo cao xạ ở phía trước và các 
đơn vị kho, trạm của Tổng cục 
cung cấp, hệ thống quân y, dân 
công hỏa tuyến ở phía sau mặt 
trận.  

Trung tâm của khu di tích 
lịch sử Mường Phăng là Sở Chỉ 
huy chiến dịch Điện Biên Phủ 
với lán làm việc của Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh 
Quân đội nhân dân Việt Nam, 
kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Sở Chỉ huy nằm 
ở độ cao trên 1.000m so với 
mặt biển. Lán làm việc của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp có diện 
tích 18m2, bên ngoài liếp nứa 
được che thêm những tấm cỏ 
tranh để tránh gió lùa và che bớt 
ánh sáng về ban đêm. Căn lán 
nhỏ của Đại tướng nối liền với 
hầm trú ẩn được đào xuyên qua 
lòng núi. Những lúc quân Pháp 
ném bom dữ dội, Đại tướng làm 
việc và nghỉ ngơi trong hầm trú 
ẩn này. Từ lán Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp thông sang lán 
Tham mưu trưởng chiến dịch 
Hoàng Văn Thái là một đường 
hầm dài 69m. Đường hầm cao 
1,70m, rộng từ 1 đến 3m. Giữa 
đường hầm có một phòng họp 
diện tích 18m2 và 5 vị trí đặt máy 
thông tin liên lạc gồm 1 máy nối 
Sở Chỉ huy chiến dịch với Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng; 4 
máy liên lạc trực tiếp với các 
đại đoàn đang chiến đấu ở Điện 
Biên Phủ. Đây là công trình lớn 
nhất ở Sở Chỉ huy được một 

trung đội Công binh thực hiện và 
hoàn thành trong 28 ngày đêm 
liên tục. Đường hầm được đưa 
vào sử dụng từ ngày 15/4/1954, 
thời điểm giữa đợt tấn công thứ 
hai trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ.

Từ Sở Chỉ huy này, lên cao 
hơn, đứng trên điểm cao nhất, 
thu vào tầm mắt là toàn bộ 
thành phố Điện Biên Phủ, thung 
lũng Mường Thanh và các cứ 
điểm trước kia của quân Pháp 
như đồi Him Lam, đồi Độc Lập, 
đồi D1, đồi C1, đồi A1... Tại 
đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cùng với Bộ Chỉ huy chiến dịch 
đã đưa ra những chỉ thị, mệnh 
lệnh tấn công có tính chất quyết 
định đến thắng lợi của từng trận 
đánh.

Đi hết đường hầm, theo chân 
người hướng dẫn viên, chúng tôi 
có mặt ở lán làm việc của Đại 
tướng Hoàng Văn Thái - một vị 
tướng lỗi lạc quê ở xã Tây An, 
huyện Tiền Hải. Ông là một 
trong những tướng lĩnh có ảnh 
hưởng quan trọng trong sự hình 
thành và phát triển của Quân 
đội nhân dân Việt Nam; người 
có công lao lớn trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân 
Pháp và cả trong cuộc kháng 
chiến chống đế quốc Mỹ sau 
này.  

 Cách đó không xa là hội 
trường, nơi diễn ra các hội nghị 
cán bộ do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy 
chiến dịch triệu tập. Cũng chính 
tại đây, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp cùng các tướng lĩnh đã 
có những buổi họp bàn, đưa ra 
phương án tác chiến, quyết định 
những thời khắc quan trọng tiêu 
diệt từng cứ điểm của quân 
Pháp mà đỉnh cao là lệnh tổng 
công kích trên toàn mặt trận 
vào ngày 7/5/1954. Trong trận 

đánh này, quân ta đã bắt sống 
và tiêu diệt 16.200 tên địch, làm 
nên chiến thắng “Lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”.

Điểm cuối cùng chúng tôi 
đến thăm trong khu di tích 
Mường Phăng là bếp mang tên 
người chiến sĩ nuôi quân - anh 
nuôi Hoàng Cầm. Ông nguyên 
là Tiểu đội trưởng nuôi quân 
của Đội trưởng Đội điều trị 8, 
Sư đoàn 308. Đây là loại bếp 
dã chiến rất phù hợp với bộ đội 
thời chiến với đặc tính kín lửa, 
khói không bốc cao, có thể nấu 
ăn cả ngày, cả tối mà không 
sợ máy bay địch phát hiện góp 
phần bảo đảm sức khỏe cho 
các tướng lĩnh cao cấp làm việc 
suốt thời gian diễn ra chiến dịch 
Điện Biên Phủ.

Ẩn mình dưới tán rừng cổ 
thụ, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện 
Biên Phủ được người dân nơi 
đây gọi khu rừng này một cách 
trìu mến là “rừng Đại tướng”, gọi 
căn hầm của Đại tướng là “nhà 
của già bản Võ Nguyên Giáp”. 
Những tên gọi nay đã đi vào lịch 
sử và trở thành huyền thoại. Từ 
sau chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ ngày 7/5/1954, Sở 
Chỉ huy chiến dịch Điện Biên 
Phủ đã trở thành cụm di tích 
lịch sử thu hút khách tham quan 
ở trong và ngoài nước tới Điện 
Biên. Trải qua 65 năm, tất cả 
những di tích lịch sử ở Mường 
Phăng đã nhuốm màu thời gian, 
rêu phong, cổ kính nhưng ẩn 
sâu dưới những hiện vật đơn 
sơ ấy là cả những ngày tháng 
sôi sục khí thế, hào hùng chiến 
đấu, của ông cha ta trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ năm xưa mà 
ai cũng có thể cảm nhận được 
khi tới thăm Mường Phăng.

Trở lại Mường Phăng
Những ngày tháng 5 lịch sử này, chúng tôi có 

dịp về thăm khu di tích lịch sử Mường Phăng (tỉnh 
Điện Biên). Tiếng gió xào xạc trên vòm lá của cánh 
rừng nguyên sinh nghe như tiếng những bước chân 
của đoàn quân năm xưa, đưa chúng tôi trở về một 
thời hào hùng của dân tộc. Trải qua 65 năm, Trung 
tâm chỉ huy chiến dịch ở khu di tích Mường Phăng 
vẫn mãi là điểm đến của lòng tự hào dân tộc, lòng 
yêu nước và của sự tri ân.

Phan Lợi - Khắc Duẩn

ThÀNH PHỐ

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi 
tuyển sinh vào lớp 10

Bếp Hoàng Cầm - công trình sáng tạo của một anh nuôi tên Hoàng Cầm trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Còn khoảng 1 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 
học 2019 - 2020. Những ngày này, các trường THCS trên địa bàn thành phố 
Thái Bình đang tập trung cho công tác ôn tập, củng cố, hệ thống lại kiến thức 
phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THCS và chuyển cấp sắp tới.

Minh Nguyệt

Giờ học của cô và trò Trường THCS Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

Các chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn và chiếc xe chở các đồng chí đi đánh dinh Độc Lập (ảnh do gia đình cung cấp).

Các chiến sĩ Đội 5 và chiếc xe chở các đồng chí đi đánh dinh Độc Lập.


