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Tiếp chúng tôi trong căn 
nhà nhỏ rộng chừng 
25m2, chị Nguyễn Thị 

Nhu, thôn Hiên, xã Tây Lương 
(Tiền Hải) trải lòng về cuộc đời 
của mình. Là con cả trong gia 
đình có 4 anh chị em, khi sinh 
ra, chị cũng lành lặn như bao 
đứa trẻ khác. Năm học lớp 4, 
những cơn sốt dai dẳng khiến 
sức khỏe của cô bé Nhu ngày 
càng yếu, cơ thể dần teo tóp do 
mắc một số bệnh liên quan đến 
gan và não. Nhớ về tuổi thơ, chị 
Nhu chia sẻ: Hồi ấy, mặc dù bố 
mẹ tôi đã chạy chữa khắp nơi 
nhưng bệnh vẫn không thuyên 
giảm. Đã có lần tôi sốt cao đến 
mức thập tử nhất sinh nhưng 
may mắn sao thần chết vẫn 
không mang tôi đi. Tôi lớn lên 

Thái Thụy là một trong 
những huyện đi đầu 
trong việc xây dựng và 

phát triển tủ sách phụ huynh, 
từ đó đẩy mạnh văn hóa đọc 
trong các nhà trường. Ông Đỗ 
Trường Sơn, Trưởng phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện 
cho biết: Trước hết, ngành 
Giáo dục huyện luôn quan tâm, 
chỉ đạo việc tăng cường cơ sở 
vật chất, thiết bị cho thư viện 
trường học. Nhiều thư viện 
được đầu tư, trang bị các thiết 
bị hiện đại. Ngoài ra, tư duy về 
không gian thư viện đã có sự 
thay đổi, không bị bó hẹp trong 
khuôn viên phòng thư viện. Vì 
vậy, nhiều trường trong huyện 
đã xây dựng được thư viện xanh 
ngoài trời theo tiêu chí thân 
thiện, gần gũi với thiên nhiên, 
tạo điều kiện thuận lợi cho giáo 
viên, học sinh tiếp cận gần 
hơn với sách, báo. Để tăng số 
lượng sách trong thư viện, các 
trường phổ thông trong huyện 
đã làm tốt công tác huy động 

Với nhiều hoạt động trợ 
giúp người khó khăn, 25 
năm qua, Hội Chữ thập 

đỏ xã Minh Khai (Vũ Thư) đã 
trở thành nơi hội tụ tình người, 
là cầu nối với các tổ chức, nhà 
hảo tâm để giúp đỡ những người 
có hoàn cảnh khó khăn ở địa 
phương. Đây là một trong những 
hội cơ sở đi đầu trong công tác 
nhân đạo của huyện Vũ Thư. 

Hội Chữ thập đỏ xã Minh 
Khai thành lập năm 1995, hiện 
có 616 hội viên, sinh hoạt tại 9 
chi hội. Mục đích hoạt động của 
Hội là huy động mọi nguồn lực 
từ các tổ chức, cá nhân cùng 
chăm lo, giúp đỡ người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn 
để họ vươn lên ổn định cuộc 
sống. 25 năm qua, Hội đã tích 
cực tuyên truyền, lan tỏa sâu 
rộng các hoạt động nhân đạo, 
tranh thủ sự giúp đỡ của cộng 
đồng, mang lại sự đổi thay, niềm 
vui cho nhiều người dân nghèo. 
Ông Nguyễn Văn Lĩnh, xóm 6, 
thôn Hội, xã Minh Khai là hộ đơn 
thân, hoàn cảnh khó khăn. Bản 
thân ông Lĩnh bị liệt hai chân, 
thường xuyên đau yếu, sống 
trong ngôi nhà dột nát. Nhận 
thấy hoàn cảnh của ông, năm 
2014, Hội Chữ thập đỏ xã đã 
vận động các nhà hảo tâm ủng 
hộ 70 triệu đồng để giúp ông 
Lĩnh xây nhà mới. Bên cạnh đó, 
từ năm 2013 đến nay, ông Lĩnh 
cũng được Hội Chữ thập đỏ xã 
bảo trợ thường xuyên mỗi tháng 

10kg gạo. Ông xúc động chia 
sẻ: Tôi rất cảm ơn Hội Chữ thập 
đỏ xã đã đứng ra vận động, kêu 
gọi các nhà hảo tâm để xây cho 
tôi ngôi nhà kiên cố như ngày 
hôm nay. Ngoài sự giúp đỡ về 
vật chất, cán bộ Hội Chữ thập 
đỏ xã còn thường xuyên đến 
thăm hỏi, động viên, giúp tôi có 
thêm niềm tin, động lực để vượt 
qua khó khăn, vươn lên trong 
cuộc sống.

Ông Lĩnh là một trong hàng 
trăm trường hợp có hoàn cảnh 
khó khăn, gặp hoạn nạn được 
Hội Chữ thập đỏ xã Minh Khai 
giúp đỡ cả về vật chất và tinh 
thần. 25 năm qua, Hội Chữ thập 
đỏ xã đã thực sự phát huy vai 
trò nòng cốt trong các hoạt động 
nhân đạo. Trong phong trào 
“Tết vì người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam”, đã có 4.918 
lượt người được nhận quà với 
tổng số tiền gần 828 triệu đồng. 
Hội cũng đã tặng hàng chục xe 
đạp, hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thân thể cho học sinh 
nghèo; tặng hàng trăm suất quà 
gồm tiền mặt, gạo, quần, áo và 
chăn ấm cho hộ nghèo, gia đình 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
với tổng trị giá trên 220 triệu 
đồng. Xây, sửa chữa nhà ở cho 
50 hộ nghèo, gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn; cấp hàng chục 
xe lăn cho người khuyết tật...

Song song với hoạt động trợ 
giúp nhân đạo, công tác chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cũng được 

Hội Chữ thập đỏ xã Minh Khai 
quan tâm thực hiện. Hội thường 
xuyên phối hợp với ngành Y tế 
tích cực tuyên truyền công tác 
phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh 
môi trường, an toàn thực phẩm. 
Phối hợp với các đơn vị, đoàn 
thể tổ chức khám bệnh nhân đạo 
cho người cao tuổi, học sinh, gia 
đình chính sách. 25 năm qua 
đã có 4.481 người được chăm 
sóc sức khỏe ban đầu với tổng 
số tiền trên 415 triệu đồng. Hội 
Chữ thập đỏ xã Minh Khai cũng 
là một trong những tổ chức hội 
cơ sở đi đầu trong công tác 
xây dựng quỹ nhân đạo. Ngoài 
nguồn quỹ nhân đạo của Hội, 
100% chi hội cũng đều xây dựng 
quỹ nhân đạo. Tổng giá trị công 
tác nhân đạo trong 25 năm qua 
của Hội Chữ thập đỏ xã Minh 
Khai đạt trên 3,4 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt 
được, Hội Chữ thập đỏ xã Minh 
Khai đã được nhận nhiều bằng 
khen, giấy khen của Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 
UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ 
Thư. Ông Nguyễn Thanh Long, 
Chủ tịch Hội cho biết: Thời gian 
tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động thiện nguyện; kêu gọi 
ngày càng nhiều tổ chức, nhà 
hảo tâm đồng hành cùng các 
hoạt động nhân đạo, góp phần 
thực hiện công tác an sinh xã 
hội trên địa bàn.

sách như: học sinh tiết kiệm 
tiền mừng tuổi để mua sách; 
thực hiện luân chuyển sách 
giữa các lớp... Nhờ sự quyên 
góp của cán bộ, giáo viên, học 
sinh và phụ huynh học sinh, 
các nhà hảo tâm, 5 năm qua, 
các trường học trong huyện đã 
huy động được gần 180.000 
cuốn sách trị giá trên 2 tỷ đồng. 
Đến nay, 100% lớp phổ thông 
trong huyện đều có tủ sách phụ 
huynh đặt tại lớp học, số sách 
bình quân là 237 cuốn/tủ.

Để phát huy hiệu quả việc 
đọc sách, các nhà trường đã 
đổi mới cách thức tổ chức và 
hoạt động thư viện trường học 
nhằm tạo môi trường thuận lợi 
cho học sinh tiếp cận thường 
xuyên với sách bằng nhiều 
hình thức thông qua việc tổ 
chức các hoạt động đa dạng 
như: giới thiệu sách, kể chuyện 
theo sách, thi vẽ tranh theo 
sách, sân khấu hóa nội dung về 
sách... Qua đó, tạo môi trường 
thân thiện, lành mạnh để học 

sinh có điều kiện giao lưu, học 
tập, góp phần thực hiện phong 
trào “Trường học thân thiện - 
học sinh tích cực”. Chị Hứa Thị 
Hòa, cán bộ thư viện Trường 
Tiểu học và THCS Thụy Dương 
chia sẻ: Tại buổi giới thiệu cuốn 
sách có tựa đề “Bác Hồ với phụ 
nữ và thiếu niên, nhi đồng”, học 
sinh trong trường khá hào hứng 
với cuốn sách này. Qua 63 câu 
chuyện kể về tình yêu thương 
của Bác dành cho phụ nữ và 
các em thiếu niên, nhi đồng 
đã giúp học sinh hiểu rõ chăm 
sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em 
không chỉ là việc của gia đình, 
nhà trường mà là trách nhiệm 
của toàn xã hội. Hơn nữa, ý 
nghĩa từ những câu chuyện 
trong cuốn sách sẽ giáo dục 
các em tình yêu thương mọi 
người, đặc biệt là người mẹ, 
người bà và yêu thương các 
bạn xung quanh mình. Sau 
buổi giới thiệu cuốn sách, đã có 
nhiều em đến thư viện để mượn 
đọc cuốn sách này. Đây chính 

là hiệu quả từ các hoạt động 
giới thiệu sách mang lại.

Việc phát triển văn hóa 
đọc không chỉ được tổ chức 
trong các trường phổ thông 
mà còn được các trường mầm 
non trong huyện hưởng ứng 
nhiệt tình. Hiện nay, 100% các 
nhóm, lớp đã xây dựng được 
góc thư viện của bé với số đầu 
sách bình quân trên 120 cuốn/
nhóm, lớp. Các trường thực 
hiện nghiêm việc đọc sách, kể 
chuyện cho trẻ nghe tối thiểu 
45 phút/ngày; đồng thời, hướng 
dẫn và khuyến khích cha mẹ 
học sinh cùng đọc sách, kể 
chuyện cho con nghe thường 
xuyên tại gia đình. Cô giáo Lâm 
Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng phụ 
trách Trường Mầm non Thụy 
An chia sẻ: Đa số trẻ chưa có 
thói quen “đọc” sách và chưa 
biết giữ gìn sách nên trước tiên, 
cô phải hướng dẫn trẻ cách lật 
giở sách, cách lấy sách và cất 
sách đúng vị trí sau khi dùng 
xong. Ngoài kể chuyện cho trẻ 
nghe, cô còn hướng dẫn để các 
bé kể chuyện sáng tạo theo 
tranh hoặc chơi đóng vai các 
nhân vật trong truyện thông 
qua trò chơi rối tay. Các hoạt 
động tại góc đọc sách của bé 
giúp trẻ làm quen với văn hóa 
đọc, hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 
và tăng khả năng ghi nhớ mặt 
chữ. Ngoài ra, việc làm quen 
với sách cũng rất cần thiết 
cho việc nuôi dưỡng thói quen 
đọc, khả năng tra cứu của trẻ 
và thúc đẩy sự sẵn sàng học 
tập cũng như sự chuyển tiếp 
từ mầm non sang cấp tiểu học. 
Bởi vậy, Trường Mầm non Thụy 
An luôn quan tâm, chú trọng và 
phát triển văn hóa đọc trong 
nhà trường.

Ông Đỗ Trường Sơn, 
Trưởng phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện Thái Thụy cho 
biết thêm: Những năm gần 
đây, việc bùng nổ công nghệ 
thông tin dẫn đến việc học sinh 
và xã hội có thói quen đọc và 
nghiên cứu trên internet, ít có 
thói quen đọc sách. Vì thế, để 
phát triển văn hóa đọc trong 
trường học, thời gian tới, ngành 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, tăng cường xã hội 
hóa để xây dựng thư viện, đặc 
biệt định hướng cho học sinh 
biết lựa chọn, cảnh giác trước 
những luồng thông tin độc hại 
trên mạng internet.

“Giữ lửa” văn hóa đọc
trong trường học
Nhằm phát huy văn hóa đọc trong học sinh, góp phần lan tỏa phong trào 

đọc sách trong cộng đồng, các trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy đã 
xây dựng mô hình thư viện xanh, thư viện thông minh, mang lại hiệu quả 
tích cực trong việc khơi dậy niềm đam mê đồng thời hình thành thói quen 
đọc sách của người học.

Nguyễn Thị Nhung Trang
(Trường Chính trị tỉnh)

Hội Chữ thập đỏ xã Minh Khai

Đi đầu trong công tác nhân đạo

Thu Hoài

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Minh Khai thăm hỏi, động viên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Thái Thụy hiện có 14 thư viện mở, thu hút học sinh đến đọc sách.

bằng sự đồng hành với những 
cơn đau, với mùi thuốc và 
những mũi tiêm thấu da thịt. 

Mặc dù sức khỏe yếu nhưng 
cô bé Nhu ngày ấy vẫn cố gắng 
nỗ lực học hết lớp 9 nhờ sự trợ 
giúp của gia đình và bè bạn. 
Năm 16 tuổi, bệnh tật liên miên 
đã khiến sức khỏe của Nhu 
ngày càng xấu. Có những lúc 
đang đi trên đường thì bị ngất 
đột ngột. Kinh tế gia đình khó 
khăn nên chị đành phải bỏ dở 
việc học. Thương bố mẹ vất 
vả, hai người em gái đã đi lấy 
chồng, người em trai út cũng 
bệnh tật liên miên nên chị Nhu 
luôn tự nhủ phải tìm cho mình 
một công việc phù hợp để vơi 
đi nỗi lo về kinh tế cho gia đình. 
Sau một thời gian tìm tòi, năm 

2018, cùng với số tiền vay 
mượn của người thân, bạn bè, 
chị đã quay vòng 5 triệu đồng 
vốn vay của Hội Người khuyết 
tật tỉnh để mua con giống gà, 
vịt về nuôi. Từ vài chục con ban 
đầu, chị nuôi sinh sản, nhân 
đàn lên gấp đôi, gấp ba. Hiện 
tại, chị đang nuôi 20 đôi chim 
bồ câu, gần 100 con gà, vịt thịt, 
bán trứng. Mỗi tháng, chị Nhu 
thu lãi từ 1,5 - 2 triệu đồng. 

Nhìn khu vườn rau xanh 
mát, đàn gà, vịt và chim bồ 
câu lên đến hàng trăm con, ít 
ai nghĩ chủ nhân của mô hình 
này là một phụ nữ khuyết tật, 
bé nhỏ. Tuy quy mô không lớn 
song đã giúp gia đình chị Nhu 
vơi bớt khó khăn, bản thân chị 
tự lực trong cuộc sống. Chị Nhu 

cho biết thêm: Những ngày đầu 
chăn nuôi, do sức khỏe yếu, di 
chuyển khó khăn nên có lần bê 
thau thức ăn cho gà, vịt, tôi bị 
vấp ngã, thức ăn đổ hết, người 
ngã sõng soài dưới đất. Lúc ấy 
tôi thấy rất tủi thân nhưng nghĩ 
đến hoàn cảnh gia đình, tôi lại 
cố gượng dậy. Vì mình là người 
khuyết tật nên mọi thứ đều 
phải cố gắng gấp đôi, gấp ba 
người thường. Dần dần tôi đã 
quen được với công việc, biết 
điều phối và sắp xếp để phù 
hợp với tình trạng sức khỏe của 
bản thân. Ngoài nuôi gà, vịt và 
chim bồ câu, chị Nhu còn tận 
dụng gần 50m2 diện tích mặt 
nước ao cạnh nhà để nuôi thả 
các giống cá truyền thống như: 
trắm, chép, trôi... để tăng thêm 
nguồn thu. Nói về dự định thời 
gian tới, chị Nhu cho biết, nếu 
sức khỏe tốt và có thêm nguồn 
vốn, chị sẽ nhân rộng đàn gà, 
vịt và chim bồ câu, tiếp tục phát 
triển kinh tế. 

Chị Tô Lan Phương, Phó 
Chủ tịch Hội Người khuyết tật 
tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Thanh niên khuyết tật Thái 
Bình cho biết: Chị Nguyễn Thị 
Nhu là hội viên tích cực của 
Hội Người khuyết tật tỉnh nói 
chung, Câu lạc bộ Thanh niên 
khuyết tật huyện Tiền Hải nói 
riêng. Chị là người luôn chăm 
chỉ, nỗ lực trong công việc, tích 
cực tham gia các hoạt động của 
Hội và Câu lạc bộ. Chị cũng là 
tấm gương thanh niên khuyết 
tật tiêu biểu xóa bỏ mặc cảm, 
tự tạo việc làm, vươn lên khẳng 
định bản thân, góp phần cải 
thiện kinh tế gia đình. Thời gian 
tới, Hội Người khuyết tật tỉnh sẽ 
tiếp tục hỗ trợ trung bình mỗi 
năm từ 15 - 20 hội viên như chị 
Nhu được vay vốn quay vòng 5 
triệu đồng/người/năm, tạo sinh 
kế, giúp nhiều người khuyết tật 
vươn lên trong cuộc sống, hòa 
nhập cộng đồng. 

Nghị lực của chị Nhu

thu trangXóa bỏ mặc cảm, chị Nhu tự tạo việc làm, vươn lên khẳng định mình.


