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100 năm qua, 
nhân loại 
và thế giới 

đã chứng kiến biết bao thay 
đổi, biết bao cuộc cách 
mạng xã hội. Song, cuộc 
Cách mạng Tháng Mười 
Nga là một cuộc cách mạng 
vĩ đại, có tầm ảnh hưởng 
sâu rộng nhất trong lịch sử 
nhân loại. Cuộc Cách mạng 
Tháng Mười Nga đã làm 
rung chuyển toàn thế giới, 
phá vỡ mắt xích trọng yếu 
trong sợi dây chuyền của 
chủ nghĩa đế quốc. Cách 
mạng Tháng Mười Nga như 
mặt trời chói lọi chiếu sáng 
khắp năm châu, thức tỉnh 
hàng triệu người bị áp bức, 
bóc lột, các nước thuộc địa 
trên thế giới đứng lên tự giải 
phóng cho mình, thoát khỏi 
ách áp bức, bóc lột.

Cũng chính từ thắng 
lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, dưới sự soi 
đường của chủ nghĩa Mác 
- Lênin, Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã lãnh đạo nhân 
dân ta vùng lên làm cuộc 

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga 
ngày càng phát triển
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), ngày 3/11/2017, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh 

Thái Bình tổ chức gặp mặt truyền thống. Đây là dịp để các hội viên ôn lại sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại; gặp gỡ, giao lưu 
để cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, gìn giữ và duy trì tốt truyền thống, vun đắp tình 
hữu nghị, thủy chung sâu đậm giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển.

Vũ Xuân Chiến
(Chủ tịch Hội Hữu nghị 

Việt Nam - Liên bang Nga 
tỉnh Thái Bình)

Từ chủ trang trại đến chủ công viên nước

Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 thành công, 
đánh đổ chế độ thực dân 
phong kiến, lập nên nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa; tiếp đó là đánh đuổi 
thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ, hoàn thành cuộc cách 

mạng dân chủ nhân dân, 
thống nhất Tổ quốc, đưa 
đất nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng Tổ quốc 
Việt Nam ngày càng phát 
triển.

Tình đoàn kết, hữu nghị 
đặc biệt Việt Nam - Liên Xô 

được nảy nở từ Cách mạng 
Tháng Mười, không ngừng 
củng cố và phát triển, đặc 
biệt là từ năm 1959 khi Liên 
Xô là một trong những nước 
đầu tiên trên thế giới công 
nhận và chính thức thiết 
lập quan hệ ngoại giao với 

Việt Nam, đặt nền móng 
cho tình hữu nghị bền chặt 
và quan hệ hợp tác tốt đẹp 
giữa hai nước Việt Nam - 
Liên bang Nga hiện nay. 
Liên Xô đã dành cho Việt 
Nam sự giúp đỡ to lớn về 
chính trị, quân sự, ngoại 
giao, kinh tế, góp phần 
quan trọng vào chiến thắng 
đế quốc Mỹ. Trong khắc 
phục hậu quả chiến tranh, 
cải tạo, xây dựng và phát 
triển đất nước ta, Liên Xô 
đã viện trợ hàng hóa, vật tư, 
thiết bị trị giá nhiều tỷ rúp - 
đôla; cử nhiều đoàn chuyên 
gia giúp phát triển các lĩnh 
vực quân sự, kinh tế, xã hội 
quan trọng của Việt Nam. 
Liên Xô cũng giúp Việt 
Nam đào tạo hàng chục 
nghìn cán bộ khoa học - kỹ 
thuật, tạo nguồn lực to lớn 
cho sự phát triển của đất 
nước sau này. Chúng ta 
cũng khẳng định, tình đoàn 
kết, hữu nghị, hợp tác Việt 
Nam - Liên Xô, Việt Nam 
- Cộng hòa Liên bang Nga 
trong nhiều thập kỷ qua là 
mẫu mực của quan hệ quốc 

tế theo chủ nghĩa quốc tế 
vô sản giữa hai dân tộc 
cùng chung lý tưởng, trong 
sáng, thủy chung.

Thực hiện chủ trương 
của Đảng, Nhà nước về 
tăng cường hoạt động hợp 
tác, hữu nghị thông qua 
công tác ngoại giao, trong 
đó chú trọng hoạt động đối 
ngoại và ngoại giao nhân 
dân, Hội Hữu nghị Việt 
Nam - Liên bang Nga tỉnh 
Thái Bình được thành lập 
theo Quyết định số 1736/
QĐ-UBND ngày 4/8/2015 
của UBND tỉnh, là thành 
viên của Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh. Đây là 
tổ chức xã hội tự nguyện, 
nhằm mục đích tập hợp 
những người đã từng học 
tập, công tác, làm việc ở 
Cộng hòa Liên bang Nga 
và các nước thuộc Liên Xô 
cũ, những người giảng dạy 
tiếng Nga, yêu quý nước 
Nga, quan hệ hợp tác với 
Nga… Hội Hữu nghị Việt 
Nam - Liên bang Nga tỉnh 
Thái Bình chính là  nơi gắn 
kết và tăng cường quan 

hệ hợp tác, hữu nghị giữa 
Việt Nam - Liên bang Nga 
trên địa bàn tỉnh. Tháng 
10/2015, Hội đã tổ chức 
Đại hội lần thứ nhất; đồng 
chí Nguyễn Hồng Diên, 
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh là Chủ tịch 
danh dự. Tháng 12/2015, 
Hội chính thức được công 
nhận là thành viên của 
Trung ương Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Liên bang Nga.

Sau hai năm hoạt động, 
Ban Chấp hành Hội đã tập 
trung phát triển tổ chức, 
nâng số hội viên từ 180 lên 
320 người, gồm 15 chi hội. 
Hai năm qua, Hội đã tích 
cực tham gia các hoạt động 
hợp tác, hữu nghị theo sự 
hướng dẫn và giúp đỡ của 
Trung ương Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Liên bang Nga 
và Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh như: tham gia 
đón tiếp và làm việc với các 
đoàn công tác nước ngoài, 
tham gia đóng góp xây 
dựng tượng đài Anh hùng 
Ghéc-man Ti-tốp tại thành 
phố Hạ Long, tham gia các 
diễn đàn về hợp tác, hữu 
nghị và đối ngoại nhân dân, 
tham gia lấy chữ ký hội 
viên phản đối chiến tranh 
hạt nhân, tham gia và vận 
động các văn nghệ sĩ của 
tỉnh tham gia cuộc thi viết 
về tình hữu nghị Việt - Nga 
do Trung ương Hội Hữu 
nghị Việt Nam - Liên bang 
Nga phát động nhân kỷ 
niệm 100 năm Cách mạng 
Tháng Mười Nga.

Hàng năm, các thành 
viên trong Ban Chấp hành 
Hội và các chi hội thường 
xuyên gặp gỡ, giao lưu, ôn 

lại những kỷ niệm tốt đẹp 
về Liên Xô, về nước Nga, 
về con người Nga, đồng 
thời chia sẻ, học hỏi và giúp 
đỡ nhau trong cuộc sống. 
Hội đã lập đề án chuẩn bị 
thành lập trung tâm tư vấn, 
hỗ trợ công tác hữu nghị 
nhằm tạo điều kiện về cơ 
sở vật chất và nhân sự để 
xúc tiến và đẩy mạnh hơn 
nữa hoạt động hợp tác và 
hữu nghị cũng như hỗ trợ 
hội viên phát triển kinh tế, 
góp phần thực hiện công 
tác đối ngoại nhân dân 
thông qua hoạt động hợp 
tác về kinh tế giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam và 
doanh nghiệp Nga…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, sự giúp đỡ, hỗ trợ của 
Ủy ban MTTQ tỉnh, của 
Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị tỉnh và các hội hữu 
nghị anh em; với sự nỗ 
lực của Ban Chấp hành 
Hội và toàn thể hội viên, 
thời gian tới, Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Liên bang Nga 
tỉnh Thái Bình tiếp tục 
triển khai nhiều hoạt động 
phong phú và thiết thực, 
góp phần tăng cường tình 
hữu nghị và hợp tác với các 
địa phương, các tổ chức và 
nhân dân Nga, góp phần 
tích cực thực hiện chủ 
trương xã hội hóa công tác 
đối ngoại và ngoại giao của 
Đảng và Nhà nước nhằm 
không ngừng nâng cao vai 
trò và vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế. 

việc nghiêm túc, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Mang 
theo hành trang đó trở về Việt Nam, năm 1997,  tôi thành 
lập doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất 
khẩu. Do sự thay đổi của thị trường, nhu cầu của khách 
hàng, những năm sau đó, doanh nghiệp chuyển sang sản 
xuất các sản phẩm cơ khí, mặt hàng trang trí sân vườn 
bằng tôn, sắt thép và inox, giấy, cao su, nhựa composite...; 
từ năm 2012 đến nay, tôi chuyển sang sản xuất các mặt 
hàng như foam, eva, các sản phẩm bằng gỗ.

Toàn bộ các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất 
xuất nhập khẩu Phương Thanh xuất khẩu đi nước ngoài 
nên đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật rất cao. Để doanh nghiệp 
vượt qua những lúc khó khăn và ngày càng phát triển, hơn 
20 năm qua, ông Phạm Xuân Pha luôn tìm hiểu thị hiếu 
của người tiêu dùng các nước trên thế giới, nắm vững, hiểu 
rõ bản chất, giá trị cốt lõi văn hóa nghệ thuật các sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ sao cho phù hợp với đặc điểm văn hóa, 
khí hậu, tập quán của người tiêu dùng của mỗi nước, từ 
đó, tự tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo và sản xuất ra các sản 
phẩm phù hợp. Trung bình mỗi năm, Công ty TNHH Sản 
xuất xuất nhập khẩu Phương Thanh cho ra đời khoảng 30 
mẫu sản phẩm trang trí sân vườn như: chậu tròn trụ, các 
con vật trang trí bằng tôn, sắt thép, inox, đèn trang trí bằng 
tôn kết hợp với gỗ, chậu foam hình chữ nhật, chậu eva 
hình elip, chậu vuông xí ngầu, đèn gỗ… Mỗi sản phẩm do 
ông Pha nghiên cứu, chế tạo ra đều rất độc đáo, mới lạ, 
kết tinh nhiều chất xám, mang tính thẩm mỹ cao, đặc biệt 
là rất gần gũi với thiên nhiên, hài hòa với con người, thân 
thiện với môi trường và được khách hàng nước ngoài rất ưa 
chuộng. Một năm, Công ty xuất khẩu sang thị trường các 
nước: Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Australia, Đức, Mỹ, 
Anh… 400.000 - 500.000 sản phẩm các loại. Năm 2017, 
doanh thu của doanh nghiệp ước đạt trên 10 tỷ đồng. Hiện 
tại, Công ty tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức 
lương 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, ông Phạm Xuân Pha cũng đã dạy nghề, 
truyền nghề cho 120 người. Các sản phẩm do ông nghiên 
cứu, chế tạo ra đạt giải cao trong các hội thi sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ do các bộ, ngành trung ương tổ chức. Bản 
thân ông và doanh nghiệp đã nhận nhiều bằng khen của 
bộ, ngành trung ương, của UBND tỉnh; được vinh danh là 
1 trong 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước nhân kỷ 
niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; được Nhà nước tặng 
cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2008.

Người góp phần làm nên thương hiệu Hoàng Hà
Từ một doanh nghiệp nhỏ kinh doanh vận tải hành 

khách tuyến cố định Thái Bình - Hà Nội, đến nay Công ty 
Cổ phần Hoàng Hà vươn lên trở thành doanh nghiệp có 
thương hiệu, uy tín trong cả nước, kinh doanh đa ngành 

nghề, lĩnh vực. Một trong những người góp phần làm nên 
thành công đó chính là ông Nguyễn Hữu Hoan, Phó Tổng 
giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Hoàng Hà.

Ông Hoan cho biết: Năm 1989, khi đang ở trong quân 
ngũ thì tôi được cử sang Nga làm việc trong một nhà máy 
sản xuất xe ô tô. Đầu năm 1995, tôi trở về Việt Nam trong 
điều kiện kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, phương 
thức vận tải lạc hậu. Tích lũy vốn kinh nghiệm về vận tải, 
phương thức quản lý doanh nghiệp ở bên Nga nên năm 
2001 tôi cùng với anh Lưu Huy Hà và một số thành viên 
khác đứng ra thành lập Công ty Cổ phần vận tải Hoàng Hà. 
Khi mới thành lập, doanh nghiệp chỉ có 6 phương tiện với 
10 cán bộ, công nhân viên, vốn ít và phải dùng nhà riêng 
làm văn phòng nên hoạt động rất khó khăn. Tuy nhiên, 
tôi cùng Ban Giám đốc luôn xác định phải xây dựng uy tín 
và thương hiệu ngay từ những ngày đầu thành lập bằng 
chất lượng dịch vụ tốt nhất đó là: lựa chọn phương tiện 
tốt nhất, đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ luôn giữ thái 
độ văn minh, lịch sự phục vụ khách hàng, chạy đúng giờ, 
đúng tuyến, đúng số người quy định… nên đã đưa doanh 
nghiệp ngày càng phát triển. Ban đầu, mỗi ngày doanh 
nghiệp chỉ chạy 1 tuyến cố định Thái Bình đi bến xe Giáp 
Bát (Hà Nội) với tần suất 11 chuyến/ngày, đến nay Công 
ty duy trì 3 tuyến Thái Bình đi bến xe Giáp Bát, Yên Nghĩa, 
Gia Lâm (Hà Nội) với tần suất 10 phút/chuyến, tuyến Thái 
Bình đi Quảng Ninh với tần suất 15 phút/chuyến và 1 ngày/
chuyến Thái Bình đi các tỉnh miền Nam. Đến nay, Công 
ty có  6 tuyến xe buýt phủ kín 8 huyện, thành phố, dịch vụ 
taxi phục vụ khách hàng 24/24 giờ. Ngoài dịch vụ vận tải, 
Công ty Cổ phần Hoàng Hà mở rộng lĩnh vực kinh doanh: 
xưởng sửa chữa xe ô tô, làm đại lý cho một số hãng xe ô 
tô có thương hiệu, bến xe, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ 
nhà hàng, khách sạn, kinh doanh xăng dầu, bất động sản… 
Công ty đang tạo việc làm cho 1.000 lao động với mức 
lương từ 4,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu năm 
2016 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đạt gần 293 tỷ đồng, 
tăng 39% so với năm 2015; năm 2017 doanh thu ước tăng 
20% so với năm 2016.

Đến nay, Hoàng Hà trở thành một thương hiệu mạnh 
trong cả nước. Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Ban Giám đốc 
đã nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý như: 
Sao vàng Đất Việt; Vô lăng vàng, Cờ thi đua của Chính 
phủ; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của 
Chính phủ…

Người mang nước sạch về nông thôn
Từng học tập ở Liên Xô, công tác ở nhiều cơ quan, 

đơn vị khác nhau, nhưng cuối cùng ông Ngô Văn Dũng 
(phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) chuyển hướng đầu 
tư nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt, mang lại lợi ích lâu 
dài cho người dân nông thôn và doanh nghiệp của mình.

Ông Ngô Văn Dũng chia sẻ: Trong 7 năm (1967 - 1974), 
tôi được nhà nước cử sang Liên Xô học ở Trường Đại học 
Bách khoa thành phố Khác-cốp - Cộng hòa Ucraina. Lúc 
ấy, đất nước ta đang trong hoàn cảnh chiến tranh, nhiều 
bạn bè phải ra chiến trường thì mình may mắn được ra 
nước ngoài học tập nên tôi tự nhủ phải luôn nỗ lực hết 
mình, đạt kết quả học tập cao, trở về xây dựng quê hương. 
Trong những năm tháng ở xứ sở Bạch Dương là học được 
ở các thầy, các bạn và người Nga đức tính trung thực, thật 

thà, cách ứng xử vui vẻ đôn hậu, luôn trách nhiệm và sáng 
tạo trong công việc. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong 
công việc sau này.

Công tác ở nhiều cơ quan quản lý nhà nước và quân 
đội, ở cương vị nào ông Dũng cũng hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Với mong muốn tiếp tục góp sức mình xây dựng 
quê hương, năm 2005, sau khi nghỉ chế độ hưu trí, ông đã 
thành lập Công ty TNHH Thái Hiệp Hưng chuyên sản xuất 
giấy và bao bì cát tông, tạo việc làm cho hơn 120 lao động.

Đến khi tỉnh có chủ trương thu hút các doanh nghiệp 
vào đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt 
nông thôn, năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 
doanh nghiệp Thái Bình do ông làm Chủ tịch Hội đồng 
quản trị đã nhận chuyển nhượng của tỉnh và tiếp tục đầu 
tư, đưa nhà máy nước Vũ Tiến vào hoạt động. Năm 2015, 
ông thành lập Công ty TNHH Cấp nước Bách Hưng Phát 
do ông làm Giám đốc, mua lại nhà máy nước Bách Thuận 
đang đầu tư dở dang của một đơn vị khác để tiếp tục 
đầu tư, hoàn thiện và cấp nước cho nhân dân 2 xã Bách 
Thuận và Dũng nghĩa (Vũ Thư). Năm 2016, tỉnh lại giao 
cho công ty của ông đầu tư mới dự án xây dựng nhà máy 
nước Hồng Lý cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân xã 
Hồng Lý (Vũ Thư).

Đến cuối năm 2016, hai công ty của ông đã hoàn thành 
3 nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 33.000 nhân 
khẩu (hơn 7.200 hộ dân) của 4 xã: Vũ Tiến, Bách Thuận, 
Dũng Nghĩa và Hồng Lý. Luôn đặt uy tín và chất lượng lên 
hàng đầu, Công ty bảo đảm đúng 4 yêu cầu do nhà nước 
quy định đối với nhà đầu tư cấp nước sạch là: chất lượng, 
lưu lượng, áp lực và tính liên tục. Nhờ vậy, tạo được niềm tin 
cho nhân dân, tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch của 
doanh nghiệp ở 4 xã trên đạt trên 95%, cao nhất tỉnh. Đầu 
tư vào lĩnh vực kinh doanh nước sạch, ông Dũng khẳng 
định mình đã đi đúng hướng vì đã góp phần thực hiện chủ 
trương xã hội hóa chương trình nước sạch nông thôn và 
chính sách an sinh xã hội của tỉnh, mang lại lợi ích, niềm 
vui cho người dân nông thôn và bảo đảm hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định, lâu dài. 
Ông mong muốn trong những năm tới sẽ tiếp tục nghiên 
cứu, tiếp nhận công nghệ lọc nước công nghiệp hiện đại 
để có thể cung cấp nước sạch cho bà con bảo đảm uống 
trực tiếp được.

Ở tuổi 70, không chỉ say sưa, miệt mài kinh doanh, ông 
Ngô Văn Dũng còn là người tích cực hoạt động xã hội. Hiện 
nay ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó 
Chủ tịch thường trực Hội Nước sạch tỉnh, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga 
của tỉnh. Với quan niệm “còn sức khỏe, còn làm việc, còn 
cống hiến”, ông luôn mong muốn đóng góp công sức, trí 
tuệ và kinh nghiệm của mình để kết nối các doanh nghiệp, 
tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và 
quản trị; kết nối những người từng học tập, lao động, làm 
việc ở bên Nga và những người yêu nước Nga cùng đoàn 
kết, chia sẻ, tham gia hoạt động hữu nghị và góp sức xây 
dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu mạnh.

Từ xứ sở Bạch Dương về xây dựng quê hương
Những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, rất nhiều người con của Thái Bình đã sang đất 

nước Nga học tập, làm việc. Chính những năm tháng ở xứ sở Bạch Dương và tuyết trắng 
ấy đã tôi luyện, rèn giũa nên những con người đầy ý chí và nghị lực, sau này họ trở về Việt 
Nam tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương.

Công viên nước (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) 
thu hút khách đến vui chơi.

Mạnh Cường

Ông Phạm Xuân Pha kiểm tra từng khâu sản xuất các sản 
phẩm của Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Hoan trao thưởng cho con cán bộ, công nhân 
viên Công ty đạt thành tích cao trong học tập.

Ông Ngô Văn Dũng giới thiệu quy trình cấp nước của nhà máy 
nước Bách Thuận (Vũ Thư).

Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam trao quà lưu niệm cho Hội Hữu nghị 
Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình. Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ảnh: MINH HƯNG

Sau hơn 10 năm sinh sống, làm việc ở nước Nga, mặc 
dù đã gây dựng được cơ ngơi kha khá bên đó nhưng năm 
2002 hai vợ chồng ông Phạm Bá Vang (xã Tân Bình, thành 
phố Thái Bình) vẫn quyết định trở về quê hương lập nghiệp. 
Hai vợ chồng đã thuê bãi đầm trên 51.000m2  bên sông 
Trà Lý thuộc xã Tân Bình và đầu tư 2 tỷ đồng để cải tạo, 
xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp theo mô hình khép 
kín. Với tài tính toán, cách làm ăn khoa học, sau một thời 
gian ngắn, hai vợ chồng ông đã biến một dải đầm hoang 
hóa dài gần một cây số bên dòng sông Trà Lý thành một 
trang trại trù phú, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và 
trồng cây ăn quả... Đến nay, tổng vốn đầu tư cho trang trại 
17 tỷ đồng thường xuyên nuôi 500 lợn nái, 5.000 lợn thịt 
và nhiều loại con nuôi khác, tạo việc làm cho 40 lao động.

Mỗi lần nhắc đến cái tên Phạm Bá Vang là nhiều người 
dân Thái Bình biết đến là ông chủ của trang trại bên dòng 
sông Trà Lý. Song ít ai biết rằng hiện ông là Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng 
hợp Tân Bình, người đầu tiên xây dựng công viên nước ở 
phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Công viên nước 
được đầu tư hiện đại với đầy đủ các hạng mục: bể tạo sóng 
nhân tạo, khu bể vầy trẻ em, bể tập bơi, cụm trượt cảm 
giác mạnh dưới nước, ngoài ra còn có khu dịch vụ, khu vực 
vui chơi cảm giác mạnh trên cạn bảo đảm tiêu chuẩn, chất 
lượng. Sau một mùa hoạt động, công viên nước đã thu hút 
khoảng 60.000 lượt khách đến vui chơi, tạo việc làm cho 
30 lao động, thời gian cao điểm lên đến 180 người với mức 
lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Với vốn đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng công viên nước, ông 
Vang dự tính phải sau nhiều năm hoạt động thì mới thu hồi 
đủ vốn và có lãi nhưng ông vẫn khẳng định hướng đầu tư 
của mình sẽ bảo đảm sự ổn định lâu dài. Bởi, công viên 
nước không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người 
dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch 
vụ, văn hóa, xã hội của thành phố Thái Bình nói riêng và 
của tỉnh nói chung.

Người đưa hàng Việt đi… tây
Đó là ông Phạm Xuân Pha, Giám đốc Công ty TNHH 

Sản xuất xuất nhập khẩu Phương Thanh (xã Đông Mỹ, 
thành phố Thái Bình). Bằng đôi bàn tay khéo léo, óc sáng 
tạo của mình, ông đã nghiên cứu, sản xuất ra nhiều sản 
phẩm trang trí sân vườn độc đáo, xuất khẩu đi nhiều nước 
trên thế giới.

Ông Pha chia sẻ: Từ năm 1986 - 1991, tôi sang Nga 
làm việc trong nhà máy chế tạo bê tông đúc sẵn. Được 
tiếp cận với nền văn minh của nước Nga nên chất Nga đã 
ngấm vào tôi, hình thành trong con người tôi thái độ làm 


