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Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà 
nước về cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính nhà nước gắn với địa 

phương, những năm qua, Thái Bình đã 
tập trung rà soát vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn 
thuộc cấp tỉnh, cấp huyện. Tỉnh cũng chỉ 
đạo sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính 
của UBND các cấp theo hướng tinh gọn, 
hiệu quả, nhờ đó cơ bản khắc phục được 
tình trạng chồng chéo, thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện nay 
Thái Bình có 18 sở, cơ quan ngang sở và 2 
cơ quan tương đương với 138 phòng trực 
thuộc; 96 phòng thuộc UBND cấp huyện; 
17 chi cục với 59 phòng trực thuộc; 1.048 
đơn vị sự nghiệp công lập. So với năm 
2011, số lượng sở, cơ quan tương đương 
giữ nguyên, số phòng trực thuộc tăng 4; số 
lượng phòng thuộc UBND cấp huyện, các 
chi cục và tương đương cơ quan chuyên 
môn cũng được giữ nguyên; đơn vị sự 
nghiệp công lập giảm 16. Theo đồng chí 
Nguyễn Khắc Thận, Giám đốc Sở Nội vụ: 
Giai đoạn 2011 - 2016, công tác quản lý 
bộ máy thuộc UBND tỉnh được thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật. Việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, 
tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện 
phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính 
và tình hình thực tế địa phương; đồng 
thời, xác định rõ thẩm quyền, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, 
đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức và đáp ứng yêu cầu quản lý 
nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc 

Đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở 
Y tế

Hệ thống tổ 
chức bộ máy của 
ngành Y tế Thái 
Bình gồm 1 sở với 
7 phòng, 350 cơ 
sở y tế công lập, 
trên 1.600 cơ sở y 
tế ngoài công lập. 
Ngành đang quản 

lý trên 4.100 cán bộ. Sau thành lập, sắp 
xếp, kiện toàn, cơ cấu tổ chức bộ máy của 
ngành đã phù hợp với thực tiễn và nhu 
cầu của địa phương; chức năng, nhiệm vụ 
của các đơn vị được phân định rõ ràng, có 
sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, không chồng 
chéo, trùng lắp. 100% đơn vị của ngành 
đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý và trong hoạt động khám 
chữa  bệnh, bãi bỏ nhiều thủ tục hành 
chính không còn phù hợp, giảm 20% 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi cho người dân đến khám và 
điều trị bệnh tại các bệnh viện.

Đồng chí Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ kế 
hoạch, chương 
trình cải cách tổ 
chức bộ máy hành 
chính nhà nước 
của tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã 
xây dựng chương 

trình thực hiện cụ thể. Thẩm quyền, 
chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, 
công chức, các phòng, ban, đơn vị trực 
thuộc đã được quy định rõ ràng, không 
chồng chéo, đáp ứng yêu cầu cải cách 
hành chính. Sở đã sắp xếp, hợp nhất một 
số phòng và chi cục nên đã giảm được 2 
phòng, 2 chi cục, 2 trưởng phòng và 2 chi 
cục trưởng; thực hiện tinh giản 8 chỉ tiêu 
biên chế công chức, 4 chỉ tiêu biên chế 
viên chức. Sở cũng xem xét, giải quyết kịp 
thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công 
tác tổ chức bộ máy hành chính, nhất là bổ 
nhiệm, luân chuyển cán bộ, tuyển dụng 
công chức, tạo sự ổn định, góp phần thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chị Trịnh Thị Hường, thị trấn Quỳnh Côi 
(Quỳnh Phụ)

Những năm 
gần đây, tổ chức 
bộ máy hành chính 
nhà nước trên địa 
bàn huyện Quỳnh 
Phụ không thay đổi 
nhiều về số lượng 
phòng, ban, đơn 
vị song chất lượng 

hoạt động đã được nâng lên rõ rệt. Cán 
bộ, công chức, viên chức có trình độ, có 
tinh thần trách nhiệm cao, thái độ hòa 
nhã, giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân nhanh gọn, hiệu quả. 

Để bộ máy
tinh gọn, thông suốt, hiệu quả
Từ nhiều năm nay, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước luôn là nhiệm vụ được Thái 

Bình quan tâm. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và so với 
yêu cầu đặt ra thì kết quả đạt được cũng còn khiêm tốn. Vậy các cấp, các ngành, các địa phương 
cần làm gì để bộ máy hành chính nhà nước bảo đảm đồng bộ, thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, 
vì sự phát triển của tỉnh.

nguyễn hình - thu hiền

Kỳ 1: Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

phạm vi quản lý. Tổ chức bộ máy hành 
chính của Thái Bình về cơ bản giữ ổn 
định, không có biến động lớn. Việc điều 
chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mỗi cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011 
- 2016 cơ bản khắc phục được tình trạng 
chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm 
vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 
cấp huyện; mỗi nhiệm vụ chỉ giao một cơ 
quan chủ trì thực hiện, không hình thành 
khâu trung gian; tách bạch chức năng 
quản lý nhà nước của tổ chức hành chính 
với nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp. Cùng 
với đó, tỉnh cũng đã từng bước đẩy mạnh 
phân cấp quản lý giữa UBND tỉnh với 
các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, 
giữa UBND huyện, thành phố với UBND 
xã, phường, thị trấn, bảo đảm tương ứng 
giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, 
tránh được tình trạng đùn đẩy trách 
nhiệm giữa các cơ quan các cấp.

Để cải cách và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của bộ máy hành chính nhà nước, 
giải pháp quan trọng hàng đầu Thái Bình 
triển khai thực hiện là quy định rõ và đề 
cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực 
hiện; đổi mới phương pháp, cách thức lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành trong quản lý nhà 
nước. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ 
quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải 
pháp cải cách hành chính, chấn chỉnh, 
đổi mới lề lối, tác phong, nâng cao tinh 
thần trách nhiệm trong thực thi công vụ 
của cán bộ, công chức; lấy tinh thần phục 
vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người 
dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân. 

Đến nay, 100% sở, ban, ngành và UBND 
cấp huyện ứng dụng công nghệ thông tin 
trong điều hành, xử lý, giải quyết văn bản 
và các công việc chuyên môn trên mạng 
văn phòng điện tử liên thông. Thực hiện 
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Thái 
Bình giai đoạn 2012 - 2015, toàn tỉnh đã 
cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính và năm 2016 tiếp tục cắt giảm 
30%; đồng thời, đơn giản hóa thành phần 
hồ sơ của mỗi thủ tục, bãi bỏ nhiều thủ 
tục không phù hợp và bổ sung các thủ tục 
cần thiết. Đến nay, 100% thủ tục hành 
chính được đưa ra giải quyết tại Trung 
tâm Hành chính công tỉnh và các huyện, 
thành phố không chỉ tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp đến 
giao dịch công việc mà còn góp phần làm 
cho bộ máy hành chính nhà nước ngày 
càng hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó Trưởng 
đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh cho biết: Vừa qua, Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức khảo sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2016 tại một số sở, 
ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua 
khảo sát thực tế, Đoàn ghi nhận: Những 
năm qua, UBND tỉnh không chỉ kịp thời 
quán triệt, thực hiện nghiêm các quy 
định của cấp trên, của Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh mà còn ban hành nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật về cải cách bộ máy 
hành chính ở địa phương. Điều đó đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành, địa 
phương tổ chức lại bộ máy và biên chế 
tinh gọn, giảm chồng chéo, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao; không để xảy ra 
trường hợp lạm quyền, lộng quyền trong 
thực hiện nhiệm vụ. Phương pháp, cách 
thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
trong quản lý nhà nước được đổi mới, góp 
phần tăng tính công khai, minh bạch, 
trách nhiệm hoạt động công vụ; đã thực 
hiện các chính sách đãi ngộ, động viên, 
khuyến khích cán bộ, công chức, viên 
chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, có cơ chế 
loại bỏ những người không hoàn thành 
nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với 
nhân dân. (còn nữa)

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. 
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nguyên bình - lưu ngần

Bà Nguyễn Thị Tuyết, 
phường Tiền Phong 
(thành phố Thái 

Bình) cho biết: Tôi thường 
mua gạo tại các cửa hàng 
gần nhà hoặc trong chợ, 
theo như người bán nói đó 
là gạo của Thái Bình. Trên 
các bao gạo đều cắm biển 
tên từng loại gạo thì chúng 
tôi biết thế, còn thực chất 
có đúng 100% gạo đó 
không thì tôi không biết. 
Chất lượng gạo chủ yếu 
được đánh giá qua quan 
sát bằng mắt thường, theo 
quảng cáo và lời bảo đảm 
của chủ cửa hàng. Tôi 
chưa bao giờ vào siêu thị 
mua gạo đóng trong các 
túi có nhãn mác, dán tem, 
bởi giá cao và tên gạo nghe 
cũng lạ…

Không chỉ do tập quán 
sản xuất của các hộ nông 
dân và thói quen tiêu dùng 
“hàng chợ” của khách 
hàng mà ngay cả một số 
doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong lĩnh vực 
thóc, gạo cũng gặp khó khi 
xây thương hiệu gạo. Bởi 
theo các doanh nghiệp, để 
xây dựng được thương hiệu 
gạo Thái Bình cần phải 
thực hiện đồng bộ, khép 
kín từ chọn giống lúa, thổ 
nhưỡng, quy vùng, chăm 
sóc, liên kết sản xuất, chế 
biến, quản lý vật tư nông 
nghiệp, thị trường gạo… 
đến đóng gói sản phẩm. Về 
lý thuyết xây dựng thương 
hiệu gạo là thế, nhưng đi 
vào thực tế thì mỗi lĩnh 
vực, mỗi khâu sản xuất ai 
cũng muốn lợi nhuận trước 
mắt thuộc về mình nên rất 
khó thực hiện. Giống lúa gì 
có lợi nhuận cao là nông 
dân cấy, không cần theo 
quy chuẩn kỹ thuật trong 
sản xuất như chất lượng 
nước tưới, phân bón, phun 
thuốc bảo vệ thực vật…; 
thương lái thu mua chế 
biến thóc, gạo với nhiều 
chiêu trò trộn lẫn gạo chất 
lượng cao với gạo thường 
để bán hàng có lợi nhuận 
cao nhất; chất lượng gạo 
bày bán chưa được kiểm 
soát chặt chẽ… Ông Phạm 
Văn Hợp, Giám đốc Trung 
tâm Xúc tiến thương mại 
(Sở Công Thương) cho 

Trước đây, Công ty 
TNHH Hưng Cúc  đã lựa 
chọn giống lúa T10 để xây 
dựng thương hiệu gạo song 
không thành công. Nguyên 
nhân do sản lượng thóc T10 
các hộ dân, HTX cung ứng 
không ổn định, đồng thời 

chất lượng chưa bảo đảm do trong quá trình sản xuất 
các hộ nông dân không thực hiện đúng các biện pháp kỹ 
thuật. Các địa phương còn gieo cấy nhiều giống lúa khác 
nhau và xen kẽ với giống lúa chất lượng cao nên độ lẫn 
giữa các loại thóc với nhau còn cao. Đồng thời, hiện nay 
đồng ruộng cơ bchưa đáp ứng được tiêu chuẩn sản xuất 
gạo sạch, gạo hữu cơ bởi còn tồn dư nhiều hóa chất từ 
phân bón, thuốc trừ sâu… Để sản xuất được gạo hữu cơ 
phải cải tạo lại đất khoảng 7 - 8 năm để tẩy sạch tồn dư 
thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm môi trường ở đất, nước.

Gia đình tôi có 6 sào 
ruộng, trong đó một phần 
diện tích tham gia sản xuất 
lúa hàng hóa cho Công ty 
TNHH Khang Long. Từ 
nhiều năm nay, gia đình 
tôi gieo cấy 100% giống lúa 
Bắc thơm 7, do giống lúa 

này phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây, chi phí đầu tư ít 
nhưng cho hiệu quả kinh tế cao. Để tạo ra sản phẩm 
sạch, an toàn, chúng tôi được tập huấn quy trình sản 
xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như gieo vãi, 
cấy thưa, bón phân cân đối. Tuy nhiên, để bảo đảm năng 
suất, mỗi đợt sâu bệnh tôi đều phun thuốc bảo vệ thực 
vật khá nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng gạo, do đó 
việc xây dựng thương hiệu gạo đối với nông dân chúng 
tôi khá khó khăn.

Xã Vũ Tây nổi tiếng với 
giống lúa nếp (thường gọi là 
nếp tiến vua). Đây là giống 
lúa truyền thống của địa 
phương do người dân tự 
để giống, có đặc điểm hạt 
gạo nhỏ, thơm, dẻo hơn các 
giống lúa nếp khác. Giống 

lúa này cho giá trị kinh tế cao hơn các giống lúa khác, 
hàng năm diện tích gieo cấy giống lúa nếp ở vụ xuân 
chiếm khoảng 20%, vụ mùa trên 70% so với tổng diện 
tích gieo cấy của xã. Giống lúa nếp của Vũ Tây đã nổi 
tiếng ở trong tỉnh, nhưng để xây dựng thương hiệu gạo 
vẫn là vấn đề nan giải với địa phương, do không hình 
thành được chuỗi liên kết sản xuất, diện tích cấy lớn 
nhưng canh tác nhỏ lẻ dẫn đến pha tạp nhiều loại nếp.

Ông Lý Thái Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Cúc Ông Nguyễn Văn Long, Ủy viên Hội đồng quản trị HTX 
SXKD DVNN xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương

Ông Lương Văn Biên, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải

Đi tìm thương hiệu 
gạo Thái Bình
Kỳ 3: Gian nan xây dựng thương hiệu gạo

biết: Thái Bình chưa xây 
dựng được thương hiệu 
gạo là do việc liên kết giữa 
các doanh nghiệp, hộ 
nông dân trong tổ chức 
sản xuất, tiêu thụ theo hợp 
đồng còn hạn chế dẫn đến 
khó khăn cho việc quản lý 

chất lượng, hiệu quả sản 
xuất không cao. Cơ cấu 
giống lúa đa dạng, gạo bị 
lẫn loại, không kiểm soát 
được chất lượng và chưa 
xác định giống chủ lực, 
chất lượng ổn định để xây 
dựng thương hiệu. Những 

năm qua, Trung tâm Xúc 
tiến thương mại thông 
qua các hoạt động xúc tiến 
thương mại đã tích cực 
hỗ trợ các doanh nghiệp 
tuyên truyền, quảng bá 
sản phẩm, tổ chức liên kết 
với các tỉnh, thành phố 

tiêu thụ nông sản, trong 
đó có gạo… Tuy nhiên, 
do chất lượng gạo không 
đồng đều, sản lượng ít 
nên tiêu thụ gặp khó khăn 
ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc xây dựng thương hiệu 
gạo. Thực tế cho thấy, 

trong bối cảnh cả nước 
nói chung, Thái Bình nói 
riêng với nhiều giống lúa 
cho nông dân tự chọn gieo 
cấy và hàng nghìn thương 
lái mua bán thì xây dựng 
thương hiệu gạo là thách 
thức lớn. Thương hiệu 
gạo không thể gọi chung 
là gạo Thái Bình do trên 
1 triệu nông dân làm ra 
với trên chục giống lúa. 
Theo ông Nguyễn Như 
Liên, Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh (Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn): Thái Bình 
chưa có thương hiệu gạo 
vì chưa chọn đúng giống 
lúa để xây dựng, không thể 
có thương hiệu chung cho 
mọi loại gạo mà sản phẩm 
gạo chọn làm thương hiệu 
phải nổi trội hơn gạo khác. 
Thương hiệu gạo phải gắn 
với chỉ dẫn địa lý (vùng 
miền, địa phương) như 
giống lúa T10, Bắc thơm 
7 (thường gọi là tám thơm 
Tiền Hải), gieo cấy ở các xã 
phía Nam huyện Tiền Hải, 
giống lúa nếp ở Vũ Tây 
(Kiến Xương)… Chị Trần 
Thị Hảo, xã Đông Hòa 
(thành phố Thái Bình) cho 
biết: Mỗi tháng, gia đình 
tôi sử dụng từ 30 – 40kg 
gạo. Tôi cũng rất cẩn trọng 
khi đi mua gạo vì sợ gạo 
không có nhãn mác tiềm 
ẩn nguy cơ về nấm mốc, 
chất hóa học từ việc phun 
thuốc trừ sâu còn tồn dư 
trong gạo và các chất sử 
dụng để bảo quản gạo 
không bị côn trùng, mọt… 
Tuy nhiên, gạo có nhãn 
mác bán trong các siêu thị 
giá thường khá cao nên 
tôi không dùng. Giải pháp 
tôi lựa chọn là mua gạo ở  
các cửa hàng quen, dẫu 
biết rằng người bán cũng 
không thể biết được quy 
trình sản xuất có bảo đảm 
an toàn thực phẩm không 
song phần nào cũng yên 
tâm hơn. Tôi rất mong 
Thái Bình xây dựng được 
thương hiệu gạo với giá 
thành hợp lý để ai cũng có 
thể sử dụng như gạo thông 
thường, vừa yên tâm về 
chất lượng, vừa được dùng 
gạo ngon.

(còn nữa)

Nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) thu hoạch lúa.

Nông dân xã Tây Tiến (Tiền Hải) kiểm tra giống lúa T10 có 
liên kết với doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Công ty TNHH Hưng Cúc lựa chọn giống lúa T10 để xây dựng 
thương hiệu gạo nhưng chưa thành công do nhiều nguyên nhân 
khác nhau.
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Ngay trong thời kỳ vận 
động thành lập Đảng, 
việc đầu tiên Bác Hồ 

quan tâm là tuyên truyền, vận 
động giác ngộ quần chúng 
nhân dân và huấn luyện cán bộ. 
Tuyên truyền trực tiếp nhằm vào 
những người yêu nước, thương 
dân, có chí hướng cứu nước, cứu 
dân và tuyên truyền qua báo chí, 
tài liệu trong nước và nước ngoài 
gửi về. Cũng theo Bác, tuyên 
truyền là đem một việc gì đó nói 
cho dân biết, dân hiểu, dân theo, 
dân làm.

Từ khi có Đảng, dân theo 
Đảng làm Cách mạng Tháng 
Tám, kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ cứu nước. Sau ngày 
đất nước hòa bình, thống nhất, 
Đảng tiến hành công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, bộ đội 
ta có câu: Tư tưởng không thông 
đeo bình tông không nổi, vượt 
Trường Sơn bằng đầu, bằng 
ý chí, nghị lực và quyết tâm, 
bằng lý tưởng cao đẹp của tuổi 
trẻ: “Cuộc đời đẹp nhất là trên 
trận tuyến đánh quân thù”. 
Những năm 1985 - 1990, Liên 
Xô và Đông Âu tan rã, sụp đổ - 
đất nước ta vẫn trụ vững, thế và 
lực ngày một phát triển bởi dân 
đồng tình theo Đảng “Đổi mới”: 
Đổi mới tư duy, đổi mới tư duy 
kinh tế trước. Hơn bao giờ hết, 
Đảng ta quan niệm: Công tác 

Khuya rồi anh viếng mộ em
Lưng trời vạn ánh sao đêm rọi đường
Em nằm trên dải Trường Sơn
Bao dòng nước mắt nhớ thương rơi vào
Tiễn em vừa mới hôm nào
Mà nay em đã đi vào cỏ cây
Một thời gầm rú cánh bay
Đạn bom xé nát luống cày ruộng nương
Quản chi thân gái dặm trường
Vẫn cùng trang lứa lên đường tòng quân
Núi rừng mòn vẹt dấu chân
Nắng nung rám mặt, mưa dầm ướt vai
Em như ánh nắng ban mai
Vừa bừng sáng đã mờ phai nhạt nhòa
Hy sinh giữa cánh rừng già
Tuổi thanh xuân nỗi xót xa ngất trời
Nỗi đau chẳng phút nào nguôi
Mỗi ngôi mộ, mỗi mảnh đời chung riêng
Khói hương lan tỏa thiêng liêng
Anh như chợt thấy bóng em hiện về.

Chiến tranh giặc Mỹ leo thang
Máy bay Mỹ bắn tàu hàng ga Gôi
Bom phá rốc-két phá trời
Chị hy sinh lúc tuổi đời còn xanh
Tháng năm hoàn cảnh chiến tranh
Chị cứu bốn bạn quê mình chị ơi
Ga Gôi bom đạn rực trời
Một thời oanh liệt bao người lãng quên
Nấm mồ chị hóa không tên
Chỉ đồng lúa biết xanh bên chị nằm
Hòa bình đã bấy nhiêu năm
Người thân tìm đến chị nằm ở đâu
Nay em tuổi bạc mái đầu
Lần theo dấu chị nỗi đau giữa đời
Nhân dân Vụ Bản chị ơi
Mở lòng ơn chị bao người mến yêu
Đồng đội cùng quê có nhiều
Người thân tìm đón bao nhiêu lần rồi
Còn lại năm chị em thôi
Cứ ở lại thị trấn Gôi đừng về
Anh em quanh chị bốn bề
Đều là đồng chí trung thề, nước non
Cũng hy sinh lúc tuổi son
Tấm gương của chị sáng ngời quê hương
Nhân dân Vụ Bản biết ơn
Xây bia tưởng niệm đời đời ghi công.

Anh viếng
mộ em

Ký ức
chiến tranh

Nỗi đau tìm chị
(Tưởng nhớ liệt sĩ Lại Thị Thắm)

Lại Tây Dương
Thành phố Thái Bình

Đỗ phúc tâm
Hiệp Hòa, Vũ Thư

phạm thúy ngân
(Hùng Dũng, Hưng Hà)

(Tặng anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi, Đại đội 895, Đội 
N89 TNXP tỉnh Thái Bình, hy sinh ngày 20/8/1966)

Công tác tư tưởng - văn hóa

Vũ khí sắc bén của Đảng, của cách mạng
nguyễn bá côn
Thành phố Thái Bình

tư tưởng không chỉ quan trọng 
hàng đầu mà còn có vị trí đặc 
biệt quan trọng trong toàn bộ sự 
nghiệp của Đảng, của dân tộc ta.

Vai trò, vị trí ấy thể hiện ở việc 
định hướng tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân cũng như 
cho dư luận xã hội. Trong xã hội 
của thời đại công nghệ thông tin, 
của sự bùng nổ thông tin thì sự 
định hướng nhận thức càng cần 
thiết. Cơ sở cho sự định hướng ấy 
chính là quan điểm, chủ trương, 

đường lối, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; mặt khác, là sự cung cấp 
qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, qua hội họp, qua 
tuyên truyền miệng. Để định 
hướng tốt cần quán triệt phương 
châm: “Toàn Đảng làm tốt công 
tác tư tưởng”, cả hệ thống chính 
trị tham gia mà ngành tuyên 
giáo đóng vai trò tham mưu của 
cấp ủy và là một lực lượng chủ 
lực, nòng cốt, xung kích.

Mặt khác, công tác tuyên 
giáo hiện nay cần làm tốt việc 
dự báo cho cấp ủy. Để dự báo 
đúng, cần sâu sát đơn vị, địa 
phương, cơ sở, gắn bó mật thiết 
với nhân dân. Đó cũng là kết 
quả của việc duy trì chế độ báo 
cáo định kỳ và đột xuất; là phản 
ánh của hệ thống, mạng lưới 
cộng tác viên dư luận xã hội, của 
các phương tiện thông tin đại 
chúng; của MTTQ và các đoàn 
thể; các cuộc tiếp xúc cử tri, 
tiếp công dân. Công tác tuyên 
giáo không chỉ truyền bá mà 
còn phải dõi theo chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước vào 
cuộc sống như thế nào, những 
vấn đề nảy sinh trong quá trình 
tổ chức thực thiện.

Thành công của công tác 
tuyên giáo, công tác tư tưởng - 
văn hóa của Đảng bắt nguồn từ 
thành công của sự nghiệp cách 
mạng, của công cuộc đổi mới và 
trực tiếp là đội ngũ cán bộ làm 
công tác tuyên giáo. Để công tác 
tuyên giáo trở thành vũ khí sắc 
bén của Đảng trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa đòi hỏi đội ngũ 
cán bộ tuyên giáo sâu về lý luận 
- chính trị; nắm chắc nghị quyết, 
chủ trương, đường lối của Đảng; 
bám sát thực tiễn cuộc sống, 
gắn bó với cơ sở, với nhân dân. 
Không những thế, người làm 
công tác tuyên giáo phải biết 

giữ mình trước những cám dỗ 
của danh lợi, có bản lĩnh và dám 
đấu tranh. Thành quả của công 
tác tư tưởng chính là sự ổn định 
chính trị - xã hội, là sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, là kết 
quả thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, là sự phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập quốc tế, là vị thế 
của đất nước trên trường quốc 
tế, là sự cải thiện không ngừng 
đời sống vật chất, tinh thần và sự 
hài lòng của nhân dân.

Sự ổn định chính trị và phát 
triển kinh tế - xã hội của Thái 
Bình khá ấn tượng. Công cuộc 
xây dựng nông thôn mới, an sinh 
xã hội được quan tâm, cuộc sống 
của nhân dân được cải thiện và 
nâng cao cả về vật chất và tinh 
thần. Chúng ta tiếp tục phấn đấu 
cho một nền kinh tế xanh, bền 
vững, công nghệ cao. Cùng với 
đó là sự hài lòng của nhân dân. 
Điều này đặt ra cho công tác 
xây dựng Đảng nói chung, công 
tác tuyên giáo nói riêng những 
nhiệm vụ lớn lao, nặng nề nhưng 
cao cả. Mặt khác, chúng ta đang 
tiếp tục triển khai việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh cũng 
là nhằm xây dựng Đảng, đặc biệt 
là đội ngũ cán bộ, cùng toàn dân 
thực hiện chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh.

Lớn lên trên miền quê lúa
Không quên một thuở binh đao...

Quê tôi bờ xôi ruộng mật
Mấy ai nghĩ cảnh đói nghèo
Gian lao bao phen kháng chiến
Người đi hạt gạo đi theo

Còn nhớ những năm chống Pháp
Khắp nơi phá bốt diệt tề
Biết bao người con ưu tú
Hy sinh anh dũng giữ quê

Và nhớ những năm đánh Mỹ
Gái trai sôi sục lên đường
Đón mừng mùa xuân đại thắng
Niềm vui xen lẫn đau thương

Hỡi bao anh hùng liệt sĩ
Cho dù yên nghỉ nơi đâu
Đời sau mãi luôn ghi nhớ
Âm dương ân nghĩa bắc cầu

Đổi bao máu và nước mắt
Đắng cay nay mới ngọt bùi
Quê hương bình minh châu thổ
Hòa cùng non nước tươi vui.

Diện mạo nông thôn mới xã Nguyên Xá (Đông Hưng).
Ảnh: ngân huyền
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anh tú

Nặng lòng với chiếu chèo quê hương
Về xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, 

chúng tôi có dịp gặp gỡ ông Đinh Bá Vát, 
một trong những người cao tuổi giữ vai 
trò quan trọng trong câu lạc bộ chèo của 
địa phương. Đam mê những làn điệu 
chèo ngọt ngào, tha thiết từ ngày còn 
thơ bé, khi chưa biết đánh vần, đọc chữ, 
vậy nhưng cuộc sống với bộn bề lo toan 
khiến cho ông Vát đến tận khi đã “quá 
nửa đời người”, không còn vướng bận 
nỗi lo “cơm áo” mới có thể sống hết mình 
với tình yêu nghệ thuật dân gian. Không 
cần thù lao, ông tự nguyện dành cả thời 
gian, công sức và địa điểm của gia đình 
để gây dựng câu lạc bộ chèo với thành 
viên là những người trong xóm ngoài 
làng. Để rồi, cứ tối tối, ông cùng gần 30 
thành viên trong câu lạc bộ lại tụ họp để 
luyện tập những lời ca, điệu múa ca ngợi 
tình yêu quê hương, đất nước. Trong 
đó, nhiều vở chèo cổ cũng được những 
người nông dân chân lấm tay bùn với cả 
cuộc đời “dầm sương dãi nắng” quê ông 
dày công tập luyện.

Đam mê là vậy, ông Vát chưa khi nào 
thôi trăn trở bởi huyện Đông Hưng vốn 
nổi danh trong và ngoài nước với làng 
chèo Khuốc nhưng đến nay vẫn chưa có 
câu lạc bộ chèo của cả huyện. Bởi vậy mà 
vừa qua, niềm vui lớn nhất của ông Vát, 
đó là đã tổ chức được buổi giao lưu, gặp 
gỡ của 20 câu lạc bộ chèo đến từ các xã 
trong toàn huyện. Những tiết mục chèo 
dù còn đơn sơ, mộc mạc nhưng đều xuất 
phát từ tình yêu, niềm tự hào với loại 
hình nghệ thuật cổ truyền của cha ông. 

Tham gia buổi giao lưu, nhiều người 
ấn tượng với tiết mục được biểu diễn bởi 
cô giáo Cao Hồng Bấc và các em nhỏ đến 
từ lớp học chèo cổ của làng Khuốc. Là 
con gái của cố nghệ nhân dân gian Cao 
Kim Trạch, nay tuổi đã cao, bà Bấc luôn 
trăn trở về việc trao truyền đến thế hệ trẻ 
những làn điệu chèo truyền thống. Bởi 
vậy mà lớp học chèo cổ đã được bà dày 

Người cao tuổi
với phong trào văn nghệ quần chúng
Với phương châm sống vui - sống khỏe - sống có ích, những năm qua, người cao tuổi tham gia 

ngày càng tích cực vào phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Điều đó không chỉ góp phần 
gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn đem lại sức sống mới trong việc xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở.

công thực hiện. Nhớ lại ngày đầu, các em 
đến với lớp chưa đông, giọng chèo chưa 
mượt mà, động tác múa còn vụng dại. 

Vậy nhưng ngày qua ngày, sĩ số của 
lớp nay đã lên đến trên 40 thành viên, 
với độ tuổi từ lớp 2 đến lớp 9. Điều đó là 
niềm khích lệ, cổ vũ tinh thần lớn lao đối 
với các thành viên trong câu lạc bộ chèo 
truyền thống xã Phong Châu. Bà Quách 
Thị Thu, một thành viên của câu lạc bộ 
chia sẻ: Hát chèo từ ngày còn nhỏ, giờ 
đây đã lên chức bà, tôi thường truyền lại 
cho con cháu trong gia đình những lời ca 
điệu chèo cổ. Giờ đây lại cùng mọi người 
tham gia chỉ dạy tại lớp học chèo cổ, 
mong con cháu của làng giữ được truyền 
thống cha ông.

Nhân tố tích cực trong hoạt động của 
địa phương

Là thành viên trong ban quản lý khu di 
tích đền Sơn Thọ, xã Thái Thượng, huyện 
Thái Thụy, ông Giang Văn Thuyên là một 
trong những người cao tuổi luôn tham 
gia tích cực trong mỗi hoạt động của 
câu lạc bộ văn nghệ khu di tích. Không 
chỉ tích cực đóng góp ý kiến về nội dung 

các vở diễn, ca khúc được lựa chọn mà 
ông Thuyên còn giữ vai trò nâng cao tinh 
thần đoàn kết giữa các thành viên trong 
câu lạc bộ, đồng thời khích lệ và ủng hộ 
bà con nhân dân đến xem và cổ vũ cho 
mỗi buổi tập luyện. Bởi vậy mà giờ đây 
câu lạc bộ văn nghệ khu di tích thu hút 
thành viên ở mọi lứa tuổi tham gia, các 
hoạt động được tổ chức đạt hiệu quả về 
cả số lượng và chất lượng, góp phần nâng 
cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ xã Vũ 
Hòa, huyện Kiến Xương cũng là nơi hội 
tụ đa số người cao tuổi tham gia. Mới 
thành lập, nhưng số lượng thành viên 
đã đông đảo, với độ tuổi từ 50 đến ngoài 
70 tuổi, luôn tích cực với hoạt động văn 
hóa văn nghệ của địa phương. Mới thành 
lập, nguồn kinh phí còn nhiều hạn chế, 
vậy nên các thành viên đều tự nguyện 
góp công, góp của. Ông Bùi Công Toàn, 
chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: Chúng tôi 
đều là những người cao tuổi trong xã, 
nay thành lập nên câu lạc bộ vừa để gìn 
giữ truyền thống của cha ông, vừa khích 
lệ các thành viên sống vui - sống khỏe - 
sống có ích.

Câu lạc bộ chèo xã Thái Thượng (Thái Thụy) tập luyện tại khu di tích.

Nay cũng đã ngoài 50 tuổi, bà Hoàng 
Thị Luyến là thành viên ít tuổi nhất nên 
đảm nhận vai trò biên tập các điệu múa 
cho những vở diễn, tiết mục của câu lạc 
bộ. Tuy hoạt động dựa trên tinh thần tự 
nguyện lại đều là những người nông dân 
chưa quen với việc đứng trên sân khấu 
nhưng bà Luyến nhận thấy rằng những 
phút giây thả hồn vào âm nhạc giúp cho 
các thành viên sống lại với quá khứ hào 
hùng, hun đúc niềm tự hào và phát huy 
vai trò của người cao tuổi trong cuộc sống 
hàng ngày. Cũng bởi vậy mà mọi hoạt 
động của câu lạc bộ đều nhận được sự 
hưởng ứng tích cực của cán bộ và nhân 
dân trong xã.

Không phải là những nghệ sĩ, diễn 
viên chuyên nghiệp nhưng với tình yêu 
và niềm tự hào về truyền thống dân tộc, 
nhiều người cao tuổi đã tự học hỏi, trau 
dồi vốn hiểu biết về nghệ thuật chèo và 
đang là nhân tố tích cực trong những hoạt 
động văn hóa văn nghệ của địa phương. 
Tuổi đã cao, họ lại trở thành những người 
“giữ lửa” và “truyền lửa” cho cộng đồng, 
nhất là giúp thế hệ trẻ có thêm niềm đam 
mê trong việc chung sức gìn giữ văn hóa 
dân tộc.

Ông Trần Đức Chiến, Chủ tịch Hội Người 
cao tuổi xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương

Thành lập câu 
lạc bộ văn nghệ với 
các thành viên chủ 
yếu là những người 
cao tuổi trong xã, 
chúng tôi mong 
mỏi người cao tuổi 
có thể phát huy tốt 
vai trò của mình 
trong những hoạt 

động của địa phương và mang lời ca, tiếng 
hát đến với đông đảo bà con nhân dân. 
Qua các hoạt động, tôi nhận thấy rằng các 
thành viên có tinh thần tích cực, vui vẻ 
hơn và tình làng nghĩa xóm cũng trở nên 
gắn bó, thân thiết hơn. Có lẽ bởi vậy nên 
câu lạc bộ đã nhận được sự hưởng ứng rất 
lớn.

Ông Đinh Bá Vát, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Chèo xã Minh Tân, huyện Đông Hưng

Tôi nhận thấy 
yếu tố giúp gắn 
kết các thành viên 
trong câu lạc bộ là 
tình yêu nghệ thuật 
truyền thống và 
tinh thần đoàn kết. 
Ngoài các thành 
viên cao tuổi, tôi 
mong muốn và 

cũng thường xuyên khích lệ thế hệ trẻ có 
thể tham gia tích cực hơn vào các phong 
trào văn hóa văn nghệ của địa phương để 
thêm tự hào và tiếp nối nghệ thuật của 
quê hương.

Cô giáo Cao Hồng Bấc, xã Phong Châu, 
huyện Đông Hưng

Để có thể tạo 
dựng và duy trì các 
hoạt động của lớp 
học hát chèo cổ, 
tôi tự bỏ kinh phí, 
khích lệ các em 
nhỏ có chung niềm 
đam mê trong và 
ngoài xã tới tham 
gia học. Dạy các 

em không chỉ là dạy hát, dạy múa, truyền 
dạy nghề mà trên tất cả là niềm đam mê, 
thôi thúc trong lòng: mình là người con 
của làng Khuốc nên phải biết giữ gìn và 
trao truyền đi những điệu chèo cổ của 
quê hương.

Một buổi tập văn nghệ của người cao tuổi xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương.



Bà Nguyễn Thị Quỳ, nguyên B trưởng B3, thanh 
niên xung phong C953, N89, Phó Chủ tịch thường 
trực Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

Tôi gia nhập thanh niên 
xung phong với các chị 
cùng một ngày, tôi ở C953, 
các chị ở C895, tuy không 
cùng đại đội nhưng chúng 
tôi vẫn thường gặp nhau 
trên những cung đường. 
Tôi rất cảm phục tinh thần 
“Sống bám cầu đường, chết 
kiên cường dũng cảm” của 

các chị C895 Hưng Hà. Các chị đã hiến dâng trọn 
tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. Trở về với đời thường, 
thật xót xa khi biết nhiều chị nhiễm chất độc hóa 
học đã sinh ra những đứa con tật nguyền, có chị 
vô sinh đành sống một mình, có chị đi tu, có chị 
mắc bệnh ung thư đã ra đi mãi mãi…

Ông Lê Doãn Thăng, Giám đốc Công ty Hastec 
Hà Nội

Tôi biết đến các chị 
thanh niên xung phong 
C895 Hưng Hà qua hoạt 
động tổ chức sự kiện phát 
sóng các chương trình ca 
nhạc “Vang mãi bài ca cô 
gái mở đường” do Bộ Giao 
thông Vận tải, Trung ương 
Đoàn Thanh niên, Báo Tiền 
Phong, Đường sắt Việt Nam 

phối hợp tổ chức. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe 
các chị thanh niên xung phong C895 Hưng Hà 
thuật lại những giây phút lao vào cứu hàng, cứu 
tàu ở ga Gôi (Nam Định) với phương châm “Sống 
bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, đặc 
biệt là gương hy sinh anh dũng của các anh hùng 
liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi, Đặng Thị Nhung, 
Nguyễn Thị Nhớn… Sau 9 lần tổ chức sự kiện về 
những cô gái mở đường, bao lần nước mắt tôi rơi 
khi biết các chị còn sống trở về chịu quá nhiều 
thiệt thòi, khổ đau, mất mát vì nhiễm chất độc 
hóa học, tôi đã lặng lẽ đi theo những bước chân 
âm thầm lẻ bóng của các chị C895 Hưng Hà trên 
đoạn đường còn lại của cuộc đời để động viên, an 
ủi các chị.

Nhà thơ Mai Hoa, Hội Văn học Nghệ thuật Hà 
Nội

Khi viết về đề tài chiến 
tranh, tôi đã tìm đến các chị 
thanh niên xung phong mở 
đường và may mắn được 
gặp các chị thanh niên xung 
phong C895 Hưng Hà. Được 
nghe, được gặp những nhân 
chứng lịch sử trong trận 
chiến đấu với lũ giặc trời Mỹ 
ném bom phá hủy đoàn tàu 

ở ga Gôi (Nam Định), tôi vô cùng cảm phục sự hy 
sinh anh dũng và công hiến to lớn trong chiến đấu 
bảo vệ Tổ quốc của các chị.

Cựu chiến binh Vũ Công Xưởng, khu Nhân Cầu 
II, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà

Vợ tôi là thanh niên 
xung phong C895 Nguyễn 
Thị Bột cùng quê với tôi. 
Chiến công của C895 
Hưng Hà thật xứng danh 
anh hùng nhưng phía sau 
chiến công anh hùng ấy là 
di chứng chất độc hóa học 
đang tàn phá cơ thể họ. 
Hàng ngày chăm sóc người 

bạn đời trên giường bệnh, tôi chạnh lòng nghĩ 
đến những đồng đội của vợ tôi có người đã chết 
vì chứng bệnh hiểm nghèo, có người sinh con 
dị tật, có người vô sinh nên một đời cô quạnh. 
Chứng kiến những cảnh đời éo le của chị em 
thanh niên xung phong C895 tôi càng thấu hiểu 
và cảm phục những cống hiến, hy sinh không 
gì so sánh được của họ trong sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước.
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quang viện

Cách đây 52 năm, năm 1965, gần 
200 nam nữ thanh niên tuổi 
xuân phơi phới chủ yếu quê ở 

huyện Hưng Nhân và huyện Duyên Hà 
(nay là huyện Hưng Hà) tình nguyện gia 
nhập thanh niên xung phong thuộc Đại 
đội 895 (C895), Đội 89 (N89) với nhiệm 
vụ phục vụ tại các chiến trường đánh 
giặc Mỹ xâm lược. Lúc ấy, thanh niên 
nam giới ở Thái Bình nói chung hầu hết 
đã gia nhập quân đội vào Nam chiến 
đấu, hậu phương ở lại chủ yếu là nữ 
phụ, lão, ấu. Rất nhiều nữ thanh niên 
tuổi vừa đôi tám đã tình nguyện đi bộ 
đội để được cầm súng đánh giặc nhưng 
không được các đơn vị quân đội tuyển 
chọn. Không chịu thua trước các đấng 
nam nhi, quyết sánh vai đi tới chiến 
trường xa, những cô thôn nữ Diên Hà - 
Thần Khê “chân yếu, tay mềm” chỉ còn 
cách đăng ký gia nhập thanh niên xung 
phong.

Dẫu không được trực tiếp vào chiến 
trường đánh giặc nhưng cũng toại 
nguyện ước mơ trở thành “người đi 
chiến đấu đã thành ca dao”, góp sức trẻ 
phục vụ chiến trường đánh tan giặc Mỹ. 
Đội quân thanh niên xung phong của 
Thái Bình với 5.000 người chia thành 4 
đội mang số hiệu N87, N89, N93, N95. 
Thanh niên xung phong hai huyện 
Hưng Nhân, Duyên Hà được bố trí vào 
N89. N89 có 6 đại đội, trong đó quân số 
hai huyện Hưng Nhân, Duyên Hà được 
phiên chế ở C895, đại đội này được chia 
thành 10 tiểu đội. Hơn 50 năm qua đi, 
cựu thanh niên xung phong Nguyễn 
Thị Kiều vẫn còn khắc khoải: Ngày lên 
đường, lần đầu rời gia đình, bố mẹ, anh 
em, xa lũy tre làng thân thương, lũ con 
gái chúng tôi vừa mới cười giòn tan ấy 

vậy mà khi xe lăn bánh, vừa ra khỏi làng 
cả lũ đã sụt sùi khóc. Đến cầu Ninh 
Bình, chúng tôi cứ ngỡ cầu Hàm Rồng 
(Thanh Hóa) lại ôm nhau khóc to. Mãi 
tới khuya, sau khi ổn định tổ chức, vào 
nhà dân ngủ trọ chúng tôi mới biết nơi 
đây là Ninh Bình, địa bàn chỉ cách nhà 
chúng tôi hơn năm chục cây số, chúng 
tôi ôm nhau cười vỡ bụng. Thời gian 
làm cầu A2 thay thế cầu Ninh Bình bị 
giặc Mỹ ném bom phá sập công việc 
căng thẳng, liên tục mấy ngày cơm ăn 
chỉ có bí xào, bí nấu, bí luộc, miệng 
nhạt thếch, quen món ăn đồng quê 
đám con gái chúng tôi bỏ ăn, tối đến 
mò ra đồng hái rau lang về luộc chấm 
muối. Đang tuổi ăn, tuổi ngủ, cứ rời 
tay cuốc, tay xẻng có đứa gối đầu lên 
đường tàu ngủ ngay. Đóng quân trong 
làng, chúng tôi ngủ nhờ nhà dân, mỗi 
nhà hai ba đứa, trời nóng bức chúng tôi 
lăn cả ra nền đất mà ngủ. Giặc Mỹ ném 
bom làm sập cầu ông Tào, chúng tôi 
vất vả khắc phục hàng tuần liền. Đêm 
cuối thông xe, chúng tôi kéo nhau về 
nhà trọ, rủ nhau nhảy xuống đầm làng 
tắm trăng. Ánh trăng soi vằng vặc, mặt 
nước đầm trong veo vỡ toang, tiếng 
nói, tiếng cười của nữ thanh niên xung 
phong tan trên sóng nước. Những mái 
tóc dài xõa hai vai trần lộ khuôn trăng 
đầy đặn ngỡ như có mùi hương của đài 
sen trắng ngần tỏa ra thơm ngát. Cái 
mệt tan biến, câu chuyện chuyển chủ 
đề tình yêu, có cô thốt lên: Lũ con trai 
lên đường vào Nam chiến đấu, chỉ còn 
lại chúng mình, rồi đây có mà ê sắc ế 
hết. Chị Mùi, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 
3 là người lớn tuổi nhất đám an ủi: Thôi 
đi các em, chiến thắng trở về chị sẽ 
làm đám cưới cho mỗi em một chàng, 

chị nhường suất của chị cho các em, 
có em nào đăng ký không? Tiếng cười 
hồn nhiên lại giòn giã vang lên xua đi 
bao âu lo, phiền muộn. C895 thành lập 
tháng 11/1965, sau khi vào đến Ninh 
Bình thực hiện nhiệm vụ sửa cầu A2, 
cầu ông Tào xong chuyển về làng Phú 
Thứ, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản 
nhận nhiệm vụ san lấp hố bom, sửa 
chữa đường tàu, bảo đảm thông suốt 
cung đường Trình Xuyên, ga núi Gôi, ga 
Cát Đằng đến cầu Ninh Bình… vì tuyến 
đường này thường xuyên bị giặc Mỹ 
ném bom tàn phá. Với phương châm 
“địch phá, ta sửa, ta đi”, không chỉ bảo 
đảm an toàn cho những chuyến tàu vào 
Nam ở ga núi Gôi và cung đường Trình 
Xuyên, C895 còn cử một số tiểu đội chi 
viện cho ga Đồng Giao, Đò Lèn, thị xã 
Ninh Bình… vừa ứng cứu, sửa chữa các 
cung đường vừa tham gia cứu thương, 
vận chuyển hàng hóa, thương binh, liệt 
sĩ vượt qua đạn bom kẻ thù về nơi tập 
kết an toàn.

Đã qua một thời máu lửa, với chị 
em thanh niên xung phong C895, N89 
Hưng Hà, ký ức về những ngày gian khổ 
bên nhau vẫn nóng hổi như con tim 
đầy nhiệt huyết cách mạng không bao 
giờ nguội tàn của các chị. Thời gian khổ 
và hiểm nguy ấy chị em sát cánh bên 
nhau, sẵn sàng chia nhau cái chết, họ tự 
nhủ: giặc bắn chưa chắc đã trúng, trúng 
chưa chắc đã chết, ở đâu có khó khăn, 
ác liệt ở đó có thanh niên xung phong. 
Lời thề sắt son đó đã được thể hiện hết 
sức oanh liệt trong trận chiến đấu với lũ 
giặc trời chạng vạng tối ngày 20/8/1966, 
13 nữ thanh niên xung phong Diên Hà 
- Thần Khê đã anh dũng hy sinh bảo vệ 
hàng, bảo vệ đoàn tàu.

Lửa thiêng còn cháy
Thời điểm giữa thập kỷ 60 của thế kỷ XX, những thiếu nữ “tóc dài chấm lưng thon” nết 

na, xinh đẹp ở đất Diên Hà - Thần Khê nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc “Đâu 
cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã hăng hái tham gia thanh niên xung phong 
với mong muốn được hiến dâng sức trẻ của mình trên trận tuyến đánh quân xâm lược. Hơn 
50 năm qua đi, có người nằm lại nơi chiến trường, có người “rẽ bước sang ngang” tu hành 
Phật pháp, có người yên phận về quê… Dẫu năm tháng phôi pha mỗi người một hoàn 
cảnh, một số phận nhưng với họ, kỷ niệm giây phút sát cánh bên nhau sẵn sàng lấy thân 
mình che bom đạn quân thù cho đồng đội lại thổi bùng lửa thiêng rực cháy trong trái tim 
thanh niên xung phong…

Đoàn Cựu thanh niên xung phong C895, N89 huyện Hưng Hà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh ngày 20/8/1966 tại 
ga Gôi (Nam Định) nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
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(còn nữa)

Bức thông điệp lịch sử
Ký sự của nhà văn Minh chuyên

Kỳ 16: Giải phóng miền Trung

Sau khi bị đánh bại ở Buôn Ma Thuột, 
tuyến phòng thủ Bắc Tây Nguyên bị 
bao vây uy hiếp, tướng ngụy Phạm 

Văn Phú thực hiện lệnh của tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu bỏ Tây Nguyên, tập 
hợp tàn quân rút về cố thủ tại các tỉnh ven 
biển miền Trung. Chúng rút theo đường 
14 từ Pleiku đi xuống phía Nam, mục tiêu 
là thoát xuống thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên.

Cuộc tháo chạy của quân ngụy không 
bảo toàn được quân số mà tạo nên một 
làn sóng hoảng loạn lan khắp các vùng, 
làm rệu rã tinh thần binh lính. Một số 
lượng quân lớn bỏ chạy trên quãng 
đường dài hàng trăm ki-lô-mét không có 
kế hoạch. Rất nhiều binh sĩ mang gia đình 
chạy theo đã khiến dòng người, xe cộ ùn 
tắc, náo loạn. Cảnh xô đẩy, tranh giành 
cướp giật trở thành thảm họa trên suốt 
chặng đường tháo chạy.

Quân ngụy tinh thần suy sụp, rệu rã. 
Giữa lúc đó, quân giải phóng bám sát 
chặn đánh lực lượng địch co cụm tại Cheo 
Reo - Phú Bổn.

Quân ngụy tan tác. Tây Nguyên thất 
thủ, trên 12 vạn quân đồn trú bị tan rã. Sư 
đoàn 23 quân lực Việt Nam cộng hòa trên 
1 vạn quân tháo chạy về tới Tuy Hòa chỉ 
còn 36 người.

Ngày 18/3, trên đà chiến thắng, quân 
giải phóng tiếp tục bao vây truy quét quân 
địch trên khắp dải đất miền Trung.

Tham mưu trưởng chiến dịch Tây 
Nguyên, Trung tướng Nguyễn Quốc 
Thước cho biết: Ba trung đoàn thiết giáp, 
sáu liên đoàn quân biệt động cùng toàn 
bộ sở chỉ huy quân đoàn 2 ngụy bị tiêu 
diệt và loại khỏi vòng chiến đấu. Đây là 
hình ảnh quân ngụy bị bắt cùng trang bị 
vũ khí kỹ thuật, xe cộ, máy móc của quân 
đội Sài Gòn bỏ lại sau khi bại trận.

Tất cả những phương tiện chiến tranh 
này hầu hết do quân đội Mỹ sau khi rút 
khỏi miền Nam Việt Nam đã để lại cho 
quân đội Sài Gòn sử dụng. Trên bãi chiến 
trường bên thua trận ngổn ngang những 
loại vũ khí đó. Dù chúng có hiện đại bao 
nhiêu cũng không cứu được một đội quân 
đã không còn sức chiến đấu.

Một cuộc tháo chạy của quân ngụy 
cùng người thân di tản hòng tránh tội lỗi 
và thoát chết. Những tư liệu này là bằng 
cớ về một cuộc chiến giữa người thắng 

trận - quân giải phóng và kẻ bại trận - 
quân đội Việt Nam cộng hòa.

Các cựu binh, dù trực tiếp ở Tây 
Nguyên hay ở chiến trường khác, với họ, 
chiến thắng Tây Nguyên là một dấu ấn 
không bao giờ quên.

Toàn bộ vùng núi rừng 5 tỉnh Đắk 
Lắc, Công Tam, Gia Lai, Phú Bổn, Quảng 
Đức hoàn toàn được giải phóng. Hơn 60 
vạn đồng bào các buôn làng mừng vui 
chào đón đoàn quân giải phóng đã anh 
dũng chiến đấu vì Tổ quốc, vì cuộc sống 
hòa bình của đồng bào các dân tộc Tây 
Nguyên.

Quân giải phóng đánh thắng Tây 
Nguyên và cuộc chiến bại của quân lực 
Việt Nam cộng hòa được các chuyên 
gia quân sự nước ngoài cùng phía đối 
phương phân tích theo nhiều quan điểm 
khác nhau nhưng tựu chung là: con 
đường tháo chạy khỏi vùng chiến lược là 
kết cục tất yếu.

Sau cuộc rút chạy khỏi Tây Nguyên, 
binh sĩ Việt Nam cộng hòa mất hết tinh 
thần, gần như không chiến đấu mà bỏ 
chạy để thoát chết. Các nhà lãnh đạo 
mặt trận quân giải phóng liền tiến hành 
phương án chớp thời cơ tung ngay  quân 
đoàn 2 mới được thành lập từ các đơn vị 
của quân khu Trị Thiên và khu 5 nhanh 
chóng đánh chiếm cố đô Huế và Đà Nẵng.

Quân Việt Nam cộng hòa vội vã rút 
khỏi Quảng Trị về Huế. Trước sức ép của 
đối phương lại rút chạy bỏ Huế. Nhưng 
đường chạy đã bị quân giải phóng cắt 
mất, họ chỉ còn con đường chạy ra biển 
để chờ hải quân ứng cứu.

Quân giải phóng bám sát địch ở phía 
cửa Thuận, tấn công sở chỉ huy tiền 
phương và sư đoàn 1 bộ binh ngụy, bắn 
phá sân bay Phú Bài, đánh chiếm cửa 
Thuận An, chặn quân địch rút chạy ra 
biển.

Cuộc động binh đồng loạt tấn công của 
quân giải phóng đã lần lượt đánh chiếm 
các mục tiêu quan trọng trên đường số 
1, khu vực Hải Vân và chiến trường Trị 
Thiên, tiêu diệt và làm bị thương phần lớn 
quân đội ngụy tại đây.

Theo đánh giá của các nhà quân sự và 
tướng lĩnh miền Bắc Việt Nam, đó là cơ 
hội để quân giải phóng tiến đánh giành 
thắng lợi cuối cùng.

Trên đà chiến thắng Huế, Trị Thiên, 
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ đạo 
các lực lượng vũ trang Quân khu tấn công 
bao vây quân đoàn 2 ngụy, tiến thẳng vào 
chiếm thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi 
tiến công đánh chiếm thị xã Quảng Ngãi, 
tiến lên đánh chiếm căn cứ Chu Lai. Ngày 
25/3 giải phóng toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phía Bắc, phía Nam đều bị quân giải 
phóng bao vây đánh chiếm, Đà Nẵng rơi 
vào thế cô lập và bị bao vây siết chặt.

Sau khi bị mất một loạt căn cứ chiến 
lược trên dải đất miền Trung, bị quân giải 
phóng chiếm giữ từ Huế vào Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, quân ngụy tập trung co cụm 
tại một số cứ điểm dã chiến để chuẩn bị 
đối phó.

Chúng di chuyển đội hình trong tình 
trạng lúng túng, bị động. Quân số bị tiêu 
diệt phần lớn, số còn lại mất hết tinh 
thần chiến đấu. Địch không thể ngờ sự di 
chuyển này lại lọt vào mục tiêu tấn công 
của quân giải phóng.

Trong hai tuần đầu tháng 4, các tỉnh, 
thành phố miền Trung lần lượt rơi vào tay 
quân Bắc Việt. Quân Việt Nam cộng hòa 
không còn đủ sức mạnh để ngăn cản. Họ 
dồn hết số quân còn sót lại của các đơn vị 
vào quân đoàn 3, cố lập một phòng tuyến 
ngăn chặn tại Phan Rang nhưng không 
những không ngăn chặn được quân giải 
phóng mà tư lệnh chiến trường cũng bị 

bắt; quân khu 1 và quân khu 2 của Việt 
Nam cộng hòa bị xóa bỏ. Quân giải phóng 
đánh xuống đồng bằng Đông Nam Bộ. Nỗ 
lực cuối cùng của Việt Nam cộng hòa là 
trông vào tuyến phòng thủ từ xa của sư 
đoàn 18 tại thị xã Xuân Lộc, số quân chiến 
đấu còn lại hoang mang, tinh thần rệu rã. 
Cuộc chiến những ngày cuối cùng trên 
dải đất miền Trung, binh sĩ không còn 
nhuệ khí. Những trận đánh như thế này 
bị tiêu diệt là không tránh khỏi.

Thời cơ đã đến, quân giải phóng tiếp 
tục tiến công đánh chiếm các căn cứ còn 
lại của địch. Pháo binh đồng loạt nã đạn 
tới tấp vào những mục tiêu quan trọng.

Quân ngụy không còn đủ sức kháng 
cự. Bỏ qua vòng ngoài, ngày 29/3 quân 
giải phóng tiến thẳng vào trung tâm, 
đánh chiếm thành phố Đà Nẵng. Tại đây, 
10 vạn binh lính và sĩ quan ngụy ra đầu 
hàng.

Khi Quân đoàn 2 tiến vào thành phố 
Đà Nẵng cũng giống như cuộc rút chạy 
khỏi Tây Nguyên hỗn loạn và cướp bóc.

Đây là tư liệu, hình ảnh một cuộc bại 
trận. Quân lính và dân chúng xô đẩy, chen 
chúc, tháo chạy bằng mọi phương tiện, kể 
cả máy bay trực thăng nhằm thoát ra biển 
nhưng số phận đâu có thoát, kết cục như 
thế này đây.

Cuộc tấn công lịch sử tại Đà Nẵng đã 
khép lại. Thành phố được giải phóng. Ước 
mơ, khát vọng bao năm dài đã trở thành 
hiện thực.

Nhân dân nô nức chào đón đoàn 
quân chiến thắng trở về. Những chiếc xe 
tăng đuổi giặc giờ đây hùng dũng đi giữa 
đường phố, đi giữa lòng dân trong niềm 
vui chan chứa nghĩa tình quân dân thắm 
thiết.

Những chiến sĩ quân giải phóng vì 
nhân dân chiến đấu quên mình, vì nhân 
dân hy sinh. Rất nhiều chiến sĩ đã không 
có mặt trong ngày vui Đà Nẵng giải 
phóng.

Chúng tôi - đồng đội của các anh, dẫu 
không cùng quê hương, không cùng mặt 
trận nhưng Đà Nẵng yêu thương nơi các 
anh nằm xuống, Tổ quốc và nhân dân 
mãi mãi ghi nhớ. Chúng tôi nguyện sống 
và làm việc xứng đáng với sự hy sinh anh 
dũng của các anh. Hy sinh để có một thành 
phố Đà Nẵng hôm nay yên vui, tươi đẹp.

Sáng ngày 29/3/1975, xe tăng và lực lượng vũ trang Quân khu 5 và 
Quân đoàn 2 từ bốn hướng đánh thẳng vào Đà Nẵng, pháo kích sân 
bay, quân cảng và các vị trí quan trọng khác, giải phóng hoàn toàn Đà 
Nẵng và tỉnh Quảng Nam, làm tan rã 100.000 quân địch, làm thay đổi 
hẳn so sánh lực lượng về mặt chiến lược, trực tiếp đánh bại âm mưu co 
cụm của địch. Ảnh tư liệu
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hộp thư bạn đọc

Trân trọng!

Trong tuần, Báo Thái Bình 
nhận được gần 50 tin, bài của các 
cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, 
chính trị trong tuần, nổi bật là các 
tin, bài phản ánh các hoạt động 
thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 
- 27/7/2017) với nhiều hoạt động 
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, 
tri ân người có công với cách mạng 
như: các địa phương ở Hưng Hà tổ 
chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân, thả 
đèn hoa tưởng niệm các anh hùng 
liệt sĩ; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
Thái Thụy “Đền ơn đáp nghĩa”; 
Bộ đội Biên phòng Thái Bình tri 
ân gia đình thương binh, liệt sĩ và 
người có công; Dũng Nghĩa (Vũ 
Thư), Minh Châu (Đông Hưng) 
khánh thành đài tưởng niệm, nhà 
bia tưởng niệm các anh hùng liệt 
sĩ; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy 
Phúc (Thái Thụy) gặp mặt mẹ, vợ 
liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nữ; 
Nguyên Xá (Vũ Thư) trao nhà tình 
nghĩa tặng vợ liệt sĩ Nguyễn Đình 
Thanh…

Chủ đề kinh tế, các cộng tác 
viên phản ánh tình hình kiểm tra, 
xử phạt các vụ vi phạm vệ sinh an 
toàn thực phẩm tại các huyện Vũ 

Thư, Đông Hưng; cộng tác viên 
Trúc Lành đưa tin: Nông dân Hưng 
Hà chăm sóc lúa mùa sau mưa kéo 
dài, chủ động bảo vệ đàn cá lồng 
trên sông. Cộng tác viên Thu Thủy 
viết về “Hiệu quả hoạt động của tổ 
diệt chuột thôn Vinh Tiến”. Trong 
bài “Ươm mầm xanh vùng đất 
bãi”, tác giả khẳng định: Huyện 
Đông Hưng có gần 200ha đất bãi 
ven sông được người dân đấu thầu 
để phát triển kinh tế nông nghiệp. 
Hướng đi này không mới song thực 
tế đây là lời giải bài toán kinh tế 
hiệu quả khá bền vững đối với 
vùng đất màu mỡ này.

Viết về lĩnh vực xây dựng Đảng 
có bài của cộng tác viên Cao Bá 
Khoát: “Vũ Thư giáo dục truyền 
thống để xây dựng Đảng vững 
mạnh”. Cộng tác viên Trúc Lành 
viết về anh Vũ Văn Dân, Bí thư 
Chi bộ thôn Cập, xã Hùng Dũng, 
huyện Hưng Hà năng động, nhiệt 
tình, gương mẫu.

Chủ đề quốc phòng - an ninh, 
các cộng tác viên Bình Vân, Trương 
Tiết Cương đưa tin: Công an tỉnh 
khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng 
về tội cướp tài sản”; Bộ đội Biên 
phòng Thái Bình bàn giao bài dự 
thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 
Nam, thiết thực hưởng ứng năm 
đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 
2017…

Chủ đề văn hóa - xã hội tuần 
này, cộng tác viên Nguyễn Thanh 
Hải có bài “Thành phố Thái Bình 
thực hiện tốt Nghị quyết số 33 về 
xây dựng văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước”. Cộng tác viên 
Lê Vũ ghi chép những trang “hồi ức 
lại những kỷ niệm không thể nào 
quên thời trận mạc” của những 
cựu binh quê hương Thái Phúc 
qua bài “Những phút giây sống 
chết cận kề”. Đặc biệt là hàng chục 
bài thơ, truyện ký, tản văn rưng 
rưng nỗi xúc động, tự hào, tri ân 
các anh hùng liệt sĩ, thương binh, 
bệnh binh, các cựu chiến binh 
đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh 
xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ 
quốc…

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng 
chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh 
minh họa theo nội dung để thuận 
tiện cho chúng tôi trong quá trình 
biên tập, sử dụng. Rất mong nhận 
được tin, bài, ảnh cộng tác của 
các đồng chí và các bạn qua địa 
chỉ email: toasoan@baothaibinh.
com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa 
chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý 
Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

SEA Games 29
Trưởng đoàn U22 Thái Lan
e ngại U22 Việt Nam
(vtv.vn) Bà Watanya Wongopasi, trưởng đoàn 

bóng đá nam Thái Lan đánh giá U22 Việt Nam sẽ 
là đối thủ lớn nhất của họ tại SEA Games sắp tới.

Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch môn bóng 
đá nam tại SEA Games, họ đang quyết tâm bảo vệ thành 
công ngôi vô địch tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia 
vào cuối tháng 8 tới. Trao đổi với báo chí trong nước ngày 
26/7 tại Bangkok, trưởng đoàn của U22 Thái Lan, Watanya 
Wongopasi cho biết đội bóng đã có gần một năm chuẩn bị 
cho mục tiêu bảo vệ thành công chiếc HCV tại kỳ SEA Games 
sắp tới: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ hơn 1 năm trước cho 
SEA Games 29. Đội bóng đã nghiên cứu kỹ về các đối thủ. 
U22 Thái Lan muốn giành chiến thắng tại mọi trận đấu ở 
vòng đấu bảng và giành huy chương vàng.

Bên cạnh đó, đánh giá về thách thức với bóng đá Thái 
Lan cho mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 29 ở 
bóng đá nam và bóng đá nữ, bà Watanya đều xem Việt Nam 
là đối thủ lớn nhất.

“Ở môn bóng đá nữ, chúng tôi sẽ phải đối mặt với hai đối 
thủ quen thuộc là Việt Nam và Myanmar. Còn ở môn bóng 
đá nam, U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất ở vòng đấu bảng, 
bởi họ là đội bóng gồm nhiều cầu thủ chất lượng đã thi đấu 
cùng nhau nhiều năm qua. Dẫu vậy, tôi vẫn tin chúng tôi sẽ 
hoàn thành mục tiêu là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA 
Games”.

Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan sẽ nằm cùng bảng 
với Việt Nam, Timor Leste, Indonesia, Campuchia và 
Philippines.


