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Những ngày đầu tháng 
9/2024, siêu bão 
Yagi với cường độ rất 

mạnh đã đổ bộ vào các tỉnh 
miền Bắc nước ta gây thiệt 
hại nặng nề về người và tài 
sản. Tiếp đó, hoàn lưu sau 
bão cũng đã gây lũ lụt, sạt 
lở nghiêm trọng. Trong thiên 
tai nguy cấp, cùng với cấp 
ủy, chính quyền và các lực 
lượng chức năng, đội ngũ 
phóng viên của các cơ quan 
báo chí trung ương và địa 

phương đã có mặt kịp thời 
tại vùng tâm bão, điểm nóng 
về thiên tai để phản ánh 
thông tin về diễn biến, hậu 
quả do bão lũ gây ra, những 
khó khăn, mất mát của 
người dân, cũng như nỗ lực 
của các cấp ủy đảng, chính 
quyền trong việc cứu hộ, 
cứu nạn, chăm lo cho người 
dân, khắc phục hậu quả sau 
thiên tai.

Tỉnh Thái Bình tuy không 
phải vùng tâm bão nhưng 

sức ảnh hưởng của siêu 
bão số 3, đặc biệt là mưa, lũ 
do hoàn lưu bão đã gây ra 
những thiệt hại nặng nề. Để 
kịp thời truyền tải những chỉ 
đạo, điều hành trong công 
tác ứng phó với thiên tai; 
cập nhật diễn biến, tình hình 
của bão, lũ; hoạt động ứng 
phó và tình hình thiệt hại do 
mưa lũ tại các địa phương..., 
các cơ quan báo chí của 
tỉnh đã lên phương án, chỉ 
đạo các kíp phóng viên theo 

dõi mảng, ngành và địa bàn 
nắm chắc tình hình, bám sát 
cơ sở, bảo đảm phản ánh 
kịp thời, chính xác và toàn 
diện các thông tin liên quan 
đến tình hình bão, lũ.

Phóng viên Trần Tuấn, 
Phòng Chuyên đề và Phim 
tài liệu (Báo Thái Bình) được 
phân công theo dõi huyện 
Tiền Hải, địa bàn giáp biển, 
nơi đầu sóng ngọn gió, 
thường xuyên bị ảnh hưởng 
trực tiếp khi bão đổ bộ. Để 
chủ động nắm bắt tình hình 
tại cơ sở, Trần Tuấn đã 
chuẩn bị các phương tiện 
tác nghiệp; ăn, ngủ, bám 
chốt tại huyện để sẵn sàng 
“đón” bão. Trần Tuấn chia 
sẻ: Cùng với việc bám sát 
chỉ đạo tuyên truyền của 
Ban biên tập, tôi luôn chủ 
động bám, nắm bắt những 
thông tin “nóng” từ cơ sở, 
từ đồng nghiệp và các nền 
tảng mạng xã hội để phản 
ánh toàn diện công tác ứng 
phó với bão của địa bàn 
mình phụ trách.

Theo phóng viên Trần 
Tuấn, trong ngày bão đổ 
bộ, trụ sở Văn phòng UBND 
huyện Tiền Hải trở thành 

“căn cứ tiền phương” của 
anh em phóng viên. Không 
chỉ phóng viên báo đài địa 
phương, có rất đông phóng 
viên các cơ quan báo chí 
trung ương như Đài Truyền 
hình Việt Nam, Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Thông tấn xã 
Việt Nam, Báo Nhân Dân, 
Báo Lao động... tác nghiệp. 
Dù mỗi người công tác một 
đơn vị báo chí nhưng tất cả 
đều có chung một suy nghĩ 
làm sao đưa tin nhanh, kịp 
thời nhất và hỗ trợ nhau có 
những hình ảnh chân thực 
nhất đến khán thính giả, độc 
giả của mình. Dù tác nghiệp 
trong điều kiện thời tiết bất 
lợi, nguy hiểm nhưng không 
làm giảm đi tinh thần nhiệt 
huyết, trách nhiệm với công 
việc. Ngay hôm bão vào, 
trên đường tác nghiệp trở về, 
xe ôtô của phóng viên Trung 
Du (Báo Lao động) bị chết 
máy. Giữa đường giông gió, 
mưa ngập anh phải gọi cứu 
hộ và bỏ lại xe ở cơ sở để kịp 
di chuyển về gửi tin, bài.

Tác nghiệp trong thiên 
tai, mưa bão, những trang 
thiết bị như máy quay, máy 
ảnh và các thiết bị điện tử đi 
kèm đều được bảo vệ bằng 
áo mưa chuyên dụng nhưng 
với gió mạnh và mưa lớn 
không thể tránh khỏi thiết 
bị sẽ ướt, ẩm dẫn đến hư 
hỏng. Nhóm phóng viên Thu 
Trang - Tiến Dũng, Phòng 
Tin tức (Báo Thái Bình) nhớ 
lại: Chiều ngày 10/9/2024, 
bão đổ bộ vào đất liền tỉnh 
Thái Bình. Mưa lớn, gió giật 
mạnh làm nhiều cột điện, 
cây xanh bị gãy, đổ; nhiều 
tuyến đường tại thành phố 
bị ngập sâu. Khoảng 18 
giờ, bão đã giảm cường độ, 
nhưng mưa vẫn rất to và gió 
giật mạnh, các lực lượng đã 
khẩn trương có mặt để khắc 

phục thiệt hại, bảo đảm giao 
thông thông suốt. Chúng tôi 
cũng nhận lệnh lên đường để 
kịp thời truyền tải các thông 
tin về công tác kiểm tra, chỉ 
đạo khắc phục hậu quả của 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh; 
tinh thần khẩn trương, trách 
nhiệm của các lực lượng 
chức năng; cũng như ghi 
nhận, phản ánh những thiệt 
hại ban đầu do bão gây ra.

Tác nghiệp trong mưa, 
bão đối với phóng viên nam 
đã vất vả nhưng với những 
nữ phóng viên ngoài trách 
nhiệm cần sự đam mê, nhiệt 
huyết với nghề. Phóng viên 
Lưu Ngần, Phòng Chuyên 
đề và Phim tài liệu (Báo Thái 
Bình) chia sẻ: Trong bão, lũ, 
đòi hỏi người phóng viên nỗ 
lực, không ngại khó, ngại 
khổ, bám sát ngành, lĩnh 
vực, địa bàn kịp thời nắm 
bắt thông tin để rồi từ cái 
nhìn và tư duy của người làm 
báo, “chắt chiu”, “gói ghém” 
thành những dòng thông tin 
đắt giá; chuyển tải hình ảnh, 
video nhanh, chính xác, 
chân thực nhất về tình hình 
thiệt hại, công tác khắc phục 
hậu quả. Khi thiên tai, bão lũ 
ập tới, nông nghiệp là ngành 
bị ảnh hưởng, chịu thiệt hại 
đầu tiên. Là phóng viên phụ 
trách tuyên truyền lĩnh vực 
nông nghiệp, hơn 10 năm 
kinh nghiệm trong nghề báo 
là từng ấy thời gian tôi gắn 
bó với nông dân, vui cùng 
niềm vui được mùa, được 
giá, chia sẻ, thấu hiểu được 
mất mát, thiệt hại của họ khi 
thiên tai ập tới. Có lẽ rất lâu 
rồi, nông nghiệp, nông dân 
Thái Bình mới chịu thiệt hại 
nhiều như vậy. Bão qua, lũ 
rút đem theo mồ hôi, công 
sức và cả của cải nông dân 
gieo những mùa vàng trên 
đồng ruộng khiến con tim 

những người làm báo như 
tôi thắt lại. “Các ekip phóng 
viên tác nghiệp trong mưa, 
bão, lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro, 
nguy hiểm. Đó vẫn là điều 
mà những người phụ trách 
như chúng tôi không khỏi 
lo lắng, vì sự an toàn của 
anh em phóng viên vẫn 
phải đặt lên hàng đầu. Chỉ 
khi nào, tác nghiệp xong, 
anh chị em về đến nhà 
chúng tôi mới an tâm” - nhà 
báo Nguyễn Tùng, Trưởng 
phòng Chuyên đề và Phim 
tài liệu (Báo Thái Bình) chia 
sẻ. Trực tiếp đồng hành, 
chia sẻ những khó khăn, vất 
vả và nỗ lực của các phóng 
viên khi tác nghiệp về bão 
số 3, Đại tá Tống Thanh 
Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội 
Biên phòng tỉnh cho biết: 
Di chuyển trong điều kiện 
mưa bão, lũ rất nguy hiểm, 
khó khăn về cả con người 
và thiết bị tác nghiệp. Tuy 
nhiên, các phóng viên, nhà 
báo vẫn bám sát cơ sở, đồng 
hành cùng với các lực lượng 
và nhân dân trong bão, lũ 
để quay phim, chụp ảnh, kịp 
thời truyền tải thông tin đến 
độc giả. Chúng tôi rất ấn 
tượng khi chứng kiến sự dấn 
thân, say nghề và tinh thần 
trách nhiệm của các phóng 
viên báo, đài trong đợt bão, 
lũ vừa qua.

Theo thống kê, trong 
đợt mưa, bão, lũ từ ngày 6 
- 14/9/2024, Báo Thái Bình 
đã đăng tải trên 300 tin, 
bài; phát sóng trung bình 
100 lượt bản tin, phóng sự/
ngày trên các hạ tầng liên 
quan đến các công tác chỉ 
đạo, chủ động ứng phó và 
tình mưa, bão, lũ tại các địa 
phương.

Bản thân tôi được Ban 
biên tập và lãnh đạo phòng 
phân công phụ trách tuyên 

truyền về mảng phòng, 
chống thiên tai đến nay 
đã hơn 3 năm. Tác nghiệp 
trong thiên tai mưa, bão 
luôn mang lại cho tôi những 
cảm xúc khó tả và sự trưởng 
thành trong nghề. Là đầu 
mối tiếp nhận những thông 
tin, văn bản chỉ đạo của tỉnh 
để “chuyển thể” thành tin, 
bài tuyên truyền trên Báo 
nên tôi đã báo cáo Ban biên 
tập xin được “bám chốt” tại 
Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh để có những thông tin 
nhanh nhất, mới nhất phục 
vụ công tác tuyên truyền. 
Trực tiếp gắn bó với lực 
lượng chuyên trách của Ban 
Chỉ huy để “canh” tin, tôi đã 
trải qua những cảm xúc hồi 
hộp, nghẹn ngào, lo lắng khi 
tiếp nhận thông tin về thiệt 
hại do bão, lũ gây ra... và 
cũng có những phút giây thở 
phào khi cơ sở báo tin đã xử 
lý xong sự cố, thiệt hại được 
giảm thiểu, hệ thống đê toàn 
tỉnh vẫn bảo đảm an toàn.

Cơn bão đi qua, “tình dân 
tộc, nghĩa đồng bào” lại tiếp 
tục thắp lên ngọn lửa, sưởi 
ấm những mảnh đời, những 
số phận tang thương do 
thiên tai gây ra. Người làm 
báo chúng tôi lại tiếp tục 
đồng hành, sát cánh cùng 
cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân để tuyên truyền 
kịp thời các hoạt động khắc 
phục hậu quả thiên tai; nối 
dài và lan tỏa những hành 
động đẹp, tinh thần “tương 
thân tương ái” của dân tộc. 
Đam mê và dấn thân - luôn 
là điểm tựa để nuôi dưỡng 
tâm hồn người làm báo 
cách mạng, xứng đáng là 
lực lượng xung kích trên mặt 
trận thông tin tuyên truyền.

Có ai đó từng nói 
rằng: “Làm báo là 
một cuộc hành trình 

mà mỗi ngày là một lần bắt 
đầu lại”. Với tôi, hành trình 
ấy bắt đầu lại vào ngày tôi 
cầm trên tay quyết định 
chuyển công tác từ Đài 
Truyền thanh - Truyền hình 
huyện Đông Hưng lên Báo 
Thái Bình. Từ phát thanh, 
nơi tôi quen “nói” sang báo 
in, nơi tôi buộc phải “viết” đã 
khiến tôi đầy háo hức được 
thử sức trên lĩnh vực mới và 
cũng xen lẫn lo âu. Tôi tự 
hỏi rằng: “Liệu mình có đủ 
sức để làm một người kể 
chuyện bằng con chữ?”.

Tôi từng quen với nhịp 
độ nhanh, linh hoạt của phát 
thanh địa phương với lời dẫn 
ngắn gọn trong 3 phút đã 
đủ truyền tải thông điệp. 
Nhưng với báo in lại cần 
phải chuẩn mực, chỉn chu 
và có phần khắt khe. Tôi 
hoang mang trước yêu cầu 
phải viết một bài khoảng 
800 - 1.000 chữ đúng cấu 
trúc, đúng thông điệp và 
nhất là phải chạm đến cảm 
xúc người đọc. Những ngày 
đầu về Báo Thái Bình, tôi 
được phân công về Phòng 
Kinh tế. Mọi thứ với tôi khi 
đó đều mới mẻ. Tôi tự mò 
mẫm tìm đọc các bài báo 
cũ, học cách viết, học cách 
nhìn vấn đề sao cho đúng 
với lối tư duy của báo in. Tôi 
cặm cụi ghi chép vào sổ tay 
từng quy tắc viết hoa, những 
cụm từ ngữ chuẩn mực, 

cách đặt tít, cách xuống 
dòng, những điều tưởng 
như đơn giản nhưng lại là 
“kỹ thuật sống còn” trong 
nghề viết báo. Có hôm chỉ 
để chọn một bức ảnh minh 
họa phù hợp, tôi cũng mất 
hàng giờ cân nhắc. Bản 
thảo đầu tay tôi gửi đi được 
Trưởng phòng và Ban biên 
tập sửa từng câu, từng từ. 
Có khi chỉ là một dấu chấm, 
dấu phẩy sai chỗ, một cụm 
từ chưa chuẩn, chưa gần gũi 
với độc giả, nhờ đó tôi như 
được trưởng thành thêm.

Từ đó, tôi hiểu rằng 
chữ trên báo in không chỉ 
là thông tin mà còn là cảm 
xúc, là sự đồng cảm, là cầu 
nối giữa người viết và người 
đọc. Tôi học cách đào sâu 
vấn đề hơn, học cách kể 
lại một sự kiện dưới nhiều 
góc nhìn. Tôi vẫn nhớ cảm 
xúc ngày đầu tiên bài viết: 
“An Thái - Thêm những con 
đường của ý Đảng, lòng 
dân” của mình được đăng 
trên Báo Thái Bình vào đầu 
tháng 8/2021 với dòng chữ 
nhỏ ghi tên tác giả Thanh 
Thủy ở cuối trang. Tim tôi 
đập rộn ràng khi thấy tên 
mình nằm giữa những dòng 
chữ chỉn chu ấy, lúc đó trong 
lòng tôi tràn đầy niềm vui 
sướng, tự hào và cả biết ơn 
sâu sắc. Bài báo đầu tiên ấy 
dù chưa hay, chưa sâu lắng 
nhưng với tôi đó là cột mốc 
đánh dấu một chặng đường 
mới - chặng đường trở thành 
người viết báo thực thụ. 

Sau một thời gian tích 
lũy kinh nghiệm, Ban biên 
tập đã tin tưởng giao cho tôi 
phụ trách tuyên truyền tại 
huyện Hưng Hà. Từ chỗ chỉ 
viết tin, bài cho báo in, tôi 
phải bắt nhịp với làm báo 
điện tử, báo hình, tham gia 
dẫn tọa đàm... Công việc 
đòi hỏi tôi phải thích nghi 
nhanh chóng với nhiều loại 
hình báo chí khác nhau. 
May mắn là tôi không đơn 
độc trên hành trình đó. 
Những đồng nghiệp tại Báo 
Thái Bình luôn sẵn sàng hỗ 
trợ, góp ý từng bài viết, từng 
thước phim, giúp tôi trưởng 
thành từng ngày trong 
nghề. Tôi vẫn nhớ như in 
lần đầu tiên được đi tác 
nghiệp tại huyện Hưng Hà, 
ngay sau một trận mưa lớn 
kéo dài khiến ruộng lúa của 
bà con chìm trong nước, 
ngập trắng xóa. Cảnh 
tượng trước mắt vừa quen 
vừa lạ nhưng với tôi lúc đó 
còn đầy bỡ ngỡ. Không chỉ 
đơn thuần là quan sát và 
ghi chép như khi viết báo 
in, lần này tôi còn phải 
đảm nhận thêm phần việc 
của báo điện tử và truyền 
hình. Trong mưa gió, kíp 
chúng tôi vừa cố giữ máy 
quay không bị ướt vừa tranh 
thủ ghi lại những hình ảnh 
chân thực nhất của cánh 
đồng ngập úng, nét mặt lo 
âu của người dân, đôi lúc 
tay tôi run run khi cầm chiếc 
máy ảnh cố gắng bắt trọn 
những khoảnh khắc chân 

thật nhất. Không những thế, 
tôi phải nhanh chóng trò 
chuyện, phỏng vấn họ ngay 
tại hiện trường. Nhiều lúc 
mưa quất thẳng vào mặt, sổ 
ghi chép ướt nhòe, tay run 
lên vì lạnh nhưng tôi vẫn cố 
gắng hoàn thành công việc. 
Đó là một trải nghiệm đầy 
thử thách, khiến tôi nhận ra 
rằng, để có được một phóng 
sự truyền hình, một bài báo 
đến với công chúng là biết 
bao vất vả, nỗ lực thầm lặng 
của người làm báo, nhất là 
trong những thời điểm khắc 
nghiệt như vậy. Tôi chợt 
nhận ra rằng làm báo không 
đơn thuần chỉ là đưa tin mà 
còn là mang trên vai trách 
nhiệm truyền tải tiếng nói, 
tâm sự của những con người 
thật, cuộc sống thật đến với 
độc giả. Những giây phút 
ấy đã khắc sâu trong tôi ý 
nghĩa thiêng liêng của nghề 
báo, khiến tôi cảm thấy 
mình phải nỗ lực hơn nữa để 
kể câu chuyện của họ bằng 
cả trái tim và sự trân trọng.

Trong 5 năm công tác 
tại Báo Thái Bình, tôi không 
chỉ trưởng thành về chuyên 
môn mà còn có cơ hội cùng 
đồng nghiệp gặt hái những 
thành quả đáng nhớ. Một 
trong những dấu mốc quan 
trọng là khi tôi cùng đồng 
nghiệp Phòng Kinh tế thực 
hiện loạt bài 3 kỳ: "Nông 
thôn đổi mới - Nông nghiệp 
hiện đại - Nông dân chuyên 
nghiệp". Loạt bài đã được 
Hội đồng Giải báo chí quốc 
gia trao giải khuyến khích. 
Bên cạnh đó, tôi cũng vinh 
dự được nhận nhiều giải báo 
chí cấp tỉnh. Mỗi giải thưởng 
là một kỷ niệm, một bước 
trưởng thành, không chỉ về 
kỹ năng viết báo mà còn về 
bản lĩnh và tinh thần trách 
nhiệm với nghề.

Hôm nay, phóng viên 
không còn đơn tuyến như 
trước, giờ đây ai cũng phải 
học cách trở thành người 
kể chuyện đa phương tiện: 
bằng chữ, bằng hình, bằng 
âm thanh và bằng trái tim 
để trở thành một người làm 
báo đa nền tảng. Với tôi, 
làm báo phải viết bằng trái 
tim, sống trọn với nghề để 
ngòi bút không nguội lạnh. 
Và nếu có ai hỏi tôi điều gì 
đáng quý nhất sau những 
năm tháng gắn bó với nghề, 
tôi sẽ không ngần ngại trả 
lời: giá trị cốt lõi của nghề 
báo vẫn là viết thật, kể thật 
và sống thật.

Nỗ lực “ươm mầm” 
của Trường THPT 
Bắc Đông Quan 

(Đông Hưng) đã giúp các 
em học sinh ở tuổi 18 bộc 
lộ tài năng, trí tuệ cùng với 
tinh thần xung kích, sáng 
tạo của tuổi trẻ nhân lên 
những “hạt giống đỏ” bổ 
sung nguồn sinh lực mới 
cho Đảng.

Những câu thơ thể hiện 
niềm vui, say mê của nhà 
thơ Tố Hữu khi được kết 
nạp Đảng năm 18 tuổi “Từ 
ấy trong tôi bừng nắng hạ/
Mặt trời chân lý chói qua 
tim” đã truyền cảm hứng 
về Đảng cho rất nhiều học 
sinh của Trường THPT Bắc 
Đông Quan, trong đó có 
em Nguyễn Thị Thùy Linh, 
lớp 12A14. Là học sinh 
giỏi văn, chính những vần 
thơ cách mạng mạnh mẽ, 
hào hùng, tự hào về Đảng 
đó đã thổi bùng ngọn lửa 
khát khao được đứng trong 
hàng ngũ của Đảng, được 
khám phá ý nghĩa của “mặt 
trời chân lý” suốt nhiều 
năm qua trong em Thùy 
Linh. Thành quả 3 năm nỗ 
lực của em là 2 năm đạt 
học sinh xuất sắc, giải ba 
học sinh giỏi cấp tỉnh môn 
Ngữ văn năm học 2024 - 
2025, hoàn thành vai trò 
một cán bộ đoàn năng 
nổ, nhiệt huyết. Và ngày 
28/4/2025 đã trở thành 
một ngày đặc biệt với Thùy 
Linh, ngày em được kết nạp 
Đảng. Đảng viên Nguyễn 
Thị Thùy Linh chia sẻ: Trở 
thành đảng viên tuổi 18 khi 
còn là học sinh THPT em 
thấy rất vinh dự, tự hào. 
Em sẽ cố gắng nhiều hơn 
nữa trong chặng đường 
học tập sắp tới để xuất sắc 
vượt qua kỳ thi tốt nghiệp 
THPT, đỗ đại học và sớm 
trở thành nhà báo; tuyệt đối 
trung thành với mục tiêu, 
lý tưởng của Đảng, chấp 
hành những điều đảng viên 
không được làm, phấn đấu 
là một đảng viên gương 
mẫu về mọi mặt.

Không chỉ là học sinh 
ngoan, trò giỏi có bảng 
thành tích đáng nể: 2 năm 
liền là học sinh xuất sắc, 2 
năm liền đạt giải nhì môn 
Toán cấp tỉnh, em Nguyễn 

Thái Sơn, lớp 12A1 còn là 
người dẫn dắt các hoạt động 
Đoàn Thanh niên của nhà 
trường lôi cuốn, sôi động. 
Được đứng trong hàng 
ngũ của Đảng khi chuẩn 
bị vượt vũ môn, đảng viên 
Nguyễn Thái Sơn cho biết: 
Nhà trường, Đoàn Thanh 
niên đã tạo cơ hội cho em 
phấn đấu, rèn luyện, giúp 
em thêm tự tin, nỗ lực học 
tập tốt, sống có lý tưởng. Khi 
đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ 
quốc và chân dung Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, đọc lời tuyên 
thệ “xin thề”, cảm xúc thật 
thiêng liêng, tự hào, thêm 
quyết tâm rèn luyện bản 
lĩnh chính trị, tích cực tham 
gia xây dựng, bảo vệ đường 
lối, chính sách của Đảng.

Để những “hạt giống 
đỏ” ở tuổi 18 nảy mầm 
và cho “quả ngọt”, bổ 
sung nguồn sinh lực mới 
cho Đảng, công tác “ươm 
mầm” đã được các chi bộ, 
đặc biệt là Chi bộ Đoàn 
Thanh niên chú trọng triển 
khai hàng năm. Cô giáo 
Nguyễn Thị Nhung, Bí thư 
Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh 
niên cho biết: Chúng tôi 
luôn chú trọng làm tốt công 
tác tạo nguồn, bồi dưỡng 
lý tưởng về Đảng cho các 
em học sinh lớp 12. Không 
dừng lại ở việc khuyến 
khích các em học thật tốt 
kiến thức trên lớp, Đoàn 
Thanh niên còn tổ chức rất 
nhiều các hoạt động ngoại 
khóa để các em có cơ hội 
thể hiện, khẳng định bản 

thân. Hàng năm, chúng 
tôi tham mưu cho cấp ủy 
lựa chọn 25 - 35 học sinh 
ưu tú tham gia các lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng. 
Năm học 2024 - 2025, toàn 
trường có 51 em được tham 
gia các lớp bồi dưỡng nhận 
thức về Đảng thì có 15 
em vinh dự được trở thành 
đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Đảng bộ Trường THPT 
Bắc Đông Quan hiện có 69 
đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi 
bộ trực thuộc, trong đó có 
54 giáo viên, 15 học sinh. 
Ông Đặng Hoàn Kiếm, Bí 
thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
nhà trường cho biết: Để 
hiện thực hóa chủ trương 
“Chú trọng phát hiện, bồi 
dưỡng, kết nạp vào Đảng 
những đoàn viên ưu tú” 
theo Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, Đảng bộ Trường 
THPT Bắc Đông Quan đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 
đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, 
triển khai các giải pháp 
thiết thực để phát triển 
đảng viên, trong đó chú 
trọng phát triển đảng viên 
là học sinh. Việc xây dựng 
kế hoạch và phát triển đảng 
viên đối với học sinh được 
thể hiện trong nghị quyết 
của Chi bộ, Đảng bộ từng 
nhiệm kỳ. Trong đó, quan 
tâm tạo nguồn sớm và định 
hướng cho học sinh học 
tập, rèn luyện ngay từ năm 
lớp 10, bởi đây là “thời gian 
vàng” để các em xây dựng 
cho mình kế hoạch, mục 

tiêu học tập, rèn luyện, 
phấn đấu trong 3 năm học 
THPT. Thực hiện quy trình 
chặt chẽ, quy định nhiệm 
vụ của các tổ chức, đoàn 
thể từ khâu giới thiệu tạo 
nguồn đến bồi dưỡng, kết 
nạp đảng viên mới bảo đảm 
về chất lượng, không chạy 
theo số lượng đơn thuần. 
Trước đây, toàn trường kết 
nạp 1 - 2 đảng viên mới/
nhiệm kỳ, chủ yếu là cán 
bộ, giáo viên, nhưng năm 
nay, được sự nhất trí của 
Ban Thường vụ Huyện ủy, 
Chi bộ Đoàn Thanh niên đã 
kết nạp được 15 đảng viên 
mới, đông nhất kể từ khi 
thành lập trường năm 1967 
đến nay, cũng là năm đầu 
tiên 100% đảng viên mới 
được kết nạp là học sinh ưu 
tú lớp 12. Đây không chỉ là 
vinh dự của riêng học sinh 
mà còn là niềm tự hào của 
cả Trường.

Việc kết nạp đảng viên 
là học sinh đã bổ sung cho 
Đảng những đảng viên 
trẻ, có đạo đức trong sáng, 
khát khao cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng, đồng 
thời góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện 
của nhà trường. Thời gian 
tới, Đảng bộ Trường THPT 
Bắc Đông Quan tiếp tục 
phát hiện kịp thời, bồi dưỡng 
và chủ động tạo nguồn kế 
cận chất lượng, từng bước 
nâng cao chất lượng công 
tác phát triển Đảng trong 
học sinh.

Viết bằng trái tim, 
sống trọn với nghề

TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN

Nhân lên những “hạt giống đỏ”

THANH THỦY HIẾU NGHĨA

Đảng viên Đặng Cao Sơn, lớp 12A1 nhận quyết định kết nạp Đảng.

Giữ mạch thông tin trong bão, lũ
Trong hành trình 100 năm vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, có những 

thời khắc không thể phai mờ trong ký ức người làm báo. Với những phóng viên từng 
tác nghiệp giữa thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là trong bão số 3 - siêu bão Yagi năm 
2024, những ký ức ấy càng trở nên đặc biệt, như dấu ấn nghề nghiệp thiêng liêng.

NGUYỄN THƠI

Phóng viên tác nghiệp về công tác ứng phó với bão số 3 năm 2024 tại huyện Tiền Hải.

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại cơ sở.


