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Hoàng Lanh 

Thái Bình chủ động, quyết liệt 
phòng, chống dịch Covid-19 Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch covid-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Sở Y tế:
0969.851.212
0227.3640.786

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, 
Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 29/8, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi 
nhận hơn 24,9 triệu người nhiễm, gần 842.000 người tử vong do Covid-19. 

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 29/8, cả nước đã ghi nhận 1.040 bệnh nhân 
nhiễm Covid-19. Trong ngày, Bộ Y tế công bố có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 
mới, trong đó 1 bệnh nhân tại Đà Nẵng và 1 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay 

tại Bình Dương; 14 bệnh nhân khỏi bệnh. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới trong 
những ngày gần đây đã giảm so với thời điểm đầu và giữa tháng 8, cụ thể 3 ngày liên 
tiếp (từ 27 - 29/8), mỗi ngày ghi nhận có 2 bệnh nhân nhiễm mới. Hiện cả nước đã 
có 677 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 331 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại 
các cơ sở y tế và 32 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 124 
bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số 
đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước khoảng 61.100 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 29/8, 31 trường hợp nghi nhiễm vẫn đang 
cách ly, theo dõi sức khỏe tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, trong đó 27 
trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 4 trường hợp đang 
chờ kết quả. Tại khu cách ly tập trung dành cho các chuyên gia nước ngoài đang 
cách ly, theo dõi sức khỏe 26 trường hợp. 

Qua thống kê của ngành Y tế, đến ngày 29/8, toàn tỉnh đã rà soát được 4.509 
trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó còn 
371 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang được cách ly, theo dõi 
sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 20 
mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến 
ngày 29/8 là 7.814 mẫu.

Thả hoa đăng trong lễ Vu Lan.

Không tổ chức các hoạt động 
tập trung đông người
mùa Vu Lan

Ảnh minh họa

Hiệu quả mô hình 
tổ hợp tác trồng đào

Thành công 
từ đại hội cấp trên cơ sở

Nặng tình
với bệnh nhân phong

KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM và quốc khánh 2-9
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nguyễn hình

Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng
Đảng bộ huyện Hưng Hà là đơn vị 

được tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội 
đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 
2025. Diễn ra trong 3 ngày (17 - 19/5/2020) 
trong không khí dân chủ, đoàn kết, đổi 
mới, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện; trong đó, tỷ 
lệ nữ chiếm 31,7%, tuổi trẻ chiếm 12,9%. 
Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí 
thư thường trực Huyện ủy: Đại hội Đảng 
bộ huyện Hưng Hà thành công là do có 
sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành chuyên 
môn; sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về 
mọi mặt theo đúng quy định của cấp 
trên. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân 
sự đại hội thực hiện đủ 5 bước đối với cả 
nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần 
đầu theo đúng quy định. Quá trình thực 
hiện quy trình nhân sự tại Đại hội đã phát 
huy dân chủ, bảo đảm khách quan và tạo 
được sự nhất trí cao. Đề án nhân sự Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường 
vụ Huyện ủy và các chức danh Bí thư, Phó 
Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra trình Đại hội bảo đảm tiêu 
chuẩn, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ và bảo đảm 
tỷ lệ số dư theo quy định. Hiện nay, cùng 
với tập trung triển khai đưa Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 
2025 vào cuộc sống, cấp ủy các cấp của 
huyện Hưng Hà nỗ lực thực hiện “mục 
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 
vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân 5 năm 2020 - 2025 đạt 10,66%/năm 
trở lên; đến năm 2025 thu nhập bình 
quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên; 
30% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn 
mới nâng cao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng cấp ủy viên ban chấp 
hành đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện nghiêm túc theo 
hướng dẫn của Trung ương, giảm 5% so với nhiệm kỳ 

2015 - 2020. Kết quả, các đại hội đã bầu 412 cấp ủy, 129 ủy viên ban 
thường vụ, 12 bí thư, 19 phó bí thư. Nhìn chung, nhân sự tham gia 
cấp ủy khóa mới đúng phương án do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 
trình đại hội. Tất cả các đồng chí bí thư cấp ủy đều không phải là 
người địa phương. Các đồng chí bí thư cấp ủy bầu trực tiếp tại đại 
hội đạt tỷ lệ phiếu rất cao, từ 99 - 100%.

Thành công 
từ đại hội cấp trên cơ sở
Bắt đầu tổ chức từ ngày 17/5/2020, đến ngày 11/8/2020 Thái Bình đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 

- 2025 bảo đảm đủ 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đảng 
bộ cấp trên cơ sở cuối cùng tiến hành đại 
hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đại 
biểu dự Đại hội đã thực hiện nghiêm việc 
giãn cách, bảo đảm an toàn và thực hiện 
đầy đủ các nội dung theo quy định. Đại 
hội đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối gồm 25 đồng chí, phần lớn 
người trúng cử có số phiếu tập trung cao. 
Số dư trong danh sách bầu cử Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra 
bảo đảm đúng quy định. Là đại biểu lần 
đầu tiên tham dự Đại hội, bà Bùi Thị Nga, 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh 
giá: Công tác chuẩn bị chu đáo trong 
tất cả các khâu, góp phần tạo nên thành 
công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối 
các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đặc biệt, Báo cáo chính trị được thông 
qua tại Đại hội là định hướng quan trọng, 
kim chỉ nam để các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Khối căn cứ vào đó triển khai thực 
hiện tốt nhiệm vụ của mình trong những 
năm tới. 

Là đảng viên cao tuổi nhất tham dự 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông 
Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn 
Công Tơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
xã Phú Lương đánh giá: Đại hội là đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để toàn 
thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong 
huyện nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua 
với những thành quả đạt được, một số 
tồn tại cần khắc phục, từ đó xác định mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho chặng 
đường 5 năm tới. Tôi tin tưởng với quyết 
sách quan trọng đã đề ra tại Đại hội, cấp 
ủy từ huyện đến cơ sở sẽ triển khai thực 
hiện bài bản với quyết tâm cao, nỗ lực lớn 
bằng một niềm tin và khát vọng vươn lên, 
vì mục tiêu xây dựng huyện Đông Hưng 
ngày càng phát triển.

Mở rộng dân chủ
Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Thái 

Bình diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến 
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, đời sống nhân dân. Tuy nhiên, 

vượt qua những trở ngại đó, công tác 
chuẩn bị và tổ chức đại hội đã  được tiến 
hành cẩn trọng, chu đáo, kỹ lưỡng nhưng 
vẫn bảo đảm tiến độ và thực hiện tốt  
phương châm mở rộng dân chủ. Đồng 
chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ 
quan tham mưu thường xuyên hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình, công 
tác chuẩn bị đại hội một cách bài bản, 
kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó; tổ 
chức duyệt và định hướng chặt chẽ các 
nội dung đại hội; nhất là việc xây dựng 
dự thảo văn kiện và nhân sự tại đại hội 
bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, tỷ 
lệ theo quy định. Các đảng bộ đã bám sát 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, 
căn cứ tình hình thực tế, đồng thời vận 
dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của 
địa phương, đơn vị mình để cụ thể hóa và 
ban hành kế hoạch đại hội đảng bộ cấp 
mình; phân công các đồng chí ủy viên 
ban thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo các 
nội dung công việc cụ thể. Công tác tuyên 
truyền, khánh tiết, tổ chức phục vụ và an 
ninh trật tự được bảo đảm phù hợp với 
điều kiện phòng, chống dịch. Các đảng 
bộ đã sớm xây dựng các văn kiện bảo đảm 
quy trình theo hướng dẫn của Trung ương 
và Tỉnh ủy, phát huy dân chủ, đưa ra lấy 
ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân. Trong đó, các báo 
cáo chính trị đã thể hiện tầm nhìn, bản 
lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của 
mỗi đảng bộ, bám sát phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước để 
kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả 
thực hiện của nhiệm kỳ, chỉ rõ ưu, khuyết 
điểm và nguyên nhân, bài học kinh 
nghiệm; gắn kiểm điểm lãnh đạo thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 
với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
cấp trên, đồng thời xác định rõ mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu có tính khả thi cao để lãnh đạo 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
trong nhiệm kỳ tới. 

Theo đồng chí Trưởng ban Tổ chức 
Tỉnh ủy: Một trong những điểm được đánh 
giá cao tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở 
của Thái Bình là công tác nhân sự được 
giới thiệu ứng cử các chức danh đều bảo 
đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, 
được thẩm định hồ sơ, kết luận cụ thể về 
điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chính trị. 
Kiên quyết không vận dụng tiêu chuẩn đối 
với nhân sự  tham gia cấp ủy các cấp, nơi 
nào chưa chuẩn bị đủ nhân sự bảo đảm 
điều kiện, tiêu chuẩn thì bầu khuyết cấp 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ điều động 
nhân sự sau đại hội. Đề án nhân sự được 
chuẩn bị bảo đảm dân chủ, khách quan, 
đúng cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, tỷ lệ số 
dư, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét 
duyệt nên khi trình đại hội được sự thống 
nhất cao, không có giới thiệu thêm.

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cũng 
đã bầu đủ 305 đại biểu chính thức được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ và 28 
đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX. Thành công của đại hội 
đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở ở Thái 
Bình là minh chứng của sự chủ động, 
thực hiện bài bản, tích cực, nghiêm túc 
của cấp ủy cấp trên cơ sở và sự chỉ đạo 
quyết liệt, trách nhiệm của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy; nhất là trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra 
thực tế, nhất là đã làm tốt công tác nắm 
tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và 
nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề 
phát sinh, vướng mắc với các cấp ủy cấp 
dưới. Đây là kinh nghiệm quý để Đảng 
bộ tỉnh Thái Bình tổ chức thành công 
Đại hội đại biểu lần thứ XX, dự kiến diễn 
ra trong tháng 10/2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Hưng.
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Năm 1993, gia đình ông Trương Văn 
Đãng, tổ 9, phường Hoàng Diệu 
cũng như nhiều người dân khác 

ở đây bắt đầu trồng đào bán ra thị trường 
dịp tết Nguyên đán. Nhận thấy nhu cầu 
người dân tìm mua những gốc đào cổ, 
độc, lạ, có kích thước to, nhất là những 
cây đào từ vùng núi ngày càng tăng, ông 
Đãng đã đi các tỉnh miền núi phía Bắc 
như Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, rồi sang 
cả nước bạn Lào để tìm kiếm những gốc 
đào cổ thụ về trồng. Nhờ nắm bắt được 
nhu cầu thị trường nên đến cuối năm 
2007, người dân thi nhau tìm mua những 
gốc đào rừng, đào cổ về chơi thì mô hình 
của gia đình ông chỉ có 1,3 sào ruộng với 
vài chục gốc đào rừng nhưng đã thu lãi cả 
trăm triệu đồng, có những gốc thu lãi từ 20 
- 30 triệu đồng. Những năm sau đó, nhiều 
người dân xung quanh thấy việc trồng đào 
rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao nên 
cũng học tập và làm theo mô hình của gia 
đình ông Đãng. Hiện nay, mô hình của gia 
đình ông Đãng đã mở rộng diện tích trồng 
hơn 1 mẫu với hơn 350 gốc đào rừng, đào 
cổ, hơn 500 gốc đào phai, sau khi trừ chi 
phí năm cao nhất gia đình ông thu về hơn 

tiến đạt

Những năm qua, tổ hợp tác sản xuất tiêu 
thụ cây đào cảnh Sa Cát, phường Hoàng 
Diệu (thành phố Thái Bình) hoạt động rất 
hiệu quả. Các thành viên trong tổ hợp tác 
liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập. 

400 triệu đồng. Ông Đãng cho biết thêm: 
Trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết, 
bên cạnh việc điều chỉnh dinh dưỡng cho 
cây hợp lý, người dân Sa Cát đặc biệt lưu ý 
thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 để chọn 
thời điểm tỉa lá, cắt cành và tạo dáng bảo 
đảm cây đào đẹp, nở hoa đúng dịp tết 
Nguyên đán. 

Cũng như ông Đãng, ông Vũ Ngọc 
Tĩnh, tổ 9, phường Hoàng Diệu hiện có 
hơn 400 gốc đào rừng, hàng trăm gốc 
đào phai, thu nhập mỗi năm sau khi trừ 
chi phí đạt từ 400 - 500 triệu đồng. Ông 
Tĩnh cho biết: Bên cạnh những dáng cây 
cổ truyền, các thành viên tổ hợp tác sản 
xuất tiêu thụ cây đào cảnh Sa Cát thường 
xuyên giao lưu, trao đổi, truyền cho nhau 
kinh nghiệm để tạo ra những cây đào với 
thế lạ, kiểu dáng độc đáo đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người chơi đào. 
Hiện nay, các thành viên trong tổ hợp tác 
còn nhân giống và phát triển một số loài 
hoa lan để ghép bám vào gốc, cành đào, 
tạo sự độc đáo, mới mẻ cho cây, thu hút 
người mua. Thời gian tới, chúng tôi còn 
thử nghiệm ghép cành đào để có thể tạo 
ra cây đào vừa có hoa vừa có quả bán ra 

thị trường đúng dịp tết cổ truyền dân tộc 
để nâng cao giá trị của cây đào.  

Tổ hợp tác sản xuất tiêu thụ cây đào 
cảnh Sa Cát thành lập từ năm 2016 với 99 
thành viên, đến nay đã thu hút 115 thành 
viên tham gia với tổng diện tích trồng đào 
hơn 12ha. Thành viên trồng nhiều nhất 
từ 450 - 500 gốc đào rừng, đào cổ và hàng 
trăm gốc đào phai. Ông Vũ Đình Khởi, tổ 
trưởng tổ hợp tác sản xuất tiêu thụ cây đào 
cảnh Sa Cát chia sẻ: Thuận lợi nhất với các 
hộ trồng đào ở Hoàng Diệu là chất đất ở 
đây đặc biệt thích hợp để trồng loại cây 
này. Nụ hoa và cánh hoa đào phát triển 
đều, đẹp và to hơn trồng ở những nơi 
khác. Hiện nay, tổ hợp tác có hơn 38.500 
cây đào cảnh, 6.660 cây đào rừng, hơn 
42.500 cây đào giống, hơn 14.700 cây quất 
cảnh, hàng nghìn cây ăn quả, cây bóng 
mát. Đây là những con số biết nói, minh 
chứng rõ nhất về sự khởi sắc của làng đào 
Sa Cát, sự năng động, sáng tạo của từng 
thành viên trong tổ hợp tác trong phát 
triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và làm 
đẹp cho đời. Thời gian tới, chúng tôi rất 
mong cấp ủy, chính quyền các cấp, Liên 
minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh tạo 

điều kiện để chúng tôi có thể thành lập 
Hợp tác xã trồng đào cảnh Sa Cát, không 
chỉ nâng tầm giá trị cho cây đào, tiến tới 
xây dựng thương hiệu cây đào cảnh nơi 
đây mà còn góp phần nâng cao thu nhập 
cho các thành viên. 

Ông Trần Văn Chỉnh, Chủ tịch Hội 
Nông dân phường Hoàng Diệu đánh giá: 
Hiệu quả từ việc trồng đào của các thành 
viên tổ hợp tác đã đóng góp tích cực vào 
kết quả phát triển kinh tế - xã hội của 
phường. Không chỉ làm giàu cho gia đình, 
các thành viên tổ hợp tác còn tạo việc làm 
cho nhiều hội viên, nông dân khác. Nhờ 
vậy, đời sống của hội viên ngày càng được 
cải thiện và nâng lên. Nhiều gia đình xây 
dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm 
được phương tiện đi lại thuận lợi, tích cực 
tham gia hiến đất, làm đường giao thông, 
tham gia xây dựng đô thị văn minh. Thời 
gian tới, Hội Nông dân phường sẽ phối 
hợp với các ngành tổ chức tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây đào, 
các loại hoa, cây cảnh khác, cho hội viên 
nông dân đi tham quan những mô hình 
trồng đào hiệu quả để nâng cao giá trị của 
cây đào trên đất Hoàng Diệu.

Hiệu quả mô hình 
tổ hợp tác trồng đào

Mô hình trồng đào của gia đình ông Trương Văn Đãng hiện có hơn 350 gốc đào rừng, đào cổ.
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Nếu như các năm trước, chùa Từ 
Xuyên (phường Hoàng Diệu, 
thành phố Thái Bình) đều tổ 

chức đại lễ Vu Lan báo hiếu bao gồm cả 
nghi thức hoa hồng cài áo cho đông đảo 
các tín đồ Phật tử và nhân dân thì năm 
nay trước diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, nhà chùa không tổ chức các 
hoạt động tập trung đông người mà chỉ 
tổ chức các buổi tụng kinh nội bộ. Thầy 
Thích Nhuận Nguyện cho biết: Mỗi ngày 
nhà chùa tổ chức 3 buổi tụng kinh, mỗi 
buổi chỉ có tối đa 10 người tham gia. 
Trước khi vào chùa mọi người đều được 
đo thân nhiệt, phát khẩu trang và yêu 
cầu rửa tay sát khuẩn. Trong quá trình 
tụng kinh đều bảo đảm giữ khoảng cách 
an toàn. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu 
của các tín đồ Phật tử mùa Vu Lan muốn 
cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng 
phúc, tăng thọ; cầu siêu tế độ cho cha mẹ 
đã khuất, nhà chùa đã phát lá bồ đề (thay 
cho việc viết sớ, thực hiện nếp sống văn 
minh không đốt vàng mã) về các tổ Phật 
tử ở các phường, sau khi các gia đình ghi 
nội dung cầu nguyện, đại diện Phật tử 
sẽ mang đến chùa treo để nhà chùa cầu 
nguyện tập trung cho tất cả mọi người.

Cũng giống như chùa Từ Xuyên, mùa 
Vu Lan năm nay, chùa Pháp Quang, 
thôn Thượng Điền, xã Tam Quang (Vũ 
Thư) không tổ chức lễ đài tập trung đông 
người; không tổ chức các chương trình 
nghệ thuật, lễ hội hoa hồng cài áo cho 
các tín đồ Phật tử và nhân dân. Theo 
sư thầy Thích Thiện Quang, trụ trì nhà 
chùa: Là Phật tử hay chức sắc tôn giáo, 
trước hết phải thực hiện đầy đủ quyền 
và trách nhiệm một công dân, phải thực 
hiện nghiêm quy định do Nhà nước 
ban hành. Ý thức rõ điều đó, từ khi dịch 
Covid-19 xảy ra, cùng với toàn xã hội, nhà 
chùa chấp hành nghiêm các quy định 
về phòng, chống dịch kể cả trong mùa 
Phật đản hay mùa Vu Lan. Đồng thời 
cầu nguyện cho đại dịch chóng qua đi và 
cùng chung tay, góp phần ngăn chặn sự 
lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, vì sự 
bình yên cho cả cộng đồng cũng chính 
là thực hiện lời dạy “phụng sự chúng 
sanh là cúng dường chư Phật”. Mùa Vu 
Lan năm nay, nhà chùa chỉ tổ chức các 
buổi tụng kinh Vu Lan vào các buổi tối, 
hạn chế số lượng người đến tụng kinh, 
chỉ duy trì khoảng 20 người một khóa 
tụng kinh; đồng thời hướng dẫn Phật tử 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch. 

Theo Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh 
thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, 
trụ trì chùa Đại Bi, xã Tân Hòa (Vũ Thư): 
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ thực tiễn 
tình hình dịch bệnh hiện nay trên địa 
bàn tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh yêu cầu 
các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh 
không tổ chức các hoạt động tập trung 
đông người như mọi năm: lễ hội hoa 
hồng cài áo; các buổi cầu siêu tập trung 

hay tụng kinh đông người; chỉ làm lễ theo 
truyền thống tâm linh trong chùa. Giáo 
hội yêu cầu tăng ni các chùa, cơ sở tự 
viện vận dụng sáng tạo các hình thức tổ 
chức, vừa bảo đảm an toàn trong phòng, 
chống dịch bệnh vừa đáp ứng nhu cầu 
phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân 
dân, đồng bào Phật tử trong mùa tri ân, 
báo hiếu. Giáo hội kêu gọi tăng ni, Phật tử 
thể hiện tinh thần tri ân, báo hiếu trong 
mùa Vu Lan năm nay bằng việc tiếp tục 

ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, 
cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn, những 
người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng 
do dịch bệnh. Ngoài ra, các chùa, cơ sở 
tự viện đẩy mạnh tuyên truyền để các 
tín đồ Phật tử và nhân dân, những người 
làm con hướng lòng thành kính về đấng 
sinh thành, dành thời gian để suy ngẫm, 
hành động và yêu thương cha mẹ nhiều 
hơn, để mỗi ngày trôi đi đều là ngày Vu 
Lan báo hiếu. Bà Nguyễn Thị Hồng, tổ 
25, phường Lê Hồng Phong (thành phố 
Thái Bình) cho biết: Hàng năm, vào dịp 
lễ Vu Lan, tôi thường gác lại công việc 
hàng ngày để đi các chùa tụng kinh, 
cầu siêu cho cha mẹ, ông bà đã khuất. 
Thường thì tôi hay đi một mình song 
thỉnh thoảng tôi có dẫn các cháu theo 
với mong muốn thông qua những câu 
chuyện, những tâm sự, bài học về sự hy 
sinh của cha mẹ dành cho con cái được 
các Phật tử truyền tải, các cháu sẽ hiểu 
hơn về công ơn sinh thành, dưỡng dục 
của cha mẹ, cảm nhận được niềm hạnh 
phúc khi có cha mẹ ở bên. Từ đó, cháu sẽ 
chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, trở thành 
người công dân có ích. Năm nay, do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 nên tôi tụng 
kinh, cầu siêu cho cha mẹ tại gia đồng 
thời vẫn nhắc nhở con cháu về ý nghĩa 
của ngày lễ Vu Lan để con cháu biết trân 
trọng những gì đang có, sống hiếu thuận 
với ông bà, cha mẹ.

Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp, Vu Lan 
từ một ngày lễ riêng của Phật giáo nay đã 
phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Đây 
không chỉ là dịp để mọi người thể hiện 
lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành, 
mà còn là dịp hướng các Phật tử trở về 
với cội nguồn, về truyền thống “Uống 
nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Không tổ chức các hoạt động 
tập trung đông người mùa Vu Lan
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 

mùa Vu Lan năm nay các chùa, cơ sở tự viện 
trên địa bàn tỉnh không tổ chức các khóa lễ 
và hoạt động tập trung đông người mà chỉ 
tổ chức các buổi tụng kinh nội bộ; đồng 
thời nhắc nhở các tín đồ Phật tử hướng lòng 
thành kính về đấng sinh thành, hành động 
và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, để mỗi 
ngày trôi đi đều là ngày Vu Lan báo hiếu.

Đào Quyên

Chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) hạn chế số người tham gia một khóa tụng kinh, đồng thời giữ khoảng cách an toàn.

Phật tử đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, 
thành phố Thái Bình).
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tất đạt

Chị May sinh ra ở làng phong Văn 
Môn giữa những năm tháng diễn 
ra chiến tranh phá hoại miền Bắc 

lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Bố mẹ chị 
đều là bệnh nhân phong, gặp nhau và 
tình yêu nảy nở ở chính nơi này. Được 
lớn lên trong vòng tay yêu thương của 
cha mẹ, được chứng kiến nỗi bất hạnh, 
nỗi đau đớn của người bệnh nên ước mơ 
lớn nhất của chị May là được học một 
nghề gì đó để quay trở về “trả ơn” người 
thân và những bệnh nhân phong đã cưu 
mang, chăm sóc mình. Chị May nhớ lại: 
Năm 1983, tôi là 1 trong 4 chị em là con 
em bệnh nhân phong được tạo điều kiện 
cho đi học y sĩ tại Trường Y sĩ Thái Bình 
(nay là Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình). 
Đến năm 1986, tôi ra trường và trở về 
làng phong Văn Môn công tác. Ước mơ 
của tôi đã trở thành hiện thực. Chẳng có 
hạnh phúc nào bằng khi tôi được trở về 
làm việc tại chính nơi mình gắn bó cả 
tuổi thơ. 

Hơn 34 năm làm nghề, hơn nửa đời 
người gắn bó với làng phong Văn Môn, 
với chị May, làng phong là đại gia đình, 
mỗi bệnh nhân là một người thân yêu 
trong gia đình. Như bố mẹ chị, nhiều 
bệnh nhân phong vào đây khi tuổi còn 
rất trẻ, làng phong như một xã hội thu 
nhỏ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên 
ngoài. Có khoảng thời gian dài, bệnh 
nhân phong bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh, 
kỳ thị khiến họ rơi vào trạng thái cô đơn, 
lầm lũi khi lúc ốm đau không có người 
thân bên cạnh chăm sóc, lúc vui buồn 
không có bè bạn sẻ chia. Có những người 
không nhớ nổi đường về quê hương bản 
quán, có những người cả một đời sống 
ở làng phong không có người thân đến 
thăm. Họ cứ thế sống chậm, lặng lẽ và 
yên nghỉ nơi mảnh đất này. Chị May và 
những y bác sĩ ở làng phong là những 
người đã mang lại cho người bệnh cảm 
giác được chở che, được quan tâm. “Khi 
bố mẹ tôi còn sống đến khi từ giã cuộc 
đời, tôi vẫn coi những bệnh nhân phong 
xung quanh mình là những người bố, 
người mẹ, anh, chị, em trong nhà. Tôi 
luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu, chia 
sẻ và quan tâm đến từng bữa ăn, giấc 
ngủ để họ vượt qua mặc cảm, sống hòa 
đồng, vui vẻ trong quãng đời còn lại. Đó 
cũng là động lực để tôi vượt qua mọi khó 
khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của mình” - chị May tâm sự.

Làng phong Văn Môn trước đây cũng 
đông đúc lắm, giờ đây trầm lắng, yên bình 

Nặng tình với bệnh nhân phong
Về làng phong Văn Môn, xã Vũ Vân (Vũ 

Thư) những ngày cuối hạ, nét xanh tươi của 
cây cối trong làng làm dịu đi cái nắng oi ả, 
ngột ngạt. 120 năm qua, ngôi làng trầm lặng, 
nằm nép mình bên sông Hồng ấy vẫn tồn tại, 
là nơi “neo” những mảnh đời bất hạnh. Và 
ở đó có những người được sinh ra, lớn lên, 
trưởng thành để rồi lại trở về gắn bó, trọn 
tình với những bệnh nhân phong. Chị Lê Thị 
May, Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Điều trị, 
chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật và dinh 
dưỡng, Bệnh viện Da liễu Thái Bình là một 
người như thế.

đến lạ. Ẩn khuất sau những hàng cây cổ 
thụ là những dãy nhà hai tầng tách biệt - 
nơi những bệnh nhân phong tàn tật sinh 
sống. Phòng làm việc của chị May và 
đồng nghiệp cũng chỉ cách phòng ở của 
bệnh nhân một bức tường. Khoa Điều 
trị, chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật 
và dinh dưỡng, Bệnh viện Da liễu Thái 
Bình hiện còn 121 bệnh nhân có độ tuổi 
từ trên 80 đến trên 100 tuổi, chủ yếu là 
các cụ bị cụt tứ chi, khiếm thính, khiếm 
thị, tâm thần... Mọi sinh hoạt, ăn uống 
đều phải phụ thuộc vào các điều dưỡng 
và hộ lý. Do tuổi cao, sức yếu, nhiều cụ 
mất trí nhớ nên các cụ hay cáu giận, có 
khi còn chửi bới cả người phục vụ mình 
nhưng các chị đều nín nhịn, nhiều khi 
phải “chiều” theo ý các cụ. Công việc 
chăm sóc các cụ có khó khăn, vất vả là 
thế nhưng với trách nhiệm của người làm 
ngành y và hơn hết là cái tình, cái nghĩa 
với bệnh nhân như cha mẹ mình nên ai 
cũng đều cố gắng, san sẻ, hỗ trợ công 

việc cho nhau. Là trưởng khoa nhưng 
hàng ngày, sau giờ giao ban với lãnh đạo 
Bệnh viện, chị May đều bố trí, sắp xếp 
công việc hợp lý để có thời gian hỗ trợ 
công việc cho cán bộ, nhân viên trong 
Khoa các công việc thường nhật. Từ việc 
cắt tóc, gội đầu, thay quần áo, chăn màn, 
vệ sinh vết thương đến bón cơm cho các 
cụ, chị đều xông xáo và nhiệt tình. Trong 
Khoa không có khoảng cách giữa lãnh 
đạo và nhân viên, giữa người bệnh và 
cán bộ. Tất cả đều hòa đồng, vui vẻ, gắn 
bó với nhau như người một nhà. Chị Lê 
Thị Hương, Điều dưỡng viên Khoa Điều 
trị, chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật 
và dinh dưỡng chia sẻ: Ở Khoa có 2 điều 
dưỡng và 12 hộ lý nhưng dưới sự chỉ đạo 
của chị May, công việc đều được thực 
hiện nền nếp. Chị May như người chị 
cả đã dìu dắt, giúp đỡ chúng tôi trong 
công việc và là người truyền cảm hứng 
cho chúng tôi thêm yêu, gắn bó với bệnh 
nhân phong. 

Thấu hiểu hoàn cảnh và nỗi đau về 
thể xác lẫn tinh thần của bệnh nhân 
phong, ngoài thời gian dành cho công 
việc, chị May thường xuyên gần gũi, trò 
chuyện cũng như động viên bệnh nhân 
của mình, nhất là khi bệnh nhân đau 
ốm. Chẳng phải thế mà khi chị có việc đi 
công tác vài ngày, các cụ ở làng phong lại 
hỏi, lại nhắc đến chị như nhớ đứa con ở 
xa chưa về. Bà Trần Thị La, 88 tuổi, bệnh 
nhân nội trú điều trị tại Khoa Điều trị, 
chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật và 
dinh dưỡng tâm sự: Chị May không nề 
hà công việc gì, bất kể lúc nào chúng tôi 
đau sốt, chị ấy trực tiếp cõng hoặc cho 
xe đưa chúng tôi lên viện. Mỗi tuần 3 lần 
chị trực tiếp đến từng phòng để thăm 
khám huyết áp và nhắc chúng tôi uống 
thuốc đúng giờ...

Cùng với công tác điều dưỡng, chị Lê 
Thị May cũng luôn quan tâm, tổ chức tốt 
việc nuôi dưỡng, chăm sóc, cung cấp cho 
người bệnh các suất săn bảo đảm dinh 
dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên 
cạnh chế độ theo tiêu chuẩn quy định, 
chị và đồng nghiệp còn tận dụng diện 
tích đất, ao quanh bếp, quanh nhà tăng 
gia trồng rau, thả cá để bổ sung thêm 
thực phẩm sạch, dinh dưỡng vào khẩu 
phần ăn cho bệnh nhân. Nhờ vậy, trong 
những năm qua, Khoa Điều trị, chăm sóc 
bệnh nhân phong tàn tật và dinh dưỡng 
không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, 
bệnh nhân đều hài lòng, tin tưởng vào 
sự chăm sóc, điều trị, không phàn nàn về 
tinh thần, thái độ phục vụ đối với người 
bệnh của cán bộ, nhân viên y tế.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Kim 
Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái 
Bình nhận xét: Đồng chí Lê Thị May là 
cán bộ có thâm niên công tác, có năng 
lực quản lý và điều hành, tổ chức thực 
hiện tốt công việc theo chức trách; đồng 
thời là đảng viên luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, đồng chí 
thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, 
Ban giám đốc Bệnh viện tổ chức thực 
hiện tốt các quy định, quy trình về lĩnh 
vực điều dưỡng. Nhiều năm liền, đồng 
chí Lê Thị May được Sở Y tế, Bệnh viện 
Da liễu Thái Bình khen thưởng. Đặc biệt, 
năm 2020, đồng chí được UBND tỉnh 
tặng bằng khen với thành tích xuất sắc 
trong thực hiện phong trào thi đua yêu 
nước giai đoạn 2015 - 2020.

Chị May chăm sóc bệnh nhân phong như chăm sóc người thân của mình.

Chị May kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân phong.
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quang viện

Tương truyền, cuối thế kỷ XIV có 
một người con trai họ Đinh tên 
là Thỉnh quê ở “hương” Mỹ Lâm, 

huyện Thụy Nguyên, đạo Thanh Hoa 
(nay là tỉnh Thanh Hóa) phiêu dạt đến 
làng Đún Ngoại, huyện Thần Khê, phủ 
Ngự Thiên, đạo Sơn Nam (nay là xã Chi 
Lăng, huyện Hưng Hà) kiếm kế mưu sinh. 
Phú ông họ Phạm trong làng có cô con 
gái nuôi là Phạm Thị Gái đẹp người, đẹp 
nết tuổi vừa tròn trăng, “nhác thấy” Đinh 
Thỉnh gương mặt tuấn tú lại “có chữ” nên 
nhận về làm gia sư cho con gái. “Lửa gần 
rơm” dần dà Đinh Thỉnh bén duyên con 
gái nuôi của phú ông. Mối tình “cầm sắt” 
đơm hoa kết trái, phú ông “đứng lên” 
xe duyên cho hai người, chỉ năm sau vợ 
chồng Đinh Thỉnh đã sinh con trai, Đinh 
Thỉnh liền đặt tên con là Tôn Nhân. Khi 
Tôn Nhân khôn lớn, Đinh Thỉnh “dắt” 
con về thăm quê nội Thanh Hoa. Về quê 
đúng lúc Đặng Dung (là con Quốc công 
Đặng Tất), Nguyễn Cảnh Dị (là con Tham 
mưu quân sự Nguyễn Cảnh Chân) vừa bị 
Giản Định Đế giết hại, hai tướng trẻ đem 
quân từ Thuận Hóa về Thanh Hóa đón 
Trần Quý Khoáng (tức Trùng Quang Đế là 
con thứ của Mẫn Vương Ngạc, cháu nội 
của vua Trần Nghệ Tông, gọi Giản Định 
Đế bằng chú ruột) đưa vào Nghệ An dựng 
làm vua để lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống quân Minh. Đinh Thỉnh cùng con 
trai theo Trần Quý Khoáng, tiếc thay việc 
lớn không thành, tháng 4 năm Giáp Ngọ 
(1414), do lực lượng mỏng không thể 
chống lại giặc Minh, tướng giặc Minh là 
Trương Phụ, Mộc Thạch bắt được Trần 
Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn Súy 
đem về Trung Quốc. Trên đường bị giải 
đi, vua tôi nhà hậu Trần đã nhảy xuống 
biển tự tử để giữ khí tiết. Hai cha con Đinh 
Thỉnh lại tìm đến nhà hào kiệt Lê Khoáng 

KỲ ĐỊA ĐINH DANH
Sử cũ chép, vào năm Cảnh Hưng thứ 18 (1747), thời hậu Lê, theo lệnh của triều đình, ông Đinh Phúc Thuần đời thứ 14 dòng họ Đinh ở làng 

Y Đún (Đún Ngoại) thảo bản “khai báo” công trạng của 15 người họ Đinh có công lao “phụng thờ” vương triều Lê từ khi Lê Thái Tổ khởi nghĩa 
Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh qua thời trung hưng diệt Mạc cho đến đời vua Lê Hiển Tông. Theo “khai báo” dòng họ có 4 người được phong 
tước Quốc công, 3 người Quận công, 1 người tước Bá, 13 tước Hầu, 4 người được phong làm Phúc thần, Đại vương, nhiều người làm đến chức 
Thái sư, Tư không, Thái phó, Thái tể…

Ông Đinh Danh Lẫm, hậu duệ, trưởng ban 
quản lý di tích từ đường họ Đinh Danh, thôn 
Toàn Phúc, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà

Khi nhà Nguyễn 
lên ngôi đã buộc 
dòng họ Đinh 
Phúc ở làng Đún 
Ngoại phải đổi 
thành Đinh Danh 
để tránh tên húy 
Nguyễn Phúc, 
chống triều đình 
không được, dòng 

họ Đinh đổi thành Đinh Danh từ đó. Hiện 
trong hậu cung từ đường họ Đinh làng 
Đún Ngoại vẫn được con cháu gìn giữ 
400 năm nay. Tuy nhiên, để nơi thờ tự các 
bậc tiền bối công thần triều Lê được xứng 
tầm, con cháu dòng họ đã quyên góp tiền 
mua lại đất cũ, tiến hành tôn tạo ngôi từ 
đường mới khang trang hơn.

Ông Đinh Danh Cheng, hậu duệ, phó trưởng 
ban quản lý di tích từ đường họ Đinh Danh, 
thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà

Chính quyền 
địa phương xã 
Chi Lăng rất quan 
tâm, tạo điều kiện 
để dòng họ Đinh 
Danh chúng tôi 
mua gom đất của 
các hộ lân cận và 
tiến hành tôn tạo 
di tích. Dự kiến tòa 

tiền tế và hậu cung từ đường mới tôn tạo 
sẽ khánh thành vào dịp giỗ tổ họ Đinh.

Ông Đinh Danh Mai, hậu duệ, thủ nhang từ 
đường họ Đinh Danh, làng Đún Ngoại, xã Chi 
Lăng, huyện Hưng Hà

Các bậc cao 
niên họ Đinh kể 
trước khi thực dân 
Pháp xâm lược Bắc 
kỳ tràn về làng và 
tàn phá từ đường, 
khuôn viên từ 
đường họ Đinh 
do cụ Đinh Phúc 
Diên chủ công xây 

dựng nguy nga, lộng lẫy. Con cháu còn 
giữ được tòa hậu cung của từ đường khá 
nguyên vẹn với 4 cột đá khắc câu đối về 
dòng tộc họ Đinh.

(thân phụ Lê Lợi) xin làm quản gia. Lê Lợi 
thấy cha con ông Đinh Thỉnh là người có 
chí khí, bèn xin cha (Lê Khoáng) gả em gái 
của mình cho Đinh Tôn Nhân. Vợ chồng 
Đinh Tôn Nhân sinh được 3 người con trai 
là Đinh Lễ, Đinh Bồ và Đinh Liệt. Ba anh 
em nhà họ Đinh sau này đều là những 
bậc kiệt hiệt và đều là khai quốc công 
thần của triều hậu Lê. Đinh Bồ hy sinh ở 
trận Khả Lưu, Lê Lợi vô cùng thương tiếc, 
truy tặng Định Quốc công. Đinh Lễ làm 
đến chức Tư không. Vào năm 1426 nghĩa 
quân Lam Sơn đã chuyển từ thế thủ sang 
tấn công, tiêu diệt quân thù giải phóng 
đất nước. Đại quân tiến từ vùng Thanh 
- Nghệ ra Đông Quan để đánh nhau với 
Tổng binh Vương Thông, Lê Lợi sai Đinh 
Lễ nhử địch đánh tại trận Trúc Động diệt 
hơn năm mươi vạn tên, bắt sống trên 
mười vạn tên khác. Trận đánh ở My Động 
do Đinh Lễ và Nguyễn Xí chỉ huy, quân ta 
thắng lớn. Nhân đà thắng lợi, nghĩa quân 
tiến đánh sát thành Đông Quan, quân 
địch kéo ra quá đông, lực lượng địch ta 
chênh lệch quá lớn, voi chiến bị sa lầy, tại 
bến Chương Dương, Đinh Lễ, Nguyễn Xí 
bị giặc vây bắt. Nguyễn Xí giả hàng, Đinh 
Lễ không chịu khuất phục nên bị giặc giết 
hại. Lê Lợi vô cùng thương tiếc, truy tặng 
Đinh Lễ tước Bân Quốc công. Đinh Lễ sinh 
được 3 người con trai là Đinh Trung, Đinh 
Vệ, Đinh Vĩnh Thái và một người con gái 
không rõ tên. Sau khi Đinh Lễ hy sinh, Lê 
Lợi trọng dụng người em ruột của ông là 
Đinh Liệt. Bấy giờ Đinh Liệt đang ở mặt 
trận phía Bắc, Lê Lợi cho gọi về dinh Bồ 
Đề (nay thuộc Gia Lâm) giao cho chỉ huy 
đội quân Thiết đột ở bên cạnh chủ tướng. 
Trong khi ấy, Liễu Thăng đem mười vạn 
quân sang để tiếp viện cho Vương Thông 
đang bị vây ở thành Đông Quan. Mộc 
Thạnh cũng đem năm vạn quân vượt qua 

biên giới Lao Cai tiến vào nước ta. Lê Lợi 
sai Đinh Liệt và Đại tư mã Lê Sát đem 
quân Thiết đột tiến lên Lạng Sơn chặn 
đường đánh địch. Đinh Liệt đem đại binh 
tiến thẳng tới ải Chi Lăng (Lạng Sơn) trực 
tiếp chỉ huy trận đánh địch ở núi Mã Yên, 
chém chết Liễu Thăng, thu được bằng sắc 
và ấn kiếm của tướng giặc khét tiếng này 
đem về dinh Bồ Đề. Đinh Liệt lại cùng Lê 
Sát và các tướng khác đánh trận Xương 
Giang bắt sống Thượng thư Hoàng Phúc, 
Đô đốc Thôi Tụ (quan đại thần triều Minh 
làm tán quân vụ An Nam). Lê Lợi sai 
người đem ấn kiếm của Liễu Thăng lên 
Lao Cai trao cho Mộc Thạnh. Mộc Thạnh 
run bắn người lên khi nhìn thấy ấn kiếm, 
hắn bèn xua quân tháo chạy về nước. 
Vương Thông thế cô cũng mở cổng thành 
Đông Quan xin đầu hàng quân ta. Năm 
1428, khi đất nước sạch bóng quân xâm 
lược, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế đặt niên 
hiệu là Thuận Thiên năm thứ nhất. Triều 
đình luận công khen thưởng Đinh Liệt là 
một trong những Đệ nhất công thần khai 
quốc. Sau đó ông được giữ chức Thái phó 
giúp vua Thái Tông trị nước. 

Từ đường họ Đinh ở làng Đún Ngoại, 
xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà vẫn còn 
lưu giữ được đôi câu đối: Quốc sử lưu bi 
địa giáp Chú Đình thang mộc ấp/Thần 
châu hưng nhượng danh trì mỹ lý duệ di 
hương. Tạm dịch nghĩa: Sử vàng bia đá 
còn ghi Thúy Sách thuở trước danh ấp 
thang mộc/Làng đẹp sông thần lại chép 
Thần Khê ngày nay tiếng thơm con cháu 
truyền. Đại ý là: Sử sách bia đá còn chép 
đất Chú Đình (tức sách Thúy Lâm) xưa đã 
sinh ra vua Lê Lợi. Thần Châu (bãi thiêng) 
cũng như Thần Khê (sông thần) sinh Lê 
Thánh Tông. Thần Khê là danh trì (nay 
thuộc huyện Đông Hưng), Mỹ Lý (làng 
đẹp) cũng như Mỹ Lâm ở Thanh Hóa, 

vùng đất này đã sinh Lê Thánh Tông, 
cháu nội Lê Lợi. 

Sử cũ ghi những năm (1480 - 1485) 
Đinh Thế Vĩnh từ Thanh Hóa ra làng Đún, 
sau đó con cháu ông chuyển tới làng Hòa 
Trai, xã Hoành Mỹ, Kinh Bắc (Cẩm Giàng, 
Hải Dương). Khoảng năm 1505 - 1529, 
Đinh Phúc Vận (đời thứ 7) làm tướng 
đóng đồn ở Hòa Trai chống nhà Mạc được 
triều Lê - Trịnh phong tước Nam quận 
công, con trai ông là Đinh Thừa Cận theo 
chúa Trịnh Tùng, Trịnh Tráng phò vua 
Lê Trang Tông, Thế Tông, Anh Tông tập 
hợp con cháu họ Đinh ở Hòa Trai, Y Đún 
đi đánh nhà Mạc lập được công lớn được 
phong đến chức Thái tể, Uy dũng Tán 
trị công thần, Thúy quận công. Con trai 
ông là Đinh Phúc Diên cũng theo cha đi 
đánh nhà Mạc lập căn cứ Hàn Giang (Hải 
Dương) được phong chức Thiếu úy, tước 
Dương quận công. Hai ông cháu Đinh 
Phúc Vận và Đinh Phúc Diên được chúa 
Trịnh Tráng thưởng cho mỗi người một 
tấm kim bài. Năm 1627, ông Đinh Phúc 
Diên về xây nhà thờ họ Đinh ở làng Đún, 
mang tấm kim bài về để thờ tổ tiên…

Từ đường Đinh Danh ở làng Đún Ngoại, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà còn lưu giữ được ba gian hậu cung từ 400 năm trước.



7Chuû nhaät, ngaøy 30/8/2020

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Hai người vòng qua cầu Kênh ra 

đồng. Tuyền vác cuốc, Đức đeo 
gầu vắt vẻo trên vai: 

- Cậu... sao còn dùng dằng? Nhiều việc 
làm một mình không được mà cứ lửng lơ 
con cá vàng. 

- Hì... hì... Thế mà không... không... - 
Tuyền ngập ngừng. 

Đức nhìn Tuyền... Từ ngày Đức quen 
Tuyền, chỉ thấy Tuyền người gầy ngẳng. 
Việc nhiều, họp khuya, ăn ít... Hồi này 
cái da cái lốt cũng đo đỏ. Mặc bộ quần áo 
nâu chùng chặn, đi đôi dép lốp vào cuộc 
họp, ra tư thế anh cán bộ xã đàng hoàng... 
Nông dân có vài ba sào ruộng không phải 
nộp tô thì no ấm phởn phơ ngay... 

- Cậu nói không là không thế nào? 
- Đức hỏi - Cá cắn câu rồi! Anh cứ làm 
khách. 

- Thật đấy mà! - Tuyền quay lại nhìn 
Đức, nói nhỏ - Tôi chưa dám dứt khoát... 

Đức không tin Tuyền như thế... Suốt 
từ cuối năm kia vợ Tuyền bỏ đi. Ở thị xã 
mà không hề nhắn nhe gì về. Thế là nó bỏ 
cậu... Ở nhà, dư luận xóm làng ủng hộ cậu 
ta với Dâu. Dâu cũng ưng cậu ta, cho áo 
cho khăn chẳng cần giấu giếm. Đẹp người 
đẹp nết cả, còn vẽ sự đời... Khéo cậu ta nói 
vậy, độp một cái tổ chức lúc nào... Hoạt 
động ở địa phương cũng có cái thích. 
Gần quê hương, tiện xây dựng gia đình... 
Mình đi khắp đầu tỉnh, cuối huyện, có cái 
thích biết đó biết đây, quen nhiều người. 
Nhưng chẳng dám hò hẹn với ai... “Bao 
giờ kháng chiến thành công. Em ngồi giặt 
áo bên sông đợi chàng”(1)... 

Tuyền khom lưng sửa nong nước. Đức 
quăng đôi ròng rọc gầu cho Tuyền. Hai 
người nhún chân, khom lưng vục nước, 
rồi ngửa ngực đổ. Nước từ sông chảy xòa 
lên ruộng, lai láng tràn trề, ôm lấy những 
dảnh lúa chiêm bụ bẫm. Tuyền cảm 
thấy cây lúa từng phút, từng phút uống 
no nước, nở nang ra, đâm rễ, nảy mầm. 
Màu lúa như xanh thêm trên màu nước 
trắng mát... Ba sào lúa này được hơn ba 
chục thùng thóc. Nộp thuế nông nghiệp 
một ít, đóng góp này nọ một ít, còn để ăn 
không hết... Quốc hội đã thông qua Luật 
cải cách ruộng đất rồi. Nay mai ruộng đất 
về tất cả nông dân. Mình làm trên ruộng 
đất của mình. Hết cái nạn van nài địa chủ 
xin từng sào ruộng cấy tô... 

Thụp... thuồm... Thụp... thuồm... 
Tay gầu hai người dẻo dai ngang nhau. 

Tuyền toan nhắc Đức nghỉ, thấy Đức vẫn 
bình thản nhún nhảy đôi chân, múa may 

đôi tay, Tuyền lại thôi. Đức khỏe chả kém 
Tuyền, tuy hơn vài tuổi, lăn lộn theo bộ 
đội, vất vả gian khổ hơn... Tuyền thấy lần 
này Đức về vui hơn mấy lần trước. Lần 
thứ nhất Đức về cùng làng Nguyễn rào lại 
làng kháng chiến sau một tháng bọn Bô-
phơ-rê càn quét phá phách. Lần thứ hai, 
cùng làng Nguyễn phục hồi mọi mặt sau 
trận Trái Quít giặc đốt sạch sành sanh. 
Lần này, Đức về chuẩn bị trận chiến 
đấu mới, với thế vững vàng chưa bao giờ 
thấy... Các trận địa chông mìn, Đức và 
các chiến sĩ của anh cùng du kích làng 
Nguyễn bố trí, sẵn sàng chờ giặc. Khu 
Ngựa đá Chó đá, khu đầu cầu Mới, cổng 
Bắc, cổng Đông... Mấy hôm nay, đơn vị 
Đức cùng du kích làng Nguyễn chuẩn bị 
bao vây đồn Nguyễn. Đường 39 cắt đứt 
hẳn một đoạn dài. Giặc bắt phu đến đắp, 
ta bắn đuổi. Đồn Nguyễn mấy lần tấp 
tểnh đến trại Lê Lai, bị đánh bật trở lại, 
đứng ở ngã ba đường 10 hậm hực nhìn 
vào... Đêm nay, Tuyền sẽ đưa đội dân 
công hỏa tuyến ra cắt đoạn đường từ Gòi 
đến cầu Nguyễn... Phải bí mật, nhanh 
gọn, tránh đại bác giã vào lưng... Thế 
nào nó cũng đắp lại. Rồi lại phá... Vẫn 
cứ sướng rơn. Ai ngờ làng Nguyễn mình, 
sau hai trận giặc càn quét gớm ghiếc, sau 

hàng trăm trận lớn nhỏ giặc đánh, nay 
lại ra phá đường 10, giàn quân vây đồn 
Nguyễn... Việc chồng lên việc, mà ông 
Đức cứ bảo mình với cô Dâu... 

- Giải lao chăng? - Tuyền đột ngột hỏi.
- Chăng thì chăng!
Đức đứng ngửa người, hai tay chống 

nạnh, chúm môi thở phù phù... 
Tuyền vẫy Đức sang gò Mả Tàu, cái gò 

đất to có mộ xây của chú khách nào đó. 
Tháng ba, cỏ trên gò xanh biếc một lớp 
dày, trâu bò ăn không xuể. 

Hai người ngồi bệt trên thảm cỏ xanh 
êm. 

Đức tựa lưng vào thành mộ xây, móc 
túi thuốc lá rời ra cuộn, trao cho Tuyền 
một điếu. Anh ngước nhìn những tảng 
mây cuối xuân, như những tảng thạch 
cao trắng có vân xanh nhạt, rải rác trên 
nền trời xanh lơ. Mươi lăm con én đen 
lánh lướt chéo, chao ngang, vội vàng, 
thấp thoáng, như không cần cho ai thấy 
kỹ cái dáng đẹp nên thơ của mình. Đôi 
cò trắng phau từ phía sông Tiên Hưng 
bay vào, cánh vẫy nhè nhẹ, có lúc chỉ 
giang rộng lướt chậm theo đà, thảnh 
thơi, thoải mái... 

Rồi Đức ngắm Tuyền. Nắng rải trên 
vùng trán rộng không rõ nét nhăn, và đôi 

má đầy đầy làm cho khuôn mặt đỡ dài 
hơn những năm thiếu ăn, thiếu ngủ. 

- Tuyền ơi! Mình thấy ông Soạn bảo 
việc ấy xong rồi cơ mà? Sao vẫn nhùng 
nhằng? 

Tuyền đang dấp dim đôi mắt tránh 
nắng, chợt quay lại. 

- Việc ấy... Ờ... - Tuyền ngần ngừ - 
Khách quan anh thấy thế nào? 

- Khách quan thì... mình thấy được!... 
Thật đấy. Trước hết là dư luận quần 
chúng đồng tình... Lần này, nói thật với 
cậu, không như dạo ngồi hầm chung. Bấy 
giờ bá nhân bá khẩu. Có kẻ xấu nó xúc 
vào. Vợ cậu ở nhà, làm ầm ã lên... Lần này, 
vợ cậu bỏ đi, lại không ai xúc xiểm gì. Êm 
lắm. Như ru... 

Tuyền thấy rôm đốt rọ rạy trên mặt, 
xòe bàn tay vuốt liền vài ba cái... Anh 
Đức nói thật. Tuyền cũng thấy thế. Đúng 
như thế... Ở xa về, anh ấy nắm tình hình 
rất khách quan. Giá tổ chức ngay dạo tết 
vừa qua cũng được. Nhưng vẫn đắn đo 
một chút. Mình chưa hỏi ý kiến anh Thể, 
người chăm lo cho mình nhiều cái từ 
trước đến nay... Anh đi học lớp chuẩn bị 
tổng phản công, rồi làm chính trị viên tiểu 
đoàn chủ lực nào đấy. Có thư về nhưng 
ít... Thu đông vừa qua, anh tham gia chiến 
dịch giải phóng Tây Bắc... Dâu là em con 
chú con bác với anh Thể. Dâu cũng muốn 
xin ý kiến anh là người gần gũi nhất... 
Xem ra Dâu cũng rất giữ kẽ, không chịu 
nêu vấn đề trước. Ngọc lành không phải 
bán rao... Mình sẽ nêu vấn đề, nhưng 
chờ thư anh Thể... Trong khi chờ đợi, dứt 
khoát không để xảy ra điều tiếng nọ kia. 
Quan hệ vẫn là hai người cán bộ, dè dặt 
một chút càng hay... Coi như không có 
vấn đề, không tình ý gì cũng được. Lâu 
thắm thì lâu phai... 

- Ta kéo chặp nữa chăng? - Đức đột 
ngột hỏi. 

- Vâng! - Tuyền giật mình đứng rột 
dậy. Nghỉ hơi lâu. Cũng được. Làm khỏe, 
phải nghỉ lâu... 

Thụp... thuồm... Thụp... thuồm... 
Bốn cái dây gầu quấn quít khi rùi, khi 

căng. Chiếc gầu mới đan như diễn viên 
xiếc áo vàng thoắt vút lên cao, thoắt lao 
xuống thấp, uyển chuyển, nhịp nhàng...

Ảnh minh họa
(1) Câu hát quen thuộc hồi kháng 

chiến chống Pháp.
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TỔNG BIÊN TẬP: Hoàng Minh Sơn                                                    PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: hoàng văn duyệt - Trần Thị Thoa                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: vũ nguyên bình 
chế bản TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY cổ phần IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

hộp thư bạn đọc

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, 
thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng 
tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu 
như cộng tác viên: Nguyễn Công Liêm 
(thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường 
Thuật (Thái Thụy); Ngọc Tuyền (Kiến 
Xương); Trần Thị Loan (Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên 
phòng tỉnh); Đỗ Văn Dũng (Bộ CHQS 
tỉnh); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); 
Bích Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái 
Bình); Mạnh Tường, Hoài Thương, Văn 
Mạnh (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Thiên 
Trần, Lê Anh Phong  (Thành phố Hồ Chí 
Minh); Lê Hồng Thiện, Nguyễn Văn Song 
(Hưng Yên); Nguyễn Văn Danh, Nguyễn 
Thị Bích Nhàn (Phú Yên); Nguyễn Minh 
Thuận, Nguyễn Tuyết Quyên (Bạc Liêu); 
Nguyễn Ngọc Phú (Hà Tĩnh); Huỳnh Thị 

Kim Cương (Kiên  Giang); Phan Thành 
Minh (Đà Lạt)...

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 
tác giả Ngọc Tuyền có bài thơ “Thái Bình 
có từ bao giờ”; tác giả Nguyễn Ngọc Phú 
có tùy bút “Âm vang ngày độc lập”... 
Về lĩnh vực kinh tế, cộng tác viên Hoài 
Thương đưa tin Quỳnh Phụ phát động 
chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ 
lúa mùa trên toàn bộ diện tích, thời gian 
phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, 
sâu đục thân hai chấm và rầy bắt đầu 
từ ngày 25 đến ngày 28/8/2020. Huyện 
Quỳnh Phụ cũng khuyến cáo nông dân 
áp dụng các biện pháp tổng hợp, giữ 
nước hợp lý, không bón đạm đơn, không 
sử dụng phân qua lá và chất kích thích 
sinh trưởng để phòng, trừ sâu bệnh... 
Lĩnh vực giao thông, bài “Chuyện ông Trân trọng!

Hòe vác tù và hàng tổng” của cộng tác 
viên Nguyễn Công Liêm viết về cựu chiến 
binh, thương binh Nguyễn Đình Hòe, tổ 
trưởng tổ tự quản an toàn giao thông 
khu vực cống Rút, xã Hùng Dũng (Hưng 
Hà). Ông Nguyễn Đình Hòe là thương 
binh, tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực 
tham gia công tác xã hội ở địa phương. 
Ông đã có 12 năm làm công tác tự quản 
và được chính quyền xã tin tưởng, nhân 
dân trìu mến gọi với cái tên “Ông Hòe 
tự quản”, “Ông Hòe vác tù và hàng 
tổng”. Với những đóng góp của mình, 
ông Nguyễn Đình Hòe được các cấp, các 
ngành ghi nhận với gần 40 bằng khen và 
giấy khen về công tác tự quản an toàn 
giao thông, trong đó có 6 bằng khen do 
các bộ, ngành và 7 bằng khen do UBND 
tỉnh trao tặng...

Trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, cộng tác viên Bích Hạnh đưa 
tin thành phố Thái Bình có tỷ lệ người 
cài đặt ứng dụng “Khẩu trang điện tử 
Bluezone” đạt 98,7%. Cộng tác viên Đỗ 
Văn Dũng đưa tin Trung đoàn 568, Bộ 
CHQS tỉnh tổ chức trao giấy xác nhận 
hoàn thành cách ly 14 ngày đối với 175 

công dân trở về từ vùng dịch. Tính đến 
thời điểm này, Trung đoàn 568 đã tiếp 
nhận 6 đợt công dân trở về từ vùng dịch 
với tổng số 1.330 công dân thực hiện 
cách ly theo đúng quy định.

Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, truyện 
ngắn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, 
đang được biên tập, chọn đăng tải trên 
Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.
com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban 
Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm 
ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và 
mong các bạn tiếp tục cộng tác thường 
xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề 
nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số 
điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về 
cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 
ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy 
đủ. Tin bài thời sự, đề nghị các bạn gửi 
nhanh, kịp thời trong ngày để đáp ứng 
nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi 
về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 
13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện 
tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

V ới phương châm “tuyên giáo đi 
trước, đi cùng và hướng mạnh 
về cơ sở”, những năm qua, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ đã có 
nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động 
chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng 
công tác tuyên giáo góp phần cùng Đảng 
bộ và nhân dân trong huyện thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Cách đây 4 năm, người dân tại khu 
vực cầu Nghìn, thị trấn An Bài vẫn còn 
phải sống trong khói bụi ô nhiễm do ảnh 
hưởng của 64 lò sản xuất vôi hoạt động 
tại đây gây ra. Cả ngày lẫn đêm, các gia 
đình đều cửa đóng, then cài nhưng vẫn 
không ngăn được bụi vào nhà. Sau khi các 
lò vôi được xóa bỏ, cuộc sống của người 
dân được trở lại bình thường. Cây cối lại 
khoác trên mình màu xanh vốn có thay 
vì phủ bụi trắng xóa như trước đây. Ông 
Nguyễn Văn Khoa, người dân tổ dân phố 
số 2, thị trấn An Bài cho biết: Sau khi lò 
vôi được xóa bỏ, nhân dân rất phấn khởi, 
không khí trong lành hơn. Trẻ con được 
ra ngoài thỏa sức vui đùa. Cũng theo ông 
Khoa, khi mới có chủ trương xóa bỏ lò vôi, 
hầu hết các chủ lò sản xuất vôi đều không 
đồng tình nhưng sau khi được các cấp, 
các ngành tập trung tuyên truyền, vận 
động bằng nhiều hình thức, các chủ lò 
đã chấp thuận dỡ bỏ các lò vôi trả lại môi 
trường sống trong lành cho người dân. 
Việc xóa bỏ lò vôi là một thành công lớn 
của cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh 
Phụ trong nhiệm kỳ qua, trong đó công 
tác tuyên truyền giữ vị trí then chốt trong 
việc thay đổi tư tưởng, nhận thức của chủ 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh vôi, từ đó 
nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương thực 
hiện đúng tiến độ tháo dỡ. Theo đồng chí 
Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo 
Huyện ủy: Những năm qua, Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường 

vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền 
các cấp chú trọng làm tốt công tác tuyên 
truyền; chủ động phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể của huyện, huy động sự 
vào cuộc của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên từ huyện đến cơ sở trong thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị chung của 
huyện, đặc biệt là trong thực hiện các dự 
án lớn như: đề án xóa bỏ lò vôi cầu Nghìn, 
thị trấn An Bài; giải phóng mặt bằng khu 
công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco 
- Thái Bình tại 3 xã An Cầu, An Thái, An 
Ninh... Qua đó tạo sự đồng thuận cao 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp 
phần triển khai thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát 
triển chung của huyện thời gian qua. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường 
xuyên chú trọng nâng cao chất lượng học 
tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, góp phần sớm đưa các chủ trương, 
chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. 
Ban đã có nhiều đổi mới trong quá trình 
tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều 
hình thức, phù hợp, hiệu quả theo từng 
đối tượng. Sau mỗi đợt học tập, quán triệt, 
huyện đều chỉ đạo viết bài thu hoạch; tùy 
từng đối tượng để triển khai nội dung viết 
thu hoạch sao cho phù hợp với công việc, 
sát tình hình thực tế, từ đó đạt hiệu quả 
thiết thực. Các bài thu hoạch đều được 
thu, chấm và có thông báo kết quả học 
tập của từng kỳ. Kết quả này là một trong 
những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ 

chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
còn chủ động triển khai nghiên cứu, 
tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn 
đề đặt ra từ thực tiễn; đồng thời làm tốt 
công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống quê hương; 
phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển 
hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt 
trên các lĩnh vực. Duy trì tốt việc tham 
mưu, biên tập, in và phát hành bản tin 
Thông tin nội bộ của huyện hàng tháng 
bảo đảm nội dung và hình thức góp phần 
đưa thông tin về chủ trương của tỉnh và 
huyện trong các buổi sinh hoạt chi bộ, 
trong thực hiện nhiệm vụ ở thôn, tổ dân 
phố cơ sở, góp phần để các chủ trương, 
nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Để nắm 
bắt đầy đủ, chính xác tâm tư, nguyện 
vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban thực 
hiện nhiều cuộc điều tra dư luận xã hội, 
kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính 
quyền có các chủ trương, giải pháp đúng, 
trúng lãnh đạo thực hiện hiệu quả các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhằm 
tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng trong nhân dân, Ban thường xuyên 
theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức 
cơ sở đảng thực hiện quy trình và tổ chức 
sưu tầm, biên soạn, in và phát hành lịch 
sử đảng bộ địa phương. Đến nay, 100% 
các xã, thị trấn trong huyện đã xuất bản 
lịch sử các giai đoạn.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy Quỳnh Phụ tiếp tục nâng cao chất 
lượng hoạt động công tác tuyên giáo góp 
phần đắc lực vào việc triển khai thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng 
Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển 
nhanh và bền vững.

anh đào

Quỳnh Phụ 

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương trên 
địa bàn huyện Quỳnh Phụ.


