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Như mới hôm qua
Ngày đầu năm, men 

theo con đường đê sông 
Hồng, chúng tôi về thăm 
và trò chuyện với thương 
binh hạng 1/4 Phạm Văn 
Doan, thôn Trung Hòa, 
xã Bách Thuận (Vũ Thư). 
Nhìn dáng người nhỏ nhắn, 
lanh lẹ của ông không ai 
nghĩ cách đây hơn 40 năm, 
ông đã từng cận kề cửa tử. 
Ông Doan nhớ lại: Năm 
1976, tôi tham gia quân 
đội thuộc đơn vị pháo binh 
của Trung đoàn 1, Sư đoàn 
9 (Quân đoàn 4). Sau thời 
gian ngắn huấn luyện, đơn 
vị của tôi cơ động lên vùng 
biên giới tỉnh Tây Ninh. 
Ở đoạn biên giới của Tây 
Ninh, sau một thời gian 
tăng cường các hoạt động 
trinh sát, khiêu khích, từng 
lúc xâm phạm vào đất ta, 
cuối tháng 9/1977, Pôn 
Pốt dùng một lực lượng 
tương đối lớn đồng loạt tấn 
công một số khu vực thuộc 
hai huyện Bến Cầu và Tân 
Biên. Được sự tăng viện 
của Trung đoàn 1, Sư đoàn 
9 và Tiểu đoàn 1 thuộc Sư 
đoàn 5 có pháo binh và xe 
tăng yểm trợ, ta đồng loạt 
phản công, đánh bật quân 
địch ra khỏi những nơi bị 
chúng chiếm đóng, đẩy lùi 
chúng về bên kia biên giới.

Trong cuộc chiến phi 
nghĩa, Pôn Pốt đã tàn sát, 
đốt phá, cướp bóc một 
cách dã man, gây thiệt hại 
nghiêm trọng về người và 
của cho đồng bào ta trên 
tuyến biên giới Tây Nam. 
Rất nhiều đồng chí, đồng 
đội của ông Doan đã anh 
dũng hy sinh hay để lại 
một phần cơ thể nơi chiến 
trường. Riêng ông Doan bị 
đạn M79 găm vào ổ bụng 
và bị cưa một phần chân 
phải. Dù vết thương vẫn 
hành hạ ông mỗi khi trái 
gió trở trời nhưng ông thấy 
mình là người may mắn 
được sống, được trở về quê 
hương trong sự quan tâm 

40 năm nhìn lại 
cuộc chiến 
tranh bảo vệ 

biên giới Tây Nam của 
Tổ quốc, cùng quân dân 
Campuchia chiến thắng 
chế độ diệt chủng Pôn Pốt, 
lời nói: “Cây Trường Sơn 
không thể ghi hết tội ác của 
tập đoàn phản động Pôn 
Pốt, nước sông Mê Kông 
mãi không gột rửa hết tội ác 
của chúng đối với nhân dân 
Việt Nam và Campuchia” 
đã trở thành chân lý.

Chế độ diệt chủng, 
tàn bạo chưa từng có trên 
thế giới

Trong gần 2 năm tiến 
hành chiến tranh xâm lược 
biên giới Tây Nam, quân 
phản động Pôn Pốt đã giết 
hại và bắt hơn 30.000 dân 
thường tại các xã biên giới 
của Việt Nam, làm cho 
400.000 người dân mất 
nhà cửa, trên 3.000 nhà bị 
bỏ hoang, nhiều nhà thờ, 

Sáng ngày 2/5/1983, hàng nghìn người dân thủ đô Phnôm 
Pênh (Campuchia) lưu luyến tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 
4 quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên 
đường trở về Tổ quốc.

40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 

Nhân dân thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ quân tình nguyện 
Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về Tổ quốc.

chùa chiền, trường học bị 
chúng đốt phá.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn 
Sen, nguyên Hiệu trưởng 
Trường Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn Thành 
phố Hồ Chí Minh khẳng 
định: Dưới chế độ Pôn 
Pốt, Campuchia là một 
đất nước đầy tang tóc, bị 

biến thành một lò sát sinh 
khổng lồ, kinh khủng nhất 
trong thế kỷ này, một địa 
ngục trần gian chìm trong 
máu và nước mắt.

Pôn Pốt đã thực thi 
chính sách diệt chủng 
tàn khốc, cưỡng bức lao 
động khổ sai, tra tấn hành 
hạ dã man người dân 
Campuchia; chúng áp 
dụng các biện pháp hành 
hình tàn bạo thời trung cổ, 
chẳng hạn như dùng cuốc 
xẻng đập nát sọ nạn nhân.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ  
Võ Văn Sen, từ năm 1975 
đến năm 1978, quân Pôn 
Pốt đã sát hại gần 3 triệu 
người dân Campuchia. 
Chế độ Pôn Pốt đã để lại 
cho đất nước Campuchia 
gần 142.000 người tàn 
tật, hơn 200.000 trẻ mồ 
côi; gần 640.000 nhà cửa 
bị phá hủy...; những hành 
động diệt chủng tàn bạo 
của chúng là không thể 
dung tha.

Chủ tịch Quốc hội 
Vương quốc Campuchia, 
Chủ tịch danh dự Đảng 
CPP Samdech Heng 
Samrin khẳng định: Chế 
độ diệt chủng Pôn Pốt là 
chế độ tàn bạo chưa từng 
có trên thế giới. Dưới sự 
cầm quyền của chế độ vô 
cùng dã man này, nhân 
dân Campuchia đã phải 
hứng chịu muôn vàn thống 
khổ, không khác gì súc vật, 
bị cấm đoán quyền tự do, 
bị tàn sát hàng loạt. Chúng 
đem chính nhân dân mình 
ra làm thí nghiệm để thực 
hiện cho học thuyết chính 
trị đen tối của mình.

Được sự giúp đỡ tận 
tình của Việt Nam, Đảng 
Nhân dân cách mạng 

Campuchia tiến hành tập 
hợp lực lượng, xây dựng lực 
lượng kêu gọi mọi tầng lớp 
nhân dân đứng lên đập tan 
chế độ tàn bạo Pôn Pốt. 
Ngày 23/12/1978, Quân 
đội nhân dân Việt Nam mở 
cuộc tổng phản công, tiến 
công trên toàn tuyến biên 
giới Tây Nam.

Đến ngày 31/12/1978, 
quân và dân ta đã hoàn 
thành nhiệm vụ đánh đuổi 
quân Pôn Pốt, thu hồi toàn 
bộ chủ quyền lãnh thổ 
của Tổ quốc bị kẻ thù lấn 
chiếm. 

Thấu suốt lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Giúp nhân dân nước bạn 
là mình tự giúp mình”, đáp 
lại lời kêu gọi của Mặt trận 
Đoàn kết dân tộc cứu nước 
Campuchia, Việt Nam 
không chỉ đánh tan quân 
xâm lược Pôn Pốt trên 
tuyến biên giới Tây Nam 
mà Đảng Cộng sản Việt 
Nam quyết định đưa quân 
tình nguyện lên đường làm 
nghĩa vụ quốc tế cao cả, 
giúp lực lượng vũ trang 
cách mạng Campuchia mở 
cuộc tiến công tiêu diệt 
chế độ Pôn Pốt, cứu nhân 
dân Campuchia thoát khỏi 
chế độ diệt chủng.

Ngày 7/1/1979, thủ đô 
Phnôm Pênh hoàn toàn 
được giải phóng; ngày 
8/1/1979, Hội đồng nhân 
dân cách mạng Campuchia 
được thành lập và ra tuyên 
bố: “Xóa bỏ hoàn toàn 
chế độ diệt chủng của tập 
đoàn Pôn Pốt, thành lập 
chế độ Cộng hòa nhân dân 
Campuchia”.

Biểu hiện của tinh 
thần cộng sản quốc tế 
cao cả

Theo Thượng tướng 
Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng: Chỉ trong gần 
4 năm, tập đoàn Pôn Pốt 
đã xóa bỏ gần hết cơ sở, 
vật chất xã hội và đẩy dân 
tộc Khmer trước thảm họa 
diệt vong. Sự giúp đỡ của 
Việt Nam với Campuchia 
trước nạn diệt chủng này là 
“trong sáng, vô tư, chí tình 
chí nghĩa”.

Thượng tướng Lê 
Chiêm khẳng định: Cùng 
với thời gian, sự giúp đỡ 
và tình đoàn kết Việt Nam 
- Campuchia sẽ trở thành 
biểu tượng của tình đoàn 
kết quốc tế thủy chung, 
trong sáng.

Tiến sĩ Đinh Thị Mai, 
Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên 
truyền, Ban Tuyên giáo 
Trung ương khẳng định: 
Quyết định giúp nhân dân 
Campuchia thoát khỏi chế 
độ diệt chủng Pôn Pốt 
không chỉ xuất phát từ nhu 
cầu tự vệ chính đáng của 
Việt Nam, biểu hiện tinh 
thần cộng sản quốc tế cao 
cả mà còn vì sự tiến bộ của 
nhân loại. “Chiến thắng 
chế độ diệt chủng Pôn 
Pốt đã góp phần giữ vững 
hòa bình, ổn định khu vực 
Đông Nam Á và trên thế 
giới; đấu tranh vạch trần 
bản chất của chế độ phân 
biệt chủng tộc, sắc tộc, chế 
độ độc tài và cảnh báo cho 
nhân loại cảnh giác trước 
nguy cơ của chủ nghĩa dân 
tộc hẹp hòi và chủ nghĩa 
phát xít kiểu mới; cứu nhân 
dân Campuchia thoát 
khỏi thảm họa diệt chủng, 
giành lại quyền được sống, 
quyền làm người và bước 
vào kỷ nguyên độc lập, tự 
do thật sự” - Tiến sĩ Đinh 
Thị Mai nhấn mạnh.

Đánh giá về sự giúp 
đỡ to lớn, trong sáng của 
Đảng, Nhà nước, Quân 
đội và nhân dân Việt Nam 
giúp Campuchia đánh đổ 
chế độ diệt chủng Pôn 
Pốt, Thủ tướng Campuchia 
Hunsen ngày 27/12/2013 
đã khẳng định: “Quân dân 
Campuchia nếu không có 
sự giúp đỡ của quân tình 
nguyện Việt Nam thì không 
thể giải phóng nhanh đến 
thế, nếu Campuchia tự giải 
phóng thì dân Campuchia 
chết hết rồi và không có 
sự giúp đỡ của Việt Nam 
chúng tôi sẽ chết”.

Khép lại một trang sử 
đen tối

Phát biểu tại lễ mít 
tinh kỷ niệm 35 năm 
ngày chiến thắng chiến 
tranh bảo vệ biên giới Tây 
Nam và cùng quân dân 
Campuchia chiến thắng 
chế độ diệt chủng Pôn Pốt 
tổ chức ngày 5/1/2014, 
Chủ tịch Quốc hội Vương 
quốc Campuchia, Chủ 
tịch danh dự Đảng CPP 
Samdech Heng Samrin 
nhấn mạnh: “Nhân dân 
Campuchia chúng tôi mãi 
mãi tri ân công lao đó và 
xin khắc ghi trong lịch sử 
của mình để nhắc nhở 
cho con cháu muôn đời 
sau. Bởi nếu không có sự 
giúp đỡ của Đảng Cộng 
sản Việt Nam thì nhân 
dân Campuchia chúng tôi 
chắc chắn sẽ không còn 
tên tuổi của mình trên thế 
giới này. Thay mặt nhân 
dân Campuchia, tôi xin 
kính cẩn nghiêng mình 
trước vong linh của quân 
tình nguyện Việt Nam đã 
hy sinh vì sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc 
Campuchia...”.

Nói về chiến thắng chế 
độ diệt chủng Pôn Pốt của 
Campuchia dưới sự giúp đỡ 
hào hiệp, vô tư của quân 
và dân Việt Nam, Thiếu 
tướng, Tiến sĩ Nguyễn 
Hoàng Nhiên, Viện trưởng 
Viện Lịch sử quân sự Việt 

Nam khẳng định: Đây là 
chiến thắng lịch sử, nhân 
dân Campuchia khép lại 
một trang sử đen tối, đau 
thương của dân tộc mình, 
thực hiện công cuộc hồi 
sinh đất nước và mở ra kỷ 
nguyên độc lập, hòa bình, 
tự do, phát triển.

Chiến thắng là thắng lợi 
của sự nghiệp chính nghĩa, 
là bước tiếp nối của tình 
đoàn kết chiến đấu chống 
kẻ thù chung giữa hai dân 
tộc Việt Nam - Campuchia 
được bắt nguồn từ lịch sử 
đấu tranh chống giặc ngoại 
xâm.

Theo Thiếu tướng, Tiến 
sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, 
ngày 7/1/1979 đã trở thành 
mốc son lịch sử của tinh 
thần đoàn kết quốc tế trong 
sáng, thủy chung, tình hữu 
nghị đặc biệt giữa hai dân 
tộc Việt Nam - Campuchia 
luôn giúp đỡ nhau, nhất là 
trong những lúc hoạn nạn, 
khó khăn.

Lãnh đạo Quốc hội, 
Chính phủ Vương quốc 
Campuchia đã khẳng 
định: “Nếu không có 
ngày 7/1/1979, nhân dân 
Campuchia chúng tôi cũng 
không thể có được những 
gì trong ngày hôm nay. Đây 
là chân lý lịch sử không 
một thế lực phản động nào 
có thể phủ nhận; không có 
sự giúp đỡ của Việt Nam 
thì Campuchia không có 
ngày nay”.

Tiến sĩ Đinh Thị Mai 
khẳng định: Lịch sử đã 
chứng minh rằng, quyết 
định cùng với những hoạt 
động của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Chính phủ và 
nhân dân Việt Nam giúp 
đất nước Campuchia chiến 
thắng hoàn toàn chế độ 
diệt chủng Pôn Pốt, giúp 
đất nước Campuchia hồi 
sinh và tái thiết, đây là 
quyết định đúng đắn, kịp 
thời, biểu hiện tinh thần 
quốc tế vô sản trong sáng 
của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam.

(theo vietnamplus.vn)

Vẹn nghĩa nước non, trọn tình hữu nghị
40 năm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đã trôi qua nhưng ký ức của những 

người tham gia cuộc chiến vẫn còn vẹn nguyên. Họ luôn tự hào về những ngày tháng 
tham gia bảo vệ Tổ quốc, tham gia lật đổ chế độ Pôn Pốt, giải phóng nhân dân 
Campuchia khỏi họa diệt chủng.

của Đảng, Nhà nước, địa 
phương và gia đình.

Là người tham gia 
vào giai đoạn cuối của 
cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước sau đó đến 
cuộc chiến tranh bảo vệ 
biên giới Tây Nam, ông 
Bùi Quốc Phòng, Phó 
Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh tỉnh cho biết: Sau 30 
năm tiến hành cuộc chiến 
tranh cách mạng với biết 
bao gian khổ, hy sinh, đại 
thắng mùa xuân năm 1975 
là thắng lợi trọn vẹn của 
dân tộc ta, miền Nam được 
hoàn toàn giải phóng, đất 
nước thống nhất, non sông 
nối liền một dải. Nhưng khi 
đất nước còn chưa kịp khắc 
phục hậu quả nặng nề của 
chiến tranh thì nhân dân 
ta lại một lần nữa đứng lên 

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 
trên các dải biên cương 
trước sự xâm lăng, gây 
hấn của thế lực bên ngoài. 
Đối với cuộc chiến tranh 
bảo vệ biên giới Tây Nam, 
với truyền thống đoàn 
kết, thủy chung, tương 
thân tương ái và tinh thần 
quốc tế cao cả, Đảng, Nhà 
nước, Quân đội và nhân 
dân Việt Nam đã sẵn sàng 
chia sẻ khó khăn, giúp đỡ 
và từng bước phối hợp với 
nhân dân Campuchia lật 
đổ tập đoàn phản động 
Pôn Pốt, giải phóng nhân 
dân Campuchia khỏi chế 
độ diệt chủng.

Ấm lòng chính sách hậu phương
Bước ra từ các cuộc 

chiến tranh, có thời gian 3 
năm làm nhiệm vụ quốc tế 
tại nước bạn Campuchia 

(1982 - 1985) và tham gia 
công tác hội cựu chiến 
binh từ cơ sở, ông Bùi 
Quốc Phòng, Phó Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh 
tỉnh luôn đau đáu nỗi niềm 
và rất sẻ chia với các cựu 
chiến binh. Với vai trò Phó 
Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh tỉnh, đại biểu Quốc 
hội, ông thường xuyên 
quan tâm, nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng 
của cựu chiến binh, cựu 
quân nhân, từ đó tham 
mưu, đề xuất với tổ chức 
hội, ngành chức năng thực 
hiện chế độ, chính sách 
với người có công; giải 
quyết kịp thời, hiệu quả 
chế độ, chính sách cho 
các đối tượng. Ông Bùi 
Quốc Phòng chia sẻ: Bên 
cạnh việc phối hợp giải 

quyết các chế độ, chính 
sách, Hội Cựu chiến binh 
tỉnh còn tích cực tham gia 
các hoạt động nghĩa tình, 
tổ chức thăm hỏi, phối hợp 
vận động xây dựng nhà 
tình nghĩa cho cựu chiến 
binh có hoàn cảnh khó 
khăn. Từ năm 2013 đến 
nay, các cấp hội cựu chiến 
binh trong tỉnh đã xây dựng 
trên 40 nhà tình nghĩa 
và tặng hàng nghìn suất 
quà cho hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn. Ngoài ra, 
khi Đảng, Nhà nước có 
các quyết định chi trả chế 
độ, các cấp hội đã hướng 
dẫn kê khai, hoàn tất các 
thủ tục hồ sơ để bảo đảm 
quyền lợi cho hội viên...

Từ khi Quyết định 
số 62/QĐ-TTg ngày 
9/11/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về triển khai 
thực hiện chế độ, chính 
sách đối với các đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế ở Campuchia, 
giúp bạn Lào sau ngày 
30/4/1975 đã phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc có hiệu 
lực, Thái Bình được đánh 
giá là địa phương thực hiện 
tốt quyết định này.

Trung tá Thái Đức 
Thắng, Trưởng ban Chính 
sách, Bộ CHQS tỉnh cho 
biết: Ngay khi triển khai 
thực hiện Quyết định số 
62, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo thành lập ban chỉ 
đạo từ tỉnh đến cơ sở và 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến Quyết 
định ở tất cả các cấp. Quá 
trình thực hiện, ban chỉ 
đạo các cấp đã xây dựng 

kế hoạch cụ thể để thực 
hiện theo các nhóm đối 
tượng có giấy tờ gốc, có 
giấy tờ liên quan và không 
có giấy tờ.  Bộ CHQS tỉnh 
đã phối hợp triển khai thực 
hiện Quyết định chặt chẽ, 
đồng bộ, đúng quy định. 
Hội đồng chính sách 286 
xã, phường, thị trấn xác 
lập, xét duyệt hồ sơ từ cơ 
sở, báo cáo theo phân cấp, 
bảo đảm chặt chẽ, đúng 
quy trình.

Đến nay, toàn tỉnh đã 
khảo sát 77.391 hồ sơ 
thuộc nhóm trách nhiệm 
của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, UBND tỉnh thực 
hiện chi trả. Bộ CHQS tỉnh 
đã tiếp nhận, xét duyệt, 
báo cáo cấp trên 63.549 
hồ sơ. Qua các lần chi trả, 
toàn tỉnh có 52.977 đối 
tượng được chi trả trợ cấp 
một lần với số tiền gần 218 
tỷ đồng, 65 đối tượng được 
chi trả trợ cấp hàng tháng. 
Tỉnh phấn đấu đến cuối 
năm 2019 việc giải quyết 
chính sách cho các đối 
tượng theo Quyết định số 
62 của Thủ tướng Chính 
phủ cơ bản thực hiện xong.

Cuộc chiến tranh bảo 
vệ biên giới Tây Nam dù 
đã đi qua nhưng những 
thành quả lao động với 
biết bao hy sinh to lớn 
còn mãi, nhắc nhở thế hệ 
mai sau quyết tâm bảo vệ 
Tổ quốc. Đối với những 
người đã được nhận chế 
độ, chính sách theo Quyết 
định số 62 của Thủ tướng 
Chính phủ, họ cảm thấy 
ấm lòng, tự hào về đóng 
góp của mình cho Tổ quốc 
được ghi nhận và đền đáp. 
Với những người chưa 
được hưởng chế độ, họ 
mong muốn các cơ quan 
chức năng tiếp tục phối 
hợp rà soát để phát hiện 
các trường hợp còn tồn, 
sót, hoàn chỉnh hồ sơ, xét 
duyệt theo quy trình và tổ 
chức chi trả trợ cấp đúng 
đối tượng, đúng quy định.

THIÊN ÂN

Cơ quan quân sự tổ chức chi trả chế độ cho đối tượng chính sách.

Năm 2018, toàn tỉnh đã mở 105 lớp bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng - an ninh (QP - AN) cho 8.407 
người, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh tổ 
chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 202 
người thuộc đối tượng 3; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến 
thức quân sự địa phương cho 267 bí thư đoàn thanh 
niên kiêm chính trị viên phó ban CHQS xã, phường, 
thị trấn. Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp 
tham mưu các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, 
thành phố chỉ đạo kiện toàn hội đồng giáo dục QP - 
AN các cấp, chỉ đạo mở 13 lớp bồi dưỡng kiến thức 
QP - AN cho 2.416 người là giáo viên các trường 
THPT, THCS, chức sắc, chức việc các tôn giáo; chỉ 
đạo 89 xã mở 89 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN 
cho 5.452 đối tượng.

Sáng ngày 6/1, tại Trường Đại học Y Dược Thái 
Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ngày hội 
học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông, thu hút 
sự tham gia của hơn 1.500 học sinh, sinh viên đến 
từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội học sinh, sinh viên với văn hóa giao 
thông năm 2018 được tổ chức nhằm tuyên truyền, 
giáo dục, trang bị kiến thức về an toàn giao thông 
cho đoàn viên thanh niên. Từ đó tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần 
hình thành nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông, 
giảm thiểu tai nạn giao thông. Nhân dịp này, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi đoàn viên thanh niên 
phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực 
hiện pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn 
hóa khi tham gia giao thông, ngăn ngừa các nguy cơ 
gây tai nạn. Mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh 
viên cần tạo thói quen tự giác chấp hành quy tắc giao 
thông để bảo đảm sự an toàn của bản thân cũng như 
của người tham gia giao thông.

Tại ngày hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên 
dương 11 tập thể, 69 cá nhân đến từ các trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 
học 2017 - 2018; tặng 25 mũ bảo hiểm đạt chuẩn 
cho học sinh, sinh viên.

Ngày hội học sinh, sinh viên với văn hóa giao 
thông năm 2018 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa 
khác như tập huấn kiến thức an toàn giao thông và 
kỹ năng lái xe an toàn, vẽ tranh chủ đề “Tuổi trẻ Thái 
Bình với an toàn giao thông”...

                                                   Lê Hà Anh
(Sinh viên thực tập)

Hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng - an ninh

Ngày hội học sinh, sinh viên
với văn hóa giao thông

        Thành Đô
(Bộ CHQS tỉnh)


