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NGUYỄN HÌNH

Để bảo đảm cho thành công của Đại 
hội, nhiều tháng qua, với tinh thần 
trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính 

quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
đã tập trung cao độ tâm huyết, trí tuệ cho 
công tác chuẩn bị. 6 tiểu ban phục vụ Đại 
hội triển khai thực hiện các công việc với 
tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích 
cực và hiệu quả. Trong đó, công tác xây 
dựng các văn kiện trình Đại hội được triển 
khai nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm quy 
trình, quy định, tiến độ và có chất lượng. 
Dự thảo Báo cáo chính trị - văn kiện trung 
tâm của Đại hội được chuẩn bị bài bản, 
công phu, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh, kết tinh tâm huyết, trách nhiệm, tầm 
nhìn, sức sáng tạo, tinh thần đổi mới và 
khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân 
dân Thái Bình. Công tác nhân sự được 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 
đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách 
quan, công khai, minh bạch trên cơ sở 
mục tiêu nâng cao chất lượng và đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ chính trị; bám sát các 
nghị quyết, quy định về tiêu chuẩn, yêu 
cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất 
là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực 
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã 
trải qua 19 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là 
một dấu mốc quan trọng. Song với Đại 
hội lần thứ XX này chắc chắn sẽ để lại 
dấu ấn đặc biệt bởi chúng ta đã cơ bản 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX đề ra. Kinh tế - xã hội của tỉnh 
phát triển, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 
đời sống vật chất và tinh thần của người 

Đại hội của trí tuệ và niềm tin
Từ ngày 13 - 15/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân trong toàn tỉnh đang hướng về sự kiện chính trị đặc biệt này với khát vọng và niềm tin son sắt Đại hội sẽ là mốc son đánh dấu 
chặng đường phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn của Thái Bình trong những năm tới.

dân không ngừng được cải thiện và nâng 
lên. Những ngày này, trên khắp các tuyến 
đường từ thành thị đến nông thôn đều 
rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Một không khí 
phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng đang lan tỏa 
trong toàn xã hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân 
chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
sẽ thực hiện 4 nội dung theo quy định 
của Trung ương. Trong đó, Đại hội không 
chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng mà kỳ đại hội 
này sẽ khẳng định rõ hơn thành quả đạt 
được, tổng kết những kinh nghiệm quý 
báu trong quá trình triển khai thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại 
Thái Bình; đồng thời, xác định mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng phát 
triển đến năm 2030 và 2045. Và một trong 
những mục tiêu quan trọng mà Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định là: “Phát 
huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, 
huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn 
lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở 
thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng 
bằng sông Hồng”. Với những kết quả đạt 
được trong những nhiệm kỳ qua, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân Thái Bình đang rất 
tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng mục tiêu 
trên sẽ thành hiện thực. Ông Nguyễn Bá 
Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy cho biết: Đảng bộ tỉnh xác định 
mục tiêu trong những năm tới xây dựng 
Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong 

khu vực đồng bằng sông Hồng là rất đúng, 
trúng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, 
yêu cầu phát triển của tỉnh trong tương 
lai. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này 
tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu 
kinh tế Thái Bình; đẩy mạnh thu hút đầu 
tư; chú trọng phát triển nông nghiệp theo 
hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp 
hữu cơ; chú trọng nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Có như thế Thái Bình 
mới tạo được bước đột phá trong thời 
gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên 
Giám đốc Sở Tài chính, Chủ nhiệm Câu 
lạc bộ Lê Quý Đôn: Để Thái Bình trở 
thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng 
bằng sông Hồng thì không có cách nào 
khác là phải tạo được nguồn lực và khi 
có nguồn lực rồi thì mới có điều kiện 
đột phá. Ngoài các doanh nghiệp đã có 
trong tỉnh, tôi mong cấp ủy, chính quyền 
tỉnh có giải pháp thu hút 5 - 7 nhà đầu 
tư chiến lược vào tỉnh thực hiện các dự 
án mang lại giá trị gia tăng cao, tạo việc 
làm cho nhiều lao động, đóng góp ngân 
sách lớn cho tỉnh. Muốn thực hiện được 
điều này, Thái Bình cần sớm hoàn thành 
xây dựng tuyến đường bộ ven biển, các 
tuyến giao thông kết nối với các tỉnh, 
thành phố trong khu vực, tạo điều kiện 
thông thương và phát triển.

Trong xu thế tất cả các tỉnh cùng nỗ 
lực để phát triển như hiện nay, để xây 
dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển 
trong khu vực đồng bằng sông Hồng là 
mục tiêu không dễ, đòi hỏi quyết tâm 
cao, nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính 
quyền và các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh. Song yếu tố tiên quyết vẫn là sự đổi 

mới trong phương thức lãnh đạo của cấp 
ủy tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Rất nhiều cán 
bộ, đảng viên cho rằng, với việc chuẩn bị 
nhân sự kỹ lưỡng, Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX cũng sẽ là kỳ đại hội 
tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối lãnh 
đạo, thực sự kết tinh trí tuệ, mang tầm 
chiến lược của tỉnh và bầu ra Ban Chấp 
hành thực sự tiêu biểu cho đạo đức và trí 
tuệ của Đảng bộ, nhạy bén và bản lĩnh, đủ 
sức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi toàn 
diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ông 
Bùi Văn Mồng, nguyên Phó Chánh Văn 
phòng Tỉnh ủy chia sẻ: Qua các phương 
tiện thông tin đại chúng, tôi được biết 
thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị rất 
chu đáo các nội dung nên tôi tin Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thành 
công tốt đẹp. Đại hội sẽ phát huy dân chủ, 
trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí 
đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm bầu vào 
cấp ủy tỉnh để lãnh đạo thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 
nhiệm kỳ tới.

Trong khí thế thi đua sôi nổi chào 
mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng 
5 năm diễn ra một lần, cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều 
tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thành công tốt đẹp. 
Thành công của Đại hội vừa là dấu mốc 
đồng thời là tiền đề, động lực để Đảng bộ 
và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy 
truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn 
kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn 
diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm 
kỳ tới; phấn đấu xây dựng Thái Bình trở 
thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng 
bằng sông Hồng, góp phần cùng cả nước 
thực hiện thành công công cuộc đổi mới, 
vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”.

Cờ hoa rực rỡ trên đường Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
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Vùng đất Ngự Thiên xưa, Hưng Hà 
ngày nay được xem là vùng đất cổ 
của Thái Bình, nơi lưu giữ nhiều giá 

trị văn hóa, lịch sử độc đáo của Thái Bình 
và đồng bằng châu thổ sông Hồng. Tự hào 
về điều này, Hưng Hà là địa phương sớm 
quan tâm đến giáo dục truyền thống văn 
hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng cho 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ 
tịch UBND huyện cho biết: Tiếp nối kết 
quả này, khi Nghị quyết số 04 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành, 
công tác giáo dục truyền thống văn hóa, 
văn hiến của huyện Hưng Hà càng đi vào 
chiều sâu, có những bước tiến mới. Nhằm 
góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề 
cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống ở 
các vùng quê gắn với các quy định của Nhà 
nước, huyện đã chỉ đạo các khu dân cư tổ 
chức rà soát nội dung quy ước, hương ước. 
Hiện tại, có 137/252 thôn, tổ dân phố đang 
thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế quy 
ước, hương ước theo Quyết định số 22 của 
Thủ tướng Chính phủ. Một đặc trưng của 
huyện Hưng Hà là cùng với xây dựng gia 
đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, huyện 
còn thực hiện xây dựng dòng họ văn hóa. 
Năm 2019, toàn huyện có 91,5% gia đình 
đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 51,5% 
dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ văn hóa”, 
93,2% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân 
cư văn hóa” (đạt cao nhất từ trước tới nay), 
81,8% xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới”.

Không chỉ có Hưng Hà, những năm 
qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về giáo 
dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân. Song nếu như 
trước đây việc giáo dục này ở mỗi nơi thực 
hiện mỗi khác, tùy theo sự quan tâm của 
cấp ủy, chính quyền và đội ngũ lãnh đạo 
thì sau khi Nghị quyết số 04 được ban 
hành, công tác giáo dục truyền thống văn 
hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trở 
nên có hệ thống, quy củ, nền nếp, được 
quan tâm, đầu tư nhiều hơn. Bà Lê Thị 
Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy 
Quỳnh Phụ cho biết: Để nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm và đổi mới nội dung, 
phương pháp, chất lượng giáo dục chính 
trị, tư tưởng, truyền thống văn hóa, văn 
hiến, yêu nước, cách mạng trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, sau khi Nghị quyết 
số 04 được ban hành, huyện Quỳnh Phụ 
đã tổ chức hơn 100 lớp học tập, quán triệt 
Nghị quyết cho ba nhóm: cán bộ chủ chốt; 
đảng viên; cán bộ, đoàn viên, hội viên 
các đoàn thể. Sau đợt học tập, quán triệt 
Nghị quyết, việc triển khai các hoạt động 
giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, 
yêu nước, cách mạng của quê hương cũng 
được tổ chức sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên, nhân dân.

Bám sát những mục tiêu cơ bản và 5 
nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết, mỗi 
ngành, mỗi cấp đều đã triển khai các nội 
dung giáo dục truyền thống văn hóa, lịch 

sử phù hợp với nhiệm vụ của ngành, địa 
phương, đơn vị mình. Ông Nguyễn Viết 
Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
cho biết, riêng đối với chuyên đề lịch sử, 
địa lý địa phương đã được ngành Giáo 
dục biên soạn, phát hành giảng dạy trong 
cấp tiểu học nhiều năm qua. Để đáp ứng 
với chương trình giáo dục phổ thông mới 
đồng thời bám sát các nhiệm vụ, giải pháp 
của Nghị quyết số 04, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đã phối hợp với Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm 
Thái Bình tổ chức biên soạn tài liệu để 
triển khai giảng dạy kiến thức bản địa về 

địa lý, lịch sử, văn hóa địa phương cho các 
trường phổ thông. Việc triển khai giảng 
dạy kiến thức bản địa trong trường học 
nhằm xây dựng các thế hệ học sinh Thái 
Bình, người Thái Bình thông hiểu lịch sử 
nơi chôn nhau cắt rốn, bồi đắp tình yêu, 
niềm tự hào về quê hương, qua đó không 
ngừng luyện rèn bản lĩnh, tính cách nổi 
trội... phản ánh những nét riêng của vùng 
đất, con người Thái Bình. 

Giáo dục truyền thống văn hóa, văn 
hiến, yêu nước, cách mạng là nhiệm vụ 
của mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, 
trong đó không thể không kể đến vai trò 

trọng tâm, then chốt của ngành Văn hóa. 
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 
triển khai Nghị quyết số 04 sâu rộng đến 
các đơn vị toàn ngành và các địa phương, 
trong đó một trong các ưu tiên tập trung là 
hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di 
sản văn hóa truyền thống của quê hương. 
Đến nay ngành đã hoàn thành kiểm kê di 
tích trên địa bàn tỉnh với 2.969 di tích đã 
được kiểm kê, hoàn thành kiểm kê di sản 
văn hóa phi vật thể tại 5/8 huyện, thành 
phố. Công tác quy hoạch, phân cấp và tổ 
chức quản lý di sản văn hóa được tăng 
cường. Phong trào xây dựng đời sống văn 
hóa cơ sở được quan tâm đẩy mạnh, việc 
khôi phục thuần phong, mỹ tục tại các 
địa phương có bước chuyển biến mạnh 
mẽ, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân 
dân được nâng cao. Hiện toàn tỉnh có hơn 
2.000 câu lạc bộ với trên 60 loại hình nghệ 
thuật khác nhau làm cơ sở để giáo dục 
truyền thống văn hóa, văn hiến của quê 
hương...

Tác động mặt trái của nền kinh tế thị 
trường, hội nhập quốc tế, thông tin xấu 
độc trên internet, mạng xã hội và sự chống 
phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực 
tư tưởng, văn hóa ngày càng phức tạp. Sự 
xâm nhập của các trào lưu văn hóa nước 
ngoài, văn hóa phẩm độc hại đã và đang 
ảnh hưởng lớn đến đạo đức, lối sống của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân; 
làm xói mòn truyền thống văn hóa, văn 
hiến, yêu nước, cách mạng trong nhân 
dân. Vì vậy, việc quan tâm giáo dục truyền 
thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách 
mạng càng trở thành nhiệm vụ cần thiết, 
cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA, VĂN HIẾN, YÊU NƯỚC, CÁCH MẠNG

Nhân lên niềm tự hào quê hương
TRẦN THU HƯƠNG

Ngày 30/1/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương 
Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nghị quyết đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị triển khai tích cực, góp phần nhân lên tình yêu, 
niềm tự hào về mảnh đất, con người Thái Bình, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc ban hành Nghị quyết số 04 về tăng cường 
giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, 

cách mạng thể hiện tầm nhìn mới, tư duy mới trong định 
hướng phát triển của Thái Bình. Nếu các cấp ủy đảng, 
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đều thực sự quan 
tâm đến công tác giáo dục truyền thống văn hóa, văn 
hiến, yêu nước, cách mạng, đưa Nghị quyết số 04 đi vào 
cuộc sống chắc chắn sẽ tạo nên một bước chuyển biến 
mới trong đời sống tinh thần của nhân dân. Khi truyền 
thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng được phát 
huy chắc chắn sẽ tạo nên nguồn lực tinh thần, sức mạnh 
nội sinh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
để góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện và bền vững 
các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như mục tiêu Nghị quyết 
số 04 đã đề ra.

Nhà hát Chèo Thái Bình đã phục dựng thành công nhiều vở chèo truyền thống.

(Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh,
nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, 
thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các 
cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu 
biểu như cộng tác viên: Phạm Quốc 
Bảo (Cộng hòa Séc); Phạm Minh Giang 
(thành phố Thái Bình); Ngọc Khánh 
(Bộ đội Biên phòng tỉnh); Thành Đô (Bộ 
CHQS tỉnh); Mạnh Tường (Đài TTTH 
Quỳnh Phụ); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến 
Xương); Trần Tú (Phú Thọ); Nguyễn 
Thanh Hoàng (Cần Thơ); Nhữ Mai Hồng 
(Thanh Hóa); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng 
Bình); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên 
Huế); Tịnh Bình (Tây Ninh); Trần Giáp, 
Nguyễn Xuân Cảnh (Hà Nội); Mai Mộng 
Tưởng (Đà Nẵng); Quyên Nguyễn (Bạc 
Liêu); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); 
Lê Anh Phong, Trần Thanh Thoa (Thành 
phố Hồ Chí Minh); Trần Tâm (Quảng 
Ninh); Mai Hiên (Hà Tĩnh); Nguyễn Chí 
Ngoan (Kiên Giang)...

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, cộng tác 
viên Phạm Minh Giang có các bài: “Có 
quê nào như quê lúa của tôi không”, 

“Đảng của ta”, “Trái tim này”, “Cây cầu 
kỳ diệu”; tác giả Nguyễn Xuân Cảnh có 
bài “Về Thái Bình” với những câu thơ 
dạt dào cảm xúc: “Thái Bình giờ đẹp 
quá phải không em/Thành phố trẻ đang 
từng ngày đổi mới/Vượt khó khăn cùng 
đồng lòng tiến tới/Để Thái Bình giàu đẹp 
mãi vươn xa”. Tác giả Ngọc Tuyền có bài 
thơ “Tự hào quê lúa hôm nay” nêu bật 
đổi mới của Thái Bình: “Đảng về như 
buổi bình minh/Xóa tan đêm tối, lung 
linh nắng vàng/Từ độ nghèo khó còn 
mang/Giờ đây cuộc sống khang trang 
rất nhiều”... Là người con xa quê, từ 
Cộng hòa Séc, cộng tác viên Phạm Quốc 
Bảo gửi về tòa soạn bài viết kỷ niệm về 
nghề chiếu, bán chiếu rong làng Hới “Ai 
mua... chiếu... đê...”. Với tác giả, những 
kỷ niệm và tiếng rao vẫn luôn ngân dài 
khắc khoải, gợi nhớ quê hương Thái 
Bình khôn nguôi...

Chào mừng kỷ niệm 1010 năm 
Thăng Long - Hà Nội, cộng tác viên 
Nguyễn Văn Thanh có bài: “Thăng Long 
- Hà Nội biểu tượng của nền văn hóa 
Việt Nam” và “Màu thời gian trong bài Trân trọng!

thơ Thăng Long hoài cổ”. Nhân kỷ niệm 
90 năm ngày truyền thống công tác Dân 
vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), 
cộng tác viên Nguyễn Thanh Hoàng 
có bài: “Dân vận khéo thì việc gì cũng 
thành công”. Bài viết nhấn mạnh vai trò 
của công tác dân vận, tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, 
đặc biệt là “dân vận khéo” thể hiện trong 
bài báo “Dân vận” của Người đăng trên 
Báo Sự Thật. Bài viết nhấn mạnh: “Công 
tác dân vận có ý nghĩa chiến lược to lớn 
và lâu dài. Việc quán triệt và thực hiện 
tốt các quan điểm về công tác dân vận, 
nhất là quan điểm “dân vận khéo” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan 
trọng trong vận động, tập hợp, tạo ra sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Thực hiện phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” , mỗi cán bộ và đảng viên cần 
thực hiện phong cách “dân vận khéo” là 
“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân 
và có trách nhiệm với dân”...

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), tác giả 
Nguyễn Văn Thanh có loạt bài: “Hình 
ảnh người mẹ hiện hữu trong thi ca”, 
“Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt 
Nam phát triển toàn diện”, “Thêm nhiều 
bông hoa đẹp rực rỡ”. Trong bài “Thêm 
nhiều bông hoa đẹp rực rỡ”, tác giả đã 
điểm lại công lao to lớn của các thế hệ 

phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay đồng 
thời nêu bật vai trò của phụ nữ trong 
việc góp sức lớn lao dệt nên những trang 
sử vàng vẻ vang của đất nước, được dân 
tộc mãi mãi ghi đậm công lao. Cùng 
chủ đề, các cộng tác viên: Đoàn Thị Đắc 
gửi cộng tác thơ “Một đời mẹ”; Nhữ Mai 
Hồng gửi bài thơ “Mẹ tôi”; Văn Thanh có 
bài “Vàng thơm tháng mười nhớ mẹ”; 
Thiên Trần có thơ “Mẹ và tháng mười”... 

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, 
tản văn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, 
đang được biên tập, chọn đăng tải trên 
Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.
com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban 
Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm 
ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và 
mong các bạn tiếp tục cộng tác thường 
xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề 
nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số 
điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về 
cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 
ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. 
Tin bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp 
thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của 
bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi 
về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 
13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện 
tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 - 15/10/2020. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ra sức 
thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời bày tỏ tâm tư, tình cảm và kỳ vọng về Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự kiện chính 

trị quan trọng, quyết định những vấn đề quan trọng trong 
các lĩnh vực của tỉnh trong 5 năm tới. Với tinh thần đó, Hội 
Văn học Nghệ thuật Thái Bình mong muốn trong quá trình 
thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác 
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các nhiệm vụ trọng tâm 
và đột phá của tỉnh trong thời gian tới, các đại biểu sẽ quan 
tâm thảo luận các vấn đề về phát triển văn hóa, văn học nghệ 
thuật; đề ra các chủ trương để phát huy cao độ vai trò, vị trí 
của văn học nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện. Tôi cũng mong Đại hội đề ra 
các giải pháp tạo điều kiện cho lĩnh vực văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ được 
phát huy cao nhất tài năng, trí tuệ để vừa lao động sáng tạo nghệ thuật phục vụ nhu 
cầu văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân vừa thông qua tác phẩm văn 
học nghệ thuật thực hiện các chức năng định hướng tư tưởng, giáo dục con người 
hướng tới các giá trị cao đẹp chân - thiện - mỹ, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân 
trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX đề ra.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX, tôi thấy các nhiệm vụ, giải pháp đề ra về 
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được ngành Y tế 
triển khai thực hiện tích cực, hoàn thành các mục tiêu đề ra. 
Tôi mong Đại hội lần này tiếp tục quan tâm, thảo luận, đề 
ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để ngành Y tế thực 
hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn tới. 
Cụ thể là việc thực hiện các giải pháp nhằm huy động các 
nguồn lực xã hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân 
dân; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống 
tốt bệnh dịch và các bệnh không lây nhiễm cũng như các 

chương trình mục tiêu y tế quốc gia... Nâng cao chất lượng, tăng cường cải cách thủ 
tục hành chính trong khám chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công 
nghệ thông tin trong khám chữa bệnh; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động y 
tế cơ sở. Bên cạnh đó có những giải pháp để mở rộng đề án khám chữa bệnh theo 
yêu cầu, xã hội hóa trang thiết bị y tế ở các cơ sở có đủ điều kiện. Xây dựng mô hình 
điểm về khám, điều trị, quản lý một số bệnh tại cộng đồng. Tháo gỡ, giải quyết một 
số khó khăn trong cơ chế, chính sách lĩnh vực y tế để nhân dân, người bệnh hiểu, 
chia sẻ và đồng hành với ngành Y tế.

Tâm huyết, kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

NHÓM PHÓNG VIÊN

Ông Nguyễn Viết Huy, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
Những năm qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học công nghệ được đẩy mạnh ở các đơn vị, địa phương trong 
tỉnh. Nhiều đề tài, dự án nghiên cứu đã được ứng dụng vào 
thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Hoạt 
động sáng tạo khoa học kỹ thuật được các tầng lớp nhân dân 
tham gia, hưởng ứng thông qua các hội thi sáng tạo khoa học 
được tổ chức ở các cấp từ trung ương đến địa phương. Nhiều 
sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật của Thái Bình tham 
dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc đạt giải cao.

Để hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trở thành phong 
trào rộng khắp, tôi mong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX sẽ đưa ra chủ trương, quyết sách lớn, trong đó có việc phát triển đội ngũ trí 
thức trong tỉnh; có chủ trương đầu tư đưa sự nghiệp khoa học và công nghệ lên một 
tầm cao mới, phù hợp với xu thế của thời đại. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong các hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học, đầu tư cho những đề tài 
nghiên cứu có tầm chiến lược, tính thực tiễn cao. Trước mắt và lâu dài nên ưu tiên 
đầu tư cho các nội dung chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh 
tranh của hàng hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy
Thế hệ trẻ chúng tôi nhận thức sâu sắc Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng của 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Theo dõi trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, chúng tôi thấy công tác chuẩn bị cho Đại 
hội hết sức chu đáo. Văn kiện Đại hội mang ý chí, nguyện vọng 
của các tầng lớp nhân dân, trong đó có chúng tôi. Chúng tôi 
rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào thành công 
của Đại hội, tin tưởng một nhiệm kỳ mới mở ra với nhiều đột 
phá, sáng tạo, đưa tỉnh Thái Bình phát triển lên một tầm cao 
mới trong điều kiện hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi và cơ hội 
phát triển. Chúng tôi cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, thanh 

niên Thái Bình sẽ được tin tưởng, giao nhiệm vụ nhiều hơn nữa, có nhiều điều kiện 
để thực hiện những ước mơ, hoài bão xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu 
đẹp, văn minh.

Với trách nhiệm của tuổi trẻ với Đảng, chúng tôi nguyện sẽ luôn là lực lượng tiên 
phong, đổi mới, đoàn kết, tiếp tục kế thừa sự nghiệp của các thế hệ đi trước để phát 
huy hơn nữa; xây dựng lớp thanh niên vững niềm tin với Đảng, yêu Tổ quốc, yêu 
đồng bào, hăng say học tập, yêu lao động, luôn khát vọng vươn lên, tiếp tục thực hiện 
những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. 



VŨ ANH THAO
Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình
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TRẺ XÔNG PHA...
Tin vận động viên nhí Vũ Văn Đức, 

học sinh Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành 
phố Thái Bình) đạt huy chương vàng tại 
giải bóng bàn thanh thiếu niên toàn quốc 
đã lan nhanh trong giới hâm mộ bộ môn 
bóng bàn ngày 10/8/2019. Chỉ 3 ngày sau 
khi giải kết thúc, đồng chí Đặng Trọng 
Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới trụ sở 
Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình tặng hoa và 
quà chúc mừng Vũ Văn Đức cùng bố mẹ 
em và đặc biệt là ông nội Đức, họ đều là 
những cầu thủ bóng bàn nổi tiếng ở Thái 
Bình. Cùng tặng quà cho Đức ngày hôm 
đó còn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, UBND thành phố Thái Bình, 
Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình, Sở Giáo 
dục và Đào tạo và đặc biệt là Ban Giám 
hiệu Trường Tiểu học Kỳ Bá. Những món 
quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm 
của các cấp lãnh đạo tỉnh, các ngành và 
thành phố với lớp cầu thủ trẻ, những tài 
năng tương lai của quê hương. Từ những 
kết quả đạt được của năm 2019, tháng 
10/2020, ông cháu, bố con Đức lại “cơm 
nắm cơm gói” ra Quảng Ninh cùng các 
đồng nghiệp ở Thanh Hóa tham gia giải 
bóng bàn thiếu niên nhi đồng toàn quốc. 
Trước khi đi ông nội Đức tâm sự với chúng 
tôi, ước gì Thái Bình cũng tổ chức được 

đoàn tham gia giải thì Đức không phải 
đi đầu quân cho các tỉnh bạn. “Phúc bất 

trùng lai” đó là điều mà các cụ đã tổng 
kết nhưng với Đức lại hoàn toàn 

không đúng. Sau những ngày 
thi đấu ở Quảng Ninh em 

và các vận động viên 
đoàn bóng bàn Thanh 

Hóa ra đã giành tấm 
huy chương vàng 

đồng đội. Đây 
là lần thứ hai 
liên tiếp em 
đạt được kết 
quả cao quý 
này. Cũng tại 
giải bóng bàn 
thanh thiếu 
niên toàn 
quốc tổ chức 
tại Quảng Ninh 
lần này còn có 

một gương mặt 
bóng bàn người 

Thái Bình nữa đó 
là Vũ Tiến Đạt, mới 

vào tuổi 17 nhưng đã 
có thâm niên 7 năm 

đầu quân cho đoàn bóng 
bàn quân đội. Ông Vũ Xuân 

Điều, bố của Đạt tâm sự với 
chúng tôi, ngày cho em gia nhập 

vào đoàn bóng bàn quân 
đội thật khó khăn với hai vợ 
chồng, nhất là với chị Phạm 
Thị Quyên mẹ của Đạt. Vẫn 
biết là gia nhập môi trường 
quân đội là rất tốt nhưng 
vì thương con, quý con và 
lo lắng cho con nên nhiều 
ngày hai vợ chồng suy nghĩ 
bàn bạc, tính toán nhưng 
đến lúc quyết định cho con 
đi vẫn không tránh khỏi lo 
lắng cho con khi hòa nhập 
môi trường mới. Hàng tháng 
con đi cũng là bằng ấy ngày 
người mẹ mất ăn mất ngủ, 
những lúc như thế ông chỉ 
biết tâm sự động viên vợ cố 
gắng để con được sống và 
cống hiến trong ngôi trường 
mà không phải thiếu niên 
nhi đồng nào muốn cũng 
có được. Và thành tích của 
em mang về cho đoàn bóng 
bàn quân đội cũng như cho 
thể thao Thái Bình rất đáng 
trân trọng với danh hiệu cây 
vợt trẻ xuất sắc nhiều năm 
liền và hàng chục bộ huy 
chương các loại. Ở giải bóng 
bàn thanh thiếu niên toàn 

quốc lần này Đạt lại góp vào bộ sưu tập 
huy chương của mình thêm hai tấm huy 
chương đồng.

...GIÀ MẪU MỰC
Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái 

Bình lần thứ XX, huyện Quỳnh Phụ tổ chức 
giải bóng bàn mở rộng với sự tham gia của 
trên 40 vận động viên đến từ các câu lạc bộ 
của thành phố và các huyện. Gặp tôi bác 
Nguyễn Hữu Thắng người đã ở cái tuổi 
“xưa nay hiếm”, một thành viên tích cực, 
nhiệt tình của câu lạc bộ bóng bàn thị trấn 
Diêm Điền nói như tâm sự: Bóng bàn nếu 
không có sự đam mê thì không thể thành 
công được. Nói sao làm vậy, mọi người ở 
câu lạc bộ Diêm Điền (Thái Thụy) ít thấy 
bác vắng mặt trên sân, kể cả những ngày 
thời tiết nắng nóng cũng như những ngày 
trời mưa rét. Muốn chơi thể thao và đặc 
biệt là muốn duy trì phong trào thì nhất 
định phải có các mạnh thường quân, ở câu 
lạc bộ bóng bàn Diêm Điền, bác Thắng, 
bác Diềm, bác Thọ rồi anh Mạnh, anh 
Tuấn đều là những mạnh thường quân từ 
chuyện hỗ trợ làm nhà luyện tập thi đấu 
đến chuyện mua bàn, mua lưới, mua bóng 
rồi kinh phí hỗ trợ vận động viên ăn nghỉ 
mỗi khi tham gia giải và vui hơn là những 
bữa liên hoan nhỏ sau mỗi giải đấu. Chính 
từ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân 

đã giúp cho niềm đam mê bóng bàn của 
nhiều người trẻ cũng như già được phát 
huy và qua mỗi giải đấu thành tích của 
họ đem về lại là nguồn động viên để mỗi 
thành viên cố gắng hơn vừa để duy trì 
nâng cao thể lực nhưng cũng là nâng cao 
thành tích cho câu lạc bộ.

Chuyện xã hội hóa môn bóng bàn 
không chỉ diễn ra ở thị trấn Diêm Điền mà 
đã trở thành nét đẹp ở nhiều câu lạc bộ ở 
các phường, xã, thị trấn thuộc thành phố 
Thái Bình và các huyện Thái Thụy, Kiến 
Xương, Hưng Hà, Tiền Hải... Minh chứng 
cho phong trào xã hội hóa này là tại giải 
bóng bàn các đội mạnh tranh cúp Báo 
Thái Bình lần thứ II được tổ chức vào các 
ngày từ 16 - 18/10/2020 đã có trên 70 câu 
lạc bộ với hơn 200 vận động viên đăng ký 
tham gia, trong đó riêng ở Thái Bình có tới 
hơn 50 câu lạc bộ, còn lại là các tỉnh Nam 
Định, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, 
Thanh Hóa và 2 thành phố là Hà Nội và 
Hải Phòng. Đây là giải bóng bàn có số câu 
lạc bộ, vận động viên tham gia đông nhất 
ở Thái Bình từ trước đến nay. Chiếc cúp 
vàng, những chiếc cờ lưu niệm, những bộ 
huy chương và tiền thưởng vẫn đang chờ 
chủ nhân của nó nhưng có thể khẳng định 
từ nguồn xã hội hóa, từ niềm đam mê của 
cả lớp già và lớp trẻ, bóng bàn Thái Bình đã 
và đang đi những bước vững chắc trên con 
đường tới đỉnh vinh quang.

Thái Bình chủ động, quyết liệt 
phòng, chống dịch Covid-19 Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:

0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, 
Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 10/10, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi 
nhận hơn 37,1 triệu người nhiễm và gần 11 triệu người tử vong do Covid-19.

Vận động viên Vũ Văn Đức (áo xanh) giành huy chương vàng đồng đội giải bóng bàn thanh thiếu niên toàn quốc 
hai năm 2019, 2020.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 10/10, cả nước ghi nhận thêm 2 bệnh nhân 
nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện 
tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước là 1.107 bệnh nhân, trong đó 1.024 
bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 48 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ 
sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 17 bệnh 
nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người 
đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 15.700 người.

Tính đến 16 giờ ngày 10/10 tại Thái Bình còn 1 trường hợp nghi nhiễm đang cách 
ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, 139 trường hợp từ nước ngoài 
về đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 đã có kết quả xét nghiệm âm 
tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền 
Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 21 trường hợp là chuyên gia nước ngoài 
sang làm việc.

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 10/10 vẫn 
là 8.613 mẫu. HOÀNG LANH

Con đường tìm đến vinh quang



6 Chuû nhaät, ngaøy 11/10/2020

QUANG VIỆN

“Bà” chính là “Linh từ Quốc mẫu” 
Trần Thị Dung là con gái của 
Trần Lý, bà vốn quê ở Lưu Gia, 

Hải Ấp (nay là đất Lưu Xá, xã Canh Tân, 
huyện Hưng Hà). Năm Kỷ Tỵ (1209), loạn 
Quách Bốc xảy ra khiến triều chính nhà Lý 
đổ nát, kinh thành Thăng Long hỗn loạn, 
thái tử của nhà Lý là Lý Hạo Sảm bấy giờ 
mới 15 tuổi, chạy đến vùng Lưu Gia (Canh 
Tân, Hưng Hà nay) lánh nạn. Lúc đó, nhà 
Trần Lý từ hương Tức Mặc (Nam Định) 
đã đến đây chọn đất dựng nghiệp và trở 
thành hào kiệt. Khi loạn Quách Bốc xảy 
ra, Trần Lý tử trận do tập hợp hương bình 
chiến đấu quyết tâm bảo vệ nhà mạt Lý, 
Quách Bốc bị dẹp, Trần Lý tử trận là một 
mất mát không gì bù đắp được với “Bà” 
bởi lúc ấy bà vẫn còn thơ dại. Người cậu 
ruột của bà là Tô Trung Từ đã được nhà Lý 
trọng dụng trở thành đại thần nhà Lý. Mất 
cha, mất chỗ dựa lớn nhất “Bà” phải về ở 
với gia đình cậu Tô Trung Từ ở làng Phù 
Ngự, huyện Ngự Thiên (nay là làng Ngừ, 
xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà).

Sử cũ ghi, loạn Quách Bốc khiến thái 
tử Lý là Lý Hạo Sảm chạy đến vùng Lưu 
Gia được Trần Lý và Tô Trung Từ tận dụng 
cơ hội giúp đỡ, cưu mang thái tử nhà Lý, 
cũng nhân dịp này Trần Lý và Tô Trung 
Từ tận tụy ngầm giúp nhà Lý phát triển 
thế lực. Được nhà Trần Lý giúp đỡ, chở 
che mà Thái tử Sảm qua được cơn binh 
biến, đồng thời xây dựng được lực lượng 
hùng mạnh dẹp tan loạn Quách Bốc. Bỏ 
kinh thành Thăng Long hoa lệ, chạy loạn 
về làng quê Hải Ấp, Thái tử Sảm như được 
sống thật với chính mình, thấy con gái 
nhà Trần Lý là Trần Thị Dung xinh đẹp, 
dù ở quê hẻo lánh nhưng thắt đáy lưng 
ong, giỏi giang tầm tang lại khéo đàn hát 
nên nảy sinh tư tình. Thái tử Sảm xin nhà 

Trần Lý được se duyên “cầm sắt” với Trần 
Thị Dung. Nhà Trần Lý thấy đây là cơ hội 
“ngàn vàng” liền đồng ý. Nhân duyên trời 
phận xui khiến và duyên phúc nhờ gia 
đình Trần Lý bao bọc và hết lòng giúp đỡ 
thái tử Lý Hạo Sảm đã nhanh chóng tập 
hợp được một lực lượng khá hùng mạnh. 
Đầu năm 1210, vua Lý Cao Tông bệnh 
nặng, muốn đón thái tử Sảm về kinh, Tô 
Trung Từ bèn lập kế giả, mang quân bản 
bộ đi đánh quân phiến loạn ở Khoái Châu, 
nhân đó Tô Trung Từ về Hải Ấp “nắm lấy” 
thái tử Sảm. Cuối năm 1210, Lý Cao Tông 
mất, thái tử Sảm lên ngôi, tức vua Lý Huệ 
Tông đã mở ra một hy vọng lớn cho nhà 
Trần. Sử cũ còn ghi: “... vừa lên ngôi, vua 
Huệ Tông sai đón Trần Thị Dung về triều 
nhưng Trần Tự Khánh không cho vì lúc 
trước Tô Trung Từ giành lấy Lý Huệ Tông 
từ tay anh em họ Trần nên nảy sinh mâu 
thuẫn với Trần Tự Khánh. Vua Lý Cao 
Tông chết chưa kịp an táng, Tô Trung Từ 
và các đại thần có thế lực cũ của nhà Lý 
đã xung đột dữ dội để tranh quyền. Tô 
Trung Từ giết Đỗ Kính Tu, Đỗ Thế Quy 
và giằng co với Đỗ Quảng. Đầu năm 1211, 
Huệ Tông lại sai người đi đón Trần Thị 
Dung. Lần này thì Trần Tự Khánh đồng ý 
để “Bà” về triều, ông liền sai hai tỳ tướng 
Phan Lân, Nguyễn Ngạnh cầm quân hộ 
tống. Khi quân hộ tống tới Thăng Long 
đúng lúc Tô Trung Từ đang đánh nhau 
to với Đỗ Quảng. Tô Trung Từ hợp binh 
với hai tướng Phan, Nguyễn phá tan quân 
phiến loạn, bắt và xử tử Đỗ Quảng. Đáng 
tiếc, ngay sau đấy, Tô Trung Từ bị sát hại, 
“bầu không khí” triều chính lâm cảnh u 
ám. Người anh của bà là Trần Tự Khánh 
xung đột với các hào trưởng địa phương 
“thân với nhà Lý” và có lần đã xung đột 
với quân của Lý Huệ Tông nên Trần Thị 

Dung bị thái hậu Đàm thị là mẹ Huệ Tông 
nghi ngờ, đem lòng thù hận. Ngày ngày, 
Đàm thị mắng nhiếc Trần Thị Dung, Lý 
Huệ Tông giữ “đạo hiếu” phải nghe lời 
mẹ, liền phế truất ngôi phi của “Bà” cho 
làm ngự nữ. Tuy nhiên, sau đó các phe 
thân nhà Lý cũng như chính Lý Huệ Tông 
bị Trần Tự Khánh đánh bại. Vì yêu bà, một 
người con gái thôn quê không chỉ đẹp 
người mà bà còn được đánh giá là thông 
tuệ, do vậy đầu năm 1216, Lý Huệ Tông 
lại lập bà làm Thuận Trinh phu nhân. Lúc 
này, Đàm Thái hậu cho Trần Tự Khánh 
là kẻ phản trắc, thường “chỉ mặt” Trần 
Thị Dung mà nói họ (tức anh em bà) là 
bè đảng của giặc, bảo Huệ Tông đuổi bỏ 
đi. Sau đó Đàm Thái hậu lại sai người nói 
với bà, bảo bà phải tự sát. Huệ Tông biết 
chuyện bèn ngăn lại. Không nguôi ý định 
hãm hại bà, Đàm Thái hậu bỏ thuốc độc 
vào món ăn, quyết chí giết bà. Biết ý đồ 
Đàm Thái hậu nên mỗi bữa ăn Huệ Tông 
thường chia khẩu phần ăn của vua cho 
bà một nửa và không lúc nào cho bà “rời” 
vua. Tháng 4 năm 1216, các tướng nhà Lý 
ở Cảo Xã (Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội) là 
Đỗ Ất, Đỗ Nhuế chống lại triều đình. Lý 
Huệ Tông dựa vào Lý Bát, sai Bát đánh lại 
nhưng không thắng. Trước tình thế đó, 
Huệ Tông đành lại quay về nương nhờ 
anh em họ Trần. Thấy Huệ Tông ngày 
càng sủng ái Trần Thị Dung lại “quay 
đầu” nương nhờ nhà họ Trần, Đàm Thái 
hậu ngày ngày muốn giết Trần Thị Dung 
liền sai người cầm chén thuốc độc bắt bà 
phải chết. Huệ Tông hoảng sợ ngăn lại, 
đợi đêm xuống cùng với bà lẻn đi đến chỗ 
quân của Trần Tự Khánh. Hai người đi 
miết cho đến khi trời sáng, phải nghỉ lại 
ở nhà tướng quân Lê Mịch ở huyện Yên 
Duyên, gặp tướng của Tự Khánh là Vương 

Lê đem binh thuyền đến đón. Huệ Tông 
bèn đỗ lại ở bãi Cứu Liên và truyền cho Tự 
Khánh đến chầu. Tự Khánh vì ý đồ chính 
trị của họ Trần nên khi Huệ Tông vời đến 
vẫn kính cẩn phò trợ.

Từ thôn nữ trắng trong bước vào chốn 
cung đình ngột ngạt, cuộc đời bà “ba chìm 
bảy nổi” nhưng đức hạnh bà vẫn tỏa sáng. 
Bà sinh được 2 con gái với Lý Huệ Tông 
là công chúa Thuận Thiên Lý Ngọc Oanh 
và công chúa Chiêu Thánh (Phật Kim), 
sau này trở thành Lý Chiêu Hoàng. Cuối 
năm Quý Mùi (1223), Trần Tự Khánh chết, 
Triều đình nhà Lý truy phong “Kiến Quốc 
đại vương”, em họ bà là Trần Thủ Độ được 
giao chức “Điện tiền chỉ huy sứ”. Lý Huệ 
Tông không có con trai lại mắc bệnh tâm 
thần nên càng suy sụp. Không còn cách 
nào lựa chọn, Huệ Tông phải truyền ngôi 
cho Chiêu Thánh vào năm Giáp Thân 
(1224), hoàng đế cuối cùng của triều Lý. 
Năm Ất Dậu (1225), Huệ Tông đi tu. Cuối 
năm đó (1225), dưới sự đạo diễn tài ba của 
Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng kết hôn 
với Trần Cảnh (em ruột của Trần Liễu) 
và ngay sau đó thì nhường ngôi cho Trần 
Cảnh. Trần Thị Dung trở thành hoàng thái 
hậu nhà Lý. Năm 1259, bà mất, Trần Thái 
Tông phong bà là Linh Từ quốc mẫu. Dân 
làng Phù Ngự tiếc thương gọi bà theo tên 
húy là bà chúa Ngừ và ca ngợi bà bằng 
đôi câu đối: “Trợ Lý, hưng Trần, Phù Ngự 
chúa/Cổ lai hữu kiến thử tài phân”. Nghĩa 
là: (Bà chúa Phù Ngự mở nghiệp nhà Trần, 
giúp nhà Lý, là bậc nữ nhân tài giỏi xưa 
nay ít thấy ở trên đời).

NGỌC SÁNG VƯƠNG TRIỀU
Từ một “thôn nữ” hiền thục, “trung nữ” tận tụy đến một hoàng hậu kiêu sa tỏa sáng vương triều Trần, trong cuộc kháng chiến chống 

quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ nhất (1258), lúc quân nhà Trần đang giao chiến với Ngột Lương Hợp Thai thì ở kinh thành Thăng Long, 
“Bà” đã tổ chức thực hiện mưu kế “vườn không nhà trống” thành công, bảo vệ các vương tôn, quý tộc nhà Trần. Cuộc phản công của quân 
dân nhà Trần giành đại thắng, bà đã thực hiện rất tốt việc tích trữ và vận chuyển lương thảo kịp thời cho quân Đại Việt phá tan đạo quân 
hùng mạnh Nguyên Mông. Năm 1259, “Bà” mất, vua Trần Thái Tông phong bà là Linh Từ quốc mẫu.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh, 
nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Có nhiều nhà 
nghiên cứu cho 
rằng vì cơ nghiệp 
của họ Trần mà 
Trần Thị Dung trở 
thành người lạnh 
lùng với họ Lý, hy 
sinh hết quyền 
lợi và tình cảm 
của người họ Lý. 

Bà không thể lui vào hậu cung sau cái 
chết của Huệ Tông như hành động theo 
“đạo” thường thấy của người phụ nữ thời 
phong kiến.

Ông Bùi Duy Lan, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Theo “Đông A 

liệt thánh tiểu lục”, 
trích từ “Hoàng 
tông ngọc điệp” thế 
phả nhà Trần do 
Trần Thánh Tông 
biên soạn năm 
Thiệu Long thứ 10 
(1264) thì tên của 
các bậc tiên lão họ 

Trần đều có kèm theo bộ “Ngư” do “đời 
nối đời” làm nghề đánh cá, nên “Linh Từ 
quốc mẫu” Trần Thị Dung có tên “cúng 
cơm” là “Ngừ”.

Ông Vũ Mạnh Quang, nguyên Giám đốc Thư viện 
Khoa học tổng hợp tỉnh

Kế sách “thanh 
dã” nghĩa là “vườn 
không, nhà trống” 
mà nhà Trần chọn 
kế rút lui chiến lược 
khi quân Nguyên 
Mông đánh Đại 
Việt được Trần Thị 
Dung trực tiếp thực 
hiện thành công 

chính là lòng tin đối với đất “bản lộ” Long 
Hưng trong lúc gian khó nhất.

Đền Linh từ quốc mẫu hay còn gọi là đền Bà Chúa Ngừ, làng Phù Ngự, xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà.
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BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG
Tiếng đại bác thưa thớt rồi im bặt. 

Tuyền phán đoán: giặc đã rút tới 
Đông Các. Anh bước vội lại chỗ 

Duyệt, gặp lúc Đa vừa tới. Chú bé lấm 
như chạch mới ở lỗ lên, vừa thở vừa nói: 

- Na-pan tràn vào áo em, cả tóc đây 
này. Em lăn xuống ruộng bùn sền sệt, tắt 
ngay. 

Tuyền rút khăn mặt trao cho Đa. Đa 
cầm lấy lau vội vài cái, cười nhe hai răng 
nanh trắng như gạo nếp: 

- Bộ đội ta đánh thích lắm. Em cứ 
ngóc đầu xem. Quãng tám giờ, bọn Rí lom 
khom vác súng chạy nháo ra đầu làng, 
trung liên ta quét chết ngay một nửa. Đám 
còn lại không dám đi đường, mon men vệ 
ruộng định nhập với bọn đồn Nguyễn... 
Nhưng không lọt. Chết sạch, không còn 
thằng nào. 

Chiếc bà già phạch phạch thẳng trên 
đầu. Đa tụt xuống hố, mắt nhấp nháy 
nhìn lên, tai nghiêng nghiêng nghe phía 
xa: 

- Phóng pháo lại đến, các anh ạ! 
- Được! Chú nói nốt - Tuyền giục. 
- Vâng! Đêm qua bà Bát dẫn hai chục 

thằng ở Đông Các ra. Có sáu súng trường, 
một trung liên. Bọn ở Đợi nhập với bọn 
cầu Nguyễn, bọn Gòi chạy vón xuống 
Đông Các... Dọc đường ta đánh miết, tạt 
sườn hai bên, đại bác chụp trên đầu...

Tuyền nhìn Duyệt:
- Nó cố rút nội nhật hôm nay đấy! 

Cánh mình phải quật một trận ra trò chỗ 
này. - Tuyền chỉ ra đầu cầu Cây Xanh. 

Bốn chiếc phóng pháo theo đội hình 
hàng dọc như mũi tên cong vút lao xuống, 
rồi trườn lên. Những tràng trung liên bắn 
sát sạt ven đường phủ đầu trấn áp... Đại 
bác ở thị xã xoe xóe... xoe xóe... bay về, nổ 
dồn dập gần đầu cầu Cây Xanh. 

Trung đội đánh gần do Tuyền chỉ huy 
bám sát các hố cá nhân, nước ngập đến 
háng. Đại bác nổ, Tuyền chùn lưng, nhún 
chân cho người thấp xuống, nước ướt 
mông. Mảnh đạn sạt ngang miệng hố, tóc 
Tuyền cháy khét. 

Những quả na-pan to tướng, màu 
vàng úa lủng lẳng rơi xuống đất, bửa đôi, 
lửa đỏ tóe loe ra hai bên, bừng bừng, khét 
lẹt; ngay giữa trận địa phục kích của du 
kích làng Nguyễn. 

Bỗng tiếng ồn ào, ì ầm sôi lên ở phía 
Trực Nội. Thoạt đầu là những chiếc xe 
cam-nhông khặc khừ, khó nhọc bò trên 
đoạn đường nhiều lần phá đi đắp lại, gồ 
ghề, mấp mô; chốc chốc lại giật lên như 
lợn bị chọc tiết. Chiếc nào cũng vàng khè 
bụi đất từ vành bánh đến thành xe. Bọn 

lính trên xe thằng đứng, thằng ngồi, chật 
ních như nêm cối. Năm sáu thằng khác 
bám hai bên xe như ốc bám cầu ao. Một 
thằng tuột tay đâm sấp mặt xuống đất. 

Mấy tên chỉ huy ngồi xe gíp trống tiền 
trống hậu, không cửa chắn kính che, dè 
dặt, không dám vượt lên đi trước, cũng 
không dám đi sau cùng. Đờ-sanh-gơ, 
thiếu tá, chỉ huy các-chê Đông Các, cau 
có chửi bọn cam-nhông đi chậm như rùa 
bò. Hắn rụt cổ lại khi những loạt đạn súng 
trường hai bên đường bắn tạt ngang. Mấy 
tên lính lờ đờ không kịp tránh, bị xe của 
hắn húc ngã sấp lấy đường vượt lên. 

Bọn lính trơn lép vế xách súng chạy 
bộ sau cùng; dao găm, lựu đạn, quần áo 
quẳng vợi dọc đường cho nhẹ. 

Hai chiếc GMC kềnh càng lôi hai khẩu 
đại bác 105 ly đi sau cùng, chặn không 
cho bọn bộ binh trốn lủi trở lại. 

Tất cả ùn đống ở đầu cầu Cây Xanh. 
Bọn trên xe, cả quan lẫn lính, nháo nhào 
nhảy bổ xuống đường tránh hỏa lực trung 
liên và moóc của bộ đội. Chúng nằm rạp 
xuống mặt đường, nhảy xuống vệ đường, 
dẫm mìn nổ ùm ùm và đạp phải chông. 

Bộ đội Tiên Hưng và du kích làng 
Nguyễn vác mã tấu, xốc lưỡi lê từ các hố 
chiến đấu nhảy lên hô “sát... saát...”. Mấy 
thằng giặc chống lại bị chém sả vai, đâm 
thủng ngực. 

Tuyền quẳng hai quả lựu đạn vào 
đám giặc vón ở đầu cầu. Khẩu tiểu liên 

cặp nách, Tuyền nổ mỗi phát vài ba viên, 
nhằm đúng ngực những thằng ngổ ngáo 
chống cự. 

Quất ở dưới hố chĩa loa lên gọi. Tiếng 
loa vang vang giữa tiếng hô của chiến sĩ ta 
và tiếng đạn nổ: “Anh em binh lính người 
Việt mau mau buông súng, giơ tay, chạy 
xuống cánh đồng. Chúng tôi đưa anh em 
về nơi an toàn... Chú ý... Chú ý...”. 

Những thằng ngụy binh cùng đường 
vội buông súng, giơ hai tay khỏi đầu, 
khom lưng lội ruộng, mắt nhớn nhác tìm 
bàn tay vẫy của các chị du kích; những 
bàn tay đưa chúng khỏi chỗ chết. 

Chẳng có tên chỉ huy nào kịp ngăn bọn 
giặc ở phía sau vẫn ùn ùn sấn tới. Hơn ba 
tiểu đoàn như nứa vỡ bè theo nước lũ trôi 
thốc xuống đầu cầu Cây Xanh. 

Tuyền ném hết sáu quả lựu đạn. Anh 
ném rất trúng, vào giữa đám giặc đang cố 
chen chúc vượt sông. Cầu sập, chúng lội, 
sông sâu đến cổ... 

Chiếc bà già phát hiện ra trận địa phục 
kích. Bọn phóng pháo sả trọng liên xuống. 
Mấy quả na-pan nổ sau trận địa quân ta. 
Đại bác ở thị xã tới tấp như giã gạo... 

Tuyền ra lệnh cho trung đội tiếp cận 
giặc hơn nữa.

Được tin quân rút lui bị phục kích, 
séc-tơ thị xã Thái Bình cấp tốc cho một 
tiểu đoàn đi ứng cứu. Đờ-sanh-gơ như 
đắm đò vớ được phao, nhảy lên xe theo 
bọn ứng cứu về ngay thị xã. 

Bọn tàn quân còn lại như gà lạc mẹ. 
Bộ đội ta gọi ra hàng. Chúng giơ tay nộp 
súng. Hàng chục, hàng mấy chục tên...

Hơn hai tiểu đoàn giặc bị diệt và ra 
hàng ở đây. Số sống sót lội sang bên kia 
chạy bộ.

Tuyền cho bộ đội truy kích. Các đại 
đội huyện bạn cùng bộ đội chủ lực 320 
kèm sát tàn quân giặc ở hai bên đường 10. 
Đến cầu Sa Cát, giặc ứ lại chết thêm một 
số nữa. 

Bốn giờ chiều. Bọn cuối cùng vừa qua 
cầu Bo, giặc lập tức cho thuốc nổ sập hai 
nhịp, chặn đường truy kích của bộ đội ta. 

Chiếc bà già ì ạch, lủi thủi chui qua 
đám mây úa màu hoàng hôn, tìm nơi hạ 
cánh bên kia sông Hồng. 

*
*     *

Nước sông Trà Lý đỏ lừ cuồn cuộn 
chảy qua chân cầu Bo. Ở nhịp cầu đổ, 
nước vướng khối xi-măng lớn, cồn lên, 
réo sôi sùng sục, sủi bọt trắng. 

Một đơn vị của Đại đoàn 320 chuẩn 
bị vượt sông. Ở bên kia, bộ đội các huyện 
miền Nam tỉnh được lệnh chặn đánh trên 
đường giặc rút ra sông Hồng, cả phía bến 
Vều lẫn Tân Đệ. 

Tuyền được lệnh đưa chiến sĩ về thu 
hồi chiến lợi phẩm ở các đồn Nguyễn, 
Gòi, Đông Các. 

Ảnh minh họa



8 Chuû nhaät, ngaøy 11/10/2020

TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG MINH SƠN                                                    PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA                                              THƯ KÝ TÒA SOẠN: VŨ NGUYÊN BÌNH 
CHẾ BẢN TẠI BÁO THÁI BÌNH                                            IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN THÁI BÌNH                                              GIÁ 1.200 ĐỒNG

Rực rỡ cờ hoa chào mừng 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Ảnh trong trang: THÀNH TÂM


