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Tinh gọn bộ máy từ cơ sởThôn Trần Phú, xã 
Thái Dương (Thái 
Thụy) có 144 gia 

đình, thuộc diện phải sáp 
nhập để đạt quy mô số 
hộ theo quy định. Sau khi 
cân nhắc kỹ các yếu tố 
lịch sử, văn hóa, địa lý, 
UBND xã Thái Dương đã 
xây dựng phương án sáp 
nhập thôn Trần Phú với 
thôn Chợ Phố (có 152 hộ) 
để thành lập thôn mới đủ 
tiêu chuẩn. Theo đồng 
chí Bùi Văn Bẩy, Chủ tịch 
UBND xã: Thôn Trần Phú 
là thôn cổ của địa phương 
có từ thời xa xưa còn thôn 
Chợ Phố là thôn mới thành 
lập năm 2002. Thôn Trần 
Phú và thôn Chợ Phố liền 
kề nhau, trong đó một bộ 
phận người dân thôn Chợ 
Phố có nguồn gốc từ thôn 
Trần Phú (trước đây ra 
mua đất ở khu vực này để 
sinh cơ lập nghiệp). Vì vậy, 
phương án sáp nhập thôn 
Trần Phú vào thôn Chợ 
Phố là hợp lý. Song song 
với việc xây dựng phương 
án sáp nhập, cấp ủy, chính 
quyền cùng các đoàn thể 
xã Thái Dương đã đẩy 
mạnh tuyên truyền để tạo 
sự đồng thuận trong nhân 
dân, đặc biệt là người dân 
hai thôn liên quan đến sáp 
nhập. Đồng chí Phạm Văn 
Chính, Bí thư Chi bộ thôn 
Chợ Phố cho biết: Sau khi 
nhận được chỉ đạo của cấp 
ủy, chính quyền xã, Chi 
bộ thôn đã ra nghị quyết 
chuyên đề lãnh đạo việc 

(còn nữa)
Đào Quyên

Tự hào lính tăng
Ngày 5/10/1959, Trung 

đoàn 202 - Trung đoàn xe 
tăng đầu tiên của Quân đội 
nhân dân Việt Nam được 
thành lập, với lực lượng ban 
đầu gồm 202 cán bộ, chiến 
sĩ được trang bị 33 xe tăng 
T-34 và 16 pháo tự hành. Là 
lớp cán bộ, chiến sĩ đầu tiên 
của Trung đoàn 202, cựu 
chiến binh Lê Tất Chinh, xã 
Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) 
nhớ lại: Từ năm 1955 đến 
năm 1959, tôi may mắn 
là một trong những cán 
bộ, chiến sĩ được Bộ Tổng 
tham mưu Quân đội nhân 
dân Việt Nam tuyển chọn 
sang Trung Quốc để đào 
tạo về tăng thiết giáp. Đây 
chính là lực lượng nòng cốt 
xây dựng nên Trung đoàn 
202. Thái Bình lúc đó có 7 
cán bộ, chiến sĩ. Ngay từ 
ngày đầu thành lập, cán bộ, 
chiến sĩ đã không ngừng 
học tập, rèn luyện, nâng 
cao trình độ giác ngộ chính 
trị, trình độ kỹ thuật, chiến 
thuật, sẵn sàng chiến đấu 
cao, cùng với quân và dân 
miền Bắc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ...

Từ trận đầu ra quân 
đánh thắng ở Làng Vây 
tháng 2/1968, lực lượng 
Tăng thiết giáp đều có mặt 
trên khắp các chiến trường, 
tham gia nhiều chiến dịch 
lớn và các trận đánh then 
chốt, giữ vai trò là lực lượng 
đột kích quan trọng của lục 
quân Việt Nam, lập nhiều 
chiến công xuất sắc và đã 
xây dựng nên truyền thống 
“Đã ra quân là đánh thắng”. 

44 năm đã qua, nhưng 
những ký ức về trận đánh 
Xuân Lộc vẫn còn nguyên 
vẹn trong tâm trí của Anh 
hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân Nguyễn Xuân 
Liêm, xã Thăng Long (Đông 
Hưng). Ông Liêm chia sẻ: 
Đập tan “Cánh cửa thép 
Xuân Lộc” sẽ tạo đường 
tiến công giải phóng Sài 
Gòn. Trong trận tiến công 
Xuân Lộc (Đồng Nai) ngày 
9/4/1975, tôi đã chỉ huy 4 xe 
yểm trợ cho bộ binh đánh 
vào hướng chủ yếu. Địch 
dùng máy bay và pháo binh 
ném bom, bắn phá ác liệt; 
đồng thời cho xe ra phản 
kích, ngăn chặn quân ta. 
Không chịu lùi bước trước 
địch, đơn vị tôi đã xông 
thẳng vào đội hình xe tăng 
địch bắn cháy 3 chiếc, 
những chiếc khác phải bỏ 
chạy, đội hình xe tăng ta tiếp 
tục dẫn dắt bộ binh đánh 
chiếm hoàn toàn sở chỉ huy 
chiến đoàn 52 ngụy...

Trong chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử, lực lượng xe 
tăng, xe thiết giáp dẫn đầu 
đội hình các binh đoàn chủ 
lực trên 5 hướng tiến công 

vào sào huyệt cuối cùng 
của chế độ ngụy quyền 
Sài Gòn. Hình ảnh những 
chiếc xe tăng 390 và 843 
dũng mãnh húc đổ cánh 
cổng sắt của dinh tổng 
thống ngụy quyền Sài Gòn; 
lá cờ quyết chiến, quyết 
thắng của Quân đội nhân 
dân Việt Nam do Đại đội 
trưởng Đại đội xe tăng 4 Bùi 
Quang Thận, quê xã Thụy 
Xuân (Thái Thụy) cắm trên 
nóc dinh Độc Lập trưa ngày 
30/4/1975 là mốc son lịch 
sử của quân và dân ta nói 
chung và Binh chủng Tăng 
thiết giáp nói riêng. Nhiều 
tập thể và cá nhân bộ đội 
Tăng thiết giáp đã nêu cao 
tinh thần mưu trí, dũng cảm, 
chiến đấu ngoan cường, lập 
được nhiều chiến công xuất 
sắc.    

Tỏa sáng đời thường
Trong thời kỳ đổi mới, 

thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, phát huy truyền 
thống anh hùng trong chiến 
đấu với tinh thần đoàn kết, 
chủ động, sáng tạo, phát 
huy nội lực, khắc phục khó 
khăn, Binh chủng Tăng 
thiết giáp tiếp tục xây dựng 

lực lượng vững mạnh toàn 
diện gắn với xây dựng 
Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, huấn luyện giỏi, sẵn 
sàng chiến đấu cao; kết 
hợp chặt chẽ giữa xây dựng 
nền nếp chính quy với quản 
lý kỷ luật, không ngừng 
nâng cao sức mạnh tổng 
hợp, sức mạnh chiến đấu. 

Bước ra từ cuộc chiến 
trở về đời thường, những 
cựu chiến binh, cựu quân 
nhân Tăng thiết giáp cả 
nước nói chung, tỉnh Thái 
Bình nói riêng vẫn chưa 
cho phép mình nghỉ ngơi. 
Cựu chiến binh Bùi Đình 
Nho, Trưởng ban liên lạc 
Hội Cựu quân nhân Tăng 
thiết giáp tỉnh Thái Bình cho 
biết: Những cựu chiến binh, 
cựu quân nhân Tăng thiết 
giáp qua các thời kỳ là tấm 
gương sáng, làm tốt công 
tác truyền lửa cách mạng 
cho nhân dân, nhất là thế 
hệ trẻ; hỗ trợ lực lượng vũ 
trang không ngừng nâng 
cao cảnh giác cách mạng, 
thực hiện tốt nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ của quốc gia. 
Nhiều cựu chiến binh, cựu 
quân nhân đã phát huy kinh 
nghiệm và trách nhiệm của 

mình tích cực tham gia công 
tác Đảng, chính quyền, 
đoàn thể và công tác hội ở 
địa phương, cơ quan, đơn vị 
cũng như tích cực tham gia 
sản xuất, kinh doanh. Hiện 
nay, toàn tỉnh có trên 100 
hội viên có trang trại, gia trại 
và nhiều hội viên trở thành 
doanh nhân thành đạt.

Cùng với tích cực tham 
gia phát triển kinh tế làm 
giàu cho gia đình, quê 

sáp nhập thôn, giao nhiệm 
vụ cụ thể cho các đoàn 
thể và từng đảng viên phụ 
trách khu dân cư tuyên 
truyền, vận động người dân 
về mục đích, hiệu quả của 
việc sáp nhập thôn; đồng 
thời xin ý kiến người dân 
về phương án đặt tên thôn 
mới là thôn Đoàn Kết và 
giải pháp về cơ sở vật chất 
sau sáp nhập. Do làm tốt 
công tác tuyên truyền nên 
khi tổ chức lấy ý kiến cử tri, 
100% người dân đồng ý với 
đề án sáp nhập, gần 84% 
người dân trong thôn đồng 
ý với tên gọi mới của thôn.

Theo đồng chí Nguyễn 
Duy Cam, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Thái Thụy: 
Toàn huyện Thái Thụy có 
17 thôn (ở 14 xã) có quy mô 
không bảo đảm theo quy 
định phải sáp nhập với 15 

thôn liền kề trong cùng đơn 
vị hành chính cấp xã thành 
16 thôn mới. Đến nay, tất 
cả các xã đều hoàn thành 
bước xin ý kiến cử tri, trình 
HĐND xã thông qua đề án 
sáp nhập thôn trên địa bàn 
gửi UBND huyện để trình 
UBND tỉnh. Để có được kết 
quả trên, việc quan trọng 
nhất là phải làm tốt công 
tác tuyên truyền, vận động 
đồng thời phải vận dụng 
một cách linh hoạt các 
văn bản chỉ đạo của cấp 
trên để thực hiện. Trước 
hết, phải quán triệt trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên 
và tuyên truyền đến người 
dân qua các ban, ngành, 
đoàn thể về mục đích, ý 
nghĩa của việc sáp nhập. 
Cùng với đó là việc nắm 
bắt tư tưởng, những vấn 
đề cán bộ, người dân còn 

băn khoăn, vướng mắc để 
có cách chỉ đạo, giải quyết 
kịp thời. Đặc biệt là phải 
giải thích một cách hợp lý, 
hợp tình về một số vấn đề 
cán bộ thôn và người dân 
quan tâm như: giải quyết 
vấn đề nợ đọng; cơ sở hạ 
tầng; nơi hội họp... Kịp thời 
rút kinh nghiệm những nơi 
thực hiện tốt và những nơi 
chưa tốt. Chỉ đạo các tổ 
công tác của huyện tăng 
cường bám sát cơ sở, kịp 
thời phối hợp giúp đỡ địa 
phương giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc.

Cùng với Thái Thụy, 
Đông Hưng là một trong 
những địa phương sớm 
hoàn thành việc sáp nhập 
thôn, tổ dân phố và đã 
hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở 
Nội vụ thẩm định. Đồng 
chí Nhâm Việt Trung, Phó 

Trưởng phòng Nội vụ huyện 
cho biết: Toàn huyện có 
3 thôn, 5 tổ dân phố quy 
mô không đạt buộc phải 
sáp nhập. Việc triển khai 
sáp nhập thôn, tổ dân phố 
được các địa phương thực 
hiện theo đúng hướng dẫn, 
quy định, luôn coi trọng, 
lắng nghe ý kiến của người 
dân, bảo đảm không làm 
xáo trộn đời sống và sinh 
hoạt của người dân. Khi lấy 
ý kiến cử tri đại diện các 
hộ về đề án sáp nhập, các 
địa phương đã linh hoạt áp 
dụng đồng thời cả 2 hình 
thức: lấy phiếu tại cuộc 
họp và lấy phiếu tại hộ gia 
đình, do một số gia đình 
bận công việc không thể 
đến dự họp, bảo đảm tỷ lệ 
cử tri đồng ý theo quy định, 
vừa phát huy dân chủ, tạo 
sự đồng thuận trong xã 
hội. Theo quy định, đề án 
sáp nhập thôn, tổ dân phố 
phải được trên 50% cử tri 
hoặc cử tri đại diện hộ gia 
đình của từng thôn, tổ dân 
phố sáp nhập tán thành.

Nhờ linh hoạt trong quá 
trình triển khai, tổ chức 
thực hiện nên việc sáp 
nhập thôn, tổ dân phố trên 
địa bàn tỉnh đến nay cơ 
bản đã hoàn thành. Nhiều 
huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ 
trình UBND tỉnh (thông qua 
Sở Nội vụ thẩm định) như 
Đông Hưng, Thái Thụy, 
Quỳnh Phụ và thành phố 
Thái Bình. Tuy nhiên vẫn 
còn một số thôn, tổ dân phố 
chưa hoàn thành việc sáp 

nhập theo quy định vì còn 
vướng mắc do tỷ lệ cử tri 
đồng thuận chưa đạt (tính 
đến ngày 13/9/2019 còn 7 
thôn, tổ dân phố). Nguyên 
nhân chủ yếu là do người 
dân lo ngại việc sáp nhập 
sẽ ảnh hưởng đến lịch sử 
truyền thống, phong tục, 
tập quán riêng. Đồng chí 
Bùi Phú Hưng, Phó Trưởng 
phòng Nội vụ huyện Hưng 
Hà cho biết: Huyện hiện 
còn 1 tổ dân phố (thuộc thị 
trấn Hưng Nhân)  và 1 thôn 
(thuộc xã Phúc Khánh) 
thuộc diện phải sáp nhập 
nhưng chưa thực hiện 
được do tỷ lệ cử tri đồng 
thuận chưa đạt. Đối với 
những trường hợp này, địa 

phương vẫn đang tập trung 
tuyên truyền, vận động để 
người dân thấy được lợi ích 
của việc sáp nhập đồng 
thời giải đáp vướng mắc 
của người dân, sau đó tiếp 

tục xin ý kiến cử tri đại diện 
các hộ gia đình để làm cơ 
sở hoàn thiện thủ tục sáp 
nhập.

Xông pha thời chiến, cống hiến thời bình

TấT ĐạT

Cựu chiến binh Bùi Đình Nho,
Trưởng ban liên lạc Hội Cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình

Được thành lập từ năm 2001, Hội Cựu quân nhân Tăng 
thiết giáp tỉnh Thái Bình ra đời đã trở thành ngôi nhà chung để 
các cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp gặp gỡ, sẻ 
chia trong những ngày gặp mặt. Đến nay, Hội Cựu quân nhân 
Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình đã có hơn 2.000 hội viên, sinh 
hoạt ở tổ chức hội 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Rời tay súng, 
các cựu chiến binh, cựu quân nhân vẫn luôn phát huy truyền 
thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của bộ đội Tăng thiết giáp, 
ra sức lao động, công tác, cống hiến xây dựng quê hương. Dù 
tuổi cao, sức yếu nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục vun đắp, xây 
dựng hội ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi 
cán bộ, hội viên.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Liêm, 
xã Thăng Long (Đông Hưng)

Tôi luôn tự hào là người lính tăng một thời kinh qua cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với tôi đó là những kỷ niệm 
không thể nào quên của người lính Cụ Hồ. Tôi mong muốn 
các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Tăng thiết giáp 
hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, 
ra sức học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại 
cùng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các quân, binh chủng 
và các lực lượng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thoảng,
phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình)

Tôi ở bộ binh 6 năm thì bổ sung sang Tiểu đoàn 3, Trung 
đoàn 203 Tăng thiết giáp. Đời quân ngũ, tôi nhớ nhất là trận 
đánh chiếm cao điểm 543 (phía Bắc đường 9 Nam Lào) ngày 
25/2/1971. Khi đó, đơn vị của tôi xuất kích với 3 chiếc xe 
tăng, tôi là pháo thủ trong chiếc xe đầu mang số hiệu 550. 
Bước vào trận đánh, địch tăng cường thêm máy bay và lính 
dù nhằm bao vây đơn vị tăng thiết giáp, chúng quần thảo 
trên bầu trời, nã đạn vào các xe tăng của ta. Hai chiếc xe đều 
phải rút về phía sau để bảo toàn lực lượng. Riêng chiếc xe 
của chúng tôi tiếp tục chiến đấu, phá vỡ vòng vây của địch. 
Sang đầu giờ chiều thì chúng tôi chiếm được cao điểm này. 

Khi chiếm được đỉnh đồi thì vẫn chưa ai biết có hầm bí mật của địch. Tôi ra hiệu 
cho đồng đội dùng đạn hơi cay bắn thẳng vào cửa hầm. Được một lúc vài tên địch 
giơ tay hàng đi ra khỏi hầm. Tôi nhảy ra khỏi xe, cầm khẩu AK khống chế, tôi đếm 
tất cả có 47 tên lính ngụy...

Cựu chiến binh Phạm Công Điềm, Giám đốc Công ty Thương mại Bình Phương
Cũng nhờ môi trường quân đội, nhờ sự rèn luyện của người 

lính Tăng thiết giáp mà chúng tôi có được ý chí, bản lĩnh để 
khẳng định mình trên mặt trận phát triển kinh tế, làm giàu 
cho gia đình và quê hương. Dù mỗi người kinh doanh ở các 
lĩnh vực khác nhau nhưng điều quan trọng nhất là trong kinh 
doanh luôn giữ chữ tâm và chữ tín của người lính; đồng thời 
làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, giúp đỡ, hỗ trợ đồng đội, 
con em đồng đội vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc 
sống. 

Cựu chiến binh Bùi Đức Thống, xã Hòa Bình (Vũ Thư)
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghệ thuật 

tác chiến của bộ đội Tăng thiết giáp được hình thành và phát 
triển trên cơ sở quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nghệ 
thuật quân sự Việt Nam, được đúc kết từ thực tiễn kinh nghiệm 
chiến đấu, phát triển toàn diện cả trong tổ chức xây dựng lực 
lượng, phương pháp tác chiến. Nghệ thuật sử dụng lực lượng 
và cách đánh của bộ đội Tăng thiết giáp đã biết kế thừa nghệ 
thuật quân sự độc đáo của dân tộc “Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ 
thắng lớn”. Trong tác chiến, bộ đội Tăng thiết giáp đã vận 
dụng nhiều cách đánh hiểm, sử dụng tăng thiết giáp tập trung 
trên hướng, khu vực chủ yếu, trận đánh then chốt; đồng thời 

đánh tiêu diệt đi đôi với giữ gìn và phát triển lực lượng, lấy xe địch đánh địch, đánh 
có chuẩn bị, bảo đảm chắc thắng...

Cùng với sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam và những yêu cầu của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội Tăng thiết giáp đã từng bước trưởng 
thành và phát triển nhanh chóng, cùng với bộ binh là lực lượng đột kích quan trọng 
của lục quân Việt Nam. Đồng hành trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng 
của bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam có lớp lớp thế hệ là người con quê lúa Thái Bình. 
Trong chiến đấu, họ anh dũng xông pha, góp mặt trong những thời khắc lịch sử của 
đất nước. Trở về đời thường, họ lại tiếp tục cống hiến trên mặt trận phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng quê hương, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của bộ đội 
Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

hương, các cựu chiến binh, 
cựu quân nhân Tăng thiết 
giáp tỉnh Thái Bình còn tích 
cực tham gia các hoạt động 
nghĩa tình, giúp đỡ, động 
viên nhau trong cuộc sống, 
nhất là những lúc ốm đau, 
bệnh tật. Những hoạt động 
nghĩa tình đã tạo sự kết nối, 
gắn bó tình đồng chí, đồng 
đội giữa những người lính 
đã để lại tuổi xuân nơi chiến 
trường đạn bom ác liệt.

NhữNg ThàNh Tích TroNg 60 Năm 
xây dựNg và TrưởNg ThàNh 

của BiNh chủNg TăNg ThiếT giáp

Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Binh chủng 
Tăng thiết giáp ngày 20/10/1976. 

43 tập thể, 15 cá nhân được phong tặng, truy 
tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân, trong đó có 9 tập thể được tuyên dương danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong 
thời kỳ đổi mới. 

Binh chủng Tăng thiết giáp được tặng thưởng 
1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Sao 
vàng, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 5 Huân 
chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba.

Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng 
thưởng huân chương, huy chương các loại...

Kỳ II: Linh hoạt trong sáp nhập thôn, tổ dân phố
Do việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phải bảo đảm 

khoa học, thuận lợi trong việc quản lý của chính quyền cấp xã; 
bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân đòi 
hỏi mỗi địa phương phải linh hoạt trong quá trình xây dựng 
phương án sáp nhập sao cho hợp lý, cũng như tuyên truyền, 
vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương, tạo sự đồng thuận nhất 
trí cao.

Người dân thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường (Tiền Hải) trồng, chăm sóc đường hoa tạo cảnh quan 
xanh, sạch, đẹp.

Tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giúp nhiều gia đình 
nâng cao thu nhập.

Các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình tham quan Bảo tàng tỉnh.


