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Tự hào người giáo viên nhân dânXÃ LUẬN

H ôm nay, kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam. Đội ngũ 
cán bộ, giáo viên, học sinh cả 

nước hân hoan chào đón ngày hội lớn 
của các thầy cô giáo. Toàn xã hội cũng 
hướng về ngày hội, dành sự tôn vinh và 
tri ân sâu sắc đến các nhà giáo.

40 năm qua, ngày Nhà giáo Việt Nam 
được tổ chức trang trọng hàng năm càng 
tô thắm hơn truyền thống “Tôn sư trọng 
đạo” của dân tộc. Bởi trải qua các giai 
đoạn lịch sử thăng trầm, hình ảnh người 
thầy giáo mô phạm, uyên bác, hết lòng vì 
các thế hệ học trò mãi là hình ảnh đẹp in 
sâu vào tâm trí mỗi người, nghề dạy học 
đã trở thành “nghề cao quý nhất trong 
những nghề cao quý”. Với sự hy sinh, cống 
hiến thầm lặng của những người chiến sĩ 
trên mặt trận văn hóa, giáo dục, giáo dục 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu 
đáng tự hào. Từ một đất nước có hơn 90% 
dân số không biết chữ, đến nay giáo dục 
Việt Nam không ngừng vươn lên tầm cao 
mới. Hệ thống giáo dục quốc dân được 
hoàn thiện; mạng lưới cơ sở giáo dục, đào 
tạo mở rộng ở tất cả các cấp học, bậc học, 

ngành học; cả nước đã phổ cập tiểu học, 
trung học cơ sở; học sinh, các nhà khoa 
học Việt Nam giành nhiều giải thưởng 
quốc tế lớn, sánh vai với học sinh và các 
nhà khoa học trên thế giới. Với sự phát 
triển của giáo dục và đào tạo, chất lượng 
nguồn nhân lực của Việt Nam được 
nâng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 
nhanh, đóng góp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của cả nước, đáp ứng yêu cầu 
hội nhập quốc tế.

Thái Bình là tỉnh có truyền thống 
hiếu học, sự nghiệp giáo dục luôn được 
đánh giá cao. Với gần 25.000 cán bộ, 
giáo viên, nhân viên, toàn ngành giáo 
dục đã nỗ lực vượt khó, không ngừng 
sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện đổi mới 
công tác quản lý, đổi mới phương pháp 
dạy học. Nhiều năm liên tục Thái Bình 
là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu 
về kết quả học sinh giỏi, kết quả tốt 
nghiệp THPT, kết quả tuyển sinh đại 
học... Tại các trường đã xuất hiện nhiều 
tấm gương nhà giáo điển hình không chỉ 
giỏi về chuyên môn mà còn hết lòng vì 
học sinh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
dạy: Thầy cô giáo là những người đi khai 
sáng trí tuệ, mở mang tri thức, thắp sáng 
ngọn lửa tâm hồn cho học sinh vậy nên 
cần phải là tấm gương sáng. Kế thừa và 
phát huy những tinh hoa trong tư tưởng 
của Bác, Đảng ta tiếp tục khẳng định 
giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng 
đầu để Việt Nam phát triển nhanh và bền 
vững, hiện thực hóa khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để đáp 
ứng nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội 
nhập quốc tế càng đòi hỏi những yêu cầu 
cao hơn đối với đội ngũ nhà giáo. Cùng 
với nhà giáo cả nước, đội ngũ nhà giáo 
trong tỉnh phải không ngừng trau dồi 
kiến thức để luôn là lực lượng tiên phong 
khai sáng, mở mang tri thức cho học 
sinh. Đồng thời, cần tiếp tục bồi dưỡng 
đạo đức, nhân lên tình yêu với nghề, hết 
lòng vì học sinh thân yêu. Ngược lại, để 
đội ngũ nhà giáo luôn sẵn sàng cống hiến 
cả trí tuệ và nhiệt huyết cho nghề nghiệp, 
việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều 
kiện cho các nhà giáo được làm việc trong 

môi trường tốt nhất cũng là đòi hỏi mà 
các cấp, các ngành cần quan tâm. Qua 
đó nhằm góp phần xây dựng đồng bộ thể 
chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả 
mục tiêu của giáo dục và đào tạo trong 
giai đoạn tới đó là xây dựng con người 
Việt Nam phát triển toàn diện, có sức 
khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức trách 
nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã 
hội và Tổ quốc.

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam là dịp để chúng ta nhìn lại chặng 
đường 40 năm trong hàng nghìn năm 
lịch sử giáo dục Việt Nam, tự hào hơn về 
những đóng góp của đội ngũ nhà giáo 
qua các thế hệ. Dành tình cảm, sự tôn 
vinh cao quý cho các nhà giáo, Đảng, 
Nhà nước, nhân dân cũng gửi gắm niềm 
tin yêu dù trong bối cảnh xã hội đang có 
nhiều thay đổi song mỗi thầy cô giáo sẽ 
luôn là những tấm gương đạo đức, tự 
học và sáng tạo đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới, giữ 
mãi hình ảnh sáng ngời người giáo viên 
nhân dân.

THÁI BÌNH

(Xem tiếp trang 2)
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KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 
Việt Nam và thành lập các trường

Sáng ngày 19/11, Trường THPT Thái 
Ninh tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 

- 20/11/2022), 60 năm ngày thành lập 
trường (21/8/1962 - 21/8/2022). Các đồng 
chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Thị 

Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tới dự.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, 
Trường THPT Thái Ninh đã có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển của quê hương, đất 
nước. Từ ngôi trường phổ thông cấp III 
Thái Ninh với 4 lớp học và 200 học sinh, 

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành 
giáo dục!

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 
20/11/2022), tôi thân ái gửi đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản 
lý và nhân viên ngành giáo dục những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!
Dân tộc ta là một dân tộc hiếu học, trọng việc học; vì thế, danh hiệu 

“người thầy” đã trở nên tôn quý từ hàng nghìn năm nay. Sau khi nước nhà 
giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng việc xây dựng một 
nền giáo dục mới, nền giáo dục độc lập, tiến bộ, toàn diện theo hướng dân 
tộc, hiện đại, nhân văn, lấy mục tiêu phục vụ Tổ quốc, nhân dân làm nền 
tảng. Để thực hiện thành công mục tiêu ấy, Người đánh giá rất cao vai trò 
của đội ngũ nhà giáo: “Nhiệm vụ của giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì 
nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục... Không có giáo dục, không có 
cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa”.

Thấm nhuần truyền thống dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong gần 
một thế kỷ qua, các thế hệ nhà giáo Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, 
luôn giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi 
mới, sáng tạo, thi đua dạy tốt; là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, 
tâm huyết với nghề. Có những thầy giáo, cô giáo đã hy sinh cả tuổi xuân của 
mình, hết lòng vì học sinh, bám trường, bám lớp, trở thành người cha, người 
mẹ thứ hai của các em ở những vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - 
xã hội còn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Nhờ có sự cố gắng đó, giáo dục nước nhà đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, đáng mừng. Đến nay, trên 99% người dân trong độ tuổi 15 - 60 biết chữ, 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 
Trường THPT Thái Ninh.

THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
NHÂN KỶ NIỆM 

40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

(Xem tiếp trang 8)
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CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

đến nay Trường THPT Thái Ninh đã xây 
dựng được cơ sở vật chất khang trang, 
quy mô trường lớp được củng cố và phát 
triển với 30 lớp học, 85 cán bộ, giáo viên, 
hơn 1.500 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo 
viên, nhân viên nhiệt tình, tâm huyết với 
nghề, luôn đoàn kết thống nhất, có tinh 
thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, là những tấm 
gương tự học, tự nghiên cứu, đi đầu trong 
đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng giáo 
dục ngày càng được nâng lên, hàng năm 
tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp luôn đạt trên 
99%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng 
luôn đạt trên 80%.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 
giáo Việt Nam, 60 năm thành lập Trường 
THPT Thái Ninh, đồng chí Ngô Đông Hải, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và gửi lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô 
giáo và các thế hệ học sinh nhà trường.

Phát biểu chung vui với thầy và trò 
Trường THPT Thái Ninh, đồng chí Trần 
Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những 
kết quả nổi bật của nhà trường trong 60 
năm qua. Đồng chí đề nghị Trường THPT 
Thái Ninh tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
thi đua dạy tốt và học tốt, giữ vững danh 
hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Thực 
hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả đổi 
mới công tác quản lý, đẩy mạnh hơn nữa 
và nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện. Các thầy giáo, cô giáo phát huy tinh 
thần trách nhiệm, tự rèn luyện, học tập 
nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp 
giảng dạy. Các em học sinh được vinh dự 
học tập dưới mái trường THPT Thái Ninh 
hãy nâng niu, gìn giữ và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của nhà trường, xây dựng 
động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn, 
khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn 
đấu để đạt được những thành tích cao 
hơn nữa, trở thành người công dân tốt, 
góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang 
của nhà trường, xây dựng quê hương, đất 
nước giàu đẹp, văn minh.

Sáng ngày 19/11, Trường THPT 
Nam Duyên Hà tổ chức kỷ niệm 40 năm 
ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 
20/11/2022), 55 năm thành lập trường 
(1967 - 2022). Đồng chí Nguyễn Tiến 
Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự. Đồng chí 
Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trường THPT Nam Duyên Hà tiền 
thân là Trường cấp III Nam Duyên Hà 

thành lập ngày 19/8/1967. Trải qua 55 
năm xây dựng và trưởng thành, nhà 
trường có nhiều đóng góp cho sự nghiệp 
giáo dục của tỉnh. Năm học 2021 - 2022, 
tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và 
khá đạt 99,48%; kết quả xếp loại học lực 
giỏi đạt 47,26%; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào 
các trường đại học, cao đẳng luôn ổn định 
trong tốp đầu các trường THPT toàn tỉnh.

Phát biểu chung vui với thầy và 
trò nhà trường, đồng chí Nguyễn Tiến 
Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và chúc 
mừng những thành tích Trường THPT 
Nam Duyên Hà đã đạt được trong 55 năm 
qua. Đồng chí khẳng định: Trong những 
thành tích rất đáng tự hào của ngành giáo 
dục tỉnh nhà có đóng góp không nhỏ của 
Trường THPT Nam Duyên Hà - nơi đã và 
đang là địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân 
dân huyện Hưng Hà nói riêng, tỉnh Thái 
Bình nói chung. Để đẩy mạnh và nâng cao 
hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, 
đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Trường 
THPT Nam Duyên Hà tiếp tục quán triệt, 
thực hiện tốt các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo. Chú trọng cả giáo dục văn 
hóa và giáo dục đạo đức, nhân cách cho 
học sinh; đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục 
kiến thức lịch sử, văn hóa, truyền thống 
tốt đẹp của nhà trường, của quê hương, 
đất nước với nhiều hình thức phong phú, 
thiết thực. Xây dựng đội ngũ giáo viên, 
cán bộ quản lý bảo đảm về cơ cấu và chất 
lượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc 
duy trì và nâng cao chất lượng dạy và 
học, xây dựng nhà trường phát triển vững 
mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thầy 
cô giáo nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên 
cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện 
về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức 
nghề nghiệp; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 
phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong giảng dạy. Các em 
học sinh không ngừng học tập, rèn luyện, 
phấn đấu đạt được những thành tích cao 
hơn nữa, góp phần vun đắp truyền thống 
tốt đẹp của nhà trường.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 
2022 được tuyên dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến 
Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã 
cắt băng khánh thành nhà tập đa năng 
của Trường THPT Nam Duyên Hà. Công 
trình có diện tích 976m2, sức chứa 50% 

học sinh toàn trường, được bố trí khán 
đài, sân khấu, sàn tập luyện và thi đấu 
các môn thể thao trong nhà như bóng đá, 
bóng chuyền, bóng rổ.

Sáng ngày 19/11, Trường THPT Quỳnh 
Côi tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), 
60 năm thành lập trường (1962 - 2022), 
đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. 
Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm 
Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Ngày 1/9/1962, Trường cấp III Quỳnh 
Côi, nay là Trường THPT Quỳnh Côi 
chính thức được thành lập. Trải qua 60 
năm xây dựng và phát triển với biết bao 
khó khăn, thăng trầm, các thế hệ cán bộ, 
giáo viên, học sinh nhà trường luôn đoàn 
kết thống nhất tạo thành tập thể vững 
mạnh. 60 năm qua, Trường THPT Quỳnh 
Côi đã đào tạo 28.600 học sinh tốt nghiệp 
ra trường. Tỷ lệ học sinh xếp loại văn hóa 
khá, giỏi hàng năm đạt 60 - 70% trở lên; tỷ 
lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp nhiều năm 
qua đều vượt bình quân của tỉnh. Tỷ lệ học 
sinh thi đỗ đại học, cao đẳng nhiều năm 
trong tốp 200 trường THPT của cả nước 
có tỷ lệ học sinh đạt điểm cao trong các kỳ 
thi. Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022 
nhà trường có học sinh đỗ thủ khoa toàn 
quốc khối B00 với tổng điểm 29,35. Đến 
nay nhà trường đã có trên 11.000 học sinh 
tốt nghiệp đại học và trên đại học. Các thế 
hệ học sinh sau ra trường tiếp tục học tập, 
công tác ở mọi miền Tổ quốc, thành đạt 
trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát 
triển của quê hương, đất nước. Với những 
thành tích đạt được, Trường THPT Quỳnh 
Côi đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều 
phần thưởng cao quý.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba 
cho Trường THPT Quỳnh Côi và phát 
biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc 
Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã điểm lại những thành tích nổi bật 
của ngành giáo dục Thái Bình thời gian 
qua, khẳng định trong thành tích chung 
đó có đóng góp không nhỏ của đội ngũ 
cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT 
Quỳnh Côi. Đồng chí đề nghị trong thời 
gian tới Trường THPT Quỳnh Côi tiếp tục 
đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 
giảng dạy. Chú trọng các hoạt động ngoại 
khóa, trải nghiệm, giáo dục đạo đức, lối 
sống, kỹ năng, nâng cao tính sáng tạo của 
học sinh. Đặc biệt, tăng cường dạy học 
ngoại ngữ, công nghệ thông tin bởi đây là 
những môn học sẽ hỗ trợ tích cực cho học 
sinh trong quá trình học tập và công tác 
sau này. Đồng chí đề nghị các thầy cô giáo 
tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 
dục hiện nay. Các em học sinh nỗ lực học 
tập, trau dồi kiến thức, đạt nhiều thành 
tích cao trong học tập cũng như trong các 
kỳ thi, góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục của nhà trường.

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), sáng 
ngày 19/11, đồng chí Hoàng Thái Phúc, 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 
Nội chính Tỉnh ủy tới thăm, chúc mừng 
Trường Mầm non Quỳnh Hoàng (Quỳnh 
Phụ).

Trường Mầm non Quỳnh Hoàng 
thành lập năm 1960. Hiện nay Trường có 
cơ sở vật chất khang trang với các phòng 
học, khu vui chơi, vườn cổ tích, khu phát 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Độc lập 
hạng Ba cho Trường THPT Quỳnh Côi.

(Xem tiếp trang 8)

Các thế hệ học sinh Trường THPT Quỳnh Côi phấn khởi được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao 
bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Nam Duyên Hà.
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Ảnh: TRÚC LÀNH (Đài TTTH Hưng Hà)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách 
đây hơn nửa thế kỷ, nhân dân 
Thái Bình đã tích cực hưởng ứng 

phong trào bình dân học vụ, tổ chức các 
lớp xóa mù chữ ở hầu khắp các thôn, làng. 
Hệ thống giáo dục và đào tạo, các phong 
trào khuyến khích, hỗ trợ việc dạy và học 
đã không ngừng phát triển cả về quy mô 
và chất lượng, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng nền giáo dục cách mạng 
của nước nhà.

Trong thời chiến, các thế hệ thầy giáo, 
cô giáo, học sinh, sinh viên trong tỉnh sẵn 
sàng xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ 
quốc. Chỉ tính riêng cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, đã có hơn 200 thầy cô giáo ngã 
xuống vì nền độc lập dân tộc, trên 1.300 
thầy cô giáo vượt khó, sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ tham gia đoàn công tác hỗ trợ 
giáo dục miền núi, miền Nam… Sau hòa 
bình lập lại, đội ngũ giáo giới và các thế hệ 
học sinh tỉnh Thái Bình không ngừng nỗ 
lực, phấn đấu, đã có nhiều đóng góp cho 
nền độc lập dân tộc, cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa 
phương.

Phát huy truyền thống của vùng quê 
văn hiến, ngành giáo dục Thái Bình không 
phụ niềm tin của Đảng, Nhà nước. Dưới 
sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, các thế hệ nhà giáo luôn tâm huyết, 
trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ quê hương, đất nước.

40 năm qua, kể từ khi ngày 20/11 được 
công nhận là ngày Nhà giáo Việt Nam, 
giáo dục và đào tạo Thái Bình không 
ngừng phát triển lớn mạnh cả về quy mô 
và chất lượng giáo dục. Trải qua nhiều lần 
chia tách, sáp nhập, đến nay toàn tỉnh có 
đủ hệ thống các trường học từ mầm non 

Giáo dục Thái Bình  
40 năm rực rỡ

đến đại học, với đủ các loại hình, cấp học 
và ngành nghề, đáp ứng nhu cầu học tập 
của người dân; trong đó có 742 cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 
dục thường xuyên, 2 trường đại học, 4 
trường cao đẳng với tổng số 427.891 người 
học; 5 trường trung cấp, 27 cơ sở dạy nghề; 
66 trung tâm ngoại ngữ, tin học, 15 trung 
tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động 
giáo dục ngoài giờ chính khóa, 13 trung 
tâm tư vấn du học; 260 trung tâm học tập 
cộng đồng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, chính quyền, cơ sở vật chất trường 
học ngày càng được tăng cường. 100% 
cơ sở giáo dục trong tỉnh được đánh giá 
đủ điều kiện, góp phần hoàn thành mục 
tiêu về đích nông thôn mới của tỉnh. Tỷ lệ 
trường đạt chuẩn quốc gia không ngừng 
được tăng lên, đã có 683/733 trường học 
đạt chuẩn, chiếm 93,2%. Cơ sở vật chất, 
trang thiết bị của các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp, cơ sở dạy nghề trên địa 
bàn tỉnh không ngừng được đầu tư theo 
hướng hiện đại hóa, phục vụ tốt cho giảng 
dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Hầu 
hết các trường đại học, cao đẳng, trung 
cấp, cơ sở dạy nghề đều có ký túc xá cho 
sinh viên, học viên ở lại học tập, có thư 
viện với hàng vạn đầu sách để học tập và 
nghiên cứu, nhà xưởng để thực hành…

Chất lượng giáo dục đại trà, công tác 
phổ cập giáo dục và đào tạo nghề nghiệp 
luôn đạt kết quả cao, được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, các cấp ủy, chính quyền ghi nhận. 
Năm 1999, Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh đầu 
tiên của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học đúng độ tuổi; năm 2002, Thái 
Bình là tỉnh thứ 9 trong cả nước đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Từ năm 
2005 đến nay, 8/8 huyện, thành phố đạt 

phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ 
sở mức độ 3; 100% xã, phường, thị trấn 
đạt phổ cập giáo dục tiểu học, trung học 
cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ 
mức độ 2. Năm 2011, Thái Bình là 1 trong 
5 tỉnh đầu tiên của cả nước đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 
tuổi, đến nay chất lượng công tác phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được 
tiếp tục duy trì và nâng cao. Các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở dạy 
nghề trên địa bàn tỉnh thường xuyên đổi 
mới chương trình đào tạo gắn với chuẩn 
nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy 
học; đổi mới việc kiểm tra, thi cử, đánh 
giá bảo đảm độ tin cậy, chính xác, khách 
quan, công bằng, qua đó chất lượng đào 
tạo được nâng lên đã đóng góp tích cực 
vào tiến trình xây dựng nông thôn mới của 
tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cung cấp cho thị trường lao động tỉnh 
Thái Bình và cả nước.

Giáo dục và đào tạo phát triển, đội ngũ 
nhà giáo Thái Bình cũng ngày càng lớn 
mạnh. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có gần 
25.000 giáo viên, giảng viên, cán bộ quản 
lý và nhân viên. Phát huy truyền thống, 
đội ngũ giáo giới hiện nay đều có phẩm 
chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có ý 
thức trách nhiệm, có năng lực công tác, 
tận tụy với nghề, luôn cố gắng hoàn thành 
tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, sự tin 
yêu của Đảng và nhân dân. Trong 40 năm 
qua, Thái Bình vinh dự có nhiều nhà giáo 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao 
động, 114 nhà giáo được phong tặng danh 
hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 
(trong đó, 87 Nhà giáo ưu tú thuộc Sở Giáo 
dục và Đào tạo, 21 Nhà giáo ưu tú và 6 Nhà 
giáo nhân dân thuộc Đại học Y Dược Thái 

Bình); nhiều giáo viên được công nhận 
giáo viên giỏi cấp quốc gia, nhiều tập thể, 
cá nhân được tặng huân chương của Nhà 
nước, bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, cờ thi đua, bằng khen của UBND 
tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được sự chăm lo, giáo dục của gia 
đình, nhà trường và xã hội, các thế hệ học 
sinh, sinh viên của Thái Bình từng bước 
trưởng thành, hăng say học tập, tích cực 
rèn luyện, biết bảo vệ bản thân, có hiểu 
biết xã hội, từng bước thích ứng với sự 
thay đổi. Trong những năm qua, nhiều 
học sinh, sinh viên của Thái Bình đã nỗ 
lực phấn đấu trong học tập, đạt giải cao 
trong các kỳ thi, hội thi, tiêu biểu như 
em Trần Hồng Quân, đoạt Huy chương 
Vàng kỳ thi Toán quốc tế năm 2014; em 
Vũ Xuân Trung, đoạt Huy chương Vàng 
kỳ thi Toán quốc tế năm 2016, 2017; em 
Phạm Xuân Trung được lựa chọn tham 
gia thi tin học châu Á Thái Bình Dương 
2022; em Đặng Lê Nguyên Vũ, đoạt quán 
quân Đường lên đỉnh Olympia 2022; em 
Nguyễn Hoàng Lân đoạt giải nhất tiếng 
Anh cấp quốc gia khi mới học tiểu học 
và nay là học sinh Đông Nam Á đầu tiên 
dành học bổng ASEAN và còn nhiều nữa 
những gương mặt ưu tú, tiêu biểu là niềm 
tự hào cho ngành giáo dục tỉnh nhà. Đó 
là trái ngọt cho những nỗ lực của những 
chính sách đầu tư giáo dục đúng đắn, kịp 
thời, là tâm huyết của biết bao thế hệ nhà 
giáo có tâm và có tầm.

Thành tích của ngành giáo dục và đào 
tạo Thái Bình trong năm học qua thực sự 
rất đáng trân trọng, tự hào. Thời gian tới, 
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 
đảng các cấp, triển khai thành công các 
nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW 
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo; ngành giáo dục Thái Bình đang 
tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các 
giải pháp cũng như tiếp tục đầu tư, xây 
dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, 
đề án... với những mục tiêu hết sức cụ thể, 
trong đó trọng tâm là chuẩn bị các điều 
kiện triển khai chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông 2018 theo đúng 
lộ trình. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng 
cũng là cơ hội để ngành giáo dục tiếp tục 
khẳng định mình, trở thành nơi gửi trọn 
niềm tin của Đảng và nhân dân.

Tỉnh Thái Bình rất tự hào có được đội 
ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân 
viên tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ; đó là 
yếu tố quyết định để giáo dục và đào tạo 
tỉnh nhà luôn phát triển bền vững, đáp 
ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 
nhà. Trên tinh thần đó, tôi mong rằng mỗi 
cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy cô giáo, 
mỗi nhân viên trong toàn ngành sẽ tích 
cực, chủ động hơn nữa, bởi chính thầy cô 
là nhân tố quyết định thành công của sự 
nghiệp đổi mới. Dù ở vị trí công tác nào, 
giữ nhiệm vụ gì, thầy cô hãy phát huy tinh 
thần cầu thị, không ngừng học hỏi và rèn 
luyện, phấn đấu dạy tốt để trở thành tấm 
gương sáng cho học sinh noi theo. Đó là 
nét đẹp mà nhà giáo chúng ta tự hào khi 
được xã hội trân trọng và tôn vinh.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), 
xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể 
các nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao 
động ngành giáo dục Thái Bình - những 
người đã cống hiến hết mình cho nền giáo 
dục tỉnh nhà. Bên cạnh đó, bản thân mỗi 
thầy giáo, cô giáo, những người đã và đang 
vun đắp cho sự nghiệp trồng người hãy 
cùng nhau cố gắng hơn nữa, tâm huyết 
hơn nữa và tận tụy hơn nữa với nghề, 
không ngừng phấn đấu để xứng đáng là 
tấm gương sáng cho các em học sinh, sinh 
viên noi theo, để xứng đáng với câu nói: 
“Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào 
cao quý hơn nghề dạy học”.

Nhà giáo ưu tú NGUYỄN VIẾT HIỂN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát huy truyền thống của vùng quê văn hiến, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các thế hệ nhà giáo đã tâm huyết, trách 
nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Những năm qua, giáo dục đào tạo 
Thái Bình đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng giáo dục.

 Đồng chí Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng Trường THPT Đông Hưng Hà.
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Sáng chớm lạnh, tôi tìm cho 
mình quán cà phê nhỏ gần 
một trường học, lắng nghe 

tiếng trống trường, lòng chợt rưng 
rưng nhớ về bụi phấn vương trên tóc 
thầy năm nào. Lên cấp 3, thầy giáo 
chủ nhiệm lớp tôi dạy môn Văn. 
Những ngày đầu tiên, chúng tôi bắt 
đầu làm quen với môn học này thật 
vất vả bởi khác rất nhiều với môn 
văn của cấp 2. Bằng sự kiên nhẫn, 
mỗi ngày, thầy hướng dẫn chúng 
tôi cách viết, cách cảm thụ văn học 
theo một cách riêng. Tình yêu văn 
chương thấm dần vào chúng tôi qua 
những bài giảng đong đầy cảm xúc 
của thầy. 

Có một điều khá thú vị, thầy có 
thói quen vuốt tóc mỗi khi “say sưa” 
giảng bài. Tay thầy vừa cầm phấn 
viết bảng xong lại vuốt luôn lên tóc. 
Vậy nên, bụi phấn vương lên mái 
tóc của thầy lốm đốm trắng - đen, 
chúng tôi nhìn vừa thương vừa 
buồn cười. Sau này, trong những 
lần gặp lại, cả lớp thường hay nhắc 
về kỷ niệm đáng yêu này, thầy trò 
cười xòa bên nhau. 

Trong lứa học trò của thầy, tôi 
và một bạn được thầy đặc biệt chú 
ý về khả năng viết văn. Thầy đã viết 
trong cuốn lưu bút của tôi: “Văn 
của em trong sáng, nhân văn, giàu 
sắc màu hình ảnh. Vậy nên, thầy 
muốn em đi theo nghiệp viết. Em 
có dám dấn thân theo con đường 
đó không?”. Thế nhưng, vì một số lý 
do, tôi lại bướng bỉnh chọn thi một 

LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Câu thơ vang vọng đất này nghìn năm

Tiên học lễ, hậu học văn
Thân ong làm mật, kiếp tằm nhả tơ

Tấm gương sáng của thầy cô 
Chúng em nguyện chẳng bao giờ lãng quên

Ngoằn ngoèo dòng chữ đầu tiên
Lắng vào tâm thức nỗi niềm đầy vơi

Mình thầy với ngọn đèn thôi 
Từng trang giáo án rạng ngời đêm thâu

Sang sông thì phải bắc cầu
Tóc hoàng hôn đã nhuộm màu thời gian 

Bảng đen phấn trắng nồng nàn
Thầy cô thắp sáng hành trang cuộc đời 

Thanh cao 
    là nghiệp 

“trồng người”

Thanh cao là nghiệp “trồng người”
Ghi lòng tạc dạ những lời Bác khuyên

Trồng cây lợi ích mười năm
Trồng người lợi ích trăm năm lâu bền

Nhọc nhằn vất vả truân chuyên 
Cõng con chữ đến mọi miền gần xa

Giữa dòng nhân thế bao la
Sẻ chia, đùm bọc chan hòa yêu thương

Mây ngàn lộng gió quê hương
Chim bằng tung cánh bốn phương xứng tầm 

Kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân...
Cùng nhau thắp sáng chữ Tâm giữa đời

Cũng từ bài giảng thầy ơi
Thêm yêu đất nước, giống nòi Rồng Tiên.

Ảnh minh họa

ngành học khác. Sau nhiều năm 
bươn chải mưu sinh, bất ngờ, tôi 
đã đến với nghề báo bởi sự sắp đặt 
của cơ duyên. Niềm đam mê văn 
chương trỗi dậy và tôi đã viết bằng 
thăng hoa cảm xúc qua từng con 
chữ. Được sự dẫn dắt của những 
người thầy đi trước, sự khích lệ của 
bạn đọc, các bài viết của tôi ngày 
càng lan tỏa. Mỗi một thành công 
trong nghiệp viết, tôi luôn thầm biết 
ơn những người thầy văn chương 
của mình.

Tháng 11, có những học trò dù 
tóc đã pha sương vẫn hẹn nhau đến 
chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà 
giáo Việt Nam. Không cần biết thân 
phận mỗi người ra sao, lúc này họ 
là bạn bè cùng chung một lớp, vậy 

thôi. Một số câu chuyện “bí mật” 
của thời áo trắng được mọi người 
nhắc đến đầy vui thích. Nụ cười 
rạng rỡ nở trên những khuôn mặt 
đã nhuộm màu mưa nắng cuộc đời. 
Thầy cô thì vẫn thế, mỉm cười bao 
dung, xúc động khi được gặp lại trò 
cũ.

Trong cuộc sống, có những điều 
không thể nói hết bằng lời. Dù có 
thành công viên mãn nhưng nếu 
đánh rơi lòng biết ơn những người 
đã dìu dắt bạn đi những bước đầu 
tiên có nghĩa là bạn đã tự đánh mất 
một phần giá trị của bản thân mình. 

Tháng 11, xin được gửi đến các 
thầy cô, những người luôn tận tâm 
với sự nghiệp “trồng người” lời chúc 
tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc từ trái tim!

Mùa tri ân
Tháng 11, cảnh vật bỗng đẹp đến nao lòng khi những chiếc xe đạp 

cũ kỹ chở ăm ắp sắc màu các loài hoa “trôi” bồng bềnh trên phố trong 
gió lạnh đầu đông. Như một sự sắp đặt kỳ diệu, hoa vào mùa rực rỡ 
cũng là mùa tri ân các thầy cô giáo - những người “lái đò” thầm lặng 
đưa bao lứa học trò đến bến bờ tri thức. 

VY ANH

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
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NGUYỄN THANH

Người Thái Bình
Đất Thái Bình

Tuy được bổ quan chỉ với 
hàm Cử nhân ở ngạch 
quan văn nhưng do sớm 

bộc lộ tài năng và chí hướng nên 
Doãn Uẩn nhanh chóng được 
triều đình trọng dụng. Riêng 
với vùng đất duyên hải phía Tây 
Nam Tổ quốc thì những năm 
tháng Doãn Uẩn ở chốn quan 
trường cũng là thời kỳ giặc dã 
từ các vương quốc Xiêm, Chân 
Lạp, Nam Vang từ biển tràn vào, 
từ miền sơn cước biên giới tràn 
sang và nội phản triền miên.

Tháng 11/1832, Doãn Uẩn 
được thăng Tham tri bộ Hộ và 
được giao quyền án sát tỉnh 
Vĩnh Long. Tháng 3 năm sau 
(1833) thăng án sát tỉnh này. 
Vừa đặt chân về nhậm chức, 
Doãn Uẩn đã cùng với Tuần phủ 
Vĩnh Long triển khai nhiều kế 
sách phòng thủ giặc biển tràn 
vào cướp phá. Sách “Đại Nam 
thực lục chính biên” (một bộ 
sử lớn của triều Nguyễn) đã có 
nhiều trang chép về công trạng 
của Doãn Uẩn tại các vùng đất 
Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, 
trong đó có đoạn: “Tháng 5 năm 
1833, đầu đảng Lê Văn Khôi 
làm loạn chiếm thành Phiên 
An (Vĩnh Long) sau đó thừa thế 
đánh chiếm Định Tường rồi 
đánh chiếm luôn cả An Giang, 
Hà Tiên. Tổng đốc Long Tường 
là Lê Phúc Bảo và tổng đốc An 
Hà là Lê Đại Cương đều dâng 
sớ tâu xin chịu tội. Khi giặc tiến 
đánh thành Vĩnh Long, Doãn 
Uẩn cùng phó quản cơ thủy cơ 
tỉnh Vĩnh Long là Trương Phúc 
Thùy ở ngoài thành, thân đốc 
quân dân chống giữ. Giặc nhân 
đó phóng hỏa, Phúc Bảo cùng 
bố chính Phạm Phúc Thiệu bỏ 
thành chạy trước. Doãn Uẩn bí 
mật tập hợp các tổng lý và quân 
dân để thừa cơ mưu việc khôi 
phục. Đến bấy giờ nghe thấy 
ngụy trung quân là Thái Công 
Triều đã biết lỗi lầm quay về 

An Tây mưu lược tướng Doãn Uẩn
Cử nhân Doãn Uẩn (1795 - 1849) hiệu Tuy Tĩnh, quê làng Ngoại Lãng, nay thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ Thư. Năm 34 tuổi, Doãn Uẩn đỗ Cử nhân 

hạng ưu khoa Mậu Tý (1828) nhưng năm sau vào thi Hội không đỗ, được bổ ra làm một chức quan nhỏ ở Viện hàn lâm và đã trải 20 năm làm quan với 
hàng chục chức tước trong triều, ngoài trấn để phụng sự ba triều vua: Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức. Khi ở ngạch văn, khi sang ban võ, ở mọi cương vị 
Doãn Uẩn đều tỏ rõ là một viên quan đa năng, văn võ toàn tài, là con người hành động giàu mưu lược.

với chính nghĩa, tập hợp hơn ba 
trăm quân đến thẳng tỉnh thành, 
ngụy Thông ở trên thành thú tội 
xin hàng phục... Doãn Uẩn tập 
hợp quân sĩ tiến đánh và chiếm 
lại được thành Vĩnh Long rồi tâu 
lên triều đình xin bổ sung quan 
chức về cùng lo liệu...”. Lấy lại 
được thành Vĩnh Long, quân của 
triều đình lần lượt triển khai truy 
đánh quân phản loạn và nhanh 
chóng thu phục lại những tỉnh 
thành đã mất. Doãn Uẩn với 
cương vị án sát Vĩnh Long đã 
tham gia Hội đồng Tổng đốc 
quan phòng Vĩnh Long - Định 
Tường. Ông đã triển khai nhiều 
hoạt động, trong đó có việc củng 
cố an ninh vùng ven biển và đề 
xuất với triều đình thưởng phạt 
nghiêm minh nên được các tầng 
lớp nhân dân trong địa hạt nhất 
tề ủng hộ. Doãn Uẩn đã nhiều 
lần tâu lên triều đình việc các 
nhà hào phú xin nộp tiền của 
góp vào việc quân và xây dựng 
lại tỉnh thành. Cũng vào năm 
này (1833) nước Chân Lạp bị 
quân Xiêm đánh chiếm, quốc 
vương Chân Lạp phải lánh nạn 
đến Vĩnh Long. Khi Chân Lạp 
tạm yên, triều đình giao cho 
Doãn Uẩn hộ tống quốc vương 
Chân Lạp về nước để giữ tình 
hòa hảo.

Sau sự kiện chiếm lại được 
tỉnh thành Vĩnh Long và qua 
hoạt động thực tiễn, triều đình 
rõ hơn năng lực và đức hạnh 
của Doãn Uẩn nên đã điều về 
triều nhận chức Lang trung bộ 
Hình và tiếp ngay sau đó tỉnh 
Thái Nguyên có biến về cuộc nổi 

dậy của Nông Văn Vân ở Tuyên 
Quang, Doãn Uẩn được bổ làm 
án sát Thái Nguyên vào tháng 
8/1834. Liên tiếp mười năm sau 
đó, Doãn Uẩn xông pha ở nhiều 
mặt trận xung yếu suốt từ Bắc 
vô Nam với nhiều cương vị khác 
nhau như án sát Thái Nguyên, 
Tuần phủ Hưng Yên, Tổng đốc 
Định An (Nam Định - Hưng 
Yên), Quản thủ Hòa Thanh (Hòa 
Bình - Thanh Hóa), Khâm sai 
bang biện đại thần hiệp Trấn 
Tây...

Dưới triều Nguyễn, vùng đất 
duyên hải Tây Nam Tổ quốc 
ít khi yên ổn. Quân Xiêm và 
quân Chân Lạp thường xuyên 
vào cướp phá. Vào năm Giáp 
Thìn (1844), tình hình hai tỉnh 
An Giang và Hà Tiên lại nóng 
lên vì giặc dã, thêm vào đó các 
quan chức ở hai tỉnh này mắc 
tội bị bãi chức. Doãn Uẩn được 
bổ làm Tuần phủ An Giang. Về 
nhậm chức này, Doãn Uẩn đã 
đề xuất và thực thi nhiều kế sách 
điều chỉnh lại những đồn canh 
ngoài biên ải. Ông cùng Tổng 
đốc Nguyễn Tri Phương tâu về 
triều đình thiết lập hệ thống bố 
phòng thuộc sáu tỉnh Nam Kỳ, 
lấy An Giang làm trọng yếu để 
triển khai hiệp đồng cùng các 
tỉnh Vĩnh Long, Định Tường, Gia 
Định, Biên Hòa thành thế trận 
liên hoàn. Trong những năm 
1845 - 1847, Doãn Uẩn cùng 
Nguyễn Tri Phương triển khai 
nhiều trận đánh cả thủy lẫn bộ, 
đẩy lui quân Xiêm - Lạp ra ngoài 
bờ cõi, giữ được vùng đất, vùng 
biển nơi biên cương. Vua Thiệu 

ngoài lệ tuất còn cấp thêm 300 
quan vì vua cho là: “Uẩn lúc còn 
sống vì nước hết sức khó nhọc, 
vốn có tiếng là liêm chính và tài 
năng”. Nhiều vùng quê thuộc 
các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, 
Hà Tiên đã lập đền thờ ông.

Tháng Giêng năm Mậu Ngọ 
(1858) vua Tự Đức chuẩn cho 
những bề tôi cũ được bày bài vị ở 
đền Hiền Lương (Huế). Bài vị đặt 
ở hàng thứ sáu bên tả của đền là: 
Binh bộ thượng thư, Tổng đốc 
An Hà mưu lược tướng, Tuy Tĩnh 
Tử, tặng Hiệp biện đại học sĩ, 
Thụy Văn ý Doãn Uẩn. Sự trọng 
dụng, trọng thưởng, tôn vinh 
của triều đình Huế với Doãn 
Uẩn như thế có thể coi là tột 
đỉnh vinh quang.

Doãn Uẩn từng được ba triều 
vua: Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự 
Đức ban khen là giỏi cả văn lẫn 
võ. Hiện ông còn để lại tập sách 
“Tuy Tĩnh Tử tạp ngôn” với 
những trang ghi chép về một số 
sự kiện ông đã trải khi làm quan 
với những tư liệu quý hiếm về 
nhiều phương diện và hơn một 
trăm bài thơ, trong đó có nhiều 
bài viết về vùng đất Gia Định, 
Long An, Định Tường, An Giang, 
Hà Tiên...

Cho đến nay ở nhiều thành 
phố trong nước có đường phố, 
trường học mang tên Doãn Uẩn. 
Hầu hết các di tích thờ ông đã 
được xếp hạng di tích lịch sử 
văn hóa. Đó là sự tôn vinh một 
người con ưu tú của Thái Bình 
với những cống hiến to lớn trong 
sự nghiệp giữ gìn hải phận, biên 
cương Tổ quốc ở phương Nam.

Từ đường Doãn Uẩn ở thôn Hội (làng Ngoại Lãng), xã Song Lãng, huyện Vũ Thư.

Trị nhiều lần tặng thưởng cho 
Doãn Uẩn những kỷ vật quý, 
trong đó có chiếc thẻ bài bằng 
vàng khắc “An Tây mưu lược 
tướng”.

Tháng 3/1847, sau trận toàn 
thắng ở Trấn Tây, triều đình 
thăng bổ Doãn Uẩn chức Tổng 
đốc An Hà (An Giang - Hà Tiên). 
Ngày 1/6/1847 vua Thiệu Trị 
sắc phong: “Doãn Uẩn - Binh 
bộ thượng thư kiêm đô đốc ngự 
sử, Tổng đốc An Hà, An Tây mưu 
lược tướng. Tước Tử, hiệu Tuy 
Tĩnh”. Mùa thu năm ấy vua cho 
đúc súng quý, có ban bài ngự 
của vua làm kỷ niệm. Lời ngự 
của vua khắc vào cỗ súng thứ 
nhất trong chín cỗ súng mang 
tên “Thần uy phục viễn đại 
tướng quân”, sắc ghi: “...Ba lần 
thắng trận, được công đầu, mưu 
lược của văn thần, tấn công to 
lớn, đem uy trời để vỗ yên, phục 
phương xa, khắc vào bảo vật, 
truyền ức muôn năm rất trọng. 
Sắc cho An Tây mưu lược tướng 
Tuy Tĩnh Tử Doãn Uẩn”.

Tháng 6 năm Kỷ Dậu (1849), 
năm thứ hai đời vua Tự Đức cho 
khắc bia đặt ở Võ miếu Huế ghi 
công Doãn Uẩn ở hàng thứ ba 
trong sáu quan đại thần có công 
dẹp yên Trấn Tây gồm: Vũ Văn 
Giai, Nguyễn Tri Phương, Doãn 
Uẩn, Đoàn Văn Sách, Nguyễn 
Hoàng, Tôn Thất Nghị.

Ngày 21 tháng 11 năm Kỷ 
Dậu, tức ngày mùng 3 tháng 1 
năm 1850 Doãn Uẩn bị bệnh đột 
ngột qua đời tại An Giang, ở tuổi 
55. Được truy tặng Hiệp biện đại 
học sĩ. Được cấp thêm tiền tuất, 

Nguồn internet
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SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kiến thức

Bác sĩ  BÙI VŨ KHÚC

TÁC DỤNG CỦA NƯỚC DỪA,
NHỮNG TRƯỜNG HỢP 
KHÔNG NÊN UỐNG NƯỚC DỪA

HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MỤC NÀY

thơm ngon từng giọt 
vị ngọt đong đầy
CƠ SỞ 1: LÔ 26, 27 ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN, KHU ĐÔ THỊ KỲ BÁ, TỔ 10, PHƯỜNG KỲ BÁ, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
CƠ SỞ 2: SỐ 121 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN NĂNG, TỔ 22, PHƯỜNG TRẦN LÃM, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
CƠ SỞ 3: SỐ 128 ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG - NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
CƠ SỞ 4: SỐ 23, 24 ĐƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG, PHƯỜNG KỲ BÁ, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Ảnh minh họa

TÁC DỤNG CỦA NƯỚC DỪA
Các nhà khoa học, dinh dưỡng học 

và y học đều nghiên cứu sâu sắc đến loại 
nước trái dừa ngon và bổ này. Theo đông 
y thì nước dừa có tính mát hơi lạnh, vị 
ngọt, vào kinh tỳ, vị, phế, tâm và thận. 
Kinh nghiệm thường dùng để bồi bổ và 
chữa cảm mạo, chữa cúm mùa do vi rút 
rất tốt. 

Nước dừa tuy ít calo và chất béo 
nhưng lại rất giàu vitamin, khoáng chất 
và các chất dinh dưỡng khác như axit 
lauric, clorua, sắt, kali, magiê, canxi, natri 
và phốt pho.

Với những thành phần dinh dưỡng 
của nước dừa, loại nước giải khát này 
mang đến nhiều lợi ích như: Giúp đẹp 
da; tăng cường năng lượng; cải thiện sức 
khỏe tim mạch; huyết áp, hỗ trợ điều trị 
bệnh tiêu hóa; tăng cường miễn dịch...

Nước dừa có đặc tính chống oxy hóa 
có tác dụng làm thay đổi cấu trúc của các 
gốc tự do, khiến chúng không còn khả 
năng gây hại cho cơ thể.

Nước dừa là nguồn cung cấp một số 
chất dinh dưỡng. Một cốc nước dừa non 
(240ml) chứa 46 calo cùng với các thành 
phần dinh dưỡng sau: Cacbonhydrat 9g; 
chất xơ 3g; protein 2g; vitamin C 10% 
khẩu phần ăn hàng ngày; magiê 15% 
khẩu phần ăn hàng ngày; mangan 17% 
khẩu phần ăn hàng ngày; kali 17% khẩu 
phần ăn hàng ngày; natri 11% khẩu phần 
ăn hàng ngày; canxi 6% khẩu phần ăn 
hàng ngày.

Nước dừa giúp hỗ trợ sức khỏe tim 
mạch. Uống nước dừa có tác dụng làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo 
các nghiên cứu, nước dừa giúp làm giảm 
cholesterol, chất béo trung tính, đặc biệt 
là lượng chất béo ở gan.

Nước dừa giúp làm giảm huyết áp. 
Theo các kết quả nghiên cứu, nước dừa có 
tác dụng cải thiện huyết áp tâm thu, hàm 

lượng kali có trong nước dừa được chứng 
minh là giúp hạ huyết áp ở người có huyết 
áp trung bình và cao. Ngoài ra, nước dừa 

còn có khả năng ngăn ngừa sự hình thành 
cục máu đông, phòng tai biến.

TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG NÊN 
UỐNG NƯỚC DỪA

1) Không nên uống nước dừa với đá 
lạnh.

Nước dừa vốn tính mát, lạnh nên khi 
kết hợp với đá lạnh càng khiến cơ thể bị 
lạnh hơn, dễ gây lạnh bụng, đầy bụng, khó 
tiêu...

2) Không nên uống nước dừa ngay khi 
vừa đi lâu ngoài trời nắng về.

Vì đang khát uống nhiều nước dừa, 
nhiệt độ cơ thể hạ đột ngột, gây ớn lạnh, 
gai người dễ bị cảm mạo.

3) Không nên uống nước dừa ngay sau 
khi vừa hoạt động thể thao mạnh hoặc vừa 
lao động nặng nhọc.

Uống nhiều nước dừa dễ gây bủn rủn 
gân cơ và chân tay, cơ thể uể oải, mệt mỏi 
thêm.

4) Không nên uống nước dừa cùng với 
ăn hải sản.

Vì hải sản tính lạnh mà nước dừa cũng 
tính mát, lạnh nên dễ bị đau bụng, đầy 
bụng, khó tiêu.

5) Không sử dụng nước dừa để uống 
thuốc.

Vì nước dừa tạo thành một lớp màng 
bọc xung quanh thuốc khiến cơ thể khó 
hấp thu các hoạt chất có trong thuốc, từ đó 
làm giảm hiệu quả điều trị bệnh. Ngoài ra, 
canxi, magiê cùng các khoáng chất khác 
trong nước dừa cũng sẽ làm giảm tác dụng 
của thuốc.

6) Không nên uống nước dừa vào buổi 
tối.

Vì nước dừa làm lợi tiểu, đi tiểu nhiều 
làm mất ngủ. Đêm lạnh, nước dừa có tính 
lạnh nên uống vào dễ lạnh bụng, đau 
bụng.

7) Những người có tính lạnh (thể hàn)
không nên uống nước dừa.

Vì nước dừa mát, lạnh, gặp người 
tính lạnh làm mất cân bằng âm dương sẽ 
không tốt.

8) Phụ nữ có thai 3 tháng đầu không 
nên uống nước dừa.

Vì 3 tháng đầu thai còn non yếu, tử 
cung cần được ủ ấm giữ cho thai phát 
triển. Nước dừa tính lạnh không nên dùng 
trong thời kỳ này, sẽ ảnh hưởng không tốt 
đến thai nhi, có thể sảy thai.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trân trọng!

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình 
tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, 
tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của 
các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài 
tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn 
Tường Thuật (Thái Thụy); Cao Bá Khoát, 
Trần Văn Quang (Vũ Thư); Bùi Minh 
Khang (Đông Hưng); Phạm Minh Giang, 
Thúy Mai, Trần Thanh Loan (thành phố 
Thái Bình); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa 
khoa Kiến Xương); Lại Hợp Khánh (Bộ 
đội Biên phòng tỉnh); Bình Vân (Công 
an tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); 
Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và HĐND tỉnh); Vũ Đông (Đài 
TTTH Kiến Xương); Lê Lan (Đài TTTH 
Thái Thụy); Hồng Thắm (Đài TTTH 
Tiền Hải); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng 
Hà); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); 
Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu 
niên); Thạch Bích Ngọc (Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh); Trịnh Viết 
Hiệp (Hà Nội); Đỗ Thị Thu (Nam Định); 
Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa)...

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), CTV Bùi 

Minh Khang có thơ “Yêu nghề nhà giáo 
thanh cao”; CTV Hồng Thắm có bài “Nhà 
giáo Trần Đình Quý cả đời gắn bó với 
sự nghiệp giáo dục”; CTV Cao Bá Khoát 
có bài “Chuyện về cô giáo Phạm Thị 
Nguyệt”...

Trong tuần, Tòa soạn cũng nhận được 
nhiều tin, bài của các CTV trong tỉnh và 
từ mọi miền Tổ quốc gửi về cộng tác với 
các số báo tết, tiêu biểu như CTV Phạm 
Minh Giang có chùm thơ xuân “Xuân về”, 
“Bình minh”, “Chợ xuân”...; Nguyễn Thị 
Loan có bài “Nét riêng cỗ tết vùng miền”; 
CTV Bùi Vũ Liêm có thơ “Đêm tất niên”, 
“Bản nhạc muôn đời”, bài tổng hợp “10 
năm Mão vẻ vang của dân tộc” và nhiều 
câu đối tết. CTV Nguyễn Tường Thuật 
có “Thơ của Bác lúc giao thừa”, “Xuân ở 
làng quê”... CTV Đỗ Thị Thu có thơ “Lính 
Trường Sa đón tết”; CTV Trần Thị Thanh 
Tú có truyện ngắn “Mùa xuân trên rẻo 
cao”...

Tin, bài thời sự trong tỉnh, tiêu biểu 
CTV Bình Vân đưa tin đợt cao điểm ra 
quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an 
thành phố Thái Bình đấu tranh, bắt giữ 

10 đối tượng có hành vi đánh bạc. CTV 
Lê Lan có bài “Người dân xã Thụy Liên 
phấn khởi sau thu hồi đất phục vụ dự án 
khu công nghiệp Liên Hà Thái”. Theo bài 
viết, những dự án có chất lượng cao được 
đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái 
đã mang lại niềm tin cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương và người dân trong 
vùng dự án. Bài viết đã ghi lại ý kiến của 
nhiều người dân bày tỏ niềm vui phấn 
khởi trước sự đổi mới của quê hương...

Phản ánh các vấn đề xã hội, đặc biệt 
trước World Cup 2022, nhiều CTV có bài 
viết cảnh báo về các tệ nạn liên quan đến 
bóng đá, đặc biệt là tệ nạn cá độ bóng đá: 
Trịnh Viết Hiệp có bài “Tránh xa cá độ 
bóng đá”; Thạch Bích Ngọc có bài “Tiêu 
khiển bằng cá độ bóng đá - hậu quả khôn 
lường”; Nguyễn Thị Hải có bài “Tan cửa 
nát nhà vì mê cá độ bóng đá”...

Chuyên mục “Đất và người Thái 
Bình” tuần này, CTV Gia Binh có bài 
“Nghĩa trang liệt sĩ đặc biệt và ký ức 
không quên từ ô cửa lớp học” viết về ký ức 
đau thương cách đây 56 năm trong trận 
đánh bom của giặc Mỹ đã giết hại cô giáo 
Bùi Thị Thanh Xuân và 30 em học sinh 
Trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân. Bài 
viết khơi gợi tinh thần dạy và học vẫn còn 
lưu truyền mãi và quyết tâm dạy tốt, học 
tốt của thầy và trò nơi đây... Ở thể loại 

thơ, CTV Trần Thanh Loan có bài “Đất và 
người Thái Bình” với những câu thơ đầy 
tự hào, điểm lại những vùng đất, những 
con người quê lúa với những thành tích 
tiêu biểu trong chiến đấu, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc như: “Chị Chiên chống 
Pháp lừng danh/Phạm Tuân vũ trụ dệt 
thành trường ca/Quang Thận quyết chí 
xông pha/Cắm cờ độc lập khúc ca hào 
hùng”...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, 
tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, 
đang được biên tập, chọn đăng tải trên 
Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.
vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên 
tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự 
nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong 
các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. 
Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn 
ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên 
lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị 
gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú 
thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các 
bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng 
nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi 
về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, 
phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
tsbaothaibinh@gmail.com.
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QUANG VIỆN

Đình Đông Linh, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thờ Thái bảo Lê Bôi 
(Phạm Bôi) và sáu người họ Phạm có công lao lớn trong cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn làm thành hoàng làng. Đình nay còn lưu giữ được bức đại tự “Địa 
linh nhân kiệt” do vua Lê Thánh Tông ban tặng và một số câu đối cổ, trong 
đó có câu đối ghi: “Thất vị hạp lương năng, thinh khiếu đãng bình/Danh 
tướng anh thanh đằng Bắc địa/Nhất môn chung vĩ tích, Lê triều ban tặng/
Phúc thần dị tướng túc Nam thiên”. Tạm dịch: Bảy vị gộp tài năng, đáp lời 
dẹp giặc/Danh tiếng anh hùng lừng đất Bắc/Một nhà chung công lớn/Lê 
triều ban tặng Phúc thần, danh tướng dậy trời Nam. Năm Quang Thuận 
thứ nhất (1460) vua Lê Thánh Tông xét ban quốc tính cho các công thần 
và con các công thần (phong tặng và truy tặng) trong đó tướng Phạm Dư 
là con trai Thái bảo Lê Bôi cũng được vua ban quốc tính. Sử cũ chép, trong 
cuộc chiến chống quân Minh hai cha con Lê Bôi và Lê Dư đều chiến đấu 
dưới ngọn cờ tụ nghĩa Lam Sơn và con trai Thái bảo Lê Bôi đã dâng hiến 
tuổi xuân cho đất nước.

SỰ QUỐC ĐĂNG QUANG
Làng Đông Linh, tên gọi khác là Địa Linh vốn là vùng đất hình thành tương đối sớm thời vua Hùng nằm cạnh sông Hóa, thuộc xã An Bài, 

huyện Quỳnh Phụ, nay là thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Đầu thế kỷ I, Địa Linh vẫn còn đầm lầy, nổi lên nhiều gò đống do phù sa hai con 
sông chính là Cô và Hóa tạo nên, cư dân khắp nơi đổ về khai phá đất đai, dựng nhà lập nghiệp. Thần tích làng Đông Linh còn ghi, cuối thế kỷ 
X, một số dòng họ Phạm, Bùi, Phùng, Hoàng, Nguyễn, Nguỵ đến đây khai hoang, lập ấp.

Theo các tài liệu khảo cứu, dưới thời 
Lý - Trần, làng Đông Linh thuộc 
huyện Đa Dực, thời Lê đổi thành 

Phụ Phượng thuộc đạo Sơn Nam. Làng 
Đông Linh cuối thế kỷ XIX bao gồm cả 
làng Dục Linh của xã An Ninh hiện nay, 
do hình thành từ dải sa khoáng của các 
con sông, phía Tây hình thành sớm, phía 
Đông muộn hơn nên hai làng đều thờ 
chung thành hoàng, dân gian thường 
gọi nôm na là Tây Địa Linh và Đông Địa 
Linh. Khảo cứu lịch sử, văn hóa làng Đông 
Linh, bia ký năm Vĩnh Hựu (1737) còn ghi 
lời răn dạy con cháu trong làng của tiền 
nhân, trích đăng như sau: “Võ dĩ cường 
năng, nhược vô dĩ phú, bần vô hòa, âm 
bản vô háo tranh trụy. Phụ từ, tử hiếu, 
huynh hữu đệ cung, phu nghĩa phụ thỉnh, 
kính trưởng từ âu, vô dĩ phú như kiêu, 
phú như báo lễ, vô dĩ bản nhi xiễn, bần tự 
lạc, kiến nhân chí thiện, tác kính chí vật, 
mị tật nhi hĩ, ngọc dâu nơi kiến, nhân chi 
bất thiện, tắc cầm chi vật...”. Tạm dịch là: 
Không sợ bạo lực, coi thường phú quý, 
nghèo mà tranh tụng nhau là không tốt, 
cha hiền thì con hiếu, vợ chồng, anh em 
đoàn kết, thương yêu, kính già yêu trẻ, 
giàu không kiêu, giàu có càng phải giữ lễ, 
nghèo phải giữ cốt cách không thèm xu 
nịnh, phận nghèo nhưng vẫn vui, thấy 
người làm điều thiện không màng chi tiền 
bạc... Từ mảnh đất địa linh thêm phần 
giáo dưỡng đủ đầy, các dòng họ trong 
làng đoàn kết, gắn bó cùng chung sức xây 
dựng môi trường trong sạch, hiếu học cho 
con cháu. Câu đối đình Đông Linh khắc: 
“Văn vật thịnh hưng tuy vãng tiết/Tử tôn 
phục thủy liệt tư đình”.

Dưới thời phong kiến, Đông Linh là 
làng văn hiến, trong số 120 tri thức đại 
khoa, làng Đông Linh có 4 Tiến sĩ và Hoàng 
giáp. Bia ký của làng còn khắc ghi nhiều di 
sản văn hóa phi vật thể quý giá. Đình Đông 
Linh là công trình kiến trúc quy mô lớn, có 
giá trị cao về nghệ thuật điêu khắc gỗ và 
đá đầu thế kỷ XIX, đình được xây dựng, tôn 
tạo và bảo vệ khá tốt đến ngày nay. Đình 
thờ thành hoàng làng là nhân thần, công 
thần khai quốc triều Lê sơ, danh tướng 
Phạm Bôi (tức Lê Bôi). Danh tướng Phạm 
Bôi sinh ngày 15 tháng 2 năm Đinh Mão 
(1397) tại làng Đông Linh, thân phụ ông là 
Phạm Chương, thân mẫu ông là Phan Thị 
Tố. Từ nhỏ Phạm Bôi đã nổi tiếng là người 
học giỏi, thích tập võ nghệ... Phạm Bôi 
là thủ lĩnh của đội quân 500 người, tự vũ 
trang, tự xây dựng các đồn lũy ngay tại làng 
Nghìn và chặn đánh giặc Minh. Ông là 1 
trong số 18 người được Lê Lợi chọn dự Hội 
thề Lũng Nhai. Theo các tài liệu khảo cứu, 
cuối thế kỷ XIV, triều đình nhà Trần suy 
vi, vận nước điêu linh, Hồ Quý Ly, một đại 
quan quý tộc thuộc hoàng thân quốc thích 
nhà Trần đã dần tiếm ngôi, nắm quyền 
lực điều hành triều chính; năm 1400, triều 
Trần suy diệt, nhà Hồ lên ngôi. Vừa tiếm 
ngôi, nhà Hồ gặp phải cảnh trong loạn, 
ngoài xâm lăng, mối xung đột biên cương 
phía Nam với Chăm pa lại nổi lên, phương 
Bắc nhà Minh rình rập xâm chiếm Đại Việt 
nhằm rửa mối hận thua đau thời nhà Trần. 
Năm 1406, nhà Minh phái đạo quân lấy 
cớ hộ tống Trần Thiêm Bình lưu vong đất 
bắc về nước hòng dựng lên một triều đại 
hậu Trần làm bù nhìn cho nhà Minh xâm 
lược Đại Việt nhưng nhà Hồ đã nhanh tay 
mai phục, đánh tan đạo quân nhà Minh, 
bắt sống Trần Thiêm Bình đem về kinh 
đô Thăng Long xử tội. Biết tin đạo quân 
hộ tống bị mai phục, nhà Minh cay cú lùa 
20 vạn binh ồ ạt kéo sang nước ta, nhà Hồ 
cầm cự được nửa năm thì thất thủ, hào 
khí Đông A từng ba lần đánh tan Nguyên 
Mông, giữ đất nước hòa bình 5 thế kỷ tan 
biến; năm 1414, quân Minh kiểm soát toàn 
bộ lãnh thổ Đại Việt, lập chính quyền đô 
hộ, đất nước rơi vào tay nhà nước phong 
kiến phương Bắc.  

Sử cũ chép, sau Hội thề Lũng Nhai, 
cuối năm Đinh Dậu (1417) đã có 30 tướng 
võ trong đó có Lê Bôi, Lê Thạch, Đinh Lễ, 
Lê Sát, Lê Vấn, Lê Ngân, Nguyễn Lý... một 
số văn thần như Lê Văn Linh, Bùi Quốc 
Hưng... cùng hơn 200 quân “Thiết đột”, 
500 nghĩa sĩ và dũng sĩ, 1.000 quân “Khinh 
dũng” và “Hộ vệ”, 4 thớt voi... Chiến thuật 
đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn là “Lấy 
đại nghĩa thắng hung tàn, lấy yếu chống 
mạnh” nên ngay trong những ngày đầu 
gian khổ mặc dù kẻ thù ngày đêm lùng sục 

vây ráp hòng tiêu diệt nghĩa quân, Lê Bôi 
chỉ huy nghĩa quân lập nhiều chiến công 
hiển hách. Trong trận Bồ Hải (12 - 1424), 
Lê Bôi cùng các tướng Lê Lễ, Lê Sát... dùng 
phục binh đại phá giặc Minh diệt hàng 
nghìn giặc, trong đó có Đô ty Chu Kiệt 
khiến bọn Trần Trí, Sơn Thọ phải nhặt 
tàn quân chạy về thành Nghệ An cố thủ. 
Tháng 7 năm 1425 trong trận đánh mở 
rộng vùng căn cứ Tân Bình - Thuận Hóa, 
tướng quân Lê Bôi, Lê Ngân, Lê Văn An 
đem nghĩa binh chi viện cho Trần Nguyên 

Hãn, Lê Nỗ góp phần giải phóng nhanh 
Thuận Hóa mở ra cục diện mới cho nghĩa 
quân Lam Sơn từ thế bị động chuyển sang 
thế chủ động tấn công. Sau khi đại thắng 
quân Minh, Lê Lợi lên ngôi, lập triều Lê sơ. 
Cùng nhiều danh tướng công thần khác, 
Lê Bôi lại ra sức giúp vua an dân trị quốc, 
tăng cường quốc phòng mở mang bờ cõi, 
giữ vững biên cương, được Lê Thái Tổ tin 
yêu trọng dụng. Khi Lê Thái Tổ băng hà, 
Lê Thái Tông lên ngôi, Lê Bôi được triều 
đình giao làm “Đông đạo hành quân tổng 
quản” lo việc quân cơ quốc sự. Lê Thái 
Tông mất, Lê Nhân Tông kế vị, Lê Bôi 
được giao giữ chức “Nhập nội hành khiển” 
tước Thái bảo, ông lại ra sức phò vua, giúp 
nước. Liên tiếp ba năm (1444 đến 1446) 
vua nước Chiêm là Bi Cai quấy phá cướp 
bóc miền Châu Hóa, vua Lê Nhân Tông 
sai Thái bảo Lê Bôi cùng tổng quản Lê Khả 
đem quân bình Chiêm, bắt sống Bi Cai, 
góp phần giữ vững vùng đất phương Nam. 
Cuối triều Lê sơ, triều đình xảy ra sự biến 
thoán nghịch Thái tử Nghi Dân cùng đồng 
bọn đang đêm trèo tường thành vào cung 
giết chết vua Lê Nhân Tông cùng Tuyên Từ 
Thái hậu cướp ngôi. Trước sự phản nghịch 
vô đạo này, Lê Bôi đã cùng các trung thần 
khác là Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thu góp 
công dẹp loạn Nghi Dân, đưa Thái tử Lê Tư 
Thành là người em khác mẹ của Lê Nhân 
Tông lên nối ngôi tức vua Lê Thánh Tông, 
vị vua anh minh nhất triều Lê sơ, mở ra sự 
phát triển cực thịnh của Đại Việt.

Đình Đông Linh, di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc độc đáo, nơi thờ danh tướng Lê Bôi, tổ dân phố số 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.
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triển vận động... góp phần tích cực trong việc 
chăm sóc, giáo dục trẻ. Những năm qua, đội 
ngũ giáo viên nhà trường luôn tích cực nâng 
cao trình độ về mọi mặt. Trường có 100% 
cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó 75% có 
trình độ trên chuẩn, trên 30% giáo viên đạt 
danh hiệu chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi 
các cấp. Năm học 2021 - 2022, Trường Mầm 
non Quỳnh Hoàng được nhận cờ thi đua của 
UBND tỉnh và danh hiệu Trường mầm non 
đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh 
ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả 
Trường Mầm non Quỳnh Hoàng đã đạt được 
trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng đến 
tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường nhân kỷ 
niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng 
chí nhấn mạnh, mầm non là cấp học đầu tiên 
trong hệ thống giáo dục, đặt nền móng cho 
sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm 
và thẩm mỹ của trẻ em, vì vậy các cô giáo 
mầm non có vị trí vô cùng quan trọng trong 
việc giáo dục thế hệ tương lai của đất nước. 
Các cô giáo phải là những người có kinh 
nghiệm, thật sự yêu nghề, yêu trẻ, luôn tìm 
tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng sự 
mong mỏi của phụ huynh và xã hội. Đồng chí 
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị trong 
thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương 
tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng 
nhà trường phát triển toàn diện, đổi mới nội 
dung, phương pháp giáo dục theo quan điểm 
lấy trẻ làm trung tâm; tạo động lực cho đội 
ngũ giáo viên hăng say, toàn tâm với công 
tác chăm sóc, giáo dục trẻ; đội ngũ giáo viên 
nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt 
hơn nữa nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện và 
hình thành nhân cách cho trẻ - những chủ 
nhân tương lai của đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban 
Nội chính Tỉnh ủy đã trao bằng công nhận 
Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 2 và cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 
năm học 2021 - 2022 cho Trường Mầm non 
Quỳnh Hoàng.

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2022), chiều ngày 19/11, 
đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới chúc mừng 
Trường Đại học Thái Bình.

Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Thái 
Bình có trên 2.400 sinh viên. Trong năm học 
qua, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám 
hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên 
nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác 
và học tập, thực hiện nhiều giải pháp đổi mới 
trong quản lý, giảng dạy, học tập, phục vụ... 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả học tập 
năm học 2021 - 2022 có 5,45% học sinh đạt kết 
quả xuất sắc, 19,24% đạt học sinh giỏi. So với 
năm học 2020 - 2021, tỷ lệ học sinh xuất sắc 
tăng 1,13%, tỷ lệ học sinh giỏi tăng 1,14%. Bên 
cạnh đó, công tác tuyển sinh, công tác quản 
lý khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số 
luôn được nhà trường chú trọng. Đến nay, kết 
quả tuyển sinh hệ chính quy bậc đại học của 
Trường đạt 78,45%; nhà trường cũng đã tích 
cực hợp tác với các công ty nước ngoài để đưa 
sinh viên đi học tập, làm việc tại Nhật Bản, Đài 
Loan...

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả 
Trường Đại học Thái Bình đạt được trong 
thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh khẳng định: Những năm qua, Trường 
Đại học Thái Bình luôn là địa chỉ uy tín trong 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ 
cho sự phát triển của đất nước và của tỉnh. 
Trước nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân 
lực chất lượng cao, nhất là khi Thái Bình đang 
là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập 
thể cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường 
tiếp tục đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng 
tạo trong dạy và học, gắn lý thuyết với thực 
hành để nâng cao trình độ, tay nghề của học 
sinh, sinh viên sau khi ra trường, đáp ứng 
yêu cầu của xã hội. Nhà trường thường xuyên 
phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các 
trường đại học uy tín trong và ngoài tỉnh đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu 
kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp, 
đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

gần 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường. Chương trình đánh giá học 
sinh quốc tế, lứa tuổi 15 (PISA), học sinh nước ta vượt trên mức trung 
bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). 

Các đội tuyển học sinh thi Olympic quốc tế và châu Á đều đạt thứ 
hạng cao. Giáo dục đại học thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nghề 
hướng tới đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, trình 
độ cao. Tự chủ đại học đạt kết quả tốt và đang được mở rộng; nhiều 
ngành, lĩnh vực đào tạo đại học đứng trong top 500 thế giới; Việt Nam 
cũng đứng thứ 49 thế giới về số lượng báo khoa học công bố trên các ấn 
phẩm quốc tế có uy tín; đã có nhiều trường đại học Việt Nam lọt vào 
bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và 
đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành giáo dục 
thời gian qua; xin gửi lời tri ân đến tất cả các nhà giáo, cán bộ quản 
lý, nhân viên ngành giáo dục mang trên vai sứ mệnh “trồng người” vẻ 
vang, cao cả, chắp cánh cho những ước mơ của từng thế hệ học sinh, 
sinh viên bay cao, bay xa.

Các thầy cô giáo thân mến!
Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục của nước ta đang đứng trước 

những yêu cầu mới, đặt ra những đòi hỏi cao về năng lực, phẩm chất 
và nhân cách nhà giáo. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo luôn luôn đủ 
sức khỏe, đủ nhiệt huyết, đủ tri thức, phương pháp và đủ niềm tin để 
tiếp tục yêu nghề, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước 
nhà. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần luôn có ý thức rèn đức - luyện tài, tự tu 
dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, yêu nghề - yêu người, 
nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu trở thành người thầy giáo 
tốt, thực sự là hình mẫu, là tấm gương sáng cho người học.

Tôi cũng đề nghị các nhà trường quan tâm xây dựng môi trường 
văn hóa, sáng tạo, chú trọng cả “dạy chữ” và “dạy người”, phát huy 
dân chủ để đội ngũ nhà giáo có điều kiện phát triển tài năng và cống 
hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể 
và toàn xã hội chung tay cùng ngành giáo dục tháo gỡ khó khăn, khắc 
phục nhược điểm, chung sức, đồng lòng, nâng tầm ngành giáo dục 
Việt Nam, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí dồi dào sức khỏe, khắc 
phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt như lời dặn 
của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn đến đâu, thầy và trò cũng phải thi 
đua dạy tốt, học tốt”.

Chúc sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, góp phần xứng 
đáng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế của đất nước.

THƯ CHÚC MỪNG... (Tiếp theo trang 1)

Thân ái, 
NGUYỄN XUÂN PHÚC

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 2)

Chiều ngày 19/11, Trường Đại học 
Y Dược Thái Bình phối hợp với Liên 
đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức giải bóng 
bàn chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo 
Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). 
Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích 
Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tới dự và chúc mừng.

Tham gia giải có 60 vận động viên 
đến từ 5 câu lạc bộ (CLB) trong tỉnh 
gồm: CLB Sông Trà, CLB Văn hóa 
mới, CLB Y Dược Thái Bình, CLB Hai 
Bà Trưng và CLB Hội cựu chiến binh 
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. 
Các vận động viên tranh tài ở nội dung 
đôi nam với thể thức thi đấu vòng tròn 
tính điểm.

Mặc dù là giải đấu phong trào 
nhưng các tay vợt không chuyên đã 
có nhiều pha bóng đẹp, nhận được sự 
cổ vũ, động viên của đông đảo khán 
giả. Đây là sân chơi tạo tinh thần đoàn 
kết, nâng cao trình độ cho các tay vợt 
không chuyên, đồng thời thúc đẩy 
phong trào tập luyện bóng bàn trên 
địa bàn tỉnh.

TÚ ANH

Giải bóng bàn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Các trận đấu diễn ra sôi nổi.


